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ÖNSÖZ 


“Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Harbine girişi, 29 Ekim 1914” isimli kitabım 2003 yılında basılmıştı. Aslında bu kitap 2000de basılan aynı konulu kitabımın bazı ilavelerle geliştirilmiş ve gözden geçirilmiş, sonradan yayınlanmış eserler ve belgelerle zenginleştirilmiş bir versiyonu idi. (Halen her iki kitabın da satışları tükenmiş bulunmaktadır.) Sonraki yıllarda, tüm çevresi denizlerle çevrili ve önceden Tunus, Cezayir, Libya, Yemen gibi denizaşırı bölgelere sahip Osmanlı Devleti'nin, dağılmasına yol açan 1. Dünya Harbine gelmeden; siyasal, ekonomik, askeri ve en önemlisi bilimsel ve teknolojik alanlardaki gerilemesinde denizcilik gücünün geliştirilememiş olmasının da önemli bir payı olup olmadığının incelenmesinin yararlı olabileceğini düşündüm. Tanzimata kadar geri gidip oradan 1. 
Dünya Harbine kadar Osmanlı Bahriyesini ve genel olarak Osmanlı denizciliğini incelersek devletin çöküş nedenleri ile ilgili daha somut sonuçlara varılabileceği kanaatine varmamın neticesi olarak bu kitabı yazdım. Böylece önceki kitabım da sanki bu yeni kitabımın bir tamamlayıcısı durumuna gelmiş oldu. 


Kitapta olayları çeşitli cephelerden ve çeşitli kişilerin görüşlerini yansıtarak objektifbir şekilde açıklamaya çalıştım. Bazı durumlarda aynı olay hakkında farklı yazarlar az veya çok farklı bilgiler veriyorsa ve yeterli belgelere de ulaşılamıyorsa en mantıklı ve muhtemel görüşü yansıtmaya çalıştım. Bazı durumlarda da sadece farklılıkları belirtip kararı okuyucuya bıraktım. Böylece okuyucuya olaylara bakış- ta ve olayları değerlendirmede geniş bir pencere açtığıma inanıyorum. 


Kitabı yazarken kişi, makam, gemi ve yer isimlerinin Latin harfleri ile Osmanlıca ve günümüz Türkçesindeki yazılışlarını beraberce belirttim. Bazı isimler Arap alfabesinden Latin alfabesine geçirilirken birden fazla şekilde yazılabiliyor. Keza yabancı isimlerin Türkçede yazılışları farklı olabiliyor. Bütün bu farklı yazılışları mümkün olduğu kadar göstermeye çalıştım. (Örneğin: Sadrazam / Sadrâzam / Sadr-ı âzam / Sadr-ı a'zam; Kaptan-ı Derya / Kapdân-ı Deryâ / Kapudân-ı Derya / Derya Kaptanı; Eşek Adası / Gaidaros / Agathonisi; Âsar-ı Şevket / Âsâr-ı Şevket / Asar-ı Şevket; Tümamiral Novosilskii / Novosilsky gibi). 


Bu çalışmamda kimi görüş bildirmek, kimi doküman temin etmek, kimi de kitabımı basımdan önce okuyarak yazım hatalarını düzeltmek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak gibi çeşitli şekillerde yardımcı olan Kora. 
Can Erenoğlu'na, Sayın Büyükelçiler (E.) Kemal Girgin ve Turgut Tülümene, Sayın İbrahim Akkaya'ya, değerli arkadaşlarım Yılmaz Dalkanat, Fahri Ayanoğlu ve Atilla Tok'a ne kadar teşekkür etsem azdır. 


Diğer taraftan Başbakanlık Osmanlı Arşivinden İlhan Demirtaş'a, İstanbul Dz. Müzesi К. Dz.Kur.Alb. Fatih Erbaş'a ve yardımsever personeline, İSAM kütüphanesi Md. Mustafa Birol Ülkere, Deniz Basımevi'nin başta müdürü Mk. Bnb. 
Ercan Bican olmak üzere tüm ilgili personeline, elyazılarımı bilgisayara aktaran Fatih Öztürk'e ve bana bu konuda yardımda bulunan diğer tüm dostlarıma da teşekkür ediyorum. 


Denizcilik tarihimizle ilgili çalışmaları daima teşvik eden, kitabımın basımı- nın Deniz Basımevinde yapılmasını uygun gören kadim dostum, değerli kardeşim Dz. K. K. Ora. Sayın Murat Bilgele candan teşekkürü bir borç bilirim. 


Son olarak, bana her zaman destek olan, evimizin bir odasını kitap yazımı ve gerekli dokümanlar için işgal ederek senelerdir sürdürdüğüm çalışmalarımı büyük bir anlayış ve sabırla karşılayan eşime sonsuz şükranlarımı sunarım. 


Doğan Hacipoğlu 
E. Tümamiral 
1 Ağustos 2013, Fenerbahçe 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


DONANMANIN KAÇIRILIŞI, BOĞAZLAR 
SÖZLEŞMESİ, TANZİMATIN GETİRDİKLERİ, SİNOP 
BASKINI, KIRIM HARBİ, PARİS ANTLAŞMASI, GEMİ 
İNŞA VE MODERNİZASYON FAALİYETLERİ, GEMİ 
TAHRİK SİSTEMLERİNDE DÜNYADAKİ GELİŞMELER 


MISIR VALİSİNİN İSYANI, DONANMANIN KAÇIRILIŞI 


Bilindiği gibi Osmanlı Devleti (Devlet-i? Aliyye-i Osmâniyye)'nde Tanzimat (Tanzimat-ı Hayriye), Padişah П Mahmud'un vefatı üzerine 1 Temmuz 1839'da 
17 yaşındaki büyük oğlu Sultan Abdülmecid'in 31. Osmanlı padişahı olarak tahta 
geçmesinden sonra, Mustafa Reşit Paşa tarafından okunan Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile 3 Kasım 1839'da ilan edilmiştir. Her ne kadar bu kitapta Tanzimat'tan itibaren Osmanlı Denizciliği kapsamında esas olarak Osmanlı Bahriyesi anlatılacaksa da; Tanzimat'ın ilanından yaklaşık dört ay önce vuku bulan donanmanın düşmana teslimi olayı, Osmanlı tarihinde hatta belki de dünya tarihinde eşine pek rastlanmayan bir husus olduğundan burada kısaca açıklanmıştır. 


Yeni padişah tahta geçtiğinde 1831'den beri Mısır Valisi Kavalalı Mehmet (Mehmed) Ali Paşa'nın isyanı devam ediyordu. Donanma (Donanmâ-yı Hümâyün) bu maksatla Ege'de idi ve Temmuz başında Çanakkale'de bulunuyordu. 
Abdülmecid cülus eder etmez Hafız Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun Nizip'te Mısır kuvvetlerine yenildiğini duyması üzerine Mehmet Ali Paşa'yı affederek Mısır meselesinin sulh yoluyla hallolması için, sadrazam (sadrâzam / sadr-ı âzam / sadr-ı azam)lığa getirdiği Koca Hücrev Paşa'ya irade verdi. Çanakkale'de harekete hazır bulunan donanmanın başında Kaptan Paşa (Kaptan-ı Derya / Kapdân-ı Deryâ / Kapudân-ı Deryâ / Derya Kaptanı) Giritli Ahmet Fevzi Paşa bulunuyordu. Hüsrev Paşa Tersane müsteşarını Çanakkale Boğazı'na gönderip donanmanın hemen İstanbul'a dönmesi emrini verdi. 


Hüsrev Paşa ile araları iyi olmayan ve can düşmanı kabul ettiği kişinin 2 
Temmuzda sadarete getirilmesi ile kendisini tehlikede gören Ahmet Fevzi Paşa, donanma erkânından bazılarını da elde etmek suretiyle 3 Temmuz'da Çanakkale Boğazı'ndan çıkarak (toplam 25 parça gemi ile) İskenderiye'ye gitmiş, Osmanlı Donanması'nı devlete isyan etmiş olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim etmiş- 


tir. Padişah'ın Mehmet Ali'yi affı ile ilgili iradesini götüren Bab-ı Âli (Bâb-ı Âli / Bâb-ı Âli / Babıali) Şürası kâtiplerinden Akif Efendi daha Kahire'ye varmadan, Ahmet Paşa komutasında bulunan Osmanlı Donanmasının Mehmet Ali Paşa'ya teslim olmak için İskenderiye'ye intikal etmekte olduğu haberi İstanbul'da alındı. Ahmet Paşa, П. Mahmud'un Hüsrev Paşa tarafından öldürüldüğünü, Hüsrev Paşa'nın sadrazamlığı zorla aldığını, Ruslara satılmış bir adam olduğunu etrafa yayarak vatanına ihanetine gerekçe yaratıyordu. 


Ahmet Paşa donanmayı önce Mehmet Ali Paşa'ya karşı Osmanlı Devleпе yardıma gelen müttefik gemilerin de bulunduğu Beşike (veya Beşige) koyuna (Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışının güneyinde, Bozcaada'nın karşısında) getirmiş, buradan İstanköy (Kos) adasına götürmüştür. Bu sırada Peyk-i Şevket buharlı gemisi ve bir brik kaçarak İstanbul'a gelmişlerdir. İstanköy'de Mehmet Ali Paşa ile haberleşip anlaşmayı takiben (Mehmet Ali Paşa ile beraber İstanbul'a gelmek, rakibi sadrazam ihtiyar Hüsrev Paşa'yı düşürüp iktidarı Mehmet Ali Paşa ile paylaşmak istiyordu) donanmayı İskenderiye'ye götürmüştür. Böyle bir ihanete Osmanlı tarihinde rastlamak mümkün değildir. Zaten bu olaydan sonra Rum dönmesi olan Ahmet Fevzi Paşa'nın lâkabı Hain (veya Firari) olmuştur. 12 yıl önce Navarinde yakılan donanmanın yerine Sultan П. Mahmud (Abdülmecid'in babası)'un binbir fedakârlıkla meydana getirdiği yeni donanma da elden gitmiş, Osmanlı Devleti'nin deniz kontrolünü sağlayacak gücü yok olmuştu. Buna mukabil Mehmet Ali Paşa İngiltere'ninkinden sonra dünyanın en kudretli donanmasına sahip oluyordu. Donanma ancak 27 Kasım 1840'ta Kavalalı ile yapılan İskenderiye Antlaşması (Bu antlaşmanın ilginç yanı, imza sırasında asi 


1 8 Ocak 1840'ta azledilen Hain Ahmet Paşa (10 Kasım 1836'da Kaptan-ı Derya olmuştu) Mısır'da kaldı (yerine 
Damat Mehmet Sait Paşa Kaptan-ı Derya olarak atandı). Bilâhare cariyesi tarafından zehirlenerek öldürüldü. 
Adolphus Slade “Türkiye ve Kırım Harbi” adlı eserinde, Ahmet Paşa'nın Mehmet Ali Paşa tarafından içtiği kahveye zehir koydurulmak suretiyle öldür üldüğünün söylendiğini yazmaktadır (s. 2, Dipnot 2). Ahmet Paşa'nın Il. Mahmud'un saltanat kayığında hamlacılıktan birkaç yıl içinde kaptanpaşalığa yükseldiğini de keza Slade aynı eserinde belirtmektedir (s. 2). Donanmanın kaçırılışı hk. bkz.: Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi (Cilt V), s. 196. Halük ŞEH-SUVAROĞLU Mısır'a kaçırılan Osmanlı Donanmasının gemilerinin isimlerini belirtmiştir. Mahmudiye (Mahmüdiye), Memduhiye (Memdühiye), Fevziye, Fethiye, Teşrifiye, Tevfikiye, Nusretiye, Burcuzafer (Burc-u Zafer), Nizamiye, Suriye, Şadiye (Sâdiye), Hıfzırrahman (Hıfz-ur Rahman), Miratı Zafer (Mir'at-ı Zafer), Tairi Bahri (Tair-i Bahri), Nave - kibahri (Nâvek-i Bahri), Şihabıbahri (Sihâb-ı Bahri), Nesimizafer (Nesim-i Zafer), Feyzullah (Fazl -ı İlâh), Kaidizafer (Kâid-i Zafer), Mesiriferah (Mesir-i Ferah), Cairiferah (Cair-i Ferah), Kutsizafer, Fecrisefit (Fecr-i Sefid) ve vapur olarak da Peykişevket (Peyk-i Şevket) (Bkz.: Deniz Tarihimize Ait Makaleler, ѕ. 97, Dipnot A). Gemilerin parantez içindeki yazılışları, İdris BOSTAN'ın “Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri" kitabında (s. 359-368) ve diğer ilgili dokümanlarda belirtilen yazılışlarıdır. Bu gemilerden Peyk-i Şevket ve bir brikin kaçtığını bildiğimizden 23 geminin İskenderiye'ye vardığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Gilbert Sinou& kaçırılan donanmanın sekiz savaş gemisi (“Каіуоп" anlamında yazılmış D.H.), 12 firkateyn ve iki brikten ibaret olduğunu ve 9 Temmuz 1839'da Mehmet Ali'ye teslim edildiğini yazıyor (Bkz.: Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Son Firavun, s. 363). Bernd і АМСЕМЅІЕРЕМ ve Ahmet GÜLERYÜZ'ün yazdıklarına göre ise; Beşike'ye giderken donanma sekiz kalyon, 12 firkateyn, bir korvet, iki uskuna (ѕсһоопег), üç ateş gemisi ve bir vapur (steamer)'den oluşmaktaydı ve 14 Temmuz'da da İskenderiye'ye ulaştı. (Kitapta muhtemelen sehven İskenderiye yerine İskenderun yazılmıştır. D.H.) (Bkz.: Ottoman Steam Navy, s. 3,4). Kalyon, firkateyn, korvet, brik gibi gemi tipleri ve diğer denizcilikle ilgili terimler için bu kitabın “Özel Sözlük" kısmına bakınız. 


valinin temsilcisinin karşısında Osmanlı Devletinin temsilcisi değil de bir İngiliz deniz subayının bulunmasıdır.) ve aşağıda açıklandığı gibi 10 Aralık'ta Mehmet Ali Paşa'nın kendisine dayatılan şartları kabulünden sonra Mısır'ın elinden kurtulmuştur. 


İngiltere Mehmet Ali Paşanın Osmanlı Devletini yıkma ihtimalinin belirmesi ve Rusya'nın fırsattan istifade ile sıcak denizlere inmesinden, dolayısıyla Akdenizdeki menfaatlerinin ve Hindistan yolunun tehlikeye gireceğinden endişe ettiğinden, Rusya da istikbaldeki kendi nüfuz/genişleme alanı olarak gördüğü Boğazlar bölgesinin Mısır'ın eline geçmesi ihtimalinden çekindiğinden duruma müdahale etmeye karar vermişlerdi. Bu konuda Rusya, İngiltere, Prusya ve statükocu Avusturya 15 Temmuz 1840'ta Londra'da Osmanlı İmparatorluğunu korumak ve Mehmet Ali'yi uzlaşmaya zorlamak maksadıyla dörtlü bir antlaşma imzalamışlardı. Fransa Mehmet Ali'den yana bir tutum takınarak Doğu Akdeniz'de ve Mısır'da nüfuz sahibi olmak istiyordu. 14 Kasım 1840'ta İngiltere Hariciye Bakanı Lord Palmerston (Üçüncü Palmerston Vikontu Henry John Temple) İngiliz Akdeniz Donanması Komutanı Amiral Sir Robert Stopford'dan İskenderiye'ye bir İngiliz subayı göndermesini ve Mehmet Ali'ye eğer Mısırdaki Osmanlı Donanmasını İstanbul'a gönderir ve işgal ettiği topraklardan çekilirse, müttefiklerin Bab-ı Âli nezdinde girişimde bulunarak Mısır'ın ona bırakılmasını tavsiye edeceğini bildirmesini istedi. Stopford, içinde Osmanlı ve Avusturya gemilerinin de bulunduğu ancak esas gücünün İngiliz Akdeniz Donanması'nın oluşturduğu müttefik deniz gücünün komutanı olarak da görev yapıyordu. (Osmanlı gemilerine bilahare kendisinden bahsedilecek olan Mirliva Walker komuta ediyordu.) Bu müttefik güç 
23 Eylül'de Suriye açıklarına intikal ederek emrindeki birliklerle Mısır işgalindeki 
Suriye, Filistin ve Lübnan sahillerini çıkarma harekâtı, abluka ve şehirlerin bombardımanı ile kontrol altına almıştı. Bu faaliyetlere bir örnek olarak, 3 Ekim'de Beyrut'un bombardımanını, 5 Ekim'de nakliye gemilerinden sahile 1500 İngiliz ve 7000-8000 Türk askerinin çıkarılmasını ve bunların kıyıda Beyrut'un 20 km kuzeyinde Cuniye ve Nehrül Kelb arasında iki köprü başı oluşturarak buradan çatışmalara devam etmelerini belirtebiliriz. Keza Suriye ve Lübnan'ı işgal eden Mehmet Ali'nin oğlu İbrahim Paşa'nın en mühim iaşe ve mühimmat merkezi durumundaki bir müstahkem mevki olan Akka kalesi 3 Kasım'da hem gemilerden yapılan ve üçbuçuk saat süren 48.000 top atışı hem de kaledeki cephaneliğin infilakı sonucu harabeye dönmüş halde işgal edilmişti. (Bu harekâta Osmanlı gemisi Mukaddeme-i Hayır da katılmıştır.) 


Stopford Komodor Napier'i (bilahare Amiral olan Sir Charles John Napier veya bahriyede kullanılan lakabıyla Mad Charley / Black Cahirlie / Dirty Charlie) de Akka'nın düşmesiyle Mısır'ın Suriye hakimiyeti sona erdiğinden bir skadron ile İskenderiye'ye durumun gözlenmesi için yolladı. (Hayati Tezel “Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi”nde Napier'in skadronunu “Altı gemilik bir filo” ola- 


rak belirtmiştir.) 25 Kasım'da İskenderiye önüne gelen Napier şehri abluka altına aldı. Stopfod'dan yetki almadan hatta onu bilgilendirmeden kendi inisiyatifi ile Mehmet Ali Paşa'nın temsilcisi Boğos Yusufyan Bey ile çeşitli görüşmeler yaptı. 
Sonunda İskenderiye'de kendisi ve Mısır Valisi'nin Hariciye Nazırı Boğos Bey arasında 27 Kasım 1840'ta bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya göre özetle; Mehmet Ali Paşa dört ülkenin garantisi altında (İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya) veraset hakkına da sahip olarak Mısır Valiliğine devam edecek ve bu hususun kendisine resmen bildirilmesinden sonra Osmanlı Donanmasını iade edecek, oğlu İbrahim Paşa da Suriye'yi boşaltacaktı. Fransadan umduğu yardımı göremeyen ve zaten Suriyede İbrahim Paşa da hezimete uğramış olduğundan Mehmet Ali şartları kabul etmek zorunda kaldı. Antlaşmayı kabulünün diğer nedenleri ise İskenderiye'nin Napier tarafından topa tutulmasından ve askerler ile halkın ayaklanmasından korkmasıdır. Ancak Stopford antlaşmadan haberdar olduğunda antlaşmayı kabul etmemiş keza onaylamadığını da Mehmet Ali'ye 2 Aralık'ta yazdığı bir mektupla bildirmiştir. Palmerston da antlaşmayı onaylamamıştır. Osmanlı hükümeti de bu antlaşmadan memnun olmadı. İstanbul'da sonuna kadar harbe devam edilmesi ve Mehmet Ali'nin yerine başka bir valinin atanması düşünülmekte idi. (Fakat İngiltere'nin ısrarı ile anlaşmanın esasları kabul edildi.) Nihayet Palmerston'un talimatı ile Stopford, Napier'in geçersiz antlaşmasının yerini almak üzere ve daha aşağılayıcı bir üslupla yazılmış, ültimatom mahiyetindeki aşağıdaki mektubu Mehmet Ali'ye yolladı. 


“La Princesse Charlotte'un güvertesi, Kıbrıs açıkları, 6 Aralık 1840 


Britanya hükümetinden ve dört ülkeden aldığım yetkiye dayanarak gemimin komutanı Albay Flanshaw aracılığıyla Ekselanslarına, Albay Flanshaw'ın bu mektubu Ekselanslarına sunmasından itibaren üç gün içinde sultana donanmasını iade etmeyi ve Suriyeden kesin olarak çekilmeyi kabul etmeniz koşuluyla Mısır paşalığını muhafaza edebileceğinizi bildirmekten onur duyarım. 


Dört ülkenin isteğine uymakla Ekselanslarının zavallı ülkelerine ne kadar büyük bir iyilik yapacağını göstermesi için her şeye kadir Tanrı'ya dua ediyorum” 


Mehmet Ali 10 Aralık 1840'ta bütün koşulları kabul etti ve sadrazama iletilmek üzere kabulünü bildiren mektubunu Albay Flanshaw'a teslim etti. Böylece dokuz yıldan beri süren Osmanlı- Mısır ihtilafı sona ererken Osmanlı Donanması da kurtulmuş oldu.? 


Yukarıdaki mektupla son bulan İngiliz Akdeniz Donanmasının Mısır isyanının bastırılmasındaki rolü, bir denizci devletin milli menfaatlerini gerçekleştirmek için harp bahriyesini nasıl kullandığına iyi bir örnektir. Büyük çoğunluğu Mısır'da tutuklu Osmanlı Donanmasının yapması gerekenleri, İngiltere milli çıkarlarına uygunluğu ölçüsünde kendi Akdeniz Donanmasına yaptırmıştır. 


2 Bkz.: Gilbert Sinoué, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, s. 384-393. 


Sonuç olarak; Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın Mısır ordusunun Kasım 1831'de Suriye'ye girmesiyle başlayan isyanı başlangıçta Rusya'nın ve bilahare İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya'nın çeşitli zamanlarda, çeşitli yollarla (siyasal, askeri) ve çeşitli seviyelerde müdahaleleri sonucu Mehmet Ali'nin geri adım atmasıyla sonuçlandı. Padişahın 13 Şubat 1841 tarihli fermanı ile de Mısır valiliği babadan oğla geçmek üzere Mehmet Ali'ye bırakıldı. (Ordusu kısıtlandı, vergi mükellefiyetleri vs. belirlendi.) Bunun üzerine yukarıda adı geçen devletler Londrada toplanarak 10 Temmuz 1841'de imzaladıkları bir protokol ile Mısır meselesinin kapandığını ilan ettiler. 


1841 BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ 


Mehmet Ali isyanının başlangıcında Osmanlı Devletine donanma ve asker yollayarak yardım eden Rusya ile 8 Temmuz 1833'te bir ittifak antlaşması (Hünkâr İskelesi Antlaşması) imzalanmıştı. Bu antlaşmanın gizli maddesine göre Rusya'nın bir saldırıya uğraması durumunda Osmanlı Devleti Akdeniz Boğazını (Çanakkale Boğazını) diğer devletlerin savaş gemilerine kapayacaktı. Böylece Rusya Akdenizden gelecek bir deniz gücü tehlikesini ortadan kaldırmış oluyordu. Hünkâr İskelesi Antlaşması İngiltere'yi korkutmuş ve onu boğazların kapalılığı prensibini bir milletlerarası antlaşma haline getirmeye itmişti. 13 Temmuz 1841'de Londrada Mısır meselesini sonuçlandırmak için toplanmış olan Avusturya, Fransa, İngiltere, Prusya, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu delegeleri Boğazlar Sözleşmesini (Convention of London Regarding the Straits) imzaladılar. Prof. Fahir Armaoğlu'nun sözleşmeye ilişkin görüşleri şöyledir: 


“Bu sözleşme dört maddeden ibaret olup bunun en önemli hükmü birinci maddesinde bulunmaktadır. Bu maddeye göre: Bir yandan Osmanlı Devleti 'hal-i sulhde bulunduğu müddetçe’ yabancı savaş gemilerinin Karadeniz (İstanbul) ve Çanakkale Boğazlarından geçemeyeceğine dair eskiden beri uygulamakta olduğu 'kaide-i kadime' yasağı bundan sonra da uygulamakta devam edeceğine dair 'karar-ı kavi'ini ilan ve temin ediyor; öte yandan da İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya ve Prusya devletleri, Osmanlı Devletinin bu kararına saygı göstermeyi ortaklaşa taahhüt ediyorlardı. 


Bu sözleşmenin bazı özelliklerini belirtmek gerekir. Bir defa, Boğazların kapalılığına dair Osmanlı Devletinin taahhüdü sadece barış zamanına inhisar etmektedir. Osmanlı Devleti herhangi bir devletle savaş halinde bulunursa, Boğazları istediği devletin savaş gemilerine açabilecektir. Nitekim Kırım Savaşında böyle olmuştur. 


İkinci olarak, 1841 Boğazlar Sözleşmesi Boğazların tarihinde bir dönüm noktası teşkil eder. Çünkü bu sözleşme ile Boğazlar milletlerarası bir statü kazanmaktaydı. Şöyle ki; 1841'e gelinceye kadar da Boğazları bütün devletlerin savaş gemi- 


lerine kapalı tutmak Osmanlı Devleti'nin daima uyguladığı bir kaide idi. Fakat bu tek taraflı bir ifade beyanı şeklinde idi. Yani Osmanlı Devleti istediği zaman bu kaideden vazgeçebilirdi. Boğazlar rejiminin tayininde mutlak hakim Osmanlı Devleti'nin iradesi idi. 


1841 Sözleşmesi artık bu durumu değiştiriyordu. Boğazların rejimini tayin 
eden sadece Osmanlı Devletinin tek taraflı irade beyanı değil, bir yanda Osmanlı Devleti'nin, öbür yanda da Avrupa devletlerinin karşılıklı taahhütleri idi. Osmanlı Devleti'nin iradesi sınırlanıp, bağlanmıştı. Bütün devletlerin rızalarını almaksızın Boğazlar rejiminde bir değişiklik yapamazdı. 


Üçüncü olarak, Avrupa devletlerinin, Boğazların kapalılığına saygı göstereceklerine dair almış oldukları taahhüt sadece Osmanlı Devleti'ne yönelmiş değil, fakat aynı zamanda birbirlerine de karşı idi. İçlerinden biri, bu taahhüdünden vazgeçip, Osmanlı Devleti ile Boğazlar konusunda ayrı bir antlaşma yapamazdı. 
Yani Hünkâr İskelesi Antlaşmasının tekerrürü tehlikesi bertaraf edilmişti. 


Bu sözleşmenin, İngiltere'nin 1809'dan beri istediği Boğazlar politikasının bir zaferi olduğundan şüphe yoktur. Artık Rusya, Osmanlı Devleti'nin zayıf bir anını yaka- 


layıp Boğazlar konusundaki emellerini gerçekleştirme imkânını kaybediyordu.” 


TANZİMAT'IN GETİRDİĞİ DENİZCİLİKLE İLGİLİ TEŞKİLÂT, 
ASKERE ALMA VE EĞİTİM ALANINDAKİ GELİŞMELER 


Tanzimat ilân edildiğinde Bahriye Mektebi İstanbul'un Kasımpaşa semtinde idi. 1838'de Bahriye Mektebi (Bahriye Mühendishanesi); 1834'ten beri bulundugu Heybeliada'daki kalyoncu kışlasından, Kasımpaşa'da tersane arkasındaki sırtta bulunan Cezayirli Hasan Paşa'nın konağı satın alınarak (dört yüz talebeye hizmet edecek şekilde tadil edilip, onarılmasını müteakip) bu binaya taşınmıştı. 


1839'da İngiliz Binbaşı Sir Baldwin Wake-Walker albay rütbesi ile Osmanlı Bahriyesi'nde görevlendirilmiştir. (İskenderiye'ye kaçırılan donanma içinde bulunan Walker padişaha sadık kalmış ve İstanbul'a dönmüştür.) 


Walker Bahriye Mektebi'nin çağdaş düzeye getirilmesine çalışmış, bu konuda hazırladığı bir raporu da Kaptan-ı Derya Damat Mehmet Sait Paşa'ya sunmuştur. 
Rapor aşağıda kuruluşu açıklanmış olan Bahriye Şürası'nda görüşülüp 9 Nisan 1840'ta kabul edilmiş ve padişah iradesi alınarak uygulamaya geçilmiştir. Walker 1840'ta Mirlivalığa (“Mirliva” için Özel Sözlükte bakınız) yükseltilerek padişah yaveri olmuş, kendisine de “Yaver Paşa” denilmeye başlanmıştır. Mehmet Ali Paşa'ya karşı harekâtta Beyrut ve Akka kalesinin geri alınmasını sağlayan İngiliz, 


З Prof. Dr. Fahir H. ARMAOĞLU, Siyasi Tarih 1789-1960, s. 124,125. 


Avusturya ve Osmanlı gemilerinin oluşturduğu birleşik deniz kuvveti ve çıkarma kuvvetinde Osmanlı grubunun (filotillasının) komutasını deruhte etmiş, İskenderiye'ye kaçırılan Osmanlı Donanmasını yukarıda belirtildiği gibi yapılan antlaşmayı müteakip Mazlum Bey ile birlikte teslim alıp İstanbul'a getirmiştir. 


Osmanlı denizcilerinin rütbelerinde 1841'de yeni bir düzenlemeye gidilerek firkateyn kaptanlarına kaim-i makam (kaymakam) rütbesiyle “bey” unvanı verilmiştir. (Kaim-i makam, “makamda duran” demektir. Yetkileri üstlenen vekil anlamındadır.) 


25 Ocak 1840'ta Kaptan-ı Derya'ya bağlı “Bahriye Meclisi” veya diğer ismiyle 
“Şüra-yı Bahriye”, “Bahriye Şürası” (Meclis-i Bahriye, Şürâ-yı Bahriye, Şürâ-yı Bahriyye, Meclis-i Rüesa, Şürâ-yı Âli-i Bahri isimleri ile de anılmıştır) kurulmuştur. 
Şüra; şüra reisi veya meclis reisi (Liman Reisi İbrahim Bey), bir müftü (Mekteb-i Maarif -i Adliye Hocalarından Tevhid Efendi), yedi üye, bir kâtip (Salih Efendi), bir kayıtçı (mukayyit Hasan Hoca)dan müteşekkildi.* Tersane, deniz okulları ve eğitim kurumları esas uğraş alanları idi. Önemli bir reform hareketi sağlamadan kuruluşundan bir yıl sonra şüra kaldırılmış, ancak 8 Eylül 1845 tarihinde çıkan “irâde-i seniyye” gereğince “Daimi Bahriye Şürası (Meclisi)” kurulmuştur. Bu şüra evvelkinin işlerine ilaveten gemi yapımı/tedariki, lojistik, bahriye personelinin kı- 


lık kıyafeti (nişanlar, madalyalar dahil) ve personel konuları ile de ilgileniyordu. 


Daimi Bahriye Meclisi Başkanı Ferik Edhem Paşa olmuştur. Müftü; Gümüşhaneli Esseyid Elhac Ömer Hulusi Efendi (Padişah iradesinde, Kaptan Paşa tarafından Müftü olarak önerilen Hacı Ali Efendi'nin yerine bu kişinin müftü olması emredilmiştir), azalar; Mirlivâ Ragıb Paşa, Miralay Ahmet Bey, Miralay Süleyman Bey, Kaymakam İzzet Bey, Katib-i evvel Zühdü Bey, Katib-i sani Salih Efendi idi (toplam 8 kişi). Bu kişilerin hepsine 15.000-1.500 kuruş arasında maaş bağlanmıştır. (Reis'in maaşı 15.000 kuruş, Katib-i sani'nin maaşı ise 1.500 kuruş idi.) 
Hâlbuki 1840'ta kurulan ilk bahriye meclisinde sadece müftünün maaşı vardı. 
Yani birinci meclisin üyeleri meclisteki görevlerini asli görevlerinin yanında bir çeşit ek görev olarak yürütmüşlerdi. Fakat yeni meclis üyeleri üyelik görevi için maaş alıyor ve dolayısıyla bu meclisin bir memuru sayılıyorlardı. Meclisin kurulması ile birlikte tersanenin mali işlerini yürütmekle görevli Tersane Müsteşarlığı da kaldırılmış, yerine Tersane-i Amire Nazırlığı kurulmuştur. Esasında her ikisi arasında görmüş oldukları işler bakımından bir değişiklik olmamış, sadece un- 


4 Bahriye Meclisi ile ilgili bilgi verilmesinde Ali İhsan GENCER'in “Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye 
Nezaretinin Kuruluşu (1789-1867)” adlı eseri esas alınınıştır. Bu kilapla (s. 137) Balıriye Meclisi üyeleri isimleri de sayılarak 4 kişi olarak gösterilmiştir. Ancak Safvet Bey'in kitabında (Bahriye Tarihinden Flasalar, s. 42), 24 Ocak 
1840 (18 Zilkade 1255) tarihli padişah irâdesi ilmühaberi yer almakta olup, bu ilmühaberde kimlikleri de betirtile - 
rek 4 değil 7 üye sayılmaktadır. (Mirlivâ Edhem Paşa, İplikhane memuru Hasan Bey (Bahriye Miralayı rütbesi ile), Osman Hoca (Kaptan), Ahmet Hoca (Kaptan), Ömer Hoca (Kaptan), Yusuf Hoca (Kaptan), Mahmut Hoca (Kaptan). 
A İhsan GENCER de kitabında Safvet Bey'in kitabını referans aldığından üye sayısı 7 kişi kabul edilmiştir. 


van değişmiştir. Donanma ve Tersanenin ıslahı için yapılan ve Bahriye Meclisinin kurulmasını da içeren çalışmalar Sadrazam'a Erkân-ı Devletin Şubat 1845'te sunduğu bir mazbata ile başlamıştır. Yapılacak yeniliklere reaksiyon göstereceği düşüncesi ile 16 Şubat 1843'te ikinci defa Kaptan-ı Deryalığa atanmış olan Damat Halil Rifat Paşa da azledilerek sahilhanesinde (yalısında) oturmaya mecbur tutulmuştur. Yerine “Rical-i Devlet”in teklif ettiği Tophane Müşiri Mehmet (Mehmed) Ali Paşa Kaptan-ı Deryalık makamına getirilmiştir (10 Ağustos 1845). 


Muhtelif zamanlarda altı defa Kaptan-ı Deryalık yapan Mehmet Ali Paşa (II. 
Mahmud'un kızlarından Adile Sultan'la 1845'te evlenip damat olmuştur), meclislerin bir müessesenin ıslahında oynadığı rolü ve önemi kavramış bir kişi idi. 
(1839'da “Darüşşüra-yı Askeriye” azalığında bulunmuştu.) 


Daimi Bahriye Meclisinin kurulması ile, Tanzimat döneminde Tersane ve Donanma işlerine daha şuurlu ve sistemli bir şekilde eğilinmiş oluyordu. Zira meclisin aldığı kararları veya yaptığı önerileri Kaptan-ı Deryanın onaylaması gerekse de konular daha detaylı ve derinlemesine inceleneceğinden bir tek kişinin alacağı kararlara nazaran daha uygun ve bahriye için yararlı kararlar verilebilecekti. 


1844'te bir devlet işletmesi olarak Kaptan-ı Derya'ya bağlı “Hazine-i Hassa Vapurlar İdaresi” kuruldu. Başlangıçta iki vapur ile faaliyete geçen işletme beş yıl içinde filosundaki vapur sayısını on beşe çıkardı. Osmanlı liman ve iskeleleri arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan idarenin ilk açılan hatları İstanbul ile İzmit, Gemlik ve Tekirdağ iskeleleri arasındaydı. İstanbul'da ise Sirkeci-Adalar, Sirkeci-Pendik ve Sirkeci-Yeşilköy arasında vapur işletmeye başladı. 1862 yılında Hazine-i Hassa Vapurları İdaresi”, “Fevaid-i Osmaniye İdaresi” adıyla ve nazır unvanını taşıyan bir müdür idaresinde bahriyeden ayrılarak bağımsız bir işletme haline geldi. İlk nazır İlhami Paşa idi. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizinde yolcu ve yük taşıyan işletmenin 20'yi bulan gemilerinden bazıları; Eser-i Cedid, Eser-i Hayır, İzzeddin, Malakof, Numayiş-i Ticaret, Ömer Paşa, Peyk-i Şeref, Pürsüd, Saik-i Şadi, Seyr-i Bahri, Şehber, Taif ve Vasıta-i Ticaret idi.” 


1851 yılında ise Cevdet ve Fuat Paşaların girişimleri ile İstanbul ile Boğaziçi 
iskeleleri arasında ulaşımı sağlamak üzere ve Osmanlı Devleti'nde kurulmuş ilk anonim şirket olarak, “Şirket-i Hayriye” kuruldu. 


5 Bkz.: Murat KORALTÜRK, İstanbul'da Deniz Ulaşımı: İşletmeler, Gemiler-Gemiciler, Yollar-Yolcular; Türkler ve 
Deniz, s. 481-482. 


Bahriyeye yavaş yavaş girmeye başlayan buharlı gemilerin! çarkçıları (yani makinelerini işleten personel) İngilizlerdi. Gemilerin ihtiyaç duyduğu yedek parça, yakacak gibi ihtiyaçlar da gayrimüslim vatandaşlar (başta Ermeni Dadyan ailesi olmak üzere) tarafından temin ve tedarik ediliyordu. 


Osmanlı Devleti'nde kömür 1829'da Karadeniz Ereğlisi'nde bulunmuşsa da ekonomik manada kullanımı, kömür madeni yataklarının işletmeye açılmasıyla ancak 1848'den itibaren başlamıştır. O zamana kadar İngilizlerin Newcastle kömürü ithal edilip gemilerde kullanılmıştır. (Aslında bu tarihten sonra da kömür ithali devam etmiştir.) Padişah Abdülmecid'in fermanı ile; Ereğli kömürleri “Hazine-i Hassa” yönetiminde işletilmeye açılmış, maden sahaları da “Vakıflar İdaresi”nin mülkü olmuştur. Tophaneli sarraflar (çoğunluğu İngiliz kökenli olmak üzere) tarafından “Kömür Kumpanyası” adıyla kurulan bir şirket Hazine-i Hassa ile yaptığı sözleşme sonucu ürettiği kömürün tümünü Osmanlı Bahriyesine satmak şartıyla madenin işletme imtiyazını alarak havzada kömür üretimine başlamıştır. 


1853-56 Osmanlı - Rus ve Kırım savaşı yıllarında, kömür havzasının işletme imtiyazı bir sözleşme ile savaştaki müttefikimiz İngiltere'ye verilmiştir. Savaş süresince Karadeniz'de harekât yapan İngiliz, Fransız ve Osmanlı Donanmalarının kömür ihtiyaçları, havzanın üretimi arttırılarak karşılanabilmiştir. (Savaştan sonra da havzadaki üretim 1867'ye kadar muhtelif özel ve tüzel kişilerce sürdürülmüştür.) 


2 Haziran 1849'da, ikinci defa 1848'de Kaptan-ı Derya olan Mehmet Ali Paşa 
tarafından Sadaret'in verdiği emir üzerine kaleme aldırılan ve tersane ve donanma ile ilgili hususları kapsayan yeni bir bahriye nizamnamesi yürürlüğe sokulmuş, zaman içinde tamamlayıcı mahiyette talimatname ve nizamnameler de yayınlanmıştır. (Nihayet 1879-80 döneminde de bu nizamname yerine Bahriye Kanunnamesi çıkarılmıştır.) O zamanki Osmanlı toplumunun dolayısıyla bahriye personelinin sosyal ve mesleki yaşamında dinin ne derecede önemli olduğunu, 
167 maddelik bu nizamnamenin 1. ve 2. maddelerinden anlayabiliriz. 


6 Osmanlı Devleti'nin ilk buharlı gemisi İngiltere'de inşa edilerek 1801'de hizmete giren (1822'de yapılan tadilatla buharlı gemiye dönüştürülmüş olan) ve 1827'de satın alınarak (Bir grup Ermeni tüccar tarafından alınarak Padişah'a hediye edilmiştir.) 1828'de İstanbul'a gelen küçük bir yandan çarklı gemi olan “Sürat” (Swift) tir. (Buna о zamanlar “Вид gemisi” veya "Buğu gemisi” deniyordu.) Sultan Il. Mahmut'a tahsis edilen geminin kaptanı evvelce İngiliz donanmasında ikinci kaptanlık yapmış olan Kelly idi. Osmanlı Devleti'nde inşa edilen ilk stimli gemi (yandan çarklı) ise 24 Kasım 1837'de Aynalıkavak (Haliç)'ta denize indirilen “Eser-i Hayır "dır. Bilâhare 1838-1839'da bunu “Mesir-i Bahri” ve “Tahir-i Bahri" (Tair-i Bahri) takip etmişlerdir. Haliç'te 1838'de denize indirilen Mesir-i Bahri Amerikalı gemi inşa mühendisi Foster Rhodes tarafından dizayn edilmiş, 100 beygir gücünde buhar makinesine sahip bir gemi idi. 1838'de Osmanlı sularında yolcu ve yük taşımak üzere işletilen ilk Osmanlı bandıralı buharlı gemiler olan, Tersane-i Amire'ye ait Mesir-i Bahri ve Eser-i Hayır adlı vapurlardan biri İstanbul'da, bir diğeri Marmara Denizinde İstanbul ile Bandırma, İzmit ve Tekirdağ arasında işlemeye başladı. Haluk Y. ŞEHSUVAROĞLU Mesir -i Bahri'nin Mahmut Kalfa'nın eseri olduğuna dair bir kayda rastladığını belirtiyor (Bkz.: Deniz Tarihimize Ait Makaleler, s. 188). 


Ма.1. Bahriye personelinin herbiri beş vakit namazına devam edecektir. Kışla, gemi ve karakollara imam tayin edilmiş olup bundan böyle yetkili komutanlar namazların cemaatle kılınmasına uyacak ve özen gösterecektir. 


Md.2. Bahriye askerlerinin tamamı, her akşam, birliklerinde namazlarını kıldıktan ve tabur trampeti vurulduktan sonra, özel bir uygulama yoksa taburimamı veya gemi imamı yönetiminde iki üç saat dini bilgiler edinmeyle meşgul olacaklardır.” 


14 Aralık 1851'de Bahriye Mektebi (Mekteb-i Bahriye-i Şahane) Kasımpaşa'da 
bugünkü Deniz Hastanesinin bulunduğu yerden Heybeliada'da evvelce 11. Mahmut tarafından yaptırılan bahriye kışlasına (kalyoncu kışlasına) taşındı (bazı tadilat ve ilaveler yapılarak). Boşalttığı binalara da Sakızağacı'nda bulunan Bahriye Hastanesi taşındı. 


Bahriye Şürası âli okul (yüksek okul) kabul edilen Bahriye Mektebi'ne gelecek öğrencilerin ilkokuldan sonra mesleğe hazırlayıcı bilgi ve çalışmaları da içeren iyi bir genel kültür ve eğitim almalarını sağlamak maksadıyla (ve o tarihte idadi / lise eğitimi ülkede çok mahdut olduğundan) 1852'de Mekteb-i Bahriye'nin idadi kısmının açılmasına karar vermiş, 1853'ten itibaren 4 yıllık eğitim verecek idadi eğitimi başlamıştır. (Böylece günümüzdeki Deniz Lisesinin kuruluşu gerçekleşmiş oluyordu.) 


1849'da İngiliz Albay Sir Adolphus Slade Mirliva rütbesi ile Osmanlı Bahriyesi hizmetine girmiştir (“Müşavir Paşa” olarak anılır). Türkiyede 17 yıl kalmış ve bu sürenin beş yılı donanmada, geri kalanı Bahriyenin yönetimi, personel yetiştirilmesi, tersane düzeni, Bahriye Mektebi'nin çağdaş bir düzeye getirilmesi konularında çalışmalarla geçmiştir. 1854'te ferik (koramiral) rütbesine yükselen Slade, özellikle Kırım Harbi sırasında (1854-1855) ileride detaylı olarak bahsedileceği gibi Osmanlı Donanması ile müttefik donanma arasında başarılı bir işbirliği sağlamış, zafere katkısı müttefik devletlerce madalyalarla ödüllendirilmiştir. 


1845'ten itibaren Hristiyan yurttaşlar da bahriye askeri olmaya başlamışladır. 
(Daha önce Yunan ayaklanması nedeniyle bu uygulamaya son verilmişti.) Donanma gemilerinde de görevlendirilen gayrimüslim erler 1850'den itibaren, ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için (harp gemilerine papaz tayini şeren caiz görülmediğinden) daha ziyade başta tersaneler olmak üzere kara tesislerine verilmeye başlandı. Kırım Harbi sırasında “cizye” adı verilen verginin kaldırılması ile bütün Hristiyan tebaa askerlik görevi ile yükümlü oldular. Ancak 1855'te dini vergi olan “cizye” yerine askerlik hizmetinden muafiyet vergisi (bedel-i askeri) getirildi. Böylece eskisi gibi bu parayı veren Hristiyan uyruklular askerlik görevinden muaf sayıldı. (Bu durum П. Meşrutiyete kadar devam etmiştir.) 


7 Bkz.: Bahriye Nizamnamesi (1849), Çeviren: Sabahattin Öksüz, s. 2. 


Sultan Abdülmecid devrinde terhis işleri de bir düzene koyulmuş, padişahın bir fermanı ile ordu ve bahriyede istibdâl (askerlik süresi biten eratın yerine yeni kura erlerini alıp, eskilere izin verme) kabul olunmuştur. Bahriyemizde ilk defa hizmet süresini bitiren erata, yerine yeni kura erleri alınmak suretiyle izin verilmiş ve bu maksatla 5 Aralık 1850 (1 Safer 1267) Perşembe günü Tersane-i Amire'nin Camialtı mevkiinde büyük bir tören yapılmıştı. Sultan Abdülmecid törenin yapılacağı alana bakan kasrına geldiği zaman, tersane önünde demirli bulunan Şihab-ı Bahri firkateyninin 21 pare top atışıyla karşılanmıştır. Hükümdarın iradesi ile törenin icrasına Kaptan-ı Derya Damat Mehmet Ali Paşa memur edilmiştir. 
Törene; Serasker, Tophane-i Amire Müşiri, Meclis-i Bahriye Reisi ve diğer yüksek rütbeli askerler de katılmıştır. Bu törenle 10 yıldır askerlik yapanlar terhis edilmiştir. Bunlar 5 sene de redif (yedek) olarak (her yıl bir kere kısa süre bir harp gemisinde eğitim yapmak suretiyle) sivil yaşamlarına devam edeceklerdi. Tezkere alanlardan bir kısmı askerliğe devam etmek istediklerini beyan ederek tezkerelerini iade etmişlerdir.’ Aynı sene 10 senelik askerlik süresi sekiz seneye indirilmiş; rediflik süresi ise değişmemiştir. (1865'te muvazzaflık süresi altı seneye indirilmiş fakat rediflik süresi de altı seneye çıkarılmıştır.) 


Osmanlı Bahriyesi'nde 1846'da diğer harp gemisi tiplerine ilave olarak dokuz firkateyn ve dört korvet bulunuyordu. Firkateynler Şâdiye, Turar-ı Bahri, Hıfz-ı Rahman, Nesim-i Zafer, Fazl-ı İlâh, Avn-i İlâh, Pertev-fesân, Mir'ât-ı Zafer ve Keyvân-ı Bahri, korvetler de Seyr-i Zafer, Ferah-nümâ, Feyz-i Ma'büd ve Cirân-ı Bahri adlarını taşıyordu. Ocak 1851'de feshine karar verilen Ferah-nümâ ve Cirân-ı Bahri korvetlerinin adları o sırada Sinop'ta inşası tamamlanarak İstanbul'a gelen iki korvete verilmiştir. Feshi düşünülen Feyz-i Ma'büd korveti için ise Sinop'ta yeni usule göre bir korvet yapılması ve yine bu ismin verilmesi kararlaştırılmıştı. 
Bu sebeple Mart 1851 - Kasım 1852'de Sinop'ta inşa edilen korvete, Abdülmecit tarafından Feyz-i Ma'büt adı verildi. 1851'de Rodos taraflarında Zibâyiş-i Deryâ adlı korvet uğradığı kaza sonucu battı. Sinop'ta 1852'de yapımı tamamlanan Avn-i Паһ (eski Avn-i İlâh'ın yerine D.H.) firkateyni denize indirildiğinde, Sinop Kalesi'nden yirmi pare top atılmış ve dualar edilmiştir.” (Avn-i Шаһ ve Fazl-ı Паһ isimleri yerine bazı eserlerde Avnillah ve Fazlullah isimleri yer almaktadır.) 


Gemilerin toplam yekünu 1848 senesinde 74 parçayı bulmakta idi. Bütün bu gemilerin 35 parçası İstanbul'da hazır vaziyette durmakta, geri kalanları taşrada görevli olarak bulunmakta idiler. Bir korvet, iki vapur olmak üzere toplam üç adet gemi tamirde idi." 


8 Bkz: Bahriyemizde İlk İstibdâl, Bahri S. Noyan; Hayat Tarih Mecmuası, Kasım 1969, Sayı:10, 
5. 90-92. 


9 Bkz. İdris BOSTAN, Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, ѕ. 368,381. 
10 Ali İhsan GENCER, Bahriyede Yapılan Islâhât Hareketleri ve Bahriye Nezâreti'nin Kuruluşu (1789-1867), s. 188. 


1849'da Mısır Valisi Abbas Hilmi Paşa İskenderiye'de yapılan ve İngilterede stim makinesi ile tahrik sistemi takılan (Mısır donanmasında ismi Sarkiye olan) tahta tekneli bir firkateyni (screw frigate) Padişah Abdülmecide hediye etti. Bu gemi Muhbir-i Sürur adıyla 1850'de Osmanlı Donanması'nda hizmete girdi. 


Yukarda denizcilikte ve özellikle bahriyede Tanzimat'ın getirdiği veya Tanzimat'la başlayan yenilik ve gelişmeleri özetlemekle birlikte, Çetin Altan'ın Tanzimat'a rağmen denizciliğimizde niçin köklü ve kavramsal bir gelişmenin başarılamadığına ilişkin görüşlerine de değinmekte yarar vardır. Altan “Bozkırlı olmaktan denizci olmaya geçme zamanı” isimli 1981'de yazdığı bir köşe yazısının (Milliyet Gazetesi, Şeytanın Gör Dediği, 22 Eylül 1981, s.7) konumuzla ilgili kısmında şöyle diyor: 


ч... Tanzimat “Çağdaşlaşma” deyimi yerine “Batılılaşma” deyimi kullanmanın yanılgısına düştü. Bu yanılgı ise halâ daha sürüp giden sonu gelmez tartışmalara yol açtı. Kimi Batı'yı şu veya bu gerekçe ile, tümden yadsıdı, kimi Batı hayranlığının şapşallığına yuvarlandı. Ve kimsenin aklına “bozkırcılık”tan “denizciliğe” geçme gelmedi. 


Oysa “denizcileşme” Batılılaşmayı da çağdaşlaşmayı da içeren ve bizim yarımadanın durumuna çok uygun düşen bir değişim olacaktı. Batı'yı tanıdığımızı sandığımız kadar dahi denizciliği tanımadığımız için toplumsal reformun böyle bir rotadan geçirilebileceğini hayal bile edemedik. Denizciliği genel bir kalkınmanın dinamosu olarak değil, yan bir parçası olarak değerlendirdik hep... Kalkınmış toplumlarda denizciliğin nasıl bir rol oynamış olduğu üstünde de hemen hiçdurmadık. Son elli yıllık siyasal edebiyata bir göz atın, deniz üstüne söylenmiş elli cümle bulamazsınız... Bir yarımada üstünde bozkırlı kalmış olmanın bu kadar koyusuna da doğrusu zor rastlanır...” 


SİNOP BASKINI 


Bilahare diğer ülkelerin de katılımıyla (Osmanlı yanında) “Kırım Harbi” olarak anılacak olan Rusya ile harbin başlangıcının; resmen savaş ilan etmemiş olsa da, Rusların 3 Temmuz 1853'te!' Prut nehrini aşarak Eflak ve Buğdan'ı işgal etmek üzere Buğdan (Moldavia)'a girmesi olduğunu söyleyebiliriz. Rus Çarı І. Nikola (Nicholas) idi. 


Olayların gelişmesinin daha iyi anlaşılması için çok kısa olarak Rusya'nın bu saldırısının gerisindeki olayları özetleyelim: 


Rusya zaman içinde Karadeniz'in kuzey kıyılarına yerleşip güçlendikten son- 


11 Enver Ziya KARAL bu tarihi 22 Haziran 1853 olarak belirtmektedir (Bkz.: Osmanlı Tarihi, V. Cilt, s. 232). 


ra izlemeye başladığı “Akdenize Açılma” politikası (veya daha genel bir ifade ile sıcak denizlere inme politikası) kapsamında Boğazlar ve İstanbul'u ele geçirmeye çalışmaktaydı. Çar 1. Nikola Rusya'nın bu hedefine ulaşmakta en önemli engel olabileceğini düşündüğü İngiltere'ye, 1844'te bu ülkeyi ziyareti sırasında Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı önerdi. Çara göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya'daki topraklarına dokunulmayacaktı. Buna karşılık, Balkanlarda 1812 yılında muhtariyet kazanmış olan Sırbistan Prensliğine bağımsızlık verilecek; bağımsız bir Bulgar devleti kurulacak; geri kalan Balkan toprakları da, İstanbul Boğazı Rusya'da kalmak şartıyla, Avusturya ve Rusya arasında paylaşılacaktı. İngiltere'nin payına ise, Girit ve Mısır düşüyordu.!? Ancak müsbet bir cevap alamadı. Osmanlı Devleti'ni çökmekte olduğunu düşünerek “Hasta Adam” olarak vasıflandıran Çar, 1853'te de önerilerini çeşitli vesilelerle birkaç defa tekrarladıysa da İngiltere'den bir destek görmedi. Bunun üzerine Rusya, Osmanlı Devleti'ne karşı tek başına harekete geçmeye karar verdi. Kudüs'teki kutsal yerler (Makamât-ı Mübâreke)'de Ortodoksların haklarına Katolikler lehine tecavüz edildiği iddiasını Osmanlı Devleti'ne baskı için gerekli zahiri sebep olarak kullandı. 


Kutsal yerlerde Ortodoksların haklarının korunması ve Osmanlı ülkesindeki Ortodoks tebaanın Rusya tarafından himayesi istekleri ile Rusya, Prens Aleksandr Mençikof'u kalabalık bir heyetin başında olağanüstü elçi olarak İstanbul'a yolladı. Mençikof (Prens, Amiral, Bahriye Nazırı ve Finlandiya Genel Valisi, Aleksandr Sergeyevich Menshikov), Karadeniz yolu ile stimli bir savaş gemisi olan Gromovnik (Gürleyen) ile İstanbul'a geldi (28 Şubat 1853). Sadrazamı ziyaretini müteakip Rusya'ya karşı tutumunu beğenmediği Hariciye Nazırı Fuat Efendi (bilahare Paşa) ile görüşmeyeceğini bildirmesi üzerine nazır istifa etti, yerine Rifat Paşa hariciye nazırı oldu. Mençikof ilk temaslardan sonra önce Ortodoks kilisesinin imtiyazlarının teyidi ile bu konuda gelecek için teminat verilmesini istedi. İngiltere ve Fransa'ya da danıştıktan sonra, Bab-ı Âli 23 Nisan ve 5 Mayıs'ta çıkarılan iki fermanla Rusya'ya Ortodokslar hakkında talep ettiği bazı hakları verdi. Fakat Mençikof bu sefer de 5 Mayıs'ta, kabul veya ret için beş gün mühlet vererek Bab-ı Âli'ye sunduğu bir nevi ültimatom mahiyetindeki yeni takririnde, Rus Çarının Osmanlı Devleti'ndeki tüm Ortodokslar (ki o zaman bunların nüfusu yaklaşık 12 milyon olup büyük çoğunluğu Rumlardan oluşuyordu)'ın meşru hamisi sıfatının tanınması şartı ile Osmanlı Devleti'ne Rusya'nın daimi ittifakını talep etti. Bunların kabulü Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın himayesi altına girmesi demek olacaktı. Mençikof'un bu faaliyetleri devam ederken Rusya Memleketeyn (Eflak ve Buğdan) sınırlarına askeri yığınak yapmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu bağımsız bir devlet olarak yaşayacaksa bu istekleri reddetmek zorundaydı. O zamanki İngiliz politikası da; Rusya'nın Hindistan yolunu tehdit etmemesi için, bu yol üzerindeki Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünün ve bağımsızlığının Rusya'ya karşı korunması idi. 


12 Haluk ÜLMAN, Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol (ve Savaş), 5. 77. 


Rus talepleri İngiltere ve Fransa ile görüşüldükten ve özellikle İngiltere adına İngiltere'nin İstanbul'daki büyükelçisi Lord (Viscount) Stratford de Redcliffe'in tavsiyeleri de göz önüne alınarak reddedildi. Ancak 11 Mayıs'ta Mençikof isteklerinin kabul edilmemesi halinde ilişkilerin kesileceğini ve bundan doğacak sonuçların sorumlusunun da Osmanlı hükümeti olacağını belirten ve cevap için de üç gün süre tanıyan bir ültimatom daha verdi. Bu sırada 13 Mayıs'ta sadrazamlığa Mustafa Naili Paşa'nın ve hariciye nazırlığına da Rifat Paşa'nın yerine Mustafa Reşit Paşa'nın getirilmiş olması nedeniyle, nazırın birkaç günlük mühlet istemesini Mençikofkabul etmeyerek 15 Mayıs'ta verdiği cevapta; resmi ilişkilerini kestiğini, ancak en kısa zamanda cevap verilmesi için biraz bekleyeceğini, Bab-ı Âli yine tereddüt ederse; Rus elçisi ile birlikte İstanbul'u terk edeceğini bildirdi. Birkaç gün içinde Bab-ı Âli'de hükümet ve devlet ricalinin katılımıyla yapılan toplantıda daha önce Rusya'ya verilen cevaplarda ısrar edilmesi kararı çıktı. Mençikof 18 Mayıs'ta görevinin sona erdiğini belirterek Osmanlı'nın ret cevabında ısrarını ilişkileri kesmek için bir sebep kabul etti ve 19 Mayıs'ta da Rus-Türk diplomatik ilişkileri- nin kesildiği halka ilan edildi. Mençikof İstanbul'dan ayrılmak için Büyükdere'de kendisini bekleyen gemiye bindi. Fırtına hareketini geciktirdi. İstanbul'daki dört büyük devlet elçileri (İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya) toplanarak Osmanlı Devleti ile Rusya'nın arasını bulmak için Mençikof nezdinde son bir teşebbüste bulundularsa da bir netice çıkmadı. 21 Mayıs'ta Mençikof İstanbul'daki Rus sefaret heyetini de yanına almış olarak Karadenize açıldı. 


Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi üzerine gerekli askeri tedbirleri almaya başlayan Osmanlı Devleti, ilk önce Rusların İstanbul Boğazını zorlamaları ihtimaline karşı boğazdaki mevzileri tahkim ettirdi. Nisan 1853'te Haliç'ten çıkarak Beşiktaş önlerine demirlemiş bulunan donanma da Haziran ayında boğaz savunmasına katılmak üzere, boğazın Karadeniz çıkışına yakın bölgelere (Büyükdere, Tarabya, Umuryeri, Beykoz) intikal ettirildi. Ayrıca Mısır Valisi Abbas Hilmi Paşadan asker ve harp gemileri istendi. Patrona Hasan Paşa komutasında İskenderiyeden hareket eden Mısır gemilerinin ilk grubu 14 Ağustos'ta geri kalanı da 26 
Ağustos'ta İstanbul'a ulaştılar. Askerler Beykoz'daki Sultaniye Çayırında kurulan çadırlara yerleştirildiler. Gemiler ise yukarıda belirtildiği gibi Boğazın Karadeniz ağzına yakın mevki almış olan Osmanlı Donanmasına katıldılar. Bilahare Varna'ya götürülecek Mısırlı askerlerin sayısı çeşitli dokümanlara göre 14.000-20.000 
arasında değişmektedir. 


Osmanlı-Rus münasebetlerinde gerginliğin tırmanması üzerine; Rusya'nın Osmanlı Devleti hakkındaki emellerinin ülkelerinin milli menfaatleri ile çatıştığını değerlendiren İngiltere ve Fransa, küçük bir körfez olan Beşike koyuna birer filo gönderdiler. Gemiler 25 Haziran 1853'te koya demirlediler. 


Osmanlı Bahriyesinin harekât plânlaması yönünden zafiyetini Afif Büyüktuğrul şöyle anlatıyor: 


“Ruslarla politik durum bu kadar ağır olduğu halde Osmanlı tarafında bir savaşplanının hazırlanmamış olması günah derecesinde ağır bir hataydı. Karadeniz stratejisinde Rus tarafı stratejik olarak merkezi durumda bulunan Sivastopol'da üs kurarak bütün donanmasını bu limana getirdiği halde, onun karşısında bulunan Sinop limanı ne tahkimat itibariyle ne de seyyar kuvvet olan donanma ile, bu limandan yararlanarak, gerekli deniz strateji hazırlığını yapmamıştı. Donanmasına da, denizcilik açısından ciddi bir savaş eğitimi yaptırmamıştı. Bu, gelenek olarak bundan sonraki 1897 Osmanlı-Yunan savaşı ve 1912-1914 Balkan savaşında da gene ters olarak uygulanacaktı.”* 


Sinop Baskını öncesinde yeni inşa edilen ve Mısır'dan gelen gemilerle Osmanlı Donanması toplam 87 gemiye, deniz askeri sayısı ise 20.000 kişiye ulaşmıştı. 
Bu gemilerin çeşitlerine göre dağılımı şöyleydi: 12 adet üç ambarlı, 6 adet kapak, 
11 firkateyn, 8 korvet, 13 brik, 5 uskuna, 5 mistika, 5 kotra ve 22 vapur."* (Mısır 
gemileri: Kırım ve Miftâh-ı Cihâd kalyonları; Reşid, Dimyâd (Dimyat), Bahire firkateynleri; Cihâd Peyker (Cihadpeyker) korveti; Sâika guleti; Cây-ı Ferah briki; Nil ve Pervaz-ı Bahri vapurları)!" 


Kaptan-ı Derya, 1852den beri Topçubaşızade Mahmud Paşa idi. Topçubaşı Mustafa Ağa'nın oğlu olan Mahmud Paşa denizci olmayıp Tophane'den yetişerek ilerlemiş, Kaptan-ı Derya'lığa atanmadan önce Ankara Valiliğine getirilmiş, ancak kısa zaman sonra azledilmiştir. Damat Mehmet Ali Paşa'nın 23 Eylül 1852'de Kaptan-ı Deryalıktan Sadrazamlığa getirilmesi ile yerine Mahmud Paşa atanmıştır. 


Bir kısım Osmanlı ve Mısır gemileri üç gruba ayrıldı. Patrona (Koramiral) Mustafa Paşa komutasındaki bir firkateyn ile dört vapurdan kurulu bir filo (Firkateyn: Muhbir-i Sürur, Vapurlar: Mecidiye, Sâik-i Şâdi, Feyz-i Bâri, Taif) Kafkas cephesine yapılacak taşımaya ayrıldı. Filodaki vapurların 12'şer topu vardı (bunlara bazı kitaplarda buharlı firkateyn/steam frigate de denilmektedir). 


Patrona Kayserili Ahmet Paşa esas grubu oluşturan 18 gemilik filosu ile (Nusretiyle firkateyninde Müşavir Paşa Slade de bulunuyordu). 4 Ekimde, Rusyaya Eflak ve Buğdanı 15 gün içinde boşaltmasını talep eden ültimatom verilmesi (Osmanlı Ordusu komutanı Serdar-ı Ekrem Müşir Ömer 


13 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, С.2, s. 417, Dipnot 261. 


14 Bkz. Ersan BAŞ (Hazırlayan), Çeşme, Navarin, Sinop Baskınları ve Sonuçları, ѕ. 188 (Bu bilginin Mahmut 
Şevket Paşa'nın “Osmanlı Teşkilâtı ve Kıyafet-i Askeriyesi” adlı eserinden (s. 35) alındığı 188. sayfanın altındaki dipnot 31 0'da belirtilmiştir.) Ancak Saim BESBELLİ'nin kitabında (1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı, ѕ. 20 ve Kuruluş: 1 sayfası) “1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı başladığı zaman küçük bir kısmı Yunanistan sularında bulunan Osmanlı Donanması, dördü onarımda ve ikisi inşa halinde olanlarla birlikte 14 kalyon ve kapak, biri onarımda olanla birlikte 13 firkateyn, dokuz korvet, 1 4 vapur, yedi brik ve personeli de 20.000 kişiden ibaretti” denilmektedir. Bilginin kaynağı belirtilmemiştir. 


15 Ersan BAŞ (Hazırlayan), a.g.e., s. 183; Besim ÖZCAN, Sinop Deniz Felâketi, s. 42. 
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Paşa tarafından Rus orduları komutanı Prens Gorçakof'a) üzerine Karadenizde karakol yapmak ve Doğu Anadolu'ya kıta nakliyatını korumak üzere İstanbuldan hareket etti. (Ancak bu filo bilahare İstanbula döndü.) 
4 Ekim 1853 tarihi Osmanlı Devleti'nin resmen Rusya'ya harp ilan ettiği tarihtir. 


Bab-ı Âli Rusyaya ültimatom verdikten sonra, Rusya'nın İstanbul Boğazını zorlayarak pây-ı tahtı tehdit etmesi ihtimalinden endişe ederek 8 Ekim'de İngiliz ve Fransız filolarının (Beşike'deki) çağrılmasını talep etti. İngiliz Büyükelçisi Stratford İngiliz filosuna hareket emrini 12 gün geciktirdi (Fransızlarla koordine ederek). Bu arada Prens Gorçakof'tan gelen cevap notası Rusların tahliyeye niyetli olmadığını, dolayısıyla harp halinin varlığı hakkında en ufak bir şüphe kalmadığını ortaya koydu. Bu durumda filonun boğazlara girmesine 1841 antlaşmasına (Convention of London, 13 July 1841) göre bir engel kalmamış oluyordu. İngiliz ve Fransız büyükelçileri 20 Ekimde filolarını çağırdılar. Filolar 22 Ekimde Çanakkale Boğazına girerek 23 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Büyükdere'ye demirlediler. 
İngiltere'nin Akdeniz Komutanı (Commander-in Chief, Mediterranean) Koramiral Sir James Whitley Deans Dundas komutasındaki İngiliz filosu 2 kalyon, 4 
kapak, 1 firkateyn, 2 yandan çarklı (padıllı / paddle) vapur, 8 pervaneli vapurdan oluşmaktaydı. Fransız filosu (Amiral Hamelin komutasında) ise 3 kalyon, 7 kapak, 3 brik ve 3 vapurdan ibaretti. Rusya, İngiliz ve Fransız filolarının gelişi ile 
1841 Londra antlaşmasının ihlâl edilmiş olduğunu öne sürerek protesto etti. Her 
iki filo da sonradan Sivastopol muharebeleri sırasında kalyon, kapak, firkateyn tipi 7 İngiliz ve 4 Fransız gemisi ile takviye edildi. 


Yukarıda Osmanlı ve Mısır gemilerinden üç grup kurulduğu belirtilmişti. Bu gruplardan Mustafa Paşanın filosu 21 Ekim 1853'te Boğazdan çıkarak düşman tarafından bir tecavüze uğramadan, önce Trabzona sonra da Batum ve Sohumkale'ye uğrayarak yükünü boşaltmıştır. 


Diğer taraftan Mısırdan yardım için gönderilen donanmanın başında bulunan Hasan Paşa komutasında bir filo Mısır'dan gelen askeri Varna'ya götürmek (askerler buradan da İshakça ve Şumnu'ya götürülecekti) ve Karadeniz'in Rumeli kıyıları açıklarında karakol görevi icra etmek maksadıyla Karadenize gönderildi. 
Firkateyn ve korvet tipi gemiler, vapurlar (armed steamers) ve taşıt gemilerinden oluşan filo İstanbul'dan hareket ettiği gün Tutrakan yakınında Tuna'yı geçerek Ruslara karşı ilk ateşin açılması (23 Ekim) ve 27 Ekim'de de Müşir Ömer Paşa ile Rus kuvvetleri arasında savaşın başlaması üzerine, Hasan Paşa'yı hem bilgilendirmek ve kendisine verilecek gerekli emirleri iletmek hem de filosunu takviye etmek üzere Müşavir Paşa (Adolphus Slade) Nusretiye gemisi ile Karadenize gönderildi. 
Müşavir Paşa Kasım'ın ilk haftasında Varna'ya asker çıkararak İğneada'ya gelmiş olan Hasan Paşa'ya ulaştığı zaman Karadenizde çok şiddetli bir fırtına başlamıştı. 
Fırtına nedeniyle Kaid-i Zafer filodan koparak kayboldu ise de sonradan salimen Sinopa sığındığı öğrenildi. Hasan Paşa filosu Kaid-i Zafer hariç alınan geri dönüş 


emrine uyarak 16 Kasım 1853'te geri döndü. (Fırtına nedeniyle dağınık durumdaki gemiler farklı zamanlarda Boğaz'dan içeri girip çoğunluğu Büyükdere olmak üzere Boğaz'da değişik yerlere demirlediler.) 


Adolphus Slade bu seyirde personel hakkındaki gözlemlerini “Türkiye ve Kırım Harbi” kitabında şöyle anlatıyor (5.83): 


“Hemen hepsi, az çok deniz tutmasından ve kanlıbasurdan muzdarip gemiler efradının hali insanda acıma ile karışık bir hayranlık uyandırıyordu. Bunlardan hiçbirinin sırtında fanila yoktu, ayağında çorabı olan ancak birkaç kişi vardı; kışlık esvap eksik olduğu için birtakımları hâlâ ince beyaz pantolon giymekteydiler. 
Kilimden kalın olmayan yataklarında tek ve pamukla karışık battaniyeler altında yatıyorlardı. Gömlek ve ceketleri, hatta olanların kaputları öyle bir kumaştan yapılmıştı ki arkasından yıldızları seyredebilirdiniz. Gıdalar peksimet, pirinç, zeytin ve sudan ibaretti, bunları da ancak açlığı bastıracak kadar verebiliyorduk. İnsan besleyecek kuvvet ve miktarda yiyecek yoktu. Lâkin bütün bu felâketler içinde tek bir tanesi metanetsizlik göstermedi, vazifesini yapmaktan kaçınmadı. Birçokları soğuktan, ıslaktan bitmiş bir halde güverteden aşağı indiriliyordu”” 


Osmanlı-Mısır gemilerinden oluşturulan üçüncü grup olan Patrona Osman Paşa emrindeki grup (filo) da 5 Kasım'da Boğazdan çıkarak bir süre keşif karakol görevi icra etmiş ancak fırtına çıkması üzerine filo dağılarak 13 Kasım'dan itibaren gemiler Sinop limanına sığınmaya başlamışlardır. Osman Paşa'nın yardımcısı Riyale (bugünkü Tuğ / Tümamiral karşılığı bir rütbe) Hüseyin Paşa idi. Neticede bütün gemiler 15 Kasım 1853'te kötü deniz ve hava şartları altında güçlükle Sinop limanına girebildi. Amiral Büyüktuğrul kitabında Adolphus Slade'in hatıraların- dan aşağıdaki ifadeyi aktarıyor.'* 


“Filosunu denizde yetiştirmiş tek Türk amirali, Amiral Osmandı. Ne yapsın ki Karadenize hareket etmeden, aldığı emirle, yetiştirdiği bütün denizci personeli, Batum'a cephane götürmek için kendisinden önce hareket eden Amiral Mustafa'nın filosunadevretmiş, Derya Kaptanı da Osman Paşa'nın filosunu Anadolu'dan yeni silah altına alınmış çiftçilerle doldurmuştu. İstanbul'dan Sinop'a gelirken çıkan fırtınada yeni mürettebat deniz tutmasından bitkin hale geldiği gibi gemilerin direkleri de yıkılmış ve tekneler savaş yapamaz hale gelmişti. Artık Osman Paşa ne filosuyla muharebe yapabilir ne de liman ağzında bir karakol hattı kurarak güvenlik önlemi alabilirdi.” 


Mustafa Paşa filosunun icra ettiği lojistik nakliyatı muhtemel düşman taarruzuna karşı koruma görevi Osman Paşa'nın filosuna verilmişti. İnceburun- Amasra arasında seyredecek ve kötü hava ile karşılaştığında Sinop limanına sığınacaktı. 
Filo 6 firkateyn (Sancak gemisi Avnillah (Avn-i İlâh), Dimyat, Nizamiye, Nâvek-i 


16 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, C.2, s. 419. 


Bahri, Fazlullah (Fazl-ı İlâh), Nesim-i Zafer), 3 korvet (Necm-i Efşan, Gül-i Sefid (Gülsefid), Feyz-i Ma'büd. Sonradan Sinop'ta filoya Kâid-i Zafer de katılmıştır.), 
2 buharlı ve top taşıyan gemi (vapur) (Ereğli, Pervaz-ı Bahri)den müteşekkildi."? 
Gemilerde yukarıda belirtildiği gibi yüksek oranda yeni askere alınmış acemi personel vardı. İleride belirtileceği gibi Mustafa Paşa filosundan Taif vapuru da filo Sinop'tan ayrılırken Sinop'ta bırakıldı. (Dimyat ve Pervaz-ı Bahri Mısır gemileri idi.) 


Osman Paşa filosu yerine veya ona ilave olarak bir İngiliz-Fransız karma filosu Ruslara gözdağı vermek üzere Karadenize yollanamaz mıydı? Bu sorunun cevabını kısmen “Lord Stratford'un Türkiye Hatıraları” kitabında bulabiliriz. Kitabın yazarı Stanley Lane'in yazdıkları şöyle:!8 


“.. Durumu daha iyi anlamak için Müttefik Donanmasının rolünü kavramamız lâzım. Filolar Boğazda demirlemiştir. Sivastopol donanması ile İstanbul arasında set ödevi görürler. Gelgelelim Türkiye'nin uçsuz bucaksız kıyıları her an Rus akınına açıktır. Müttefikler de böyle bir tehlikeye karşı Osmanlılara yardım vaadin- de bulunmuşlardır. En çok tehlikeye açık bölüm Karadeniz kıyılarıdır. Bunun için müttefiklerin hiç değilse bir filoyu devriye gezmek üzere Karadenize göndermeleri gerekmektedir. İşte bu noktada daha sonra da nice bir sıkıntıya yol açacak olan ikilik işe karışır. Müttefik donanmasının en ufak bir hareketi için bile iki amiralin ve büyükelçilerin rızası şarttır. M. De La Cour'un yerine gelen Fransız Büyükelçisi General Baraguay, Karadeniz seferine karşı duran Amiral Hamelin (Fransız filosu komutanı)'i destekler. İngiliz donanması müttefiklerin arasını açmamak kaygısıyla tek başına hareket edemez. Lord Stratford, onulmaz bir sıkıntıya düşer. Lord Clarendon 


17 Bazı dokümanlarda Kâid-i Zafer de firkateynler arasında sayılarak filodaki firkateyn sayısı 7, korvet sayısı da 3 
olarak belirtilmektedir. Ancak, Sinop Baskınının izahında esas alınan Saim Besbelli'nin “1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı" kitabındaki Osman Paşa filosunun kuruluş şemasında (Kuruluş: 6) Kaid-i Zafer 22'şer toplu 4 korvetten biri olarak görülmektedir. Aynı kuruluş şemasında Avnillah 50, Nizamiye 64, Nesim-i Zafer ve Fazlullah 48'er, Nâvek-i Bahri ve Dimyat 42'şer, Ereğli 10 ve Pervaz-ı Bahri de 6 toplu olarak belirtilmiştir. 
(Riyale Hüseyin Paşa Nizamiye firkateyninde bulunmakta idi.) Keza yukarıda belirtilen kuruluş şemasında (Kuruluş: 
6) ve Haluk Y. ŞEHSUVAROĞLU'nun kitabında (Deniz Tarihimize Ait Makaleler, s. 219) Ereğli vapuru Osman Paşa filosunda gösterilmesine mukabil Prof. Dr. Besim ÖZCAN “Sinop Deniz Felâketi" adlı kitabında Ereğli'yi Mustafa Paşa'nın filosunda göstermiş (s. 53) ancak anılan filonun İstanbul'a dönüşünde Sinop'a uğradığında Taif ile birlikte Ereğli'yi de Sinop'ta bıraktığını belirtmiştir (s. 54). Ersan BAŞ da kitabında Besim ÖZCAN'a atıf yaparak aynı bilgiyi vermektedir (a.g.e., s. 194). Ayrıca Mustafa Paşa'nın filosundaki Feyzibâri (Feyz-i Вагі) vapurunun ismi (Saim BESBELLİ, a.g.e., Kuruluş: 5), Besim ÖZCAN ve Ersan BAŞ'ın yukarıda zikredilen kitaplarında "Fevz-i Вагі"; Osman Paşa'nın filosundaki Feyzimabut korvetinin adı (Saim BESBELLİ, Kuruluş: 6) da aynı kitaplarda “Fevz-i Ma'büd" olarak yazılmıştır. (İdris BOSTAN da “Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri” adlı kitabında (s. 381) anılan korvetin adını “Feyz-i Ma'büd" olarak belirtmiştir.) Ayrıca Haluk Y. ŞEHSUVAROĞLU'nun yukarıda belirtilen kitabında (s. 344) ve Hayati TEZEL'in “Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi (Cilt 1) isimli kitabında (s. 634) Feyzibâri yerine “Feyzibahri" yazılmıştır. (Süleyman Nutki ise “Osmanlı Deniz Savaşları" kitabında (s. 155) “Feyz-i Bahri” olarak yazmıştır.) Nejat GÜLEN "Şanlı Bahriye” kitabında (s. 95) ve A. BÜYÜKTUĞRUL “Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması (Cilt 3) kitabında (s. 60) anılan geminin ismini “Fevzibahri” olarak yazmışlardır. The Ottoman Steam Navy (В. Langensiepen, A. GÜLENYÜZ) kitabında da (s. 143) geminin ismi “Feyza-i Bahri"dir. Kitabımızda “Feyz-i Вагі” ve “Feyz-i Ma'büd”" doğru yazılışlar olarak kabul edilmiştir. 


18 Stanley Lane Poole, Lord Stratford'un Türkiye Hatıraları (kısaltarak çeviren Can YÜCEL), s. 217. 
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(İngiltere hariciye vekili) ise Fransız amiralinin davranışını üzüntü ile karşıladığını belirttikten sonra İngiliz gemilerinin tek başına yollanamayacağını söyler” 


Rusların Karadeniz Donanması” Osmanlı tarafının deniz yoluyla gerek batı Karadenize (Varna, Burgaz bölgeleri) gerekse de doğu Karadenizde Kafkasya'ya lojistik nakliyatını kesmek maksadıyla biri doğu diğeri batı Karadenizde deniz kontrolünü sağlamak üzere iki ayrı filo halinde harekât icra ediyordu. Doğuda harekât yapan filonun komutanı 1851'den beri Karadeniz Donanması Komutanı olan Koramiral (Vice-Admiral) Pavel (Paul) Stepanoviç Nakhimov (Nahimov / Nachimov / Nakhimoff) idi. 16 Kasım'da 4 topu bulunan Medar-ı Ticaret buharlı gemisi (Armed Steamer) Sinop-Kerempe Burnu açıklarında Rusların Besarabya (Bessarabia) yandan çarklı firkateyni tarafından yakalandı. “Turok” ismi ile Rus Bahriyesine katıldı. 


Mustafa Paşa'nın grubu Batum'dan dönüşte Sinopa uğramış (İntikal sırasında Rus firkateyni Flora ile karşılaşmış fakat bu gemiye ciddi bir hasar verilememiştir. Ayrıca Nakhimov'un filosu ile de karşılaşılmış ve bunların poyraz yönünde uzaklaştığı görülerek keşif filosu olduğu değerlendirilmiştir.) ve 22 Kasım'da Taif vapurunu Sinop'ta bırakarak İstanbul'a hareket etmiş, 23 Kasım'da da İstanbul'a dönmüştür. Sinop'ta iken intikalde karşılaştıklarını Osman Paşa'ya aktarmış ve Osman Paşa'yı kendisi ile birlikte İstanbul'a dönmesi için ikna etmeye çalışmışsa da Osman Paşa personelinin tecrübesiz ve henüz eğitimlerinin yetersiz olması nedeniyle Sinop'ta kalmakta ısrar etmiştir. Mustafa Paşa Batum'dan İstanbul'a dönmekte olan Nil vapuru ile Kapudanlık makamına; Patrona Osman Paşa'nın komutasındaki filonun Sinop'ta demirlediğini, filonun stimli gemileri için yeteri kadar kömürün Sinop'ta bulunmadığını, Sinop kale ve istihkâmlarının da takviyeye ihtiyacı olduğunu belirterek İstanbul'dan yardım isteyen bir tahrirat göndermiştir.? Ayrıca İstanbul'a dönünce Sinop'taki filonun müşkül durumunu da Kaptan-ı Derya makamına rapor etmiştir. 


Kömür ikmali için Ereğli'ye gitmekte olan Osman Paşa'nın filosundan Pervaz-ı Bahri (Mısırdan gelen gemilerden olup 6 topu vardı) Amasra ile Kerempe Burnu arasında (bazı dokümanlara göre Ereğli açıklarında) 17 Kasımda Batı Karadenizde silahlı keşif yapan Amiral V. A. Kornilov'un filosundan Vladimir ile karşılaştı. Yandan çarklı stimli firkateyn (paddle frigate) Vladimir ile yaptığı ve birkaç saat süren top düellosu sonucu Pervaz-ı Bahrideki 150 mürettebattan 58'i şehit olmuş, geminin bordasında ve armasında büyük tahribat vuku bulmuş- 


19 1853'te Türk-Rus ve Kırım Savaşı başlangıcında Rus Karadeniz Donanması 19 kalyon, 7 firkateyn, 5 korvet, 
12 brik, 9 uskuna, 7 kotra, 2 yat ve 31 vapurdan ibaretti. Ayrıca Azak Denizi ve Tuna'da birer filotilloları vardı. Diğer taraftan Nikolayev'deki tersanede de 3 kalyon inşa halinde idi (bkz.: Saim BESBELLİ, 1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı, s. 27 ve 28). 


20 Ersan BAŞ (Hazırlayan), Çeşme, Navarin, Sinop Baskınları ve Sonuçları, 5. 194. 


tur. Personelin kahramanca ve fedakârane çarpışması bir fayda vermemiş ve gemi düşman eline düşmüştür. Ruslar ele geçirdikleri bu gemiye bilahare Amiral Kornilov'un şerefine “Korlinov” adını verdiler.?' 


Karadeniz'de Güney Kafkasya'ya asker ve cephane taşıdığı değerlendirilen Osmanlı filolarını arayıp bulmak ve imha etmek maksadıyla Anadolu kıyıları boyunca silahlı keşif yapan Koramiral Nakhimov> komutasındaki bir grup, Türk filosunun Sinop'ta bulunduğuna dair aldığı bir habere istinaden 19 Kasımda Siпора doğru harekete geçtiyse de şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Kovarna firkateyni, Trisivyatitel kalyonu ve Harbriy vapuru, gittikçe artan fırtınadan ağır hasara uğradıklarından onarılmak üzere Sivastopol'a gönderildiler. Geriye üç kalyon ve bir vapur (Besarabya) kaldı. Sancak gemisi yeni hizmete girmiş İmperatritsa Mariia (İmperatriitsa Maria / Empress Maria / İmparatoriçe Marya) idi. Diğer iki kalyondan biri Rostislav, diğeri de Rusların Çeşmede Osmanlı donanmasını yakmasının bir hatırası olarak “Çeşme” (Chesma) idi. Bu üç gemi de iki ambarlı olduklarından aslında bir kalyon çeşidi olan kapak sayılmalıdır. (Rostislav, İmparatoriçe Marya ve Çeşme'nin 84'er topu vardı.) 


Nakhimov 24 Kasım'da Sinop'ta Osmanlı filosunu buldu.? Osmanlı gemilerinin demir yerlerini tespit etti. Sinop'ta bir telaş baş gösterdiyse de, Rus gemileri herhangi bir çatışmaya girişmeden uzaklaştılar. (Nakhimov keşif için önden gönderdiği geminin Osmanlı filosu hakkındaki abartılı raporu üzerine kendi kuvvetini çatışma 


21 Sinop Baskınının ve hemen öncesindeki olayların anlatımında esas olarak Saim BESBELLİ'nin "1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı" kitabından yararlanılmış ve gerektiğinde alıntılar da yapılmıştır. Ancak diğer bazıdoküman ve belgelerde kişi adlarında, olayların izahında, tarihlerde, gemi adetleri, tipleri ve adlarında küçük, bazen de önemli farklılıklar bulunabilmektedir. Örneğin yukarıda belirtilen kitapta (s. 43, Dipnot 1) Pervaz-ı Bahri vapurunun Ekim sonlarında taarruza uğradığı yazılmaktadır. Hâlbuki “Çeşme, Navarin ve Sinop Baskınları ve Sonuçları" kitabında (5. 202) 17 Kasım'da, “The Otoman Steam Navy" kitabında (5. 4) ise 18 Kasım'da Pervaz-ı Bahri'ye taarruz edildiği belirtilmiştir. (Diğer taraftan Adolphus Slade'in "Türkiye ve Kırım Harbi" kitabında (s. 82) Pervaz-ı Bahri'nin İstanbul'dan Ereğli'ye gönderildiği yazmaktadır. (Sayfa 82'deki Dipnot 1'de de kitabın mütercimi bazı kaynaklarda bu vapurun Sinop filosunda gösterildiğini fakat bu bilginin yanlış olduğunu belirtmiştir.) Böyle durumlarda; olayların akışı içinde diğer elde mevcut belge ve dokümanlardan da yararlanarak bu kitaba mantıken en doğru kabul edilebilecek tarih/olay/sayı/isim vb. yazılmıştır. Yukarıdaki örnekte de en doğru tarih olarak 17 Kasım 1853 kabul edilmiştir. Mustafa Paşa filosunun İstanbul'a dönüşü de yukarıda 23 Kasım olarak belirtilmiş, ancak "Türkiye ve Kırım Harbi" kitabında 24 Kasım yazılmıştır. 


22 Nakhimov 1822'de Kreiser firkateynine atandıktan sonra gemisi tanınmış Rus kâşif Mikhail Petrovich Lazarev 
komutasında üç yıl süreli dünya turuna katıldı. Bilâhare atandığı ve yeni hizmete giren 74 toplu Azov gemisi ile geminin ilk seyri olarak 1826'da Arkhangelsk'den St. Petersburg yakınındaki Kronstadt'a, oradan da 1827'de Rear Admiral Geiden komutasındaki Rus skadronuna sancak gemisi olarak katılan kendi gemisi ile Akdeniz'e indi. 
Nakhimov Rusya'nın Akdeniz skadronundaki (Adriyatik filosundaki) Azov gemisinde 25 yaşında genç bir subayken (kâşif Albay (Captain First Rank) М. Р. Lazarev yine gemisinin komutanı ійі] Rus, İngiliz ve Fransız filolarının oluşturduğu, İngiliz amirali (Vice Admiral) Sir Edward Codrington komutasındaki birleşik donanma 20 Ekim 1827'de 
Mora yarımadasının güneybatı ucunda, Navarin koyundaki Osmanlı-Mısır donanmasını imha etmişti. Nakhimov 26 
yıl sonra Navarin'den çıkardığı derslerden yararlanmıştır. 


23 Bu tarihi 19 veya 21 Kasım olarak belirten yazarlar da vardır. Örneğin; Bernd LANGENSİEPEN ve Ahmed 
GÜLERYÜZ (The Ottoman Steam Navy 1828-1923, s. 4) 19 Kasım, Süleyman NUTKI (Osmanlı Deniz Savaşları, s. 156) 21 Kasım olarak kaydetmişlerdir. 
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için yeterli görmedi.) Rus amirali beraberindeki Besarabya vapurunu Sivastopol'a göndererek durumu rapor etti ve takviye kuvvet istedi. Destek gelmesini beklerken Sinop limanına yaklaşarak ikinci bir keşif yaptı. Osmanlı filosunun Sinop şehri 
önünde, kıyı boyunca tek sıra halinde yarım daire şeklindeki bir hat üzerinde 15 
kulaçta demirli olduğunu tespit etti. Bu hattın sahil tarafında 14 ve 19 librelik gülle atan küçük toplarla donatılmış birkaç sahil bataryası vardı. (Gemiler mümkün olduğu kadar bu tabyaların koruması altında olacak şekilde demirlemişlerdi.) Nakhimov için en büyük şans, istediği takviye kuvveti gelinceye kadar geçen zaman içinde Osman Paşa'nın limanda atıl vaziyette kalma kararını sürdürmesidir. 


Osman Paşa, Alan Palmer'ın yazdığına göre” İstanbul'a ivedi haber göndererek takviye istedi. Alan Palmer bu maksatla filodan hızlı bir firkateynin İstanbul'a yollandığını belirtiyor.” (Ancak hangi gemiyi yolladığını açıklamamıştır. Milli kaynaklarımızda da aşağıda belirtildiği gibi haber gönderildiği zikredilmişse de eğer haber gemi ile yollandıysa hangi geminin görevlendirildiği hakkında bir kaуи bulamadım. Bununla birlikte yazar 27 Kasım'da aşağıda açıklanacağı gibi Sinop'tan İstanbul'a dönen Persut (Persud/Persüd) vapurunu sehven filodan hızlı bir firkateyn olarak belirtmiş olabilir. D.H.) 


Sinop'taki filonun 25 Kasım'a kadarki faaliyetleri hakkında Türk filosu komutanlarının (Osman ve Hüseyin Paşalar) yazdıkları aynı tarihli tahrirattan (resmi yazı / mektup) bilgi sahibi olmaktayız. Bu tahriratta, Rus gemilerinden birkaç tanesinin Sinop yarımadasının Yıldız tarafına on mil kadar mesafede görünmesi üzerine Taif ve Ereğli vapurlarının karakol yapmak üzere hazırlanırken Rus gemilerinin uzaklaştıkları belirtilmiş, ayrıca birkaç Rus gemisinin de Bartın Boğazı ve Amasra çevresinde dolaştıklarına işaret edilerek Rus limanının (yani Sivastopolun D.H.) Sinop'a yakın olması dolayısıyla, Rus gemilerinin kolayca yardım alarak kendi üzerlerine hücum edebilecekleri tehlikelerine dikkat çekilmiş ve bu durumda nasıl hareket edecekleri sorulmuştur.” 


Daha önce Kasım 1853 ortalarında, Bahriye Meclisi üyelerinden Kaymakam (Yarbay) Emin, Persüd vapuru ile Sinop tarafına gönderilerek hem Kâid-i Zafer'i aramaya hem de oradaki filonun durumunu saptamaya memur edilmişti. 


Kaymakam Emin Bey Kaptan-ı Derya'nın Rusya gemileri ile karşılaştıklarında nasıl hareket edeceklerini hatırlatan ve ayrıca muhalif havalarda da Sinop limanına gidip demirlemelerini emreden yeni emirnamesini Osman Paşa'ya iletmişti.” 


24 Bkz. Alan PALMER, 1853-1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (Türkçesi: Meral GASPIRALI), 
5. 37. 


25 Alan PALMER, Decline and Fall of the Ottoman Empire, $. 124. 
26 Bkz.: Ersan BAŞ, a.g.e., s. 208. 
27 Bkz.: Ersan BAŞ, a.g.e., s. 195. 


- 21 - 


27 Kasımda geri dönen bu subay filonun kötü hava nedeniyle Sinop'ta bulunduğunu, yalnız Pervaz-ı Bahri vapurunun kömür ikmali için Ereğli'ye gönderilmiş olduğunu bildirmişti. 


Mustafa Paşa filosunun İstanbul'a dönmesinden sonra Kaptan-ı Deryalık makamından Osman ve Hüseyin Paşalara 26 Kasım (25 Safer) tarihinde komutasındaki gemilerle dağılmadan toplu halde derhal Boğaz önlerine yakın bölgeye gelerek oralarda voltada bulunmaları (yani keşif / karakol yapmaları) ve hava bozduğunda da barınılamayacağı anlaşılırsa Boğazdan içeri girilmesinin uygun görüldüğünü belirten bir tahrir gönderilmişti. Ancak 27 Kasım'da yeniden bir emir gönderilerek emir alınır alınmaz hemen hareket edilmesi ve filodan ayrılan gemiler olursa ve sonuçta bir kayıp vuku bulursa soruşturma açılacağı bildirilmiştir. 
(Ancak bu emirlerin 30 Kasım'daki baskından önce Osman ve Hüseyin Paşa'lların eline geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu emirlererağmen filonun limandan ayrılmamış veya İstanbul - Sinop mesafesinin uzaklığı dikkate alındığında emirlerin ulaşmamış olması muhtemeldir.) 


Bahriye Meclisinde yapılan toplantıda Sinop'taki filonun durumunun görüşülmesinden sonra 28 Kasımda Bab-ı Ali'ye yazılan bir tahriratta; Karadeniz'de düşmandan korunmak için muhafazalı limanların bulunmaması, yelkenli gemilerin kötü havalarda açılamamaları ve bu yüzden istenilen limanlara, hatta Boğaza girememeleri dolayısıyla bundan böyle bu çeşit gemilerin gönderilmeyeceği, Sinop'ta bulunan filonun geri alınacağı, Anadolu ve Rumeli kıyılarının uygun bölgelerinde ve Sinop önlerinde karakol yapmak üzere birkaç vapurun çıkarılması- nın kararlaştırıldığı açıklanmıştır.” 


Bu maksatla top taşıyan 7 vapurdan oluşan bir filo hazırlanmıştır. Ancak görev talimatı bile hazırlanan filo daha hareket etmeden Sinop baskını (veya faciası) gerçekleştiğinden planlanan harekât icra edilememiştir. 


Rus Karadeniz Donanmasının hangi gemilerden oluştuğu, daha doğru bir ifadeyle imkân ve kabiliyetleri genel olarak bilindiğine göre Osmanlı tarafının kalyonların esas gücü oluşturmadığı bir filoyu Karadenize göndermesi nasıl açıklanabilir? Bu sorunun cevabını ana hatlarıyla Adolphus Slade'in kitabında ( Ali Rıza Seyfi çevirisi “Türkiye ve Kırım Harbi”, İngilizce ismi: “Turkey and the Crimean War A Narrative of Historical Events”) buluyoruz (s.83). Slade, Nusretiye (Nusratiye) firkateyni ile Karadeniz'deki Hasan Paşa filosuna katılıp müteakiben İstanbula döndükten sonra Kaptan Paşa ile görüşmesinde Sinop filosunu yalnız firka- 


28 Bkz.: Ersan BAŞ, a.g.e., s. 195,196; Besim ÖZCAN, Sinop Deniz Felâketi, s. 57,58. Bu iki emrin (26 ve 27 
Kasım tarihli) kullandığımız alfabe ile yazılmış orijinalleri Besim ÖZCAN'ın kitabında, günümüz Türkçesine çevrilmiş metinleri ise Deniz Kuvvetleri dergisi, Mart 1995 (Sayı 562) Eki (Bahriye Tarihimizden Belgeler-) s. 7 ve 9'da bulunmaktadır. 


29 Bkz.: Ersan BAŞ, a.g.e., s. 196. 
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teynlerle korvetlerden teşkil ettiği için Kaptan Paşa'ya (Kaptan-ı Derya'ya) derin bir kederle sitemde bulunduğunu yazıyor. (Müşavir Paşa kendisinin Karadeniz seferinden dönmesinden 12-13 gün önce Sinop filosunun yola çıkmış olduğunu da belirtiyor.) Kaptan Paşa'nın bu işte kabahati olmadığını söylediğini belirterek şöyle bir açıklamada bulunuyor: 


“Kaptan Paşa, söylediğine göre, Müşavir Paşa'nın (yani Slade'in kendisinin D.H.) filo ile Karadenize hareketinden sonra Bab-ı Ali'ye onun filo (Osman Paşa filosu D.H.) hakkındaki düşüncelerini ve tavsiyelerini arz etmiş, filoyu kalyonlarla kapaklardan teşkil etmek üzere elinden geleni yapmıştı. Bab-ı Ali bu tavsiyeleri tamamiyle muvafık bulduğundan kalyon ve kapakların hazırlanmasına başlandı ve işler tamam edilmek raddesine gelmişti. İşte tam o sırada Bab-ı Âli'den Bahriye Nezaretine (“Kaptan-ı Derya makamına” olması gerekir. O tarihte Bahriye Nezareti kurulmamıştı. D.H.) kalyonların gönderilmesinden vazgeçildiğini bildiren ikinci bir emir geldi. Bu emir İngiltere elçisinin arzusuna uyularak verilmişti” 


Slade aynı eserinde Lord Stratford de Redcliffeden İngiltere hariciye nazırına çekilen İkinci Teşrin (Kasım) 1853 tarihli aşağıdaki telgrafı da Kaptan Paşa'nın kapak ve üç ambarlı kalyonların Karadenize çıkmamasını İngiliz elçisinin istediğini söylemesinin gerçeği yansıttığını belirtmek üzere zikrediyor (s. 84, Dipnot 1): 


“Bab-ı Ali'yi şu sırada Karadenize birinci sınıf harp gemileriyle (yani kalyon / kapak tipi harp gemileri ile D.H.) firkateynlerden müteşekkil bir filo gönderme teşebbüsünden vazgeçmeye ikna ettim.” 


Afif Büyüktuğrul da “herhalde Sadrazam'ın kalyonları Karadenize çıkarmamak için verdiği emir dışişleri bakanının, Ruslarla savaş açılmasına neden olur endişesiyle başbakana (yani Sadrazama D.H.) yaptığı öneriye dayanmaktaydı. 
(Halbuki Osmanlı Devleti 4 Ekim'den itibaren Rusya ile resmen, 23 Ekimden itibaren de fiilen savaş halinde idi. D.H.) İngiliz Büyükelçisi ise İngiltere'nin Akdeniz filosu komutanı Amiral Dundas'ın fikirlerine dayanarak bu tavsiyeyi Sadrazama yapmıştı.” şeklinde bir açıklama yapmaktadır. Büyüktuğrul'un konuyla ilgili daha kapsamlı diğer açıklamaları ise şöyledir: 


©... Kırım Savaşı görünüşte Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardım için yapılmış bir savaştır. Gerçek amacı ise Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sahibi olup Orta Doğu'ya egemen olmak için yapılmış bir silahlı mücadeledir. Bu mücadelenin bir özelliği de zamanın haberleşme aletleri kifayetsizliğinden ötürü İngiliz Hükümetinin Dışişleri Bakanlığı ile Akdeniz Filosu Komutanlığının ayrı ayrı politika izlemeleridir. İstanbul'daki İngiltere Büyükelçisi Lord Stratfod Cunning sorunu barış yoluyla çarelendirmek isterken, Amiral Dundas ilk önce Osmanlı Donanmasının, imha olmasa bile, zayıflamasını sağlamak, sonra savaşa girmek istemiştir. Nitekim Büyükelçi, Amiral Dundas'tan Ruslara gözdağı vermek üzere Karadenizde de bir gösteri harekâtı yapmasını istediği halde; Akdeniz filosu 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komutanı bu isteği reddetmiş, üstelik Osmanlı tarafının Sinop'a Osmanlı kalyon filosunu göndermesini de Sadrazam kanalıyla önlemiştir..” 


“Osmanlı İmparatorluğunun alçalma döneminin başlamasından sonra açık denizde eğitim yapmamak; barış zamanında donanma gemilerini eksik mürettebatla gezdirmek ya da hiç gezdirmemek; savaşların başlamasıyla beraber çiftçileri toplayıp toplayıp denizci eri olarak gemilere vermek gelenek haline gelmişti. Bunun yanında Dışişleri Bakanlığının zoruyla gemileri Karadenize çıkarmamak da devletin deniz gücünün hissettirilmemesine vesile ve neden olmuştur.” 


Slade ve Büyüktuğrul'un açıklamalarından da istifade ederek durumu daha genel bir bakışla ifade etmek istersek şöyle özetleyebiliriz: İngiltere (özellikle Başbakan Aberdeen) evvelce belirtildiği gibi, kendi milli menfaatleri icabı Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı korumaya kararlı ise de, bu korumayı mümkün olduğu kadar mecbur kalmadıkça kendisinin de savaşa girmesine neden olacak bir duruma düşmeden yapmaya çalışmıştır. İngiltere büyükelçisinin Osmanlı Devleti nezdindeki nüfuzu ve Osmanlı Devleti'nin askeri ve ekonomik güçsüzlüğü nedeniyle İngiliz (hatta Fransız) önerilerini benimsemeye bir dereceye kadar mecbur olması sonucu Osmanlı yöneticileri gerek siyasal gerekse askeri konularda Rusya saldırganlığı karşısında bağımsız kararlar vererek icraata girişmekte pek başarılı olamamışlardır. 


Rusların Sinop'taki filoya bir taarruz ihtimalinin çok yüksek olduğu kanaatini uyandıracak evvelce belirtilen emarelere rağmen, Osman Paşa taktik yönden herhangi bir önlem almadı. Alan Palmer'ın yazdığı gibi” akıllı ve tedbirli bir komutanın denize çıkması gerekirdi. (Osman Paşa Çeşme ve Navarin baskınlarından çıkarılan dersleri göz ardı ederek limanda kaldı.) 


27 Kasımda Tümamiral (Rear-Admiral) Fyodor Novosilskii (Novosilsky) komutasında Sivastopol'dan gelen Rus takviye birliği (3 kalyon, 2 firkateyn) de Sinop açıklarında Nakhimov'un emrine girdi [120%ег toplu Amiral Novosilsky'in sancak gemisi Paris (Parizh), Grandük Konstantin ve Trisivyatitel (Tri Sivatitelia) kalyonları ile Kagul ve Kuleyçi (Kulevtcha) firkateynleri|. Nakhimov 30 Kasım sabahı (hava sisli ve hafif yağmur yağmaktaydı) saat 09.00'dan sonra esmeye başlayan keşişleme rüzgâr ile sisin biraz dağılması üzerine gemilerine hareket hazırlığı emretti ve 10.30 civarında da Sinop limanına intikale geçerek iki kolona halinde (her kolonada üçer kalyon olmak üzere) düşük görüş şartları altında limana girmeye başladı. Muharebede hasara uğramamaları ve gerektiğinde kullanılmak üzere fili- 


30 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, C.2, s. 416,420 (Dipnot 263) ve 
s. 414 (Dipnot 255). Dipnot 255'in son cümlesindeki “hissettirilmesine” kelimesinin muhtemelen sehven yazılmış (veya basım sırasında yanlış yazılmış) olduğu değerlendirildiğinden bu dipnot yazılırken doğru kelime olarak kabul edilen “hissettirilmemesine" kullanılmıştır. 


31 Bkz.: Alan Palmer, The Decline and Fall of the Ottoman Empire, s. 124. 
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kalarını yedeğe almışlardı. Nakhimov Osmanlı gemilerinin limandan çıkmalarını önlemek için iki firkateynini liman girişinde bıraktı. Ayrıca Sivastopol'dan gönderilen üç vapur da bu sırada henüz intikalde olup limana yaklaşmakta idi. Bunlar da Koramiral Kornilov komutasında idi. 


Amiral Nakhimov'un forsunu taşıyan İmparatoriçe Marya kalyonu (84 toplu) Amiral forsunu taşıyan Avnillah ve Nizamiye firkateynlerinden 800-900 metre uzaklıkta demirledi. Geri kalan beş kalyon da Türk filosunun diğer gemileri karşısında yerlerini aldılar. Böylece Rus gemileri sahil bataryalarının ateşinden sakınarak yaklaşık 1000 yarda mesafeye sokulmuşlar ve Osmanlı gemilerine paralel demirlemişlerdir. Havanın kısmen puslu ve zaman zaman kar tipisinin oluşu muhtemelen Rus gemilerinin önceden görülmesini, dolayısıyla sahil bataryalarının ve gemilerin daha önce ve etkili atışını önlemiştir. Ancak Osman Paşa'nın liman önünde zamanında gerekli ikazı sağlayacak bir keşif karakol faaliyeti planlamamış olması büyük 
bir tedbirsizlik olarak değerlendirilmelidir. Bu suretle Türk filosu 1 Ağustos 1798 
Abukır deniz muharebesindeki Fransız filosunun durumuna düşmüş ve 20 Ekim 
1827 Navarin deniz muharebesinde olduğu gibi, düşman kalyonlarına firkateynleriyle karşı koymak suretiyle muharebeyi kabule zorlanmıştır.” 


Rus gemilerinin baskın niyetiyle limana gireceğini tahmin etmeyen Osman Paşa, bir ifadeye göre, İngiliz ve Fransız donanmalarının İstanbul'a kadar gelmeleri dolayısıyla Rusların geri çekileceğini zannettiğinden filosunu harekete geçirmemişti.” 


Osman Paşa sonradan söylediğine göre, açık denizde yapılacak bir muharebenin kendi aleyhinde olacağı kanısında bulunmakta, Sinop'a gelirken olduğu gibi şiddetli bir hava ile karşılaşacak olursa gemilerinin yerlerini koruyabileceklerin- den dahi emin bulunmamaktaydı. Bu nedenle muharebeyi limanda kabul etmek kararına varmıştı.” Osman Paşa'nın bu şekilde düşünmesinin esas nedeni; Ёода bulunan personelinin büyük kısmının daha önce de belirtildiği gibi denizcilikten anlamayan ve/veya tecrübesiz kişilerden oluşmasının yaratabileceği tehlikeler olabilir. 


Rus gemilerinin mevki alma manevraları sırasında önce Türk gemileri ateş açmışsa da verdikleri hasar başlangıçta önemsiz olmuştur. 


Öğleyi az geçe başlayan muharebede Türk gülleleri Rus teknelerini delik deşik ederek armalarını tahrip etmekteyse de Rusların içi barut dolu mermileri Osman- 


32 Saim BESBELLİ, 1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı, ѕ. 44. 30 Kasım 1853'ün Arabi 
takvime göre tarihi 29 Safer 1270. 


33 Ersan BAŞ, a.g.e., s. 210 (Ersan BAŞ, s. 210, Dipnot 399'da bu bilginin kaynağı olarak Marchal GUSTAVE'ın 
“La Guerre de Crimee kitabını (s. 34) göstermiştir.) 


34 Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 46. 
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lı gemilerinde büyük yangınlar çıkarıyorlardı. Mesafe yakın olduğu için her iki tarafın attığı mermilerden boşa giden pek az oluyordu. İmparatoriçe Marya'nın seri ve isabetli atışları neticesinde Osmanlı sancak gemisi Avnillah (Sinop'ta inşa edilmiş ve Ekim 1852'de hizmete girmişti) fazlasıyla yara alarak perişan bir vaziyette karaya vurdu. Marya bu sefer Fazlullah firkateyni üzerine ateş tevcihi yaptı. Fazlullah saf dışı kalarak yanmaya başladı.” Gül-i Sefid firkateynini saf dışı bırakan Paris kalyonu top atışlarını Dimyat üzerine yoğunlaştırdı. Dimyat” kısa sürede ateş alarak yanmaya başladı. Trisivyatitel, Kaid-i Zafer korvetini, Rostislav da Feyz-i Ma'büd korvetini tahrip ederek kıyıya sürüklenmelerine sebep oldular. 
Nesim-i Zafer firkateyni ise Grandük Konstantin (Veliky Kynyaz Konstantin)'in ateşiyle yaralandığından sahile vurmaktan kurtulamadı. Grandük Konstantin'in atışları ile saf dışı kalan ve yangınla sarılmış olan Nâvek-i Bahri firkateyninin komutanı Binbaşı Ali Bey iki Rus gemisinin demir alarak, gemisini zaptetmek gayesiyle her iki bordasına yanaşmak için manevra yaptığını fark edince personelin gemiyi terk etmesini sağladıktan sonra gemi cephaneliğini ateşledi. Komutan Ali Bey, infilak ederek havaya uçan gemisinin içinde şehit oldu. 


Yaklaşık iki saate yakın süren topçu düellosu sonucu Osmanlı denizcilerinin kahramanca ve fedakârane çarpışmasına rağmen Osman Paşa'nın tüm gemileri büyük ölçüde muharebe gücünü yitirdiler.” 


Başına bir gülle isabet eden Nizamiye firkateynindeki Riyale Bozcaadalı Hüseyin Paşa da şehit olanlar arasındadır. (Ertesi gün denizde bulunan naaşı Sinop'taki Seyitbilâl türbesi yanına defnedilmiştir.) 


Saat 14.30 sularında Osmanlı filosunun gemileri ağır yaralı fakat henüz yüzmekte olan Avnillah ve Nesim-i Zafer firkateynleri dışında ya batmış ya karaya oturmuş ve hasarlı ya da yanmış, infilak etmiş veya yanmakta idi. Muharebe esnasındaliman ağzındayeralmış olan iki Rus firkateyni de mücadelenin sonuna doğrulimana girerek kalan Osmanlı gemilerine karşı muharebeye iştirak etmişlerdir. 


35 Bu gemi aslında Rafail adlı Rus firkateyni olup 1829 Mayısında Türklerin eline geçmiş ve Fazlullah ismi 
verilmiştir. 


36 1827 Navarin baskınından sağlam kurtulmuş ve yardım maksadıyla Mısır'dan gönderilmişti. 


37 Meydan Larousse, Cilt 11, Sayfa 373'te (Sinop Baskını) “Babıâli Osman Paşa'ya Ruslar ateş açmadıkça 
karşılık vermemesini bildirdi. 30 Kasım 1853'te Rus filosu, Sinop limanına girdi. Osman Paşa, Babıâli'den aldığı emir gereğince ateş emri vermedi. Ancak Osmanlı filosunun ikinci kumandanı Piyale Ilasan Paşa (muhtemelen sehven yazılmış olup Riyale Hüseyin Paşa olmalıdır. D.H.) kendi gemisi olan Nizamiye firkateyninin iki düşman gemisi arasında kaldığını görünce emir beklemeden gemisine ateş emri verdi" denilmektedir. Ancak Ersan BAŞ'ın ve Prof. Dr. Besim ÖZCAN'ın kitaplarında Osman Paşa'ya 5 Kasım 1853'te İstanbul'dan hareketinden önce ve Sinop'ta iken 26 ve 27 Kasım'da verilen emirlerin özeti veya önemli kısımları belirtilmiş olup bu emirlerde ateş açılmaması hususu belirtilmemiştir. 
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Osmanlı personel kayıpları çeşitli yazarlar tarafından farklı rakamlarla belirtilmiştir.3 (Osmanlı filosunda yaklaşık 4000 personel vardı.) Örneğin Т. Yılmaz Öztuna şehit sayısını “2000 küsur” olarak kaydederken” Ottoman Steam Navy kitabında ölü, yaralı, esir toplamının 3000'in üzerinde olduğu” belirtilmiştir. Saim Besbelli'ye göre 4000'e yakın filo personelinden yarıdan fazlası (yaklaşık 2700 kişi) şehit olmuştur. Osman Paşa (ayağından yaralı olarak), üç subay ve 125 denizci Rusların eline esir düşmüştür." (Bu üç subay Nesim-i Zafer firkateyni kaptanı Yarbay Ali Mahir Bey, Avnillah firkateyni kaptanı Binbaşı Yalovalı Hasan Bey ve Mülâzım Halil Efendi'dir. D.H.) Netice olarak 2000 civarında şehit, yaralı ve esir verdiğimizi ifade edebiliriz. 


Alan Palmer dipnot 24 ve 25'te belirtilen eserlerinde Rus tarafının gemilerinde toplam 720 top bulunduğunu belirtiyor. (Bu miktar muhtemelen yardıma gelen Amiral Kornilov'un gemilerindeki topları da kapsamaktadır. D.H.) Dipnot 
24 teki esere göre; bu 720 toptan 76'sı geleneksel metalden yapılmış som gülleler 
yerine patlayıcı mermiler atıyorlardı. Rusların bu mermilerinin (o zaman kullanılan tabirle “humbara” da deniliyordu) içinde barut bulunduğundan hedefe temas ettiğinde patlayarak yüksek tahrip gücü sağlıyor, tahta Osmanlı teknelerinde yangınlar çıkarıyordu. Bu savaşta Nakhimov, ilk kez bir Fransız binbaşının (bilahare General Henri-Joseph Paixhans) icat ettiği patlayıcı mermiler kullanmıştır. Böy- 


38 Şehit sayısını; Necmettin OLGAÇ 3746 (Bkz.: Türk Deniz Tarihi Özeti, Sayfa 76), Çetin ALTAN (Dipnot 42'de 
belirtilen yazısında) 2960, Süleyman NUTKİ (Bkz.: Osmanlı Deniz Savaşları (Muharebat-ı Bahriyye-i Osmaniye, s. 157) ve Hayati TEZEL (Bkz.: Dipnot 43'de belirtilen eser, sayfa 430) de “4000 kişilik mürettebatın yarısından fazlası” olarak belirtmişlerdir. 


39 Bkz.: T. Yılmaz ÖZTUNA, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi; 12. Cilt, s. 10. 
40 Bkz. Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, Ottoman Steam Navy 1828-1923, s. 4. 


41 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 45. Ancak Ersan BAŞ'ın “Çeşme, Navarin ve Sinop Baskınları ve Sonuçları” 
kitabında; Besim Özcan'ın “Rus Donanmasının Sinop Baskını" adlı doktora tezine atıf yapılarak, filoda toplam 
2989 kişi olduğu, bunlardan 958'inin kurtulduğunun, 125'inin esir düştüğünün, 1906'sının da şehit ve yaralı 
olduğunun söylenebileceği yazılmıştır. 


42 Bkz.: “1853'de Sinop'ta batan donanma, 'tabu'lar, 'dogma'lar ve Voltaire”, Çetin ALTAN (Şeytanın Gör Dediği), 
9 Mayıs 1999, Sabah Gazetesi. Paixhans topçu subayı idi. 1823'te gülle yerine mermi atan topu (shell gun) icat 
etti. Bu topa Paixhans topu denildi. Kara harbinde patlayıcı mermiler (explosive shells) uzun süredir kullanılmaktaydı (obüslerde ve havan toplarında). Fakat bunlar ancak yüksek açılarda ve nispeten düşük hızda atılıyorlardı ve bu mermilerin kullanılması tehlikeliydi. Radarın ve modern optik atış kontrol sistemlerinin bulunmadığı o zamanlarda yüksek yörüngeler (high-trajectories) deniz harbi için pratik değildi. Deniz harbinin gereksinimi, hedeflere kabul edilebilir ölçüde isabet sağlayabilmek için esas olarak düz yörüngeli (flat-trajectory) mermi atan toplardı. 
Paixhans bir geciktirme mekanizması icat ederek; ilk defa yüksek güçlü, düz yörüngeli toplardan emniyetle patlayıcı mermilerin atılabilmesini gerçekleştirdi. Ahşap teknelere isabet eden patlayıcı mermilerin etkisi ve bunlarda yangın çıkarması büyük tahrip gücü yaratıyordu. Bu husus 1824'te çift güverteli Pacificateur'a karşı yapılan atış tecrübelerinde ispat edildi. İlk Paixhans deniz topları 1841'de üretilmeye başlandı (top namlusu yaklaşık 10.000 
libre idi ve takriben 2 mil mesafeye isabetli atış yapabiliyorlardı). 1840'larda Fransa, İngiltere, Rusya ve ABD bu yeni deniz toplarını benimsediler. 1849da Eckernförde'deki Danimarka-Prusya çatışmasında bu topların harekât alanındaki ilk fiili kullanımı gerçekleşti. Fakat savaş alanındaki etkin kullanılışı ve büyük çaptaki tahrip edici özelliği Sinop Baskınında ortaya çıktı. (bkz.: http//en.wikipedia.org/wiki/henri- Joseph Paixhans) 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lece Osmanlı tarafı hem taktik hem de teknik baskına uğramış oluyordu. Tahta gemilere karşı patlayıcı mermi kullanılması Rus başarısının kazanılmasında büyük rol oynamıştır. (Hayati Tezel”? ve Т. Yılmaz Öztuna“ Rus gemilerindeki toplam top miktarını 318, Türk gemilerindekini de 282 olarak kaydetmişlerdir. Saim Besbelli'nin kitabında ise; Osmanlı filosunun toplarından bir bordaya 199'unu kullanabildiği halde Rus filosunun bir bordaya 327 topunu kullanabildiği, liman ağzındaki iki firkateynin de muharebeye katılmasıyla bu miktarın 380'i bulduğu belirtilmektedir. Sinop Baskını ile ilgili diğer dökümanlar incelendiğinde, Besbel-І?піп verdiği tarafların top adetlerinin en güvenilir rakamlar olduğu değerlendirilmiştir.) Türk tarafındaki toplar som gülle atıyordu. Patlayıcı mermi atan top yoktu. Top çapları da Rus kalyonlarındaki toplardan daha küçüktü. Ruslar 18, 24, 
36 ve 68 librelik mermiler/gülleler kullanırken Osmanlı filosunun toplarının gülle 
ağırlığı 24 libreyi geçmiyordu. 


Birçok Türk gemisi alevler içinde ve Osman Paşa'nın sancak gemisi de manevra sırasında karaya oturmuş durumdayken Koramiral Kornilov da üç vapurla [dörder toplu buharlı üç harp gemisiyle; Odesa (Odessa), Kırım (Crimia), Kerson (Khersonnes)| Sivastopol'dan geldi. Öğleden sonra dört sularında artık Osmanlı filosunun savaş gücü kalmamıştı. Denize atlayan veya düşen Türk denizcilerine de Ruslar tarafından ateş açıldığı hatta yağlı paçavra atılarak yakıldıkları çeşitli yazarların eserlerinde belirtilmiştir. Limanı korumak için vazifelendirilmiş olan sahil bataryalarından da, biri müstesna diğerleri tahrip edildi. (Türk filosunun sol yanı beş toplu kara tabyası tarafından desteklenmiş, diğer üç tabyadan biri Türk gemilerinin engel olmasından muharebeye katılamamış, diğer ikisi de barutlarının tükenmesiyle ateşkesmek zorunda kalmışlardır.) Sinop şehri (özellikle Müslüman kesimleri) de gerek Rusların top ateşi gerekse yanan gemiler enkazının, sahile doğru olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle yangınlara neden olması sonucu büyük ölçüde tahrip oldu. (T. Yılmaz Öztuna Sinop'ta 2500 evin oturulamayacak şekilde Rus bombardımanından zarar gördüğünü ve halktan da ölenlerin olduğunu yazıyor.”) 


Özetle; Sinop'taki Osmanlı filosu (6 firkateyn, 4 korvet, 1 vapur; toplam 11 
gemi) 30 Kasım 1853 günü akşamüzeri eski tabirle tamamen kıymet-i harbiyesini kaybetti. (Ayrıca limandaki küçük bir İngiliz ve altı Türk ticaret gemisi de battı.) 
Stanley Lane Poole Sinop baskını hakkında şöyle yazıyor: 


43 Bkz.: Hayati TEZEL, Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi, Cilt 1, s. 430. 


44 Bkz.: Т. Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 10. H. W. WILSON ise libre olarak iki tarafın borda ateş güçlerini karşılaştırarak şöyle yazıyor: “Türk filosunun 4.000 libreden ibaret bulunan borda ateş gücü karşısında Ruslarınki 11.600 
libre, yani Türklerin ateş gücünün takriben üç misli derecesinde ezici bir üstünlüğe haizdi. Türk filosunda humbara atan bir tek top bulunmadığı halde Rus filosunda humbara atan topların adedi 200'den fazla idi. Bununla beraber Ruslar tarafından hiç humbara kullanılmamış dahi olsaydı firkateynlerle o zamanın harp hattı gemisi olan kalyonlar arasında vuku bulacak bir muharebeden esasen başka türlü bir netice beklenemezdi.” (Zırh Devrinde Deniz Muharebeleri, Cilt 1: 1850-1914, Çeviren Lütfu ÇEKİÇ, ѕ. 21,22). 


45 T.Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 10. 
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“Bu olayın önemli yanı, bu harekete girişen Rusların barbarlığı değil, müttefik donanmasına rağmen böyle bir teşebbüse girişilmiş olmasıdır. Üstelik müttefik donanmasının da Türk topraklarını savunma amacıyla mevzi aldıkları Rusya'ya resmen bildirilmiştir. Türk gemileri açık denizde veya çatışma halinde değil, bir Türk limanında yatarken hücuma uğramış ve batırılmıştır. Lord Clarendon (İngiltere Hariciye Vekili D.H.) bu meseleyi ancak bir meydan okuma şeklinde yorumlayabilirdi. St. Petersburg'a yolladığı notta da diyordu ki: ‘Sinop limanında tecavüze uğrayan yalnız Türk filosu değildir. Sultana ait toprakları her türlü saldırıştan korumayı üzerimize almış bulunuyoruz ve bu vaadimizi neye mal olursa osun yerine getirme Кагагіпіау12 Bu gibi felaketlerin tekrarını önlemek üzere amirallere Karadeniz'i kontrol altına almaları ve gerekirse Rus harp gemilerini üslerine dönmeye zorlamaları emredildi.”*6 


Sinop baskınından yalnızca Batumdan gelip Sinop'a uğramış olan ve çatışma- nın başlangıcında demir alarak hareket eden Taif vapuru (buharlı gemisi, Mustafa Paşa'nın grubundan), Kornilov'un gemileri tarafından kovalandığı halde yaralı olarak kaçıp kurtulabilmiştir. (Taif, 48 saat sonra İstanbul'a varıp Sinop baskınını haber vermiştir. Kaptanı Arap Yahya Beydi.) 


Müşavir Paşa'nın daha önce belirtilmiş olan kitabını (“Türkiye ve Kırım Harbi”) Ali Rıza Seyfi'den sonra çeviren ikinci kişi olan Dr. Candan Badem kitabında (“Müşavir Paşa'nın Kırım Harbi Anıları”) Müşavir Paşa'nın da Sinop'taki Taif vapurunda bulunduğunu yazıyor. Doktora tezini Kırım Savaşı üzerinde yapmış olan Badem'in bu husustaki açıklamaları şöyle: 


“Birinci sınıf savaş gemilerinden oluşan güçlü bir Rus filosunun firkateynlerden oluşan zayıf bir Osmanlı filosunu Sinop limanında basarak yakıp yok ettiği 
30 Kasım 1853 tarihindeki Sinop deniz muharebesi başlangıcında Müşavir Paşa 
Sinop'ta Taif adlı buharlı gemide yani vapurdadır. Muharebe başlayınca vapuruyla düşmandan kaçarak İstanbul'a gelmiş ve Sinop yenilgisini haber vermiştir” 


“.. Öte yandan Çarlık ve Sovyet tarihçiliğinde bu savaşta esas düşman olarak İngiltere ve Fransa görüldüğü için Müşavir Paşa'nın Taif vapuru ile kaçışı da İngilizlerin Osmanlıları (“Türkleri”) yüz üstü bırakmasına bir örnek olarak gösterilmektedir. Örneğin Kırım Savaşı üzerine önemli bir monografi yazmış olan Sovyet tarihçi Yevgeniy Tarle, Müşavir Paşa Adolphus Slade değil de sade bir Türk paşası olsaydı belki de o geminin güvertesinde asılırdı diye yazmıştır. Oysa Müşavir Paşa'nın bir komuta görevi yoktu ve adı üstünde sadece bir danışman idi. 
Muharebeden sonra İstanbul'a gelen Taif'in kaptanı (süvari-i evvel) Yahya Bey ve gemideki öteki beş Osmanlı subayının mühürlerini taşıyan 3 Aralık 1853 tarihli bir müzekkirede bu konuda ayrıntılı bilgi vardır: 


46 Stanley Lane Poole (Kısaltarak çeviren Can YÜCEL), a.g.e., s. 217,218. 
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Taif е önce ocağını yakıp rüzgâr üzerine çıkmasına dair Patrona Paşa'dan işaret verilmiş, daha sonra muharebe esnasında Taif'in üzerine iki Rus firkateyni ve ardından üç Rus Vapuru gelmiş, bu vapurlarla bir buçuk saat muharebe olunmuş; sonra da bunlar Taif'i bırakarak kendi gemileri yanına gitmiştir.” 


Ali Rıza Seyfi'nin çevirisinde olduğu gibi Candan Badem'in çevirisinde de; Batı Karadeniz deki Mısırlı Hasan Paşa filosuna Nusretiye firkateyni ile yardıma giden ve mesaj götüren Müşavir Paşa anılarında, Karadeniz seferinden döndüğü vakit Sinop Filosu'nun 12, 13 gün önce yola çıkmış olduğunu belirtmektedir. 
(5.148) 


Taif vapuru da dahil olmak üzere Mustafa Paşa filosunun 21 Ekim'de İstanbuldan ayrıldığını, Trabzon, Batum ve Sohumkaleden sonra kısa bir süre Sinop'a uğrayıp Taif'i bu limanda bırakarak 22 Kasım'da İstanbul'a hareket etiğini, Nusretiye ile birlikte Hasan Paşa filosunun gemilerinin de 16 Kasım'da Boğaz'a döndüklerini bildiğimize göre; Müşavir Paşa'nın mantıken 16 Kasım'dan sonraki bir tarihte ve Mustafa Paşa filosunun Sinop'a gelmesinden sonra Taıf vapuruna katılması gerekmektedir. (Kaymakam Emin Bey'i Sinop'a götüren Persüd vapuru ile de gelmiş olabilir.) Ancak ne Müşavir Paşa'nın Karadeniz dönüşü İstanbul'dan Sinop'taki Taif vapuruna gittiğine ne de baskın sırasında Taif te bulunarak bu gemiyle İstanbul'a geldiğine dair Ali Rıza Seyfi'nin ve Candan Badem'in anılan paşanın Türkçeye çevirdikleri anılarında bir bilgi veya açıklama yoktur. Diğer taraftan Sinop'tan geldikten sonra kendi gemisinin hareket tarzı da dahil muharebe ile ilgili olayları ve izlenimlerini ihtiva eden ve Candan Badem'in yukarıda belirttiği müzekkireyi yazan gemi komutanı (Süvari-i Evvel) Yahya Bey de yazısında Müşavir Paşa'nın gemisinde bulunduğuna dair doğrudan veya dolaylı bir bilgi vermemiş hatta atıfta dahi bulunmamıştır. 


Adolphus Slade Sinop baskını ile ilgili İngiltere Büyükelçisi Lord Stratford'un görüşlerini şöyle aktarıyor: 


“İngiltere elçisi 17/Birincikânun (Aralık)/1853 tarihi ile İngiltere hariciye nezaretine yazdığı bir mektupta kabahati doğrudan doğruya Bab-ı Âli'nin üstüne atıyor lâkin dolayısıyla başka tarafları suçlu tutuyordu. Elçi şöyle diyordu: 


47 Sir Adolphus Slade (Çeviren ve Hazırlayanı: Candan BADEM), Müşavir Paşa'nın Kırım Harbi Anıları, s. XIII ve 
XXII-XXIII. Taif vapurunu Dolmabahçe Sarayından gören ve geliş sebebini soran Sultan Abdülmecid'e durum arz edilince Padişah “Keşke o da gelmeseydi, Sinop'ta dövüşerek batsaydı.” diyerek üzüntüsünü belirtmiştir. Gemi komutanı Yahya Bey takdir beklerken muharebeden kaçmaktan dolayı suçlu bulunmuş ve askerlikten ihraç edilmiştir. 
Ord. Prof. Enver Ziya KARAL, Taif için şu bilgiyi veriyor: “Миһагерепіп başlamasından önce, Osman Paşa tarafından İstanbul'a gönderilen Taif vapuru ufuktan gördüğü felaketin havadisini İstanbul halkına getirdi." (Osmanlı Tarihi, Cilt V, s. 235) Prof. Dr. Besim ÖZCAN da Taif'in 4 Aralık günü İstanbul'a gelebildiğini yazıyor (Sinop Deniz Felâketi, ѕ. 76). Taif Komutanı Yahya Bey'in müzekkiresi için bkz: Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856), s. 138-141,386 (BOA.HR.SYS, 903/2-73). 
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Eğer erken davranılıp da İngiliz ve Fransız gemileri Sinopa gönderilseydi bu kadar Türk gemisinin mahvolmaması muhtemel bulunduğu hakikatini kendi nefsimden de saklıyorum. Bununla beraber bu felaketin vukuundan doğan kabahati Bab-ı Âli ile onun subaylarından başka bir tarafa atmak niyetinde değilim. Yalnız Bab-ı Âli ile onun mütehassıs müşavirleri Sinop'un kara istihkâmlarının ne kadar fena bir halde olduğunu biliyorlardı. Kendilerinden çok fazla düşman gemilerinin hücumuna maruz bir filoyu o kadar uzun müddet muhakkak bir tehlike içinde bırakmak için aşikâr bir tedbirsizlikten yalnız onlar mesuldür” 


Türk zayiatı fazla olmakla birlikte Ruslar da gemi ve personel zayiatına uğramışlardır. Özellikle dört kalyonun direkleri tamamen tahrip olmuş, alabandaları 
da parçalanmıştır. Bunların ve diğer yara alan gemilerin seyre mani hasarları 2 
Aralık Cuma gününe kadar Sinop'ta geçici olarak onarılmış ve diğer gemiler tarafından yedeklenerek Sivastopol'a götürülmüşlerdir. Limandan ayrıldıktan bir mil sonra Marya'nın su alması nedeniyle ek tamirat yapılması için geride bırakılmış, diğer gemilerin de durumlarının iyi olmaması nedeniyle intikalin uzayacağını öngören Nakhimov, Kornilov'u Odesa vapuru ile hem zaferi müjdelemek hem de yardım göndermek üzere önden gönderdi. Yolda hasarlı Rostislav kalyonu battı. 
Marya'nın da yolda onarımı sonunda filoya yetişmesini takiben Nakhimov 4 Aralık'ta Sivastopol'a dönebildi. Ruslar ağır hasarlı fakat batmamış olan Nesim-i Zafer firkateynini zaferlerinin bir anısı olarak götürmek istemişlerdi. Ancak bordası dagılmış, güverte ve top ambarları çökmüş olduğundan bu düşünceden vazgeçerek gemiyi imha etmişlerdir. Rus personel kayıpları Rus kaynaklarına göre biri subay olmak üzere 34 ölü ve 230 yaralıdır. 


Navarin baskını yelkenli (yani buhar gücü kullanmayan) donanmaların son büyük çarpışmasıydı. Sinop'taki çatışma da ahşap gemilerin çarpıştığı son muharebe oldu. Bu muharebe aynı zamanda dünyada harp gemisi dizaynında da bir dönüm 
noktası oldu. Çünkü Sinop'taki baskında Ruslar tarafından ilk defa kullanılan 68 
librelik patlayıcı mermiler (Smooth-bore explosive shells)e karşı tahta teknelerin çok hassas olduğu görüldü. Dolayısıyla bu tarihten sonra tahta tekneler süratle terk edilerek harp gemisi dizaynında demir kullanılmaya başlandı. (19. asırda tahta olup etrafı demir levhalarla kaplanmış veya teknesi tamamen demirden inşa edilmiş harp gemilerine veya teknelerine “ironclad” deniyordu.) 


17 Aralık 1853'te Topçubaşızade Mahmud Paşa Kaptan-ı Deryalıktan azledilerek yerine 18 Aralık 1853'te Hasan Rıza Paşa getirilmişse de 30 Ocak 1854'te de onun yerine Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Kaptan-ı Deryalığa atanmıştır. Mahmud Paşa padişah fermanı gereğince mahkeme edilmiş, oy birliği ile (42 üyenin tamamı) ehliyetsiz ve tedbirsiz davrandığına karar verilerek suçlu bulunmuş ve Bolu'ya 


48 Adolphus SLADE, Türkiye ve Kırım Harbi (Çeviren Ali Rıza SEYFİ), s. 99. Sinop faciası meydana geldiği zaman 
Sadrazam Giritli Mustafa Naili Paşa idi. 
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sürgüne gönderilmiştir.” 


Sinop baskını hakkında Prof. E. Ziya KARAL şöyle yazıyor. “Sinop felâketi İstanbul'da büyük telaş ve heyecan uyandırdı. Hükümet, olayı kader kısmetin bir tecellisi olarak saydığı için, felâketten kimseyi mesul tutmadı. Muharebe esnasında gemilerini bırakıp kaçan kaptanlar tam maaşla bir müddet istirahat ettikten sonra, tekrar vazifeye alındılar. Sinop bombardımanı esnasında şehirden kaçan vali de daha emniyetli bir yere atandı.” (Bolu'da sürgündeki Kaptan-ı Derya da 
1857 yılında affedildi.) 


Son olarak Sinop baskınını Çeşme ve Navarin baskınları ile birlikte ele alarak genel bir değerlendirme yapan Halil Berktay ve Tosun Terzioğlu'nun görüşlerine bir bakalım:! 


“18. ve 19. yüzyılların üç büyük deniz muharebesi var Osmanlılar açısından: Çeşme (6 Temmuz 1770), Navarin (20 Ekim 1827), Sinop (30 Kasım 1853). İkincil bazı faktörleri bir yana bırakalım, Navarin'de İngiliz ve Fransızların savaş ilanı olmadan saldırmaları, ya da Sinop'ta Rusların ahşap gemilere karşı ilk defa patlayıcı konik mermi kullanmaları gibi. Bu üç savaşın da çok önemli bir ortak yanı var dikkatle bakıldığında. Üçünde de Osmanlı kalyon filoları (Sinop baskınında Osmanlı filosunda kalyon yoktu. Sadece firkateyn, korvet ve stimli, top taşıyan gemi tipleri vardı. D.H.) limanda, demirli vaziyette yakalanıyor ve hemen hemen tamamen bu yüzden, kısa zamanda imha ediliyor. Böyle büyük kalyon filoları ile bir değil, iki değil, üç defa hep limanda yakalanan başka bir donanma var mı o dönemin Avrupa'sında? Bu bir hardware değil, bir software sorunu. Açıkçası bu 


49 Ersan BAŞ, a.g.e., s. 255. Mahmud Paşa'nın mahkemesinde; Paşa'nın verdiği cevaplar, bahri konularda yeteneksizlik ve bilgisizliği yanında Osmanlı donanmasının da ne zor durumda olduğunu ortaya koyuyor. Bazı sorulara değinen Prof. Dr. Besim ÖZCAN şöyle yazıyor. “Mahmut Paşa'ya yönetilen bir başka soru askerin giymekte olduğu elbise ile ilgiliydi. Daha önce ifade edildiği üzere Sinop'ta bulunan donanma erleri yazlık elbise giymekte idi. 
(Kasım ayı sonunda ve Karadeniz'de bulunulmasına rağmen. D.H.) ve bu durum hatalı uygulama sayılarak sebebi Paşa'ya soruldu. Mahmud Paşa cevabında yeterince kışlık elbise ve fanilanın mevcut olmadığını, ayrıca olanların giyilmesi için henüz iznin de verilmediğini belirtmiştir. Bazı tamire muhtaç gemilerin donanma içinde neden bulunduğu sorusuna, ilk memuriyetinde olması dolayısıyla durumu bilmediğini söyleyen Mahmud Paşa, sadece emre uygun olarak Sinop'a hareket emri verdiğini açıklamıştır.” (Sinop Deniz Felâketi, ѕ. 101). 


50 Prof. Е. Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, V. Cilt, s. 235. Sinop o tarihte vilayet olmadığından, muhtemelen sehven 
“... şehirden kaçan vali..." ifadesi kullanılmıştır. (D.H.) Ersan BAŞ da kitabında “Ayrıca, olayın meydana geldiği sırada Sinop kaymakamı bulunan ancak Rus gemilerinin kuşatması üzerine atını hazırlattırarak kaçmaya hazırlanan ve taraflar arasında savaş başlamasına rağmen maiyeti ile birlikte Sinop'u terk eden Hüseyin Paşa da kaymakamlıktan azledildi ve yerine Kastamonu Valisi Hamdi Paşa'nın geçici olarak Sinop'ta ikametine karar verildi” diye yazıyor. (Bkz.: Ersan BAŞ, a.g.e., s. 25). Haluk Y. ŞEHSUVAROĞLU da kitabında Topçubaşızade Mahmud Paşa için şöyle yazıyor: “Azil ve cezalandırılması karşısında muğber olmuş, Sadrazam Âli Paşa'ya ağır ifadeli bir mektup göndermişti. Affedilip İstanbul'a geldikten sonra Üsküdar'daki yalısında vefat etti." (Deniz Tarihimize Ait Makaleler, ѕ. 104). 


51 Halil BERKTAY, Tosun TERZİOĞLU (Editör: Özlem KUMRULAR), Türkler ve Deniz, (Osmanlı Denizcilik tarihinin 
Evrensel, Karşılaştırmalı ve Teorik Çerçeveleri), ѕ. 134,135. 
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tekerrür, en azından bir varsayım olarak, Osmanlıların geç çıktıkları kadırga çağının zihinsel alışkanlıklarından da bir türlü kurtulamamış olabileceklerini bu yüzden, kalyonlarını sürekli açık denizde ve seyir halinde tutacaklarına, kadırgalar gibi korunaklı limanlarda demirli bulunmaya devam ettiklerini düşündürüyor.” 


Sinop baskınının duyulmasından sonra şehirde ve limandaki durumun tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için Adolphus Slade (Müşavir Paşa) iki makineli (stimli) firkateyn ile Sinop'a gitmeyi Mahmud Paşa'ya (Kaptan-ı Derya'ya) teklif ettiyse de Paşa teklifi uygun görmemekle birlikte Müşavir Paşa'dan İngiliz ve Fransız büyükelçileriyle görüşerek bunların verecekleri birer gemi ve bir de Türk gemisiyle Sinop'a gidilmesini önermesini istemiştir. Sefirler bir Türk gemisinin İngiliz ve Fransız gemileri ile gönderilmesini uygun bulmadılar. (Müşavir Paşa bunu şu cümle ile açıklıyor: Bunun sebebi de onlarla beraber Türk sancağının görünmesinin kendi hükümetlerini müşkül ve vahim mevkie düşüreceklerinden korkmaları imiş.) Keza elçiler, başka felâketler olmasından korkarak, Türk vapurlarının Sinop'a yalnız gitmelerini de uygun görmediler. Neticede Türk gemisi gönderilmeksizin iki geminin gönderilmesi kararlaştırıldı. 4 Aralık 1853'te İngiliz Retribution ve Fransız Mogador vapurları Müşavir Paşa ile birlikte İstanbul'dan Sinopa hareket ettiler. Müşavir Paşa Sinop'a varışta karşılaştığı manzarayı şöyle anlatıyor:”? 


“Burada Ruslar işlerinin silinmez izlerini bırakıp gitmişlerdi. Körfezin kıyısı gemilerin enkazı ve binlerce ölülerle doluydu. Yakıp yıkma en kötü ve korkunç şekilde yapılmıştı. Limanda tek bir direk dik durmuyordu, tek bir gemi kerestesi parça parça olmaktan kurtulamamıştı. Rus Çarı Sinop'taki Türk filosunun Çerkezistana (yani Kafkasya'ya D.H.) yardım götürdüğünü zannederek filonun mahvedilmesini emretmiş, bu emir de harfi harfine vetam manasıyla yerine getirilmişti. 
Bu filodan tek gemi, yani Taif vapuru kurtulabilmişti. Garabete bakınız ki yatan gemiler (yani limandaki Osmanlı filosunun gemileri D.H.) içinde Çerkezistan'a yardım için kullanılan tek gemi de о idi. 


Müşavir Paşa Sinop'ta bulunan ve sağ kalan 13 subayla 120 eri bir araya getirerek kendilerine yardım etmelerini sağladığını belirtiyor. Birçok subayla 1000 kadar erin de muharebe bitince Anadolu içlerine doğru çekilip gittiklerini yazıyor. 
Müşavir Paşa'nın verdiği izahata göre; harap kahvehanelerde 100'den fazla yaralı er bulmuşlar (bazılarının uzuvları kopmuş olarak). Yanan gemilerden kurtulmuş iki cerrah (biri Leh, diğeri Ermeni) ellerinde tıbbi malzeme ve ilaç olmaksızın hastalarla ilgileniyorlardı. Gelen gemilerin sağlık personeli de yaralıların tedavisine katıldı. Etraftaki köylerden birtakım yaralılar getirildi. Köylerde daha başka yaralıların da olduğu söyleniyordu. İki yerli cerrah ve doktorla iki Türk deniz subayını ve 10 Türk deniz erini Sinop'ta bunlara bakmaya memur ederek (lüzumlu 


52 Adolphus Slade, a.g.e., s. 92,93. 
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alet, sargı, ilaçları da vererek) ve baskından sağ veya yaralı kurtulan personeli de gemilere alarak 9 Aralık'ta İstanbul'a döndüler. Tarabya önüne vardıkları zaman hükümetten bir haber geldi: Halkın görmemesi için karanlık basıncaya kadar yaralılar gemilerden çıkarılmayacaktı. Aralık sonunda İnebolu'dan bir Avusturya vapurunun İstanbul'a getirdiği Sinop muharebesinden kurtulmuş 186 subay ve ere ilaveten 1854 başında 33 subay daha geldi. 


MÜTTEFİK FİLOLARIN KARADENİZ'E ÇIKIŞI VE KARADENİZ'DE 
HAREKÂTI 


Sinop baskınının İngiliz ve Fransız donanmaları İstanbul'da iken meydana gelmesi bu iki denizci devlete karşı Rusya'nın bir çeşit meydan okuması idi. Bu sebepten hem İngiltere hem de Fransa'da büyük tepki yarattı. Fakat Fransa'nın tepkisi İngiltere'ninkinden daha şiddetli oldu. Kral Napolyon Ш, İngiltere harekete geçmediği takdirde kendisinin tek başına teşebbüsü ele alacağını bildirdi. 4 Aralık 1853'te de Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa'ya başvurarak İstanbul Boğazındaki müttefik filonun yardımda bulunmasını talep etti. 


Adolphus Slade kitabında (s.109); İngiltere Hariciye Nazırı'nın (Clarendon) Reşit Paşa'ya (Osmanlı Hariciye Nazırı) yazdığı 17 Aralık 1853 tarihli mektupta “Sinop'tan İngiliz ve Fransız vapurları dönünce, İngiliz ve Fransız donanmalarının İstanbul'daki elçiler vasıtasıyla Karadeniz'e çıkma talimatı almış olduklarına İngiltere hükümetinin emin bulunduğunu” bildirdiğini yazıyor. (Ancak yukarıda belirtildiği gibi Sinop'a giden gemiler 9 Aralık'ta İstanbul'a dönmüştü.) 


Avusturya Hariciye Nazırı Kont Buol Viyanada 5 Aralık'ta İngiltere, Fransa ve Prusya elçilerinin bir konferansına başkanlık etmişti. Çarın da Türk-Rus anlaşmazlığında dört büyük devletin hakemliğini kabul etmeye yetkili yüksek düzeydeki bir diplomatı Viyana'ya göndereceği ümit ediliyordu ancak göndermedi. Viyana'da hazırlanan müşterek nota 16 Aralık'ta İstanbul'a ulaştı. 15 Aralık'ta ise Lord Stratford ile Bab-ı Âli nezdindeki üç büyükelçinin (Fransa, Avusturya, Prusya) kaleme aldıkları son tasarı Reşit Paşa'nın eline geçmişti.” Bunlar Osmanlı Devleti tarafından genişletilmiş bir mecliste 16 ve 18 Aralık'ta incelenerek özet olarak Eflak ve Buğdan'ın Ruslar tarafından boşaltılması, devletin hükümranlık haklarının muhafazası ve Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığının bu dört Avrupa devleti tarafından garanti edilmesi şartlarıyla Osmanlı Devleti'nin Rusya ile sulhu görüşebileceğine karar verildi. Bu hususları ihtiva eden hükümetin bir beyannamesi de 23 Aralık 1853'te Resmi Gazetede yayınlandı. Viyana'da hazırlanan nota da Rusya tarafından kabul edilmedi. 


53 Bkz.: Ersan BAŞ, a.g.e., s. 230; Stanley Laine Pool, a.g.e., s. 218; Alan Palmer, 1853-1856 Kırım Savaşı ve 
Modern Avrupa'nın Doğuşu (Türkçesi: Meral GASPIRALI) s. 40. 
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İngiltere kabinesinde ise; 17 Aralık'ta yapılan toplantıda Hariciye Nazırı Clarendon'un Stratford'a İngiliz savaş gemilerinin Karadenize girmelerine izin verilebileceğini bildirmesi kararlaştırıldı. 20 Aralık'taki kabine toplantısında ise Clarendon Stratford'a İngiliz-Fransız filosunun “Karadenize tümüyle hakim olabileceğini” söylemek için kabinenin onayını aldı. Nihayet 22 Aralık'taki haftanın üçüncü kabine toplantısında koalisyon hükümetinin (Aralık 1852'de kurulan ve başında Aberdeen Kontu'nun bulunduğu Whig'lerle Peel yandaşlarının koalisyonu) başbakanı Aberdeen hâlâ barışın korunabileceğini düşünüyorsa da donanmanın Karadenize çıkışı onaylanmış oldu. Stratford'a Noel akşamı yollanan direktifte “Karadenizde karşılaşılacak ticaret gemileri dışındaki bütün Rus gemilerine Sivastopol'a dönmeleri buyrulmalı” deniliyordu. St. Petersburg'daki İngiliz büyükelçisi Sir Hamilton Seymour da bu emirleri Rus hariciye nazırı Nesselrode'a duyurmakla görevlendirilmişti. (12 Ocak 1854'te Seymour bu bildirimi yaptı.)”* 


1854 yılı 4 Ocak'tan itibaren (6 Ocak Cuma gününe kadar) İngiliz ve Fransız filoları Karadenize çıktı. İngiliz gemilerinin komutanı Tuğamiral Sir Edmund Lyons idi. (Sancak gemisi 1852'de denize indirilen 91 toplu HMS Agamemnon aynı zamanda İngiliz donanmasının yelken donanımı bulunmasına ilâveten stim makinesi ve pervane ile tahrik edilmek üzere dizayn ve inşa edilen ilk harp gemisi idi. ) Büyükelçi Stratford Karadenize çıkacak İngiliz gemilerinin Dundas'ın vekili 
Lyons'un komutasında Sinop'a hareket etmesi emrini vermişti.“ 10 İngiliz ve 9 
Fransız gemisi keşif gözetleme görevleri icra ederek önce Sinopa geldiler. Beraberlerindeki 5 Türk vapuru taşıdıkları 5000 kişiyi bu arada Poti ile Batum arasındaki Şevketile çıkardılar. Lyons'un sancak gemisi üç gemi ile birlikte Trabzona kadar Türk gemilerine eşlik ederek koruyor, böylece padişahın Kafkas sınırındaki ordusunu destekliyordu. Diğer taraftan 6 Ocak'ta İngiliz Retribution buharlı gemisi Sivastopol'a giderek; Rus Karadeniz Donanmasının Rus karasularının dışına çıkacak herhangi bir gemisinin İngiliz veya Fransız savaş gemileri tarafından durdurulacağını belirten bir mesajı (Prens Menchikov'a iletilmek üzere) Sivastopol dış limanından iç limana doğru yaklaşırken kendisini durduran bir Rus korvetine teslim etmişti. 


54 Bkz.: Alan PALMER, 1853-1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (Türkçesi: Meral GASPIRALI), 
s. 40,41. 


55 Bkz.: Alan PALMER, a.g.e., s. 42. Eserde Lyons'un rütbesi Rear Admiral karşılığı olarak Tuğamiral şeklinde 
tercüme edilmiştir. Ancak İngiliz bahriyesinde Rear Admiral rütbesi bizde bugün kullanılan Tuğamiral rütbesinin tam karşılığı doğildir. Çünkü bizde bugünkü amiral rütbeleri Tuğ, Tüm, Kor, Oramiral şeklinde dört kademeli olduğu halde İngiliz sisteminde Rear Admiral, Vice Admiral ve Admiral olarak üç kademelidir. Yani Oramiral ve koramiral sırasıyla Admiral ve Vice Admiral'e, Tümamiral de Rear Admiral'e karşılık gelmektedir. Bizdeki Tuğamiral karşılığı bir amiral rütbesi İngiliz bahriyesinde yoktur. (Amiral rütbesi olmamakla birlikte İngiliz bahriyesindeki Komodor/ Commodore makamı Tuğamiral karşılığı kabul edilebilir. Ancak İngiliz bahriyesinde Komodor'un bir rütbe değil, albay rütbesindeki deniz subayına belli bir görevi yaparken verilmiş bir unvan olduğu da bilinmelidir.) 
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1854 başında Türk donanmasının büyük kısmı İstanbul Boğazında bulunuyordu. (Çeşitli sınıflardan 30 gemi vardı. Girit ve İzmir'de de birer brik konuşlandırılmıştı. Bir kalyon da onarımda idi.) 


Fransız Başbakanının önerisiyle 24 Ocak 1854'te İstanbul'dan kalkan bir Fransız vapuru ile Sivastopol'a yollanan diğer bir beyannamede Eflak-Buğdan'ın boşaltılmasına kadar Rus filosunun 15 gün içinde limanlarına çekilmesi kesin bir dille bildirildi. Bu bildiriye önem vermeyen Ruslar Şevketil kalesini iki vapurla topa tuttukları gibi 17 Şubat'ta Boğaz bölgesinde rastladıkları Medar-ı Ticaret vapurunu da ele geçirdiler. 


6 Şubat 1854'te firkateyn ve korvetlerden kurulu makineli Türk filosu 5000 
askeri Trabzon'a ve 3000 askeri de Batumi çıkarmak üzere İstanbul Boğazından çıktı. (18 taşıt gemisine refakat ediyorlardı.) Karadenize çıkışı müteakip bir İngiliz-Fransız filosu ile birleşerek, önce 8 Şubat'ta Sinop'a sonra 10 Şubat'ta Trabzon'a intikal edildi. Bu limanda planlanmış personel ve malzeme çıkarıldıktan sonra, 
11 Şubat'ta hareket ederek 12 Şubat'ta Batum'a intikalle burada da personel ve 
malzeme tahliyesi yapıldı. (İngiliz ve Fransız gemileri Sinop'ta kalmıştı.) Gemiler 
29 Şubat'ta İstanbul'a döndüler. 


Napolyon Ш, Ocak ayında Rus Çarına barış için son bir çağrıda bulundu. 
Çara gönderdiği mektubu önceden okuyan İngiltere Hariciye Bakanı Clarendon, çağrıyı zayıf bulmuştu. Napolyon Türklerle Ruslar arasında bir ateşkes istiyor, Tuna prensliklerindeki (yani Eflak ve Buğdan) kuvvetlerin geri çekilmesini ve 
Rus-Türk barış görüşmelerinin başlamasını talep ediyordu. Çarın 8 Şubat 1854 
tarihli cevabında taleplerin kabul edilmediği belirtiliyor hatta Fransa savaşa karar verdiği takdirde “Rusya 1812'de nasıl idiyse 1854'te de öyle olacak” deniliyordu.” 


Paris ile St. Petersburg arasında bu yazışma sürerken Londradaki hükümet savaşın kaçınılmazlığını kabullenmişti. Yalnız Başbakan Lord Aberdeen sabırsız ve atılgan bir girişimi durdurma ümidiyle direniyordu. 8 Şubat'ta Başbakan Kraliçe Viktorya (Victoria)'ya gerek denizde gerekse karada aktif hazırlıklara izin verildiğini bildirdi. 


9 Şubat'ta ilk 10.000 İngiliz askerinin Doğu Akdeniz için bir ara istasyonu 
olacak Malta'ya buharlı gemilerle taşınması için emir verildi. 


27 Şubat'ta Clarendon Rusya'ya Nisan sonundan önce Tuna prensliklerinin 
terk edilmesi için bir talep yazısı yolladı. Benzer bir mesaj da Paris'ten St. Petersburg'a doğru yola çıkarılmıştı. Bu ortak talebin bir İngiliz-Fransız ültimatomu oluşturduğundan Rusların kuşkuları kalmamıştı. 


56 Bkz. Alan PALMER, a.g.e., s. 45,46. 
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İngiltere ve Fransa'nın savaşa girmesinin gecikmesinin önemli bir nedeni, her iki devletin de savaşa katılmadan önce Avusturya üzerinde bir kere daha baskıda bulunarak onu da yanlarına almak istemeleridir. Öte yandan Sinop olayı ile İngiltere ve Fransa'nın almış oldukları sert tutumdan ötürü, Rusya da Avusturya'yı yanına almak için yeniden çaba harcadı. Her iki tarafın da bu çabalarının sebebi; savaş Tuna cephesinde yapılacağından, Avusturya'nın stratejik durumunun önemi idi. Avusturya her iki tarafın da baskılarına karşı koydu ve hiçbir tarafa katılmadı.” 12 Mart'ta İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti ile İstanbul'da bir ittifak anlaşması imzaladı. Bu antlaşma gereğince özet olarak; İngiltere ve Fransa deniz kuvvetlerine ilaveten kara kuvvetleri ile de Osmanlı Devleti'ni destekleyecek, üç devlet aralarında anlaşmadan bir barış antlaşması imzalamayacaklar, barışın imzalanmasından 40 gün sonra İngiliz ve Fransız kuvvetleri Osmanlı ülkesini terk edeceklerdi. Keza İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti ediyordu. Bunu, bundan böyle Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nden özel çıkarlar sağlamak niyetinde olmadıklarını bildiren Londra Antlaşması izledi. 


İngiliz ve Fransızların Rusya'ya savaş ilanından birkaç gün önce bir İngiliz ve bir Fransız vapuru Varna'ya İstanbul'dan iki Türk nişancı taburunu götürdü. Bilahare müttefik İngiliz ve Fransız filosu ikinci kez Karadenize çıktı ve Varna'nın hemen kuzeyindeki Balçık limanına intikal ederek savaş ilanı haberini bu limanda bekledi. 


İNGİLTERE VE FRANSA'NIN SAVAŞA KATILMASI 


Barışı yeniden tesis etmek maksadıyla Rusya'ya yapılmış olan öneriler ve çeşitli girişimlerin sonuç vermemesi ve yukarıda belirtildiği gibi İngiliz ve Fransızların 
27 Şubat'ta Memleketeyn'i boşaltması için verdikleri müşterek ültimatoma karşı 
Rus hükümetinin 10 Mart'ta Eflak ve Boğdan'ı boşaltmasının imkânsız olduğunu açıklaması üzerine, ilâveten Rusların Tuna'yı aşarak kuzey Dobruca (Dobruja)'yı işgale başlamalarından hemen sonra (Ruslar 22 Mart'ta üç koldan; İbrail, Kalas 
ve İsmail'den Tuna'yı geçmiş, 23 Mart'ta da Dobruca'yı istilaya başlamışlardı) 28 
Mart 1854'te İngiltere ve Fransa Rusya'ya savaş açtı. Bu tarihte Osmanlı-Rus savaşı başlayalı beş ayı geçmişti. 31 Mart'ta da ilk müttefik kara kuvvetleri (bir Fransız tümeni) Gelibolu'ya ayak bastı. 


Prof. Dr. Besim Özcan İngiltere'nin savaşa girmesini şöyle açıklıyor: 


“İngiltere'nin Rusya'ya harp açmasının sebebi, harpten sonraki gelişmeler dikkate alınarak değerlendirildiğinde, şu iki ana madde üzerinde toplanmaktadır; 


Bunlardan ilki, Karadeniz'de gittikçe güçlenen ve sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmeyi kendisine ilke edinen Rusya'ya iyi bir darbe indirmek suretiyle ülkesinin Doğu Akdeniz'deki emniyetini temin etmek, 


57 Fahir Н ARMAOĞLU, a.g.e., s. 141. 
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İkincisi, İngiltere'nin tamamen hakim olmak istediği Hindistan'daki Babür İmparatorluğuna Osmanlı Devleti'nin yardımlarına mani olmak için, evvelâ Osmanlı Devleti'ni harpte meşgul etmek, yapacağı yardımlarla kendisine minnettar bırakmak ve vereceği borçlarla ekonomik yönden bağımlı hale getirmek.” (Sinop Deniz Felâketi, 5.94) 


Diğer taraftan İngiltere, Fransa, Osmanlı Devleti, Avusturya ve Prusya savaştan sonraki ilkelerini belirten bir antlaşma imzaladılar. Bu ilkeler özet olarak, Osmanlı topraklarının bütünlüğü, Eflak ve Buğdan'ın boşaltılması, padişahın tebaasına haklar veren yeni bir ferman çıkarması idi (15 Nisan 1854). Daha önce 10 
Nisan'da İngiltere ile Fransa askeri bir ittifak akdetmişlerdi (Londra Antlaşması). 
Buna göre; iki hükümet Rusya ile Bab-ı Âli arasında sağlam ve kalıcı temellere dayanan bir barışın gerçekleştirilmesi için kendilerine düşen her şeyi yapmayı taahhüt ediyordu. Antlaşmanın beşinci maddesi Avrupa'nın bütün diğer büyük devletlerini bir çözüm kabul ettirmek amacıyla müttefik deniz ve kara kuvvetlerine katılmaya davet ediyordu. Bu madde ön planda Avusturya'yı savaşa katılmaya razı etmeyi hedefliyordu.” 


Başlangıçta Fransızlar iki piyade tümeni, bir süvari ve bir ihtiyat tümeni; İngilizler de dört piyade tümeni ve bir süvari tugayı tahsis etmişlerdi. Deniz Yolu ile; Fransızlar Marsilya ve Toulon'dan geliyor, İngilizler de önce Malta'ya, oradan da Gelibolu ve İstanbul'a taşınıyordu. Fransız birliklerinin bir kısmı Harbiye ve Maçka kışlalarına, bir kısım İngiliz birlikleri de Selimiye kışlasına yerleştirildi. 


Mart sonunda İngiliz ve Fransız filoları Balçık'ta konuşlanmışlar ancak Osmanlı Donanmasından hiçbir gemi bu filolar ile birlikte denize çıkmamıştı. Müttefik filoların komutanları Osmanlıfilosunun İstanbul'un savunması için Boğazda kalmasını gerekli görüyorlardı. İngiliz-Fransız müşterek filosunun Karadeniz'de bulunması nedeniyle Rus filosunun İstanbul'a karşı bir harekâtının uzak bir ihtimal olduğunu değerlendiren Müşavir Paşa'nın önerisiyle donanmanın Anadolu sahilleri boyunca sancak göstererek Sinopa intikali, burada bir çıkarma eğitimini müteakip Batum'a giderek kara birlikleri ile müşterek harekât icrası sonrasında Kafkas (Çerkezistan) kıyılarında Rus kale ve istihkâmlarının düşürülmesi ve nihayet Kırım sahillerinde seyredilmesi şeklinde bir plan tasarlandı, hükümet tarafından kabul edildi ve gemilere de hazırlık emri verildi. Ancak müttefik filo ile mutasavver harekâtın koordinesi için Balçık'ta İngiliz ve Fransız amiralleri ile görüşen Müşavir Paşa; amirallerin, Varna'yı Rus taarruzuna karşı koruyacak iki Türk kalyonu tahsisi hariç, Osmanlı donanmasının İstanbul Boğazını savunmasını istediklerini öğrendi. Müşavir Paşa'nın Karadeniz'de ilerde etkin görev yapılabilmesi için uzun süre Boğazda kalarak denizde fiili eğitim imkânı bulamayan Osmanlı donanmasının belirtilen harekâtın icrasına ihtiyacı olduğunu belirtmesi 


58 Bkz.: Alan PALMER, a.g.e., s. 54. 
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üzerine, amiraller Osmanlı Donanmasının Rumeli kıyıları boyunca keşif karakol yapmasına karar verdiler. Kafkasya kıyılarına bir İngiliz-Fransız filosunun gönderilmesinin düşünüldüğünü belirterek bu filoya bir Osmanlı vapurunun katılmasını kabul ettiler. Ancak Bab-ı Âli donanmayı Karadenize gönderme kararın- dan dönmedi. Kafkasya'ya gidecek müttefik filoya sadece bir gemi ile katılımın da Kafkas halkları üzerindeki Türk imajını zedeleyeceğini değerlendirdi. 


Bu sırada İngiliz ve Fransız gemilerinden müteşekkil bir görev kuvveti 20 Nisanda Odesa önüne demirledi. Verilen ültimatom şehrin valisi tarafından kısmen kabul edildiğinden 22 Nisanda önce dört bilahare ilave dört olmak üzere sekiz vapurla liman ve şehir fasılalarla bombardıman edildi. Sahil bataryaları susturuldu. Limandaki 14 gemiden bir kısmı ele geçirildi, birkaçı yakıldı, depolar tahrip edildi ve cephanelik havaya uçuruldu. Güney Rusyadaki Rus ordusunun levazım depoları ile bir kısım ihtiyat kuvvetlerinin Odesada bulunması müttefik filonun bu harekâtının temel nedeni idi. 


Patrona Kayserili Ahmet Paşa komutasında Osmanlı filosu (içinde Mısır gemileri de vardı) 6 Mayıs 1854'te Boğazdan Karadenize çıktı (dördü Türk, ikisi Mısırlı altı kalyon, iki kapak, ikisi Türk, biri Mısırlı üç firkateyn, iki korvet, biri Türk diğeri Mısırlı iki brik, beş vapur ve bir gulet). Bu filonun harekâtının müttefik filolarla koordinesi için müttefik filolara Kaptan Paşa tarafından önceden bilgi verildiği halde İngiliz filosu komutanı Amiral Dundas, Fransız filosu komutanı Amiral Hamelin ile hemfikir olarak özetle; Osmanlı filosunun harekâtını uygun görmediğini ve Kafkasya sahillerine gitmiş olan müttefik filonun 20 Mayıs'a doğru Varna'ya dönüşü- ne kadar Osmanlı filosunun Tuna ağzı ile İstanbul Boğazı arasında keşif karakol görevlerinde bulunmasının uygun olacağını, bu tarihten sonra birleşik harekâtın 
incelenerek bir karara varılabileceğini belirten bir mektup yazmıştı (5 Mayıs 1854 
tarihli). Osmanlı filosu 8 Mayıs'ta Varna açıklarına geldiğinde limana gönderilen bir vapur Dundas'ın yukarıda belirtilen hususları içeren mektubunu getirdi. (Dundas müttefik filo ile denizde olduğundan o sırada Varna'da değildi.) Osmanlı filosu Kavarna'ya (Balçık ve Kaliakra burnu arasında) intikal etti. Komutan Ahmet Paşa Müşavir Paşa'yı bir makineli gemi (stimli gemi) ile muhtemelen Sivastopol açıklarında bulunan Dundas'ı bularak kendisine Osmanlı filosunun Çerkezistan kıyılarına intikalinin gerekli olduğunu izah etmesi için gönderdi. Zira Bab-ı Âli Dağıstan ve Çerkezistan halkını silahlandırmakla Rusların Gürcistan ordusunun muhtemel ilerlemesini önleyebileceği kanısındaydı. Müşavir Paşa Dundas ve Hamelin ile ayrı ayrı konuşmasına rağmen Osmanlı filosunun Kafkas sahillerine gidişi için müsaade alamadı. Kavarna'ya dönüşte Dundas'ın bu konuda Ahmet Paşa'ya yazdığı bir mektubu da vererek durumu Ahmet Paşa'ya bildirdi. 13 Mayıs 1854 tarihli mektupta kısaca; Fransız amirali ile varılan anlaşma dahilinde evvelce gönderilmiş olan 5 
Mayıs tarihli mektuba göre hareket edilmesi ve bundan böyle sözlü müracaatlarda bulunulmayıp bunun yazılı olarak yapılması bildirilmekteydi. 
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Bu arada müttefik filo da 22 Mayıs'ta Balçık'a döndü. Gemiler, zaman zaman Sivastopol bölgesine keşif -karakol maksadıyla gönderilen iki gemi hariç, Eylül ayına kadar bulimanda kaldılar. Bir Fransız-İngiliz grubu ise Tümamiral Edmund Lyons komutasında kuzeydoğu Karadeniz sahillerinde keşif-karakol yapıyordu. 
Kafkas sahillerinden gelen bu gruptan bir Fransız vapurunun (Mogador) verdiği bilgilerden Sohumkale'nin Ruslar tarafından bırakılıp Çerkezlerin eline geçtiği, Redoute Kale (Poti ile Çamçıra arasında, Redot Kale olarak da yazılıyor. Redoute kapalı sahra istihkâmı anlamındadır.)'nin de Ruslar tarafından boşaltıldığı öğrenilince müttefik amirallerin isteği üzerine, Türk filosundaki gemilerde Çerkezistana götürülmek üzere bulunan personel (Çerkez paşaları, talimci subaylar, tüccarlar, kadınlar, çocuklar), yiyecek dahil malzeme, silahlar ve cephane (sahra topları, hafif silahlar, barut vs.) bir pervaneli İngiliz kalyonu ve iki makineli Türk firkateynine aktarıldı ve Kafkas sahiline yollandı. 


Müttefik amiraller Osmanlı gemilerinin önce Kavarna'dan Balçık'a gelmesine müsaade ettilerse de bilahare Varna'ya gitmelerini istediler. Daha sonra da Osmanlı filosu Bab-ı Âli'den verilen emirle 3 Temmuz 1854'te İstanbul'a döndü (Filonun komutanı Teşrifiye ve Peyk-i Meserret kapakları ile Varna'da kaldı). Feyz-i Bâri ve Mecidiye vapurları Çerkezistan ve Gürcistan sahillerine tahsis edildi. Mısır gemileri (Bahire firkateyni ile Cay-ı Ferah briki) Varna-Boğaz arasında karakol yapacak ve Peyk-i Ticaret vapuru da Varna-İstanbul muhaberesini sağlayacaktı."* 


Mayıs 1854'te Rumeli'de Rusların ileri harekâta devam ederek Silistre'yi kuşatması üzerine Ömer Paşa Rumeli'de müttefiklerin Osmanlı kuvvetlerine yardımını talep etti. 18/19 Mayıs 1854'te Varna'da Ömer Paşa'nın Serasker, Kaptan-ı Derya ve müttefik komutanlarla (İngiliz Kara Kuvveti Komutanı Lord Reglan, Fransız Kara Kuvveti Komutanı Mareşal Jacgues Leroy de Saint Arnaud idi) yaptığı görüşmeler sonunda İngiliz ve Fransız kuvvetlerinden bir kısmının denizden Varna'ya bir kısmının Edirne'ye sevki ve 3. Fransız tümeninin İstanbul'a aldırılması kararlaştırıldı. 24 Mayıs'ta Gelibolu'daki müttefik kuvvetlerin denizden ve dört gün sonra da karadan sevkine başlandı. 


29 Mayıs 1854'te Sadrazam Mustafa Naili Paşa'nın azledilmesi üzerine Kıbrıslı 
Mehmet Emin Paşa sadrazamlığa getirildi. 


Avusturya savaş karşısında tarafsız kalmakla beraber, Rusya'nın Tuna'dan aşağı sarkmasını da istemiyordu. Böyle bir durum kendisi için tehlikeli olabilirdi ve bunu da Avusturya 1854 Şubat'ında Rusya'ya açıkça bildirmişti. Avusturya Osmanlı kuvvetleri karşısında Rusların Tuna'yı kolaylıkla aşamayacağı değerlendirmesinin yanlışlığını, evvelce bahsedildiği gibi Mart'ta Rusların Tuna'yı aşması ile idrak etmişti. 15 Mayıs'ta da Ruslar, yukarda belirtildiği gibi güney Dobruca'da 


59 Yukarıda özetlenen Osmanlı filosunun Mayıs ve Haziran 1854 aylarındaki harekâtı ve müttefiklerin müdahaleleri için bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 60-65 ve Adolphus Slade, a.g.e., s. 136-152. 
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Tuna üzerinde mühim bir Türk kalesi olan Silistre'yi kuşatmaya başladılar. Ruslar Tuna'nın güneyine adamakıllı hakim olmuş görünüyorlardı. Bu durum karşısında Avusturya 3 Haziran 1854'te Rusya'ya sert bir ültimatom vererek, Rusya'nın Prut'un ötesine çekilmesini ve Eflak ve Buğdan'ı boşaltmasını istedi. Silistre'de Türk askeri, kendisinden kat kat üstün düşman kuvvetlerine karşı parlak bir savunma yapıyordu. St. Petersburg'da Avusturya ültimatomunun taleplerine boyun eğmeye mecbur kalındığından, 22 Haziran'da Silistre'ye karşı General Gorçakov (Mikhail Dmitriyevich Gorchakov) komutasında yapılacak genel taarruz durduruldu. (Tuna'nın kavisi ile Bulgaristan kıyısı arasında sıkışıp kalacak bir ordunun, Transilvanya'da beklemede olan güçlü Avusturya kuvvetleri tarafından yolu kesilebilirdi.®) Ruslar 25 Haziran'da kuşatmayı kaldırdılar ve Tuna kuzeyine çekildiler. 
Daha önce; 14 Haziranda Avusturya, Rusya'nın Memleketeyn (Eflak ve Buğdan)'i işgalinin kendisine karşı bir tehdit oluşturduğunu ileri sürerek ve Tunada ulaşımı korumak bahanesi ile Memleketeyn'in Avusturya tarafından geçici olarak işgali hususunda Osmanlı Devleti ile bir antlaşma (Boyacıköy mukavelesi) imzalamıştı. 
Etkin Türk mukavemetine ilaveten Avusturya'nın (Prusya'nın da desteği ile) Rusya'ya karşı muhalif bir tutum alması ve müttefik kuvvetlerin Varna'da toplanması Rusya'nın geri adım atmasına neden olmuştur. 


Ruslar 8 Temmuzda yeniden hücuma geçmişlerse de Yerköyü'nde (Rusçuk yakınında) Ömer Paşa'nın kuvvetlerine yenilmeleri sonucu Eflak'tan çekilmek zorunda kalmışlar; Türk ordusu da 6 Ağustos'ta Bükreşe girmiştir. Ruslar Buğdandan da çekilmeye başlamış, Avusturya da Memleketeyn'i geçici olarak işgal etmiştir. 


Osmanlı filosu İstanbul Boğazında hareketsiz bir durumda bulunurken, İstanbul'dan Varna ve Burgaz'a müttefik asker ve malzeme sevkiyatı devam ediyordu. Haliç Tersanesinde de Kırıma yapılması düşünülen çıkarmada kullanılmak üzere duba ve mavna yapımı devam etmekteydi. 


19 Temmuzda Sivastopol'dan ayrılan Besarabya adlı buharlı bir savaş gemisi 
Anadolu kıyılarına gelmeyi başararak, Kerempe-Amasra bölgesinde iki Türk ticaret gemisini yakaladı. Bunlardan biri mısır diğeri taş kömürü yüklüydü. Kömür gemisinden kendi ihtiyacını sağlayan Rus gemisi iki gemiyi de yakarak personelini bir yelkenli ile Ereğli'ye yolladı. Ereğli ve Kozlu önlerinde gözüktükten sonra Sivastopol'a döndü. 


29 Temmuz'da Boğazdaki Osmanlı filosu, mavna / dubalar gemilerin bordasına bağlanmış olarak hareket etti ve 2 Ağustos'ta Varna'ya vardı. 6 Ağustos'ta İngiliz amirali (Dundas) tarafından Osmanlı filosu komutanına gönderilen bir mektupla Osmanlı gemilerinin Varna-Boğaz arasında karakol yapmaları istendi. 


60 Bkz.: Alan PALMER, a.g.e., s. 63. 
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KIRIM'A ÇIKARMA VE SİVASTOPOLUN ZAPTI 


Eflak-Buğdan'ın Avusturya tarafından işgali ile Rusya ve Osmanlı kuvvetleri arasında Rumeli cephesinde savaş fiilen ortadan kalkmış oluyordu. Müttefikler bundan sonra Rusya'yı barışa zorlamak için Kırım'a saldırmayı uygun buldular. 
Müttefik genel karargâh 27 Haziranda Varnada kurulmuştu. Temmuz'un ilk yarısında Varna'da 30.000 Fransız ve 20.000 İngiliz askeri toplanmış ve Balkan geçitlerinin korunması Türk kuvvetlerine bırakılmış bulunuyordu. Kırım, Rusya'nın boğazlar yoluyla Akdenize inmek için kullanacağı donanmasının ana üssünün, tersanesinin ve kara kuvvetlerinin de konuşlandırıldığı, destek tesislerinin bulunduğu, stratejik önemi yüksek bir bölge idi. Rus Karadeniz donanması ve tesisler tahrip edilirse Osmanlı Karadeniz'de serbest kalacak, İstanbul'un güveliği sağlanacaktı. Keza İngiltere'nin Hint yollarının emniyeti temin edilecek, Fransa'nın 
da Akdenizdeki ticari çıkarlarının tehlikeye düşmesi önlenecekti. Ağustos 1854 
sonuna doğru Varna bölgesinde toplanan müttefik kara kuvvetleri 5000 Türk piyadesi, 22.000 piyade, 1000 süvari ve 60 toptan ibaret İngiliz, 24.000 piyade ve 
70 toptan oluşan Fransız kuvveti olmak üzere hepsi yaklaşık 51.000 piyade, 1000 
süvari ve 130 top kadardı. (Kırım yarımadasındaki Rus kuvvetleri de takriben 50.000 kişi idi.) 


Müttefik devletler filoları ile Ahmet Paşa komutasında Karadeniz'de bulunan Osmanlı filosu şu gemilerden oluşuyordu: Mahmudiye kalyonu (Üç ambarlı, Ahmet Paşa'nın sancak gemisi. Komutanı, Ateş Mehmet Bey), Teşrifiye (Komutanı, Uzun İsmail Bey) ve Peyk-i Meserret (Komutanı, Ethem Paşa) kapakları, Nusretiye (Komutanı, İzzet Bey), Muhbir-i Sürur (Komutanı, İzzet Bey) firkateynleri, Feyz-i Bâri, Mecidiye, Saik-i Şadi, Şehper vapurları, Ferahnüma ve Cirân-ı Bahri korvetleri"! (Mısır'dan gelen filonun komutanı olan Hasan Paşa da keza Osmanlı filosunda bulunuyordu). 


Fransızlar ve Türkler 31 Ağustos'ta, İngilizler ise ancak 6 Eylül'de Kırıma çıkacak birliklerin gemilere bindirilmesini tamamladılar (Bindirme için beklenen İngiliz taşıt gemilerinin bir kısmının bölgeye intikali geciktiğinden). Bu suretle üç Fransız ve bir Türk tümeni Balçık'tan, bir Fransız ve dört İngiliz tümeni ile yaklaşık 1000 İngiliz süvarisi de Varna'dan bindirilmiş oluyordu. 8 Eylül 15.00'de İngiliz grubu (harp ve taşıt gemileri) daha önce denize çıkmış olan Fransız ve Türk gemileriyle Kaliakra burnu açıklarında buluştular. Ancak bilahare İngiliz grubu ayrı Fransız ve Türk grubu da ayrı olarak intikale devam ederek Kırım yarımadasının en batı ucu olan Tarkan burnunun 40 mil batısında 12 Eylül'de buluşmayı müteakip öğleden sonra Gözleve (Yevpatoriya/Eupatoria/Jevpatorija) önüne demirledi- 


61 Süleyman NUTKİ, Osmanlı Deniz Savaşları (Muharebat-ı Bahriyye-i Osmaniye), s. 158. Kitabın 1993'teki ikinci 
baskısında muhtemelen sehven Muhbir-i Sürur yerine Mahber-i Sürur, Saik-i Şadi yerine de Salih-i Şadi ve Cirân-ı Bahri yerine de Ceyrân yazılmıştır. Bilâhare Taif (Komutanı: Miralay Hasan Bey) vapuru da Kırım'a gelmiştir. 
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ler. Burada toplanan kuvvet; biri pervaneli sekiz kalyon, altısı pervaneli 20 kapak, ikisi pervaneli yedi firkateyn, 30 kadar yandan çarklı (padıllı) vapur ve birçoğu makineli birkaç yüz taşıt gemisinden oluşmaktaydı.5? Bu gemiler topluluğu 1400'ü süvari, 52.000 kişiye yaklaşan bir kara kuvveti; 22 batarya top ve iki takım kuşatma topu taşımakta olup zamanının en büyük konvoyunu oluşturmuştur. Savaş gemilerinin personeli de 35.000 kişiye yakındı. 


13 Eylülde Türk ve Fransız kuvvetleri Gözleve'yi işgal etti. İki Türk ve bir 
Fransız kapağı kasabayı bombardıman ve karaya birer tabur asker çıkarmakla görevlendirilmişler fakat buna lüzum kalmadan kasaba teslim olmuştur. Bu sırada Rusların Sivastopol limanında on dört kalyon, yedi firkateyn, bir korvet, iki brik ve 11 vapurdan ibaret bir filoları bulunmaktaydı. 


Fransızların 1812'de Moskova'ya girmelerinin 42. yıldönümü olan 14 Eylül 
1854 günü saat 06.00'da müttefik filolar Gözleve'nin güneydoğusunda ve Gözleveden 17, Sivastopol'dan da 28 mil uzaklıktaki Eskikale önüne hareket ettiler. Aynı gün 08.30'dan itibaren Fransızlar (ve 15 Eylülde de Türkler) Eskikale ile sahil arasındaki Tuzlu Göl'ün batısındaki sahilden, İngilizler de biraz kuzeydeki Kamışlı Göl önünden karaya çıktılar. Hava ve deniz şartları çıkarmaya uygundu. Keza herhangi bir direnişle de karşılaşılmadı. 17 Eylül'de çıkarma tamamlandı. 1200 süvari ve 60 topla birlikte 26.000 kişilik İngiliz, 200 sipahi ve 66 topla birlikte 24.000 
kişilik Fransız ve Ferik Rüstem Paşa komutasındaki 5000 kişilik Türk kuvvetleri sahile çıktı. (Ekim'in ikinci haftasında bu kuvvetler yeni gelenlerle takviyeye başlandı.) 


19 Eylülde güneye, Sivastopol'a doğru ileri harekete geçen bu müttefik ordu 
20 Eylül'de Alma Çayı civarında Rus kuvvetlerini yendi. Bununla birlikte İngilizlerin gecikmesi nedeniyle ancak 26 Eylül'de Sivastopol limanı kuzeyine varabildi. 
Sol kanatta yer alan İngilizler Çerneya (Chernaya) nehrini geçerek Sivastopol güneyindeki Balıklova (Balaklava) limanını ele geçirdiler. İleri harekâta katılmakta geciken İngilizler süvari, mühimmat, erzak ve kuşatma toplarını denizden bu limana çıkardılar. Fransızlar da kendi filolarına üs olarak Kamış (Kamiesh, Sivastopol limanının hemen batısında) limanını işgal ettiler. Bir kısım İngiliz gemileri de bu limana intikal etti. 


Kırım'a çıkan müttefiklerin hedefi öncelikle Ruslara Karadeniz egemenliği sağlamakta önemli bir liman olan Sivastopol'u ele geçirmekti. Yapılan keşifte Sivastopol'a kuzeyden taarruz etmenin olanaksızlığı anlaşılınca limanın güney kısmına geçilerek deniz kuvvetlerinin desteğinden yararlanmaya karar verildi. 
Nüfusu 40.000 kadar olan Sivastopol'da 6000 kişilik muhafız kuvvetinden başka Amiral Kornilov komutasında 10.000 kişilik donanma personeli ve gemilerden 


62 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 69. 
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çıkarılmış toplar da vardı. Diğer taraftan şehrin kuzey kısmı kuşatılmamış oldugundan buradan da her zaman için takviye kuvvetleri getirmek mümkün olacaktı. 
Müttefiklerin karaya çıkması ile gecikmeli olarak Sivastopol güneyine intikali arasındaki zaman süresince Ruslar şehir çevresindeki tabya ve istihkâmları tahkim, takviye ve geliştirme imkânı bulabildiler. Ayrıca limanın ağzını gemileri batırmak suretiyle kapatmaya uzun tartışmalardan sonra karar verdiler. 23 Eylül sabahı baş ve kıç taraflarından birbirlerine zincirle bağlanmış olan bir kalyon ile dört kapak ve iki firkateyn limanın ağzında, güney sığlığı ile kuzey kıyısı arasında batırıldı. 
Batırmaya İngiliz, Fransız gemilerinin mani olmasından korkan Ruslar limanın kuzey ucundaki Konstantin tabyasından (Fort Constantine) gemilere ateş açarak batırma işlemini süratlendirdiler. Yalnız kuzey kıyısına yakın dar bir geçit bırakıldı. Batırılan gemilerden çıkarılan toplarla karadaki tahkimat takviye edildi. 


25 Eylülde Konstantin tabyasının kuzeyindeki Telgraf ve Eşekarısı bataryaları 
(Telgraphy Battery, Wasp Battery) bir kısmı Katça (Katcha/Kaça) nehri (Konca çay/Karaçay) ağzında demirlemiş olan müttefik filodan üç İngiliz ve üç Fransız vapuru tarafından bombardıman edildi ise de bir netice alınamadı. (25-29 Eylülde bombardıman karadan ve denizden tekrarlandı.) 


Kırım sahilinden genel doğu yönünde içeriye doğru uzanan bir körfezin (Sivastopol limanı) güney tarafında yer alan Sivastopol şehrinin ve çevresinin kıyı tahkimatı şöyle düzenlenmişti: Körfezin güney kıyısında ve Karadenize açıldığı yerde 33 toplu Karantina tabyası (Ouarantine Fort), körfez içine doğru onun dogusunda ve sahilde 53 toplu Aleksandr tabyası (Fort Alexander), körfezin girişinin kuzeyindeki kıyısında 20 toplu Konstantin tabyası (Fort Constantine), körfez girişinin biraz kuzeyinde ve sahilde daha önce bahsedilen beş toplu Telgraf (Telegraph) ve onun da hemen kuzeydoğusunda beş toplu Eşekarısı (Büyük arı - Wasp) tabyaları. Toplam 116 top. 


Sivastopol'un ilk esaslı bombardımanı 17 Ekim'de yapıldı. Bu bombardımanın amacı; Sivastopol'u denizden baskı altına almak, limanın kuzey kıyısı ile olan bağlantısını kesmek ve bunun için de kara topçularına yardım etmek suretiyle tahkimatı düşürmekti. 2 Ekim 1854 tarihinde Bab-ı Âli'den Kayserili Ahmet Paşa'ya gönderilen bir emirle Mahmudiye“ kalyonunun İngiltere ve Fransa devletlerinden gönderilecek birer büyük kalyonun yanında Sivastopol'un bombardımanına iştirak etmek üzere görevlendirildiği bildirilmişti. Demir üstünde yapılan ilk 


63 Mahmudiye kalyonu XIX. asırda dünyanın en büyük gemisi sıfatını taşıyordu. İstanbul tersanesinde tamamen 
Türk mühendis ve işçileriyle inşa edilmiş geminin uzunluğu 201,5, genişliği 28, su seviyesinden yüksekliği 25,5 kadem (1 kadem = 30,48 cm) idi. 128 topu ve 1280 mürettebatı vardı. Komutanı Ateş Mehmet Bey Sivastopol muharebesinden sonra Riyale rütbesine yükseltilmiş, sonradan Abdülaziz devrinde Kaptan-ı Derya olmuştur. 
Kayserili Ahmet Paşa da Mahmudiye'de bulunuyordu. (Bkz.: Hüsnü TENGÜZ, Osmanlı Bahriyesinin Mazisi, s. 38) Ersan BAŞ geminin personel mevcudunu 1734 olarak belirtmiştir (Çeşme, Navarin ve Sinop Baskınları ve Sonuçları, s. 236). 
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bombardımana Mahmudiye kalyonunun yanında Teşrifiye kapağı (72 toplu, 1234 
mürettebatlı. Müşavir Paşa bu gemide idi.) ile 15 İngiliz ve 10 Fransız kalyon ve kapağı katılmıştır. Bu gemiler Katça ağzındaki demir yerinden hareketle vapurların yedeğinde gelerek bombardımandaki yerlerini almışlardır. 


Müttefiklerin 1200 ve Rusların 116 topu arasında şiddetli bir mücadele sabah 06.30'dan aralıklarla gruba kadar sürdü. Müttefik filoların atışları düzenli olmuş ve fakat bir süre sonra etrafın barut dumanları ile kaplanması sonucu birtakım gemiler hedeflerini göremez olmuşlardı. Hedefler ara sıra dumanların açılmasıyla seçilebilmekteydi. Aynı güçlük Ruslar için de bahis konusu idi. Rusların mermileri çoğu kez uzun düştü. Bununla beraber Konstantin tabyasına çok yaklaşmış olan iki İngiliz gemisi diğerlerine nazaran oldukça çok can ve mal kaybına uğramış, limanın kuzeyindeki yar üstündeki bataryalarla (Telgraf ve Eşekarısı) savaşan İngilizlerin iki kalyonu ve bir firkateyni bir saat içinde uğradıkları hasar karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Bombardımanda Mahmudiye kalyonu da büyük hasara uğradığından onarım için İstanbul'a gönderilmiştir. (Mahmudiyede topçu personelinden de 12 kişi yaralandı.) İçinde Mısır filosu komutanı Hasan Paşa'nın bulunduğu üç gemi de Mahmudiye ile birlikte geri döndü. Kafile 
31 Ekimde kuvvetli bir Yıldız fırtınasına yakalanınca Mahmudiye, Emine burnu 
(Burgaz'ın hemen kuzey doğusunda) altına demirlemek suretiyle korunabildi ise de Mısır gemilerinden ikisi Karaburun'da Sarıkumlar'a bindirdi. Başta filo komutanı olmak üzere 1000 kişiye yakın personel boğuldu.“* Sivastopol bombardımanından sonra Mahmudiye halk nazarında adeta efsaneleşmiş, gemi “gazi” ve “veli” unvanları ile anılır olmuştur. 


Müttefiklerin 700 tondan fazla mermi harcadığı bombardıman istenen düzeyde etkili olmamıştır. Müttefiklerin insan kaybı ölü ve yaralı olarak 400'e yakındı. 
Ruslar da 500 ölü ve yaralı vermişlerdi. Amiral Kornilov ölmüş, Amiral Nakhimov da ağır yaralanmıştı. Müttefik gemilerden Mahmudiye dışında bir İngiliz kapağı ve bir firkateyn ağır hasara uğramış ve onarılmak üzere İstanbul'a yollanmıştır. 
Diğer bir kısım gemilerdeki hasar nispeten daha azdı. Bütün bunlara karşılık Rusların Telgraf ve Eşekarısı tabyaları tahrip edilmiş, diğerleri ise hasara uğratılmakla birlikte düşürülememişti. 


Bombardımandan sonra Rusların 25 Ekim'de Balaklava ve 5 Kasım'daki İnkerman taarruzları bir netice vermemiştir. Müttefikler Sivastopol'u kuşatma kararı verdiler. (6 Kasım'da Kırımda 42.000 Fransız, 24.500 İngiliz ve 5000 Türk askeri ile 348 sahra topu bulunuyordu.) 


13 Kasım'da başlayıp 14 Kasım'da şiddetlenen ve yağmurla gelen bir lodos fır- 


tınası kasırgaya dönüşerek büyük bir tahribat yarattı. Balaklava limanındaki taşıt 


64 Bkz. Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 75. 
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filosundan dokuz gemi 460 kişi ile battı ve dokuzu da ağır hasar gördü.“ Örneğin 
Balaklava'da iki demiri de tarayarak tüm bordadan kayalıklara çarparak batan 2700 
tonluk yeni buharlı gemi Prince'in 150 kişilik mürettebatından sadece altısı kurtuldu. Askerlere gönderilen bütün kış giysileri (40.000 takım birden) geminin batmasıyla kaybedilen en önemli ihtiyaçtı. Gemideki cephane ve tıbbi malzeme de sulara gömüldü. Katcha ağzındaki İngiliz gemilerinden üç kalyon dümenini kaybetti, dört vapur da hasara uğrayarak su almaya başladı. Kamış limanındaki 20 küçük Fransız taşıt gemisi karaya sürüklenerek parçalandı. Yüklerinin ancak bir kısmı kurtarılabildi. Birçok taşıt gemisinin de direkleri harap oldu. Fransız filosundan dümenini kaybeden dört kalyon çeşitli hasarlar aldı. Gözleve'de bulunan bir İngiliz kalyonu ağır hasar gördü. Birer Fransız kalyonu ve makineli firkateyni de karaya sürüklenerek parçalandı. Gözlevedeki Peyk-i Meserret kapağı bütün personeli ile battı. Katçadaki makineli Muhbir-i Sürur firkateyni direkleri kırılarak karaya sürüklendi ise de kurtarıldı ve görevine devam etti. Aynı yerdeki Teşrifiye kapağı, iki direğini kesmek suretiyle karaya oturmaktan kurtuldu. Kayserili Ahmet Paşa Teşrifiye kapağını onarım için Saik-i Şadi ve Taif vapurları yedeğinde İstanbul'a getirmiş, başarılarından dolayı kendisine müşirlik ve Karadeniz komutanı unvanı verilmiştir. 


Kasırga, Sivastopol'u 1855 yılı başından önce ele geçirmek umutlarını suya düşürmüş, filolar büyük zayiat görmüş, kara kuvvetleri de her çeşit lojistik destekten bir süre mahrum kalmışlardır.“ Bir kısım gemiler onarılmak ve tekrar donatılmak üzere İstanbul'a, bir kısmı da asker getirmek üzere Fransa'ya gönderildi. 
Kasırganın yarattığı sıkıntılar altı hafta içinde gönderilen yeterli lojistik destek ve askerle giderildi. Ocak 1855 başında Kırımdaki müttefik kuvvetler, başlangıçta çıkarılmış olan kuvvetlerin yaklaşık iki katına ulaştı. Fransız bahriyesinin taşıma işlerindeki rolü büyük olmuş ve donanmasının büyük giderini taşıma parasından elde ettiği kârla çıkarmıştı.“” 


Gözleve'nin güvenliği için müttefikler yeterli kuvvet ayıramadıklarından Osmanlı Devleti'nden Türk Rumeli ordusunun Gözleve'yi takviyesini talep etmişlerdi. Ömer Paşa başlangıçta bu öneriyi kabul etmediyse de bilahare Kırım'daki Türk kuvvetlerine komuta etmek yetkisini ve gönderilecek birliklerin Sivastopol kuşatmasına katılmamaları sağlandıktan sonra Rumeli ordusundan bir kısmının Kırıma geçirilmesini uygun gördü. Bu kuvvet Gözlevede kalarak, müttefik orduların geri çekilme hattını sağlayacak ve bu üssü Ruslara karşı savunacaktı. 


65 Alan Palmer Balaklava'nın dış limanında veya açıkta demir yerinde bekleyen gemilerden yedi büyük ve on 
dört daha küçük geminin Balaklava dışındaki kayalara çarparak parçalandığını yazıyor. (Bkz.: Alan PALMER, a.g.e., s. 165) 


66 Marjie Bloy (Ph. D., Senior Research Fellow, National University of Singapure) fırtınada Balaklava limanında 
30 geminin battığını ve Rusya'nın müthiş kışı başlarken 3 Milyon Sterlin değerindeki çeşitli malzemenin (giyecek, 
yiyecek, cephane vs.) tahrip olduğunu yazıyor. (Bkz.: www.victorianweb.or g/history/arimea/blunder2.html.) 


67 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 76,77. 
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1854 Aralık ortasından 1855 Şubat ortasına kadar 20.000 kişi (iki Türk ve bir 
Mısır tümeni) atları, topları, erzak, levazım ve kışlık donatımlarıyla kademeler halinde Varna ve Süzebolu'dan Kırım'a geçirildi. Böylece Kırım'daki Türk ve Mısır kuvvetleri 40.000'i buldu. Ömer Paşa Rumeli ordusunun komutasını İsmail Paşa ya bırakarak Kırım'a geldi. Gözlevede Türk ve Mısır kuvvetlerinden başka birer İngiliz ve Fransız müfrezesi ile 200 kişilik bir Fransız deniz müfrezesi, Şehper vapuru, iki İngiliz vapuru ve bir Fransız firkateyni bulunmaktaydı. 


22 Aralık'ta İngiliz filosunda Amiral Dundas'ın yerine Sir Edmund Lyons, 24 
Aralık'ta Fransız filosunda Amiral Hamelin'in yerine Amiral Bruat göreve başladılar. 


17 Şubat'ta Gözleve'ye iki saat süren topçu atışından sonra başlayan Rus taarruzu dörtbuçuk saatlik bir çarpışmadan sonra püskürtüldü. Bu muharebe Türk ve İngiliz savaş gemilerinin ateş desteği ile himaye edilen Türk kuvvetlerinin zaferi ile sonuçlandı ve Kırımda yalnız Türk kuvvetleriyle kazanılmış bir muharebe olarak tarihe geçti. Müteakip muhtemel Rus saldırılarına karşı; buradaki kuvvet, Varna ve İstanbul'dan gönderilen ve Türk, İngiliz ve Fransız vapurlarıyla taşınan birliklerle takviye edildi ve miktarı 50.000'i buldu. Bilahare bu kuvvetin 20.000 
kişilik bir bölümü Sivastopol kuşatma harekâtına katılmak üzere gönderildiyse de Nisandaki bombardımanlardan bir sonuç alınamayınca geri alındı. 


Müttefiklerin sıkışık olduğu bu sırada İtalya birliğini kurmaya çalışan Sardunya Krallığı (Piemonte-Sardunya Krallığı) kendi davasına Avrupa'nın dikkatini çekmek, Avusturya'ya karşı ileride İngiltere ve Fransa'nın yardımını da sağlayabilmek için, bir yatırım olmak üzere savaşa katılmayı önerdi. Başbakan Kont Camillo di Covour, Sardunya Kralı Victor Emmanuel піп talimatı ile İngiltere ve Fransa ile 26 Ocak 1855'te (Osmanlı Devleti ile de Mart 1855'te) bir antlaşma 
yaparak 15.000 İtalyan askerinin Kırım'a gönderilmesini kabul etti. Bu birlik 16 
Mayıs'ta Kırım'a vardı. Komutanı General Alfonso Ferraro La Marmora idi. Fakat müttefiklere bu yardım da yeterli olmadı. 


Bu arada İngiltere'de Lord Aberdeen hükümetinin 31 Ocak 1855'te düşmesi üzerine 5 Şubat'ta Lord Palmerston'un başbakan olduğu yeni hükümet kuruldu. 
Savaşın uzaması İngiltere ve Fransa'nın Avrupa'daki nüfuzunu zedeleyebilirdi. Bu nedenle müttefikler Kırıma yeni kuvvetler gönderdiler. (1855 yazında Sivastopoľu kuşatan müttefiklerin asker sayısı 140.000 ulaştı.) 


2 Mart 1855'te Çar І Nikola (Nicholas)'nın ölümü üzerine П Aleksandr 
(Alexander) (1855-1881) yeni Rus Çarı oldu. 


Müttefiklerin 9-17 Nisanda Sivastopol'u ikinci bombardımanında müttefik deniz kuvvetleri, müttefik kara topçusu ile birlikte görev yaptı. 
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19 Nisan'da Ömer Paşa komutasındaki 12 Türk taburu, bir miktar Fransız topçu ve süvarisi, dört İngiliz süvari bölüğü ve topçusu ile Çernaya (Chernaya) deresi (Sivastopol'un güneydoğusundan çıkarak Sivastopol körfezinin nihayetine dökülen dere) yönünde bir keşif taarruzu yaparak derenin sağ kıyısındaki sırtları aldı. 


Müttefik kuvvetler (19 İngiliz ve 24 Fransız gemisine bindirilmiş 5000 Türk, 
8000 Fransız ve 3000 İngiliz olmak üzere çeşitli kolordulardan alınmak suretiyle 
kurulan 16.000 kişilik Kerç seferi kuvveti, ayrıca bunlara refakat eden 17 Fransız ve İngiliz gemisinden oluşan bir hafif filo) 24 Mayıs'ta Kerç Boğazı batı kıyısına çıkarak aynı gün Kerç şehrini ve ertesi gün de Yenikale'yi işgal ettiler. Rusların imha edemediği epey lojistik malzeme ele geçirdiler. Müttefik kuvvetler 25 Mayıs'tan itibaren Azak denizine girerek bu denizin sahilindeki Berdyansk (Beridyansk/Berdansk), Yenice, Arabat (Arabata), Taganrok (Taganrog) ve Mariopol (Mariupol/Jdanov) şehirlerindeki tüm lojistik malzemeye el koydular veya tahrip ettiler. Limanlarda ve denizde rastladıkları tekneleri de batırdılar veya kullanılamaz hale getirdiler. Özetle Azak denizinde altı vapur, 340 yelkenli ve 300 kadar kayık batırılmış, kıyılardaki bütün depolar tahrip edilerek Rus ordusunun bunlardan yararlanmasının önüne geçilmiştir. Müttefik kuvvet Azak'ta küçük bir filo bırakarak 4 Haziran'da Sivastopol'a döndü. Bu harekâttan sonra Ruslar Anapa ve Novorossisk (Soğucak)'i boşalttıklarından buraların müttefiklerce işgaline lüzum kalmadı. 


Sivastopol'un üçüncü bombardımanı 6 Haziran 1855'te kara topçusu tarafından yapıldı ve bunu başarılı bir taarruz takip etti. Müttefik filolar 16 Haziran'da ilk bombardımandakinden daha yakın bir menzile sokularak şehir istihkâmları ile kıyı bataryaları üzerinde etkili atışlarla hayli tahribat yaptılar (Sivastopol'un dördüncü bombardımanı). Ancak müteakiben yapılan müttefik taarruzları bir sonuç vermedi. 


17 Haziran'da Kars'ın Ruslar tarafından kuşatılması üzerine; Kırım'da toplanan Türk, İngiliz, Fransız kara ve deniz komutanlarının katıldığı bir savaş meclisinde, Ömer Paşa Türk kuvvetlerinin bir kısmının Anadolu ordusuna yardım için Kafkas cephesine nakline izin istemiş ancak bu izin verilmemiştir (14 Temmuz).® 


16 Ağustos'ta Rusların taarruzu ile Çernaya muharebesi başladı. Sonunda iki 


68 Ömer Paşa izin verilmeyince kendiliğinden Kırım'dan ayrılarak 17 Temmuz'da İstanbul'a gelmiş, başta Padişah olmak üzere devlet ileri gelenleriyle temas ederek durumu anlatmıştı. Hükümetçe önerileri uygun bulunarak kendisine yapacağı harekât için her çeşit kolaylık ve yardım sağlandı. Ömer Paşa kullanacağı kuvvetleri kendisi seçti. Bu kuvvetlerin erzak ve diğer gereksinmelerinin taşınması Için 14 makineli ve 50 yelkenli yemi sonbaharda hazırlandı. 1 Eylül'de bir makineli savaş gemisi ile İstanbul'dan ayrılan Ömer Paşa Kırım'a uğradıktan sonra 7 Eylül'de tekrar aynı gemi ile Trabzon'a, 21 Eylül'de de Batum ve Sohumkale'ye gitti. Burada Rumeli ve Gözleve'den gelecek kara birliklerini bekledi. Bilâhare Osmanlı filosu ve gemileri, birlikleri buraya taşıdı. (Gözleve'den gelecek birliklerin intikaline ancak Sivastopol'un 9 Eylül'de düşmesinden üç hafta sonra müttefiklerce müsaade edildiğinden bunlar ancak 7 Ekim'de Ömer Paşa'ya katılabildiler.) (Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e, s. 90) 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Fransız tümeni ile süvarisinin gelmesi ve Türk kuvvetlerinin müdahalesi ile Ruslar geri püskürtüldü ve Çernaya nehrinin doğu kıyısına çekilmek zorunda bırakıldı. 


17 Ağustos'ta yapılan Sivastopol'un beşinci bombardımanından da bir netice 
alınamadı. 


Nihayet 5-8 Eylülde karadan yapılan şiddetli bir bombardımandan (Sivastopol'un altıncı bombardımanı) sonra, 8 Eylül öğle vakti müttefik kuvvetler Sivastopol'a karşı genel taarruza geçti. Aynı gün Malakov tabyasının düşürülmesinden sonra Ruslar istihkâmları boşaltarak limana (Sivastopol körfezine) doğru çekildiler. Ruslar geri çekilirken depoları havaya uçurdular, limandaki iki kalyonu da yaktılar. (Bir kısmı çeşitli deniz araçlarıyla körfezin karşı kıyısına geçti.) 9 Eylül'de Ruslar Sivastopol'u boşaltıyordu. 11 Eylül'den itibaren müttefik kuvvetler şehre girmeye başladı. Rus Karadeniz donanmasının kalıntıları şehir meydanına konan topların bu gemiler üzerine ateşe başlamasından önce Ruslar tarafından tahrip edilmiş, böylece Rus Karadeniz donanmasının kalan unsurları da kullanılamaz hale gelmişti. Sonuç olarak 10 ay 23 gün süren Sivastopol muharebeleri şehrin düşmesi ile son buldu. 


Müttefikler harekâta devamla Kılburnu zaferini kazanıp, Ocakof (Ocakov) kalesini zapt ettiler (17 Ekim). Dinyeper nehri ağzını müdafaa eden ve Ocakov'un güneyinde ve karşısındaki Kılburnu'ndaki kale ve bataryaları bombardıman eden İngiliz, Fransız müttefik filosunun içinde Fransızların üç adet zırhlı teknesi (yüzer batarya) de vardı. Böylece dünya denizcilik tarihinde ilk defa zırhlı tekneli yüzer bataryalar savaşa katılmış oluyordu. Altları düz olduğu için açık denizde kullanılamayan bu tekneler Akdenizden çekilerek getirilmişlerdi. Bu tekneler ileride zırhlı gemilerin yapılmasına başlangıç teşkil etmişlerdir.* 


Kafkas cephesinde ise daha önce Ruslar Doğu Beyazıt'ı alarak Kars'ı kuşatmışlardı. Karsı Müşir Mehmet Vasıf Paşa savunuyordu ve 15.000 askeri vardı. Kaleyi 


69 Sinop muharebesinde tahta Osmanlı gemilerinin Rus humbaraları ile süratle yanmasından ders çıkaran denizci devletlerden Fransa'da ІІІ. Napolyon (Napoléon) Lave, Tonnante, Congreve, Foudroyante, Devastation isminde beş tane yüzer batarya inşasına karar verdi. Bu gemilerden her birinin tonajı 1600 ton olup sahillerde kullanılmaya elverişli fakat açık denizde emniyetle seyredebilecek özellikte değillerdi. Tekneler 4,5 pus (inch) kalınlığında dövme demir zırhla muhafaza altına alınmış, (Serdümen içinde demirden bir kulesi bulunmaktaydı.), makineleri tek uskurlu ve saatte süratleri ancak 4-6 mil kadar olup beheri 56 librelik 16 kaval top ve küçük çapta diğer iki top ile donatılmış bulunuyordu. Boyları 52 m ve genişlikleri 13 m idi. Bu teknelerden üçü (Devastation, Lave ve Tonnante) Kılburnu (Kinburn) bombardımanına katıldı. Burada zırh eski usul kaval toplara karşı kesin bir muvaffakiyet kazandı. Devostation'a 64, Tonnante'a 65 ve Lave'a 60 isabet vaki olmuş; mermilerden üç tanesinin lumbardan içeri girmesine rağmen teknelerde önemli bir hasar olmamıştı. (Bu teknelere isabet eden mermiler demir levhalar üzerinde ancak iki buçuk- üç cm. derinliğinde çöküntüler yapabildi.) Bu gemilerin planları İngiliz Bahriye Nezaretine de verilmişti. Ancak İngilizler pek o kadar heves göstermemekle birlikte aynı plan üzerine sekiz gemi ısmarladılar. 
Bunlardan dört tanesi ahşap olup tonajları 1.469 ton idi. Diğer dört tanesi (Etna, Erebus, Terror ve Thunderbolt) demirden mamul ve tonajları 1.850 ton idi. Tekneler 4,3 pus kalınlığında dövme demirden mamul bir zırh ile muhafaza altına alınmıştı ve 12-16 adet top taşıyorlardı. (Bkz.: Н. W. WILSON, Zırh Devrinde Deniz Muharebeleri, ѕ. 22,23; Saim BESBELLİ, 1853-1856 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı, ѕ. 89,90). 
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kuşatan Kafkasya umumi valisi Muraviyef ise 40.000 askere sahipti ve devamlı takviye alıyordu. Türk tarafı Kars tahkimatı yeterli olmamasına rağmen kahramanca direndi. Ruslar 29 Eylül'de yaptıkları umumi taarruzda 7000 ölü, 10.000'den fazla yaralı vermelerine rağmen kaleyi düşüremedi. Ancak Kars'ta cephane, bilhassa erzak tükenmek üzereydi. Kırımda savaşın bitmesinden yararlanan Ömer Paşa, Rusların Kafkas cephesine kuzeyden saldırmak üzere daha önce belirtildiği gibi Sohumkale (Sohum/Sochum/Suchumi)'ye (Bkz.: Dipnot 68) çıkarma yapmıştı. 
(Rumeli ve Kırımdan gelen Türk kuvvetleri erzak ve mühimmatlarıyla Türk savaş gemilerinin himaye ettiği Türk taşıt gemileri ile taşındılar. Kayserili Ahmet Paşa birliklerin denizden nakledilmesini bizzat yönetmiştir.) Şeyh Şamil'in Dağıstan'daki baskısı Türklere büyük yardım etti. 6 Kasımda İngur'da Rusları yenen Ömer Paşa, Kutayise gitmek üzereyken Kars'ta durumun kritik olduğunu öğrenerek yolunu değiştirdi. Ancak Kars'a yetişemeden şehir açlık sebebiyle teslim olmak mecburiyetinde kaldı (28 Kasım 1855). Ömer Paşa vasıtasıyla Kars'a yapılan dolaylı yardımın gecikmesinin ve sonunda Kars'ın düşmesinin en önemli sebebi müttefik komutanların Kırım'dan kuvvet ayrılmasına karşı çıkarak Ömer Paşa'nın harekâtını geciktirmeleridir. 


PARİS ANTLAŞMASI 


Yeni Çar П Aleksandr, ölen Çar kadar kibirli ve inatçı değildi ve Kırım'daki savaş durumunun da Rusya için iyi olmadığını görüyordu. Bu sebeple daha önce 
1854 Ağustos'unda Viyana'da tespit edilen barış esaslarını müzakere etmeye yanaşmıştı. Bu görüşmeler Viyanada 15 Mart 1855'te başlayıp fasılalı olarak 4 Hazirana kadar sürdü. Görüşmelerdeki en şiddetli tartışma konusu Karadeniz oldu. 
İngiltere ve Fransa Karadeniz'in tamamen gayri askeri hale getirilmesini yani ne Rusya'nın, ne de Osmanlı Devleti'nin donanmasının bulunmamasını istediler. 
Avusturya bu konuda daha yumuşak bir tutum aldıysa da, İngiltere ile Fransa'nın ısrarları ve Rusya'nın da bu görüşü kabule yanaşmaması sonucu, barış görüşmeleri başarısız kalmıştı. Bunun üzerine müttefikler için yapılacak tek şey Rusya'yı savaş alanında yenip barışa zorlamaktı. (Bu sebepten 1855 yazında müttefikler Kırım'daki savaşı birdenbire hızlandırmışlardı.)”* 


Kars'ın düşmesi ile harp fiilen bitti ise de Rusya başlangıçta sulha yanaşmadı. 
Rusların güç durumundan kendi menfaati için yararlanmak isteyen Avusturya 
16 Aralık'ta Rusya'ya bir ay süreli bir ültimatom vererek 1855 yazında Viyanada 
müttefikler tarafından ileri sürülen barış esasları üzerinden barışı kabul etmesini istedi. Yani Avusturya da artık Rusya'ya karşı harekete geçmek üzereydi. Bir de Avusturya ile savaşa tutuşmak istemeyen Rusya 16 Ocak 1856'da ültimatoma 


70 Bkz: Fahir Н. ARMAOĞLU, a.g.e., s. 143-144. Kırım harbinde İngiliz ve Fransız filoları Baltık Denizi'nde ve Beyaz Deniz'de (Kronstadt kalesi, Aland adaları, Slava kalesi, Hanko, Ekenös, Kokkole, Turku, Oulu, Raahe, Sveaborg, Kola, Solovki) ve Pasifikte (Petropavlovsk) de Rusya'ya karşı önemli neticeler doğurmayan harekât icra etmişlerdir. 
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verdiği cevapta görüşmeye hazır olduğunu bildirdi ve 25 Şubat'ta Paris'te konferans (kongre) toplandı. (Türk heyetinin başında Mehmed Emin Âli Paşa vardı.) 
30 Mart 1856 tarihinde de Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Sardunya, Avusturya, Prusya ve Rusya'nın katıldığı Paris Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın hazırlanmasında fazla bir tartışma olmadı. Çünkü barışın önemli esasları daha savaş sırasında tespit edilmiş ve Avusturya'nın ültimatomu ile de Rusya'ya bildirilmiş ve sonunda da Rusya tarafından kabul edilmişti. 


Ruslar bu antlaşma ile Kars ve dolaylarını boşalttılar. Müttefikler de Kırım yarımadasından kuvvetlerini çektiler. İngilizler daha barış görüşmelerinin başlangıcında Sivastopol tersanesinin tahribine karar vererek Ocak ve Şubat aylarında buradaki büyük havuzları, kale ve kışlalar ile bütün askeri tesisleri tahrip ettiler. 
Böylece zaten yok olmuş Rus Karadeniz Donanmasının yeniden yaratılmasını da olabildiğince güçleştirmiş oldular. Neticede İngilizler savaşa girmelerindeki başlıca hedefe ulaşmışlardı. Sivastopol kuşatması süresince Rusya dört adet 110-120 
toplu kalyon (üç ambarlı), 12 adet 84 toplu kapak (2 ambarlı) ve dört adet 60 
toplu firkateyn ile çok sayıda daha küçük gemilerini kaybetmiştir. Bütün savaş boyunca Rus kayıpları, hastalıklardan ölenlerle birlikte 600.000 kişiyi bulmaktadır: Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avrupa devletleri topluluğu (Concert Europcen)'na dahil olmuş, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletlerinin ortak garantisi altına alınmıştır. Savaş sırasında Avusturya tarafından geçici olarak işgal edilen Eflak ve Buğdan antlaşmaya taraf devletlerin ortak garantisi altında iç işlerinde muhtariyete kavuştu (Besarabya'nın bir kısmı da Buğdan'a eklendi). 


Kırım harbinin deniz harp tarihi açısından diğer önemli bir yönü de, Ruslar tarafından dünyada ilk defa deniz mayınının Karadenizde kullanılmış olmasıdır. 


PARİS ANTLAŞMASINDA DENİZCİLİK VE 
BOĞAZLARLA İLGİLİ HUSUSLAR 


Paris Antlaşması ile (Md. XI) Karadeniz tarafsız hale getirildi. (Bütün ülkelerin ticaret gemilerine açık fakat harp gemilerine kapalı olacaktı.) Ayrıca Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz kıyısındaki tersanelerini de kullanmayacaklar, yeni tersane de kuramayacaklardı. (Osmanlı Devleti ve Rusya sahil güvenlik maksatları ile 800 tonu geçmeyen mahdut adette gemi bulundurabileceklerdi.) Böylece Karadeniz, Osmanlı Donanmasının harekât alanı olmaktan çıktı. (Bu durum 1871 
yılında yapılan Londra konferansına kadar devam etti.) Karadeniz'in tarafsızlaştırılması (neutralization), tarafsızlaştırmanın hukuki prensiplerinin bütün bir denize uygulanması yönünden dünyada ilk defa görülen bir husustur. Karadeniz'in tarafsızlaştırılması bir anlamda uluslararası hukukta bir yenilik olmuştur. Çünkü denize yeni bir konseptin (yani onun tarafsızlaştırılmasının) Grotius'un basit kategorileri olan açık deniz (free sea) ve karasuyuna (mare apertum, mare liberum 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ve mare clausum) ilave edilmek üzere, tatbik edilmesine teşebbüs edilmiştir. O zamana kadar karalara uygulanan bir prensibin deniz ortamına uygulanışıdır.” 


Antlaşma ile keza Tuna nehrinde gemilerin seyir serbestliği sağlanmış, bu hususu yönetmek ve kontrol etmek için de antlaşmaya taraf ülkeler tarafından bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 


Boğazlarla ilgili olarak; antlaşmanın 10. maddesinde, 13 Temmuz 1841'de imzalanan ve Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının sulh zamanında yabancı savaş gemilerine kapalı kalacağına dair Osmanlı İmparatorluğu'nun eski kuralını devam ettiren sözleşmenin yürürlüğünün aynen devam edeceği bildirilmiştir. (Keza aynı hususları belirten bir sözleşme antlaşmaya ek olarak konulmuştur.) 


Paris Antlaşmasını imzalayan ülkelerin temsilcileri (Osmanlı Devleti adına Âli ve Mehmet Cemil Paşalar) 16 Nisan 1856 tarihinde Fransız temsilcisi Valeski (Count Walewski)'nin önerisi üzerine bu sefer de Paris Deklarasyonu'nu imzaladılar. Uluslararası deniz hukukunun kodifikasyonunda deklarasyon ilk önemli teşebbüstür. Esas olarak bu deklarasyonla dört prensip tespit edilmiştir: 


1. Devletizniile korsanlık (privateering) artık hukuki sayılmayacaktır. 


2. Tarafsız (neutral) bir ülkenin gemisi harp kaçağı eşya/mallar (contraband of war) hariç düşmana ait mal taşıyabilir. 


3. Harp kaçağı eşya/mal (Contraband of war) hariç düşman gemisindeki tarafsız ülkeye ait mallar müsadere edilemez (bu mallara el konulamaz). 


4. Ablukaænın geçerli olabilmesi için, düşman sahiline ulaşım etkin bir güçle, abluka süresince, devamlı olarak önlenmelidir.” 


Paris Kongresi'ne harbi kazanan devletlerden biri olarak iştirak etmiş olan Osmanlı Devleti, Karadenizde mağlup Rusya'ya yükletilmek istenen durumu kendisi için de kabul etmeye zorlanmıştır. Karadeniz'in tarafsız olarak kabul edilmesi mağlup Rusya için ne kadar tabii idi ise, galip devlet durumunda olan Türkiye için o kadar haksızdı.” 


ISLAHAT FERMANININ PARİS ANTLAŞMASINA İTHALİ 


Paris Antlaşmasının 25 Şubat'ta başlayan çalışmaları devam ederken Padişah 


71 Bkz.: The Legal Regime of the Black Sea: An Historical Overview, Nilüfer ORAL, s. 236 ve Dipnot 55, Turkish 
Review of Eurasian Studies, Annual 2006/6, Foundation for Middle East and Balkan Studies. 


72 Dahadetaylı bilgi için bkz.: Geoffrey TILL, Maritime Strategy апа the Nuclear Age, s. 168,169; Harb Hukuku 
ve İlgili Mevzuat Cilt It, Deniz Harbi Kaideleri, Ahmet KERSE, s. 74. 


73 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, V. Cilt, s. 246. 
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Abdülmecit 28 Şubat 1856'da Islahat Fermanını ilan etmişti. Ferman Paris Antlaşmasının 9. maddesine ithal edildi. Ferman esas olarak 20 noktada Hristiyanlarla Müslümanlar arasında eşitlik sağlamayı amaç edinmiş bir belgedir. Daha açık bir ifade ile Hristiyan uyruklulara yeni bir takım haklar tanıyordu. Müslümanlar için herhangi yeni bir hak bahis konusu değildi. Islahat Fermanı yabancı devletlerin hazırladığı ve Bab-ı Âli'nin kabul etmek zorunda kaldığı bir ıslahat programıdır. 
Osmanlı Devleti bu fermanı kendiliğinden ilân ettiğini dünyaya açıklamakla, hükümranlık haklarını yalnız şekil yönünden kurtarmış oluyordu. Gerçekte ise, Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyan tebaasının refahını düşünmek ve bu hususta gereken kararları almak hakkı Avrupa büyük devletlerinin eline geçmişti.”* Enver Ziya Karal diğer bir bakış açısı olarak da Islahat Fermanı hakkında şu görüşleri belirtiyor: 


“Kırım muharebesi, tarih yazarları tarafından çok idealize edilmiştir. Dini mülâhazaların dışında, hak ve adalet için yapıldığı iddia edilmiştir. Muharebe, neticelerine göre incelendiği vakit, bu iddiaların doğru olmadığı görülür. Paris muahedesinin dokuzuncu maddesinde zikredilen Islahat Fermanı Osmanlı Devleti tarafından, kendisine yardım etmiş olan devletlere, yardım borcunu ödemek için verilmiş bir çek mahiyetindedir, hatta bu çekte harpte tarafsız kalmış olan devletlerle, Rusya'nın bile hissesi vardır. Islahat Fermanı Osmanlı İmparatorlugu'nun ekonomik istilâsının prensiplerini ihtiva eder. Yabancı sermayesinin Osmanlı İmparatorluğunda yerleşmesi, yabancılara imparatorlukta mülk tasarruf 


hakkının verilmesi bu ferman ile kabul edilmiştir” 


İNGİLTERE VE RUSYA YÖNÜNDEN PARİS ANTLAŞMASININ ROLÜ 


İngiltere Kırım Harbine katılmakla, Akdeniz ve Hindistana giden ticaret yollarına verdiği önemi göstermiş oldu. Rusya'yı yenen devletlerden olmasına rağmen, İngiltere'nin Paris Antlaşması ile kendisine hiçbir toprak kazancı sağlamadığı göz önünde tutulursa, bu önem daha iyi anlaşılmış olur. Rusya'nın Karadeniz'deki tersaneleri ile harp gemilerinin yok edilmesi, İngiltere'nin sömürgeleri ve Akdeniz ticareti için değerli bir garanti idi. Böylece Hindistan yolu da emniyete alınmış oluyordu. 


Rusya'ya gelince; Rusya bu antlaşma ile Karadeniz'deki hakimiyetini kaybetti. 
Bu denizde mevcut Rus donanması, askeri limanlar ve tersaneleri yok edildi. Bundan başka Kaynarca, Bükreş ve Edirne antlaşmaları ile Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ortodoksları himaye etmesi hususunda kendisine tanınmış olan tarihi ve siyasi hakları da ortadan kalkmış oldu. Bu kayıplar Rusya için Avrupa siyasetinde 


74 Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 250. 
75 Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 348,349. 
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büyük bir prestij kaybı manasını da taşımakta idi. Rusya bu sıralarda Avrupa'ya nazaran geri olmakla beraber, büyük bir canlılık göstermekte ve gelişmeye aday görünmekte idi. Paris Antlaşmasının kendisine yüklediği şartları ne geçmişteki haklarının tasfiyesi ne de gelecek için hayal ettiği tasarılarının bir engellemesi olarak kabul etmek istemiyordu. Bu antlaşmayı geçici kabul ederek ve onu ihlâl etmek için fırsat kollayarak baştan ve yeni usullerle işe koyuldu.” 


EFLÂK-BUĞDAN SORUNU, ROMANYA'NIN DOĞUŞU 


Paris Antlaşmasının 22-27. maddelerine göre Eflâk ve Buğdan özerklik kazanıyordu. Her iki eyaletin de birer meclisi (Divan) olacaktı. Her iki eyaletin o günkü durumlarını inceleyerek geleceğe dair örgütlenmelerini tespit etmek üzere antlaşmayı imzalayan devletlerin temsilcilerinden oluşacak bir komisyon Bükreş'te toplanacaktı (Md.23). 1857de komisyon Bükreşe gitti ve 1857 Haziran'ında iki eyalette de divan seçimleri yapıldı. Buğdan'da seçimleri iki eyaletin birleşmesine aleyhtar olanlar kazandı. Başta Fransa olmak üzere Rusya, Piyemonte ve Prusya'nın Osmanlı Devletine baskıları sonucu yenilenen seçimlerde her iki eyalette de birleşme taraftarları kazandı. Her iki eyaletin “Divan”ları 8 Ekim 1857'de yaptıkları toplantıda, Eflâk ve Buğdan'ın “Romanya” adı altında birleşmesi ve bu birliğin başına da Avrupa hükümdar ailelerinden bir prensin getirilmesi kararını aldılar. Paris Antlaşmasına aykırı olması nedeniyle bu kararın milletlerarası bir konferansta ele alınmasına karar verildi. Osmanlı Devleti ve Paris Antlaşmasını imzalayan devletlerin Paris'teki müzakereleri sonucu yayınlanan 19 Ağustos 1858 tarihli “Paris Konvansiyonu” ile bu iki eyalet Osmanlı Devletinin egemenliği altında kalmak üzere “Eflâk ve Buğdan Birleşik Beylikleri” adını alacak, her birinin ayrı birer meclisi ve ayrı ayrı beyleri (Voyvoda veya Hospodar) olacak, iki eyaletin ortak bir ordusu olacak, her iki beyliбіп ortak sorunları hakkında karar almak üzere bir merkezi komisyon kurulacaktı. 


Bu kararlar üzerine; Buğdan meclisi 17 Ocak 1859'da Fransa taraftarlığı ile tanınmış Albay Alexandre-Jean Couza'yı Voyvoda seçti. Birleşme taraftarlarının yaptığı baskı üzerine Eflâk Meclisi de Couza'yı 5 Şubat'ta Voyvodalığa seçti. Bu şekilde Eflâk ve Buğdan Albay Couza'nın şahsında birleşmiş olmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin bu durumu tanımaması üzerine 1859 Nisan'ında Paris'te yeni bir toplantı yapıldı. Paris toplantısında Albay Couza'nın her iki eyaletin Voyvodası olarak tanınmasına karar verildi. Osmanlı Devleti de Couza'yı 24 Eylül 1859 tarihli bir fermanla Eflâk ve Buğdan'ın Voyvodası olarak tanıdı. Couza bir süre sonra iki ayrı meclisle çalışmanın güçlüğünü ileri sürerek Osmanlı Devletine ve diğer ilgili devletlere gönderdiği bir muhtıra ile iki eyalet meclisinin birleştirilerek tek meclis 
haline getirilmesini istedi. Devletlerin kabulü ile birlikte, Osmanlı Devleti de, 2 
Aralık 1861 tarihli bir fermanla bu isteği kabul etti. Birleşik eyaletlerin ilk ortak 


76 Bkz.: Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 246 ve VII. Cilt, s. 54. 


-54 - 


meclisi 5 Şubat 1862'de Bükreş'te toplandı. Artık Romanya kurulmuş demekti. 
1866'da Couza'nın yerine Prusya Kral ailesinden (yani Hohenzollern Hanedanın- dan) Prens Charles, 1. Carol adı ile kral odu.” (İleride belirtileceği gibi 1878 Berlin Antlaşması ile de Romanya bağımsızlığını kazandı.) 


GEMİ İNŞA VE MODERNİZASYON FAALİYETLERİ 


Tersane-i Amire'ye 1845'te tahta tekneli Mecidiye, Taif, Saik-i Şadi, Feyz-i Bâri firkateynleri (paddle frigate) ısmarlandı. 1847'de hizmete giren (Feyz-i Bâri 1848'de), yelken donanımına da sahip, yandan çarklı bu gemiler stim makinesi ile seyrederken azami 9 kts sürat yapabiliyorlardı. Her ne kadar firkateyn tipi olarak dizayn edilmişlerse de Osmanlı bahriyesinde bunlara vapur / buharlı gemi (top taşıyan) denildi. (Feyz-i Bâri'nin diğer yazılışları için Dipnot 17'ye bakınız.) 


Osmanlı Devleti ilk defa 1854 yılında Londra ve Paris borsalarında tahvil satarak dış borç almıştır. Kırım Harbinin artırdığı masraflar nedeniyle yapılan borçlanmadan dolaylı olarak bahriye de yararlanmış, 1855'te İngiltere'ye Şadiye (Şâdiye), Fethiye, Peyk-i Zafer kalyonlarının ve Keyvân-ı Bahri firkateyninin stimli gemi haline getirilmesi işleri ısmarlanmıştı. Bu gemiler, Sinop'ta yapılan Peyk-i Zafer hariç, İstanbul'da (Tersane-i Amire'de) yapılmış tahta teknelerdi. (Şadiye ve Fethiye 1858'de Peyk-i Zafer 1842'de, Keyvân-ı Bahri ise 1856'da hizmete girmişlerdi.) Fethiye ve Şadiye Plymouth'da, Peyk-i Zafer Porsmouth'da, Keyvân-ı Bahri de Liverpool'da stim makinesi ile giden gemi haline getirildiler. Yapılan tadilatları müteakip Keyvân-ı Bahri 1856'da, Peyk-i Zafer 1857'de, Fethiye ve Şadiye de 1859'da yurda döndüler. 1855'te alınan ikinci borcun ardından da demir tekneli Silistre ve Tuna silahlı vapurları ile yine demir tekneli Malakof ve Kars taşıt gemileri İngiltere'ye ısmarlandı. Bu gemilerin dördü de 1865'te hizmete girmiştir. 


1856'da Haliç'teki tersanede (Tersane-i Amire) üçüncü havuzun yapımına başlandı (Abdülmecit zamanında bitirilemedi.) Yine 1856'da İzmit ve Gemlik'teki tersanelere Hüdavendigâr ve Nasr-ül Aziz uskurlu tahta firkateynleri (screw frigate) ısmarlandı. Nasr-ül Aziz Gemlik'te diğeri İzmit'te inşa edildi. Nasr-ül Aziz Tersane-i Amire'ye çekilerek burada kazan ve makineleri monte edilmiş, 1865'te hizmete girmiştir. (Hüdavendigâr'dan bilahare bahsedilecektir.) 


1857'de İngiltere'ye Sinop, İzmir, Bursa, Edirne uskurlu korvet (screw corvette) leri ısmarlandı. (Bunların teknesi bakır levha kaplı tahta idi.) Tek şaftlı, stim makineli bu gemilerden Sinop 1860'ta diğerleri 1859'da hizmete girmişlerdir. 


1858'de İnşaiye ve Liman meclisleri kurulmuştur. Bu iki meclis Bahriye Şürasının bünyesinden çıkmış birer kuruluş olup, şüranın yardımcısı idiler. Liman 


77 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), s. 260-265. 
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meclisi; ferik rütbesinde bir reis, bir müftü ve Şirket-i Hayriye tüccarlarının oluşturduğu beş üyeden meydana geliyordu. Adolphus Slade 1859'da Liman Meclisi Başkanlığına getirilmiştir. Beş yıl bu görevde kalan Slade İstanbul Limanının araç, gereç ve mevzuat bakımından noksanlarını gidermişti. 


Tersane başmimarı ve tamirat başmimarı tarafından yürütülen gemi inşa işleri yeni kurulan İnşaiye Meclisi'ne bırakılmıştır. (1864'te bunun yerine Meclis-i İmalat-ı Bahriye kurulmuştur.) Tersane başmimarının da dahil olduğu meclis, kadrolarındaki bazı değişikliklerle devletin sonuna kadar varlığını sürdürmüştür.” 


Türk denizlerinde yerli ve yabancı pek çok yelkenli ve buharlı geminin seyretmesi deniz fenerleri işinin de ele alınmasını gerektirdi. Kırım harbi esnasında Fransız ve İngilizlerin ikaz ve önerileri üzerine Osmanlı hükümeti Çanakkale ve İstanbul Boğazları ve kıyılarında gerekli yerlere 18 fener koydurdu. 1856'dan sonra bu fenerlerin sayısı 110'a çıkarıldı. Fakat fenerlerin yönetiminde güçlüklerle karşılaşıldığından, 20 Ağustos 1860'ta fenerleri işletmek ve yeni fenerler kurmak imtiyazı bir Fransız şirketine verildi.” 


DÜNYADA STİM MAKİNESİNİN GEMİLERE TATBİKİ İLE ÇARKLI 
VE PERVANELİ GEMİLERİN ORTAYA ÇIKMASI, TAHTA TEKNEDEN 
DEMİR TEKNEYE GEÇİŞ 


Osmanlı Bahriyesinde gemilerdeki gelişmelerin, dünyanın denizci devletlerinin gemilerindeki gelişmelerle karşılaştırılabilmesi için aşağıdaki bilgiler hazırlanmıştır. 


İngiliz mekanikçi Thomas Newcomen'in (İngiliz mühendis Thomas Savery'nin çalışmalarından da yararlanarak) 1705'te ilk pratik stim makinesini yapmasından sonra bu makine ile gemilerin tahrik edilmesi fikri oluştu.“ 1758'den sonra İskoçyalı mucit ve ilim adamı James Watt'ın stim makinesinde yaptığı iyileştirme ve gelişmeler bu makinelerin gemilere uygulanmasını kolaylaştırdı. Fransız mühendis ve mucit Marguis de Jouffroy dAbbans'ın 1783'te yaptığı ilk stim makineli gemi Pyrosche, Saöne nehrinde (Lyon yakınında) seyrettiyse de makinenin güvensiz olduğu anlaşıldı. Amerika'da 22 Ağustos 1787'de John Fitch 45 kadem boyundaki stimbotunun tecrübelerini başarı ile Dalaware nehrinde yaptı. İngiltere'de ilk mekanik olarak başarılı stimli gemi William Symington tarafından 1802'de inşa edilen Charlotte Dundas oldu.“ 1803'te Amerikalı Robert Fulton Fransa'da Sen (Seine) 


78 Nuran YAZICI, Osmanlı Devletinde Tersane-i Amire Mimarlığı ve Mimarları (Türkler ve Deniz, Editör: Özlem 
KUMRULAR), ѕ. 392. 


79 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, МІ. Cilt, s. 266. 
80 Bkz.: Newcomen, Thomas (1663-1729) (http://www.bookrags. com) 
81 The Open Door Web Site, Steamships (http://saburchill.com/history/chapters/1R/033.html) 
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nehrinde stim makineli bir teknenin gösterisini yaptı. 17 Ağustos 1807'de Robert Fulton'un Amerika'da yaptığı ilk stimbot (Clermont) Albanye gitmek üzere New York'tan ayrılırken dünyanın ilk ticari stimbot servisi de başlamış oldu. Fulton'un 1815'te hizmete giren “North River Steamboat” gemisi dünyanın ticari olarak başarılı ilk stim makineli teknesi oldu. Stim makineli teknelerin su içinde ilerlemeleri teknelerin yanlarında veya kıçlarında bulunan çarkların (paddlewheel) stim makineleri ile döndürülmesi suretiyle sağlanıyordu. Çarklı gemiler başlangıçta daha ziyade nehirlerde, körfezlerde, muhafazalı kıyı sularında kullanılıyordu. Osmanlı Devletinde ise; inşa edilen ilk stimli gemi, evvelce de belirtildiği gibi (bkz.: Dipnot 6) 24 Kasım 1837'de denize indirilen yandan çarklı “Eser-i Hayır'dır. 


New York'ta, 1819'da denize indirilen, hem yelkenli hem de stim makineli ve yandan çarklı Savannah, aynı yıl Atlas Okyanusunu geçerek açık denizlerde seyreden buharlı gemiler çağını açan ilk gemi olarak dünya denizcilik tarihindeki yerini aldı. Savannah'ın kaptanı Moses Rogers ABD'de Savannah, Georgia'dan hareketle Atlantiği aşarak İngilterede Liverpool'a ulaştı. Geminin stim makinesi çok küçük ve güçsüzdü. Yakıt olarak kullanılan çam odununun gemiye yüklenebilen miktarı, 24 günlük okyanus aşırı yolculuğun ancak bir bölümüne yetiyordu. Bu nedenle seyahatin büyük bölümü yelken açarak gerçekleştirildi. Gene de bu sefer, okyanus yolculuklarında buhar gücünden yararlanılabileceğini göstermesi bakımından çok önemli idi.®” 


İngiliz Deniz Albayı (bilahare amiral ve milletvekili) Charles John Napier (Mısır isyanında Kavalalı Mehmet Ali'nin temsilcisi Boğos Yusufyan ile İskenдегіуейе, 27 Kasım 1840'ta andlaşma imzaladığı daha önce belirtilen kişi) Sen nehrinde stimli tekne işletmek maksadıyla Aaron Manby ve oğlu Charles Manby ile müştereken dizaynını formüle ettiği ve finansmanına katıldığı bir tekneyi (parçaları ayrı yerde imal / inşa edilerek) Thames nehri kıyısında (Rotherhithe'de) monte ettirdi. Aaron Manby adı verilen ve 1821'de denize indirilen altı düz ve teknesi 0,25 pus (inch) kalınlığında demir levhalardan oluşan bu yandan çarklı gemi dünyanın ilk demir tekneli stimli gemisidir ve gemi inşa teknolojisinde bir dönüm noktasıdır. Tecrübeleri müteakip Napier'in kaptanlığında gemi Mayıs 1822 е Manş Denizini geçerek Fransada Le Havre limanına gelmiş, bilahare yoluna Sen nehrinde devam ederek Parise ulaşmıştır. Böylece Londradan Parise stimli bir gemi ile ilk defa gidilmiş oldu. (Keza demir tekneli bir geminin denizde ilk seyri idi.)** 


82 The History of Steamboats, John Fitch and Robert Fulton (http://inventors. about.com/library/investors / 
bisteamship.htmi?p—1) 


83 Bkz.: John Laurence BUSCH, Naval War Collage Review, Winter 2012, S. 173,174; Ana Britannica, Cilt 19, 
s. 158. "seyretmek" ve “seyir” kelimeleri için Özel Sözlük'e bakınız. 


84 Aaron Manby (http:en.wikipedia.org/wiki/ Aaron Manby) 
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Müteakip yıllarda hem stim makinelerinin hem de gemi inşa teknolojisinin gelişmesi sayesinde çarklı stimli gemiler açık denizlere açıldılar. Bu arada pervanenin (“screw-propeller” denilen ve “vida-pervane” olarak tercüme edebileceğimiz pervanenin) gemilere tatbik edilmesinde de aşamalar kaydedildi. İngiliz bir çiftçi olan Francis Pettit Smith 31 Mayıs 1835'te ve altı hafta sonra da İngiltere'de çalışan İsveçli bir mühendis olan John Ericsson bu tip pervane (screw-propeller)nin patentini aldılar. Her ikisi de nehir ve göllerde pervanelerini taktıkları teknelerde tecrübeler yaparak icatlarını geliştirdiler. Admiralty (İngiliz Bahriye Bakanlığı) tecrübeleri izlemesine rağmen başlangıçta çalışmalara olumlu yaklaşmadı. Bunun üzerine Ericsson Amerika'ya geldi ve orada “USS Princeton”u dizayn etti. (Bilahare iç harpte güneylilerin Merrimack'ı ile çatışması daha sonra anlatılacak olan Monitor'u dizayn etmiştir.) Princeton iki yönden önemlidir. Birincisi; Birleşik Devletler Bahriyesinin ilk pervaneli harp gemisidir. İkincisi; makineleri tamamiyle su hattının altına yerleştirilmiş dünyadaki ilk harp gemisi olmasıdır. (James Watt'ın orijinal dizaynını yansıtan makineleri bu sayede düşmanın doğrudan top atışı ile tahrip edilemeyecek bir konuma getirilmiş oluyordu.) Bu yenilikler bütün müteakip gemi dizaynlarını etkiledi. 1844'te tamamlanan Princeton 164 kadem boyunda, azami sürati 7 knots ve deplasmanı 354 ton olan, 30 cm'lik iki topu bulunan bir gemi idi. 


Smith de pervanelerini taktığı tekneleri göl ve kanaldan sonra denizde de uzun seyirler yaparak denedi ve geliştirdi. Nihayet çeşitli yatırımcılar bularak kendidizayn ettiği demirden screw propeller tipi pervane takılmış olan “Archimedes” gemisini inşa ettirdi. 1838'de denize indirilen 125 kadem boyunda uskuna (schooner) paterninde bir gemi idi. 2 Mayıs 1839'da ilk seyrini yaparak çeşitli seyirlere katıldı. Bilahare pervanesi iki kanatlı daha gelişmiş bir pervane ile değiştirildi. 
1840'ta İngiliz adalarının etrafını dolaşarak 2006 mil yol katetti (sürati; ortalama 7 
knots, azami 10,5 knots oldu.)* Pervaneli gemiler yaygınlaşırken |Wimshursts'un inşa ettiği pervaneli “Novelty” gemisi ilk vida pervaneli (screw-propelled) yük taşıt gemisi (cargo ship) ve ilk ticari seferi yapan bu tip gemi oldu.) Çarklı gemiler de tonaj ve kabiliyet olarak gelişiyordu. Isambart Kingdom Brunel'in dizayn ve inşa ettiği “Great Western” isimli çarklı, stim makineli gemi 1837'de Bristol (İngiltere)'da denize indirildi ve 1845'te de Atlantik Okyanusunu geçti. 1819'da Savannah'ın hem yelken hem stim makinesi ile seyrederek Atlantiği geçmesine 
karşılık Great Western dünyada sadece stim makinesi ile Atlas Okyanusunu 15 
günde geçen ilk gemi oldu." 


Gemiler için pervanenin icadı 1830'lara kadar gitse de harp gemilerine tatbiki; 1845'te İngiliz Bahriyesinde önceden yandan çarklı iken pervaneli gemi haline dönüştürülen HMS Rattler'in yandan çarklı eş gemi HMS Alecto'yu hem 100 


85 SS Archimedes (http://wikipedia.org/wiki/SS. Archimedes). Uskuna: İki direkli yelkenli gemi. 
86 The Open Door Web Site, Steamships Continued (http://www.saburchill.com/history/chapters/1R/034.html) 


- 58- 


millik yarışta geçmesi hem de gemilerin kıçlarından birbirine bağlanarak yapılan halat çekme yarışında galip gelmesi sonucunda süratle yaygınlaşmaya başladı. Her iki gemide 880 tonluk ve 220 beygir gücünde stim makinelerine sahip Sloop (tek direkli yelkenli tekne) tipi gemilerdi. Nitekim 1846'da denize indirilen HMS Ajax dünyada pervane ile tahrik edilen ilk muharebe gemisi (battleship) oldu. Dünyadaki harp bahriyesi dışındaki ilk demir tekneli ve pervaneli stimli gemi de 19 Temmuz 1843'te denize indirilen SS Great Britain olmuştur. 


Daha önce de belirtildiği gibi; Sinop Baskını, som gülle yerine hedefe çarptığında patlayan mermi atan gemi toplarının tahta teknelerde süratle yangınlar çıkararak bunların tahrip olmasına sebep olduğunu gözler önüne serdi. Denizci devletler bu savaştan gemilerinin tahta yerine demirden yapılması gerektiği dersini çıkardılar. Neticede tahta tekneler tedrici olarak terk edilirken bordalar zırhla kaplamış veya tamamen demir tekneli zırhlı gemiler (ironcladlar) ortaya çıktı. 


1854'te beştekne ısmarlayan Fransa, bilahare İngiltere başlangıçta stim makineli, uskurlu yüzer batarya olarak adlandırılabileceğimiz zırhlı tekneler yaptılar. 
(Bkz. Dipnot 69) Bu tip teknelerin dünya deniz harp tarihindeki birbirleriyle ilk muharebesi ise Amerikan iç savaşında Kuzeylilerin Monitor'u ile Güneylilerin 
Merrimack'ı arasında vuku bulmuştur (Hampton Roads muharebesi, Virginia, 9 
Mart 1862). Gerek o zamanın mermilerinin kifayetsizliği ve gerekse teknelerin zırh korumaları nedenleriyle dört saatten uzun süren çatışma sonunda birbirleri üzerinde ciddi bir hasar yaratamamışlardır. Ancak bu karşılaşma zırhın ve zırhlı taret içine koyulmuş topun öneminin ortaya çıkması bakımından deniz harp tarihinde bir dönüm noktası teşkil eder. 


Bu ilk zırhlı gemiler denize dayanmaz, idaresi güç, sahillerden başka mahallerde kullanılmaya elverişsiz ve uzak mesafeler için yedekte çekilmeye muhtaç (Kırım Harbinde olduğu gibi), düşük süratli, küçük teknelerdi. Mamafih bu gemilerin zuhuru başlangıçta bataryaları ve bordaları zırhla takviye edilmiş açık deniz gemilerinin inşaatını icap ettirdi. Neticede dünyanın ilk açık deniz ironcladı olan Fransız firkateyni La Glorie 1859'da denize indirildi. La Glorie geleneksel usulde meşeden yapıldıysa da her iki bordasına 4,7 pus (12 cm) kalınlığında demir kuşak koyuldu. Deplasmanı 5600 ton olan geminin hem 13 knots sürat sağlayan uskurlu stim makinesi hem de tam arma yelken donanımı vardı. Palavra bataryası 56 
librelik mermi atan 34 toptan mürekkepti ve üst güvertede de mihver üzerinde müteharrik, humbara tipi mermileri 86 libre olan iki büyük topu vardı. Topların namluları yivli idi. (rifled gun). Fransızlar 4 Mart 1858'de La Gloiree ilaveten Couronne, Normandie ve İnvincible zırhlı firkateynlerini de ısmarlamışlardı. 


İngiltere Bahriyesi Fransızlardan geri kalmak istemediğinden 1859'da Warrior ve Black Prince isminde iki büyük zırhlı gemi inşa edilmesine karar verdi. 
Bu gemilerden her biri 9200 ton deplasmanı olan demirden mamul gemilerdi. 
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Muharebe gemileri (battleships)'nin öncüleri sayılan bu gemiler Le Gloire'den daha gelişmişlerdi. 1860'ta denize indirilen ve Ekim 1861'de hizmete giren Warrior, Fransız Bahriyesinin ve dünyanın ilk açık deniz (seagoing) ironcladı olan La Gloire zırhlı firkateynine bir karşılık olarak inşa edilen İngiltere Bahriyesinin ilk açık deniz ironcladıdır. 380 feet boyunda ve eğer yara alırsa batmasını önlemek için su geçmez dahili bölmeleri (92 adet) bulunan geminin zırhı da inşaatının tamamlayıcı bir parçasıydı. Geminin bordaları 4,5 pus (11,4 cm) zırhla kaplıysa da kıçına doğru her iki tarafında 80 feet (24,38 m) boyunda bir kısımda zırh yoktu. Mayıs 1862deki düzenlemeye göre; ana güvertenin altındaki top güvertesinde 
(gun deck) 26 adet 68 librelik kaval topu (muzzle-loader), 10 adet 110 librelik ve 4 
adet 70 librelik kamadan dolar şişhane topu (namlusu yivli top / rifled gun) mevcuttu. Tam yelken donanımına sahip olmakla birlikte pervane ile 14 knots sürat yapabilecek stim makinesi de vardı.” Osmanlı Bahriyesinin ilk ironclad gemisi ise İkinci Bölümde açıklanacak olan İngilterede inşa ettirilen ve Ağustos 1865'te hizmete giren “Aziziye” zırhlı firkateyni (broadside ironclad)dir. Aziziye, eş gemiler olan Osmaniye, Orhaniye ve Mahmudiye'den önce hizmete girmiştir. 


Artık harp bahriyelerinde; stimli makinelerinin pervanelerini çevirmesi suretiyle hareket eden, tekneleri demirden yapılmış, düşmanın top atışına hassas bölgeleri zırhla kaplanmış harp gemileri yavaş yavaş yerini almaya başlıyordu. 


87 Bkz: Н. W. Wilson, Zırh Devrinde Deniz Muharebeleri, Cilt 1, s. 22-24; Anthony Bruce & William Cogar, An 
Eneyclopedia of Naval History, ѕ. 156,193,395,396. 


- 60 - 


İKİNCİ BÖLÜM 
ABDÜLAZİZ DEVRİ 


BAHRİYENİN GELİŞTİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 


22 Haziran 1861'de П. Mahmud ve Pertevniyâl Valide Sultan'ın oğlu Sultan 
Abdülaziz 32. padişah olarak 32 yaşında, ağabeyi Abdülmecid'in vefatı üzerine tahta geçti (cülüs etti). Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, kaptan-ı derya Damat Mehmed Ali Paşa (Beşinci defa derya kaptanlığı yapıyordu.), serasker de Rıza Paşa idi. Abdülaziz tahta geçer geçmez iyi bir donanma ve ordu kurmak için devletin bütün güçlerini seferber etmiştir. Cevdet Paşa'nın aşağıdaki açıklaması yeni padişahın düşünce tarzına ışık tutması bakımından önemlidir: 


“Abdülaziz Han hazretleri ibtidâ-i cülüsunda Rıza Paşa'ya (serasker) Ben birader (Abdülmecid) gibi karı ve oğlan ile eğlenmem. Beni işe alıştırın. Ben mühimmâtile ve gemi teçhiziyle ve asker tertibiyle meşgul olmak isterim dedikte...” 


Cevdet Paşa ayrıca Abdülaziz'in ilk sadrazamı Kıbrıslı Mehmed Emin Paşayı da (üçüncü defa sadrazamlık yapmakta idi) tersane tahsisatına ilave yapılmasına itiraz ettiği için azlettiğini yazıyor. (Mehmet Emin Paşa 6 Ağustos 1861'de azledilmiş yerine Hariciye Nazırı Mehmed Emin Âli Paşa dördüncü defa sadrazamlığa getirilmiştir.) 


Abdülaziz döneminde 1862, 1863 ve 1865 yıllarında yeni dış borçlar alınmış ve bu borçların önemli bir bölümü de donanmaya harcanmıştır. Abdülaziz Karadeniz, Ege, İyon Denizi, Adriyatik, Akdeniz, Kızıldeniz ve Umman Denizinde kıyıları ve/veya menfaatleri bulunan Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını koruyup geliştirmeye katkısı olacak bir deniz gücünün ve onun esas unsuru olan donanmanın nasıl olması gerektiğini tespit ettirip bilahare gemi yapım, donatım, alım, tadilat işlerine girişmemiştir. Padişahlığı dönemindeki sadrazamlar, nazırlar ve kaptan-ı deryalar da padişaha bu düşünce ile hazırlanmış, doğru ve güncel bilgilerle üretilmiş tehdit değerlendirmelerine dayanan stratejik bir plan önermemişlerdir. Daha 


1 Cevdet Paşa, Tezâkir 13-20, s. 151. 


2 “... Hâlbuki Ilünkâr'ın süfün-ı harbiyye (harp gemileri) inşasına ziyade merakı olduğundan bu kerre Tersâne 
tahsisâtına elli altmış bin kese kadar zamm-olunmasını emr-ettikte Kıbrıslı 'Muvazene-i mâliyyenin tahammülü olmadığı cihetle şimdi bunun vakti değildir” deyu itizâr eylemiş olduğundan Zât-ı Şâhâne muğberü'I-hâtır olmağla Kıbrıslı azl olunarak yerine Âli Paşa Sadrazam oldu. Padişahın kuvve-i berriyye ve bahriyyeyi ikmale hırs ü tehâlükü teşekkür olunacak mevaddan idi. Lâkin evvelâ umür -ı mülkiyye ve maliyyeyi ıslâh edip de hâsıl olacak fazla-i vâridâtı buraya sarf etmek lâzım gelirken işin ortasından başlaması badi-i te'essüf olmuştur." (Tezâkir 13-20, s. 154) 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doğrusu ne bahriyede ne de devlet yönetiminde bu tür çalışmaların gerekliliği idrak edilmiş değildi. Diğer taraftan; genel anlamda donanmanın tarihten gelen esas görevinin, yalın bir ifade ile deniz ticaret yollarının dosta açık, düşmana kapalı bulundurulması olduğunu göz önüne alırsak; Abdülaziz'in deniz ticaretini ve deniz ulaştırmasını dolayısıyla da deniz ticaret filosunu geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak için ciddi ve planlı bir faaliyet göstermeksizin, donanmaya önem vermesi de bir çelişki gibi görülmektedir. Ancak Abdülaziz kuvvetli bir donanma yaratılmasını arzuladığından Osmanlı donanması onun devrinde, asıl ihtiyaca cevap verecek şekilde olmasa da, bütçeden ayrılan yüksek miktarlardaki ödenekler sayesinde önemli bir gelişme göstermiştir. Örneğin Abdülaziz tahta çıktıktan iki yıl sonra yani 1863 tarihinde devlet bütçesi 95.198.000 altın olmasına karşılık bahriye bütçesi 24.191.000 altın idi. Sadrazam ve nazırlar alınan borçların büyük kısmının bahriyeye tahsisine karşı idiler. Sadrazam Keçecizade Fuad (Fuat) Paşanın “... Önce mülkiye ve maliyeyi ıslah edelim. Sonra bunlardan kazanılan para ile donanma ıslahına geçelim” şeklindeki itirazına karşılık Abdülaziz “Devr-i Abdülmecid-i Hani'de kadınların sefahati için bu kadar istikrazlar akd olundu. 
Şimdi devletin selameti için lüzum görülen esliha ve eshab-ı saireyi tedarik etmek üzere istikraz olunmaz mı?” demiştir? Ancak donanmanın verilen görevi başarı ile icra etmesindeki en önemli unsur olan bahriye personelinin eğitimi ve donanmanın harbe hazırlık derecesi, olması gereken seviyeye çıkarılamadı. 


İngiltere Büyükelçisi, Sadrazam'a bir defa açıkça “Bu kadar büyük donanmayı ne yapacaksınız? Rusya'ya karşı ise fazladır. Rus donanmasından bir kaç defa üstün bir donanma meydana getirdiniz. İngiltere'ye karşı ise, İngiliz donanmasına yetişebilmeniz imkân haricindedir. şeklinde endişelerini belirtmiş, Sadrazam, “Zat-ı Şâhâne'nin arzuları bu istikamettedir” diye adeta İngiltere'ye padişahı hedef gösteren bir cevap vermişti." 


Borçlanma ve bahriyenin geliştirilmesi hakkında T. Yılmaz Öztuna şöyle yazıyor: 


“Kırım Harbi'nin yüklü borçları Sultan Aziz devrine intikal etmişti. Tahta geçtiği zaman 90 milyon altın olan devlet borçları, Sultan Aziz'in 15 yıllık saltanatı- nın sonunda 196 milyon altını bulmuştur. Paranın satın alma değerinin çok yüksek olduğu o devirde bu meblağ gerçekten muazzamdı. Bu para, bilhassa ölçüsüz 


3 Bkz.: Ahmet Cevdet Paşa'nın Maruzat'ından alıntı yaparak yazan: Doç. Dr. Şakir BATMAZ, Osmanlı Devletinde 
Donanma ve Tersane İdaresi (XIX. Yüzyıl ve sonrası), Türk Denizcilik Tarihi, Cilt 2, s. 228. Osmanlı Devleti 1854- 
1875 yılları arasında 15 kez istikraz yolu ile yaklaşık 250 milyon Osmanlı Altını değerinde borç aldı. Böylece devlet 
kısa süre içinde alacaklılarına borçlarının faizini dahi ödeyemez hale geldi. 1875'te resmi bir bildiri ile beş yıl süre ile borç taksitlerinin sadece yarısını ödeyebileceğini ilan etmişse de 1876 yılının Mart ayında Osmanlı maliyesi iflas etti ve Nisan ayından itibaren borç ödemeyi de durdurmak zorunda kaldı. (Borçların tasfiyesi için bilahare Duyun-ı Umumiye kuruldu.) (Bkz.: Doğan Hacipoğlu, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Harbine Girişi, s. 12). 


4 Bkz: T. Yılmaz ÖZTUNA, Bir Darbenin Anatomisi, s. 37. 
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olduğu söylenebilecek donanma masraflarına gitti. Türkiye'nin İngiltere ve Fransadan sonra dünyanın üçüncü donanmasını bir hamlede edinebilecek mali gücü yoktu. Sultan Mecit devrinden kalma donanma tamamen değiştirilerek, birkaç misli kuvvetlendirildi. Modern zırhlılar bakımından Türk donanması, Fransa'nın seviyesini buldu veya geçti. Üstelik tersanelere ve askeri fabrikalara büyük para harcandı. İstanbul tersaneleri, zırhlı inşa edecek kapasiteye getirildi. Tophane'de modern toplar dökülüyordu. 25 zırhlı, 50.000 deniz ve 700.000 kara askeri Türkiye için çok ağır bir yük teşkil etti.” 

1862'de Osmaniye, Aziziye, Orhaniye, 1863'te Mahmudiye ve 1864'te de Fatih zırhlı firkateynleri (broadside ironclad) İngiltere'ye ısmarlanmıştır. Bunlar Osmanlı Donanması'nın ilk zırhlı harp gemileridir. Fatih hizmete girmeden Prusya tarafından satın alınmış, Osmaniye (Denize indirilirken ismi “Gazi Osman” idi. 
Bilahare değiştirildi.) ve Aziziye (Denize indirilirken “Abdülaziz” ismi konmuşsa da bilahare değiştirilmiştir.) 1865'te, Orhaniye ve Mahmudiye de 1866'da hizmete girmişlerdir. Deplasmanları 6.400 ton olan bu gemilerin tam boyları 91,4 m, genişlikleri de 16,9 m idi. Stim makineli ve tek uskurlu olan gemilerin hizmete girdiğinde azami süratleri 13,5 kts (knots) idi. (1894'te Tersane-i Amire'de yapılan tadilatla çift uskurlu yapılmışlardır.) Silahları bilahare değişikliklere uğramışsa da başlangıçta 1 adet 229 mm yivli, Armstrong kaval topu; 14 adet 203 mm yivli Armstrong kaval topu, 10 adet 36 librelik Amstrong topu idi. Dünyadaki açık deniz harp gemisi olarak ilk ironclad'ın 1859'da denize indirilen Fransızların La Gloire firkateyni olduğu (arkasından da 1860'ta İngiliz Warrior firkateyni) hatırlanacak olursa (bu gemiler hakkında birinci bölümde detaylı bilgi verilmişti.) Osmanlı Bahriyesi'nin Ironclad yönünden İngiliz ve Fransız donanmalarından hiç de geri kalmadığı görülür. Osmanlı Bahriyesi'nin ilk zırhlı firkateyni (broadside ironclad) Osmaniye 2 Eylül 1864te, yani La Gloire'den sadece beş sene sonra denize indirilmişti. 

1864'te Ethem (Etem/Edhem) Paşa komutasında Kosova kalyonu (tahta), Ertuğrul ve Hüdavendigâr firkateynleri (tahta) makine ve kazan takılarak stimle gidecek şekilde tadil edilmek üzere İngiltere'ye gönderildi. (Kosova Portsmouth, Ertuğrul Londra'ya, Hüdavendigâr Southhampton'a). Bu gemiler yurt içinde inşa edilmişlerdi. Tadilâtı müteakip üç gemi de 1865'te İstanbul'a dönerek göreve başlamışlardır. 


5 T. Yılmaz ÖZTUNA, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, Cilt 12, s. 56,57. Donanmaya aşırı para 
harcanması konusunda Metin HÜLAGÜ ise şöyle yazıyor: “Abdülaziz döneminde ödünç paralarla Osmanlı donanmasının geliştirildiği iddiası oldukça yaygın bir kanaaltir. Böyle bir kanaat mevcut olmakla birlikte bu dönemdeki iç ve dış borçların ancak yüzde ikisi nispetinde bir meblağın donanmaya sarf edilmesi söz konusu olmuştur. Bu dönemde alınan gemiler, bu gemilerin haiz oldukları teçhizat ve fiyatları için bak: Ziya KARAMUSAL, Osmanlı Mali Tarihi hakkında Tetkikler, Ankara, 1989, s. 100 (Metin HÜLAGÜ, Osmanlı-Yunan Savaşı, Abdülhamid'in Zaferi, s. 153, Dipnot 401) 
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1865'te Âsar-ı Tevfik (Âsâr-ı Tevfik/Asar-ı Tevfik) zırhlı korveti (barbette battery ironclad) (Bazı dokümanlarda firkateyn olarak sınıflandırılmaktadır.), 1866'da Âsar-ı Şevket (Âsâr-ı Şevket/Asar-ı Şevket) ve Мест-і Şevket zırhlı korvetleri (central battery ironclad), 1867'de de Lütf-i Celil (Lütf-i Celil/Lütf-ü Celil) ve Hıfz-ur Rahman zırhlı korvetleri (coast defence turret ship) Mısır tarafından Fransa'ya ısmarlanmışlarsa da 1868'de Osmanlı Bahriyesi'ne devredilmişler ve 1870'te hizmete girmişlerdir. 


1867'de İngiltere'ye Avnillah (Avn-i İlâh/Avnullah/ Avnillâh), Muin-i Zafer ve Feth-i Bülend zırhlı korvetleri (casemate ironclad) ısmarlanmış, üçü de 1870'te hizmete girmişlerdir. 1868'de de İtalya'ya İclâliye zırhlı korveti (barbette battery ironclad) Mısır tarafından ısmarlanmış, 1868'de Osmanlı Bahriyesi'ne devredilmiş, 1871'de hizmete girmiştir. 1871'de Mesudiye zırhlı firkateyni (central battery ironclad) İngiltere'ye ısmarlandı. (Tek şaftlı, stim makineli bu gemi 1875'te hizmete girmiştir.) 


Yurt içindeki önemli gemi inşaatına gelince; 1865'te Selimiye, 1868'de Peyk-i Meserret, Peyk-i Nusret, Mukaddeme-i Şeref, Rehber-i Tevfik, 1874'te Mehmet Selim firkateynleri ısmarlandı. Selimiye Tersane-i Amire (İstanbul)'de, Peyk-i Meserret, Peyk-i Nusret Sinop'ta, Mukaddeme-i Şeref Gemlik'te, Rehber-i Tevfik Suda (Girit)'da ve Mehmet Selim de İzmit'te inşa edilmişlerdir. İstanbul dışında inşa edilenler kazan ve makine montesi için Tersane-i Amire (İstanbul)'ye çekilmişlerdir. Selimiye 1870'te, Peyk-i Meserret 1876'da, Peyk-i Nusret 1877'de, Mukaddeme-i Şeref 1876'da, Rehber-i Tevfik ve Mehmet Selim 1880'de hizmete girmişlerdir. (Bu firkateynlerin hepsi tahta tekneliydi.) 1868'de Tersane-i Amire (İstanbul)'ye Mukaddeme-i Hayır (hayırlı başlangıç) zırhlı korveti (casemate ironclad) ısmarlanmış, stim makineli ve tek şaftlı gemi 1870'te kızağa konmuş, 1872'de denize indirilmiş ve 1874'te hizmete girmiştir. Feth-i Bülend dizaynının yerli versiyonudur. Deplasmanı 2762 ton olan bu gemi Osmanlı Donanması'nın yurt içinde yapılan ilk zırhlı harp gemisidir. Hizmete girdiğinde 4 x 222 mm Armstrong topu vardı. Bilahare çeşitli çapta toplar ilave edilmiştir. 1861'de Mansure ve Lübnan Tersane-i Amire/İstanbul'a, Muzaffer de Tersane-i Amire/İzmite ısmarlandı. Korvet (Screw Corvette) tipindeki bu gemilerin hizmete giriş tarihi 1864'tür. Muzaffer'in makine sistemi İstanbul'da monte edilmiştir. Tekneleri tahta olup bakır kaplıydı (Copper Sheathed). 1865'te Tersane-i Amire/İstanbul'a İntibah sınıfı gambot (gunboat)lar ısmarlanmış, deplasmanları 163 ton olan tek şaftlı, stim makineli ve tahta tekneli bu botlardan Müjderesan, Ziver-i Derya 1866da, İntibah da 1867'de hizmete girmişlerdir. 1871'de Tersane-i Amire/İstanbul'a ısmarlanan demir tekneli Hamidiye (önce ismi Nusretiye olarak kararlaştırılmıştı) zırhlı firkateyni (central battery ironclad) stim makineli ve tek şaftlı idi. Çeşitli nedenlerle ancak 1885'te denize indirilmiş ve 1894'te hizmete girebilmiştir. Tersanede yapılan ilk zırhlı firkateyndir. 
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1863'te Tuna nehrinde kullanılmak üzere zırhlı dubalar (silâhlı dubalar) (river monitors) Fransa'ya (SA Des Forges et Chantiers de la Mediterranée, Le Seyne) ısmarlandı. 335 tonluk, stim makineli, tek şaftlı bu gemiler (Feth-ül İslâm, İşkodra, Böğürtlen, Podgoriçe ve Semendire) 1865'te hizmete girdiler. 1879'da Semendire'nin ismi Memduhiye olarak değiştirildi. 1872'de de İstanbul'daki Tersane-i А тігеде iki zırhlı/silahlı duba (Hizber ve Seyfi) kızağa koyuldu. 404 tonluk, stim makineli ve tek şaftlı bu gemiler de 1876'da hizmete girdi. 


Yukarıda gemi inşaatlarını açıklarken de belirtildiği gibi Abdülaziz devrinde sadece İstanbul'da değil İzmit, Gemlik, Mudanya, Sinop tersanelerinde (ve diğer tersanelerde) de değişik tip ve büyüklükte gemiler (çeşitli ticaret gemileri dahil) inşa ediliyordu. 1871'de Suda (Girit) tersanesi inşa edildi. Bu tersanede 1872'de Rehber-i Tevfik kızağa kondu. 1856'dan sonra Karadenizde Paris Antlaşması ile tersane faaliyeti durdurulmuşsa da Karadenizdeki yasaklar ileride belirtileceği gibi 13 Mart 1871'de toplanan Londra Konferansında kaldırılmıştır. Sinop tersanesinde 1872'den itibaren iki adet tahta, makine ve kazanı konmamış firkateyn (Peyk-i Meserret ve Peyk-i Nusret) inşa edilmeye başlanmıştır. 


Gemi inşaat ve tadilâtı dışında Doç. Dr. Tuncay Zorlu'nun belirttiği bahriyedeki yenilik ve gelişmelerden bazıları şunlardır: 


Osmanlı tersanelerindeki ilk kuru havuz 1797-1800 tarihleri arasında mühendis Rhode'nin öncülüğündeki İsveçli mühendislerce inşa edilmişti. İkinci kuru havuz (Günümüzde 2 nolu kuru havuz olarak bilinir.) ise 1821-1825 yılları arasında Mühendishanede hocalık yapan baş mühendis Abdülhalim Efendi ile ilk kuru havuzun inşasında görev almış olan Manol Kalfa tarafından yapılmıştı. 
Abdülaziz dönemine gelince; ilk kuru havuz 1874-1876 yılları arasında Vasil Kalfa tarafından kara yönünde yaklaşık 80 metre kadar genişletildi, bitişikteki bir dizi arsa istimlak edildi ve yeni yapının açılışı Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin katıldığı bir törenle 6 Nisanda gerçekleştirildi. Ayrıca Abdülmecit döneminde 1857 
tarihinde yapımına başlanan, ancak mali nedenlerle tamamlanamayan üçüncü kuru havuz (Bugün 1 nolu kuru havuz olarak bilinir.) 1870 yılında Vasil Kalfa tarafından tamamlandı. 


Gemi toplarına şişhaneli (şeşhâneli, yivli) namlu yapımı için gereken torna makineleri 3 Haziran 1865'te satın alınmıştır. 3 Mart 1868'de bahriyede çelik halat 
kullanımına başlanmış ve bu maksatla İngiltere'den çelik halat satın alınmıştır. 22 
Temmuz 1868'de büyük harp gemileri için makineli sandal-stimbot yapılıp verilmesine başlanmıştır. 15 Ocak 1870'te gemilerde ispirtolu pusula, İngiliz haritaları, portolonlar, oktant, sekstant ve paraketelerin demirbaş olarak bulundurulmasına başlanmıştır. 29 Temmuz 1870'te şifreli haberleşme usulü kabul edilmiş, 22 Ağustos 1870'te gemilerdeki tüm olayların kaydedildiği jurnal defterleri (gemi jurnali D.H.) tutulması uygulanmasına başlanmıştır. 7 Ekim 1870'te İngiltereden gemi 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zincir ve demirlerinin dayanıklılıklarını ölçmeye yarayan alet ve makineler satın alınmıştır. 3 Mayıs 1871'de gemi pusulalarının ayarları Heybliada'da oluşturulan sahil işaretlerinden faydalanılarak yapılmaya başlanmıştır. 11 Temmuz 1872de zırhlı gemilerin ön direklerinin serenleri madenden ahşaba çevrildi. 27 Temmuz 1873'te Hümâ-yı Tevfik vapuru hastane gemisi haline getirildi. 30 Temmuz 1872'de simafor (el işaret bayrakları) ile yakın mesafe muhabere usulü Osmanlı Bahriyesi'nde uygulanmaya başlanmıştır. 20 Mayıs 1873'te tersane tezgahlarında deniz mayınları yapımına başlanmıştır. 27 Ocak 1875'te donanmanın ihtiyacı olan gemi demiri ve zincirlerinin tersanede yapılmalarına başlanmıştır. 12 şubat 1875'te eski sistem ağızdan dolma gemi topları terk edilerek yerlerine yeni sistem arkadan dolma kamalı toplara geçilmiştir." 


15 Ekim 1863'te Bahriye Mektebinde Rumca dersi kaldırıldı. (Daha önce 1848 
yılında İngilizce mecburi ders haline getirilip, mecburi olan Fransızca ihtiyari ders yapılmıştı.) 1863'te okulda güverte, buhar ve inşaiye sınıfları bulunuyordu. 
Osmanlı Bahriyesine Abdülmecit döneminde stimli gemilerin girmesi, Abdülaziz devrinde okulda “Buhar” sınıfının açılmasını gerektirmiştir. Ancak uzun süre özellikle İngilizler stimli gemilerde makine zabitliği yapmaya devam etmişlerdir. 
Okul 4 yıl olup ilk iki yılı okulda başarıyla bitirenlere “mühendis” denilmekte ve bunlar son iki yılı okul gemisinde ve donanma gemilerinde eğitim ve öğretimle geçirmekteydiler. (“Mühendis” özel sözlükte açıklanmış olup bugünkü asteğmen/ teğmen rütbesine denk bir rütbe ile eğitim gören öğrenci subaydı. Öğrencilere de “şâkirdân” veya “şâkirdân-i bahriye” deniliyordu. Öğrenci: Şâkird) 1870'te Hüdavendigâr firkateyni okul gemisi olarak tefrik edildi. 


Sultan Abdülaziz 1863 yılında, kara kuvvetlerinde olduğu gibi bahriyede de Erkân-ı Harp (Kurmay) sınıfının ihdasını emretmiş, padişah fermanı gereğince 31 Aralık 1863 tarihinde bir Kurmay Dairesi kurulmasını öngören, kurmay subayların seçimini, eğitimlerini, görevlerini ve istihdam şekillerini belirten bir nizamname (Asakir-i Bahriye-i Şahane Erkân-ı Harp Sınıfı Nizamnamesi) hazırlanmıştır. Bu nizamnamede ilâveten kurmay sınıfına ayrılan subayların eğitimi için bir kurmay okulunun açılması da belirtilmiştir. Anılan nizamname gereğince Divanhane (günümüzde Kasımpaşadaki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binası)de Kaptan-ı Derya kuruluşuna dahil edilen Kurmay dairesine bağlı olarak bir kurmay okulu tesis edilmiştir. Nizamname'nin 16 Şubat 1864 tarihinde padişah tarafından onaylanmasını müteakip okul fiilen eğitim - öğretime başlamıştır. 
(Böylece 16 Şubat 1864 tarihi, günümüzdeki Deniz Harp Akademisinin ilk kuruluş tarihi olarak tespit edilmiştir.) 


6 Bkz. Tancay ZORLU, Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu ve Abdülaziz Döneminde Osmanlı Denizciliği, Türk Denizcilik 
Tarihi, Cilt 2, s. 152,153,155. 
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Önce kaptan-ı deryaların, sonra da bahriye nazırlarının makamı olan “Divanhane”nin beşincisinin (Kasımpaşada eskisinin yerine) temeli 10 Temmuz 1864'te atılmıştır. Binanın mimarı Balyan ailesinden Garabet Balyan'ın oğlu Sarkis Balyandır. Oryantalist akımın öğelerini taşımakta olan bu bina (halen Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binası), eklektik (karma) bir üsluba sahiptir. Denize dik ve paralel iki eksen üstünde tam simetrik bir plan ve cephe düzeni olan, kareye yakın dikdörtgen bir yapıdır. Ana eksen uçlarında dört girişi olan yapıda tasarım açısından görülen en önemli özellik, her iki eksen üzerinde kesin bir simetri ile biçimlendirilmiş bir orta avlunun bulunmasıdır. Bina 7000 kadar kazığın üzerine oturmasına rağmen bu güne kadar sağlamlığını sürdürmektedir. Divanhanenin yapımı 1868'de tamamlanmıştır. Bina bir bakıma bahriyede kaptan-ı deryalıktan bahriye nazırlığına geçişle birlikte bahriye nazırlarının makamı olmuştur. 


Günümüzde bahriyemizdeki subay sınıflarından ikmal sınıfının ilk kuruluşunu Haluk Y. Şehsuvaroğlu'nun yazdıklarına dayanarak 1863 yılı kabul edebiliriz. 


Şehsuvaroğlu “Deniz Tarihimize Ait Makaleler” isimli kitabında şöyle yazıyor: 


“1863 tarihine kadar bu günkü levazım subaylarının (günümüzde daha geniş görev alanına sahip olarak ikmal subaylarının D.H.) yaptıkları işleri gemilerde “Hoca Efendi”, denilen bir sınıf memurlar görürlerdi. Bu tarihte “Hoca” adı kaldırılarak; kalyon, firkateyn, korvet, brik kâtipleri unvanı ile yeni bir sınıf kuruldu. 
Kalyon kâtiplerinden “tahsil-i fünunu bahriye” ederek imtihanı kazananlara “sol kolağalık” rütbesi verildi.”(s.346) 


Bu hususta Kenan Sayacı'nın “Deniz Harp Okulu Tarihçesi” kitabında tarih belirtilmeksizin (1875'te Mekteb-i Bahriye'de yapılan geliştirmeler meyanında anlatıldığından bu tarihte veya bu tarihe yakın bir zamanda vuku bulmuş olması muhtemeldir. D.H.) şu bilgiler verilmiştir (5.56): 


“Bu dönemde Mekteb-i Bahriye'nin sadece bahriye (güverte), buhar (makine) ve inşaiye sınıflarından subay yetiştirmesi yüzünden donanmadaki kâtip sınıfını yetiştirecek bir okulun eksikliğini gidermek maksadıyla, Kasımpaşa'da havuzların arkasında 3 sınıflı bir kâtip mektebi açılmış; bir kaç yıl sonra da bu mektep, “Menşe-i Küttâb” adıyla Kasımpaşa Bahriye Rüştiyesine nakledilmiştir. Rüştiye tahsilini tamamlayan öğrencilerden kâtip mesleğine geçmek isteyenler, iki yıl Menşe-i Küttâb'da okuduktan sonra birlik kâtibi/mülâzım-ı sâni (teğmen) unvanıyla mezun olup donanma veya tersanede görev alacaklar; daha sonra sırasıyla mülâzım-ı evvel (üsteğmen), sol kolağası/kol-ı sani (yüzbaşı) rütbelerini müteakip sağ kolağası/kol-ı evvel (kıdemli yüzbaşı) rütbesiyle güverte mesleğine intikal 


7 Bkz.: İbrahim AKKAYA, Fahri AYANOĞLU, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Denizlerimizin Amirleri, s. 179 
(Bu kitapta Divanhanenin yeniden yapımı için “İnşaatı üzerine alan Anastas kalfadır." denilmektedir); Türk Deniz Kuvvetleri, Bin Yılın Güncesinden Seçmeler, s. 171; Ana Britannica, Cilt З, s. 255. 
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edip korvet kâtibi (binbaşı), firkateyn kâtibi (kaymakam-yarbay), kalyon katibi (miralay-albay) olacaklardır” 


Katip sınıfı (Menşe-i Küttâb), П. Meşrutiyetten sonra kaldırılmıştır. 


Şehsuvaroğlu ilk deniz ticaret mahkemelerinin kurulması ve Müşavir Paşa (Birinci Bölüm'de bahsedilen Sir Adolphus Slade)'nın emekliye sevki hakkında da yukarıda belirtilen eserinde aşağıdaki bilgiyi veriyor. (5.346) 


“Bizde ticareti bahriye mahkemesi de, ilk defa 1863 yılında teşkil edilmişti. 
Ticaret mahkemesi, ticaret dairesinde kurulduğundan, limanda bulunan bazı memurlar da oraya nakledilmiş ve limana yalnız zabıta işleri kalmıştı. Eskiden liman dairesi reisliğini bir ferik yapmaktayken, bu teşkilât üzerine, bu rütbede bir subayın orada kullanılmasına lüzum kalmamıştı. 11. Mahmut zamanında ve 1828-1829 harbinde donanmamızda yüzbaşı rütbesiyle bulunan, Abdülmecit devrinde ise Müşavir Paşa unvanı ile hizmetimize giren Amiral A. Slade, o tarihlerde İstanbul Liman Reisi idi. Limandaki son değişiklik üzerine, tekaüde sevk edildi. Kendisi hakkında verilen kararda 'Müşarünileyhin (adı geçenin) sair bahri hizmetlerine de lüzum olmadığı, gerçi kanunnamede maaşa istihkak kesbetmemiş ise de, eski hizmetlerine binaen, kendisine 4.000 kuruş tekaüt maaşı bağlandığı” bildiriliyordu” (Müşavir Paşa 1859'da Liman Meclisi Başkanı olmuştu.) 


Ali İhsan GENCER de bu konuda aşağıdaki bilgileri veriyor: 


“Müşavir Paşa, Liman Meclisi başkanlığında 1864 senesine kadar kalmıştır. 
Bu tarihte, yâni meclisin kuruluşundan altı sene sonra Liman Meclisi kaldırılmış yerine aşağı yukarı aynı görevleri yapmak üzere Ticâret-i Bahriyye Meclisi kurulmuştur. Ticâret-i Bahriyye Meclisi sivil kişilerden teşekkül eden bir meclis hüviyetinde idi. Bahriye Meclisinin denetimi altında olmasına rağmen, meclisten herhangi bir kimse Ticâret-i Bahriyye Meclisinde görev almamıştır. Mecliste reis olarak “Mütemâyiz” (Albay rütbesine tekabül eden bir sivil rütbe D.H.) rütbeli bir zat bulunmakta idi. Ayrıca Pavlaki adlı bir de tercüman bulunuyordu. Aza sayısı beş olup yine Şirket-i Hayriyye tüccarlarından oluşuyordu.* Ancak 2 Eylül 
1865 tarihinde Kaptan-ı Derya'nın önerisi ile Liman Meclisi tekrar kurulmuş ve 
reisliğine de Bahriye Meclisi Reisi olan Ethem Paşa getirilmiştir. Bahriye Meclisi Reisliğine de azâdan Mustafa Paşa atanmıştır. 


Osmanlı Devleti'nde ticaret bahriyesi için bir okul yoktu. Kaptanlar ve çarkçılar kendi kendilerini yetiştiriyorlardı. 1830'da Yunanistan'ın kurulmasına kadar ticaret gemilerinin kaptan ve çarkçılarının büyük çoğunluğu Rumlardı. Sonradan bunların miktarı çok azaldı. Gemilerin buhar makinesi ile tahrik edilmesi ile kaptan ve çarkçıların özel bir eğitim almadan pratikten yetişmeleri güçleşti. Çünkü kaptanlık tecrübe ve görgü kadar ilmi bilgilere de dayanan bir meslek haline gel- 


8 Ali İhsan GENCER, Bahriye'de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu (1789-1867, s. 204. 
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mişti. Geç de olsa bir ihtiyacı karşılamak maksadıyla ve Abdülaziz'in denizciliğe olan sempatisinin de yardımıyla 1870'te Heybeliada'da Mekteb-i Bahriye (şimdiki Deniz Lisesi)'nin içinde, yatılı olmak üzere bir kaptan mektebi açıldı. (Azapkapıda da yatısız kısmı açıldı.) Yatılı mektebin öğretim süresi dört yıldı ve Rüştiye (orta okul) mezunları kabul ediliyordu. Yatısız kısım ise fiilen kaptanlık yapanların devam ettiği bir okuldu. Daha ziyade bir nevi kurs şeklinde kaptanlara gerekli bilgileri veriyordu.” 


ABDÜLAZİZ'İN MISIR GEZİSİ 


Osmanlı devlet adamları Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın devlete karşı isyanını unutmadıklarından Mısır'ın daima kontrol altında bulundurulmasını gerekli görüyorlardı. Abdülmecid devrinde ortaya çıkan ve bilahare açıklanacak olan Süveyş kanalının açılması meselesi de İngiltere ve Fransa'nın bu vilayete karşı ilgilerini yeniden arttırmıştı. Halkı müslüman olan Mısır'ın padişaha ve hilafet makamına bağlı tutulması sağlanmalıydı. Bu maksatla Sadrazam Kâmil Paşa ve Mısır Valisi İsmail Paşa'nın dostu Serasker Fuat Paşa Abdülaziz'i Mısır seyahatine ikna ettiler. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu ve İbrahim Paşa'nın oğlu olan İsmail Paşa, amcası Mehmed Said Paşa'nın 18 Ocak 1863'te ölümü üzerine vali olmuştu. İsmail Paşa vali olur olmaz padişahı ziyarete gelmiş ve devlet adamlarına da kıymetli hediyeler getirmişti. Padişahla baş başa görüşmüş, kendisini Mısır'a davet etmiş ve özel yatı Feyz-i Cihâd'ı da padişaha armağan etmişti. 


Abdülaziz 3 Nisan 1863'te çıktığı Mısır seyahatini Feyz-i Cihâd vapuru" ile yapmış yanına Serasker Fuad Paşa ve diğer devlet ileri gelenleri ile birlikte akrabası ve 17 Ocak 1863'te Kaptan-ı Derya olan Ateş Mehmet Salih Paşayı da almıştır. 
İskenderiye limanında karşılanan Abdülaziz, Mısır'ı fetheden Yavuz'dan 345 yıl sonra bu ülkeye giden ilk padişahtır. 


GİRİT İSYANI 


1866'da Girit isyanı başlamıştır. İsyanın başlarında Osmanlı Bahriyesi'nin du- 


9 Bkz: Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s. 208,209. 


10 Sultaniye yatı; stim makineli, tek bacalı, iki direkli yandan çarklı ve tahta olan bu yat Londra'da Mısır tarafından firkateyn-yat olarak yaptırılmış (Feyz-i Cihâd ismi ile) bilahare 1862'de yaptırılan tadilatları takiben Mısır Valisi İsmail Paşa tarafından Sultan Abdülaziz'e hediye edilmiş, ismi de Sultaniye olarak değiştirilmiştir. Abdülaziz için ayrıca İngiltere'de Talia, Süreyya, İzzettin, (İzzeddin) Fuad ve İsmail yatları yaptırılmış, beşi de stim makineli ve yandan çarklı olan bu yatlardan Talia 1864'te, diğerleri 1865'te hizmete girmişlerdir. (Talia, İzzeddin ve İsmail tahta, Süreyya ve Fuad demir tekneliydi.) Süreyya hariç diğer dördü aynı zamanda avizo (despacth vessel) olarak yapılmışlardı. Ayrıca yine İngiltere'de inşa edilmiş demir tekneli, stimli makineli ve yandan çarklı Hanya ve Kandiya adlı yatlar (bunlar да aynı zamanda avizo idi) da sırası ile 1866 ve 1867'de satın alınmışlardır. Yunan yatı “Arkadion” (aynı zamanda avizo) da 1867'de Girit isyanı sırasında ileride detaylı olarak açıklanacağı şekilde denizde zapt edilerek “Arkadi” (Erkadi) ismini almıştır. 
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rumunu Ord. Prof. Enver Ziya Karal şöyle açıklıyor: 


ч... 1866'da patlak veren Girit isyanı sırasında bir kaç Yunan gemisinin, Osmanlı savaş gemilerini müşkül durumda bıraktığı hayretle görüldü. Osmanlı donanmasında eksik'olan ne vasıta ne de asker ve mürettebat idi. Eksik olan bilgi ve tecrübe idi. 


Nitekim söz konusu isyan esnasında, bir Türk gemisi süvarisi Portsait limanını, bir diğeri de Yafa limanını aradıkları halde bulamamışlardır. Bu yönden Osmanlı gemileri hâlâ, ХУШ. yüzyılın ikinci yarısında Baron de Tott'un Mühendishane-i Bahr-i Hümayun'u kurduğu sıradaki seviyede idiler. Heybeliadadaki deniz okulunun kadrosu zayıf ve idaresi kötü idi. Deniz erlerinin Müslüman olması prensibi kabul edilmiş olmasına rağmen ticaret gemilerinde çalışmış olan Rum mürettebattan da faydalanılmakta idi.” 


1669'dan beri Osmanlı egemenliği altındaki Girit'te 1866da başlayan isyan Osmanlı Devletini hayli zorlamıştır. Daha önce 1821'deki isyan ancak Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşadan yardım istenmesi sonucu Mısır askerlerinin Suda 
limanından karaya çıkmasından sonra bastırılabilmişti. Daha sonra da, özellikle 3 
Şubat 1830'da Londra antlaşması ile Girit'i içine almamış olan bağımsız Yunanistanin sınırları belirlendikten sonra, Girit'te Yunanistan'ın ektiği milliyetçilik filizlenmesi ile ayaklanmalar eksik olmadı. Ancak bunlar fazla büyümeden bastırıldı. 
1856'da Islahat Fermanının yayınlanmasının ardından 1858'de Girit'te yine bazı huzursuzluklar ve başkaldırı olayları görülmüştü. Durumun düzelmesine yardım etmek için 7 Temmuz 1858'de Bab-ı Ali Girit halkına mali ve idari yönden bazı avantajlar sağlayan bir düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu. (Bazı vergiler kaldırıldı, askerlik bedeli toplanmasında adil davranılacağı, yolsuzluk yaptığından şikayet edilen memurların inceleme sonucuna göre cezalandırılacağı açıklandı vs.) İngiltere 29 Mart 1864'te Yunanistan'ı biraz daha kendisine bağımlı ve müteşekkir kılmak için yönetimi altında bulunan yedi adaları”? Yunanistan'a terk etti. Bu ola- 


12 Osmanlı Devletinin koruması ve Rusya'nın garantörlüğünde 21 Mart 1800'de İyon Denizindeki yedi adalarda (Kuzeyden güneye Korfu (Kerkyra/Corfu), Paksos (Paxoi/Paxi/Paxos), Lefke (Santa Mavro/Santa Mauro/Aya Mavra/Lefkada/Lefkas/Leukas), İthaki (Ithaca), Kefalonya (Kefalonia/Kefallinia/Cephalonia), Zanta (Zakynthos/ Zante), Çuha (Çuka/Kythira/Kythera/Cerigo) ve bunların etrafındaki daha küçük ada/adacıklar. (Örneğin Çuha'nın güneyindeki Küçük Çuha gibi) Yedi Adalar'a İyon Adaları (lonian Islands) veya geleneksel bir ifade olarak Heptanese denilmektedir.) kurulmuş olan “Birleşmiş Yedi Ada Cumhuriyeti - Cezair-i Seb'a Cumhuriyeti" iki devletin anlaşması gereği olarak, Osmanlı Devletine her yıl 75.000 kuruş vergi ödeyecek ve yine iki devletin üzerinde anlaştığı bir bayrağı olacaktı. 1807'de Rusya, Fransa ile anlaşarak ve tek taraflı olarak yedi ada üzerindeki Osmanlı korumacılığına son verdi ve adalar Fransa'nın korumacılığına geçti. Ancak Napolyon 1809-1815 savaşları sonucu yenilince Fransa adaları savaş tazminatı olarak İngiltere'ye devretti. Yunanistan'da 1862'de çıkan bir seri 
ayaklanma sonucu ülkenin ilk ve 30 yıllık kralı Oto'nun ülkeyi terketmesi üzerine; İngiltere'nin desteklediği 18 
yaşındaki, Danimarka Prensi Wilhelm'in 1.'in Georgis (Yorga/Yorgi) ismiyle Yunanistan'ın yeni kralı olarak (Krallığı 
1913 yılına kadar yaklaşık 50 yıl sürmüştür.) bu ülke tarafından kabulüne karşılık, İngiltere adeta yeni kralın bir 
drahoması gibi, Yedi İyon Denizi adasını Yunanistan'a armağan etti. (Bkz.: Çetinkaya APATAY, Ege'de Olup Bitenler, s. 175,176). İngiltere, Fransa, Rusya ve Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında 8 Nisan 1865'te İstanbul'da imzalanan katılma senedi ile Osmanlı devleti de adalar üzerindeki Yunan hakimiyetini tanımıştır. (Bkz.: Ali KURUyın gerek Yunanistanda gerekse Girit Rumları üzerinde yarattığı etki ile bütün Rumlarla meskün toprakların birleştirilmesine yönelik emeller yeniden alevlenpropaganda faaliyetleri 1866 yılı baharında geniş çaplı bir ayaklanmayı doğurdu. 
Girit isyanı başladığı zaman, isyan bayrağını açan Hacı Mihal (Mihail) adlı bir Giritli olmakla birlikte, çete savaşının gerçek idaresi, Yunanistandan gönderilen Albay Koroneos (Corneos)da idi. Bu ayaklanmayı organize edenler arasında başta Rusya olmak üzere çeşitli devletlerin Hanya konsolosları da bulunuyordu. 


Ayaklanmanın görünürdeki nedeni Yunan isyanından beri Girit'in Rum halkı için vaad edilen iyileştirmelerin, Bab-ı Âli tarafından henüz resmi olarak gündeme alınmamış olması idi. Oysa gerçek neden, Yunanistan ile birleşmek ve bu amaçla Avrupa kamuoyunu harekete geçirmek ve onların desteğini sağlamaktı. 
Bu propaganda çalışmalarına Yunanistan'da yayınlanan gazetelerin hepsi katıldı. 
Öte yandan Yunanistan'ın her yerinde kurulan dernekler para toplayarak adaya gönüllü, malzeme ve silah gönderiyordu.” 


İsyan başlamadan Girit'te son altı yıldır İzmir'li bir Rum dönmesi olan Vezir Hekim İsmail Paşa Vali olarak bulunuyordu. Vali Girit Rumlarının isyan hazırlıklarını zamanında ve gereken önemi vererek payitahta bildirmedi. Ancak 1866 
Nisan'ında Bab-ı Âli'ye gönderdiği bir yazı ile adadaki durumun ciddiyetini belirterek ada sahilleri açıklarında karakol yapmak üzere bir büyük ve üç küçük silahlı vapur istedi. Bab-ı Âliden Kaptan-ı Derya'ya iletilen yazıya, ilerde açıklanacağı gibi, Girit'te Suda limanının Osmanlı gemilerinin harekât üssü yapılacağı belirtilerek, ayrıca gemi tahsisine lüzum olmadığı cevabı verildi. 


Girit'te Yunanlılar, Müslümanlara nazaran çok hafif bir ekseriyet gösteriyorlardı. 8.379 km? büyüklüğünde bir Türk vilayeti olan adada 240.000 kişi yaşıyordu.'* 


Ayaklanma başladığında Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa idi. Osmanlı Bahriyesi'nin başında ise Kaptan-ı Derya Damat Mehmet Ali Paşa (11. Mahmud'un dördüncü ikbali Zernigâr hanımdan olan kızı Adile Sultan ile evli idi) vardı. Paşa altıncı defa olarak bu göreve 15 Nisan 1866'da atanmıştı. 1840 yılında denizcilik mesleğine Tümamiral olarak girmişti. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa kendisine sivil rütbeden paşalık vermiş, yedi ay sonra da denizcilikteki faaliyetini kendince takdir ederek önce Liva Amiral (Tümamiral) iki ay sonra da Ferik Amiral (Ko- 


MAHMUT, Sertaç Hami BAŞEREN, Ege'de Gri Bölgeler, s. 55 ve EK-1) 


13 Bkz.: Ayşe Nükhet ADIYEKE, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), s. 20-29; Т. Yılmaz ÖZ- 
TUNA, a.g.e., s. 34-36. 


14 T.Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 35 (A. Nükhet ADIYEKE ise adanın 1858'deki nüfusunu Hristiyanlar 123.000 ve 
Müslümanlar 49.000 olarak veriyor. Bkz.: Dipnot 13'deki eser, s. 20) Е. Ziya Karal'ın verdiği bilgiye göre; 1868'de yalnız erkeklerin sayılması ile yapılan bir nüfus sayımına göre Girit'in nüfusu 15.000'i Müslüman gerisi Hristiyan olmak üzere 55.000'i bulmaktadır. (Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, s. 18) 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ramiral) yapmıştır. 5 Ali Haydar Emir, “1866-1869 Girit İhtilali” kitabında şöyle yazıyor: “1840'ta Livalıkla bahriye mesleğine geçirilen, rütbe ve memuriyet yolunda şaşılacak bir süratle yükselen, bir defa sadrazam, iki defa serasker ve beş defa Kaptan-ı Derya olan bu zat, kızının düğününü yaptığı bir gece, yalısına gelen Abdülaziz tarafından altıncı defa olarak bahriyenin başına geçirilmişti ki o vakit 
53 yaşında zengin, kuvvetli ve ikbal namına her şeye malik bir vezirdi.” 


Ali Haydar Emir'in açıklamalarına göre Girit isyanının çıktığı 1866 senesi başında Osmanlı Donanması şu gemilerden oluşuyordu. 


1) Dört adet pervaneli (uskurlu) ahşap kalyon (Peyk-i Zafer, Fethiye, Şadiye, Kosova). Bunlar 3.100-3.500 tonluk gemiler olup her biri 33 top taşıyordu. 


2) Altı adet pervaneli (uskurlu) ahşap firkateyn |(Muhbir-i Sürur, Hüdavendigâr, Nasrülaziz, Ertuğrul, Keyvanı bahri (“Keyvân-ı Bahri” olmalı D.H.), Selimiye.) Ancak Selimiye inşa halinde olduğundan hakikatte uskurlu ahşap firkateyn beş adetti. 1.477 tonluk Muhbir-i Sürur'un 38 topu vardı. Hüdavendigâr, Nasrülaziz ve Ertuğrul 2.300-2.800 tonluk, 150 şer librelik 32 topu olan gemilerdi. (Keyvân-ı Bahri için Dipnot 18е bakınız.) 


3) 14 adet pervaneli (uskurlu) ahşap korvet (Sinop, Edirne, İzmir, Bursa, Seddülbahir, İskender (İskrenderiye), Zihaf (Zuhaf), Ciyranı Bahri (Cirân-ı Bahri), Merih (Meriç), Utarit, Berut (Beyrut), Mansure, Muzaffer, Lübnanj.'“ Bunlar 37 librelik 8-12 şer topu olan 600-800 tonluk gemilerdi. 


4) 25 vapur (İzzettin (İzzeddin), İsmail, Talia (Talia), Fuat (Fuad), Peyk-i Meserret, Rehber-i Tevfik, Mecidiye, Feyzibahri (Feyz-i Bâri), Eser-i Cedit, Tair-i Bahri, Peyk-i Şevket, Eser-i Hayır, Sulhiye, Eser-i Nüshet, Peyk-i Ticaret, Sürat, Süreyya, Hayrettin, Kılıçali, Zinetiderya (Ziynet-i Derya), Tevfikiye, Neveser, Gemlik, Nimet, Konfide|'7 Bu gemiler doğrudan tersaneye bağlı olup nakliye işlerinde kullanılıyorlardı. 150- 
1100 tonluk olup bazıları 2-6 top ile silahlandırılmışlardı. Fevaid (Fevaid-i Osmaniye) idaresinin de çeşitli tonajda vapurları vardı. Bunlardan da ihtiyaca göre faydalanılabilirdi. Özetle 1866 Nisan'ında faal filo 23 harp ve 


15 Celalettin YAVUZ, Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar, ѕ. 87. 


16 Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ'un yazdıkları “Ottoman Steam Navy" kitabında Beyrut sınıfı korvetler (Screw Corvette) Seddülbahir, İskenderiye, Zuhaf, Utarit ve Meriç olarak belirtilmiştir (s. 147). Bu nedenle Ali Haydar Emir'in “Girit İhtilali” kitabındaki (s. 4) korvet isimlerinden “İskender "in "İskenderiye", “Zihaf"in “Zuhaf", “Merih"in de "Meriç" olması gerektiği kanısındayım. Keza “Сіугапі bahri" de “Cirân-ı Bahri“ olmalıdır. (İdris BOS-TAN'ın “Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri" kitabında (5. 381) 1846'da Osmanlı Donanmasındaki 4 korvetten birinin adının “Cirân-ı Bahri” olduğu yazılmıştır.) 


17 Feyzibahri'nin ismi bazı dokümanlarda Feyz-i Bâri olarak yazılmaktadır. Keza Zinetiderya'nın da Ziynet-i Derya 
olması gerekir. 
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25 nakliye gemisi ile 16 ihtiyat vapurdan ibaretti.'9 


Ancak bunlara ilâve olarak; evvelce bahsedildiği gibi Osmanlı Bahriyesinin ilk zırhlı harp gemileri olan Osmaniye, Aziziye, Orhaniye ve Mahmudiye zırhlı firkateynleri de hizmete girdiler. (1865'te Osmaniye ve Aziziye, 1866'da Orhaniye ve Mahmudiye) 


Girit Adasındaki ayaklanmanın başlamasıyla beraber Bahriye Meclisi donanmanın ikişer fırkalı (tümenli) iki filodan kurulmasına karar verdi. Birinci filonun Adriyatik ve Yunan Denizinden sorumlu birinci fırkasının harekât üssü Bar limanı, Makedonya ve Teselya'nın Ege Denizi sahillerinden sorumlu ikinci fırkasının harekât üssü de Selanik limanı idi. İkinci filonun birinci fırkasının harekât üssü Suda limanı (Girit Adası) olup Osmanlı adalarının korunmasından sorumluydu. 
Harekât üssü Midilli olan İkinci filonun ikinci fırkası ise Anadolu'nun Ege Denizi sahillerini koruyacaktı. Birinci Filo (Rumeli Filosu)'nun komutanı Ethem Paşa (Ferik Amiral), İkinci Filo (Anadolu Filosu)'nun komutanı da Ferik Amiral Moralı İbrahim Paşa idi.” Başlangıçta bu komutanlar aynı zamanda filolarının birinci fırka komutanları olarak da görev yapıyorlardı. Birinci Filo'nun ikinci fırkasının komutası Miralay (Albay) Selime, İkinci Filo'nun İkinci Fırkasının Komutası da Miralay Hüsnü'ye verildi. (Bunlara Komodor deniliyordu.) 


Hanya'ya yakın Omelos yaylasında toplanan isyancıların elebaşlarının 10 maddelik bir toplu dilekçe hazırlayarak valiye vermesi ile isyana doğru gidiş başlamıştı. Bu dilekçede gümrük resminin fazlalığı, vergilerin tahsilinde sert davranıldığı, mahkemelerin sürüncemede bırakıldığı gibi hususlar ileri sürülerek düzeltilmeleri isteniyordu. Vali dilekçeyi Bab-ı Âli'ye gönderdi. Sadrazam, halkın rahat yaşamasının sağlanmasının hükümetçe düşünülmekte olduğunu, bu gibi toplu hareketlerin isyan sayılacağını ve faillerine karşı gerekli karşılığın verileceğini bildiren bir cevabı (vali ve kumandana gerekli emirleri de ihtiva eden) Mayıs 1866'da valiye gönderdi. Asilerin toplanma bölgeleri Sifakya (İsfakiye/Sfakia) sancağına bağlı Apokoron (Apakoron) kazası idi. Bu kazadaki Apokoron kalesi Haziran ayında isyan hareketinin merkezi oldu. Yunanistan'dan gelen 60 sergerde, Girit eşkıyasının başına geçti ve silahlı çeteler tarafından adanın iç kısımlarında yaşayan Müslümanlara karşı kanlı ve umumi bir taarruz başladı. Müslümanlar köylerini, servetlerini ve eşyalarını bırakarak çoluk çocuk perişan bir halde sahil kalelerine doğru 


18 Bkz.: Ali Haydar EMİR, 1866-1869 Girit İhtilâli, s. 5,6. Ali Haydar Emir, Keyvân-ı Bahri'nin özelliklerini belirtmemiştir. Anılan geminin deplasmanı 1592 ton olup 42 topu vardı (1868'den itibaren 2 top) (Bkz.: Bernd LANGENSIEPEN, Ahmet GÜLERYÜZ, a.g.e., s. 143. (Geminin ismi bu kitapta muhtemelen sehven “Kervan-i Bahri" yazılmış.)| 


19 Ali Haydar Emir komutanlar hakkında şöyle yazıyor: Bunların ikisi de o devrin seçme deniz kumandanlarındandı. 1810'da deniz askerliğine girerek arkadaşları arasında teferrüd etmesine (benzersiz olmasına) binaen zabit (subay) sınıfına nakledilen Ethem Paşa Bahriye Meclisi Reisliğinde bulunuyordu. Elli yaşında ferikliğe çıkmış olan İbrahim Paşa da Tersane memurluğunu ifa etmekte idi. (Bkz.: 1866-1869 Girit İhtilâli, ѕ. 7). 
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akın akın kaçıyorlardı. Bab-ı Âli Girite süratle yardımcı bir kuvvet göndermesini Mısır Valisi İsmail Paşa'ya bildirdi. Ferik Şahin Paşa kumandasında sevk edilen dört tabur Mısır'ın Cihadiye askeri Temmuz 1866'da Hanya'ya çıktı. Girit kumandanı Ferik Osman Paşa iki tabur asker ve iki topla, Şahin Paşa da Mısır kuvvetleri ile Apokoron kalesi üzerine yürüdüler. (Girit'e toplam olarak 18.000 Mısır askeri çıkarılmıştı.) Vali İsmail Paşa da hükümetin emirlerini eşkıya reislerine tebliğ etmek üzere bu kuvvetle birlikte idi. Hacı Mihal ve arkadaşları tebligata ehemmiyet vermeyerek Sifakya yönünde geri çekildiler. Bilahare ihtilâl genişledi. Bütün ada kan ve ateş içinde kaldı. Rusya, İngiltere ve Fransa tarafından Girit sularına harp gemileri sevk edildi. İsyan artık bir Avrupa meselesi mahiyetini almıştı. 


Osmanlı Devleti'nin adaya gönderdiği takviyelerle Osmanlı kuvvetleri, Mısırdan gelenler dışında, 12 tugaya ulaştı (yaklaşık 40.000 kişi) Ancak bu kuvvetle isyan süratle bastırılamadı. Bu konuda E. Ziya Karal'ın izahatı şöyle: 


“Bu suretle Girit Valisi İsmail Paşa komutasında, asilere meram anlatacak kudrette önemli bir ordu kurulmuş oldu. Fakat bu ordu nizami harp yapmak için yetiştirilmişti. Halbuki bir gerilla harbi yapmak zorunda bulunuyordu. Asiler dağlık ve sarp bölgelere çekilmişlerdi. Fırsat kollayarak baskınlar yapıyorlardı. Onların taktiğine uyulması gerekti. Ordu küçük birliklere bölündü ve asilerle küçük çapta mevzii çatışmalara girişildi. Bu hal isyanın süratle bastırılması ümitlerini suya düşürdü. Osmanlı umumi efkârı bu durum karşısında galeyana geldi. İsyanın uzamasını Yunanistan'dan gelen gönüllülere atfetmeye başladı. Hükümetten, Müslümanlar'ın imdadına koşulması için gönüllü kaydedilmesi hususunda müsaade istendi. Bu müsaade verilmedi. Bab-ı Âli sıkıştığı bu gibi hallerde neticealmak için vaziyetin icap ettirdiği tedbirleri araştırıp bulacağı yerde vali veya komutanı değiştirmek itiyadını edinmişti. Bu itiyadın sevkiyle Girit'e olağanüstü yetkiler ile Mustafa Nâili Paşa'yı vali tayin etti.” 

Hekim İsmail Paşa 2 Eylül 1866'da valilikten azledildi. Aynı tarihte asilerin oluşturmuş olduğu bir meclis yeter derecede kuvvetlendiklerini değerlendirerek ada üzerinde Türk hakimiyetini tanımadığını ve Girit'in Yunanistan'a ilhakını ilân etti.” Bu tarih fiilen daha önce başlamış olan isyanın resmi başlangıç tarihi sayılabilir. Yeni Vali Mustafa Nâili Paşa (Evvelce 30 sene Girit valiliği ve Abdülmecid zamanında sadrazamlık yapmış olan ve aslen Kayserili olmasına rağmen “Giritli” lakabıyla meşhur “ümmi ve ihtiyar vezir”) olağanüstü yetkiler verilerek Mecidiye vapuru ile ve bir miktar askerle 8 Eylül'de yola çıkıp 10/11 Eylül gecesi Suda limanına çıktı. 


20 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, VII. Cilt, 5. 24. 
21 Bkz.: a.g.e., s. 21. 
22 Bkz.: Hayati TEZEL, Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi, Cilt І, s. 476. 
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Donanma'nın yukarıda belirtilen yeni organizasyona geçmesi süratle tamamlanamadı. Bu meyanda; Rodos'taki İskenderiye korveti Suda'ya, Golos (Volos)'taki Şevketnüma vapuru Rodos'a, Şevketnüma'nın yerine de İstanbuldan Varna vapuru gönderildi. Selanike asker götüren Nasrülaziz firkateyni orada bırakıldı. 
Böylece Komodor Miralay Selim'in komutasındaki Rumeli Filosu'nun İkinci Fırkası (tümeni) Nasrulaziz firkateyni, Varna ve Akka vapurlarından oluştu. Hanya önündeki Peyk-i Zafer kalyonu ile Talia ve Medar-ı Zafer gemilerine Suda'ya gönderilen İskenderiye korveti de katılmış oluyordu. (Fakat Talia Selanike gönderildi.) Bu gemilerden oluşan Anadolu Filosu Birinci Tümenine (Girit Fırkası) Peyk-i Zafer komutanı Miralay Mustafa Bey komuta ediyordu.” 


Girite Yunanistandan malzeme, silah ve gönüllü gelmesi, keza adadan Yunanistana gidişler Girit sularındaki Osmanlı filosu tarafından etkin bir şekilde kontrol edilemedi. Gözetleme, keşif, karakol görevleri için yeterli gemi olmaması, Yunan gemilerinin küçük ve Osmanlı gemilerinden daha süratli olması, o tarihte Girit'te Osmanlı gemilerinin acil onarımını dahi sağlayacak tesislerin bulunmaması ve yeterli kömür yokluğu karşılaşılan en önemli güçlüklerdi. 


Girit'in ablukasına isyanın zuhurundan beş ау sonra karar verildi.” İkinci filo, ayaklanma başladıktan beş ay sonra Girit'i ablukaya başlamıştı.” Ekim 1866'da Şadiye ve Fethiye kalyonları gönderildi. Peyk-i Zafer kalyonu ise Selanike sevk edildi. Ayrıca yine Ekim ayında Ertuğrul ve Muhbir-i Sürur firkateynleri ile Eser-i Cedit vapuru da Girite gönderildilerse de Selanik'ten dönmüş olan Talia ve Medar-ı Zafer tamir için İstanbul'a yollandı. Özetle adanın 380 millik sahillerinin gözetlenmesi için ancak dört gemi bulunabiliyordu. Kasım ayında İsmail ve Feyz-i Bâri vapurları cephane, Aralık ayında da Malakof vapuru zahire getirdi. Ayrıca Meriç korveti de Girit'teki kuvvete katıldı. Fakat Peyk-i Zafer tamir için İstanbul'a, Şadiye de Selanike gönderildiğinden Girit'te bir kalyon kalmış oluyordu. Ertuğrul da Hanya ile İstanbul arasında seferler yapıyordu. Dolayısıyla karakol yapacak gemi adedi hem yetersiz hem de miktarları devamlı olarak değişiyordu. 


23 Bkz.: Ali Haydar EMİR, 1866-1869 Girit İhtilâli, s. 10. 


24 Ali Haydar EMİR, a.g.e., s. 11. Ablukayı şu şekilde tarif edebiliriz: Harpte muhariplerden birinin diğer taraf sahillerinin bir kısmına veya tamamına stratejik veya iktisadi gayelerle; sulhte de haksız fiil işleyen bir devlete bunu tashih için veya bazı siyasi sonuçlar elde etmek veyahut siyasi bir davranışı kabul ettirmek üzere, harp gemileriyle alınan ve harp tayyareleriyle desteklenen ve her halde sahil ve limanlara deniz ve hava yoluyla girip çıkmayı meneden müessir bir zorlama tedbiridir. (Ahmet KERSE; Deniz Harbi Kaideleri, Cilt 1, s. 47, Deniz Basımevi, İstanbul, 1965) Dolayısıyla Osmanlı Devleti Yunanistan ile harpte olmadığından ve Yunanistan'a karşı “Barış İçinde Abluka" (Muslihane Abluka/Pasific Blokade) uygulamayı da göze alamadığından burada ve müteakip cümlede (bkz.: Dipnot 
25) geçen Abluka ifadelerini uluslararası bir deniz hukuku uygulaması olarak değil, Girit'e denizden kaçak silah, malzeme, cephane, yiyecek ve personel girişini önlemek maksadıyla deniz kuvvetimizle adayı çevreleyen deniz sahasında devamlı ve etkin kontrol ve deniz trafiğinin denetlenmesi şeklinde anlamak lâzımdır. (Barış İçinde Abluka için Bkz.: Ahmet KERSE, a.g.e., s. 55) 


25 Celalettin YAVUZ, Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar, s. 88. 
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11 Şubat 1867'de Osmanlı kabinesi istifa etti. Hariciye Nazırı Âli (Âli) Paşa 
beşinci defa Sadrazam, Keçecizaze Fuat Paşa hariciye nazırı, müstafi Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa da serasker oldu. 


Girit çevresindeki Osmanlı deniz kuvveti Yunanistan-Girit arasındaki kaçak deniz ulaştırmasını daha önce belirtilen nedenlerle kesemiyordu. Girit'teki Osmanlı deniz kuvvetinin işini güçleştiren en mühim unsurlardan biri de Girit ile Yunanistan arasında bir çok Yunan adası olması, dolayısıyla kaçakçıların bu adalardan ve en önemlisi de bu adaların karasularından istifade edebilmeleri idi. 


Osmanlı devletinde, bilahare detaylı olarak açıklanacak olan Bahriye Nezareti 11 Mart 1867 tarihinde kuruldu. 12 Martta Damat Mehmet Ali Paşa istifa etti. İsmail Hakkı Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk Bahriye Nazırı oldu. Yeni kurulan Kumanda Meclisi Reisliğine Ferik Amiral Hacı Mustafa Paşa, azalıklarına Liva Amiral Reşit Paşa, Miralay Salih, Kaymakam İsmail ve Ethem Beyler atandılar. 
Kumanda Meclisi Reisi de bugünkü anlamıyla donanma komutanı görevini üstlenmiş oluyordu. 


Kendisine İngilizce lisanına vukufu nedeniyle İngiliz Mustafa Paşa da denilen Hacı Mustafa Paşa 5 Nisan'da Keyvân-ı Bahri firkateyni ile İstanbul'dan Girit'e hareketetti. Beyrut-Kıbrıs arasında görevli Lübnan korveti de Girite yollandı. Keza yine Girit'te görevlendirilen ve İstanbul'dan hareket etmiş olan Cirân-ı Bahri” korveti yolda fırtınaya tutulup Mayıs başlarında Milo adasında karaya vurarak parçalandı. 
Mürettebatından 16 kişi kurtulabildi. Ömer Paşa vapuru da İzmir'den Suda'ya asker getirdi. Olağanüstü yetkilerine rağmen Mustafa Naili Paşa esas maksatları Enosis (İlhak) olan isyancıları yatıştıramadı. Bunun üzerine Karadağ isyanlarında savaşmış ve başarı kazanmış olan, dolayısıyla gerilla harbinin karakterini bilen Serdar-ı Ekrem Müşir Ömer Paşa adaya gönderildi. Ömer Paşa 20 Nisan 1867'de İstanbul'dan yola çıktı. Vali Mustafa Naili Paşa, Ömer Paşa ve Hacı Mustafa Paşa koordineli olarak çalışarak askeri harekâtta oldukça başarı kazandılar. Harekâtın Osmanlı lehine gelişmesi Yunan dostu devletleri harekete geçirerek Osmanlı Devleti üzerindeki baskılar arttı. Âli Paşa valiyi geri çekmeye karar verdi. Bu suretle hem siyasi teşebbüslerin önü alınmış, hem de valilik ve kumandanlık aynı kişide birleşmiş olacaktı. Mustafa Nâili Paşa İstanbul'a döndü. Ömer Paşa vilâyet işlerini de üzerine aldı. 
Ömer Paşa isyancılara karşı harekâtta büyük başarılar kazanmasına rağmen denizden adaya destek bir türlü etkili bir şekilde kesilemediğinden isyan sona ermedi. 
Denizden desteğin kesilememesinin çeşitli nedenleri vardır. 


En önemli neden adet ve özellik yönünden gemi kifayetsizliği idi. Dört kalyon, beş firkateyn, ondört korvet, yirmibeş vapur ile Rumeli ve Anadolu filolarının kadrolarını doldurmak, Selânik ve Midilli deniz fırkalarına gemi yetiştirmek, 


26 Ali Haydar Emir bu korvetin ismini "Ciryanbahri" olarak yazmışsa da (a.g.e., s. 13) doğru ismin Dipnot 16'da 
belirtildiği gibi “Cirân-ı Bahri" olması gerekir. 
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Ege denizinin inzibatını muhafaza için gerekli limanlarda gemi bulundurmak kabil değildi. Fevaid-i Osmaniye idaresinden alınıp silahlandırılan bir kaç vapur da ihtiyacı karşılamadı. Prevezeden Dalmaçya sınırına kadar bütün Adriyatik sahillerini gözetlemekle görevli Ferik Amiral Ethem Paşa'nın komutasında en büyüğü korvet olmak üzere dörtten fazla gemi yoktu. Yunanistan kara cephesine asker yığmaya başlamış ve Teselya ile Epir'de eşkıya faaliyeti şiddetlenmiş olduğundan Selim Bey fırkasının vaziyeti önem kazanmıştı. Lojistik nakliyatın sağlanması sorunu, her sınıf harp gemisi de fırsat düştükçe nakliyatta kullanılmasına rağmen, bir türlü çözülemedi. Girit'te bulunan kara ve deniz kuvvetleri ile sahil kalelerine iltica eden Müslüman ahalinin iaşesi ve kömür nakliyatı abluka gemilerinin üzerine yüklenmişti. Korvetler ve vapurların abluka hattında kalarak belirli bölgelere dağıtılması gerekirken gemiler gözetleme/karakol görevlerinde birkaç günden fazla kalamıyorlardı. Çünkü yeni nakliye görevlerine yollanıyorlardı. Büyük harp gemileri bile bu maksatla İstanbul ve muhtelif iskeleler arasında devamlı olarak gidip gelmek mecburiyetinde bırakılıyorlardı. 


Suda limanında sonradan tesis edilmiş olan atelye o vakit henüz mevcut deбаі. Kabasorta gemilerin armalarında ve vapurların makinelerinde zuhur eden arızalar adada tamir edilemiyor, bu durumdaki gemilerin onarım için İstanbul'a gitmeleri gerekiyordu. (Sudada onarım tesisi kurulması kararı ancak 25 Mart 1867de alındı. 1871'de de bir tersane kuruldu.) 


Gemilerin sürati düşüktü. Kaçanları yakalamak için yılmadan çalışarak takdire lâyık fedakârlıklar göstermelerine rağmen Osmanlı gemileri stimli, yelkenli ve kürekli her sınıf deniz vasıtası ile Girite asker, silâh, cephane ve yiyecek taşıyan Yunanistan'ın ancak makinesiz teknelerine karşı başarılı olabiliyorlardı. Yunan hükümeti sürat ve emniyetle adaya yardım edebilmek için yüksek süratli beş vapur satın aldı. Her birine isyan ile ilgili isimler koydu: Girit, Erkadi (Arkadi/ Arkadion), Hidra, Enosis, Paneleon (Yunan Birliği). Üçer top ile silahlandırılan gemilerin kaptan ve tayfaları elde mevcut en tecrübeli ve cesur denizcilerden seçildi. Yunanistan'ın artık kürekli ve yelkenli teknelerini tehlikeye atmasına gerek kalmamıştı. Bu beş vapur yakalanma tehlikesine uğramadan adaya personel ve malzeme akışını sağlayabiliyordu. 


O zaman yürürlükte olan Deniz Hukuku kuralları ile Yunanistan'ın ve batı Ege'deki adalarının coğrafi pozisyonu Girit'e denizden yapılacak kaçak nakliyat için Yunanistan'a büyük kolaylık sağlıyordu. Yunan adaları birbirine pek yakın olduğu için kaçakçı gemileri Yunan karasularından çıkmadan Girit yakınlarına kadar gelebiliyordu. Yalnız Girit adası etrafında keşif/gözetleme yapan Osmanlı gemilerine serbestlik sağlayan 10 mil eninde dar bir kuşak vardı. Bu bölgede bile kaçak gemi/tekne yakalamak bir tecrübe ve şans meselesiydi. Osmanlı Devleti de hızlı vapurlar almaya karar verdiyse de bunların tedariki ve göreve hazır hale getirilmesi isyanın bu devresinde mümkün olmadı. 
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Diğer bir müşkülât da kömür tedarikindeki devamlı aksamalardı.” 


Nisan 1867'de Mustafa Paşa İstanbul'a döndü. Yerine Kumanda Meclisi Reisliğine atanan Müşir Amiral Hacı Ahmet Vesim Paşa Mahmudiye (sancak gemisi), Osmaniye zırhlı firkateynleri ve Saik-i Şadi vapuru ile Suda'ya geldi. Getirdiği birliği karaya çıkardı. Bu firkateynler o zaman Türk donanmasının en yeni ve kuvvetli unsurları idi. Adaya kaçak girişinin önlenmesi için Ömer Paşa ile koordineli olarak gözetleme/keşif/karakol görevlerini elde mevcut gemiler ve özelliklerini de göz önüne alarak yürütmeye çalıştı. Ömer ve Vesim Paşaların karada ve denizdeki başarılı harekâtı isyanın hızını kesti. Bir yandan da asker sevkiyatı devam etti. Ancak isyancılar ve Yunanistan devletin dikkatini başka taraflara çekmek ve sempatizan (daha doğrusu Yunanistan'ı desteklemekte menfaati olan) ülkeleri müdahaleye yönlendirmeye çalışıyorlardı. Teselya hududunu geçen eşkıyanın artması ile bu bölgelerde önemli müsademeler başlamış, dolayısıyla Ethem Paşa filosu bağlısı gemilerin çoğu Komodor Selim Bey komutasına verilmişti. 


Şira (Syra) adası?" Yunan kaçakçılarının emniyetle kullandıkları bir lojistik üs gibi idi. Doğrudan Girit'e götürülemeyen malzeme önce buraya taşınıyor, buradan da uygun zamanda ve uygun bir vasıta ile (büyük kayık, yelkenli gemi, vapur vs.) adanın belirlenen mevkiinde tahliye ediliyordu. 


Vesim Paşa 6 Temmuz 1867'de stratejik önemi büyük olan Franco Castelli (Frangokastelo; Hora Sfakion'un yaklaşık 11 km doğusunda) mevkiine denizden asker çıkarıp bu bölgeyi zaptetti ve buraya sığınmış ihtilalcileri dağıttı. Mağaralara sığınan eşkıya sarıldı. Karadan da bir fırka kuvvet gönderilip Sifakya bölgesinde (Adanın güney sahilinde Gavdos adası karşısındaki bölge. Günümüzde sahilde Hora Sfakion şehri var.) eşkıyanın gücü kırıldı. Birliğini kaybeden isyancılar öteye beriye dağılarak halk üzerinde etkili olamaz duruma düştüler. Halk silahlarını teslim etmeye başladı. 15 gün içinde 5.0006 yakın tüfek toplandı. 


Yunan hükümetinin daha önce değinilen beş süratli vapuru sayesinde kaçak kişiler ve malzeme Osmanlı donanmasının tüm gayretine rağmen Girite ulaşıyordu. Asilerin günden güne kuvvetlenmeleri ve isyanın devamı bu gemiler yüzündendi. Yalnız Erkadi vapuru Ağustos ayına kadar Girit'e 12 sefer yapmıştı. Osmanlı gemileri Erkadi'ye yetişemiyordu. 


Ağustos 1867'de İzzettin ve Talia vapurları Sifakya açıklarında adanın güneybatı kıyılarının kontrolü görevindeydiler. Her ikisi de eş gemiler olup 1864 ve 1865 
yıllarında Osmanlı Bahriyesi için İngiltere'de yapılmış yandan çarklı vapurlardı. 


27 Girit adasına kaçak nakliyatın önlenmesinde Osmanlı Bahriyesinin karşılaştığı güçlüklerin detaylı açıklanması 
için Bkz.: Ali Haydar EMİR, a.g.e., s. 15-20. 


28 Osmanlı devrinde “Şira” olarak adlandırılmış olan bu ada Kuzey Kiklat (North Cyclades) adalar grubunda, Tinos 
adasının güney batısındaki "Siros" (Syros) adasıdır. 


-78 - 


İzzettin'in komutanı 63 yaşındaki Binbaşı (Sağkolağası) Hemşinli Gamsız Hasan Beydi. Gemisinin sürati 12 mil ve güvertesinde 6 adet 12 librelik küçük Armstrong topu bulunmaktaydı. İzzettin 19 Ağustos gecesi, takriben 02.30'da Gavdos adasının batısında iken yaklaşık 1000 m sancak baş omuzluğunda Girite süratle ilerleyen bir karaltı gördü. Bu, gündüz Gavdos adasına saklanmış barut ve yiyecek yüklü Erkadi vapuru idi. Karşılıklı top atışları ve manevralarla iki gemi nihayet Girit'in güneybatı ucundaki Kriyo Burnu (Akr. Krios) önlerine kadar geldiğinde Hasan Bey Erkadi'ye rampa etmiş, kılıcını çekerek başta kendisi olmak üzere personeli Erkadi'ye geçerek kadırgalar devrinde olduğu gibi dövüşmeye başlamışlardır. Ancak Erkadi'de çıkan yangın İzzettin'i de tehlikeye düşürünce Hasan Bey gemisini hemen ayırmış fakat top atışına devam etmiştir. Nihayet Erkadi tamamen bir enkaz yığını halinde Alafonisi kayalıklarında karaya oturdu. Gece üçten sabah dokuza kadar süren çatışmada Erkadi personelinin tamamına yakını ölmüş veya yaralanmış, İzzettin personelinden de altı kişi şehit olmuştu. Gamsız Hasan Bey de düşmanın bir balta darbesi ile başından yara almıştı. 


Ertesi Çarşamba günü Mahmudiye zırhlı firkateyni olay mahalline geldi. Erkadi'nin içi ve hamulesi tamamen yanmış/tahrip olmuştu. Oturduğu yer sığ oldugundan küpeştesi suyun yüzünde görünüyordu. Topları çıkarılıp firkateyne yüklendi. Birkaç gün uğraşılarak makinesi de söküldü. Tekne'nin yaraları kapatıldı. 
Gemi yüzdürülerek Hanya'ya götürüldü. Bilahare Ertuğrul firkateyninin yedeğinde, 25 Eylül 1867'de İstanbul'a getirilip tamir edilmek üzere Haliç Tersanesinde Taşkızak'a çekildi. Her ne kadar bu geminin onarım ve teçhizini müteakip silahlandırılmış vapurlarımıza katılması sarayın arzusu ise de, yapılacak masrafın aynı özellikte bir vapur almaktan daha pahalıya çıkacağı değerlendirilerek onarımdan vazgeçildi. Tekne bir hatıra olarak Taşkızak'ta yıllarca kaldı. Birinci Meşrutiyet'in ilânından sonra da hurdaya ayrılmıştır.” 


Erkadi'nin tahribi kaçakçıların cüretlerini kırmış, korsanlık zayıflamış ve Giritteki eşkıyanın faaliyeti bu olaydan etkilenmişti. Adanın kuzeyinde kaçakçılara göz açtırılmıyordu. Karada Ömer, denizde Vesim Paşaların koordineli harekâtı ile Girit isyanı dağınık çete çatışmaları haline dönüşmekte idi. 


О zamana kadar Girit adasında bahriyemizin daimi memuru bulunmuyordu. 
Vilâyet merkezi olan Hanya limanının önemi artmış, bir liman reisliği açılması gerekli olmuştu. Hanya limanının tahkimatı ve hiç bir müdafaa vasıtası yoktu. 
Sol kolağası Şerif Kaptan'ın atanmasıyla 10 Eylül 1867'de “Hanya Liman Riyaseti” (Liman Başkanlığı) faaliyeti başlamış oldu. 


Adada asayiş tam olarak sağlanamamış olsa da tenkil harekâtı askeri görüş açısından başarılı olmuştu. Adaya sükün ve asayişin gelmesi için son ve kısa bir 
29 Erkadi (Arkadi) olayı ile ilgili daha geniş bilgi için bkz.: Ali Haydar Emir, a.g.e., s. 23-28 ve Bahri S. NOYAN, 
Arkadi Vapurunun Zaptı, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 1, Şubat 1970, s. 20-24. 
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hamle kâfi idi. İş bu safhaya girince Rusya ve Fransa hükümetlerinin meseleyi diplomasi yoluna dökmeye kalkıştıkları görüldü. Bu kapsamda adada bulunan Fransız filosu komutanı Tümamiral Simon Hanya'yı Rus filosu komutanı Amiral Borandanof da Kandiye (Iraklio)'yi isyancılara insancıl muamele edilmediği bahanesiyle topa tutma tehditlerinde bulundular.” 


Fransa, Rusya, Prusya ve İtalya, müşterek bir nota ile bu hareketin durdurulmasını istemişler, yalnız İngiltere ve Avusturya - Macaristan bu notaya katılmamıştı.” Girit'te bulunan konsoloslar ve mensup oldukları hükümetler Avrupalılar tarafından bir anket ve hatta bir plebisit yapılmasını insaniyet adına istemeye başladılar. Bu istek karşısında Osmanlı Devleti'nin durumu güçleşti. Bakanlar Кигиlunda (Meclis-i Vükelâ) Girit meselesi bütün teferruatıyla görüşüldü ve Sadrazam Âli Paşa bizzat Girite gitmeye istekli oldu. (6 Ekim 1867'de de Sultaniye vapuru ile Girite geldi.) Âli Paşa hareketinden önce, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'ya askeri harekâtı durdurmasını, 45 günlük bir mütareke ilan etmesini, bu müddet zarfında silâhlarını bırakacak asiler için umumi bir af kabul etmesini emretti. Bu umumi aftan Girit asilerine yardım için gelmiş olan yabancılar da istifade edecekti.” 


Âli Paşa 4 Ocak 1868'de adada umumi af ilan etti ve vilayeti iki yıl için vergiden muaf tuttu. Ocak ayının ilk günlerinde keza Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa görevinden istifa etti. Yerine Hüseyin Avni Paşa atandı. Şubat'ta da Vesim Paşa istifanamesini verdi. 15 Şubat'ta Âli Paşa Girit'in yeni statüsünü bildiren fermanı bizzat okudu. Bundan böyle Girit Valisi'nin biri Rum olmak üzere iki muavini olacaktı. Bu görevlere Hanyalı Hamit Bey ve Karatodori tayin olundu. Adanın beş mutasarrıfı ve 19 kaymakamının yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan devlet memurlarından tayin edilecekti.” Hristiyan mutasarrıf ve kaymakamların Müslümanlardan, Müslümanların da, Hristiyanlardan muavinleri olacaktı. Vilayet, sancaklar ve kazaların üç Müslüman ve üç Hristiyan yerli halktan seçilmiş altışar üyeli birer meclisi bulunacaktı. Resmi muamelelerde bundan böyle Türkçe'nin yanında Rumca da kullanılacaktı. Âli Paşa bu yeni statüyü uygulamakla Müşir Hüseyin Avni Paşa'yı görevlendirdi. Paşa hem vali, hem de adadaki Türk kolordusunun kumandanı olacaktı. Âli Paşa 4 ay 29 gün sonra 29 Şubat 1868'de İstanbul'a 
döndü” (yine Sultaniye vapuru ile). Hüseyin Avni Paşa daha önce 15 Ocak 1868 
de adaya gelerek görevine başlamıştı. 


30 Bkz.: Ali Haydar EMİR, a.g.e., s. 29,30. 
31 T. Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 40. 
32 Enver Ziya KARAL, a.g.c., 5. 27,28. 


33 Bu rakamlar T. Yılmaz ÖZTUNA'nın verdiği rakamlardır. (bkz. a.g.e., s. 40). Ancak Ali Haydar Emir'in kitabında 
(a.g.e., 5. 33) “Girit Vilayeti evvelki gibi beş sancağa, 17 kazaya, 50 nahiyeye, 1.108 kariye (köy)'ye taksim edildi.” 
ifadesi vardır. (Mutasarrıf, Sancak'ın mülki amiridir.) 


34 Т. Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 40. 
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Girit isyanı ancak siyasal açıdan bastırılmış sayılabilirdi. Yunan hükümeti ve milleti bu yeni oluşumu adeta isyan lehine bir ateşkes gibi kabul edip ihtilalcileri takviye için yeniden çalışmaya başlamıştı. 


Haliç tersanesinde yapılarak on sene önce denize indirildiği halde teçhizi tamamlanmamış Kosova Kalyonu tamamlanarak 74 toplu olarak 22 Mayıs'ta İstanbuldan Girite hareket etti. Aynı günün gecesinde karakol görevinde bulunan vapurlarımızdan biri Girit'te İstavroz burnu yakınlarında barut yüklü bir Yunan yelkenlisini yakaladı. Bu vaka Osmanlı hükümetinin gösterdiği hüsnüniyete karşı Yunanlıların isyanı yeniden alevlendirmek için faaliyete devam ettiklerinin bir çeşit ispatı idi. 


Rumeli filosunun birinci fırkası bu sırada Peyk-i Şevket ve iki vapurdan ibaret kalmıştı. Preveze'den Dalmaçya'ya kadar uzun bir sahil hattını gözetleme görevi için bu üç gemi yetersiz olmakla birlikte bu sularda o sıralarda önemli bir faaliyet yoktu. Filo komutanı Ethem Paşa durumu yazıp İstanbul'daki asli görevi olan liman reisliğine başlamak üzere izin istedi. İsteği kabul edildi ve Şadiye kalyonu komutanı Miralay Hüsnü, Birinci Filo Komutanı olarak atanarak göreve başladı (Temmuz 1868). Teselya sahillerinde ise kaçakçılık artıyordu. (Örneğin Ağustos 
1868 başında Eser-i Hayır vapuru barut yüklü bir yelkenli yakaladı.) 


Ferik Amiral İbrahim Paşa rahatsızlandığı için tedavi ve istirahat maksadıyla İstanbula gitti. Gaybubeti süresince yerine filo komutanı olarak Miralay Arif Bey atandı. (15 Ağustos 1868) 


Girit'te askeri harekât icrasına lüzum kalmamış olmakla birlikte kaçakçılık devam ediyordu. Evvelce Yunanistan'a göçmüş Rum aileleri Girite geri dönüyor, Yunanistan da vapurlar ve yelkenlilerle Girit ve Teselya eşkıyasını beslemeye devam ediyordu. Eser-i Hayır vapuru 24 Ağustos, 6 ve 8 Eylül tarihlerinde barut yüklü çeşitli gemi ve kayıklar yakalayarak Selanike getirdi. Girite kaçakçılık yapan 
en faal gemiler ise Enosis ve Girit vapurları idi. Enosis'i adanın güneybatısında 24 
Eylül gecesi Muhbir-i Sürur firkateyni yakaladıysa da sürati düşük olduğundan elinden kaçırdı. Enosis Sifakya'nın üç mil batısındaki Litroz (Loutro) limanına girerek hamulesi olan un çuvallarını çıkarıp gitti. Muhbir-i Sürur ertesi gece rastladığı yedi kayıktan dördünü batırdı, üçünü zaptetti. Bunlar Enosis'in getirdiği un çuvallarını Litrozdan Tarha'ya naklediyorlardı. Enosis'in Litroz limanına girdiği bir gece önce Muhbir-i Sürur tarafından anlaşılamadığından, anılan gemi limanda kıstırılmaktan kurtulmuştu. Ayrıca Teselya'da da askeri çatışmalar oluyordu. 
Kaçakçılık bilhassa sene sonunda misli görülmedik dereceye çıktı. Tahrikçiler faaliyet hudutlarını Anadolu adalarına kadar yaydılar. 


Âli Paşa Girit asilerinin Yunanistan'dan yardım gördükçe silahlarını bırakma yoluna gitmeyeceklerine kanaat getirdi. Bu nedenle Yunanistan'a karşı kararlı ve etkin bir caydırıcılık sergilenmesine karar verildi. 11 Aralık'ta Atinadaki Osmanlı 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elçisi Fotiyades (Fotyadi) Bey Yunanistan'a bir ültimatom verdi. Bu ültimatom'da Yunan hükümetinden talep edilenler özetle şunlardı: 


1. Yunan hükümeti, son zamanlarda Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde Osmanlı devletine karşı düşmanca bir maksatla kurulmuş olan çeteleri dağıtacak ve gelecekte de bunların kurulmasına mani olacaktır. 


2. Girit ile Yunanistan arasında mekik dokuyan üç korsan gemisini (Enosis, Girit, Paneleon) silahtan ve savaş araç gerecinden tecrit edecek veyahut hiç olmazsa bu gemilerin Yunan limanlarına girmesine müsaade etmeyecektir. 


3. Yunan hükümeti, Girit göçmenlerine memleketlerine dönmeleri için izin verecek ve dönmelerini kolaylaştıracak tedbirler alacaktır. 


4. Osmanlı askeri ve tebaasından olanlara taarruz etmekle suçlu olanlar, kanunlar gereğince cezalandırılacak ve zarar görmüş olan ailelere tazminat verilecektir. 


5. Yunan hükümeti, bundan böyle mevcut antlaşmalar hükümlerine ve insan haklarına uygun hareket edecektir.” 


Bu ültimatoma cevap vermek için beş günlük bir müsaade verilmişti. Âli Paşa Yunan hükümetinin Osmanlı ültimatomunu kabul etmesi için Bahriye Nezaretine Yunanistan kıyılarına abluka uygulanması emrini verdi. Rumeli Filosu İkinci Tümen Komutanlığına Miralay Arif Bey getirildi. Sancak gemisi Golos (Volos) limanındaki Peyk-i Zafer kalyonu idi. (Selanik'teki Şadiye kalyonu ve bir kaç vapurdan oluşan bu fırka ayrıca takviye edildi.) Anadolu Filosu da üç tümene ayrıldı. Birinci Tümen Komutanı (aynı zamanda filo komutanı) Moralı İbrahim Paşa, İkinci Tümen Komutanı Liva Amiral Hobart Paşa (kendisi hakkında bilahare bilgi verilecektir) ve Üçüncü Tümen Komutanı da Miralay Hüseyin Bey oldu. Üçüncü Tümenin gemileri şunlardı: Nasrülaziz (Sancak gemisi) ve Muhbir-i Sürur firkateynleri; Meriç, Zuhaf, Seddülbahir ve Sünne korvetleri, Peyk-i Şevket, Eser-i Hayır, Eser-i Cedid, Musul, Seyyare ve Gemlik vapurları. Üçüncü Tümenin görevi Doğu Ege'nin kontrolü (adalar dahil) idi. 


Ültimatoma cevap alınmayınca Yunanistan ile diplomalık ve ticari ilişkiler kesildi (16 Aralık 1868). Türk limanları Yunan gemilerine kapatıldı. Yunanistan'ın İstanbul'daki elçisi Deliyani'ye pasaportu verildi. Atina elçimiz (Fotiyades) de geri çağrıldı. 
Girit Valisi Hüseyin Avni Paşa'ya harekâta tekrar başlaması için emir yollandı. 


Birinci ve ikinci filolar ültimatomun verilmesinden sonra hem Yunanistan limanlarının ablukası hem de Girit'in denizden kaçakçılara karşı korunmasında 


35 Bkz.: Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 35 ve Ali Haydar EMİR, a.g.e., s. 41. 


-82- 


fedakârane çalıştılar. Komodorlar (tümen/fırka komutanları) emirlerindeki gemileri başarı ile sevk ve idare ettiler. Abdülaziz'in Avrupa seyahati için Sultaniye, İzzettin, İsmail, Fuat ve Talia vapurları isteniyordu. Bunlardan sadece Sultaniye İstanbul'da olup diğerleri birinci ve ikinci filolar emrinde görevlendirilmişlerdi. 
(Talia Komodor Arif Bey'in fırkasına gönderilmişti. Diğer üçü de Girit sularında görevli idi.) İbrahim Paşa tarafından gemilere olan acil ihtiyaç belirtilerek gemilerin görevlerine devamı sağlandı. 


Kara harekâtı Ocak 1869'da isyancıların denizden lojistik destek almaktaki güçlükleri nedeniyle Osmanlı kuvvetleri lehine gelişiyordu. Eşkıya'nın esas destekleri Enosis ve Girit vapurları idi. 


Hobart Paşa Şira adasındaki Şira limanının Girite kaçırılan yiyecek ve cephanenin merkezi olduğunu düşünerek, bir firkateyn (Aziziye) ve iki vapurla Girit suları yerine Şira adasında keşif gözetlemeyi tercih etti. Şira'ya ulaşmak üzere ilerleyen bir vapur görerek ikaz atışı yaptıysa da gemiden açılan karşı ateşle bulunduğu firkateynin köprü üstünün bir tarafı tahrip oldu. Hobart Paşa'nın emrindeki iki vapur bu gemiyi Şira limanına kadar takip etti. Adının Enosis, kaptanının da Yunanlı olduğu anlaşıldı. Limanda iki gemi daha vardı (biri Girit olmak üzere). 


Hobart Paşa liman ağzında tesis ettiği karakol ile Girite herhangi bir lojistik sevkiyatı önlemiş oldu. Hobart Paşa Volos limanından Osmaniye zırhlı firkateynini (Aziziye'nin eşi), Çeşme'den de Orhaniye zırhlı firkateynini (keza Aziziye'nin eşi) yardıma çağırdı. Şira adası sularında karakol yapan bu üç zırhlı firkateyn ile iki vapurdan başka bir kaç gemi daha çağrıldı. Paşa böylece liman çıkışını tamamen emniyete alıp bu üç korsan gemisinilimanda hapsetti. Neticede Girit'e hiç bir ciddi yardım gidemediğinden asiler silahlarını bırakmaya başladılar. 


Bu sırada Girit'te ihtilalcilere karşı Osmanlı kuvvetleri çarpışmalarda büyük başarılar kazandılar. İhtilâlciler tarafından teşkil edilmiş olan geçici hükümet adayı terk etmeye karar verdiğini ve bütün Yunanlı reis ve gönüllülerin kendileriyle beraber Yunanistan'a çekileceklerini bildirerek dönüşlerine izin verilmesini istediler. Teslim olan asilerin Yunanistan'a nakilleri için gemiler tahsis olundu. 


Diğer taraftan Yunanistan hükümeti Enosis ve Girit vapurlarının Şira'da tevkif olunacaklarını resmen taahhüt etmişti. Bunun üzerine Hobart Paşa, Osmaniye'yi Volos'a gönderip kendisi maiyetinde kalan gemilerle 31 Ocak'ta Şiradan Girite döndü. Beş gün sonra da Ferik Amiralliğe terfi etti. 


İsyanın başındaki reisler (Hacı Mihal başta olmak üzere) ve yardımcıları teslim 
oldular. Bir kısmı da sıkı takip sonucu yakalandı. Bu suretle Girit isyanı Ocak 1869 
sonunda fiilen bitmiş oldu. Hüseyin Avni Paşa seraskerliğe atandığından 15 Şubatta 


36 Aziziye zırhlı firkateyni Ağustos 1865'te hizmete girmiş süratli bir gemi idi. 
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İstanbul'a gitti. Ferik Amiral Hobart Paşa da Ertuğrul firkateyni komutanı Miralay Mehmet Beye görevini devrederek 12 Mart 1869'da İstanbul'a döndü.” 


Daha önce büyük devletler Osmanlı - Yunanistan gerginliğinin ortadan kaldırılması için teşebbüse geçmişlerdi. 2 Ocak 1869'da Fransa Kralı Ш. Napolyon Paris'te bir konferans toplanması için resmi davetiyeleri gönderdi. Osmanlı Devleti, kendisinin toprak bütünlüğünün ve Giritteki yönetiminin görüşülmemesi şartıyla konferansa katılacağını bildirdi. Fransa, Rusya, İngiltere, İtalya, Prusya, Avusturya ve Osmanlı temsilcileri Paris'teki ilk toplantılarını 9 Ocak'ta yaptılar. 
Yunanistan 1856 Paris konferansına iştirak etmemiş olduğundan düşüncesini ancak istişari olarak bildirmek üzere konferansa çağrılmıştı. Yunanistan bu şekilde bir katılımı kabul etmedi. (Gözlemci olarak katıldı.) 


Konferans Osmanlı hükümetinin ültimatomunda belirttiği hususları haklı gördü. 20 Ocak'ta resmi beyanatın metni kabul edildi ve bir deklârasyon ile Yunanistan'a bildirildi. Yunanistan 6 Şubat 1869'da yeni kurulan kabinesinde bu beyanatı kabul etti. Yunanistan'ın beyanatı aldığını ve Osmanlı Devleti ile münasebetlerinin normal bir safhaya girdiğini ilân için konferans 18 Şubat'ta son toplantısını yaptı. Girit meselesi şimdilik bu şekilde kapanmış oldu. Konferans bu buhranı önlemekle beraber Doğu'da tatminkâr olmayan bir mütareke sağlamaktan başka bir işe yaramadı. 


ABDÜLAZİZ'İN AVRUPA GEZİSİ 
Bu gezinin maksadını T. Yılmaz Öztuna şöyle açıklıyor: 


“Sadrazam Âli Paşa ile arkadaşı Hâriciye Nazırı Fuad Paşa, Sultan Aziz'in bu seyahate çıkmasını, İmparator III. Napolyon (Napoleon) ve Kraliçe Victoria'nın resmi davetlerini sağlayarak temin ettiler. (Abdülaziz 111. Napolyon tarafından Uluslararası Paris Sergisi'ne şeref konuğu olarak davet edilmiştir. Açılışa Rus Çarı, Avusturya İmparatoru, Belçika, Portekiz, İsveç ve Prusya Kralları başta olmak üzere Avrupa'nın bütün önemli liderleri de katılmıştı. D.H.) Bilhassa, Rusya ile müttefik şekilde hareket eden Fransa'ya, Balkanlardaki Türk siyasetini açıklamak ve yeni bir Rus savaşını önlemek gayesi güdülüyordu. Menfaat tek taraflı değildi. İngiltere ve Fransa da, böyle bir ziyareti şiddetle arzu ediyorlardı. Çünkü her 


37 Bkz.: Hobart Paşa'ya Dair, Bahri S. Noyan, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı З, Nisan 1970, s. 29-31; Ali Haydar 
EMİR, a.g.e., s. 47-51; Charles Hobart HAMPDEN, Hobart Paşa'nın Anıları (Çeviren: Derin TÜRKÖMER), s. 134- 
140. Hobart'ın Girit halkına ait izlenimleri de şöyle: "Müzmin bir ayaklanma içinde olduğu söylenen Girit konusun dayken belirtmek istediğim bir kaç husus var. Kendilerini gayet iyi tanıdığım Girit halkı Yunanistan'la birleşmek istemiyordu. Eğer aşırı heyecanlı ve hırslı Yunan Komiteleri çenelerini kapatıp kışkırtmaktan vazgeçseler Giritliler Akdeniz'in en mutlu toplumu olurlardı. Girit'te üslenmiş büyük bir Osmanlı zırhlı filosuna bir yıldan fazla komuta ettiğim sırada Giritlilerin düşünceleri hakkında fikir sahibi oldum. Kışkırtıcılar rahat bıraktıkları takdirde onlar kadar düzenli ve iyi huylu olabilecek insanlar tanımadım. (a.g.e., s. 140) 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iki devlet de, çok kalabalık Müslüman kitleleriyle meskün sömürgelere sahipti. 
İngiltere'nin Hindistan, Fransa'nın Cezayir müslümanları ile başı dertteydi. Aynı zamanda “halife” sıfatıyla dünyadaki Sünni Müslümanların başı olan Türkiye hâkanının ziyareti, bu ülkelerde büyük akisler yapacaktı.”** 

Bu sırada devam eden Girit isyanında; isyancıları, dolayısıyla Yunanistan'ı desteklemek maksadıyla, Rusya kendisini Osmanlı Devleti üzerinde serbest bırakması şartıyla Fransa ile anlaşma teşebbüsünde bulunduysa da Fransa Abdülazizin ziyareti nedeniyle de en yüksek düzeyine ulaşmış Türk-Fransız münasebetlerini gözönüne alarak Rus teklifini kabul etmedi.” 


Abdülazize kadar hiç bir padişah ne resmi ne de gayri resmi olarak yabancı bir ülkeyi ziyaret etmediğinden, Abdülaziz'in 1867'de (21 Haziran - 7 Ağustos) gerçekleştirdiği Avrupa gezisi Osmanlı tarihinde bir ilktir. Padişah gezisinin başlangıcını teşkil eden İstanbul-Toulon (Fransa) ve son safhası olan Varna-İstanbul deniz yolculuklarını Sultaniye yatı ile yapmıştır. Pertev-i Piyale yatı ve iki Osmanlı zırhlısı da (Aziziye ve Orhaniye) Sultaniye'ye refakat etmiştir. Padişah İngiltere'de iken Portsmouth'a giderek tersaneyi gezmiş, Kraliçe Victoria ile birlikte Spithead açıklarında İngiltere Donanması'nın gösterilerini izlemiş ve çok etkilenmiştir. Bu gezinin neticelerini Lord Kinross şöyle açıklıyor: 


“Abdülaziz Avrupa başkentlerine yaptığı geziden döndüğünde, bunların onu çok etkileyen lüksünü ve zenginliklerini taklit etmeye, hatta doğu ölçütlerine göre aşmaya kalkıştı. Kral ailesinden yabancı konuklarının iade ziyaretlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda görkemli eğlenceler düzenledi ve çok geçmeden bu uğurda yılda iki milyon sterlin harcama yapmaya başladı. Gezisi sırasında Avrupa teknolojisinin harikalarından çok etkilendiğinden zırhla kaplanmış gemilerin inşaatına ve imparatorluğunun topraklarına demiryolları döşemeye muazzam paralar harca- d1.. 


SAİT PAŞANIN ÇALIŞMALARI, BAHRİ EĞİTİMDEKİ YENİLİK VE 
GELİŞMELER 


Bahriyedeki eğitim eksikliğini gidermek üzere çalışmalara da girişilmiştir. 
Bu dönemde Bahriye Mektebinde en büyük gelişme, sonradan mabeyin müşiri olan ve İngiliz Sait Paşa namıyla anılan Eğinli Sait Paşa'nın nazırlığı zamanına rastlar. (O zamanlar okul komutanına “mektep nazırı” deniliyordu.) Mühendisha- 


38 Т. Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 36,37. Yılmaz Öztuna ayrıca şu bilgiyi de veriyor: "Ви o kadar büyük bir olaydı 
ki, 1950'ye kadar Sultan Aziz'den sonra da hiçbir Türkiye devlet başkanı, hiçbir yabancı devleti resmen ziyaret etmeyecektir. (a.g.e., ѕ. 37) 


39 Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), ѕ. 320. 


40 Bkz.: Lord Kinross, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküşü, $. 522. 
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ne-i Berri Hümayundan (Kara Harp Okulu'ndan) mezun olmakla beraber 1854'te İngiltere'ye gönderilip Edinburg Üniversitesinde makine mühendisliği öğrenimi yapan ve bir süre de Woolwich tophanesinde, Enfield tüfekhanesinde, Waltha baruthanesinde ve Greenwich rasathanesinde incelemelerde bulunan Sait Bey, beş yıl sonra dönüşünde rasathane müdürü olarak görev yaptıktan sonra Binbaşılığında bahriyeye nakledilmiş, önemli teknik memuriyetlerde görev aldıktan sonra 1867'de Bahriye Şurası üyeliğine ve bir yıl sonra da Liva Amiral olarak bahriye mektebi nazırlığına atanmıştır. Yeteneği yabancılar tarafından da kabul edilen bir bilgin olan Sait Paşa, okulu kendi seçtiği yabancı ve Türk öğretmenlerle bir batı yüksek teknik okulu şeklinde yönetmiş ve ondan sonraki dönemde faydalı işler başaran bir çok kıymetli subay yetiştirmiştir.” (1870'ten itibaren İngiliz deniz yarbayı Woods'un ve diğer İngiliz deniz subaylarının Bahriye Mektebi'ndeki öğretim faaliyetlerine ilerde değinilecektir.) 


Kenan Sayacı 1875'te bahri eğitimde yapılan yenilikleri şöyle açıklıyor: 


1875 yılında; Bahriye (Güverte), Makine (Buhar) ve İnşaiye (İnşâiyye) sınıflarından oluşan Mekteb-i Bahriye öğrencilerine gerekli olacak bilim ve fenlerin mükemmel şekilde öğretilmesi amacını gerçekleştirmek için bir komisyon kurularak ders müfredatları gözden geçirilmiş ve hazırlanan yeni program Bahriye Meclisince incelenmiş ve onaylanarak uygulamaya koyulmuştur. Buna göre: 


– Bahriye sınıfı öğrencilerine uygulanmakta olan iki senelik eğitim süresi yetersiz olduğundan bu süre üç yıla çıkarılacak üçüncü senenin sonunda öğrencilere - Mekteb-i Harbiye talebesi gibi- mülâzım-ı sâni rütbesi verilerek öğrenciler, bu rütbe ile eskiden olduğu gibi iki sene müddetle talim gemisiyle gezdirilecek ve bunun sonunda mulâzım-ı evvel rütbesi ile donanmada görevlendirilecektir. 


– Makine ve inşaiye sınıflarındaki dersler bahriye sınıfından daha ağır ve mühim olduğundan, bu sınıflardaki öğrenciler mektepte fazladan bir sene daha eğitim görüp dördüncü senede mülâzım-ı evvel olarak nasbolunacaklardır. 


– Mekteb-i Bahriye'nin idâdiye (idâdi/idadi) sınıfına kaynak teşkil etmek ve bahriye subaylarının çocuklarının okutulması amacıyla Tersâne-i Âmire (Tersane-i Amire) tarafından Kasımpaşada Mekteb-i Rüşdiye-i Askeri (Askeri Rüştiye) açılacaktır. 


1873-1876 yılları arasında Bahriye mektebinde İngiliz Morris (seyir öğretmeni), Wells (İngilizce öğretmeni), Conolly (top, kılıç talimi ve ordonat öğretmeni) ve Warren (makine tekniği ve İngilizce öğretmeni) başarılı hizmetler vermişlerdir. 


1875 yılında Mekteb-i Bahriye'nin idâdi sınıflarına öğrenci yetiştirmek düşüncesiyle, Kasımpaşada hastanenin arkasındaki binada “Mekteb-i Rüşdiye-i 


41 Bkz.: Müt (Е) Tümamiral Fahri ÇOKER, Deniz Harp Okulumuz, Genişletilmiş 7. Baskı, s. 1-19. 
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Bahri” adıyla bir orta okul açılmış, mezunları idâdi'nin birinci sınıfına alınmaya başlanmıştır. Bununla beraber Mekteb-i Bahriyede “Mübtedi Sınıfı” adı altında, idâdi birinci sınıfa yönelik ve tahsil süresi sınırsız, adeta hazırlık sınıfı niteliğinde bir sınıfın da var olduğu görülmektedir. Müptedi sınıfı ve Bahriye Rüştiyesi П. 
Meşrutiyetten sonra kaldırılmıştır.” 


Kenan Sayacı'nın belgelere dayanarak yazdığına göre: Mekteb-i Bahriye'nin idadi sınıfları 1875 yılında Galata sarayındaki “Umüm Mekteb-i İdâdiyesi”, “Mekteb-i İdâdi-i Umümi” “Umüm İdâdi Mektebi”, “Umüm Mekteb-i İdâdiye-i Askeriyye” gibi isimlerle anılan ve içinde Mekteb-i İdâdiye-i Şâhâne (Kuleli Askeri Lisesi), Topçu ve Tıbbiye idadilerini de barındırmak üzere padişahın emriyle kurulan ortak okula nakledilmiştir. Ancak ortak okuldan umulan yarar elde edilememiş olduğundan Mekteb-i Bahriye idadi sınıflarının 1878 yılı Ağustos'u itibariyle Mekteb-i Bahriye'ye katılmasına ve taşınmasına karar verilmiştir.” 


BAHRİYE NEZARETİ (ОМОК -І ВАНКЇҮЕ NEZÂRETİ)'NİN 
KURULUŞU 


Osmanlı Bahriyesi'ndeki yenileşme gayretleri kapsamında; 1867'de bahriye teşkilatında değişiklik yapılarak, Bahriye Nezareti kurulmuştur (11 Mart 1867 tarihli Sadaret'in takriri üzerine verilen irâde-i seniyye ile). Böylece başlangıçta donanmanın fiilen sevk ve idaresi ile bahriyenin diğer faaliyetleri aynı kişinin (Kaptan-ı Derya) sorumluluğu altında olmayacak, dolayısıyla yönetimde etkinlik sağlanacaktı. Bu sırada altıncı defa kaptan-ı deryalık yapan Damat Mehmet Ali Paşa yeni düzenden müteessir olarak 12 Mart 1867'de istifa etmiş, istifasından bir hafta sonra da bahriyede kaptan-ı derya unvanı kaldırılmıştır. Yerine Hazine-i Hassa Nazırı, denizcilikle hiç bir ilgisi olmayan İsmail Hakkı Paşa “İlave-i memuriyet” olarak atanmıştır. Ord. 
Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı bu konuda kitabında şu bilgiyi veriyor: “Kaptan-ı Derya olanların tayinlerinde rütbelerine göre top atılması ve “paşa gemisi” tabir olunan gemiye bayrak çekilmesi ve paşanın bindiği filikaya başlı kıçlı bayrak asılması adetleri de kaptan paşalıkla beraber kaldırılmıştır.” XVII. asırdan beri çoğunlukla vezirlere verilen bir görev olan (Ancak bazen bir beylerbeyine kaptan-ı deryalık verilirse bilahare ona vezirlik payesi de verilirdi.) kaptan-ı deryalık makamına Kara Mürsel Bey'den Damat Mehmet Ali Paşa'ya kadar 161 kişi getirilmiştir. Bunlardan bazıları- 


42 Kenan SAYACI, Deniz Harp Okulu Tarihçesi, s. 52-56. 


43 Bkz: Kenan SAYACI, a.g.e., s. 50,52; Fahri ÇOKER, a.g.e., s. 1-18; Ali İnsan GENCER, a.g.e., s. 286. Kenan 
SAYACI, İdadi Sınıflarının 1865'te Umum Mekteb-i İdâdiyesine gönderilme kararı alındığını, ancak İdadi'nin taşınmadığını ilgili belgeleri de açıklayarak yazmaktaysa da Fahri ÇOKER ve Ali İhsan GENCER'in belirtilen kitaplarında İdâdi'nin 1865'te Galata sarayındaki ortak okula taşındığı ve 1868'de ayrıldığı belirtilmiştir. (Ancak bu kitaplarda da İdadi'nin 1875-1878 arası ortak okula nakledilmiş olduğu yazılmamıştır.) 


44 |. Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 420. 
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nın bu makama birkaç sefer gelip ayrılmaları nedeniyle 543 yıl içinde 200 atama yapılmıştır. Kaptan-ı deryalık yapmış 161 kişiden ancak 57'si Türk'tür. Diğerleri dönme ve/veya milliyetleri belirsiz kişilerdir.” Kaptan-ı deryalık Osmanlı Bahriyesi'nin en üst makamı olduğu gibi, kaptan-ı derya aynı zamanda donanmanın da fiilen sevk ve idaresini deruhte ettiğinden günümüzdeki donanma komutanının görevini de görüyordu. Bahriye nazırı ise donanmanın başındaki amiralin (paşanın) bağlı olduğu makam oldu. Mehmet Ali Paşa da aşağıda açıklanacak olan yeni organizasyonda bir aya yakın bir süre Mesned-i Kapudâni makamı (bugünkü anlamda Donanma Komutanlığı)'nı işgal etmiştir. 


Yeni organizasyonda, Tersane-i Amire'nin mali işlerinin Bahriye Nezareti tarafından yürütülmesine karşılık, donanma komutanlığı да “mesned-i kapudâni”- ye yani kaptanlık makamına bırakılmış oluyordu. Fakat yeni teşkilâtta kaptanlık makamı Bahriye Nezareti'ne bağlıydı. Hatta, tersane ve donanmanın her türlü hususları Bahriye Nazırı tarafından tespit edilecek, bilahare Vükelâ heyetinin tetkikine sunulmak üzere Bab-ı Âli'ye bildirilecekti. Bütün bu işlemler bahriye nazırı olan zat tarafından yürütülecekti.* 


Yeni kurulan nezarete bir muavin ve bir muhasebecinin tayin edilmesi için Sadaret 12 Mart 1867 tarihli takrir ile padişahın onayını istemiş ve aynı gün verilen İrâde-i Seniyye ile teklifler onaylanmıştır. Muavinliğe Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye üyesi Emin Efendi, muhasebeciliğe de Edirne muhasebecisi Hafız Said Efendi atanmıştır. Muavin'in ünvanı “Umur-ı Bahriye Nezareti Muavini” olacak ve makamı Kaptan-ı Deryalık sistemindeki Tersane-i Amire Nazırı veya Tersane Müsteşarı'na denk bir makam olacaktı. Nazırın mali yönlerden yardımcısı idi. Muhasebecisi ise hesap işlerine bakmakla yükümlü bulunuyordu. 


45 Bkz.: Hayati TEZEL, a.g.e., Sayfa 673 ve 674. Her nekadar 11 Mart 1867'de Bahriye Nezaretinin kurulmasından sonra kaptan-ı deryalık kaldırılmışsa да daha sonra bazı bahriye nazırları, nezareti tekrar Kaptan-ı deryalığa çevirmişlerdir. Bu hususta Ali İhsan GENCER'in “Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu (1789-1867)" kitabında detaylı bilgi verilmiştir (Sayfa 339-341). Kitapta belirtildiğine göre; ilk değişiklik 
7 Mayıs 1876 tarihinde, ikinci defa bahriye nazırlığına atanan Kayserili Ahmet Paşa'nın nazır oluşundan 25 gün 
sonra yani 1 Haziran 1876 tarihinde olmuş, bahriye nezareti kaptan-ı deryalığa tebdil edilmiş, paşaya da kaptan-ı deryalık unvanı verilmiştir. Tersane-i Amire neferliğinden yetişen ve okuma-yazma bilmeyen paşanın kaptan-ı deryalığı yedi aydan biraz fazla sürdükten sonra 31 Aralık 1876 tarihinde azledilerek yerine Çerkez Abdi Paşazade Mehmet Rauf Paşanın 1 Ocak 1877'de ikinci defa bahriye nazırlığına getirilmesi ile kaptan-ı deryalık tekrar kaldırılmış oldu. Ancak Moralı İbrahim Paşa'dan sonra 11 Mayıs 1878'de ikinci defa Bahriye nazırı olan Bahriye Müşiri Hacı Ahmet Vesim Paşa (Nazırlığa getirilişi bazı yazarlar tarafından 1 Temmuz 1878 olarak belirtilmiştir (Bkz.: İbrahim AKKAYA, Fahri AYANOĞLU, a.g.e., s. 210; Hayati TEZEL, a.g.e., s. 712)] bahriye nazırlığını tekrar kaptan-ı deryalığa tebdil etmiş ve kendisi de kaptan-ı derya unvanı ile bahriyenin başına geçmiştir. Kendisinden 
sonra gelen Bahriye Müşiri Hacı Mehmet Rasim Paşa da kaptan-ı derya unvanını aldıktan sonra 12 Ocak 1881 
(Ali İhsan GENCER'in kitabında ise muhtemelen sehven 8 Ocak 1880 olarak yazılmıştır.) tarihinde Bahriye Nazırı unvanı ile bahriyenin başına geçen (Aynı zamanda Vezirlik ve Bahriye Müşirliği rütbesi verilen ve Yaveri Ekremlik tevcih edilen) Bozcaadalı Hüseyinzade Hasan Paşa'nın zamanında nezaret tekrar ihdas edilmiş ve bundan sonra bahriye nazırı unvanı değişmemiştir. 


46 Ali İhsan GENCER, Bahriyede Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu (1789-1867), 
s. 316-328. 
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Bahriye Nazırı Hakkı Paşa yeni teşkilatta donanma komutanı olan kaptanlık makamının ve Bahriye Nezaretinin görevlerini belirten birer nizamname hazırlayarak Sadaret'e, Sadaret de bir takrir hazırlayarak 17 Mart 1867'de Padişah'a arzetmiştir. Aynı gün çıkan padişah iradesi ile Sadrazam'ın takririndeki nizamnameler kabul edilmiştir. 


Bahriye Nezaretinin görevleri, bir nevi çalışma programı olan nizamnamesinde şu şekilde belirtilmiştir:*” 


1. Tersane ve Donanmanın bütün inşaat, tamirat işleri Bahriye Nezareti'nin uhdesinde toplanıp bu işler nezaret tarafından yürütülecektir. 


2. İstisnasız bütün satın alma, Bahriye Nezareti tarafından yapılacağından, şimdiye kadar Tersane-i Amire'de bu işlerle meşgul olan heyetlerin hepsi, yeni teşkil edilen nezaretin maiyetine girecektir. 


3. Bu heyetlerin hal-i hazır üzere kullanılması veya düzenlenmesi ve tasdiki Bahriye Nazırı olan Paşa'nın rey ve temyizine bırakılmıştır. 


4. Mutad ve muayyen masraflardan başka yeniden gemi inşası ve büyük çapta satın alma gibi çok paraya ihtiyaç gösteren masraflar, karşılığının beyanı ile Nazır tarafından Bab-ı Ali'ye bir takrir ile bildirilecek ve “Vükelâ-i Devlet” arasında yapılacak görüşmelerden sonra bir karara va- 


rılmayı müteakip Padişalva az olunup, “irâde-i seniyye” gereğince hareket edilecektir. 


5. Bahriye askerleri ve gemilerin adedinin çoğaltılması mevzubahis olduğu zaman, Kapudanlık makamı ile Bahriye Nazırı müşterek karar vereceklerdir. 


6. Yukarıda bahsedilen bu vazifede söz konusu olduğu üzere asâkir-i bahriyyenin elbiseleri, yiyecekleri ve maaşları, süfun-ı** humayün'un her cins malzeme ve tamiratına dair malümat kumanda meclisi tarafından kapudanlık makamına verilecek ve tasdikinden geçtikten sonra Bahriye Nezaretine sunulacaktır. Yapılan teklif, tetkik edildikten sonra, nizamname uyarınca ibrasına gayret sarfedilecektir. 


7. Yukarıda beyan olunduğu üzere, bu teşkilât ve yeni tertibâtın esas gayesi; meydana gelen masrafların bir kat daha inzibatı ve iyi bir tasarrufu, tahsisatın, her türlü, telef ve ziyandan muhafazası ve sarf edilen mebâliğin imkân nisbetinde faydalı yerlere harcanması ve elde bulunan gemilerin malzeme ve sair cihetlerle mükemmel olması, velhasıl devletin bahriye işlerinin, umumi gelirlerden bu hususa ayrılan miktarın sarfı ile 


47 Ali İhsan GENCER, a.g.e., s. 323-332. 


48 Süfun: Sefine'nin çoğulu; sefineler, gemiler. 
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her zamandan daha ziyade bir şekilde intizam altına alınması ve ona göre hareket edilmesidir. 


Yukarıda Md.6'da belirtilen Kapudanlık Makamı (Kapudanlık Mesnedi) nezaretin kuruluşundan yaklaşık 1 ay sonra (8 Nisan 1867) kaldırılmıştır. Böylece Tersane ve Donanma ile ilgili bütün işler Bahriye Nezaretinde toplandı. 


Bahriye Nezaretine bağlı meclisler şunlardı: 


1. Bahriye Meclisi (Tersane Meclisi): Bahriye Nezareti kurulmadan var olan ve Kaptan-ı Derya'ya bağlı olan meclis. (Daha önce detaylı bilgi verilmişti.) 


2. İdare Meclisi: Bahriye Nezareti kurulunca kaldırılan “İmalât Meclisi” yerine kurulmuştur. Bahriye Nezareti kurulduktan sonra teşkil edilen ve Tersane işleri (her türlü satın alma, gelirlerin kaydı ve tahsili, inşaat ve mefruşat işleri vb.) ile ilgili bir meclisti. 


3. Kumanda Meclisi: Mesned-i Kapudani yani Donanmayı Hümayun'un baş komutanı olan kaptanlık makamının maiyetinde teşkil edilen bu meclis yukarıda belirtildiği gibi kaptanlık makamının 8 Nisan 1867'de lağv edilmesi sonucu doğrudan Bahriye Nezareti'ne bağlanmıştır. Киmanda meclisi genel anlamda gerek Donanmayı Hümayun'un devletçe lâzım gelen mahallere gönderilmesinin ve gerekse Donanmanın ümerâ ve subaylarının tayin ve nizamlarını yürütürdü. Askerin giyecek ve yiyeceği ile, harp gemilerinin levazım ihtiyaçlarını da bu meclis Bahriye Nezaretine bildirirdi. 


Bahriye meclisinin maiyetinde bulunan “İdâre-i Bahriye Dâiresi” 6 Haziran 
1869 (25 Safer 1286) tarihinde çıkan bir irâde gereğince mevcut kadrosu ile komisyona tahvil edildi. Bu suretle; nezaretin kurulmasından sonra, bahriyede yapılacak olan ıslahat ve reform hareketlerinin, Bahriye Meclisinin bünyesinde teşkil edilen “Islahat Komisyonu” adı altındaki bir komisyon tarafından yürütülmesi sağlanmış oluyordu. 


Bahriye Nezareti kurulduktan sonra Bahriye Meclisinde yapılan en önemli değişiklik Meclis'in; Bahriye, Nizâm, Levâzım (Levâzım-ı Asâkir-i Bahriye) ve İmalât adları altında dört daireye ayrılması olmuştur. Bu usul için örnek olarak Dârüş-şürâ-yı Askeriye alınmış ve ayrıca maaşların bu şuranın maaşlarına eşit olması sağlanmıştır. (Bu konudaki irâdenin tarihi 11 Nisan 1873'tür.) 17 Mayıs 
1873 tarihinde “Bahriye Meclisinin Vezaif-i Mahsusasına ve Terkib-i devairine 
dair Nizamnâme” adıyla Bahriye Matbaasında basılan nizamnamesine göre Bahriye Meclisi bir reis dokuz daimi ve dört geçici azadan oluşmaktaydı. 
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13 Mart 1867'de İsmail Hakkı Paşa Osmanlı Devleti'nin ilk bahriye nazırı 
(Umür-ı Bahriye Nazırı) olarak göreve başlamıştır. 1867'den Osmanlı Devleti'nin son bahriye nazırı Salih Paşaya kadar (4 Kasım 1922'de İstanbul hükümetinin dagılmasıyla görevi son bulmuştur.) bahriye nazırlığına 55 atama yapılmış, 40 kişi bahriye nazırı olmuştur (Dipnot 45'te belirtilen bahriye nazırlığı kurulduktan sonra kaptan-ı derya olmuş 3 kişi dahil). 


HOBART VE WOODS PAŞALARIN 
OSMANLI BAHRİYESİNDEKİ HİZMETLERİ 


Hobart Paşa 


VI Buckinghamshire Dükü'nün üçüncü oğlu olan İngiliz bahriyesinden Albay Augustus Charles Hobart-Hampden, 1868 başlarında Fuad Paşa'nın sadaret kaymakamı olduğu sırada kendisiyle görüşmesinde, 2 Eylül 1866'dan beri süre- gelen Girit isyanı nedeniyle ilân edilmiş ambargonun etkili ve kararlı bir şekilde uygulanması halinde kesinlikle başarıya ulaşacağını izah etmesi üzerine kendisine Osmanlı Bahriyesi'nde görev teklif edilmiş, İngiltere Bahriyesi'nden de izin alınmayı müteakip başlangıçta rütbe bahis konusu edilmeden Mr. Hobart olarak beş yıl süre ile ve “Kumanda Meclisi azalığı” görevi de verilerek Osmanlı Bahriyesi hizmetine alınmış, 18 Şubat 1868 tarihli bir arz tezkeresinde de Mirliva (Tuğ/Tüm amiral) rütbesi verildiği belirtilmiştir. Hobart Paşa, Fuad Paşa'nın önerisi ile Girit ablukasına memur fırka komutanlığına atanmayı müteakip Mart 1868'de sancak gemisi Hüdâvendigâr firkateyni (screw frigate) ile Girite hareket etti. Girit'te ablukanın başarı ile uygulanmasını sağladı. (Daha önce belirtildiği gibi emrindeki İkinci Deniz Tümeni ile Enosis ve Girit isimli iki süratli korsan gemisini de limandan çıkarmadı.) 


Girit'teki başarılı görevinden sonra 1869'da Ferik (koramiral)liğe terfi eden Hobart Paşa Liman Başkanlığına atanmış, ayrıca “Bahriye Islahat Komisyonu Başkanı” olarak görevlendirilmiştir. 1877 е Deniz Kurmay Dairesi'nin yeniden kurulması ile başkanlığa atandı. Hobart Paşa 1877-78 Osmanlı - Rus savaşında Karadeniz'de başarılı görevler yaptı (3. Bölüme bakınız). 11 Ocak 1881'de vezirlikle müşirliğe (büyük amiralliğe) yükseltilerek Umum Donanma Komutanlığına atanmıştır. Böylece Hobart Paşa Osmanlı Bahriyesi'ndeki ilk ve tek müşir rütbesine erişebilmiş yabancı olmuştur. Rahatsızlanması nedeniyle tedavi maksadıyla gittiği Milano'da 15 Haziran 1886'da ölmüştür.” 


49 Cenazesi kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul'a getirilerek askeri törenle Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığına 
gömülmüştür. Hobart Paşa hakkında ilave bilgi için bkz.: Hobart Paşa'ya Dair, Bahri 5. Noyan, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 3, Nisan 1970, s. 29-32; Charles Hobart HAMDEN; Hobart Paşa'nın Anıları (Çeviren: Derin TÜRKÖMER, Hazırlayan: Kansu ŞARMAN) 
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Woods Paşa 


1867'de Yüzbaşı rütbesi ile İngiltere'nin İstanbul Büyükelçiliği istasyoner gemisi Cradoc ikinci komutanlığına atanan Sir Henry Felix Woods'un İstanbul Bogazı'nın Karadeniz girişine fener gemisi konulması, boğaz dışında her iki sahilde can kurtaran istasyonları kurulması çalışmalarında ve boğaza girip çıkan gemilerin verilen hizmetler nedeniyle ödeyecekleri resim ve harçların tarifesini hazırlamakla görevli uluslararası komisyonda temsilci üye sıfatıyla bulunması, Osmanlı Bahriyesi ile ilişkilerini artırmıştır. Bahriye Nezareti daha sonra bahriye mektebi için iki seyrisefain (gemi seyri, kısaca seyir) öğretmeni, iki topçu subayı ve okul gemisinde staj gören mühendislere liderlik yapacak bir subay istemiş, Admiralty'nın bu isteği kabulü üzerine de Bahriye Nezareti ile iyi ilişkiler içinde bulunan Yüzbaşı Woods'un üzerinde anlaşılarak yarbay rütbesi ile Osmanlı Bahriyesi hizmetine alınması ve Bahriye Mektebinde öğretmen olarak görevlendirilmesi için 12 Ocak 1870'te padişah iradesi alınmıştır. Dört yıl okulda seyrisefain öğretmenliği yapan Woods bilahare Girit'in Suda limanındaki Hüdâvendigâr okul gemisine (Hüdâvendigâr firkateyni bahriye öğrencilerinin seyir, topçuluk ve buhar ile ilgili hususlardaki uygulamalı eğitimleri için 1870'te okul gemisi olarak tahsis edilmiştir.) 
atanmış, 19 Mart 1877'de Albaylığa yükseltilerek yeniden kurulan Deniz Kurmay Dairesinde (Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Dairesi) görevlendirilmiştir. 


1877'de Osmanlı-Rus savaşının başlaması ile Karadenizdeki deniz harekâtına katılan ve Tuna nehrindeki kıyı savunmasında görev alan Albay Woods savaş sonu Avrupa'nın denizci devletlerindeki bahriye okullarında okutulmakta olan ders kitaplarının Türkçe'ye çevrilmesi için kurulan kurula ve Bahriye Nezareti'nde yeni teşkil edilen “Torpido Komisyonu”na üye olarak atanmıştır. Woods 20 Mart 1883'te Mirliva (Tuğ/Tümamiral)lığa yükseltilmiş, önceki görevlerini sürdürmekle beraber Bahriye Mektebinde mevcut uzmanlık sınıflarına ek olarak “torpido” sınıfını kurmuş ve bu sınıfın öğretmenliğini yaparak Osmanlı Bahriyesi'nin ilk torpidocularını yetiştirmiş, torpidobotlara atış eğitimi yaptırmıştır. Padişah fahri yaverliği ile onurlandırılarak 10 Ekim 1886'da Ferik (Koramiral)liğe yükseltilen ve 26 Eylül 1896'da padişah emrindeki “Askeri Yüksek Teftiş Kurulu” üyeliğine atanan Woods Paşa, 1886'dan sonraki hizmetlerini padişah ve saray hizmetinde sürdürmüş, 1910'da emekliye sevkedilmiştir.”* 


SÜVEYŞ KANALI'NIN AÇILMASI 


Süveyş Kanalı, Akdeniz'i Kızıldeniz yoluyla Hint Okyanusuna bağlaması dolayısıyla gerek deniz ticareti gerekse askeri strateji velojistik yönünden çok önemli bir su yolu olmasının yanında mali bakımdan da kazanç sağlayan bir tesistir. 


50 Bkz.: Sir Henry Е. WOODS, Türkiye Anıları (Çeviren Em. Amiral Fahri ÇOKER), s. 11-16. 
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Kanalın açılması 16. asırdan beri Atlantik ticaretinin artması ile deniz ticareti yönünden yavaş yavaş eski önemini kaybeden Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmıştır. Daha önce Yavuz'un düşündüğü, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'nın П. 
Selime açılmasını teklif ettiği, nihayet ПІ. Mustafa'nın Baron de Totta gerekli incelemelerin yapılmasını emrettiği kanal açılması başarılamamıştır. Daha sonraları Osmanlı devlet adamlarını ve bahriyeyi yönetenleri sağlayacağı stratejik ve ticari menfaatleri göz önüne alarak, kanal açılması için bir uğraşı içinde görmüyoruz. 
Buna mukabil Fransa kanal açılmasının faydalarını değerlendirerek teşebbüslere başlamıştır. Napolyon Bonapart Mısır'ı işgalinde mühendislere bu konuda etüdler yaptırmıştır. Fransa'ya geri dönmek mecburiyetinde kaldığında söyledikleri dahi Osmanlı Devletini harekete geçirmemiştir. Napolyon “Kanal açmak azametli bir iştir. Bu işi yapabilecek durumda değilim. Fakat Türk hükümeti belki bir gün bu projenin tatbikiyle varlığını ve büyüklüğünü sağlayacaktır”! demiştir. 


1831-1838 tarihleri arasında Fransa'nın İskenderiye konsolosluğunu yapan Ferdinant de Lesseps Mısır'da çok popüler bir kişiydi. 1854'te Mısır valisi olan Sait Paşa'nın da dostluğunu kazanmıştı. Napolyon'un kanal açılması düşüncesini gerçekleştirmeyi kafasına koymuş olan Lesseps 1854 te emekli olmuş ve kanal açma işine dört elle sarılmıştır. Sait Paşa kanal açılmasının faydalarına inandığından Kasım 1854'te Lessepse bu maksatla bir şirket kurma imtiyazı verdi. Ancak Osmanlı Devleti imtiyazı onaylamadı. Çünkü o tarihte İngiltere ve Fransa ile müttefik olarak Kırım harbini yapmakta olan Osmanlı devleti kanalın açılmasına karşı olan İngiltere'yi gücendirmekten kaçınmıştır. İngiltere kanal olsun veya olmasın Mısır'da yabancı bir devletin ve özellikle Fransa'nın nüfuz sahibi olmasını kendi çıkarlarına aykırı görüyordu. 


İngiliz hükümeti, kanal işinin teknik bakımdan gerçekleşebileceğine іпаптаdığını, farzı muhal, gerçekleşse bile, Fransa ile İngiltere'nin arasını bozacağını ve Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşüreceğini ileri sürdü.” 


Lesseps'in milletlerarası uzmanlara kanal projesini inceletmesi ve uzmanların projenin uygunluğuna karar vermesi üzerine Sait Paşa Lessepse 5 Ocak 1856da yeni bir imtiyaz hükmü verdi. Bu imtiyazda, kanalın tarafsız olacağı, bütün milletlerin ticaret gemilerine açık bulunacağı, geçiş hususunda hiç bir devlete ayrıcalıklı muamele yapılmayacağı belirtilmek suretiyle bir bakıma İngiltere'nin endişeleri giderilmek istenmişti. Bu imtiyazdan sonra Lesseps kanal şirketini kurmaya girişti. Şirket her biri 500 franklık 400.000 hisse senedine sahip olacaktı. Fransa 207.000, Osmanlı Devleti 96.000, İspanya 4.000, Hollanda 2.600 hisse senedi istedi. Avusturya, Rusya ve ABD hisse senedi talebinde bulunmadılar. İngiltere 


51 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, МІ. Cilt, s. 91. 
52 Enver Ziya KARAL, a.g.e, s. 92. 
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için 85.506 senet ayrılmıştı. Kabul etmediği için bu senetleri de Mısır Valisi aldı. 
(Sait Paşa Osmanlı Devleti'nin de hisselerini satın alarak hisse senedi miktarını artırdı.) 


Şirketin kurulmasına rağmen İngiltere ve Bab-ı Ali kanalın açılmasına тиhalefete devam ettiler. Lesseps Bab-ı Âli'nin mukavemetini kırmak için kanalın Osmanlı İmparatorluğuna sağlayacağı faydaları bir dilekçesinde şöyle anlatıyor: 


“Halifelerin halefleri olan padişahların otoritesi, siyasi olduğu kadar dinidir. 
Padişah İslâm dininin en yüksek başkanı ve koruyucusudur. Aynı zamanda imparatorluğu teşkil eden toprakların da hükümdarıdır. Müslümanların kutsal şehirlere verdikleri önem kimsenin meçhulü değildir. Müslümanlar nazarında bu şehirlere sahip olmak padişahın dini ve manevi otoritesinin başlıca şartıdır. Fakat bu gün Türkiye ile Arabistan arasında gidiş gelişin güçlükleri ve batilikleri bilinmektedir. Adı geçen yerler üzerinde gerekli bir hakimiyet için gönderilecek kuvvetlerin helâk edici sahaları aşması ve çölleri geçmesi lâzımdır. 


Süveyş Kanalı'nın açılması bütün bu engelleri ortadan kaldıracaktır. İstanbul ile Arabistan sahilleri arasında gidiş geliş bir kaç günde mümkün olacaktır. 


Avrupa'nın büyük limanlarını Süveyş Kanalı ile Hindistan ve Çine en çok yakınlaştıracak olan İstanbul limanıdır. İstanbul bugün o yerlerden en çok uzakta bulunanıdır. Bombay'a olan mesafesi 6.000 fersahtır. Kanal açıldıktan sonra bu mesafe 1800 fersaha inecektir. İstanbul bu suretle şark denizleri ile Karadeniz arasında yapılacak olan ticaretin bir kısmının antreposu haline gelecektir.” 


Lesseps'in bu görüşleri büyük ölçüde objektif ve doğru ise de Bab-ı Âli yukarda açıklanan sebeplerle ve Sait Paşa'nın Mısır'da bağımsızlık hevesine kapıldığı düşüncesiyle kanal teşebbüsüne izin vermekten çekindi. Ancak kanalın ас̧ітаsının Akdeniz ticaretinden kazanç ve Mısır'a yakınlaşma yönleri de dahil olmak üzere ülkesinin çıkarlarına hizmet edeceğini değerlendiren Fransa kralı 111. Napolyon Lesseps'i her açıdan destekliyordu. Avusturya ve İtalya da kanalın açılmasıyla Akdeniz'deki limanların yeni bir kalkınma devresine gireceğini düşündükleri için, kanalın açılmasını destekliyorlardı. Lesseps 25 Nisan 1859'da Bab-ı Âli'den henüz gerekli müsaade alınmamış olmasına rağmen kanalın açılması için gerekli incelemeler perdesi altında Akdeniz tarafından kazıya başladı. Ancak İngiltere bu gelişmeleri katiyen tasvip etmiyordu ve Osmanlı Devletine kanal faaliyetinin durdurulması yönünde baskılara başladı. Osmanlı Devleti de hem henüz müsaade vermediği kanal çalışmalarını, nedenlerini de açıklayarak, tasvip etmediğini belirtir şekilde Sait Paşa'yı ikaz etti hem de Mısır'a kanal işlerini durdurmak için bir komiser gönderdi. Böylece çalışmalar durdu. 


53 Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 92,93. 
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Lesseps Ш Napolyon'dan yardım istedi. Bundan sonra Ш. Napolyon ile İngiltere'nin İstanbul'daki elçileri arasında kanal meselesi yüzünden çetin politik ve diplomatik bir düello başladı. 111. Napolyon, her ne pahasına olursa olsun Bab-ı Âli'nin müsaadesini koparmak istiyordu. İngiltere ise müsaadenin verilmemesi için uğraşıyordu. Hatta kanal çalışmalarını bile engellemek için çalışıyordu. 


Sait Paşa'nın 18 Ocak 1863'te ölmesi üzerine İsmail Paşa Mısır Valisi oldu ve Bab-ı Âli ile münasebetlerini iyileştirmek için her çareye baş vurdu. “Kapıyoldaşı hediyesi” adı altında ileri gelen Osmanlı devlet adamlarına rüşvet dağıtıyordu. 
Eflâk-Buğdan olaylarında ve Girit isyanında asker göndererek yardımda bulundu. 


Nihayet 19 Mart 1866da, III. Napolyon'un da ısrar ve çabaları sonucu Abdülaziz kanalın kazılması için izin verdi. (Arkasından 8 Haziran 1867 fermanı ile İsmail Paşa “Hidiv” / bir çeşit padişah vekili (Vice-Roi/Viceroy)/kral nâibi unvanını aldı.) İngiltere de artık muhalefeti terk etmiş, kanaldan İngiltere'nin sağlayacağı faydalar üzerinde durmaya başlamıştı. Kanal 17 Kasım 1869'da muhteşem törenlerle dünya deniz trafiğine açıldı. Akdeniz sahilindeki Port Saidden Kızıldeniz'deki Süveyş körfezine kadar kanalın boyu 162,5 kilometredir.* (İlerde bahsedileceği gibi 1876'da Hidiv'in elindeki tüm kanal hisselerini İngiltere satın aldı.) 


Avrupa ve Akdeniz limanlarından Hint Okyanusuna gemi ile gidişte, Afrikanın güneyinden dolaşmak mecburiyetini kaldırarak mesafe ve zamandan büyük tasarruf sağlayan kanal deniz ticaretini geliştirememiş olan Osmanlı Devletine ticari alanda önemli bir yarar sağlamadı. Bu hususta Enver Ziya Karal'ın açıklamaları şöyledir: 


“Süveyş Kanalı'nın açılması ilkin Osmanlı ticareti için elverişli bir teşebbüs olarak kabul edilmişti. Fakat bundan Akdeniz'deki İtalyan ve Fransız limanları istifade ettikleri halde, Osmanlı ticaret merkezleri zarar ettiler. Çünkü kanal açılmadan önce şarkla garp arasında giden eşyadan bir kısmı İskenderun'la, Suriye limanlarından sevkedilmekte idi. Halbuki kanalın açılması üzerine bu mallar, vapurla karaya çıkarılmadan Süveyş'ten geçirilmeye başlandı. Bu yüzden Suriye ticaret merkezleri ve bilhassa Halep zarar gördüler. Suriye'nin ticaret değeri azaldıkça, buna istinad eden sanayi de gittikçe çökmeye başladı. Kırım Harbi sırasında Halep'te 4.000 tezgah çalışmakta iken, kanalın açılmasından sonra tezgah sayısı 3.000'e düştü. İsviçre'nin sabun ve mensucat mamulleri yerli mamullere rekabet etmeye başladı.” 


54 Bkz.: Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 92-94, Cilt VII, s. 44; Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789- 
1914), s. 405-408; Т. Yılmaz ÖZTUNA, Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, 12. Cilt, s. 44,45. 


55 Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 262. 
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KARADENİZ'DE 1856 PARİS ANTLAŞMASI DÜZENİNİN 
BOZULMASI 


17 Temmuz 1870'te Fransa'nın Prusya'ya savaş ilanı ile başlayan ve Prusya başbakanı Bismarck'ın çeşitli politik manevralarla Fransa'yı yalnız bıraktığı (İngiltere, Avusturya ve İtalya çeşitli nedenlerle tarafsız kaldılar.) Fransa-Prusya savaşı 1 
Eylül 1870 akşamı Fransa Kralı 111. Napolyon'un Sedan'da 80.000 kişilik bir kuvvetle Prusya ordusuna esir düşmesi ile neticelendi. Bunun üzerine Paris'te çıkan ayaklanma sonucu 4 Eylülde Fransada imparatorluk sona ermiş ve Cumhuriyet (ПІ. Cumhuriyet) ilân edilmiştir. Kurulan milli savunma hükümeti 15 Eylül'den itibaren Prusya ordularının uygulamaya başladığı Paris muhasarasına fazla dayanamadı ve 28 Ocak 1871'de Prusya ile mütareke imzalandı. (18 Ocak 1871 günü de Paris banliyösündeki Versay/Versailles sarayında Prusya Alman İmparatorlugunu ilân etmişti.) 10 Mayıs 1871'de Frankfurt'ta Fransa-Almanya Barış Antlaşması imzalandı. 


Daha önce Fransa, Avusturya, Prusya ayrı ayrı diğer bir devlete karşı Rusya'nın tarafsızlığını veya dostluğunu kazanmak için Rusya'nın Paris Antlaşmasının imzalanmasından beri Karadeniz'deki mağduriyetinden kurtulma taleplerine zaman zaman sempati ile yaklaşmışlar, hatta Paris antlaşmasının ilgili hükümlerinin iptalini teklif etmişlerdir. Örneğin Bismarck Fransa ile yapacağı savaşta Rusya'nın tarafsızlığını sağlamak için Rusya'nın Karadenize ait taleplerini uygun karşılamıştır. 


Fransa'nın Prusya'ya yenilmesi ve cumhuriyet rejimine geçmesi, Prusya'nın Alman birliğini kurma yoluna girmesi, İtalya'nın 21 Eylül 1870'te Roma'yı işgali gibi Avrupadaki çeşitli değişiklerin olageldiği bu dönemde Rusya devletler arası ortamı uygun bularak 31 Ekim 1870'te, Paris Antlaşmasını imzalayan devletlere birer nota vererek, bu antlaşmanın Karadeniz'in tarafsızlığına ve silahtan tecrit edilmesine dair hükümlerini ilga ettiğini bildirdi. 


Rusya'nın bu notasına karşılık devletlerden önemli bir tepki gelmedi. En fazla İngiltere tepki gösterdi. Ancak tepkisi esastan çok, usulsüzlük yapılmasına idi. 
İngiltere devletler arası bir antlaşmanın bazı hükümlerinin imzalayan bir ülke tarafından diğer imzacıların onayı alınmadan değiştirilemeyeceğini belirtiyordu. 
Diğer devletler de daha düşük tonda benzer tepkiler gösterdiler. Bab-ı Âli İngiltere gibi, Rus notasını Paris Antlaşmasının ihlâli şeklinde gördüğünü Rus elçisine bildirdi. Sadrazam Âli Paşa Osmanlı Devleti'nin bu yüzden Rusya ile harbe girmesi halinde andlaşmaya taraf devletlerin Osmanlı Devleti'ni desteklemeyeceğine inanmıştı. Bu nedenle, ülkenin ekonomik ve askeri gücü de gözönüne alınarak nota'ya karşı sert bir reaksiyon göstermekten kaçınılarak diplomatik yoldan netice alınmaya çalışıldı. Bu sırada Bismarck Rus notasının Paris Antlaşmasını imzalayan devletlerin katılacağı bir konferansta görüşülmesini teklif etti. Bunun üzerine 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imzacı ülkelerin katılımıyla 17 Ocak 1871'de Londra'da toplanan bir konferansta taraflar (Osmanlı tarafını Londra elçisi Kostantin Masurus Paşa temsil etti) aralarında 13 Mart 1871'de bir anlaşma imzalayarak Paris Antlaşmasının 11, 13 ve 14. 
maddelerini kaldırdılar. Fakat Boğazların 1841 sözleşmesi ile kabul edilen kapalılığı statüsü aynen korundu. Yalnız 1871 anlaşması, kapalılığa bir istisna getirmekteydi. Buna göre; 1856 Paris Antlaşması hükümlerini korumak amacı ile Osmanlı Padişahı, barış zamanında da dost ve müttefik devletler savaş gemilerine Boğazları açabilecekti. Burada söz konusu olan Paris Antlaşmasının 7. maddesi gereğince Osmanlı İmparatorluğunun, büyük devletler garantisi altına konan bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması amacı ile Boğazların açılabilmesi imkânı idi.*“ 


Ord. Prof. Enver Ziya Karal'ın anlaşma ile ilgili görüşleri şöyle: 


“Londra antlaşması ile Rusya, Paris antlaşmasının Karadenizde hükümranlık haklarını tahdit eden hükümlerinden kurtulmuş oldu. Bu başarıyı Rus umumi efkârı, Kırım harbinin bir intikamı gibi kabul etti. 1856'da Osmanlı İmparatorluğu ile müttefiklerinin bir harp sonunda Rusya'ya Karadeniz için kabul ettirmiş olduğu şartları, Rusya diplomatik ve politik bir savaşla ortadan kaldırmış bulunuyordu. Bu Rus başarısı, Rusya'nın dışında yaşayan Slavlar arasında ve bilhassa Osmanlı İmparatorluğu'nun Ortodoks tebaası arasında büyük şevk ve heyecan yarattı. Bu suretle Panslavizm yeni bir hız almış oldu. 


Osmanlı hükümeti de, Londra antlaşmasından bir dereceye kadar olsun memnundu. Osmanlı devlet adamları, ilkin Rusların isteklerini Boğazların statüsüne de teşmil edeceklerinden korkmuşlardı. Böyle bir halde, Bab-ı Âli ile Rusya münasebetlerinin vahim bir şekil alması mümkündü. Halbuki bu endişe tahakkuk etmedikten başka, Londra konferansında Bab-ı Âli Rusya lehine kabul ettiği şartlara karşılık evvelce bahis konusu olan bir tavizat sağlamış bulunuyordu. Padişah, 1856 Paris mukavelesi hükümlerini sağlamak maksadıyla, gerektiği vakit, boğazları dost ve müttefik devletlerin harp sefinelerine, barış zamanında açabilecekti. Bundan başka Londrada konferansta Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren başka meseleler ortaya atılmamış ve büyük devletler barış antlaşmasının tadile uğramayan maddelerini teyid ve tasdik etmişlerdi. Bütün bu cihetler, Bab-ı Âli'nin korktuğunun başına gelmemiş olmasının bir ifadesi idi. 


Haddizatında bundan böyle, Osmanlı İmparatorluğunun Karadeniz'de gü- 


venliği zayıflamış bulunuyordu. Bu denizde yeniden kurulmasına başlanan Rus 


deniz kuvvetleri Bab-ı Âli için Demokles'in kılıcı mahiyetinde іі” 


56 Fahir Н. ARMAOĞLU, Siyasi Tarih 1789-1960, s. 182,183. 
57 Enver Ziya Karal, a.g.e., s. 64,65. 
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İNGİLTERE'NİN SÜVEYŞ KANALINA ORTAK OLMASI 


Süveyş Kanalı'nın 1869'da açılması, Mısır'a o kadar önem veren İngiltere'nin bir hatasını da ortaya koymuş oldu. İngiltere Lesseps'in teklifine rağmen kanal şirketinin hisselerinden hiç almamış ve sonunda şirket esas olarak bir Fransız-Mısır şirketi şeklinde kurulmuştu. Yani, Süveyş Kanalı'na ve dolayısıyla İngiltere'nin İmparatorluk Yolu'na Fransa hakim olmuştu. Bundan dolayıdır ki İngiltere yaptığı hatayı tamir etmek ve Mısır'a yerleşmek için fırsat kollamaya başladı. Mısır'ın iç durumundaki gelişmeler aradığı fırsatı önüne sermekte gecikmedi. 


İsmail Paşa'nın kendi müsrifliği de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Mısırın borç batağına batması sonucu İsmail Paşa 1875 yılı sonunda kanal şirketinde sahip olduğu 176.000 hisse senedini satışa çıkarmak mecburiyetinde kaldı. 
Bu sıralarda Osmanlı Devletinin de ağır borç yükü altında bulunmasının Mısır üzerinde etkisi olmuştur. Hidiv önce Fransa'ya teklifte bulundu. Fransa bu sıralarda hazırlanan yeni anayasanın ardından meclisin dağıtılarak yeni seçimlere gidilmesi işleri ile meşguldü. Hükümet iç politikanın hararetlenmesi nedeniyle kanal hisselerinin satın alınmasının avantajlarını etraflıca inceleyemedi ve alım yönünde bir karar oluşturamadı. Hidiv bunun üzerine İngiltere'ye de başvurdu. 


İngiltere için uzun zamandır beklenen fırsat ortaya çıkmıştı. Muhafazakâr Başbakan Benjamin Disraeli Hidiv'in hisselerinin satışı için Fransa ile görüşmeler yaptığını duyunca konuyla hemen ilgilenmişti. Ancak bu sıralarda İngiltere'de parlamento tatilde olduğundan Disraeli müşkül durumda kaldı. Bunun üzerine parlamentodan fon tahsisini beklemeden ve Maliye Bakanına bile danışmadan özel sekreteri Montagu Corry'ı dostu olan banker Lord Rothschilde göndererek ertesi günü için dört milyon sterlin istemiştir. Bu parayla da hisse senetlerinin tamamı 1876 başında İngiltere tarafından satın alındı. Fransa bu alışverişe engel olabilecek durumda değildi. Çünkü bu sırada Fransız - Alman ilişkileri bir kriz- den geçmekteydi. İngiltere Parlamentosu toplanınca başbakanın yaptığı işi coşku ve minnettarlıkla onayladı. Bu suretle İngiltere birdenbire Süveyş Kanalı idaresin - de Fransadan sonra gelen bir devlet haline geldi.” 


ABDÜLAZİZ DEVRİ DENİZCİLİĞİNE GENEL BAKIŞ 


Osmanlı Donanması; Abdülaziz devrinde, her ne kadar sevk ve idare, harbe hazırlık durumu ve personel kifayeti yönlerinden henüz üstün bir seviyeye ulaştırılamamışsa da değişik tarihçilerin görüşlerine göre dünyada ikinci veya üçüncü olarak kabul ediliyordu. 


58 Bkz. Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), s. 407,408; Enver Ziya KARAL, a.g.e., Cilt VII, 
s. 50; The Suez Canal, A History, Margaret PENFOLD and Ami Isseroff (http://www.mideastweb.org/suez. canal, history.htm) 
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Prof. E. Ziya Karal “Abdülaziz'in yakından alâkalanması ile geliştirilmesine çalışılan Osmanlı Donanması bu padişah devrinin sonlarına doğru, 30 zırhlı ve 
76 ahşap gemi olmak üzere 106 gemiden ibaretti. Zırhlıların erat toplamı 10.920, 
top sayısı 173 idi. Ahşap gemilere gelince, erat toplamı 15.188, top sayısı 486 idi. 
Bundan başka donanma hizmetinde yelkenli harp gemisi de vardı. Yabancılardan borç alınan para ile meydana getirilmiş bu filo, devrinin üçüncü filosu olmakla şöhret kazanmıştı. Fakat bu şöhret gemi sayısının temsil ettiği değer yönündendi. 
Subaylarının ve erlerinin talim ve terbiyesi bakımından yapılacak daha çok iş kalıyordu” diye yazmıştır. Ayrıca donanma hakkındaki şu kısa açıklaması da ilginçtir. 


“Abdülaziz devrinde, orduya verilen önem donanmaya da verilmiştir. Yabancılardan satın alınan kruvazörlerle (Abdülaziz devrinde kruvazör alınmamış, başka tip gemiler satın alınmış/yaptırılmıştır. D.H.) ve diğer harp gemileriyle teşkil edilen donanmanın Akdenizdeki donanmaların ikincisi olduğu iddia edilmiştir. 
Fakat bu ancak tekne itibariyle bir ikincilik idi. Deniz personeli, kifayetsiz olarak yetiştirilmişti. Bütün bu sebeplerle, Abdülaziz devrinin askeri satveti görünüşe göredir ve hatta satvet dahi yabancılardan alınan borç para ile ve yine yabancılardan satın alınmış silah ve vasıtalarla sağlanmış olduğu için temelsizdir.””* 

Diğer taraftan Enver Ziya Karal, Abdülaziz devrinde ticaret bahriyesinin de geliştirilmediğini yazıyor. 


“Ne padişah, ne de yardımcıları bir deniz ticaret filosuna sahip olmak ihtiyacını duymamışlardır. Osmanlı limanları ile Avrupa ve diğer memleketler arasında taşıt yabancı kumpanyalar tarafından temin ediliyordu. Bu kumpanyalarla rekabet etmeyi, imparatorlukta kimse aklına bile getirmemekte idi. Bu sebepledir ki Abdülaziz devrinde gerek deniz yolları, gerekse nehirler üzerinde vapur işletmek pek iptidai bir halde kalmıştır.” 


Yılmaz Öztuna Abdülaziz'in donanmayı (keza orduyu) geliştirmesine bir gerekçe olarak şu görüşleri açıklıyor. 


ч... Sultan Aziz, eninde sonunda Rusya ile bir savaş çıkacağını, Kırım harbinde yenilen Rusya'nın Türkiyeden bunun öcünü almak isteyeceğini düşünüyordu. 
Müttefiksiz bir Türkiye'nin Rusya'yı yenmesi icap ettiğini planladığı gibi, Kırım'ı Rusyadan geri almak istediğini de ağzından kaçırmıştı. Halbuki 1875'lerde Türki- 


59 Bakınız: Enver Ziya KARAL, a.g.e. VII. Cilt, s. 191 ve 346. Hayati TEZEL ise “Modernleştirdiği ordu ve donanma 
tarafından tahtından indirilen Sultan Abdülaziz, arkasında 25 zırhlı, 100'den fazla ahşap gemiden kurulu dünyanın ikinci büyük donanmasını, top fabrikasıyla birlikte modern bir tersane ve batı ayarında bir kaç askeri fabrika bırakmıştır:" demektedir. (a.g.e., s. 751) Т. Yılmaz ÖZTUNA ise “1875'e doğru Türk donanmasında 816 top taşıyan 
21 zırhlı ve 173 yardımcı gemi vardı. Bu savaş gemilerinin tonajı 225.080'i buluyordu. Türk bahriyesinde 50.000 
efrat, 700 subay, 208 yüksek rütbeli subay (binbaşı, yarbay ve albay), 11 tümamiral, 6 koramiral, З oramiral vardı” diye Almanach de Gotha (1875 у. dd.)'ya ilgi yaparak bilgi veriyor (a.g.e., s. 46). 


60 Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 272. 
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ye'nin tek başına Rusya'yı yenmesi mümkün değildi. Fakat Rus taarruzlarını başarıyla püskürtüp hiç bir toprak kaptırmaması halâ mümkündü... ©! 


Emin Yakıtal da Abdülaziz devrinde dış ülkelere sipariş edilen harp gemilerimizin duruş ve vuruş gücü yönünden etkinlikleri hakkında şöyle diyor: 


“Şu kadar ki, dış piyasalara yaptırılan gemilerimiz hiç bir zaman dünya standartındaki yeterli ve yararlı gemiler olamamışlardır. Örneğin: 


a. Abdülaziz'in tekmil inşaatı, çağdaş yabancı devlet gemilerinden gerek nitelik ve gerekse nicelik bakımından hep bir iki önceki modelde kalmıştır. 


b. Abdülaziz dönemi, diğer harp ve silah vasıtalarında olduğu gibi Donanma gemi tiplerinde de durmadan gelişme ve yenilemelerin oluştuğu bir dönemdir. 
1854'te pervanenin icadıyla (Birinci Bölümde belirtildiği gibi, “screw-propeller” tipi pervane ilk defa 1835'te İngiliz Francis Petit Smith ve İsveçli John Ericsson tarafından ayrı ayrı icat edilmiştir. D.H.) ahşap savaş gemilerine de stim makinesi tatbikine geçilmiş (zira daha önceki stimli gemiler padıllı idi ve topları bordalarında bulunan savaş gemilerine padıl tatbik edilemiyordu.), keza Kırım Savaşı içinde ahşap gemiler zırhla kaplanmaya başlanmış, kısa bir süre sonra da ahşap ve yelkenli gemiler terk olunarak yerlerine stimli ve pervaneli saç gemiler inşasına geçilmiş, bu arada top ambarlarındaki borda topları, yine bordalarda kalmakla beraber kazmat (veya kazmet/casemate D.H.) lara alınmış (Muin-i Zafer ve Avnillah tipi korvetler bu yeniliği gösterir.), ardından bordalardaki kazmat topları yeni bir aşama ile merkezi tabiye şekline getirilmiş, yani omurga hattı üzerinde güvertede baş ve kıçta taretler içine alınmış, bu arada kuyruktan dolma, uzun menzilli topların gittikçe gelişmesiyle ahşap kalyonların her iki bordasındaki 80-100 top, birden bire 8-10 topa indirilmiş, dolayısiyle saç gemilerin borda, güverte, taret ve kazmat zırhlarının artırılması zorunluğu doğmuş, böylece de her bir donanma bireyinin (geminin) inşa masrafı birden bire, ahşap ve yelkenli gemilerin inşa masraflarının bir kaç misli üzerine çıkıvermiştir. 


İşte bu ortalama 40 yıl civarında süren dünya savaş gemisi inşaatındaki durmadan değişen gelişmeler karşısında diğer bahri devletler savaş gemileri inşaatlarını birden bire asgariye düşürmüş, yalnızca prototip inşaata ayak uydurmakla yetinmişlerdir. Halbuki Yüce Osmanlı Devleti, dünya denizcilerinin bu teyakkurzuna karşılık bir hamlede bulunarak hepsinden çok gemi inşa ettirmek hevesine 
kapılıp dört yıllık kısa bir süre içinde (1864-68) yabancı devletlere çeşitli tip 19 
savaş gemisi birden inşa ettirmiştir ki bu gemiler, evvela yine de çağının gemisi olmayıp bir önceki tipe ait olmakla beraber kısa zamanda çağının gerisinde kalan gemiler durumuna düşmüşlerdir. Yabancı memleketler 1870'lerde gemilerindeki borda topu tabiyesini bırakıp merkezi top tabiyesine geçtikleri zaman Yüce Os- 


61 T. Yılmaz ÖZTUNA, Bir Darbenin Anatomisi, $. 39,40. 
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manlı Devleti'nin 1864 yapısı Aziziye tipi 4 büyük zırhlısının top tabiyesi borda sistemi olarak çok geri ve demode tipte kalmış ve sonra bunların 20. yy. başında büyük masraflarla yeniden tadilleri gerekmiştir. Ancak yeni top tabiyesi ile birlikte gemilerin süratleri ile borda ve güverte zırhları da artmakta olduğundan, bu gemilerin top tabiyesi sonradan düzeltilmekle beraber sürat ve zırh bakımından yine çağdaşlarından çok geride kalmışlardır. 


c. Dış kaynaklar hiç bir zaman, Yüce Osmanlı Devleti için yaptıkları gemileri kendi standartlarına ulaştırmamışlardır. Kullanılan malzeme, planlanan sürat, zırh, top hep bir önceki modelde kalmıştır.”* 


Bilindiği gibi, üst düzey yöneticilerin çok sık değiştirilmesi bir kurumun rasyonel çalışmasına engel olur. Dolayısıyla etkinliğini azaltır. Abdülaziz 12 Mart 1867'de atadığı ilk bahriye nazırından itibaren 30 Mayıs 1876'da tahttan indirilinceye kadar 20 bahriye nazırı ataması yapmıştır. Ancak bazı nazırlar ikinci, üçüncü hatta dördüncü defa atandığından fiiliyatta 14 kişi bu sürede bahriye nazırlığı yapmıştır. Coşkun Güngen bu nazırlar hakkında şu açıklamada bulunuyor: 


“Sultan Abdülaziz'in ikinci bahriye nazırı olan Mahmut (Mahmud) Nedim Paşa Bahriye'ye ayrılan paradan bir kısmını da saraya takdim ederek ve daha bir çok entrikalar çevirerek sadrazamlığa gelmekte, padişahın isteklerine hizmet ederek onun keyfini, devletin ve halkın çıkar ve haklarından üstün tutmakta, büyüklerine karşı dalkavuk ve riyâkar, çevresindekilere karşı ise kuşkucu, gücenik ve güvenilmez bir kişi olarak dönemine uygun bir şöhret yapmakta, padişaha yaklaşmasının bedelini de alarak bahriye nazırlığına doğrudan saraydan atanmaktadır. Demek ki bu yetenekler, bahriye nazırlığı için uygun görülüyor... Ferit Abdülhamit Paşa (Mahmut Nedim Paşa'dan sonra atanan nazır D.H.) ise gerçekten kendisi için “bir ara bahriye nazırlığı vekilliği yaptı” denilmesini haklı gösterecek kadar kısa bir süre ile yaklaşık üç ay bu görevde bulunmakta, Fosfor Mustafa Paşa (Ferit Abdülhamit Paşadan sonra atanan nazır D.H.) da onu aratmayarak iki kez getirildiği bu görevi birincisinde bir buçuk ay, ikincisinde ise 20 günlük sürelerle tamamlamaktadır. Aslında her halde bu nedenle olsa gerek, kaynaklarda bahriye nazırlığı görevi ile ilgili olarak da tek bir satıra rastlamak zor olmaktadır. Bu görevlerin kısalığı konusunda başka bir açıdan bakılarak ve genel değerlendirme olacak şekilde bir örnek verilirse, 1875 yılının başından 1876 yılının Mayıs ayına kadar görev yapan yedi bahriye nazırının ortalama görev süresinin iki buçuk ay olduğunu belirlemek yeterli olacaktır. Zaten buna bağlı olarak da sorumlu kişilerin sık sık değiştirilmiş olmaları nedeniyle bu dönemde esaslı ve uzun vadeli bir gemi yapım, onarım ve eğitim programının çizilemediği söylenilmektedir. Oysa Sultan'ın saltanat süresi az değil onbeş yıldır ve ciddiye alınarak ama gerçekten 


62 Emin YAKITAL, Abdülaziz Donanmasına Dair Bir İnceleme, Мі Türk Tarih Kongresi (Ankara: 11-15 Ekim 1976), 
Il. Cilt, s. 1352,1353. 
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deniz ilgi ve çıkarlarını anlamış kişiler tarafından belirlenip yürütülecek bir programın verimli olmaması için hiç bir neden de olamaz. Ancak daha önceleri de çeşitli kereler ortaya konulduğu üzere, bu deniz gerçeği en başta halk ve buna bağlı olarak da yöneticiler tarafından anlaşılmış olmadığından böyle bir gelişme de mümkün olmamaktadır.” 


Genel bir bakış açısı ile netice olarak; Abdülaziz döneminde denizcilik alanında Avrupa'nın denizci devletlerine ayak uydurmak üzere bazı yenilikler uygulamaya konmuş, deniz gücünün esas vurucu unsuru olan donanma, stratejik bir plan dahilinde olmamakla birlikte, önemli meblağlar sarfedilerek büyütülüp güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak ülkenin bilimsel ve teknolojik geriliği nedeniyle harp gemileri dış ülkelere inşa ettirilmesine rağmen, bu sıralarda harp gemisi dizaynındaki ve deniz toplarındaki başdöndürücü tekâmül, büyük masraflar yapıldığı halde ancak geriden takip edilebilmiştir. Diğer taraftan modernleşen ve büyüyen donanmanın, yelken devrinden buhar ve zırh devrine geçişinde; yetişmiş insan gücü, teknik ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında iyi niyetli çaba ve gayretlere rağmen gerekli gelişme ve etkinlik sağlanamamıştır. 


63 Coşkun GÜNGEN, Denizlerdeki Türk, Bilinebilenden Osmanlı'nın Sonuna Kadar, s. 142,143. 


- 102 - 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


BALKANLARDA AYAKLANMALAR, 
П. ABDÜLHAMİD'İN PADİŞAH OLMASI, 
OSMANLI-RUS HARBİ (1877-78), AYASTEFANOS VE 
BERLİN ANTLAŞMALARI, KIBRIS'IN KAYBI 


AYAKLANMALAR, II. ABDÜLHAMİD'İN TAHTA ÇIKMASI 


1877-78 Osmanlı-Rus savaşına varan olaylar Hersek ayaklanması ile başlamıştır. 


Hersek'te köylülerin vergi vermek istememeleri yüzünden 1875 Temmuz'unda bir ayaklanma çıktı ve bu ayaklanma kısa zamanda genişledi. Bunun üzerine Bosna, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'da halk heyecana geldi. Osmanlı askeri ayaklanmayı bastırmaya teşebbüs edince, Sırbistan ve Karadağ Herseklilerin yanına gönüllü göndermeye başladılar. Osmanlı kuvvetleri de ayaklanmayı bastıramayınca durum kötüleşti." 


Balkan Slavları arasındaki bu ayaklanma ve kaynaşma, kendi sınırları içinde de Slavları barındıran Avusturya'yı telaşlandırdı. Zira huzursuzluk oraya da bulaşabilirdi. Bu nedenle Avusturya ayaklanmanın bastırılması suretiyle statükonun korunması politikasını benimsedi. Fakat 1872 Üç İmparatorlar Ligi'ne göre ligi oluşturan devletlerin Doğu Sorununda birlikte hareket etmeleri gerekiyordu.? Bu nedenle Avusturya hariciye bakanı Andrassy, Rusya ve Almanya'ya danıştıktan sonra, Osmanlı Devletinden ayaklanmanın bastırılması için Hersek'e daha fazla kuvvet 


1 Fahir H. ARMAOĞLU, Siyasi Tarih 1789-1960, s. 260. Hersek, Bosna'nın güneybatısındadır. 1875'te Bosna'ya 
bağlı bir sancaktı. Bosna ve Hersek bir taraftan Sırbistan, diğer taraftan da Karadağ'a (her ikisi de Slav ülkesi), keza Avusturya-Macaristan'ın Dalmaçya ve Hırvatistan eyaletlerine de komşu idi. Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne tabi Slav (Sırp) prenslikleri idi. 


2 Almanya, Avusturya-Macaristan ve Rusya'nın İmparatorları (I. Wilhelm, Franz Joseph ve Il. Aleksandr) ve başbakanları (Bismarck, Andrassy, Gorçakof/Gorçakov/Gorchakov/Gortchakof) 7 Eylül 1872'de Berlin'de buluşmayı takiben 8 ve 9 Eylül'de yaptıkları görüşmeler sonunda üç devlet arasında bir anlaşma meydana geldi. (Yazılı bir metne dayanmayıp, sözlü olarak tespit edilmiş hususları kapsıyordu.) "Birinci Üç İmparatorlar Ligi” denilen bu sözlü anlaşmanın esasları şunlardır. 

1. Avrupa'nın mevcut statükosu kabul ediliyordu. 

2. Avrupa barışı tehlikeye düşecek olursa, taraflar aralarında temas ve görüşmelerde 

bulunacaklardı. 

3. Doğu Sorunu'nda doğan herhangi bir güçlük birlikte çözümlenecekti. 

4. İhtilalci hareketlere karşı birlikte hareket edilecekti. 

5. Herhangi bir devletle ittifak yapmayacaklardı. 
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gönderilmesini ve ilaveten, bazı reformların yapılmasını istedi. Ayrıca bu üç devlet Sırbistan ve Karadağ'ın da tarafsız kalması için çaba harcamaya karar verdiler. Üç devlet asilerle Osmanlı Devleti arasında aracılık da yapacaklardı. Bilahare aracılık teşebbüsüne Fransa-ve İtalya da katıldı. Nihayet Üç İmparatorlar Ligi'ni İngiltere'nin prestijine hakaret sayan ve yalnızlık politikası yanlısı (İnfiradçı) dışişleri bakanı Lord Derby nedeniyle İngiltere de, ancak Osmanlı Devleti'nin ısrarı ile devletlerin aracılık teşebbüsüne katıldı. Bununla birlikte asilerle Osmanlı Devleti temsilcileri arasında Avrupa devletlerinin Hersek'teki konsoloslarının aracılığıyla yapılan görüşmeler hiç bir sonuç vermediği gibi buhran daha da genişledi. Bunun üzerine Andrassy Almanya ve Rusya ile görüşerek 30 Ocak 1876da “Andrassy Notası” adı verilen bir notayı Osmanlı Devleti'ne verdi. Osmanlı Devleti'nden Hersek'te başta vergi usullerindeki reformlar olmak üzere bazı reformlar yapması isteniyordu. Padişah Abdülaziz anılan notadaki hususların uygulanması için bir ferman çıkardıysa da asiler Osmanlı devletine güvenmediğinden isyan devam etti. 


Hersek isyanının bastırılamaması Balkanlardaki diğer Slavları da cesaretlendirdi. 2 Mayıs 1876'da Tuna vilayetinde, yani bugünkü Bulgaristan'da (Filibede) da büyük bir isyan patladı. İsyan tamamen Rusyaca planlanmış ve silâhlandırılmıştı. 
Rusyadan silâh alan 55 Bulgar köyünün erkekleri, Türk köylerini bastılar ve 1.000 
kadar Türk'ü büyük vahşet sahneleri içinde öldürdüler. Bugünkü Bulgaristanda bu tarihte Türkler, Bulgarlar'a nisbetle pek hafif bir çoğunluk teşkil ediyorlardı. 
Bulgarlar'ın sayısı Türkler'inkinden azdı? Abdülkerim Nadir Paşa komutasında iki Osmanlı tümeni ile ayaklanma bastırıldıysa da aşırı kuvvet kullandığı, yüzlerce Bulgar köyünün yerle bir edildiği propagandaları bütün Avrupa'ya yayıldı. 
Bu sıralarda bir Bulgar kızının bir Müslüman gençle evlenmek üzere Selanike geldiği sırada kaçırılması, bir kısım ahalinin tepkisine yol açtı. Bunların gösterileri sırasında 6 Mayıs'ta çıkan kargaşada Fransız ve Alman konsoloslarının halk tarafından linç edilmesi üzerine Fransa, Almanya, Rusya, İtalya ve Avusturya - Macaristan Selanik önlerine donanma gönderdiler.! Bunun üzerine İngiltere de Osmanlı Devletini gerektiğinde savunmak üzere Beşike Koyuna (Bozcaada karşısında) donanma gönderdi. Görüldüğü gibi; denizci devletler için, milli politikanın uygulanmasında deniz kuvveti vazgeçilmez bir unsur olmaktadır. Bâb-ı Âli meseleyi kapamaya çalıştı. Olayın sorumluları yakalanıp yargılandı, 6 kişi idam edildi. Böylece olay önemini kaybetti. Fakat İstanbul'daki Rus elçisi, olanları bir Müslüman - Hristiyan çatışması olarak ilan etti. 


Bu olaylar üzerine Almanya, Avusturya ve Rusya aralarında anlaşarak 13 Mayıs 1876'da “Berlin Memorandumu” olarak adlandırılan bir belge ile isteklerini 


3 Yılmaz ÖZTUNA, Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız, Rumeli'nin Elden Çıkışı, s. 26. 


4 Bu hususta Yılmaz ÖZTUNA "Bir Rus-Yunan komplosu olan bu olay, kasten çıkartılmış ve Türkler'i Avrupa 
umumi efkârında mahküm etmek gayesini gütmüştü." diye yazıyor. (a.g.e., S. 27) 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bildirdiler.» Memorandum Paris antlaşmasını imzalayan devletlerin tasvibine sunuldu. Adeta bir ültimatomu andıran bu memoranduma Fransa ve İtalya da katıldı. İstenilenlerin Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenliği ile bağdaşmadığını değerlendiren İngiltere ise 19 Mayıs'ta kati red cevabı vererek katılmadı. 
Başbakan Disraeli Üç İmparatorlar Ligi'nin Rusya'nın liderliğinde Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmasından endişe ediyordu. İngiltere'nin bu tutumu memorandumu hazırlayanların ortak harekete geçme serbestliğini kısıtladı. Osmanlı Devletini de cesaretlendirdi. Ayrıca İngiltere'nin memorandumu kabul etmemesi üzerine İtalya ve Fransa da onaylarını geri çektiler. Diğer taraftan devlet o sıralarda iç karışıklıklarla çalkalandığından memorandumu Osmanlı devletine tebliğ etmek mümkün olmamıştır.” 


Osmanlı Devleti'nin iç olayları Balkanlıları daha da çok cesaretlendirdi ve kışkırttı. Buna Rusya'nın kışkırtmaları da ekleniyordu. Karadağ ve Sırbistan'ın Hersek asilerine yardımlarından ötürü Osmanlı Devleti bu devletlere bir uyarma- da bulununca, bu iki devlet 1876 Temmuz'unda Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. 
Hersek buhranı şimdi adamakıllı genişlemiş oluyordu.’ 


Sultan Abdülmecid'in Çerkes asıllı cariyesi Tir-i Müjgân kadınefendiden dogan oğlu П. Abdülhamid (Abdülhamit/Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni), 30 Mayıs 1876'da cülüs eden ağabeyi V. Murad'ın (annesi Çerkes Şevk-Efzâ kadınefendi) “cünün-u mutbik” yani sürekli delilik sebebiyle zorla tahttan indirilmesi sonucu, 
31 Ağustos 1876'da tahta geçti. 1 Eylül günü ise Türk kuvvetleri, Sava nehrinin kollarından Morava vadisinde, Sırp kuvvetlerinin Rus komutanı, Panslavist General Çernayef (Mikhail Gregorovich Chernayef)'i ikinci defa hezimete uğrattı. Abdülhamid'in hükümdarlığı bu suretle bir “fâl-i hayr” (hayırlı işaret, iyi alâmet, uğur sayma) ile yani bir uğurlu olayla başlamış bulunmaktaydı. 


П. Abdülhamid tahta çıktığında kaptan-ı derya; 7 Mayıs 1876'dan itibaren 


5 İstekler; 1) Asilerle Osmanlı kuwetleri arasında iki aylık bir ateş-kes yapılması 2) Yapılacak reformlar konusunda 
Osmanlı Devletinin âsilerle görüşmesi 3) Ayaklanma dolayısıyla halkın uğradığı zararların ödenmesi ve memleketlerine dönen asilerin affedilmesi. 4) Reformların tamamen uygulanışına kadar Hristiyanlar'ın silah taşımalarına müsaade edilmesi 5) Islahatın Avrupa devletlerinin konsoloslarının gözetimi altında yürütülmesi. (Fahir Н. ARMAOĞLU, a.g.e., s. 262) 


6 Karışıkları şöyle özetleyebiliriz. Sadrazam Mahmud (Mahmut) Nedim Paşa aleyhtarlarının da teşviki ile 10-11 
Mayıs 1876'da Fatih, Bayezıt ve Süleymaniye medreselerindeki talebeler (Talebe-i Ulüm) derslerini paydos ederek ayaklandılar. Esas maksatları Balkanlardaki ayaklanmalarda müslüman halkın telef olmasını telin idi. Bâb-ı Âli önünde “Sadrazamı ve şeyhülislamı istemiyoruz” diye bağırdılar. Bu olaylar üzerine Abdülaziz 11 Mayıs'ta sadrazamı azletti. 12 Mayıs'ta Mütercim Mehmet (Mehmed) Rüştü (Rüşdü/Rüşti/Rüşdi) Paşa sadrazamlığa getirildi. 
Serasker Hüseyin Avni Paşa, Şeyhülislâm Hüseyin Hayrullah Efendi, Şurayı Devlet Reisi (о tarihte Şurayı Devlet Reisi, aynı zamanda kabine üyesi idi) Mithat Paşa oldu. 30 Mayıs'ta da Hüseyin Avni Paşa'nın başını çektiği bir planlama ile Abdülaziz tahttan indirildi. V. Murad (Murat), padişah oldu. 


7 Bkz. Fahir H. ARMAOĞLU, a.g.e., s. 263. 
8 Fahir Н. ARMAOĞLU, a.g.e., s. 264. 
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ikinci defa bahriye nazırlığına getirilmiş, ancak daha sonra kaptan-ı derya unvanını almış olan Bahriye Müşiri Kayserili Ahmet Paşa idi. Ahmet Paşa Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde birinci derecede rol oynamamışsa da Һа! olayına Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın ikna etmesi sonucu katılmıştır. Hale taraftar olduğunu ve zırhlıları Çırağan Sarayı'nın önüne yığacağını söylemiş ve dediğini yapmıştır. Donanma efradının Һа! işinden haberleri yoktu. Sultan Aziz'in emri üzerine sarayın önüne geldiklerini sanmışlardı. Paşa hal' sırasında ayrıca donanmanın sandallarına bindirilmiş bahriye askerleri ile sarayın deniz tarafından irtibatını da kesmişti. 


Bazı yazarlar Ahmet Paşa'nın Abdülaziz'in kaptan-ı deryalığı kaldırmasını uygun bulmadığını ve bu nedenle kendisinin de bahriye nazırlığının kaldırılarak eskiden olduğu gibi kaptan-ı deryalığa dönülmesini sağlamak için hale katıldığını ileri sürmüşlerdir. Nitekim V. Murad padişah olur olmaz, 1 Haziran 1876'da kaptan-ı deryalık yeniden ihdas edilmiş ve Ahmet Paşa da kaptan-ı derya olmuştur.” 


Kayserili Ahmet Paşa 31 Aralık 1876'da azledilerek Tuna valiliği ile İstanbul'dan uzaklaştırıldı. (Azli müteakip Bahriye Nazırlığı yeniden kuruldu. Çerkez Abdi Paşazade Mehmed Rauf Paşa 1 Ocak 1877'de ikinci defa Bahriye Nazırı oldu.) Bilahare İstanbul dışında diğer memuriyetlere atandı ise de hastalanınca tedavi maksadıyla İstanbul'a gelmek için izin istedi. Sadrazam Saffet Paşa'nın uygun mütalâasıyla saraya yolladığı dilekçeye Abdülhamit kendi el yazısı ile şöyle yazmıştır: 


“Маһи Kayserili Ahmed Paşa, cahil ve garazkâr ve mürtekib (kötü ve yakışmaz iş yapan) bir zat bulunduğundan vaktiyle Bahriye Nezaretinde iken maiyetinde bulunan bazı zabitan ve efradı hud'a (aldatma, oyun, dalavere, hile) ile iğfal ederek amcamın sarayını bahren (denizden) abluka edip hale sebep olmuştur. 
Tarife hacet yoktur; cümle alemin malumudur. Anın için bu adama asla emniyetim yoktur! İstanbul'da bulunmasını katiyyen kabul edemem”!* Ancak paşa bir ay sonra İstanbul'a gelebilmişse de 28 Eylül 1878'de kalp sektesinden ölmüştür. 


Bab-ı Âli'ye tabi iki Ortodoks Slav (Sırp) prensliği olan Sırbistan ve Karadağ Prensliklerinin Osmanlı Devletine karşı savaş açmasının en büyük kışkırtıcı ve destekçisi Rusya idi. Sırp Ordusu, tamamen Rus silahları ve subayları ile donatılmıştı. Başında bile bir Rus generali olan Çernayef bulunuyordu. 29 Ekim 1876'da müstakbel Plevne kahramanı Osman Paşa, Aleksinaç meydan muharebesinde, Çernayef'in kumanda ettiği Sırp ordusunu kolayca dağıttı. Belgrad'a girmek üze- 


9 Bkz.: Ali İlhan GENCER, Bahriye'de Yapılan Islâhât Hareketleri ve Bahriye Nezâreti'nin Kuruluşu (1785-1867), 
s. 340, 341. 


10 İbrahim AKKAYA, Fahri AYANOĞLU, Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Denizlerimizin Amirleri, s. 111. 
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reyken, Rusya Bâb-ı Âli'ye ültimatom verdi. Savaşı göze alamayan Bâb-ı Âli, Sırp ve Karadağlı teb'alarına, 2 aylık bir mütareke bahşetti."' 


П. Abdülhamid cülüs ettiği zaman sadrazamlığını sürdürmekte olan Mehmet Rüştü Paşa gerek padişahın işlerine karışması gerekse ortaya çıkan önemli meselelerde muhtemel olan başarısızlıklara bulaşmamak maksadıyla 20 Aralık 1876'da istifa etti (12 Mayıs 1876'da dördüncü defa sadrazam olmuştu). Mithat Paşa sadrazam oldu. 


Rusya'nın Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı açıkça cephe alması ve gittikçe artan baskılar İngiltere'yi endişelendirdi ve buhranın çözülmesi için teşebbüse geçmeye karar verdi. Neticede İngiltere'nin girişimi ile Balkan buhranı hakkında alınacak tedbirleri müzakere etmek üzere 23 Aralık 1876'da İstanbul'da milletlerarası bir konferans toplandı. Toplantıya Paris Antlaşmasını imzalamış olan devletler, yani Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya iştirak ettiler. Osmanlı Hariciye Nazırı Saffet Paşa'nın başkanlığında konferans Kasımpaşada Bahriye Nezareti binasında (Divanhâne) çalışmalarına başladı.'? 
Daha gündem üzerinde konuşulurken dışardan top sesleri duyuldu. 


Bunun üzerine Osmanlı temsilcileri oturdukları yerden derhal ayağa kalktılar. 
Saffet Paşa konferansa hitaben: “Efendiler, Haliç'in öte tarafında atılan şu toplar halkın meşru isteklerine göre Padişah tarafından Devlet-i Aliyye'de tatbik olunması gerekli görülen yeni idare usulünün ilanı olduğundan ve işbu meşrutiyet idaresi muhtelif Osmanlı kavimlerinin bütününün şahsi hürriyetlerini kefalet altına aldığından bu inkılâp karşısında toplantımız zait kalır” diye kısa bir nutuk söyledi. 


Konferansın toplandığı günde ve saatte meşrutiyetin herkesten habersiz olarak âdeta baskın suretinde ilân edilmesi psikolojik bir hata idi. Bab-ı Âli, bu hareketi ile Avrupa'ya bir sürpriz hazırlamak ve konferansı lüzumsuz kılmak istemişti.” 
Böylece Osmanlı Devleti'nde Kanun-u Esasi kabul olunarak Birinci Meşrutiyet devri başlamış oldu.“ 


Konferansa katılanlar Osmanlı delegesinin izahatını göz önüne almayarak çalışmalarına devam ettiler. Devletler Osmanlı Devleti'nden Sırbistan ve Karadağ'ın topraklarının genişletilmesini ve Bosna, Hersek ve Bulgaristanda muhtar idare- 


11 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 27,28. 


12 Konferans, Divanhâne'de Hünkâr Dairesinin Kasımpaşa iskelesi tarafındaki köşe salonunda aktedilmişti. (BKZ.: 
Haluk Y. ŞEHSUVAROĞLU, Deniz Tarihimize Ait Makaleler, s. 288. (Bu salon günümüzde Kuzey Deniz Saha Komutanı makam odasıdır. D.H.) 


13 Bkz.: Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, Cilt VIII, s. 29. 


14 AncakKanun-u Esasi'nin hazırlanması ve ilanında en önemli rolü oynayan Mithat Paşa ancak 49 gün sadaret- 
te kalabildi. 5 Şubat 1877'de padişah emriyle hem sadrazamlıktan azledildi hem de tevkif edilerek İzzettin vapuru ile Avrupa (Brindizi/İtalya)'ya sürgüne gönderildi. Yerine Ethem (Edhem) Paşa sadrazam oldu. 
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lerin kurulmasını istediler. İngiltere başdelegesi (Hindistan İşleri Bakanı) Marki Salisbury konferansta hazırlanan tekliflerin kabulünün gerekliliğini belirtmek üzere Abdülhamide bir layiha sundu. Bunların reddi halinde ise meydana gelecek durumu şöyle belirtti: 


“Rusya Osmanlı Devletine karşı harbe girişecektir. Osmanlıların askeri çok ise de subay kadrosu ve maliyesi harp için yeterli değildir. Böyle bir harpte Osmanlı Devleti'ne yardım edecek bir devlet de bulunmayacaktır. Rus Ordusunun Tuna'yı geçmesi üzerine, Avusturya'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın ve hatta İran'ın bile göz koymuş oldukları Osmanlı topraklarını istilâ etmeleri ihtimal dahilindedir. Bütün bu düşmanlarla Osmanlı Devleti nasıl harp edecektir?” 


Salisbury aynı maksatla Sadrazam Mithat Paşa'ya da gizli bir mektup yazdı. Bu mektupta en çok şu noktalar dikkati çekmektedir. 


“Size delege sıfatıyla değil Türkiye'nin dostu ve yardımcısı olan yegâne devletin mümessili olarak hitap ediyorum. Devletler tarafından yapılan tekliflerin kabul veya reddi size tabidir. Vatanınızın mahv ve selâmeti sizin elinizdedir. 


Sarayı tehdit eden yegâne tehlikenin Rusya ile bir harp olduğu zannedilmemelidir. Eğer bu harp patlarsa bana her taraftan gelen haberlere göre Türkiye az zamanda mağlup olacaktır. 


Harp derhal patlamasa bile tehlike azametinden kaybetmeyecektir. Konferans dağılır dağılmaz Avrupa, Türkiye'nin kendi nasihatlarına ehemmiyet vermediğine kani olacak, herkes Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın bir ölüme mahkum bulunduğuna inanacaktır. Hazineniz boştur. İstikraz edecek para bulamayacaksınız, Hristiyanlarla meskün vilâyetleriniz isyan etmek için hiç bir fırsatı kaçırmayacaklardır. Zira kudretli komşunuz (Rusya'yı kasdediyor D.H.), Avrupa'nın tarafsızlığından emin olarak Osmanlı İmparatorluğunu mahvetmek için çıkacak ilk fırsatı kaçırmayacaktır.”” 

Salisbury'nin yukarıdaki açıklamaları Osmanlı Devleti'nin stratejik, politik, ekonomik ve askeri yönden ne kadar güç durumda olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 


Osmanlı Devleti konferansın tekliflerini kabul etmeyince (20 Ocak 1877) konferans dağıldı. Konferansın başarısızlığı karşısında Avusturya, Rusya'nın harekete geçeceğini bildiğinden ve bunu da önleyemeyeceğini anladığından Rusya ile anlaşma yoluna gitti. 18 Ocak 1877'de yapılan antlaşma ile Avusturya Bosna-Hersek'i alıyor, karşılığında da Rusya'yı tek ve büyük bir Slav devleti kurmaması şartıyla Balkanlarda serbest bırakıyordu. 


15 Bkz.: Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 32,33. 
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1 Mart 1877de Sırbistan ile savaştan önceki statüko esasları dahilinde barış imzalandı. Rusya'nın teşebbüs ve gayreti neticesi altı devlet (Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan, Almanya, İtalya) Osmanlı Devletine verilmek üzere 31 Mart 1877 günü Londra Protokolü'nü imzaladılar. Protokol, Sırbistan ile 
1 Mart 1877de yapılan barışı “senet” kabul ediyor ve Karadağ'ın sınırlarının da 
“düzeltilmesini”, Bosna, Hersek ve Bulgaristanda reformların yapılmasını istiyor ve protokolü imzalayan devletler “Hristiyan tebaanın durumları düzeltilmeyecek olursa... Hristiyan halkın huzur ve güvenini sağlamaya en elverişli görecekleri tedbirleri müzakere etmek hakkını muhafaza ederler” diyordu. Osmanlı Devleti, 3 
Nisan 1877 е bu protokolü “hak ve istiklalini korumak zorunluluğu” nedeniyle reddetti. Rusya'nın aylardan beri beklediği de buydu. Ancak toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına dokunmayan tavsiyeleri kabul ederek her türlü ıslahatı yapacağını da bildirdi. 


OSMANLI - RUS HARBİ (1877-78) 


Rusya Avusturya ile anlaşmayı takiben 24 Nisan 1877'de ordularını Besarabya'ya sokarak Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. İngiltere Rusya'dan İstanbul'u işgal etmeyeceğine dair teminat almıştı. Ancak böyle bir ihtimale karşı hazırlıklı olmak maksadıyla donanmasını Çanakkale önlerine gönderdi. Osmanlı Devleti İngiltere'ye başvurup Paris Antlaşmasının Rusya tarafından bozulmuş olduğunu belirterek İngiltere'nin yardımını istediyse de İngiltere duruma müdahale etmedi. 


Osmanlı - Rus Savaşı, (eski takvime göre 1293'te vuku bulduğu için Doksanüç Harbi) Kafkaslar ve Tuna'da olmak üzere iki cephede cereyan etti. 


Tuna Nehrinde Harekât 


Tuna cephesinde; Ruslar Reni yakınlarında, Prut nehri üzerinde köprü Киrarken, Tuna'nın bu kısmındaki Türk harp gemileri, harbin başladığından habersiz olduklarından bir müdahalede bulunamadılar. Prut ve Seret nehirlerini aşan Ruslar, 22-26 Haziran'da bir kolordu ile Kalas (günümüzde Galati) - İbrail (günümüzde Braila) bölgesinden Tuna'nın doğu kıyısına hiç bir mukavemetle karşılaşmadan geçtiler. Rus asıl kuvvetleri ise, daha güneye ilerleyerek 26-27 Haziran'da Zimniçe (günümüzde Zimnicea) bölgesinden Tuna güneyine geçti ve Temmuz başlarında burada gerekli köprüleri kurmak suretiyle ileri harekâta başladılar. Rus kuvvetlerinin bu ilerlemesinin detayları aşağıda anlatılmıştır. 


Savaşın başlaması ile Sırbistan ve Karadağ da Osmanlı Devletine karşı savaşa katıldılar. Yunanistan da Osmanlı Devletinin bu sıkışık ve zor durumundan ya- 


16 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1785-1914), s. 516. 
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rarlanıp toprak kazanmak için Rusya'nın yanında harbe girmek istediyse de İngiltere'nin baskısı sonucu harekete geçemedi. 


Donanma harbin arifesinde; zırhlı ve ahşap gemilerden kurulmuş tümenler halinde Karadeniz Filosu, Akdeniz Filosu ve Tuna Filosu olmak üzere üç filoya ayrılmış bulunmakta, ayrıca Kızıldeniz ve Basra Körfezinde de bazı gemiler üslenmiş idi. Akdeniz ve Karadeniz Boğazları (yani Çanakkale ve İstanbul Boğazları) ile adalar Tophane Müşirliği'ne bağlı idi.” 


Harbin başında Tuna nehrindeki Türk Tuna filosunda iki zırhlı korvet, yedi zırhlı gambot, dört ahşap gambot ile 15 vapurdan ibaret bir filo, ayrıca İdare-i Aziziye'nin altı vapuru ile 80 kadar küçük sivil tekne bulunuyordu. Karadenize ayrılmış olan filo'nun iki firkateyn altı korvetten oluşan zırhlı tümeni Sünne'de, iki firkateyn, dört korvet ve dört vapurdan oluşan ahşap tümeni de Batumda idi. 
Akdenizde bir zırhlı tümen (dört firkateyn, dört korvet) ve bir ahşap tümen (bir firkateyn, iki korvet, iki gambot ve beş vapur) den oluşan iki filo Girit'in Suda limanında konuşlanmıştı. Tunadaki filo, Rumeli Komutanı Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa'nın emrinde ve harbin başlamasından biraz önce Akdeniz filosunun ahşap tümeni komutanlığına atanmış olan Ferikamiral Giritli Hüseyin Paşa'nın yerine vekil olarak görev yapmakta olan Bahriye Albayı (miralay) Tayyar'ın komutasında bulunmaktaydı. Sonradan sırasıyla Amiral Mehmet Arif Paşa, Amiral Dilâver Paşa, tekrar Mehmet Arif Paşa, Müşir Amiral Hacı Vesim Paşa ve son olarak da Kayserili Ahmet Paşa (eski Bahriye Nazırı/Kaptan-ı Derya) komutan olmuştur. Tuna filosu komutanlığında kısa süre içinde yapılmış olan bu değişikler, Tuna filosunun maksada uygun olarak kullanılamamasındaki nedenlerden birini teşkil eder."9 


17 Bkz.: Saim BESBELLİ, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi INI. Cilt, Deniz Harekâtı, s. 12. 
18 Fevzi KURTOĞLU (Bkz.: 1877-1878 Türk-Rus Harbinde Deniz Hareketleri, s. 91), harbin başlangıcında Tuna 
Filosu gemilerinin konuşunu şu şekilde gösteriyor: 

Vidin'de: Varna gambotu, Ziştovi vapuru 

Rahova (Raşova)'da: Podgoriçe (zırhlı) gambotu 

Niğbolu (Nikopol)'da: İşkodra ve Böğürtlen (zırhlı) gambotları 


Rusçuk (Ruse)'da, Leylek Adası'nda: Hizber, Seyfi (zırhlı) gambotları, Hayrettin, Aziziye, Islahat, Nakil, Seyyar, Sofya, Şahbaz-ı Bahri vapurları 


Rusçuk'ta Lom nehri içinde: Vidin ve Niş vapurları 
Tutrakan'da: Şevketnüma gambotu 
Silistre (Silistra)'de: Semendire, Feth-ül İslâm (zırhlı) gambotları, Erkadi, Akka, Nusretiye, Lom vapurları Hirşova (Horşova)'da: Lütf i Celil monitoru (zırhlı korveti) Sünne (Sulina)'da: Hıfz-ur Rahman monitoru (zırhlı korveti) (Rusçuk'ta Rusçuk vapuru, Sünne'de Sünne gambotu ve Kartal vapuru yazılmamış, Silistre'de de Akka gambotu vapur olarak gösterilmiş. D.H.) 


19 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 31,32. 
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Saim Besbelli'nin açıklamalarına dayanarak Tuna cephesindeki komutanların savaşın başlangıcında deniz kuvvetinin kullanılmasına ait görüşlerini belirtmek faydalı olacaktır. 


Harpten beş-altı yıl önce, Tunada yapılacak tahkimatın ve gemilerin sığınacaklarılimanların tespiti için bir komisyon kurulmuş ve başkanlığına Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa atanmıştı. Kendisinin sonradan Erzuruma atanmasıyla bu komisyon işini bitirmeden dağılmıştı. Bunun sonucu olarak müstahkem mevki olarak Şumnu, Vidin, Rusçuk (Ruse/Rustchuk) ve Silistre kaleleri kalmış, Tutrakan ve Niğbolu (Nikopol)'da sonradan küçük ölçüde tahkimat yapılmıştı. 
Diğer taraftan, harpten hemen önceki günlerde, nehrin nerelerine mayın konacağı ve filo gemilerinin konuşunun ne şekilde olacağı, Tuna Genel Komutanlığı tarafından Harbiye ve Bahriye Nezaretlerine bildirilmişti. 


Harbin açılmasından yedi gün önce, 16 Nisan 1877'de, karargâhı olan Şumnu'ya gelen Tuna Ordusu Başkomutanı Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa, karargâhı Rusçuk'ta olan Tuna Filosu Komutanı Ferikamiral Giritli Hüseyin Paşa ile buluşmuştu. Aşağı Tunadaki incelemelerinden sonra kendisiyle tekrar görüşeceğini söyleyen serdar, avdetinde Hüseyin Paşa'nın Akdeniz Filosu ahşap tümeni komutanlığına atanmış olduğunu öğrenince, Paşa'nın Tuna konusundaki geniş bilgisini ileri sürerek bu atamanın geri alınmasını istemiş ve fakat kabul ettirememişti. Yerine atanan Livaamiral Arif Paşa, ancak 28 Nisanda Тиса (Tulcea)'ya gelebilmiş, bu sırada Ruslar aşağı Tuna'ya yayılmış olduklarından, nehirden yukarı çıkamamış ve dolayısıyla nehrin bu kısmındaki gemiler komutasız kalmıştı. 
Bunun üzerine Nehir İdaresi (İdare-i Nehriye) Başkanı Livaamiral Dilâver Paşa, bu gemilerin komutanlığı görevini almıştı. 


Sonraki günlerde Rusçuk'ta buluşan iki amiral, ellerindeki gemilerin düşmanın kıyı topçusuna karşı koyamayacağını ileri sürerek, suların elverişli olduğu şu günlerde iki zırhlı geminin Tuna'ya getirilmesini istemişler, nehrin elde tutulabilmesi, Seret köprüsünün ve karşı kıyıdaki demiryollarının tahribinin ancak bu takdirde mümkün olabileceğini bildirmişlerse de bu müracaatları yerine getirilmedi. Neden olarak, gemilerin fazla su çektiği, Tuna sularının aniden alçaldığı ve kılavuzların bu konuda sorumluluğu üzerlerine almamakta olduğu gösterildi. 


O sırada Tuna valisi bulunan Kayserili Ahmet Paşa, Şumnu (Kolarovgrad)'da Arif Paşa ile buluşarak, iki zırhlı gemi ile birkaç ahşap geminin mutlaka nehre alınması lüzumunu tekrar görüştüler. Serdar-ı Ekrem'in onayıyla, zaman kaybetmemek düşüncesi ile vali teklifi doğrudan Bahriye Nezaretine bildirmiş, ancak denizle ilgili işlere karışmaması cevabını almıştır. 


Savaş hazırlıkları hakkında Afif Büyüktuğrul da ana hatlarıyla şu bilgileri veriyor: 


20 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 39,40. 
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“Ruslara karşı izlenecek savaş yönteminin şekline ilişkin Serdar-ı Ekrem ve Şura-yı Bahriye ayrı ayrı kanılarda bulunuyordu. Rus hazırlığını 25 Nisan'da (yani savaşın başlamasından bir gün sonra) Harbiye Nezareti vasıtasıyla saraya bildiren Serdar-ı Ekrem “Kalas (günümüzde Galati) ve İbrail (günümüzde Braila) arasında pek çok gemi var, yelkenli ve şilepler var... Bunlar, düşmanın bize bir anda saldıracağını anlatıyor. Karşı taraf topraklarına oranla bizim taraftaki arazi daha düzdür. Bundan ötürü düşmanın hareketlerini önleyemeyeceğiz. Dobruca'da kale olmadığı gibi buradan da [yani cephe komutanlığı karargâhının bulunduğu Şumnu (bugünkü Којагоургад) ап] oraya büyük sayıda asker yollamak kabil değildir. Düşmanın yapacağı harekât ancak bir deniz harekâtı yapmakla önlenebilir. 
Elimizde donanmadan başka savunma aracı yoktur’ demiş ve vakit geçirilmeden donanmanın Tuna Nehri'ne gönderilmesini istemişti... 


Bahriye Nezareti ise Dobruca'ya ağır topları alacak bir tahkimat yapılmasını kabil görüp bu tahkimatın yapılması gerekli yeri de bir kroki üzerinde göstererek, raporuna ekli olarak saraya göndermişti. 


Bahriye Nezareti'nin bildirdiği kanı sadece bir tahkimat yapmak değildi. Tuna Nehri içinde büyük gemilerden çok, Rusların da yaptıkları gibi ufak teknelerin iş görebileceğini tahmin etmiş, bir taraftan bu ufak gemileri Tuna'ya göndermeye hazırlanırken, acele ile, İstanbul'daki stimbotları, topu olan hücum tekneleri biçimine sokarak Tuna nehrine göndermeye karar vermişti... 


Böylelikle kara kuvvetleri savunmayı tek başına deniz kuvvetlerinin yapmasını önerirken; Bahriye Nezareti Tuna'da gereken yerlere tahkimat yapılmasını ve nehir içinde de yalnız küçük çapta savaş gemilerinin bulundurulmasını öneriyordu. 


Bununla beraber Bahriye Nezareti, kendi görüşlerini desteklemek üzere, İngiliz Amirali Hobart'ı (İkinci Bölüm'de kendisinden bahsedilmişti. D.H.) cepheye yollamış ve ona Tuna'ya gönderilecek gemilerin kullanılmasını önerecek bir rapor hazırlatmıştı. Amiral Hobart da büyük savaş gemilerinin Tuna'da belirli bir noktadan yukarıya çıkmamalarını, maruz kalınacak tehlikeleri de ekleyerek belirtmişti. 
O sadece rapor vermekle kalmamış, fikirlerini Tuna komutan Amiral Arif'e sonra da onunla birlikte cephe komutanı Abdülkadir Nadir Paşa'ya ağızdan anlatmıştı... 


Böylelikle Osmanlı tarafında Başkomutan'ın deniz savaş usullerinden başka, gemilerin de özellik ve niteliklerini bilmemesinden doğan bir komuta karışıklığı, daha savaşın başında kendisini göstermişti. Tuna komutanı Amiral Arif ve Sulina'ya filosuyla beraber gelmiş olan Amiral Mustafa, karşısında bulundukları düşmandan başka bir de Serdar-ı Ekrem'in fikirleri ile mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Üstelik bu mücadele sadece cephe hattı üzerinde olmuyor, Harbiye ve Bahriye Nezaretleri ile saray da çatışmalara katılıyordu.” 
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Hobart Paşa da başlangıçtaki durumu anılarında şöyle anlatıyor: 


“©... Savaş çıkmadan bir kaç gün önce Tuna'yı profesyonel açıdan gözden geçirmek gayesiyle oraya gönderildim. Kısa zamanda anladım ki Türk denizcisinin deneyimi ve hamurundaki eşi bulunmaz nitelikler gerektiği gibi kullanılsaydı, bu geniş nehir ağzını savunmak için çok şey yapılabilirdi. Fakat ne yazık! Bu nehirde en yüksek komuta makamında bulunanların tam bir keçi inadı ve bağışlanamaz bir cehalet içinde izledikleri hareket hattının Majesteleri Sultan'ın görüşlerinden aksi yönde olduğunu anladım. Ancak benim ve benim gibi komuta alanı dışındaki Türk subaylarının önerileri hiç önemsenmedi. Düşmanın Romanya içinde ilerlemesine ve daha sonra hemen hemen hiç engellenmeden Tuna'yı aşmasına mani olmak için ya hiç ya da pek az doğru karar alınabilmişti. 


Savaş ilan edildiği gün Osmanlı Ordusu'nun merkez karargâhı olan Rusçuk'taydım. Bu münasebetle son bir çaba sarfedip bazı önerilerde bulundum. 
Bunların düşman ilerleyişini durdurmuş olacağı sonradan kanıtlandı. 


Bana açıkça işime bakmam söylenerek o sırada Tuna'nın Sünne ağzında yatan 
22 


gemilerime dönmem emredildi. 

Rusların harp açmasından beş gün sonra 29 Nisan 1877den itibaren Boğazlar mayın hatları ile kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nın mayınlanmasına Rus Baltık Filosu'nun Akdenize kaydırılması ve Çanakkale'ye karşı bir harekette bulunması ihtimali düşüncesiyle karar verilmişti. Tarafsız ticaret gemilerinin güneş battıktan sonra; ertesi gün, gün doğuşuna kadar boğazlardan geçmeleri yasaklandı. Karadeniz (İstanbul) Boğazı, Anadolu ve Rumeli fenerleri ile Çanakkale Boğazındaki Seddülbahir ve Kumkale fenerleri dışında, diğerleri söndürüldü. Yılanadası (Sünne'nin karşısında) ve Sünne fenerleri, gerektiğinde söndürülmek üzere yanmakta devam etti. 


Bu tedbirler arasında Süveyş Kanalı da düşman gemilerine kapanmıştı. Bu konuda hükümetle İngiltere Elçiliği arasında yazışmalar oldu. Elçilik 28 Nisan 1877'de Dışişleri Bakanlığına “Süveyş kanalı ile bölgesi abluka edilecek ve her ne surette olursa olsun, gemilerin gelip gitmelerine engel olmaya kalkışılacak olursa, İngiltere bunu Hindistan yolunun tehdidi ve ticaret aleminin zarara sokulması sayacağını” bildirdi. Rusya'ya da yapılan bu bildiride İngiltere, kanalın harekâta sahne olmamasını istemekte, aksi takdirde tarafsızlığına devam edemeyeceğini bildirmekteydi. Osmanlı Devleti 13 Mayıs 1877 tarihli cevabında “kanalın Osmanlı topraklarında olduğu, hiç bir suretle tarafsızlık usullerine tabi olmadığı, Rus gemilerinin geçmesine izin verilmeyeceği, muharebe bölgesi olmasına gelince bunun bir kuruntudan ibaret olduğunu” bildirdi.” 


22 Charles Hobart Hampden, Hobart Paşa'nın Anıları (çeviren: Derin TÜRKÖMER), s. 145. (Osmanlı Ordusunun 
merkez karargahı yani Serdar-ı Ekrem Abdülkadir Nadir Paşa'nın karargâhı, Hobart Paşa'nın muhtemelen sehven yazdığı gibi Rusçuk'ta değil Şumnu'da idi. D.H.) 


23 Saim BESBELLİ, а.д.е.,. 27. 
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Rus kuvvetlerinin Romanya Prensliği topraklarına girmeleri için, Prut ve Seret (günümüzde Siretul) nehirlerini geçmeleri gerekiyordu. (Prut nehri Reni şehrinin yanından, Seret nehri de Kalas/Galati şehrinin yanından Tuna nehri ile birleşmektedir.) Seret üzerindeki iki köprüden güneydeki Barbuşi (Barbus) köprüsü (Demiryolu Köprüsü) büyük kuvvetlerin geçmesine dayanabilecek kudrette tek köprü idi. Romanya'ya ait olan bu köprü bu prensliğin durumunun aydınlanması beklenerek ve bunun bir dış problem olduğu düşünülerek daha başlangıçta yıktırılmamıştı.2 Hükümet de bu hususta cesaret verici bir teşebbüste bulunmadı. Ruslar ise, daha 22 Nisan'da köprünün korunması için tedbir almış bulunuyorlardı. 
Harbin açılmasından önce, Rusçuk'ta bulunan Tuna Filosu Komutanı Ferikamiral Giritli Hüseyin Paşa, Kalas ve Reni'ye kadar giderek Barbuşi köprüsünün tahribi 
ile Rus kuvvetlerinin geçmesine engel olmak maksadıyla incelemeler yapmıştı. 25 
Nisanda Tunadaki ilk deniz harekâtı, Kalas yakınındaki Barbuşi köprüsüne karşı oldu. Bu tarihte köprünün tahribi için gönderilen bir zırhlı gambot, köprünün Ruslar tarafından işgal edilmiş olduğunu görerek Maçine döndü.? Mayıs ortalarında Arif Paşa gelinceye kadar Ruslar Tuna'nın köprü civarındaki bölgelerine mayın ve topçu bataryaları ile hakim oldular. 


Tuna Filosu'nun görevi yaklaşık 260 km uzunluğundaki Silistre-Vidin hattından Tuna'yı geçmek isteyecek düşmana engel olmak hareketine katılmaktı. Bu bölgeden yapılacak düşman hareketi, Dobruca'ya yapılacak bir düşman tecavüzünden daha önemli sayılmakta ve bunun için aşağı Tunada bulunan gemilerin (Tutrakanda Şevket Nüma Gambotu, Silistrede Semendire ve Feth-ül İslâm zırhlı gambotları” ile Arkadi ve Kılıçali vapurları) Rusçuk'tan yukarıya yani Tuna içinde daha içerilere doğru gönderilmeleri, Tuna Ordusu komutanı tarafından istenmiş, buna rağmen, 23 Mayıs'ta ancak İşkodra gambotu Niğbolu'ya gönderilebilmişti.? 


Ruslar Prut ve Seret nehirlerinin ağızlarını mayınladılar. Keza bu bölgede Rus torpido stimbotlarını konuşlandırdılar. Rusların 30 Nisanda Reni ve Barbuşi'de kurmuş oldukları mayın engellerini 3 Mayıs'ta birer ikinci hatla takviye etmeleri üzerine Tunadaki filonun Karadeniz'le irtibatı kesilmiş oldu. 


24 Halbuki bu köprü bir Kazak (Cossack) alayı tarafından 24 Nisan 1877'de işgal edilmişti. Seret'in ağzına yakın 
bir yerde bulunan Hıfz-ur Rahman'daki bir tahrip partisi savaş ilan edildiğinin farkında değildi (Bkz.: Bernd LAN-GENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, The Ottoman Steam Navy 1828-1923, s. 6.) 


25 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 32. 


26 Bu gemilere Saim BESBELLİ zırhlı gambot demekte ise de İkinci Bölümde belirtildiği gibi zırhlı duba (River Monitor) olarak sınıflandırılmaktadırlar. Tuna Filosu'ndaki zırhlı dubalar Semendire, Podgoriçe, Feth-ül İslâm, İşkodra, Böğürtlen, Hizber ve Seyfi idi. Bunlardan yerli yapım Hizber ve Seyfi'de 2 adet 120 mm.lik ağızdan dolma Krupp topu, Fransız yapımı olan diğerlerinde de 2 adet 150 mm.lik ağızdan dolma Armstrong topu vardı. 


27 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 32,33. 
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Kıyı koruma göreviyle 4 Mayıs'ta Silistre'den hareket eden Semendire, Feth-ül İslâm ve Seyfi Hirşova'yı geçtikten sonra İbrail bölgesinde Ruskıyı topçusu ile muharebeye tutuştu. Feth-ül İslâm ve Semendire'nin hasarlanması nedeniyle gemiler Tuna'nın Maçin koluna çekilmek zorunda kaldılar. Bu tarihte Sünne'den hareket eden Hıfz-ur Rahman zırhlı korveti Barbuşi köprüsünü yıkmak üzere ancak Reniye kadar gelebildi. Rus kıyı topçusu ile yaptığı muharebe, daha ileriye gitmesine engel oldu. Tuna'nın Maçin koluna girmiş olan gambotlar (dubalar) 6 Mayıs'ta İbrail'deki Rus topçusunu, ertesi gün de Тиса (Tulcea)'ya dönmüş bulunan Hıfzur Rahman? İshakça (Isaccea) karşısındaki Kartal (Turmarova)'ı bombardıman ettiler. Barbuşi, Reni ve İbrail'deki Rus topları, ağır toplarla değiştirilince Tuna Filosu'nun durumu daha da güçleşti. Nitekim 8 Mayıs'ta bu toplar yukarıda adı geçen üç gambota ateş açınca, bunlar geri çekilmek zorunda kaldılar. 9 Mayıs'ta da Ruslar İbrail'in güneyinde bir mayın hattı kurdular.” 


Tuna Filosu Komutanlığına atanmış olan Arif Paşa Tulca (Tulcea)'ya kadar gemiyle gelmiş, İbrail, Kalas ve Reni bölgesinde meydana getirilmiş Rus tahkimatı (topçu, mayın, torpidobot) nedeniyle Silistre'ye karadan gitmek zorunda kalmıştı. 
Bilahare yaptığı keşif harekâtında da bu bölgeden geçemeyerek geri dönmüştü. 


Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Paşa Amiral Arif'in Kalas ve İbrail bölgesindeki Rus bataryalarının varlığından ötürü yukarı çıkamadığını görünce Tuna Filosu'nu ikiye bölmüş, aşağıdaki gemileri bu amiralin emrinde bırakmış; yukarıdaki gemileride Amiral Dilaver emrine vermişti.” 


Dilaver Paşa Serdar-ı Ekrem'in emri gereğince İbraildeki Rus bataryalarını susturmak maksadıyla 11 Mayıs'ta Lütf-i Celil zırhlı Korveti ile İbraile intikal etti. 
İbrail'deki Rus topçusunun etki alanı dışında bir mevkie (Tuna'nın Maçin kolunda) gemiyi demirleterek görüşmek üzere bir flika ile Maçin'de bulunan alay komutanına gitmek için gemiden ayrıldı. Tuna'nın Maçin kolunun Tuna'ya bağlandığı yerden (İbrail'in hemen kuzeyinde) Maçin kolunun içine doğru diğer gemilerimiz de demirlemişti (Feth-ül İslâm, Seyfi, Semendire gambotları ve Kılıçali vapuru) Böyle bir anda Ruslar gizli olarak muhafaza ettikleri 463 numaralı batarya ile (15,1 lik 6 top) birdenbire Lütf-i Celile ateş açtılar. Gemiler önceden kendilerine verilmiş olan talimata uyarak, amiralden emir alıncaya kadar, bir karşılık vermediler. Bunun sonucu olarak, Lütf-i Celil aldığı bir mermi isabetiyle cephaneliğinin 


28 Hıfz-ur Rahman ve Lütf-i Celil zırhlı korvetleri (coast defence turret ships) eş gemiler olup silahları; iki adet 
225 тт, iki adet 178 mm ağızdan dolma Armstrong topu ve bir adet 120 mm kamadan dolar (breech loading) 
Krupp topu idi. 


29 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., 5. 33,34, 


30 Bkz: Arif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 186. “yukarıdaki” ifadesi ile kasıt edilen Tuna'nın Silistre'den sonra Kuzeye 
kıvrılan, Kalas'ta da doğuya dönüp Karadeniz'e ulaşan kısmıdır. 
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patlaması üzerine battı; personelinden ancak üç kişi kurtulabildi.* Bir kayda göre de gemi muharebeye hazırlanırken dikkatsizlik eseri cephanenin ateş alması, geminin batmasına sebep olmuştu. İstanbul'da harp divanına verilen gemi komutanının ifadesi bu yoldadır. Personel kadrosu 219 kişi olan gemide o sırada 80 kişi bulunmakta idi.” 


15 Mayıs'ta Ruslar, Türk gemilerinin müdahalesine rağmen, Maçin kolunu da 
mayınla kapamayı başardılar. 17 Mayıs'ta Maçin koluna bir üçüncü mayın hattı ilave, 18 ve 19 Mayıs'ta da İbrail'in üst kısmında nehrin ana yatağında, üç mayın hattı tesis ettiler. İbrail - Reni arası, bu suretle Türk gemilerine karşı emniyete alınmış oldu. 


Ruslar Lütf-i Celil'in infilakı üzerine yeni bir baskın icrasına karar verdiler. 
25/26 Mayıs gecesi harekete geçen dört Rus stimli torpidobotu (Careva, Cespareviç, Dzigit, Xenia veya Ksemia) Maçin civarında 02.00'da Petrofti'ye geldiklerin- de Türk gemilerini gördüler. Gönder torpido taşıyorlardı. Seyfi ortada ve ileride, Feth-ül İslâm bunun sağında, Kılıçali de solunda (Maçin şehri tarafında) bulunuyordu. Hava yağmurlu ve gece pek karanlıktı. Önce Cespareviç'in, ardından Xenia'nın torpidoları Seyfi'ye isabet kaydetti ve gemi 15 dakika içinde battı. Personeli kurtarıldı. Ancak iki er yaralandı. Osmanlı Bahriyesi böylece torpido silahı hakkında ilk defa fakat acı bir tecrübe sahibi oluyordu. 


1 Haziranda Arif, Dilaver ve Hobart Paşalar, gemiler hakkında bir karara 
varmak üzere Hirşovada toplandılar. 6-8 Haziran'da Ruslar, Maçin'in ana kolu ve güney ağzını mayınla kapayınca, buradaki Feth-ül İslâm gambotu ile Kılıçali vapurunun ve Hirşovadaki Semendire ve Akka” gambotları ile Arkadi vapurunun Silistre'ye alınmaları kararlaştırıldı. 8 Haziranda yukarıda sözü geçen mayınlar- dan bir kısmı 10 Kazak kayığı ile zararsız bir duruma getirildikten sonra Yalominça önüne gelindiğinde, Rus topçusu ile 45 dakika süren bir muharebe oldu. 
Gemiler Kılıçali ve Feth-ül İslâm'ın hafif yara almalarına rağmen Hirşova'ya demirleyebildiler. Bu esnada Ruslar orta Tunada Maçka adası (Rusçuk ile Ziştovi arasında Dikilitaş'ın karşısında)'nın Tuna'yı ikiye ayırdığı yerde bir mayın hattı kurmuşlardı. 10 Haziranda Oltaniça (Oltenita, Tuna'nın kuzey kıyısında Tutrakan'ın karşısında)'ya gelmiş olan Hizber gambotu, geceleyin tombaz ve sandallarla ilerlemekte olan Ruslara büyük kayıp verdirdi. 20 Haziranda Maçka adasından 


31 Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ (The Ottoman Steam Navy 1828-1923) ise Feth-ül İslâm'ın 20 
kişiyi kurtardığını fakat Osmanlı gemisini batıran patlamada 160 kişinin kaybedildiğini yazıyor (5. 6) 


32 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 186,187; Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 34, Kroki 2а (Tuna'nın Maçin kolunda 
Türk Н. Gemilerinin durumu (11 Mayıs 1877)] 


33 Akka sınıfı gambotların (Akka, Şevket Nüma, Varna, Sünne) 4 adet 26 librelik, 1 adet 16 librelik topu vardı. İngiltere'de (Akka Southamton'da, diğerleri Londra'da) inşa edilen tahta tekneli gambot (gunboat)lar stim makineli, tek şaflı olup süratleri 8 kts, deplasmanları 196 ton idi. 
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yukarıya seyretmekte olan 10 stimbot ve sekiz kayıktan oluşan bir kafileyi topa tuttu ve bunu koruyan kıyı topçusuyla çarpıştı. Haziran ortalarında, Hirsova-Kalas kısmı Türk harp gemilerine tamamen kapanmış ve Rusların serbestçe hareketlerine bir engel kalmamıştı. 


Harbin başlamasından ancak iki ay sonra Ruslar Tuna'yı geçmeye başladılar. 
O zamana kadar kendilerini kabul eden Romanya'da yığınak yapmışlardı. Ruslar aşağı Tunada Maçine karşı 21 ve 22 Haziranda bir çıkarma gösterişinde bulunduktan sonra, Kalas-İbrail'den Tuna'yı geçerek 23 Haziran'da Maçin'i ele geçirdiler. 
Ruslar önce İbrail-Geçet arasında 21 Haziran'da tamamlanan bir köprü kurdular. Köprünün tesisi sırasında Türk kuvvetlerinin dikkatini başka yöne çekmek için Tulca, İshakça ve Hirşovada gösteri hareketlerinde bulundular. Beheri 42 kişi taşıyan 25 ponton, toplar için 15 sal ve 80 kayık Kalas'tan geçecek kuvvete tahsis edildi. 22 Haziran saat 03.00'de Kalas'tan gelen kuvvetler Tuna'nın karşı kıyısındaki Bucak bölgesine çıktılar. İbraildeki kuvvetlerin köprüden geçişi ise 26 
Haziran'a kadar sürdü. 40.000 mevcutlu bir Rus kolordusu Tuna'yı geçmeye başlamıştı. Kolordunun başında, Alman asıllı General Zimmermann bulunuyordu. 
22 Haziran'da Maçin, 23'ünde İshakça, 24'ünde Hirşova ve Tulca, Türk kuvvetleri 
tarafından muharebesiz boşaltılmıştı. Ruslar 6 Temmuz'da Hirşova-Kartal hattına kadar ilerlemiş bulunuyorlardı. 7 Temmuzda bu cephedeki Rus kolordusu tamamen nehrin sağ (doğu) kıyısına geçmiş bulunuyordu. 


24 Haziran'da Ruslar Rusçuk batısında ve Maçka adası karşısındaki Parapan'da, 
Niğbolu doğusunda Valçi adası karşısındaki Flamanda'da mayın hatları kurdular. 
Bu hatlar, Rusların Ziştoviden yapacakları Tuna'yı geçme hareketini örtmek üzere Rusçuk ve Tutrakan karşısındaki Rus kuvvetlerinin yapacağı gösteriyi önlemek isteyecek olan Türk gemilerine karşıydı.” Ayrıca Niğbolu'nun batısında Karabia (Corabia)'da da mayın hattı kuruldu. Bütün mayın hatları sahil topçu bataryaları ile desteklendi. Yerköy ve Tornomagor (Turnu Magurele)'a geçecek Türk gemilerine karşı sahil topçu bataryası tesis edildi. 


Rus nehir kuvvetlerine taarruz amacıyla 23 Haziranda Rusçuk'daki Hizber zırhlı gambotu, Şahbaz-ı Bahri vapuru Niğbolu'ya buradaki İşkodra zırhlı gambotu, da Rusçuk'a gitmek emrini aldılar. Flamanda önlerinde Rusların İşkodra zırhlı gambotu üzerine gönderdikleri iki torpido stimbotundan biri, uğradığı ateş karşısında geri çekildi. Diğeri bir mahmuzlanmadan korkarak karaya gitti, personeli nehire atlayıp sahile çıkararak kurtuldu. Bu arada Rus topçusu ile de muharebe eden İşkodra, sekiz Rus bataryası ile çarpışarak ve bir kaçına da hasar vererek ilerlerken kendisi de çeşitli isabetler aldı. Bunun üzerine Osma (Bugünkü adıyla Osım, Balkan Dağlarından aşağıya, genel kuzey yönünde ilerleyerek Niğbolu'nun hemen batısında Tuna'ya karışan küçük bir nehir.) nehri ağzındaki Niğbolu kö- 


34 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 34,35. 
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mür depolarının gerisine çekildi. Ertesi gün Flamanda önlerine kadar gelebilen Böğürtlen de, Rus topçusunun ateşi karşısında Osma nehri ağzına çekildi.” 


24, 25 ve 28 Haziran'da Rusçuk'un düşman topçusu tarafından dövülmesi sonucu, uzun süredir burada üslenmiş olan Şevketnüma gambotu ile Nehir İdaresi (İdare-i Nehriye) nin Aziziye, Nakil, Seyyar, Islahat, Şabaz-ı Bahri, Nusretiye, Niş, Vidin, Lom ve Sofya gemileri çeşitli isabetler aldılar. Sadece Hizber zırhlı gambotu ile Aziziye ve Sofya vapurları sağlam kaldı. 


Ruslar nehir geçişi için çıkış yerinin tespiti maksadıyla Mayıs ortasından Haziran başına kadar çeşitli kurullar kurarak incelemeler yapmışlardı. Suların yüksek olması dolayısıyla bir sonuç alınamaması üzerine suların alçalması beklendi. Ancak Niğbolu-Ziştovi arasında çıkarma için yığınak yapılmasına da başlandı. Haziran ortalarında sular alçalınca 26/27 Haziran gecesi Tuna'nın Zimniçe (Zimnicea) - Ziştovi (Ziştova/Sistova) arasından geçilmesine karar verildi. Bu geçiş yerinin stratejik bakımdan yararı, Balkanlar'a giden en kısa yol olması, Ziştovi-Tırnova-Edirne yolunun başında ve dört Türk kalesinin en az etkisi altında bulunmasıydı. Taktik yönden yararı da, buradaki iki büyük ada (Bugireskin/Bugiresko/Yılan ve Adda adaları) ile Tuna'nın üçe bölünmüş olmasıydı. Sakıncaları ise, Tuna'nın burada çok geniş olması, sol kıyıya nazaran sağ (güney) kıyısının açık, yüksek ve hakim bir durumda bulunmasıydı. Ziştovide 1.500 ve Vardim'de topçusu ile birlikte 2.500 kişilik bir Türk kuvveti vardı. Osmanlı tarafında mevcut kalelere (Plevne, Niğbolu gibi) ilaveten bazı tabyalar kurulmuştu. Yüksekteki bu tabyalar, kıyının sarp olması dolayısıyla, atışlarda ölü bir bölge meydana getirince, toplar kıyılara indirildiyse de üstün düşman topçusunun karşısında çıkarma önlenemedi. 


Rusçuk'ta işe yarayacak Hizber'den başka bir harp gemisi kalmamıştı. Rusların Ziştovi önünde Tuna'yı geçmekte olduğu haber alınınca geçişi önlemek maksadıyla hareket emri aldı. Bordasına Şahbaz-ı Bahri vapurunu bağlayarak yola çıktı. Dikilitaş önünde Rus bataryaları ile top muharebesi yaparak ve bir isabet alarak bu maniayı geçti. Ertesi gün Vardim (Vardin) mevkiine geldiğinde dört Rus torpidobotunun hücumuna uğradı. Ancak bunları top ateşi ile uzaklaştırdı. Fakat sahildeki Rus bataryalarının ateşi karşısında daha ileriye gidemeyerek Dikitilaş yönünde geri çekilmek zorunda kaldı. Rusların Tuna nehrinin güney kıyısına geçiş harekâtı devam ediyordu. Bu iki gemiyi birkaç pontona yerleştirilmiş olan Rus kuvvetlerinin zaptetmek teşebbüsü akim kaldı. Çekilme sırasında infilâk eden bir Rus mayını önemli bir hasar yaratmadı. Geceleyin Rus torpido botları Hizbere yeni bir hücum daha yaptılarsa da bunları Hizber yine top ateşi ile uzaklaştırdı ve Rusçuk civarındaki Leylek adasına çekildi. Netice olarak Tuna filosu Rusların nehir geçişi sırasında etkili olamadı. 


35 Bkz: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 35,36; Fevzi KURTOĞLU, a.g.e., s. 96,97. (Fevzi KURTOĞLU İşkodra'nın 
yukarıda anlatılan harekâtını Böğürtlen'in harekâtı olarak yazmıştır.) 
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Bu günlerde Tuna'ya stimbotlar göndermek kararını veren İstanbul, gemilerden ve diğer yerlerden sağladığı 10 küçük tekneyi (stimbot) Feyz-i Bâri vapuruna yükleyerek Osmaniye zırhlı firkateyni refakatinde Varna'ya gönderdi. Bunları trenle Rusçuk'a göndermek ve orada donatmak görevi Müşiramiral Hacı Vesim Paşa'ya verilmişti. Amiral Vesim'in yanında stimbotların mürettebatından başka torpido işlerinde ihtisası olan Sliman isminde bir İngiliz binbaşı da bulunmaktaydı. Botlar Магпайап trenle Rusçuk'a götürülecekti. Amiral Vesim Tuna'ya bu stimbotlara komuta etmek için gitmiyor, Tuna Filosu Komutanlığı'nı deruhte etmek üzere gidiyordu. (Arif Paşa görevden alınmış olup Albay Tayyar vekâlet ediyordu. 
Rusların Tuna'yı geçişi Amiral Vesim'in değil, komutan vekili Albay Tayyar zamanında olmuştu.) Vesim Paşa Varna'ya gelerek botları vagonlara koydurdu. Kendisi de Şumnu'ya giderek 26 Haziran'da Serdar-ı Ekrem ile görüştüğü günün gecesinde Ruslar Zimniçe'den Tuna'yı geçmeye başlamıştı. Paşa 28 Haziranda Rusçuk geldi. Fakat burası dört günden beri karşı sahile tabiye edilen Rus topçu bataryaları tarafından bombardıman edilmekte olduğundan tersane ve fabrika harap olmuş 
ve mevcut asker şehrin dışında çadırlara yerleştirilmişti. Tuna'nın her tarafına 22 
cm'lik toplar yerleştirilmiş olduğundan Rusçuk yönünde hiç bir nokta güvenli değildi. Bu durumda botların indirilip makine ve kazanlarının konması imkânı kalmamıştı. Mecburen botlar Rusçuk'tan iki istasyon önce bırakıldılar. Aslında bunların Tuna'da kullanılması zamanı geçmişti. Tunada Rusların uyguladığı gibi küçük teknelerle süratle gelişen fırsat hücumları yapılabilmesini sağlayacak yararlı bir proje gecikmeler nedeniyle icra edilemedi. 


27 Haziran saat 02.00'den itibaren Rus kuvvetleri sakin bir havada Zimniçeden 
Ziştovi'ye geçmek suretiyle Tuna'yı aştılar. Geçişe mani olmak maksadıyla Niğboludan hareket ettirilen İşkodra, Ziştovi'ye ilerlerken Flamanda'daki Rus topçusunun ateşine uğrayınca geri dönmek zorunda kaldı. Geçişte pontonlar/tombazlar piyade'ye, bir kaç pontondan yapılmış olan sallar da top, hayvan ve arabalara tahsis olunmuştu. Tuna nehri üzerinde Zimniçe ile Ziştovi arasında iki ada bulunuyordu (Zimniçe sahiline yakın Bugiresko/Yılan Adası ve onun hemen güneydoğusunda Adda adası). Önce Bugiresko adası iki bölükle işgal edildi. Saat 06.00'da bir tugay karaya çıkmış bulunuyordu. Ruslar 28 ve 29 Haziranda Zimniçe bölgesinde yapacakları köprünün her iki tarafına birer mayın hattı kurmaya başladılar. 28 Haziranda Tuna'nın kuzey (Romanya) kıyısı ile Adda adası arasında 665 metrelik bir panton köprü kuruldu. Haziran sonunda Tuna'nın güney kıyısına 40,5 tabur, altı Kazak süvari bölüğü, 64 sahra ve 14 dağ topu geçirilmiş bulunuyordu. 


Adda adası ile Tuna'nın güney kıyısı (yani Osmanlı toprağı) arasındaki 569 
metrelik, kısmen demir, kısmen tahta pontonlardan oluşturulan köprü de 2 Temmuz'da gidiş gelişe açıldı. Ayrıca Tuna'nın kuzey kıyısı ile Bugiresko adası arasında kayıklarla 149 metrelik, Bugiresko - Adda adaları arasında dubalarla 565 metrelik ve Adda adası ile Osmanlı kıyısı arasında da duba ve pontonlarla 576 metrelik 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köprüler kuruldu. Bu şekilde Adda adası ile Osmanlı kıyısı arasında iki köprü kurulmuş oldu. Böylece Tuna'nın Romanya toprağı olan kuzey sahilinden (Zimniçe'den) biri Bugiresko ve Adda adalarından ve diğeri de sadece Adda adasından geçerek güney (Osmanlı) sahiline (Zimniçe'ye) ulaşan iki ayrı köprü kurulmuştu. 


Ziştovi'nin karşısındaki Zimniçe bölgesi göllük ve bataklık olduğundan, düşmanın buraya çıkarma yapacağı tahmin edilmemişti. Geçiş esas olarak dört gün sürdü. Bu tam bir Rus başarısıydı. Çünki Tuna'nın ortasında Niğbolu yakınlarına inmiş ve az güney batıdaki Plevne'ye çok yaklaşmış bulunuyorlardı. Niğbolu ve Plevne kalelerini, Osma suyu ayırıyordu. Ziştovi'nin doğusunda Yantra suya akıyordu. Bu suretle Temmuz'un ilk günlerinde Ruslar Tuna'yı tamamen geçmiş, bugünkü Dobruca ve Bulgaristan topraklarına intikal etmişlerdi. Rus ordularına, başkomutan sıfatıyla Çar П Aleksandr'ın kardeşi Mareşal Grandük (Grand Duke) Nikola (Nicholas) komuta ediyordu.” Ruslar'ın bir anda hiçbir Türk mukavemeti görmeden Tuna'yı geçebilmesi, dünya askeri mahfilleri için büyük sürpriz oldu. 
Aslında savaş daha bu geçişle Türkler için kaybedilmiş sayılabilirdi. Bunun sorumlusu hiç şüphesiz Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa idi. Viyana'da yetişmiş bilgili bir kurmay olmasına rağmen, ihtiyar, şaşkın ve hareketsizdi.” 


Ruslar'ın Tuna'yı aşmaları üzerine Avusturya da endişelendi ve İngiltere'ye başvurup, İngiltere'nin Gelibolu yarımadasına asker çıkarmasını, Avusturya'nın da Romanya üzerinden harekete geçmesiyle Rusya'nın güneye sarkmasının önlenmesini teklif etti. İngiltere yine kımıldamadı ve Avusturya da yalnız başına harekete cesaret edemedi.” 


30 Haziranda Podgoriçe zırhlı gambotu, Rahova-Komaniça arasında iki Rus 
vapurunu takip ettikten sonra Rahova'ya döndü. 


23 Haziran'dan beri Osma çayında bulunan İşkodra ve Böğürtlen, çekilme 
yolları kesilmiş durumda iken 8 Temmuz'da Rus topçusunun şiddetli ateşi ile kömürlüklerinden tutuşarak yandılar. Harap teknelerinin düşman eline geçmemesi için, bu iki gemi Niğbolu'nun düşmesinden sonra batırıldı.” 


36 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 31-39; Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 36; Fevzi KURTOĞLU, a.g.e., s. 96. 
37 Bkz.: Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 36-37. 
38 Fahir Н. ARMAOĞLU, Siyasi Tarih (1789-1960), s. 267. 


39 Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 37. Saim Besbelli aynı eserinde; bu iki geminin "La guerre d'Orient" adlı Fransızca 
esere (5. 683) göre sonradan Rusların eline geçtiğini ve “Nicopolis” ve “Sistova" adlarıyla hizmete sokulduğunu yazıyor (s. 36). Afif BÜYÜKTUĞRUL ise a.g.e.'de (s. 154, Dipnot: 378) Mozgafesky'nin "Karadeniz'de Rus donanması” (Türkçe çevirisi) kitabına (5. 50) ilgi yaparak Rusların Niğbolu'yu zaptettikleri zaman, bu gemileri ele geçirip Nikpol ve Zistof adlarını verdiklerini, sonradan bunları onarıp 2 Ekim'de Rus Donanması'nda hizmete soktuklarını belirtiyor. Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ'ün kitabında ise Rusların eline düşen gemiler İşkodra ve 
Podgoriçe olarak belirtilmiştir. Bu kitaba göre; İşkodra 16 Temmuz 1877'de Nebula'da Rusların eline düşmüş, 6 
Ekim'de "Ѕіѕїоуо" adı ile Rus Bahriyesi'nde hizmete girmiştir. Podgorice ise 17 Haziran 1877'de Rusya tarafından Nebula'da ele geçirilmiş, 6 Ekim'de “Nikopol” ismiyle Rus Bahriyesi'nde hizmete girmiştir. (a.g.e., s. 140) 


- 120 - 


Rusçuk'ta bulunan Nehir İdaresi vapurlarını Rus bataryalarının ateşinden korumak olanaksızdı. Miralay Tayyar Bey, ek görev alarak Tuna filosu komutanlığına getirilmiş olan Tuna Valisi Kayserili Ahmet Paşa'nın emri gereğince Çıplak Ada önündeki bu gemileri kurtarmak üzere Hizber ile harekete geçerek Çıplak Ada'ya (Dikilitaş ile Rusçuk arasında) geldi. Aziziye, Nakil ve Sofya vapurları düşmanın top ateşi sonucu yanmakta olduğundan diğer gemileri bordasına alarak Pınaraltı (Pınarlıkaltı) mevkine götürdü. Gemilerin mürettebatı çıkarılarak Paşa tabiyesine gönderildi. Hizber 11 Ekim'de Pınaraltıdan hareketle Yerköy önüne gelip Rus depolarını ateş altına aldı. Ertesi gün de bombardımana devam etti. Ancak iki günde yaklaşık 10 isabet aldığından Çıplak Ada'nın Rusçuk tarafında ve yakınındaki Leylek Adası'na çekildi. Mütareke imzalanana kadar Tuna Filosu gemilerinin kayda değer başkaca bir faaliyeti olmadı. 


Rusların Tuna'yı geçişleri hakkında Saim Besbelli'nin görüşleri şöyledir: 


“Sonuç: Rumeli cephesinin en uygun şekilde savunulması, Tuna Nehri kıyılarında Rus topçusunun mevzilenmesinden ve bunların koruyacağı mayın hatlarının kurulmasından önce insiyatifi ele alarak yapılacak iyi bir kara-deniz işbirliği ile mümkün olurdu. Tuna Filosunu dağınık değil, Tuna ordusunun savunmasına destek olmak ve Tuna nehri kuzey sahasında özel teşebbüslerde bulunmak üzere seçilecek önemli yerlerde toplu olarak bulundurmak gerekirdi. 


Savunmanın nehrin güney kıyılarında yapılmasına ve burada kabul edilecek bir meydan muharebesi ile sonuç alınmasına karar verilmiş, filo gemilerine verilen münferit görevler ise, bu arada faaliyete geçen düşman kıyı topçusu, mayın hatları ve torpito hücumları karşısında yerine getirilemeyerek sonunda bu gemiler birer birer elden çıkmıştır. Zırhları Rus sahra toplarına karşı bile zayıf olan Tuna filosunun, özellikle Tuna nehri gibi dar bir sahada, çapları büyük toplardan kurulu Rus bataryalarına karşı koymaları beklenemezdi. 


Savunmayı nehrin güney kıyısında yapmak kararında dahi, filoyu düşmanın aşağı yukarı belli olan çıkarma bölgesinde bulundurmak ve tamamen ortaya atmak, nehrin geçilmesini en azından geciktirir ve bu arada savunma tertiplerinin daha da olgunlaştırılmasını mümkün kılardı. Tuna Filosu Komutanlığının üç ay içinde altı kez değiştirilmesi de şüphesiz durum üzerinde olumsuz etki yapmaktan geri kalmamıştır.“ 


Fevzi Kurtoğlu'nun aynı konudaki görüşleri de şöyle: 


“<. Halbuki Tuna nehrinde cereyan eden harekâtı tetkik ettiğimiz zaman bu gemilerin makul bir plana tabi olmayarak nehrin muhtelif noktalarına dağıtıldığı ve kara kuvvetleri ile teşriki mesailerine lüzum görülmeyerek parça parça 


40 Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 40. 
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Rus bataryalarına saldırılarak beyhude yere mahvedildiği görülür. Bu idaresizliğin hakiki sebebi plansızlık ve kumanda meselesi idi. Tuna filosu kumandanları hareketlerinde serbest değildiler. Evvela Serdar-ı Ekrem'in saniyen bulundukları mıntıkanın kumandanlarına tabi idiler. Harp başladığı esnada tebdil edilen (degiştirilen) Hüseyin Paşa'nın yerine gelen Arif Paşa bu filoyu tamamiyle idareye vakit bulamadı. Serdar-ı Ekrem'in emriyle tayin edilen Dilâver Paşa, Lütf-u Celil ve Seyfi'nin batmasından sonra azledildi. Arif Paşa tekrar kumandayı aldı. Rusçukta bulunan kuvvetlere Miralay Tayyar Bey kumanda etti. 28 Haziranda Arif Paşa azledilerek Hacı Vesim Paşa kumandayı ele aldı. O da 23 gün sonra İstanbul'a çağrılarak Kayserili Ahmet Paşa tayin olundu. 


Bu suretle üç ayzarfında altı kumandan değişti. Bu kumandan değiştirilmesinin orduda olduğu gibi Tuna filosu üzerinde de nasıl fenalıklara sebep olacağını söylemeye lüzum görmüyoruz...“ 


Ruslar Tuna'yı aşıp ilerlemeye başlayınca, Karadağ'daki Müşir Süleyman Paşa kuvvetlerinin Dedeağaç (Alexandroupolis)'a taşınmasına ve buradan da Rumeli cephesine gönderilmesine karar verildi. İstanbul'dan gönderilen 15 taşıt gemisi, dört zırhlı ve iki ahşap firkateyn himayesinde 13 Temmuz 1877'de Adriyatik Deniz indeki Bar (Antivari) limanına vardı. 10 Temmuzda Bar'a gelmiş olan kara kuvvetlerinin yüklenmesi, son günlerde yapılmış olan tek iskeleden başkasının bulunmaması yüzünden yavaş ilerledi. Az su çeken gemiler iskeleye yanaştılar digerleri de bunlara aborda oldular. Yüklenmesi 15 Temmuzda bitirilen ilk kademe 
19 Temmuz'da Dedeağaç'a vardı. Son kademenin de 21 Temmuzda bu limana çıkarılmasıyla Süleyman Paşa ordusunun 44 tabur piyade (yaklaşık 20.000 kişi) ve altı batarya toptan kurulu kuvveti, mühimmat ve hayvanlarıyla birlikte Bar'dan 
810 mil mesafedeki Dedeağaç'a taşınmış oldu.* 


Sünne Harekâtı 


Bilindiği gibi Tuna Karadenize kavuşurken üç kola ayrılarak büyük bir delta oluşturur. Bu kollar kuzeyden güneye Kilya (Kilye/Kiliya/Bratul Chilia), Sünne (Bratul Sulina) ve Hızır İlyas (Bratul Sfintu Gheorghe) kollarıdır. Bunların seyre elverişlilik yönünden en önemlisi Sünnedir. (Karadeniz kıyısından içeriye doğru 
60 km.lik kısmı derinleştirilmiş, kıyıları düzeltilmiş ve buralara mesafe işaretleri 
konularak bir kanal haline getirilmişti. Bu suretle büyük gemiler dahi Kalas ve İbrail şehirlerinin iskelelerine kadar gidebilmekteydiler.) 1856 Paris Andlaşması gereğince kurulan ve Tunadaki gemi trafiğini kontrolla görevli “Avrupa Uluslararası Tuna Komisyonu” da Sünne kolunun Karadeniz'le birleştiği yerdeki ve 


41 Fevzi KURTOĞLU, a.g.e., s. 99. 
42 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 49. 
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kanalın güney kıyısındaki Sünne kasabasında bulunmaktaydı. Eylül 1877 ortalarında Tunadaki Rus filotillası komutanı bu komisyona, Sünne'nin açık kasaba olmadığını bildirmiş ve bunun üzerine komisyon burasını terketmişti. (Halk da kasabayı boşalttı.) Sünne'den 25 km kuzeydeki Kilyakolu ise Osmanlı-Rus sınırını oluşturmaktaydı. 


Ruslar Tuna'dan yararlanarak ordularının lojistik desteğini sağlamak maksadıyla Sünne'yi ele geçirerek Karadeniz'den ve özellikle Odesa'dan gelecek ikmal gemilerini Tuna'ya sokmak istiyorlardı. Sünne'nin savunulması için Sünne çevresine muhtemel tehdit yönlerine karşı toplam 16 Krupp topundan oluşan bataryalar kuruldu. Bundan başka kanalın bazı yerlerine rasadi mayınlar kondu ve ağzına yakın yerlerde de tel halatlarla engeller kuruldu. Kanalda/Sünne ağzında da dört korvet (Mukaddeme-i Hayır, Hıfz-ur Rahman, Muin-i Zafer, Necm-i Şevket zırhlı korvetleri), bir gambot (Sünne) ve bir ramörkör (Kartal) vardı. Bütün bu tertipler Rusların Kilya kolunu geçip bu kol üstündeki Vilkov (Vilkova) köyünü ve Leş (Letti/Letca) adasını (Sulina ve Kilya kolları ile doğuda Karadeniz'in çevrelediği ada) işgal etmelerinden sonra ele alınmıştı. Sünne etrafı özellikle yağmurlu havalarda bataklıklar ve göllerle çevrelendiğinden Rus saldırısının ya batıdan kanal boyunca ya da doğudan yani Karadeniz'den gelmesi beklenmekteydi. Ruslar karadan ve kanal tarafından taarruz kararı aldılar. Bunun içinde, kara kuvveti olarak bir piyade alayı ile bir Kazak süvari bölüğü ve bir batarya top, deniz kuvveti olarak da bir nehir filotillası tahsis ettiler. (Voron, Outka ve Lebed gambotları, bir ahşap gemi, Opyt ve Sestriça römorkörleri, yedi torpido stimbotu, ponton ve mühimmat yüklü iki gemi.) Ayrıca 90 mayınla pamuk barutu doldurulmuş 75 roket hazırladılar. 


Filotilla 12. mil taşına kadar ilerledi. (Kanalda Karadeniz'den başlayıp kanal boyunca ilerlenen mesafeyi gösteren miltaşları mevcuttu.) Daha önce burada bir mayın hattı kurarak kanalı kapamışlardı. Osmanlı korvetleri Karadeniz ile 1. mil taşı arasındaki bölgede idi. 


9 Ekim sabahıileri harekete geçen filotilla 6. mil taşına kadar ilerledi. Buradan 
Opty romörkörü Türk mayınlarını toplamakla görevlendirildi. Bunun üzerine az su çeken Kartal, Rus mayın hattını emniyetle geçip düşman piyadesi ile Opty ve diğer kayıklar üzerine ateş açtı. Opty geri çağrılarak Kartal'a karşı üç gambot sevkedildi. Gambotları gören Kartal da Sünne gambotunu yardıma çağırdı. 07.45'te demir alan Sünne kanalın kuzey kıyısı boyunca yolalırken Kartal da güney kıyısını takip etti. Saat 08.10'da başlayan muharebe esnasında Sünne bir kanal dirseğin- de Rus mayınına çarparak bir kaç dakika içinde battı. 30 kişilik personelinden üç subay şehit oldu, beş er ağır yaralandı ve altısı kayboldu. Kanala düşen/atlayanlar Kartal tarafından kurtarıldı. 


Az sonra, Hıfz-ur Rahman ve Makaddime-i Hayır'ın muharebe bölgesine varmasıyla saat 08.30'da, kanalın 3 ve 4. mil taşları arasında şiddetli bir topçu 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muharebesi başladı. Mayın hatlarını dikkate alan Türk gemileri, düşmana fazla yaklaşamadılar. Ancak 3700 m menzili olan toplarının mermileri bu yüzden 400- 
500 m kısa düşmekteydi. Yine de Hıfz-ur Rahman'ın baş topu ile etkili atışları ve 
sis etkisi ile Ruslar 13.50'de 5. mil taşının gerisine çekildiler. Kanalın kuzey kıyısındaki Rus roket bataryası da Muin-i Zafer'in ateş açması ve karaya çıkarılan bir deniz müfrezesinin hücumu neticesi geri çekildi. Böylece Sünne'ye Rus taarruzu başarısız oldu. Bunun üzerine Ruslar 2 ve 3. mil taşları arasına ikinci bir mayın hattı kurdular. Bu hareketleriyle gemilerinin emniyetini takviye etmiş oldular. 


Ruslar bu sefer 10 Ekimde yeniden karadan ve kanaldan Sünne'yi almak için hücuma geçtilerse de başarılı olamadılar. Mukaddeme-i Hayır, Hıfz-ur Rahman ve Muin-i Zafer top ateşi ile karşılık verdiler. Ancak düşmana göre top menzillerinin kısalığı nedeniyle bir süre sonra geri çekildiler. Bunun üzerine 3. Mil taşına kadar ilerleyen Ruslarla Osmanlı korvetleri arasında yine topçu muharebeleri devam etti. Ruslar herhangi bir isabet kaydedemedi. İlk tel engeli dahi aşamadılar. 
Rus kuvvetleri geri döndü. 


Sünne, 31 Ocak 1878 Edirne mütarekesine kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı. 


Karadeniz'de Harekât 


Harbin başında Türk Karadeniz Filosu'nun zırhlı tümeni bir kısmıyla Livaamiral Tophaneli Mustafa Paşa komutasında Sünnede, ahşap tümeni Livaamiral Ahmet Paşa komutasında Batum'da bulunmakta ve filo komutanı Ferikamiral Bozacaadalı Hasan Hüsnü Paşa zırhlı tümenin diğer kısmıyla Ereğli'de kömür ikmali yapmaktaydı. 


Batum kuzeyinden (Çüruksu) Tuna'nın Kilya ağzına kadar Rus kıyılarına abluka uygulanacağı Bab-ı Âli tarafından 3 Mayıs'ta büyükelçilere bildirildi. Abluka uygulaması 5 Mayıs'ta başladı. Rus limanlarına girecek veya bu limanlardan çıkacak tarafsız gemilere, sırasıyla 8 Mayıs ve 10 Mayıs'a kadar müsaade edildi. (Tarafsız ülkelerin itirazları üzerine bu tarihler birer hafta uzatıldı.) Bu tarihlerden sonra limanlara girip çıkacak tarafsız gemiler de düşman gemisi kabul edilerek tutuklanacaklardı. Ayrıca abluka hattında görev alan gemi komutanlarına da tarafsız ticaret gemilerinin Osmanlı ablukasından haberdar edilmesi emredilmişti. 
Diğer taraftan bir “Ganaim-i Bahriye Komisyonu” doğabilecek hukuki sorunların çözülmesi için kuruldu. “Zapt ve Müsadere Talimatı” hazırlanarak gemilere dağıшаі. 


Bilindiği gibi ablukanın başarısı için etkin bir deniz kuvvetinin devamlı olarakilan edilmiş abluka sahasını denetlemesi şarttır. Osmanlı Devleti önemli olsun veya olmasın hiç bir Rus limanı önünde sürekli biçimde savaş gemisi bulunduramamış, ablukayı filo komutanı Hasan Hüsnü Paşa'nın emrindeki gemilerin zaman 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zaman bölgeye gönderilmesiyle idameye çalışmıştı. Parasal zorluklarla teknik olanaksızlıklar buna engel olmuştu. Nitekim savaş harcamalarına yardım amacıyla bir “İane-i Harbiye Komisyonu” kurulmuş ve donanma personelinin maaş ve ödemeleri bu komisyonun topladığı paralarla ödenmiştir.” 


Batum'daki ahşap tümen ilk hareket olarak 26 Nisanda denize çıkarak 28 Nisan'da Poti ile Batum arasındaki Şevketil (St. Nicola)'i bombardıman ettikten sonra, Batum-Poti şosesinin kıyı kısmını kontrol altına aldı. 29 Nisan'da tuz yüklü bir gemiyi ele geçirerek Batum'a yolladı. Filo komutanı Hasan Paşa zırhlı tümenin bazı gemileriyle 4 Mayıs'ta Batuma geldi. 


Ruslar Osmanlı Donanması kadar kudretli bir donanmaya sahip olmadıklarından faaliyetlerini esas itibariyla silahlandırılmış ticaret gemileri ve yeniden yaptıkları hücum teknelerine bağlamışlardı. Bu iki tip tekneleri saldırgan bir strateji ile kullanacaklardı. Güvendikleri iki unsur silahlandırılmış ticaret gemilerinin Osmanlı savaş gemilerinden daha süratli olmaları ve küçük hücum teknelerinin gece harekâtında başarılı olma şansının yüksek olmasıydı. Hücum tekneleri stimli küçük botlar olup ana silahları torpido veya gönder torpido idi. Bunlara stimli torpidobot da diyebiliriz. 


Rusların konsepti, hücum teknelerinin Osmanlı gemilerinin bulunması muhtemellimanlara yüksek süratli silahlandırılmış ticaret gemileri ile getirilmesi, hücum teknelerinin torpido hücumunu müteakip ticaret gemilerinin bunları geri götürmesi esasına dayanıyordu. 


Ruslar küçük teknelerle torpido taarruzunu Karadeniz'de ilk olarak 12/13 Mayıs gecesi Batumdaki Osmanlı savaş gemilerine karşı denediler. Ana gemisi olarak kullanılan ve Krupp toplarıyla donatılan bir silahlı ticaret gemisi (Veliki Kinyaz Konstantin/Velikit Knyaz Konstantin/Grandük Konstantin) yedeğinde Batuma intikal ettirilen dört hücum teknesi Osmanlı gemilerine torpido hücumu için yaklaşmaktayken gemiler tarafından görülerek ateş altına alındılar. Ancak bir hücum teknesi (Çeşme/Cesma) ateş mevkiine gelebilmiş fakat Sultaniye yatına attığı torpido isabet kaydetmemişti. Başarısız hücum sonucu Rus deniz birliği Potiye çekildi. 


Rusların ikinci torpido taarruzu Sünne'de yatmakta olan Osmanlı gemilerine karşı icra edildi. 9 Haziran 1877 öğleden sonra altı torpido stimbotu, Yüzbaşı Makaroft/Makarof/Makarov (Stepan Osipovich Makarov)'un komuta ettiği апа gemisi Veliki Kinyaz Konstantin'in yedeğinde Odesadan hareket ettiler. 10 Haziran (Rus kaynaklarına göre 8 Haziran) saat 01.30'da Sünneden altı mil uzakta üç stimbot önde diğer üçü ikinci hatta (Hepsinde birer Whitehead torpidosu vardı) olmak üzere ilerlemekteydi. Hava durgun ve görüş iyi idi. Sünnedeki Tophaneli 


43 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 203,204. 
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Mustafa Paşa komutasında beş korvet ile bir vapurdan ibaret birlik (Feth-i Bülend, İclâliye, Necm-i Şevket, Muin-i Zafer, Mukaddeme-i Hayır zırhlı korvetleri ve Kartal vapuru) torpido ağları (Şıpkalar) ile korunmaktaydı. Saat 02.00'de komutanı Teğmen Rosensvenski (Roçestoveneski) olan bot, karartılmamış Osmanlı gemilerinin açtığı ateş altında diğerlerine göre daha ilerde bulunan İclâliye zırhlı korvetine iskele tarafından torpido hücumu yaptıysa da torpido, torpido ağına çarparak infilak etti. Açılan ateşle hasar alan bot kısmen batık durumda geri çekildi. Diğer botun sancak taraftan hücumu da başarısız oldu (muhtemelen torpido atamadı). İskele taraftan İclâliye'ye hücum eden Teğmen Puşkin komutasındaki üçüncü botun attığı torpido da önceden hazırlanmış maniaya çarparak infilak etti. Gerek infilakın yarattığı su kümbetinin etkisi gerekse gemilerin ateşi sonucu bot battı. Puşkin ve bottaki dört personel esir edildi. Puşkin'in alınan ifadesinden; Sünne ve Yılanadası fenerlerinin yanmakta olmasının Rus taarruzunu kolaylaştırmış olduğu, Rusların Kronştat'da 1872'de kurulmuş bir torpido okulu olduğu, botların bazılarının bir ve bazılarının iki torpido taşıdığı, bir amirale bağlı toplam 12-13 bot bulunduğu öğrenildi. Ana gemisi, Osmanlı gemilerinin top atışı yüzünden geriye çekilmek mecburiyetinde kaldı. Ancak karaya oturdu. Rus gemisi sabah saatlerine kadar deposundaki kömür ve bazı ağırlıklarını denize atarak kurtuldu ve Odesa'ya döndü. 


Osmanlı tarafında Sohum (Sohumkale/Suchumi/Sochum/Sukhumi)'a Ыг çıkarma yaparak Batum ve Kars'a gönderilecek Rus kuvvetlerinin bir kısmının bu bölgeye gönderilmesinin sağlanması kararlaştırıldı. Bu maksatla Batum'a gelmiş bulunan Hasan Hüsnü Paşa (Muin-i Zafer, Мест-і Şevket, Feth-i Bülend, Mukaddeme-i Hayır ve İclâliye zırhlı korvetleri ile), Batum'daki Ahmet Paşa'nın da ahşap tümeni ile birlikte 16 Mayıs'ta Sohum kalesi önüne geldi. Yedi topluk bir Rus kıyı bataryasını etkisizleştirmeyi müteakip gemilerde bulunan bir tabur silahendazı ve gönüllüleri“ sahile çıkardı. Rus garnizonu şehri terkederek geri çekildi. Hasan Hüsnü Paşa bölgedeki Abaza şefleriyle yaptığı görüşmelerden sonra Abazaları silahlandırarak Abaza birlikleri kurmak üzere harekete geçti. 
Esas çıkarma kuvveti olarak bir tümen tahsis edilmişti. 10 tabur, 12 dağ topu, 
200 atım cephanesiyle seyyar bir ihtiyat topçu bataryası, 300 sandık cephane 
ve bir aylık yiyecekle Ferik Fâzıl Paşa komutasındaki bu tümen 16 Mayıs günü Sohumkale (Sohum)'ye gönderilmek üzere Haliç'te gemilere bindirilmeye başlandı. Tümeni taşıyan gemiler 23-26 Mayıs'ta Sohum önüne geldi ve çıkarma 


44 Bu gönüllüler daha önce Batum'dan İstanbul'a gitmiş ve Hasan Paşa'nın filosu ile Sohum'a gelmiş olan bir 
kısım Çerkezlerdi. 


45 Saim BESBELLİ'nin yazdığına göre (a.g.e., s. 42) Fâzıl Paşa'nın kuvveti içinde 2.000'den fazla Abaza ve 
Çerkez de bulunmaktaydı. Ayrıca Kafkasya halkını silahlandırmak üzere 30.000 tüfek hazırlandı. Tuna için Haliç Tersanesinde yapılmış olan 80 dubadan 12 köprü dubası, bu çıkarmada kullanılmak üzere Sohum'a getirilmişti. 
Bir kaç gün ага ile Sohum bölgesine varan bu kuvvetin iki grup halinde seyretmiş olan kafilelerinden birincisine üç firkateyn ve üç korvet, ikincisine de dört firkateyn refakat etmişti. 
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gerçekleştirildi. 28 Mayıs'ta Sohum güneyinde Kodoş (Kodori) nehri kenarındaki Zil'i ele geçiren bu çıkarma kuvveti, düşmanı Sohum'un 40 mil güneyindeki Çamçıra (Ос̧етс̧ігі/Ос̧атс̧іге) yönünde geri attı. Gemilerle Сатса önüne gidilerek karaya çıkarılan Çerkez ve Abaza gönüllülerle yapılan keşifleri takiben 
1 Haziranda Rus kuvvetlerine karşı yeni bir saldırıya geçildi ve Çamçıra'ya kadar ilerlenildi. 


Karadeniz Filosu komutanı, Sohum çıkarmasının bitirilmesinden sonra bu bölgedeki harekâtı ahşap tümen komutanına (Ahmet Paşa'ya) bırakarak zırhlı tümeniyle Sünne'ye gitti. 


2 Haziran'da Türk harp gemileri Soçi'yi bilahare üç firkateyn ile İllori'yi bombardıman etti. 


Sohum bölgesindeki kuvvetlerimizin durumunu incelemek üzere İstanbul'dan bölgeye gönderilmiş olan Seryaver Mehmet Paşa 14 Haziran 1877 tarihli raporunda Gürcistan ve Çerkezistan'ın zaptı için mevcut kuvvetlere ilaveten Poti'ye denizden kara bombardımanını müteakip bir muntazam tümen çıkarılmasını önermişse de tatbik kabiliyeti olamayacağı görüldü. Ancak Sohum'daki askeri harekâtın yönetimi de Batum'daki kara kuvvetinin başındaki Derviş Paşa'nın uhdesine verildi. Böylece Batum ile Sohum ve çevresindeki kara kuvvetleri aynı komutanın yetki ve sorumluluğu altına girdi. 


15 Haziranda Çamçıra'nın Galizka (Galizga) çayı gerisinde bulunan Rus siperlerine sahilden Avnillah ve Âsar-ı Şevket korvetlerinin ateşleri himayesinde yapılan hücumda Ruslar geri çekildiler. 17 Haziranda Sohum'daki tümenden alınan dört tabur piyade ve bir sahra bataryası Çamçıra'ya çıkarılarak buradaki Türk kuvvetleri takviye edildi. Rusların 15 taburla 28 Haziranda Çamçıra'daki Türk mevzilerine yönelik taarruzlarında, 18 saat süren muharebeler, denize dayalı Rus sol kanadının Ahmet Paşa tümeninin gemileri tarafından atış altına alınmasıyla düşman aleyhine gelişti. Ruslar geri çekilmek zorunda kaldılar. Temmuz sonuna kadar Çamçıra'da kalarak Galizka suyunu savunan Türk kuvvetlerine Batum'da üslenen Ahmet Paşa tümeninin gemileri tarafından top ateş desteği sağlandı. 


Afif Büyüktuğrul bu sıralarda Karadeniz filosunun yeni bir organizasyona geçtiğini yazıyor. 


“Nihayet Amiral Hasan Hüsnü'nün önerisiyle Karadeniz filosunun Кигшиşunda değişiklik yapılmasına karar verildi. Filo üç tümene ayrılarak birinci tümene kişisel olarak amiral Bozaaadalı Hasan Hüsnü, ikinci tümene Amiral Ahmet ve üçüncü tümene de İngiliz asıllı Amiral Hobart'ın komuta etmesi kararlaştırıldı. Bunlardan Amiral Hasan Hüsnü tümeni Sulina'da, Amiral Ahmet'in tümeni Batum'da bulunarak kıyı koruması yapacak, Amiral Hobart'ın tümeni de seyyar 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vazifeler alacaktı. Bundan ötürü Amiral Hobart'ın tümenine “Seyyar Filo” adı verilmişti” 


9 Temmuz 1877'de Şevketil (Çamçıra'nın güney doğusunda)e, yapılan bir çıkarma bu bölgedeki son faaliyet oldu. Karadan yapılan taarruzi bir keşif hareketini denizden desteklemek amacıyla bir tabur redif ve bir tabur milisten ibaret bir kuvvet, iki harp gemisi desteğinde Şevketile çıkarılmış ve gemilerden yapılan kara bombardımanı ile çarşı ve erzak ambarları tahrip edilmiş ve düşman geri çekilmek zorunda bırakılmıştı. Türk kuvvetleri akşama doğru yerlerine dönmüş bulunuyorlardı. 


Hobart Paşa Çamçıradaki kuvvetlerin zaman içinde Ruslar'ın baskı ve kuşatmasına maruz kaldığını, tahliyesi mecburiyeti doğduğunu yazıyor. Batum'daki Derviş Paşa'nın tahliye görevini kendisine verdiğini belirterek şöyle devam ediyor: 


“.. Toparlayabildiğim bütün gemilerle, yani üç zırhlı korvet ve iki adet çarklı ahşap nakliye teknesiyle Oçamçire'ye hareket ettim. Neyse ki Rus saldırısı henüz başlamıştı. Filonun gelişi de sanırım taarruz kararlarını geciktirdi. Bütün eşyalarıyla birlikte 4000 askeri, bir kaç sahra bataryasını ve pek çok cephaneyi emrimdeki az sayıda nakliye teknesiyle taşımak kolay iş değildi. Buna rağmen içinde bulunduğum şartlar altında elimdeki imkânları en iyi şekilde değerlendirdim. 


Korvetler ve çarklı nakliye tekneleri sahile olabildiğince yakın demirlemişti. 
Niyetim onları olabildiği kadar asker ve malzemeyle doldurmak, sancak gemimi de Rus Ordugâhı açıklarında rahatça manevralar yapabilmesi için son ana kadar serbest tutmaktı. Böylelikle Ruslar yüklemeyi engellemeye kalkışırsa ordugâhlarını bombardıman etmem mümkün olacaktı. Yükleme işi gün ağırırken başladı ve ertesi gece boyunca devam etti. Askerin son grubu gün doğarken teknelere binmişti. Boşaltma harekâtı Rusların burnunun dibinde yürütülmüştü. Sahildeki gemiler tüfek atışı menzilindeydi, gidip gelen tekneler de bütün bu süre boyunca gizlenmiş düşmanın ateşine açıktı. Yaptığım hazırlıkların düşmanı ürküttüğü belliydi. İşgalci askerin geri çekilmesine karşı koymamanın kuşkusuz daha iyi olacağını düşünmüşlerdi.” 


<.. Son birliğin sahilden ayrılması beni büyük ölçüde huzura kavuşturdu. Zavallılar bütün gece ileri karakol görevini yüklenmişlerdi. Çifter çifter geldiler ve gemiye binmeleri uzun sürmedi. 


46 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 209. Saim BESBELLİ bu yeni teşkilâta 10 Temmuz'da karar verildiğini yazıyor. Sebep olarak bilâhare belirtilecek olan dört Osmanlı ticari yelkenli teknesinin Kurucaşile-Cide açıklarında 
21 Haziran'da bir Rus yardımcı kruvazörü tarafından batırılmasını gösteriyor. Mevcut ablukaya rağmen Rusların 
böyle bir hareketi başarmaları dikkat nazarına alındı. Bu çeşit düşman gemileriyle meşgul olmanın asıl abluka görevini bozacağı düşünülerek bundan böyle bu gibi hareketlere engel olunmak üzere Karadeniz Filosu, mevcut 
20 gemisiyle yeniden ve üç tümen olarak yukarıda belirtildiği gibi tertiplendi. Bu arada Sünne'ye yapılacak bir 
düşman taarruzunu önlemek maksadıyla, Sünne gambotu ile Hıfz-ur Rahman zırhı korveti Sünne içine kondu. 
Sünne boğazı ile deltanın ilerisinde evvelce de belirtildiği gibi zincirden engeller kuruldu. (Bkz.: a.g.e., s. 45,46) 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Hiç vakit kaybetmeden Sohumkale'ye hareket ettik ve yükümüzü karaya çıkarttık...'*7 


Rusların 26 Haziranda Ziştoviden geçerek Balkan geçitlerine doğru harekâta devam etmesi sonucu Ѕоһита yapılmış olan çıkarmanın stratejik bir faydası kalmadı. Karadağ'daki Süleyman Paşa kuvvetlerine ilaveten Sohum'daki Fazıl Paşa tümeninin de geri alınarak Balkanların savunulmasında kullanılmasına karar verildi. Karar Temmuz 1877 sonlarında İstanbul'dan ilgili yerlere bildirildi. Bu çerçevede Sohum'daki Ahmet Paşa tümenine de Sohum'daki tahliyeyi himâye görevi verildi. Bu amaçla Mahmudiye zırhı firkateyni Muhbir-i Sürur ahşap firkateyni Feth-i Bülend, Mukaddeme-i Hayır zırhlı korvetleri, Asir, Süreyya ve Talia vapurları, Sohumdaki kuvvetleri taşıyacak ticaret gemileri ve Trabzon-Batum bölgesindeki bütün kayık уе mavnalar 31 Temmuz 1877 günü Sohumü hareket ettirildiler. 
Saray 29 Temmuzda Sohum'daki tümenin emniyetle tahliyesine yardımcı olması için Hobart Paşa'nıntümeninin de Sohum'da görevlendirilmesini emretmişti. Her ne kadar Bahriye Nezareti Amiral Ahmet'in tümenini yeterli bularak bu karara itiraz etmişse de durumdan habersiz olan Hobart Paşa tümeni harekâtı desteklemek için Sohum'a geldi. (İlerde belirtileceği ve Hobart Paşa'nın da anılarında yazdığı gibi tahliye harekâtında Hobart Paşa fiilen görev aldı.) 


Sohum ve civarındaki Müslüman ahali askeri harekâta iştirak dolayısıyla Ruslara karşı isyan etmiş olduklarından Osmanlı topraklarına göç etmek istiyorlardı. 8 Ağustos'tan itibaren bölgenin boşaltılmasına başlandı. 17-18 Ağustos'ta bir korvet Gagry (Gagra) müstahkem mevkiini ve buraya giden yolu topa tuttu. Bu sırada torpido stimbotlarını yüklemiş olarak yaklaşan Rus ana gemisi Konstantin bu korvet tarafından geri püskürtüldü. 23/24 Ağustos gecesi, ay tutulmasından yararlanarak tekrar yaklaşan Konstantin'in sevkettiği torpido stimbotlarının Sohum önündeki Türk harp gemilerine yapmak istedikleri taarruz, vaktinde önlendi. Asar-ı Şevket zırhlı korvetine sokulan stimbotlar, karakol filikaları ve korvetin açtıkları ateşle karşılaşınca geri çekilmek zorunda kaldılar. Korvetin sancak tarafında patlayan bir torpido etkisiz kaldı. 


25-31 Ağustos arasında bir miktar asker fakat çoğunlukla muhacirler tahliye edildi ve Karadenizdeki Osmanlı limanlarına taşındı. 31 Ağustos'ta Rusların Sohum'a yapmak istedikleri taarruz harp gemilerinin desteği ile defedildi. 


Hobart Paşa bu tahliyeleri şöyle anlatıyor: 


©... Kısa süre sonra gerçek bir göç hazırlığına girişmem istendi. Sohumkale'nin boşaltılmasına karar verilmişti. Ancak haşmetmeap Sultan (11. Abdülhamid'i kast ediyor D.H.), Rus boyunduruğundan ilelebet kurtulmayı umut eden zavallı hal- 


47 - Charles Hobart HAMPDEN, a.g.e., s. 166-168. Bu harekâtı Woods Paşa da anılarında anlatmıştır (Bkz.: Sir 
Henry F.WOODS, Türkiye Anıları, s. 206-208). 
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kı, intikam hislerini coşturdukları düşmanın insafına bırakmak istemiyordu. Ülkeyi terk etmek isteyen herkesin Osmanlı topraklarına taşınacağı ve arazi tahsis edileceği söylenmişti. Halkın hemen hepsi gitmeye kararlıydı ve hayvanları, kap kacakları ve taşınabilir bütün mallarıyla Sohumkale'ye akın etmeye başlamışlardı. 
Yalnız şu kadarını ilave edeyim ki iki hafta gibi bir sürede emrimdeki teknelerle Batum, Trabzon, Sinop ve Osmanlı sahilindeki diğer limanlara erkek, kadın ve çocuk yaklaşık 50.000 kişi taşıdım.” 


1 Eylül'de üç tabur Mahmudiye zırhlı firkateynine, dört tabur Selimiye ahşap firkateynine, beş tabur da Sultaniye vapuruna alındı. Bu gemiler 2 Eylül sabahı Asar-ı Şevket zırhlı korvetiyle Kelasor (Kelasov/Kelesur, Çamçıra ile Sohum arasında)daki Alaiye (Alanya) taburunu yüklemek üzere yola çıktılar. Kelasor yolunu korumakla görevli olan ve düşmanla muharebeye tutuşmuş olan bu tabur, önce gemilerin ateşiyle desteklendikten sonra, korvete (Âsar-ı Şevket) yüklendi. Bu suretle kıtaları tamamlanmış olan tümen 7 Eylül'de Varna'ya çıkarıldı. (Sohum-Varna: 577 mil.) 


Ahmet Paşa Sohum'ın boşaltılmasından sonra Mahmudiye, Muhbir-i Sürur, Feth-i Bülend, Mukaddeme-i Hayır gemileri ve Mecidiye, Asir ve Talia vapurlarıyla Batum'a geldi ve savaş sonuna kadar kıyıların korunması, kara kuvvetini destek ve kara-deniz işbirliği görevlerini icra etti. 


Aralık ayına kadar Doğu Karadeniz cephesinde sükünet hüküm sürdü. 29-30 Aralık gecesi ise Rus torpido stimbotları Batumdaki gemilerimize hücum ettiler. 


Hobart Paşa anılarında Rusların 29 Aralık saldırısını şöyle anlatıyor: 


©. Filomuzun bu faaliyeti düşmanı büyük ölçüde rahatsız etmiş, onlar da mümkün olduğu takdirde gemilerimizin Batum'daki konumunu en azından tehlikeli hale getirmek için karar almışlar. Bunu da sözde her şeye kadir torpidolarla uygulayacaklarmış. Sivastopaldaki gizli ajanımızdan aldığım bilgiye göre Batumdaki Osmanlı gemilerinin her ne pahasına olursa olsun imhası, ya da korkutulup kaçırılması için ciddi bir sefer hazırlanıyormuş” 


“... Bir avcı gibi hesap yaptım. Bir cisme gece karanlığında ateş etmek fevkalade zordu, özellikle hedefin ardında Batum'daki gibi yüksek tepeler olursa. Dolayısıyla verdiğim ilk emir ışık yakmayı yasaklamak oldu, hatta sigarayı bile. Ağır cezalar altında tamamen zifiri karanlık. Batum çok küçük bir limandı ve buraya girişi bulmak gün ışığında bile zordu. Hele geceleyin deniz fenerinin yardımı olmadan hemen hemen imkânsızdı. Fenerin yakılmamasını emrettim. Sonra da sahildeki makamların yardımıyla şehirdeki ışıkları yasakladım. Ancak Batum'da bir hayli Rus yanlısı bulunduğundan uygulamak daha zor oldu. Yine de katı bir disiplin sayesinde Batum hava karardıktan sonra bir ölüler şehrine dönüştü. 


48 Charles Hobart HAMDEN, a.g.e., s. 168. Saim BESBELLİ göçmenlerin Trabzon-Ereğli arasındaki iskelelere 
bırakıldığını belirterek sayılarının 40.000 kişiyi bulduğunu yazıyor (Bkz. a.g.e., s. 44) Keza Fevzi KURTOĞLU da "takriben 40.000 muhacir” olduğunu belirtiyor (Bkz.: a.g.e., s. 104) 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Bütün bu tedbirlere ilaveten limanda yatan gemilerin önlerine su üstü engelleri koydum, limanın girişini izlemek için de nöbetçi filikalar yerleştirdim. Bütün bunlardan sonra da beklemeye başladım. Etrafımda uyuyan subaylarımın nahoş horultuları arasında çoğunu uykusuz geçirdiğim bir kaç gece boyunca hiç bir şey olmadı. Halbuki sonradan öğrendiğime göre limanın dışında yoğun bir faaliyet sürüyormuş. Uyarı haberini aldıktan sonraki üçüncü ya da dördüncü geceydi, sabaha karşı üç sularında nöbetçi filikaların bulunduğu yönden gürültüler geldi ve uzakta yatan gemilerden birinin yakınında bir patlama duydum. Daha ne olup bittiğini anlamadan bir cisim sancak gemimin demirini tutan zincire çarptıktan sonra suda balık gibi kayarak geçti. Ardından ölüm sessizliği. Hemen ardından istim üzerinde bekleyen iki süratli kruvazöre (muhtemelen top koyulmuş stimli ticaret gemisi kastediliyor D.H.) denize açılıp etrafı kolaçan etmeleri için emir gönderdim. (Gece karanlığı ve Rus gemisinin sürat üstünlüğü nedeniyle takip başarısız oldu. D.H.) 


Birdenbire sahilden insanların seslendiğini duydum (Batum limanında gemilerin her zaman rıhtıma bağlı olduğunu söylemeyi unuttum). Ne olup bittiğini anlamak için subayımı sahile yolladım. Şaşkın bir kalabalık kuyruğunu çarpan balığa benzettikleri bir cismin etrafında toplanmış. Aslında bu cisim pervanesi hâlâ dönmekte olan patlamamış bir torpidoydu. 


Etraf sakinleşince saldırı sırasında ne olup bittiğini görmek için kendim gittim. Bir torpido zırhlılardan birinin bordasına açıyla çaparak tam su çizgisinde patlamış, ama hasar vermemişti. 


İkinci torpido, suda kurduğum savunma engelinin kalasları arasından geçerek rotasından sapmış ve sessizce filonun solundaki sahile ulaşmış. Üçüncüsü de söylediğim gibi sancak gemisinin zincirine çarpmasına rağmen patlamamış ve yoluna devam edip sahile uzanmıştı. Sonradan bir diğer torpidonun da parçalarını topladık. Bunun denizin altında bir yerde patladığı belliydi. Böylece bize dört torpido fırlatılmış ancak hiç biri de etkili olmamıştı. Belki atılan başka torpidolar da vardı. Kumsala çıkmış olanlar mükemmel durumdaydı. Onları etkisiz hale getirir getirmez savaş esiri ilan ettik. 


Batum'un dışında neler olduğunu sonradan öğrendim. Yedeğinde torpidobotlar taşıyan iki hızlı Rus istimbotu üç gece boyunca Batum'u arayıp durmuş. İhbarcılarımdan biri “Aradık, taradık ama kesinlikle bulamadık” demişti. Ruslar sabah ortalık aydınlanınca gözden uzakta olmak için gün doğmadan bir kaç saat önce denize açılıyorlarmış. Sonunda bir adama rüşvet vererek şehrin dışındaki tepelerde ateş yakmasını sağlamışlar. Böylece dördüncü gece biraz yaklaşmışlarsa da arka plandaki karanlık kitleden dolayı gemileri seçememişler. Dönüş vakti yaklaşınca atış yapmaya karar verip Osmanlı filosunun merkezi olduğunu tahmin ettikleri 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yere doğru beş torpido göndermişler, sonunda neler olduğunu biliyoruz..”* 


Karaya vuran torpidolardan birinin İstanbul'a gönderilmesiyle başlayan olaylar için de Woods Paşa'nın anılarına göz atalım: 


“ Türkler hesabına yaptığım yararlı bir iş de, onlara herhangi yüksek bir prim ödemeden “Whitehead torpidosu” sağlamamdır. Whitehead torpidosunun mucidi yine Whitehead isimli bir şahıs olup torpidolarına istekli bulunan her memlekete yüksek fiyatla satış yapmakta idi. Kaptan Makaroff adında yakışıklı bir Rus Subayı, Hobart'ın komutası altında Batum'da demirli bulunan Türk filosuna bir saldırı düzenlemişti. (Daha sonra Amiral olan Makaroff, Japon - Rus harbinde, Port Arthur açıklarında, içinde bulunduğu sancak gemisinin Japonlar tarafından batırılmasıyla ölecekti.) Ruslar üç adet Whitehead torpidosu attılar, ancak bunlar herhangi bir tahribata sebebiyet vermedi. Torpidoların üçü de Türk gemilerinin sağından solundan geçerek gittiler. Bir tanesi kıyı kenarındaki bir kayalığa çarparak infilâk etti. İkincisi bilinmeyen bir sebepten kayboldu. Üçüncüsü ise patlamadan kumsala çıktı.* 


Hobart hiç vakit kaybetmeden durumu Bahriye Nazırı arkadaşım İngiliz Sait Paşa'ya telle bildirdi. Ben Sait Paşa vasıtasıyla bu patlamamış torpidonun derhal Amiralliğe gönderilmesini sağladım. Torpidoyu anahtarı bende olan bir depoya kilitledim." Bu sıralarda Times gazetesinde bu olayı hikâye eden bir mektup ya- 


49 Charles Нобай НАМОЕМ, a.g.e., s. 162-164. Afif BÜYÜKTUĞRUL torpidoların Konstantin ana gemisi ile getirilen Çeşme ve Sinop isimli hücum teknelerinden atıldığını, Çeşme'den atılanın Asar-ı Tevfik'e zarar vermeden patladığını, Sinop'tan atılan iki torpidonun da Mahmudiye'nin her ікі bordasından geçip gittiğini yazıyor (Bkz. a.g.e., s. 212). Saim BESBELLİ ise Mahmudiye'ye isabet etmeyen torpidoların karaya gittiğini, bunların 350 mm.lik Vaythet (Whitehead D.H.) torpidosu olduğunun görüldüğünü belirtiyor (Bkz.: a.g.e., s. 57). Kendi tahrik gücüyle giden torpidoyu ilk defa 1866'da İngiliz mühendis Robert Whitehead (1823-1905) imal etmiştir. Pervanesi vasıtasıyla 
7 kts hızla seyredebilen torpidonun menzili de 1870'te 640 m. İdi. Whitehead müteakiben torpidoyu geliştirdi. 


50 Woods Paşanın, Hobart Paşanın ve Dipnot 49'daki Afif BÜYÜKTUĞRUL ve Saim BESBELLİ'nin atılan torpidolar ve akıbetleri hakkında verdikleri bilgilerde bazı farklılıklar olduğu görülüyor. Ancak hepsi en az bir torpidonun karaya çıktığını belirtiyor. 


51 Osman ÖNDEŞ “İlk Türk Torpilini Yapan Subay: Torpidocu İdris Bey” isimli (Hayat Tarih Mecmuası Sayı 12, Ocak 1969, 
5. 68-72) ve Emekli Bahriye Yarbayı Muhittin Atayiğit'in Deniz Mecmuasının 1 Ekim 1949 tarihli 389. sayısındaki “Osmanlı Bahriyesine Seyyar Torpido Nasıl Girmişti" başlıklı yazısından da faydalanarak kaleme aldığı yazısında, Çarkçı Mülâzım-ı Ewel (Üsteğmen) İşkodralı İdris Hilmi Beyin bu depoya bir gece gizlice girerek torpidoyu söktüğünü, parçalarının krokisini çıkardıktan sonra torpidoyu yeniden monte ederek sabaha karşı ambardan ayrıldığını, ertesi gün de Bahriye Nezareti'ne bir dilekçe ile baş vurup kendisinin bir torpido projesi geliştirdiğini bildirerek fabrikalarımızda imaline izin istediğini belirtmiştir. Bu yazıda açıklandığına göre olaylar şöyle gelişti: Bahriye makamları kısa zamanda bu projenin nasıl oluştuğunu öğrendi. Daha sonra torpidonun mucidi Whitehead İstanbul'a gelerek İdris Bey'le temas kurdu. Kendisi özellikle kendi icadı olan ve gizli tutulması gereken torpidonun ayarlanmış belirli bir derinlikte seyretmesini sağlayan mekanizmanın (nazım-ı umk) bilgilerinin öğrenilmesini istemiyordu. Çünkü Whitehead bu torpidoyu yüksek fiyatla birçok ülkeye satıyordu. 
Whitehead İdris Bey'le anlaşamayınca kendisini mahkemeye verdiyse de davayı kaybelli. Bunun üzerine Whitehead Bahriye Nezareti'ne başvurarak bahriyenin deposundaki torpidonun kendisine verilmesi halinde daha yeni model bir kaç torpido vereceğini ve İdris Bey'e de Fiume (Rijeka) deki torpido tesislerinde eğitim imkânı tanıyacağını bildirdi (Bu şartlar Woods Paşanın hatıralarında daha detaylı olarak izah edilmiştir.) Bahriye Nezareti Mr. Whitehead'in arzusunu yerinde bularak İdris Efendiyi Fiume'ye gönderdi. İdris Bey'in Whitehead torpidosuyla ilgili faaliyetleri hakkında Fahri Çoker de “Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler” isimli kitabında bilgi vermektedir. (Bkz.: s. 214 ve 215'deki dipnot) 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yınlandı. Times gazetesi, bu mektubun sonuna kendi yorumunu da eklemeyi ihmal etmemişti. Yorum şu cümle ile bitiyordu: “Torpidonun muhafaza edildiği bu depoda şimdi Türkler'in merhametine sığınan Mr. Whitehead'in sırları yatıyor.” 


Ben daha önce Whitehead'in mekanizmasını görmemiştim, ancak makine mühendisi olan dostum Warren'in yardımıyla bu torpidoyu dikkatlice parçalara ayırdık. Bu suretle torpidonun bütün ayrıntılarını öğrenmiş olduk. Belki de aceleden olacak, emniyet piminin çekilmesi unutulmuştu. Ancak dişlinin muntazam bir şekilde ayarlandığını fark ettim. Torpidonun başlık kısmı ile başlıkla gövde arasındaki bez contalar sancak gemisindeki makinistler tarafından gövde kısmından ayrılmış bulanmakla beraber, aşınmakta olduğunu fark ettiğim ateşleme tapası işler vaziyetteydi. Bu nedenle infilak ettirmeyi denemek istedim. Ateşleme tapasını Camialtı meydanının ortasında mevcut çakıl yığınının üzerine koydum. 
Elime demir bir çubuk alarak tapanın üzerine fırlatıp kaçtım. Tam bu sırada şidдеш bir infilak oldu..” ” 


“Bu infilâkın akisleri büyüktü. Bu torpidonun mucidi Mr. Whitehead Avusturyalı emekli bir deniz subayının başkanlığındaki bir heyeti benimle görüşmek üzere İstanbul'a gönderdi. Heyet, her ne pahasına olursa olsun Türklerin elinde bulunan bu torpidoyu almak için görevlendirilmişti. Beraberinde bu amaç için önemli miktarda para getirmişlerdi. Torpidonun parçalara ayrılıp incelendiğini, hatta önemli parçalarının krokilerinin çizildiğini öğrendikleri zaman çok üzüldüler. Ayrıca öyle zannediyorum ki önemli bir kazançtan mahrum edildikleri için bana kızan ve canları sıkılan birçok şahıs da bulunuyordu. Fakat Sait Paşa gerçekçiydi. Her şeyi bana bırakmıştı. Sonunda Avusturyalı kaptan, Mr. Whitehead adına imzalanmış bir mukavelenin kopyasını bırakarak gitti. Mukaveleye göre, elimizde bulunan torpido Fiume fabrikasında tekemmül ettirilip üç adet en son model torpidoyla birlikte herhangi bir bedel mukabili olmaksızın Türkiye'ye geri verilecekti. Mukavelenin bir diğer hükmüne göre de 50 adet en son model torpido, istenildiği zaman yarı fiyatına Türkiye'ye verilecekti. Bir diğer hüküm de şu idi: Biri topçu diğeri makine mühendisi olmak üzere iki Türk subayı Whitehead silâhlarının bakım, onarım ve kullanışı üzerinde Fiumede eğitim göreceklerdi.”*? 


Enteresan olan şu ki; Osmanlı Bahriyesi elinde hasarsız bir Whitehead torpidosu ve torpidonun krokisi olduğu halde keza Dipnot 51'de açıklandığı gibi Fiume'deki torpido imalât tesislerinde eğitim görmüş personele de sahip olmasına rağmen kendi torpidosunu dizayn ve imal için bir teşebbüste bulunmamıştır. 
(Tersane'de bir torpido fabrikası kurulmuşsa da bu bakım, onarım, içindi.) Bununla birlikte Bahriye Mektebinde son sınıfta torpido dersi verilmeye başlanmış, 
Fiume dönüşü İdris bey de öğretmen tayin edilmiştir. (Torpido silâhı ancak 1885 
yılında Osmanlı Bahriyesine girmiştir.) 


52 Sir Henry Е. WOODS, Türkiye Anıları (Osmanlı Bahriyesinde 40 yıl) 1869-1909, s. 88-92. 
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Rusların Karadenizdeki son torpido taarruzu 15-16 Ocak 1878 gecesinde Batumdaki harp gemilerimize karşı gerçekleşti. Konstantin ana gemisi ile gelen ve Yüzbaşı Makaroff'un emrindeki torpidobotlar (Çeşme ve Sinop)'ın attıkları torpidolar zırhlı korvetlere isabet etmediyse de bir torpido liman ağzında karakoldaki İntibah gambotunu batırdı. Böylece İntibah kendinden tahrikli torpidolar (Self-propelled torpedoes) ile batırılan dünyadaki ilk gemi olmuştur. 


Harp süresince Rus Bahriyesi'nin Karadenizdeki Osmanlı Donanmasına karşı elde ettiği bu tek başarı Çar tarafından Rus bahriyesinin teşvik ve cesaretlendirilmesi için kullanıldı. Çar Yüzbaşı Makaroff'u bir üst rütbeye terfi ve kendisine yaver tayin ettirdi. Torpidobot komutanı Zatsarapenni (üsteğmen) de yüzbaşı oldu ve madalya aldı. Mürettebata da ikramiye dağıtıldı."* 


Ruslar Karadeniz'de bazı süratli ticaret gemilerini 120 mm.lik toplarla donatarak “yardımcı kruvazör” olarak kullanma yoluna da gittiler. Bu gemilerle Osmanlı Donanmasının etkinlikle devam ettiremediği deniz ablukasını zaman zaman yararak Osmanlı Karadeniz sahillerine yaklaşıp yakaladıkları Osmanlı ticari teknelerini batırdılar/esir aldılar. Bunların faaliyetlerine kısaca değinelim. 


21 Haziran 1877de Eriklik, Kurucaşile ile Cide'nin Aydos iskelesi önlerinde 
dolaşan bir yardımcı kruvazör, İstanbul Boğazı'ndan çıkacak ticaret gemilerini avlamakla görevliydi. Bu görevi sırasında, personelinin sahile çıkmasına müsaade ederek 10 kadar yelkenli gemi batırdı. 21 Temmuz'da Odesadaki Rus torpido stimbotlarının bir taarruzda bulunma ihtimaline karşı Yılanadası bölgesinde karakolla görevlendirilmiş olan Mukaddeme-i Hayır zırhlı korveti (Komutanı: Miralay Faik Bey) Rusların Sünne'ye gelmekte olan Ereğli adındaki yardımcı kruvazörüne rastlayarak derhal hücuma geçti. Rus gemisi hemen dönerek kaçmaya başladı. Mukaddeme-i Hayır'ın top mermileri azami 3200 yarda mesafeye gidebiliyordu (top namlu açısı azami değeri olan 8°уе çıkarıldığı zaman). Bu durumda 
dahi mermiler Rus gemisine göre 1.000 yarda kısa düşüyordu. Rus gemisinin 120 
mm.lik modern Krupp topunun menzilinin 4.500 metre olması Mukaddeme-i Hayır'ın iki isabet almasına neden oldu. Bu arada yardımcı kruvazörün torpido atışı için kıç tarafında hazırlık yapıldığını gözleyen Mukaddeme-i Hayır takipten vazgeçti. Rus gemisi de süratini yükselterek Odesa yönünde uzaklaştı.” Burada önemli olan husus Mukaddeme-i Hayır'ın zırhlı korvet olarak dizayn ve inşa edil- 


53 Bernd LANGENS!EPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ'ün kitabında (The Ottoman Steam Navy 1828-1923) olayın 26 
Ocak 1878'de vukubulduğu ve İntibah gambotu personelinden 23 kişinin öldüğü yazılıdır (. 6). Aynı kitapta İntibah'ın 2 adel 100 mın, 1 adet 57 nım topu bulunduğu (1877), 12 kts süratinde ve personelinin de 35 kişi olduğu belirtilmiştir (s. 162). İntibah sınıfı gambotlar hakkında İkinci Bölümde (Bahriyenin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi kısmında) ilave bilgi verilmiştir. 


54 Bkz.: Fevzi KURTOĞLU, a.g.e., s. 106. Yazar, Zatsarapenni'nin hangi botun komutanı olduğunu belirtmemiştir. 


55 Bkz.: Fevzi KURTOĞLU, a.g.e.,5. 108; Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 46. 
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miş olmasına rağmen Rusların üzerine top koydukları ticaret gemileri (yardımcı kruvazörler) ile karşılaştırıldığında hem sürat hem de top menzili yönünden zafiyet göstermesidir. (Mukaddeme-i Hayır'ın dört adet 222 mm.lik ağızdan dolma Armstrong topu vardı. Diğer zırhlı korvetlerde de benzer özellikte toplar mevcuttu.) Bu olay; Osmanlı Donanmasında gemilerin inşa aşamasında ve sonrasında; mevcut ve muhtemel düşman imkân ve kabiliyetleri devamlı takip edilerek, bunlara üstünlük sağlayacak gerekli tertip, silahlandırma ve modelizasyona gidilmediğini gösteren bir örnektir. (Mukaddeme-i Hayır henüz üç yaşında idi.) 


Feth-i Bülend zırhlı korveti 24 Temmuz gecesi filo komutanından aldığı emir gereği Kavarna'dan Sünne'ye hareket etmiş, sabahleyin Köstence'nin 34 mil açığında Sivastopol yönünde ilerleyen bir Rus yardımcı kruvazörü (silahlı ticaret gemisi) ile karşılaşmış, süratini arttırarak yaklaşık dört saat bu gemiyi takip etmişse de düşmanın seyir süratinin kendisinden iki mil fazla oluşu nedeniyle avını kaçırmıştır. Takip sırasında vuku bulan topçu muharebesinde Feth-i Bülend etkili olamamış, ancak Rus gemisine kıç tarafından bir isabet sağlamış, bir düşman mermisi de bacasını delmiştir.“ 


Diğer bir Rus yardımcı kruvazörü (Herakliya) 3 Ağustos'ta İstanbul Boğazına kadar yaklaşarak Şile önlerinde odun yüklü dört küçük tekneyi yakıp batırdı. 
Bunların mürettebatı sandallarla sahile çıktılar. Herakliya'nın asıl hedefi asker yüklü nakliyelerden birine tesadüf ederek zaptetmekti.”” Düşmanın Boğaz'a bu derece yaklaşması karşısında bir Boğaz muhafızlığı kurularak emrine küçük bir filo verildi. 


24 Ağustos'ta Balçık'ın 15 mil açığında rastlanan Ereğli adlı Rus yardımcı 
kruvazörü Hobart Paşa komutasındaki Asar-ı Tevfik ve Feth-i Bülend zırhlıları tarafından kovalandı.”* Hobart Paşa'nın bu olayla ilgili raporuna göre kendisi Rus gemisinin bir Türk brikini yaktığını gördü. Varna'nın birkaç mil kuzeyinde bir 


56 Bkz.: Fevzi KURTOĞLU, a.g.e., s. 108,109. Afif BÜYÜKTUĞRUL ise kitabında (a.g.e., s. 214) olayın 21 Temmuz'da vuku bulduğunu, Rus gemisinin isminin Vesta olduğunu, Feth-i Bülend'i görür görmez hemen Sivastopal'a doğru kaçış rotasını tuttuğunu yazıyor. Saim BESBELLİ ise Rus gemisinin adını Vestiya olarak belirtiyor. Çatışma sırasında Vestiya'da altısı subay olmak üzere 43 kişinin yaralandığını ve öldüğünü, cephane ve mühimmat yüklü Feth-i Bülend'in ise yükünü Sünne'ye çıkardıktan sonra Sinop'a gittiğini yazıyor. (Bkz.: a.g.e., s. 46,47) 


57 Bkz.: Fevzi KURTOĞLU, а.о.е.,5. 110; Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ'ün kitabında (a.g.e,, s. 6) 
da yine 3 Ağustos'ta Rusların Konstantin torpidobot ana gemisinden (Velikit Knyaz Konstantin) bir timin Kilyos körfezinde üç küçük yelkenli tekneyi yakalayıp ateşe vererek batırdığını yazıyor. 


58 Bkz.: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 47,48. Saim BESBELLİ “La Guerre d'Orient 1877-1878 adlı Fransızca esere 
göre Rus gemisi Ereğli değil Amiral Arkas'ın Rumeli kıyılarına gönderdiği Livadya adlı Çarlık yatı idi." bilgisini de veriyor (s. 47) Hobart Paşa da anılarında olayı anlatırken Rus gemisinin Rus Çarı'nın Livadia adındaki muhteşem yatı olduğunu yazıyor. (a.g.e., s. 152-155) Ancak anı kitabında, s. 153'te Livadia ile ilgili şu not vardır: “Hobart Paşa yatın adını doğru hatırlayamamış olmalı. Livadia 1880'de denize indirilmişti; iki bacalı olan bu Rus Çarlık yatı Derjava olmalıdır (y.h.n.)”. Fevzi KURTOĞLU ise bu gemiyi “Rus kruvazörlerinden Livadya" olarak belirterek “Varna önlerine geldiğinde Ereğli limanına mensup iki yelken sefinesini müsadere ile ateşe verdi" diye yazmıştır. (a.g.e., s. 110) (Livadya, Livadia'nın Türkçemizdeki yazılımı olarak kabul edilmiştir. D.H.) 
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limanda demirlemiş olarak kömür ikmali yapmakta iken durumu gören Hobart Paşa Asar-ı Tevfik ve Feth-i Bülend zırhlı firkateynleri ile Rus gemisini yakalamaya çalıştı ise de başarılı olamadı. İki taraf arasında 100'den fazla mermi atıldı. 
Ancak Rus gemisi süratinden istifade ederek Sivastopol'a kaçtı. 


Rus yardımcı kruvazörleri 15, 18 ve 19 Ekimde de sırasıyla Tuna ağzında, Sinop bölgesinde ve Varna önlerinde faaliyet gösterdiler. Sinop bölgesinde dört yelkenli tekne ve Varna önünde de 600 tonluk bir brik batırdılar. 


Odesadan gelerek Anadolu kıyılarına varan Rusya adlı yardımcı kruvazör, 25 
Aralık 1877'de Ereğli-Sinop arasında yalnız başına seyretmekte olan Mersin vapuruyla karşılaştı. Hemen kıyı ile vapur arasına giren düşman, attığı bir kaç mermiden sonra vapuru ele geçirerek Sivastopol'a götürdü. Yük tonajı 1.400 ton olan vapurda, personelinden başka 793 göçmen, 800 hasta ve yaralı asker, 21 subay ve bir kaç kadın bulunmaktaydı.”* 


5 Ocak 1878'de Mersin Vapurunun başına gelenler, kaptanının bir Slav oluşu 
Meclis-i Mebusan (Millet Meclisi)'da Bahriye Nazırı Sait Paşa'nın şahsında bahriyenin tenkit edilmesine neden oldu. Donanmanın üstünlüğüne rağmen, düşmanın Padişah sarayından top sesleri duyulacak kadar yakında harekâtta bulunmasına neden engel olunmadığı, kıyılarını korumaktan aciz bir donanmanın düşman 
kıyılarını nasıl abluka edebileceği soruldu ve nazır istifaya davet edildi. Zaten 26 
Aralık 1877'de, yani 10 gün önce bahriye nazırı olan Sait Paşa, bahriyeyi savunarak istifa etmedi. Ancak 2 ay sonra 5 Mart 1878'de Moralı İbrahim Paşa bahriye nazırlığını devraldı. 


31 Aralık 1877'de Batum komutanı ile Hobart Paşa ve Trabzon Valisi arasında yapılan görüşmede Batum-Ereğli kıyılarının korunması maksadıyla; 1 Ocak 1878'de Şevketil, Poti, Çamçıra önlerinde gösteride bulunulması, Hobart Paşa'nın Feth-i Bülend korveti ve İzettin vapuru ile Samsuna gitmesi ve İstanbuldaki Asar-ı Tevfik korvetinin de katılmasıyla, bu gemilerin Sinop ve havalisini, diğer üç geminin de Batum bölgesini korumaları ve beş geminin de Batum-Trabzon arasında karakol yapması kararlaştırılmıştı.#" 


11 Ocak'ta Karadenizdeki zırhlı tümen Sivastopol önünde Yunan bandıralı 
bir gemiyi yakalayıp İstanbul'a göndermeyi müteakip 12 Ocak'ta Gözleve'ye intikal ederek kasaba ve tahkimatı 150 mermi atarak 2.000 metreden bombardıman 


59 Saim BESBEL! і, a.g.e., s. 60,61; yazar ayrıca La Guerre D'Orient 1877-1878 adlı kitaptan aldığı şu bilgileri de 
veriyor: Mersin, Trabzon-İstanbul arasında işleyen Mahruse kumpanyası vapurlarındandı. Mersin Rumeli cephesinde kullanılmak üzere Derviş Paşa ordusundan alınmış 800 kişilik bir birliği taşıyordu. Kadın, erkek ve çocuklar, gemi personeli ve bir kaç memur ile bu miktar 895 kişiyi bulmakta idi. Mersin, Rusya gemisi tarafından elkonulmasını müteakip 26 Aralık, 11.00'de Rusya ile birlikte Sivastopol limanına girdi. 


60 Bkz: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 63. 
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etti. Gemilerin hasarı önemsiz olmasına karşılık sahilde tahribat büyük oldu. Ardından Batı'ya seyredilirken çıkan fırtına nedeniyle 13 Ocak'ta Yalta'ya gelindi. 14 
Ocak'ta Kefe (Feodasiyya) ve tahkimatı 132 mermi atılarak bombardıman edildi. 
Asar-ı Tevfik de Anapa'yı bombardıman etti. Bilahare gemiler kömür ikmali için Sinop'a döndüler. 


30 Ocak 1878'de Ruslar'ın Batuma yaptıkları taarruzda Osmanlı harp gemileri 
Rus bataryalarını şiddetli bir ateş altında bulundurdular. Her tarafta ağır kayıplar veren düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Ertesi gün de (31 Ocak) mütareke imzalandı. 


Akdeniz'de Harekât 


Rus seferberliği haber alınınca Bab-ı Âli Mısır Hidivi İsmail Paşa'ya başvurarak, bir miktar kuvvet gönderilmesini istemişti. Bunun ilk kademesi olarak Mehmet Ali firkateyni ve üç vapur 15 Aralık 1876'da İstanbul'a geldi ve çok geçmeden Varna'ya gönderildi. İkinci kademenin İstanbul'a varması ise, ancak 16 Mayıs 1877de mümkün olabildi. Mısır Prensi Hasan Paşa komutasında, süvari ve topçusuyla birlikte bir tümeni bulan bu kuvvetin İskenderiye'den Varna'ya taşınmasına 
Akdeniz zırhlı tümeni de katıldı. 17 Haziran 1877'de bir miktar kuvvet daha ve 25 
Ekim 1877de de dokuz vapurluk bir kafile geldi. Mısır Hidivliği daha önce Sırp Harbi esnasında da üç alaylık bir kuvvet yardımı yapmıştı. Bu seferki yardıma taşıt hayvanları ve bir miktar para göndermek suretiyle, Tunus da katılmış, bu amaçla Ağustos 1877 başında buraya taşıt gemileri gönderilmişti.“ 


18 Nisan 1877 günü Sadrazam'ın konağında yapılan toplantıdaki görüşmelere 
göre; Akdeniz cephesinin sorunları Baltık Denizi'ndeki Rus filosunun Akdenize gelmesi ve Yunanistan'ın Rusya tarafında savaşa girme olasılıkları ile Süveyş Kanalı'nın ablukası olmak üzere üç tane idi. Bu üç soruna müşterek bir çare olarak Akdeniz Filosu'nun merkezi bir durumda olan Girit'in Suda limanında üslenmesi ve Çanakkale Boğazı ile İzmir limanı girişine mayın maniası tesisine karar verilmişti. Bu kararın gereği olarak Girit adasının Suda limanında filo gemileri için kömür, erzak ve malzeme stokları yapılmış ve Akdeniz Filosu da parça parça olarak bu limana gönderilmişti. Filo komutanı Giritli Hüseyin Paşa idi. Barış zamanında Ege denizinin çeşitli limanlarında bulunan bütün gemiler de Çanakkale Boğazı'nda toplandı. 


Osmanlı-Rus harbi başlayınca Akdeniz Filosu takviye edilerek zırhlı ve ahşap tümenler adıyla tertiplendi. Bu tümenler ve özellikle ahşap tümen seferberlik ve harp süresince Akdeniz limanlarından yapılan nakliyatta kullanıldı. Filonun bazı gemileri de Kasım 1877den itibaren Karadağ kıyılarının ablukası ile görevlendi- 


61 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 218. Mısır kuvvetlerinin yardımı ісіп: Saim BESBELLİ, a.g.e., s. 49. 
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rildi. Akdeniz'de bir Rus deniz kuvvetinin bulunmayışı, bu filonun harp süresince serbest hareketini sağladı. 


Karadağdaki Müşir Süleyman Paşa kuvvetlerinin Dedeağaç'a taşınmasını daha önce açıklamıştık. 


Süleyman Paşa ordusunun geri alınması üzerine harekete geçen Karadağ kuvvetleri, Bar (Antivari) limanını ele geçirerek İşkodra (Shkoder)'yı tehdide başladılar (Bar'ın doğusunda). Buna karşı, adı geçen limanda Karadağ kıyılarına abluka uygulamak ve gerektiğinde buralara karşı harekâtta bulunmak üzere, Kasım 1877 е Orhaniyeve Aziziye zırhlı firkateynleri ile Lübnan ahşap korveti gönderildi. Birliğin başında Amiral Giritli Hüseyin vardı. Gemiler 3 Aralık'ta Bar limanına geldiler. Sahil tabyaları ile gemilerin topçu muharebesi başladı. Ertesi gün de kötü hava şartlarına rağmen devam etti. Böylece abluka başlamış oldu. Çıkan fırtına nedeniyle, Girit'ten getirilen üç taburluk kuvvet de ancak kısım kısım çıkarıldı. 


Hüseyin Paşa kişisel olarak yaptığı inceleme sonunda; ayaklananların elinde 15 
millik bir sahil kesiminin bulunduğunu, Bar kalesinin de ancak bir kara harekâtı ile düşürülebileceğini bildirdi. Paşa Adriyatik denizinde Valdanos limanını üs olarak kullanarak gemilerini sıra ile kıyı kontroluna yolluyordu. Bilahare Hüseyin Paşa Orhaniye zırhlı firkateyni ile, yerine Komodor Musa Bey'i bırakarak Girite döndü. 
Harbin sonuna kadar gemiler bu kıyılarda harekâtta bulunarak düşmanın deniz yoluyla nakliyatta bulunmasını ve İşkodra'ya taarruzunu önlediler. Bar limanının Aziziye tabyası bombardımanlarla tahrip edilmiş ve 15 mil uzunluğundaki kıyıları toplarla tahkim etmiş olan Karadağlılara karşı harekât sürdürülmüştür. 


Rus ilerlemesi sonucu 7 Ocak 1878'de Gümülcine (Komotini)'ye çekilmek zorunda kalan Müşir Süleyman Paşa ordusunun, Bolayır hattını savunmak üzere Gelibolu'ya nakline karar verilmesi üzerine yükleme limanı olarak Karaağaç (Lagos/Porto Lago) seçildi. Taşınacak kuvvet piyade, süvari ve topçu olmak üzere 35.000 kişi kadardı. Bu taşımaya üç firkateyn, yedi vapur ve iki römorkör ayrıldı. 
Osmaniye zırhı firkateyni ile Karaağaç'a gelen İngiliz deniz albayı Manthrope bu nakliyatın düzenlenmesiyle görevlendirildi. İlk kafile olarak Selimiye zırhlı firkateyni 4000 kişi, Müverrid-i Nusret vapuru da 2000 kişi yükleyerek 27 Ocak'ta hareketle iki gün sonra Gelibolu'ya vardılar. 27 Ocak'tan itibaren Sultaniye vapuru Osmaniye zırhlı firkateyni, Mısırlı Kamil Paşa komutasında Dakahılya, Muhallit vapurları ile Tunus'tan gelmiş olan ЕІ Beşir vapuru da Karağaç'tan kıta nakliyatına katıldılar. Aynı zamanda Dedeağaç (Aleksandrupolis), Kavala ve diğer limanlardan külliyetli miktarda göçmen de taşınmaktaydı. Asker, malzeme, göçmen nakliyatı Selanik ve Malakov (Malakof) vapurlarının da katılmasıyla önemli bir sorunla karşılaşmadan devam etti. Nakliyatın hızlandırılması için 31 Ocak'ta Karadeniz Komutanı Ahmet Vesim Paşa görevlendirilmişti. Diğer taraftan Çatalca ve Bolayır hatlarının savunmasına tahsis olunmak üzere Rumeli'nin çeşitli yerlerinden, 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Batum'dan,? İzmir ve Girit'ten asker taşınması çalışmaları daha önce başlamıştı. 
Terkos ve Büyükçekmece göllerine de top monte edilmiş dubalar konulması kararlaştırıldı. Süleyman Paşa 31 Ocak'ta Sultaniye vapuru ile Karaağaçtan Gelibolu'ya geldi. Karağaç'tan nakliyat bir süre daha devamettiyse de deniz kontrolünün mevcudiyeti sayesinde Süleyman Paşa ordusunun Bolayır hattı savunması için zamanında nakledilmesi mümkün olmuştur. 


Kara Harekâtı 


Esas konumuz olmamakla birlikte olayların akışının bütünlüğünü sağlamak bakımından kara harekatı aşağıda özetlenmiştir. 


Rusların Tuna'yı geçişi evvelce anlatılmıştı. Temmuz 1877'nin ilk günlerinde Ruslar Tuna'yı tamamen geçmiş, bugünkü Dobruca ve Bulgaristan topraklarına intikal etmişlerdi. Rus ordularına Çar П. Aleksandr'ın kardeşi Mareşal Grandük (Grand Duke/Grand Dük) Nikola (Nicholas) komuta ediyordu. 7 Temmuzda da Tırnova düştü. Ruslar 16 Temmuzda Niğbolu'yu aldıktan sonra 19 Temmuzda Şıpka Geçidi'ne hakim oldular ve Balkan Dağları'nı aşmaya başladılar. Böylece Türk ordusunun bir kısmı bu dağlarla Tuna arasında kuzeyde, bir kısmı da dağların güneyinde kalıyor, birleşmeleri imkânsız denecek şekilde iki parçaya ayrılıyordu. 17 Temmuz'da Abdülkerim Nadir Paşa azledildi ve Müşir Mehmet Ali Paşa başkomutan oldu. Vidinde bulunan Müşir Osman Paşa Plevne (Pleven)'ye gelerek kale ve çevresini elden geldiğince tahkim etmeye çalıştı. Daha önce anlatıldığı gibi Bardan Dedeağaç'a gelen Süleyman Paşa kuvveti de trenle Kızanlık yakınlarına intikal etti ve General Gurko'nun savunduğu Şıpka Geçidi'nin güney eteklerine erişti. 20 Temmuz'da Plevne'ye saldıran Ruslar (Alman asıllı Rus generali Schilder-Schuldner komutasında) 2847 ölü ve büyük ölçüde ağırlık bırakarak geri çekildiler. Bunun üzerine gene Alman asıllı General Krüdner, General Schilder-Schuldner ve birliklerini de emrine alarak 30 Temmuzda 50.000 asker ve 
184 topla Plevne'ye hücum etti. Osman Paşa'nın 23.000 askeri ve 58 topu vardı. 
General Krüdner de 7305 ölü vererek Plevne önünden çekilmek zorunda kaldı. 


Süleyman Paşa, 31 Temmuzda Eski Zağra (Stara Zagora)'yı Ruslardan geri aldı. Düşman Şıpka Boğazı'na çekildi. Süleyman Paşa da karargahını Şıpka'nın bir kaç kilometre güneyinde Kızanlık'ta kurdu. 20 Ağustos'ta da General Gurko'nun savunduğu Şıpka Boğazını geri almak için taarruza geçti. Ancak başarılı olamayarak 26 Ağustos'ta Kızanlık'a çekildi. 17 Eylül'de yeni aldığı takviye birlikleri ile bir sürpriz taarruz yaptıysa da yine başarısız oldu. Bu suretle Balkan Dağları'nın güneyindeki ordu ile kuzeyindeki Doğu ve Batı Ordularının birleşme imkânı kalmadığı gibi Anadolu'dan ve imparatorluğun diğer ülkelerinden gelen 


62 Hobart Paşa komutasındaki iki firkateyn ve iki vapurun Batum'dan getirdiği sekiz tabur 31 Ocak 1878'de 
Küçükçekmece'ye çıkarıldı. 
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yeni birlikleri de dağlardan kuzeye sevketmek mümkün değildi. Süleyman Paşa'nın Şıpka'yı aşamadığını gören Başkumandan Müşir Mehmet Ali Paşa Ağustos sonlarında taarruza geçti. Karşısında Grandük Nikola'nın Lom suyunun batı kıyısı boyunca yerleşmiş büyük kuvvetleri vardı. (Rusçuk'ta Tuna'ya karışan Lom suyu Deliorman'ın batı kıyısını oluşturuyordu.) Mehmet Ali Paşa 22 Ağustos'ta Ayazlar meydan muharebesini, 30 Ağustos'ta Karahasan muharebesini, 5 Eylül'de de Ablova ve Kalıçova meydan muharebelerini kazandı. Fakat düşman Tuna Киzeyinden devamlı şekilde takviye aldığından Rus kuvvetlerinin sayısal üstünlüğü çok açık şekilde artmıştı. Mehmet Ali Paşa bu kuvvetleri yerinden söküp atamadı. Bozguna uğramak korkusundan çok ağır hareket ediyordu. İyice takviye alan 
Ruslar 21 Eylül Çalköy meydan muharebesinde Mehmet Ali Paşa'yı yendiler. 28 
Eylül'de de başkomutanlık görevinden alındı. Savaşın üçüncü başkomutanı olarak Güney Ordusu Komutanı Süleyman Paşa atandı. 


Daha önce Ruslar 3 Eylül'de Plevne'nin güneydoğusundaki Lofça (Loveç)'yı işgal ederek Plevne'yi üç taraftan kapatmış oluyorlardı. 11 Eylül'de Rusların Pelevne'ye karşı taarruzunu Osman Paşa üçüncü defa durdurak büyük bir savunma zaferi kazandı. Çar'ın çağrısı üzerine üç piyade, bir süvari tümeniyle yardıma gelen Romanya Prensi 1. Karol'a Plevne'ye taarruz edecek kuvvetlerin komutası verilmişti. Sonuçta Osman Paşa'nın 3500 şehit ve yaralısına mukabil, Rus-Romenlerin ölü sayısı 5.553 oldu. (Ölü ve yaralı yaklaşık 50.000 kişi. Rusların üçü general olmak üzere 350 subayı öldü.) Ancak Plevne'ye de sadece güneybatıda Sofyadan yardım ve cephane gönderilebiliyordu. Bunların çoğu da yolda düşman eline geçiyordu. Şıpka'dan gelen General Gurko 35.000 kişilik bir kolordu ile 28 Ekim'de Sofya-Plevne yolunu kapattı. Böylece Plevne dört tarafından çembere alınmış, tam manasıyla kuşatılmıştı. 


4 Aralık'ta Ferik (sonradan Müşir) Deli Fuat Paşa, Elena meydan muharebesini kazandı. 


10 Aralık gecesi, üçüncü zaferi üzerine kendisine Padişah П. Abdülhamit tarafından Gazi unvanı verilen Osman Paşa kuşatmayı yararak Sofya'ya çekilmek 
için ileri harekete geçtiyse de düşman hatlarını cebren geçemedi. 2500 şehit, 3500 
yaralı verdi, kendisi de dizinden yaralandı. Teslim oldu. 11 Aralık'ta da Süleyman Paşa Şıpka'nın kuzeyine hakim olan Tırnova'yı geri almak maksadıyla başlattığı taarruz kapsamında Maçka mevkiindeki meydan muharebesini kaybetti. 


Plevne düşünce burada aylardır mıhlanıp kalan 150.000 kişilik Rus, Romen kuvvetleri serbest kaldı. Sırplar da 14 Aralık'ta taarruza geçtiler. 10 Ocak 1878'de Nişe girdiler. Aynı gün Karadağlılar da Bar (Antivari) kasabasını alarak Adriyatik'e çıktılar ve 17 Ocak'ta da Ülgün (Dulcigno) limanını ele geçirdiler. 24 Şubat'ta Romenler Vidin'i işgal ettiler ve Türkleri kuzeybatı Bulgaristan'dan attılar. Yunanistan da bu furyadan istifade ederek savaş ilan etmeksizin 12.000 askerle Teselya'ya girdi. 
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Şıpka güneyinde 9 Ocak'ta Ferik Veysel Paşa'nın 50.000 kişilik kolordusu general Radetski kuvvetlerine yenildi. Veysel Paşa, dördü albay 280 subayı ve 12.000 
askeriyle teslim oldu. Kolordusu'nun geri kalanı karmakarışık şekilde çekildi. 
Böylece Şıpka'nın güney etekleri Ruslara açılmış oldu. 


Şıpka boğazının güneybatısında Tatarpazarcığı'nda karargah kurmuş olan Başkomutan Süleyman Paşa General Gurko'nun üstün kuvvetlerine karşı koyamayacağını değerlendirerek Batı Trakyada Gümülcine'ye çekildi. 3 Ocak'ta Sofya, 8 Ocaktta Kızanlık, 9 Ocak'ta Samakov, 14 Ocak'ta Tatarpazarcığı, Çırpan ve Yeni Zağra, 16 Ocak'ta Tırnova, 17 Ocak'ta Filibe (Plovdiv), 19 Ocak'ta da Cisr-i Mustafapaşa işgal edildi. Müşir Ahmet Eyyüp Paşa, tarihi Edirne şehrinin harap olmasından çekinerek Kırklareli'ne çekildi. 11 Ocak'ta Sadrazam İbrahim Edhem Paşa azledilerek yerine Ahmed Hamdi Paşa sadrazamlığı getirildi. 19 Ocak'ta Babıali Rusyadan mütareke istedi. 20 Ocak'ta Ruslar Edirne'ye girdi. 26 Ocak'ta da Rus başkomutanı Grandük Nikola Edirne'ye geldi. Aynı gün Ruslar Dimetoka'yı ve Uzunköprü'yü, 29 Ocak'ta Çorlu'yu, 5 Şubat'ta Silivri'yi, ertesi gün de Çatalca'yı işgal ederek daha sonra Yeşilköy (Ayastefanos/Aya Stefanos/San Stefano)'e kadar ilerlediler. 


Osmanlı Kafkas Cephesi Başkomutanı Müşir Katırcıoğlu Ahmet Muhtar Paşa idi. Emrinde 90.000 asker ve kale topları dışında 97 sahra topu vardı. Bir kolordu ile Müşir Derviş Paşa, Batum'da bulunuyordu. Erzurum kalesi de Erzurum Valisi Müşir Kurd İsmail Paşa'nın emrindeydi. Savaş çıktığında Rusların bu cephedeki kuvvetleri ise 125.000 asker ve 189 toptan ibaretti. Fakat savaşın ilk aylarından başlayarak büyük ölçüde takviye aldılar. Rus kuvvetleri Orgeneral Melikof emrindeydi. 


Ruslar 30 Nisan 1877de Bayezid (Doğubeyazıt)'ı, 17 Mayıs'ta da Ardahan'ı aldılar. Bilahare Kars üzerine yürüdülerse de Muhtar Paşa Ruslar'ı Haylaz meydan muharebesinde yendi. Muhtar Paşa 25 Haziranda bu sefer Başkomutan Melikof komutasındaki Rusları Zivin meydan muharebesinde tekrar yendi. (Bu yenilgi üzerine Çar tarafından kardeşi Grandük Mareşal Mihaylo Kafkas Cephesi Başkomutanlığı'na getirildi.) 


Rusları arkadan çevirmek ve üzerine kuvvet çekerek Kafkas cephesini ferahlatmak için Ferik Fâzıl Paşa kuvvetinin Sohumkaleye çıkışı daha önce anlatılmıştı. 
Kars ile Gümrü arasında vukubulan Gedikler meydanı muharebesinde Muhtar Paşa 25 Ağustos'ta büyük bir zafer kazandı. Padişah tarafından kendisine Gazi unvanı verildi. Ruslar 4 Ekimde de Yahniler meydan muharebesinde yenildiler. 
(Rusların 74.000 askerine karşılık Muhtar Paşa'nın 34.000 askeri vardı. Buna mukabil 2.500 Osmanlı şehidine mukabil düşman zayiatı 10.000 kişi idi.) 


Ekim başında devamlı takviye alan Grandük Mihaylo 15 Ekimde Alacadağ meydan muharebesinde 19 piyade taburu, 27 süvari alayı ve 254 top kullanarak 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Muhtar Paşa'nın sayıca çok düşük ordusunu mağlup etti. 6000 asker, Ferik Ömer ve Hacı Reşit Paşa'lar esir düştü. Bunun üzerine Muhtar Paşa 4 Kasım'da Erzurum'a doğru çekilmeye başladı. Ancak Kars açıkta kalmış ve kendi mukadderatına bırakılmıştı. Ruslar. Kars'la Erzurum arasında durduruldu. Erzurum halkının savunmaya katılmasıyla düşman Erzurum'a giremedi. Ancak Kars işgal edildi. 


Muhtar Paşa П. Abdülhamid tarafından İstanbul'un savunmasını üstlenmesi için İstanbul'a çağrıldı. Müşir Kurd İsmail Paşa Kafkas Cephesi Başkomutanı oldu. Bab-ı Âli 19 Ocak 1878'de Rusya'dan mütareke istedi. 


Edirne Mütarekesi 


Grandük Nikola ancak 31 Ocak 1878'de Edirnede Osmanlı mütareke teklifini kabul etti ve mütareke imzalandı.“ (Saat 19.00 itibariyle yürürlüğe girdi.) İki belge imzalandı. Birinci belge Hariciye Nâzırı Server Paşa ve Hazine-i Hassa Nâzırı Namık Paşa ile Grandük Nikola arasında imzalanan “Sulh Mazbatası (Barış Tutanağı)” idi. (Barışın temel ilkelerini belirleyen bu belge ileride yapılacak Ayastefanos Barışının esasını teşkil etti.) İkinci belge ise “Mütareke Sözleşmesi”dir. (Askeri temsilciler arasında imzalanmıştır.) Bu belge aynı zamanda Romanya, Sırbistan ve Kardağ ile de mütarekeyi kapsamaktaydı. Mütarekenin bir maddesine göre, Rus askerinin Çatalca'ya kadar gelip buradaki istihkamların birinci hattını işgal etmesi, ikinci hattın da Osmanlı elinde bulunması ve bu iki hattın arasının da tarafsız olması kabul edilmişti. 


Mütareke şartları arasında denizle ilgili olarak şunlar bulunmakta idi: Boğazlardaki Rus hak ve çıkarlarının korunması yolunda Padişah ile Çar arasında doğrudan görüşmeler yapılacak. Tunada boşaltılacak Türk kaleleri arasında Sünne de Ruslar'a bırakılacak, mevcut silah ve malzeme boşaltıldıktan ve harp gemileri çekildikten sonra burası terkedilecek, Tuna'da gidiş gelişe müsaade edilecek, Karadeniz limanlarının ablukası kaldırılacak, mütareke süresince gemiler bu limanlara girip çıkabilecek ve Ruslar, Burgaz ve Midye'den ikmallerini yapabileceklerdi. 


Sadrazam Ahmet Hamdi Paşa 24 gün görev yaptıktan sonra 4 Şubat 1878'de azledildi. Yerine Ahmet Vefik Paşa “Başvekil” unvanıyla Sadrazam oldu. 


Rusların Edirne mütarekesi ile Çatalca'ya kadar gelme imkânını elde etmeleri, İngiltere ile krizin doğmasına sebep oldu. İngiltere, İstanbul'un Rusların eline düşmesinden korktu. İngiliz hükümeti, İstanbul'daki tebaasını korumak bahanesi ile İstanbul önlerine bir donanma göndermeye karar verdi ve Osmanlı Devleti'ne de kararını bildirdi. Sadrazam Ahmet Vefik Paşa böyle bir hareketin Rusya ta- 


63 Kara Harekâtı Yılmaz ÖZTUNA'nın “Avrupa Türkiyesi'ni Kaybımız" adlı eserinden özetlenerek yazılmıştır 
(s. 36-53). 
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rafından istismar edilerek İstanbul'a Rus kuvvetlerinin girmesi için vesile teşkil edeceğini İngiliz elçisine bildirdi. Ayrıca bu hususu Osmanlı hükümetinin kabul etmeyeceğini de belirtti. Durum bir telgrafla Rus Çarı'na bildirildi. Gelen cevapta İngiliz Donanması İstanbul önlerine geldiği takdirde bir Rus birliğinin misilleme hareketi olarak İstanbul'a gireceği belirtiliyordu. 


Rusya Osmanlı Devleti ile yapacağı barışın koşullarını daha önceden resmi olarak İngiltere'ye bildirmişti. Bu koşulları ve özellikle boğazlarda Ruslara bir takım haklar sağlanması girişimlerini kendi milli çıkarlarına aykırı gören İngiltere Akdeniz Donanması'ndan bir filoyu Çanakkale Boğazı'nın hemen güneyindeki Beşike Körfezi'ne göndermişti. Nitekim 26 Ocak'ta Çanakkale Boğazı, Kumkale önlerinde 7 İngiliz gemisi görülmüş bulunuyordu. 


8 Şubatta iki hafta önce Beşike körfezine gelmiş olan Koramiral Sir Phipps 
Hornby emrindeki filoya Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul'a gitmesi, filoya ateş açılırsa ateşle mukabele edilmesi emri verildi. 


10 Şubat'ta altı harp gemisi ve bir yattan oluşan İngiliz filosu, Çanakkale Boğazı'na girdi. Filo komutanı İstanbul'a gitmek için kesin emir almış olduğunu Boğaz Muhafızlığına bildirdi. Amiral gemisine davet edilen Boğaz Muhafızının, bu konuda bir müsaadenin çıkmamış olduğunu bildirmesi üzerine özür dileyen amiral Beşike körfezine geri döndü. 13 Şubat'ta ise Koramiral Hornby komutasındaki dokuz gemiden oluşan İngiliz filosu, devletler hukukuna ve Boğazlar Konvansiyonu'na (sözleşmesine) aykırı olarak, kar fırtınalı bir havada boğaza girerek Gelibolu ve Bolayır önlerine birer gemi bıraktıktan sonra İstanbula yollandı. Filo boğaza girerken, boğaz muhafızı amiral gemisine gönderdiği bir subayla bu girişi protesto ettiyse de Marmara Denizi'ne girmek için 25 Ocak'ta kesin emir alınmış olduğu cevabı ile karşılandı. Gemiler Prens Adaları açıklarına demirlediler. İngiliz gemilerinin yeniden Ege'ye çıkması için aradan 13 ay geçmesi gerecekti. 


Rusya İngiliz gemilerinin gelişini düşmanca davranış olarak değerlendirdi. 
Grandük Nikola Marmara Denizi'ne doğru ilerleme emri verdi. Rus askerleri Çatalca hattını aşarak İstanbul önündeki tarafsız bölgeye kadar sokuldular. Rus askerleri İstanbul Surlarına 8 mil mesafedeki Yeşilköy'e kadar ulaştılar. 


Sonunda kriz giderildi. Bu hususu Alan Palmer şöyle anlatıyor: 


“.. Тат bu noktada İngilizlerle Rusların karşılıklı savaşa doğru sürüklendiği bir sırada uzlaşmaya varıldı. Grand Dük Yeni Şark Demiryolu'ndan yararlanarak karargahını Edirne'den San Stefano'ya (yani Ayastefanos'a, bugünkü adıyla Yeşilköye) taşıyacak, ama oradan kente doğru hiç devriye çıkarmayacaktı. (Ruslar tekrar Çatalca hattının gerisine çekildiler. Grandük Nikola da bir kaç defa Çar'dan İstanbul'a girmek için müsaade istedi ise de Çar tereddütlü ve endişeli kalmıştı. 
İstenen müsaadeyi vermedi. Grandük de bir olup bitti yaratıp İstanbul'a girmek 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sorumluluğunu üzerine almaktan çekindi. D.H.) Hornby'nin savaş gemileri Haliç'in sekiz mil güneyine, Büyükada'nın ilerisine demirleyecekti. Burası Amiral Duckworth'un 1807'de ilk kez bir İngiliz filosunu Çanakkale'den geçirerek geldiği yerdi. Gerilim sürüyordu. İngilizler, Rusların Türk Donanmasını ele geçireceğin- den korkuyordu. 14 Şubat'ta Layard'a (İngiltere'nin İstanbul'daki elçisi Sir Henry Layard D.H.) en yeni Osmanlızırhlılarından dört tanesini satın alma emri verildi. 
Osmanlı hazinesi tamtakır olduğu halde Bab-ı Âli böyle bir satışa öfkeyle karşı çıktı. Bu sırada San Stefanoda barış anlaşması taslağı üzerinde zorlu ve acılı görüşmeler yapılıyordu.”"* 


13 Şubat'ta Abdülhamid Meclis-i Mebusân'ı irâde-i seniyye ve hükümet (meclis-i vükelâ) kararı ile süresiz tatil etti. 


AYASTEFANOS ANTLAŞMASI, KIBRIS'IN KAYBI, BERLİN 
KONGRESİ VE BERLİN ANTLAŞMASI 


Ayastefanos Antlaşması, Kıbrıs'ın Kaybı 


Barış görüşmeleri Osmanlı hükümeti adına Hariciye Nazırı Saffet (Safvet) Paşa ve Berlin Büyükelçisi Sadullah Bey ile Rus hükümeti adına Rusya'nın eski İstanbul Büyükelçisi General Kont Nikolai İgnatief (Ignatiev) ve Alexander Nelidof (Nelidov) arasında başladı. Daha önce Edirne'de imzalanmış olan “Sulh Mazbatası” esasları çerçevesinde geçen görüşmelerde Ruslar ısrarlı taleplere rağmen Osmanlı lehine herhangi bir gevşetmeyi kabul etmediler. Neticede Rus isteklerinden ikisi dışında diğerlerini Osmanlı tarafı kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Kabul edilmeyen bu isteklerden biri, harp tazminatı olarak altı zırlının da Rusya'ya verilmesi idi. Vekiller heyeti bu konuda önce Grandük Nikoladan, kabul etmediği takdirde de Çar'dan gemilerden vazgeçmesinin istenmesine, eğer bu teşebbüsler başarılı olmazsa zırhlıların Ruslara verilmesine karar verdi. Ancak 11. Abdülhamid bu kararı kabul etmedi. Osmanlı Donanması'nın Ruslar'a teslimi halinde, İstanbul'un ve Karadeniz limanlarının ilk fırsatta Rus taarruzuna kolaylıkla hedef teşkil edeceğini takdir ediyordu. Bu sebeple Sadrazami bir hattı hümayun göndererek donanma konusunda Rus tekliflerini kabul etmediğini bildirdi. Sadrazam Ahmet Vefik Paşa bu hattı hümayunla Ayastefanosa giderek Grandük nezdinde bir çok yüzsuyu döktükten sonra onu donanma talebinden vazgeçirmeye muvaffak oldu.“ 


64 Alan PALMER, The Decline and Fall of the Ottoman Empire, ѕ. 153,154; Enver Ziya KARAL Rus-İngiliz krizinin 
çözülmesi konusunda şu bilgiyi veriyor: “... İngiltere donanmasını Rusya'ya karşı düşmanca bir maksatla göndermek niyetinde bulunmadığı hususunda teminat verdi. İngiliz Donanması İstanbul önlerine değil, fakat Mudanya önünde demirledi. Ruslar da İstanbul'a ordu sokmak fikrinden vazgeçerek 12.000 kişilik bir kuvvetin Çekmece'de bulunması ve 1.500 kadar memur ve subayın Ayastefanos'ta ikamet etmesi hususunda Osmanlı hükümetinin müsaadesini aldılar." (a.g.e., s. 63) İngiliz filosunun önce Prens adaları gerisine, bilâhare Mudanya'ya gittiği anlaşılıyor. 


65 Bkz.: Enver ziya KARAL, a.g.e., s. 64. 
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П. Abdülhamid'in gemiler konusundaki yazısının tıpkıbasımına ve günümüz Türkçesine çevirisine Afif Büyüktuğrul kitabında yer vermiştir. Büyüktuğrul'un bugünkü dile çevirisi şöyle: 


“Başbakan Paşa'ya ve Saffet Paşa'ya ve öteki bakanlara şunu anlatırım ki donanmanın elden çıkarılmasına kesinlikle rızam yoktur. Her türlü fedakârlığı yapar, fakat bu donanma maddesini reddederim. Bunun nedenini bile yazmaya muktedirim. Gerektiği zaman donanmamı kaybetmemek için canımı da fedaya hazırım. (15 Şubat 1293)% 


Kabul edilmeyen ikinci Rus isteği ise, antlaşmaya Avrupa devletleri tarafından itiraz edilirse Osmanlı'nın Rusların yanında olmasıydı. 


Neticede barış antlaşması 3 Mart 1878'de Ayastefanos'ta imzalandı. Bu antlaşma ile özet olarak; Karadağ, Sırbistan ve Romanya toprak veya tazminat kazançları da sağlanarak bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Bulgaristan özerk statüde Osmanlı hakimiyetinde bir prenslik olmuş, toprakları Tunadan doğuda Karadenize güneyde Ege denizine batıda da Arnavutluka ulaşarak Kosova ve Manastır vilayetlerinin tamamının, Batı Trakya ve Selanik vilayetlerinin de bir kısmının ilavesi ile çok büyümüştür. Rusya da Ardahan, Batum, Kars, Bayezid vilâyetleri ve Dobriçe (Dobruca)'yi aldı. Böylece Trabzon-Erzurum-Tebriz transit yolunun kontrolü Rusya'nın eline geçiyordu. Ayrıca 400 milyon Ruble savaş tazminatı verilecekti. (Romanya ile Dobruca уе Besarabya'yı takas etme imkânını da kazandı). Osmanlı Devleti Girit, Teselya ve Arnavutluk'ta Сігібќекі 1868 düzenini uygulayacak (Rusya ile istişare ederek), Doğu Anadolu'da Ermenilerle meskün yerlerde de gerekli ıslahatı yapacaktı. Bosna-Hersek'te de eskiden kabul edilmiş olan ıslahat Rusya ve Avusturya'nın karar vereceği yeni tedbirlerle birlikte uygulanacaktı. Hatur (Kotur) ve civarı da İran'a bırakıldı.“ 


Böylece Rusya, himayesi altına girmiş Bulgaristan yoluyla Ege'ye dolayısıyla Akdenize yani sıcak denizlere açılmış oluyor, Osmanlı'nın küçülen Rumeli toprakları da araya Osmanlı Devletine bağlı ancak özerk bir prenslik olarak Bulgaristan'ın girmesi ile birbiri ile bağlantısı olmayan iki parçaya bölünüyordu. 


Yılmaz Öztuna henüz hariciye nazırı olan Türk murahhası Saffet Paşa'nın Türklerin tarihleri boyunca asla imza koymadıkları kadar feci olan bu antlaşmayı, 


66 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 225. Büyüktuğrul bu belgenin fotokopisinin Belgelerle Türk Tarihi dergisinin 
ikinci cildinin 18. sayfasında bulunduğunu belirtiyor. Ancak BÜYÜKTUĞRUL Rusların gemi istemeleri olayının muhtemelen sehven mütareke öncesi görüşmelerde vukubulduğunu yazmaktadır. (s. 223) 


67 Bkz.: Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 65,66. Fahir ARMAOĞLU tazminat miktarının başlangıçta 1.410.000.000 
Ruble olduğunu, Osmanlı Devletinin mali sıkıntısı göz önüne alınarak Çar tarafından 1.110.000.000 Ruble'sinden vazgeçildiğini (Batum, Kars, Ardahan, Eleşkirt ve Bayezid'e karşılık) netice olarak tazminatın 300.000.000 Ruble'ye düştüğünü yazıyor. (19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, s. 522) 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ağlayarak imzaladığını yazıyor. Antlaşmanın denizle ilgili maddeleri özet olarak şöyle: Tuna'da harp gemileri bulundurulmaması, bu nehir deltasındaki adaların Ruslara terki ve Karadenizdeki Rus ticaretinin Türk donanması tarafından zarara uğratılmış olmasına karşılık tazminat ödenmesi. 


İngiltere ve Avusturya - Macaristan menfaatlerine aykırı buldukları Ayastefanos Barış Antlaşmasını kabul etmediler. Avusturya; Almanya ve İtalya birlikleri kendisinden de topraklar kopararak kurulduktan sonra, kendisine kalan yegâne genişleme bölgeleri olan Selanik yönü ve Adriyatik sahilleri üzerinde yayılma yolları Ayastefanos Antlaşması ile kesildiğinden bu antlaşma hükümlerinin değiştirilmesi için bir kongre toplanmasını 4 Mart'ta teklif etti. İngiltere, Ayastefanos antlaşmasının Avrupa büyük devletlerinden kurulu bir kongrede incelenmesini istedi. Sırbistan, Romanya, Yunanistan hatta Bulgaristan dahi başta toprak bölüşümü olmak üzere çeşitli nedenlerle antlaşmadan memnun kalmadılar. Rus nüfuzu Balkanlarda yerleşmiş fakat Balkanlıların ihtirasları ortadan kaldırılamamış ve sükün kurulamamıştı. 


Enver Ziya Karal da İngiltere'nin Ayastefanos Antlaşması'na niçin karşı oldugunu şöyle anlatıyor: 


“İngiltere Rusya'nın Balkanları Türk hakimiyetinden kurtarmak hususundaki teşebbüslerinde hissi hareket etmediğine kani idi. Büyük Bulgaristan Prensliğinin kurulmasıyla Rusya Kavalada Akdenize ulaşmış bulunuyordu. Anadolu'nun dogu-kuzeyindeki dört büyük şehri almakla da Dicle ve Fırat havzasına inmek için kuvvetli üsler elde etmişti. Bundan başka Teselya ve Girit'te islahat yapmayı ve bu ıslahat hususunda Rusya ile istişare etmeyi Osmanlı hükümetine kabul ettirmiş bulunduğu için yakın bir gelecekte Yunanistan'ın da Rus nüfuzu altına girmesi muhakkaktı. Bütün bunlar, İngiltere'nin Hindistan imparatorluğu ve doğu ticareti için öldürücü bir durum yaratacak mahiyette idi. Bu sebeple İngiltere 4 Mart'ta Avusturya'nın Ayastefanos Antlaşmasının bir konferansta görüşülmesi için yapmış olduğu teklifi kabul etmişti. Bu konferansta, 1856 tarihli Paris muahedesinde Türkiye ile Rusya münasebetlerini tanzim etmiş olan hususların yeniden gözden geçirilmesini kabul ettiğini de ilân etmişti. Rusya'yı böyle bir konferansı kabul etmeye zorlamak için de Mart'ta ihtiyatlarını silâh altına çağırdığı gibi bir ay sonra da Hindistan ordusundan 12.000 kişilik bir kuvveti Malta adasına getirmeye teşebbüs etti?”® Avusturya da Balkan topraklarındaki çıkarları için seferberlik ilân etti. 


Rusya mecburen Avusturya ve İngiltere'nin Ayastefanos Antlaşmasının değiştirilmesi için bir toplantı yapılması taleplerini kabul etti. İngiltere ile de 30 ve 


68 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e, s. 57. 
69 Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 68,69. 
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31 Mayıs 1878'de Avusturya'nın muvafakatini sağlayarak yaptığı gizli üç antlaşma 
(memorandum) ile Ayastefanos Antlaşmasının iki ülkenin karşılıklı menfaatleri açısından ne şekilde değiştirileceği hakkında mutabakata vardı. Diğer taraftan Avusturya; İngiltere, Almanya hatta Rusya'nın onayını aldıktan sonra tehdit ile Osmanlı Devleti'nden Bosna-Hersek'i istedi ise de isteği reddedildi. İngiltere de 23 Mayıs 1878'de İstanbul'daki elçisi vasıtasıyla 48 saat süreli bir ültimatom vererek Osmanlı hükümetinden Kıbrıs adasının kendisine terk edilmesini istedi. Ültimatom'da özetle Kıbrıs'a karşılık Osmanlı Devletinin Doğu Anadolu'daki Rus işgali dışında kalmış topraklarının Ruslar'a karşı savunmasının sağlanacağı belirtiliyor, Rusya Doğu Anadolu'da Kars ve diğer işgal ettikleri yerleri terkederse İngiltere'nin de Kıbrıs'ı boşaltacağı vurgulanıyordu. İstek bir mazbata haline getirilerek imza için Hariciye Nazırı Saffet Paşa'ya sunuldu. Nazır itirazda bulunmak istedi ise de İngiliz elçisi Layard “Eğer Osmanlı Hükümeti bu anlaşmayı kabul etmezse kongrede barış şartlarını değiştirmeye İngiliz murahhasları çalışmayacak olduktan başka İngiliz Devleti donanması kuvvetiyle cebren Kıbrıs'ı istilâ edecektir” deyince Saffet Paşa mazbatayı imzaladı. Böylece ültimatom 25 Mayıs'ta kabul edilmiş oldu. “Kıbrıs Mukavelenâmesi” denen gizli anlaşma ise 4 Haziran 1878'de İstanbul'da imzalandı. 


Bu anlaşmaya göre Rusya Batum, Ardahan ve Kars'ı elinde tutmaya devam ettiği gibi, ayrıca başka herhangi bir Osmanlı toprağını da eline geçirmek için teşebbüste bulunursa, İngiltere Devleti “memalik-i mezküreyi silâh ile muhafaza ve müdafaa” edecekti. Osmanlı Devleti de topraklarında bulunan Hristiyan tebaa için iki devlet arasında kararlaştırılacak ıslahatı yapacak, İngiltere'nin savunma taahhüdünü yerine getirmesini kolaylaştırmak amacı ile Kıbrıs adasını İngiltere'nin “işgal ve idaresine” terkedecekti. Görüldüğü gibi anlaşmaya ültimatom'da olmasına rağmen Kıbrıs'ın geri verilmesi şartı koyulmamıştır. 11. Abdülhamid anlaşmayı onaylarken 
(3 Temmuz 1878) “Hukuk-u Şahaneme asla halel gelmemek şartıyla muahedenameyi tasdik ederim” kaydını koymuştur. Ayrıca İngiliz elçisi Layard ile Harici'ye Nazırı Saffet Paşa arasında imzalanan bir “Sened-i Resmi” ile, İngiltere Padişah'ın Kıbrıs üzerindeki haklarının hiç bir şekilde ihlâlinin söz konusu olmadığını taahhüt etmiş ve 4 Haziran Anlaşması'ndaki Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere'nin savunma taahhüdünün sadece Osmanlı'nın Asya topraklarını kapsadığı belirtilmiştir. 1 
Temmuz 1878'de 4 Haziran anlaşmasına ek olarak imzalanan 6 maddelik idari, adli, mali vb. hususları kapsayan anlaşmanın 6. Maddesinde Rusya Osmanlı Devletinden aldığı “Kars ve diğer yerleri” Osmanlı Devletine iade ederse, İngiltere'nin de Kıbrıs'ı derhal boşaltacağı ve 4 Haziran 1878 anlaşmasının yürürlükten kalkacağı belirtilmişti. (Bu hususun asıl anlaşma olan 4 Haziran anlaşmasında belirtilmeyip bilahare bu ek anlaşmaya yazılması dikkat çekicidir. D.H.) 11 Temmuz'da Larnaka önlerine gelen bir İngiliz filosu adanın yönetimini Türk makamlarından devraldı. Bu devralışı Turgut Özakman “Çılgın Türkler Kıbrıs” kitabında şöyle anlatıyor (s. 21,22): 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“12 Temmuz günü, Amiral Hay (Koramiral Lord John Hay D.H.) komutasında buharla işleyen büyük savaş gemilerinden kurulu bir İngiliz donanması Larnaka'ya geldi. Başlarında İngiliz subayların bulunduğu 400 Hint askeri karaya çıkarak çevreyi güven altına aldı. Daha devir teslim işlemi yapılmamıştı. Buna rağmen Türk bayrağını indirerek yerine İngiliz bayrağı çektiler. 


12 Temmuz günü Amiral Hay öğle üzeri Magosa kapısından Lefkoşa'ya girdi. 
Hristiyanlar amirali coşku ile karşıladılar. Türklerin çoğu Cuma namazında idi. 
Vali konağında devir teslim töreni yapıldı. İstanbul'dan gelen Sami Paşa, Ada'nın Valisi Besim Paşa'ya П. Abdülhamid'in fermanını okudu. Osmanlı Devleti Kıbгїп yönetimini bazı şartlarla İngilizlere bırakmıştı. Besim Paşa Ada'nın yönetimini Amiral Hay'a devretti. 


Konak'tan Baf kapısındaki kışlaya gidildi. Türk bayrağı törenle indirilerek yerine İngiliz bayrağı çekildi. Bu törende protokol gereği bir kaç Türk yönetici bulundu. Hepsinin gözleri doldu. Bu bayrak bu göndere 50.000 şehit, binlerce gazi pahasına çekilmişti. 


Bu acı işlem her şehirde ve ilçede yapılacak, ay yıldız Kıbrıs'tan silinecekti. 
İndirilen bayrakları alan Türkler özenle katlayıp sakladılar. Bir gün hepsi gerekli olacaktı. Çünkü Türk'ün bir gün geri geleceğine inanıyorlardı. 


Onbir gün sonra, 23 Temmuz günü de ilk İngiliz yönetici, Yüksek Komiser Sir Garnet (Josehp) Wolseley Kıbrıs'a geldi. Lefkoşa'nın Baf kapısında Rumların büyük coşkusu ile karşılandı...” 


14 Ağustos 1878'de İngilizlerle yapılan üçüncü bir ek anlaşma ile İngiltere 
adanın işgal ve yönetimi süresince, her türlü kanun ve sair mevzuatı yapma hakkını kazanıyordu. Bu suretle İngiltere ada üzerinde sadece yönetim değil fakat dolaylı bir egemenlik tesis etmiş oluyordu. Anlaşmalar ilkin gizli tutulduğuysa da Berlin Kongresi sırasında açığa vuruldu. Böylece Osmanlı Devleti, tarihinde ilk defa olarak savaş yapmaksızın bir toprak kaybediyordu. Hem de dost ve müttefik bir devletin tehdit ve müdahalesi neticesi bu devlete bir adasını vermek mecburiyetinde bırakılarak.” 


70 Bkz. Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), ѕ. 533-537. Armaoğlu Larnaka'ya İngiliz 
filosunun gelişini 11 Temmuz, Özakman da 12 Temmuz olarak yazmışsa da aslında filo 4 Temmuz günbatımında Larnaka körfezi girişine gelmiş bulunuyordu. 8 Temmuz sabahı Amiral'in bulunduğu sancak gemisi Minataur ve diğerleri körfeze girdi. Aynı gün ve 9 Temmuz'da Albay Rawson karaya çıkarak ve İngiliz konsolosu ile de görüşerek Larnaka'da gözlemlerde bulundu ve ada hakkında bilgi topladı. 10 Temmuz'da Salamis adlı İngiliz gemisi ile padişahın fermanını getiren Sami Paşa ile 4 Haziran tarihli Osmanlı - İngiliz gizli anlaşmasının bir kopyasını Amiral Hay'e getiren İstanbul'daki İngiliz elçiliğinin ikinci katibi Walter Baring İstanbul'dan geldiler. 11 Temmuz'da da Albay Rawson ile birlikte 12 Temmuz'da Amiral Hay'in katılması ile yapılacak devir-teslim için Lefkoşa'daki vali konağına gittiler. (Bkz.: W. Hepworth Dixon, British Cyprus, London 1879; www.daedalus. gr/prdinformatics/HOC/ britishoccupationofcyprusAEn.htm) 
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Berlin Kongresi ve Antlaşması 


Ayastefanos antlaşmasının Rusya, İngiltere ve Avusturya - Macaristan arasında tadil edilmesi maksadıyla bir kongrenin toplanması için anlaşmaya varılması Almanya'nın yardımı ile mümkün olmuştu. Bu nedenle kongrenin Berlin'de toplanması yolunda Prens Bismarck tarafından yapılan teklif ilgili devletlerce kabul gördü. Kongreye Paris antlaşması (1856) ile Londra konferansını (1871) imzalayan devletler delege gönderdiler. Osmanlı Devleti Müşir Mehmet Ali Paşa, Nâfia Nazırı Kara Todori (Aleksandr Karateodori) Paşa ve Berlin elçisi Sadullah Bey (Paşa), Rusya Başvekil Gorçakof ve Londra elçisi Şuvalof (Schouvaloff), İngiltere Başvekil Lord Beaconsfield (Disraeli) ve Hariciye Nazırı Salisbury, Avusturya - Macaristan Hariciye Nazırı Kont (Count) Andraşi (Andrassy) tarafından temsil ediliyorlardı (diğer katılımcı ülkeler: Fransa, İtalya, Almanya). Kongre Almanya Şansölyesi Prens von Bismarck'ın başkanlığında Berlin'de, 13 Haziran 1878'de toplandı. 13 Temmuz 1878'de de Berlin Antlaşmasının imzası ile sona erdi. Antlaşmanın esasları özet olarak şu şekildedir: 


e Вирагіѕѓапдап Doğu Rumeli, Batı Trakya ve Makedonya geri alındı. 
Doğu Rumeli'de özerk bir yönetim kurulması, Makedonyada ıslahat yapılması şartları ile buraları Osmanlı Devleti'ne iade edildi. Böylece Bulgaristan'ın Ege ile irtibatı kesildi. 


e o Girit'te 1868'de başlayan özerklik koşulları aynen devam edecektir. 


e Yunanistan ile Osmanlı devleti, Yunanistan lehine bazı sınır değişiklikleri yapılması konusunu müzakere edecekler, anlaşamadıkları takdirde büyük devletlerin aracılığına başvuracaklar.” (Yunanistan resmen kongreye katılmamıştır.) 


e Bosna-Hersek geçici olarak Avusturya'ya bırakıldı. Avusturya Yeni Pazarda da asker bulundurma hakkını kazandı. Avusturya 28 Temmuzdan itibaren Bosna-Hersek'i işgale başladı. İşgal sırasında büyük mukavemet ve güçlüklerle karşılaştı. Yeni Pazar'ı ancak 1879 Eylülünde işgal edebildi. 21 Nisan 1879'da yapılan bir anlaşma ile Osmanlı Devleti Воѕпа-Негsek'in yönetimini Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna bıraktı. (Hukuken Osmanlı toprağı kalsa da Bosna-Hersek Osmanlı Devletinin ilki Kıbrıs olmak üzere savaş yapmadan kaybettiği ikinci toprak oldu.) 


e Karadağ Bar limanını da alarak bağımsız bir devlet oldu. Dulcigno'yu Os- 


71 Berlin Kongresi sırasında, Yunan temsilcisi Dışişleri Bakanı Deliyannis Yunan tekliflerini dile getirirken, 
Rumlarla meskun tüm toprakların Yunanistan'a katılmasını istediklerini açıkladı. Bu olay “Megali ідеа"піп ilk kez uluslararası bir kongrede bu şekilde dile getirilmesiydi. Ancak bakan, o günkü şartları göz önüne alarak yalnızca Epir, Teselya ve Girit Adası ile isteklerini sınırlandırdığını bildirmiştir. (Bkz.: Ayşe Nükhet ADIYEKE, Osmanlı ітраratorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), s. 28) 
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manlı Devletine geri verdi. 


e o Sırbistan Niş ve Pirot'u alarak ve Petroviçeyi Osmanlı Devletine iade ederek bağımsız oldu. 


e Romanya Besarabya'yı Ruslara, ondan da Dobruca'yı alarak bağımsız ülke oldu. Tuna Komisyonu eski görevine devam edecekti. 


e Kars, Ardahan, Batum (serbest liman olmak şartıyla) Rusya'da kaldı. Rusya Eleşkirt ve Bayezit'i iade etti. (Böylece Trabzon - Erzurum - Tebriz transit yolu Rus kontrolü dışında kaldı.) 


e Kotur şehri ve toprakları İran'a verildi. 


e o Osmanlı Devleti Ermeniler için ıslahat yapacak ve onları Kürtler ve Çerkezlere karşı koruyacaktı. 


e 8 Şubat 1879da Osmanlı Devletinin Ruslara 802 milyon, 500 bin Frank savaş tazminatı ödemesi, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında anlaşmaya bağlandı. 


Boğazlar hakkında; Berlin Antlaşmasının 63. maddesinde, 30 Mart 1856 tarihli Paris Antlaşması ile 13 Mart 1871 tarihli Londra Konvansiyonun herhangi bir şekilde kaldırılmamış olan hükümlerinin aynen yürürlüğünün devam edeceği yazılmıştır. Antlaşmada bunun dışında Boğazlarla ilgili bir hüküm yoktur. Ancak kongrenin 11 Temmuz'daki oturumunda İngiltere Hariciye Vekili Salisbury'nin yaptığı konuşma Boğazlar konusunda bundan sonra 30 yıl sürecek olan bir belirsizliğin veya tartışmanın başlangıcı olmuştur. 


Lord Salisbury 1878'de hariciye vekili olduğunda Boğazlar'ın kapalılığı konusunda klasik İngiliz görüşünden farklı görüşleri bulunuyordu. Daha hariciye vekili olmadan 1878 Mart'ında, Başbakan Disraeli'ye yazdığı mektupta, İngiltere'nin Boğazlar'daki amacının “Sanki Boğazlar açık deniz imiş gibi, her zaman için buradan serbest geçişin garantileri sağlanmalıdır. diyor ve Boğazlar'ın Sound Boğazı (Danimarka ile İsveç arasındaki Öresund Boğazı) kadar açık olmasını istiyordu. 
1878 Haziran ayında ise şöyle diyordu “Rusya'nın Akdenize sokulmaması bizim 
için o kadar büyük bir kazanç değildir. Aksine, bizim Karadenize sokulmayışımız, ondan daha büyük kayıptır. Çünkü biz en kuvvetli deniz devletiyiz” Dolayısıyla Salisbury'e göre, Rus Donanmasının Akdenizde görünmesinden korkmamak lazımdı. Kırım savaşı tecrübesi, Karadenize serbestçe girmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. 


Salisbury Kongre'nin 11 Temmuz oturumunda yaptığı konuşmada Berlin 
Antlaşması'nın 1856 Paris Antlaşması'nı esaslı bir şekilde değiştirdiğini, 1871 
Londra anlaşmasının (konvansiyonunun) da 1856 antlaşmasına dayandığını, yani 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dolayısıyla 1871 anlaşmasının da değiştiğini belirterek, şöyle dedi: “İngiltere adına beyan etmek isterim ki, Majestelerinin Boğazların kapalılığına dair taahhüdü, Padişaha karşı bir taahhütten ileri gitmemektedir” Yani Salinburye göre İngiltere'nin 1841 Boğazlar sözleşmesi ile Boğazlar'ın kapalılığı konusunda aldığı taahhüt, özellikle Osmanlı Padişahı'na karşı alınmış bir taahhüt olup, başka devletlere karşı alınmış değildi. Bu sebeple, Rusya temsilcisi Kont Schouvaloff hemen müteakip oturumda söz alıp, “Boğazların kapalılığı ilkesi bir Avrupa ilkesidir ve 1841, 
1856 ve 1871 anlaşmalarında da vurgulanmış olan bu ilke Berlin Antlaşması ile de 
kabul edilmiş olup, bütün devletler için bağlayıcıdır” dedi.” 


İngiltere'nin Boğazlar konusunda ileri sürdüğü yeni görüş tespit etmiş olduğu yeni politikadan ileri geliyordu. İngiltere, şimdi Rusya'nın ne kadar büyük bir tehlike olarak ortaya çıktığını ve Osmanlı Devleti'nin de ne derece zayıflamış olduğunu görüyordu. İngiltere artık geleneksel politikası olan Osmanlı Devletinin Rusya'ya karşı toprak bütünlüğünü korumak ve kollamaktan bir dereceye kadar vazgeçiyordu. Çünkü İngiliz yardım ve desteği de olsa Osmanlı Devletinin Rusya'ya karşı durabilecek gücünün kalmadığına İngiltere'yi yönetenler kani olmuşlardı. Bu nedenle Rusya'nın güneye inmesinin yani Akdenize, Mezopotamya'ya ulaşması ve daha aşağılara Hindistan'a etkili olmasının önlenmesi için İngiltere oluşturacağı düzenlemelerle yani Osmanlı topraklarının stratejik çıkarlarına uygun kısımlarının kontrolünü doğrudan doğruya kendi eline alarak (örneğin önce Kıbrıs'ı alması bilahare Mısırı alacak olması) menfaatlerini doğrudan koruma yoluna gitmeye başlamıştır. Diğer bir yol olarak da Anadolu'da Rusya'ya karşı bir set olmak üzere, bir Ermeni devletinin kurulmasını desteklemiştir. Yani şimdi İngiltere Osmanlı İmparatorluğunun yıkıntıları üzerinde, kendisine bağlı devletler kurma politikasını benimsiyordu. Böylece Osmanlı Devletinin toprakları üzerinde dolaylı veya doğrudan onun yerini almak ve böylece Rusya'yı engellemek istiyordu. Rusya'nın Balkanlar yoluyla güneye inişinin durdurulması da Avusturya-Macaristan tarafından yapılacaktı. (Bu ülke evvelce belirtildiği gibi Balkanlarda genişlemeyi hedeflediğinden kendi çıkarlarını korurken İngiltere'nin çıkarlarını da korumaya alıyordu.) Balkanlarda Cermen-Slav mücadelesi İngiltere'nin Rusya politikasına önemli bir katkı sağlıyordu. Viyana Kongresinden beri Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını önlemenin kendi varlığı için şart olduğunu düşünen Avusturya da Berlin Kongresinden sonra Osmanlı yıkılmasının kaçınılmaz olduğunu görerek politikasını değiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan topraklarına kendisi yerleşmek ve bu suretle Balkanlar'da bir Slav Birliği'nin kurulmasını 


72 Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 527-529. Armaoğlu Salisbury'nin 1885'te Asya'da İngiltere'nin Rusya ile çatışma haline geldiği bir zamanda, Berlin kongresindeki sözleri için şu açıklamayı yaptığını yazıyor: "Benim söylediklerimin manası şuydu: Öyle bir durum olabilir ki Padişah, herhangi bir devletin baskısı altında da bağımsız hareketten yoksun kalabilirdi. Böyle bir durumda, bizim de Çanakkale'den geçişimizi engelliyecek bir milletler arası taahhüt olmamalıydı.” Salisbury'nin Osmanlı Devleti'ne baskı yapabileceğinden söz ettiği devlet, şüphesiz Rusya idi. (a.g.e., s. 528) 
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önlemek için çalışmaya başladı. (Berlin Antlaşması ile Bosna-Hersek'in Avusturya'nın işgal ve idaresine bırakıldığını hatırlayınız.) Kuzeyden güneye inmek isteyen Rusya ile batıdan doğuya ilerlemek isteyen Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarında kesiştiler.” 


Doksanüç Harbinin toprak ve nüfus kayıplarını Yılmaz Öztuna şöyle listeliyor: 


“Hukuk bakımından Osmanlı İmparatorluğunun birer parçası olmakta de- 


vam eden Bulgaristan, Doğu Rumeli, Bosna-Hersek, Yenipazar, Kıbrıs ve daha sonra, fakat Doksanüç Harbinin tabii bir neticesi olarak Fransa'ya kaptırılan Tunus hariç tutulursa, Türkiye'nin kesin şekilde kaybettiği ülkeler, rakamların belagati içinde şu şekilde ifade edilebilir: 


Dobruca Sancağı ilavesiyle Romanya Prensliği 135.156 km?, 5.300.000 nüfus. (1875 - 1878 yılları nüfusu) 


Niş Sancağı ilavesiyle Sırbistan Prensliği : 45.427 km?, 1.564,000 nüfus. 
Yeni aldığı kazalarla beraber Karadağ Prensliği: 9.427 km?, 180.000 nüfus. 
Yunanistan'a bırakılan Teselya: 13.488 km?, 340.000 nüfus. 


Rusya'ya bırakılan Güney Moldavya (Bucak): 33.800 km?, 800.000 nüfus. 


Avrupadaki kesin kayıpların toplamı 237.298 km?, 8.184.000 nüfus. Buna As- 


yada kaybedilen Kars ve Artvin Шегі, Kotur kazasını da eklemek icap eder.” 


Doksanüç Harbinde denizdeki (Tunadakiler dahil) Osmanlı kayıplarına ge- 


lince: 


Lütf-i Celil zırhlı korveti (coast defence turret ship): Tuna'da Rus kıyı topçusu tarafından (11 Mayıs 1877) 


Seyfi zırhlı dubası (River Monitor): Типайа, Maçin bölgesinde Rus torpido stimbotlarının torpido hücumu sonucu (26 Mayıs 1877) 


İşkodra ve Böğürtlen zırhlı duba (River Monitor)ları: Tuna'ya dökülen Osma nehrinde Rus kıyı topçusu tarafından (8 Temmuz 1877) 


Sünne Gambotu: Tuna'nın Sünne ağzında mayına çarparak (9 Ekim 1887) 


İntibah Gambotu: Batum'da Rus torpido stimbotlarının torpido hücumu sonucu (15 Ocak 1878) 


73 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, a.g.e, s. 530,531. 
74 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 67,68. Berlin Antlaşması ile kaybedilen toplam arazi miktarı ise 287.510 km? dir. 
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e Mersin vapuru (Mahruse Vapur kumpanyasına ait): Bir Rus silahlı vapuru (yardımcı kruvazörü) tarafından el konularak (25 Aralık 1877) Sivastopol'a götürüldü. 


e Çeşitli tip ve büyüklükte yelkenli tekneler: Karadeniz ve Osmanlı sahillerine yakın bölgelerde Rus silahlı vapurları (yardımcı kruvazörleri) tarafından. 


Avrupa politikasında da bir dönüm noktası olan Berlin Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma ve dağılma merhalelerinden en önemlisini teşkil eder. Bu antlaşmayı İmparatorluğun 1699 Karlofça Antlaşmasından, yani 179 yıldan beri Avrupadan çıkarılmasını hazırlayan ikinci büyük dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. 
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Tuna'nın (Ruscuk- Niğbolu) Kısmı 


| иншә 
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Kaynak: 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi III.cilt, Kroki 2b 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


TOPRAK KAYIPLARI, DONANMANIN HALİÇ'E 
BAĞLANMASI, BAHRİYE'DE İLK DENİZALTILAR, 
ERTUĞRUL FACİASI, GİRİT SORUNU VE 
OSMANLI-YUNAN SAVAŞINDA BAHRİYE 


TOPRAK KAYIPLARI 


Yunanistan'ın Kazanımları ve Dalcigno'nun Karadağ'a Verilmesi 


Yunanistan Berlin Antlaşmasında yeralan lehine bazı sınır değişiklikleri yapılması için Osmanlı Devleti ile müzakere edilmesi hükmünden (Md. 24) istifade ile 
17 Temmuz 1878'de Osmanlı Devleti'ne başvurarak müzakere talep etti. Bir taraftan Osmanlı Devletinin oyalaması diğer taraftan öncelikle Yunanistan'ın hamisi 
büyük devletlerin araya girmeleriyle uzayan toplantı ve görüşmeler sonunda 24 
Mayıs 1881'de İstanbul'da Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, İtalya ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan bir antlaşmayı takiben 2 Temmuz 1881'de Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan ikili anlaşma ile Teselya sancağı (Larissa/Larisa dahil) ile Yanya vilayetine bağlı Arta (Türkçe: Narda) kazası Yunanistana bırakıldı. Bu şekilde 54.424 km? olarak kurulan Yunanistan, 1865'te evvelce Osmanlı Devletinin olan Yedi Adaları İngiltere'nin bu devlete vermesi üzerine 1.947 km? ve Teselya'nın da ilhakı ile 13.488 km? büyüdü. Yunan emperyalizminin büyük devletlere dayanan bir çabası bu suretle sonuçlanmış oluyordu. Daha önce de Berlin Antlaşması ile Karadağ bağımsız bir devlet olurken Osmanlı Devleti'ne iade etmiş olduğu Arnavutluk'ta Adriyatik kıyısındaki Dulcigno'nun, Berlin Antlaşmasını imzalayan devletlerin İngiltere'nin teşebbüsü ile Haziran 1880'de Berlinde toplanarak Berlin Antlaşması ile Karadağ'a bırakıldığı halde Arnavutların silahla karşı koymaları nedeniyle Karadağ'ın alamadığı Goussinie ve Plava'nın yerine Karadağ'a verilmesine karar vermeleri üzerine, Osmanlı Devleti asker zoruyla 
1880 Kasım'ında Dulcigno'yu Arnavutların elinden alıp Karadağ'a teslim etmişti. 
Böylece Osmanlı Devleti bir kısım topraklarını daha, savaş yapmaksızın ve “erozyon” yoluyla kaybetmiş oldu.' 


1 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), s. 540-546; Yılmaz ÖZTUNA, Il. Abdülhamid, 
Zamaânı ve Şahsiyeti, s. 105-106. 
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Fransa'nın Tunus'u İşgali 


Alman Şansölyesi Bismarck, Fransa ile yapılan 1870 savaşından sonra Fransa'yı Avrupada yalnız bırakmaya çalışmakla yetinmemiş; aynı zamanda, hem Almanya'nın Fransa'dan aldığı Alsace - Lorraine'in acısını unutturmak hem de bu ülkenin dikkatini Avrupa dışına çevirebilmek için Fransa'yı Tunus'u almaya teşvik etmiştir. İngiltere de Kıbrıs'ı işgali karşısında Fransa'nın tepkisini yumuşatmak ve 1875'te Süveyş Kanalı hisselerinin bir bölümünü satın alarak Fransada yarattığı hoşnutsuzluğu gidermek maksadıyla Fransa'nın Tunus'u işgalini teşvik ediyordu. 


Fransa Tunus'daki Kramir Kabilesi'nin Cezayir'e tecavüz ettiğini bahane ederek Cezayir'den 23.000 ve denizden donanma ile 8.000 asker sevkederek Tunus'un küçük ordusunu kolayca dağıttı ve 12 Mayıs 1881'de Bardo (Kassar-ı Said/Kasr-ı Said) Antlaşması ile ülkeyi himayesine aldı. Tunus'ta Türk hanedan Hüseyniler tahtta kalmaya devam edeceklerdi. Bab-ı Âli durumu şiddetle protesto etti. Tunus Beyi Vezir Mahmud Sadık Paşa'nın imdat talebi üzerine Tunus sularına bir zırhlı filo göndermek istediyse de, Fransa'nın savaş tehdidi karşısında bu filo, Girit açıklarından geriye döndü. Fransa Cezayir'den yarım asır sonra Tunus'u da almış oluyordu. Osmanlı Devleti işgali tanımadı.? 


İngiltere'nin Mısır'ı İşgali 


İngiltere'de 1880 yılı başlarında yapılan seçimlerde Muhafazakâr Parti İktidarı kaybetti. Liberal Parti iktidara geçti. Gladstone da başbakan oldu. Gladstone ve Liberal Partinin politik görüşü çerçevesinde İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak yerine Hint yolunun güvenliği bakımından önemli Osmanlı topraklarını kendi yönetimi altına almak ve Osmanlı toprakları üzerinde milli menfaatlerine yardımcı olacak, kendisine bağlı ulusal devletler kurma politikasını benimsedi. (Zaten Doksanüç Harbinden sonraki gelişmelerde de Liberallerin baskısı altında iktidardaki Muhafazakâr Partinin de böyle bir politikaya meylettiğini görmüştük.) Bu değişikliğin esas nedeni; Osmanlı Devletinin mali yönden de iflasın eşiğine gelerek artık çöküş ve dağılma evresine girmiş olduğu değerlendirilerek, İngiltere'nin milli menfaatlerini Osmanlı Devleti vasıtasıyla koruyamayacağı, dolayısıyla doğrudan kendi başının çaresine bakması gerektiği sonucuna varılmış olmasıdır. 


İngiltere'nin Berlin kongresinden sonra izlemeye başladığı yeni Osmanlı politikasının ilk uygulaması 1882 yılında Mısır'ın işgali ile başlamıştır. Bilindiği gibi Mısır, doğu Akdenizde, Hint yolunun üzerindedir. 


2 Bkz.: А. Halük ÜLMAN, Birinci Dünya Savaşına Giden Yol (ve Savaş), s. 100; Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 105. 
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1876 yılında borçların ödenememesi nedeniyle Mısır hazinesi iflas edince ana 
alacaklılar İngiltere ve Fransa Mısır maliyesini ortak denetim altına aldı. Hidiv İsmail Paşa bu durumu tasvip etmediğinden 1879'da İngiliz-Fransız denetimine son verdi ise de bu devletlerin Padişaha baskısı sonucu, П. Abdülhamid İsmail Paşa'yıazlederek yerine mali kontrolü kabul eden büyük oğlu veliaht Mehmet Tevfik Paşa'yı atadı. 


Mısır'a yapılan yabancı müdahaleler yeni bilinçlenmeye başlayan Arap milliyetçilerini çok kızdırdı. Bunlar Albay Arabi Bey liderliğinde 1881'de ayaklandılar. 
Ayaklanmanın sona ermesi maksadıyla Arabi Bey önce Harbiye Nazırı Müsteşarı sonra da 1882'de yeniayaklanmalardan sonra Harbiye Nazırı yapıldı. Paşalığa terfi ettirildi. Ancak milliyetçilerin faaliyetleri durmadı. İngiltere ve Fransa Mısır'a asker yollanması için Bab-ı Âli'ye müracaat ettilerse de, asker yollanmadı. Neticede Arap milliyetçilerinin yavaş yavaş Mısırda duruma hakim olmaları, çıkarlarını tehlikede gören İngiltere ve Fransa'yı eski geçimsizliği bir yana bırakıp Mısır sorununun çözümü için İstanbulda bir konferans toplamaya sevketti. (Arabi Paşa başbakan olmuştu.) Ayrıca Mısır sularına müşterek bir İngiliz Fransız donanması da yollandı. Bunun üzerine 11 Haziran 1882'de İskenderiye'de halk, Avrupalılar'ın mallarını yağmaladı. Birçok Avrupalı öldürüldü. Dört konsolos yaralandı. Bunun üzerine İngiltere'nin Akdeniz Donanması Komutanı Amiral Seymour, 11 Temmuzda 6,5 saat aralıksız İskenderiye'yi bombardıman etti. 12 Temmuz'da da şehir İngilizler tarafından işgal edildi. (Fransa müdahaleye cesaret edemedi) 12 Eylül'de Sir Garnet Wolseley, Tellü'l Kebir muharebesinde Arabi Paşa'yı 20 dakikada bozguna uğrattı. 15 Eylül 1882'de İngiliz ordusu Kahire'ye girdi. Arabi Paşa Seylan'a sürüldü. 


İngiltere'nin bu davranışına hem Avrupa devletleri, hem de Osmanlı Devleti boyun eğmek zorunda kaldı. 23 Haziranda, Berlin Kongresine katılan ülke delegeleri ile toplanan İstanbul Konferansına yapılacak iş kalmadığından о da Ağustos sonunda dağıldı. Fransa uzun müddet İngiltere'nin Mısır'ı işgalini tanımamış, her fırsatta bunun sona erdirilmesini istemiştir. İngiltere Mısır ve Sudan'ın işgalinin geçici olduğunu beyan etti. Osmanlı Devleti ile Mısır konusunda 1885 Ekim'inde bir anlaşma imzaladı. Buna göre iki devlet Mısır'a birer yüksek komiser gönderecek ve bu komiserler Hidiv'le beraber işleri düzene koyduktan sonra, İngiltere Mısır'ı boşaltacaktı. Fakat bu anlaşma uygulanamadı. (İngiltere 1914 yılına kadar Mısır'da kaldı, Osmanlı Devleti savaşa girince de Mısır'ı himayesi altına aldığını ilân etti).?* Böylece İngiltere Kıbrıs'ta olduğu gibi yine donanmasını kullanarak Cebelitarık'tan sonra Akdeniz'in ikinci kapısını da ele geçirmiş ve yeni Hindistan yolunun emniyetini sağlamış oluyordu. 


3 Bkz.: A. Halük ÜLMAN a.g.e., s. 113-115; Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 106,107. Mısır'ın işgali ile ilgili olarak, 
ayrıca Bkz.: Sultan Abdülhamid ve Mısır, Kuşatılmış Vatan, Dr. Ramazan BALCI. 
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Akdenizde peş peşe gelen toprak kayıplarını “Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar” kitabında Celalettin Yavuz şöyle değerlendiriyor (s.110): 


“Dünyanın üçüncü büyük donanmasına sahip olduğu iddia edilen Osmanlı Devleti, ne bu muhteşem donanmayı ne de kara kuvvetini kullanmaya fırsat bulamadan dört yıl içinde Kıbrıs, Tunus ve Mısır'ı bir daha elde edemeyecek şekilde elden çıkarmak zorunda kalıyordu. Her üç bölgenin savunulması için gereken ilk şart; donanmayı yani deniz kuvveti kullanmayı gerektiriyordu. Olağanüstü masraflarla o yokluk dönemlerinde ısmarlanmış ve elde mevcut olan bu kuvvet kullanılmamıştı. Osmanlı Devleti'nde o yıllarda en lüks olan varlık, kuvvetle muhtemeldir ki bu kullanılmadan eskiyen donanma varlığı olmalıydı” 


DONANMANIN HALİÇ'E BAĞLANMASI 


П. Abdülhamid Doksanüç Harbi sonrasında Donanma'yı Haliçe bağladı. 
(Doksanüç Harbinde Donanmanın beklenen ölçüde etkinlik gösteremediği iddiasını da bahane ederek) Sivil-asker bir çok araştırmacı ve akademisyen bu konuda görüşlerini belirtmişlerdir. Bilal N. Şimşir'in yazdıkları şöyle: 


“Abdülaziz ne kadar donanmaya tutkun idiyse П. Abdülhamid de o ölçüde donanmaya karşıydı. Abdülaziz bir aşırı uçta, Abdülhamid öteki aşırı uçtaydı. Her iki padişahın da donanma politikaları aşırı, abartmalı ve yararlı olmaktan çok zararlı olmuştur. Bu padişahlardan birincisi donanma yaptırmak için devleti adeta iflasa sürüklemiş, ikincisi ise yepyeni gemileri göz göre göre çürütmüştür. Abdülhamid, Osmanlı-Rus savaşından sonra donanmayı Haliçe hapsetti. Gemiler 20 
yıl boyunca burada bakımsız olarak, kıpırdamadan yattılar ve durdukları yerde çürüdüler. Personel uyuştu, yeteneklerini yitirdi. Donanma denize açılamıyor, manevra yapamıyor, deneme atışlarında bulanamıyordu. Silah kullanmak artık padişahın iradesine bağlıydı” 


Abdülazizden П. Abdülhamid'e geçişte yeni padişahın evvelkine nazaran bahriye anlayışındaki büyük değişmeyi o devrin bir bahriye subayının görüşü olarak Rauf Orbay da şöyle anlatıyor: 


“Sultan Aziz'in onbeş yıllık saltanatında Osmanlı ordusu, bilhassa donanması her bakımdan kuvvetlendirildi. Başta Heybeli Bahriye Mektebi, tersaneler yenileştirildi, öylesine yeni savaş gemileri alındı, eldeki ahşap satıhlar demir satha çevrildi, toplar değiştirildi, İngiltere ve Amerikadan uzmanlar getirildi, kadrolar kuvvetlendirildi ve öyle ki, Osmanlı Deniz Kuvvetleri, Akdenizde, İngiltereden sonra en kudretli varlık oldu. 


Padişah kendi saltanatında alınan onyedi savaş gemisine isim babalığı yaptı. Denizi ve denizciliği öylesine seviyordu ki, 1867'de, otuzaltı Osmanlı hakanı 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içinde Avrupa'ya ilk ve son giden hükümdar olarak İzzettin vapuru ile yaptığı deniz yolculuğunda kuvvetli bir fırtınaya tutuldukları zaman geminin süvarisi ünlü Gamsız Hasan Kaptan'a: Şu deniz benim kendisine nasıl değer verdiğimi bilse böyle dalgalarla önüme çıkacağı yerde çarşaf olurdu... demişti. Babam Mehmed Muzaffer Paşa'nın bahriye zabitliği gençliği, Sultan Aziz'in devrine rastlar. O da kendisi gibi bahriyeli olan büyük amcam da, o kudret-şevket günlerini hatırladıkça gözleri dolardı. Ben kaç kere babamın Sultan Aziz'in öldüğü -veya şehid edildiği- 4 Haziranda ruhuna Kur'an okuduğunu, babası 11. Mahmud'un türbesinde yatan merhum padişahı ziyaret ettiğini hatırlarım. 


İşte Donanma'nın kendisine böylesine hizmet etmiş bir Hakan'ın tahttan indirilmesinde Dolmabahçe Sarayı'nı abluka ederek en büyük rolü oynaması, ağabeyisi V. Sultan Murad'ın ancak 93 gün süren saltanatından sonra akli dengesinin bozulması sebebiyle tahtından indirilerek yerine geçen П. Sultan Hamid'in havsalasına sığmamış, o tarihlerde donanmaya kumanda eden başta Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed Paşa ve sarayı kuşatmada vazife almış kaptanları mahkemeye vermek ve cezalandırmakla yetinmemiş, donanma'yı yani üç tarafı deniz (olan) vatanı düşmanlarına karşı savunacak en büyük kudreti hapse mahkum etmişti. 
Saltanat makamından amcası Sultan Aziz ve ağabeyisi V. Sultan Murad gibi tahtından indirildiği tarih olan 27 Nisan 1909'a kadar 33 yıl savaş gemilerini limanlara, başta Haliç ve Çanakkale, öteki mendirekli limanlarda iskelelere bağlamış, demir attırmış, hiç bir manevra yapmalarına, kıyıdan açılmalarına imkân vermeden öylece hapsederek cezalandırmıştır. 


Asla mübalağa değil: Tezad (çelişki) örülü bir şahsiyetin, donanmaya tatbik ettiği inanılmaz hüküm buydu” 


Şakir Batmaz'ın da bu konuya değişik bakış açısıyla yaklaşan incelemeleri varаг.“ 


П. Abdülhamid'in Donanmayı bağlama kararıyla ilgili Coşkun Güngen'in görüşleri ise şöyle: 


“Sultan Aziz'in yaptırmış bulunduğu ve devletin parasal gücünün üstünde kaynaklara gerek duyan gemiler, bu dönemde Haliç'te çürümeye bırakılmışlardır. 
Bunun bir nedeni yeterli paranın olmaması ise, ikinci nedeni de devletin bir deniz politikasına sahip olmaması ya da bir diğer deyişle sistemsizliktir. Osmanlının ancak güçlü bir donanma ile varlığını sürdürebileceği konusunda kuşku duyulamayacağına göre, Padişah'ın da gemilerin eğitimini bile engelleyerek Donanma'yı bu şekilde terk etmesini, ancak kendisinin denizcilikle uzaktan yakından ilgisinin 


4 Bkz.: Bilâl N. ŞİMŞİR, Ege Sorunu, Belgeler, Cilt | (1912-1913), s. XLVI; Cemal KUTAY, Osmanlıdan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 1, s. 239,240; Şakir BATMAZ, II. Abdülhamid Devri Osmanlı Bahriyesi, Türk Denizcilik Tarihi, Cilt 2, s. 159-161. 
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bulunmamasına bağlamak gerekir. Çünki para durumunun kötü olması bile inanılan bir gücün etkinlikten tümüyle uzaklaştırılması sonucunu getirmemelidir.” 


Diğer taraftan Celalettin Yavuz, o dönemlerde 40 yıl İstanbul'da görev yapmış Edwin Pears'ın donanma ile Abdülhamid ilişkisine ait yazdıklarını aktarıyor. 


“Türk Donanması'nın Abdülhamid dönemindeki durumu, zamanın entellektüel geçinen dalkavuklarını memnun etme düşüncesiyle hareket eden hükümdarların gücü için bir ölçü teşkil eder. Onun tahta geçtiği dönemde belki de dünyanın üçüncü büyük gücüydü. Gemiler muhteşem gösteriler yaparlardı. Yaz aylarında Boğaz'a demirleyen gemiler, Dolmabahçe ve Çırağan saraylarından bakıldığında etkileyici bir görünüm sergilerlerdi. Haliç tersanesindeki 250 İngiliz işçisi bakım ve yeni gemi inşası için çalışıyorlardı. 


1876da Abdülaziz'in hal edilmesinde donanmanın rolü büyüktü. Sultan Abdülaziz'in halefi Sultan Murad'ın da azledilmesinden sonra tahta geçen Abdülhamid'in karakterindeki etkin yön hemen kendisini belli etmişti. Kuşkuculuk... Gemiler Haliçe çekildi ve Sultan'ın azline kadar da orada kaldı. Beş yıl içinde İngiliz mühendis ve işçilerin, yarım düzine kadarı dışındakiler İngiltere'ye geri gönderildi. Gemiler söküldü, kazanları çıkarıldı ve çürümeye terk edildi. Hükümdarlığı süresince sadece bir kez birkaç tanesinin Haliç'ten çıkmasına izin verildi.” 


Yine Celalettin Yavuz Baron Wladimir Giesl'den aktararak aynı konuda şöyle yazıyor: 


“Sultan Hamid П. döneminde Donanma, Osmanlı Devleti içinde adeta bir üvey evlat gibi idi. Bazı rivayetlere göre, Sultan Abdülhamid II. Allah karaların hakimiyetini Müslümanlara, denizlerinkini de inanmayanlara verdi’ diyerek, Bogazda demirleyen gemilerin top menzillerinin ulaşamayacağı bir yere inşa edilmiş olan Yıldız Sarayı'nı da kendisine mesken tutacaktı. Üstelik yıllarca Derya Kaptanı olarak yeni Türk Donanmasını sözde yönetmiş olan Hasan Paşa'yı da bu görevde tutacak ve onun 'Donanma'nın Katili” olarak ün kazanmasına sebebiyet verecektir.” 


Celalettin Yavuz'un kendi görüşleri ise şöyle: 


“Osmanlı Devleti Sultan Abdül Hamid П döneminde bir deniz imparatorluğu görünümünde olmakla birlikte denizde kuvvet dolaştırmaktan aciz hale düşmüştü. Osmanlı Devleti'nin savunulmasından murad; sadece Boğazların, İzmir, Selanik ve Edremit gibi limanların savunulması idi. Yunan saldırılarının ön planda ol- 


5 Coşkun GÜNGEN, Denizlerdeki Türk Bilinebilenden Osmanlı'nın Sonuna Kadar, s. 151. 


6 Celalettin YAVUZ, Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar, s. 111 (Edwin Pears'in Fourty Years in Constantinople adlı eserinden, ѕ. 64,170). 
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duğu Girit Adası'ndaki Suda Limanı dahi takviye edilmemiş, limana tek bir gemi bile gönderilmemişti. Adriyatik ve Kızıldeniz deniz üssünden yoksundu. O devrin Türk Donanması'ndaki belli başlı eksiklik ve yetersizliklerin özeti aşağıdadır: 


a) Ciddi bir kurmay ve karargah hizmeti tesis edilememişti. 
b) Personel bilgisiz, materyal yetersizdi. 


c) Sevk ve idare ile materyal bakım tutumu ile ilgili talimname ve planlar mevcut değildi. Donanma eğitim ve materyal denetlemesine tabi tutulma fikrinden habersizdi. 


d) Yüzlerce yabancı işçi kullanılmasına rağmen, gene de deniz fabrika ve atölyelerinin onarım imkanları yetersizdi. 


Devlet adamları ile yüksek rütbeli deniz subayları; donanmanın Haliçe bağlanması ve Deniz Kuvvetleri'nin geleceği ile ilgili olumsuz sakıncaları hükümdara iletmesi, onu uyarması gerekirken, bunu yapmayıp, yerine tüm gayretlerini birbirlerini atlatıp yüksek makamlar elde etmenin ve uzak diyarlara sürgün edilmemek için ağız açmamanın, gerçekleri söylememenin daha uygun olacağını hesaplamışlardı. 


O dönemlerde Osmanlı Devleti'nde stratejik deniz üsleri zinciri olmadığı gibi, kullanılabilecek limanlarda da donanmanın ikmal, lojistik ve teknik ihtiyaçları için bir deniz üssünde olması gereken destekler ve araçlar bulunmuyordu. Makine ile tahrik sistemini gemiler vasıtasıyla denizlere de taşımış olan Avrupalı denizciler “Denizde Muharebe Şekil ve Usulleri” hakkında talimnameler hazırlayıp personelini bu konularda eğitip geliştirirken Osmanlı Bahriye Nezareti bu tip eğitim ve usuller konusunda mesafe kat etmekten yoksun kalmıştı. Tüm bunlardan sonra da Osmanlı Donanması, kazanılacak müstakbel deniz muharebelerinden ziyade adeta, kaybedilecek muharebeler için hazırlanıyordu.” 


7 Celalettin YAVUZ, ХИИ. Türk Tarih Kongresi, I. Cilt, III. Kısım, Sultan Abdülaziz Donanması - Yelkenli Teknelerden Buhar Makineli Teknelere Geçiş, Bitmeyen Reform İhtiyaçları, s. 1823 ve 1833, 1834. Il. Abdülhamid Bahriye'den korktuğu için Yıldız Sarayına kaçtığını söyleyenleri hatıralarında yalanlamaktadır. Bu konuda şöyle yazmıştır: 


“... Bu rivayete göre âsi gemilerin, ikamet ettiğim yeri bombardıman etmelerinden korktuğum için, Yıldız Sarayı'na taşınmıştım... Ne akılsızca bir itham! Harp gemileri rahatlıkla Yıldız'ı da bombardıman edebilirler. 


Amcam Abdülaziz'in ve bedbaht kardeşim Murat'ın hatıralarıyla dolu o sarayda, tahta çıktıktan sonra da kalmağa mecbur muydum? Bu kadar acı hatıraların toplandığı bir yerde yaşamak her insan için üzücü olabilir. 

Bundan başka Boğaz'da umumiyetle sis vardır; halbuki yüksekte hava çok daha temiz ve sıhhidir. 
Ben bu sebeple Yıldız'a taşındım. Burada güneşe, açık havaya, ışığa ve güzelliğe kavuştum. Parkının bir kısmını rahmetli babamın yaptırmış olduğu, yeryüzünün bu güzel köşesine gençliğinden beri hususi bir sevgim vardır.” (Nurer Uğurlu, Il. Abdülhamid'in Hatıra Defteri, Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı, 5. 356,357). 
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Afif Büyüktuğrul da “Sultan Hamid'in donanmanın Haliçe bağlanmasını isteyen yazılı bir emir verdiğini sanmak yapılabilecek en büyük hatadır. Tarihe olumsuz bir belge bırakmamak için donanmayı bağlama emrinin ağızdan verilmiş olması gerekmektedir. Bundan ötürü donanmayı bağlamaktaki gerçek neden ortaya çıkmamıştır.” diyor ve konuya ilişkin söylentiler ve mantık dışı iddialar bir tarafa bırakılırsa donanmanın bağlanmasının nedenlerinin aşağıdakiler olduğunu belirtiyor. 


a. Sultan Hamid'in donanmanın kendisini tahtından edeceği korkusu 

b. Osmanlı borçlarını temizleme isteği 

c. Ruslara politik taviz verme isteği 

d. İngilizlerle dost geçinmek için onlara ikinci bir Navarin olayı olarak Osmanlı Donanmasını yakma fırsatının verilmemesi isteği! 


Metin Hülagü ise donanmanın Haliç'te görevini yapamaz hale gelmesi ile ilgili iki neden daha ileri sürüyor. 


a. Sultan П. Abdülhamid'in Osmanlı Donanması'nın yatırım yapılsa da sınâi ilerlemeler neticesinde oldukça üstün bir vaziyete gelmiş olan Batı donanmaları ile rekabet edemeyeceğine inanması 


b. Sultan П. Abdülhamid'in devlet politikasını deniz kuvvetine dayanmaktan çıkarıp kara ordusuna istinad ettirmesi ve bu sebeple savunma bütçesini kara ordusunun ıslahı ve yeni demir yollarının yapımı için kullanmayı daha mantıklı bulması. 


Son olarak da Serhat Güvenç'in bu konudaki görüşlerine kısaca değinelim. 


“П. Abdülhamid'in tahta çıktığı 1876dan П. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908'e kadar olan dönem genelde Osmanlı Bahriyesi'nin “Karanlık çağı” olarak anılır. 
Anılan evrede donanma Haliçe tıkılıp kalmış, etkili bir kuvvet olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Yaygın kanı 11. Abdülhamid'in donanmayı bilinçli olarak zayıf bırakmayı tercih ettiği yönündedir. Bazı tarihçilere göre ise, asıl neden donanmayı destekleyecek mali kaynakların yetersizliği, hatta yokluğudur. Ancak П. 
Abdülhamid'in donanmadan kuşku duyduğuna şüphe yoktur. Bu kuşkunun ipuçlarına, örneğin İngiliz Deniz Ataşesi Albay Mark Kerr'in anılarında rastlanmaktadır. Albay Kerr, 1905'de Yıldız Sarayı'na davet edilir. Gerekçe padişahın kendisi ile denizaltılar hakkında görüşme arzusudur. Кегге göre padişah'ın denizaltılara ilgi- 


8 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt 3, s. 242. Donanmanın 
bağlanmasının nedenlerinden "Б" şıkkını destekleyen bir husus olarak Nisan 1876'dan itibaren borçlarını ödemeyi durdurmak zorunda kalan Osmanlı Devleti'nin 20 Aralık 1881 (28 Muharrem 1299)'de çıkardığı Muharrem kararnamesi ile borçlarının ancak 116 Milyon liralık bölümünü ödeyebileceğini açıklamasını belirtebiliriz. Dış borç 252 
milyon 801 bin 885 Osmanlı Lirasına ulaşmış, alacaklılar durumu kabul etmek zorunda kalmışlardı. Ancak aynı kararname ile borçların ödenmesi için bazı devlet gelirleri ayrıldı. Bunları toplamak ve elde edilen miktarı Osmanlı Devleti'ne borç veren alacaklılar arasında paylaştırmak üzere alacaklılara (Avrupalı ülkeler, bankalar, bankerler) karşı Düyun-ı Umumiye İdaresi kuruldu. 
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sinin altında, kendisini ve Yıldız Sarayını hedef alamayacak bir deniz silahı arayışı yatmaktadır. Güçlü toplarla donatılmış harp gemileri, silahlarını siyasal iktidara doğrultabilirdi. Ana silahı torpido olan denizaltılar ise sadece deniz hedeflerine karşı etkiliydi. Özetle bu görüşmeden aktarılan II. Abdülhamid'in siyaseten risksiz, ancak etkili bir deniz kuvvetinin denizaltılarla mümkün olup olamayacağına kafa yorduğuna işaret etmektedir.” 


1897deki Osmanlı-Yunan savaşına kadar yaklaşık 20 yıl donanma hemen hemen hiç denize çıkmadı. Dolayısıyla ne tatbikat, ne silah atışları ne de taktik eğitimler hatta teşkilat talimleri yeterince veya hiç yapılmadı. Bunun bir neticesi olarak da her seviyede komutan ve personelin deniz harekâtıyla ilgili bilgi, görgü, tecrübe ve yetenekleri büyük ölçüde geriledi. Donanma materyal yönünden de büyük çöküntüye uğradı. Bu durumun ortaya çıkmasında, 1881'de bahriye nazırı olan ve iki gün hariç (1-3 Aralık 1882 tarihleri arasında Ahmet Ratip (Râtıp) Paşa bahriye nazırlığı yapmıştır.) kesintisiz 27 Temmuz 1903е kadar bahriye nazırlığı yapıp makamında ölen Büyükamiral (Müşir) Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa da baş sorumlulardandır. Az da olsa, cesurca davranarak gerekli tedbirleri almaya çalışan sorumluları ise padişah derhal etkisizleştirmiştir. Örneğin; 18 Nisan 1878'de yaver-i ekremlik de tevcih edilerek bahriye nazırlığına atanan Bahriye Müşiri (Büyükamiral) Hacı Ahmet Vesim Paşa, П. Abdülhamid'in bahriye ödeneklerini kesmesi ve gemileri Haliçe hapsetmesinden büyük üzüntü duyarak padişaha “Ben donanmayı yaşatmakla görevliyim, bozmak elimden gelmez” dediği için hemen 
14 Şubat 1879'da azledilmiştir.'9 Abdülhamid'in vehmi o derece kuvvetliydi ki; bir 
subayın habersiz görevine gelmemesi veya bir geminin şamandıra mevkiini değiştirmesi, mabeyne bildirilmesi gereken hususlardandı. Bir çamur dubasının dahi köprülerden geçip Haliç'ten çıkması için mabeynden izin almak gerekiyordu." 


Abdülhamid tahttan indirildikten sonra yazdığı hatıralarında donanmayı niçin saf dışı bıraktığını açıklarken Osmanlı Devleti için etkin bir deniz gücünün önemi ve bu gücün ülke menfaatleri için nasıl kullanılabileceği hakkında hiç bir fikri olmadığını da belirtmiş oluyor: 


“Donanmanın bu muharebelerde (1877-78 Osmanlı-Rus Harbi) sayıca üstünlüğüne karşın bir iş görmediği ortaya çıkmıştır. Çünkü bizim gemilerimizin hemen hemen hepsinde İngiliz çarkçıbaşılar vardı. Bunun anlamı, donanma 


9 Metin HÜLAGÜ, Osmanlı-Yunan Savaşı Abdulhamid'in Zaferi, s. 133; Serhat GÜVENÇ, Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri, Gemiler, Efsaneler, Denizciler (Osmanlı Bahriyesi'nin Drednot Çağını Yakalama Girişimleri, 1909-1914), ѕ. 45. 


10 Bkz.: Fahri СОКЕН, Deniz Harp Okulumuz (7. Baskı), s. 1l1-21, Ahmet Vesim Paşa'nın Bahriye Nazırlığı görevine başlayış ve bu görevden ayrılış tarihleri İbrahim AKKAYA ve Fahri AYANOĞLU'nun “Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Denizlerimizin Amirleri" kitabında ise sırasıyla 1 Temmuz 1878 ve 1 Şubat 1879 olarak gösterilmiştir. 
(EK-1, 5. 210) 


11 Doğan HACİPOĞLU, Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Harbine Girişi, s. B-21,22. 
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İngilizlerin elinde demekti. Bu çarkçıbaşıların bazılarını muharebenin başında değiştirmek istediğimiz zaman, İngiltere sefiri saraya koşmuş ve bu teşebbüsün “İngiltere'ye itimadımız olmadığı biçiminde yorumlanacağını açıkça söylemekten çekinmemişti. O halde donanmamız yok demekti. Çünkü, bu donanma hem Fransızlarla İngilizleri bize düşman ediyor, hem de savaşta bir işe yaramıyordu. 
Faydası olmayan fakat mazarattı olan bir şeyi muhafaza etmek aklın icabı dışındadır. Donanmayı Haliçe çektirdim ve böylece Fransız ve İngilizlere Akdeniz'de kendileri ile boy ölçüşmeye niyetimiz olmadığını anlatmış oldum. Abdülaziz Han'ın hal'inde (tahttan zorla indirilmesinde) donanma işe karıştı da onun için Abdülhamid donanmayı battal etti derler. Yalandır. Ben bir padişahın iki parça gemi ile tahttan düşmeyeceğini herkesden iyi bilirim.”? 


Ancak П. Abdülhamid'in Bahriye için hazırlanmış herhangi bir stratejik pla- nın uygulaması olmaksızın Haliç'te tutulan donanmanın ıslahı, eksikliklerinin tedarik edilmesi, yeni sistem Krupp ve Nordenfelt toplarıyla teçhizi, zırhlarının kalınlaştırılması amacıyla Şüra-yı Bahriye'ye, bazen de doğrudan Bahriye Nazırına ve Donanma Komutanı'na iradeler gönderdiği ve onlardan donanmanın durumu ile ilgili raporlar istemiş olduğu da bilinmektedir. Bununla birlikte Bahriye Nazırı Hasan Paşa ve bağlıları gemilerin onarım ve modernleşmesi yönünde gereken çaba ve dinamizmi göstermemiş, zaten mali sıkıntılar nedeniyle yapılması gereken bir çok onarım/modernleştirme faaliyetinden de vazgeçilmesi mecburiyetinde kalınmış veya yapılacak işin kapsamı daraltılmıştır.!* Örneğin 1890'da Osmaniye ve Aziziye, 1892'de de Mahmudiye ve Orhaniye fırkateynlerinin zırh korumalarının arttırılması, kazanlarının yenilenmesi ve bu gemilere yeni toplar ilavesi için gereken 86.000 liranın 80.000 lirası ancak %8 faiz ve bir defaya mahsus %4 komisyon ödemek kaydıyla fenerler mültezimi Mösyö Kolos'tan tedarik edilebilmiştir.* 


Netice olarak Haliçe hapsedilen gemiler ne materyal yönünden layıkıyla harekâta hazır hale getirilebilmiş ne de bunları kullanarak savaşacak bahriye personeli gemileriyle açık denize çıkıp eğitim ve tatbikat yapamadığından harbe hazır bir seviyeye çıkarılabilmiştir. 


П. Abdülhamid devrinde 1880'den itibaren, mali mülahazalar da gözönüne alınarak harp gemisi inşaatında küçük gemilere önem verilmiş büyük gemilerin de yurt içinde inşası öngörülmüştür. Tersane-i Âmire/İzmite 1880'de Lütf-i Hümayun kruvazörü (3rd. Class unprotected cruiser) 1889'da Feyza-i Bahri ve Şadiye 


12 Celalettin YAVUZ, Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar, s. 112,113. Ayrıca bkz.: Abdülhamid'in Hatıra 
Defteri (4 Baskı), Yayına hazırlayan ve sadeleştiren: İsmet BOZDAĞ, s. 72,73. 


13 Metin Hülagü bu hususta Ali Rıza Bey'in “1847 Türk Yunan Seferi" kitabına (5. 21) ilgi yaparak “Bahriye 
Nazırı, padişaha sadakatini ispatlamak maksadıyla donanmayı Haliç'te kelimenin tam manasıyla ihmal etmiştir” demektedir. (a.g.e., s. 134) 


14 Bkz.: Şakir BATMAZ, a.g.e., s. 163. 
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kruvazörleri, 1891'de de Hüdavendigâr ve Selimiye kruvazörleri (unprotected cruisers) ısmarlandı. Ancak bunların hiç birisi gerek yeterli kaynağın bulunamaması gerekse tersane kapasitelerinin uygun olmaması ve yeniliklerin takip edilememesi vb. nedenlerle bitirilemedi veya donanmada etkin fiili görev yapamadı. 1892'de denize indirilen Lütf-i Hümayun 1896'da hizmete girdi ve istasyoner (stationary) eğitim gemisi oldu. 1905'te silahları, makineleri ve direkleri söküldü. 1908'de hizmet dışına çıkarıldı. 1891'de kızağa konulan Feyza-i Bahri ve Şadiye'nin 1897'de inşaatları durduruldu ve 1906-1909 arasında kızakları temizlendi. 1893'te kızağa konulan Hüdavendigâr'da 1897'de inşaat durduruldu. 1902'de çift pervaneli olarak dizayn değişikliği yapıldıysa da 1905-1909 arası sökülerek kızak temizlendi. Selimiye'nin inşasına Temmuz 1891'de başlanmışsa da 1892'de sipariş iptal edildi. İleride bahsedileceği gibi, 1897 е Osmanlı Donamasının duruş ve vuruş gücünün yok olduğu Türk-Yunan harbinde fiilen ortaya çıkınca, yurt dışındaki tersanelere harp gemisi siparişleri verilmiştir. 


П. Abdülhamid'in dünyada henüz gelişim aşamasında olan torpidobot türü gemilerden oluşan bir donanma kurma çabaları içinde olduğunu 1883 yılından itibaren Avrupalı firmalara verdiği onlarca torpidobot siparişinden anlamaktayız. Onu bu düşünceye sevk eden öncelikli unsur bu gemilerin maliyet itibariyle ucuz olmasıdır. 1880'li yıllarda birtorpidobot 20-30 bin liraya mal olurken, birinci sınıfbir harp gemisinin maliyeti ise 800-900 bin liradır. 1883-1906 arasında 40 adet torpidobot sipariş edilmiştir (15'i Alman, 1 Vi İtalyan, 7'si Fransız 4'ü İngiliz tersanelerin ve 3'ü de Тегѕапе-і Âmire/İstanbul'a olmak üzere).'5 Bunlardan bir örnek olarak Berkefşan (Berk-efşân) sınıfını ele alalım. Berkefşan ve Tayyar'dan oluşan bu sınıf torpidobotlar Germania, Kiel'de parçalar halinde inşa edilip Tersane-i Amire/İstanbul'da monte edilmişler ve her ikisi de 1894'te hizmete girmişlerdir. Demir tekneli, çift pervaneli olan bu gemilerin deplasmanı 230 ton, tecrübe süratleri 21 kts (1896'da 
17 kts) idi. Silahları: 6 х 37 mm döner namlulu Кгирр topu, 2 х 428 mm torpido 
kovanı (Schwarzkopf), 4 torpido (Berkefşanda 1912'de 37 mm top adedi 6dan 4е indirilmiştir.) Diğer taraftan 11. Abdülhamid devrinde 1881 yılından itibaren kompozayt уе zırh kaplı toplam 18 gambot siparişi verilmiştir. (1881-1906 arasında) Bu siparişlerin beşini Tersane-i Âmire (Şat, Fırat, Nasr-ı Hüda, Seyyar, Barika-i Zafer), 
13 tanesini de yabancı tersaneler almıştır. Gambotlar küçük ve az su çeken, baş ve 


15 Bkz.: Şakir BATMAZ, a.ge., s 165-167. (Torpidobotların isimleri, sipariş tarihleri ve sipariş edildiği firmalar 
a.g.e., s. 167'deki tabloda görülebilir.) Abdülhamid II'nin kruvazör ve küçük gemilere (özellikle torpidobotlara) yönelmesinde Fransız “Jeune Ecole" (Young School/Genç Okul) etkisinin de rol oynadığını ileri sürebiliriz. Modern zırhsız kruvazörleri ve torpido botları zırhlı muharebe gemilerine karşı destekleyen Jeune Ecole devri, kurucusu Amiral Theophile Aube'nin Fransız Bahriye Bakanı olması ile 1886-87'de zirvesine ulaşmıştı. Bu akımın, taraftarlarının düşünceleri 1870'lerin ortalarındaki teknik gelişmelerden kaynaklanmaktaydı. Bunların daha ileri gözlemleri 1877-78 Osmanlı-Rus Harbinde Rusya'nın Osmanlı Bahriyesine karşı kullandığı torpido hücumları oldu. 1880'lerin ortalarında okul neredeyse uluslararası bir tesir yarattı ve bu 1890'ların ortalarına kadar sürdü. 
Aube'nin silah seçimi kendinden tahrikli (yani hedefine pervanesi vasıtasıyla kendisi giden) torpidolardı (selfpropelled torpodoes). Taktiği ise ticaret gemilerine merhametsizce hücumdu. Aube bir bütün olarak Jeune Ecole stratejisini dünya çapındaki İngiliz deniz gücüne meydan okumakta Fransa için bir vasıta olarak görüyordu. 
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kıç üstünde nisbeten ağır toplar taşıyan ve genellikle kıyıların korunması maksadıyla kullanılan gemilerdi. Osmanlı-Yunan savaşından sonra inşa edilen/onarılan/ modernize edilen gemiler hakkında ileride detaylı bilgi verilecektir. 


1890 yılına doğru Fransa ve İngilterede torpidogambot (torpedo gunboat) adı 
verilen gemiler inşa edilmiştir. Bu gemilerde oldukça başarı elde edilmiş olup, az tonajla filo harekatına katılmaya elverişli surette seri ateşli toplar ve çeşitli torpido kovanları ile teçhiz edilmişlerdir. Torpidogambotların birinci vazifesi büyük gemileri torpido saldırılarına karşı korumak, ikinci görevleri de filo harekatı esnasında fırsat düştükçe torpido hücumu yapmaktır. П. Abdülhamid devrinde bu tür üç adet gemi elde edildiğini görmekteyiz.'* (Aslında sadece 1 gemi bitirilebilmiştir. D.H.) Bu gemilerden ikisi (Peleng-i Derya ve Nimet) Almanyada (Kiel'de) Germania tersanesine 1887 е sipariş edilmişlerdir. Peleng-i Derya 1896'da hizmete girmiştir. (Mayıs 1915'de Bakırköy/İstanbul önlerinde İngiliz Е-П denizaltısı tarafından sığ suda batırılmıştır.) Nimet ise 1890'da denize indirildiği halde kalan taksitleri ödenmediğinden Germania tarafından siparişi 1892'de iptal edilmiştir. 1909'da hurdaya çıkarılmıştır. Şahin-i Derya da Tersane-i Âmire/İstanbul'da 1892'de denize indirilmiş ancak 1896'da inşaatı durdurulmuş ve 1909'da makineleri çıkarılarak söküm için satılmıştır. 


П. Abdülhamid devrinde Türk-Yunan harbinden önce yerli tersanelere ısmarlanan üç adet de korvet vardır. Bunlardan Heybetnüma Tersane-i Âmire İstanbul'a 1879'da ısmarlandı. Zuhaf (11) ve Kilitbahir (Kilidbahir) de aynı tersaneye 1890'da ısmarlanmışlardır. Zuhaf (П) Germania AG Kiel, Yard No 60 tarafından, Kilitbahir de Germania AB Kiel, Yard No 61 tarafından dizayn edilmişlerdir. Heybetnüma 1895'de, Kilitbahir ve Zuhaf (11) ise 1896'da hizmete girmişlerdir. 


Donanmanın Haliç'teki Ataletinin Yarattığı Neticeler 
Bu hususta Çetinkaya Apatay şöyle yazıyor: 


“Rıhtıma bağlanmış, şamandıra veya demir üstünde yatan gemiler arasından gece veya gündüz bir feryat duyulursa, bunun anlamı yine bir kalyonun, bir geminin denize kaydığı ve sulara gömüldüğüydü. Bu durumda hemen bir inceleme heyeti kurulur, geminin kütükteki kaydı silinir, leşi bir kenara çekilir, personeli de diğer gemiler arasında taksim edilirdi. 


Gemilerin personeli için yapacak bir iş veya eğitim olmadığı için, onların büyük kısmı ancak maaş günleri gemilerine gelir, diğer zamanlarda mesai saatlerini genellikle Kasımpaşa kahvehanelerinde oyun oynayarak ve sohbet ederek tamamlarlardı. Bu yüzden kahvehaneler her gün ağzına kadar dolar, sarı ve yeşil sazlarla 


16 Şakir BATMAZ, a.g.e., s. 168. 
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örülmüş, arkalıksız iskemleler Bahriye Bakanlığı (bu günkü Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binası D.H.) önündeki meydanı yarı yerine kadar kaplardı. Bahriye çiftetellisinin güftesinde yer alan “Kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi, Oturmuş kumar oynar..” sözlerinin esinlendiği yer de bu gibi kahvehanelerdi. 


.. Bahriye Bakanlığına iş takibi için gelenler, Bahriye Bakanı'nın huzuruna kadar çıkmayı göze aldıklarından, kahvehane müdavimlerinin çoğunlukla iyi giyimli oldukları gözlenirdi. Parlak uzun kılıçlar, yaldızlı apoletler, kordonlar, kırmızı ve mavi zırhlarla işlenmiş ceket ve pantolonlar civardan geçenlerin hemen dikkatini çekerdi. Bununla beraber, izinli veya emekli subaylardan Şam hırkalarının üzerine bal rengi kuşağını bağlamış, başına mavi fisto işlemeli bir takke giymiş, takunyasını tıkırdata tıkırdata hastane arkasından veya Kulaksız'daki evinden kahvehanelere gelenlerin sayısı az değildi. Bunlar bakan ve daire başkanlarının kahvehanelerin önünden geçerken gözlerine çarpmaktan çekindikleri için ekseriya içerdeki peykeler üzerinde, ayaklarını altlarına alarak oturmayı ve 


keyifle nargili fokurdatmayı tercih ederlerdi”? 


Saim Besbelli de Haliç'teki durumu şöyle anlatıyor: 


“Bir kısmı yeni ve çoğu eski gemiler. Bacalarından duman çıkması yasak; silah talimleri keza. Bakımsız gemilerin çoğunda yağmurlu havalarda ancak şemsiye ile oturulabilir. Camialtı meydanındaki “Tersane-i Âmire Kumandanlığı yalnız, adıyla yaşayan bir müessesedir. Biraz daha ilerleyip sağdaki tersane memurluğu ve soldaki sabit maçuna geçilince, bir sürü gemi ve eşya enkazı ile karşılaşılır. 
Taşkızaktaki Hüdavendigâr teknesi yarım kalmış durumda. Şahin-i Derya, denize indirildiği yerde batmış duruyor. 1886 yılının Abdülhamid ve Abdülmecid adlı denizaltı gemileri de, başarılı kısa bir faaliyetten sonra burada çürümeğe mahkümdurlar. Tersanenin artık gemi değil bir romorkör yapacak kudreti yoktur. 


Bu enkaz yığını karşısında büyük bir subaylar heyeti vardı ki, gün geçtikçe mesleki kifayetlerini kaybetmektedirler. 3721 subay, 327 astsubay ve 3'ü büyük amiral olmak üzere 51 amiralden ibaret olan bu heyet, 636 askeri memur ile birlikte, hemen hiçbir iş görmeyen bir kitledir. Bunların bir kısmı Kırım Harbi'ni yaşamış, Sultan Aziz Donanmasında görev almış ve 1877-1878 harbinde hizmet etmiş kimselerdir. Diğer bir kısmı II. Hamid devrinde yetişmiş ve bir faaliyet göstermemiş olanlardır. Üçüncü bir grubu ise, İstibdat devrinin son zamanında ye- 


tişmiş olanlar teşkil edecektir”? 


17 Çetinkaya APATAY, Ertuğrul Fırkateyni'nin Öyküsü XIX yy.'dan Bugüne Türk-Japon İlişkileri, s. 36,37. 


18 Nejat GÜLEN, Şanlı Bahriye, Türk Bahriyesinin İkiyüz Yıllık Tarihçesi 1713-1973, s. 149 (Saim BESBELLİ'nin 
440 numaralı Donanma Dergisinde yayınlanan “İstibdat Devrinde Osmanlı Donanması” isimli makalesinden.) 
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BAHRİYEDE İLK DENİZALTILAR 


Hem mühendislik eğitimi almış hem de Anglikan bir İngiliz din adamı (Curate) olan Manchesterli Reverend George William Garrett 1878'de rahip olan babasının da desteği ile 14 kadem boyunda 4,5 tonluk ve pervanesi kol gücü ile çevrilen iğ (Spindle) şeklinde Resurgam adını verdiği bir denizaltı inşa etti. Bu botun (denizaltının) personeli bir kişi olup kendisi idi. Bunu 1879'da Вігкепһеаййе inşa ettiği yine Resurgam adını taşıyan 45 kadem boyunda, deplasmanı satıhta 30 ton, dalmışken 38 ton olan ve pervanesi bir stim makinesi ile döndürülen bir denizaltı takip etti. Dalmadan önce stim kazanı söndürülüyor, depo edilen basınçlı stim ile botun su altında seyri sağlanıyordu. Ancak bu denizaltı satıhta ve yedekte çekilerek Postmoutha götürürken fırtına nedeniyle battı. 


Bilahare Garrett maddi imkân sağlayarak denizaltı geliştirme çalışmalarına devam edebilmek için, 1867'de İsveç'ten İngiltere'ye göç etmiş ve Nordenfelt Gun and Ammunition Company Limited adlı bir şirket kurmuş olan silah dizayneri, milyoner Thorsten Nordenfelt ile ortaklık kurdu. Nordenfelt 1870'ten itibaren İngiliz Bahriyesinde resmen üretimine geçilmiş ve su üstü gemilerinde kullanımı yayılmaya başlamış olan Whitehead torpidolarını da göz önüne alarak, Resurgam'ın dizayn özelliklerini haiz fakat daha geliştirilmiş ve aynı zamanda torpido da atabilen bir denizaltı yapılırsa bunun harp bahriyelerinin ilgisini çekeceğini, dolayısıyla ticari şansının da büyük olacağını umuyordu. İşte Garrett ile bu düşüncesini gerçekleştirebilmek için anlaştı. 1885'te Garrett'in yeni dizaynını esas alarak İsveç'te (Stokholm'de) ilk denizatlısını inşa ettirdi. Denizaltı püro şeklinde 
64 kadem boyunda, 9 kadem genişliğinde, 11 kadem derinliğinde ve deplasmanı 
da 60 tondu. Resurgam'da olduğu gibi bottaki kömürle çalışan stim kazanı dalıştan önce söndürülüyor, depo edilen tazyikli stimle çalıştırılan stim makinesi vasıtasıyla botun tek pervanesi döndürülüyordu. Bot içindeki hava 3 kişilik mürettebata 6 saat yetiyordu. Pervaneyi çevirenin dışında botta 2 stim makinesi daha vardı. Bunlar da botun her iki bordasında bulunan ve ufki olarak yerleştirilmiş birer pervaneyi çeviriyorlardı. Görevleri gemiyi daldırmak ve istenen derinlikte tutmaktı. Eğer bunlar her hangi bir nedenle görevini yapamazsa botu derhal otomatik olarak satha çıkaracak bir tertibat da mevcuttu. Botun üstünde ve vasatında kule görevi gören cam bir kubbe (dome) bulunuyordu. Dizayn hesaplarına göre satıhta 160 mil, dalmışken 15 mil menzile sahipti. Azami dalış derinliği de 50 kadem idi. İlk tecrübelerde karbon monoksit sızmaları gibi başlangıçta karşılaşılan bir takım problemlerin çözümünü müteakip botun baş tarafına bir torpido kovanı ve bir Nordenfelt topu monte edildi. 


Sonradan Nordenfelt I olarak anılacak botun gözlemciler huzurunda tanıtım ve resmi tecrübeleri İsveç'te, Landskrona'da yapıldı. Nordenfelt tecrübelere davet için diğer ülkelerle birlikte Osmanlı Bahriyesine de 29 Haziran 1885'te bir mektup göndermişti. Zamanın Bahriye Nazırı Müşir (Büyük Amiral) Bozcaadalı Hasan 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Hüsnü Paşa da yurda dönecek olan Berlin Deniz Ataşesi Binbaşı Halil Bey'i bu göreve göndermiştir. Halil Bey 3-7 Ekim 1885'te Landskrona'da bulunan denizaltıyı limanda incelemeyi müteakip botun denizdeki tecrübelerine, bir su üstü gemisinden (Eda Ganbotu) izlemek suretiyle, katılmıştır. Tecrübelere Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinden, Japonya ve Brezilyadan askeri temsilciler yanında Galler Prensi, Danimarka Kralı ve Kraliçesi, Rusya İmparatoriçesi, Danimarka Bahriye Nazırı gibi hanedan mensupları ve devlet adamları da iştirak etmişlerdir. 


Halil Bey verdiği raporda özetle geminin tecrübeler sırasında en fazla 3.5 dakika tamamen su altında kaldığını, ilâve torpidolara ihtiyaç olduğunu, halihazır durumuyla kullanılmasının beklenen faydayı sağlamayacağını, tadile muhtaç ve geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca su altı süratinin düşüklüğünün akıntılı sularda müşkülât yaratacağını ve geminin tulani dengesini bozabileceğini ifade etmiştir. 


Garrett'in kaptan olarak katıldığı İngiltere'de devam eden diğer tecrübelerden sonra bu bota Yunanistan talip oldu ve 9000 sterline satın aldı. Yunan Bahriyesi tarafından Salamis körfezinde devam edilen tecrübelerin tatminkar olduğu belirtilmişse de denizaltının daha sonra her hangi bir faaliyetine rastlanmamıştır. 
Böylece Nordenfelt І dünyada pervaneli torpido taşıyan ve bunu bir torpido kovanından atma imkânına sahip ilk denizaltı kabul edilmiştir." 


Bu sıralarda Yunanistan'ın Osmanlı Devleti aleyhine büyüme gayretleri artarak devam etmekte idi. 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden yenik çıkmamız sonucu 1878'de imzalanan Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları ile Osmanlı ülkesindeki Hristiyan tebaalıların korunması ve bunlara pek çok hak ve imtiyazlar tanınması, Fenerdeki patrikhanenin de teşvik ve önayak olmasıyla Rum tebaanın Yunanistan'ın Osmanlı Devleti üzerindeki megalo-idea emellerine açıkça veya örtülü olarak yardımcı olmaya başlamasına imkân sağladı. Böyle bir siyasal ortamda Yunanistan'ın dünyada torpido atabilen ilk denizatlıyı satın alması Osmanlı tarafında endişe yarattı. 1886 başında çıkan bir irâde-i seniyye'de, İngiltere'nin teşviki ile Yunanlılar'ın pek yakında Osmanlılar aleyhine kıyam edeceği, bu sebepten iki denizaltı gemisi sipariş edildiği yazılıdır. 


Evren Mercan Nordenfelt şirketine siparişlerin nasıl verildiğini şöyle anlatıyor: 


“Sture Theolin (“İstanbul'da bir İsveç Sarayı (Çev. Osman Nuri Gündoğan)” kitabının yazarı D.H.| hem Yunanistana hem de Osmanlı İmparatorluğu'na Nordenfelt şirketi tarafından yapılan denizaltı gemisi satışının perde arkasında ‘Ау- 


19 O zamanlar bu gün klasik torpido dediğimiz güdümlü olmayan ve kendi pervanesi ile hareket eden torpidolara 
auto-motive veya auto-mobile (İngilizce “self-propelled” manasına gelmek üzere) torpido deniliyordu. Çünkü daha önce bir sırık ucuna bağlanan fünyeli patlayıcı maddeden oluşan ve örneğin ABD iç harbinde Hunley denizatlısının kullandığı silaha gönder torpidosu (spar torpedo) ismi verilmişti. Diğer taraftan; hemen hemen bütün 19. yüzyıl boyunca, denizde kullanılan bir patlayıcı madde ve bir patlatıcı (fünye)'dan oluşan ve bu günkü anlayışımıza göre deniz mayını diyebileceğimiz düzeneğe torpido denilmiştir. 
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rupa'nın Gizemli Adam?’ olarak bilinen Sir Basil Zaharoff'un bulunduğunu ileri sürmektedir. Özellikle, Osmanlı-Yunan politik gerginliğini ticari bir fırsat olarak değerlendiren Basil Zaharoff, her iki tarafı da yeterliği henüz netleşmemiş Nordenfelt denizaltılarının satın alınması yönünde teşvik etmiştir... Basil Zaharoff, Nordenfelt Şirketinin mümessilliğini yaparak Nordenfelt denizaltılarının Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'ya satılmasında kilit bir rol üstlenmiştir. 
Basil Zaharoff önce itibar arayışı içerisinde olan Yunanistan'a Nordenfelt I denizaltısını satmış ve hemen ardından Yunanistan'ın bölgedeki ezeli rakibi olan Osmanlı İmparatorluğu'nu da bu yeni icat denizaltının yaratacağı tehdit konusunda ikna ederek, Nordenfelt П ve ПІ denizaltılarının satın alınmasını sağlamıştır. Son olarak Zaharoff, daha gelişmiş bir tasarım Nordenfelt IV denizaltısının Rusya tarafından satın alınmasında aracı olmuşsa da, denizaltının teslimi esnasında yolda kaza geçirmesi sonucu, teslimi hiç bir zaman gerçekleştirilememiştir.” 


Kontrat Nordenfelt'in şirketi ile 23 Ocak 1886 tarihinde imzalandı. Nordenfelt de denizaltıları İngilterede inşa ettirdi.?° 


Bu denizaltılar çalışma sistemleri ve makine, teçhizat yönünden Nordenfelt Ie benzemekteyseler de bu botların Nordenfelt Ге nazaran en bariz farkları boyutları ve tonajları itibarıyla daha büyük olmaları ve daha derine dalabilmeleri, birer yerine ikişer torpido (Whitehead) ve top taşımalarıydı. Bu denizaltıların uzunluğu 100 kadem, genişliği 12 kademdi. Satıhta deplasmanı 100 ton, dalmışken 160 tondur. Azami dalış derinliği 160 kadem, sürati satıhta 6 kts (azami 10 
kts), dalmış durumda 3-4 kts idi. İki adet torpido kovanı 356 mm çapında idi. 
Başlangıçta bu denizaltılara ikişer adet 37 mm'lik Nordenfelt topları konulması planlanmışsa da bilahare çıkan maddi anlaşmazlık nedeniyle 25 mm'lik (1 pus- 


20 Evren MERCAN, Osmanlı Bahriyesinde İlk Denizaltılar, Abdülhamid ve Abdülmecid, .61,62. Nordenfelt'in bu 
denizaltıları İngiltere'de Des Vignes (Chertsey/Londra) ve Vickers (Sheffield) tersanelerinde (veya sadece Des Vignes tersanesinde) yaptırdığı da, Barrow Ship Building Company (BSBC)'nin Barrow in Furness'teki tersanesinde yaptırdığı da çeşitli dokümanlarda yer almaktadır. Hatta halen BAE Systems Submarines Şirketinin sahip olduğu Barrow tersanesinin müzesinde (Dock Museum) Nordenfelt adı verilen bir maket (1275 mm boyunda) de bulunmaktadır. Maketin açıklamasında Nordenfelt'in tersane numarasının 143 olduğu, Barrow tersanesinde inşa edilen ilk denizaltı olduğu ve 14 Nisan 1886'da Thorsten Nordenfelt için denize indirildiği yazılmaktadır. Ancak kaçıncı Nordenfelt olduğu belirtilmemiştir. (Nordenfelt, Nordenfelt Il ve Ill'ü Osmanlı Devletine, Nordenfelt IV'ü de Rusya'ya satmıştır. Diğer taraftan Nordenfelt II ve III İstanbul'a parçalar halinde, sandıklar içinde geldiğinden bu Nordenfelt'in denize indirildikten sonra eğer Nordenfelt Il veya ЇЇ ise yeniden parçalara ayrıldığı anlaşılmaktadır.) (BKZ.: http:www.dockmuseum.org/detail.php?t-object& type-all&f—&s—nordenfelt&record-o) Diğer taraftan İngiliz Submarine Heritage Centre'in internet sitesinde (http://Www.submarineheritage.com/history. pitxt.html) İsveçli sanayici ve silah satıcısı Thorsten Nordenfelt için stim makineli iki adet denizaltı için ilk defa Barrow tersanesinde 1886'da denizaltı inşaatına başlandığı belirtiliyor. Bu botların nihayette Türkiye ve Rusya'ya satıldığı, Türk botu Abdülhamid'in gemi ile nakledilmesi için demonle edildiği ve Taşkızak Tersanesi'nde lekrar monte edildiği yazıyor Raşit Metel de Adülhamid ve Abdülmecid'in İngiltere'de Chertsey'de inşa edildiğini ancak bir kısım vesikaların Barrow in Furness'de inşa edildiklerini yazdığını belirtmektedir (Türk Denizaltıcılık Tarihi, s. 3). Ayrıca Bernd LAN-GENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ de Abdülhamid ve Abdülmecid'in Des Vignes (Chertsey/Londra)'ta yapıldığını belirtiyorlar (Ottoman Steam Navy 1828-1923, s. 160). Evren Mercan ise Nordenfelt Il ve Ill'ün Cherstey'de Des Vignes ve Sheffield'deki Vickers & Sons tezgahlarında 1886 yılında yapıldığını yazıyor (a.g.e., 5.42). 
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luk) Nordenfelt topları koyulmuştur. Bottaki 250 HP gücünde Lamm locomotive tipinde stim makinesi tek şaftı ve pervaneyi çeviriyordu. Stim kazanı 150 libre/ puskare'lik olup kazanın ocağında yakılmak üzere 8 ton kömür taşıyabiliyorlardı. 
Beheri 11.000 sterlin olan denizatlıların bedeli hazine-i hassa'dan (padişahın şahsi serveti ve varidatından) ödenecekti. Gemiler kontrat tarihinden itibaren 2.5 ay içinde tamamlanıp demonte halde 10 gün zarfında İstanbul'a getirilecek ve İstan-Ъшаа da 2.5 ayda monte edilerek teslim edilecek, gerekli işgücü Bahriyenin Haliç'teki tersanesinden (Taşkızak havuz fabrikalarından) sağlanacaktı. İlk denizaltı sandıklar içinde bir İngiliz ticaret gemisi (Trinidat)'ne Livepool'dan yüklenmek suretiyle 5 Mayıs 1886 tarihinde İstanbul'a getirilmiştir. Bilahare diğeri de birincisi gibi sandıklanmış parçalar olarak İstanbul'a yollanmıştır. Bu denizatlılara her ne kadar sonradan Osmanlı Bahriyesi tarafından Abdülhamid ve Abdülmecid adları 
konulmuşsa da dünya denizaltı tarihinde sırasıyla Nordenfelt П ve Nordenfelt 111 
olarak anılmışlardır. Denizaltılar 7 bölmeden oluşmaktaydı. Birinci botun dördüncü ve beşinci bölmelerinin birbirine bağlanması sırasında Garrett İstanbul'a gelerek yapılan işleri kontrol etmiş ve Nordenfelt Tin tecrübelerinde bulunmak üzere Yunanistana gitmiştir. 


İlk botun montajı tamamlanarak 6 Eylül 1886 (7 Zilhicce 1303) tarihinde törenle denize indirilmiştir. 5 Şubat 1887 tarihinde de seyir ve dalış tecrübeleri gözlemciler huzurunda icra edilmiştir. Bu tecrübelere gemi personeli yanında Garrett ve Nordenfelt tarafından gönderilen mühendis ve uzmanlar da iştirak etmişlerdir. 


Gemi personeli 5 kişi olup kimlikleri aşağıdadır: 
Yüzbaşı Halil Develioğlu (Komutan) 

Makine Önyüzbaşı (Sağ Kolağası) Ali 

Makine Teğmen (Mülazım) Mehmet Salim 
Çavuş Musa (Ateşçi) 


Bu 5 kişi ilk denizaltıcılar olarak Türk denizaltıcılık tarihindeki mümtaz yerlerini almışlardır. Komutan hariç diğer personel daha sonra denize indirilecek olan Nordenfelt 111 (Osmanlı Donanmasındaki ismiyle Abdümecid)'de de görev almışlardır. İkinci botun ilk komutanı Yüzbaşı Tahir, ondan sonraki komutanı ise Yüzbaşı İsmet'tir. 


Tecrübeler sırasında denizaltının teknesi tamamıyla su içinde ve yalnız cam tarassut kulesi (veya diğer bir ifade ile kubbesi/domu) su üzerinde olduğu halde Aynalıkavak kasrı önünden Divanhane (şimdiki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı binası) önüne kadar seyir yapmış ve 3 defa tamamıyla dalarak gözden kaybolmuştur. 
Birinci gözden kayboluşu ve tamamıyla su içersinde kalışı 20 saniye, ikincisi 1 dakika 20 saniye, üçüncüsü de 50 saniye devam etmiştir. Tecrübelerde esas problemler olarak; botun dalmış durumda tulani (yani baş-kıç ekseninde) dengesinin istikrarlı şekilde sağlanamadığı görülmüş, ayrıca su altı seyirleri çok kısa olmuş dolayısıyla 


- 171 - 


tespit edilen su altı süratinin de şartnameye uygunluğuna karar verilememiştir. 


Tecrübelerin tatminkâr bulunmaması üzerine Garrett'in de önerisine uyularak bot, üzerinde çalışılması ve görülen eksiklerinin tamamlanması için kızağa alınmıştır. Garrett tecrübelerden sonra ülkesine gitmişse de, şartnameye göre botun teslimindeki gecikmeler nedeniyle Osmanlı tarafının şikayetleri üzerine, durumu incelemek ve dalış tecrübesi yapmak için 2 Haziran 1887'de geri dönmüştür. 
Bu arada diğer botun da montajı bitirilerek 4 Ağustos 1887'de denize indirilme töreni yapılmıştır. 


Haliç'te ve Sarayburnu ile Üsküdar arasında Garrett'in de iştiraki ile yapılan birinci botun dalış, hedefe su üstünden ve su altından torpido atış tecrübelerin- 
den sonra 1888 başında İzmit körfezinde de tecrübelere devam edilmiştir. Bot 11 
Ocak 1888'de İstanbul'dan hareketle satıhtan 53 mil kat ederek 6.5 saatte İzmite varmıştır. Ferik Ahmet Râtıp Paşa başkanlığında tecrübelere katılacak heyet de Selanik vapuru ile İzmite gitmiştir. 13 Ocak 1888'de bot su üstünde sadece cam kubbesi görülebilir durumdayken 200 yardaya ayar edilen torpidosunu hedef gemisi olarak kullanılan Selanike atmış, torpido kovanı normal olarak terk etmiştir. 
14 Ocak gecesi de Selanike 600 yardadan tanziri bir torpido hücumu yapmıştır. 
15 Ocak'ta icra edilen dalış ve su altı seyir tecrübelerinde ise tatminkâr sonuçlar 
alınamamıştır. 21 Ocak 1888'de, Nordenfelt Ш de (Garrett de gemide bulunmak suretiyle) İzmite intikal ettirilmiştir. 23 Ocakta Nordenfelt Inin her iki Nordenfelt topu ile atış tecrübeleri yapılmış, aynı gün Nordenfelt Ш de dalış ve su altında seyir tecrübeleri yapmış, ilk botta karşılaşılan problemlerin bu botta da bulunduğu görülmüştür. 7 Şubatta tecrübelere son verilerek İstanbul'a dönülmüştür. 


Tecrübeleri izleyen ve değerlendiren heyet tarafından hazırlanan raporda ve Bahriye Nazırı Hasan Paşa'nın bu raporla birlikte Sadarete sunduğu kendi görüşlerini belirttiği yazısında özetle; gemilerin su üstü seyirlerinin görevlerini icra etmesine uygun olduğu dolayısıyla torpidobotlara nazaran daha zor görülebildiklerinden liman ağızları gibi mahallerin savunulması bakımından kullanılmalarının faydalı olacağı ancak su altı seyirlerinin esas olarak tulani denge yönünden emniyetsiz ve kontrat hükümlerine uygun olmadığı, geliştirilmesi ve tamamlanması gereken hususlar olduğu, personelin gerekli bilgi, meleke, maharet kazanmaya ve eğitime ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.” 


Garrett ise denizatlıların su üstü gemilerine nazaran sahip oldukları büyük avantajlardan bahsederek konratın mübalaalı hazırlandığını ancak gemi personelinin henüz tecrübesiz ve eğitime muhtaç olduğunu savunmuştur. Neticede Nordenfelt şirketi adına Garrett ve Bahriye Nazırı Hasan Paşa arasında 5 maddelik bir devir teslim protokolu imzalanarak Osmanlı Bahriyesi iki denizatlıyı teslim almıştır. Protokolda özetle personele denizaltıların kullanılış usüllerini açıklayıp 


21 Raşit Melel'in Türk Denizaltcılık Tarihi, s. 22'de yazdığına göre; Başvekâlet Arşivi Yıldız Hususi, sene 1305, numara 687'de 
İzmit'te tecrübeleri izleyen heyetin raporu ve numara 777'de de Bahriye Nazınnın yazısı bulunmaktadır. 
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eğitim yaptıracak iki uzmanın maaşları Osmanlı Bahriyesi tarafından ödenmek üzere gönderileceği, Garrette fahri binbaşılıklık? rütbesi verildiği, kendisinin her yıl bir ay İstanbul'a gelerek bu sürede ücretsiz olarak personelin gemilerini kullanmadaki gelişmesini kontrol edeceği, bu konuda gerekli önlemleri alacağı ve düzenlemeleri yapacağı, harp halinde ise Osmanlı Bahriyesi'ne ücret almadan hizmet edeceğini taahhüt ettiği belirtilmiştir. 


22 Mart 1888 tarihinde de Padişahın irâde-i seniyyesi üzerine gemilerin resmi 
işlem ve kabulleri ile Binbaşı Garrett tarafından iki denizaltıya Türk bayrağı çekilerek Osmanlı Donanmasına katılışları yapılmış, Nordenfelt 11'ye Abdülhamid ve Nordenfelt Ше de Abdülmecid isimleri verilmiştir. 


Bu denizatlıların her ne kadar emniyetli su altı seyri yapabilecek teknik vasıf - lara sahip olmadıkları tespit edilmişse de, Abdülhamid su altından hedefe torpido atan ilk denizaltı olarak dünya denizaltıcılık tarihinde yer almıştır. ? 


Donanmasına denizaltı silahını dünyanın önde gelen denizci devletlerinin bir çoğundan daha önce katmış olmasına rağmen,” maalesef Osmanlı Bahriyesi denizaltı gemisinin denizci ülkelerin bahriyelerinde kısa zamanda artan önemini kavrayamadı dolayısıyla bu silaha gereken önemi de vermedi. Muhakkak ki bu dönemde devletin çöküş ve parçalanma sürecinde başta sanayi, teknoloji ve ekonomi olmak üzere güçsüzleşmesinin devam etmesi уе II Abdülhamid'in bir bütün olarak donanmaya karşı menfi tutumu ve donanmanın bazı tören günleri hariç adeta Haliçe hapsedilmiş duruma düşürülmesi de Osmanlı Bahriyesinde denizaltıların gelişememesinde rol oynamıştır. Netice olarak denizaltılar üzerinde gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmadı. Gemiler zaman içinde kullanılmaz hale düştü, Haliç'te (Sütlüce'de) torpidobotlara mahsus kızaklara çekilerek çürümeye terk edildi. П Meşrutiyetin ilânından sonra da 1910 yılında hurda demir fiyatına hurdacılara satıldı. 


ERTUĞRUL FACİASI 


Abdülhamid devrinin en önemli denizcilik olaylarından biri de Ertuğrul fırkateyni faciasıdır. 


22 Yabancı neşriyatta Garrett'in rütbesi “Commander” olarak belirtilmektedir. İngiliz ve ABD bahriyelerinde 
Commander rütbesinin bizim bahriyemizdeki bu günkü karşılığı “Yarbay”dır. 


23 Bkz.: Doğan HACİPOĞLU, Türk Denizaltıcılığının Doğuşu, 3 ncü Deniz Harp Tarihi Semineri, $. 5-27-5-40. 


24 Fransa 1899'da, ABD 1900'da, İngiltere 1901'de, Japonya 1904'te, Almanya ve Hollanda 1906'da ve 
Norveç de 1909'da denizaltı gemilerini donanmalarına kattılar. 


25 Erol Mütercimler “Destanlaşan Gemiler” adlı kitabında denizatlıların başarılı torpido atışlarının II Abdülhamid'in vehmine dokunduğu için kızağa çekilip çürümeye mahkum edildiklerini yazıyor. (Bkz.: Destanlaşan Gemiler, 5. 22). 
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Gerek 1878'de Japon okul gemisi Seiki'nin, 1881'de Japon ticaret heyetinin ve 1887'de de Japon imparatorunun yeğeni Prens Komatsu'nun İstanbul'u ziyaretlerine bir bakıma karşılık vermek suretiyle Japonya ile ilişkileri geliştirmek gerekse İngilizlerin hilâfetin Osmanlılardan Araplar'a geçmesi düşüncesini desteklemesine karşı, yol güzergâhında uğranılacak halkının tamamı veya bir kısmı Müslüman fakat Arap olmayan ülkelerde de halifenin (Abdülhamid'in) saygınlığını artırmak ve Müslümanlığı dolaylı da olsa halifenin şahsında Osmanlı Devleti'ni destekleyen bir siyasal araç olarak kullanma düşüncesiyle Abdülhamid Japonya'ya bir gemi gönderilmesine karar verdi.” 


Seçilen Ertuğrul firkateyni (Deplasman: 2344 ton, Boyu: 250 kadem, Eni: 49,1 kadem, tek şaftlı, tecrübe sürati: 10 kts) evvelce belirtildiği gibi Tersane-i Amire (İstanbul)'de yapılarak 1864 yılında hizmete girmiş bilahare İngiltere'de stim makinesi ve pervaneyle seyreder hale getirilmiş, yelkenle seyir kabiliyeti de olan üç direkli tahtadan yapılmış bir firkateyn idi. 1 Nisan 1889'da Bahriye Nezareti'nin seçimi- nin padişah tarafından onaylandığı bildirilmiştir. Komutanlığına Bahriye Nazırının (Hasan Hüsnü Paşanın) damadı, 1853'teki Rusların Sinop baskınında Osmanlı filosunun komutanı olan Patrona (Koramiral) Osman Paşanın torunu ve Basra Bahriye Komutanı Liva Amiral Ahmet Rahmi Paşanın oğlu olan Bahriye Miralayı (Albay) Cibalili Osman Bey (1887 yılından beri padişah yaveri idi.) atandı. İngilizce ve Fransızca bilen Osman Bey 9 Mayıs 1877 yılında Bahriye Mektebi'nden mezun olmuştur. 
1883'te Paris Deniz Ataşesi olmuş, 1885'te Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşanın kızı Hamide hanımla evlenmiş (Hamide Hanım'ın üçüncü evliliği), subay çıktıktan 10 yıl 4 ay sonra da (27 Eylül 1887) albay olmuştur.” Süvari olarak Binbaşı Tekirdağlı Ali, süvari muavini olarak Binbaşı Cemil Efendiler (her ikisi de kaymakamlığa/yarbaylığa yükseltilerek) atandılar. (Bugünkü anlayışımıza göre Osman Beye kafile komutanı, Ali Beye de gemi komutanı dememiz gerekir.) 


26 Uzak doğuda süratle güçlenen Japonya'nın temsilcisi olan Prens Komatsu'ya Abdülhamid büyük yakınlık 
göstermiş, itibarlı bir misafir olarak kendisini ve heyetini Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlamış ayrıca madalya ve nişanlar tevcih etmiştir. Bu içten ilgi ve misafirperverliğe karşılık ertesi yıl İmparator Меісі tarafından ülkenin еп büyük nişanı olan “Büyük Krizantem Nişanı" Abdülhamid'e tevcih edilmiştir. (Halen Topkapı Müzesi hazine dairesinde teşhir edilmektedir.) Buna mukabil, padişahın da imparatora uygun bir nişan verip veremeyeceği sorulmuş, karşılık olarak bir imtiyaz nişanının verilebileceği bildirilmiştir. Japonya'ya gidecek gemi bu nişanı da götürecekti. 


27 Osman Bey'in ağabeyi Aziz Paşa'nın damadı Mehmet Raşit Bey, Bahriye mektebinden kardeşinden ікі yıl 
önce 1875 yılında mezun olmasına rağmen ancak ondan sekiz yıl sonra amiral olmuştur. Bahriye Mektebi Nazırlığı da yapmış, Ferik Amiral (Koramiral) rütbesine kadar yükselmiştir. Osman Bey'den önce kendisine Ertuğrul firkateyni komutanlığı teklif edilmiş fakat kabul etmemiştir. (O sırada rütbesi Osman Bey gibi Albaydı.) Mehmet Raşit Bey aynı zamanda müteveffa Tümamiral Afif BÜYÜKTUĞRUL'un da büyükbabasıdır. Osman Bey Ertuğrul firkateyni ile Japonya seyrinde iken Süveyş'len ağabeyine yazdığı ve Afif BÜYÜKTUĞRUL tarafından Deniz Müzesi'ne teslim edilmiş olan mektubunda “Ertuğrul'un komutanlık vazifesini kabul etmemekte çok haklısın; Japonya'ya gitmek şöyle dursun bu gemi ile şuradan şuraya gidilmez... Ben de kabul etmeyecektim ama! Hem kayınbabamın sözünden çıkmak istemedim; hem de bir türlü geçinemediğim karımdan kurtulmak istedim. Ölürsem de gam yemeyeceğim.” demişti. (Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt 3, s. 281 ve Dipnot 505,506) 
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5 Mayısta seyir hazırlıkları meyanında yapılan yelken ve makine kontrolları 
sırasında flokların (Pruva direği ile civadra arasına açılan üçgen yelkenler) açılmasıyla civadra (geminin pruvasıdan ileriye doğru uzanan direk) rüzgâr altına doğru çatırdıyla eğildi, sakalını kopardı ve bastonu denize uçtu. (baston ve sakal, civadraya bağlanan işlevleri farklı çubuk veya gönderlerdir. Sakal'a “Kör Baston” da denir.) Yelkenler süratle toplatılarak yırtılmaları önlendi. Olayın nedeni; civadrayı kurtların yemiş, çürütmüş olmalarıydı. Makine tecrübeleri sırasında da geminin kazanları patladı. Çarkçıbaşı İngiliz Albay Harty Bey, firkateynin kazan ve makineleri esaslı surette tamir olunmadıkça ve kazan altlarının çürüyen tahtaları değiştirilmedikçe sefere çıkmanın uygun olmayacağını belirtti. (Geminin 2 kazanı vardı.) Bu tamiratın yapılması için güvertenin tamamen sökülmesi ve kazanların vinçle gemi dışına alınması gerekliydi ki; bu işler için altı aya yakın bir süre lâzımdı. Girit isyanı sırasında evvelce bahsettiğimiz İzzettin vapuru komutanı Gamsız Hasan Bey'in de çarkçıbaşılığını yapmış olan Harty Bey, esaslı onarımda ısrar edince, görevinden alındı ve adalar hattında çalışan şehir hatları vapurlarından birine çarkçıbaşı olarak atandı. (O zaman şehir hatları işletmesine İdare-i Mahsusa deniyordu ve Bahriye Nezaretine bağlıydı.) Saraya geminin kısa sürede seyre hazır olacağını bildirmiş olan nazır hemen güvendiği ve söz geçirebileceği kişilerden oluşturduğu bir inceleme komisyonu marifetiyle geminin bu uzun seferi yapmaya muktedir olduğuna dair bir rapor aldı. Harty Bey'in yerine Albay İbrahim Bey atandı. Gemi, kazanları çıkarılmadan olabildiğince onarılarak 14 Temmuz 1889'da İstanbul'dan hareket etti. Aynı zamanda okul gemisi olarak da görev yapacağından 
607 kişilik mürettebattan 13'ü de mühendis (öğrenci subay) idi.?* 


28 Ertuğrul'daki personel sayısı çeşitli dokümanlarda farklı farklı gösterilmiştir. Toplam 607 sayısı (subaylar, 
çavuşlar, erler, sanatkârlar ve işçiler) Çetinkaya Apatay'ın kitabına göre en fazla kabul gören miktardır. (Ertuğrul Firkateyni'nin Öyküsü, s. 101) Ancak Ç. Apatay gemi personeli toplamını bu kitabında 609 olarak da belirtmektedir. Süleyman Nutki'ye göre 609 kişidir. 22 Temmuz 1889 (24 Zilkade 1306) tarihli No 3 Ceride-i Bahriye'de ise 653 olarak belirtilmiştir (Ceride-i Bahriye'deki listeye göre; Harp Sınıfı: Gemi imamı dahil 24 Subay, Çarkçılar: 
14 Subay, Suhhiye Heyeti: Alb. Hüsnü Bey, Yasef Efendi, Cerrah Şevket Efendi, Silahendaz: Mülazım-ı Sâni Ferdi 
Efendi, Mızıka: Mülazım-ı Evvel İsmail Efendi, Mühendis: 14 adet Mülazım-ı Sâni, Neferler: 591 kişi, Başı Bozuklar: 
2 kazancı, birer marangoz, kalafatçı, burgucu. Toplam: 653 kişi. Bkz.: Aynur GÜNER, 121 Yılık Dergimiz Ceride-i 
Bahriye'nin Üçüncü Sayısı, Deniz Kuvvetleri Dergisi Eylül 2011, Sayı 611, ѕ. 101). Haluk Şehsuvaroğlu'na göre geminin batması ile 540 kişi şehit olmuş, 60 kişi yüzerek hayatını kurtarmış, Japonya'da da koleradan 13 kişi ölmüştür. Toplam 622 kişi oluyor. (Deniz Tarihimize Ait Makaleler, s. 254) Fahri Çoker de kazada 69 kişinin kurtulduğunu, 50 subay ve 473 sanatkar, erbaş ve erimizin şehit olduğunu yazıyor. (Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, ѕ. 74. Aynı eserin 195.sayfasında ise 473 rakamı yerine 465 rakamı verilmiştir.) Toplam 592 kişi. Bu rakama koleradan ölen 15 kişi de eklenince 607 kişi bulunuyor. (Fahri Çoker kitabının 193-199 sayfalarına "Tarih ve Toplum" dergisinin Eylül 1990 tarihli 81. sayısına yazdığı "Ertuğrul Firkateyninin Acı Serüveni" yazısını da almıştır. Bu yazıda belirttiğine göre koleradan 15 erimiz ölmüştür. Aynı yazıda gemi mevcudunun da 56'sı subay olmak üzere 599 olduğunu yazıyor.) Afif BÜYÜKTUĞRUL ise Osman Paşa hariç personel mevcudunu 53 subay (yeni mezun subaylar dahil her birinin ismini ve büyük kısmının da gemideki görevlerini belirterek), 548 er/erbaş 
(5 ikinci sınıf ateşçi, 16 üçüncü sınıf ateşçi, 37 kömürcü, 2 serdümen, 1 başçavuş, 15 çavuş, 9 bölük emini, 57 
onbaşı, 406 er), 6 sivil personel (2 marangoz, 2 kazancı, 1 kalafatçı, 1 burgucu) olarak belirtmiştir. (Toplam: 607 
kişi) (Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt 3,5. 280-283) Gemi İstanbul'dan yola çıktığında personel mevcudu hakkında farklı rakamlar veren daha pek çok doküman zikredilebilir. 
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Ertuğrul'un İstanbul'dan hareketi ile ilgili Süvari Ali Bey'in kızı Neyire Hanımın oğlu Hasan Âli Yücel (1938-1946 arası Milli Eğitim Bakanı)e anlattıkları şöyle: 


“Sultanselimden Haliç tabak gibi görünürdü. Ertuğrul da Kasımpaşa'da Divanhane önünde duruyordu. Hasta, lohusa döşeğinde yatan annemden başka bütün ev halkı, pencerelerde gemiyi seyrediyorduk. Öğle üzeri bir de baktık, gemi hareket etti. Bütün askerler güvertede, mızıkalar “Ey Gaziler”i çalıyor. Yelkenleri açılmamış gemi, çarkını işleterek yürüyordu. Bayraklarla donatılmıştı. Zannettik ki Beşiktaş önünde duracak. Hâlbuki Sarayburnu önünden kıvrılınca işi anladık. 
Hepimizde bir ağlama... Böyle gittiler. O zaman halk köprüye, deniz kenarlarına toplanmış, sesler, bağrışmalar bizim konağa kadar geliyordu...” 


Gemi Port Saite ulaşıp kanal geçişi için müracaatını müteakip sırasının gelmesi üzerine 26 Temmuzda kılavuz almış olarak kanal seyrine başladı. Ancak kanal üzerindeki Mürret-ül Kübra gölünden geçerken karaya oturdu. Kendi makinesi ile kurtulamaması üzerine gemideki bir kısım malzeme getirtilen iki dubaya konularak gemi draftı azaltılıp iki römorkörün çabalarıyla oturduğu yerden kurtarıldı. Kanal geçişine devam ederken; güneyden kuzeye çıkan bir gemiye yol vermek için kanal kenarına yanaşırken rüzgârın da tesiri ile geminin kıç tarafı karşı sahile yaslamış, gemi dümeni su hattının üzerinde kalan bileziğinden kırıldığından denize düşmüş, kıç bodoslamasının büyük bir kısmı da parçalanmıştır. 
Bilahare dalgıçlar ve bir maçuna vasıtasıyla dümen denizden çıkarılarak gemiye alındı, denize düşen bodoslama parçası da fazla ağır olduğundan gemiye alınmayarak gemi bordasına asıldı. Ertuğrul Süveyş'te, kazadan ancak bir ay sonra 30 
Ağustosta havuza girebildi. (Havuzda o sırada başka bir gemi bulunduğundan.) 


Durum padişah tarafından da takip edilmekteydi. Padişahın emirleri doğrultusunda Mabeyin Başkâtipliğince Bahriye Nezaretine gönderilen bir yazıyla Süveyşe bir müfettiş gönderilmesinin ve geminin havuz işlerinin bir kaç ay süreceginden ve ondan sonra da okyanuslarda uygun seyir mevsimi geçmiş olacağından Albay Osman Bey'in yanına alacağı iki subayla birlikte bir posta vapuruna binip padişahın nişan ve hediyelerini Japon imparatoruna sunmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Ancak Japonya seyri için Ertuğrul'u seçmiş olan Bahriye Nazırı seçtiği geminin görevini yapamaz duruma gelmesini istemediğinden ve bu durum olursa padişah nazarında da itibarının zedeleneceğini düşünerek geminin seyahate devamını sağlamak için damadı Osman Bey ile birlikte her türlü gayreti gösterdi. 
(Saraya Süveyş'te onarım süresinin bir kaç gün gecikeceği şeklinde yanıltıcı bilgilerin verilmesi dahil.) Sonunda geminin yoluna devam etmesine karar verildi. 
Havuzdaki işler 21 Eylüle kadar sürdü. 23 Eylülde de Cidde'ye hareket edildi. Cidde'yi ziyaret ve kömür ikmalini müteakip 19 Ekimde Aden'e, 3 Kasım 1889'da da Bombay'a ulaşıldı. 


29 Bkz: Hasan Âli YÜCEL, Geçtiğim Günlerden, s. 52-55. 
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Bombay'da gemiye gerek Hintliler, gerekse Hint Müslümanları büyük ilgi göstermiş, 15 mihrace gemiyi ziyaret etmiş, bir kısım gemi personeli sahildeki camilerde toplu halde Cuma namazı kılmış, hem Osmanlı Devleti'nin hem de halife padişahın bu uzak diyarda prestiji yükseltilmiştir. 27 Ekimde Seylan adasının merkezi olan Kolombo (Colombo)'ya hareket edildi. İntikalin altıncı günü gece yarısı geminin baş tarafından su aldığı anlaşıldı. İnceleme sonunda baş bodoslamanın tamamen çürüdüğü ve kaplama tahtalarının yer yer ayrıldığı görülmüştür. Bodoslama ile kaplama tahtalarının arasındaki parmak kalınlığındaki bir kaç delikten baş bölmeye su giriyordu. Sert bir ağaç olan meşe ağacından yapılmış bodoslama o kadar çürümüştü ki, deliklere tapa vurulduğu zaman öteki taraftan fırlayıp gidiyordu. Bakır çiviler ve ağaç siğiller de işe yaramıyordu. Süngere dönen tahtaların üzerine zifte batırılmış yelken bezi kaplanarak, armuz başlarına da macun sürülerek ve daha sonra da, malta taşı tozlarıyla zift karıştırılarak elde edilen asfalt benzeri kaplamayla tüm bölmenin baştan aşağı sıvanmasıyla suyun gelmesi geçici olarak önlenmişti. Geminin sefere çıkalı üç buçuk ay olması göz önüne alınırsa çürümenin bu sürede olamayacağı aşikâr olduğundan sefer öncesi geminin onarımının kifayetle yapılmadığı bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 


10 Kasımda (Cuma günü) Kolombo'ya varıldı. Burada da personel sahildeki 
camilerde toplu halde Cuma namazı kıldı. Adanın 300.000 civarındaki Müslüman halkı gemiye akın etti. Ziyaret gerek ülke, gerek padişah gerekse Müslümanlık adına her bakımdan ziyadesiyle yararlı oldu. 13 Kasımda Singapur'a hareket edildi ve 28 Kasımda (Cuma günü) bu limana varıldı. Ziyaretçiler gemi imamının (Hafız Ali Efendi) imameti altında gemide Cuma namazı kıldılar. Ertesi Cuma da gemide ziyaretçilerle birlikte mevlit okundu. Gemiye karşı gösterilen sevgi, sempati ve ilgi her türlü tahminin üzerinde idi. Ertuğrul'un Singapur ziyareti diğer liman ziyaretleri gibi П. Abdülhamid'in beklentilerinin üzerinde bir netice vermiş, amacına ulaşmıştı. İslâm dünyasının sadece Arap dünyasından ibaret olmadığı bir kez daha kanıtlanmış, halifenin Araplardan olması yönünde yapılmaya çalışılan propagandalara esaslı bir karşılık verilmişti. Bu limanda yapılan geminin esaslı teknik kontrolünde; civadranın gemi bünyesine bağlandığı yerde baş bodoslama- nın çürüdüğü ve su alan bölmedeki kaplama tahtalarının değiştirilmesi gerektiği anlaşıldı. Yapılması gerekli diğer bazı onarımların da gemi personelinin gücünü aşacağına kanaat getirildi. Durumun Bahriye Nezareti'ne bildirilmesi üzerine nazır; mabeyn başkatipliği kanalıyla padişaha geminin kısıtlı kömür kapasitesi nedeniyle uzun seyirlerde yelkenle de seyir mecburiyetini göz önüne alarak güney rüzgârlarının kesilip kuzey rüzgârlarının başladığı mevsime girildiğinden (Gemi evvelce belirtilen arızalar nedeniyle seyir programının gerisinde kaldığından ve Singapurda da tamir için vakit geçeceğinden güney rüzgârları mevsimini kaçırmış oluyordu.) kuzey rüzgârlarına karşı geminin müteakip liman olan Hongkonga seyrinin çok güç olacağını ileri sürerek, geminin güney rüzgârlarının başlayacağı Haziran ayına kadar Singapur'da, kuzey rüzgârlarının başlayacağı Ekim 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ayına kadar da Japonya'da beklemesi gerekeceğini, bu durumun ise büyük masrafa neden olacağını da belirterek Osman Bey'in yanına gemiden bir kaç subay almak suretiyle Singapur-Japonya hattında çalışan hızlı posta vapurlarından istifade ile Japon İmparatoru'na sunulacak nişan ve belgeleri götürüp, imparatora sunmasını ve bilahare Singapur'a dönmesini teklif etmiştir. Bu yazıda geminin Bombay - Kolombo seyrinde su aldığı ve Singapur'da onarım ihtiyacı hiç belirtilmemiştir. 


Padişahın posta vapurları nasıl Japonya'ya gidip geliyorsa Ertuğrul da gidebilir görüşüyle teklifi kabul etmemesi ve Bahriye Şürası'nın durumu incelemesini emretmesi üzerine nazırın emirlerinden çıkmayan şüra da nazırın görüşlerine uygun bir inceleme sonuç raporu hazırlamıştır. Ancak nazır bu raporu mabeyne göndermeye cesaret edemedi. Sadrazamla (Kıbrıslı Kâmil Paşa) görüşmesinde padişahın gezinin iptalini kabul etmeyeceğini anladığından damadı olan Osman Beye özel bir mektup yazarak tüm olumsuz koşullara rağmen seyahatin tamamlanmasını istedi. Osman Bey'in geminin onarımının Singapur'da yapıldığını ve geminin kısıtlı kömür yükü nedeniyle gezi merhaleleri kısaltılarak Japonya'ya gidebileceğini yazması üzerine de padişahın huzuruna çıkarak, Osman Bey'in gezi merhaleleri kısaltıldığı taktirde Japonya'ya gidebileceğini bildirdiğini beyan etti. 
Bu habere padişah çok memnun olmuş, Osman Bey'i Paşalığa terfi ettirmiş (Osтап Веу о sırada 31 yaşında idi.) ve gezinin devamını emretmiştir. (Osman Bey'in Liva Amiralliğe terfi tarihi: 25 Kasım 1889) Bu arada gemi Singapur'da büyük taş havuza alınmış, çürük baş bodoslaması değiştirilmiş, güverte kaplamalarının bir kısmı da tik ağacı kullanılarak yenilenmiştir. Ancak kazanların kaldırılıp altlarındaki çürük kısımların onarımı tüm güvertenin sökülmesini gerektirdiğinden yapılamamış, onarım işleri 1890 Şubatı ortalarında bitmiştir. Merhaleleri kısaltma müsaadesi alındığından 1600 mil mesafedeki Hongkong'a gidiş için araya bir liman koyularak önce 650 mil mesafedeki Çinhindi yarımadasındaki o zamanlar bir Fransız sömürgesi olan Saygon'a 22 Mart 1890 günü hareket edildi. Yolda çok şiddetli bir poyraz fırtınası ile mücadele edilerek 29 Martta Saygon'a varıldı. 


Saygonda gemiyi 15.000 yaklaşan ziyaretçi (çoğu Çin Türkü veya Çin Müslümanı olmak üzere) gezdi. Kömür, su ve yiyecek ikmalini müteakip 3 Nisanda Нопgkonga hareket edildi. Fakat yolda tayfuna yakalanıldığından Saygondan 160 mil açıktaiken geri dönülme mecburiyeti doğdu (özellikle yelken donanımındaki tahribatı gidermek için). 20 Nisanda ikinci defa Saygon'dan hareket edildi ve 26 Nisanda Hongkonga varıldı. Gerekli hazırlık ve ikmalleri müteakip 5 Mayısta Nagasaki'ye hareket edildi. Yolda fırtına nedeniyle Çin'in Mır ırmağı ağzındaki limana sığınılarak 10 gün beklemeyi ve kömür ikmalini müteakip 6 Mayısta tekrar denize çıkıldı ve 15 Mayısta Nagasaki'ye ulaşıldı. Dört gün kömür ikmalinden sonra hareket edilerek Kobe'ye, oradan da 17 Haziranda Yokohama!'ya ulaşıldı. Böylece geminin İstanbul'dan hareketinden bu yana on bir aydan fazla vakit geçmiş oluyordu. Osman Paşa buradan maiyeti ile Tokyo'ya giderek padişahın imtiyaz nişanını, beratını ve 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mektubunu İmparator Meiji'ye sunmuş, imparator da kendisine ve maiyetine nişanlar vermiştir. Padişahın diğer hediyeleri de ayrıca saraya gönderilmişti. 


Bu arada gemide kolera salgını çıkmış, 13 kişi ölmüştür.” (Gemi Yokohoma'ya 
7 mil mesafedeki karantina mahalli olan Nagoya'ya çekilmiş ve burada 17 gün 
kalmıştır. Personel karaya çıkartılmış, kurulan çadırlarda karantinaya alınmıştır.) 
Ertuğrul 15 Eylül 1890 Pazartesi sabahleyin Nagoyadan Yokohoma'ya, aynı gün 11.00'de de Yokohoma'dan Kobe'ye müteveccihen hareket etti. Salı akşamı rüzgâr şiddeti artmaya başladı. Gece rüzgârlar tam pruvadan esmeye başladığından yelkenlerin sarılmasına mecbur kalınmıştır. Gemi baştan gelen denizlerle şiddetli sarsıntılarla ilerleyebiliyordu. Mizana direği (geminin baştan üçüncü direği) oturduğu zıvanayı parçalayarak bir kadem kadar aşağıya çöktü. Baştan gelen dalgalar güverte tahtalarını baş bodoslamadan ayırdı. Kazan dairesindeki kömürlüklerden de su geliyordu. Bunun anlamı geminin borda kaplamalarında da çatlamalar ve kırılmalar olmasıydı. Kömürlüklerden giren oldukça fazla suyu boşaltmaya geminin tulumbaları yetmeyince personel bakraç ve gerdel (bir çeşit tahta kova) lerle giren suyu boşaltmaya başladı. Ancak personelin fedakârca çalışmalarına rağmen su girişi önlenemediğinden ve fırtına da devam ettiğinden bir limana sığınılması düşünülmüşse de en yakın limanlar olan Yokohoma ile Kobe'nin hemen hemen ortasında bulunulduğundan Kobe'ye intikale karar verildi. 


Bulunulan mevkiin biraz ilerisindeki Oşima (Oshima) Adası fenerinin bulunduğu burun dönüldüğü taktirde Ertuğrul'un fırtınanın dehşetinden kurtulması ve Kobe'ye ulaşması mümkün olabilecekti. Ertesi gün akşama doğru gemiye giren su kazan dairesinde külhan seviyesine kadar çıktı ve makine dairesini de kapladı. 
Oşima adası Kasinozaki (Kashinozaki) Burnu bordalanınca Kobe limanı rotasına dönülecek, denizler de arkadan alınacağından gemi hırpalanmayacaktı. Burnun önünde kıyıdan yarım mil mesafeye kadar uzayan keskin kayalıklar, su seviyesinde tehlikeli banklar vardı. Kazan dairesinde yükselen su nedeniyle kazanların ocakları sönmüştü. Personel yeniden stim tutmaya uğraşıyordu. Fırtınanın şiddeti nedeniyle yelken kullanılması da mümkün olamıyordu. Ertuğrula giren su nedeniyle gemi daha büyük derecelerde yalpa yapıyordu. Gemi bu haliyle Kaşinozaki burnundaki fenerin hizasına gelmişti. Ancak bu sırada kazan dairesine giren sular bir numaralı kazan yatağını büyük bir sarsıntıyla çökertti. Kazan bir tarafa yattı ve yalpalarda gemi alabandalarını şiddetli surette dövmeye başladı. Böylece gemi tamamen hareketten sakıt kaldı. (Dalga boyları 40 kademe kadar çıkıyordu.) 
Deniz ve dalgalara tabi olarak müthiş bir şekilde kayalıklara doğru sürüklenmeye 


30 Fahri ÇOKER, hastalıktan ölenlerin 15 er olduğunu yazıyor (Ваһгіуспіп Yakın Tarihinden Kesitler, ѕ. 195) Osman Paşa ise kardeşine yazdığı mektupta “Hastalık sırasında İstanbul'a dört-beş telyazı da yazmış ve ölenlerin on üç ve hastalananların otuz yedi kişiye varmış olduğunu bildirmiştim” diyor. (Erol MÜTERCİMLER, Ertuğrul Faciası, Mektup 3, s. 160). Ertuğrul Faciasından kurtulan Binbaşı Haydar Bey'in anlattıklarına göre de koleradan 13 kişinin öldüğü anlaşılıyor. Haydar Bey şöyle diyor "... Japonlar telef olan on üç koleralarımızı usulleri mucibince yakmak istediler...” (Süleyman Капі İRTEM, Ertuğrul Faciası ve Boğazlar Meselesi, ѕ. 69) 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başladı. Gemi 38 dereceye kadar yalpaya düşüyordu. Demir atarak geminin durdurulmasına çalışıldığı sırada gemi Oşima adasının doğu ucundaki kayalıklara (Funakara kayalıkları) çarptı ve daha ilk darbede dağıldı. 16 Eylüldeki bu faciada Osman Paşa, Süvari, Süvari yardımcısı ve П. Süvari dahil 525 kişi can verdi. 


Kaza haberinin duyulmasından sonra yaralılara ilk olarak Alman savaş gemisi Wolf ulaşmıştı. Almanya'nın Hiogo-Osaka Başkonsolosu 23 Eylül 1890 tarihli yazısında olayı şöyle aktarmaktaydı: 


“Ertuğrul gemisinin batış haberi ayın 19'unda Kobe'ye ulaşınca derhal limanda bulunmakta olan Wolf adlı harp gemimize, Kaptan Credner komutasında kazazedelerin yardımına gitmeleri emrini verdim. Wolf dışında limanda bir de Japon gemisi vardı fakat tamirde olduğundan hareket edemezdi. 


Kaptan Credner hemen kaza mahalline hareket etti. Orada sadece fakir birkaç balıkçı köyü bulunduğundan yaralıların iyileştirilmeleri için Kobe'ye getirilmeleri gerekiyordu. Hiogo Valisi Wolf?un hareketini haber alınca, yardımcı olması için bir Japon görevliyi gemiye gönderdi. Kaptan Credner yanına Türkçe bilen bir tercüman, bir kılavuz ve gerekli erzak alarak ayın 19'unda öğleden sonra saat 
dört'te (16.00) limandan hareket etti. Wolf Ertuğrul'un battığı Oşima adasına 20 
Eylül'de sabah saat 05.40'da vardı. Gemi buraya 2,5 saatlik mesafede batmış, о ana kadar cesetleri bulunabilenler bulundukları yerde defnedilmişler, yaralı kurtulanlar ise Oşima'ya getirilmişlerdi. Wolf buraya vardığında dördü subay olmak üzere 
67 kişinin kurtulduğu görüldü. (Kurtulanların nihai toplamı, altısı subay olmak 
üzere 69 kişidir. D.H.) Bunlardan ikisi karaya vuran cesetleri gömmek üzere kaza mahallinde kalmışlardı. O ana kadar 65 kişi defnedilmişti. Deniz aralıklı olarak, ölen denizcilerin cesetlerini sahile atmaya devam ediyordu. 


Kaptan Credner gemi doktoru ile bir teğmen ve bir grup askeri, yardım için karaya çıkardı. Yaralıların gemiye binmek istemeleri üzerine saat onda bu işlem tamamlandı. Kazazedeler o ana kadar bir mabet ile bir kaç çay mağazasına yerleştirilmişlerdi. Fakat köylülerin bütün iyi niyetlerine rağmen yaralıların bakımı tam olarak yapılamamıştı. Çünkü sadece üç doktor onlarla meşgul olabilmişti. 


Kaptan Credner yaralıları aldıktan sonra şehitler için askeri bir merasim yapmak istedi fakat havanın çok kötü olmasından dolayı karaya asker çıkaramadı. Zaten yaralıları biran önce Kobe'ye yetiştirmek gerekiyordu. Wolf gemisi öğleden sonra saat iki'de (14.00) asker ve subay 65 yaralı ile yola çıktı. Eylül'ün 21'inde sabah saat 06.30'da Kobe'ye vardı. Yaralılar Japon hükümeti tarafından hazırlanmış hastanede 


ve bizzat imparatorun gönderdiği doktorlar tarafından tedavi altına alındılar.” 


31 Vahdettin ENGİN, Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı, ѕ. 134,135. Donanma K.lığı З ncü Tarih Semineri'nde (19- 
21 Nisan 2006) “Son Belgeler Işığında Ertuğrul Firkateyni'nin Batış Tarihi” başlıklı bir tebliğ sunan Onur YÜKSEL 
Ertuğrul'un batış tarihinin evvelce bilinen 18 Eylül olmayıp 16 Eylül 1890, Salı günü akşam saatlerinde vukubulduğunu çeşitli kanıtlar göstererek ifade etmiştir. (Bkz.: Donanma K.lığı З ncü Dz. Harp Tarihi Semineri, s. 5-13-5-26) 


- 180 - 


Bu faciadan 6'sı subay olmak üzere 69 kişi kurtulabildi.* 


Ertuğrul Faciası bahsini Süleyman Nutki Bey'in bu konuda yazdıklarından bir kısmını naklederek bitiriyorum. 


“... Bununla birlikte bu elim olayların gerçek sebeplerini, ki geminin bu mevsimde ortaya çıkan okyanus fırtınalarına dayanamamasından ileri geldiği halde, 
bakışlardan saklamak için seyir memurunun hatasına bağlamışlar ve geminin 600 
küsur mevcudundan kurtarılan gariban altmış yedi kişiye dahi yemin ettirerek gerçeği gizlettirmişlerdir. Bu altmış yedi askeri İstanbul'a getiren iki Japon korveti, küçük birer ahşap tekneden ibaret olup mevsiminde eziyetsiz gelip geri dönmüşlerdir. 


İnsan doğru düşünür ise hiç şüphesiz anlar ki, Nazır Hasan Paşa'nın, Ertuğrul'un bu seferi emniyetle yapamayacağına hüzün verecek derecede emin oldugu halde gemiyi bu tehlikeye sürüklemesi, ne gibi bir etkiye boyun eğdiğine dair bir fikir söylenmesini engeller. Bu sebeptendir ki Meşrutiyet'in ilanını müteakip Ertuğrul Faciası adıyla yazdığım bu esere faili saklanmış bir cinayet demiştim. 
Ben yine bunun, nazır paşanın kaderin sürüklemesine bağlanarak tedbirde kusur etmesinden (doğduğuna inanıyorum). Her taraftan yapılan itirazlara rağmen işi takdire bırakmak fahiş bir hatadır. Nazır Paşa, kızının hatırı için damadını ölüme sevketmiştir, diyenlere karşı alınıyor. Bu kadar seçkin bahriyelilerin ne kabahati 


32 Ertuğrul'un Japonya seyri ve parçalanması ile ilgili bilgiler esas olarak Amiral (E.) Çetinkaya APATAY'ın “Ertuğrul Fırkateyni'nin Öyküsü" isimli kitabından (Milliyet Yayınları, İstanbul, Haziran 1998) alınmıştır. Kitapta personel sayısı 607 olarak belirtildiğinden (5.101) 69 kişinin kurtulduğunu ve 13 kişinin de evvelce koleradan öldüğünü bildiğimizden (bkz: bu kitap dipnot 30) Kazada can verenlerin sayısı 525 olarak bulunmaktadır. Kazada şehit olanlardan 260'ının cesedi veya ceset parçaları bilâhare bulundu. Bunlar fenere yakın bir meydana (bilâhare Ertuğrul'u anmak için yapılmış olan anıtın bulunduğu yere) defnedildiler. Sağ kalan (bir kısmı ağır ve hafif yaralı olarak) ve Kobe'ye getirilen 69 kişi (6 subay, 63 erbaş, er) buradan iki Japon kruvazörü (Kongo ile Hiyei) ile İstanbul'a getirildiler. (Gemiler 2 Ocak 1891 günü Dolmabahçe'ye vasıl oldu.) Şehit olan personelin adedini Çetinkaya APATAY 
540 (Evvela koleradan ölenler de muhtemelen sehven bu rakama dahil edilmiş) olarak yazmışsa da Fahri ÇOKER 
50 subay, 465 erbaş, er ve sivil olmak üzere 515 olarak belirtmiştir. (Bkz.: Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, 
s. 195) Şehit olan 50 subay ile bir sivil cerrah ve beş sivil usta ve kalfanın kimlikleri 2 Teşrinevvel 1306 tarihli ve 
36 sayılı Ceride-i Bahriye'de yayınlanmıştır. Şehitlerden geminin süvarisi (günümüzdeki ifadesi ile komutan) Yarbay Tekirdağlı (Dedecik köyünden) Ali Bey eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Âli Yücel'in dedesi (Annesinin babası) idi. Hasan Âli Yücel'in ikiz çocuklarından biri şair ve yazar Can Yücel diğeri ise Canan Yücel Eronattır. Eronat Ali Bey'in Japonya seyahati sırasında Ertuğrul'un İstanbul'dan hareketinde 40 günlük lohusa olarak bıraktığı eşi Ferik Kör Zihni Paşa'nın kızı 30 yaşındaki Ayşe Hanıma yazdığı mektupları (32 adet) ve Ertuğrul'un Japonya seyri ve batışıyla ilgili derlediği bilgileri bir kitapta toplamıştır. (Kitabın ismi: Ertuğrul Süvarisi Ali Bey'den Ayşe Hanım'a mektuplar.) Ali Bey'in kayınpederi bahriye erkânından mütekaid Ferik Zihni Paşa damadının Japonya'ya gitmesine kati surette muhalif idi, bu muhalefetini Ali Bey'e iyice anlatmış idi. 

— Vazgeç oğlum. Gitme. Çocukların var. Bense sakatım. Onları görüp gözetemem. Bunu düşünmesen bile bu gemi ile Boğaz'dan çıkılmaz; nerede kaldı ki Japonya'ya gidebilsin! Bu bile ölüme gitmektir! İstifa et. 

Fakat Ali Bey bu tavsiyeyi dinlemeyip, “Devlet beni bu rütbeye kadar büyüttü. Askerim. Aldığım emrin haricine çıkamam. Ucunda ölüm olsa da gitmeğe mecburum” demiş. Bu fikir mübayeneti yüzünden kayınpeder ile damadın araları şeker renk bile olmuştur (Süleyman Капі İrtem, Ertuğrul Faciası, Boğazlar Meselesi, s. 82) 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vardı denilebilir ve Osmanlı Devleti Bahriyesi'nin heybetinin bir örneği olması gereken bu seyyar kalenin kaybının, devletin şanı için ne kadar ayıp olduğunu hesaba katmamak affedilir kabahatlerden olmasa gerektir. Ne çare ki Nazır Hasan Paşa'nın, Sultan Hamid ile kendini koruma ve haddini aşmamayla ilgili bir anlaşma ile bağlı olmaları, bu kabahatinin de affına sebep olmuştur.” 


GİRİT SORUNU VE OSMANLI - YUNAN SAVAŞINDA BAHRİYE 


Giritteki Olaylar 


Evvelce bahsedildiği gibi 1868 Fermanı ile Girit halkına bir çok imtiyazlar tanınmıştır. Fakat Girit Rumları yine tatmin olmamışlar, Balkanlar'da patlak veren Bosna-Hersek ve Bulgar isyanlarını fırsat bilerek 1876'da tekrar silaha sarılmışlardı. Gerek Yunanistan'dan yardım ve destek almaları gerekse Osmanlı Devleti'nin 
1877 Nisan'ında başlayan Rus seferi ile meşgul olması bu isyanın uzamasına sebep 
olmuştur. 


Osmanlı Devleti hem adada ceryan etmekte olan isyanın önünü almak hem de Berlin Kongresi'nde Girit'te yapmayı vadettiği hususların Avrupa devletleri tarafından talep edilmesi üzerine bu devletlerle arasını açmamak düşüncesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı 9 Eylül 1878'de fevkalede memuriyetle Girite gönderdi. 
Paşa ile Rum muhalefet grubu temsilcileri arasında Hanya dolaylarında Halepa mevkiinde 25 Ekim 1878 tarihinde bir mukavele imzalandı. “Halepa Sözleşmesi” diye bilinen bu mukavele sonrasında mukaveledeki hususlar 20 Kasım 1878'de bir ferman ile ilan edilmiştir (Halepa Fermanı veya Halepa Kararnamesi). Ferman daha evvel Girite verilen imtiyaz fermanının bazı değişikliklere tabi tutulması ve yeni ilaveler yapılması ile hazırlanmıştır. Buna göre Girit Valisinin Hristiyan olması ve beş yıl için büyük devletler (düvel-i muazzama)'in onayıyla atanması kararlaştırıldı. Girit genel meclisinin üye sayısı 49 Hristiyan ve 31 Müslüman olmak üzere 80 kişi olarak belirlendi. Meclisin yetkileri genişletildi. Yönetimin diğer kademelerinde de Hristiyan memurların sayısının Müslüman memurlardan fazla olması ilke olarak kabul edildi. 


8 Aralık 1878'de Fotiyadi Paşa beş yıl için Girit Valiliği'ne tayin edildi. 


Bu uygulamalar sonucu büyük devletlerin de müdahalesi ile adada başlatılan isyan neticesiz kalmakla birlikte mezkür fermanın ilanı ile birlikte Girit Rumları'na büyük bir taviz verilmiş, adanın bağımsızlığı için adeta bir zemin hazır- 


33 Nurcan BAL, Süleyman Nutki Bey'in Hatıraları, s. 111,112. (Bazı kelimelerde ve noktalama işaretlerinde 
cümlelerin daha iyi anlaşılabilmesi için küçük düzeltmeler yapılmıştır.) Ceride-i Bahriye'nin 3.cü sayısından itibaren meşrolunan nüshalarında Ertuğrul firkateyninin Japonya seyri ile ilgili haber ve yazılar çıkmıştır. Bunlardan günümüz Türkçesine çevrilmiş olan bazıları için bkz: Mehmet İnal KOLBURAN, Deniz Kuvvetleri Dergisi Sayı 593, EK-3, Temmuz 2005. 
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lanmıştır. Girit Rumları Halepa fermanı ile muhtar denilecek kadar serbest bir idareye ve çeşitli hak ve muafiyetlere sahip olmuşlarsa da adada ne fermanın sağladığı barış havası fazla uzun ömürlü olmuş ne de gerek Girit Rumlarının gerekse Yunanlıların kafasından adanın Yunanistana ilhakı düşüncesi çıkarılabilmiştir. 


Ada Rumlarına geniş anlamda eylem ve idare hakkı tanımış olan Halepa fermanı ile oluşan sistem on yıl kadar sürdü. Ancak bu on yıl içinde adanın Müslüman- Hristiyan unsurları arasındaki mücadelelere, fermanın sağlamış olduğu siyasi yapılanma içinde parti mücadeleleri de eklendi. (Halepa Sözleşmesi ile kurulan yönetim sistemi siyasi partilerin oluşmasına da izin veriyordu.) Kurulan ilk partiler Hristiyanlara ait Liberal ve Muhafazakâr partilerdi. Muhafazakârlar Halepa düzenlemesiyle oluşturulan sistemin korunmasından yana idiler. Bu parti on yıl süreyle genel mecliste kazandığı çoğunluğu elinde tuttu. Müslümanlar da Beyler ve Arkerradi fırkalarını kurdular. 


Bu dönemde Müslümanlar tasarrufça adanın 2/3'ine sahip oldukları halde yönetimde Rum ahali kadar temsil edilemiyorlardı. Üstelik Vali'nin Hristiyan olması Müslümanları hayli rahatsız ediyordu. 


Böyle bir ortamda gerçekleşen seçimlerde mecliste azınlıkta kalan Liberaller amaçlarına ulaşmak için halk arasında yeni heyecanlar yaratan isteklerde bulundular. Girit sorununun Halepa sözleşmesinin oluşturduğu sistemle sona ermediğini, kamu hizmetlerinde ilerleme kaydedilmediğini hatta geriye gidildiğini ve ada yönetiminin düzenlenmesinin Halepa ile sağlanmak istenen idealden çok uzak olduğunu savundular. Bu iddiaların ardından meclis dağıldı ve Hristiyan üyeler köylerine dönerek isyan hazırlıklarına giriştiler. Rum köylüleri isyan düşüncesinde olmadıkları halde bu kışkırtmalar ve özellikle bazı konsolosların onları cesaretlendiren hareketleri ile 1884'te ayaklandılar. Bu ayaklanmaların uzamasında 1885'te Doğu Rumeli ile Bulgaristan'ın birleştirilmesi de etkili oldu. 


İki aydan uzun bir süre, iki unsur arasındaki olaylarda çok sayıda katliam yaşandı. Bunun sonucunda çeşitli kazaların Müslüman ve Hristiyan karma nüfustan oluşan köyleri bölünmeye başladı ve Müslümanlar mal ve mülkünü terk ile şehirlere göçe başladılar. 1886 yılının ilk aylarında meclisin yeniden toplanma zamanı geldiğinde olaylar sona ermediğinden 9 Mayıs 1886'da Bab-ı Âli tarafından meclisin açılışı ertelendi. Bu olaylar sırasında Avrupa'nın büyük devletlerine ait 27 harp gemisi Suda limanına gelerek bir gövde gösterisi yaptı. 


Rum meclis üyelerinin isteklerini incelemek üzere bir komisyonla birlikte adaya gelen Mahmud Celaleddin Paşa'nın önerileriyle Vali Kostaki Paşa'ya hitaben yeni bir ferman yayınladı. (24 Temmuz 1887). Ferman ile gümrük mevzuatında ada idaresi lehine düzenlemeler yapıldı. Genel meclis tarafından düzenlenen layihalar ve nizamları üç ay içinde Bab-ı Âli'nin kabul veya red yada yeniden düzenlemek üzere vilayete göndereceği hükmü getirildi. Ada Rumlarını tatmin 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etmek üzere ortaya konulan bu son çabalar da sonuç getirmedi ve ilerde görüleceği üzere adada olaylar tırmanmaya devam etti. 


Ada Rumları Halepa fermanının tatbikinden şikayetle 1888'de yeniden ayaklandılar. 1887 fermanı ile yeni ve daha geniş hakların verilmesi suretiyle izole edilmiş isyanın tekrar başlaması sonucu bir kısım Rum çeteciler adanın Yunanistan'a ilhakını ilan ederek dağlara çıktılar ve bir isyan cemiyeti oluşturdular. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında şiddetli ve kanlı hadiseler yaşandı. İsyan üzerine Müşir Şakir Paşa'yı “Vali Vekili” ve “Girit Fevkalade Kumandanı” sıfatıyla adaya gönderen Osmanlı Devleti baş gösteren isyanı bastırdı. 


1 Ağustos 1889'da Bab-ı Âli'den gönderilen genel asayişle ilgili üç yıl süreli fevkalade tedbirler 28 Ağustos'tan itibaren tüm vilayette uygulamaya koyuldu. 
Bu şekilde de adadaki iki unsur arasında katliam ve kavgaların önü alınamayınca adaya 40.000 asker getirildi. Büyük bir askeri harekât sonucunda ayaklanma bir ölçüde bastırıldı. Girit Rumları bu ortamda Avrupa'ya temsilciler göndererek Halepa sözleşmesinin koşullarına uyulmasını istediler. Yunan Başbakanı Trikopis, büyük devletlerden Türk ordusunun geri çekilmesinin sağlanmasını istedi. Ancak bunun ötesinde bir eyleme girişmedi. 


26 Ekim 1889'da yayınlanan bir fermanla Bab-ı Âli Girit'te Halepa sözleşmesi 
ile sağlanan ayrıcalıkları büyük ölçüde kısıtladı. 


Halepa sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması İngiltere ve Rusya'nın bazı protestolarına neden oldu ise de diğer büyük devletlerden önemli bir tepki gelmedi. Yunanistanda ise büyük karışıklıklara yol açtı. Hükümet değişikliği oldu. 
Yunanistanda adada ihtilal yapmak üzere komiteler oluşturulması amacıyla bir dizi girişimlerde bulunuldu. 


Bu dönemde kısa aralıklarla Şakir Paşadan sonra Cevad Paşa ve Mahmud Celaleddin Paşa vali olarak adaya gönderildi. Son fermanla Vali'nin Hristiyan olması mecburiyeti kalkmış, yetkileri genişletilmişti. Valiler meclisin toplanmasını sürekli olarak ertelediler. 28 Ağustos 1889'da yürürlüğe girmiş olan asayişle ilgili tedbirlerin süresi dolduğundan bu tedbirler üç yıl daha uzatıldı (17 Kasım 1892). 1890'ların başında adadaki Müslüman Türk nüfusu genel nüfusun 1/3'ü oranındaydı. 


Adada Manousos Koundouros liderliğinde 1894 yılı Eylül'ünde nüfusu tümüyle Rum olan İsfakiye'nin Apokoron kazasında “Epitropi” İhtilal Cemiyeti kuruldu (Başlangıçta ismi Girit Komitesi idi). Atinadaki Eteria (Eterya) Cemiyeti'nden para, silah ve teşvik alan bu cemiyet bilahare İhtilal Komitesine dönüşmüştür. 


1889 fermanı ile adada uygulamaya konulan aşar (Tarım ürünleri vergisi. Girit 
için en önemli tarım ürünü zeytin idi.)ın toplanma usulü başından beri devamlı itiraz ve isyanlara vesile oluyordu. Halk tahsildarları dövüyor, öşr (öşür, onda 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bir alınan vergi) taksimatını reddediyordu. Girit halkı bu konu üzerine dikkat çekmek amacıyla büyük devletler konsoloslarına başvurdular. Büyük devletlerin İstanbul'daki elçileri de Osmanlı Sultanı'na bir muhtıra vererek yeni vergi düzenlemesi yapılmasını istediler. 


Sultanın sefirlere vergi sisteminin değiştirileceğine dair söz vermesi üzerine yeni bir düzenlemeye gidilerek yeni sistem Mahmud Celaleddin Paşa'nın yerine adaya vali vekili olarak gönderilen Turhan Paşa tarafından uygulamaya koyuldu. 


Büyük devletlerin elçileri beş yıldır toplanmayan vilayet genel meclisinin de bir an önce toplanmasını talep etmişlerdi. Turhan Paşa'nın aleyhte olmasının ve isyanları körükleyecek uyarısına rağmen büyük devletler elçilerinin yoğun baskısı altındaki Bab-ı Âli, Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ'da alınan kararla ada meclisinin bu sene toplanmasına izin verildiğini vilayete ve sefirlere bildirdi (1894). 


Nihayet olaylı seçimler sonucunda adada meclis toplandı. Adanın yönetimi ve vergi düzenlemeleri hakkında alınan kararlar tartışmaya açıldı. Meclis Halepa sözleşmesindeki siyasi ve hukuki hakların geri verilmesi isteğini belirterek hemen dağıldı. Hristiyan üyeler tüm Girit'e yayılarak halkı bu istek doğrultusunda kışkırtmaya başladı. Diğer taraftan çeşitli kesimlerinden bir kısım Rum ahali bu meclise üye göndermeyi reddederek valinin değiştirilmesini talep ettiler. Büyük devletlerin de onayladığı bu girişim üzerine Aleksandr Karateodori Paşa Turhan Paşa'nın yerine valiliğe atandı (5 Mayıs 1895). 


Bu şekilde büyük devletlerin müdahalesi ile sorunlar kısmen çözülmüş gibi görünse de durum bir fırtına öncesinin sessizliğini andırıyordu. 


Aralık 1895'te ihtilal komitesi Vamos'da Osmanlı askeri birliğinin bulundugu garnizonu kuşatma altına aldı. Uzun süren kuşatma sırasında Türk birlikleri önemli kayıplar verdiler. Adadaki Müslüman -Hristiyan çatışmasının bu komite- nin de faaliyetleri sonucu atması üzerine Vali Karateodori Paşa görevden alınarak 
8 Mart 1896'da yerine ikinci defa Turhan Paşa getirildi. Turhan Paşa'nın göreve 
başlamasından hemen sonra uygulama süresi tekrar dolmuş olan genel asayişle ilgili fevkalade tedbirleri içeren kanunun yürürlük süresi uzatıldı. Adanın askeri komutanlığına da Abdullah Paşa getirildi ve öncelikle Vamosda Rum çetelerin kuşatması altında bulunan Türk birlikleri kurtarıldı. Müslüman halk askerler tarafından güvenliğin sağlandığı bölgelere çekildi. 


Turhan Paşa Bab-ı Âli'nin onayı ile adadaki isyan hareketlerini gözönüne alarak genel meclis toplantısını ertelediğini ve gelecek Ağustos ayında toplantıya çağrılacağını duyurdu. Bu erteleme isyancıları yeniden harekete geçirdi ve yeniden katliamlar yaşandı. Müslümanlar da buna tepki olarak Rum ve Yunan konsolos kavaslarını öldürdüler. Kilise ve mezarlıkları ateşe verdiler. Turhan Paşa'nın Vali olarak icraatı gerek Rumların gerek Müslümanların değişik gerekçelerle hoşnutsuzluğuna neden olduğundan ve genel asayiş de giderek bozuldugundan Müşir Abdullah Paşa Valilik ve kumandanlık görevlerini birlikte üzerine aldı. Adaya asker takviyesi de yapıldı. Olaylar kısmen bastırıldı. Bu durumun çıkarlarına aykırı olduğunu farkeden Yunanistan isyanı yeniden alevlendirmek amacıyla adaya silah ve gönüllü göndermeye başladı. Ancak sevkiyatı 1894'te kurulmuş olan Etniki Eterya (Etnike Hetaria) yönetiyordu. Bunun üzerine büyük devletler (İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Almanya, Avusturya) harp gemilerini birer birer Girit sularına göndererek soruna doğrudan müdahale ettiler. Ayrıca büyük devletler Osmanlı Devletine müşterek bir nota vererek adada Rumlar lehine çeşitli gevşetmelerin (Hristiyan Vali, genel af, Genel Meclis'in toplantıya çağrılması, Halepa sözleşmesinin yeniden uygulanması v.b.) yapılmasını tavsiye ettiler. (25 Haziran 1896) Osmanlı Devleti Bulgar asıllı eski Sisam Beyi ve Prensi 
Georgis Beroviç (Borevitch) Paşa'yı Girit Valiliği'ne atamış ve 4 Temmuz 1896 
tarihli bir irade ile Halepa Fermanı'nın uygulanmasını ve af ilan edilmesini kabul etmiştir. Beroviç Hristiyan olmakla birlikte Grek değil Arnavut idi. Bab-ı Âli Girit Genel Meclisinin toplanması için de girişimde bulundu. Diğer taraftan Avrupa Büyük Devletleri Atina'daki elçileri vasıtasıyla Yunan hükümetinden Girite mühimmat ve gönüllü sevkinden vazgeçmesini ve Girit asilerine isyana son vermeleri tavsiyesinde bulunmasını istemişlerdir (6 Temmuz 1896). Yunanistan bu isteklerin çeşitli gerekçeler ileri sürerek karşılanamayacağını ancak yerine getirilmesine çalışacağını bildirmiştir. Büyük Devletler, Yunanistan'a paralel olarak Girit'teki konsolosları vasıtasıyla asilere de tebligatta bulunmuşlarsa da Girit Rumları Osmanlı askerlerine ve Müslüman ahaliye yönelik tecavüzlerine devam etmişlerdir. 


1896 Temmuz ortalarında toplanan Girit Genel Meclisi'nin Hristiyan üyeleri 
ilk iş olarak adada yapılmasını talep ettikleri reformları Osmanlı yönetimine ve konsoloslara ilettiler. İstekler bir anlamda Girite adeta muhtariyet yönetimi kazandıracak mahiyette idi. 


Büyük devletlerin İstanbul'daki elçileri, Rum meclis üyelerinin taleplerini içeren bildiri üzerine yaptıkları çalışmalarda, Osmanlı hükümranlık haklarına ve kendi mantıklarına aykırı olan noktaları bertaraf ederek yeni bir düzenleme taslağı hazırladılar ve Bab-ı Âli'ye ilettiler. Elçilerin ilettikleri projede esas olarak Halepa Kararnamesi hükümlerinin yeniden kabulünün yanısıra valinin Hristiyan olması, büyük devletlerin onayıyla seçilmesi, askeri kuvvetlerin asayiş zamanında hareketlerinin sınırlı tutulması gibi maddeler de yer alıyordu. 


İstanbul'daki elçilerle yapılan görüşmeler sonucunda Bab-ı Âli'nin istekleri de göz önüne alınarak hazırlanan “Tadilat Layihası” altı devletin elçisi ile Osmanlı Hariciye Nazırı Tevfik Paşa'nın da imzasını taşıyarak 25 Ağustos 1896'da son şeklini aldı. Layihanın önemli maddeleri şöyle özetlenebilir. 


a. Hristiyan olacak vali beş sene için Bab-ı Âli tarafından büyük devletlerin onayı ile atanacak, b. Memurların üçte biri Müslüman üçte ikisi Hristiyan olacak, 


c. Jandarma aralarında Avrupalı subayların da bulunacağı bir komisyon tarafından düzenlenecek, 


d. Adli düzenleme aralarında Avrupalı hukukçuların da bulunduğu bir komisyon tarafından denetlenecek, 


e. Adada isyan çıktığında Vali Osmanlı askerlerini kullanabilecek, normal zamanlarda askerler belirlenen yerlerinde kalacaklar. 


f. Büyük devletler Layiha hükümlerinin tümüyle uygulamaya koyulduğunu denetleyecekler. 


Layiha Vali'ye bildirildi. Beroviç Paşa'nın beş yıl valiliğe devamına karar verildi. Düzenlemeler Kasım 1896'da adada resmen ilan edildi ve uygulama başladı. Layiha hükümleri uygulanmaya başlamasına rağmen, adada yönetimin büyük devletlerin kontroluna geçmesi Epitropi ile bununla ilişki içinde olan Etniki Eterya'nın işine gelmiyordu. Yunan hükümeti ve basını da Halepa hükümlerinin tümüyle yeniden uygulamaya koyulmadığını ve Rum halkının beklentilerinin sağlanmadığını öne sürüyorlardı. 


Neticede 1897 yılının ilk günlerinde Kandiye'de isyan başladı, kısa sürede Resmo'ya kadar yayıldı. Öte yandan bu yeni düzenleme Müslümanları rahatsız ettiği için onlar da Rumlara karşı harekete geçmişti. Hanyada gündüz vakti bir rahibin Müslümanlarca öldürülmesi olayların yeniden patlaması için bahane oldu. Adanın Yunanistana ilhakını amaçlayan komite beyannameler yayımlayarak ilhakı ilan ediyordu. Vali Beroviç Paşa derhal istifa etti. İstifasının kabulünü dahi beklemeden adadan ayrıldı. 


Olaylar sırasında Türk askeri birlikleri asiler tarafından muhasara altına alındı. Estiye'nin Müslüman köyleri Hristiyanların saldırısına uğradı. Katliamlar yaşandı. Yirmi gün içinde onlarca köy Rum saldırılarına maruz kaldı ve yüzlerce insan öldü. Olaylar hızla yayılarak Hanya'ya kadar sıçradı bilahare Şubat ayında adanın hemen her yöresine yayıldı. Yunanistan'ın teşvik ve desteği inkâr edilemez düzeyde idi. Etniki Eterya cemiyeti bütün Girit Rumlarını mücadeleye davet eden bir bildiri yayınladı (6 Şubat). 


Osmanlı Devleti bu gelişmeler karşısında adaya asker takviyesine karar verdiyse de teşebbüsü büyük devletlerce engellendi. 


Estiye'deki katliamları önlemek ve Müslüman halka yardım götürmek amacıyla Kandiyeden bir bölük askerle hareket eden Fuad gemisi Yunan birliklerince engellenince durumdan haberdar edilen adadaki konsoloslar geminin intikalini sağladılar. Ancak bir Türk gemisine yapılan bu saldırı aynı zamanda Yunanistan'ın 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soruna fiili müdahalesi anlamına da geliyordu. 


Osmanlı Devleti en yakın yöre olan Aydın'dan 1000 kişilik bir birliği yola çıkardı. Adadaki Türk birliklerinin de isyanı kontrol etmek amacıyla adanın iç kesimlerine doğru harekete geçmesi üzerine Hanyadaki Yunan temsilcisinin hükümetine Türklerin bütün Hristiyanları katledeceği mealindeki telgrafı üzerine Etniki Eterya Yunan hükümeti üzerindeki baskılarını arttırdı. Yunanistan ile birleşmek için Girit Hristiyanlarının hükümetten yardım talep ettikleri propagandasıyla kamu oyunu da galeyana getirdi. Bu tahrikler üzerine Kral І. George'un önderliğinde adaya aleni olarak gönüllü ve cephane sevki başladı. Gelen personel Yunan ordusunun resmi subay ve erlerinden oluşuyordu. Sevkiyat Etniki Eterya'nın bu amaçla kiraladığı özel ticaret gemileri ve Yunan harp gemileriyle gerçekleştiriliyordu. Önce “Alphion” ardından da “Miaoulis” adlı savaş gemileri Pire limanından büyük gösterilerle yola çıkarıldı. Gemilerin Girit'e gelmesi büyük devletlerin ciddi bir reaksiyonuyla karşılaşmayınca Yunanistan bu sefer kralın ikinci oğlu Prens Georges'in komutasında 
bir torpidobot filotillasını Girite yolladı (10 Şubat 1897, bazı kaynaklara göre, 11 
Şubat). Bu birliğin geliş nedeni Girit'e doğru yola çıkmaya hazırlanan Türk birliklerini engellemek ise de Etnike Eterya'nın kışkırtmalarıyla had safhaya ulaşan kamu oyu baskısı da filotillanın gönderilmesinde etkili olmuştur.” 13 Şubat'ta Prens Georges'un yönetimindeki birlik Girite ulaştı. 


Yunan Dış İşleri Bakanı Aleksandros Skouzes 10 Şubat 1897'de büyük devletlere müracaatla Girit'in Yunanistan'a ilhakı talebinde bulunmuş, üç gün sonra da yani 13 Şubat 1897'de Yunan kralı І. George'un emir subayı Albay Timoleon Vassos komutasında bir istihkam, bir piyade taburuyla bir Efsun bölüğü ve bir bataryadan oluşan yaklaşık 2000 kişilik bir birlik Kral George adına adayı Yunanistan'a katmak üzere Girite gönderilmiştir. Aynı günün akşamı ise Yedinci Yunan Alayı, 
14 Şubat'ta ise Sekizinci Yunan Alayı Pireden Girit'e yollanmışlardır.” 


Vassos'un birlikleri 16 Şubat 1897'de Hanya civarındaki Platonia/Platonyada karaya çıkmışlardır. Vassos Girite çıkar çıkmaz Girit halkına hitaben bir beyanname yayınlayarak adanın Yunan kralı namına işgal edildiğini ve Yunanistan'a ilhak olunduğunu ilan etmiştir.” 


Vassos'un Girite ayak bastığı gün Girit'te bulunan Fransız, İngiliz, Rus ve İtalyan zırhlılarından Hanyalimanına 100'er kişilik kuvvetler ve Avusturya zırhlısından daelli asker çıkarılmıştır. Bir iki gün sonra gelen bir Alman zırhlısından çıka- 


34 Girit'te 1876'dan 10 Şubat 1897 tarihine kadar geçen süredeki olaylar için bkz.: Ayşe Nükhet ADİYEKE, 
Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), Metin HULAGU, Abdülhamid'in Zaferi, s. 26-50. 


35 Bkz.: Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 50. 


36 İsmail Hami DANIŞMEND Vassos'un 15 Şubat'ta Girit'e çıktığını yazıyor (Bkz.: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 
4,5. 337. 
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rılan müfreze de 50 kişiliktir. İşte bunun üzerine Hanya kalesinde Türk bayrağının yanına büyük devletlerin bayrakları da çekilmiştir.” 


Osmanlı Devleti yönünden durum, devletler arası anlaşmalarla belirlenen devletin toprak bütünlüğüne ve hakimiyet haklarına doğrudan bir saldırı idi. Bu nedenle Osmanlı Hükümeti, İstanbul'daki büyük devletler elçilerine ve Osmanlı sefirleri aracılığı ile Avrupa devletlerine başvuruda bulundu. Bu başvuruda büyük devletler harekete geçmediği takdirde, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü ve adadaki hakimiyet haklarını korumak üzere harekete geçeceğini bildirdi.” 


Büyük devletler 2 Mart'ta Yunan hükümetine sert bir nota vererek Girit'in katiyen Yunanistan'a ilhak ettirilmeyip Osmanlı hakimiyetinde kalacağını, muhtariyetleidare edileceğini ve Yunan kuvvetleri altı gün içinde geri çekilmediği takdirde zorla yaptırıcı tedbirler almaya mecbur olacaklarını bildirdi. Ardından 21 Mart'ta büyük devletlerin amiralleri yayınladıkları bir beyanname ile ada etrafında abluka ilan ettiler ve ertesi günden itibaren de ablukayı yürürlüğe soktular. Aynı zamanda Kandiye (bugünkü İraklion), Resmo, Suda, Hanya ve diğer bazı yerlere ilave kuvvetler çıkardılar. Ancak Girit sahillerinin ciddi surette abluka edilmesine 23 Mart 1897'de başlanmıştır. Amiraller Girit sularında bulunan Yunan savaş gemilerinin geri çekilmesini yeniden talep ettiler. Abluka 5 Aralık 1898'e kadar devam etti. 
Büyük devletlerin kuvvetlerine adadaki Osmanlı askeriyle müşterek hareket emri verilmiştir. Böylece ada fiiliyatta geçici de olsa büyük devletlerin yönetimi altına girmiş oluyordu. Büyük devletlerin Girit'teki amiralleri ablukanın ertesi günü halka yayınladıkları bildiride adanın Osmanlı egemenliği altında fakat muhtariyete sahip yeni bir statüye geçtiğini de belirttiler. Bu arada Yunan kuvvetleri de adayı terk etmediler. Büyük devletler adada asayiş ve güvenliği yeterince sağlayamadılar. Adada karşılıklı çatışmalar zaman zaman azalıp çoğalsa da sürüp gitti. 
Fakat Yunanistan'ın da büyük devletlerin geçici işgali altındaki adayı ilhak etmesi imkânı kalmadı. Bu durum Yunanistan'ı Teselya'nın tamamını ve bütün Yanya'yı ele geçirmek üzere kara ve deniz kuvvetlerini hazırlamaya, sınır boyuna sevkiyata yöneltmiştir. 


Yunanistan ile Savaş 


Yunan hükümetinin sadece Girite savaş gemileri sevk etmek ve asker çıkartmakla kalmayarak Rumeli kıtasında bulunan Osmanlı-Yunan sınırına da daimi bir şekilde asker sevki ve askeri tertiplenmelere başlaması, bütün ikazlara rağmen bu faaliyetine devamı, diğer taraftan işin diplomasi yoluyla hallinin mümkün olmadığının artık iyice anlaşılmış olması, büyük devletler tarafından Osmanlı Hü- 


37 İsmail Hami DANIŞMEND, a.g.e., s. 337. 
38 Ayşe Nükhet ADIYEKE, a.g.e., s. 169. 
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kümeti'nin adaya askeri sevkiyatta bulunmasına izin verilmemesi ve yapılacak daha fazla bir şeyin kalmaması Osmanlı Devleti'nin Girit olayını Girit Rumları ile sınırlı kalmaktan çıkıp bir Yunan meselesi haline dönüşmüş olarak değerlendirmesi, onu hukukunu muhafaza etmek ve mülkünün tamamiyetini sağlamak gayesi ile Makedonya'daki kuvvetlerini teçhize, Yanya fırkasını seferber hale getirmeye, hudutta askeri kuvvetler bulundurarak Yunanistan'a karşı ihtiyati tedbirler almaya mecbur kılmıştır.” (Alman General von der Goltz tarafından yapılan seferberlik planları çok iyi işledi.) Biri Alasonya Taarruz Ordusu (komutanı: Yaver-i Ekrem Müşir Ethem/Edhem Paşa) veya Şark Ordusu diğeri ise Yanya Müdafaa Kolordusu veya Garp Ordusu denilen görevleri birbirinden farklı Yanya ve Teselya'da iki ayrı kuvvet oluşturulmuştur. Yanya Kolordusu Komutanlığına Yanya Valisi Ferik Ahmet Hafız Paşa verilmiştir. 


Nisan 1897 ortalarına doğru Yunanistan'ın sınır tecavüzlerinin artması üzerine Osmanlı Hükümeti, eşkıya diye takdim edilen kuvvetlerin daha fazla tecavüzde bulunmaları ve tedip edilmemeleri halinde bunların Yunan düzenli askerleri olarak kabul edileceğini ve bu yüzden çıkacak bir savaşın mesuliyetinin de Yunanistana ait olacağını verdiği bir nota ile Yunan Hükümetine tebliğ etmiştir. 
Nihayet 17 Nisan 1897'de Yunanistana karşı savaş ilan edildi. 


Türk-Yunan savaşı baştan sona Türk kuvvetlerinin üstünlüğü altında cereyan etti. Yunanistan zaten savaşa ekonomisinin son derece kötü olduğu bir sırada girmiş bulunuyordu. Müşir Ethem Paşa'nın komutasındaki kuvvetler 18 Nisanda Milano Muharebelerini kazandılar. (Milano geçidi ele geçirildi). 24 Nisanda Tırnova (Tırnavos), 25 Nisanda Yenişehir (Larissa/Larisa); 26 Nisanda da Tırhala (Trikkala) zaptedildi. 2 Mayıs'ta Loros (Luras) ele geçirildi. Osmanlı kuvvetlerinin Volos (Golos) limanına ilerleme yolu üzerindeki Velestin tepelerinin zaptı için yapılan 27, 29 ve 30 Nisan günlerindeki Birinci Velestin muharebesi ve 5-6 Mayıs günlerindeki ikinci Velestin Muharebesi sonucu bölge ele geçirilmiş, Velestin (Velestinon) kasabasına girilmiştir. 8 Mayıs'ta da Volos ele geçirilmiştir. Bu gelişme üzerine Yanya kolordusu da Ethem Paşa'ya bağlanmış, yetkileri de artırılarak “Hudud-ı Yunaniye ve Ordu-yu Humayun Kumandanı” seviyesine yükseltilmiştir. (Daha önce 6 Mayıs'ta da Çatalca (Pharsaha/Farsaha) zaptedilmişti.| Çatalca ve Volos'un ele geçirilmesi ile Osmanlı Ordusu'nun önü açılmış, rahatça Yunan Başkomutanlığının büyük kuvvetlerinin toplandığı Dömeke (Dhomokas/ Domokos)'ye ilerlemesi imkânı sağlanmıştı. Ancak özellikle Epir bölgesinde bir duraksama yaşandı. Nihayet Dömeke'ye karşı ileri harekete geçen Osmanlı kuvvetleri 17 Mayıs'ta muharebeye başlamış, 19 Mayıs'ta zaferle sonuçlanan şiddetli çarpışmalar sonunda Prens Konstantin komutasındaki Yunan kuvvetlerinin gece saat bire kadar devam eden muharebelerden sonra şehri boşaltarak Lamiye (La- 


39 Bkz: Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 62. 
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mia)'ye doğru çekilmeleri üzerine Osmanlı kuvvetleri 20 Mayıs 1897'de hiç bir mukavemetle karşılaşmadan güneşin doğuşu ile birlikte Dömeke'ye girmişlerdir. 
20 Mayıs'ta Furka Boğazı, 21 Mayıs'ta da Ermiye ele geçirildi.* 


Bu suretle Teselya ve Epir ordularının irtibatı sağlandığı gibi Atina yolu da açılmış oldu. Osmanlı Ordusu'nun Yunan başkentine girmesine engel olacak ciddi bir mukavemet beklenemezdi. Bu sırada Rus Çarı, 11. Abdülhamide şahsi bir mesaj yollayarak harekâtın durdurulmasını rica etti. Diğer büyük devletler 
de Bab-ı Âli nezdinde müdahalede bulunarak harbe son verilmesini dilediler. 20 
Mayıs 1897'de mütareke imzalandı.“ 


Yunanistan ile Barış Antlaşması 


İngiltere'nin deniz gücünü milli menfaatlerinin sağlanması yönünde nasıl kullanabileceğinin bir örneği de Osmanlı zaferinden sonra Yunanistan ile barış antlaşması öncesi ortaya çıktı. (Her ne kadar donanmanın kullanılmasına lüzum kalmadı ise de.) Bu konuda Alan Palmer'in yazdıkları şöyle: 


“Osmanlı zaferi Sultan'ın saygınlığını arttırmış, Bab-ı Âli'nin beklentilerini yükseltmişti. Ama Londra'da Lord Salisbury (1895'de hem başbakan hem de dışişleri bakanı olmuştu. D.H.) Hristiyan kentlerin Osmanlı yönetimine geri verilmemesinde pek kararlıydı. Çar'ın da en büyük Ortodoks hükümdarı olarak bu inancı paylaştığı kanısındaydı. Dört ay kadar önce Salisbury, Avusturya - Macaristan sefiri ile konuşurken, birleşik bir donanmanın Boğaz'da bir gösteri yapması fikrini ortaya atmış ama Viyana böyle bir şeyi reddetmişti. Şimdi Salisbury, İngiltere'nin Boğazlardaki geleneksel rakibine, Bab-ı Âli'yi sıkıştırmak için böyle bir ortak gösteriyi önerebilirdi. Tam barış görüşmeleri başlarken St. Petersburg'daki İngiliz Sefiri Sir Nicholas O'Connor'a bir telgraf çekildi. Telgrafta Abdülhamid'in zaferi kazanmış olmasına rağmen Avrupa'nın birlikte önerdiği bir barışı kabul etmek zorunda olduğu yolunda Lord Salisbury'nin inancı bildiriliyordu: 


“Eğer Sultan Teselya'yı geri almakta direnirse, Büyük Güçler durumu ciddi biçimde düşünmek zorunda kalacaklardır. Onu kara harekatı ile ikna edebilmek, çok zor ve büyük bir savaşı göze almadıkça mümkün değildir. Deniz harekâtıyla ikna etmek konusunda ise çok kolay yollar vardır... İngiltere ile Rusya'nın, katılmak isteyecek diğer güçlerle birlikte, belirli sayıda gemiyi Yıldız (Yıldız Sarayı D.H.) önünde demirlemek üzere göndermenin mümkün olup olmadığını birlikte araştırmaları zamanı gelmiştir. 


Böyle bir deniz gösterisine girişilmedi. Çünki Ruslar, haklı olarak Abdülha- 


40 Bkz.: Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 106-121. 
41 Bkz.: Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, УШ. Cilt, s. 117. 


- 191 - 


mid'in Yunanlılara yumuşak davranacağına ve baskıya gerek kalmayacağına inanıyorlardı. Salisbury'nin planı, olabilirliği olması yönünden tarihsel bakımdan ilginçtir. Aynı zamanda Salisbury'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu, Rusların Akdenize çıkmaması için bir tampon olarak kullanma politikasından vazgeçtiğinin de bir işaretidir. Bundan böyle Osmanlılar'ın artık kendi ayakları üzerinde durmaları gerekecek, ordularını ve halifeliği kullanarak hanedanın Asya amaçlarına yönelmeleri ya da Avrupa güçleri arasında kendilerine bir başka doğal müttefik bulmaları şart olacaktı. Alman silahlarının Otuz Gün Savaşı'ndaki (Osmanlı - Yunan savaşını kastediyor D.H.) başarısı, Abdülhamid'in dış destek konusunda hangi yöne döneceğini zaten belli ediyordu.” 


Görüldüğü gibi Alan Palmer'in bu açıklamaları İngiltere Donanması'nın kullanılma teşebbüsü yanında, Osmanlı Devleti'nin zafer kazandığı halde niçin avantajlı bir barış antlaşması imzalayamadığını ve dış politika ve askerlikte nasıl Almanya'ya yaklaştığını da ortaya koyuyor. 


Yunanistan'ın başvurusu üzerine, devletler aracılık için harekete geçtiler ve devletlerin temsilcileri ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul'da yapılan toplantıda, 18 Eylül 1897'de, barışın esasları, yani ön-barış tespit edildi. Barış ise, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında 4 Aralık 1897'de İstanbul'da imzalandı. Osmanlı Devleti tartışmasız bir zaferin sahibi olmasına rağmen, zaferden yeteri kadar kazanç elde edemedi. Çünkü, Yunanistan'ın başvurusu üzerine devletler müdahale ederek, belirttiğimiz gibi, İstanbul'da barışın esaslarını kendileri tespit ettiler. 
Osmanlı Devleti dört milyon lira savaş tazminatı ile önemsiz, küçük bir toprak parçasıyla yetinmek zorunda kaldı.“ (Teselya hududunda bazı mevkiler Osmanlı Devletine bırakılarak harpten önceki statüko esaslarına geri dönülmüş oldu. Bu suretle Yunanistan'a karşı kazanılmış zafer kârlı bir barışa dönüştürülemedi.) 


Neticede galip ülke taviz vermiş, mağlup ülke aslan payını almıştır. Belki böyle bir anlaşma tarihte ya hiç görülmemiş veya ender olarak görülen anlaşmalar sınıfına girerek tarihteki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. 


Girit Adası'nın Muhtariyeti 


Osmanlı-Yunan harbinin esas çıkış nedeni Girit meselesi olmasına rağmen Giritin kime ait olduğu ve Yunanistan'ın Girit ile ilişkisinin ne olması gerektiği gibi hususlar barış antlaşmasında yer almamıştır. Çünkü büyük devletlerin ortak görüşü Girit'in Yunanistan'a bağlanması yönünde idi. Büyük devletlerin 1897 Martında ortaya attıkları Girit için geniş özerklik planını Osmanlı Devleti zaten kabul etmişti. 


42 Bkz.: Alan PALMER, The Decline And Fall of The Ottoman Empire, ѕ. 185,186. 


43 Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), ѕ. 562. Enver Ziya Karal harp tazminatını 100 milyon 
Frank olarak belirtiyor. (BKZ. a.g.e., ѕ. 118). 
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Fakat Yunanistan adayı ilhak etmek istediğinden kabul etmeyip savaş yoluna gitmişti. Yunanistan savaşta yenilince Büyük Devletler konuyu yeniden ele aldılar. 18 
Aralık 1897'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya tarafından adanın muhtariyeti ilan edilmiştir. (Almanya ve Avusturya bu ilana katılmamışlardır.) Hazırladıkları statüye göre, Girite, devletlerin de onayı ile, bir Hristiyan vali atanacaktı. 


Bu sırada ada, abluka uygulayan devletlerin amiralleri tarafından yönetiliyordu. Dolayısıyla şimdi bir Hristiyan vali bulmak gerekiyordu. 6 Eylül 1898'de Kandiye'de Müslüman halk, adanın içlerinden gelen muhacirlerle birlikte İngiliz işgal birliğine ve daha sonra Hristiyan mahallesine taarruz ederek hadiseler çıkardılar. 
Bu arada İngiltere Vis Konsülü de öldürüldü. Osmanlı mülki ve askeri otoriteleri bu hareketleri önleyici tedbir almadıkları için yapılandan sorumlu tutuldular. 
İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Bab-ı Âli'ye bir ültimatom vererek adanın bir ay içinde Türk kuvvetleri tarafından tahliyesini istediler. Bu yapılmadığı takdirde Osmanlı Devleti'nin ada üzerideki hükümranlığını garanti etmeyeceklerdi. Bab-ı Âli bu ültimatomu reddetti. Fakat ültimatomu verenler bu reddi dikkate almayarak 5 Kasım 1898'de zor kullanmak suretiyle Osmanlı mülki ve askeri personelini adadan çıkardılar. Dört devlet adayı aralarında taksim edemezlerdi. Çünkü çok küçüktü. İçlerinden birine veremezlerdi. Çünkü çok önemli idi. Yunanistan'a ilhak edemezlerdi. Zira Yunanistan için de çok büyüktü. Neticede adanın Osmanlı hakimiyetinde kalmak suretiyle muhtar bir idare ile genel vali (High Commisioner) olarak atanacak Yunan Prensi Yorgi (George) tarafından yönetilmesine karar verdiler. (Yorgi'yi esas olarak Rusya ve İngiltere istiyordu.) Osmanlı Devleti Yorруі kabul etmek istemedi. П. Abdülhamid başka bir devletin uyruğu olan birisi- nin Vali atanmasının adanın elden çıkması sonucunu vereceğini biliyordu. Özellikle Rusya'nın baskısı üzerine Abdülhamid, Yorgi'nin Girit Valiliğini kabul etmek zorunda kaldı. Yorgi ilkin üç, bilahare sekiz yıl müddetle Girit Genel Valisi olarak atandı. 21 Aralık 1898'de Yorgi adaya gelerek görevine başladı. Büyük devletler harp gemilerini geri çektiler. Fakat asayişin muhafazası için askeri birlikler bıraktılar. Ada sözde Osmanlı hakimiyetinde (Under Ottoman suzerainty) kalmaya devam etti. Fakat bu hakimiyete delalet edecek hiç bir unsur ortada yoktu. Girit'te muhtar (Otonom/autonomous) bir idare kurulmuştu. Gerçekte Girit bu tarihten itibaren müstakil bir Hristiyan devleti haline gelmiş bulunuyordu. 1899'da Girit için yeni bir anayasa, bir bayrak ve posta pulu yapıldı. İtalyan subaylar nezaretinde de Girit polisi teşkil edildi. 


Osmanlı hakimiyetinin bu suretle silinmesi üzerine, Girit Müslümanlarından 


çoğu adadan Anadolu'ya göç ettiler. 


İşte П. Abdülhamid devrinde Girit adası da bu suretle İmparatorluktan fiilen ayrılmış oldu. Bu ada üzerinde Osmanlı hakimiyetinin devam etmekte olduğuna inanan tek insan II. Abdülhamid idi. (Balkan Harbi sonrası 30 Mayıs 1913'te imzalanan Londra Barış Antlaşması ile adanın hakimiyeti hukuken de kaybedilmiş 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oldu.) 


Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Bahriye 


Son Girit olaylarında ve Osmanlı - Yunan Savaşı sırasında Osmanlı Donanmasının hemen hemen hiç bir etkin girişimi olmamıştır. Zira; Donanma Haliç'te uzun yıllar bağlı kalmış, Bahriye Nezareti tarafından da ne bir eğitim yaptırılmış, ne de gemilerin onarım ve bakımları ile meşgul olunmuştu. Deniz subayları bu uzun ve eğitimsiz geçen yılları Kasımpaşa kahvelerini mesken tutarak geçirmek zorunda kalmışlardı.“ (Donanmanın Haliçe Bağlanması bahsinde detaylı bilgi verilmişti.) 


Şakir Batmaz Türk-Yunan Harbi'nden önce zırhlıların onarımı ve modernizasyonunun gereğince yapılamadığını belirtiyor. 


“Tersane-i Amire'nin zırhlı gemilerin yapım, tadilat ve teçhizatında yetersiz olmasına rağmen yurt dışındaki firmalar yerine umumiyetle tasarruf gerekçesi gösterilerek İstanbul'da yenilenmesi konusunda Bahriye Nezareti tarafından 1srarla Padişah'a raporlar sunulmuştur. Burada maddi bir suistimal olabileceği gibi Padişah'ın tasarrufa olan merakından ötürü iltifatına mazhar olma düşüncesi de etkili olabilir. Sebebi ne olursa olsun bu tavır ilerde telâfisi güç sıkıntılara yol açmıştır. “6 


Netice olarak, 11. Abdulhamid'in tutumu bir yana bırakılırsa Bahriye'yi yönetenlerin de Donanma'yı elden geldiğince harbe hazır tutmak için canla başla çalıştıklarını söyleyemeyiz. 


Hasan Rami Paşa'yı bir örnek olarak verelim; Akdeniz Filosu Komutanı Hasan Rami (Каті) Paşa” savaş öncesi her ay daire başkanlarının imzalarıyla Sultan П. Abdülhamide “Donanma her an için savaş yapmaya hazırdır” yolunda raporlar vermiştir. Ancak savaş öncesinde Yunanistan'ın Girite torpidolarla sevk ettiği 


44 Bkz.: Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 124,125. 
45 Celalettin YAVUZ, Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar, ѕ. 123. 
46 Şakir BATMAZ, a.g.e., s. 164. 


47 Hasan Rami Paşa Ferik (Koramiral) rütbesi ile Akdeniz Filosu Genel Komutanı (Bahr-i Sefid Umum Filo Komutanı/Bahr-i Sefid Donanma-yı Hümâyün Kumandanı) olmuştur. (Nurcan BAL, Süleyman Nutki Bey'in Hatıraları, s. 52, Dipnot 14) Bu görevini Donanma Komutanlığı, rütbesini de Müşir olarak belirten eserler de mevcuttur. Örneğin Metin HÜLAGÜ kitabında “Yunanlılarla muhtemel bir savaşın vukuunu göz önüne alan Osmanlı Hükümeti daha önce Bahr-ı Sefid Filosu Kumandanlığına atanmış bulunan Müşir Hasan Rami Paşa'yı Avrupa Filosu Komutanı unvanı ile Osmanlı Donanması Kuandanlığına tayin etmiştir.” şeklinde bilgi vermektedir. (Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 137) Halbuki Hasan Rami Paşa'nın Müşirliğe terfi tarihi 21 Ocak 1902'dir. (Nurcan BAL, a.g.e., s. 52; Fahri СОКЕН, Deniz Harp Okulumuz, 7. Baskı, s. 11-33) 19 Ağustos 1892 ise Ferikliğe yükseltilme tarihidir (Bkz.: Fahri СОКЕН, a.g.e., s. 111-33) Kendi hatıralarında ise “Bahr-i Sefid Filo Komutanlığına tayin tarihim olan 1896 yılından beri...” ifadesi ile bu göreve 1896 yılında atandığını yazmıştır. (Bkz.: Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, Hatıralar, Cilt |, Çeviren: Sabahattin ÖKSÜZ, derleyen ve basıma hatırlayan: Coşkun GÜNGEN, s. 1) 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askerleri karaya çıkarması üzerine Sultan П. Abdülhamid'in Girit'e gönderilmek maksadıyla donanmaya dahil olan gemilerden elverişli olanlarının tespiti ve kendisine bildirilmesi isteğinde bulunması karşısında aynı komutan “Açık denize çıkacak, uzun zaman dolaşacak gemimiz yoktur.” diyerek daha önceki beyanının tam tersi ve yine bir takım ümerânın imzasını havi bir tutanağı padişaha takdim etmekten çekinmemiştir." 


Ayrıca Bahriye Nezareti tarafından düzenli olarak tanzim edilerek Padişah'a sunulan Donanma-yı Hümâyün-ı Cenab-ı Mülukanede Bulunan Asakir-i Bahriye-i Şahane'nin Miktar-ı Mevcudu ve Süfün-ı Hümâyünun Ahvâl-i Hazıralarına İlişkin Cetveller'de gemilerden savaş öncesi eski sistem Hotchkiss toplarının degiştirilerek yerlerine yeni sistem Krupp ve Nordenfelt topları konulduğu kaydedilmektedir. Savaş esnasında ise bu top sayılarının mubalâğa edilerek bildirildiği, konulan topların çoğunun ise işe yaramayacak durumda olduğu görülmüştür.” 


23 Mayıs 1886 tarihi itibarıyla Osmanlı Donanması'nda iki müşir, harp sınıfına mensup 12.222 ümera ve zabitan bulunmakta idi. Sair sınıflara mensup ümera ve zabitan ile çarkçı ve sair olarak 5.578; donanmada ve muhtelif yerlerde rütbesiz olarak çalışan doktor, çırak, hademe ve benzeri kimseler olarak ise 244 kişi bulunmakta, toplam olarak ise 18.046 görevli hizmet vermekteydi. Ancak donanmada çalışan efradın işin ehli oldukları söylenemeyeceği gibi bunların askeri kural ve kaidelere bağlı oldukları da ifade edilemezdi. Özellikle savaş arifesinde donanmanın mürettebatının temininde ve tertibatının sağlanmasında Trabzon ahalisi gibi sivil halktan gönüllü kimselerin donanmaya alınması söz konusu olmuştur. Savaşın ilanından bir kaç gün evvel memleketlerinden gelen bu efrad ile redif sınıfı oluşturulmuş ve kedilerine yirmi günlük bir eğitim verilmişse de ancak bunların zırhlı savaş gemilerinin nasıl seyir ve hareket ettirildiği konusunda herhangi bir deneyiminin olmaması vazifelerini hakkıyla yerine getirmelerini engellemiştir. 
Bu durum ise bir takım mahzurların ortaya çıkmasını sebebiyet vermiştir.” 


Gemilerin bakım, tutum ve onarımları ile personel eğitimleri konusunda herhangi bir hazırlık yapılmamış olduğu gibi, muhtemel bir Osmanlı-Yunan deniz harbi konusunda da Bahriye Nezaretinde hiç bir stratejik plan ya da plan tasarısı mevcut değildi. Bahse konu muhtemel bir Türk-Yunan harbi konusunda Camialtı'nda tek bir toplantı yapılmış, bu toplantıda da deniz harekâtından çok idari hususlar konuşulmuştu. Sayılabilecek yegane hazırlık ise, Donanmayı oluşturan gemilerin bir kısmının savaşın ayak seslerinin duyulduğu günlere yakın dönemlerde Haliç'ten çıkartılıp Çanakkale'ye gönderilmesiydi. 


49 Şakir BATMAZ, a.g.e., s. 164. 
50 Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 140. 


- 195 - 


Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ kararı ve Sultan 11. Abdülhamid'in tasdiki ile Yunanistan'a karşı savaş kararı alınınca karar Liman Riyaset-i Âli'sine de tebliğ edilmiş ve icap eden liman reislerine bilgi verilmesi istenmişti. 


Gerek Bahriye Nazırı'nın ve beraberindeki bir grup deniz kurmayının saray nezdinde yapmış oldukları girişim ve müzakereler neticesi gerekse donanmanın olaylar karşısındaki hareketsizliğinin halkın nazarında uyandırmış olduğu hoşnutsuzluk ve ayrıca Yunanlılara gözdağı vermek istenmesi şeklindeki politika dolayısıyla Donanma'nın Çanakkale'ye gidip gövde gösterisinde bulunmasına karar verilmiştir. 


Çanakkale'ye intikali Hasan Rami Paşa hatıralarında şöyle anlatıyor: 


“18 Mart 1897 Cumartesi günü akşam 10.15'de Mesudiye, Hamidiye, Osmaniye, Aziziye firkateynleri, Мест-і Şevket korveti ile Hizber dubasından ve üç adet birinci sınıf torpidostimbot (torpidobot kastediliyor D.H.)dan oluşan Osmanlı Donanması ile Haliç Dersaadet'ten hareket edilerek selâmetle birinci köprü geçildi.5! İkinci köprüden geçilirken Mesudiye fırkateyni'nin sekiz adet kazanından üçünün patlamasıyla büyük bir sorun meydana geldi. Çünkü bir geminin kazanı insan vücudundaki damarlara benzediğinden büyük bir önem arzediyordu. Böyle bir tehlikeyi anında önlemek için ise bahriyedeki kurallar çerçevesinde demir atmak gerekiyordu. Halbuki donanmanın denize çıkışını seyreden halk köprülerde, sahillerde, binaların balkonlarında ve tepelerde toplanarak müthiş bir kalabalık meydana getirmişti. Osmanlı Donanması'nı görmek istemesi muhtemel olan büyük devletlerin karşısında, en güzide bir harp gemisinin filodan çıkarak demirleyişi üzüntü verici bir olay olacaktı. Bundan dolayı, geri kalan kazanlarla denize açılmaya mecbur olan gemi, Sarayburnu'nu dolaşarak Marmara'ya doğru açıldı. Bir saat kadar sonra bütün harp gemileri ve torpido stimbotlar Ayestefanos (Yeşilköy) hizasındaki Mesudiye firkateyni ile buluştular. Bu olaydan sonra tarafımdan verilen bir emir üzerine harp gemileri bir pruva hattı teşkil ettiler. Ejder, Şihap ve Kilyom” torpido stimbotları da kural üzerine yanlara alınmıştı. Bu esnada geminin (gemilerin olması gerekir D.H.) güvertesine bir göz gezdiren bulunsa idi düzensiz ve tedbir alınmadan hareket edildiğine inanırdı. Donanmanın hazır mürettebatı ise bir kaç gün önce memleketlerinden gelmiş redif eratından teşkil edilmişti. Halbuki bunlar zırhlı harp gemilerinin seyir ve hareketindeki görevlerini yapmakta zorlanmaktaydılar. Bu sırada Mart ayının gereği olarak esmeye başlayan karayel rüzgârı dolayısıyla, gece yarısı fırtına çıktı. Bu olumsuz şartlara bir de sağanak yağmur eklenince torpido stimbotlarını denizin dalgalarından korumak 


51 Hasan Rami Paşa'nın yazdıklarını Cahit KAYRA da günümüz Türkçesine çevirmiştir. (Hatırat, Büyük Facia - 
Büyük Dram, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Osmanlı Donanması'nın Durumu) 


52 “Kilyom” birçok dokümanda “Gilyum”" olarak yazılmıştır. “Türk Deniz Kuwetleri, Bin Yılın Güncesinden Seçmeler” 
kitabında ise, Alman İmparatoru Guillaumme'un adının bu torpidobota Kilyom olarak verildiği belirtilmiştir. (5.163) 


üzere zırhlıların rüzgâr altlarına almak gerekmişti. Fakat fırtınanın şiddeti gece yarısı arttığından, gemiler arasında muhabere için gelişmiş elektrikli gece işaret fenerlerinden vazgeçtik, yirmi sene önceden terkedilen ve içerisinde mum dikilmiş işaret fenerleri de tamam olmadığından sıkıntı çekilmiştir. Bu sırada Hizber dubası gözden kayboldu. Bunun varlığından herhangi bilgi alınamamış ve iki gün sonra dalgaların etkisiyle İmralı Adası'nın bankları üzerine oturmuş olduğu haberi alınmıştır. Bu acemi erat ve harp gemilerinin toplu olarak seyri için gerekli mühim vasıtaların noksanlığına rağmen şiddetli fırtınadan güç de olsa kurtulduk. 
Ertesi günü öğle vaktinde Gelibolu Burnu göründüğünde Hamidiye Firkateyni makinesinden dabılbatumlara sular hücum ederek hareketine mani oldu. Diğer taraftan Mesudiye'nin patlayan kazanlarının tamirinin yapılması için mecburen Lapseki limanına demirlendi.” 

Bunlara ilaveten makine aksamından birinin kırılması neticesi hareketsiz kalan torpido stimbotlarından biri Peleng-i Derya torpidogambotu tarafından yedeğe alınmıştır. Lapseki'de iken Hamidiye'nin sintine tulumbaları kifayetsiz oldugundan personel de kovalarla su boşaltmaya çalıştı. Hasan Rami Paşa'nın Bahriye Nezaretine gönderdiği yazısında Hamidiye'de dümen tarafından ve 16 adet cıvata başından da su geldiği belirtilmektedir. Bahriye Nezaretinden gönderilen telgrafta Nara limanına hareket edilmesi emredildiğinden 22 Mart günü sabaha karşı demir alınarak hareket edilmişse de Hamiye'nin ancak iki saatte demirini alabilmesi neticesi Nara limanına öğle vakti ulaşılabilmiştir. Hasan Rami Paşa hatıratında Hamidiye ile ilgili şu açıklamayı yapıyor. 


“Hamidiye firkateyninin dabılbatumlarına dolmuş olan 300 ton suyu 400 er gece gündüz çalışarak kovalarla yirmi günde tahliye edebilmiştir. Makineden gelen bu pis suların kokusuyla çalışan eratın bir çoğu tifo gibi şiddetli hastalıklara yakalanmıştır. Beheri 200 kıyye” olan 120 fıçı çimento ile bu kadar miktar kum karıştırılarak su gelen yerler mümkün mertebe kapatılmıştır.” 

Ayrıca Hamidiye'nin dümen donanımının, demirin atılması ve alınması ile ilgili mekanizmalarının gerektiği şekilde çalışmadığı da gemi komutanının raporunda belirtilmiştir. Hasan Rami Paşa hatıralarında Lapseki'ye ulaşıldığında redif askerin seyir ve hareketteki acemiliğinden dolayı Aziziye firkateyninin demirinin denize düştüğünü de yazıyor. 


Rami Paşa'nın hatıralarında 14 Nisan 1897'de Çanakkalede bulunan donanma gemilerinin top atışları ve teşkilat talimleri için Çanakkale Boğazı'ndan Ege'ye 


53 Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, a.g.e., s. 2,3. 
54 Kıyye (ükiyye): Okka (400 dirhem veya 1283 gr.) 


55 Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, a.g.e.,s. 5. 
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çıktığı belirtiliyor. Bozcaada - Gökçeada - Saros Körfezi bölgesinde icra edilen atış ve eğitimler sonunda elde edilen neticeler, bir yazı ile Bahriye Nezareti'ne bildirildi. Gemiler seyirden dönerken Boğaz girişine 10 mil kala gemilerin durumunu inceleyecek olan Alman von Hofe Paşa'da heyeti ile birlikte Nüzhet vapuru ile geldi ve Mesudiye firkateynine alındı. 


Bahriye Nezareti'ne gönderilen yazının arızalarla ilgili kısmı şöyle: 


<.. Nara limanına döndükten sonra von Hofe ve Hayri Paşalar, gemi komutanları ve Komisyon Heyeti” ile birlikte gidilerek her gemi incelenmek suretiyle muayeneden geçirildi. Osmaniye firkateyninin 18 topundan 16 tanesi yerinde tamir edilmediğinden kullanılmaz duruma gelmiştir. Tabyada bulunan altı kovanlık toplar kızaklardan fırladığı gibi bir kaç tanesi ise 2,5 m bir mesafe kadar açığa düşmüştür. Bataryadaki Krupp toplarının çoğunun hidrolik piston rodları kırıldığı gibi dahili kundak astarları tamamen parçalanmıştır. Bunlardan sancak tarafında bulunan üçüncü toptan bir cıvata fırlayarak bir top mermisi gibi şiddet ve süratle mukabil alabandaya kadar gitmiş ve kimseye isabet etmemiştir. Sancak tarafındaki 15 cm.lik birinci top da bir metre kızağından ayrılmıştır. Hamidiye firkateyni bataryasındaki 15 cm.lik Krupp topları kızaklarının Osmaniye firkateynindekiler gibi hiçbiri sağlam kalmamıştır. Eski Armstrongların alabandalarda olan papuçlarının manevra esnasında zayıf olduğu anlaşılmıştır. Topçu kaptanı da bunların atışını yapamayacağından atıştan vazgeçmiştir. Aziziye firkateyni toplarına gelince; kıçtaki 24 cm.lik topun hidrolik silindirinin kapağı çatlamış, bataryasındaki Armstronglar Osmaniye firkateyninde olduğu gibi tahrip olduğundan altı fund- 


56 Saray içinde bulunan “Yüksek Askeri Teftiş Kurulu" üyesi ve Padişah yaveri olan Klaus (Kalau) von Hofe Alman 
Bahriyesinde Binbaşı iken 1892'de Albay (Miralay) rütbesi ile Osmanlı Bahriyesi hizmetine girmiştir. 17 Temmuz 1892'de Liva Amiral, üç yıl sonra da Ferik Amiral olmuş, (26 Ağustos 1895) 1902'de malulen emekliye ayrılarak 
1903 Mart'ında memleketine dönmüştür. (Celalettin YAVUZ, "Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Міѕуопіаг" eserinde 
(s. 118, dipnot 108) Alman kaynaklarında isminin "Kalau vom Hofe" olduğunu belirtmektedir.) Von Hofe'nin görevi sırasında padişaha sunduğu çeşitli raporlardan 17 Mart 1893 (28 Şaban 1310) tarihlisi donanmanın atıl durumunu belirtmesi ve eğitiminin yükseltilmesi için yararlı öneriler ihtivaetmesinerağmen önemsenmemiştir. Bu raporda bahriyeye verilen ehemmiyetin yalnız maddi tarafıyla iktifa edilerek muhtelif tarzda gemiler ve cins cins silahlar elde edip de subayların bunları kullanmak noktasında maharet kazanmalarını mühimsememenin o bahriye için ileride öldürücü bir durum hazırlamak olduğunu söyleyen Kalau von Hofe, gemilerin limanda atıl bir şekilde beklemelerinin maddi olarak, her türlü tamire rağmen kullanımdan düşüp harap bir hale gelmesine sebep olacağını, manevi olarak ise subayların alıştırma ve deneme yapmamak yüzünden kendilerine güvenlerinin kalmayacağını, mektepte, mektep gemisinde veya limandaki gemilerde yapılan talim ve terbiyenin maksada ulaştırmayacağını, hatta bazen karada bazen denizde bulunmanın da terbiye ve askeri intizama uymadığını söyleyip Adalar Denizi (Ege) sularında devamlı seyyar olmak üzere her türlü teçhizatı mükemmel en az bir zırhlı talim gemisinin bulundurulmasını ve subayların bir program dahilinde bu gemiye gidip alışkanlık kazanmaları gerektiğini belirtmektedir. 
(Bkz.: Selman SOYDEMİR, Osmanlı Donanmasında Yabancı Müşavirlerin Etkileri 18. ve 19. Yüzyıllar, Yüksek Lisans Tezi, s. 131,132) 


57 Bernd LANGESIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ'ün “The Ottoman Steam Navy 1828-1923” adlı kitabında Amiral 
Henry WOODS'un da bu heyet içinde olduğu belirtilmektedir. (5. 8) 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luk“ milleri zedelenmiştir. Velhasıl bu üç harp gemisinde teçhiz edilen silahlar perişan bir vaziyette olduğundan harabe bir manzara almıştır. Toplardaki görülen arızalardan başka harp taktiğindeki önemli eksiklikler dün yaptığımız tecrübe sonunda anlaşılmıştır. Şöyle ki: Harp gemilerinin asıl gayesi sekiz milden fazla bir hızla mesafe almaktı. Ancak bir çoğu bu sürate ulaşamadığı gibi Mesudiye firkateyni hariç dümenleri buhar makinasıyla hareket etmiyordu. Bu durum da taktik teşkilat ve manevra sırasında gemilerin geride kalmasına neden oluyordu. Diğer taraftan makinaların ansızın durmaları gibi günlük meydana gelen arızaların giderilmesine çalışıldı ise de harpte (harp şartlarının gereksinmeleri ile D.H.) taban tabana zıt olan olayların olması gemilerin bazılarını zor durumda bırakmaktaydı. 
Hatta dönüşte Kumkale, Seddülbahir arasındaki girişten geçerken Mesudiye'nin dümeni alabanda iskele iken sancağa basıldığı halde işlememesinden dolayı sahile son derece tehlikeli bir şekilde yaklaşmıştır. Necm-i Şevket korvetinin hızı diğerlerinden farklı derecede az olduğundan Donanmadan 2,5 saat sonra demir mahalline gelmesi üzüntü ile karşılanmıştır. Gemi komutanlarının elinde bulunan ayrıntılı raporlar bir iki güne kadar Bahriye Nezareti'ne takdim edileceğinden verilecek emir Bahriye Nazırı'na aittir. 15 Nisan 189759 


Gemilerin durumunu inceleyen komisyonun Bahriye Nezareti'ne sunduğu 17 
Nisan 1897 tarihli raporun önemli kısımları da şöyle: 


“.. Von Ноќе Paşa, Bahr-i Sefid İkinci Filo Komutanı Hayri Paşa ve bütün gemilerin komutanları ile yardımcılarının toplanmasıyla oluşturulan özel komisyonda bütün harp gemilerindeki subaylar sadakatleri ve askerler bahadırlıkları ile Osmanlı Devleti'nin şeref ve namusunun korunması için her zaman harbe hazır durumda iken Hamidiye, Osmaniye ve Aziziye“ firkateynlerinin silah yönünden kullanılamayacak bir derecede arızalanışı ve yapılan tecrübede diğer gemilerin de makinelerinde ve başka bazı cihazlarında hareketi engelleyen bir takım arızaların ortaya çıkışı, bunların harbe gönderilmesini imkan dışına çıkarmış ve firkateynlerin hiç bir harp hizmeti yapamayacakları gibi Tersane-i Amire'de tamir ve yeniden donatılmalarına teşebbüs edilmiş olmasına rağmen arızalarının giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Yeni sistem ve 17 mil sürate sahip olan Yunan harp gemilerindeki yeni silahlara karşı işe yaramaz toplarla donatılmış ve makineleri ile süratleri yetersiz olan Mesudiye, Necm-i Şevket ve Hizber gemilerinin ise şimdiki durumlarıyla denizde ve özellikle yabancılar karşısında teşkilatlanarak 


58 Fund: Funt (Almancası: Pfund) Topların büyüklüğünü göstermek için barut haklarını belirtmekte kullanılan 
ölçü. (Alman funtu 1,2357 Libre, Avusturya funtu 1,0311 Libre idi) (Meydan Larousse, Cilt 4, s. 878) 


59 Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, a.g.e., s. 31-33. Amiral Mehmet Raşit (Mirliva) komutasındaki ikinci filo 
(fırka/tümen) da 22 Nisan'da İstanbul'dan Nara'ya gelmiştir. (Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 312) (Bu filonun esas unsurları Orhaniye firkateyni, Hıfz-ur Rahman ve Mansure korvetleri idi.) 


60 Hatıralar'da günümüz Türkçesine çevrilirken sehven Azizi'ye yerine Mecidiye yazılmış. Ancak o tarihte Mecidiye henüz kızağa bile koyulmamıştı. (Kızağa konuşu: 7 Kasım 1911) 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harekât yapmaları ve taşıdıkları silahlarla tesirli olmaları mümkün değildir. Bu üç gemi ile bunlara benzeyen ve Donanma'ya katılmak üzere İstanbul'dan gönderilen diğer gemilerin, bu durumlarıyla Boğaz'ın uygun yerlerine demirleyerek, Boğaz'a girmeleri düşünülebilecek, düşman gemilerine karşı son bir savunma harekâtı yapabilecekleri gerçeği ortaya çıkmıştır..”' 


17 Nisan 1897 gecesi de Bahriye Nezaretinden Çanakkale Boğazındaki Donanma'ya Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında harp ilan edildiğine dair bir telgraf gönderilmiştir. 


Hasan Rami Paşa'nın kendi kuvvetinin Yunan Donanması ile mukayesesi ise şöyle: 


“.. Yunan Deniz Kuvvetleri içinde en önemli gemiler Hidra (Hydra), Speçya, (Spetsai), Psara ismindeki yeni yapılan zırhlılardır. Bunların her birinde üç adet 
27 cm.lik, beş adet 15 cm.lik, dört adet 8 cm.lik yeni tip top ile daha birçok seri 
ateşli top vardı. Bunlara karşılık Osmanlı Donanması'nda yeteri kadar silahla donatılmış bir gemi bile yoktu. Özellikle Yunan harp gemilerindeki yeni sistem seri ateşli topların menzil ve mesafeleri yanında Osmanlı Donanması'ndaki eski kısa Krupp toplarının menzil ve mesafeleri onların yarısından da daha aşağı derecede bulunmaktaydı. Düşman silahlarındaki bu üstünlük ve mükemmeliyete yukarıda ismi geçen ve 17 mil süratle seyir ve hareket eden üç zırhlı gemi de ilave edilmişti. 
Yunan Donanmasına karşı koyabilmek ve galibiyet alabilmek için gemilerimizin adet olarak fazlalığından yararlanmaktan ve deniz harbi ve deniz stratejisi açılarından inceden inceye araştırmak suretiyle düşmanı bizim için yararlı bir mevkiye, yani silahlarının menzili ile gemi süratlerinin fazlalığından yararlanmayacak bir duruma düşürerek, menzili asgari olan toplarımızla tahribe çalışmaktan başka çare yoktur..”*? 


Yukarıda belirtilen zafiyetleri nedeniyle Donanma'nın işe yarar muayyen gemilerinden bir kısmının Rami Paşa'nın emrinde olarak Çanakkale Boğazı'nın uygun yerlerine demir atarak muhtemel Yunan taarruzlarına karşı Boğaz'ın korunmasında savunma görevi üstlenmeleri ve bu noktada kıyı bataryalarına yardımcı olmak görevi ile savaş süresince Çanakkale Boğazı'nda tutulmaları kararlaştırılmıştır. Mevcut durumdan kaynaklanan böyle bir karar neticesinde, donanmaya bağlı gemiler savaş unsuru olmaktan çıkıp Çanakkale'de birer yüzer istihkâm haline gelmiştir. Zaten Hasan Rami Paşa da Sultan П. Abdülhamid'in Donanma'nın Müşir Ethem Paşa'nın karadaki zaferine ne zaman katılacağı yolundaki telgrafına 
17 Mayıs 1897 tarihinde verdiği mukabil cevabında Donanma'nın bu durumuna 
temasla elde muharebe edebilecek tek bir savaş gemisinin olmadığını ve dolayı- 


61 Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, a.g.e., s. 33-34. 
62 Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, a.g.e., s. 24. 
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sıyla da mevcut gemilerin birer yüzer istihkâm olarak boğaz dahilinde yer almış bulunduğunu arz etmiştir.#* 


Muhtemel bir Yunan saldırısını önlemek üzere Selanik limanının muhafazası için 4 zırhlı firkateyn ile 9 torpidobot ve 2 yardımcı gemi bu bölgeye sevkedilmiştir. İzmir limanına gönderilen İskender (İskenderiye olması gerekir. D.H.) korveti de limanın münasip noktalarına yerleştirilecek olan torpidoların idaresi, tayini ve limanın muhafazasından sorumlu tutulmuştur. Diğer taraftan Boğaz'ın, İzmir'in ve sahildeki bir kısım limanlar ile adaların girişlerini korumak üzere Donama'ya bağlı zırhlı Osmaniye ve Orhaniye firkateynleri ile Necm-i Şevket, Hıfz-ur Rahman ve Mansure korvetlerinin Akdeniz adaları etrafında gezdirilmeleri kararlaştırılmıştır. Bu gemiler de Mirliva Hayri Paşa komutası altında olacaktı.“ 


Nisan, Mayıs aylarında Çanakkale Boğazı'ndaki donanma gemileri Ege'ye bir kaç sorti yaptılar. Hasan Rami Paşa Mansure korvetinde bulunarak üç torpidobot refakatinde Yunan Donanmasını tehdit etmekten ziyade personelin moralini yükseltmek için bu faaliyetleri yürüttü. Fatih ve Ejder torpidobotları Kepez'de ileri karakol botları olarak, Hizber dubası ve Hıfz-ur Rahman zırhlı korveti de Morto koyunda konuşlandırıldılar. 15 Mayıs'ta Aziziye, Hamidiye, Mesudiye, Osmaniye zırhlı firkateynleri, Мест-і Şevket zırhlı korveti ve Siham, Şihap, Burhaneddin, Tir-i Zafer torpidobotları ve Peleng-i Derya torpidogambotu tatbikat için denize açıldılar. Tatbikat von Hofe Paşa tarafından izlendi. Paşa çok az geminin toplarını uygun şekilde hedefe tevcih edebildiğini ve topların doldurulup hedefe tevcih edilmesi için geçen zamanın herhangi bir düşmanın Osmanlı Donanmasına güçlük çekmeden ve tehlikesizce yaklaşması için yeterli olduğunu gözlemledi. Bu perişan görüntüden sonra donanma gemileri güvenliklerini sağlayan Çanakkale Boğazına geri döndüler. Evvelce belirtildiği gibi 20 Mayıs 1897'de de Yunanistan ile mütareke imzalandı. - 


1897 Osmanlı - Yunan savaşının deniz cephesi incelendiği vakit Osmanlı 
Donanmasının savaş sırasında basit bir savunma dışında ciddi denebilecek hiç bir iş yapmadığı açıkça görülür. Savaş sırasında donanma savaşa gerçek manada katılmadığı için Yunan taarruzlarından değil, bilakis içinde bulunduğu ilgisizlik, eğitimsizlik ve bakımsızlık yüzünden bir takım zorluk ve sıkıntılarla uğraşmıştır. 
Bu sebeple savaş sırasında donanma değil, daha ziyade bir kısım Osmanlı ticaret gemisi, vapur ve benzeri deniz vasıtaları Yunan gemilerinin saldırısına ve zaptı- 


63 Bkz.: Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 145. 
64 Bkz.: Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 147-149. 


65 Bkz.: Bernd LANGENSIEPEN, Ahmet GÜLERYÜZ, The Ottoman Steam Navy 1828-1923, s. 9. Bu eserde 15 
Mayıs'ta seyre çıkan gemiler arasında bulunan Siham ismi Seham ve Şihap (veya Şihab)'ın ismi de Sihan olarak yazılmıştır. Hasan Rami Paşa'nın hatıralarında ise 15 Mayıs'ta denize çıkıldığına dair bir bilgi yoktur. 
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na maruz kalmıştır.“ Deniz kontrolü sağlanmadıkça deniz ticaretimizin düşman hücumuna maruz kalması kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak Osmanlı'da deniz ticareti gelişmemiş olduğundan kayıplar da büyük olmamıştır. 


Osmanlı Bahriyesinde limanları savunmak yerine limanların da kıyısında bulunduğu denizin kontrolunun sağlanması gerektiği nosyonu oluşmamıştı. Deniz kontrolü hedeflenmediğinden zaten donanma da sulh zamanında bu kontrolü sağlayabilecek güce ulaştırılmamış, personele de gerekli eğitim verilmemiş ve denizde tecrübe kazandırılmamıştı. Halbuki ABD'de Deniz Albayı (daha sonra amiral) Alfred Thayer Mahan'ın (ABD Deniz Harp Akademisi öğretim üyesi) 1890'da basılan “The Influence of Sea Power upon History 1660-1783” ve 1892'de basılan “The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1812” isimli kitapları sadece ABD'de değil, başta Almanya, İngiltere ve Japonya dahil denizle ilgisi olan hemen hemen tüm ülkelerde büyük ilgi görmüş, deniz gücünün milli kalkınma, refah ve güvenlik bakımından hayati önemi olduğunu vurgulayan Mahan'ın bu gücün ülke menfaatlerinin korunup geliştirilmesinde nasıl kullanılması gerektiği hakkındaki görüşleri benimsenmiştir. Örneğin, 1894 Mayıs'ında Alman İmparatoru Kayzer Wilhelm bir arkadaşına yazdığı mesajda şöyle diyordu: 


“Albay Mahan'ın kitabını sadece okumuyorum... ezberlemeye çalışıyorum. Birinci sınıf bir eser ve her yönden bir klasik, kitaptan bütün gemilerimde var.” 


Mahan'ın kitabı Japonca'ya tercüme edilerek Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'nin ders kitabı olarak kullanılmıştır. Osmanlı devlet adamlarının veya bahriyesinin üst yöneticilerinin Mahan'ın eserlerini inceleyip yeni fikirler oluşturduklarına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır. (Anılan kitap ilk basımından ancak 
113 yıl sonra, 2003'te ilk defa Türkçe olarak basılmıştır.) Mahan'ın öngördüğü stratejik doktrinin özü, denizlerin kontrolüydü ve bunun, düşmanın deniz kuvvetleri ile ticaret gemilerini denizlerden uzaklaştırabilecek bir kuvvetin oluşturulup idame edilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Mahana göre deniz savaşının amacı kıyıda bir veya bir kaç yer ele geçirmek olduğu zaman deniz kuvvetleri kara kuvvetlerinin bir kolu haline girer ve harekâtı kara kuvvetlerine bağlı olur. Mahan refah ve başarının sırrının denizlerin kontrol altında tutulması olduğunu, İngiltere'nin Fransa ile karşılaştığı Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) sonunda anladığını belirtir. “Denizlerin kontrolü sayesinde Büyük Britanya Krallığı, Britanya İmparatorluğu haline gelmişti” diyor. Öte yandan, denizlerde kontrolü kaybetmenin ne denli tehlikeli olduğunu kavrayamayan Fransızlar, donanmalarını mümkün olduğunca limanlarda tutmuşlardı. Olaylar donanmanın denize açılmasını gerektirdiği zaman da hedefleri gemileri elden çıkarmamak ve savaşmaktan kaçınmak olmuştu. Fransızlar, İngiliz gemilerini ele geçirmeyi, imha etmekten daha önemli görmüşlerdi. 
İngilizlerin siyaseti ise denizlere açılarak, düşmanı imha etmek olmuştu. İngilizlere 


66 Bkz.: Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 150,151. 
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göre, deniz kuvvetlerinin amacı, düşman kuvvetlerini hakimiyeti altına alarak denizleri kontrol etmekti. Bu amaç doğrultusunda, düşman gemileri ve donanmaları her fırsatta hücum edilecek hedeflerdi.#? 


Özetle Mahan donanmanın ülkenin menfaati ile ilgili denizlerde limanları veya kıyıları savunmak yerine deniz kontrolünü sağlamasının şart olduğunu, bu maksatla yeterli sayısal, silah, lojistik ve teknik güce, personelinin de yüksek eğitim seviyesine ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtmektedir. 


Osmanlı Devleti'nde Donanmanın bütün eksiklerine ve Yunanistan ile savaş sırasında pasif bir faaliyet içerisinde olması gerçeğine rağmen savaştan sonra gerek Bahriye Nazırı gerekse Donanma Komutanı (Daha doğru bir ifade ile, Bahr-ı Sefid Umum Filo Kumandanı) hiç bir ceza görmemişler, eskiden olduğu gibi görevlerine devam edebilmişlerdir. Böyle bir durumun yaşanması ise donanmanın ihmali konusunda tek suçlunun Bahriye Nazırı ve Donanma Komutanı olmadığını, bu noktada başta Sultan П. Abdülhamid olmak üzere daha başka devlet ricalinin de ihmali bulunduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı-Yunan savaşının sona ermesinden sonra Hasan Rami Paşa Çanakkale'de Naralimanında yatan donanmanın komutanlığını 10 yıla yakın sürdürdü. 


Diğer taraftan kara kuvvetlerinin bir kısmında donanmanın önemi benimsenmediğinden, donanma yerine demiryolu yapımının daha yararlı olacağı kanaati hakimdi. Bu konuda Afif Büyüktuğrul şu bilgileri veriyor: 


<.. Harbiye Nezaretinin bazı mensuplarında donanma yapmak yerine demiryolu yapmak fikri doğmuştu. Bu tezi savunanların yazar olarak başında Serasker Rıza Paşa'nın oğlu Süreyya (İlmen) vardı. (Kadıköy/İstanbul'da günümüzde opera binası olarak kullanılan eski Süreyya sinemasını yaptıran kişi. D.H.) Fakat polemik kara ve deniz askeri dergilerinde çok uzun sürmüştü. Dikkate şayan olanı Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa'nın ilk önce demiryolu lehine yazdırması sonra polemiği kesiniz diye emir vermesi idi. 


67 Bkz.: Edvard Mead EARLE (Derleyen), Modern Stratejinin Yaratıcıları, Machiavelli'den Hitler'e Kadar Askeri 
Düşünce, 17. Bölüm (Mahan, Yazan: M. Tutle SPROUT), s. 351-377. Mahan ülkelerin deniz gücünü etkileyen başlıca koşulları şu şekilde sıralayabileceğimizi belirtiyor: 1. Coğrafi konum, 2. Fiziki yapı (doğal ürünler ve iklim dahil), 3. 
Arazinin büyüklüğü, 4. Nüfus sayısı, 5. Halkın karakteri, 6. Hükümetin karakteri (ulusal kuruluşlar da dahil) (Bkz.: Deniz Gücünün Tarih üzerine Etkisi 1660-1783, Alfred Thayer МАНАМ (Türkçesi: A. Tunçer BÜYÜKONAT), s. 51-92] Jeopolitik alanında kullanılan en önemli kavramlardan birisi olan “Deniz Hakimiyeti” (Günümüzde uygulanabilirlik yönünden daha ziyade “Deniz Kontrolu" ifadesi kullanılmaktadır. D.H.) teorisinin yaratıcısı olan Mahan, “Ortadoğu” kavramını da ilk defa 1902 yılında National Review'de yayınlanan “The Persian Gulf and International Relations" başlıklı makalesinde Arabistan ile Hindistan arasındaki bölgeyi ifade etmek için kullanan kişi olmuştur. (Uluslararası İlişkiler Düşüncesi Tarihsel Gelişim, Deniz Ülke ARIBOĞAN, s. 172). Mahan'ın “The Inluence of Sea Power Upon History, 1660-1783" isimli kitabı önce 2003'te “Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi 1660-1783" ismiyle Kerem FINDIK ve Melahat FINDIK tarafından çevrilerek basılmış (0-Matis Yay., İstanbul, 2003), 2011 yılında da aynı isimle Tunçer BÜYÜKONAT tarafından tercüme edilerek yayınlanmıştır. (Grifin kitap, İstanbul, Haziran 2011) 


68 Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 152. 
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Demiryolunu tercih edenler donanmayı sadece askeri bir kuvvet ve cephe vasıtası olarak düşünenlerdi. Nitekim şunlar söylenmişti: Kıyıları top koyarak da savunabiliriz; düşman çıkarmalarına karşı da seyyar ordu kullanırız. Yeter ki de- 


miryolu yapılıp kara kuvvetlerinin stratejik manevra gücü arttırılsın...'** 


Yeni inşa edilen, modernize edilen/onarılan gemiler 


Osmanlı-Yunan savaşında Donanma'nın ciddi hiç bir iş yapamamış olması ve içler acısı bir durum arz etmesi üzerine Hasan Rami Paşa Bahriye Nezareti'ne sunduğu bir layiha ile Donanma'nın hiç olmazsa bir kısmının yabancı tersanelerde ıslahını, yeni gemiler sipariş edilmesini, bunların inşasına nezaret etmek üzere heyetler gönderilmesini, donanmayla alakalı görevlerin ehil kişiler eliyle yürütülmesini, Şüra-yı Bahriye'nin ıslahını ve muhtelif cinslerden oluşan bir kısım savaş gemilerinin satın alınmasını gündeme getirmiştir. Layihanın son kısmı şöyledir:”* 


“... Binaenaleyh örnek resimleri yüce makamınıza sunulan yeni sistem dört veya üç adet zırhlı gemi ve üçü birinci, üçü ikinci olmak üzere altı adet kruvazör ve bir kaç adet 28 deniz mili hız yapan torpido muhribi ve buna ek olarak da 8-10 adet torpidostimbotu satın alındığı takdirde Girit ve Yunan olaylarının tekrarlanmasına fırsat kalmayacaktır. Bunun üzerine de tarihçiler Abdülhamid devrini ilerleme ve gelişme devri olarak kitaplarına yazacaklardır.” 


Netice olarak; 1897 savaşında açıkça ortaya çıkan donanmanın feci durumu padişahı yetersiz de olsa bazı tedbirler almaya, bu kapsamda yeni gemi yaptırılması ve bazı gemilerin onarım ve modernizasyonu yoluna gitmeye sevketti. 


Savaş öncesi tersane ve tophane için yapılan üç milyon lira tutarındaki fevkalade harcamaya ilaveten savaş tazminatından bir kısmının da kara kuvvetleri yanında deniz kuvvetlerinin ihtiyacı için harcanması noktasında irade çıkmıştır.” 


1898-1903 arasında Mesudiye İtalya (Cenova)'da ve 1900-1907 arasında Âsar-ı Tevfik Almanya (Kiel)da tadilat, modernizasyon ve onarıma tabi tutuldular. Avnillah, Feth-i Bülend ve Muin-i Zafer de 1903-1907 arasında İstanbul'da İtalyan Ansaldo şirketi tarafından onarıldılar ve modernize edildiler. 1900'de İngiltere (Sir 
W. С. Armstrong, Withworth & Co. Newcastle)'ye Hamidiye (Deplasman: 3904 
ton, silahları: 2 х 150 mm, 8 x 120 mm, 6 x 47 mm, 6 x 37 mm top, 2 torpido kovanı) ve ABD (William Cramp & Sons, Philadelphia)'ne Mecidiye (Deplasman: 


69 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı (Türk) Yunan Deniz Silahlanma Yarışı, s. 731,732. 


70 Hasan Rami Paşa'nın bahse konu layihasının tam metni için bkz.: Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa, a.g.e., 
s. 75-80 (Layiha 20 Haziran 1897 tarihini taşımaktadır.) 


71 Metin HÜLAGÜ, a.g.e., s. 153. 
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3485 ton, silahları: 2 х 152 тт, 8 х 120 mm, 6х 47 тт, 6 х 37 mm top, 2 torpido 
kovanı) kruvazörleri ısmarlandı. Hamidiye Nisan 1902'de kızağa koyuldu уе 1904 
Nisanında hizmete girdi. Mecidiye ise 1901'de kızağa koyuldu ve 1903 Aralık ayında hizmete girdi. Birinci Dünya Harbi sırasında 3 Nisan 1915'de, Voroksiy - Mayak (Odesa)da bir Rus mayınına çarparak battı. 8 Haziran 1915'de Ruslar tarafından yüzdürülerek 29 Ekim 1915'de Prut ismiyle Rus Bahriyesi'nde hizmete girdi. 1 Mayıs 1915'de Sivastopol'da Almanya tarafından zaptedilerek 15 Mayıs 1918'de Osmanlı Bahriyesine geri verildi. Yeniden Mecidiye ismi verilerek 31 Ekim 1918'de Kasımpaşa/İstanbul'a bağlayarak öğrenci eğitim gemisi olarak kullanıldı. 


Hamidiye ve Mecidiye bu gemileri inşa eden ülkelerin mürettebatı ile Midilli adasına getirilmiş, burada Osmanlı Bahriyesine teslim edilmiştir. Rauf (Orbay) Bey'in anlattığına göre Mecidiye'nin ABD'ye ısmarlanmasının nedeni şöyledir: 


“1896 senesinde Adana vilayetimiz dahilinde 'Zeytundan başlayıp o havaliye yayılan Ermeniler'in isyanı ve kuvvetlerimizle müsademeleri (çatışmaları) yüzünden İslâm ve Ermeni ahali arasında hayli can ve mal kaybı olmuştu. Daha evvel (ve bu olaydan sonra) Amerika'ya kaçmak suretiyle hicret edip o tabiyete girmiş (yani Amerikan tabiyetine geçmiş) bir takım Ermeniler'in bu isyanlarda zarara uğradıkları iddiası ile Amerika devleti, hükümetimizden zarar ve ziyan için tazminat istemişti. Tarafımızdan da firari Ermeniler'in Amerikan tabiyetini almaları muteber addedilmeyerek bu tazminat talebi kabul edilmemişti. 


Bu talep ve ret bir kaç sene devam etmiş, nihayet Amerikan hükümeti, hükümetimiz üzerinde tazyik yaparak, iddiasını kuvvetlendirmek için 1901 senesinde Dakota isminde Kaptan Çester (Chester) kumandasındaki harp gemisini Türkiye'ye göndermişti. 


Amerikan sefiri tarafından padişahın (11. Abdülhamid'in) huzuruna çıkarılan kaptanın tavır ve hareketi hükümdarın memnuniyetini mucip olmuş, şerefine ziyafetler verilmişti. Bu zatın bulduğu bir formül ile de Amerika hükümetinin iddiası ile hükümetimizin görüşü, her iki tarafın iddiasını içine alan bir kararla birleştirilerek devletler arasındaki ihtilaf halledilmiş, bu vaziyet de Amerika'ya Mecidiye kruvazörünün siparişine sebep olmuştur. 


Padişahın kabul ettiği formül, devletin Amerika fabrikalarına yapacağı herhangi bir siparişin kararlaşacak fiyatına mecmuu (toplamı) 96.000 dolara baliğ olan tazminatın ilâve edilerek fabrika namına ödenmesi, Amerika hükümetinin de fabrika ile hesabını görmesi suretiyle Osmanlı hükümetinin Ermeni tazminatı ismi altında Amerika hükümetine tediyatta bulunmamış olması idi. 


Bu suretle Mecidiye “Cramp” fabrikasına (Philadelphia şehrindeki) ısmarlanmış, Amerikan hükümeti de davaya nihayet vermiştir.” 


İtalya (G. Ansaldo - Armstrong & Cie, Sestri - Ponenti)'ya 1904'te ısmarlanan Drama kruvazörüne ise inşa halindeyken (Ödemelerin zamanında yapılamayışı nedeniyle inşaati çok uzamıştır.) Türk-İtalyan harbinin çıkması üzerine Eylül 1912'de İtalyanlar tarafından el kondu. İtalya bu gemiyi Libya adı ile 1936 yılına kadar kendi donanmasında kullandı. 


İtalyada Fas Sultanlığı için inşa halinde iken satın alınan ve 1898'de İstanbul'da Osmanlı Reji İdaresinde hizmete giren Nur-ül Bahir (Nurü'l Bahr/Nür-ül Bahr) gemisi 1906da gambot olarak Osmanlı Bahriyesine katılmış ve iki adet 76 mm.lik seri ateşli top monte edilmiştir. 


1903 yılında Almanya (Kiel)'ya iki torpido kruvazörü ısmarlanmış, Kasım 
1907'de gemiler Peyk-i Şevket ve Berk-i Satvet isimleri ile Osmanlı Donanmasına katılmışlardır. (Deplasman: 775 ton, Ana batarya: 2 х 105 тт ve 6 x 57 тт, 3 torpido kovanı). 1906 yılında da Fransadaki tezgâhlara deplasmanları 284 ton olan 
4 adet küçük muhrip (Torpidobot veya torpido muhribi de deniyordu) ısmarlanmış, bunlar (Samsun, Taşoz, Yarhisar, Basra) 1907 yılında Osmanlı Donanmasına katılmışlardı. (Sürat: Başlangıçta 28 kts, 1912'de 20 kts, Silahları: 1 adet 65 
mm, 6 adet 47 mm top, 2 adet 450 mm torpido kovanı). Bunlara ilâveten İtalya'ya 1901'de Hamidiye, Abdülmecid (Bilahare ismi Yunus olarak değiştirilmiştir.), Antalya, Urfa, Ankara Tokat (Tokad), Draç, Kütahya ve Musul, 1902'de Akhisar, Alpagot torpidobotları ısmarlanmış, Hamidiye ve Abdülmecid 1902'de, Akhisar ve Alpagot 1904'te Antalya, Urfa, Ankara, Tokat 1906da, Draç, Kütahya ve Musul da 1907de hizmete girmişlerdir. Fransa'ya 1906da Demirhisar, Sultanhisar, Sivrihisar, Hamidâbad (Hamidabat) torpidobotları ısmarlanmış, 1907'de anılan ge- 


72 Cemal KUTAY, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt |, s. 253,254. (Parantez içindeki ifadeler cümlenin daha iyi 
anlaşılması için bu kitabın yazarı tarafından ilâve edilmiştir.) Ermeniler'e tazminatla ilgili gemi siparişleri hakkında, başka eserlerde daha değişik bilgiler vardır. (Bkz.: Erol MÜTERCİMLER, Destanlaşan Gemiler, ѕ. 20,21; Celalettin YAVUZ, Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar, s. 132; Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, The Ottoman Steam Navy, s. 10). Örneğin; Mecidiye'nin bedeli ile birlikte ödenecek tazminat miktarının “Destanlaşan Gemiler" de 150.000 dolar, "The Ottoman Steam Navy”"de de 22.000 altın lira olduğu yazılmaktadır. Ayrıca “Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar'da sadece ABD'nin değil; İngiltere, Fransa ve İtalya'nın da Ermeniler için tazminat talepleri olduğu (1894, 1895 ve 1896'da İstanbul dahil çeşitli yörelerimizdeki Ermeni ayaklanmaları ve terör eylemleri ile bunların bastırılması faaliyetleri sırasında bu ülkelerin vatandaşlarının ve bu ülkelere kaçan veya göç eden Ermeniler'in kendilerinin ve gayri menkullerinin uğradığı zararlar için) ve bunları karşılamak için de ABD'ye uygulanan formülün tatbik edildiği belirtilmiştir. (“Destanlaşan Gemiler'de bu maksatla İngiltere'ye Hamidiye, İtalya'ya da Drama'nın sipariş edildiği kaydedilmiştir. Ermeni tazminatını da kapsayacak şekilde Fransa'ya ısmarlanan gemilerin hangileri olduğu hakkında yukarıda belirtilen her üç eserde de bilgi verilmemiştir.) 
Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ Mayıs 1900'de 355.000 Altın Lira olarak Mecidiye'nin kontratının imzalandığını yazıyor. Ayrıca geminin 1903 Aralığında tesliminden sonra kullanımında güçlükler yaşandığı, Yüzbaşı Sabri ve Yüzbaşı Ali tarafından yapılan inşaat denetiminin tamamen yetersiz olduğu, geminin denge problemleri olduğu ve І. Dünya Harbi'ne kadar devamlı trim ayarlamaları ile ve büyük bir dikkatle kullanıldığı belirtilmiştir. Ekim 1914'te Almanlar tarafından yapılan incelemede gemi içinde kazanların yerlerinin yanlış olduğu anlaşılmıştır. Bazı kömür ambarları (coal bunkers)'nın yerleri değiştirildiyse de kravazör problemli olarak kalmış ve nadiren denize çıkmıştır (Bkz.: s. 10,11). 
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miler donanmaya katılmışlardır. Hamidiye ve Abdülmecid Ansaldo, Armstrong & Cie, Cenova (Genoa) tersanesinde inşa edildiler. Silahları 1 adet 37 mm seri ateşli Hotchkiss topu ve 2 adet 450 mm Schwartzkopf torpido kovanı (4 torpido) idi. Botların deplasmanı 145 ton, süratleri 26 kts (tecrübe) idi. Akhisar, Alpagot, Antalya, Urfa, Ankara, Tokat, Draç, Kütahya ve Musul Ansaldo, Armstrong & Cie, Sestri Ponente tersanesinde inşa edildiler. Silahları 2 adet 37 mm seri ateşli Hotchkisstopu, 2 adet 450 mm Schwortzkopf torpido kovanı (5 torpido) idi. Botların deplasmanı 97 ton, süratleri (tecrübe) 26 kts idi. Özellikleri belirtilen bu torpidobotların tamamı demir tekneli, stimli ve tek şaftlı olan Sivrihisar, Demirhisar, Sultanhisar ve Hamidabâd hariç çift şaftlı gemilerdi. 


Almanya'ya 1904'te ısmarlanan Kastamonu ve Yozgat gambot (gunboat)ları 1905'te; Fransa'ya 1906'da ısmarlanan Marmaris, Nevşehir, Gökçedağ, Refahiye, Ayıntab, Malatya, Seddülbahir, Taşköprü, Ordu ve Bafra gambotları da 1908 
başlarında hizmete girdiler. Marmaris SA des Ateliers et Chantiers de la Loire, Nantes, diğerleri de Schneider & Cie, Châlons-sur-Saone tarafından inşa edilmişlerdir. Marmaris hariç diğerlerinin tam yük deplasmanları 315 ton olan demir tekneli bu botların tecrübe süratli 12 kts idi. Silahları; 2 x 47 mm seri ateşli L/50 top (Creusot), 2 x 7,65 mm makineli tüfek idi. (Torpido kovanı 1908'de çıkarılmıştır.) Marmaris (demir tekneli)'in tam yük deplasmanı 531 ton, tecrübe sürati 14,8 kts, silahları 4 x 65 mm seri ateşli top (Creusot), 2x37 mm top (Creusot) idi. 
(Torpido kovanı 1908'de çıkarılmıştır.) 


Kastamonu ve Yozgat Gebrüder Sachsenberg, Rosslau tarafından inşa edilmiş, tam yük deplasmanları 240 ton olan demir tekneli botlardı. Süratleri (tecrübe) 
12 kts, silahları 1 adet 75 mm.lik seri ateşli top (Krupp) ve 1 adet 37 mmlik seri 
ateşli top (Krupp) idi. 


П. Abdülhamid devrinde vuku bulan Fransa'nın Midilli Adası'nı geçici işgali 
(5 Kasım 1901) de ders alınması yönünden kayda değer bir olaydır. Yılmaz Öztuna olayı şöyle anlatıyor. 


“XX. Asrın eşiğinde Türk - Fransız münasebetleri, akla bile getirilemez bir hadise yüzünden son derece nazikleşti... 


Bâb-ı Âli vaktiyle Lorando ve Tubini adlı Fransız tebaası iki İtalyan'dan borç almıştı. Bu borç, çeyrek asır içinde, birkaç misli faizle şişti. Birtakım sebeplerle bir türlü Bâb-ı Âli tarafından ödenmedi ve uzun müzakerelerle vakit geçirildi. Bunun üzerine 26 Ağustos 1901'de Fransız Büyükelçisi Constans, İstanbuldan ayrıldı. 
Fransanın Akdeniz Donanması'ndan bir filo, Kasımda Midilli Adasının sancak merkezi olan limanındaki Türk gümrük ve posta dairelerini asker çıkararak işgal etti. Borç tahsil edilinceye kadar işgalini devam ettireceğini bildirdi. İşgal bir hafta sürdü. Bâb- Âli 502.000 altın borcun ödenmesini kabul etti. 
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Bu olay, Büyük Avrupa Devletleri'nin tebaalarının borçları için, Doğu devletlerine revâ gördükleri muamele hakkında tipik bir örnektir..””? Ancak burada asıl önemli olan husus denizci bir devletin donanmasını ülke menfaatlerinin korunmasında başarıyla kullanmasına karşılık denizci olamamış Osmanlı Devletinin Midilli'nin işgaline seyirci kalmasıdır. 


П. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE BAHRİYE İLE İLGİLİ 
DİĞER KONULAR 


П. Abdülhamid'in 26 Mart 1877 tarihli bir fermanı ile Erkân-ı Harbiye-i Ваһriye Dairesi kuruldu. İstihzârât ve Seyr-i Sefâin kısımlarından oluşuyordu (Her kısımın da dörder şubesi vardı.) 


Bahriye Meclisinin adı 26 Temmuz 1877 tarihinde yayınlanan bir irade ile “Şüra-yı Bahriye” (Bahriye Şürası) olarak değiştirildi. 


1881'de Kasımpaşa'da Bahriye Matbaası kurulmuş, 1894'te matbaanın binası inşa edilmiştir. 


Mecidiye'yi ABD'den getiren personelin başında ABD bahriyesinden Komodor olarak ayrılan ve Cramp tersanesinde görev alan Mr. Bucknam bulunuyordu. Bucknam (Osmanlı bahriyesinde kendisine Bagnam denildi) gemiyi Osmanlı bahriyesine teslim edecek olan teslim kurulunun da başı idi. Bagnam iki yıl önce Mecidiye'nin Cramp tersanesine siparişi görüşmeleri sırasında da İstanbul'a gelmiş (Kaptan Chester ile birlikte) padişah huzuruna çıkmış, Sultan Hamid, kendisini beğenmiş, takdir etmiş ve gemiyi Osmanlı Devleti adına kontrol etmesini irade etmişti. Bu defa Mecidiye ile Midilli'ye gelişinde yeni bir padişah iradesi ile Osmanlı Bahriyesinde bahriye yarbayı (Kaymakam) nasbedilmiş, padişahın bahriye danışmanı ve özel yaveri (Fahri Yaver-i Hazret-i Şehriyari) olmuştur. 


Yıldız sarayında mabeyn başkatipliğinde kendisine özel bir oda ve donanma müfettişliği (Donanma-yı Hümayun Müfettiş-i Umumiliği) görevi verilmiş, Rauf (Orbay) Bey de refakat zabiti (her konuda yardımcı ve irtibat subayı) olarak atanmıştır. Bagnam o sırada devam eden Rus-Japon harbi hakkında padişahın isteği üzerine devamlı rapor vermiştir. 


П. Abdülhamid'in Avrupa ve Amerikada inşa edilen/edilmekte olan yeni sistem zırhlı kruvazörlerin ve özellikle denizaltı gemilerinin (tahtelbahirlerin) incelenerek ayrıntılı bilgi edinilmesi, bunların inşa tezgâhlarında görülmesi, vasıf ve 


73 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 116,117. İsmail Hami DANİŞMEND Fransız Büyükelçisi İstanbul'u terkedince sefaret müsteşarını maslahatgüzar tayin ettiğini, Bab-ı Âli'nin Midilli vakasının ertesi günü bütün Fransız taleplerini kabule mecbur olduğunu ve 12 Teşrinsani (Kasım) Salı günü maslahatgüzarın Bab-ı Âli'ye gelip siyasi münasebatı yeniden tesis ettiğini ve Fransız Donanmasının da Midilli'den çekildiğini yazıyor. (Bkz.: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt 4, 5. 343). 
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fiyatlarının, ne kadar zamanda yapıldıklarının ve devlet garantisi ile kredi temin 
edilip edilemeyeceğinin araştırılması iradesi üzerine yardımcısı Rauf Bey ile 7 
Ekim 1904'te İstanbul'dan hareketle Fransa, İngiltere, ABD ve İtalya'da araştırma ve tetkikler yaparak Şubat 1905 sonunda İstanbul'a dönmüş, gördükleri yenilikleri ve incelemelerinin neticelerini padişaha rapor etmişse de padişahın bahriye siyasetinde belirgin bir değişme görülmemiştir. (ABD'de denizaltı inşa tezgahlarında inceleme ve denizaltı ile seyir ve dalış, ancak Rauf Bey ile birlikte ABD Başkanı Theodor Rosevelt'i Beyaz Saray'da ziyaret ve özel izin almak suretiyle mümkün olmuştur. Bilahare Rhode Island'da “Holland” sistemindeki “Plunger” denizaltısı hakkında bilgi almayı müteakip denizaltı ile satıhta ve dalışta seyir yapmışlardır. 
New York'ta da “Lac” tipi denizaltı yapımcısı Mr. Lac'tan detaylı bilgi almışlardır.) 


Bagnam, Kielde onarımı biten Âsar-ı Tevfik zırhlı korvetini de 23 Ocak 1907'de İstanbul'a getirmiştir. (Önce 11 Kasım 1906'da gemiyi İstanbul'a getirecek personelle birlikte İstanbul'dan trenle Kiele gitmiştir.) Padişah bu görevi başarıyla tamamlamasını takdir ederek kendisini Miralaylığa (Albaylığa), gemi subaylarını da bir üst rütbeye terfi ettirmiştir. İntikal seyrinde gemide Bölük Zabiti olarak bulunan yardımcısı Yüzbaşı Rauf Bey de bu şekilde Kolağası (Önyüzbaşı) rütbesine terfi ettirilmiş oldu. Padişah bilahare Kielde inşaatı tamamlanmış ve seyre hazır edilmiş olan Peyk-i Şevket ve Berk-i Satvet torpido kruvazörlerinin de Albay Bagnam'ın kumandasında İstanbul'a getirilmesini irade etmiştir. Bagnam bu sefer grup komutanı gibi görev yapmış, Peyk-i Şevket komutanlığına yardımcısı Rauf Bey, Berk-i Satvet komutanlığına da Âsar-ı Tevfik'i Kiel'den İstanbul'a getiren subaylardan Kolağası Hamdi Bey atanmışlardır. Her iki geminin personeli 15 
Eylül 1907'de İstanbul'dan trene binerek dört günde Kiele gelmişlerdir. Gemilerin teslim alınışından bir hafta sonra hareketle Lizbon ve Malta'ya uğrayarak 19 Ekim 1907'de iki gemi de salimen İstanbul'a ulaşmışlardır. Padişah bu sefer de Bagnam ve emrindeki personelin yaptıkları görevi takdir etmiş, Bagnam Liva Amiralliğe, gemilerin subayları da birer derece üst rütbeye terfi ettirilmişlerdir. (Böylece Rauf Bey de Sağ Kolağası oldu.) Ferik Amiralliğe kadar yükselen Bagnam Paşa ikinci meşrutiyetten sonra görevinden ayrılmıştır.”* 


Her ne kadar yukarıda belirtildiği gibi savaş sonrası donanmaya yeni bir takım gemiler alınmış ve yine donanmaya bağlı gemilerin bir kısmının ıslahı söz konusu olmuşsa da bunlar daha öncekiler gibi Haliçe demir atmaktan kendilerini kurtaramamışlardır. 


İngilizlerin Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlı toprak bütünlüğünü öngören politikalarını terkedip milli menfaatlerinin gerektirdiği Osmanlı topraklarına 


74 Doğan HACİPOĞLU, Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Harbine Girişi, s. B-35-B37. Chris B. Rooney 
1904'te Bucknam'ın dışında ABD'li Albay Ledbetter'in de bahriye danışmanı olarak Osmanlı Devleti tarafından kiralandığını yazıyor. (The International Significance of British Missions to the Ottoman Empire, 1908-1914, Midde Eastern Studies, Vol 34, No 1, Jan.1998, 5.1) 
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(Örneğin Kıbrıs, Mısır) nüfuz etmeye başlaması П. Abdülhamid'i Almanya ile yakınlaşmaya itmiştir. Bu kapsamda Osmanlı ordusu için çeşitli rütbe ve dallarda Alman ordusundan subaylar talebedilmiştir. Bu meyanda 6 Temmuz 1880'de evvelkilere ilave istekler yapılırken bir de deniz subayı istenmiştir. Nihayet Alman Deniz Kuvvetleri 15 Temmuz 1884'te Binbaşı Starke (Starcke)'yi danışman olarak Osmanlı Bahriyesi'ne göndermeyi kararlaştırmıştır. Eylül 1884'te Liva Amiral rütbesi ile Osmanlı Bahriye Nazırlığında göreve başladıktan sonra Ferik Amiralliğe kadar terfi etmiştir. (30 Haziran 1886'da Ferik Amiralliğe terfi eden Starke 24 Eylül 1891 tarihinde İstanbul'dan ayrılmıştır.)”* 


Bahriye'de ilk gazete (Ceride-i Bahriyye) ve dergi (Mecmü'a-ı Fünün-ı Bahriyye), Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın damadı Albay Osman Bey'in (Bilahare Paşa. Evvelce bahsedildiği gibi Ertuğrul firkateyninde şehit oldu.) razı etmesi ile 1889'da çıkarılabildi. Bu maksatla Bahriye Nazırı'nın başkanlığında bir fen komisyonu kuruldu. Birinci üyesi ise her iki yayının çıkarılması ve devam ettirilmesi için büyük uğraş veren Bahriye Sol Kol Ağası Süleyman Nutki Bey idi. Gazetede dünya deniz kuvvetleri ile ilgili haberler, Bahriye Mektebinden mezun olanlar, atamalar, nişan ve madalya alanlar, tersanenin faaliyetleri, haritacılık, gemi kurtarmacılığı, deniz ticaret filoları, teknik gelişmeler, ticari seferlere dair istatistikler ve deniz manevraları hakkında aktüalite haberler verilmekte idi. İlk sayısı 26 Haziran 1889'da yayınlanmaya başlanmıştır. Dergi de gazete gibi ilk defa 26 Haziran 1889'da yayın hayatına girmiştir. Yeni kuruluşlara ve gemiciliğe dair bilimsel ve teknik makaleler yabancı yayınlardan tercüme edilerek yayınlanıyordu.”* Ceride-i Bahriyye (Ceride-i Bahriye) 15 günde bir ve Mecmüa-ı Fünün-ı Bahriyye (Mecmua-ı Fünun-ı Bahriye) de ayda bir defa yayınlanıyordu. 


5 Şubat 1890 tarih ve 17 sayılı Ceride-i Bahriyede yayınlanan bir emirle donanmanın önemli hizmetlerinden olan güvertede: topçuluk, işaretçilik, serdümenlik ve porsun, sanayi ve makinede: kalafatçı, marangoz, burgucu ve ateşçi dallarında sanatkar yetiştirmek üzere “Gedikli” sınıfının kurulması, güverte için İstanbul ahalisinden istekli olanlardan yüz ve sonraki yıllarda ellibeş kişi alınarak bunların gemi mevcudundan indirilmesi ve makine için her yıl Sanayi ve İmalat-ı Bahriye Sıbyan taburlarından yirmi kişi ayrılarak bundan böyle gemilerde bu gibi işler için başıbozuk (sivil) işçi görevlendirilmesinin yasaklanması kararlaştırıldığı 


75 Bkz.: Celalettin YAVUZ, a.g.e., s. 118; Selman SOYDEMİR, Osmanlı Donanmasında Yabancı Müşavirlerin Etkileri 18. ve 19. Yüzyıllar, Yüksek Lisans Tezi, 5. 119-127. Osmanlı Bahriyesinde vazife yapan ilk Alman danışman Starke Paşa'nın yerine yine Almanya'dan 28 Mart 1892 tarihinde Klaus von Hofe (Dipnot 56'ya bakınız) getirilmiştir (Bkz.: Şakir BATMAZ, Bilinmeyen Yönleriyle Osmanlı Bahriyesi. s. 68). Diğer taraftan Hobart'ın ölümüyle 1886'dan itibaren İngiliz amirali sayısı da ikiden bire inmiştir. (sadece Woods) 


76 Nurcan BAL, a.g.e., s. 109. Mecmü'a-ı Fünün-ı Bahriyye 1914 yılına kadar yayınına devam etmiş ve 1914- 
1920 ile 1924-1928 tarihleri arasında Risale-i Mevküte-i Bahriyye, 1928-1948 tarihleri arasında Deniz Mecmuası 1948-1967 yılları arasında Donanma Dergisi adı ile yayınlanmış olup 1 968 yılından itibaren ise Deniz Kuwetleri Dergisi adını almıştır ve bu adla yayınlanmaya devam etmektedir. (Nurcan Bal, a.g.e., Dipnot 231) 
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belirtilmiş ve bu amaçla Şüra-yı Bahriyece hazırlanan Nizamname 3 Nisan 1890 
tarih ve 21 sayılı Ceride-i Bahriyede yayınlanarak 15 Nisan 1890 tarihinden itibaren “Deniz Gedikli Sınıfı” resmen kurulmuştur. Bu şekilde kurulmuş olan gedikli sınıfı ancak kısa bir süre payidar olabilmiş ve nizamnamesinde “Sıbyan efradın- dan başka efradın gedikli sınıfına ve gediklilerin dahi mülazım, yüzbaşı vesair rütbelere nakil ve tahvili katiyen caiz değildir” hükmü bulunmasına rağmen Abdülhamit П yönetiminin keyfi hareketleri cümlesinden olarak bir kısım gedikliler üsteğmen rütbesiyle subay sınıfına geçirilmeye başlanmış ve nihayet Nizamname hükümleri büsbütün ihmal olunarak bu tertip üzere gedikli yetiştirmekten vazgeçilip mevcudun cümlesi başarı dereceleri veya üstlerinin değişik kanaat ve teklifleriyle muhtelif subay rütbelerine nakledilmişlerdir.” 


1887de de günümüzdeki Deniz Dikimevinin başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz “Bahriye Terzihanesi” açıldı. 


Bahriyede ilk Salname (Sâlnâme/Sâlnâme-i Bahri: Bahriye teşkilatı ve gemilerin niteliklerini de belirten rütbelere ve görevlere göre düzenlenmiş bir çeşit kıdem sıra kitabı) 1891 yılında yayınlandı. Bu ilk Salname o tarihte 36 bahriye paşası olduğunu yazıyor: 3 müşir (büyükamiral) (Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa, Hacı Vesim Paşa ve Hacı Rasim Paşa), İngiliz Woods Paşa ve Alman Starke 
Paşa dahil 9u muharip, £ü sağlık, 2'si çarkçı ve biri de inşaiye olmak üzere 16 
ferik (Koramiral), 17 mirliva (tuğ/tümamiral). Görüldüğü gibi bu günkü oramiral dengi bir rütbe bahis konusu değildi. 1903'de “Sâlnâme-i Bahri” ismi “Bahriye Sâlnamesi” olarak değiştirilmiştir. 5 Ocak 1903 tarihli bir irade ile Ordu'da Müşir ve Ferik rütbeleri arasında Birinci Ferik rütbesi ihdası üzerine 1904 tarihli Sâlnâmede Birinci Ferik olarak Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Reisi Mehmed Paşa gösterilmiştir.” (Birinci Ferik rütbesini bu günkü Oramiral rütbesinin karşılığı olarak kabul edebiliriz.) 


Bahriye Müzesi'nin kuruluşu da Abdülhamid devrine rastlar. Müzenin kurucusu Süleyman Nutki Bey işe nasıl başladığını şöyle anlatıyor: 


“İnsan bir işte ilerlediği oranda meleke ortaya koyuyor ve o işin yapılmasında sürat gösteriyor. Bundan dolayı insan kendine iş arıyor. İşte bu cümleden olarak Nezarete bir rapor yazdım, kapsamı eski devirlerden beri bahriyemizde mevcut olup feshedilen gemilerin isim levhaları, modelleri ve baş tasvirleri ve makine modelleri, buluşların modelleri ve resimleri, tarihi levhalar ve dereceli cetveller, levhalar ve buna ilaveten muhtelif yerlerde bulunan eski kitaplar ve seyir aletleri 


77 Fahri СОКЕН, Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, s. 66,67. 


78 Fahri ÇOKER, a.g.e., s. 12-14. Saim BESBELLİ ve Mustafa ÜLMAN'ın 1911-1912 Osmanlı - İtalyan Harbi 
(11. Cilt, Deniz Harekâtı) kitabında “1885 tarihinden beri kullanılmakta olan Müşir, Ferik, Liva, Miralay, Kaymakam, Binbaşı, Yüzbaşı, Mülâzımı Evvel, Mülâzımı Sani rütbelerine 18 Ocak 1904'te Birinci Ferik rütbesi eklenmiş..." 
(s. 26) denilmektedir. 
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vesaire bulundukları mahallerden alınarak tahsis kılınacak bir dairede toplanarak bir bahriye müzesi teşkili hakkında idi. Bir sene geçti netice çıkmadı. Ben bu dilekçeyi Evrak'a değil doğrudan doğruya Mektupçu Bey vasıtasıyla Nazır Paşa'ya takdim etmiştim”? Sonuçta Bahriye Nazırı'nın onay vermesi ve damadı Hikmet Paşa'yı müdür tayin etmesi ile Türkiye'nin ilk askeri müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi “Bahriye Müze ve Kütüphane İdaresi” adı altında Kasımpaşa'da tersane içinde Mayın Deposu'nun üst katında 31 Ağustos 1897 tarihinde açılmıştır. 
Açılışa Bahriye Nazırı da gelmiştir. (Açılış töreninden bir kaç ay sonra Süleyman Nutki Bey de binbaşılığa terfi etmiştir.) 


П. Abdülhamid döneminde Tersane-i Âmire'de durumu Şakir Batmaz şöyle açıklıyor: 


“Abdülhamid döneminde her ne kadar Tersane-i Âmire'de yeni bir teşkilatlanmaya gidilip, binalar yenilerek şekli verimliliğe dikkat edilmiş ise de personelin mesleki yeterliliğe ulaşması, bilgi ve tecrübesinin arttırılması gibi verimliliğin esas unsurları üzerinde gerekli titizlik gösterilmemiştir. Tersane-i Âmire'de bulunan ve imalat işlerinde vasıflı eleman yetiştirme gayesiyle tertip edilen tabur ve alaylar ise düşünce olarak iyi ancak mevcut durumu iyileştiremeyecek kadar yetersiz bir faaliyet olarak kalmıştır. ... Personelin bilgi olarak yetersizliği ve çağın gerisindeki konumu atılan her yeni adımın verimsiz kalmasına yahut da çok yavaş ilerlemesine yol açmıştır... 


Tersane-i Âmire personelinin bu durumu yanında altyapı eksikliği özellikle fabrikalar mahallinde sürekli kendini hissettirmiştir. Donanmanın ihtiyacı olan 
35 cm.lik Krupp toplarının ancak 1899 yılında dökümüne başlanabildiği, sipariş 
verilen tezgah ve fırınların alınmasının ise yıllar aldığı görülür. Tersanenin içinde bulunduğu bu durumla ilgili neden olarak gösterdiğimiz personelin ve altyapı- nın yetersizliği noktalarının temelinde ise devletin içinde bulunduğu mali zaruret gelmektedir. Personel maaşlarında sürekli meydana gelen erteleme, gemi tamirat, teçhizat ve yapım çalışmaları için talep edilen tahsisatın adi ve olağanüstü bütçelerde bir türlü yer alamaması sebebiyle tezgahlarda çürüyen gemiler, iptal edilmek zorunda kalınan kontratlar, ülkesine gönderilen yabancı personel vs. bu dönemde sık sık karşılaşılan manzaralardandır. Hatta 1897 Osmanlı - Yunan savaşını müteakip Almanya'nın Kiel şehrine modernize edilmek üzere gönderilen gemilerde bulunan personel aylarca firmaya ödenemeyen taksitler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayarak açlık tehlikesi ile burun buruna gelmiştir. İtibarı zedelenen bir devletin bütün vaatlerinin tesir etmemesi üzerine Klaus von Hofe Paşa devreye girerek borçların ödeneceği hususunda Osmanlı Devleti lehine kefil olmuş ve personele firma tarafından tekrar yemek verilmesini sağlamıştır. Tezgahlarda yapımı için 


79 Nurcan Bal, a.g.e., s. 121. 


80 Türk Deniz Kuvvetleri, Bir Yılın Güncesinden Seçmeler, s. 225. 
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gerekli ödeneğin bir türlü sağlanamaması üzerine 1879 yılında yapımına başlanılan Heybetnüme Kompozayd?! (composite) korveti 11 yılda, Lütfi Hümayun (Kompozayd kruvazörü D.H.) 12 yılda, Mecidiye ve Eser-i Terakki torpidobotları üç yılda, Nimet dört, Şanaver ise beş yılda tamamlanabilmiştir.”*? (Her ikisi de torpidobot D.H.) 


1850 yılında İngilterede Portsmouth “İngiliz usulü top talimi” ve “seyr-i sefain” (gemi seyri) eğitimleri görmek için giden Mir'ât-ı Zafer Firkateyni ve Sürağ-ı Bahri (Serağ-ı Bahri) briki personelinden bölgede başgösteren kolera salgını ve kazalar sonucu hayatını kaybedenler için (çoğunluğu 1851'de olmak üzere 1850 ve 
1851 yıllarında) Portsmouth'un bulunduğu körfezin karşı sahilindeki Gospart'taki İngiltere Kraliyet Donanması adına hizmet veren (1996'ya kadar) Haslar Hastanesinin mezarlığının bir bölümünde (vefat edenlerin defnedildiği yerde) 1902 
yılında Türk Bahriye Şehitliği açılmıştır. (Genelkurmay Başkanlığı tarafından şehitlik restore edilerek 1993 yılında yeniden törenle açılmıştır.) 


Doç. Dr. Şakir Batmaz Mir'ât-ı Zafer komutanı Mustafa Bey'in görev dönüşü hazırladığı risalede verdiği bilgilere ve gemi jurnalında hastanede ve gemide vefat eden personelle ilgili kayıtlara dayanarak ölümlerin (iki gemide 23 kişi) salgın hastalıktan olduğuna dair bir bilgi edinilemediğini belirtiyor. Risalede şu açıklama yer alıyor: Asakir-i şahaneden bazıları mahal-i mezburun havasıyla imtizaç edemediğinden hastalanmış ise de Portsmouth limanında vaki bahriye hastanesi- ne çıkarılarak bi't-tedavi ahz olunarak, vefat edenler hastane-i mezkure kurbunda verilmiş olan arsaya defnolunmuşlardır. 


Şakir Batmaz şehitlik için de tarih belirtmeksizin “11. Abdülhamid tarafından bir mezarlık yaptırılarak tarihe kayıt düşülmüştür.” demektedir." 


П. Abdülhamid devrinde Bahriye Mektebinde (Mekteb-i Bahriye/Mekteb-i Bahriyye/Mekteb-i Bahriyye-i Şâhâne) de bazı değişiklikler olmuştur. 1875 yılında Bahriye mektebindeki eğitim süreleri tesbit edilmiş olmasına rağmen 14 Eylül 
1876 tarihli bir belgeden Mekteb-i Bahriye'nin eğitim öğretim sisteminde tekrar 
değişikliğe gidildiği görülmektedir. Buna göre; 


– Bu yıldan itibaren Mekteb-i İdâdiyeden çıkacak talebenin tahsil müddeti Mekteb-i Harbiye'de olduğu gibi iki seneye indirilecek, ikinci sene sonunda mülâzım-ı sâni rütbesiyle iki sene talim gemisinde gezdirilecek ve daha sonra mülâzım-ı evvel nasbolunarak Donanmada görevlendirilecektir. 


81 Kompozayd (veya Kompozayt): Teknelerinin iç kaplamaları saç ve dış kaplamaları ağaç olan gemilerdir. 
Bunların karinaları bakırla kaplanır. (Bkz.: Lütfi GURAY, Gemici Dili, s. 253). 


82 Şakir BAZMAZ, a.g.e., s. 171,172. 


83 Bkz.: Türk Deniz Kuwvetleri Bin Yılın Güncesinden Seçmeler, s. 36; Şakir BATMAZ; Bilinmeyen Yönleriyle 
Osmanlı Bahriyesi, s. 113-120. 
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– Derslerinin önemi sebebiyle makine ve inşaiye sınıfları, eskiden olduğu gibi, üçüncü sene zarfında mülazım-ı sani rütbesiyle fazladan bir sene daha mektepte okuduktan sonra mülâzım-ı evvel rütbesiyle fabrikalarla inşaiyye resim hanesine gönderilecektir." . 


Mekteb-i Bahriyedeki eğitimi bitirip talim gemisine çıkanlara “mühendis efendi” deniyordu, rütbeleri ise “mülâzım-ı sâni” idi. Okulu birincilik, ikincilik ve üçüncülükle bitirenler ise kurmay (erkân-ı harbiyye-i bahriyye) sınıfına geçiriliyorlardı. 


Ayrıca evvelce bahsedildiği gibi Woods Paşa'nın önderliğinde bahriyede ve okulda torpido dersleri verilmeye başlanmıştır. Hatta 1891 tarihli bir belgeden bir ara güverte bölümü içinde yer alan bir torpido sınıfı açıldığı anlaşılmaktaysa da 
1892 ve sonrasındaki belgelerde torpito sınıfı ile ilgili bir kayda rastlanmamıştır.” 


Padişaha 20 Kasım 1884'te Tüccar Kaptan Mektebi (Sefâin-i Ticâriyye Kapuдап Mektebi)'ne ait kuruluş nizamnamesinin sunulmasını müteakip П. Abdülhamid'in 5 Aralık 1884 tarihli iradesi ile Heybeliada'daki Bahriye Mektebi içinde yatılı “Leyli Tüccar Kaptan Mektebi” açılmıştır (Bu günkü İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin başlangıcı). Tüccar Kaptan Mektebi, Bahriye Mektebinin dersaneler binası ile vapur iskelesi arasındaki boş alana yapılmış ve bir süre İdâdi sınıflarına tahsis edilmiş olan ahşap ve büyük köşkte eğitime başladı. Tüccar Kaptan Mektebi'nin nehari (gündüz) eğitimi için de Tersane-i Âmire içinde Azap 
Kapısı'nda mektep açıldı. 1887 yılında dört sınıflı olan Heybeliadadaki okulun 65 
öğrencisi vardı. (11. Meşrutiyetin ilanından sonra adadaki bina yıkıldı. Okul da 1908'de son mezunlarını verdi.)9? 


Tersane-i Âmire'de 17 Aralık 1882 tarihinde imalat işleri için personel yetiştirmek maksadıyla “Bahriye Sıbyan Taburu” (veya İmalat Sıbyan Taburu/Sıbyan Koğuşu) kurulmuştur. Daha sonra bu kuruluş gelişerek bahriyenin makine subayı ihtiyacını karşılamak üzere teorik ve uygulamalı bir sanat okulu haline dönüştürüldü. Okul Haliç'te tersane içindeki Aynalıkavak'ta 1 Nisan 1832'de kurulan ve 1834'te inşaatları tamamlanmış olan Haddehane'nin yanına yerleştiğinden Haddehane Mektebi (veya kısaca Haddehane) olarak anıldı. Okul daha sonra “Çarkçı Ameliyat Mektebi” adını alarak geliştirildi. (Daha çok pratik bir sistem izleyen bu okul son mezunlarını 1 Temmuz 1913'de verdikten sonra kapanmıştır. )88 


84 Kenan SAYACI; Deniz Harp Okulu Tarihçesi, s. 58. 
85 Mühendis için Özel Sözlük'e bakınız. 
86 Bkz.: Kenan SAYACI, a.g.e., s. 59. 


87 Daha önce bahsedilen 1870'te açılan Kaptan Mektebinin yeni bir formasyonu olması gerekir. Bu konuda bkz.: 2. Ulusal Denizcilik Şurası (28-30 Eylül 2000) Eğitim Çalışma Grubu Raporu (www.denizce.com/denizcilikedu1.asp); Bahri S. Noyan, Bahriye Mektebine Dair, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 9 (1970), s. 86,87; Şakir BATMAZ, Bilinmeyen Yönleri ile Osmanlı Bahriyesi, s. 71,72. 


88 Bkz.: Türk Deniz Kuvvetleri Bin Yılın Güncesinden Seçmeler, s. 101,165,309; Kenan SAYACI, a.g.e., s. 81; Fahri 
ÇOKER, a.g.e., s. 123; Doğan HACİPOĞLU, a.g.e., s. B-24. 
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Almanya, günümüzde adı Kiel Kanalı olan kanalın 20 Haziran 1895de Almanya Kralı П. Kayzer Wilhelm tarafından Brunsbüttelden Holtenau'ya geçişle yapılacak resmi açılışına ve ertesi gün de Holtenauda Kayzer'in kanal inşaatının son taşını yerleştirerek kanala “Kaiser Wilhelm Kanal” (І. Kaiser Wilhelme izafeten) ismini verme seremonisine katılmak üzere, bir gemi göndermesi için diğer ülkelere olduğu gibi, Osmanlı Devletine de bir davetiye yollamıştı. 


O sıralarda bu açılışa gönderilebilecek sağlamlıkta ve güvenilir bir gemi bulmakta güçlüklerle karşılaşınca 1865'te hizmete girmiş olan yandan çarklı Fuad (Fuat) isimli silahlı yat (Avizo/despatch vessel)'ın gönderilmesine karar verildi. 
Fuad'ın seyre çıkmadan denizlere dayanıklılığı artırıldı. Osmanlı Devleti'ni, 5 
Mayıs 1895'de Ferik Amiral rütbesine yükseltilmiş olan Arif Hikmet Paşa temsil edecekti. Fuad kanalın açılışından üç hafta önce yeni personeli ile yola çıktı. Muhtemelen makine sorunları nedeniyle Fuad kanalın açılışından ancak üç gün sonra kanalın Kuzey Denizi'ndeki girişine (Brunsbüttel) ulaşabildi. Fuad'ın kanal girişi talebi Alman ilgilileri tarafından ilkin reddedildiyse de daha sonra gerekli izin verildi. Ancak çalınacak Osmanlı Milli marşının notaları, bulunabilen bando'ya verilemediğinden bando şefi de milli marş yerine Osmanlı Bayrağındaki hilal- den esinlenerek “İyi ay, sakince gidiyorsun” şeklinde tercüme edilebilecek “Guter Mond, Du gehts so stille” adlı bir melodiyi çaldırmıştır.* 


II. Abdülhamid devrinin, aynı zamanda Osmanlı Bahriye tarihinin kaptan-ı deryalık dönemi de dahil, en uzun süre (iki seferde toplam olarak yaklaşık 22,5 yıl) bahriye nazırlığı yapmış kişisi ve Sinop Baskını'nda şehit düşen Riyale Hüseyin Paşa'nın oğlu olan Vezir, Bahriye Müşiri ve Yaver-i Ekrem Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (1890 senesi itibariyle aynı zamanda Fen, Islahat, Tetkik-i Muhasebat Komisyonları Başkanı, Liman Komutanı ve İdare-i Mahsusa Nazırı) nazırlık görevinde iken kanserden 27 Temmuz 1903'te ölmüştür. Bahriyenin en üst kademesinde olması nedeniyle Abdülhamid devrinde donanmanın her yönüyle çöküntüye uğramasından birinci derecede sorumludur. 


“Denizlerimizin Amirleri” kitabında şöyle tanımlanıyor: 


“.. Abdülhamid, Paşa'ya son derece güveniyordu. Pek zeki ve çalışkandı. İlimsever ve değerbilir biriydi. En tecrübeli bir amiraldi. Paraya tamahı yoktu. Zaten zengin bir aileden geliyordu. Padişaha boyun bükecek bir durumu yoktu. Padişah'a dalkavukluk etmezdi ve onun nezdinde daha da itibarlıydı. Rakipleri onun bilgileri karşısında sinerlerdi. Birisini bir kez görse unutmazdı. Kimseye kötü söz 


yakınındaki Holtenau'dan başlanan 61 mil uzunluğundaki Kiel Kanalı (Almanca: Nord-Ostee-Kanal, NOK) Kuzey Denizi kıyısında ve Elbe nehri ağzındaki Brunsbüttel'de son bularak Baltık Denizi'ni Kuzey Denizine bağlamaktadır. 
(1948'e kadar ismi “Kaiser Wilhelm Kanal" idi.) Böylece anılan denizlerin birinden diğerine gemiyle geçmek isteyenler Jutland yarımadasının etrafını dolaşmaktan kurtularak ortalama 250 mil kâr etmektedir. (bkz.: Kiel Canal, http://en.wikipedia.org/wiki/kiel, Canal) 
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etmez, küfür bilmezdi. Bir kez “teessüf ederim” dediğinde de o subay İstanbul'da kalamazdı. Onun döneminde Donanma Padişah'ın emriyle Haliç'te tıkılı kalsa da, çok onurlu subaylar yetişmiştir. İhbarlık/muhbirlik yapılamazdı. Bunlardan iğre- 


nirdi. Padişah, Bozcaadalı'nın işlerine pek karışmazdı.”” 


П. Abdülhamid'in kuşkuculuğunun bir örneği de sayılabilecek olan Hasan Paşa'nın azledilip tekrar nazırlığa getirilmesini Woods Paşa şöyle açıklıyor: 


“Hasan Paşa'nın Bahriye Nazırlığı'ndan geçici olarak uzaklaştırılmasının nedeni de, Abdülhamide yapılan bir suikastta parmağı olabileceği kuruntusundan ibaretti. Padişah, Cuma namazını camide kıldıktan sonra Selâmlıktan, Yıldız Sarayına kadar at üzerinde gitmeyi adet haline getirmişti. Atın bir başkası tarafından ürkütülüp ürkütülmediği bilinmiyor ancak, Padişah atın üstüne tam bineceği esnada at yan tarafa sıçrıyor. Orada bulunan at bakıcısıyla, özel sekreterinin müdahalesi olmasaydı Padişah at tarafından yerlere fırlatılacaktı. Hasan Paşa da bu sırada hadise mahalline çok yakın bulunduğundan şüpheleri üzerine çektiği için derhal görevden alındı. Bu işten en çok sevinen donanma çevreleri olmuştu. Çünkü Hasan Paşa, emri altındaki subaylardan bir kısmına, diğerlerinden kısmak suretiyle menfaatlar temin ediyor, bu durum da kıskançlığa ve Bahriye içinde klikler meydana gelmesine sebep oluyordu. Bütün Bahriye mensupları Hasan Paşa'nın düşürülmesine o kadar çok sevinmişlerdi ki ertesi günü sabah sabah Bahriye Nezareti'nin önü yeni nazırı karşılamaya sabırsızlanan subaylarla dolmuştu. Ancak bu sevinç çok kısa sürmüştü. 24 saat sonra Hasan Paşa yine Bahriye Nazırı olarak görevdeydi.” (Hasan Paşa azledildikten iki gün sonra yeniden görevine başlamıştır. Tarihler için Dipnot 90'a bakınız D.H.) 


Hasan Paşa'nın ölümüyle boşalan Bahriye Nazırlığına Celal Bey (Mehmed Celalettin Bey) atandı. Lise tahsilini Paris'te yapmış, Darülfünun-ı Sultani'nin hukuk şubesi mezunu olan Celal Bey Maarif Nazırı iken 27 Temmuz 1903'te Bahriye Nazırı olmuş, iki ay sonra da kendisine sivil paşalık rütbesi verilmiştir. Yeni Nazır 
zamanında fen komisyonu lağv edildi. Görevini Kurmay Dairesi üstlendi. 1903 
senesi sonuna doğru da Ceride-i Bahriye'nin yayını durdu. 


Bahriye Müşiri Hasan Rami Paşa (21 Ocak 1902'de Müşir olmuştu) Mehmed Celalettin Paşa'nın yerine 27 Aralık 1906da Bahriye Nazırlığına atandı. 


П. Abdülhamid devrindeki denizcilikle ilgili (doğrudan veya dolaylı) konuları Ege'deki iki olaya kısaca değinerek bitirelim. 


90 İbrahim AKKAYA, Fahri AYANOĞLU, Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Denizlerimizin Amirleri, ѕ. 116. 
Bu kitapta Hasan Paşa'nın ilk Bahriye Nazırlığı tarihleri 12 Şubat 1881 - 1 Aralık 1882, ikinci nazırlığı tarihleri de 3 
Aralık 1882 - 27 Temmuz 1903 olarak gösterilmiştir (5. 211) Nurcan BAL ise bu tarihleri sırasıyla 10 Ocak 1881 - 
30 kasım 1882 ve 2 Aralık 1882 - 27 Temmuz 1903 olarak belirtmiştir (Bkz.: Nurcan Bal, a.g.e., s. 20, Dipnot 81) 


91 Sir Henry Е. Woods, Türkiye Anıları (Çeviren: Е. Amiral Fahri СОКЕН), s. 286,287. 
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Bunlardan birincisi Makedonya Mali Islahatı meselesinden dolayı Midilli ve dokuz gün sonra da Limni adaları Gümrük ve Posta - Telgraf Dairelerinin büyük devletler tarafından işgalidir. (Nüfusunun çoğunluğunu Türkler ve Arnavutlar- dan oluşan Müslümanların oluşturduğu, diğer taraftan nüfus yönünden sırasıyla Bulgarların, Rumların, Sırpların ve Valakların da yaşadığı ve Osmanlıların “Rumeli” dedikleri Selanik, Manastır (Bitolj veya Bitola) ve Kosova (bugünkü Kosovo - Metohija) vilayetleri (Vilayât-ı Selase)'nin oluşturduğu bölge için Berlin Antlaşmasından sonra Balkanlılar “Makedonya” deyimini kullanageldiler.| 


Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan Osmanlı toprağı Makedonya'ya sahip çıkmak istiyorlarsa da komiteler kurup, çetelerle mücadelede önde giden devlet Bulgaristan oldu. 1901 yılından itibaren Makedonya'da komitacılık ve tedhiş olayları iyice arttı. 1902'de bir takım ıslahat faaliyetlerini sağlayacak olan “Rumeli Vilayetleri Hakkında Talimat” yayınlandı ise de komitacıları terörden ve saldırganlıktan alıkoymak mümkün olmadı. Bunun üzerine İngiltere 1902'de bir reform planı ortaya attıysa da Rusya ve Avusturya tarafından benimsenmedi. Bu sefer bu iki devlet İngiliz planının hafifletilmiş bir şeklinden oluşan “Mürztep Programı”nı hazırlayarak 9 
Ekim 1903'de Osmanlı Devletine önerdiler ve tehdit ederek kabul ettirdiler. Ancak bu plan da işe yaramadı, yabancı kontrol ve yabancı jandarmaya rağmen Makedonya sükünete kavuşamadı. Bunun üzerine Avusturya ve Rusya Makedonya'nın mali kontrolunu da Osmanlı Bankasının iştiraki ile sağlamak maksadıyla 17 Ocak 1905'te Osmanlı Devleti'ne bir nota verdi. 11. Abdülhamid'in bu ağır teklifi reddetmesi neticesinde bu iki ülke diğer büyük devletleri de (İngiltere, Fransa, Almanya, 
İtalya) teklife dahil olmaya davet etmiştir. Teklifin kabulü sonucu büyük devletler 8 
Mayıs'ta yeni bir müşterek nota vererek Vilayât-ı Selâse Genel Müfettişi nezdinde 6 
adet de büyük devletlerin mali mümessillerinin mali ıslahat ve kontrolu sağlamasını istemişler hatta mümessilleri tayin bile etmişlerdir. Ancak Bab-ı Âli bu isteği 29 
Ağustos'ta verdiği cevabi nota ile reddetmiştir. Bunun üzerine Almanya hariç diğer beş ülkenin ikişer zırhlısından oluşan müşterek filo Osmanlı Bahriyesi tarafından deniz kontrolünün sağlanması gerektiği halde boş bırakılan Egede herhangi bir tehdit ile karşılaşmaksızın ilerleyerek 26 Kasım 1905'te Osmanlı toprağı Midilli adasına asker çıkararak adadaki gümrük ve posta-telgraf dairelerini, 5 Aralık'ta da Limni adasındaki gümrük dairesini işgal etmiştir. 


П. Abdülhamid Midilli'nin işgali üzerine Almanya'nın da telkini ile bazı küçük düzeltmelerle Büyük Devletlerin teklifini Limni'nin işgalinden bir gün önce kabul etmek zorunda kalmıştır. Midilli ve Limni adaları bu suretle işgalden kurtarılmıştır.* 


İkinci olay da Sisam isyanıdır. Mayıs 1908 ortalarında Sisam'daki Rum halktan bir kısmının hükümet konağına hücum etmeleri, telgrafhaneyi tahrip etmeleri ve 


92 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 580-592; Hayati TEZEL, Anadolu Türklerinin Deniz Tarihi, Cilt 1, s. 562. 
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Müslüman halktan bir kısmını öldürmeleri ile isyan başladı. İsyanın bastırılması- na karar verildi. Ancak başarılı bir kara-deniz işbirliği yapılamadı. Tahsis edilen kuvvet Hamidiye kruvazörü, Peyk-i Şevket torpido kruvazörü, üç gambot, İzzettin yatı ve üç taşıt gemisinin nakledeceği üç taburluk kara birliği idi. Ancak taşıt gemileri de diğer gemiler de farklı zamanlarda adaya geldiğinden isyanın bastırılmasında büyük aksamalar başgösterdi. 


Sisam adasının yönetim biçimi hakkında o tarihte Peyk-i Şevket torpido kruvazörünün komutanı olan Rauf Orbay şu bilgiyi veriyor: 


“Devlete senede 4000 lira maktu aidat vermekle mükellef olan adalılar, Osmanlı hakimiyetinde bulunan diğer adalardan tamamiyle ayrı, iç ve dış işlerinde tam muhtariyete sahiptiler. 


19 uncu asrın iptidalarında Yunan İstiklali ihtilalinde bu ada ahalisi de isyan 
etmiş, ada karşısındaki sahilimize toplanan ordumuzun adaya geçmesini himaye etmek isteyen bir firkateynimizi ihtilalde denizde şöhret alan Amiral Kanaris kumandasındaki asi gemileri, ordumuzun gözü önünde yakmağa muvaffak olmuş, askerimiz geçememiş, bu yüzden de adadaki isyan bastırılamamıştı. (Donanmamızla en azından bölgesel deniz kontrolunu sağlamadıkça sahilimizden yaklaşık bir mil açıktaki kendi adamıza dahi sahip çıkamayacağımızın tarihi ve hazin bir örneği. D.H.) 


1832 senesinde İngiltere, Fransa ve Rusya hükümetlerinin tazyiki ile hükümetimize kabul ettirdikleri imtiyazname mucibince adanın idaresi devletimiz tarafından intihap edilip, ismi geçen üç devletin tasvip edeceği, tebaamızdan ve Rum aslından bir Bey'le, onun tarafından seçilecek dört kişilik senatör namı verilen icra heyetine bırakılmıştı. Ahali tarafından intihap edilen, icra kuvvetlerini kontrol ve mahalli kanunların hazırlanmasıyla vazifeli bir de mebusan heyeti vardı. 


Adada ecnebilerin Prens unvanını verdiği bu Bey'in emrinde muhafız olarak 
400 Osmanlı askeri bulunduruluyordu. Adalıların hükümetimize maktu olarak 
verdikleri para muhafız askerimizin masrafını bile karşılamıyordu. Geniş serbesti ile idare edilen halkın köyleri kasabaları mamur, kendileri de zengindi. 


Umum nüfusu o günlerde 80.000 olarak tahmin ediliyor, 15.000 kadar Sisamlı 
»93 


da civar olan sahilimizde yerleşmiş bulunuyordu. 

28 Mayıs'ta Sisam'ın Vati (Vathi) limanına İzzettin gemisi ile Filo komutanlığına atanan Galatalı Halil Paşa geldi. Aynı gün Kuşadası'na gitmiş olan Marmaris Gambotu da dönmüştü. Limanda sadece bir bölük askeri hamil Dikili vapuru vardı. Diğer birlikleri taşıyan gemilerin nerede oldukları bilinmemekte idi. Buna 


93 Сета! KUTAY, Osmanlıdan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 1, s. 459,460. 
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rağmen bu bölük adaya çıkarıldıysa da isyancıların karşı koymaları neticesi bir kısmı şehit bir kısmı esir oldu. Bir kısmı da hükümet konağı ve kışlaya sığınmak zorunda kaldı. Aynı gün Bafra ve Aytıntap gambotları da adaya geldiler. Hamidiye ve Peyk-i Şevket ancak 29 Mayıs'ta güçlükle gelebildiler. Bunların mürettebatı toplarını ve cephanelerini bu seyir esnasında yarım yamalak öğrenmişlerdi. 


Filo komutanı Hamidiye'ye geçtikten sonra adadaki ölüleri gömmek için asilere bir ateşkes teklifinde bulunduysa da red cevabı alındı. Beş harp gemisi, bir avuç eşkiya karşısında aciz beklemekte idi. Nihayet asıl hedeflere değil, korkutmak maksadıyla kasabanın gerilerine bütün gemiler tarafından ateş açıldı. Atışlar isyancılar üzerinde tesirini gösterdi. Adadaki silah sesleri tamamen kesildi. 


Asker yüklü Halep ve Hudeyde vapurları 30 Mayıs'ta gelebildiler. Hamidiye'nin top ateş desteği ile birlikler adaya çıktı. Ertesi gün adada isyan bastırıldı, asayiş iade edilmiş oldu. Filo 28 Hazirana kadar Sisam'da kaldı. 29 Haziranda degişik görevler için adadan ayrıldılar. 


Sisam'daki isyanın bastırılması istibdat devri donanmasının bir kaç gemisinin İkinci Meşrutiyet'ten önceki son faaliyeti olmuştur.” 


Netice olarak; П. Abdülhamid devrindeki 1877 - 1878 Osmanlı - Rus harbinde 
(93 Harbinde) Rusya'ya karşı harekât, sulh zamanında yapılması ve tatbikatlar ve manevralarla etkinliğinden emin olunması gereken kara-deniz işbirliği planları olmaksızın, dolayısı ile planlar doğrultusunda gerekli hazırlıklar da yapılmaksızın başladığından Ruslar'ın Tuna'yı geçmesi önlenememiş, diğer taraftan donama ile müdahale edilmesi mümkün olan Kıbrıs, Tunus, Mısır ve Girit tekrar geri alınamayacak şekilde elden çıkmıştır. 


Kıbrıs, Tunus ve Mısır'ın kaybında Abdülaziz döneminden kalan ve dünyanın üçüncü büyük donanması olduğu belirtilen Osmanlı Donanması hemen hemen hiç kullanılmamıştır. Halbuki Kıbrıs ve Mısır İngiltere tarafından donanması ile ele geçirilmiş, Fransa da Tunus'a donanması ile çıkmıştır. (Hem İngiliz hem de Fransız donanması denizde hiç bir Osmanlı mukavemeti ile karşılaşmamışlardır.) Bu ülkeler Osmanlı topraklarını ele geçirirken deniz kuvvetini fiilen ve aynı zamanda diplomatik ve siyasal faaliyetlerinin de destekçisi ve yardımcısı olarak kullanmışlardır. 


Giritteki olayları (1876-1897) izah ederken Yunanistan'ın ve büyük devletlerin donanmalarını milli menfaatleri doğrultusunda Girit'te nasıl etkin bir şekilde kullandıklarını, Osmanlı Donanması'nın ise muharip güç olarak hemen hemen hiç kullanılmadığını veya kullanılamadığını görmüştük. 


94 Bkz.: Hayati TEZEL, a.g.e., s. 567. 
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Türk-Yunan harbinde ise; donanma yaklaşık 20 yıl Haliç'te atıl kaldığından bu sefer kendisine görev verildiği halde hem eğitim hem de silah ve materyal yönünden çöküntü halinde olduğundan ciddi bir faaliyet gösterememiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 


İKİNCİ MEŞRUTİYET, BAHRİYEDE İNGİLİZ 
AMİRALLERİNİN ÇALIŞMALARI, 
31 MART VAKASI, SULTAN REŞAT'IN CÜLÜSU, 
DONANMA CEMİYETİ, TÜRK-İTALYAN 
HARBİNDE BAHRİYE 


İKİNCİ MEŞRUTİYET 


Osmanlı Devletinde istibdata karşı önce Jön Türklerin, daha sonra İttihad ve Terakki Cemiyetinin faaliyetlerinin bir devamı olarak Resne (Makedonya)'de Kolağası Niyazi Bey'in 3 Temmuz 1908'de, yanına aldığı gönüllülerle dağa çıkıp, anayasa ilan edilmedikçe silahı elden bırakmayacağını ilan etmesi, 20 Temmuz'da da İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen üyelerinden Binbaşı Enver Bey'in (bilahare Paşa) Niyazi Beye katılması, İkinci Meşrutiyete giden yoldaki en önemli adımlar olmuştur. Neticede 23 Temmuzda yapılan Nazırlar Kurulu toplantısında (Sadrazam Sait Paşa'nın başkanlığında) Padişah'ın oluru ile anayasanın tekrar yürürlüğe konmasına ve Mebuslar Meclisinin toplanmasına karar verildi. 24 Temmuz 1908 günü 1876 Anayasasının yeniden yürürlüğe konulduğu ilan edilerek, İkinci Meşrutiyet dönemi başlamış oldu.’ 


Daha önce 27 Aralık 1906'da Bahriye Nazırlığına atandığı belirtilmiş olan Bahriye Müşiri Hasan Rami Paşa'nın yerine Kaptan-ı Derya Ateş Mehmet Paşa'nın oğlu, 13 yıldır Bahriye Feriki olan Arif Hikmet Paşa, sadarete getirilen Mehmet Kamil Paşa'nın 6 Ağustos 1908'de kurduğu kabinede Bahriye Nazırı olarak görev aldı. 22 Temmuzda sadarete gelmiş olan önceki Sadrazam Sait Paşa Anayasa konusunda Padişah'la arasında çıkan bir anlaşmazlık sonucu istifa etmişti. Hasan Rami Paşa ikinci meşrutiyetin ilanından sonra özellikle Bahriye mensuplarının Bahriye Nezareti Divanhanesinde toplanarak aleyhinde gösteri yapmaları, lekelenmemiş ve doğru bir adamın Bahriye Nazırlığına atanmasını istemeleri karşısında 3 Ağustos 1908'de zaten istifa etmişti. Fakat istifası azil (görevden alma) olarak ertesi gün çekilen Sadrazam Sait Paşa ve nazırlarla birlikte 5 Ağustos'ta duyuruldu. Aynı gün Serasker Rıza Paşa ve diğer bazı nazırlar ve üst düzey yönetici- 


1 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), s. 600-603. 
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lerle birlikte Harbiye Nezaretinde gözaltına alındı. Basının adını hırsız anlamında “Harami” olarak yayması ve aleyhinde yayın yapması üzerine bir iyiniyet gösterisi olarak hazineye 100.000 lira ödedi. 4 Eylül 1908'de Büyükada'da zorunlu oturması koşuluyla serbest bırakıldı. 


Kasım 1908'de yapılan seçimleri büyük çoğunlukla İttihad ve Terakki kazandı ve Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908'de Padişah tarafından açıldı. 


23 Temmuz 1908'de meşruti idare yeniden kurulurken Osmanlı Donanması 
araç, gereç ve personel bakımından aslı olmayan hayali bir varlık idi. Kadroda görülen 15 zırhlı, 11 kruvazör, 2 denizaltı, 40 torpidobot, 7 gambot ve 52 vapur (çeşitli taşıt gemisi) olmak üzere 113.390 tonluk bir donanma görülüyordu. Personel (subay, askeri memur, gedikli) mevcudu ise 5000 civarında 1412 Kadroda belirtilen gemilerden; iki yeni kruvazör (Hamidiye ve Mecidiye), 2 torpido kruvazörü (Peyk-i Şevket, Berk-i Satvet), modernleştirilen ve tadil edilen Mesudiye zırhlı firkateyni ve Asar-ı Tevfik, Avnillah, Muin-i Zafer, Feth-i Bülend zırhlı korvetleri, 
4 yeni torpido muhribi (Samsun, Taşoz, Yarhisar, Basra), 15 yeni torpidobot, 12 
yeni gambot (sonradan gelenler ile birlikte) deniz harekâtına katılacak durumdaki muharip gemilerdi.? (Ancak bu gemilerin de diğerleri gibi genel olarak Abdülhamid döneminde pek az seyre çıktıklarından bir harekâttan önce gemi sistemleri ve materyal yönünden elden geçirilmeleri gerekliydi.) 


Tersanelerin İkinci Meşrutiyet'in başındaki durumunu ise Ali Haydar Alpagut'tan alıntı yaparak Nejat Gülen şöyle anlatıyor: 


“.. 1310'dan 1324€ (1894'ten 1908'e) Kadar geçen 14 sene içinde altı asırlık İstanbul tersanesi tahrip edildi. Gelibolu tersanesi hiç kalmadı; Gemlik tersanesinin duvarları da yıkılarak arazi bostanlara kalbolundu (dönüştürüldü); İzmit Tersane- 


sinden geniş bir meydan ve bir kaç ebniye (binalar), bunları ihata (çeviren) eden duvar kaldı. 


Meşrutiyet ilan edildiği zaman filo hiç bir sınıfa mensup olmayan köhne ve gayri mütecanis bir takım gemilerden ve tersane de mahzenleri boş, mağazaları metruk, gözleri yıkık, sahilleri hurda eşya ile dolu ve fabrikaları faaliyetten mahrum bir ihmal ve nisyan âlemi idi. 


2 Fahri ÇOKER, Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, s. 170; Hayati TEZEL “Personel 51 Amiral, 4000'den 
fazla çeşitli rütbede subay, 482 gedikli, 600'ün üstünde askeri memurdan ibaretti." şeklinde personelin sınıflarını da belirtmiştir. (Anadolu Türkleri'nin Deniz Tarihi Cilt 1, 5. 757) 


3 Nejat GÜLEN yukarıda belirtilen modernleştirilen ve yeni yapılan gemilere ilâveten Abdülaziz donanmasından 
kalan gemiler olarak Tersane-i Amire'de onarım gören Necm-i Şevket ve İclaliye korvetlerini de belirtiyor. (1908'de Necm-i Şevket Selanik'te görevli idi. İclaliye de 1904'te yedek filoya ayrılmıştı.) (Bkz.: Şanlı Bahriye, ѕ. 158) 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Önüne Parmakkapı'dan Hasköy'e kadar kalyon, firkateyn, vapur, torpido olmak üzere yüzlerce gemi kıçtan kara bağlanmıştı; bunlardan kimi kışla gibi kullanılıyor, kimi yıllardan beri boş duruyor, kimi olduğu yerde batarak suyun üstünde direkleri, bacaları gözüküyordu...” 


İNGİLİZ AMİRALLERİNİN GETİRİLMESİ, AMİRAL GAMBLE 


6 Ağustos 1908'de işbaşına getirilen Mehmet Kâmil Paşa kabinesinde Bahriye 
Nazırı olan Ferik Amiral Arif Hikmet Paşa'nın teşviki ile Bahriye Şurası (Başkanlığına Ertuğrul faciasında şehit olan Osman Paşa'nın kardeşi Ferik Amiral Mehmet Raşit Paşa getirilmişti.), donanmanın taktik ve teknik olarak harbe hazır bir düzeye yükseltilmesi ve buna bağlı olarak personelin kifayetli ve çağdaş teorik ve pratik eğitim ve öğretiminin sağlanması amacıyla, İngiltereden yetenekli bir amiral başkanlığında topçu, torpidocu gibi yeteri kadar uzmanın (ıslah heyeti) getirilip Osmanlı bahriyesinin ıslah edilmesi gerektiğine karar verdi. Şuranın kararının fiilliyata sokulması için yapılan çalışmalar sonunda Rear Admiral Douglas 
A. Gamble 3 Şubat 1909'da İstanbul'a gelerek göreve başladı. Yıllık ödeneği 3000 
İngiliz lirası olacaktı. Gamble ile birlikte göreve başlayan katibi, birer topçuluk, torpido, seyir ve makine uzmanı, İngiliz ıslah heyetini oluşturdular. (Katip: Darmen, Seyir veya o zamanki ifadesiyle seyr-i sefâin: Foot, Topçuluk: Tottenham, Torpidoculuk: Gouin, Çarkçılık: Cross Dale) Heyet Kasımpaşa'daki nezaret binası (Divanhane) nın üst katındaki evvelce hünkâr dairesi olarak yapılan ve boş bulunan kısma yerleşti. Gamble Osmanlı Devleti tarafından bir üst rütbeye yükseltilerek Ferik Amiral (Viceadmiral/Koramiral) oldu. Heyetin kontratı iki yıllıktı. 
Nazırın danışmanı olmakla birlikte, Gamble gemiler ve kara tesislerinde kontrol ve denetleme yapabilecek, bahriye nazırı ile doğrudan yazışabilecekti. Donanma ve kara tesislerinde gerekli görülen ıslahatın uygulanmasında tam yetkili olacak, personel kadro mevcutlarını da inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapacaktı. 


Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa Sadrazam Kâmil Paşa ile anlaşmazlığa düşerek 28 Ocak 1909'da nazırlıktan çekildi. İstifaya rağmen Sadrazam tarafından 
10 Şubat 1909'da görevden alındığı duyuruldu. Yerine aynı tarihte Birinci Ferik 
Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa Bahriye Nazırlığına atandı. 


Gamble her ne kadar donanma komutanı olarak atanmamışsa da kendisine verilen yetkiler onun sulh zamanında donanma komutanı gibi görev yapabilmesine imkân verecek nitelikteydi. (Zaten Gamble gelene kadar bu günkü anlamda Donanma Komutanlığı diye bir makam da yoktu. Dipnot 20'ye bakınız) 


4 Nejat GÜLEN, Şanlı Bahriye, s. 159. 
5 Fahri СОКЕН, Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, 5.171. 
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Gamble, Bahriye Nezaretinin teşkilâtını İngiliz Admiralty teşkilâtından esinlenerek yeniden düzenlemek için çalışmalar yapmıştır. Ancak çeşitli engeller, özellikle Türk bahriye personelinden gördüğü mukavemet nedeniyle yeni sistemi tam olarak yerleştiremedi. 


Afif Büyüktuğrul'un belirttiğine göre; 1909 yılı Salnamesinde Osmanlı Donanmasındaki gemi tipleri ve isimleri şöyle ійі: 


Silahlı yatlar: Ertuğrul, Söğütlü, İstanbul, Sultaniye, Beylerbeyi, İstavroz. 


Zırhlı gemiler: (Firkateyn, korvet, zırhlı duba) Hamidiye, Mesudiye, Âsar-ı Tevfik, Osmaniye, Aziziye Orhaniye, Mahmudiye, Feth-i Bülend, Muin-i Zafer, Avnillah, İclaliye, Necmr-i Şevket, Hufz-ur Rahman, Mukaddeme-i Hayır, Âsar-ı Şevket, Hizber 


Kruvazörler: Hamidiye, Mecidiye, Hüdavendigâr (hizmete girmemiştir. D.H.) 
Torpito kruvazörleri: Peyk-i Şevket, Berk-i Satvet 
Korvetler: Zuhaf, Kilitbahir, Utarit, Mansure 


Gambotlar: Marmaris, Şat, Fırat, Barika-i Zafer, Şevket Nüma (1909'da hizmet dışına çıkarıldı. D.H.), Nasr-ü Hüda, Seyyar (1908'de hizmete giren), Necmifeşan? 


Avizolar: İzzettin, Talia, İsmail, Fuad, Süreyya 
Tarassut gemileri: Yozgat, Kastamonu, Taşköprü, Gökçedağ, Nevşehir, Refahiye, Ayıntab, Malatya, Bafra, Seddü'l-Bahir, Ordu,’ Rüçhaniye, Zafiros, Bandır- 


ma, Timsah, Sakız Nur-ul Bahir,’ Seyyah, Sana, Şahin,!'9 Sarıyer, Ereğli, Şemsi". 


Torpidogeçerler: Peleng-i Derya, Şahin-i Derya, Yarhisar, Taşoz, Basra, Samsun,'? Berk-i Efşan, Alpagot, Akhisar, Ankara, Urfa, Antalya, Tokat (Tokad), Mu- 


6 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt 3, s. 353,354. 

7 Necmifeşan Kasım 1909'da sökülmek üzere satılmıştır. Seyyar, muhtemelen sehven “Seyyah” olarak yazılmıştır. 

8 Bu 11 gemi de gambottur. 

9 Sakız, Osmanlı Reji idaresinin gemisi idi. Karakol gemisi olarak kullanıldı. Nur-ul Bahir karakol gemisidir. 

10 Seyyah, Sana ve Şahin stim makineli hizmet botlarıdır. (Seyyah, muhtemelen sehven Seyyad yazılmıştır.) 
11 Ereğli ve Sarıyer гӧтогкӧгайг. Her ikisi de 1909'da hizmet dışına çıkarılmışlardır. Şemsi'nin tipi belirlenemedi. 


12 Yarhisar, Taşoz, Basra, Samsun, muhrip tipi gemilerdir. (Torpido muhribi de denilmekteydi.) 
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sul, Kütahya, Draç, Hamidiye, Yunus, Ejder.” 


Torpido stimbotları!'*: Hamidabad, Sultanhisar, Demirhisar, Sivrihasar, Saika, Tir-i Zafer, Seyf-i Bahri, Vesile-i Nusret, Gilyum, Nasır, Fatih, Nüsret, Şihap, Tarık, Pervin, Tayyar, Satvet, Timsah, Burhanettin, Tevfik, Şanaver, Mecidiye, Şimşir-i Hücum. 


Denizaltılar: Abdülhamid, Abdülmecid 


Nakliye gemileri: Tirimüjgân (Tir-i Müjgân), Bezm-i Alem, Şam, Halep, Kosova, Babil, Eser-i Cedid. Seyrisefarin İdaresinde (İdare-i Mahsusa) de 16 gemi 


Gamble, heyetiyle birlikte donanmayı oluşturan tüm gemileri kontrol etmiş, 
neticede yaklaşık 60 adet gemiyi hurdaya çıkarmıştır. (1909'da 59 parça gemi 62 
bin liraya hurda olarak satıldı.) Geri kalan gemileri iki filo (tümen/fırka) ve 1 filotilla olarak teşkilatlandırdı. (Birinci fırka: Mesudiye zırhlı firkateyni, Asar-ı Tevfik zırhlı korveti, Hamidiye ve Mecidiye kruvazörleri, Berk-i Satvet ve Peyk-i Şevket torpido kruvazörleri; İkinci fırka: Avnillah, Muin-i Zafer, Feth-i Bülend, İclaliye zırhlı korvetleri; Filotilla: Samsun, Basra, Taşoz, Yarhisar muhripleri; Hamidabad, Sultanhisar, Sivrihasar, Demirhisar, Musul, Tokat, Akhisar, Draç, Kütahya, Ankara, Antalya, Alpagot torpidobotları). Tirimüjgân gemisi donanmanın onarım gemisi oldu. İhsaniye yatı da Donanma Komutanına tahsis edilmişti. Bu gemiler dışında güvenlik hizmetleri için gambotlar/torpidogambotlar da İzmir, Selanik, Beyrut ve Kızıldeniz'de konuşlandırılmışlardı. 


Er eğitimi için Kasımpaşa'daki Gazi Hasan Paşa kışlasında Yeni Er Okulu (Efrad-ı Cedide Mektebi) açtı. Subaylar için de seyir, top ve torpido kursları açtırdı. 
Gemiler önce tek gemi eğitimine tabi tutulmuş, bilâhare tip eğitimleri ve filo/filo- tilla halinde eğitimlerden sonra, 27 Mayıs 1909'da Marmara'da bir tatbikat düzenlenmiş, İngiliz Islah Heyeti Tirimüjgan'dan tatbikatı izlemiştir. Sancak gemisi Mesudiye, Asar-ı Tevfik ve Mecidiye Büyükada ile Maltepe arasında mevki almış, diğer Marmara adaları arasından geçiş Peyki Şevket, Berk-i Satvet, Samsun ve Yarhisar tarafından emniyete alınmıştır. Tatbikat büyük gemilere torpido atışını da ihtiva etmekteydi. Musul, Kütahya, Draç, Alpagot, Hamidiye, Demirhisar ve Sultanhisar donanmaya katılmak üzere Sivriada'dan intikal ettiler. Tatbikat her ne kadar realistik 
olmayıp diğer büyük donanmaların tatbikatlarıyla kıyaslanamazsa da yaklaşık 30 


13 Peleng-i Derya ve Şahin-i Derya torpidogambot olarak sınıflandırılmaktadır. Muhripler hariç, diğerlerinin 
tamamı torpidobottur. 


14 Aşağıda isimleri yazılan muhtelif tip gemiler de torpido stimbot olarak yazılmışsa da bunlar, çoğu 1909'da 
hurdaya çıkarılan diğer tip ve sınıf gemiler olduklarından yukarıdaki torpido stimbotları listesinden çıkarılmışlardır. 
Eski gambotlar: Aynalıkavak, Ziver-i Derya, Yalıköşkü, İstanköy, Seyyar (1866'da hizmete giren), Musul, Sahir; Romorkörler: Alos, Suda, Mesut (sehven Mesit yazılmış), Nüzhet; Silahlı vapurlar: Trabzon, Gemlik, Tair-i Bahri (sadece “Tair” yazılmış), Tevfikiye (sehven Tevfika yazılmış); Eseri Şerif (Tipi belirlenemedi). 
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yıldır tatbikat yapmamış bir donanma için iyi bir başlangıçtı. 3 Temmuz 1909'da Donanma Dolmabahçe açıklarında Padişah'ın bulunduğu Ertuğrul yatını selâmlayarak denizde bir geçit resmi icra etmiştir. 11. Meşrutiyet'in yıldönümü olan 23 
Temmuz 1909'da da Padişah Ertuğrul yatı ile Sarayburnu'na geldi. Donanma Ertuğrul'daki Padişah'ın ve sahildeki halkın izlediği bir geçit resmi yaptı. 


Amiral Marmara denizindeki eğitimin olumlu bir biçimde geliştiğini görerek Eylül'de Kerpe (Karpathos) adası seferine çıkmış, Ege'de yaptığı tatbikattan sonra İzmir limanına demirlemiştir. Dönüşte Heybeliada önünde padişahın ve devlet ileri gelenlerinin huzurunda donanmaya yaptırdığı geçit resmi padişahın takdirini kazanmış, komutan gemisini ziyaret eden milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada bu kadar aylık çalışmadan sonra Türklerin ancak bir talim filosu kazandıklarını söylemiştir. © 


Osman Öndeş Gamble'ın sosyal faaliyetlerine değinerek şu bilgiyi veriyor: 


“Mesudiye, Barbaros ve Turgut kruvazörleri (muharebe gemileri olacak D.H.) 
alınmadan evvel sancak gemisi vazifesini görmüştü. Donanmamızı ıslaha gelen İngiliz amirali Gamble ve onu takip eden Williams Paşa, Mesudiye'de kalırlardı. 
Bilhassa Gamble Paşa zamanında limanlara yapılan ziyaretlerde, gemide balolar tertiplenir, ayrıca çocuk günleri kutlanırdı. Gamble Paşa bu suretle küçüklere denizcilik hevesi aşılamak isterdi. 


Bu senelerde Donanmada yeni bir hayat ve muaşeret tarzı başlamıştı. Gamble Paşa zabitana batı usulü yemek adabını öğretmek için başlarında bulunur ve kendi teşkil ettirdiği bando yemek sırasında hafif müzik çalardı. Amiral Gamble, Türk zabitanının muhtelif resmi davetlerde çektiği sıkıntıyı da göz önüne alarak, onlara dans öğretmekteydi. Mesudiyede bandonun çaldığı dans havalarına deniz subayları başlarında fesleri, birbirleriyle dans ederek uymaya çalışırlar ve balolar- da, davetlerde batılılardan geri kalmazlardı”© 


Gamble donanmayı iki kez eğitim maksadıyla Ege'ye çıkarmıştır. Hatta son kez icra edilen Ege denizindeki donanma eğitimi nedeniyle Girit sorunu yüzünden gerginleşmiş olan Osmanlı-Yunan ilişkileri de yumuşamıştır.”? 


15 Fahri ÇOKER a.g.e., s. 172. Ertuğrul 1903'te II. Abdülhamid için İngiltere'ye ısmarlanmış, saç tekneli, çift 
pervaneli 900 tonluk, 29 m boyunda bir yattı. Cumhuriyet döneminde, 1924 yılında Cumhurbaşkanlığı yatı olarak yeniden donatılıp hizmete sokulmuş, Savarona yatının satın alınması üzerine 1937 yılında hizmetten çıkarılmıştır. 
3 Temmuz'daki geçit resmi için bkz.: Selahattin ÖZÇELİK, Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti, s. 9. 
23 Temmuz'daki geçit resmi için bkz.: Nejat GÜLEN, a.g.e., s. 198, 199. 


16 Osman ÖNDEŞ (Derleyen), Sultan Reşat'ın Donanmayla Seyahati, Donanma Dergisi, Temmuz 1966, Sayı 
454, 5.46. 


17 Bkz: Celalettin YAVUZ, Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Misyonlar, s. 158. 
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Gamble komutasında Girit seyahati yapan donanma dönüş tarihi olan 28 Ekim 1909'da Yedikule önlerinde padişah huzurunda bir geçit resmi yapmıştır." (Nejat GÜLEN'in “Dünden Bugüne Bahriyemiz” kitabında belirttiğine göre padişah daha önce Ertuğrul yatı ile İzmit'e gitmişti. Ertuğrul yatı dönüşte boğaza girmedi, Yedikule açılarında bekledi, donanma da padişahın önünden geçit resmi yaptı.) 


Gamble Osmanlı Donanması için bir yeni gemi inşa/tedarik planı da hazırlamıştır. Bu plan esas olarak iki muharebe gemisi, üç kruvazör ve 10 muhrip inşasını kapsıyordu.” Başlangıçta 15 milyon lirayı aşan bu tedarik/inşa planı devletin mali gücünü aştığından ve muharebe gemilerinin Gamble'ın öngördüğünden daha büyük (İngilizler'in Dretnot tipi gibi) olması istendiğinden tasvip görmedi. 
(Gamble on bin ton civarında zırhlılar öneriyordu.) Gamble'ın ileride açıklanacak istifasına sebep olan unsurlardan biri de bu anlaşmazlık oldu. 


Bahriye Nezareti Amiral Gamble'ın önerisi ile İstanbul'daki tersaneler dışında tüm tersaneleri (İzmit, Sinop, Gemlik, Gelibolu) kapatmış ve onların boş arsalar halinde muhafazasına karar verilmişti. (Zaten çoğu atıl vaziyette idi.) 


Gamble, önce Bahriye Nezaretinde kurmay başkanı bilâhare Bahriye Nazırı olan Liva Amiral Galatalı Halil İbrahim Paşa (İkinci Meşrutiyetin ilânından sonга rütbelerin tasfiyesi kapsamında rütbesi 7 Ağustos 1909'da Birinci Ferik Amirallikten Liva Amiralliğe indirilmiştir.) ile anlaşamamış ve çalışmaları Osmanlı bahriyesindeki özellikle üst rütbe ve makam sahipleri tarafından kıskanılmış veya yadırganmıştır. Bunun neticesi olarak Gamble sözleşmesinin bitiminden 11 ay önce sağlığını bahane ederek istifa etmek zorunda kalmıştır. (Sadrazam'ın istifası ile kabine çekilince Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa'nın yerine Halil İbrahim Paşa 
12 Ocak 1910'da Bahriye Nazırlığına getirilmişti.) Gamble 26 Ocak 1910'da istifa 
ederek, 8 Şubat'ta görevden ayrılmış, ertesi gün de İngiltere'ye dönmüştür. 


Gamble'ın on bin tonluk zırhlılar önermesine karşılık Osmanlı Bahriyesi'nin drednot tipi gemiler istemesi hakkında Hayati Tezel aşağıdaki görüşü ileri sürüyor: 


ч... Bahriye Nezareti savunmasında haklıydı. Karadenizde Rusya gibi bir komşu dururken, Ege ve Akdenizde korunması gereken yerlerimiz varken, silahları, muhafazası ve sürati mahdut olan on bin tonluk muharebe gemilerinden bahsetmek elbet de doğru değildi. Şüphesiz Gamble ve onun tezini savunan halefleri bu gerçeği biliyorlardı. Buna rağmen küçük tonajda ısrar etmeleri, Akdenizde hatırı sayılacak bir karşı kuvvetin doğmasına meydan vermemek ve bir de öteden beri sempati besledikleri Yunanistan Donanması'ndan üstün bir donanmanın vücut 


18 Bkz.: Hayati TEZEL, Anadolu Türkleri'nin Deniz Tarihi Cilt 1, s. 763. 
19 Bkz.: Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, Ottoman Steam Navy, s. 14. 
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bulmasını istememeleri düşüncesi ile tarif edilebilir”? Muhtemeldir ki Gamble'ın öncelikli düşüncesi (veya Admiralty tarafından kendisine verilen direktif) İngiliz Akdeniz donanmasının karşısına çıkabilecek güçte bir Osmanlı Donanması'nın teşekkülüne meydan vermemekti. 


Afif Büyüktuğrul'un İkinci Meşrutiyet sonrası silahlı kuvvetlerde reform ve Gamble hakkındaki düşünceleri şöyle: 


“İkinci Meşrutiyet sonrası silahlı kuvvetler reform çabaları içinde kara kuvvetlerine Alman generalleri, deniz kuvvetlerine de İngiliz amirallerinin getirilmesi, bir politika gereği olarak öngörülmüştü ama Almanya ve İngiltere Avrupada birbirine kanlı bıçaklı düşman yaşıyorlardı. Bu halin Osmanlı silahlı kuvvet işbirliği eğitimine zarar vereceği kimsenin dikkatini çekmemişti. Nitekim Harbiye Nezareti çıkacak bir Balkan savaşında Ege Denizi egemenliğinin Yunanlılarda olacağını kabul ettiğini savaş projelerine yazıyor (Ahmet İzzet Paşa'nın hazırladığı beş numaralı harekât projesi), Balkan savaşında donanmayı Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı generalin emrine veriyor; deniz savaşını da bir deniz binbaşının danışmanlığında kendisi idare ediyordu. 


Diğer taraftan İngiliz Amirali Douglas Gamble'ın Osmanlı Donanmasını yetiştirmek için değil, oyalamak için gönderildiğini İngiltere Çarlık Rusya'sına resmen yazmıştı. Nitekim devrin donanmasında üsteğmen olarak çalışan büyüklerimiz (E. Amiraller Hilmi Üler ve Fahri Engin) de: “Amiral Gamble bize sadece gemi hayatı ve gemilerin peş peşe yürütülmesini ve bir de seyir güvenlik konularını öğretti. Ne muharebe eğitimi yaptık, ne de toplarla talim atışı yaptık...” diyeceklerdi.?' 


İttihad ve Terakki üyesi mebuslar 13 Şubat 1909 günü bir askeri konu dolayısıyla Sadrazam Kâmil Paşa'yı mecliste gerçekleştirdikleri güvensizlik oyu ile düşürdüler. Yerine Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi işbaşına geçti. 14 Şubat'ta yeni 


20 Hayati TEZEL, a.g.e., s. 759. Hayati Tezel ayrıca Osmanlı Bahriyesinde Donanma Komutanlığı'nın Gamble 
ile başladığını şöyle belirtiyor: “Bahriye Nazırlarından sonra ikinci sırayı yani bu günkü Donanma Komutanlığı makamını Bahr-ı Sefid (Bahrısefid / Akdeniz) komutanları işgal ettiler. Bu durum Sultan II. Abdülhamid zamanın- daki İkinci Meşrutiyet inkılâbının, 1908'in sonlarına kadar devam etti. 1908 sonlarında Osmanlı Deniz Kuvvetleri hizmetine İngiltere'nin fiili kadrosundan Tümamiral Gamble başkanlığında beş İngiliz uzman subaydan mürekkep bir heyet getirildi. (1909 başlarında denilmesi gerekir. Geliş tarihi З Şubat 1909 D.H.) Amirale emir ve komuta ѕеlahiyeti, Donanma Komutanlığı mevkii verildi. (Aslında resmen Donanma Komutanı olarak atanmış değildi, ancak sulh zamanında tüm donanma üzerinde Donanma Komutanının yetkisine sahipti. D.H.) Heyet Bahriye Nezareti'nin teşkilatını kurdu. Donanma materyal ve personeli tensik edilmişti. Tümamiral Gamble ile Bahriye Nezareti'nin ikinci makamı olan Donanma Komutanlığı kurulmuştur.” (a.g.e., ѕ. 683) 


21 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı (Türk) - Yunan Deniz Silahlanma Yarışı, $. 734,735. İngiltere'nin Çarlık Rusya'sına Gamble konusunda verdiği cevap: “Osmanlılar, İngiltere'den öğretmen- subay alamadıkları takdirde Almanlara başvuracaklar. Böyle bir çözüm şekli de Osmanlı Donanmasının daha hızlı bir tarzda gelişmesine neden olacaktı." 
mealinde idi. (Bkz.: Egede Olup Bitenler, Çetinkaya APATAY, s. 231,232). 


- 228 - 


kabinedeki Bahriye Nazırı da bahriyeli olmayan Topçu Feriki Ali Rıza Paşa oldu (Hüseyin Hüsnü Paşa'nın yerine). 


Şimdi gelişmeleri bir bütün halinde görebilmek için biraz geriye giderek bahriye dışında neler olduğuna kısaca göz atalım. 


İkinci Meşrutiyet hareketi içerde çeşitli gelişmeleri doğururken, dışarıda iki darbe birden yedi. Bu darbelerden biri, Avusturya'nın Bosna-Hersek'i işgali, diğeri 
de Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesidir. Avusturya İmparatoru Eylül 1908 
sonunda ilgili devletler hükümdarlarına yazdığı ve Bosna Hersek'in Avusturya tarafından ilhak edildiğini bildiren mektuplarını 5 Ekim'de adreslerine dağıttı. Aynı gün (5 Ekim) Bulgaristan Prensi Ferdinand da Padişah 11. Abdulhamite çektiği bir telgrafla Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etti. (Avusturya Bosna-Hersek'i ilhak etmekle beraber, yeni Pazar Sancağı'nı Osmanlı Devletine iade ediyordu.) Türk gazetecileri Avusturya'nın İstanbul elçisi Marki Pallaviçini'ye Avusturya'nın ne hakla bu Osmanlı ülkesini ilhak ettiklerini sorduğu zaman elçinin cevabı, “Hakkımız var, zira kuvvetimiz var” olmuştur. Osmanlı Devleti, Avusturya ve Bulgaristan'ı şiddetle protesto etmek ve ilhak ve bağımsızlığı tanımadığını bildirmek dışında hakkını savaşla arayacak siyasal, ekonomik ve askeri gücü bulamamıştır. Sırbistan ve Rusya Avusturya'nın ilhakına karşı çıktılar. Bu iki ülke Berlin Antlaşması'nın 
25. maddesinin ihlâli olarak gördükleri ilhakı milletlerarası bir konferansa götürmek için çalışmaya başladılar. Avusturya da durumunu sertleştirdi. Osmanlı Devleti ise, Avrupa devletlerinin ancak kendi çıkarlarının peşinde olduğunu görünce, Avusturya ile anlaşmaya yanaştı ve 26 Şubat 1909'da Avusturya ile yaptığı anlaşma ile 2,5 milyon altın lira (56 milyon frank) karşılığında Bosna-Hersek'i Avusturya'ya terk etti. Avusturya da Sırbistan sınırına 15 kolordusunu yığarak bu ülkeye saldırmaya hazırlandı. Almanya'nın araya girmesi ve Berlin Antlaşması'nın 
25. maddesinin yürürlükten kalktığının ülkelerce bildirilmesi ile ilhakın onaylanması önerisi (14 Mart 1909) sonunda kabul gördü. Böylece Bosna-Hersek'in Avusturya'ya ilhakı meselesi kapanmış oldu. 


Osmanlı Devleti 19 Nisan 1909'da da Rusya'nın araya girmesi ile kendisine bağlı bir prenslik olan Bulgaristan'la iki anlaşma imzaladı. Birinci anlaşmaya göre, Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'ın bağımsızlığını tanımasına karşılık, Bulgaristan Osmanlı Devleti'ne 125 milyon frank tazminat ödeyecekti. (Ancak bu tazminat Osmanlı Devleti'nin Berlin Antlaşması ile Rusya'ya ödemek zorunda olduğu fakat henüz ödenmemiş 125 milyon franklık borcuna karşılık tutuldu, dolayısıyla Bulgaristan bu tazminatı ödemedi.) İkinci anlaşma ise Bulgaristan ve Doğu Rumeli'de kalan Müslüman halkın hakları ile Müftülükler ve Vakıflar hakkındadır. 


Doğu Rumeli'nin 1886'da Bulgaristan'la birleşmesinden sonra (Dipnot 22'ye bakınız) Bosna-Hersek'in ilhakı ile Berlin Antlaşması ikinci bir darbe yemişti. 
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Bulgaristan'ın da bağımsızlığını ilanı ile üçüncü darbeyi de yemiş oldu.?? 


31 MART VAKASI VE SULTAN REŞAT'IN CÜLÜSU 


İstanbul'da 13 Nisan (eski takvimde 31 Mart) gerici ayaklanması vuku buldu (1909). Ayaklanmayı bastırmak üzere Selanik'teki Üçüncü Ordu Komutanı Bağdatlı Mahmut (Mahmud) Şevket Paşa, Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında Kolapası Mustafa Kemal'i kurmay başkanlığına atadığı bir tümenlik bir kuvveti İstanbula yolladı. Yolda Edirne'de bir tümen daha bu kuvvete katıldı. Hareket Ordusu adı verilen bu kuvvet 21 Nisan'da İstanbul'a geldi ve üç gün içinde ayaklanmayı bastırdı. 31 Mart ayaklanmasında bahriye yönünden en üzücü olay Ali Kabüli Bey'in öldürülmesidir. Yıldız sarayını topa tutmak istediğinden bahsedilen Binbaşı Ali Kabüli Bey kendi gemisinin askerleri ve diğer bahriye askerleri tarafından sokaklarda sürüklenip isyancıların çeşitli hakaretlerine uğramış, bu arada iki defa bayıldığı halde Yıldız Sarayına götürülmüş, pencere önüne gelen Padişah П. 
Abdülhamid isyancılara “O adamı bana teslim edin ben tahkik ederim” diyerek yanında bulunan paşalardan da Kabüli Bey'in mahfuzen karakola götürülmesini istemişse de sarayla karakol arasında Kabüli Bey isyancılar tarafından hunharca şehit edilmiştir (kasatura Ше). İttihad ve Terakki'nin Padişah'a olan şüpheciliği 


Osmanlı Devletinin özerk bir vilayeti haline getirilen ve Hristiyan bir vali atanan Doğu Rumeli'de Bulgaristan'a birleşme taraftarları 18 Eylül 1885 sabahı Doğu Rumeli'nin merkezi Filibe (Plovdiv)'de bir ayaklanma ve darbe yaparak Vali Gavril Paşa'yı yakalayıp sınırdışı etmişler, Doğu Rumeli geçici Hükümetini kurarak, Bulgaristan Prensi Battenberg'i de çağırmışlardı. Battenberg, Filibeye gelince “Kuzey ve Güney Bulgaristan Prensi" unvanı ile bir bildiri yayınlayarak Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhak olunduğunu ilan etmiştir. Zaten Doğu Rumeli'de asker bulunduramamış olan Osmanlı Devleti askeri harekâta girişememiş ancak birleşmenin Berlin Antlaşmasına aykırılığını dile getirerek büyük devletlerle siyaseten soruna çareler aramıştır. Çözüm için 5 Kasım 1885'de İstanbul'da bir konferans toplandıysa da Sırp-Bulgar savaşı çıkması üzerine netice alınamadı. Nihayet Bab-ı Âli 
ile Bulgaristan arasında 1 Şubat 1886'da imzalanan bir anlaşma, büyük devletlerin de düzeltmesi ve onayı ile 24 
Mart 1886 tarihinde son şeklini aldı. İstanbul Konferansı da 5 Nisan 1886 tarihli bir “Kararname” ile bu anlaşmayı onayladı. Anlaşmaya göre Battenberg aynı zamanda Doğu Rumeli Valisi de oluyordu ki, bu suretle Doğu Rumeli ve Bulgaristan Battenberg'in şahsında birleşmiş oluyordu. Aslında Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli vilayetinin birleşmesi resmen kabul edilmemişti ama bu durum “fiili” bir birleşmeden başka bir şey değildi (Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 546-555). 


23 Bkz.: Hayati TEZEL, a.g.e., s. 588; Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, Cilt ІХ, s. 91; İbrahim AKKAYA; Fahri 
AYANOĞLU, Denizlerimizin Amirleri, s. 119; Cemal Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 2, s. 218-223, irticanın neler yapabileceğinin çarpıcı bir örneği Kabüli Bey'in katili olarak yakalanan 9 bahriye askerinin (ikisi kendi gemisinden) Sıkı Yönetim Mahkemesinde yargılanmaları sırasında verdikleri ifadelerle ortaya çıkmıştır. Mahkeme üyesi Rauf Bey (Orbay)'ın izahatına göre bu askerler evvelce görmedikleri ve tanımadıkları hocaların kendilerine kâfir olduklarını söyledikleri kimselerin isimlerini, adreslerini ve bulundukları yerleri teker teker vermişlerdi. Bunlardan Âsar-ı Tevfik'te görevli ikisine Rauf Bey gemi komutanının kalir olup olmadığını sorduğunda ikisi birden “Hayır değildi efendim. Bir kaç kere kendisini namaz kılarken gördük. Bize bir emir verirlerken evvela Bismillah derdi, kendisinden hiç bir fenalık da görmedik, fakat bize kendisinin büyük bir dinsiz olduğunu ve gemisi ile beraber Yıldız Sarayı'nı topa tutmak için harekete hazırlandığını söylediler ve bunun böyle olduğuna yemin de ettiler. Bize eğer bunu yaparsak cennete gideceğimizi ve bize verdikleri muskaları başımıza, fesimizin içine yerleştirirsek kurşun geçmeyeceğini ve hiç kimse tarafından öldürülemeyeceğimizi anlattılar” demişlerdir. Askerlere mahkumi- 
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31 Mart olayından sonra çok arttı. Bu sebeple II. Abdülhamid 27 Nisan 1909'da 
tahttan indirilerek, yerine 65 yaşındaki üvey kardeşi (anneleri ayrı) Mehmet Reşat (Reşad), V. Mehmet ünvanı ile (tahta geçtiğinde Osmanlı tarihinin en yaşlı padişahı olarak) Padişah oldu. Ekim 1909'da da İttihad ve Terakki Cemiyeti, “fırka” yani bir siyasi parti haline dönüştü. 


Daha önce 31 Mart Olayı nedeniyle 14 Nisanda Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi çekilmiş, sadrazamlığa Tevfik Paşa getirilmişti. Bahriye Nazırı da vekâleten Liva Amiral Hacı Emin Paşa? olmuştu. (22 Nisanda da onun yerine Piyade Ferik'i Emin Paşa atanmıştı.) Mecliste çoğunluğu oluşturan İttihad ve Terakki mebuslarının Tevfik Paşa kabinesinin devrini doldurduğunu ve çekilmesi gerektiğini ileri sürmeleri üzerine Tevfik Paşa 5 Mayıs'ta istifa etti, yerine Hüseyin Hilmi Paşa'nın sadrazamlığında yeni kabine kuruldu. Bahriye Nazırlığı'na da ikinci defa Arif Hikmet Paşa atandı. 


31 Mart (13 Nisan 1909) gericilik olayından sonra eski Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa'nın Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından rütbesi ve nişanlarının geri alınması, askerlikten tard edilmesi ve sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılmasına karar verildi ve Çanakkale'ye sürgüne yollandı. Diğer taraftan Bahriye Nezareti de müteahhitlerin yatırdıkları kefalet akçelerini ve alacaklarını vezneden alarak zimmetinde bulundurduğu savı ile hakkında dava açtı ise de ceza davası genel afla düşmüş olduğundan hazine alacağı konusunun Yüce Divana ait olduğu kararlaştırıldı. 1912'de de Sıkıyönetim Mahkemesinde hüküm giyen veya idareten sürgüne gönderilenlerden affedilenler listesinde yer aldı. 


DONANMA CEMİYETİ, AMİRAL WILLAMS 


İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesinde büyük hizmetleri görülen Niyazi ve Enver Beylere hediye edilmek üzere birer kılıç hazırlanması için bazı gazetelerce bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Edirne'den $. Hüseyin imzası ile Tanin Gazetesi'ne gönderilen bir mektupta, kılıç takdim etmek yerine “umum milletten iane toplanarak iki kruvazör alınması, birine Niyazi, diğerine Enver ismi verilme- 


yetleri tebliğ edildiğinde bunlardan dördü "Biz doğruca cennete gideceğiz, hocalar bizi orada bekliyor” demişlerdir. 
Ayrıca Rauf Bey "Sorgumuz devam ettiği zaman daha korkunç bir hakikatle karşı karşıya geldik: hocalar mektepli zabitlerin din ve padişah düşmanları olduklarını, bunların her görüldükleri yerlerde tecdid-i imân (imanın yenilenmesi) etmelerinden sonra öldürülmelerinin farz-ı ayn (Allah'ın emri) olduğunu isyandan daha evvel kendilerine uzun uzun anlatmışlardı" diyor. (Bkz.: Cemal KUTAY, a.g.e., s. 222,223) 


24 Hacı Emin Paşa'nın görevden alınması hakkında Ali Fuad TÜRKGELDİ'nin izahatı şöyle: 


"Bahriye Nezareti vekâletine tayin olunan Emin Paşa da ihtiyar ve geveze bir adam olup "Ondan saniye efendim, ondan saniye efendim” diye daima yanındakileri iz'aç etmekte olduğu ve nezaret umürunu idare edemeyeceği anlaşıldığından tayininden üç dört gün sonra da onun tebdili ile Bahriye Nezaretine erkân-ı askeriyeden diğer Emin Paşa'nın memuriyeti icra kılındı.” (Görüp İşittiklerim, s. 29) 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si” teklif edilmiştir. Bu teklif Tanin Gazetesi tarafından kabul edilerek aynı gün kamuoyuna duyurulmuştu. Bunun üzerine memleketin her tarafından Osmanlı Bankası'nda Mebusan Meclisi emrine sarf edilmek üzere bir hesap açılmıştır. Bu ianeye katılmak üzere memleketin her tarafında İane-i Milliye Komisyonları kurulmuştur. İşte bu komisyonlar Donanma Cemiyeti'nin temeli, Enver ve Niyazi kruvazörleri için toplanan paralar da ileride kurulacak Donanma Cemiyeti'nin mali kaynağını teşkil etmiştir. Bu meblağ (22.273 lira 36 santim) önce Bahriye Nezareti'ne devredilmek istenmiş, Donanma Cemiyetinin kuruluşunu müteakip bu cemiyete bir kanunla devredilmiştir.” 


Evvelce bahsedilen donanmanın Padişah Mehmet Reşat'ın izlediği 3 ve 23 
Temmuz 1909'daki resmi geçitlerde gemilerin eski, harap ve perişan hali tüm izleyenleri üzmüştü. Donanma П. Abdülhamid devrinde yaklaşık 30 yıl Haliç'te atıl kaldıktan sonra ilk defa halkın karşısına çıkıyordu. Özellikle 3 Temmuz'daki geçit töreninden sonra birçok gazete donanmanın kuvvetlendirilmesi hakkında yazılar yayınlamaya, yarışmalar düzenlemeye başlamışlardır. Böylece kamuoyunun dikkati Donanma üzerine çekilmiş oldu. Halkın donanmasına karşı uyanan ilgisi ve ona yardım isteği Donanma Cemiyeti'nin kuruluşunun temelini oluşturmuştur. 


10 Temmuz 1909 (27 Haziran 1325)'da dört kişi donanma hakkında konuşurken akıllarına bir çare gelir; üyelerinden ayda 40 para almak şartıyla bir cemiyet kurulabilir ve bu cemiyet Osmanlıların yardım severliklerine güvenebilirdi. Bu dört kişi П. Belediye Dairesi'nin Sağlık Heyeti'nden; Doktor Hafız İbrahim, İsmail Hakkı, Başmühendis Haşim Bey ve Doktor Petraki Papadapulo idi. Bu Donanma Cemiyeti'nin kuruluşuna atılmış ilk adımdır. Ancak bu fikrin gerçekleşmesi biraz şüpheli idi. Çünkü daha önce de Tanin Gazetesi vasıtası ile böyle bir teşebbüs başlatılmış ancak sonuçlanamamıştı. Bu dört kişinin fikrine göre 30 milyon Osman-І’піп yardım severliğine güvenilirse bu iş başarılabilirdi. Yeter ki iyi bir teşkilat vücuda getirilsin. Bu çalışmaya hükümetin de katılması sağlanırsa on sene içinde Fransa derecesinde mükemmel bir donanmaya sahip olunabilirdi. Nitekim, Almanya Donanma Cemiyeti'nin çalışmaları sonunda, İngiltere'yi bile endişeye sevk edecek bir donanma meydana getirilmişti. 


İlk müteşebbisler olan Doktor Hafız İbrahim, İsmail Hakkı, Başmühendis Haşim Bey ve Doktor Petraki Papadopulo Efendi, tecrübelerine güvendikleri Ayan Meclisi başkanı Said Paşa'ya başvurmaya karar verdiler. Kendisine yapılan fahri başkanlık teklifini, Cemiyetler Kanunu Milli Meclis'ten çıktıktan sonra kabul etmek şartıyla, memnuniyetle karşıladı. Daha sonra gerekli propagandayı temin etmek maksadıyla Tercüman-ı Hakikat Gazetesi sahibi Nüzhet Bey ve başyazar Hüseyin Kâzım Beye müracaat ettiler. Zaten bu gazete donanma konusunda en fazla gayret gösteren gazetelerin başında geliyordu. 


25 Selahattin ÖZÇELİK, Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti, $. 8,9. 
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Bu büyük teşebbüsü 4-5 kişinin yürütemeyeceğini bilen müteşebbisler başka çareler aramaya başladılar. 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325)'da Etıbbâ-yı Mülkiye Kulübü'nde toplanılmak üzere hatırı sayılır tüccarlara, belediyelere, resmi cemiyet ve kulüplere, ruhani reislere, basın mensuplarına davetiye gönderilerek 
birer temsilci göndermeleri istendi. Davetiye gönderilen 45 yerden bu davete 22 
kişi icabet etti. 6 kişi de ilk müteşebbisler olmak üzere toplam 28 kişi ile ilk toplantı başladı. 


Ayrıca Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Merkez Heyeti'nden de bir kişi bu toplantıya katılmıştı. 


Bu toplantı bahriyeden Râsim Paşa'nın geçici başkanlığında yapılmıştır. Önce Tercüman-ı Hakikat başyazarı Hüseyin Kâzım bugüne kadar yapılan çalışmaları izah etmiş, daha sonra Doktor Petraki Papadopulo bir konuşma yapmıştır. İlk zabıt tutularak bir idare heyetinin seçimi teklifi kabul edilmiş, gizli oyla aşağıda isimleri yazılı olanlar seçilmişlerdir. 


Yağcızade Şefik Bey : Tüccar 

Mehmet Abud Efendi : Tüccar 

Râsim Paşa : Bahriye Mirlivası 

Kadri Bey : Dava Vekili 

Selahaddin Bey : ХУШ. Belediye Dairesi üyesi 
Mahmut Bey : Piyade Kolağası 

Ali Şükrü Bey : Bahriye Erkân-ı Harbiye Mülazımı 
Fazıl Berki Bey : Tabib Yüzbaşı 

Fuad Süreyya Paşa : Tabib (Mülkiyeden) 

Ziya Bey : Piyade Mülazımı 

Faiz Bey : П. Belediye Dairesi Üyesi 

Nüzhet Bey : Tercüman-ı Hakikat Gazetesi Sahibi 
Kâzım Bey : Tercüman-ı Hakikat Gazetesi Başyazarı 
Doktor Hafız İbrahim Bey : П. Belediye Dairesinden 

Doktor İsmail Hakkı Bey : П. Belediye Dairesinden 


Doktor Petraki Papadopulo 
Mühendis Haşim Bey 


: П. Belediye Dairesinden 
: II. Belediye Dairesinden 
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Böylece 19 Temmuz 1909 (6 Temmuz 1325) cemiyetin kuruluş tarihi, 28 kişi de cemiyetin kurucuları oldular. Cemiyetin adının da “Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti” olması kararlaştırıldı. 


Bu ilk idare heyeti, gerek resmen tasdik edilmek üzere “Nizamnâme-i Esasi”- yi hazırlamak ve gerek üye kayıtlarını düzenlemek ve üyelerin verecekleri aidat ve diğer yardımların kayıt ve kabullerini düzenlemek ve bu işleri yürütmek üzere çeşitli komisyonlar kurabilecektir. İkinci toplantıda idare heyeti başkanlığına Şefik Bey, Başkan vekilliklerine Râsim Paşa ve Kadri Bey seçildiler. Râsim Paşa işlerinin çokluğu sebebi ile istifaedince yerine Divân-ı Muhasebat üyesi Fuad Bey seçilmiştir. 20 Temmuz 1909 (07 Temmuz 1325)'da yapılan toplantıda yardımların nasıl toplanacağı hususu görüşülmüştür. 


İlk yıllarda İâne-i Milliye Komisyonu, Donanma-yı Osmani İâne-i Milliye Cemiyeti gibi adlar kullanılmışsa da cemiyetin resmi adı aynı kalmıştır. Ancak, zamanla çeşitli milli yardım cemiyetleri kurulunca bir takım karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Bilhassa Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti kurulunca bu karışıklık daha da 
artmıştır. Öyle ki birine gönderilen meblağ veya yazı diğerine gitmektedir. 1913 
(1329) Kongresinde bu durum görüşülmüş ve cemiyetin adının “Osmanlı Donanma Cemiyeti” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 17 Şubat 1914 (4 Şubat 1329)'te bu hususta İrade-i Seniyye çıkmış ve Cemiyetin adı resmen “Osmanlı Donanma Cemiyeti” olmuştur. Fakat cemiyetin eski adı kullanılmaya devam edilmiş, millet arasında ve bugün genel olarak “Donanma Cemiyeti” olarak isimlendirilmiştir. 

Daha önce belirttiğimiz gibi cemiyetin “Fahri reisliği” önce Said Paşa'ya teklif edilmişti. 1910 (1326) Kongresi'ne verilen raporda anlatıldığına göre bu husus 25 Ağustos 1909 (12 Ağustos 1325)'da padişaha arz edilmiştir. Ancak cemiyet nizamnâmesi Vekiller Heyeti ve Şurâ-yı Devletçe incelenirken, cemiyetin maksadı göz önüne alınmış ve “millet menfaatini hadim” kabul ediliştir. Bu durumda padişahın himayesi ve fahri reisliği altında olması icab etmektedir. 
Nitekim 4 Kasım 1909 (22 Teşrinievvel 1325)da bunun uygun olduğuna dair irade-i seniyye çıkmıştır. Sultan Mehmet Reşad'ın ölümü üzerine cemiyetin fahrireisliğini Sultan Vahdettin (Vahdeddin/Vahideddin) üstlenmiştir.” 


Cemiyetin ana tüzüğü (Nizamname-i Esasi) ve yardımların nasıl toplanılacağını düzenleyen “Usül-i Cibayet Talimnâmesi” 23 Ağustos 1909'da hükümete verilmiştir. Nizamnamenin incelenmesini müteakip hükümet onaylamış ve irade-i seniyye de 4 Kasım 1909'da çıkmıştır. Bu tüzük bazı değişikliklere uğramasına rağmen cemiyetin faaliyetlerine esas teşkil etmiştir. 


26 Bkz.: Selahattin ÖZÇELİK, a.g.e., s. 11-14. 
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Artık bütün memleket ayakta ve bağış yarışındadır. Bir aylıklarının tamamını cemiyete bırakan subay, memur ve öğretmenlerin yanında, sandığının bir köşesinde sakladığı altınını getiren yaşlı kadınlar, mücevherlerini, beşibiryerdelerini hediye eden yeni gelinler, harçlıklarını feda eden küçük öğrenciler ekseriyettedir. Bir harp gemisi kartpostalı, bir bardak su, bir fincan kahve, bir portakal herhangi bir toplulukta Donanma Cemiyeti adına artırmaya çıkarılmakta ve birkaç bin kuruşa satılarak parası hemen cemiyet merkezine gönderilmektedir. 
Bu şekilde, yapılmış olan bağışlar bir yılda 750.576 altın liraya yükselmiştir. 


Cemiyet, kuruluşundan itibaren dört ay içinde, donanmayı kuvvetlendirmek amacının tahakkuku yolunda ilk adımı atmış ve Bahriye Nezaretinin plan ve projelerine uygun olarak dört muhribin satın alınması hususunda bir Alman firması ile anlaşmaya varmıştır. (Anlaşma sırasında muhriplerin Alman Bahriyesi için inşaları tamamlanmış, tecrübeleri yapılmakta idi.) Bu faaliyeti destekleyen hükümet, satın alınacak muhriplerin bedellerinin ödenmesine Maliye Nezaretinin kefaleti için bir kanun tasarısı düzenleyerek 30 Ocak 1910 tarihinde Meclis-i Mebusan Reisliğine göndermiş, Meclisin hemen ertesi günkü birleşiminde okunan tasarının müzakere açılmaksızın kabulü istenmiştir. 


Meclis-i Mebusanca bilittifak kabul edilen tasarı, derhal Heyet-i Âyan'a gönderilmiş ve 1 Şubat 1910 tarihindeki 29. birleşimde, encümene havale olunmaksızın ve üzerinde konuşma yapılmadan aynen ve oybirliğiyle kabul edilerek kanunlaşmıştır. Cemiyet, bu suretle ilk taksit 197.475 lirayı yatırmış ve Alman firması ile mukavele 18 Nisan 1910 tarihinde imzalanarak dört muhribin satın alınması tahakkuk yoluna girmiştir. Fr Schichau AG, Elbing tersanesinde inşa edilen bu gemiler: Yadigâr-ı Millet, Gayret-i Vataniye (veya Vataniyye) Numune-i Hamiyet (veya Hamiyyet) ve Muavenet-i Milliyedir. Bu gemilere torpido 
muhribi hatta torpidobot da deniliyordu (Özellikleri: Deplasman: 765 ton, 2 
pervaneli, Sürat: tecrübelerde 32 kts, 1912'de 26 kts; 1911'de silahları: 2x75 mm L/50 seri ateşli top, 2x57 mm L/50 seri ateşli top, 3x450 mm Schwartzkopf torpido kovanı, 8 torpido). 


Cemiyetin bu çalışmalarına paralel olarak Hükümet de, Amiral Gamble'ın başlattığı ancak fikir ayrılıkları nedeniyle çeşitli tadilâtlara uğrayan on yıllık bir bahriye programı tertiplemiş, bunun tahakkuku için lüzumlu beş milyon liranın on yılda sarfı, bu program dahilinde olmak üzere Donanma Cemiyeti tarafından vuku bulacak satın almalara kefalet edilmesi ve bu suretle yapılacak satın almaların on yıllık ödenek yekünundan indirilmesi için bir kanun tasarısı düzenleyerek 7 Şubat 1910 tarihinde Meclis-i Mebusuna göndermiştir. Tasarı, Meclisin, ertesi günkü 2. Yıl 37. Birleşiminde okunarak Muvazene-i Maliye (bütçe) encümenine havale edilmiş, aynen kabulüne dair encümen mazbatası 
13 Şubat 1910 günü, Biga mebusu Arif İsmet Bey ve Bursa mebusu Ömer Fevzi Efendi'nin teklifleriyle üzerinde görüşme açılmadan kabul edilmiştir. Ayan Meclisinde de müzakeresiz ve alkışlarla kabul edilen tasarı, 28 Şubat 1910'da 
kanunlaşmış ve Takvim-i Vekayi'nin 22 Şubat 1325 (7 Mart 1910) tarihli 473 
sayılı nüshasında yayınlanmıştır. 


Bu suretle Hükümetin de büyük desteğini sağlayan cemiyet, bağışlar yanında gelir sağlayacak diğer bazı teşebbüslere de girmiş ve bu cümleden olarak kibrit ve sigara kâğıdı imtiyazı alınmış, ikramiyeli piyango ve sergiler tertip edilmiş, donanma gemilerini havi kartpostallar bastırılarak satılmıştır. Ayrıca kurban derileri, fitre ve zekât paralarının da cemiyete teslimi için yapılan çağrılar olumlu sonuçlar vermiş ve Cemiyet bir de 10.000 baskılı “Donanma” adıyla bir dergi çıkarmıştır. Bu arada П. Abdulhamidden intikal edip Osmanlı Bankasında duran mücevherlerden murassa nişanlarla tarihi ve milli kıymeti haiz olanlardan maadası hükümetin gözetim ve sorumluluğu altında satılmak üzere cemiyete terkolunmuş ve bu şekilde toplanan para, iki yılda 1.710.229 altın lirayı bulmuştur. 


Yukarıda bahsi geçen dört torpido muhribinden sonra programa uygun olarak zıhlı satınalınması için Avrupa tersanelerinde incelemeler yapan bir heyet, bedeli tamamen cemiyet tarafından ödenmek suretiyle (Bono faizi, komisyon gibi bazı kalemler hükümetçe ödenmiştir.) Barbaros Hayrettin (Barbaros Hayreddin/ Barbaros), Turgut Reis zırhlıları (battleships) nı ve ayrıca askeri nakliyatta kullanılmak üzere Reşit Paşa, Mithat Paşa ve Giresun ticaret gemilerini satın almıştır. 
(Barbaros ve Turgut Reis'in alımı hakkında ileride detaylı bilgi verilecektir.) 


Cemiyet ayrıca İngiltereye ısmarlanan Reşadiye, Sultan Osman (Sultan Osman-ı Evvel) ve Fatih dretnotlarının ücretlerinin ödenmesinde devlete çok büyük maddi yardımlarda bulunmuştur. Bununla birlikte İngiltere yakın harp tehlikesi altında olduğunu belirterek Sultan Osman ve Reşadiye'ye el koymuş, halen kızakta olan Fatih de sökülmüştür. (Bu gemiler hakkında bilâhere detaylı bilgi verilecektir.) 


1914-1918 yıllarında harbe rağmen, kaynağını milletin hamiyet ve fedakârlığından alan kutsal görevine başarı ile devam eden cemiyet 8 Şubat 1919 tarihli irade ile Bahriye Nezaretine ilhak edilmiş, 2 Nisan 1919 tarihinde fesholunmak suretiyle tarihi görevi sona ermiştir.” 


31 Mart olayından sonra daha önce belirtildiği gibi bir siyasi parti haline gelen İttihat ve Terakki, hükümet üzerindeki etkinliğini daha da kuvvetlendirmiş ancak iktidarı doğrudan kendi eline almamıştı. Bu partinin hükümet üzerindeki kontrol ve gözetiminden rahatsız olan Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa 12 Ocak 


27 Bkz.: Fahri СОКЕ, a.g.e., s. 22-24. 
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1910'da istifa etti. Yeni kabineyi Roma Büyükelçisi olan İbrahim Hakkı Paşa kurdu. (İttihad ve Terakki Partisinden Talât Bey Dahiliye, Cavit Bey de Maliye Nazırı oldular.) Bahriye Nazırlığına da daha önce Amiral Gamble'ın faaliyetleri anlatılırken belirtildiği gibi Arif Hikmet Paşa'nın yerine Liva Amiral Halil İbrahim Paşa getirildi. 


Hükümet ise evvelce belirtildiği gibi 10 yıllık bir program yapmış ve Donanma Cemiyetinin maddi yardımlarını da göz önüne alarak 28 Şubat 1910'da kabul edilen “Bahriye Olağanüstü Bütçe Kanunu” ile gemi tedariki için beş milуоп lira ayırmıştır.? 


Bahriye Nazırı Halil Paşa İngiliz Armstrong şirketiyle yaptığı görüşmelerde 
Gamble'ın planını kullanarak iki muharebe gemisi ve bir zırhlı kruvazör için 5 
milyon altın lira ödemeye hazırlanmışsa da bu ülkenin ödemeye gücünün yetmeyeceği bir miktardı ve hükümet bu onaylanmamış görüşmelerden haberdar olunca Bahriye Nazırı 2 Nisan 1910'da istifa etti.?? Bu tarihten sonra Sadrazam Bahriye Nazırlığına da vekâleten bakmıştır. Netice olarak gemi tedariki hiç bir zaman planlandığı şekilde yapılamamış ancak mali imkânlar, ihtiyaçlar ve yabancı tersanelerin tutumuna göre optimum bir tedarik stratejisi uygulanmaya çalışılmıştır. (İleriki yıllarda tedarik planında tadilatlar ve yeni planlar yapılacaktır.) 


1909 yılından beri devam eden kuvvet plan çalışmaları sonunda Bahriye 
Nezareti 5 yılık aşağıdaki programı hazırlayarak gerekçeleri ile birlikte 1 Nisan 
1912 (15 Mart 1328)'de Sadarete göndermiştir. Program teklifi bakanlar kurulunca değerlendirildi. Sonuçta önceliğin sipariş edilmiş bulunan iki dretnotta olduğu (İlerideki “Drednot Teraki” kısmına bakınız. Aslında Armstrong'un yaptığı dretnot'un yapımı durmuştu. D.H.) ve mali kaynak yetersizliği gerekçeleriyle tüm programın uygulanmasının ileriki bir tarihe bırakılmasına karar verildi.” 
(Program 1909'dan başladığı için Amiral Gamble'ın yapmış olduğu programın zamanın şartlarına göre revize edilmiş şekli olduğu anlaşılmaktadır.) 


28 Fahri СОКЕН, a.g.e., s. 24,158. 


29 Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, a.g.e., s. 14. (Bu kitapta nazırın 3 Mayıs 1910'da görevden 
alındığı yazılmıştır. Ancak yapılan incelemede nazırın 2 Nisan 1910'da istifasını müteakip 1 Haziran 1910'da emekliye sevk edildiği anlaşılmaktadır. 


30 Bkz. Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt 4, s. 74 ve Balkan 
Harbi Tarihi VII nci Cilt. Osmanlı Deniz Harekatı 1912-1913, s. 15; Serhat GÜVENÇ, Osmanlıların Dretnot Düşleri, 5. 66,70; Richard HOUGH, The Big Battleship, ѕ. 69. Serhat Güvenç daha önceki plan çalışmalarına da değinerek “... 1910 yılında deniz gücü plan çalışmaları tamamlanmış ve kapsamlı bir donanma programı onay için Sadarete gönderilmişti. Bölgesel rakipleri Rusya'nın Japonya ile yaptığı savaştan çıkan dersler ışığında Osmanlı Devleti Drednotlar etrafında oluşturulacak bir donanma kurmaya niyetlendi. Ancak mali olanaksızlıklar nedeniyle donanma programı bir bütün halinde yürürlüğe konamadı. Bunun yerine 1911'den başlayarak tek tek drednot alımına yönelindi" diye yazıyor (а.9.е., s. 57). 
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П. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Donanma Programı 


| кү Я 1909 1910 1911 1912 1913 | Altın Olarak Tekil Altın Olarak | 
Gemi Tipi Tonaj Yılı Yılı Yılı Yılı үн Gemi Değeri Toplam Değer ш 3 EE EMEN [== | 
Г [== | 
Gemisi 


2 Mayın Dökücü Gemi ESESENKEN EN KE ЭЖ 130.000 

1 Onarım Gemisi зо о [т [о о о | zwo | 200.000 

2 Kurtarma Gemisi selo [ао [о [о | se | 100.000 

И EC e 

mw ECE 28 
1 15 12 10 8 


| 46 18.960.000 | 


Donanma Cemiyetinin satın aldığını evvelce belirttiğimiz muhriplerden Ağustos 1910'da önce Yadigâr-ı Millet ve Muavenet-i Milliye, 27 Ağustos 1910'da da Numune-i Hamiyet ve Gayret-i Vataniye İstanbul'a varmışlardır. 


Ağustos 1909 yılında Yunanistanda bir askeri darbe oldu. Askeri hükümet donanmaya önem veriyordu. Osmanlı Devleti gibi Yunanistan da Fransa'dan sonra İngiltereden (1911 baharında) bahriyesi için uzmanlar getirdi ve İngiltere'ye eğitim için bahriye personeli yolladı. Donanmayı güçlendirmek için 10.000 ton civarında bir zırhlı kruvazör ve sekiz muhrip tedarik edilmesine karar verildi. (Detaylı bilgi 6. Bölümde verilecektir.) 


1909'da İtalyan Donanması, Livornodaki Frateli Orlando Kardeşler tezgahlarına (Orlando Shipyard) üç kruvazör ısmarlamıştı. İlk önce inşa edilen Pisa ve Amalfi donanmaya katıldıktan sonra İtalyan hükümeti mali gerekçelerle üçüncü gemiden vazgeçti. Sonuncu gemi satışa çıkarıldı. Osmanlı Devleti gemiyi satınalmak için teşebbüse geçti. Ancak hem devletin mali gücü yeterli olmadı (Donanma Cemiyeti de 19 Temmuz 1909'da kurulmuşsa da henüz kasasında yeterli para birikmemişti) hem de daha büyük, dretnot (dreadnought) tipi gemiler alınması düşüncesi hakimdi. Bu nedenlerle görüşmeler bir türlü sonuçlanamıyordu. 
Orlando gemi tezgahları genel müdürünün Osmanlı Devleti ile görüşmelerinin sonuçlanmaması üzerine, tersane idaresi Yunanistan ile temasa geçti. Gemiye o 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günkü Yunan parası ile 24 Milyon Drahmi (Drachmas) bedel biçilmişti. Yunan Bahriye Bakanı Damianos gemiye büyük ilgi göstermiş, ancak bu meblağın kaynağını kestirememişti. Yunan donanmasının güçsüz durumu Yunan hükümetini endişelendiriyordu. Hükümetin imdadına Mısır'da yerleşik zengin bir Rum tüccar olan George (Yorgo) Averoff yetişti. Geminin ücretinin yaklaşık dörtte birini karşıladı. Geri kalanını, bir kısmını da borçlanmak suretiyle, hükümet tamamlandı ve 30 Ekim 1909'da tersane ve Yunanistan ilgilileri satış sözleşmesini imzaladılar. 
Bab-ı Âli fırsatı kaçırmakla kalmamış, Georgios Averof (Averoff) adını alacak geminin Yunan Donanmasına katılması Osmanlı Hükümetini büyük ölçüde endişelendirmişti.” Yunanlılar sözleşme imzaladığında inşaat başlamak üzere oldugundan gemi ancak 1 Eylül 1911 tarihinde Yunan Bahriyesinde hizmete girmiştir. 


Averof'un Osmanlı Devleti tarafından satın alınamamasıyla ilgili olarak Ali Fuat Paşa şu bilgileri veriyor: 


“... İtalyanlar Averof'u satılığa çıkardılar. (Satılığa çıkarıldığında geminin ismi yoktu. D.H.) Bize satmak istediler ve beklediler. Osmanlı Bahriye Nezareti'nin çok nazari olan programına bu gemi uymadığından hükümete aldırmadılar. Pusuda bekleyen Yunanlılar derhal satın aldılar. Neden sonra aklı başına gelen Bahriye Nezaretimiz Averof yerine Alman donanmasının satılığa çıkardığı iki eski harp gemisini Barbaros ve Turgutreis'i hükümete satın aldırttı. (Bu gemiler hakkında bilahare bilgi verilecek. D.H.) Buna rağmen donanmamız maalesef hiç bir üstünlük elde edemedi. 


Averof zırhlısının satın alınması gerektiği sırada ben Roma'da ataşemiliter olarak bulunuyordum. O tarihte Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin güçlendirilmesinin tamamiyle aleyhinde bulunan büyük Avrupa devletlerinin tezgahlarına, istediğimiz zaman ve istediğimiz vasıfta harp gemileri siparişetmek imkân dışı bir olaydı. 
Bu itibarla uzun vadeli bir deniz savunmasına nasıl bel bağlayabilirdik ve kendimizi nasıl güvence altında hissedebilirdik? 


Deniz Kuvvetleri programımızın hedefi Yunan Donanmasına üstünlük sağlamaktı. Bunu takiben de hiç fırsat kaçırmadan Rus Donanmasına üstünlük temin edebilmemiz, Ege Denizi tarafından ikiye ayrılmış olan Osmanlı ülkesi için hayati bir mesele idi. Bu bakımdan Averof'un satın alınmaması hiç bir surette telâfi edilemedi. O tarihte büyük devletlerin donanmalarının ana harp gemilerini yirmi bin ile otuz bin tonilatoluk ve uzun menzilli büyük toplu dretnotlar teşkil ediyordu. Bunların yapılması pek çok masrafı gerektiğinden kısmen dretnot kısmen de dretnot yerine daha ucuza mal olan seri hareketli büyük toplu ve kuvvetli 


31 Bkz: Zafer TOPRAK, Balkan Yenilgisi, Kimlik Sorunu ve Averof Zırhlısı, Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri, Gemiler, Efsaneler, Denizciler, s. 82,83. Serhat GÜVENÇ bu gemi için 950.750 İngiliz sterlini (veya 23.678.768 Fransız Frangı) ödendiğini yazıyor. (Osmanlıların Dretnot Düşleri, s. 4 1) 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kruvazörlerin kullanılması kabul edilmişti. Küçük devletler esasen kruvazörleri tercih etmişlerdi. Bu tarzda inşa edilmiş olan Averof'un tarafımızdan satın alınmaması Egede donanmamızın üstünlüğünü kaybetmesi bakımından önemli bir rol oynamıştır.”? 


Ancak Afif Büyüktuğrul Emekli Deniz Albayı Ali Rıza Bey'in Cumhuriyet döneminde milletvekili olarak Büyük Millet Meclisinde Bahriye Vekâletinin açılması hakkında yaptığı konuşmada Averof'un satın alınmaması ile ilgili olarak aşağıdaki açılamayı yaptığını yazıyor.” 


“... Yunanlıların sonradan satın aldıkları Georgios Averof adlı zırhlı kruvazörün satın alınması İtalyanlar tarafından bize önerilmişti. Fakat bu zamanın Maliye Bakanı ‘Yunanlıların parası yok. Bu gemiyi satın alamazlar” dediği ve Dışişleri Bakanı'nın da “Yunanlılar blöf yapıyor, bu gemiyi alacak takatları yoktur” diyerek fikirler beyan etmesi ve bunlara ek olarak mali olanaksızlıklar Meclis-i Mebusan'ı bu gemiyi almamak kararına götürmüştü.” 


Averof'un tam yük deplasmanı 10.200 tondu. Azami sürati 23,5, harekât sürati 20 ktsidi. Silahları; 4x234 mm (2x2), 8x190 mm (4x2), 16x76 mm, 4x47 mm top,3x430 mm torpido kovanından oluşmaktaydı.” 


Averof'un Yunanlılar tarafından satın alınması Osmanlı Bahriyesi'nde büyük endişe yarattı. Gemi hizmete girdiğinde denizde aleyhimize bozulacak kuvvet dengesinin süratle telâfisi gerekiyordu. 


Osmanlı hükümeti acilen harp gemisi temin edebilmek için önce İngiltere'ye başvurmuşsa da bir netice alamaması üzerine Almanya'ya yöneldi. (İngiliz Bahriye Nezareti Royal Sovereign sınıfı ікі demode harp gemisini her biri yüzbin sterlinden satmayı teklif ettiyse de Osmanlı tarafı uygun görmedi.) 


32 Ali Fuat CEBESOY, Bilinmeyen Hatıralar (Hazırlayan: Osman Selim KARAHANOĞLUJ), s. 204,205. Mithat IŞIN 
da Averof'un alınmamasını şöyle açıklıyor: “... Dretnot tipini esas kabul eden Osmanlı Devleti'nin 1909 sonbaharında Avrupa'ya gönderdiği bir mütehassıs heyet tetkikat sırasında, İtalya'nın Orlando tezgahlarında yapılmakta olan (Averof) zırhlısını da inceledi ise de dretnot tipine bağlandıkları için ve bu geminin kömürlüklerinin küçük olduğunu da sebep tutarak uygun bulmadı. İtalyanlar tarafından istenen para da değerinden fazla idi. Bu kararın hemen akabinde 1909 nihayetinde Yunanlılar “Averof” zırhlısını derhal satın aldılar. Yunanistan da zırhlı kruvazör değil büyük bir zırhlı sağlamak kararında idi. Fakat ne bu karar ve ne de diğer sebepler Yunanlılara bu fırsatı kaçırmaya mani olamadı. Zırhlı kruvazör 10.000 tonluk olmakla beraber 1905'te yapılan 15.000 tonluk büyüklükte eş gemilerin vasıflarını, savaş gücünü mezcetmişti...” (1912-1913 Balkan Harbi Deniz Cephesi, s. 22,23) 


33 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt 3, s. 381,382 ve Dipnot 590. 


34 Birinci Dünya Harbi sonunda galip devletlerin harp gemileriyle birlikte İstanbul'a da gelerek Rumlar tarafından büyük coşku ile karşılanan anılan gemi, halen Atina yakınındaki Faliron (Faliro/Phaleron) körfezinde yüzer müze olarak değerlendirilmektedir. Acaba biz de TCG Yavuz'u müze olarak muhafaza etmeli miydik? 
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Gerek Almanya'nın şartları ve mali kısıtlamalar gerekse Almanların yeni muharebe kruvazörlerini satmak istememesi nedenleriyle başlangıçta bir ilerleme kaydedilmedi. Nihayet 15 Temmuz 1910'da Alman Bahriye Bakanı Alfred von Tirpitz, halen hizmette olan Brandenburg sınıfı dört eski muharebe gemisinin (battleship) beheri 10 milyon mark'tan satılabileceğini bildirdi. Osmanlı Devleti Kurfürst Friedrich Wilhelm ve Weissenburg'u seçti. (Bunların zırhı nikelli çeliktendi.) 5 Ağustos 1910'da Almanya ile Osmanlı tarafı gerekli kontratı imzaladılar. 
İki gemi Osmanlı Bahriyesinden 24 subay ve 38 personelle, Alman personeli gemilerde olarak 14 Ağustos'ta Wilhelmshavenden ayrılarak 29 Ağustos'ta Çanakkale'ye ulaştılar ve Hamidiye kruvazörü tarafından karşılandılar. Gemileri teslim alacak geri kalan Türk mürettebatı Тіг-і Mürjgân gemisi ile Çanakkale'ye getirildi. 
Gemilerin kafile komutanı Alman Amiral Koch ile Donanma Cemiyeti mümessili Ramiz Bey arasında 1 Eylül 1910'da bir devir-teslim protokolü yapıldı. İki gemi resmen Osmanlı Bahriyesi'ne devredildi. Alman mürettebat Wilhelmshavene döndü. Kurfürst Friedrich Wilhelm, Barbaros Hayrettin (Barbaros Hayreddin) ve Weissenburg da Turgut Reis (Turgud Reis) isimlerini aldılar. 3 Eylül 1910 Cumartesi günü de, kıyıları dolduran halkın sonu gelmeyen alkışları arasında İstanbul'a geldiler. İlk komutanı güverte Kurmay Binbaşı (bilahare Paşa) Vasıf (Temel) Bey olan Barbaros bu tarihten Goeben'in 16 Ağustos 1914'te Türk Bayrağı çekilerek Yavuz olduğu zamana kadar Osmanlı Donanması'nın sancak gemisi olmuştur. 


Her iki muharebe gemisi de 1891'de kızağa konulmuş, Alman Bahriyesi'nde 1894'te hizmete girmişlerdi. Tam yük deplasmanları 10.670 ton (normal: 10.013 
ton), hizmete girdiklerinde tecrübe süratleri 16 kts olan gemilerin silahları: Ana batarya olarak başta bir, vasat gerisinde bir ve kıçta bir adet ikişer namlulu top 
(280 mm) tareti, 6х105 mm, 8x88 mm top, 12 makineli tüfek ve 4x450 mm torpido kovanı. (Müteakip yıllarda silahlarda bazı değişiklikler yapılmıştır.) İngilizce bir tabir olarak “Predreadnought” da denilen, teknolojik olarak eski gemilerdi. 
(1902-1904'te kazanları değiştirilmiş ve kısmen modernize edilmişlerdi.) 


İki muharebe gemisi ve muhriplerin fiyatı 25 milyon mark idi. Donanma Cemiyeti bu miktarı ödemeye çalıştı. Ancak Barbaros ve Turgut Reis'in arta kalan 79.291,20 liralık borcunun Cemiyetin kendi bütçesinden ödenemeyeceği anlaşıldığından Maliye Nezaretinin talebi üzerine konu Meclis-i Vükela'da 6 Kasım 1912'de görüşüldü. Borcun Hazine tarafından %7 faiz ve %0,5 komisyon verilmek şartıyla 9 ayda ödenmesi Deutsche Bank yönetimi ile görüşülerek kararlaştırıldı. 
Böylece ödenecek miktar 81.524,24 liraya yükseliyordu. Personelle donatılması ve idamesi nispeten basit gemiler olmalarına rağmen başlangıçta muharebe gemilerini işletmekte Osmanlı personeli zorlandı ve gemi süratini düşüren kondenser arızaları ile uğraştı. Dolayısı ile gemilerin Osmanlı donanmasında harekâta hazır 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hale gelmeleri epey vakit aldı.” 


Muharebe gemileri Osmanlı Donanması'na katılınca Osmanlı Hükümeti rahat bir nefes aldı. Hariciye Nazırı Rıfat Paşa, 25 Temmuz 1910 günü Londra Büyükelçisi Tevfik Paşa'ya, Almanya'dan iki zırhlı alınmasına karar verildiğini bildirirken “Bu gemilerin satın alınması, Averof'la gücü artmış bulunan Yunan Donanması'na kesin bir üstünlük sağlayacak ve barışın güvencesi olacak” diyordu.” 
(Ancak bu değerlendirmenin abartılı olduğu ileride ortaya çıkacaktı). 


Almanyadan satın alınan muharebe gemileri ve muhripler katıldıktan sonra Donanma yeniden aşağıda belirtildiği şekilde bir kuruluşa tabi tutuldu.” 


Zırhlı filosu: Barbaros Hayrettin ve Turgut Reisi muharebe gemileri, Mesudiyezırhlı firkateyni, Âsar-ı Tevfik zırhlı korveti. 


Kruvazör filosu: Hamidiye ve Mecidiye kruvazörleri, Peyk-i Şevket ve Berk-i Satvet torpido kruvazörleri. 


Filotilla: Muavenet-i Milliye sınıfı dört muhrip, Samsun sınıfı dört muhrip, Sultanhisar sınıfı dört torpidobot (Sultanhisar, Demirhisar, Sivrihasar, Hamidabad) ve Akhisar ve Antalya sınıfı yedi torpidobot. (Bilâhare bu yedi torpidobot Boğaz Komutanlıklara emrine verildi.) 


İzmir Komodorluğu emrinde: Muin-i Zafer zırhlı korveti, İzzettin vapuru (avizo), Timsah ve Yunus torpidobotları 


Selanik Komodorluğu emrinde: Feth-i Bülend zırhlı korveti, Fuat (Fuad) vapuru 


Preveze Komodorluğu emrinde: Hamidiye, Alpagot, Tokat, Antalya torpidobotları 


Kızıldeniz (Bahr-ı Ahmer) Komodorluğu emrinde: Ejder torpidobotu, Ordu, Bafra, Ayıntab, Malatya, Gökçedağ, Refahiye, Kastamonu gambotları, Haliç silahlı vapuru. 


35 Bkz.: Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, a.g.e., s. 17. Bu gemilerin süratleri makine, kazan arızaları ve eskime, yıpranma gibi nedenlerle düşük kaldı. Hatta 1911 yılında 10 kts'a kadar düşmüştü. 


36 Bilal N. ŞİMŞİR, Ege Sorunu, Belgeler, Cilt І, s. LIII. Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa da 30 Kasım 1910 tarihindeki Ayan meclisi toplantısında “Devlet bir an önce deniz gücünü takviye etmek zorundaydı. Donanma'nın en kuvvetli gemisi olan Mesudiye, zırhı demirden ibaret 36 yıllık eski bir gemi olduğu için bizim gereksinmelerimize yeterli değildi. Satılık hazır harp gemileri aradık. Almanya'da bu iki gemiyi bulduk. Gerek fiyatları, gerek kifayetleri isteklerimize uygun olduğundan ucuza satın aldık" demiştir (Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri, s.19). 


37 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 355,356. 
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Sisam Adası'nda: İhsaniye silahlı yatı. 
Ayvalık limanında: Trabzon Vapuru 


Salname kayıtlarına göre İclâliye zırhlı korveti yedek olarak Haliç'te muhafaza ediliyor, Necm-i Şevket zırhlı korveti Selanik'te, Ziver-i Derya Gambotu ve Sakız Karakol gemisi Kızıldeniz'de, Alos römorkörü Basrada, Şems gemisi ve Şat gambotu da Bingazi limanında üstlendirilmişlerdi. (Bu listede bazı eksiklikler mevcuttur. Örneğin Trablusgarb ve Beyrut'ta konuşlu gemiler, silahlı yatlar zikredilmemiştir. Silahlı yatlara Temmuz 1911'de hizmete giren, Şıpka silahlı yatı da eklenmiştir. D.H.) 


Amiral Gamble'ın ayrılmasından hemen sonra Bahriye Nezareti yeni bir 1slah heyetinin İngiltere'den getirtilmesi için teşebbüse geçmiş ve sonuçta 3 Mayıs 1910'da Rear Amiral Sir Hugh Pigot Williams İstanbul'a gelerek görevine başlamıştı (3000 Osmanlı lirası yıllık ücret ve iki yıl süreli olarak). Gamble gibi rütbesi yükseltilmemiş, Osmanlı bahriyesinde de Rear Admiral (Liva Amiral) olarak göreve başlamıştır. Varılan anlaşmaya göre, sulh zamanında donanmanın eğitim ve manevralarını Bahriye Nezaretinin emirleri doğrultusunda yönetecek, İstanbulda bulunduğu sürece, Bahriye Nazırının doğrudan emri altında kendisinin deniz danışmanı (Naval Adviser) olarak hareket edecektir. Amiral Williams heyetini Gamble ile birlikte çalışan Darmen (Katip), Foot (Seyrisefain uzmanı), Gouin (Torpido uzmanı) ve kendi seçtiği Mc Ouinen (Topçuluk uzmanı), W. Reed, Blake ve Pache (Makine/Çarkçılık uzmanları) ile oluşturdu. Williams'a donanmaya komuta etme görev ve sorumluluğu verilmediğinden donanmaya Donanma İkinci Komutanı Albay Ramiz komuta ediyordu. Donanma Kurmay Başkanlığı görevini de İngiliz Albay Foot yürütüyordu. (Yunanistan'da da 1911 ilkbaharında İngiltere Bahriyesinden Amiral Lionel С. Tufnell başkanlığında bir heyet Yunan Bahriyesi'nin teşkilat ve eğitimini geliştirmek ve ıslah etmek üzere getirtildi. Anılan heyet Yunan Bahriyesi'nin özellikle stratejik alanda İngiliz tarzı yönetim, teşkilat ve eğitime adapte olmasına rehberlik etti.) Williams 21 Mayıs'ta Mesudiye gemisi ile Marmarada tatbikat yapmakta olan (Ramiz Bey komutasında) Donan тауа katıldı. Yapılan haftalık programlarla geceli gündüzlü talim, atış ve manevralar Hazirana kadar devam etti. 9 Haziranda ilk kez genel bir torpido hücumu tatbikatı yapıldı. Bu arada önceki topçuluk uzmanı Totenham'ın kurslarına katılmış olan subaylar seçmeye tabi tutularak bilgi ve görgülerini artırmak üzere İngiltere'ye gönderildiler.** Gemilerde, bütün branşlarda açılan kurslarla subay, erbaş ve erlerin eğitimlerine hız verildi. Ağustos ayında Barbaros ve Turgutreis zırhlıları ile Muavenet-i Milliye, Gayret-i Vataniye, Yadigâr-ı Millet ve Numune-i Hamiyet 


38 1910-1911 yıllarında 25 kadar Türk deniz subayı İngiltere'ye gönderildi. Yüzbaşı-teğmen rütbelerindeki 
bu subaylar çeşitli İngiliz gemilerinde, tersanelerinde, ve denizcilik okullarında kısa süreli staj yaptılar, kurslar gördüler (Bilal N. ŞİMŞİR, a.g.e., s. Ш). 
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torpido muhriplerinin İstanbul'a gelerek donanmaya katılmalarıyla donanmanın gücü artmış oldu. 


Amiral Williams, donanma programı konusunda Amiral Gamble'ın görüşlerini genel olarak benimsemiştir. Yegâne düşmanın Yunanistan olduğunu kabul ederek tek bir muharebe gemisi siparişini kâfi görmüş, torpidobotların modernize edilmesini, mevcut gemilerden bir kısmının sahil güvenlik görevlerine kaydırılmasını, tersane ve diğer deniz kuruluşlarının onarım/tamamlanma/yenilenmesi- ni gerekli görmüştü. Özetle Osmanlı Devleti'nin, esas olarak torpidobot ve mayın dökücü gemilerden ve Yunanlılara karşı da tek bir büyük gemiden oluşan bir donanma yapmasını 8 Temmuz 1910 tarihinde Bahriye Nezaretine verdiği raporla önerdi. Ancak Bahriye Şürası 27 Temmuz 1910 tarihinde verdiği mukabilraporda Williams'ın fikir ve kanaatlerini şiddetle reddederek muharebe gemilerinin esas unsur olacağı daha etkin bir donanma tezini savundu. 


Albay Ramiz (Râmiz) Bey (Donanma İkinci Komutanı), 20 Eylül 1910'da Bahriye Nezaretine gönderdiği bir yazı ile geçen yıl donanma Kerpe'de (Karpatos adasında) yatarken Yunanistan ile siyasi ilişkilerin gerginleşmesi üzerine Amiral Gamble'ın donanmayı terk etmek üzere hazırlıklarda bulunduğunu hatırlatarak Amiral Williams'ın dahi böyle bir durumda aynı davranışta bulunabileceğini vurgulamış, gerektiğinde emir komuta kendisine verilecekse şimdiden donanma komutanlığına atanmasını önermiştir. Öneri Bahriye nazırının kurduğu bir komisyonda görüşüldü. Komisyon “Bir savaş halinde komutayı eline almak üzere tam yetkili ve bağımsız bir Osmanlı amiralinin hemen şimdiden komutanlığa atanarak görevi alması” görüşünü benimsedi. Komisyon görüşü, 26 Kasım 1910'da Bahriye Nazırlığına getirilen Katırcıoğlu Mahmud (Mahmut) Muhtar Paşa” tarafından uygun görülerek, Donanma Komutanlığı'na 2 Ocak 1911'de padişah yaverlerinden Bahriye Miralayı Tahir Bey vekâleten atandı. İzinli olarak Londra'da bulunan ve bu atamayı işlem sırasında öğrenen Amiral Williams, sulh zamanında donanmanın denizde iken eğitim ve manevralarını yürütme yetkisi olduğunu 


39 Mahmud Muhtar Paşa bahriyeli olmayıp kara subayıdır. 7 Ağustos 1909 yılında çıkarılan “Tasfiye-i Rüteb-i Askeriye 
Layiha-i Kanuniyesi” gereğince rütbesi Birinci Feriklikten bir anda Miralaylığa indirilmiştir. Bahriye Nazırlığı sırasında 
25 Mayıs 1911 tarihli bir irade-i seniyye ile rütbesi Erkân-ı Harp Miralaylığından Mirlivaliğa yükseltilmiştir. Paşa bu ilk 
Bahriye Nazırlığı sırasında Osmanlı Donanmasının yenilenmesine büyük gayret sarfetmiştir. Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Reşadiye Zırhlısının siparişini bizzat vermiştir. Paşa, Donanma'nın yanında kendisine bağlı olan Seyr-i Sefâin idaresinin ve dolayısıyla İstanbul deniz ulaştırmacılığının gelişmesine çalışmıştır. Bununla beraber Mahmud Muhtar Paşa, Osmanlı Donanması üzerinde yabancı subayların görev ve yetkilerini sınırlamıştır. (Bkz.: Sadi OLGUN, Mahmud Muhtar Paşa, Yüksek Lisans Тегі, Gazi Üniversitesi, s. 117,118,260). Bazı yazarlarımız Mahmud Muhtar Paşa'nın Tahir Bey'i Donanma Komutan Vekilliğine ataması nedeni ile Amiral Wllllams'ın kontratının bitiminden önce Osmanlı Bahriyesi'ndeki görevinden istifa ettiğini yazmışlardır. Örneğin Fahri Çoker Tahir Bey'in ataması üzerine tarih bildirmeksizin, Williams'ın o sırada bulunduğu Londra'dan istifa mektubunu yolladığını belirtiyor (а.9.е., 5.174). Başka bir eserde Williams'ın istifasının 29 Ocak 1911'de onaylandığı kaydedilmiş (Saim BESBELLİ, Mustafa ÜLMAN, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi lll. Cilt, Deniz Harekâtı, 5.23). Celalettin Yavuz da Williams'ın istifasının kabulü üzerine Mart 1911'de makamından ve Osmanlı Donanmasından ayrılarak her türlü ilişiğini kestiğini yazıyor (a.g.e. ѕ.162,163). 
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da belirterek kendi bilgisi olmaksızın Donanma Komutanlığına bir Türk subayı atanmasını uygun bulmadığını, kontrat süresi sonuna kadar görevini sürdürmesi gerektiğini belirtmişse de, Bahriye Nezareti amiralin görevini bir bakıma donanma komutanıymış gibi algılamasının yanlış olduğunu (sıfatının bahriye fen müşaviri ve talim ve manevra direktörü olduğunu) sadrazama (Londra sefirimiz kanalıyla kendisine iletilmek üzere) bildirmiştir. Sadrazam 3 Şubat 1911 tarihli cevap yazısında, Williams Paşa'nın komutanlık sıfatını haiz olmadığı ve komutan atanmasına itiraza hak ve yetkisinin bulunmadığı açık olmakla beraber kendisini istifaya davet niteliğinde bir davranışın İngiltere tarafından iyi karşılanmayacağından bundan kaçınılması gerektiğini belirtmiştir. 


Daha ziyade sahillerin ve limanların savunmasında kullanılmak üzere Fransa'ya Nisan 1911'de Aydın Reis sınıfı (deplasmanı 503 ton, silahları: 2x100 mm seri ateşli ve 2x47 mm seri ateşli Creusot topları, 2x7,6 mm makineli tüfek) dört tahta gambot (Aydın Reis, Preveze, Sakız, Burak Reis) ve İsa Reis sınıfı (deplasmanı 413 ton, silahları: 3x76 mm seri ateşli ve 2x47 mm seri ateşli Creusot topları, 2x7,6 mm makineli tüfek) üç saç gambot (İsa Reis, Durak Reis, Hızır Reis), sipariş edilmiştir. (Durak Reis'in ismi, Burak Reis ile karıştırıldığından, bilahare Kemal Reis olarak değiştirilmiştir.) 


İngiliz belgelerine göre Williams görevine kontratının bitim tarihi olan 30 
Nisan 1912'ye kadar devam etmiştir. Admiralty'a verdiği görev sonu raporunda 
(FO 371/1487; Williams termination report to Admiralty; 29 April 1912; f 1330 
d.22853) hevesli gemi subaylarının İngilizceyi oldukça benimsediklerini ancak inisiyatiften yoksun olduklarını belirterek hiçbir Türk subayının üzerine sorumluluk almadığını, bütün sorumluluğun Bahriye Nazırı'nda olduğunu düşündüklerini belirtmektedir. (Bkz.: Christ В. Rooney “The International Significance of British Naval Mission to the Ottoman Empire, 1908-1914”, Middle Eastern Studies, Vol 34, по.1 (1 January 1998) | 


DRETNOT TEDARİKİ 


Osmanlı Bahriye Nezareti 20.000 ton civarında dretnotlar tedarik etmeyi uygun bulurken Amiral Williams daha küçük tonajlı, yaklaşık 16.000 tonluk harp gemileri alınmasını öneriyordu. 


Dretnot tedariki için Mart 1911'de bir Osmanlı Bahriye heyeti İngilterede çeşitli tersaneleri ziyarete başladı. 4 Nisan 1911 tarihli kabine toplantısında, iki büyük zırhlının ısmarlanması ile ilgili karar alınsa da, bu karar sadece ileride Reşadiye adıyla anılacak olan (Başlangıçta ismi V. Reşad idi.) dretnotun inşası şeklinde gelişecektir. (Armstrong ve Vickers şirketlerine birer sipariş verilmesine rağmen.) Vickers şirketi ile anlaşma dönemin Bahriye Nazırı Mahmud Muhtar 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Paşa'ya vekâlet eden Müsteşar Rüstem Paşa tarafından yapıldı. 8 Haziran günü ısmarlanan dretnot Barrow-in-Furness'de 1 Ağustos 1911'de kızağa konulmuştur. 
Mali hususları da içeren bir sözleşme daha önce Temmuz 1911'de Vickers yetkilileri ile Osmanlı temsilcileri arasında imzalanmıştır. İkinci dretnot da 1912 yılı başında kızağa konmakla birlikte, o tarihten sonra yapımında herhangi bir ilerleme kaydedilmediği iddiası ile karşılaşılmaktadır. Armstrong, Osmanlı Devleti'nin taksitleri zamanında ödeyebileceğine güvenmediğinden, siparişten hemen sonra, durumu tartışmalı bu geminin yapımını durdurmuştur. Kurmay Binbaşı Vasıf Ahmet (Temel) Bey 23 Ocak 1912'de Osmanlı dretnotlarının İnşaat Komisyonu Başkanlığına ve Reşadiye'nin komutanlığına atanarak İngiltere'ye gönderildi. Bilahare anlatılacak olan Balkan Harbi nedeniyle Reşadiye'nin yapımı Kasım 1912 
başında Vickers tarafından tek taraflı olarak durduruldu. Osmanlı Devleti'nin savaştaki yenilgileri Vickers'te Osmanlı'nın geminin ödemelerini yapamayacağı kanaatini uyandırdı. Vickers, dretnotun yapımına ancak yeni bir müşteri bulunması durumunda devam etmeye karar verdi. (Bu durum üzerine Vasıf Bey ve geminin ikinci komutanlığına atanmış olan Ahmet Hamdi Bey 18 Kasım 1912 günü İstanbul'a çağrılmışlardır.) Ancak Balkan Harbi'ni müteakip Mayıs 1913'de inşaatın yeniden başlamış olması şirketin gerekli mali güvenceleri aldığını göstermektedir. 
(Vasıf Bey ve yardımcıları da daha önce Nisan 1913'de tekrar İngiltere'ye gönderilmişlerdi.) Osmanlı Devleti savaş süresince geminin taksit ödemelerini aksatmamış ve tüm ödemeler vadesinde gerçekleştirilmişti. Diğer taraftan Vickers tersane işçilerinin grevini öne sürerek Reşadiye'nin inşaatının tamamlanması için 12 ay ek süre istedi. Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın firmanın sıkıştırılması talimatına ve günlük 100 sterlin ceza yükümlülüğüne rağmen, bu gecikmenin önüne geçilemedi. Sözleşme gereği Eylül 1913'de deneme seyrine çıkması gereken gemi bu tarihte ancak denize indirilebilecek duruma geldi. 


Reşadiye 3 Eylül 1913 günü törenle denize indirildi. Törene Osmanlı tarafından Londra Büyükelçisi, eski sadrazam Tevfik Paşa ve ailesi, elçilik personeli, İstanbul'dan gelen İbrahim Hakkı Paşa, Gemi komutanı Vasıf Bey ile geminin inşaatıyla ilgili olarak tersanede bulunan bir kısım subaylar katılmışlardır. Dünyada batılı denizci ülkeler tarafından oluşturulmuş olan denize gemi indirme geleneklerine (denize indirmenin bir bayan tarafından geminin baş bodoslamasında bir şampanya şişesi patlatarak yapılması) uygun olarak tören icra edildi. Tevfik Paşa'nın kızı Naile Hanım tarafından Reşadiye denize indirildi. Ancak Tevfik Paşa'nın isteği ile dini hususlar göz önüne alınarak şampanya şişesi yerine gül suyu şişesi kullanıldı. Gemi 45 saniye içinde başarıyla denize indirildi. Reşadiye'yi denize indirerek yine denizcilik geleneklerine göre aynı zamanda geminin isim annesi sıfatını kazanan Naile Hanım'a tersane tarafından elmaslarla bezenmiş bir platin gerdanlık hediye edilmiştir. Tören dolayısıyla bastırılan broşürde gemi 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hakkında genel anlamda şu rakamsal bilgi veriliyordu.“ (Geminin ismi İngilizce olarak “Reshadieh” olarak yazılıyordu.): 


Boyu 1557 ft. 

Genişliği :91 ft. 

Deplasmanı :23.000 ton 

Sürati : 21 kts 

Silahları : 10x13,5 pusluk kamadan doldurmalı top 


16x6 pusluk çabuk ateşli (Quick Fire) top 


Daha küçük çaplı çeşitli toplar ve su kesimi altındaki torpido kovanları. 


TÜRK-İTALYAN HARBİ VE OSMANLI BAHRİYESİ 


İtalya, 1900 ve 1902'de Fransa ile yaptığı anlaşmalarla Fransa'nın Fas'a yerleşmesine karşılık kendisinin de Trablusgarb (Trablusgarb)'ı almasını Fransa'ya kabul ettirmişti. Yaklaşık olarak bu günkü Libya'nın bulunduğu bölgede Osmanlı Devletinin Trablusgarb vilayeti ile onun doğrusunda ve komşusu Bingazi (Cyrenaica) müstakil sancağı bulunuyordu. Trablusgarb vilayetinin merkezi yine Trablusgarb isimli liman şehri idi. Bingazi sancağının merkezi de yine aynı isimli ve bir liman şehri olan Bingazi idi. (Derne Bingazinin dört ilçesinden biri idi.) 
Trablusgarb vilayetine veya şehrine Trablus da deniyordu. Hatta zaman zaman Trablusgarb veya Trablus denince Derne de dahil tüm bölge de kastedilebiliyordu. 
İtalya Eylül 1908'de Türk Boğazları'nın Rus gemilerine açılmasını desteklemesine karşılık kendisinin de Trablusgarb'ı ele geçirmesine Rusya'nın onayını sağladı. (Bu karşılıklı uzlaşma iki ülke arasında 24 Ekim 1909'da yapılan Racconigi Anlaşmasında da yer aldı.) Osmanlı Hariciyesi de çeşitli kanallardan İtalya'nın niyetleri hakkında uyarılıyordu. 7 Şubat 1911'de Roma Büyükelçisi Kâzım Bey İtalya'nın Trablusgarb'a saldırı hazırlığında olduğu konusundaki görüşlerini hükümete bildirmişti. Kâzım Bey aynı uyarıyı 4 Haziran 1911'de, yani Giolitti hükümetinin (Mart 1911'de Giovanni Giolitti yeniden başbakan oldu. San Giuliano da Hariciye Bakanlığına devam etti.) iktidarda üçüncü ayını doldurduğu sırada tekrar yaptı. 
Berlin ve Viyana'da Osmanlı büyükelçilerinden de aynı uyarı gelmekteydi. Hatta 21 Ocak ve 17 Şubat'ta, İttihad ve Terakkinin yayın organı Tanin gazetesinde İtalya'nın niyetleri konusunda uyarıda bulunan iki makale yayımlanmıştı. Kâzım Bey'in bu konuda dikkatini çeken kişi, büyük ihtimalle Romadaki ataşemiliter Ali 


40 Fahri ÇOKER, a.g.e., s. 158-162; Serhat GÜVENÇ, Osmanlıların Dretnot Düşleri, s. 58-67; Rasim ÜNLÜ, 
Tarihimizde Reşadiye ve Sultan Osman-ı Evvel Dretnotları (Yüksek Lisans Tezi), s. 24-26. Geminin tam yük deplasmanı 25.250 ton olup, 533 mm lik 4 torpido kovanı mevcuttu. Serhat Güvenç sözleşme bedelinin 1.796.500 
sterlin, bono faizlerinin 285.000 sterlin, gemiye ilavelerin 123.000 sterlin ve cephanenin de 302.000 sterlin olmak üzere gemi maliyetinin toplam 2.506.500 sterlin olduğunu yazıyor. İlerde açıklanacağı gibi gemiye İngilizler el koyduğunda henüz vadesi gelmediğinden ödenmemiş olan 8 bono vardı (Bkz. a.g.e., s. 157). 
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Fuad Ceesoy idi. Ali Fuad Cebesoy bu olaydan 56 yıl sonra yazdığı anılarında, savaş ilanından önce Osmanlı Hariciye Nezareti'nin İtalyanların yağmacı emelleri konusunda yeterince bilgilendirildiğini öne sürüyor ve “Osmanlı Devleti'nin bu gelişmelere karşı gerekli önlemi alamamasından Osmanlı Hariciye Nezareti'nin hantal bürokratik yapısının sorumlu olduğuna” inanıyordu. Nitekim, Haziran ayında yapılan bu uyarıların Bab-ı Âli'ye ulaştığı ve Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa'nın da kulağına geldiği anlaşılmaktadır." Ancak Osmanlı tarafında geliyorum diyen İtalyan işgaline karşı bazı askeri hazırlıklar yapılmışsa da ordu ve donanmayı kapsayan detaylı bir stratejik plan hazırlanmamıştı. 


İtalya Temmuz - Ağustos 1911'de İngiltere ile yaptığı temaslardan Trablusgarba yapacağı müdahaleye İngiltere'nin karşı çıkmayacağını anladı. 


İtalya bir yandan da 19. yüzyılın sömürgecilik metodlarını kullanarak bu bölgeye önce ekonomik yatırımlarla sızmaya çalışmıştı. Küçük kasabalarda bile Banka Di Roma'nın şubeleri açılmış, toprağı işleyen halka rehin karşılığı borç para verilmeye başlanmıştı. Osmanlı Hükümeti vergi alırken, İtalyan bankası borç veriyor, bu da halkın ilgisini çekiyordu. Oysa rehin edilmiş toprakların çoğu yavaş yavaş bankanın tasarrufuna geçiyordu. Banka şubelerini, İtalyan okul ve hastanelerinin kurulması ve misyoner akını izliyordu. İtalya başlangıçta bir çeşit “barışçı yolla nüfuz etme (pénétration pacifique)” politikası izliyordu. Trablusgarb limanlarına aylarca bir Osmanlı vapuru gelmezken, İtalyan gemileri ucuz ve sürekli seferler yapıyorlardı. Buna rağmen yine de halkta Turgut Reis'in ve halifenin ülkesine karşı içten bir bağlılık vardı. İtalyan saldırısından bir kaç ay önce Hamidiye kruvazörünün Trablusgarb (Trablus)'a gidişi coşkun gösterilerle karşılanmış, bu ilgi İtalyanları kuşkulandırmıştı.*” 


İtalya, emperyalist emellerinin bir tatbikatı olarak Trablusgarb'ı işgal etmek maksadıyla çeşitli zahiri sebepler ileri sürerek (Trablusgarb ve Bingazide ekonomik çıkarlarını korumak gerekçesi ile) 28 Eylül 1911'de Bab-ı Âli'ye 24 saat süreli bir ültimatom verdi. Ültimatomda Trablusgarb ve Bingazi'nin, Kuzey Afrika'nın diğer yerlerine oranla (yani Fransız ve İngiliz sömürgeleri olan Tunus, Cezayir ve Fas ile Mısır kastediliyordu) uygarlıktan uzak bırakıldığını, buranın keşmekeş içinde bulunduğunu, Osmanlı subay ve memurlarının İtalyanlara olduğu kadar diğer bütün yabancılara da kötü muamele yaptıklarını, bütün başvurulara rağmen Osmanlı Devleti'nin duruma bir çevre bulamadığını, bu sebepten de İtalya'nın Trablusgarb ve Bingazi'yi askeri işgal altına almaya karar verdiğini bildirerek, mu- 


41 Bkz.: Timothy М. CHILDs; Trablusgarb Savaşı ve Türk-İtalyan Diplomatik ilişkileri (Çeviren: Deniz BERKTAY), 
5. 28-29. 


42 Adnan GİZ, Beklenmeyen Savaş, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 9/1970, s. 15. Hamidiye kruvazörü İngiltere 
Kralı V. George'un taç giyme törenine iştiraki müteakip, yurda dönüşte 2 Ağustos 1911'de Trablusgarb'a liman ziyaretinde bulunmuştur. 
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kavemet edilmemesi hususunda Osmanlı Devleti'nin Trablusgarb'a emir vermesi isteniyordu.” Ültimatom İtalyan hükümeti tarafından 26 Eylül'de hazırlanmıştı. 
27 Eylül'de İtalya'nın İstanbul maslahatgüzarı De Martino'ya gönderildi. Ültimatom De Martino'nun eline 28 Eylül sabahı ulaştı. De Martino da aynı gün ültimatomu 14.30'da Sadrazam Hakkı Paşa'ya takdim etti. (İtalya ile ilişkiler 4 Ocakta Trablusgarb'taki Roma Bankası'nın Vali İbrahim Paşa'nın İtalyanlara karşı hareketlerinden şikayet etmesiyle başlayarak gün geçtikçe gerginleşiyordu.) 


Osmanlı Devleti 29 Eylül 1911 günü verdiği cevapta, İtalyan iddialarını redderek, İtalya'nın Trablusgarb'taki bütün ekonomik faaliyetlerine izin verdiğini, asayişsizliğin ise söz konusu olamayacağını, Osmanlı Devleti'nin İtalya ile iyi münasebetlere daima önem verdiğini söyledikten sonra, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmeksizin, yine de İtalya ile görüşmelere hazır olduğunu, fakat Trablusgarb ve Bingazi'ye İtalya'nın istediği emri veremeyeceğini bildirdi. İtalya'nın bütün söyledikleri ve iddiaları bahaneden ibaretti. İtalyan notasında Kuzey Afrika'nın diğer yerlerine oranla Trablusgarb ve Bingazi'nin geri bırakıldığının söylenmesi, esasında İtalya'nın asıl amacının ne olduğunu açıklamaktaydı. İtalya, İngiltere ve Fransa, Kuzey Afrika'nın diğer yerlerine yerleşti; bana da Trablusgarb 
kaldı, ben de orasını alacağım diyordu.“ İtalya, ültimatomun süresinin bittiği 29 
Eylül 14.30'dan itibaren Osmanlı Devleti ile savaş halinde bulunuyordu. Aynı gün Şeker Bayramı idi. İtalyanlar Ramazan ayında ve bayramlarda Osmanlı görevlilerinin nasıl çalıştıklarını ve ne kadar çalıştıklarını bilmiyor değillerdi. Dolmabahçe Sarayı'ndaki bayramlaşmayı müteakip hiç bir hazırlık yaptırmamış olan sadrazam İbrahim Hakkı Paşa keder ve ümitsizlik içine düşerek istifa etti. Yerine padişah, Küçük Sait (Said) Paşayı sadrazamlığa getirdi (30 Eylül 1911). Sait Paşa sekizinci defa sadrazam oldu. 


Savaş başlamadan önce durum gerginleşince Trablusgarb'a Mısır yoluyla karadan ve denizden kaçak nakliyatla silah, cephane ve malzeme yollanması için çalışıldı. Denizden kaçak nakliyatın yönetimi için Bahriye Yüzbaşısı Rauf Bey (Orbay) görevlendirildi ve Suriye kıyılarına gönderildi. Bundan sonra başlayan ve yabancı bandıralı gemilerden de yararlanmak suretiyle sürdürülen nakliyat Derne vapuruyla yapılmıştır. Derne'nin 22 Eylül de İstanbul'dan hareketle başlayan seferinde gemide 25.000 mavzer tüfeği, 6812 sandık cephane, 500 çuval elbise, 
951 çuval un ve 500 çuval peksimet vardı. 28 Eylül'de gemi Trablusgarb limanına 
varmış, yükünü boşaltmışsa da ertesi günü liman önünde görünen İtalyan filosu nedeniyle limandan kaçamamıştır. Boşaltılan malzemenin bir kısmı da panik içinde yerli halk tarafından yağma edilmiştir.“ Tuğamiral Thaon di Revel emrin- 


43 Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 639. 
44 Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 639. 
45 Bkz.: Saim BESBELLİ, Mustafa ÜLMAN, 1911-1912 Osmanlı - İtalyan Harbi, Ili. Cilt, Deniz Harekâtı, s. 59,60. 
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deki gemilerle 28 Eylül sabahı Augusta'dan Trablusgarb önlerine gelerek sahillerin müessir ablukasına başlamıştı. Revel, İtalyan Donanmasının İkinci Filosu'nun İkinci Tümen Komutanı idi. Emrindeki kuvvet ise iki muharebe gemisi (Roma ve Napoli), üç zırhlı kruvazör (Garibaldi, Varese, Ferrucio), bir torpido gambot (Minerva), altı muhrip idi. 


Amiral Augusta Aubry (Oberi)'nin komutasındaki İtalyan Donanması'nın bir kısım unsurları bu tarihte Trablus şehri önlerine gelmişti. 30 Eylül'de şehrin kıyılarının ablukasına girişildi. 1 Ekim 08.00'de, І. Filo Komutanı Amiral Luigi Faravelli'nin ve Mektep Gemileri Tümeni Komutanı Amiral Rafaele Borea Ricci'nin de emirlerindeki gemilerle gelmesi ile Trablus şehri önlerinde diğer tip gemiler hariç olmak üzere sekiz müharebe gemisi toplanmış oluyordu. Trablus limanında Osmanlı deniz gücünü sadece Seyyad-ı Derya gambotu temsil ediyordu. (Amiral Revel'in gambota hareket müsaadesi vermesine rağmen limanda kalmıştı. Çünkü bu gemi çok eski, kazan ve makineleri harap olmuş vaziyette, etkin taarruz kabiliyeti de yoktu.) Bu gambot Osmaniye istihkamı önünde kayalara bindirilmek ve kinistin valfları açılmak suretiyle, Trablusgarba silah ve malzeme getirmiş olan Derne vapuru da demir üzerinde aynı şekilde batırıldı. (Derne Trablusgarb işgal olduktan sonra 19 Ekimde İtalyanlar tarafından yüzdürülerek “Bingazi” adıyla bir yardımcı gemi haline getirildi.) Gambotun personeli Trablusgarb'ın eskiden zaptedildiği günlerden kalma iki tabyasına dağıtıldı. (Sahilde üç tabya vardı. Batıdan doğuya doğru Sultaniye Tabyası, Liman mendireği üzerinde Turgut tabyası ve şehrin doğusunda Hamidiye tabyası. Bütün tabyaların topları eski model olup, harp gemilerine nazaran menzilleri çok kısaydı.) 


Trablusgarb-Malta kablosu koparılmış ve Derne'deki telsiz istasyonu 30 Eylülde tahrip edilmiş olduğundan Trablusgarb'ın dış dünya ile alakası kesilmiş bulunuyordu." 


3 Ekimde teslim olmayı reddeden Trablus'un bombardıman edilmesine girişildi. 15.00'de başlayan ve daha çok üç bataryayı hedef alan bombardıman neticesi atışları etkili olamayan üç tabya da 17.00'de susturuldu. 5 Ekimde bütün tabyalar karaya çıkan İtalyan denizcileri tarafından ele geçirildi. 6 Ekimde Türk kuvvetlerince boşaltılmış olan Trablus bahriye personeli tarafından işgal edildi.” 
Bu arada Tobruk ve Hums şehirleri de düşmana bırakıldı. 17 Ekimde Derne işgal edildi. İtalyanlar ilk şiddetli direnmeye Bingazi önlerinde rastladılar. Bingazi'ye giden kuvvetin başında bizzat Donanma Komutanı Amiral Aubry vardı. (Sancak 


46 Bkz.: Dz. Kur. Bnb. Afif TUĞRUL (Çeviren), Türk-İtalyan Harp Tarihi, Cilt 1, s. 93; Saim BESBELLİ, Mustafa 
ÜLMAN, a.g.e., s. 68,69. 


47 Sinan Paşa ve Turgut Reis komutasındaki Osmanlı Donanmasının 15 Ağustos 1551'de İspanyollardan zaptettiği Trablusgarb 361 yıl 51 gün sonra elden çıkmış oldu. 8 Ekim'de Trablusgarb'a nakledilen 5000 kişilik bir İtalyan kara kuvveti 14 Ekim'de şehri bahriye personelinden teslim aldı. 
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gemisi Vittorio Emanuele muharebe gemisinde Bingazi İşgal Kuvvetleri Komutanı General Tomasso Briccola da bulunuyordu.) Augusta'dan hareket eden dokuz nakliye gemisinden oluşan konvoya Vittorio Emanuele, Regina Elena, Roma тиharebe gemileri, Etruria kruvazörü ve açık deniz torpidobotları refakat ediyorlardı. Konvoy 16 Ekim 16.00'da hareket etti. Konvoy Bingazi sahiline yaklaşırken Derne'den gelmekte olan Napoli muharebe gemisi ve Amalfi zırhlı kruvazörü ile Trablus'dan gelmekte olan Piemonte ve Liguria kruvazörleri, Katania ticaret gemisi ve Ostro, Bersagliere ve Granatiere muhripleri kafileye iltihak ettiler. 18 Ekim'de gemiler Bingazi önüne demirlediler. 19 Ekim 06.00'a kadar şehrin teslim olması talebi reddedilince, 19 Ekim'de çıkarma ve bombardıman başladı. İtalyan konvoyu sanki sulh zamanında tatbikat yapıyormuş gibi Bingazi önüne geldi ve çıkarma harekatını gerçekleştirdi. Osmanlı Donanmasının yokluğu İtalya'nın en büyük avantajı idi. İki gün süren bir çarpışmadan sonra bu şehri de almayı başardılar (20 Ekim). Ancak İtalyanlar kıyı şehirlerinden memleket içlerine ilerledikçe şiddetli bir Türk direnmesiyle karşılaştılar. Mustafa Kemal, Enver Bey, Fethi (Okyar) Bey gibi vatansever ve fedakâr Osmanlı subaylarının organize ettiği ve yönettiği kara harekâtı (bir avuç Osmanlı nizami birlikleri ve Sunusilerin başı çektiği yerli halkın oluşturduğu kuvvetle yürütülen), konumuz dışında kaldığından açıklanmamıştır. 


Osmanlı Devleti için savaş koşulları elverişsizdi. Memleket çeşitli bunalımlar içinde bulunuyordu. Yemende, Makedonya ve Arnavutluk'ta devlete karşı başkaldırmalarla uğraşılıyordu. Meşrutiyet yönetimi henüz oturmuş değildi. İktidar ve muhalefet partileri arasındaki çatışmalar Bizans'ın son günlerini hatırlatır nitelikteydi. Hükümet memurlarının maaşlarını ödemekten aciz, para sıkıntısı içinde idi. Dış siyasette yardımlarına güvenilecek bir dost devlet yoktu. Bu elverişsiz koşullara savaş bölgesinin stratejik durumu da eklenince görülen manzara şu idi: Trablusgarb İstanbul'dan 1600 km uzakta idi. Denizden yardım göndermek olanaksızdı. İtalyan donanması Doğu Akdeniz'i denetlemekte idi. Abdülhamid'in çürüttüğü Osmanlı donanmasından bu denetimi kaldırmasını beklemek ham bir hayalden ibaretti. Karayolu üzerinden kuvvet göndermek ise İngiliz idaresinde bulunan Mısır'ın tarafsızlığının duyurulmuş olması ile imkânsız hale gelmişti." 
İtalya'ya güçlük çıkarıp da onun Üçlü İttifak” ile bağlarını daha da kuvvetlendirmek istemeyen İngiltere, Osmanlı Devletinin mülkiyetindeki Mısır topraklarının tarafsızlığını ilan etmeyi milli çıkarlarına uygun bulmuştu. Yani İngiltere, Osmanlı Devleti'nin kendi toprağından geçmesini yasaklıyordu. 


İngiltere Hariciye Vekili Grey savaşın başlamasından kısa bir süre önce İngiltere sefiri Lowther aracılığıyla Osmanlı Donanması'nda reformlardan sorumlu 


48 Bkz.: Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, IX. Cilt, s. 271,272. 


49 Almanya, Avusturya - Macaristan ve İtalya arasında 20 Mayıs 1882'de Viyana'da imzalanan ve çeşitli tarihlerde yenilenen anlaşma ile ortaya çıkan ittifak. 
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İngiliz subaylarının sadece barış döneminde görev yapabileceğini, savaş halinde görevlerinin sona ereceğini Bab-ı Âli'ye hatırlatmıştı. Bununla beraber Osmanlı Devleti'ndeki nüfuzunu kaybetmek istemeyen İngiltere, İstanbul'da bulunan İngiliz amiral ve subaylarının savaşan taraflara kesinlikle yardımcı olmamaları şartıyla görevlerinde kalmalarına karar verdi. Osmanlı Hükümeti de bunu uygun buldu. İngiltere'de eğitim gören 15 Türk subayı Trablusgarb Savaşı çıkmadan hemen önce eğitimlerini tamamlayıp donanmada görev almak üzere dönmüşlerdi. 
Eğitimleri tamamlanmamış olan diğerleri kurslarını bitirmek için İngiltere'de kaldılar. Ancak İngiliz Hükümeti, Mayıs 1912'de İngiltere'de eğitimlerini tamamlayan üç Osmanlı mühendis deniz yüzbaşısının İstanbul'a geri dönmesine “savaşa katılıp İngiltere'nin tarafsızlığını bozar” gerekçesiyle izin vermedi. İngiltere ancak bu subayların savaşta kullanılmayacağına dair Bab-ı Âli'den garanti aldıktan sonra 1912 yazında dönmelerine izin vermiştir.” 


Amiral Gamble ve Williams gemilerin üçte birini tamire bırakmaksızın Donanmayı iki sene müddetle denizlerde dolaştırmışlardı. Donanma 1911 başlarında bakım/onarıma şiddetle muhtaç bir hale gelmişti. Aynı senenin ilkbaharında da onarıma alınacaktı. Fakat Padişah'ın bütün Donanma ile Selanik'e gitme arzusu, daha sonra da Donanmanın Beyrut'a kadar uzayan seyri harp gemilerinin tamir edilmesine mani oldu. 


Osmanlı Donanması Temmuz ayından beri tatbikat ve manevralarına devam ediyordu ve İtalya ile gerginleşen politik ilişkilere rağmen Beyrut'ta nihayetlenen ananevi yaz seyrini de icra etmişti. Donanma Komutan Vekili Albay Tahir komutasındaki Donanma (Barbaros ve Turgut Reis muharebe gemileri, Hamidiye ve Mecidiye Kruvazörleri, Yadigâr-ı Millet, Muavenet-i Milliye, Gayret-i Vataniye, Nümune-i Hamiyet, Samsun, Basra, Taşoz, Yarhisar muhripleri, Tirimüjgân onarım gemisi) Beyrut'tan 28 Eylül 1911'de hareket etmiş ve İtalya ile harbi gecikme ile Sakız adası civarında öğrenmişti. (İhsaniye yatı son süratle Çanakkale'den hareket edip savaş haberini Sakız sularında donanmaya yetiştirdi.) İtalyanlar Osmanlı Donanması'nı karşılamak ve izlemek amacıyla bir zırhlı, beş kruvazör ve iki muhripten oluşan bir kuvveti de Preveze (bugünkü Yunanistanda) açıklarına göndermişti. Ancak Donanmaya herhangi bir görev verilmediğinden 1 Ekimde Çanakkale'ye dönmüştür. 


Donanma Beyrut'ta iken Osmanlı-İtalyan Harbi'nin alâmetleri görüldüğü için, Bahriye Nezareti, Donanma Komutan Vekiline hemen İstanbul'a gelmesini emretmişti. Bu nedenle gemiler 2-5 Ekimde Çanakkale'den İstanbul'a gittiler. İstanbulda ikmal işlerine ve bakım/onarıma başlanmışken Harbiye Nezaretinden verilen emirle Donanma 12-16 Ekim'de tekrar Çanakkale Boğazı'na geri döndü. 


50 Bkz.: II. Meşrutiyet'ten І. Dünya Savaşı'na Osmanlı Bahriyesine Dair Notlar, Sabahattin ÖZEL, Önder KOCA- 
TURK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 46, İstanbul 2009, 5.237. 
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Dolayısıyla gemilerin bakım/onarım ve ikmalleri bitirilemedi. Çoğunun bakım/ onarımı ise hiç yapılamadı. Bu durumu Afif Büyüktuğrul şöyle anlatıyor: 


©... Haydarpaşa önünde yatan Donanma gemilerinin, tamir planları hazırlanırken Harbiye Nezareti, Bahriye Nezareti ile istişare etmeden, (donanmanın) bütün mevcudiyeti ile derhal Çanakkale'ye gitmesini emretti. 


Bahriye Nezareti ise Harbiye Nezareti'ne yazdığı bir yazıda, durum hakkında şu ifadeyi kullandı: “Donanma, Dairemizin haberi olmadan meçhul bir makamdan emir alarak, hiç bir tamir işi görmeden ve pervanelerini ancak çevirebilen gemileri de alarak Çanakkale'ye hareket etmiştir.” 


Bahriye Nezareti bu durum karşısında, personel ve materyal göndererek Donanma gemilerini Çanakkale'de tamir ettirmek istedi; gereken tertipleri alarak Mecidiye kruvazörünün tamirine de başlattı. Fakat atölyesizlik ve aletsizlik, donanma gemilerinin burada tamir edilemeyeceği kanısını çabuk verdi. Donanma'nın İstanbul Tersanesi'nde tamir edilmesi bir zaruretti. Fakat Harbiye Nezareti nce desteklenen Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı donanma'nın, eğitim için olsa bile, bir dakika Çanakkaleden uzaklaşmasına izin vermiyordu. 


Bu hal, Osmanlı Donanması'nın, Osmanlı - İtalya Harbi süresince tamir edilmeden Çanakkale'de kalmasına sebep oldu. Halbuki bu sürede Yunan denizcileri, çalışmalarına devam ederek yabancı devletlerden çok kudretli muhripler satınalmak suretiyle donanma kifayetlerini yükseltmişlerdi. 


Donanma Komutan Vekili Albay Tahir, Osmanlı Donanmasının bu halini çok acı bir lisanla Bahriye Nezareti'ne bildirmişti. Onun kanısına göre Osmanlı Donanması İtalya Donanması ile bir muharebe yapamazdı; fakat Yunanistan'la yapılacak bir harpte Donanma'nın Boğazda muattal (bırakılmış, kullanılmaz) kalması Osmanlı Donanması için bir şin (şeyn/leke, ayıp, kusur) olurdu...” (Balkan Harbi Tarihi, VII nci Cilt, Osmanlı Deniz Harekatı 1912-1913, s.16,17). 


Harbiye ve Bahriye Nezaretlerini işbirliği bakımından yönetecek bir üst makam yoktu. Meşrutiyet anayasasına göre Padişah Ordu ve Donanmanın Başkomutanı idi. Ancak bu makam sembolik bir mahiyet taşıdığından Türk-İtalyan Harbinde Harbiye Nazırı Başkomutan Vekili unvanını aldı. Bahriye Nazırıda Donanmanın Başkomutan Vekili oluyordu. İki vekalet arasında çıkacak yetki sorunlarını çözmek için de Donanma Komutanı Başkomutan Vekilinin emrine verildiyse de anlaşmazlıklar önlenemeyerek sürüp gitti. (bkz: Mithat Işın, Balkan Harbi Deniz Cephesi, 5.34) Esas problem tüm Osmanlı silahlı kuvvetlerini en üst seviyede yönetecek bir Genelkurmay karargahı tesis edilmemiş olmasıydı. 
Erkân-ı Harbiye-i Umümiye Reisi denilen Genelkurmay Başkanı ise Harbiye Nazırının kurmay başkanı idi. Yani aslında Erkân-ı Harbiye-i Berriye Reisi idi. Bununla beraber birçok hallerde Harbiye Nezaretinin Erkân-ı Harbiye-i Umümiye Dairesi'nin isteklerinin yerine getirilmesi ile çözüm yolları bulunmuştur. 


Harbiye Nezareti'nin Ekim başlarında Bahriye Nezareti'nden isteği üzerine, Donanma Boğaz'ın savunmasında müstahkem mevki ile işbirliği yapacaktı. Bu işbirliğinin komuta meselesi uzun görüşmelere yol açtı. Harbiye Nezareti Boğaz Müstahkem Mevki Komutanlığı emrine deniz konularında görüş bildirecek bir bahriye subayının atanmasını ve Çanakkale Boğazı'ndaki Donanma'nın da harekât yönünden Müstahkem Mevki Komutanlığı emrine girmesini istiyordu. İstenen bu subayın maksadı sağlayamayacağı, gerektiğinde Donanma ve Müstahkem Mevki kurmay heyetlerinin beraber çalışabilecekleri, diğer taraftan, Donanma'nın Müstahkem Mevki emrine verilemeyeceği, hareket serbestliğine sahip olarak düşman harekâtına karşı ya Boğazdan çıkarak veya gerilerde yer alarak bağımsız hareket etmek suretiyle kullanılmasının gerektiği bildirildi. Esasen Boğaz'ın savunulması Müstahkem Mevki Komutanlığının görevi idi. Ekim 1911 başından beri devam eden Harbiye ve Bahriye Nezaretleri arasında bu konu ile ilgili yazışmalar sonunda Ayan Meclisi (Senato) üyelerinden Birinci Ferik Ali Rıza Paşa'nın çıkarılan bir kanunla Çanakkale Boğazı Kara ve Deniz Kuvvetleri Baş Komutanlığı'na atanması ile Çanakkale'de Donanma bu paşanın emrine girmiş oldu. 


Adriyatik'te Harekât 


Preveze Komodorluğu emrinde Hamidiye, Alpagot, Antalya ve Tokat torpidobotları, 9 ve 10 numaralı motorgambotlar ile Trablus (Trablusgarb) silahlı уай! bulunmaktaydı. 27 Eylül'de bu gemilerin tamamı Preveze limanında (İyon Denizinde) bulunmaktaysa da İtalya'nın ültimatom verdiği 28 Eylül günü Trablus, Hamidiye ve Alpagot Reşadiye'ye (Igoumenitsa/Yunanistan, Korfu/Kerkyra adasının karşısında) intikal ettiler. (Trablus kazan temizliği yapacak, torpidobotlar da 29 Eylül'de Sarandoz ve Himara bölgelerinde karakol görevine çıkacaklardı. 
Prevezede de Tokat ve Antalya torpidobotları ile iki motorgambot kalmıştı. 29 Eylülde Komodorluk Bahriye Nezaretinden gemilerin kuzeydeki Şingin (Shengjin veya San Giovanni di Medua, bu günkü Arnavutlukta, Drin körfezinde) limanında harekete hazır bulundurulmalarını emreden bir telgraf aldı. Bu emir gereğince Komodorluk aynı gün Tokat ve Antalya'yı, Şingine intikal etmek için Preveze'den hareket ettirmek üzere gerekli emirleri verdi. (İtalya ile harp halinde olduğumuz haberi, Komodorluğa 30 Eylül gün batımından sonra gelen telgraftan öğrenildiği için torpidobotlar savaş halinden haberdar olmadıklarından seyre çıktıklarında muharebeye hazır durumda değillerdi.) 


51 Trablus'un silahları: 1 adet 57 mm ve 2 adet 37 mm seri ateşli (Ouickfire) top. 1887'de İngiltere'de hizmete giгеп gemi Mayıs 1911'de Osmanlı Devleti tarafından satın alınmış, Temmuz 1911'de Trablus ismiyle hizmete girmişti. 


İtalyan Donanması Preveze bölgesinin gözetlenmesi ve karakolu için Abruzzi Dukası (Dük Ludovico Abruzzi) Amiral'in emrinde (Sancak gemisi: zırhlı kruvazör Vettor Pisani) beş muhrip (Artigliere, Corraziere, Alpino, Carabiniere, Espero) ve bir torpidobot (Spica) görevlendirmişti. Amiral üç muhrip ile 29 Eylül sabahından itibaren Preveze batısından genel kuzey güney istikametinde bir karakol hattı tesis etti. (Hattın güney ucu Aya Mavra (Santa Maura/Lefke/Levskâs) adasına iki mil mesafeye kadar uzanıyordu. | 29 Eylül, 14.00'de iki muhrip de Aya Mavra adasına demirlemişti. 


Preveze limanındaki Tokat 29 Eylül saat 14.30'da, önce Reşadiye'ye oradan da buradaki gemilerle birlikte Şingine gitmek üzere limandan hareket etti. Biraz sonra aynı limandaki Antalya da hareket ederek Tokat'ın rotası üzerinde, aralarında 3 mil mesafe olmak üzere Reşadiye'ye intikale geçti. Saat 14.45'de Tokat kuzey yönünden muhriplerin yaklaşmakta olduğunu Aya Mavra adası önünde de iki muhrip olduğunu gördü. Aradaki mesafe 6000 metreye indiğinde muhriplerden biri top ateşine başladı. Doğu'ya dönerek Preveze tahkimatının altına sığınmaya kalktığı sırada bütün muhripler ateş açtı. Beş dakika içinde beş mermi isabeti alarak 15.30'da Mitika (Mitice) koyunun (Preveze'nin kuzeyinde) Kalamiç (Kanalion) noktasına baştan kara etti. Personel gemiyi terk ederken muhriplerin isabetli atışları devam etti (9 kişi şehit oldu). Antalya Tokat'ın durumunu ve Aya Mavra önündeki iki muhribin yolunu kesmek istediklerini görünce geri döndü ve düşman tarafından kovalanmasına rağmen hafif hasarla Preveze limanına girerek iç limana ulaşmayı başardı. (Ekim sonlarında Antalya Mitika koyunda oturmuş bulunan Tokat'ı kurtararak Preveze'ye getirdi.) 


Reşadiyedeki gemiler Prevezedeki durumdan ancak 30 Eylül akşamı haberdar olabildiler. Ayrıca bir taarruza uğradıkları takdirde gemilerini baştankara etmeleri talimatını aldılar. Bunun üzerine Hamidiye ve Trablus kıyıya yaklaştırıldı. Alpagot da bunların yanında yer aldı. Hamidiye'nin torpidosunu hazırlama çabaları 
ile Trablus'un stim tutma gayretleri çıkan aksaklıklar nedeniyle başarısız oldu. 1 
Ekim sabahı iki İtalyan muhribi (Artigliere ve Corraziere) Reşadiye körfezine girerek her iki gambotumuzu imha ettiler. Gambotlar ve Trablus muhriplere ateş açmışlarsa da etkili olamamışlardır. (Hamidiye'nin baştankara etmesine karşılık Alpagot bir burun arkasına gizlendiğinden üçbuçuk saat muharebe ettikten sonra o da baştankara etmek mecburiyetinde kalmıştır. Kazan arızası çıkan Trablus da hareket edemediğinden personeli tarafından kinistin valfları açılarak ve toplarının kamaları alınarak terkedildi. (İtalyan gemileri personeli yarı batmış olan Trablus'un kinistin valflarını kapayıp yedekleyerek Taranto'ya götürdüler, onarıp hizmete soktular.) 


İtalyan gemileri Adriyatik'teki Osmanlı Devleti sahilleri boyunca abluka uygulamaya başlamış bulunuyordu. 
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Reşadiyede torpidobotlarımıza karşı harekât devam ederken Alpino muhribi de Preveze önlerinde Uhuvvet kumpanyasının Neva vapurunu esir aldı. İngiliz bandıralı bu gemi Şinginden Çanakkale'ye gidiyordu ve içinde asker, cephane, buğday ve yiyecek maddeleri vardı. Gemi Alpino tarafından Taranto'ya götürüldü. 
Neva'nın Yunanlı personelinden Sabah vapurunun Şinginden İstanbul'a hareket etmek üzere olduğu öğrenildi. 


I Ekim sabahı Şingin önünde karakolda bulunan Marco Polo gemisi Abuzzi Dukası'na telsizle Sabah vapurunun bütün gece sabaha kadar asker yüklediğini ve fakat sabahleyin bunları tekrar boşaltmaya başladığını bildirdi. Pisani zırhlısı, Sabah vapurunun malzemesini boşaltmakta olduğunu öğrenince derhal Şingine hareket etti. Ertesi sabah Pisani Santa Maria di Medua önünde Marco Polo ve Lombardiya gemileri ile buluştu. Burada hiç bir mukavemete maruz kalmaksızın Sabah vapuru müsadere edilmiş ve Marco Polo ile Carabiniere muhripleri refakatinde Taranto'ya gönderilmiştir. Şinginde ayrıca İngiliz bandıralı, içinde subay ve erler bulunan Shefild vapuru da yakalanmış ve Lombardiya muhribi refakatinde Taranto'ya yollanmıştır. 


Abruzzi Duka'sına 3, 5 ve 6 Ekimde gelen ve birbirini tamamlayan emirlerle siyasi durum gereği deniz harekâtının Adriyatik dışında icra edileceği bildirildi, kendisine de Mataban (Matapan/Tainaron) Burnu - Girit adası arasında bir karakol hattı kurarak ve Korent Kanalını da gözetleyerek Trablusgarba gidip gelen konvoyların yan emniyetini sağlaması emredildi. 


Trablusgarb'daki Türk direnişi ve dünya kamuoyunda İtalya aleyhine meydana gelen değişiklik İtalyan halkı üzerinde soğuk duş etkisi yaptı. Basının şiddetli saldırıları karşısında hükümetin durumu sarsıldı. Hükümet askeri kuvvetlerin savaş alanındaki başarısızlıklarını örtmek için işin kolayına giderek Kasım 1911'de Trablusgarb'ı işgal ettiğini duyurdu. (5 Kasımda Trablusgarb ve Bingazi'nin İtalya'ya ilhak edildiğine dair kral Ш. Emanuel'in bir iradesi yayınlandı.) 
İlhak gerekçesi olarak başlıca şehirlerin işgal edilmesi ile her türlü Türk direnme gücünün kırılmış olduğu gösterilmişti. Saldırının olduğu gibi ilhakın bu gerekçesi de devletler hukukuna aykırı idi. Gerçi büyük şehirlerin işgal edilmiş oldugu doğru idi. Fakat Trablusgarb'ın büyük kısmı Türklerin elinde bulunuyordu. 
Türk savunma gücüne gelince, kırılmak şöyle dursun her gün biraz daha kuvvetlenmekte idi ve İtalyan kuvvetlerini çok zorlamaktaydı. Osmanlı Devleti bu “ilhak”ı bütün devletler nezdinde protesto etti ve milletler arası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. 


İtalya yeni bir teşebbüste bulunarak büyük devletlerin aracılığına başvurdu. 
Bu devletler, zaten İtalya'nın Trablusgarb macerasını desteklemişlerdi. Büyük devletlerin teşebbüsü, 1911 Kasımından 1912 Nisanına kadar sürdü. Osmanlı 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Devleti'nin bu aracılık teşebbüslerine cevabı ise, İtalya'nın Trablusgarb'ı ilhaktan vazgeçtiğini bildirmesi ve bu topraklardaki askerini geri çekmesi gerektiği şeklinde olunca İtalya bir sonuç alamadı. 


Kızıldeniz'de Harekât 


İtalya harbin arifesinde Kızıldenize iki gambot göndermişti. (Volturno gambotu ve Aretusa torpidogambotu) Günümüzdeki Etiyopya'nın Kızıldeniz sahilinde kalan kısmında yer alan Eritre İtalya'nın sömürgesi idi. Dolayısıyla İtalya sömürgesinin sahillerini korumak için bu gambotlara ilaveten sahillere topçu bataryaları yerleştirmiş ve yerli askerlerle mevcutları takviye etmiştir. Harbin başlanmasıyla gambotlara Kızıldeniz'in doğu sahilinden batısına yapılacak kaçak Osmanlı nakliyatını kesme görevi de verildi. 


Osmanlı İmparatorluğuna 1520'de katılmış olan ve öz halkını kabileler halinde yaşayan Arapların teşkil ettiği Yemen vilayeti San'a, Taraz, Hudeyde ve Asir (Assir/Esir, Kızıldeniz sahilinde bugünkü Yemen ile Hicaz arasında) olmak üzere dört sancağa ayrılmıştı. 1908'de Şeyh İdrisi (Seyit İdris/Muhammed İdrisi) peşindeki 60.000 kişi ile isyan etmiş, 11 Tabur asker sevkiyle isyancı kabileler devlete itaat ettirilmişse de kendisini Mehdi ilan etmeye kalkışan Seyit İdris davasından vazgeçmemişti. 1909'da yeniden daha büyük çapta ve Yemen'in asıl sahibi durumunda olan İmam Yahya (Zeydi İmamı Yahya Hamidettin)'nın da katıldığı ayaklanmalar başladı. İmam Yahya Türklere karşı “Cihad” ilan ederek, Hudeyde-San'a yolunu kesmiş ve isyan hızla yayılmaya başlamıştı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, isyanı bastırmak için daha önceden kararlaştırdığı üzere, Yemen Kuvâ-yi Umürmiye Kumandanlığına Erkân-ı Harbiye Reisliği uhdesinde kalmak üzere 15 Şubat 
1911 tarihinde, Ferik Ahmet İzzet Paşa'yı getirdi. Çok geniş yetkilerle donatılan 
İzzet Paşa'nın emrine nizamiye ve redif olarak 40 tabur piyade, 10 dağ bataryası, 1 
hafif obüs bataryası, 10 bölük makineli tüfek ile seçkin bir kurmay heyeti verildi. 
İzzet Paşa ve kurmay heyeti, ki aralarında İsmet (İnönü), Salih (Omurtak), Ali Fuat (Erden), Saffet (Arıkan) gibi ilerde çok önemli görevlerde bulunacak subaylar da vardı, 28 Şubat 1911'de Hamidiye kruvazörü ile Yemene gitmek üzere yola çıktılar. Hamidiye'nin komutanı da Kolağası Rauf (Orbay) Beydi. Asilere karşı İzzet Paşa komutasında Osmanlı Ordusu çarpışırken Türk-İtalyan Harbi başladı. 
1911 Eylül sonlarında Kızıldeniz Komodorluğu emrinde faal olarak şu gemiler 
bulunmaktaydı: Peyk-i Şevket torpido kruvazörü, Ordu, Bafra, Ayıntab, Malatya, Gökçedağ, Refahiye, Kastamonu, Haliç gambotları, Şıpka ve Beyrut yatları, Bahr-i Ahmer taşıt gemisi ile Muha silahlı romarkörü. 


52 Bkz.: Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 283; Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 640. 


Yemen Genel Kuvvetleri Komutanlığı (Yemen Kuvâ-yi Umümiye Китапdanlığı) emrine verilmiş olan bu gemiler Hudeyde'deki Komodorluk aracılığı ile adı geçen komutanlıktan emir almaktaydılar. İtalya ile harp başlamadan önceki görevleri tahsis edildikleri bölgelerde kaçakçılığa mani olmak, Asir kıyılarına harekâtta bulunan kara kuvvetleriyle işbirliği yapmak ve bu kuvvetlerin gerektiğinde ulaşımını sağlamaktı. Harp çıktığında Yozgat, Taşköprü ve Nevşehir gambotları Süveyş'te onarılmakta, Malatya Gambotu onarım için Süveyşe intikalde, Bafra, Gökçedağ ve Ayıntab gambotları ile Şıpka yatı Kameran (Катагап)а, Peyk-i Şevket Hudeyde'de, Ordu gambotu Korfide (el-Kunfuza/Kunfuda/Al-Ounfud- hah)'de, Refahiye gambotu Cidde sularında, Kastamonu gambotu Cizanda ve henüz Kızıldenize girmiş olan Beyrut yatı da Cidde'de idi. Bahr-i Ahmer taşıt gemisi ise Hudeyde'de bulunuyordu. 


Harbin başladığını karargâhının bulunduğu Hudeyde'de haber alan Komodor Kamerandaki gemilerin kömür ve su ikmallerini yapmalarını bildirdikten sonra Peyk-i Şevket ile kendisi de bu limana gitti. Beyrut harp başladığını Cidde'de haber alınca, Süveyşe gitmek üzere Cidde'nin 10 mil kuzeyindeki bir geçidin ucunda bulunan Ebhur limanına gitti. Onarım için Süveyşe gitmekte olan Malatya da 6 Ekim'de Beyrut ile buluştu. 


Gambotların kazanlarında deniz suyu kullanabilmelerine karşın, kazanları için tatlı suya ihtiyaç duyan Peyk-i Şevket'in bu nedenle gambotlardan ayrılarak emin bir yer bulmasına izin verildi. Bu amaçla Süveyşe yönelen gemi, Konfide'ye uğradığı zaman, Ordu gambotunu harpten haberdar ederek birlikte hareket ettiler. Peyk-i Şevket yolda Refahiye gablotunu da yanına alarak Cidde'ye oradan da Ebhur'a gittiler. Böylece Ebhur'da Peyk-i Şevket torpido kruvazörü, Malatya, Ordu, Refahiye gambotları ve Beyrut yatı toplanmış oldu. Ancak meskün bir yer olmayan Ebhur limanında su tedariki pek zor, kömür ve yiyecek ikmali de imkansız idi. Beyrut ve Malatya Cidde bölgesindeyken Komodorluktan alınan 
30 Eylül tarihli telgrafta mümkün ise Süveyşe veyahut tecavüze maruz olmayan 
bir şap adasına sığınılması bildirilmiş, Yemen Genel Kuvvetleri Komutanı da Hicaz Tümeni Komutanlığına gönderdiği bir telgrafla gambotların hemen Süveyşe gönderilmesini istemişti. 


Peyk-i Satvet komutanı başkanlığında yapılan gemi komutanları toplantısı sonunda Peyk-i Şevket, Malatya ve Beyrut Süveyşe hareket ettiler. Ordu ve Refahiye ise Cidde'ye vararak Bahriye Nezaretinden emir beklemeyi tercih ettiler. 
Nezaret Komodora katılma emri verince de Konfide'ye intikal ederek oradaki diğer gemilere katıldılar. 


Süveyşe giden üç gemi burada İngilizler tarafından enterne edildi. Bunların personelinden bir tabip, 13 subay bir katip, 50 er dışında kalanlar İstanbul'a 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döndüler. Süveyş'te ayrıca Yozgat ve Taşköprü de enterne edildiler. Bu gemiler ancak Birinci Dünya Harbi başında yurda gelebilmişlerdir. 


Komodor aldığı emir gereğince gemilerin hepsi ile kuzeye, Süveyşe gitmeyi kararlaştırmış iken, Cizandaki kara kuvvetinin Feresan Adası'na nakli için emir alınması üzerine Cizana gidilerek 4000 kişilik kuvvet (Mehmet Ali Paşa Tümeni) buraya gelmiş olan Bahr-i Ahmer taşıt gemisi, Kastamonu gambotu ve gelen gambotlarla birlikte Büyük Ferezan (Farazan) Adası'na taşındı. (İtalya ile harbin başlangıcında İmam Yahya ile anlaşma olmuşsa da İdris'in Asir'deki mukavemeti ve saldırıları devam ediyordu. Bu nedenle Osmanlı harp gemileri Kızıldeniz sahilinde Osmanlı ordusuna destek sağlıyordu. İtalyanlar da İdris'le Türkler aleyhine işbirliği içinde idi.) Ancak İtalya Kızıldenize ilave ve güçlü harp gemileri göndermekte olduğundan gemilerin ve kara kuvvetinin adada emniyette olamayacağına karar verilerek kara birliği Konfide'ye nakledildi ve komodor da harekâtında serbest bırakıldı. İtalyan harp gemilerinin gelmesi nedeniyle Süveyşe gitmek için zaman geçmiş olduğundan gambotlar Aralık 1911 
sonunda Konfidede toplanarak bu limanda kaldılar. 


Konfide limanı mahfuz ve kuzeyindeki Lit (Al-Lith/El-Lis), güneyindeki Hudeyde arasında tahminen 300 mil boyundaki bir şap seddinin iç tarafında bulunmaktaydı. Bu uzun seddin içine, ya Litden veya güney ağzından girilebilirdi. Elde yeteri kadar mayın ve top olsaydı, burası gambotlar için iyi bir sığınak olabilirdi. (Meydi, Cizan, Şefik, Elvesin ve Elbek ise âsi İdris'in elinde bulunuyordu.) İdris çeteleri gambotların Konfide'ye geldiğini İtalyanlar'a haber verdiler. 


İtalya'nın Kızıldeniz'deki daha önce bahsedilen iki gambotuna ilaveten Ekim 
1911 ortalarında Puglia ve Calabria kruvazörleri, 21 Aralık 1911'de Piemonte 
Kruvazörü ve nihayet Ocak 1912 başında da Artigliere ve Garibaldino muhripleri Kızıldenize gelmişlerdir. 


Puglia kruvazörü 5 Ocak 1911'de Kızıldenizde, Akabe (Akkaba) açıklarında Haliç silahlı vapurunu (2x37 mm seri ateşli topu vardı) top ateşi ile yaraladı. 
Haliç sonradan personeli tarafından batırıldı. Ocak 1912'de gambot filosunun durumu şöyleydi: 


Şıpka silahlı yatı ile Kastamonu, Ayıntab ve Ordu gambotları dış limanda Bafra gambotu kömür ve su ikmali için iç limanda, Muha silahlı romorkörü Konfide adası sığlığı civarında iç limanda, Refahiye ve Gökçedağ gambotları atıl bir durumda olan Muha'nın kömürünü bölüşmek üzere Muha'nın her iki bordasında. (Gambotların özellikleri ve silahlarının neler olduğu Dördüncü Bölümde açıklanmıştı. Şıpka'nın silahları: Birer adet 57 mm ve 37 mm seri ateşli top. Muha'nın silahları: Bir adet 70 mm top, 1 adet 37 mm seri ateşli top.) 


5 Ocak 1912 günü öğleyin iki muhrip (Garibaldino ve Artigliere) Lit kanalından girerek Konfide'ye ilerlerken sahilden sahra topçusunun yoğun ateşiyle karşılaştılar. 


7 Ocak öğle vakti Garibaldino ve Artigliere muhriplerinin yaklaştığı görülerek 6000 yarda mesafeden Komodorun bulunduğu Kastamonu gambotundan ilk ateş açıldı ve derhal karşılık gördü. (Muhriplerin esas silahları: herbirinde 4x120 mm ve 4x57 mm top) Dış limanda bulunan gemiler, ateş altında harekete başlamışlardı. (Bu sırada Kastamonu gambotundaki top arızası nedeniyle Komodor Refahiye'ye geçmişti.) Sonunda Türk gemileri bir saat içinde, Konfide adası arkasında yarımay şeklinde ve pruvaları denize yönelmiş olarak yer almış bulunuyorlardı. Bu muharebe nizamı, gemilerin pruva ateşlerinin kuvvetli olmasına dayanıyordu. Garibaldino'nin muharebe sahasından uzaklaşması nedeniyle mücadele Artigliere ile devam etti. Gambotların, muharebe menzilini kısaltma girişimleri, ancak altı kts olan süratleri nedeniyle bir sonuç vermedi. (Hizmete girdiklerinde ortalama 12 kts olan botların süratinin neredeyse yarı yarıya düştüğü görülüyor.) 


Garibaldino 14.30'da yanında Piemonte kruvazörü ile geri döndü. Kruvazörün 120 ve 150 mmlik toplarının da katılmasıyla muharebe yeniden başladı. 
Akşama doğru, Türk gemileri bir çok isabet almış ve bu durum karşısında muharebeye devamın insan kaybından başka bir sonuç veremeyeceği anlaşılınca, komodor gemilerin terkedilmesi emrini vermişti. Şiddetli ateş altında gittikçe harap olan ve bu arada ikisinin cephanelikleri de patlayan gambotların silahları, evrak ve diğer eşyası kıyıya taşındı, ardından deniz muslukları açılmak suretiyle gemilerin batırılmasına geçildi. Düşman ateşinin devamı ile gemiler alevler içinde sulara gömüldüler. 8 Ocak'ta düşman karaya oturarak batmış gemileri topa tuttuğu gibi, kasabayı da bombardıman ederek bazı resmi binaları tahrip etti. Bir muhrip limana girerek makine arızası nedeniyle karaya oturtulamamış olan Şıpka yatına personel çıkarıp deniz muslukları açılmış ve batmak üzere olan yatı deniz musluklarını kapatıp batmasını önleyerek liman dışına çıkardı. İç limana gönderilen İtalyan personeli gambotları yağma etti. Kurtaramayacaklarını anladıkları Ordu ve Aydıntab'ı da yaktılar. 11 Ocak'ta Piemonte yediğinde Şıpka ve muhriplerle limandan ayrıldı.” 


Yedi gambotun (aslında altı gambot, bir silahlı romorkör D.H.) liman içinde imha edilmesi, İtalyanları Kızıldeniz'de daha serbest bıraktı ve harp kaçağına karşı yapılmakta olan İtalyan ablukasının genişlemesine ve şiddetlenmesine sebep oldu. Bu gambotlar gizli bir bölgede kalsalar İtalyan kuvvetlerini meşgul edecekler ve böylelikle, endirekt olarak harp kaçağı nakliyatına hizmet etmiş olacaklardı. 


53 Bkz.: Saim BESBELLİ, Mustafa ÜLMAN, a.g.e., s. 95-98. 
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Mamafih, İtalyanlar Türk gambotlarını imha etmiş olmalarına rağmen kaçak nakliyatı durduramamışlardır. Trablusgarba subay götüren bir gemiyi yakalamak Hicaz kuvvetlerine maaş götüren bir Mısır gemisini durdurup paraya el koymak gibi büyük hareketler yapmalarına rağmen harp kaçağı nakliyat devam etmiş, Trablus ve Bingazideki mukavemet durmamıştır.”* 


Beyrut Muharebesi 


İtalya harp kaçağına karşı açtığı mücadeleyi Anadolu ve Suriye sahillerine kadar uzatmaya karar verdi. Aldığı tertibat, Türk limanlarına tecavüz etmek olmayıp, karasuları dışında gözetleme/karakol bölgeleri tesis ederek bilhassa Antalya, Mersin, İskenderun ve Beyrut'tan çıkacak olan Türk gemilerini müsadere, yabancı ticaret gemilerini de muayene etmekti. Fakat hükümetin vermiş olduğu bu karar personeli hoşnut etmedi. Onlar uzun süreler denizde boş yere dolaşmak yerine daha aktif, taarruzi görevler arzuluyorlardı. Donanma Komutanı pek önemsemese de İkinci Filo, İkinci Tümen Komutanı Amiral Paola Thaon di Revel personelinin isteklerini de göz önüne alarak Antalya, Mersin ve İskenderun limanlarını kontrol ettikten sonra 24 Şubat şafak vakti sancak gemisi Giuseppe Garibaldi zırhlı kruvazörü ile limanda bulunacak gemilere taarruz maksadı ile Beyrut önüne geldi. 
(Daha önce 21 Şubat'ta kendisine katılan Francesco Ferruccio zırhlı kruvazörü ile birlikte) Duca di Genova yardımcı kruvazörü (bazı yazarlara göre muhrip) de 
24 Şubat sabahı Beyrut önlerinde kruvazörlere katıldı. İtalya limandaki Avnillah 
Zırhlı Korveti ve Ankara Torpidobotu'nun Trablusgarb'a yapılan kaçak nakliyatı himaye etmekte olduklarını değerlendiriyordu. Avnillah liman içinde, gümrük antreposu önünde kıyıdan 50 m mesafede, Ankara da liman dairesi önünde, rıhtımdan 8 m açıkta bulunuyordu. 


Avnillah'ın silahları: Baş ve kıç omuzluklarda (iskele ve sancak) birer adet olmak üzere dört adet 150 mm lik L/40 seri ateşli Krupp, ikisi başomuzluklarda (iskele ve sancak), dördü bordalarda (iskele ve sancakta ikişer adet) olmak üzere altı adet 75 mm'lik, her iki bordada toplam 4 adet 57 mm lik ve iki adet 47 mm lik seri ateşli Krupp topları idi. Muin-i Zafer ile eş gemi olan stim makineli Avnillah'ın deplasmanı 2362 ton, sürati sekiz kts idi. (1870'de hizmete girdiğinde tecrübe sürati ise 12 kts idi.) Önce tek şaftlı ise de 1903-1907 arası yapılan onarım ve tadilât sırasında çift şaftlı hale getirilmişti. 1910'dan beri Beyrut'ta istasyoner görevde idi. 
Personeli de eksikti. (Ankara'nın özellikleri ve silahları 4. Bölüm'de belirtilmiştir.) 


Garibaldi ve Ferruccio 1901'de hizmete girmiş eş gemilerdi (Deplasmanları 
7400 ton, süratleri 20 kts). Silahları: 1х250 mm (baş taret), 2x203 mm (kıç taret), 


54 Afif TUĞRUL, Bizim Harblerimiz, 5. 22. 


14x152 mm, 10x76 mm, 6x47 mm, 2x37 mm toplar ve dört adet torpido kovanı. 


Garibaldi mendireğe 3000 m'ye kadar sokulurken, Ferrucio'da onun 2000 m pupasında bulunuyordu. Garibaldi'nin ilk mermisi sahilde Belediye Hastanesi arkasına düştü. Avnillah buna ancak iskele baş omuzluğundaki bir 150 mm.lik ve bir 75 mm.lik toplarıyla karşılık verebildi. Düşmanın ateş kesmesi ve uzaklaşması üzerine Avnillah da ateş kesti. İtalyanlar Türk gemisinin derhal karşılık verecek derecede muharebeye hazır olmadığını sanmışlar, ateş keserek uzaklaşmışlardı. 
Avnillah'ın ateş kesmesinde de; düşmanın limanı bombardıman etmek yetkisini taşımadığını, Bahriye Nezareti'nin talimatına uyarak, düşmana bildirmek düşüncesi hakim olmuştu. 


Osmanlı Devleti daha önce Beyrut'un açık şehir olduğunu ilan etmişti. Bu nedenle Avnillah'ın seyir subayı düşmanın limanı bombardıman etme yetkisi taşımadığını Amiral Revele bildirmek üzere Garibaldi'ye gönderildi. Bu esnada iki kruvazör, 6000 m uzakta, bordalarını mendirek ağzına yöneltmiş olarak muharebeye hazır durmakta ve hastane gemisi olduğu anlaşılan yardımcı kruvazör de daha açıkta beklemekteydi. 


İtalyan amirali, Lahey konferansı kararlarına uyarak,” iki Türk gemisinin (yani Avnillah ve Ankara'nın) saat 09.00'a kadar teslimini istedi. Bu hususu bildiren yazı Fransızca ve İngilizce olarak üç nüsha yazılarak biri Valiye, biri Alman Konsolosuna ve üçüncüsü de Avnillah komutanına saat 07.30'da Amiral tarafından gönderildi. (Limanda savaşılan ülke harp gemilerinin olması açık şehir tanımına uymuyordu.) 


Bir cevap alamayan İtalyan amirali, sürenin bitmesinden 10 dakika önce tekrar ateş açtı. Garibaldi'nin 203 ve 152 mm.lik mermileri mendirek ağzına ve içine düşerken, Avnillah bir 150 mm ve iki 75 mm lik toplarıyla cevap vermekteydi. 
İtalyan gemileri ateş kes süresi içinde Avnillah'ın sancak baş omuzluğu yönüne kaymış olduklarından bu manevraya karşı pruvasını vaktinde iskeleye alamaması nedeniyle ancak sancak başomuzluğundaki yukarıda belirtilen üç tapu ile karşılık verebilmekteydi. 


Düşman aşikâr silah üstünlüğüne ilaveten duran bir hedefe ateş etme avantajına da sahipti. Muharebenin altıncı dakikasında Avnillah'ın baş tarafına isabet eden bir merminin çıkardığı yangın muharebenin sonuna kadar sürdü. Avnillah birbiri ardından aldığı isabellerle savaş gücünü yitirdi. Sonunda komutan deniz musluklarının açılması suretiyle geminin batırılması ve terkedilmesini emretti. 


55 Açık şehirler (Savunulmayan Şehirler / Open Cities / Undefended cities) ve bunlarla ilgili 1907 tarihli ve IX 
sayılı La Haye sözleşmesi için bkz.: Ahmet KERSE, Deniz Harbi Hukuku, s. 6-8 ve Dipnot 11. 
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Bu sırada Garibaldi 600 m mesafeye kadar yaklaşarak Ankara'ya ateşe başladıysa da gemiyi tahrip edemedi. Torpido atışı ile Avnillah'ı tamamen batırmak istedi. 
Ancak torpido seyir esnasında rotasından saparak civardaki layterlere çarpıp infilak etti. Altı layter battı. Attığı ikinci torpido ise Avnillah'ın vasatına isabet etti. 
Saat 11.00'de Avnillah sığ suda battı. İki kruvazör genel kuzey yönünde uzaklaş-Шаг. 13.45'de geri gelen kruvazörlerden Ferruccio deniz musluklarını açmış olan Ankara'ya yaklaşarak üç dakika içinde gemiyi top ateşi ile batırdı. Kruvazörler batı yönünde uzaklaştı.“ Hem Avnillah hem de Ankara sığ suda battıklarından tamamen suya gömülmediler. Osman Öndeş'in verdiği bilgiye göre: 


“Avnillah ve Ankara harp gemilerinde şehit olan personele ait Deniz Müzesi arşiv bölümünde yeterli bir kayıt bulunmamaktadır. Kazaya uğrayan gemilere ait dosyadaki defterlere göre şehit olanlar, 2 subay ve 49 erden ibarettir. Yine bu dosyada şöyle bir kayıt vardır: Şehit olanlar ve gemi personelinin kimlikleri bilinmiyor.” 


Muharebe sırasında şehirdeki Osmanlı Bankası, Selanik Bankası ve Gümrük Dairesi hasara uğramıştır. 140'ın üzerinde sivil ölmüş ve 200 kişi de yaralanmıştır." 


Avnillah personeli büyük bir disiplin içinde fedakârca ve yılmadan savaşmıştır. Personelin bu kahramanca çarpışması gerek Bahriye Nezareti gerekse Hükümet tarafından takdir edilmiş, madalyalarla taltif edilmişlerdir. 


4 Mart 1912'de Donanma Komutanı Amiral Augusta Aubry Taranto limanında peritonitten öldü. Yerine Amiral Luigi Faravelli atandı. Koramiral Leone Viale ise 2. Filo Komutanlığı'nı üstlendi. Bundan bir ay sonra da Faravelli hastalanarak görevi bırakmak istediğinden Viale Donanma Komutanı oldu. 2. Filo Komutanlıбгпа da Koramiral Amer dAste Stella getirildi. 


İtalyanlar Osmanlı Devletini sulhe mecbur etmek için daha şiddetli davranmaya başladılar. Bu kapsamda Tunus'tan deniz yoluyla gelecek kaçak nakliyatı kesmek maksadıyla 10 Nisan 1912'de Sardegna, Sicilia, Re Umberto muharebe gemileri; Carlo Alberto ve Marco Polo zırhlı kruvazörleri, Agordat, Coatit torpi- 


56 Bkz.: Saim BESBELLİ ve Mustafa ÜLMAN, a.g.e., s. 101-104; Battle of Beirut (1912), http://en.wikipedia. 
org/wiki/Battle of beriut (1912) 


57 Osman ÖNDEŞ, Avnullah Korvetinin Batışı, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 11, Aralık 1968, 5. 54-57. Osman 
ÖNDEŞ ayrıca Ordulu Nazif Bey'in Avnillah'tan kurtulan talihli iki subaydan biri olduğunu belirterek Nazif Bey'in kendisine anlattığı Avnillah'ın İtalyan gemileri ile muharebesi ve batışını bu yazısında yine onun ağzından anlatıyor. 
Saim BESBELLİ ve Mustafa ÜLMAN şehitlere ilaveten 19 da yaralı olduğunu yazıyor (a.g.e., s. 103). Italo-Turkish War (http://wikipedia.org/wiki/İtalo- Turkish War)'da ise Avnillah'da 58 ölü 108 yaralı olduğu, İtalyan gemilerinde can kaybı bulunmadığı, isabet de almadıkları belirtilmektedir. 


58 Bernd LANGENS!EPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, a.g.e., s. 16. 
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dogambotları, iki yardımcı kruvazör ve altı torpidobottan oluşan bir İtalyan kuvveti Trablusgarb'ın en batısında bulunan Zuara mevkiine 12.000 asker taşıyan bir konvoy getirdiler. Bu çıkarma harekâtı için belirtilen harp gemilerinden bazıları Zuaradaki tahkimatı topa tuttular ve orada sahte bir çıkarma yaptılar. Fakat asıl çıkarma daha batıda, Tunus sınırındaki Makabez mevkiine yapıldı. Hava sert ve deniz dalgalı olmakla beraber bu harekât muvaffakiyetle başarıldı ve ertesi gün Makabez İtalyanlar tarafından zaptedildi. Zuara savunmasına devam etti ve ancak harbin sonlarına doğru zapt olunabildi. Esasen mezkür limanın Tunus'la olan ulaşımı İtalyan kara ve deniz kuvvetleri tarafından kesilmiş bir vaziyette olduğu için Trablusgarb'taki Türk kıtalarına Tunus yoluyla silah ve cephane ithali için burasının ehemmiyeti artık kaybolmuş oluyordu.” 


Ege'de Harekât 


Trablusgarb'da Türklerin mukavemetini sahil şeridi ve sahildeki şehirler haricinde kıramayan, dolayısıyla da Türkleri sulhe razı edemeyen İtalya bu sefer de baskı sağlamak maksadıyla harp harekâtını Ege Denizi'ne kadar genişleterek netice almaya çalıştı. Bu maksatla Menteşe adalarından İstanbulya (Koçbaba/Koç Papas/Stampalia/Astropulya/Astipalaia/Astypalia) adasında İtalyan donanmasından bir grup (bir kablo gemisi ve bir kısım torpidobotlar dahil) 17 Nisanda toplandı. Güzel bir limana malik, Tobruk'tan 300 mil ve Çanakkale'den 225 mil mesafede bulunan bu Osmanlı adasının stratejik mevkii çok mükemmeldi. İtalyan kuvvetleri buradan Çanakkale Boğazına hareket ettiler ve yolda Limni, İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada ile Anadolu sahili arasındaki telgraf kablolarını kestiler. 


18 Nisan sabahı Amiral Ernesto Prespitero emrinde Pisa, Amalfi ve San Marco zırhlı kruvazörleri Çanakkale Boğazı önüne gelerek Nara limanında demirli bulunan Osmanlı gemilerini boğazdan dışarıya çıkarmak ümidi ile istihkâmların top menzilleri dışında dolaşmaya başladılar. Donanma Komutanı Amiral Viale, Osmanlı gemilerinin boğazdan çıkmadığını görünce geri kalan gemilerini de çağırdı ve bu suretle yukarıda belirtilen üç gemiye ilaveten Vittorio Emanuele, Roma, Napoli, Regina Margherita, St. Bon muharebe gemileri, Ferruccio, Garibaldi, Varese ve Vettor Pisani zırhlı kruvazörleri boğaz önünde toplandılar. 


Boğaz yaklaşma sularını gözetlemekle görevli olan Taşoz muhribi saat 07.35'de, İtalyan gemilerinin saat 06.15'den itibaren İmroz (Gökçeada)'dan güneye doğru seyretmekte olduklarını bildirdi. (Taşoz'da telsiz olmadığından haberi ulaştırmak için mecburen geri dönerek Boğazdan içeri girdi.) Bunun üzerine donanmaya bir saate kadar harekete hazır olunması emredildi. Bu arada Muavenet-i Milliye muhribi de gözetleme için boğaz ağzına gönderildi. Düşman gemilerine yaklaşan bu muhrip Garibaldi, Ferruccio ve Varese tarafından takip edilmeye başlanınca 


59 Н. W. WILSON, Zırh Devrinde Deniz Muharebeleri (Cilt 1: 1850-1914), (Çeviri: Lütfi ÇEKİÇ), s. 374. 
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boğaz ağzına dönmek zorunda kaldı. İtalyan gemileri bir aralık Orhaniye tabyasına 9500 yardaya kadar sokulmuşlardı ki tabyadan 9.4 pusluk ve daha küçük çapta toplarla gemilere ateş açıldı. Kumkale tabyası da 6 ve 11 pusluk toplarıyla bu ateşe iştirak etti. (Her ikisi de Boğaz'ın güney girişinde idi.) 


İtalyanlar evvela açıldılar ve 13.15'de bütün İtalyan zırhlı gemileri pruva nizamında olmak üzere istihkâmlara sokularak 12.000 - 13.000 yardadan Orhaniye, Ertuğrul ve Kumkale tabyalarına ateş açtılar. İki zırhlı kruvazör de Seddülbahir tabyasını ateş altına almıştır. Ateşe maruz kalan tabyalar da gemilere ateş açtılar. 
(Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları Boğaz'ın kuzey girişinde idi.) Yavaş bir surette olmak üzere iki saat kadar devam eden bu bombardımanda İtalyanlar 342 ve Türkler 150 mermi attılar. 


Saat 12.55'de, Samsun ve İntibah mayın gemileri Rumeli kıyısındaki geçitleri kapatmak suretiyle Boğazın mayınlanmasını tamamlamış ve Maydos (Eceabad)'a demirlemişlerdi. 


Tabyalardaki hasar önemsizdi. İtalyan gemileri hiç bir hasara uğramadan Limni adasındaki Mondros limanına çekildiler. (Ege'de İtalyan Bahriyesi deniz hakimiyetine sahip olduğundan Osmanlı adalarını sanki kendi adalarıymış gibi kullanmaktaydı.) İtalyan Genelkurmayı Çanakkale'ye karşı hakiki bir taarruz yapılabilmesi için 200.000 kişilik bir ordunun lazım geleceği kanaatinde bulundugundan bu hareket ancak bir göz dağı verme mahiyetinde kaldı. 


Çanakkale Boğazı'na taarruzdan sonra İtalyan Deniz Kuvvetleri Ege ve Doğu Akdenizde faaliyetlerini sürdürdü. Sisam adasında Vathi şehri Emanuele Filiberto muharebe gemisi tarafından 18 Nisan'da bombardımanla tahrip edildi. Adadaki Eylül 1911'den beri istasyoner görevdeki İhsaniye yatı kendini batırdı. 2 adet 
57 mm lik seri ateşli tapu olan bu yat bölgedeki yegâne harp gemisiydi. İtalyanlar 
Rodos - Marmaris telgraf kablosunu kestiler. 28 Nisanda da İstanbulya adasını işgal ederek bir ileri üs haline getirmeye başladılar. Diğer taraftan Amerikan bayrağı altında çalışan Texas isimli Osmanlı stimli ticaret gemisi İzmir'den Mersine gitmek üzere hareketini müteakip 29 Nisan'da İzmir körfezindeki Yenikale geçidinde yeni dökülmüş bir mayına çarparak battı. Personelinden 10 kişi kayboldu. 


Bombardıman ve buna karşılık Çanakkale Boğazının tamamen kapatılması neticesinde 170 ticaret gemisi Ege'ye çıkamadığından Marmara denizinde hapsedilmiş oldu. Başta Fransa olmak üzere büyük devletlerin Osmanlı Devletine baskısı neticesinde 1 Mayıs'ta Boğaz yeniden trafiğe açıldı. Ancak açma çalışmaları sırasında Semender bahriye römorkörü mayına çarparak 12 kişilik mürettebatıyla birlikte battı.“ 


60 Bkz; Н. W. WILSON, a.g.e., s. 374-376, Saim BESBELLİ ve Mustafa ÜLMAN, a.g.e., s. 104-110, Bernd 
LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, s. 15-16. 
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Adalar ile Anadolu kıyıları arasındaki tüm telgraf kablolarını İtalyanlar kesmiş durumdaydı. 


Trablusgarb'daki başarısızlıkları karşısında, Türkiye'yi çeşitli yollar deneyerek barışa zorlamayı çalışan İtalya'nın, Çanakkale Boğazı'na taarruzdan sonra giriştiği yeni hamle başta Rodos olmak üzere Oniki Ada'yı“! işgal etmek olacaktı. Bu suretle hem Trablusgarb'a yapılan kaçak nakliyatın önlenmesi kolaylaşacak hem de Osmanlı halkının morali bozulacak ve Osmanlı Devleti sulh yapmaya zorlanabilecekti. İtalyan harp gemileri 3 Mayıs tarihinde Rodos adası önüne gelerek valiyi adayı teslime davet ettiler. Bu olay cereyan ederken İtalyanlar adanın kuzey dogusundaki plajlara, (Rodos şehrinin 10 mil güneyine) 4 Mayıs sabahı 9.000 kişilik bir kuvvet çıkardılar. Bu kuvvet Benedetto Brin ve Emanuele Filiberto muharebe gemilerinin yardımıyla ilerledi. Rodos'a çıkarılan kuvvet Tobruk ve Bingazi'de bulunan iki piyade alayı ve Trablusgarb'da bulunan bir dağ taburu, bir dağ bataryası, bir istihkâm müfrezesinden oluşuyordu. İki tabur da İtalya'dan katıldı. Bu kuvveti Kuzey Afrikadan üç zırhlı kruvazör ve iki muhriple emniyete alınmış yedi ticaret gemisi Rodos'a taşıdı. 


Adadaki savunma kuvvetleri, çıkarma yerindeki küçük bir çatışmadan sonra içerlere çekildiler. 5 Mayıs sabahı Rodos şehri ele geçirildi. 1200 kişiden oluşan Türk kuvvetleri 16 Mayıs'a kadar elverişsiz koşullar altında kahramanca adayı savunmaya devam ettiler. 11 Mayıs'ta Rodos kıyılarının ablukası ilan edilmişti. 
Bununla beraber tarafsız ticaret gemileri, bazı koşullara uymak suretiyle Rodos limanına girip çıkmaya devam ettiler. Makamı Rodos'ta olan Cezâir-i Bahr-ı Sefid Valisi Subhi Bey esir alınarak İtalya'ya gönderildi. 17 Mayıs sabahı Türk kuvvetleri teslim oldu. Ayrıca Anadolu'dan adaya Türk kuvvetlerinin gelmesi için en yakın yer olan Marmaris 18 Mayıs'ta bombardıman edildi. 


Rodos'un ardından, Oniki Ada'nın diğerleri de İtalyan Donanması tarafından 


61 Bizim Menteşe Adaları dediğimiz, Yunanlıların Balkan Savaşı öncesinde Oniki ada (Dodeca-nissas) adını 
verdikleri adalar bölgesi aslında 12'den fazla adayı kapsadığından Dodeca-nissas ismi bilimsel bir değer taşımamaktadır (İngilizce ismi: Dodecanese Islands). Kuzey güney istikametindeki deniz yollarını kontrol altında bulunduran bu adalar Anadolu'nun savunmasında ileri karakol, Anadolu'ya yapılacak taarruzda ise sıçrama tahtası konumundadır. Bir kısım batılı yazarların Güney Sporat Adaları ismini verdikleri bu bölgede yirmiden fazla ada ile bunlara bağlı çok sayıda adacık ve kayalıklar bulunmaktadır. Menteşe Adaları bölgesindeki belli başlı adalar: Eşek Adası (Gaidaros/Agathonisi), Nergiscik veya Mandraki (Arki), Batnoz veya Batnaz (Patmos), Lipso veya Libso (Lipsi), Bulamaç veya Burmaç (Farmakonisi/Pharmaco/Pharmoko), Leryoz veya İleryoz veya İleriye (Liros/Lero), Kilimli veya Kelemez veya Gelemez (Kalimnos/Kalimno/Calimene), Kalolimnoz (Kalolimnos), Keçi Adası (Pserimos), Ardıççık (Kinaros), Koçbaba veya Koçpapas (Levita), İstanköy (Kos/Stanco), İncirli (Nisiros/Nisuros), Sömbeki veya Zombiki veya Zonbiki (Simi/Symi/Gimi), İlyaki veya İleki veya İlleki veya İlkil (Tilos/Tilo/Piskopi), Herke (Kalki/ Halki/Khalkia/Khalki/Chalki), Limoniye (Alimnia), Rodos (Rodhos/Rhodes), Kerpe (Karpatos/Karpathos/Scarpanto), Çoban Adası veya Kaşot (Kasos/Kassos), İstanbulya (Astipalaia/Astipalea/Stampalia) ve Ardacık (Sirina) adalarıdır. 
Meis (Megisti/Kastellorizo) ise Yunanlıların iddia ettikleri gibi Menteşe Adaları bölgesinde bulunan bir Ege adası olmayıp Akdeniz adasıdır. (Bkz.: Ali KURUMAHMUT, Ege'de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmak Adalar, s. 5,6) ve Ek-1 Ege Denizi Haritası. 
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işgal edildi. 9 Mayıs'ta Herke, 12 Mayıs'ta Kerpe, İlyaki, Leryoz, Batnoz, Kilimli, 
16 Mayıs'ta Lipso, 19 Mayıs'ta Sömbeki ve 20 Mayıs'ta İstanköy işgal edildi. Bu 
adalarda zaptiyelerden başka askeri güç bulunmadığı için birer-ikişer harp gemisi gönderilerek işgal edildiler. Adaların yöneticileri ve zaptiyeler esir alındılar. 
Böylece işgal edilen diğer küçük ada ve adacıklarla birlikte (İncirli ve Çoban adaları dahil) Menteşe adaları bölgesinde toplam 16 ada İtalya'nın eline geçmiş oldu. 
Mayıs sonunda sadece Meis adası İtalyanlarca işgal edilmemişti. 25 Nisan 1328 
(8 Mayıs 1912) tarihinde Meis Kaymakamı, Harbiye Nezareti'ne çektiği telgrafta 
20 kadar İtalyan gemisinin adayı kuşattığını, çıkarma yaptığını, Türk memur ve 
askerlerinin içeri çekildiğini ve 35 askerin esir alındığını bildiriyordu. İtalya Meis Adası'nı ancak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra alabilmiştir.*? (Meis'in Balkan Savaşında Yunanlıların eline geçmesi ileride anlatılacaktır.) 


Adaların işgali sırasında adaların Rum halkı İtalyan Donanması'na çok yardım etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Oniki Ada'nın İtalya tarafından işgaline verdiği cevap, İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğundaki bütün İtalyanların sınır dışı edilmelerine karar vermesi oldu. O sırada İstanbul'da 20.000 kadar ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde de 50.000 kadar İtalyan vardı. © İlk İtalyan kafilesi 
20 Mayıs 1912'de İzmir'den sınırdışı edildi. 


İtalyanlar Oniki Ada'nın işgali ile yetinmeyip diğer Ege adalarına da göz dikmişlerdi. Fakat bu sefer karşılarına İngiltere, Fransa ve Rusya çıktı. Rusya Limni ve Midilli adalarının, Fransa ise Sisam adasının işgaline karşı çıkmaktaydı. İngiltere de Oniki Ada'da İtalyanların varlığının Mısır ve Hindistan yolu için bir tehdit olduğunu düşündüğünden bu işgalden rahatsız olmuştu. İtalyanların, Oniki Ada'nın işgalinin geçici olduğuna ilişkin sayısız güvence vermelerine rağmen, bu adaları ellerinde daha uzun süre tutmak için sürekli bahane bulmaya başlamalarından ötürü İngiltere, Fransa ve Rusya hoşnutsuzluk duymakta kendi açılarından tamamen haklıydılar."* 


A.B.D. bayrağı altında çalışan 507 gross tonluk Nevada isimli Osmanlı stimli ticaret gemisi İstanbul'dan İzmire gelirken 24 Mayıs 1912'de İzmir limanına giriş- te bir mayına çarparak battı. 


Osmanlı Hükümeti İtalya'nın adaları işgaline büyük tepki gösterdi. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte bütün 


62 Bkz. Ali KURUMAHMUT, a.g.e., s. 39; Meis ile ilgili bilgi için bkz.: Cemalettin TAŞKIRAN, Oniki Ada, 104,105. 
63 Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 641. 


64 Timothy W. CHILDS, a.g.e., s. 149. İngiliz Bahriye Bakanlığının (Admiralty) Hariciye Bakanlığı (Foreign 
Office)'na yolladığı “Ege Adalarının İtalyan İşgali ve Bunun Deniz Politikasına Etkisi” başlıklı “Gizli” yazısı (F.O. 
421/282, p.12, No:12, Enclosure in No: 264) için bkz.: Bilal N. ŞİMŞİR, Ege Sorunu, Belgeler, Cilt - 1 (1912-1913), ѕ. 202,203. (Benzer bir belge için Bkz.: Erol ULUBELEN, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, ѕ. 106,107) 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adaları işgal etseler bile, Trablus-Bingazi'nin İtalya'ya ilhakını tasdik etmeyeceklerini bildiriyordu. 


Adaların İtalyan işgaline ilk büyük tepki Avusturya'dan geldi. İşgalin Yunan yayılmacılığını kamçılayacağını ve yeni problemler çıkaracağını ileri süren Avusturya, İtalyan işgalinin durdurulması için üçlü ittifak üyesi Almanya'yı sıkıştırmaya başladı. Almanya her iki tarafı da idare etmeye çalıştı. Üçlü itilaf üyelerinden Fransa, Menteşe adalarının geleceğinin Büyük Devletlerce tayin edilmesini istemeye başladı. Adaların denizci bir devletin eline geçmesini istemeyen İngiltere işgale karşı çıktı. Daha çok Boğazönü Adaları ile ilgilenen Rusya ise adalara Girittekine benzer bir muhtariyet verilmesini savunuyordu. Büyük devletler arasında bu konuda yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığı sırada, İtalya da adalardaki yerli halkın Yunanistan'a karşı olan hislerini tahrik ediyordu. Bir taraftan da işgalin geçici olduğunu, savaştan sonra adalara muhtariyet verileceğini açıklıyordu. Bu tahrikler sonucu olarak bazı fanatik gruplar Yunanistan ile birleşmek için propaganda gösterilerine başladılar. Olayların çığırından çıkması üzerine İtalyan yönetimi bu gibi tahriklerden vazgeçtiği gibi adalarda sıkı bir polis rejimini uygulamaya koydu.“ 


Rodos adasının işgali günlerinde Osmanlı Bahriyesi Donanma Komutanı Albay Tahir'in hastalanması nedeniyle yerine 14 Haziran 1912'de Bahriye Mirlivası 
Rasim Paşa vekâleten atanmıştı. Ekim'de Albay Tahir görevine geri dönmüş ve 12 
Aralık 1912'ye kadar Donanma Komutanlığı görevini sürdürmüştür.“ 


Oniki Ada'yı işgal etmekle İtalyanlar Anadolu kıyılarına yaklaşmış oluyorlardı. Fakat bu olay da onları evvelce belirtildiği gibi barışa yaklaştırmış olmadı. 
Roma Hükümeti ise her ne pahasına olursa olsun bir an önce Osmanlı Hükümetini barışa zorlamak düşüncesinde idi. Bu düşünceden Çanakkale Boğazına bir baskın yapmak kararı doğdu. İtalyan Hükümeti Oniki Ada'yı ilhak etmek ve Boğazların antlaşmalarla saptanmış olan statüsünde bir değişiklik meydana getirmek niyetinde olmadığı hususunda ilgili Büyük Devletlere teminat verdikten sonra sözü edilen baskın hareketine girişti. Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı Filosu'na bir gece torpido hücumu yapılması kararlaştırıldı. Böyle bir olasılığa karşı Türk gemilerinin demir yerleri devamlı değiştiriliyor, gözetleme için iki muhrip her gece boğaz ağzında yer alıyor, Seddülbahir, Kumkale ve Baykuştepe ışıldakları boğaz girişini zaman zaman kontrol ediyorlardı. Yalnız Boğaz'ın Rumeli kıyısında ticaret gemileri için açık bırakılmış olan bir geçit, buradan geçen gemilerin yaptıkları gözlemlerle İtalyanlara gereken bilgileri toplama imkânını vermekteydi. 


Barbaros, Turgut Reis muharebe gemileri, Mesudiye zırhlı firkateyni, Asar-ı 


65 Ali KURUMAHMUT, a.g.e., s. 39,40. 
66 Saim BESBELLİ ve Mustafa ÜLMAN, a.g.e., s. 113; Nurcan BAL, a.g.e., S. 142. 
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Tevfik zırhlı korveti ile Hamidiye ve Mecidiye kruvazörleri bir muhriple birlikte Çanakkale önünde bulunmakta idiler. Geceleri gözetleme ile görevlendirilmiş olan iki muhrip, boğaz dışında 5-6 millik bir sahada karakol yaptıktan sonra Hellas feneri (Seddülbahir sahilinde) ve lodos havalarda da Karanlık Liman (Китkale'nin hemen doğusunda)'da bulunuyorlardı. Bu görevin gemileri sonradan bir muhribe daha sonra da bir torpidobot'a indirildi. Bu gemiler Seddülbahir'deki işaret istasyonu ile muhabere yapabilmekteydiler. Seddülbahir ve Kumkale'deki ışıkdaklara ilaveten Boğaz içlerine doğru da ayrıca ışıldaklar vardı. Boğaz girişine en yakın mayın maniası Rumeli tarafında Soğanlı Dere ağzı önü ile Anadolu tarafında Akbayır Köyü önü arasında idi. Geçit Rumeli sahilinde Soğanlı Dere önünde idi. 


18 Temmuzda Boğaz ağzının önünde 5-6 mil yarıçapındaki bir bölgede karakolda bulunan Kütahya torpidobotu güneş batmasına yakın, önce Hellas feneri altına sonra kuvvetli lodos nedeniyle Karanlık Liman'a demirlemişti. Işıldak ve telsizinin olmaması dolayısıyla, bir karakol gemisinden beklenen görevi yapamayacak durumdaydı. 


Gece yarasından hemen sonra ay batınca Seddülbahir ve Kumkale'deki ışıldaklar aralıklı olarak aydınlatmalarını sürdürmekteydiler. 00.15 civarında Seddülbahir ışıldağı yabancı bir tekneyi yakalayıp izlemeye başladı. Ardından iki ihtar topu attı. Kumkale tabyası da ateş açtı. Aydınlatılan gemi, 23.30'dan itibaren Boğaz'a yaklaşarak pruva hattında Boğaza girmiş ve Rumeli kıyısını izlemiş olan, Spica, Perseo, Centauro, Climene ve Astore torpidobotlarının sonuncusu idi. Spica rehberliğindeki bu torpidobot filotillasına Albay Enrico Millo komuta etmekteydi. 
Bu durum karşısında filotilla hızını 22 kts'a çıkarmış, Kumkale ve Seddülbahir ateşe başlamadan Hisarlık Burnu (Morto Koyu'nun doğu ucu)'nu geçmişti. Bundan sonra düşman gemilerini yakalayan Baykuştepe ışıldağı oldu ve 75 mm sahra bataryasının ateş açmasını sağladı. Filotilla Baykuştepe önlerinde iken Donanma ve Müstahkem Mevki set bataryaları da ateşe başladı. Soğanlı Dere ağzı (Soğanlı) önündeki mayın maniasını açık bırakılan geçitten başarıyla geçerek ilerleyen düşman filotillası maruz kaldığı şiddetli ateş karşısında Soğanlı'nın biraz ilerisinden geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Spica bir aralık karaya oturmuşsa da bilâhere kurtulmuş, diğer torpidobotlar da bazı hasarlara uğramış olmakla birlikte hiç biri mayına çarpmadı. Filotilla geri dönüşte Seddülbahir ışıldağı tarafından tekrar yakalandı. Buradaki topların ve Karanlık Limandaki Kütahya'nın top ateşine maruz kaldı. Ancak Kütahya 37 mm.lik topu ile etkili olamadı. Torpidosunu da 3 m derinliğe ayarlamış olduğundan kullanamadı. Müsademeye karar verdi ise de süratinin 14 kts. olması nedeniyle başarısız oldu. Neticede filotilla ciddi yara almadan Boğazdan çıkmayı başardı. Kumkale ve Seddülbahir ışıldaklarının menzillerinin azlığı ve ışıklarının birbirine ulaşamaması, İtalyan filotillasının başlangıçta arada 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kalan karanlık kısımdan Boğaza girmesine imkân vermiş oldu.“ 


Albay Millo'nun Boğaz harekatının başarısızlığı ile ilgili Timothy W. Childs şu bilgileri veriyor:. 


“Osmanlı filosuna karşı cesur bir saldırı olarak başlayan bu girişim, Millo'nun soğukkanlılığını kaybederek kaçıp gitmesiyle “keşif harekâtı” adını alıverdi. Şayet Millo'nun küçük filosu darmadağın olsaydı ya da ağır hasara uğrasaydı, saldırıyı iptal etme kararında haklılık payı bulunabilirdi; fakat, işin utanç verici tarafı gemilerde hiç bir hasar olmamasıydı. Öte yandan Roma makamları, bu operasyona, başarısızlığa uğramış bir operasyondan ziyade başarılı, hatta kahramanca bir keşif harekâtı görüntüsü vermek için el ele verdiler. İtalyan Donanma Komutanlığı da, baştan aşağı palavradan ibaret bir tebliğ yayımlayarak, saldırı esnasında düşman donanmasının tam kapasitede olduğunu bildirdi. Oysa sonraki yıllarda Türk tarihçileri tarafından yapılan araştırma, Osmanlı filosundaki gemilerden sadece birinde kazanların çalışır durumda olduğunu (yani stim tutmuş ve harekete hazır olduğunu D.H.) ortaya koyacaktı. Başka bir deyişle, torpidobotların yapacağı bir saldırı Osmanlı Donanması'nı pekala darmadağın edebilirdi. 


Bu gülünç durum, Giolitti'nin olayın basına yansımalarını titizlikle denetlemesi ve askeri başarısızlığın üstünü örterek bunu bir propaganda kampanyasına dönüştürmesiyle sürdü. Fakat Millo'nun tuğamiralliğe terfi etmesi, harekâta katılan diğer kaptanların (torpidobot komutanları kastediliyor D.H.) da terfi ettirilmeleri ve kendilerine madalyalar verilmesi komediyi ayyuka çıkardı. Millo'nun kahramanlığı o denli büyütüldü ki bir sonraki hükümetin donanma bakanı yapıldı. Bütün bu olaylar zinciri, Giolitti hükümetinin böylesine ufak çaplı dahi olsa, askeri başarısızlığı kamuoyu önünde itiraf eme konusundaki aczini gösteren son derece anlamlı bir örnektir.”©* 


İtalyan Donanması Ege ve Doğu Akdeniz'de artık Osmanlı deniz gücünden eser kalmadığından istediği gibi dolaşıyordu. Zaman zaman Hayfa, Yafa, Fethiye, 


67 Bkz. Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 285; Saim BESBELLİ ve Mustafa ÜLMAN, a.g.e., s. 113-115; Н. W. WIL- 
SON, a.g.e., s. 3786. Н. W. WILSON Italyan torpidobotlarının 210 ton ağırlığında, 25 kts süratinde olduğunu ve 18 
pusluk üçer torpido taşıdıklarını yazıyor. Baskın teşebbüsünü ise şöyle anlatıyor: 


“Filotila gece yarısından sonra Seddülbahir önüne geldi. Botlar tam mevkide iken ışıldaklardan biri bunları gördü ve üzerlerine ateş açtı. Albay Millo ateşe rağmen sürati evvela 20 ve sonra 23 kts. 'a çıkararak Nara'ya doğru yoluna devam ettiyse de Kilitbahir önüne geldiği zaman çelik kablolardan kurulmuş maniadan geçemedi ve geri dönerek bir kaç ehemmiyetsiz yara ile Boğaz'dan çıkmaya muvaffak oldu. Vaka üzerine Millo'nun rütbesi Tuğamiralliğe terfi ettirildi." 

Saim BESBELLİ ve Mustafa ÜLMEN, olaydan sonra Boğaz savunmasında yeni tedbirler alındığı Boğaz Müstahkem Mevki Komutanlığı tarafından Harbiye Nezaretine verilen raporda belirtilirken Çanakkale - Kilitbahir arasında Donanma tarafından kurulmuş olan engelin akıntı ile sürüklenmiş olduğunun bildirildiğini de yazmışlardır. 
(s. 115) (H. W. Wilson'un bahsettiği “çelik kablolardan kurulmuş mania” bu engel olsa gerekir D.H.) 


68 Timothy W. CHILDS, a.g.e., ѕ. 180,181. 


- 270 - 


Beyrut, İskenderun, Lazkiye, Mersin, Silifke limanları İtalyan donanması tarafından kontrol edildi. 


İç Karışıklıklar, Rusya'nın Boğazları Kontrol Emelleri 


Osmanlı Devletinin iç politik durumu karmakarışık bir durumdaydı. İttihat ve Terakki Partisi günden güne prestijini kaybetmekte idi. Trablusgarb savaşı hükümeti hazırlıksız yakalamıştı. Bosna-Hersek'in arkasından şimdi Trablusgarb da elden gidiyordu. Savaş dolayısıyla uygulanan sıkıyönetim de İttihad ve Terakki'nin prestijini sarstı. Bu partinin ülkeyi felâkete sürükleyeceği inancı bütün ülkeye yayıldı. 1911 Kasımında Hürriyet ve İtilaf Partisi kurulmuştu. 1912 Martında seçimler yapıldı. Fakat İttihad ve Terakki'nin polis ve jandarma kuvvetlerini kullanması, türlü seçim hilelerine başvurması, bir çok yerlerde karışıklık, kavga ve gürültünün çıkmasına sebep oldu. Siyaset Ordu'ya da bulaşmış bulunuyordu. 
Bir çok subay particilik yoluyla çıkar sağlamaya başlamıştı. İttihad ve Terakki'ye muhalefet Ordu içinde de yoğunlaşmaya başladı. Mayıs/Haziran 1912'de Halâskâr Zabitan Grubu (Kurtarıcı Subaylar Grubu) kuruldu. Ancak grup geniş bir örgütlenme kuramadı. (Üyelerinin bir kısmı tutuklandı, bir kısmı çıkan Balkan Savaşına katıldı, 1913 yılı içinde de grup dağıldı.) Harbiye Nazırı bu gelişmeler karşısında politikanın Ordu'ya bulaşmasını önlemek için çaba harcamış ise de, başarılı olamayınca, İttihad ve Terakki'nin de zoru ile 9 Temmuz 1912'de görevinden istifa etti. Bir kaç gün sonra da Meclis-i Mebusan'ın kendisine güvenoyu vermesine rağmen Sait Paşa kabinesi istifa etti (16 Temmuz 1912). Sadrazam Sait Paşa iç huzursuzlara ilaveten İtalyanların Çanakkale Boğazını geçme teşebbüsüne Büyük Devletler'in Boğazlar üzerindeki dengeyi gözeterek müsaade etmeyeceklerine güvenmesi karşısında, bu devletlerin tutumunun kendisini doğrulamadığını görmesi üzerine istifa etmişti. Yerine gelen ve sözde tarafsız olduğunu duyuran Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti, Kıbrıslı Kâmil Paşa gibi koyu İttihatçı düşmanlarını kapsamakta ve Trablus savaşına karşıt bulunmakta idi. Kabinede Harbiye Vekili olan Nazım Paşa İttihad ve Terakki'nin muhaliflerindendi. Hariciye Vekili Ermeni Gabriel Noradonkyan (Noradounghian) Efendi idi. Bu kabinede üç eski Sadrazam bulunduğundan, kabineye “Büyük Kabine” (Kabine-i Azam) adı verilmişti. (Padişah 21 Temmuzda anayasa gereğince, yeni Sadrazam olarak Ahmet Muhtar Paşa'yı, Şeyhülislam olarak da Cemalettin Efendi'yi seçti. 22 Temmuzda da yeni sadrazam kabinesini oluşturdu. Oğlu Mahmut Muhtar Paşa'yı da Salih Hulusi (Kerzak) Paşa'nın yerine Bahriye Nazırı yaptı. Bu nedenle yeni kabineye “Baba-Oğul Kabinesi” de denilmiştir. 


Osmanlı Devleti içerde bu karşılıkları geçirirken İtalya ile harpten ayrı olarak da çeşitli problemlerle karşı karşıyaydı. Trablusgarb savaşını fırsat bilen Rusya 1911 yılı sonunda Boğazları açtırmak için teşebbüste bulundu. Bu teşebbüs Boğazlar konusu ile özellikle uğraşan o tarihlerde Rusya'nın Paris Büyükelçisi olan Iswolsky'nin eseridir. 


Iswolsky 26 Eylül 1911'de Rusya Hariciye Vekili vekili Neratov'a (Hariciye Vekili Sazanov hasta ve İsviçre'de tedavi olduğundan Neratov vekâlet ediyordu) yazdığı bir mektupta, İtalya'nın Trablusgarb'ı ele geçirmek için harekete geçeceğini, Osmanlı Devletinin bu savaşla daha da zayıflayacağını, İtalya'nın bu hareketinin Almanya ve Üçlü İttifak için sıkıntılar yaratacağını belirttikten sonra, “Yaklaşmakta olan bu gelişmelerden, çıkarlarımız için mümkün olan en büyük avantajları sağlamamız zamanı gelmiştir.” demekteydi. 


Bunun üzerine Neratov, 2 Ekim 1911'de Rusya'nın İstanbul'daki elçisi Çarikof (Charykov)'a verdiği talimatta, Osmanlı Devleti'nin Karadeniz Bölgesindeki topraklarında demiryolu inşası için Rus sermayedarlarına yetki veren 1900 
anlaşması ile, havayı müsait bulursa Boğazların Rus harp gemilerine açılması hususunda bir anlaşma konusunda, Osmanlı Sadrazamı ile özel görüşmeler yapmasını istedi. Rusya güya esas itibariyle bu demiryolu imtiyazı konusunda harekete geçmiş gibi görünüp, havayı müsait bulduğunda, esas konu olan Boğazlar işini gerçekleştirmek için harekete geçmek istiyordu. Elçiye verilen talimatta Sadrazam ile tamamen gayri-resmi ve özel olarak konuşmak suretiyle, Boğazlar'ın Rus harp gemilerinin geçişine açılmasını sağlayacak bir formül bulması isteniyordu. Buna karşılık Rusya da, 1900 anlaşması ile kendisine tanınan Karadeniz kıyılarında demiryolu yapmak hakkından vazgeçecekti. Çarikof 
anlaşma tasarısına kendisine göre bazı ilaveler yapmaktan geri kalmadı ve 12 
Ekim 1911'de Sadrazam Sait Paşa'yı ziyaret ederek gayrıresmi olarak kendisine altı maddelik bir anlaşma tasarısı verdi. Bu anlaşma tasarısının dördüncü maddesine göre: 


1. Rusya Boğazların o günkü rejiminin devamı için, Osmanlı Devleti'ne etkin yardım yapacak ve Boğazlar'a ve bitişik bölgelere yabancı silahlı kuvvetler tarafından bir tehdit yönetildiğinde de aynı yardımı bu bölgelere de teşmil edecektir. 


2. Bu maddenin yürütülmesini kolaylaştırmak için, Osmanlı Devleti, gerek barış ve gerek savaş zamanında, Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçmelerine, bunların, ayrıca bir anlaşma olmadıkça Boğazlar'da durmamaları şartıyla, karşı koymayacaktır. 


3. 13 Mart 1871 tarihli Londra Sözleşmesi'nin bu успі yorumunun uygulanması, sözleşmeyi imza etmiş olan devletlerin tasvibine sunulacaktır. 
(Üçüncü madde tamamen Çarikof'un Osmanlı Devletini ürkütmemek için kendisinin koyduğu bir husustu. Neratov'un talimatında ise Osmanlı 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Devleti razı olduktan sonra, diğer devletlere bunu kabul ettirme işini Rusya'nın kendisinin yürüteceği söylenmişti.) 


Çarikof Sadrazamla görüşmesinden sonra, Fransa'nın İstanbul elçisi Mourice Bompard'a teşebbüsünden söz etmiş, fakat Sadrazam'a sunduğu anlaşma tasarısı metnini göstermemişti. 


Sadrazam Sait Paşa, Çarikof'un söylediklerinden ve tasarı metninden tehlikeyi açıkça görmüştü. Fakat bir şey söylemeyip, işi oyalama yoluna gitti. Ancak Çarikof'un bütün ricalarınarağmen, Hariciye Nazırı Asım Bey'i de durumdan haberdar etti. Çarikof, elçilik tercümanı Mandelstam'ı Sadrazama gönderip, kendisinden teklifine cevap istediyse de, Sadrazam yine oralı olmadı. Çarikof, Petersburg'un talimatı ile ve altı hafta geçtiği halde Sadrazam'dan ses çıkmayınca, hazırlanmış olan altı maddelik anlaşma tasarısını 27 Kasım 1911'de, Hariciye Nazırı Asım Beye resmen verdi. Rusya o güne kadar gizli tuttuğu teşebbüsüne alenilik ve resmiyet kazandırmış oldu. Asım Bey Rus notasını alınca son derece sinirlendi. Bir yandan İngiltere'yi durumdan haberdar ederken, 1 Aralık günü Alman elçisi Baron Marschalla da Rus notasını bildirdi. Marschall'ın Rus notası henüz eline geçmeden Boğazlar hakkındaki Rus teşebbüsünü İstanbul'daki kaynaklarından öğrendiğinde Alman Şasölyesi Bethmann-Hollwege 30 Kasım'da gönderdiği raporundan konuyu aynen Osmanlı Devleti gibi değerlendirdiği görülmektedir. Elçi raporunda şöyle yazıyor: 


“Boğazlar sorununun, Rusların anladıkları manada halli... her Türk'e, felaketin başlangıcı ve Türkiye Devleti'nin kalbgâhına bir darbe olarak görünmektedir.” 
“Rus Donanması Boğazlar'dan serbestçe geçebildiği anda, devletin istiklali тиhakkak surette çöker” “Rus zırhlıları Karadeniz Boğazından geçerse, Rusya İstanbul'a hakim olur” “Türkiye'nin Avrupada sahip olduğu yerler, tamamen Rusya'nın 


insafına kalacaktır” 


Neticede Rusya İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan ve Almanyadan kendisine kararlı bir destek bulamadı. Bu ülkeler kesinlikle hayır demese de kendi menfaatlerine uygun değişik görüşler ortaya attılar. Konu dünya basınına yansıdı. 
Osmanlı basını da Rusya'ya ateş püskürüyordu. Rusya bir yandan dost ve müttefiklerini bu işe razı edememiş, bir yandan da iş gizliliğini kaybetmişti. İsviçredeki tedavisinden dönmekte olan Rus Hariciye Bakanı Sazanov 9 Aralık 1911'de basında yayınlanan demecinde; Rusya'nın Boğazlar'ı açtırmak hususunda İstanbul Hükümeti nezdinde teşebbüse geçtiğine dair haberlerin doğru olmadığını, yalnız İtalyanlar Boğazlar'a saldırır endişesi ile Osmanlı Devleti Boğazlar'ı mayınladığından, bu tedbirlerin Rus ticaretine zarar vermesinden korkan elçi Çarikof'un kendisine hiç bir talimat verilmediği halde sorunu Sadrazamla görüştüğünü, Rusya'nın ne bir istekte bulunduğunu, ne diplomatik bir demarş yaptığını ve ne de müzakereler cereyan ettiğini bildirerek bütün olan bitenleri inkâr etti. Çarikof da 
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1912 Mart'ında görevden alındı. “Çarikof Uçurtması” veya “Çarikof Balonu” olarak adlandırılan bu olayda da Boğazlar Rus emellerinden kurtulmuş oluyordu."* 


Rusya, Türk - İtalyan harbinden istifade ederek Balkan devletlerini de Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmaya başlamıştı. Arnavutların ve Arapların bağımsızlık maksatlı faaliyetleri günden güne artmaktaydı. 1912 yazında Balkanlar'da Osmanlı Devleti aleyhine belirgin bir faaliyet göze çarpıyordu. Balkanlılar Trablusgarb savaşının yarattığı fırsatı kaçırmak niyetinde görünmüyorlardı. Balkanlardaki bu kaynaşmalar, Almanya'yı endişelendirdi. Osmanlı Devleti'ne bir an önce İtalya ile barış yapmasını tavsiye etti. 


Barış Görüşmeleri ve Uşi Barış Antlaşması 


Temmuz başlarında Sait Paşa kabinesi gayriresmi barış görüşmelerine başlama kararı aldı. Şüra-yı Devlet Reisi Sait (Said) Halim Paşa'nın başmüzakereci olacağı bir barış komisyonu kuruldu. Halim Paşa iki meslektaşı ile birlikte Lozan'a gönderildi. 13 Temmuz'da görüşmeler başladı. İtalyan temsilcileri uluslararası hukuk uzmanı ve milletvekili Guido Fusinato ile Başbakan Giolitti'nin yakın ahbaplarından ve önde gelen Venedikli iş adamlarından Guiseppe Volpi idi (Volpi'nin pek çok firmasından biri olan Societe Commerciale d'Oriente'nin İstanbul temsilcisi olan, mühendis Bernardino Nogara İstanbul'da yönetim ve iş çevrelerindeki çeşitli dostlukları sayesinde İtalya'nın güvenilir bir haber ve istihbarat kaynağı gibi çalışmıştır.) Milletvekili Pietro Bertolini de antlaşma yapılması için bu konuda Başbakan'ın yardımcısı gibi aktif görev almış ve antlaşmaları imzalayan İtalyan delegeleri arasında yer almıştır. 


Sait Halim Paşa'nın esas konu olan Trablusgarb ve Bingazi'nin İtalya hükümranlığına devri dışında Oniki adalarla ilgili faaliyetleri aşağıda belirtildiği gibi gelişti. İtalyan temsilcileri, Sait Halim Paşa'ya adaların geleceği konusunda 
19 Temmuz 1912'de üç teklif sundular. Bunlar: 


- Adaların İtalya'ya terki, 
– Adalara muhtariyet verilmesi, 


– Yerli halka bir takım garantiler vermek suretiyle, adaların Osmanlı Devletine iadesi idi. 


Sait Halim Paşa adaları asla terk etmeyeceklerini, harp işgali adı altında adaları ele geçiren İtalya'nın geçici olarak burada bulunduğunu, harp bittikten sonra adaların tekrar Osmanlı egemenliğine devredileceğini ifade ederek sert 


69 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., s. 643-651. 
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bir cevap verdi. Bu sırada istifa eden Sait Paşa Hükümetinin yerine kurulan Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti Sait Halim Paşa'yı geri çağırdığından Lozan'daki görüşmelere bir süre ara verildi. Nihayet 13 Ağustos 1912'de Osmanlı tarafının atadığı yeni delegelerle (Sofya eski Orta Elçisi Nabi Bey ile Budapeşte eski Başkonsolosu Rumbeyoğlu Fahreddin Bey) barış görüşmelerine yeniden başlandı. 
Valpi basını devre dışı bırakmak amacıyla, Ağustos ayı başlarında İsviçre'deki harekât merkezini Lozan (Lausanne)'ın Uşi (Ouchy) bölgesinden Montrö (Montreux)'nün Caux bölgesine taşımıştı. 


Trablusgarb-Bingazi üzerinde hakimiyet kurmak isteyen İtalya Türk kuvvetlerinin bu bölgeden çekilmesini istiyordu. İsteklerini kabul ettirmek için adalar koz olarak kullanıyordu. Görüşmelerin uzaması tarafların aleyhine olmaya başladı. Bilhassa itilaf devletlerini oluşturan İngiltere, Fransa ve Rusya, İtalya'nın adalara yerleşmesi tehlikesine karşı alacakları tedbirleri konuşmaya başladılar. 
Balkan Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak oluşturmaları da Osmanlı hükümetini tedirgin ediyordu. Eylül başında barış görüşmeleri Lozan'ın banliyosu Uşi'ye taşındı. İtalyan delegeler 15 Eylül'de diplomatik baskıda bulunmaya karar verdiler ve Osmanlı delegelerine, üstü hafif örtülü bir ültimatom sundular. 
Aynı gün Osmanlı Delegeleri, İstanbul'a gönderdikleri raporda, on gün içinde “belirleyici bir aşamaya” gelinmediği takdirde görüşmelerin kesileceğini bildirdiler. 


İtalyan Donanması da 20 Eylül'de, barış görüşmelerinde Osmanlı Devletini zorlamak maksadıyla bir filo ile Çeşme, Sığacık ve diğer bazı limanları kontrol etti. İzmir açıklarına gönderilen bu filoya “o an için çatışmaya girmemesi” bildirildi. Böyle bir kısıtlama, Giolitti'nin büyük liman şehri İzmir'deki ticareti gereksiz yere sekteye uğratarak Büyük Devletler'i kızdırmak istememesine bağlı olabileceği gibi görüşmelerin ilerlemesini sağlamak üzere Giolitti ile görüşmek üzere görevlendirilen Reşid Paşa (eski Roma Büyükelçisi ve dönemin ticaret nazırı)'yı gereksiz yere küçük düşürecek bir harekâta girişmekten kaçınmayı arzu etmesiyle ilgili de olabilir. 


23 Eylül'de Sisam Adası'nda bir ayaklanma olduğu haberini alan İtalyanlar 
Ege'deki filoya ada bölgesinde sıkı bir kontrol yapması ve adaya Türk takviye kuvvetlerinin gelmesine engel olunması görevini verdi. Bir torpidobotla bir muhrip filotillasını İzmir körfezinin kontroluna bırakan filo, Sisam bölgesine geldi. Yapılan kontrola rağmen, bir kısım Türk kuvvetleri 27 Eylül gecesi adaya çıkmayı başarmışlardı. Sonunda, limanda İngiliz ve Fransız harp gemilerinden Vathi'ye kuvvet çıkarılmasıyla İtalyan filosuna bir iş kalmamış oldu. (Sisam bogazında bir stimbot ele geçirdiler.) Bu sıralarda dört Balkan devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler oldukça gerginleşmiş bulunuyordu. Filo bundan 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sonra, Bodrum'a giderek limandaki yelkenlileri kontrol etti.” Osmanlı Bahriyesinin mevcudiyetinin Ege'de yok olması ülkelere kendi donanmaları vasıtası ile (kendi aralarındaki menfaat çatışmalarının kısıtlamaları hariç) istedikleri gibi hareket etme imkânını vermiş oluyordu. 


Uşi'ye gelerek İtalyan delegeleri ile görüşen Reşid Paşa'nın Giolitti ile İtalya dışında, Giolitti'nin de İtalya içinde görüşmek istemesi bu görüşmenin yapılmamasına neden oldu. (Zaten Reşit Paşa da görüşme ile bir fayda sağlanamayacağına inanmıştı.) 2 Ekim'de İtalyan delegeleri İtalya'nın Libya üzerindeki hükümranlığını esas alan bir anlaşma taslak metni vererek sekiz gün içinde ön anlaşmanın imzalanmaması durumunda görüşmelerin askıya alınacağını bildirdiler. 


2 Ekim'de Osmanlı kabinesi toplanarak İtalya ile süren savaş durumunu ele 
aldı. Libya halkına özerklik verilmesi kabul edildi. İşgal altındaki Ege adaları kayıtsız şartsız iade edilecek, buna karşılık padişah bir irade ile bölge halkı (Oniki Ada) için genel af ilan edecekti. Reşid Paşa'ya da heyet başkanlığı görevi veriliyordu. 


Böylece Osmanlı kabinesi 2 Ekim gününün geç saatlerinde, bölge ile dini bağları koruma çabasının dışında, Kuzey Afrika'daki topraklarını gözden çıkarmış bulunuyordu. Reşid Paşa'nın İtalyan taslak metninin Osmanlı kabinesinde görüşülmesi için zaman gerektiğini belirtmesi ve taslak metine “yerli halkın özerk yönetimi”ne ilişkin hükümlerin eklenmesi taleplerini İtalyanlar kabul etmeyince Reşid Paşa da İtalya ile antlaşma imzalama yükümlülüğünü üzerine almayı reddederek Uşi'den ayrıldı. 8 Ekimde Karadağ'ın Osmanlı Devletine savaş açması Osmanlı Devletini zor durumda bıraktı. 10 Ekimde Osmanlı Hariciye Nazırının karşı önerileri Uşi'ye ulaştı. Ancak İtalyan delegeleri Başbakan Giolitti'nin de tasvibi ile Osmanlı önerilerini reddettiler ve verdiği direktif gereğince 12 Ekim'de Osmanlı delegasyonuna ilk gizli anlaşma taslağını imzalaması için 15 Ekim gece yarısına kadar süre veren bir ültimatom verdiler. Daha önce Giolitti Donanma Komutanı Viale'ye Ege'ye hareket etmesi emrinin verildiğini, Uşi'deki müzakerelerin tehlikede olduğunu, Bab-ı Âli İtalyan taleplerini kabul etmediği takdirde İtalyan Donanması'nın Osmanlı limanlarını ablukaya alabileceğini, Selanik'i topa tutabileceğini hatta Çanakkale Boğazı'nı zorlayabileceğini basına açıkladı. 


Nihayet Osmanlı Devleti Balkanlardaki kötüye gidiş, iç karışıklıklar ve İtalya'nın da artan baskıları sonunda 15-18 Ekim 1912 tarihlerinde Uşi'de İtalyan- 


70 Saim BESBELLİ, Mustafa ÜLMAN, a.g.e., s. 117; Timothy W. Childs, a.g.e., s. 216-222. 
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larla barışı sağlayan antlaşmaları imzaladı” (bir gizli antlaşma ile onun eklerini oluşturan bir barış antlaşması ve üç protokol). 1923 Lozan Barış Antlaşması ile karışmaması için, Uşi'nin Lozan'ın bir banliyo semti olmasına rağmen, bu antlaşmaya Uşi (Ouchy) antlaşması denilmektedir. 


Uşi Barış Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti, Trablusgarb vilayeti ile Bingazi sancağını birleştirerek burada muhtar bir idare uygulayacaktı. Bu muhtar vilayeti padişahın merkezden atayacağı bir Naibis Sultan (Regent) yönetecekti. 
Yine Şeyhülislam'ın merkezden atayacağı kadı, diğer kadı naiblerini atayacaktı. 
Antlaşmanın hiç bir yerinde, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarb'ı İtalya'ya devrettiğine veya buradaki egemenlik haklarından vazgeçtiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. (Ancak üç protokoldan biri ve gizli antlaşmanın Ek-2'si olan 
“Libya hakkında İtalyan Kraliyet Kararnamesi”nde Trablus ve Bingazi'nin 25 
Şubat 1912'de 83 sayılı kanunla İtalya'nın tam ve mutlak hükümranlığı altına girdiği belirtilmektedir. D.H.) 


Gizli olmayan asıl antlaşmanın adalarla ilgili ikinci maddesinde Osmanlı Devleti'nin Trablus ve Bingazi'deki askerini çekmesinden sonra, İtalya'nın da adalardan çekilmesi öngörülüyordu. Uşi Barış Antlaşması ile İtalya, Trablusgarb harbi sırasında geçici olarak işgal ettiği adalardan kayıtsız ve şartsız çekilmeyi taahhüt ettiği için, Osmanlı Devletinin bu adalar üzerindeki egemenlik hakları hiç bir kayda tabi olmadan devam etmekte idi.” 


Bu harpte bir korvet, üç torpidobot, dokuz gambot (biri silahlı römorkör D.H.) üç silahlı yat, bir taşıt gemisi ve bir motorgambot olmak üzere 18 harp gemisi kaybedilmiş, Donanma Çanakkale Boğazında bir yıl devamlı harekete hazır durumda kaldığından, personelinin moral bakımından olumsuz bir etkiye maruz kalmış olması bir tarafa, materyal bakımından da Balkan Harbine yıpranmış halde girmiştir.” 


Deniz muharebe tekniği bakımından pek zengin olmayan Türk-İtalyan Harbi, Osmanlı Devleti'ne etkin bir donanmayı oluşturup harbe hazır hale getirememenin nelere mal olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 


Uşi Barışı ile Osmanlı Mısır, Cezayir ve Tunus'tan sonra Kuzey Afrikadaki son topraklarını da kaybediyor, İtalya ise sadece Trablusgarb ve Bingaziyi değil, aynı zamanda Oniki Ada'yı da ele geçirerek ve Anadolu kıyılarının dibine kadar sokulmuş oluyordu. (Barıştan sonra Oniki Ada'nın Osmanlı'ya devri gerçekleşmedi.) 


71 Antlaşma metinleri için bkz.: Timothy W. Childs, a.g.e., s. 269-283. 
72 Ali KURUMAHMUT, а.де., s. 41. 
73 Saim BESBELLİ, Mustafa ÜLMAN, a.g.e., s. 127-128. 


-277- 


Deniz harbini doğrudan ilgilendirmemekle birlikte dünya harp tarihinde ilk defa vuku bulması dolayısıyla bu harpte uçağın ilk kullanışına da kısaca deinelim. 


Wright kardeşlerin 1903'te ilk motorlu uçuşu başarmalarından sekiz yıl sonra bu savaşla dünya tarihinde ilk defa İtalyanlar tarafından dokuz uçak, iki sabit balon ve yedi güdümlü balon kullanıldı. Bu kapsamda dünyada muharebe sahasında ilk hava keşfi, gemilerin kara bombardımanında atışın düzenlenmesinde kullanılarak ilk deniz hava işbirliğinin icrası, ilk havadan kara hedeflerini bombardıman, havadan bildiri atılması suretiyle uçakların ilk defa psikolojik harekatta kullanılması, bir uçağın denize düşmesiyle savaşta ölen ilk pilot, ilk hava foto-keşif görevi ve nihayet savaşta düşman (Osmanlı tarafı) eline geçen ilk uçak ve savaşta esir düşen ilk pilot hep bu savaşta görülmüş- 


tür.” 


Türk-İtalyan harbinin deniz gücü yönünden değerlendirilmesini Timothy W. Childs kısaca şöyle özetliyor: 


“Trablusgarb Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne verdiği en acı derslerden biri hiç şüphesiz, iyi bir donanmaya sahip olmamanın askeri harekât imkânlarını ne derece kısıtladığına ilişkindi. Nitekim, 1911 yılında Osmanlı Devleti'nin elinde, İtalyanların Akdeniz'i denetlemesine -kısmen de olsa- engel olabilecek bir deniz 
75 


gücü bulunsaydı, İtalya Libya seferine hiç kalkışmayabilirdi: Trablusgarb ve Menteşe adalarını kaybetmemizle sonuçlanan Türk-İtalyan 


harbinde Osmanlı Donanması'nın rolü (veya rol alamaması) hakkında Tevfik İnci'nin değerlendirmesi şöyle: 


“İtalya harbinin mukadderatı Türkiye'nin denizlerde gözükmesine, esmesi- ne bağlı olduğu halde, Türkiye değil denizlerde hareketlenmek, yalı boyların- dan karasularına bile açılamamıştı. Peki Osmanlı Donanması nerede idi? Dört zırhlı, beş kruvazör, on muhrip, on beş torpido (bot), on dokuz korvet, yirmi motorgambot olmak üzere yetmiş üç parçadan mürekkep olan (oluşan) Osmanlı Donanması, ne için İtalya'nın karşısına dikilememişti? Çünkü; Osmanlı İmparatorluğu hayali bir donanmaya sahipti. Devletin kadrosunda ve kâğıt üzerinde gözüken yetmiş üç parça harp gemimizin ekserisi harp kifâyetlerini kaybetmiş, bir kısmının nesilleri dahi çoktan münkariz olmuştu (tükenip, bitmişti). Ara- 


74 Bkz.: Bülent YILMAZER, Atlas Tarih Dergisi, Sayı 9; Ekim-Kasım 2011, s. 74-77. 10 Eylül 1912 günü Yüzbaşı 
Moizo'nun Nieuport IV uçağı, keşif uçuşu sırasında arızalanarak mecburi iniş yaptı. Moizo'yu yakalayan Araplar, onu Aziziye'deki Fethi (Okyar) Bey'in karargahına getirdiler. Böylece havacılık tarihinde esir düşen ilk pilot Moizo, savaşta ilk uçak kaybeden ülke de İtalya oldu. 


75 Timothy W. CHILDS, a.g.e., s. 209. 
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larında istifade edilebilecek olanlar ancak; dört adet ömürlerini tamamlamış zırhlı, iki muhafazalı kruvazör, iki torpido kruvazörü, üç korvet, sekiz muhrip, on beş küçük torpido (bot), on yedi köhne gambottan ibaretti. Bunlar da; hepsi yepyeni modern gemilerden müteşekkil olan İtalya donanmasının karşısına çıkacak kudrette değillerdi. 


Ne hazindir ki; bir çok adalara ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtasında hassas olduğu kadar da muazzam deniz hudutlarına sahip bulunan Osmanlı İmparatorluğu gibi koskoca bir deniz devleti, küçücük Yunanistandan bile daha kudretli bir donanmaya malik değildi. 


Deniz hudutlarımıza ve denizlere böyle bir âmâ (kör) hissisizliği ile bakmamızın kefaretini, İtalya harbinde pek ağır surette ödememize rağmen, denizlere bu derece hıyanetimizin cezasını tamamiyle çekmiş değildik. Balkan Harbi de sillesini indirecek, hak ettiğimiz dersi ayrıca o da verecekti. 


İtalyan Harbi'nin hüküm sürdüğü bir senedir, ancak Çanakkale'de, Akdeniz Boğazını (Çanakkale Boğazını) bekleyen ihtiyar Osmanlı Donanması, bakım ve tamire muhtaç bir vaziyette Balkan Harbi'ni karşıladı.””* 


Son olarak da İtalyanların bu savaştaki finansal açıkgözlüğüne değinelim. 
Bu konuda Mehmet Tanju Akad şu bilgiyi veriyor: 


“Osmanlıların Trablusgarb Vilayeti'nin, İtalya tarafından işgalinin çok şaşırtıcı bir yanı daha vardır. İtalyanlar bu seferi Osmanlı parasıyla finanse etmişlerdi. İnanılır gibi değil ama durum böyledir. İtalya bu savaşın masraflarını karşılamak için Duyun-u Umumiye idaresinden 550.000 altın lira borç almıştı. 
Daha da acısı, savaşın sonunda Osmanlılar Trablusgarb'ı yitirdiği için gelirin düştüğünü bahane ederek İtalya ayrıca 50.000.000 franka el koymuştur. Osmanlılar bunu da kabul eder. Rezillik diz boyu diye buna denir”? 


AMİRALLIMPUS'UN GELİŞİ 


Amiral Williams'ın görevinden ayrılmasından sonra Bahriye Nezareti, 3 Şubat 1912'de Sadarete yazdığı bir yazı ile, Amiral Gamble'ın tekrar Osmanlı Bahriyesi hizmetine alınması için gerekli teşebbüsün yapılmasını istemiştir. Londra büyükelçiliği aracılığı ile kendisine ulaştırılan bu öneriye karşı Gamble, sadrazama hitaben yazdığı mektupta, özel nedenler ileri sürüp özür dileyerek bu çağrıyı kabul etmemiştir. Bununla birlikte İngiltere Rear Admiral Limpus'un Osmanlı hizmeti- 


76 Cemal KUTAY, Osmanlı'dan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir İnsanımız (Cilt: 2), s. 481, 482. 
77 Mehmet Tanju AKAD, Bir Savaş Nasıl Kaybedilir?, s.161,162. 
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ne verilebileceğini bildirdi. Osmanlı Devletinin öneriyi kabulü üzerine Limpus 3 
Mayıs 1912'de göreve başlamıştır. 


Limpus ile beraber sekreteri Stack, Yarbay (Commander) Ashby ve Yüzbaşılar (Lieutenants) Elliot ve Hallifax da Türkiye'ye geldiler.” 


78 Chris B. Rooney, The International Significance of British Naval Missions to the Ottoman Empire, 1908-1914, 
Middle Eastern Studies, Vol 34, no.1 (January 1998) (www.mtholyoke.edu/acad/intrel/rooney.htm; s.8). 
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Osmanlı Devletinin ilk buharlı gemisi (Buğ Gemisi), İstanbul Deniz Müzesi 


Mecidiye Vapuru (Çarklı Firkateyn / Paddle frigate) Tersane-i Amire'de inşa edilmiştir, 1847'de hizmete girmiştir. Hüsnü Tengüz Albümü, İstanbul Deniz Müzesi 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1850'de Portsmouth'a eğitim için giden Mir'ât-ı Zafer Fırkateyni ve Sürağ-ı Bahri briki personelinden 1850,1851 yıllarında hastalık ve kazalar sonucu vefat edenlerin defnedildiği Gosport'ta 1902'de açılan Türk Bahriye Şehitliği. (1993'te yenilenmiştir.) 


EE EE 


XIX Yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Donanmasında yelkenli gemilerden buharlı gemilere geçiş döneminde yelkenli gemilerle yelkenli ve yandan çarklı gemiler bir arada görülüyor. 
İmzasız. İstanbul Deniz Müzesi 
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Sinop Baskını 30 Kasım 1853. Cumhur Koraltürk 2010, İstanbul Deniz Müzesi 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Koramiral Pavel Stepanoviç Nakhimov 
Sinop Baskını sırasındaki Rus Karadeniz Donanması Komutanı 
Çeşme, Navarin, Sinop Baskınları ve Sonuçları, s. 202 
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Mahmudiye Kalyonu ve Sivastopol muharebesi. 
Cumhur Koraltürk 2009, İstanbul Deniz Müzesi 
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Piyemonte askerlerinin bölgeye ulaşmasından sonra oluşan 1855 “deki sınırlar 


Sivastopol'un 17 Ekim 1854'deki denizden bombardımanı 

Şehrin denizden savunma planı ve gemilerin bombardıman mevkileri 


İN ME yek 


Yanteñello 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k For? е DA 
C3 


Her iki kroki de Çeşme, Navarin, Sinop Baskını ve Sonuçları kitabından alınmıştır (s. 237, 238). 
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de 


Müşavir Paşa Sir Adolphus Slade. 
Çeşme, Navarin, Sinop Baskını ve Sonuçları s. 157 


а ч 


Dördüncü ve son defa 25 Mayıs 1854 - 30 Ağustos 1855 tarihleri arasında Kaptan-ı Deryalık yapan Damat Halil Rifat Paşa. Hikmet Onat 1954, İstanbul Deniz Müzesi 


- 287 - 


b a 

iin 

— =~ - { e a = 
Vr — 


Aziziye zırhlı fırkayni. Hüsnü Tengüz Albümü. İstanbul Deniz Müzesi 


Osmaniye zırhlı fırkateyni. Mehmet Nuri 1906, İstanbul Deniz Müzesi 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Sultan Abdülaziz, Tahsin H. (Renklendirilmiş fotoğraf) 
İstanbul Deniz Müzesi 


езү. 2 


Osmanlı tarihinde yurtdışı gezisine çıkan ilk ve tek padişah olanAbdülaziz'in Toulunda (Fransa) karşılanışı. Euremond de Berard. İstanbul Deniz Müzesi 
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Girit'e kaçak mal taşıyan Erkadi vapurunu yakalayıp tahrip eden Gamsız Hasan Bey'in gemisi İzzettin Vapuru. Mustafa Tahsin, İstanbul Deniz Müzesi 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Sarayburnu önlerinde Avnillah zırhlı korveti. Cumhur Koraltürk 2010, İstanbul Deniz Müzesi 


Tersane-i Amire'de yapılan ilk zırhlı fırkateyn, merkezi bataryalı (central battery ironclad) Hamidiye 1874'te kızağa konulmasına rağmen ancak 1894'te hizmete girebilmiştir. 
Fahri (Kaptan), Hicri 1309, İstanbul Deniz Müzesi 
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Mesudiye Gemisinde top talimi 
Feyhaman Duran, 1848, İstanbul Deniz Müzesi 
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П. Abdülhamid devrinin Bahriye Nazırlarından Müşir Hacı Ahmet Vesim Paşa. 
Murtaza Elger, İstanbul Deniz Müzesi 


XIX. yüzyılın ikinci yarısında, 1805'te inşa edilmiş olan Haliç'teki Valide kızağında bir zırhlı geminin denize indiriliş merasimi (kızak üstündeki sundurma zamanla harap olduğundan Birinci Dünya Savaşı sırasında yıktırılmıştır). İmzasız, İstanbul Deniz Müzesi 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1881'de Bahriye Nazırı olan ve iki gün hariç makamında öldüğü 27 Temmuz 1903'e kadar nazırlığa devam ederek Osmanlı tarihinde en uzun süreli Bahriye Nazırlığı yapmış olan Müşir Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa. Іоаппіѕ Jean Michelidakis, 1890, İstanbul Deniz Müzesi 


06 Eylül 1886'da Haliç'te denize indirilen Osmanlı Bahriyesinin ilk denizaltısı Abdülhamid 
tecrübe seyrinde. Cumhur Koraltürk 2010, İstanbul Deniz Müzesi 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Osmanlı Bahriyesinde ilk ve tek bahriye müşiri rütbesine erişebilmiş yabancı bahriyeli olan İngiliz Bahriye Subay Augustus Charles Hobart - Hamden, İstanbul Deniz Müzesi 


Ertuğrul Fırkateyni. Cumhur Koraltürk 2010, İstanbul Deniz Müzesi 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Ertuğrul Fırkateyni Komutanı (kafile komutanı) Osman Bey (bilahare paşa). 
İstanbul Deniz Müzesi 


| Japonyada Oshima Adasında Kushimoto kasabasındaki Kashinozaki deniz fenerinin 
yakınındaki Ertuğrul Şehitleri Anıtı. 
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Ertuğrul Fırkateyni Japonya seyehati için hazır, 1889 
Ottoman Steam Navy s. 87 


Ertuğrul Fırkateyni Subaylarının Japonya'dan hareket etmeden önceki fotoğrafı Ertuğrul Fırkateyni'nin Öyküsü 
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Berkefşan Torpidobotu'nda torpido kovanı etrafında toplanan personel eğitimde, 1897 
Bin Yılın Güncesinden Seçmeler, s. 215 


“Bahriye Müze ve Kütüphane İdaresi” adı altında 1897'de kurulan ve Türkiye'nin ilk askeri müzesi olan Deniz Müzesinin salonununun sağ tarafı - İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 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ALTINCI BÖLÜM 


BİRİNCİ BALKAN HARBİNDE BAHRİYE 


BALKAN HARBİ'NE DOĞRU 


Balkan harplerinin kaynağını belki Ayastefanos Antlaşmasına kadar götürmek mümkündür. Bu antlaşma ile Bulgaristan'ın sınırları içine Makedonya'nın! 
da katılması ve Sırbistan'ın bağımsızlığını alması ve ilk günden itibaren topraklarını genişletmeye bakması, Berlin Antlaşmasının Bulgaristanda yarattığı hayal kırıklığı (Ancak evvelce belirtildiği gibi 1886'da Doğu Rumeli hukuken olmasa da fiilen Bulgaristan ile birleşmişti. D.H.) ve nihayet Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden beri topraklarını devamlı olarak kuzeye doğru genişletmek istemesi, Osmanlı İmparatorluğunu Avrupa'dan tasfiye eden son büyük gailenin esas kaynağını teşkil eden gelişmeler olarak kabul edilebilir. Tabiatıyla bunlara Osmanlılara karşı Rusya'nın Balkan Slavları üzerindeki kışkırtmalarını da eklemek gerekir. Fakat bütün bu gelişmelerde bir dönüm noktası aramak gerekirse bunu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Balkanlardaki genişleme faaliyetlerinde ve bu faaliyetlerin en önemli bir safhasını teşkil eden. Bosna-Hersek'in ilhakında bulabiliriz. Bu ilhak Rusya'yı Balkan Slavlarını birleştirmek suretiyle Avusturya yayılmasına karşı koymaya sevkettiği kadar, Balkanlar'ın Slav devletlerini de aralarındaki anlaşmazlıkları gidererek birleşmeye ve Avusturya'nın yayılmasını önlemeye ve Balkanlarda geri kalan Osmanlı topraklarını paylaşmaya götürmüştür. 


Sırplar için Makedonya, Ege Denizine çıkan en tabii yol oluyordu. Lâkin Avusturya da Selânik üzerinden Ege'ye çıkmak istiyordu. Sırbistan'ın Avusturya engelini kırması, özellikle Bulgaristan ile Makedonya konusunda yapacağı işbirliğine bağlıydı. Bu işbirliği Osmanlı Devleti'ni Makedonya'dan tasfiye ederse, ortaya çıkacak fiili durum Avusturya faktörünü de etkisiz kılabilirdi. 


1 "Makedonya" ismi Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanılan bir ifade olmayıp, Berlin Kongresinden sonra Balkanlılar tarafından ortaya atılmıştır. Osmanlı Devleti'nde bu toprakların adı "Rumeli" olup, Selanik, Manastır (Bitolj veya Bitola) ve Kosova (Kosovo-Metohija) vilayetlerinden meydana geliyordu. Bu vilayetlerin üçüne birden “Vilâyât-ı Selâse” (Vilayet-i Selase) deniyordu. Üzerinde yaşayan halkların kökenlerine göre, Makedonya bir etnografya müzesi gibi idi. 
Türkler, Rumlar, Bulgar -Makedonlar, Sırplar, Ulahlar, Arnavutlar, Yahudiler yanyana yaşamaktaydılar. Müslümanlar (çoğunluğu Türk, gerisi Amarat) ile Hristiyanların nüfusu yarı yarıya idi. Bu toprakların fethinden beri (1389'da Kosova muharebesi ve zaferi ile Makedonya Türkler tarafından fethedilmişti.) köylere kadar yerleşen Türkler için Makedonya yani Rumeli, ikinci bir vatan olmuş ve Osmanlı Devleti de burasını tıpkı bir Anadolu vilayeti gibi yönetmekteydi. (Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, s. 580, 581; Yılmaz ÖZTUNA, Avrupa Türkiye'sini Kaybımız, s. 76) 


2 Fahir Н ARMAOĞLU, Siyasi Tarih (1789-1960), s. 332. 
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5 Ekim 1908'de bağımsızlığını ilân etmiş olan Bulgaristan Makedonyadaki 
terör örgütleri vasıtasıyla Makedonya'yı ilhak veya Makedonya'nın özerkliği (bilahare yutabilmek için) peşindeydi. 1911 yazı geldiğinde de, Osmanlı Devleti Bulgarlarla anlaşmak: için müzakere halindeydi. Fakat 1911 Eylül'ü sonunda, Trablusgarb Savaşı'nın çıkması üzerine bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. 


Yunanistan ise Megalo İdea (Megali İdea-Büyük Düşünce) peşindeydi. Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos 1911 Mart'ında yaptığı bir konuşmada açıkça Helenizm ve Megalo İdea'dan söz etmekteydi. Yunanistan'ın gözü Makedonya'nın Ege kıyıları, bütün Ege adaları ve Girite dönüktü. Makedonya'da Rum çetecileri de faaliyet gösteriyordu. Ayrıca İtalya'nın Oniki Ada'yı işgali oralarda da Yunanistan'a katılma (enosis) faaliyetini arttırmış bulunuyordu. 


Görülüyor ki Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarına göz koyan üç Balkan Devletinin (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan) ele geçirmeyi hedefledikleri toprak esas olarak Makedonya yani bizim Rumeli topraklarıydı. 


İtalya harbi ile Osmanlı Devletinin yıpranması ve karışması, Balkanlılar için büyük fırsattı. İttihatçılarla muhaliflerinin gittikçe artan düşmanlığı ve Türk subaylarının da İttihatçı ve muhalif olarak ikiye bölünmesi, diğer bir büyük fırsatı teşkil ediyordu. Meclis-i Mebusan (Meclis-i Meb'üsân)'da milletvekillerinin kavgası, dozunu gittikçe artırıyordu. Yabancı devletlerin ajanları, İstanbul'da ve Osmanlı Rumeli'sinde cirit atıyordu. Türk tebaası pek çok şahıs, hatta milletvekilleri yabancı güçlerden para ve türlü vaadler alıyorlardı. Hükümetler de çok sık değişiyordu. Evvelce belirtildiği gibi Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa'nın istifası üzerine Küçük Sait Paşa kabinesi 30 Eylül 1911'de iş başına gelmiş, bilahare Sait Paşa istifa etmişse de istifasından iki gün sonra dokuzuncu ve son defa 31 Aralık 1911'de yeniden Sadrazam olmuştu. 16 Temmuz 1912'de yeniden istifa etmiş yerine 22 Temmuz 1912'de Ahmet Muhtar Paşa kabinesi kurulmuştu. Balkan devletlerinin harp hazırlıkları, silahlanmaları? ve ordularını büyütmeleri, kendi iç meseleleri ve iktidar-muhalefet çekişmeleri yüzünden Osmanlı Devletinin dikkatini çekmedi. 


Dört küçük devlet (Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan), Çar'ın yüksek hakemliğini kabul ettiler. Aralarında son derece gizli ittifak anlaşmaları, Çar'ın hakemliğinde imzalandı. (Sırp-Bulgar İttifak Antlaşması gizliliği sağlamak 


3 Örneğin: Sırbistan Krupp ve Schneider (Şinayder) fabrikalarına sipariş ettiği seri ateşli topları transit yoldan 
Avusturya-Macaristan'dan geçirmek istemiş, fakat bu topların ne maksada hizmet edeceğini bilen ve Balkan Devletlerinin ittifaklaşmasından haberdar olan Avusturya-Macaristan buna izin vermemiştir. Balkanlardan habersiz olan Bab-ı Âli Sırpların başvurması üzerine sözkonusu lopların rrülurumalı ile birlikle, Sırbistarı'la iyi dostluk ilişkileri kurmak maksadıyla; Selanik üzerinden Belgrad'a götürülmesine müsaade ederek çok elim bir hata işledi. 
Çünkü o savaş malzemeleri az bir zaman sonra Osmanlı Orduları'na karşı kullanıldı. Bu sevkiyat Sait kabinesinin son günlerine kadar devam etti. Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi, iktidara gelince Belgrad'a sevkolunmak üzere Selanik'e getirilmiş olan yüzden fazla topa mühimmatı ile birlikte el koydu. (Bkz.: Balkan Harbinden Günümüze Bakış, Ömer ESENYEL, s. 31,32) 
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amacıyla 11 Mart 1912'de Belgrad'da, 13 Mart'ta da Sofya'da imzalandı. Antlaşmanın bir de gizli eki vardı. 13 Mart'ta ayrıca bir askeri konvansiyon da imzalandı. 
İlaveten 1912 Temmuzunda ve Eylülünde, iki ülkenin genelkurmayları arasında yapılan toplantılar sonunda bir askeri düzenleme (arrangement) imzalandı. Bulgar-Yunan Savunma İttifak antlaşması ise 29 Mayıs 1912'de Sofya'da imzalandı. 
(Gizli antlaşma). 2 Ekim 1912'de, Yunanistan'la Bulgaristan arasında bir de “askeri konvansiyon” imzalandı. Konvansiyonda diğer hususlar meyanında Yunan Donanması'nın Ege Denizine egemen olmaya ve Anadolu ile Rumeli arasındaki bağlantı ve ulaşımı kesmeye çalışacağı da belirtilmişti. 


1912 yılı başında da Karadağ, Sırbistan ile sözlü bir anlaşma yapmıştı. (Sırbistan-Karadağ anlaşması ile Karadağ'a İşkodra ile Antivari limanı vadedilmiştir. 
Karadağ diğer sözlü anlaşmaları Mayıs 1912'de Yunanistan'la ve Ağustos 1912'de de Bulgaristan'la yapmıştır.) Böylece her ne kadar dört devletin (Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan) müştereken imzaladıkları tek bir antlaşma olmasa da bir Balkan ittifakı (Balkan Ligi) kurulmuş oluyordu. Karadağ daha o tarihten itibaren Osmanlı sınırlarında olayları kışkırtmaya başladı. Eylül ayı geldiğinde, Osmanlı-Karadağ münasebetleri adamakıllı gerginleşmişti. 


1912 Mayıs'ında da İtalya ve Karadağ'ın tahrikleri ile Arnavutluk'ta ayaklanma çıkmıştı. Arnavutlar bağımsızlık istiyorlardı. İtalya'nın kışkırtması, Trablus savaşı devam ettiğinden, Osmanlı Devleti'ne güçlük çıkarmak içindi. 


Sait Paşa kabinesinde Hariciye Nazırı olan ve Sofya Orta Elçiliğinden gelen Asım Bey Bulgarlar'ın nabzının avuçları içinde olduğu iddiasındaydı. Bulgaristan'ın niyetleri hakkında kendisini ikaz etmek isteyenlere, küçümseyen bir nezaketle tebessüm edip, cahillikleri ile alay ediyordu. Kendisinin 15 Temmuz 1912'de harbin patlamasından tam üç ay, dört gün önce, Osmanlı parlamentosunda dış durumu açıklarken ünlü “Balkanlardan imanım kadar eminim” tarihi cümlesini söylediği Yılmaz Öztuna dahil, çeşitli yazarların eserlerinde yer alır. 


Osmanlı Genelkurmayına göre, Balkan devletlerinin askeri güçleri ehemmiyetsizdi. Osmanlı Devleti sadece büyük devletlerle savaşmaya alışmıştı. Balkanlara karşı bir harp, bir isyan tenkil hareketi olabilirdi. Mazide böyle çok Balkanlı isyanını tenkil etmişlerdi. Savaş başladığında “Başkumandan Vekili” (Başkumandan: Padişah) unvanını alan Harbiye Nazırı Birinci Ferik (Orgeneral) Nazım (Nâzım) Paşa (Evvelce belirtildiği gibi 22 Temmuz 1912'de kurulan Ahmet Muhtar Paşa kabinesinde nazır olmuştu.) idi. 


Harbiye Nazırı, hem Savunma Bakanı, hem kara kuvvetlerinin başı idi. 
“Erkân-ı Harbiye-i Umümiye Reisi” denen bir Genelkurmay Başkanı vardı ama durumu bu günkü gibi değil, Harbiye Nazırının kurmay başkanı sayılan bir generaldi. Harbiye Nazırı mutlaka bir mareşal (müşir) veya yüksek rütbeli bir general 


olurdu. (Donanma emrinde değildi. Donanmanın başında kabine üyesi de olan bir amiral/general hatta bazen sivil bir paşa da bulunurdu.)* 


Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Ordu'nun durumunu aşağıda belirtildiği şekilde açıklıyor: 


“Hükümetin güçsüzlüğüne Ordu'nun yoksulluğu eklenmekte idi. Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Nazım Paşa külhanbeyliğinden gelen ve askeri otorite ile karıştırılan bir şöhret sahibi idi. Sadrazam Âli Paşa'nın (eski sadrazamlardan D.H.) damadı olması ve П. Abdülhamid'in yakınlarından Ragıp Bey'in akrabası bulunması Ordu kademelerinde hızla yükselmesine yetmişti... Balkan Savaşı'nın başlayacağı sıralarda bile, Balkanlı kuvvetlere karşı yürütülecek savaş planlarını görmemiş bulunuyordu. Daha acısı savaş ilan edildiği gün düşman kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetlerinin yaklaşık sayılarını öğrenmeye nasılsa merak etmiş olan Sadrazam Gazi Muhtar Paşa'nın sorusunu cevaplandırmaktan aciz kalmış olmasıdır. Savaşın ilanı gününde gazilik unvanını da taşıyan bir Sadrazam ile bir Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili'nin birer üyesi bulundukları kendi ordularının sayısını henüz öğrenmemiş bulunmaları Ordu'da sorumluluk duygusunun ne kerteye kadar gevşemiş olduğunu göstermekte idi... 


Ordu'nun teşkilat ve eğitimi de yetersizdi. Abdülhamid devrinde her bakımdan çürümeye yüz tutmuş olduğundan, Meşrutiyet'in duyurulması üzerine 1909'da yeni bir reform aşamasına girilmişti. Fakat bu reformun tamamlanması zamana ihtiyaç göstermekte idi. Abdülhamid devrinde tabur üstündeki büyük birliklerin manevraları yasak edilmiş, Meşrutiyet devrinde ise bu gibi manevralardan ancak bir defa yapılmıştı. Yüksek komutanlar henüz büyük kuvvetlerin sevk ve idaresine alışmamışlardı. 


Alaylı subaylar Ordu'dan çıkarılmış, okuldan yetişen subayların azlığı nedeniyle yerleri doldurulamamıştı. Küçük subay ise yok denecek derecede idi. Birlikler kadroların terhisi dolayısı ile noksandı. (Terhisler ilerde açıklanacak. D.H.) 
Birçok taburların mevcudu 100 ere inmiş bulunuyordu. Ordunun geri hizmeti, 


4 Bkz: Yılmaz ÖZTUNA, Avrupa Türkiyesini Kaybımız, s. 91. I. Mahmud'un 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasından sonra “seraskerlik" adı verilen bir üst komutanlık kurulmuş, bu makam 1908 Ağustos'undan sonra “Harbiye Nazırlığı/Nezareti", yani “Savaş Bakanlığı” haline getirilmişti. Harbiye Nazırı, Başkomutan olan Padişah adına "Başkomutan Vekili" unvanı ile savaşta görev yaptığından fiiliyatta başkomutandı. 


Her ne kadar Yılmaz Öztuna Hariciye Nazırı Asım Bey'in “Balkanlardan imanım kadar eminim" dediğini yazmışsa da Muzaffer Albayrak "O tarihe ait meclis zabıtlarına bakıldığında Asım Bey'in yaptığı konuşmada böyle bir ifadenin olmadığı görülmektedir. Asım Bey'in o konuşmada serdettiği 'Efendiler! Bu devletin atisinden (geleceğinden) imanım kadar eminim’ sözü çarpıtılarak 'Balkanlardan imanım kadar eminim" şekline çevrilmiş, böylece Osmanlı hükümetinin Balkan ittifaklarından habersiz, gafil olduğu gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Buna mukabil Asım Bey, bir gaflet örneği gibi lanse edilen yukarıdaki sözü söylememiş olsa bile aynı konuşmada beyan ettiği 'Balkan hükümetleriyle münasebetlerimiz bugün on ay öncesine göre kat kat iyidir." sözüyle gerçekten de Osmanlı aleyhine kurulan Balkan İttifakından habersiz, yaklaşan tehlikeden gafil olduğunu göstermiştir.” açıklamasını yapıyor (Bkz.: Muzaffer Albayrak, Kirli Siyasetin Çizdiği Mukadderat, NTV Tarih Dergisi, Ekim 2012, Sayı 45, 5. 39). 
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haberleşme ve sağlık hizmetleri de perişan denecek durumda idi... Tabii araç ve gereç için de durum böyle idi. Haberleşme işleri de tanrının inayetine bırakılmıştı. Araçları kullanabilecek insan yetiştirilmemişti. Savaş sırasında ileri hatlar için hiç bir sağlık teşkilatı veya tedbiri kurulmamış ve alınmamıştı. İlaç sargı şöyle dursun, yaraları yıkamak için su bile düşünülmemişti. Böyle bir durumda düşmanın silahları kadar tehlikeli, bulaşıcı hastalıkların çıkması normaldi. Nitekim savaş başladıktan bir müddet sonra kolera salgını başlamıştır.” 


Balkan Devletleri arasındaki ittifaktan hiçbir bilgisi olmayan Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesinin ilk işi üç yıllık askerlik süresini doldurmuş olan 100.000 
kadar askerin terhis edilmesi için karar vermek olmuştur. (23 Temmuz). Bu kararın yürütülmesi zaman aldığı için, bazı birlikler eratına tezkere verilmesi, savaşa girilmesinin arifesine rastlamış ve bunlar memleketlerine gitmek üzere bulundukları sırada tekrar silah altına alınarak gerekli yerlere gönderilmiştir.9 4 Ağustos'ta da Mebuslar Meclisi Padişah iradesi ile kapatılmıştır. 


Eylül 1912'den itibaren Balkan Devletleri ile Osmanlı Devleti'nin münasebetleri kötüye gitmeye başlayınca Osmanlı Devleti savaşı geciktirmek istedi. Çünkü askeri durum iyi değildi. Askeri hazırlıklarını tamamlamak istiyordu. İç politika olaylarına Ordu'nun da katılması ayrı bir düzensizlik faktörü olmuştu. 1908'den beri devam eden ayaklanma ve karışıklıklar da ordunun zayıflamasında etkili olmuştur. Bu sebeplerle, Osmanlı Devleti aracılık çabalarını müsait karşıladı. Berlin Antlaşması'nın 
23. maddesi ile Rumeli için kabul etmiş olduğu reformları bütün Avrupa Türkiyesinde uygulamaya kabul etti. Hatta Karadağ'ın savaş ilan ettiği gün (8 Ekim) Rusya ve Avusturya, gerek Balkanlılara, gerek Osmanlı Devleti'ne başvurup, daha önce Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincar€'nin tespit ettiği üç ilkeyi bildirdiler.” 
Bunda, barışın ve statükonun bozulmasına karşı olduklarını, statükonun bozulma- 


5 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, Cilt IX, s. 305-308. 


6 Enver Ziya KARAL, a.g.e., s. 298. Yılmaz ÖZTUNA bu hususta şöyle yazıyor: "Rusya'nın Balkanlar'da пе Balkan Devletleri'nin birbirleriyle, ne de Osmanlı İmparatorluğuna karşı savaşa müsaade etmeyeceğini bildirmesi, Bab-ı Âli'yi tatlı bir rehavet uykusuna sevketti. Osmanlı hükümeti, Rumeli'deki en iyi yetiştirilmiş 120 tabur askeri terhis etti. Bu terhis emrinin nasıl bir gaflet ve dalâlet şebekesi tarafından gerçekleştirildiğinin tafsilatı, Türk okuyucusuna hüzün verir. Balkanlılara adeta davetiye çıkanlmıştı. (Avrupa Türkiye'sini Kaybımız, s. 88) Nâzım Paşa hakkında görüşü ise şöyle “... Kurmaylıktan gelmekle beraber, yeni harp teorilerinden habersizdi. Il. Abdülhamid tarafından kendisine değersiz bir general muamelesi yapılıp köşede bırakıldığı, İstanbul'a getirilmediği için yeni rejimde makbul adam sayılmıştı. Gafil ve safdildi. (a.g.e., ѕ. 94) 


7 Poincare'nin 22 Eylül'de İngiltere ve Rusya'ya (Üçlü İtilaf devletleri) teklif ettiği formül şuydu: Devletler dört Balkan 
devleti nezdinde yapacakları teşebbüste, Bunlara, Balkan statükosunu değiştirebilecek veya bozabilecek hareketler- den kaçınmalarını tavsiye edecektir. Balkanlılar bu tavsiyeyi kabul etmezlerse, devletler, zaferi kim kazanırsa kazansın, toprak kazancını kabul etmeyeceklerdir. Eğer gelişmeler büyük devletlerin kara veya deniz kuvveti kullanmasını gerektirirse, bu konuda aralarında görüşeceklerdir. Nihayet, bu arada devletler, Osmanlı Devleti'nden de Balkan Yarımadası'ndaki topraklarının Hristiyan halkı için “derhal" ıslahat yani reformlar yapmasını isteyeceklerdir. 
Poincar&'ye göre bu formülü Üçlü İtilaf (Fransa, İngiltere ve Rusya) Almanya ve Avusturya'ya teklif etmeliydi. 
Almanya'nın teklifi üzerine, gerek Balkan Devletleri, gerek Osmanlı Devleti nezdinde yapılacak teşebbüsün, bütün devletler adına, Balkanlarla en fazla ilgili Rusya ve Avusturya tarafından yapılmasına karar verildi (Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), ѕ. 665, 666) 
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sı halinde toprak değişikliğini, yani toprak kazancını kabul etmeyeceklerini bildirdikten sonra, Padişah'ın egemenlik haklarına halel gelmemek üzere Makedonyada Osmanlı Devletinin ıslahat yapması istenmektedir. Osmanlı Devleti bu istekleri reddetmedi. Fakat, iki devletin bu teşebbüsüne dört Balkan devleti 13 Ekim'de verdikleri cevaplarda olmayacak istekler ileri sürdüler. Bu istekler kabul edildiği takdirde, Osmanlı Devleti'nin Makedonya ile fiili bağları tamamen kesilecekti. 


Çünkü, bu isteklere göre, Makedonya, etnik gruplara göre parçalara ayrılacak, her etnik bölgenin kendi meclisi, kendi askeri olacak, Osmanlı Devleti Makedonyadan bütün askerini çekecekti v.s. Ayrıca bütün bu reformlar, büyük Devletler'le Balkan Devletleri'nin temsilcilerinden meydana gelen komisyonlar tarafından denetlenecekti. Balkan Devletleri'nin Bab-ı Ali'ye de verdikleri bu isteklere, Osmanlı Devleti cevap dahi vermedi. Zaten, Balkanlılar da bu isteklerine cevap alamayınca Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler? (17 Ekim 1912'de Bulgaristan ve Sırbistan, 
18 Ekimde de Yunanistan. Karadağ zaten 8 Ekim'de savaşa başlamıştı). 


Osmanlı Bahriyesi'nin muhtemel bir Balkan harbi çıkması halinde uygulayacağı bir harekât planı yoktu. Nezaretin bütün faaliyeti bir Donanma Programı yapmak üzerinde toplanmış ve bahriye nazırlarının sık sık değişmesinden ötürü bu konudaki çalışmaların bir türlü sonu gelmemişti. Diğer taraftan Harbiye Nezareti de müşterek bir genelkurmay'ın olmaması yüzünden, yaptığı harekât planına Ваһгіуейеп beklenecek görevleri ilave etmemişti. Muhtemel bir harbin sevk ve idaresi hakkında Harbiye Nezareti ile Bahriye Nezareti arasında hiç bir muhaberenin geçmemiş ve müşterek bir çalışmanın yapılmamış olmasına bakılırsa, Harbiye Nezareti'nin harp meselelerini Deniz Kuvvetleri'nin yardımı olmadan halletmeyi tasarladığı anlaşılacaktır. Nitekim hazırladığı projelerde, Yunanistan ve İtalya'ya karşı yapılması muhtemel bir harp halinde “Ege Denizi hakimiyeti elimizde olmadığı için Boğaz kapalı addedilmiştir.” esasını kabul etmiş bulunuyordu. Kara-Deniz müşterek harekât planı hazırlama nosyonu zaten yoktu. Deniz harekâtı için Ekim ayında Şüra-yı Bahri? tarafından Karadenizde harekât yapacak 


8 Bkz. Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), s. 666,667. 


9 26 Eylül 1912'de Bahriye Şürası'nın tekrar teşkili için Padişah iradesi çıkarıldı. Bahriye Şurasının görevleri hakkında 
aşağıdaki bilgi verilmişti: 
“Ait olduğu daire tarafından tertip edilen ve Nezaret makamı vasıtasıyla gönderilen deniz kanun ve teşkilat tasarılarını; yeniden inşa veya tesis edilecek fabrika, tersane, okul ve müessese planlarını, 1000 lirayı geçen tamirat, tadilât ve ilave keşif planlarını; satın alınacak silah ve cephane cins ve miktarını; Donanma Komutanı ile bütün komodorlar, zırhlı ve kruvazör süvarilerinin (komutanlarının) tayin tekliflerini; satın alınacak büyük ve küçük harp gemisi planlarını; Nezaret makamından verilecek diğer önemli hususları incelemek ve fikir beyan etmek. 


Maliye Nezaretine gönderilmeden önce bütçeyi inceleyip fikir beyan etmek. 
En aşağı 15 günde bir toplanmak, mütalâalarını sormak üzere daire reislerini çağırmak.” 


Bahriye Şürası, Nezaret Müsteşan'nın başkanlığında toplanacak ve Masârifat-ı Umumiye Reisi ile Birinci İkinci veAltıncı Daire Retslerinden oluşacak, Donanma Komutanı ve Komodor da İstanbul'da bulunduklan takdirde müzakerelere katılacaktır (Bkz: Afif BÜYÜKTUĞRUL, Balkan Harbi Tarihi МІ inci Cilt, Osmanlı Deniz Harekâtı 1912-1913, s. 25) 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Osmanlı filoları hakkında bir layiha (basit bir plan) hazırlandı ve Başkomutanlığa verildi. Bundan sonra deniz harekâtını günlük emirlerle idare etmek mecburiyeti hasıl olmuş ve gerek harekât ve seferberlik, gerekse harp nakliyatında büyük anlaşmazlıklar meydana gelmiştir.” 


Osmanlı Deniz Kuvvetleri, Balkan Harbi'ne seferber olmuş durumda girdi. 
Osmanlı-İtalyan harbinin henüz sona ermemiş bulunması dolayısıyla Donanma, esasen seferberliğini yapmış olarak Çanakkale'nin Nara mevkiinde bulunuyordu. 
Ancak lojistik seferberlik mali imkânsızlıklar ve dış ülkelere bağımlılık nedeniyle tamamlanamıyordu. Esas sorun gemilerin Çanakkale'de tersanede yapılabilecek onarım ve bakımlarının yapılamamış olmasıydı. Bulgar, Yunan ve Sırp Hükümetleri, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı seferberliklerini 30 Eylül 1912 gününde ilan ettiler. Krallarının çıkardığı kararnamelere göre 1 Ekim tarihi, seferberliklerinin birinci günü itibar olunuyordu. 


Durumu haber alan Osmanlı Harbiye Nezareti de umumi seferberliğin yapılması hakkında 1 Ekim 1912 tarihinde padişah iradesi çıkarıp ordulara bildirdi. 
Seferberlik programında Bahriye'nin yapması gerekli herhangi bir harekât veya hazırlık kayıtlı olmadığından Harbiye Nezareti seferberlik iradesini Bahriye Nezareti'ne bildirmemişti. İradede, Deniz Kuvvetleri seferberliği hakkında bir kayıt mevcut değildi. 


Bahriye Nezareti seferberliğin gereklerini yapmakla birlikte, 3 Ekim 1912 
günü, Bahriye için de bir Padişah iradesinin çıkarılmasını Sadaret'ten talep etti. 
Bahriye'nin seferberliği için Padişah iradesi 7 Ekim 1912 günü Bahriye Nezareti'ne bildirildi. 


Seferberlik ilanı Osmanlı Bahriye Nezareti'ni plansız ve materyal bakımından kifayetsiz yakaladı. Evvelce de belirtildiği gibi herhangi bir Balkan Harbi'nin ihtiyacına cevap verecek hiç bir plan yoktu. Bahriye Nezareti'nin bütün çalışması İngiltere ve Fransa tersanelerine ısmarlanan gemilere ait işlem ile Çanakkale'de konuşlanan ve onarım ihtiyaçları bulunan Donanma gemilerini onarmak için Harbiye Nezareti ve hükümetle yaptığı mücadeleden ibaretti. 


Osmanlı Hükümeti henüz İtalya ile barış yapmadığı için Ege adalarının durumundan endişeli idi. İtalyan Donanması daimi şekilde Boğaz ve İzmir önünde harekât yaptığı için Donanma ve ticaret gemileri Ege denizine çıkamıyor ve dolayısıyla adaları tahkim edemiyordu. Hariciye Nezareti, böyle bir durumdan faydalanacak olan Yunan Hükümeti'nin, Osmanlı Devletine harp ilan etmeden Ege adalarını işgal edebileceğini düşündü. Hariciye Nazırı Gabriel Efendi 14 Ekim 
1912 tarihinde Londra Sefiri Tevfik Paşa'ya talimat yollayarak İngiltere Hükümeti'nin böyle bir Yunan hareketine karşı müdahale etmesini istedi. Fakat İngiltere Hariciye Nazırı Edward Grey böyle bir tavassuta razı olmadı. 


10 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Balkan Harbi Tarihi, VII nci Cilt, Osmanlı Deniz Harekât, 1912-1913, s. 50, 51. 
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Osmanlı Hükümeti Ege Denizi adalarının Yunanlılar'a kaptırılmasını muhtemel harbin başlıca meselelerinden biri addediyordu. Donanma Komutan Vekili Albay Tahir ise, Ege Denizi'nde bir hareket yapabilmek için harp gemilerinin derhal tamir edilip kifayetli bir hale getirilmesini şart koşuyordu. 


Harp gemilerinin onarılması lüzumu, daha Osmanlı-İtalya harbinden beri, Donanma Komutanlığı, Bahriye Nezareti ve Hükümet arasında uzun yazışma ve tartışmalara sebep olmuş ve nihayet Donanma 22 Eylül 1912 gününde Haliç alınıp tamire sokulmuştu. Ancak seferberliğin ilan edilmesinden ötürü, hiç bir esaslı tamir işi yapılmadan 1 Ekim 1912'de tekrar denize çıkarıldı. Bundan dolayı Donanma gemilerinin tamiri konusundaki tartışmalar da harp sonuna kadar devam екі." 


Balkan Harbi başında (seferberlik ilanından önce) Osmanlı Deniz Kuvvetleri- 


nin konuşu genel çerçevede olmak üzere aşağıda gösterilmiştir:"? 


1. Çanakkale Boğazında: 4 zırhlı (Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Âsar-ı Tevfik), Mecidiye kruvazörü, 3 Muhrip (Basra, Yarhisar, Samsun), 4 Torpidobot (Hamidabad, Demirhisar, Kütahya, Akhisar) 


2. İstanbul Boğazında: Hamidiye kruvazörü, Berk-i Satvet torpido kruvazörü, 4 Muhrip (Yadgâr-ı Millet, Muavenet-i Milliye, Nümune-i Hamiyet, Taşoz), 2 Torpidobot (Sultanhisar, Sivrihisar), Zuhaf korveti, Nevşehir Gambotu. 


3. İzmir'de: Muin-i Zafer korveti (topları sökük), Yunus torpidobotu, İzettin silahlı vapuru 


4. Selanik'te: Feth-i Bülend korveti, Fuad (Fuat) yatı (ikisinin de topları sökük) 


5. Prevezede: 2 torpidobot (Antalya ve İtalyanların batırmasından sonra tekrar yüzdürülmüş, harap vaziyette Tokat), 2 motorbot 


6. İşkodra Gölü'nde: 3 stimbot (silahlı) 


7. İstanbul'da onarımda: Gayret-i Vataniye muhribi, 3 torpidobot (Berkefşan, Peleng-i Derya, Draç) 


8. Süveyş'te (enterne edilmiş durumda): Peyk-i Şevket torpido kruvazörü, 
3 torpidobot (Malatya, Taşköprü, Yozgat), Beyrut yatı (mesaha gemisi) 


Balkan Harbi öncesinde Yunanistan'ın deniz silahlanmasına bir göz atalım. 


Averof'un Yunan Donanmasına nasıl kazandırıldığı daha önce açıklanmıştı. 
Yunanistan için iki muhrip de Almanya'da inşa edilmekteydi. Almanya'da Alman 


11 Bkz: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 55-57. 
12 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 36,37. 


- 306 - 


Bahriyesi için de aynı tip muhripler inşa halindeydi. Almanya'daki muhrip inşaatı ile ilgili Yunan komisyonunun öneri ve ısrarı sonucu Almanlar Almanya için yapılan ve inşaatı Yunan muhriplerine nazaran daha ileri safhada olan V5 ve V6 Alman muhriplerini Yunanistan'a satmayı kabul ettiler. Böylece inşaatı biten bu iki muhribe 1 Ekim 1912'de Yunan bayrağı çekildi ve “Keravnos” ve “Nea Сепеа” isimleri verildi. Muhripler aynı gün Yunanistana hareket ettiler. 


Yunanistan İngiltere'de Arjantin Bahriyesi için inşa edilmesine rağmen Arjantin'in satmak istediği dört muhribe de talip oldu. Muhriplere 19 Eylül 1912 günü Yunan bayrağı çekildi. Bu muhriplere Aetos, Leon, Іегах, Panthir isimleri verildi. ° Nihayet Fransa'ya ısmarlanmış olan iki denizaltı (Delfin ve Xifias) dan ilki olan Delfin de donanmaya katıldı. 


Harbin hemen başlangıcında Yunan Donanması'na katılan bu altı muhrip Osmanlı muhriplerine nazaran daha üstün özelliklere sahipti. 


Osmanlı Bahriyesinde teşkilat değişikliği çalışmaları daha evvel değinildiği gibi Amiral Gamble'ın göreve başlamasından sonra yaptığı önerilerle başlamış ancak zaman içinde yeni değişikliklerle çalışmalar devam etmiştir. (Teşkilat ancak 1916'da Bahriye Nazırı Nizamiye Mirlivası Cemal Paşa'nın teklifi sonucu padişah iradesi ile çıkarılan bir nizamname ile son şeklini almıştır.) 


1912 yılı salnamesine göre Bahriye Nezareti müsteşarlık, askeri ve mülki kısımdan oluşuyordu." Nezaret (Makam-ı Celil-i Nezaret)'in daireleri şunlardı (askeri kısım): 


1. Birinci Daire (Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Dairesi). Şubeleri: Birinci Şube (İstihbarat-ı Bahriye), İkinci Şube (İstihrazat-ı Hariciye), Üçüncü Şube (Sevkiyat-ı Askeriye), Dördüncü Şube (İşaret ve Teşrifat), Beşinci ve Al- 


13 İngiltere bu gemileri “Torpedo Destroyer” olarak sınıflandırıyordu. Günümüzde Yunanistan Deniz Kuvvetleri internet sitesindeki “History of the Hellenic Navy” kısmında anılan gemiler “scouting boats” olarak tanımlanıyor. Almanya'da inşa edilen iki muhribe (Keravnos ve Nea Genea) de aynı sitede “torpedo boats" denilmektedir. (hellenicnavy. 
gr/index.php/en/History tradition/History Of. Hellenic Navy.html) Keravnos sınıfı özellikleri. Deplasmanı 750 ton, Sürat: 27 kts, Silahları: 4x8,8 cm lik top, 2x45 cm lik torpido kovanı; Aetos sınıfı özellikleri: Deplasman: 1.175 ton, Sürat: 31 kts, Silahları: 4x10 cm lik top, 4x53,3 cm lik torpido kovanı. (Osmanlı muhriplerinden Muavenet-i Milliye sınıfının özellikleri Donanma Cemiyeti bahsinde, Samsun sınıfı muhriplerin özellikleri ise 4. Bölümde belirtilmiştir.) 


14 Bkz.: Levent Düzcü, Osmanlı Bahriye Teşkilatında Reform Çabaları (1876-1922), Gazi Akademik Bakış 
Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, s. 9,10. Mithat IŞIN'ın “1912-1913 Balkan Harbi Deniz Cephesi" isimli kitabında da Trablusgarb Harbi başlarında Bahriye Nezaretinin ve kıyı teşkilatının kuruluşu bir cetvelde gösterilmiştir. Kuruluştaki birimler hemen hemen birbirinin aynıdır. Ancak Mithat IŞIN birimleri nezarette ve kıyı teşkilatında olmak üzere ikiye ayırmıştır. Nezarette olanlar şunlardır: Muhaberatı Umumiye Dairesi, Sıhhiye Dairesi, 1-6. Daireler, Şüra-yı Bahri, Hukuk Müşavirliği, Muhakemat Dairesi Reisliği, Bahriye Nezareti Müsteşarlığı. Nezaret bağlısı kıyı tesislerinde de diğer kuruluşlar yer almıştır. Mithat IŞIN kıyı tesisleri içinde Donanma Komutanlığı ve limanlardaki komodorlukları ve Liman Reisliklerini (Beyrut Merkez Liman Reisliği, İstanbul Merkez Liman Reisliği, Samsun Merkez Liman Reisliği ve Komodorluğu) de belirtmiştir. Ayrıca kıyı tesisleri içinde Levent DÜZCÜ'nün belirtmediği Bahriye Merkez Hastanesi, Efrad-ı Cedide Mektebi, İnşaat-ı Umumiye Müdürlüğü ve Fabrikalar Baş Müdürlüğü vardır. (Bkz.: Mithat IŞIN 1912-1913 Balkan Harbi Deniz Cephesi, Cetvel No. 1) 
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tıncı Şubeler (Seyr-i Sefain İşleri), Yedinci Şube (Birinci Daire'nin maaş, muayene ve kırtasiye işlemleri), Sekizinci Şube (Ceride Kısmı). Bu şubelerden başka Torpido, Seyyar Torpido, Sabit Torpido Şubeleri, Tedrisat-ı Bahriye Müdüriyeti, Telsiz- Telgraf ve Evrak Şubeleri bulunuyordu. 


İkinci Daire (Personel). Şubeleri: Birinci Şube (Subayların atama ve tayin işleri), İkinci Şube (Tamirat ve levazım raporlarını işleme koyma), Üçüncü Şube (Deniz erlerinin terfi işlemleri), Dördüncü Şube (Erlerin künye ve nakil işleri, Beşinci Şube (Stimbotlar ve römorkörleri sevk ve idare) Bu şubelerin yanında Efrad-ı Cedide Mektebi, Neferat-ı Cedide Sevk Memurluğu, İnzibat-ı Harici Memurluğu, İnzibat-ı Dahili Memurluğu, Merkez Sefinesi, Bahriye İtfaiye ve Muhafaza Bölükleri Memuriyeti, Dalgıç Bölüğü, Bahriye Tevkifhane ve Hapishanesi gibi birimler de bulunuyordu. 


Üçüncü Daire (Tersane-i Amire Memuriyeti): Tersaneye ait bütün işler- den sorumlu olan bu dairede Tahrirat Kalemi, Muhasebe Kalemi, İdare Müdüriyeti, Tetkik Levazım Komisyonu, Tersane Müfettişliği, Amele Sandığı Müdüriyeti gibi birimler bulunuyordu. 


Dördüncü Daire (Levazım): Birinci Şube (Kalem İşleri), İkinci Şube (Satınalma İşleri), Üçüncü Şube (Güverte, top-torpido, marangoz levazım işleri ile makine-elektrik), Dördüncü Şube (Maden, makine yağı, gaz ve su alımı), Beşinci Şube (Erzak, arpa, meşe kömürü, fırın işleri), Altıncı Şube (Subay, er ve eşyanın taşraya sevki), Yedinci Şube (Resim, keşifha- ne, şartnamelerin düzeni, işçilerin idaresi), Sekizinci Şube (lağvedilmişti); Dokuzuncu Şube (kanun yapma ve demirbaş komisyonu), Onuncu Şube (Muayene ve kontrol) 


Beşinci Daire: İki şubeli olup güverte subayları ile çarkçı, inşaiye ve katip subayların bütün işlemlerinden sorumluydu. 


Altıncı Daire: Birinci Şube (Harp Silahları) İkinci Şube (Tamir ve Resim Kısmı), Üçüncü Şube (Cephane). Bu daire önceden var olan Muhimmat-ı Harbiye Memuriyeti ile Topçu Komisyonu'nun görevlerini biraz daha genişleterek deruhte etmek üzere kurulmuştu. 


Bu numaralı dairelerden başka Muhakemat Dairesi, Divan-ı Harp Dairesi, Heyet-i Tahkikiye, Mubayaat komisyonu, Sıhhiye Dairesi, Liman Dairesi, Mekteb-i Bahriye, Çarkçı Ameliyat Mektebi, Bahriye Matbaası, Bahriye Müze ve Kütüphanesi, Tahsilat Komisyonu, Merkezi Daireler ve Askeriye Muhasebe Memurluğu, Muhallefat-ı Askeriye Müdüriyeti, Sipariş ve Nafaka Memurluğu gibi kısımlarda vardı. 


Bahriye mülki kısmı ise şu birimlerden müteşekkildi: Muhaberat-ı Umumiye Dairesi, Muhasebe Kalemi, Yoklama Kalemi, Hukuk Müşavirliği, Küttab Komis-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Osmanlı Bahriye teşkilatında Donanma Komutanı emrindeki Filotilla Komodorluğu (Muhripler ve torpidobotlar bu komodorluğa bağlı idi. Balkan Harbine girerken Filotilla komodoru Hakkı Beydi.) dışında çeşitli limanlarda da Котоdorluklar vardı. Bu komodorlukların bulunduğu limanların bazıları tahkim bile edilmemişti. Tahkimli limanlarda da müstahkem mevkiler Harbiye Nezareti'ne bağlıydı. Komodorluklarda ikmal ve onarım teşkilatı ya yok, ya da çok iptidai idi. Komodorların vazifesi, böylelikle emrindeki gemileri ve liman dairesini kullanmaktan ibaret kalıyordu. Müstahkem Mevki Komutanlıkları ile komodorluklar arasında da bir emri komuta münasebeti yoktu. Müstahkem Mevki komutanı Harbiye Nezaretine diğeri de Bahriye Nezaretine bağlı idi. 


Komodorluk bulunan limanlar şunlardı: İzmir, Selanik, Preveze, Samsun, Beyrut, Basra, İşkodra, Kızıldeniz. 


Bahriye Nezaretinin komodorlukların emrine vermiş olduğu gemiler evvelce belirtilmişti. Bu gemiler Balkan Harbi başında bağlı oldukları limanlarda bulunuyorlardı.!? (Basra limanında sadece iki adet motorgambot vardı.) 


Deniz nakliyatı, Harbiye Nezareti tarafından, donanmanın himayesine muhtaç bir harp görevi olarak düşünülmemişti. Seyrisefain İdaresi (Denizyolları); Bahriye Nezareti'ne bağlı bir müessese olduğu halde sevkiyat işleri, Harbiye Nezareti'ne bağlı ve içinde herhangi bir deniz şubesi bulunmayan bir daire tarafından idare ediliyordu. İki nezaret arasındaki irtibat, gemilerin taşıma kabiliyetlerini tespit eden muvakkat bir komisyonun çalışmasından ibaretti. Bu hal, Balkan Harbi'nin başında büyük karışıklıklar meydana getirdi. Çünkü, Harbiye Nezareti seferberlik nakliyat planlarını hazırlarken, Deniz Kuvvetlerinin harekât ve teknik imkanlarını asla düşünmemiş, Bahriye Nezareti de bu hususlarda Harbiye Nezaretini ikaz etmemişti:!6 


Yunan Donanması'nın en yeni zırhlısı Averof'tan ve bu donanmaya Balkan Harbi başlangıcında katılan altı muhrip ve bir denizaltıdan evvelce bahsedilmişti. 


Yunan Donanması Ege Denizi Filosu ve Yunan Denizi Müfrezesi adlarıyla ikiye ayrılmıştı. 


Ege Denizi Filosu şu gemilerden oluşuyordu (Komutan: Albay Pavlos Kountouriotis/Condouriotis): Bir zırhlı kruvazör (Averof), üç eski zırhlı (Hydra, Рага, Spetsai), 14 Muhrip (Thyella, Sfendoni, Lonchi, Naphkratoussa, Niki, Doxa, Velos, Aspis ve altı adet yeni gelen muhripler, bir denizaltı (Delfin/Delphin) birer yardımcı gemi, mayın gemisi ve hastane gemisi, beş torpidobot. 


15 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, Balkan Harbi Tarihi VII nci Cilt Osmanlı Deniz Harekâtı, s. 26,27. 
16 Afif BİYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 28 
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Yunan Denizi Müfrezesi şu gemilerden oluşuyordu (Komutanı Albay Damianos): İki gambot (Ambraika, Aktion) dört silahlı gemi (Alfios tipi), diğer küçük gambotlar. 


Yunan Donanmasının barış konuş limanı Pire körfezi içindeki Faleron Deniz Üssü olmasına rağmen donanma taarruzi bir harekâta hazırlandığından seferi üsler olarak Osmanlılar'dan alınacak olan Limni adasının Mondros Limanı ile Yunan Denizi'ndeki Aya Mavra (Aya Mavro) adası seçilmişti. 


Hydra sınıfı zırhlıların süratleri 17 kts, silahları: 3x27 cm, 5x15 cm, 1 adet 10 
cm, 8x6,5 cm, 4x4,7 cm, 16x3,7 cm top, 3x36 cm torpido kovanı idi. 


Thyella sınıfı muhriplerin sürati 31 kts, deplasmanlar 400 ton, silahları 2x7,5 cm, 2х5,7 cm top ve 2x45 cm torpido kovanı idi. Niki sınıfının ise süratleri 30,5 kts, deplasmanları 350 ton ve silahları da 2x7,5 cm, 2x5,7 cm ve 2x45 cm torpido kovanı idi. 


Averofun ve son gelen altı muhribin özellikleri daha önce belirtilmişti. Delfin denizaltısının deplasmanı (dalmış durumda) 460 ton olup beş adet 45 cm lik torpido taşıyordu. 


Başbakan Venizelos'un 1910'da talebi ile modern sevk ve idareyi Yunan Bahriyesi'ne öğretmek üzere bir subay heyetini Yunanistan'ın İngiliz bahriyesinden istemesi üzerine Mayıs 1911'de Tuğamiral Lionel Tufnell başkanlığında bir İngiliz heyeti (English Naval Mission) Yunan Donanması'na katılmıştı. Bu heyet İngiliz usulü yönetim, teşkilat ve eğitimin, özellikle stratejik alanda benimsenmesinde rehberlik etmiştir. 


İngiliz amirali Yunan personelini denizcilik konusunda kifayetli bulduğundan, eğitime taktik manevralarla başladı. Bir manevra talimnamesi yaptı. Deniz Kuvvetleri için bir topçu okulu açtı ve 17 Yunan subayını staj görmeleri için İngiliz Donanması'na yolladı. Böylece Yunan Donanması, elindeki gemilerin teknik imkânları nisbetinde muayyen bir kifayete ulaşmıştı." 


Mithat Işın Yunanistan'daki İngiliz heyetiyle bizdekini şöyle karşılaştırıyor: 


“Yunan Deniz Kuvvetlerini ıslaha memur İngiliz heyetinin donanmayı hazırlama ve onarma işlerinde harcadığı güç, Yunanlılarca şükranla kaydolunmasına mukabil, Osmanlı Deniz Kuvvetlerinde bulunan İngiliz deniz heyetinin seferberlik ilanı ile beraber işcen (iş hususunda D.H.) bölgeden çekilerek yansız durum aldığı ve her işte bizi kendi bilgi ve ihtisasımızla yalnız bıraktıklarını ayrıca anmak 


»18 


gereklidir. 


17 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 43-46. Paul G. HALPERN ise Temmuz 1911'de on Yunanlı teğmen (sublieutenant)'in topçuluk, torpido, seyir kurslarına katılmak için İngiltere'ye gelmelerine izin verildiğini yazıyor. (The Mediterranean Naval Situation, s. 324) 


18 Mithat IŞIN, 1912-1913 Balkan Harbi Deniz Cephesi, s. 37. 
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Kısaca Bulgar Deniz Kuvvetlerine de göz atalım. Bu kuvvet küçük ve ancak bir limanı önünde harekât yapmaya elverişli idi. Bulgar Donanması bir torpidogambot (Nadiejda), altı torpidobot ve silahlandırılmış küçük ticaret gemilerinden müteşekkildi. Bu nedenle kıyılarını korumak için tahkimat yapmaya ve mayın harbine önem veriyorlardı. Mayın dökme hizmetinde kullanılan beş adet yat mevcuttu. Donanma Karadeniz Filosu ve Tuna Tümeni olarak ikiye ayrılmıştı. Karadeniz Filosunun üssü Varna olup filo yukarıda belirtilen gemilerden meydana geliyordu. Tuna Tümeninin üssü de Rusçuk idi (Bağlısı gemiler: iki silahlı yat, beheri altı mayın taşıyan iki romorkör, dört küçük mayın nakliye teknesi.) 


Nadiejda'nın deplasmanı 715 ton, sürati 17 kts, silahları 2x10 cm, 2x6,5 cm, 2x4,7 cm top ve 2x38 cm torpido idi. Nikolayev tersanesine gönderilerek makine ve kazanları onarılmış ve 5 Ekim 1912 günü Varna'ya dönmüştü. Torpidobotların deplasmanı 98 ton, Süratleri 26 kts, silahları 2x4,7 cm top ve 3x45 cm torpido idi. 
Torpidobotların bakım ve onarımları yapılmış olup göreve hazır durumdaydılar. 


Bulgaristan kıyı savunmasında Osmanlı-Rus harbinden kalma toplardan da faydalanmaktaydı. Diğer taraftan Rusya tarafsız olmasına rağmen Bulgaristan'a her çeşit silah, cephane ve malzeme yardımı yapmaktaydı. 


Mali imkânsızlıklar yüzünden Çanakkale Boğazı'nın kuvvetli bir şekilde tahkim edilememesi, diğer taraftan Osmanlı Donanmasının duruş ve vurış gücü itibariyle İtalyan Donanmasına karşı çok zayıf oluşu Osmanlı Donanmasını Türk-İtalyan Harbi'nde deniz harekâtı yapacak bir kuvvet halinden çıkarıp, Boğaz savunmasına katılacak seyyar bir tahkimat haline getirmişti. Böyle mahzurlu bir durum Balkan Harbi arifesinde, Donanmayı Başkomutanlık Vekaleti'ne bağlamakla telafi edilmek istendi. 7 Ekim 1912 (24 Eylül 1328) tarihli Padişah İradesi aşağıdaki hususları ihtiva ediyordu. 


1. Donanma dahi Başkumandanlık emrine tabidir. 


2. Başkumandanlık Vekâleti maiyetinde, Erkân-ı Harbiye-i Berriyeden maada, bir de Erkân-ı Harbiye-i Bahriye heyeti bulunacaktır. 


3. Ordunun harekâtıileeniyi bir surette tevhid-i harekât edecek şekilde, Başkomutanlık Vekaleti, Donanma'ya maksadı umumiyi bildirecektir. Buna göre icabeden tertibatın ahzı (alınması) Donanma Komutanlığına racidir. 
İdare ciheti eskisi gibi Bahriye Nezareti tarafından temin olunacaktır. 


4. İşbu İrade-i Seriyye'nin tatbikine Başkumandan Vekili ve Bahriye Nazırı memurdur. 


Bahriye Nezareti Başkomutanlıkta teşkil edilecek Erkân-ı Harbiye-i Bahriye şubesi için Binbaşı ve Yüzbaşı rütbelerinde tecrübesi az iki subay gönderdi. 
Başkomutan Vekili Nazım Paşa deniz harbi sorumluluğunu ancak bu subayların 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yapacağı müşavirlikle deruhde edecekti. Bu durum savaşın yönetiminde bir çok yanış kararlara, karışıklığa ve Harbiye ve Bahriye Nezaretleri'nin ve Donanma Komutanlığı'nın aralarındaki anlaşmazlıklara yol açtı." 


Bahriye Nezareti Padişah İradesi'ni Donanma Komutanlığına bildirerek yapılacak harekât hakkında Bahriye Nezareti'ne bilgi verilmesini talep etti. Bahriye Nezaretinde ayrıca harp harekatını takip eden Daire Başkanları'ndan kurulu bir “Deniz Encümeni” (Encümen-i Mahsus) teşkil edilmişti. Deniz harekâtı ile ilgili konular bu encümen tarafından incelendikten sonra Şüra-yı Bahriye'ye sevkediliyor, oda vardığı kararı Nazır'ın onayı ve Bahriye Nezareti kanalıyla Başkomutanlığa bildiriyordu. (Nihai karar ve icraat yetki ve sorumluluğu Başkomutan Vekilinde olmak üzere). 


Bu sistemin gerek deniz kuvvetinin savaşta sevk ve idaresi yönünden gerekse yönetim ve teşkilat prensipleri bakımından ne kadar mahzurlu olduğu aşikârdır. 
Sistem Başkomutanlık Vekâleti, Bahriye Nezareti ve Donanma Komutanlığı arasında devamlı bir anlaşmazlık zemini hazırlamaya vesile oldu. Bazen anlaşmazlıklar o kadar büyük ve şiddetli oluyordu ki harp meseleleri zaman zaman Hükümete intikal ediyor ve hükümet kararı çıkarılıyordu. 


Osmanlı Donanmasının stratejik olarak ilk ve en önemli görevi Egede (ve mümkünse Doğu Akdeniz'de) deniz kontrolünü sağlamak olmalıydı. Çünkü Yunanistan'ın Oniki adalar dışında kalan Osmanlı adalarını zaptını önlemek, Anadolu ve Suriyedeki Osmanlı kara birliklerini Rumeli'ye taşımak ve taşımanın emniyetini sağlamak, İşkodra, Yanya, Selanik, Üsküp ve diğer harp sahalarındaki seferberliğin gerektirdiği asker, erzak, mühimmat ve hayvan nakliyatını; araçları eksik, düzeni bozuk bir tek tren hattına muhtaç bırakmamak için Ege'de deniz kontrolünün sağlanması şarttı. Bulgaristan ile harpte Donanmanın görevi Egeden sonra ikinci derecede önemliydi. Çünkü küçük bir kuvvetle, bir küçük muhrip (torpidogambot) ve altı torpidobottan oluşan Bulgar Donanması etkisiz hale getirilebilirdi. Ancak fiiliyatta bu stratejiyi uygulamak aşağıdaki nedenler dolayısıyla oldukça güçtü. 


1. Türk-İtalyan Harbi devam ediyordu. İtalyan Donanması evvelce belirtildiği gibi Osmanlı Donanması'nın Egede deniz kontrolü sağlamasına imkân vermezdi. (Ancak İtalyanlarla barış antlaşması yapıldıktan sonra da Osmanlı Donanması Yunan Donanmasına karşı Egede deniz kontrolü için mücadele edeceği yerde Karadenizde Bulgar limanlarını bombardıman etmekle görevlendiriliyordu.) 


2. Donanma yaklaşık bir yıldır Çanakkalede bulunduğundan gemilerin onarıma ihtiyacı vardı. (Donanma Komutan Vekili 1911 Mayıs'ından beri 


19 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 50,51. 
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Bahriye Nezareti ile muhabere ederek gemilerin onarılması için birer birer tersaneye aldırılmasına çalışıyordu.)” 


3. Yunan Donanmasında, Osmanlı Donanmasına nazaran daha yeni уе muharebe performansı yüksek gemiler (özellikle Averof ve son alınan altı muhrip) vardı. П. Meşrutiyetin ilanından 1912 Ekiminekadar Yunan Donanmasından üstün bir donanma bir çok çabalara rağmen meydana getirilememişti. Ancak yüksek liderlik vasıflarına sahip bir komutan, yeterli istihbarat sağlayarak yerinde ve zamanında uygulayacağı taktik manevralarla ve personelinin bilgi ve fedakârlığı sayesinde bu donanma ile yine de başarı sağlayabilirdi. 


1 Ekimde Donanma Komutan Vekilliği'ne kısa süre önce aynı görevi yapmış 
olan Albay Tahir Bey, Albay Hasan Sermet Bey'in yerine atandı. 


Donanma'nın Karadenizde yapacağı harekatı kapsayan ve Nezaret'in Birinci Dairesi tarafından 1 Ekimde hazırlanan “Karadeniz Layihası”na önce Deniz Encümeni bilahare Bahriye Şürası tarafından 3 Ekime kadar son şekli verildi. Bahriye Nezareti siyasi durumun çok gergin bulunmasından ötürü layihanın icrasına Başkomutan Vekili'nin tasdikini beklemeden başladı. Keza Layiha'yı Padişah iradesi haline de getirtti. Bu layiha'da kullanılacak 10 gemiden yedisi (Hamidiye, Berk-i Satvet, Yadigâr-ı Millet, Muaveneti Milliye, Taşoz, Sultanhisar, Sivrihisar) Çanakkale'de olduğundan Bahriye Nezareti tarafından verilen emir ile İstanbul'a çağrıldılar. Haliç'te bulunan iki geminin (Zuhaf ve ve Nümune-i Hamiyet) Boбага intikali ve Nevşehir gambotunun da (Trabzon'da idi) süratle İstanbul'a gelmesi için gerekli emirler keza Nezaret tarafından verildi. Böylece bir Karadeniz Birliği (filosu veya filotillası da diyebiliriz) teşekkül ettirilmiş oluyordu. 


20 "Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri” isimli kitapta bu husus şöyle açıklanıyor: 


"İtalya ile muharebe tavsayarak sırf görünürde kaldığı, Lozan'da yarı resmi surette barış görüşmelerine başlandığı sıralarda Donanma Komutanı Tahir Bey, Bahriye Nezaretine ve Çanakkale Kara ve Deniz Kuvvetleri Genel Komutanı bulunan Topçu Feriki Ayândan Rıza Paşa'ya (Rıza Paşa'nın göreve getiriliş nedeni 5. Bölüm de açıklanmıştı. D.H.) defalarca başvurarak, Balkan hükümetleriyle Osmanlı Devleti arasında bir harp çıkması olasılığından söz ederek, vaktiyle hazırlanmış olmak için harp gemilerinin nöbetleşe birer birer İstanbul'a onarıma gönderilmelerini talep etmişti. Fakat o zaman, bu uygun ve iyi görüşlü tedbir, İtalyanların Boğaz'ı zorlaması ihtimali ve Çanakkale'de toplanmış kara askerinin moraline kötü etki yapacağı korkusu ile onaylanmamış ve dolayısıyla kabul görmemişti. Halbuki bir geminin örneğin en çok onarıma muhtaç olan Mesudiye'nin İstanbul'a gitmesiyle ne müstahkem mevkiin savunma gücü öyle olağanüstü bir azalmaya uğrar, ne de diğer gemiler orada dururlarken civardaki askerlerin moralleri bozulurdu. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Donanmanın Çanakkale'de kalmasında hiç bir yarar yoktu. Çünkü İtalya ile barış görüşmeleri epeyce ilerlemiş bulunuyordu. 


İşte uzman ve sorumlu olanların önerileri reddedildiği içindir ki muharebe başlarken makineleri uzun onarıma gereksinme gösteren Mesudiye henüz tersaneye giriyor, diğerleri ise onarım nöbetinin kendilerine gelmesini bekleyerek Karadeniz'de dolaşıyorlardı. Vaktiyle Donanma Komutanı'nın o isabetli önerisi kabul edilmiş olsaydı harbin açılmasıyla beraber Donanma hemen Yunan filosuyla çarpışmaya hazır bir halde bulunacaktı...” (Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri, Derleyen Nizamettin AKERMAN, s. 42) 
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Mithat Işın'ın açıklamasına göre (Balkan Harbi Deniz Cephesi, s.66,67) Talimname ismi verilen Layiha Başkomutanlık Vekâleti tarafından 8 Ekim 1912'de Donanma Komutanlığı Vekâletine gönderildi. Buna göre üç grup kurulacaktı (Birinci Grup: Hamidiye, Yadigâr-ı Millet, Nümune-i Hamiyet; İkinci Grup: Berk-i Satvet, Muavenet-i Milliye, Taşoz; Üçüncü Grup: Zuhaf, Nevşehir, Sultanhisar, Sivrihisar) Umuryerindeki (İstanbul Boğazında) Taşocakları bu gruplar için ileri harekât üssü olacaktı. Birinci ve İkinci Gruplar nöbetle Bulgar sularına giderek keşif gözetleme, Bulgar gemilerinin imhası, emredildiğinde kara bombardımanı ve diğer görevleri yapacaklardı. Üçüncü grup da Şile-Karaburun bölgesini gözetleyecekti. Karadeniz'de deniz ulaştırmasını ise Birinci ve İkinci Grup'tan görevli olmayan grup üstlenecekti. Onarımda bulunan diğer muhripler ve torpidobotlar da teşekkül ettirilmiş bu Karadeniz Birliğine katılacaklardı. Birlik komutanlığına (Filotilla komodorluğuna) da 1 Ekim'de Efrad-ı Cedide Mektebi Müdür Vekili Binbaşı Hüseyin Remzi atandı. 2 Ekim akşamı 10 gemiden dokuzu göreve hazırdı (Nevşehir de İstanbul'a intikalde idi.) 


Ancak çeşitli zaruretler (bazı gemilerin onarım ihtiyacı nedeniyle yapılan değişiklikler dahil) ve Başkomutanlık Vekâletinden verilen başka görevler dolayısıyla bu planlama icra edilemedi. Daha doğrusu teşkilât gemi tipi/adedi ve harekât yönünden bir çok değişikliğe uğradı. Albay Hasan Sermet 6 Ekim'de Karadeniz birliğinin veya Filosu'nun komutanlığına atandı. Aynı gün (6 Ekim) Başkomutanlık Vekâleti Donanma Komutan Vekilinden Barbaros ve Turgut Reis'in Büyükderede Karadeniz Filosuna katılmasını emretmişti. (11 Ekimde iki gemi Büyükdere'ye demirledi.) Donanma Komutan Vekili'nin emrinde sadece Mesudiye, Asar-ı Tevfik ve Mecidiye kalmış oldu. Donanma Komutanı'nın bu durum üzerine esas kuvvetinin komutasından alınmasının uygun olmayacağını Bahriye Vekâleti kanalı ile Başkomutanlık Vekâletine bildirmesi üzerine Albay Tahir Bey Büyükdere'ye gelerek forsunu Çanakkalede olduğu gibi tekrar Barbaros'a çekti ve Karadeniz Filosu Komutanını da kendi emrine aldı. 


Görüldüğü gibi; bu konuşlanma, Osmanlı Devletinin üst kademedeki sivil/ asker yöneticilerinin Yunanistanla muhtemel bir muhasamatta Egede deniz kontrolü uğruna mücadele gereğini göz ardı ettiklerinin açık bir göstergesidir. 


Meclis-i Vükelâ'nın 14 Ekim 1912 tarihli zabıtnamesinde “Bahriye Nazırı Mahmud Muhtar Paşa'nın Kırkkilise Taarruz Ordusu'ndan Üçüncü Kolordu Komutanlığını deruhte etmek üzere hududa azimet edeceğinden müşarünileyhin avdetine kadar Bahriye Nezaretine ait vezaifin Nafia Nazırı Salih Paşa tarafından vekâleten idaresi tensip edildiğinden keyfiyetin arz ve iştizânı tezkir olundu” denilmektedir. 


15 Ekim 1912 tarihinde düzenlenen bir irâde-i seniyye ilede Üçüncü Kırkkilise (Kırklareli) Kolordusu Kumandanlığı, Bahriye Nazırı Mahmud Muhtar Paşa'ya ilave bir memnuniyet olarak tevdi edilmiştir. Mahmud Muhtar Paşa'nın cepheye 
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gitmesi üzerine yerine Nafia Nazırı Salih Paşa vekâlet etmiştir. Mahmud Paşa 14 
Ekimde Kırkkilise'ye ulaşarak görevine başlamıştır?" 


KARADENİZ, MARMARA VE EGE'DE HAREKÂT, 
HAMİDİYE'NİN AKIN HAREKÂTI 


Donanma Komutan Vekili 16 Ekim 1912 günü saat 22.00'de Başkomutanlık Vekaleti'nden Bulgaristan ve Sırbistan hükümetleri ile ilişkilerin kesildiğini bildiren ve Donanmanın Varna ve Burgaz arasındaki deniz nakliyatını kesmesi ve düşman filosunu tahrip edecek surette taarruzi harekâta başlaması emrini aldı. 
Başkomutanlık Vekaleti'nin aynı gün verdiği ikinci bir emirle de Donanma'nın hemen hareket ederek, Varna ve Burgaz limanlarındaki tahkimatı bombardıman etmesi istenmişti. 


Aynı gün Donanma'nın konuşu şöyleydi: 


1. İstanbul Boğazı'nda (Donanma Komutan Vekili emrinde): 2 zırhlı (Barbaros, komutanı Yarbay Enver Hakkı; Turgut Reis, komutanı Yarbay İsmail Ahmet); Altı muhrip (Muavenet-i Milliye, komutanı: Önyüzbaşı Galatal Ali; Yadigâr-ı Millet, komutanı: Önyüzbaşı Fahri Cemal; Nümune-i Hamiyet, komutanı: Binbaşı Hamdi Mahmud; Samsun, komutanı: Önyüzbaşı Osman İzzet; Basra, komutanı: Önyüzbaşı Cemil Ali; Taşoz, komutanı: Önyüzbaşı Mehmet Emin), 4 torpidobot (Musul, Akhisar, Sultanhisar, Sivrihisar), 2 gambot (Zuhaf, Nevşehir) 


2. Çanakkale Boğazında (Mesudiye Komutanı Binbaşı Tevfik emrinde): 2 
zırhlı (Mesudiye; Âsar-ı Tevfik, komutanı: Binbaşı Şükrü Süleyman); 1 
torpidobot (Hamidâbad) 


3. Genel Karargah emrinde olarak Karadeniz'de: 2 kruvazör (Hamidiye, komutanı: Önyüzbaşı Hüseyin Rauf; Mecidiye, komutanı: Binbaşı Arif Nebi) 


4. Tersanede(Onarımda) bulunanlar: 1 torpido kruvazörü (Berk-i Satvet), 2 
Muhrip (Gayret-i Vataniye, Yarhisar), 4 torpidobot (Berkefşan, Kütahya, Draç, Demirhisar)> 


17 Ekim 1912 tarihinde Donanma Komutan Vekili Başkomutanlık Vekâletinden aşağıdaki emri aldı: 


“Dün geceki telgrafta bildirildiği üzere Varna ile Burgaz arasındaki deniz ulaş- 


21 Said OLGUN, Mahmud Muhtar Paşa (1867-1935), Hayatı, Askeri ve Siyasi Faaliyetleri, Eserleri (Yüksek 
Lisans Tezi) s. 128,129 ve Dipnot 277. 


22 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 71,72. 


tırmasının kesilmesi için daimi bir abluka hattı tesis ve Bulgar Filosunu tahrip için hemen Donanma ile hareket olunması ve Varna ve Burgaz limanlarındaki tahkimatın bombardıman edilmesi kati surette beyan olunur” 


Aynı gün Sadarete Yunan Donanması'nın kâmilen Salamis limanında harekete hazır yattığı; nakliye gemilerinin Pire limanında asker yüklediği ve iki kruvazörün Korent açığında tarassut yaptığı hakkında bilgi gelmişti. Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa 18 Ekimde Yunanistan'ın hudutlarımıza tecavüz edeceğini bildirerek gereken tedbirlerin alınmasını istemişti. Ancak bu haberler harekât bakımından, ne Başkomutanlık Vekâleti ne de Bahriye Nezareti'nin kararlarına tesir etmedi; her iki makam da Karadenizdeki harekâtın yapılma lüzumu üzerinde durdu. Bu arada Bahriye Nezareti, harp gemilerinin dört seneden beri yıpranmış bulunmalarından ötürü tamir ettirilmesini istiyordu. Başkomutanlık Vekâleti ise “Halihazır durumu nazarı dikkate alın; muhabere ile vakit geçirmeyin ve her çareye başvurarak noksanlarınızı tamamlayın” tarzında ihtarda bulunuyordu.” 


Barbaros ve Turgutreis zırhlıları ile Muavenet-i Milliye ve Taşoz muhriplerinden oluşan deniz birliği, Donanma Komutan Vekili Albay Tahir'in emrinde olarak 
17 Ekim 1912 günü Boğazdan Varna'ya doğru hareket etti. Biraz sonra, çok şiddetli 
Poyraz fırtınasına dayanamadıkları için, Muavenet-i Milliye ve Taşoz muhripleri Boğaz'a gönderildiler. 


Barbaros ve Turgut Reis Varna'ya intikalde iken havanın kalması ile 18 Ekim saat 14.00'te Muavenet-i Milliye ve Taşoz da birliğe katıldı. Seyir sahile çok yakın yapıldığından intikal sahilden görüldü ve Varna Üs Komutanlığına haber verildi. 
Varna'da sahil bataryalar gerekli hazırlığı yaptı, torpidobotlar da karakol mevkilerinde göreve başladı. Böylece Osmanlı filosunun baskın yapma imkânı kalmadı. 
Filo 19 Ekim saat 03.00'da Varna güneyindeki Galata burnunu bordalardı. Gemiler toplu olarak sabahı beklediler. Hava aydınlanırken Barbaros liman ağzında karakol yapmakta olan iki Bulgar torpidobotunu gördü. Muavenet ve Taşoz'un taarruzları karşısında Bulgar torpidobotları derhal limana kaçtılar. 


Barbaros ve Turgut Reis saat 07.00'de sahil tahkimatına karşı ateşe başladılar. Barbaros 10, Turgut Reis 12 adet 28'lik mermi attılar. Donanma Komutan Vekili 20 kulaç derinliklere kadar mayın dökülebileceğini düşünerek tahkimata fazla sokulmadı. Dolayısıyla bombardımanın tesiri de büyük olmadı. Sahil bataryalarının karşı ateşleri ise tesirli değildi. Etkili bombardıman için Turgut Reis'in sahile yaklaştırılmasına karar verildi. Turgut Reis sahile yaklaşırken Eksinograt (Eski Nograd, Varna koyunun kuzey nihayetinde) önünde geminin denizde renkli şamandıralar görmesi üzerine Bulgar mayın hatlarının buraya kadar uzandığı kanaatine varılarak zırhlı geri çekildi. Bilahare filo Varna limanını gözetlemeye başladı. 20 Ekim'de Muavenet-i Milliye kömür ikmali için İstanbul'a gönderildi. 


23 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., 5. 73,74. 
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Aynı gün Hamidiye Kruvazörü bir Bulgar yelkenlisini yakalayıp yedeğine almış olarak filoya katıldı. Turgut Reis yelkenliyi Hamidiyeden teslim alarak kömür ikmali için yelkenli ile birlikte İstanbul'a yollandı. Varna önünde Barbaros, Hamidiye ve Taşoz kaldı. 


Yunan Donanması'nın Ege'deki Osmanlı adalarını zaptı. Selanik ve Preveze'nin işgali. 


Karadenizde Bulgaristan'a karşı deniz harekâtı yukarıda belirtildiği gibi devam ederken Yunanistan da 18 Ekim 1912'de savaşa girmişti. Yunanistan'da 1907 
yılında Yunan Deniz Genel Kurmayı (Hellenic Navy General Staff ) kurulmuş, ilk başkanı da Albay Pavlos Kountouriotis olmuştu. 


Taarruzi bir strateji uygulayacak olan Yunan Donanması personelinin moralini kuvvetlendirmek için 18 Ekim'de Yunan Kralı Donanmayı teftiş etti, Donanma Komutanı Albay Pavlos Kountouriotis (Paul Condouriotis) Tuğamiralliğe terfi ettirildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı (Commander -in- Chief of the Hellenic Royal Navy) oldu.?* Aynı gün öğleden sonra Kralın, Başvekilin ve Bahriye Nazırının (İstiratos) iştirakı ile Averof zırhlısında bir tören yapıldı. Başbakan Venizelos ateşli bir demeç verdi. Akşama doğru Donanma hareket etti.” Leon sınıfı dört mubhribin hazırlıkları bitmediğinden hareket edemediler. Almanyadan gelmekte olan Keravnos sınıfı iki muhrip ise o sırada Yunanistan'a ulaşmamışlardı. (Delfin Denizaltısı da Fransadan gelip ancak 15 Ekimde Yunan Donanmasına katılabilmişti.) Averof'un da cephanesi eksikti. (Ancak Kasım sonunda tamamlanabildi.) 
Kömür ve diğer harp ihtiyacı malzeme stokları da henüz tamamlanamamıştı. Bütün bu eksikliklere rağmen Yunan Donanması'nın harekâta başlamasının nedeni Bulgaristan ve Sırbistan ile uyumlu olmak zorunluluğu ve Osmanlı Donanmasının hemen hemen tamamen Karadeniz'e angaje olduğunu gizli ve açık kaynaklar- dan öğrenmiş olmasıdır. Egede Osmanlı Donanması'nın bulunmayışı bu denizin hakimiyetini Yunan Donanmasına başlangıçta geçici de olsa savaş yapmadan kazandırmış oluyordu. 


Yunan Bahriyesi'nin hedefi, en kısa zamanda Ege Denizi'nin hakimiyetini kazanmaktı. Böylece Osmanlı'nın harbi besleyecek deniz nakliyatı kesilecek, Os- 


24 Bkz.: History of the Hellenic Navy (en.wikipedia.org/wiki/History of the Hellenic Navy), Greek armored 
cruiser Georgious Averof (en.wikipedia.org/wiki/Greek armored. cruser Georgios. Averof) 


25 Yunan Donanması daha önce iki filoya ayrılmıştı. Birinci Filo: Averof, 4 muhrip (Leon sınıfı), 2 muhrip (Keravnos sınıfı) ve bir denizaltı, İkinci Filo: 3 zırhlı (Spetsai sınıfı), 4 muhrip (Thyella sınıfı), 4 muhrip (Niki sınıfı), 2 
torpidobot (85 tonluk, 11 ve 14 numaralı). Birinci Filo Komutanı Kountouriotis (Sancak gemisi: Averof, komutanı: Albay Sfoklis Dousmanis), filosundaki altı muhribin komodoru da Albay Papa Hristos idi. İkinci Filo Komutanı da Albay Kines (Sancak gemisi Spetsai) olup emrindeki muhrip ve torpidobotların komodoru ise Albay Breçyano idi (Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 144). Donanma Komutanı Kountouriotis'in aynı zamanda Birinci Filo Komutanı olduğu görülüyor. 
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manlı Donanması Çanakkale Boğazından çıkamayacak, Makedonya'daki Osmanlı Ordusu'nun denizden geçen seferberlik yığınak nakliyatını ve ikmal yollarını engellemek mümkün olacaktı. 


Osmanlı Devleti, harbi besleyebilmek için denizyollarınamuhtaç bulunuyordu. 
Osmanlı yığınak planlarına göre İzmir, Denizli ve Uşak redif tümenlerinin teşkil ettiği mürettep 2. Redif Kolordusunun da Makedonyadaki Garp (Batı) Ordusuna katılabilmesi için denizyollarından faydalanmak düşünülmüştü. Yunanistan'ın Ege Denizi hakimiyetini çabuk alması Osmanlı Devletinin Makedonya'da seferberliğini tamamlamasını önleyecekti. Nitekim Yunan Donanması'nın Ege'de deniz hakimiyetini kurma lüzumu Bulgar-Yunan İttifak Andlaşmasında da belirtilmişti. 


Yunanistan Ege hakimiyetini kısa zamanda tesis için birinci şart olarak, Çanakkale Boğazı'na en yakın bir yerde donanması için bir ileri üs kurmayı tasarladı. 
Mondros (Moudhros/Moudros) gibi tüm Yunan Donanmasını içine alacak bir limana sahip olan Limni (Limnos/Lemnos) adasının işgali bu ihtiyacı karşılayacaktı. Osmanlı-İtalya Harbi sırasında İtalyan Donanması tarafından işgal edilmiş olmasından dolayı Mondros limanında yararlanılabilecek üs tesislerinin bulunacağını da değerlendiriyorlardı. Diğer taraftan ada halkının büyük çoğunluğunun Rum olması da leyhte bir faktördü. 


Yunan Donanmasının müteakip harekâtının aşağıdaki şekilde gelişmesi hedefleniyordu. 


1. Osmanlı Donanması'nı yakından gözetlemek amacıyla Boğaz ağzına yakın devamlı bir karakol tesis etmek, 
2. Limni Adasını işgali müteakip, Mondros limanını ileri üs haline getirmek, Osmanlıların elinde bulunan diğer Ege adalarını işgal etmek, Denize çıktığı takdirde Osmanlı Donanması ile kati neticeli bir muharebe yapmak, 
5. Osmanlı Devleti'nin Ege'de deniz ulaştırmasını kesmek, 
6. Tâli hareket olarak Osmanlı kıyılarında tedhiş harekâtı yapmak, 
7. Makedonya ve Epirdeki kuvvetlerin ikmal ve destek yardımlarını yapmak. 
Yunan Genelkurmayı Boğaz önünde karakol yapacak muhripler için ileri üs olarak kullanılmak üzere Gökçeada (İmroz/İmbroz)'nun da işgalini gerekli görmüştü.? 
18 Ekim akşama doğru Faleron (Phaleron) körfezinden (Saronikos Körfezin- 


de, Pire'nin hemen doğusunda küçük bir körfez) hareket eden Yunan Donanmasına sonradan hareket eden bir kısım muhripler yolda katıldılar. 


26 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., з. 53,54. 
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Yunan Donanması 19 Ekim sabahı Bozbaba adası (Agios Efstratios/Aya İstirati/ Aya Efstratios/ Aya Eustratios/Agio Strati) kuzeyine geldiğinde Kountouriotis Thyella sınıfı dört muhribi Çanakkale Boğazı önünde karakol görevine gönderdi. 
Donanma da aynı gün 14.00'de Limni adasının merkezi olan Kastro şehri önüne geldi. 20 Eylülde Limni'ye ulaşan Pinios vapurundan 21 Eylül'de çıkarılan kara birlikleri ile birlikte 22 Ekime kadar adanın merkezi Kastro şehri ele geçirildi. (21 Ekim akşamı Mondros limanına ikinci bir nakliye gemisi gelerek takviye kuvvet getirdi.) Üç subay, 30 erden müteşekkil Osmanlı kuvveti bertaraf edildi. (Mukavemet gösteren Türkler de 27 Ekime kadar etkisiz hale getirildi.) Karaya çıkarılan Yunan askeri 1500 kişiyi bulmuştu. Yunanlılar 22 Ekim'den itibaren Mondros liтапілі bir ileri üs haline getirmeye başladılar. Adanın güneyindeki Kumbi (Котbi) yarımadasında telsiz-telgraf istasyonu kurdular. Yunanistandan işçi getirilerek adada küçük bir onarım atelyesi, hastane, ikmal ambarları açıldı. Kömür ve su 
ikmali işleri düzene koyuldu. Sahile üç adet 10 cm lik, dört adet 7,6 cm lik ve 2 
adet seri ateşli top çıkarılıp adanın gerekli yerlerinde mevzilendirilerek liman ve ada emniyete alındı. 


Sadaret, 19 Ekim 1912'de Yunan gemilerinin Çanakkale Boğazı dışında dolaşmakta olduğunu Başkomutanlık Vekâleti'ne bildirerek düşmanın Çanakkale Bogazı'na girmek teşebbüsünde bulunmak ihtimaline karşı bu yüksek sevk ve idare makamının dikkatini çekmişti. Sadaret bu yazısında “... Böyle bir harekete karşı Donanmamızın Çanakkale'de bulundurulması akla en yakın geliyorsa da, ortalıkta daha fazla harp gemilerimizin Varna'yı bombardımana gitmiş olduğu haberleri 


dolaşmaktadır; nazarı dikkatinizi çekerim” diyordu. 


Bu yazı üzerine Başkomutanlık Vekâleti de Bahriye Nezareti ile Donanma Komutanlığına “Yunan Donanmasının Adalar Denizi'nde (Ege Denizi kastediliyor D.H.) aldığı tehditkâr vaziyet ve Limni'yi işgal etmesi üzerine Donanma'nın Karadeniz'deki askeri nakliyatı himaye etmekle beraber, Akdenize çıkarak Yunan Donanması'nın harekâtına mukabele etmesi...” şeklinde bir yazı yazdı. Bu yazı Başkomutanlık Vekâleti, Bahriye Nezareti ve Donanma Komutanlığı arasında uzun tartışma ve yazışmalara yol açtı. Çünkü kamuoyu ve Başkomutanlığın Ege Denizi'nde harekât istemesine karşı Bahriye Nezareti ve Donanma Komutanlığı harp gemilerinin tamir edilme lüzumunu birinci plana alıyorlardı. Onların kararı zırhlıları süratle tamir ettirmek ve Ege Denizi'ndeki harekâtı bundan sonra yaptırmaktı. Başkomutanlık Vekâletine bu kapsamda yapılan öneriler neticesinde bu komutanlık 19 Ekimde Varna bombardımanı görevinin Hamidiye, Mecidiye, Yadigâr-ı Millet, Taşoz ve Basra ile yapılacağını zırhlıların derhal İstanbul'a getirilmesini emretti. Barbaros ve Turgut Reis Karadeniz'den Büyükdere'ye geldiler. 
Bahriye Nezareti Mesudiye ve Asar-ı Tevfik'i Çanakkale'den getirdi ve Barbaros ile birlikte onarılmak üzere Haliçe soktu. 


21 Ekimde Başkomutanlık Vekâletinden aşağıdaki yazı geldi: 
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“Büyük gemilerin tamire muhtaç bulunmaları hasebiyle Ege Denizine çıkaramayacakları düşmanca tabii olarak haber alınacağı ve bu halde tamamen harekâtında serbest ve tereddütsüz kalacağı cihetle mümkün olduğu takdirde filotilla'dan bir kısmının Çanakkale'de bulundurularak münasip zaman ve fırsatlarda nümayiş ve harekât yapmaları tavsiye olunur” 


Bahriye Nezareti ise, Çanakkale Boğazı'nın hemen dışında karakol yapan Yuпап muhriplerinin gerek sürat, gerek silah ve gerekse denizcilik niteliklerinden yana Osmanlı muhriplerinden çok üstün olduğunu mütalaa ederek, Osmanlı muhriplerinin Egede harekât yapmalarını kabil ve uygun bulmuyordu. Ona göre, arızalı durumda bulunmalarından ötürü bu gemilerin açık denizde hareketsiz kalıp daha büyük riskler meydana getirmeleri mümkündü.” 


Limni'nin ileri üs haline getirilmesi çalışmaları sürerken Yunan Bahriye Nezareti nden Donanma Komutanına 30 Ekim 1912'de Taşoz (Thasos), Gökçeada (İmroz/İmbros/İmros/İmbro), Semadirek (Samatraki/Symothraky/Samothrace) ve Bozbaba adalarının işgal edilmesi emri geldi. 


31 Ekimde Kountouriotis; Averof, Psara ve bir muhripte Gökçeada'ya işgal 
maksadıyla geldi. Adanın 23 Ekim'de boşaltılmış olduğunu gördü ve işgali kolayca tamamladı. 


Aynı tarihte Hydra, Spetsai, iki muhrip ve bir nakliye gemisinden oluşan bir 
birlik de Taşoz adasının işgalini gerçekleştirdi. Nakliye gemisinden çıkarılan 400 
askerle önemli bir mukavemetle karşılaşmadan ada işgal edildi. Yine aynı tarihte Torpidobot 14, Kanaris adlı nakliye gemisi ile birlikte Bozbaba adasını işgal etti. 


Gökçeada'nın işgalinden dönen Kountoriotis'in emrindeki birlik ile Taşoz'u işgalden dönen birlik ve Panthir muhribi birleşerek 1 Kasım'da Semadirek adası önüne demirlediler. Anılan adanın da olaysız işgalini müteakip gemiler 1/2 Kasım gecesi Mondros'a döndüler. 


3 Kasım'da İpsara (Psara) adası, 7 Kasım'da Bozcaada (Tenedos/Thenedos) 17 
Kasımda da Ahikerya (Karyot/Ikaria/Nicaria/Nikerya) adası ciddi bir mukavemetle karşılaşılmaksızın işgal edildi. 


Trabzon silahlı vapuru (Tahta tekneli, 1 adet 7 cm, 1 adet 5,7 cm lik süratli ateşli topu vardı) 9 Kasım'da Ayvalık'tan Midilli'ye giderken 14 numaralı Yunan torpidobotu tarafından durduruldu ve torpido atışıyla batırıldı. Torpido'nun infilakı sırasında gemi kaptanı ve çarkçıbaşısı şehit oldu. 50 yaşındaki bu gemi Yunanlıların bu savaşta batırdığı yegâne ticaret gemisidir. 


27 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 87-89. 
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Amiral Kountouriotis, Osmanlı Donanması'nın Ege dışında başka işlerle meşgul bulunduğu şu sıralarda, Midilli (Mitilini/Metilini/Milytene/Lesbos) adasının işgalini teklif etmiş ve teklifi onaylanmıştı. Amiral 20 Kasım'da Mondros'tan hareketle, bir kısım muhriplerini Bozcaada-Saroz Körfezi arasında karakol görevinde bırakarak; Averof, Spetsai sınıfı üç zırhlı, üç yeni muhrip, iki torpidobot ve iki nakliye gemisi ile Midilli önüne geldi. 21 Kasım sabahı da Pireden bir muhrip refakatinde gelen ve kara birliklerini getiren dört nakliye gemisi filoya katıldı. Aynı gün iki muhrip refakatinde altı nakliye gemisi ile ilave kara birlikleri ve diğer gerekli malzeme de adaya ulaştı. Çıkarmayı müteakip adada çatışmalar bir ay sürdü. 
Nihayet 20 Aralık günü ada teslim oldu. 


24 Kasım'da beş yardımcı kruvazör ile iki muhrip himayesindeki dört nakliye 
gemisi Sakız (Kios/Khios/Chios/Scio) adasına ulaştı ve adanın esas limanı ve yönetim merkezi olan Sakız şehri önüne demirledi. Nakliye gemilerinde dört piyade taburu ve iki dağ bataryası vardı. Adada 18. Piyade Alayı'nın iki taburu, Sakız Jandarma taburu ve iki eski top mevcuttu. Yunan çıkarmasını müteakip 25 Kasımda şehir Yunanlılar tarafından alındı ise de ada sathında çatışmalar devam etti. 


1 Aralık'ta Osmanlı Donanması'nın Çanakkale'ye intikal etmiş olduğu haberinin alınması üzerine Yunan filosu Sakızda bir kaç gemi bırakarak Mondros'a döndü. Sakızda Osmanlı kuvvetleri Yunanlılara canla başla karşı koydular. Nihayet3 Ocak 1913'te Yunan kuvvetleri yerli Rumların da yardımı ile adayıtamamen ele geçirdi. 


Sisam (Samos/Susam) adası da Yunanlıların işgaline uğrayan son ada oldu. 
Ada 16 Mart 1913'te Yunanlılar tarafından işgal edildi. 


Selanik (Selânik)'in İşgali ve Osmanlı Bahriyesi?! 


Selanik limanında dört adet 21 cm lik ve altı adet 8,7 cm lik top ile Feth-i Bülend korvetinden çıkarılan dörtadet 15 cmlik,dörtadet 7,5 cm lik ve 4 adet de 5,7 cm lik tapu bulunan Müstahkem Mevki Komutanlığı mevcuttu. Feth-i Bülend'in dört subay ve 90 topçu eri de Müstahkem Mevki Komutanlığı emrine verilmişti. 
Toplar Selanik körfezinin doğusundaki iki burunda bulunan tahkimatlara yerleştirilmişlerdi (Körfezin daraldığı kısmının doğusundaki ilk burun olan Büyük Karaburun ile Körfez içinde, şehir yakınındaki Küçük Karaburun'a). Körfezin batı kıyılarında (Vardar Nehrinin döküldüğü kıyılarda) top yoktu. 


Gözetleme postaları ve işaret istasyonları kurulmamıştı. Keza gece savunmasının belkemiği olan ışıldak kifayeti çok zayıftı. Harbiye Nezareti'ne bağlı olan Müstahkem Mevki, deniz savunmasına elverişli olmayan bir teşkilâta sahipti. 


28 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 81-86, Mithat IŞIN, a.g.e., s. 160-164. 


Biri körfez ağzında (doğuda Büyük Karaburundan batıda Vardar Nehri ağzına doğru) diğeri biraz daha içerde (Büyük Karaburun kuzeyinden 350° yönünde) iki mayın hattı Türk-İtalyan Harbi sırasında dökülmüştü. Mayınlar küçük gemilere karşı etkili değildi. Mayın manialarının geçit kanalı körfez batısında olup hiç bir savunma tertibi yoktu. Ancak gerektiğinde bu kanalı kapatmak üzere limandaki üç römorkörden biri olan Sürate altı adet mayın yüklenerek Büyük Karaburun'da bulunduruluyordu. Römorkörler aynı zamanda limana giriş çıkışta kılavuz motoru görevini de yapıyorlardı. Dolayısıyla bunlara karakol görevi verilmemişti. Karakol görevini filikalar yapacaktı. Diğer iki römorkörün isimleri Selanik ve Teshilât idi. 


Selanik'te Bahriye Nezareti'ne bağlı olan komodorluk görevindeki Yarbay Beşir Raşid izinli gitmiş olduğundan yerine Komodor Vekili olarak Binbaşı Aziz Mahmud bakıyordu. Limanda üç römorkör haricinde topları sökülmüş Feth-i Bülend korveti ve Fuad (Fuat) Vapuru (yatı) bulunuyordu. Feth-i Bülend şehrin Beşçınar mevkiinin önünde mendireğin 200 m açığında demirliydi. Fuad vapuru da şehirdeki Beyaz Kule önünde kıçtankara durumdaydı. Sürat Büyük Karaburun'da diğer iki römorkör de mendirek içindeydiler. Limanda ayrıca Beyaz Kule önünde kendi uyruklarının menfaatlerini korumak üzere gelmiş olan İngiliz, Fransız ve Avusturya - Macaristan kruvazörleri vardı. (7 Ekim'de Oleg isimli 6000 tonluk Rus kruvazörü de geldi.) Liman içinde ayrıca Polise ait Liman İnzibat Motoru vardı. 


Müstahkem mevki emrindeki ışıldakların mania geçitlerini geceleri sabaha kadar aydınlatması emredilmişse de bunların karbonları az olduğundan devamlı yakılamıyordu. Keza aydınlatma kifayetleri de azdı. 


Yüzbaşı Vatsis komutasındaki 11 numaralı Yunan torpidobotu 31 Ekim 1912 
sabahı Selanik körfezi batı kıyılarında Katerin kasabası güneyindeki Leftehori limanına intikal etti. Aynı gün akşam saat 21.00'de denize açıldı. Gece karanlığında keşfedilmeden mania geçidinden geçti ve körfez içinde ilerleyerek Feth-i Bülende üç torpido attı. Bunlardan ikisi gemiye isabet etti. Üçüncüsü de kömür iskelesi önünde karaya vurdu. Feth-i Bülend derhal battı. Gemi imamı ve altı er şehit oldu. 
Yunan torpidobotunu ateş ettiği anda, yalnız Polis motoru gördü. Durumdan etrafı haberdar etmek de motor kaptanının aklına gelmedi. Yunan torpidobotu, gene geldiği gibi salimen limandan çıkarak uzaklaştı. 


Selanik'te bulunan II. Abdülhamid, 1 Kasım günü Almanya'nın İstanbuldaki elçilik gemisi (SMS Loreley) ile İstanbul'a gönderildi. 


Feth-i Bülend'in batırılması sırasında Yunan kuvvetleri de Vardar bölgesinden Selanik'e yaklaşmaktaydı. Fuad gemisi ve römorkörlerin akıbeti hakkında karar verilmesi gerekiyordu. 


Flandra taşıyan bir harp gemisinin düşman eline geçmemesi için kendi mürettebatı tarafından batırılma zamanı; en son mermiye kadar cephanesini tüketmiş, toplar ve diğer silah sistemleri kullanılamaz hale gelmiş ve müsademe ile düşmana zarar vermek imkânı kalmamış olduğu andır. Henüz böyle bir durum doğmadan 6 Kasımda Komodor Vekili muhtemelen Türk-İtalyan Harbi sırasında verilmiş bir emre de dayanarak (Düşmanın Büyük Karaburun'dan içeri girmesi durumunda gemilerin kendi kendilerini batırmaları) gemilerin batırılması için harekete geçtiyse de Vilayet makamınca Fuad'ın Kızılay gemisi biçimine sokulması talebi geldi. Ancak vali komodorun doğrudan amiri değildi ve emir de yazılı olarak verilmemişti. 


7 Kasım günü güneş doğmadan Komodorluk Vekâletine Usturuma Kolordusu komutanı Mirliva Ali Rıza imzasıyla gelen bir talimatta icrası istenen diğer hususlarla birlikte “... komodorluk ve liman riyaseti emrinde mevcut olup düşman eline terkedilmemesi lâzımgelen miri malzeme, eşya ve saire tahrip olunmak üzere hazırlanacak ve emir verildiğinde imha edilecektir.” şeklinde bir emir bulunduğundan Komodor Vekili doğruca Fuad'a giderek geminin emir verilir verilmez batırılması için şimdiden tertibat alınmasını tembih etmiştir. Aynı gün Selanik Valisi Nazım Paşa'nın imzasını taşıyan “Fuad Yatı'nın batırılmayıp, üzerine Hilaliahmer (Kızılay) bayrağı keşidesi (çekilmesi) ile hastane vapuru halinde ifrağı (haline sokulması) tebliğ olunur.” yazısını saat 12.10'da Komodor Vekili Fuad'a getirdi. Fuad komutanının yazılı emir talebi üzerine de aynı kapsamda bir emir yazarak Fuad komutanını verdi. Komodor vekilinin valinin emri yerine, Kolordu Komutanı Selanik Savunma Komutanlığı namına hareket ettiğinden onun emrine uyması gerekirdi. 


Aynı gün Yunan kuvvetleri Vardar nehrini geçmiş, bir Sırp kolu Тоугапдап Kılkış'a, Yedinci Bulgar Tümeni de Lahana köyünden Selanik istikametinde Gövez- ne'ye sarkıyordu. 


Fuad yatının bacalarına kırmızı ay yapıldı. Gereken yerlerine Kızılay bayrağı çekildi. Bordalarına da Kızılay işareti koyuldu. Silahları sökülüp cephaneliğe konuldu. Gemide hasta salonu, eczane hazırlandı. Düşman eline geçmesi istenmeyen evrak, malzeme, cephane v.s. denize atıldı veya yakılarak imha edildi. 


8 Kasım akşamı Selanik şehrinin teslim protokolü Mürettep Sekizinci Kolordu Komutanı Birinci Ferik (Orgeneral) Hasan Tahsin Paşa ile Albay Dosmanis ve Yüzbaşı Yani Metaksan tarafından imzalandı. 9 Kasım günü güneş doğmadan iki Yunan Taburu şehre girdi. 


Fuad komutanının gemisini hastane gemisi olarak tescil ettirmesi mümkün olmadı. Vilayet sıhhiye müfettişliğinin Yunan Başkomutanlığı nezdinde yaptığı teşebbüs dahi netice vermedi. Selanik'teki konsoloslar da yardımcı olmadı. Limana gelmiş olan iki Yunan yardımcı kruvazörünün komodoru 15 Kasım'da Fuad'tan Kızılay vesikasını istedi. Komutan Osmanlı Komodor Vekiline durumu bildirdiyse de mesele çözülmedi. Başlangıçta geminin hastane gemisi olmasını “Harici- 


yeden emir olmadıkça ve tekmil sefirler tasvip etmedikçe, Fuad yatı bir Kızılay gemisi olamaz. Şekil Cenevre Andlaşması hükümlerine aykırıdır.” diyerek itiraz eden Sıhhiye Müfettişi Selâmi Paşa bilahare durumu kabul ederek 9 Kasımdan itibaren gemi'ye hasta göndermeye başlamıştı. Selâmi Paşa 11 Kasım günü Prens Konstantine bir yazı yazarak, Yunan askerlerinin hastanelere dahi girdiğini; bizzat hasta olmasından ötürü kendisinin dahi Fuad yatına geçtiğini ve geminin, içindeki hastaları götürmek üzere, İstanbul'a gitmesine müsaade edilmesini istedi. Prens Konstantin ise, ertesi gün verdiği cevapta, Osmanlı Sıhhiye müfettişlik görevinin nihayet bulmuş olduğunu ve Fuat yatını bir Kızılay gemisi olarak tanımayacağını bildirdi. 15 Kasım akşamı yatın sancağı törenle indirilerek ertesi günü (16 Kasım) Yunan yardımcı kruvazörlerinden gelen bir Yunan mangası tarafından gemiye Yunan bayrağı çekildi. Geminin personeli düşman kruvazörlerine geçirildi. 
Subayları harp harekatına bir daha katılmayacaklarına dair vesika almak şartıyla serbest bıraktılar. 


Harbin güdümünde olduğu kadar, idari alanda dahi yine aynı biçimde ve derecedeki yetersizlik, kararsızlık, koordinasyon eksikliği ve cüretsizlik sebebi ile Fuad yatı bir ganimet halinde Yunan Bahriyesi'ne geçmiş oldu. 


Römorkörlerin akıbeti ise daha değişik oldu. Savaşanlardan çok tarafsızları ilgilendiren bir ihtiyaç olduğundan kılavuzluk hizmetinin bir müddet daha Türkler tarafından idare edilmesine İngiliz ve Avusturya konsolosları ve limandaki Fransız kruvazörünün komutanının da katıldığı 6 Kasım'daki Vilayet İdare Meclisi toplantısında karar verilmişti. Yalnız Yunanlıların itirazı ve karşı koymalarına yer vermemek üzere römorkörler Fransız bayrağı çekecek ve mürettebatı da sivil kıyafet giyeceklerdi. Bilahare römorkörler Fransız kruvazörünün (Broiks) bordasına yanaştılar ve burada törenle Osmanlı bayrağını arya ederek Fransız bayrağını toka ettiler. Her gemiye bir de Fransız astsubayı verildi. Vilayet meclisindeki karar 
kapsamında römorkörlerin bayrak değiştirme emri Vali Nazım Paşa tarafından 7 
Ekimde verilmişti. Komodor Vekili bu karara itiraz ederek römorkörlerin batırılmasını teklif etmiş, fakat Vali bu teklifi reddetmiştir. 


11 Kasımda Büyük Karaburun önüne gelen iki Yunan yardımcı kruvazörün- 
den birinin kılavuz sancağı çekmesine rağmen nöbetçi bot olan Sürat, görevinin tarafsız harp ve ticaret gemilerine hizmet etmek olup Yunan harp gemilerini kapsamadığını değerlendirerek kılavuz hizmetine gitmedi. Biraz sonra römorköre gelen bir manga Yunan askeri Fransız astsubayını zorla alarak Sürat römorkörü ile Yunan gemisine götürdülerse de Fransız astsubay da römorkaj hizmeti verilmesi yönünden Sürat'in kaptanı ile aynı görüşte olduğunu ifade etmesi üzerine aynı gün akşama doğru Yunan gemisi komutanı bu Fransız astsubayı bir Yunan Yüzbaşı ve beş er refakatinde Sürat römorkörü ile Selanik şehrine sevketti. Olay Fransız Broiks kruvazörü komutanına bildirildi. 
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12 Kasımda Yunan Yüzbaşı erleri ile birlikte Teshilât römorkörü ile gemisine 
döndü. Teshilât da kılavuzluğu kabul etmeyerek Yunan gemisinden uzaklaşırken üzerine ateş açıldığından tekrar kruvazöre yanaşmak mecburiyetinde kaldı. Römorkörün kaptanı zorla düşman gemisine getirilerek ölüm tehdidi altında kılavuzluk ettirildi ve tevkif edildi. Böylece 12 Kasımda iki Yunan yardımcı kruvazörü limana girerek demirledi. (Teshilât'ı çarkçıbaşısı limana getirdi ve durumu ilgililere bildirdi.) 


Fransız bayrağı taşıyan Sürat ve Teslihât römorkörlerine yapılan muameleyi doğrudan doğruya Fransa'ya yapılmış olarak kabul eden Fransız kruvazörü Broiks'in komutanı İngiliz kruvazörü Gothatda İngiliz amirali ve diğer ilgililerle görüşmeyi müteakip Yunan komodoruna sert bir ikaz yazısı gönderdi ise de bir cevap alamadı. Bunun üzerine limandaki iki İngiliz gemisi ile birlikte Fransız kruvazörü 13 Kasım günü demir alarak liman ağzına doğru hareket ettiler. Himayesiz bir halde kalan Yunan komodoru Fransız ikaz yazısındaki hususları kabule mecbur olarak tevkif ettiği Teslihât römorkörü kaptanını serbest bıraktı. Fransız bayrağı da sahilden atılan 21 pare topla selamlandı. Yunanlılar römorkörlerin tarafsız gemilere kılavuzluk hizmeti vermelerini kabul etmiş oldular. 


Diğer taraftan Sırp ve Bulgar kuvvetlerinin de Selanike girmesi ile şehir nüfusu yarım milyonu geçmiş, iaşe işleri güçleşmiş, inzibat ve intizamdan eser kalmamıştı. Tecavüzler her gün artıyordu. Mabetler ve hastaneler bile saldırılardan kurtarılamıyordu. Bazı camiler kiliseye çevrilirken bir cephane deposu kundaklandı. 


Bu kargaşada Feth-i Bülend, Fuad ve römorkörlerin personeli perişan bir halde idiler. Eratın bir kısmı harp esiri olarak götürülmüş, subaylar kendilerine Rumca bir kağıt imzalatıldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Fransız kruvazöründe yatmakta olan Komodor Vekili bazı emirlerinde “Fransız Devleti Fahimesi himayesinde Sürat, Selanik ve Teshilât römorkörleri Komodoru” gibi tuhaf bir unvan kullanıyordu. 


Römorkörler 13 gün müddetle kılavuzluk görevine devam edip limana girip çıkan tarafsız gemileri kılavuzladılar. 27 Kasım günü Broiks kruvazörü, Sürat römorkörünü, Teshilât römorkörü de Selanik römorkörünü yedeğe alarak saat 15.00'de Selanik'ten hareket ettiler. Römorkörlerde kendi mürettebatına ilaveten Komodor Vekili dahil 20 bahriye subayı ve 37 bahriye eri de bulunuyordu. Gurup 28 Kasım, 15.00'de Seddülbahir önüne geldi. İntikal sırasında kafile Yunan mubhriplerine rastladıysa da bir tecavüze uğramadı. Orada römorkörlerdeki Fransız bayrağı indirilerek, Türk bayrağı çekildi. Fransız kruvazörü geriye döndü. 29 
Kasım'da Komodor Vekili Selanik römorkörünü Çanakkale Boğazı'nda Eceabat (Maydos)'da bırakarak Sürat ve Teshilât römorkörleri ile İstanbul'a gitti. 


Selanik şehri ve işgali ile ilgili olarak Yılmaz Öztuna aşağıdaki bilgiyi veriyor. 
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“Selanik Osmanlı İmparatorluğu'nun çok mühim bir limanı idi. Eyalet merkezi idi. Üçüncü Ordu'nun merkezi de zaman zaman ya Selanik ya Manastır olmuştur. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra Avrupadaki en büyük şehriydi. Şehrin nüfusu o çağ için büyük rakam olan 300.000 yaklaşıyordu. ... Selanik'i müdafaa ile görevli Tahsin Paşa, jandarma generali idi. 11. Abdülhamid, ihtilas (devlet malını çalma) suçunu tespit ettiği bu adamı bir köşede oturttu ve sert muamele etti. 
Meşrutiyette, eski rejimden zulüm gördüğü iddiası ile parlayanların arasında idi. 
Kendisine bir Türk kolordusu emniyet edildi. Muazzam kolordusunu, (8. Kolordu D.H.) tek kurşun attırmadan Yunanlılara bütün silahları ve Selanik şehri ile beraber teslim etti. (9 Kasım 1912). Bir çirkef iştir ki, sayın okuyucularımın midelerini bulandırmamak için tafsilatına girmiyorum.” 


Selanik'te teslim olan Osmanlı kuvvetlerinin sayısı 25.000'i aşkındı. Bir mermi atmadan teslim olan Selanik'in korkaklığı ata sözleri arasına “Yürek Selanik'tir” deyimi ile geçti.” 


Preveze'nin kaybı 


Preveze Körfezi Yunan Denizi'nde 3500 m genişliğinde bir boğazı olan kapalı bir körfezdir. Körfezin içeriye doğru genişleyen kısmına Arta (Narda) körfezi de denir. Körfezin kuzey kıyıları Osmanlılarda, güney kıyıları da Yunanlılarda bulunuyordu. Osmanlı tarafında körfezin girişinden itibaren çeşitli çapta (15 cm - 3,7 cm) toplar yerleştirilmiş altı adet tabya vardı. Buna mukabil Yunan tarafında hiç top yoktu. Yunan hükümeti, Osmanlıların boğaz'a tamamiyle hakim olmasından dolayı A sınıfı küçük gambotlarını karayolu ile körfeze sokmak istediyse de bu maksatla yapılan karayolu kullanışlı ve kifayetli olmadı. Bu nedenle Yunanlılar harbin hemen arifesinde A ve Delta sınıfı gambotlarını Osmanlı tabyalarına görünmeden körfeze sokmaya karar verdiler. Gambotlar 16/17 Ekim 1912 gecesi saat 02.00'de yakalanmadan körfeze sızmayı başardılar. Selanik'te olduğu gibi Preveze'de de müstahkem mevki deniz harekâtı hakkında hiç bir bilgisi olmayan ellerde olduğu için, Yunanlılar çok şanslıydı. (Fakat bu botların da harekâtın sonuna kadar bir faaliyeti kaydedilmedi.) 


Osmanlı gemileri Antalya torpidobotu ve iki motorgambot (9 ve 10 numaralı) bir yanı körfeze dayalı olarak muharebe etmekte olan Kara kuvvetlerimizin harekâtını destekledi.” (Tokat torpidobotu kullanılamaz durumdaydı.) 


18 Ekimde Yunanistan'ın Epir (Epirus) Ordusu kuvvetleri Arta'da Osmanlı 
topraklarına girerek kuzeye doğru ilerlediler ve 26 Ekimde Philippias şehrini işgal 


29 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 81-86; Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 110,111. 
30 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, II. Cilt, s. 319. 
31 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 86,87 
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ettiler. Burada general Zapundsakis kuvvetlerini ikiye ayırdı. Bir kol kuzeye ilerlemeyedevam etti. Diğer kol da Arta körfezinin kuzey tarafı boyunca hareket ederken güç arazi koşullarını aştı ve Osmanlı mukavemeti ile karşılaştı. 2 Kasımda Prevezedeki eski mevziler kuşatma altındaydı. Kuşatma Preveze'yi savunan Osmanlı kuvvetlerinin 4 Kasımda teslim olmalarına kadar sürdü. Preveze'nin fethi ile Yunanlılar Epir içinde ilerlemelerini denizden destekleyebileceklerdi.? Preveze Komodorluğuna bağlı torpidobotlar ve motorgambotlar için başka bir limana gitme imkânı kalmamıştı. 


Preveze'nin teslim mukavelesi kasaba önüne demirleyen Aktiyon gambotun- da 6 Kasım'da imzalanmıştır. Preveze komodoru harbin ilk günlerinde kaybettiğimiz toprakların geri alınacağı kanaatini beslemekte olduğu için, Preveze müdafaa edilmeyerek düşerse gemilerin fazla hasara uğramaksızın sığ suda suyu suyuna oturtulmalarını emretmişti. Komodorun düşüncelerine göre Preveze'nin düşmesi muvakkat olacak ve bu müddet içinde düşman Osmanlı gemilerini yüzdürmekten daha önemli işlerle uğraşacak; ordu nihai zaferi kazandığı vakit Preveze bütün silahları ve deniz müfrezesi ile Osmanlı'ya intikal edecekti. Antalya torpidobotu kinistin muslukları açılarak Vathi koyuna (körfez içinde) oturtuldu. Türk-İtalyan Harbi'nde harap olmuş Tokat torpidobotu da aynı şekilde batırıldı. Motorgambotlar karadan düşman topçu ateşine uğrayınca Arta Körfezi'ndeki Mazoma koyunda (Vathi'nin kuzeyinde) barınamayarak dışarıya fırlamışlarsa da Yunan A ve Delta sınıfı gambotların 10,5 cm'lik topları ile karşılaştıkları için tekrar koya girmeye mecbur kaldılar ve Komodor'un talimatına rağmen ışıldaklar ile silahları çıkarıldıktan sonra düşman eline düşmemeleri için tekneler petrol dökülüp yakıldılar. Sonradan Antalya ve Tokat Yunanlılar tarafından yüzdürülerek tamir edilmişlerdir. Birine Nicopolis, diğerine de Patras ismi verilen bu botlar Yunan donanmasında bir kaç yıl görev yapmışlardır.” 


Karadeniz'de harekât 


20 Ekimde Mecidiye Ereğli'den kömür almış dönmekte idi. Yadigâr-ı Millet 
ve Basra Varna'ya henüz ulaşmamışlardı. Taşoz un da kömürü bittiği için Büyükdere'ye gitmesi ile Varna önünde yalnız kalmış olan Hamidiye bir gösteri harekâtı yapmak için 21 Ekim 1912 günü saat 06.30'da Varna limanının kuzeydoğusundaki Kavarna şehri önüne geldi. Saat 08.00'de kıyıya yakın bir mesafeye demirleyerek düşman makamlarına yazdığı tehdit mektubunu flikası ile sahile gönderdi ise de flikanın kıyıya 200 m. kala düşman tüfek ateşine maruz kalması üzerine flika gemiye geri döndü. Hamidiye top atışı ile flikanın geri gelmesini destekledi. Sonra da sahildeki Hamidiye'ye makineli tüfekle ateş eden askerlere ateş açtı ve bunları 


32 Richard С. Hall, Balkan Wars 1912-1913 Prelude to the First World War, s. 63. 
33 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 159,160. 
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dağıttı. Demir alarak sahilden 6700 m. açıktan tarassuda devam etti ve bilahare daha kuzeydeki Balçık önüne geldi. 12.40'da da Mecidiye ve Yadigâr-ı Millet Hamidiye'ye katıldılar. Hamidiye Balçık'ta gözlemlerine devam ederken Varna limanına konulduğu haber alınan torpido kovanları ve topçu bataryalarının gerçek mevkilerinin keşif ve tespitini emreden Başkomutanlık Vekâletinden bir telsiz emri alması üzerine Varna'ya hareket etti. Mecidiye ve Yadigâr-ı Millet de Hamidiye ile birlikte intikale geçtiler. Varna'da topların yerlerini öğrenmek maksadıyla 13.15de sahile 10.500 m mesafeden Hamidiye 10 dakika sonra da Mecidiye top atışına başladılar. Bulgar bataryaları cevap vermiyorlardı. Saat 14.00'te ateş kesildi. Atışın tesiri ve düşman top mevzilerinin yerleri anlaşılamadı. 


Mayın hatlarının yerleri hakkında araştırma yaparken Hamidiye gördüğü flamalı bir şamandıranın araştırılması için stimbotunu denize indirdiğinde limandan üç Bulgar torpidobotunun çıkmakta olduğunu gördüğünden flikasını tekrar gemiye aldı. Hamidiye, Mecidiye ve Yadigâr-ı Millet ile birlikte ateşe başlayınca torpidobotlarda 15.05'te ateşe başladı. Ancak tutunamayarak limana kaçtılar. 
Kara bataryaları da, kendi torpidobotlarını desteklemek amacıyla ateş ediyorlardı. 
Ancak bu atışlar gemilere bir zarar veremedi. Buna karşılık kıyıdaki bataryaların bir kısmı, elektrik tesisleri ve fener kulesi tahrip edilmişti. Osmanlı gemileri 16.00'da ateş kesti. Hamidiye Köstence'den İstanbul'a gidecek bir vapura himaye ile görevlendirildiğinden bölgeden ayrıldı. Mecidiye ve Yadigâr-ı Millet ise Varna-Kavarna bölgesinde keşif -gözetleme görevine devam ettiler. Yadigâr-ı Millet kömür ikmali için Büyükdere'ye gitti. Onun yerine 23 ekimde Nümune-i Hamiyet Kaliakra burnu önlerinde Mecidiye'ye katıldı. Hamidiye himaye edilecek gemiyi bulamadı. Burgaz'ı tarassut emri aldığından bu limana yol verdi. 24 Ekimde Mecidiye Nümune-i Hamiyet'i Burgaz'a göndererek kendisi de 24 Ekimde Varna önlerine geldi. Bulgarlar'a karşı bir gösteri harekatına karar vererek Varna Müstahkem Mevki komutanı ile görüşmek üzere stimbotunu sahile gönderdi. Fakat müstahkem mevki komutanı konuşma davetini kabul etmedi. Bunun üzerine kruvazör açılarak 14.00'de 9700 m. mesafeden kıyıdaki 24 cm'lik batarya üzerine ateş açtı. 
Batarya da gemiye mukabele etti. Geminin verdiği rapora göre Mecidiye'nin attığı mermiler bataryanın bir kısmını ve Galata fenerini (Varna şehrinin güneyindeki Galata Burnu'ndaki fener) tahrip etti. Mecidiye'nin telsizi arızalı olduğundan kendisine verilecek emirleri alamıyordu. 25 Ekim sabahı Basra muhribinin yaklaştığını görerek bu geminin bulunduğu gruba katıldı. 


Başkomutanlık Vekâleti Bulgar Orduları Başkomutanlığının dikkatini savaş bölgelerinden ayrı yerlere ve hedeflere çekmek ve bu suretle ana cephedeki düşman kuvvetlerinin azalmasını sağlamak için Bulgar kıyılarına gösteri çıkarmaları yapmaya karar vermişti. Çıkarma harekâtına Turgut Reis, Hamidiye, Mecidiye, Basra, Musul ve gerekli miktarda nakliye gemisi katılacaktı. Donanma komutan vekili harekâtı Turgut Reis komutanı Yarbay İsmail'in sevk ve idare etmesini emгеі. Ancak Başkomutanlık Vekâleti ne çıkarma zamanını ve bölgesini seçmiş, ne de böyle bir zaman ve bölgenin seçilmesine esas olacak kara muharebeleri durumunu Donanma Komutan Vekiline bildirmişti. Emir sadece yukarıda belirtilen gemilerin bu görevi icra etmesini kapsıyordu. Donanma Komutanlığı da harekâta başlamadan Başkomutanlık Vekâleti ile temasa geçerek kara harekâtının son durumunu detaylı olarak inceleyip bir karar verme yoluna gitmeyerek Süzebolu (Burgaz Körfezi'nin güney nihayetinde) ve Burgaz'ı bombardıman etmek suretiyle bu görevi yapmaya karar verdi. Ticaret gemilerinin hepsi asker nakliyatı ile görevlendirildiğinden oluşturulacak bu görev kuvvetine farazi çıkarma kuvvetini taşıyacak nakliye gemileri tahsis edilmedi. Sadece müsadere edilmiş, eski bir Yunan şilebi görevlendirildi. Fakat tamamlanan mürettebatı hariç gemiye gösteri mahiyetinde de olsa çıkarma yapacak bir birlik konulmadı. Böylece gösteri çıkarması, çıkarma gösterisine dönüşmüş oluyordu. 


Turgut Reis, Basra, Musul torpidobotu ve şilep 23/24 Ekim gecesi Büyükdereden hareket ettiler. Ancak yolda fırtına nedeniyle denizlere dayanamayan Musul geri gönderildi. Birlik 24 Ekim sabahı Süzebolu önüne vardı. 09.45'te Hamidiye de bu harekâta katılması hakkındaki telsiz emrini daha önce almış olduğundan birliğe katıldı. Gemi komutanları bir toplantı yaparak icra edilecek harekâtı tespit ettiler. Bu kapsamda Bulgar mevki komutanları ve belediye reislerine verilecek mektuplar hazırlandı. 


Basra 12.50'de aldığı emirle kasabaya yaklaşarak iki ihtar tapu attı. Hiçbir karşılık görmedi. Saat 15.00'de Hamidiye sahile yaklaşarak, stimbotunu denize indirdi ve Basra'nın himayesi altında hazırlanmış olan mektuplarla birlikte sahile gönderdi. İskeleye gelen bir Bulgar subayı hiç bir muhabere ve görüşmenin yapılmayacağını tercüman kanalıyla bildirdi. 16.50'de stimbot Basra refakatinde kıyıdan uzaklaştı. Bu sırada stimbota sahilden tüfek atışı da yapıldı. Hamidiye'nin kasabayı incelemesi neticesinde sokak başlarına sahra topları konulduğu, uygun yerlere askeri birlikler yerleştirildiği, kasaba arkasındaki Yeşiltepe'de bir tabya bulunduğu anlaşıldı. Kasaba kilise ve özel kişilere ait evlerden oluşuyordu. 


Ancak Turgut Reis Komutanı mabetlerle özel binaların topa tutulmaması hakkında emir aldığından Süzebolu'ya karşı bir harekâtta bulunulmadı. Hamidiyenin kömür ikmali ihtiyacı nedeniyle gemi kömür almak ve Süzebolu'daki durumu da Donanma Komutan Vekiline açıklamak üzere 18.20'de İstanbul'a yollandı. Turgut Reis de Basra ve şilep'le birlikte Varna'ya hareket etti. 25 Ekimde Basra ileri gönderilerek daha önce belirtildiği gibi Varna önündeki Mecidiye Basra ile buluştu ve 12.00'de bütün gemiler birleşti. Akşama kadar gözetlemeye devam edildi. 26 Ekim günü hava puslu ve deniz dalgalı olduğundan bir faaliyette bulunulmadı. Gösteri çıkarması yapılmadığından 25 Ekim akşamı şilep geri gönderildi. Diğer taraftan Mecidiye kömür ikmali ve Basra da kumanya almak için Büyükdere'ye yollandılar. 
27 Ekim öğleye doğru Hamidiye kömür ikmalini yapmış olarak geri döndü. Turgut Reis'in de kömürü azaldığından aynı gün 14.45'de İstanbul Boğazı'na hareket etti. Yalnız kalan Hamidiye'nin muhriplerle takviyesi planlandıysa da hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. 


27 Ekim gününü Galata ve Mangoliya Burunları arasında gözetleme yapmakla 
geçiren Hamidiye 28 Ekim'de, saat 08.30'da Balçık limanına demirledi. Stimbotuyla kıyıya iki mektup yolladı. Mektuplardan biri Balçık Belediye Reisi'ni gemiye davet ediyor, diğeri de vaktiyle hazırlanmış olan ültimatomla Varna Müstahkem Mevki Komutanı'na hitap ediyordu. Gemi komutanı ültimatomdaki şartların 12 saat zarfında yerine getirilmemesi halinde Varna'yı bombardıman edeceğini de bildiriyordu. 


Gemi stimbotunun sahilden geri gelmesini beklerken Balçık'ı yakından gözetlemeye devam etti. Sahildeki büyük değirmen ve binaların çoğuna Avusturya - Macaristan bayrağı çekilmişti. Yaklaşık bir taburluk bir birliğin bu binalar arasına yerleştirildiği görüldü. Hamidiye 12.20'ye kadar limanda beklediği halde bir cevap alamadı ve Varna'ya gitmek üzere limandan ayrıldı. (Bulgar neşriyatına göre Varna müstahkem mevki komutanlığının cevabı 15.30'da Balçık ulaştığın- dan Hamidiye'ye gönderilemedi.) Komutan üçüncü ülke mülk ve kişilerine zarar vermemek maksadıyla Balçık kasabasına karşı bir harekatta bulunmamaya karar verdi ve telsizle durumu ve önerilerini Donanma Komutan Vekâletine bildirdi. 


Donanma Komutan Vekili, herhangi bir çıkarma yapılmadıkça şehirlerin bombardıman edilmesini faydasız buluyordu. Daha evvel de Başkomutanlık Vekâletine yazdığı bir yazıda çıkarma yapılmadıkça bombardımanın cephane sarfından ve topları aşındırmaktan başka bir fayda sağlamayacağını bildirmişti. Bundan dolayı Hamidiye Komutanı'na “Varna ve civarını tarassuda memursunuz. Bir mevkie asker ihracı ile işgal edilmesi tensip edilmedikçe bu gibi teşebbüsat caiz değildir.” cevabı geldi. Hamidiye Komutanı telsiz mesajında Balçık'ta karşılaştığı durumdaki beldeleri belli bir süre içinde cebren harp vergisi (bir yerin bombardıman edilememesi zarureti karşısında, o yerin muayyen zamanlarda ödemeye mecbur bulunduğu muayyen bir para) ödemeye tabi tutmak, süre sonunda da Varna'ya şiddetle tecavüz etmek için müsaade istemişti. 


Hamidiye 28 ve 29 Ekim günlerini Varna bölgesini gözetlemekle geçirdi. 29 
Ekim günü Basra kendisine katıldı. Mecidiye ve Yarhisar'ın kendilerini değiştirmek üzere kömür ikmali yapmakta olduklarını bildirdi. Bunun üzerine 30 Ekimde Hamidiye kömür ikmali için bölgeden ayrıldı. Hamidiye İstanbul'a varır varmaz havuza alındı. 


Mecidiye ve Yarhisar Varna-Burgaz bölgesine gidecekken Başkomutanlık başka kuvvetler verilinceye kadar bu gemilerin Midye (Trakya'nın Karadeniz sahilinde Vize'nin doğusunda; bu günkü ismi: Kıyıköy) kıyılarını destekleme görevi yapmasını emretti. Mecidiye ve Yarhisar 29 Ekim günü İstanbul Boğazı'ndan hareketle akşam Midye'ye demirledi. 29 Ekimde başlayan Lüleburgaz muharebelerinde cepheyi takviye için Karadeniz kıyılarından gelecek olan Marmara, Akdeniz, Bezm-i Âlem ve Reşit Paşa vapurları Midye'ye asker getireceklerdi. Donanmadan bu gemilerdeki birliklerin karaya çıkarılmasını emniyete alması ve vasıtaları ile de çıkarmaya yardım etmesi isteniyordu. Bu sırada Marmara gemisi de Midye'ye gelmiş bulunuyordu. 


Midyede ticaret gemilerinin kolaylıkla yanaşıp yükünü boşaltacağı bir iskele yoktu. Açık denizde demirleyen gemilerden personel ve malzemeyi sahile taşıyacak vasıta da getirilmemişti. Mecidiye komutanı Yarhisar'a Bulgar torpidobotlarına karşı keşif karakol görevi verdi. Mecidiye'nin tüm vasıtaları denize indirilerek Marmara gemisindeki personel ve malzeme sahile taşındı. Gece Mecidiye'nin ışıldağının yardımı ile tahliye nihayetlendirildi. 


30 Ekimde Nümune-i Hamiyet gelerek görevi Үагһіѕагӣап teslim aldı. Mecidiye Yarhisarla birlikte 30/31 Ekim gecesi Varna'ya tarassut görevine gitti. 


Ekim 1912 sonunda, Türk kuvvetleri Makedonya'da Balkanlılar karşısında hezimete uğramış ve sadece Edirne Bulgarlara, Yanya Yunanlılara ve İşkodra da Karadağlılara karşı dayanmaktaydı. Bu başarısızlık üzerine, 1912 Temmuz'unda kurulan Ahmet Muhtar Paşa kabinesi 29 Ekim 1912'de istifa etti. Yeni kabineyi Devlet Şurası Başkanı Kâmil Paşa kurdu. Paşanın bu dördüncü ve son sadareti idi. 


30 Ekim 1912 günü Avusturya-Macaristan'ın İstanbul'daki büyükelçisi Osmanlı Hariciye Nezaretine yazılı müracaatla her ihtimale karşı tebaalarının тиhafazası için Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya-Macaristan donanmalarına mensup birer harp gemisinin Boğazlardan geçirilmesine izin istedi. Bu gemilerin Boğazlardan geçip İstanbul'a gelmelerine izin verildiğine dair Padişah iradesi 2 Kasımda alındı. 4 Kasımdan itibaren yabancı ülkelerin harp gemileri İstanbul'a gelmeye başladı. (Bu konuda ileride detaylı bilgi verilecektir.) 


Bahriye Nezareti tarafsız devletler tarafından Bulgaristan'ın savaş faaliyetini doğrudan destekleyecek maden, malzeme, silah, askeri giysi vb. malzemenin Bulgar limanlarına getirilmesini önlemek maksadıyla 1 Kasım 1912 е bir harp kaçağı malzeme listesi yayınladı. Listede yer alan malları Bulgaristan'a getirecek tarafsız gemilerin bu mallarının müsadere edileceği ilan edilmiştir. 


Bezm-i Âlem ve Akdeniz gemileri Midye'ye 1 Kasım'da geldiler. Bu gemilerin boşaltılması öğleden sonra limana gelen ve onarımdan yeni çıkmış olan Barbaros'un vasıtalarıyla yapıldı. Ertesi günde Reşitpaşa gemisi geldi. Bezm-i Âlem yükünü boşaltarak 2 Kasımda ayrıldı. Ancak şiddetli bir fırtına çıktığından 2 Kasım öğleyin çıkarma durdurulmak zorunda kalındı. Akdeniz ve Reşitpaşa'nın tahliyeleri tamamlanamadı. Fırtına 2/3 Kasım gecesi de devam etti. 3 Kasım'da Başkomutanlık Vekâletinden aldığı emir üzerine Barbaros İstanbula dönmek üzere Midye'den ayrıldı. 
Numune-i Hamiyet de 4 Kasım'da kömür ikmali için Midyeden Büyükdere'ye geldi. 
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Trakya'da Bulgar ilerlemesini durduramayan Şark Ordumuzun Çatalca hattına çekilme mecburiyetinin doğması nedeniyle Midye'ye birlik çıkarılması mahzurlu hale geldi. Midye'ye çıkan birlikler de Terkoz gölüne doğru harekete geçtiler. 


Kara-Deniz İşbirliği Faaliyetleri” 


Şark Ordusu'nun Çatalca ve Bolayır mevkilerine çekilme ihtimali Osmanlı Ordusunda savaştan önce hiç düşünülmemiş olduğundan bu durumları kapsayan herhangi bir ihtimaliyet planı hazırlanmamış, bunun neticesi olarak da kara-deniz işbirliği ile ilgili tatbikat ve eğitimler de yapılmamıştı. 


Lüleburgaz Meydan Muharebesinden sonra çekilmekte olan Şark Ordusunun yanlarının denize (Karadeniz ve Marmara Denizi) dayanması Kara-Deniz işbirliği faaliyetlerinin icrasını gerektirmiştir. Şark Ordusunun denize dayanan yanlarının harp gemileri tarafından desteklenmesine Başkomutanlık Vekaletinin Donanma Komutanı Vekaletine 2 Kasım 1912'de yazdığı emirle başlanmıştır. 


Emirde Donanma'nın Silivri, Ereğli (Marmara) önlerine gelerek sahili tarassut etmesi ve Ordu'nun Silivri yolundan yürüyecek olan sol cenahı ile irtibat tesis ederek çekilmesini himaye etmesi istenmişti. (Bilahare gerek Karadeniz'den gerekse Marmaradan yapılacak destekler için çeşitli emirler gelmeye devam etti.) 


Bu himayenin maksada uygun ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için, gerek karargâh çalışması, gerekse kıta çalışması bakımından detaylı planların hazırlanması gerekmekteydi. Artçı kuvvet ve mevzilerini Donanmaya tanıtacak alametlerin tesbiti, karada Donanma ile muhabere sağlayacak istasyonların kurulması, Donanma gemilerinin atışını kolaylaştıracak yardımcı hedeflerin yapılması ve karşılıklı irtibat subaylarının gönderilmesi herşeyden önce yapılması gerekli işlerdi. 


Diğer taraftan Donanma'nın Ege'de harekât için hazırlanması da sürüyordu. 
Barbaros ve Mecidiye hariç bütün büyük gemiler onarımda ve/veya havuzda idi. 
Ancak oluşan yeni durum gemilerin bir an önce onarımının/havuzlanmasının tamamlanmasını gerektiriyordu. 


Donanma gemilerinin Çatalcaya doğru çekilmekte olan Ordu'nun kanatları- na koruma görevi şöyle gelişti. 


3 Kasımda: Barbaros, Yarhisar, Demirhisar torpidibotu Silivri'ye; Numune-i 
Hamiyet Midye'ye; Asar-ı Tevfik Tekirdağ'ına sevkedildi. 


4 Kasım'da: Silivrideki Yarhisar Tekirdağ'a, Nevşehir gambotu Ereğli'ye, Nurül Bahir de Tekirdağ'a gönderildi. Numune-i Hamiyet de evvelce belirtildiği gibi kömür ikmali için Midyeden İstanbul'a geldi. 


34 Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 95-110; Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 106-107. 
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5 Kasım'da: Turgutreis Midye'ye gitti. Sivrihisar torpidobotu Silivride Barbarosa iltihak etti. 


6 Kasımda: Hamidiye Silivri önünde Barbaros'u değiştirdi. Basra da Midye 
önünde Turgut Reise katıldı. 


7 Kasımda; Yarhisar Silivri'ye döndü. Mesudiye ve Hamidiye Asar-ı Tevfike 
yardım için Tekirdağ'a gönderildiler. Basra ikmal için İstanbul'a geldi. Mecidiye havuzlanma maksadıyla Haliçe girdi. Tekirdağ'ın arkasındaki tepelerde keşif kolları olarak değerlendirilen düşman birliklerinin görünmesi üzerine Asar-ı Tevfik bunların üzerine ateş açarak dağılmalarına neden oldu. Buna rağmen, düşman birlikleri kasabaya yaklaşmış ve Tekirdağ'ın teslim olmasını istemişlerdir. 


8 Kasımda: Turgut Reis ile Berkefşan torpidobotu tarassut yapmak üzere Varna önüne sevkedildi. Hamidiye Silivri önünde düşmanın ileri kıtaları görüldüğü için buraya, Asar-ı Tevfik de ikmal için İstanbul'a gönderildi. Tekirdağ'ın boşaltılması başladı. 


Donanma gemileri 3-8 Kasım günleri arasındaki destek faaliyetlerini esas olarak karada gördükleri düşman birliklerini ateş baskısı altında tutarak yapmaya çalıştılar. Böylece kara birliklerinin çekilmesini kolaylaştırmış ve Çatalca hattında daha çabuk mevzilenmelerini sağlamışlardır. 


Şark Ordumuzun çekilme devresinin nihayet bulduğu 8 Kasım 1912 günü Donanma gemilerimizin genel durumu şöyleydi: 


Büyükderedede: Barbaros ve Asar-ı Tevfik (ikmal yapıyorlar) 


Silivride: Hamidiye kruvazörü, Yarhisar muhribi, Sivrihisar ve Demirhisar torpidobotları 


Marmara Ereğli'sinde; Nevşehir gambotu 
Varna'ya intikalde: Turgut Reis zırhlısı, Berkefşan torpidobotu Tekirdağ'da: Mesudiye zırhlısı, Nur-ül Bahir gambotu 


Onarımda: Diğer gemiler. 


Bahriye Nezareti Bezm-i Âlem vapuru ile Tekirdağ'a sadece 200 mevcutlu Ыг deniz birliği göndermişti. Tekirdağ'a gelmiş olan Mesudiye komutanı ise şehrin ancak üç tabur piyade ve topçu desteği ile savunulabileceğini Donanma Котиtanlığı vasıtasıyla Başkomutanlık Vekaletine bildirmişti. 10 Kasım'da Tekirdağ'a gelen İtalyan Coadit kruvazörü Alman, İtalyan ve Avusturya-Macaristan konsoloslarını ve ailelerini alarak İstanbul'a döndü. Aynı gün Mesudiye bir Bulgar topçu bataryasını açtığı top ateşiyle tahrip etti. 11 Kasımda Bulgar kuvvetleri Silivri'ye yaklaştığı için Barbaros zıhlısına buradaki hükümet memurları ile gözetleme postasını alarak, Büyükçekmece'ye getirmesi emredildi. 12 Kasım'da Tekirdağ'da kalmış olan mutasarrıf ve en son memur ve ahali kafilesi ile resmi evrak ve eşya, 10 
Temmuz ve Gelibolu vapurlarına yüklendi ve gemiler Tekirdağ'dan ayrıldı. Tekirdağdaki Mesudiye ile Nur-ül Bahir gambotu ve Sultanhisar torpidobotu da verilen emirle Büyükçekmece'ye geldiler. 


Bahriye Nezareti ve Donanma Komutan Vekâleti Donanma'nın ana kuvvetinin bir an önce Ege harekâtına angaje olmasını istiyordu. Ancak Bulgar kuvvetlerinin Büyükçekmece ile Terkos gölü arasında Çatalca hattına çekilmiş olan ve savunma hazırlıkları yapan Ordumuza karşı muhtemel taarruzunda, Ordunun Marmara Denizi ve Karadenizden cenahlarının Donanma ile desteklenmesi hayati önem taşımaktaydı. Bu durumda Başkomutanlık Vekâleti, Donanma'nın Ege için Çatalca hattının savunmasından ayrılmasını onaylamadı. 


Çatalca cephesinin sol kanadında (Marmara Denizi'nde) Donanma Komutan Vekili Albay Tahir (Burak) emrinde Barbaros ve Asar-ı Tevfik ile 7 muhrip, sağ kanadında ise (Karadenizde) Donanma Komutan Vekili Yardımcısı Albay Râmiz emrinde Turgut Reis, Mesudiye ve Mecidiye görev yapacaktı. 


17 Kasım sabahı Bulgarların topçu ateşleriyle başlayan ve 18 Kasım günü de 
devam eden muharebelerde Bulgarlar Çatalca hattını geçemediler. 37 kilometre uzunluğunda olan düşman cephesinin her iki yandan (Marmara Denizi ve Karadeniz yanları) en az onar kilometresi gemilerimizin ağır ve orta çaptaki toplarının tesiri altında idi. Donanma gemileri kara birlikleri ile gerekli koordinasyonu sağlayarak bombardıman görevlerini başarıyla icra ettiler. 18 Kasımda düşman taarruzlarının kırılması sağlanmış ise de cephedeki çarpışma şiddeti gittikçe azalmak üzere iki gün daha devam etti. 


Bolayır Kolordusu komutanı Şevket Turgut Paşa, cephesinin harp gemileri vasıtasıyla korunmasını istediğinden Başkomutanlık karargahı kolorduya gemi desteği verilmesini Donanma Komutanı Vekâletine emretmişti. 19 Kasım'da bu göreve gidecek birliğin Albay Râmiz emrinde Âsar-ı Tevfik ve Hamidiye ile bir kaç muhripten oluşturulmasına karar verilmiş, Asar-ı Tevfik aynı gün öğleden sonra Hamidiye ile birlikte yeni görev için hareket etmiştir. 


Ege Denizi hakimiyeti Yunanlılarda olduğundan Osmanlı Devleti ihtiyacı olan deniz nakliyatı için bu denizi kullanamıyordu. Dış ülkelerden öncelikle askeri ihtiyaçların sağlanması için deniz nakliyatı Karadenizde Romanya limanları ile esas olarak İstanbul arasında yapılmaya çalışılıyordu. Bu kapsamda ordumuzun cephane ve zahireye şiddetle ihtiyacı olduğu bu günlerde deniz nakliyatının Karadeniz'de hızla ve emniyetle yapılması gerekiyordu. 


14 Kasımda Varnada Komodor Binbaşı Dobref (Commander Dimitur Dobrev) 
emrinde hareket eden 5 torpidobot Köstence-İstanbul arasındaki deniz trafiğini kontrol edecek, yakalayacağı ticaret gemilerini arayacak, gerekirse tevkif edecekti. 
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Birlik bu karakolu sırasında iki gemiye rastladı ise de bunlardan birini durdurma- yı başaramadı, durdurup aradığı diğer gemi olan İspiro adlı İtalyan şilebinde ise şüpheli bir yük tespit etmediğinden gemiyi serbest bıraktı. Birlik 15 Kasımda da Varna'ya döndü. Komodor 18-19 Kasım'da da denizde aynı maksatla karakol görevi yapmış fakat iki botunun çarpışması nedeniyle harekât sahasını fazla genişleteme- den Varnaya geri dönmüştür. 19 Kasım sabahı Romanya'nın Sünne limanında zahire yüklü olan Kızılırmak vapuruna refakat maksadıyla Büyükdereden hareket eden Berk-i Satvet torpido kruvazörü Karadenizde ancak 10 mil gidebildikten sonra hava ve deniz şartlarının seyre uygun olmadığını değerlendirerek geri döndü. 


Ancak aynı gün seyre çıkmaya hazır Akdeniz ve Mithatpaşa vapurlarının emniyetle Köstence'ye götürülmeleri ve Sünne'deki Kızılırmak vapurunun da İstanbul'a gelişine refakat etmek maksadıyla Berk-i Satvet'in derhal hareket etmesi Umumi Karargâh tarafından emredildi. 19/20 Kasım gecesi iki vapurla birlikte hareket eden Berk-i Satvet komutanı kendi değerlendirmesine göre tehlikeli bir fırtına ile karşılaştığı için geri döndü. İki vapur refakatsiz olarak yola devam ettiler 
ve bir saldırıya uğramadan 20 Kasım'da Köstence'ye ulaştılar. Berk-i Satvet de 20 
Kasım 09.00'da Köstence'ye gitmek üzere Büyükdere'den hareket etti. 


Başkomutanlık Vekâleti Köstence-İstanbul trafiğinin himayesini de sağlayacağından Varna bölgesinin gözetlenmesini istiyordu. Bu maksatla Hamidiye, Basra ve Yarhisar seçildi. Hamidiye yeni görevi nedeniyle 19 Kasım 21.45'de Asar-ı Tevfik'ten ayrılarak Donanma Komutan Vekilinden talimat almak üzere Büyükçekmece'ye intikale geçti. 


20 Kasım'da Tirimüjgân onarım gemisi ve Demirhisar sınıfı 4 torpidobot onarımları tamamlandığından Büyükçekmece'de Donanma'ya katıldılar. Donanma Komutan Vekili bunları torpido atış eğitimleri yapmaları için Büyükçekmece'de bulunan muhriplerle birlikte Maltepe'ye gönderdi. 


Hamidiye'nin torpido isabeti ile yaralanması” 


20 Kasım 03.00'de Büyükçekmece'ye varan Hamidiye Donanma Komutan Vekilinden talimat almayı müteakip saat 09.00'da Büyükdere'ye ulaştı. 


Donanma Komutan Vekili Albay Tahir, gemi komutanı Ön Yüzbaşı Hüseyin Rauf (Orbay)'a Bulgar torpidobotlarının cephane ve hayvan yüklü Türk ticaret gemilerini aramalarının muhtemel olduğunu bildirerek, Yarhisar ve Basra muhripleri ile birlikte bu gemileri himaye ve mümkün olduğu takdirde Bulgar torpidobotlarını yoketmesi emrini vermişti. 


35 Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 110-115; Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 117-122; Gazi Hamidiye ve Akın harekâtı, Pirireis Araştırma Mrk., Sayı 4, 5. 59-65. 
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Hamidiye Yarhisar ile birlikte 20 Kasım sabahı Karadenize hareket etti. Basra Boğazdan çıkarken bir mavnaya çarparak görev yapamaz duruma geldiğinden yerine Berkefşan torpidobotu tefrik edilmişti. Onun da makine arızası onarımı devam ettiğinden Boğaz'da bırakıldı. Ancak Berkefşan sonradan hareket ederek 13.00'de Hamidiye grubuna katıldı. 


Hamidiye komutanının verdiği talimata göre Yarhisar Varna'nın sekiz mil güneyinde Kamçık (Kamçı/Kamçiya) nehri ağzının önünde, Berkefşan'da Varna'nın sekiz mil kuzeyindeki Çingene Kayalıklara bölgesinde karakol yapacaktı. Hamidiyede Köstence-Burgaz yolu üzerinde ve Varna önlerinde bulunacaktı. Yarhisar ve Berkefşan'ın görevi Bulgar torpidobotlarını gözetlemek ve limana giriş, çıkışlarda taarruz ederek onları batırmaktı. Düşmanla temas sağlayan gemi durumu kırmızı işaret fişeği atarak Hamidiye'ye bildirecekti. 21 Kasım sabahı üç gemi de 08.00'de Balçık önünde buluşacaklardı. 


Bu planlamada eksik olan husus Bulgar torpidobotları ile Hamidiye'nin karşılaşması halinde diğer gemilere nasıl haber vereceğinin kararlaştırılmamış olmasıdır. 


Hamidiye grubu bu tertipleri alırken Berk-i Satvet de yüklenecek gemilere refakat etmek üzere 20 Kasım akşamı Köstence'ye ulaştı. 


Yarhisar 21.30'da, Berkefşan da 24.00'de karakol mevkilerini aldılar. 


Bu sıralarda Komodorları Dobref komutasında dört Bulgar torpidobotu Varna limanı dışında toplu olarak karakol görevinde bulunuyorlardı. Bu göreve 22.20'de 
başlamışlardı. Hamidiye de 21 Kasım 00.40'da Varna'dan genel doğu yönünde 15 
mil açıkta bulunuyordu. Bu sırada iskele baş omuzluğunda karaltılar gördü ve bunların kendi gemilerimize de ait olabileceğini düşünerek kırmızı işaret fişeği atmak suretiyle parola sormaya karar verdi. Bu arada Bulgar torpidobotları Hamidiye'yi bir ticaret gemisi zannedip muayene etmek üzere yaklaşmaktaydılar. Kırmızı fişeğin atılması Bulgar torpidobotlarına gördükleri karaltının ticaret gemisi değil bir harp gemisi olduğu kanısını verdi. Hamidiye de verdiği işarete cevap alamayınca Bulgar torpidobotlarının karşısında bulunduğunu anladı. Dört bottan Hamidiye'ye daha yakın olan ikisi komodorun bulunduğu Letyaşti (Lettasci) ile Stroki (Stogi) idi. Botlar pruva hattında bulundukları halde son iki bot olan Draçki (Drski) ve Simeli (Smeli) daha geride bulunduklarından ilkönce Hamidiyeden görülmemişti. 00.43'te ayın birden bulutların arasından kısa bir süre ayrılması ile iki taraf birbirini gördü. Letyaşti torpidosunu ateşledi. Hamidiye de 15 cm'lik baş ve 12 cm'lik iskele başomuzluk toplarıyla ilk ateşi açtı. Hamidiye iskele alabandayla döndüğünden torpido isabet etmedi. Letyaşti iskelesine dönüp son süratle ilerleyerek uzaklaştı. Arkasındaki bot olan Stroki de sancak alabanda ile dönerek en arkadaki botun (Smeli'nin) arkasına geldi. Hamidiye ateşe devam ediyordu. 
Fakat geminin yerini Bulgarlar'a belli etmemek için ışıldak kullanmadı. Geceleyin 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hedefler de yeteri kadar görülemediğinden iyi nişan alınamıyordu. Işıldaklar kullanılsaydı daha etkili atışlar yapılabilirdi. 


Ancak o tarihte Osmanlı Donanması'nda düşman botlarının gece hücumlarına nasıl karşı konulacağına dair bir talimname hazırlanmamış olduğundan, dolayısı ile böyle bir durumun eğitimi de yapılmadığından gemi komutanı kendi inisiyatifi ile hareket ediyordu. Hamidiye'nin iskeleye dönmesi ile üçüncü bot Draçki ve onun arkasındaki Simeli ve Stroki de hem Hamidiye'ye yaklaşmış hem de Hamidiye'nin sancak bordası hizasına gelmiş oldular. Draçki yaklaşık 400 m mesafeden torpidosunu attı ve top ateşinden kurtulmak için de hemen arkasındaki botlarla birlikte iskeleye, yani Hamidiye'nin kıçına doğru seyre başladı. Torpido Hamidiye'nin sancak baş omuzluğunda patladı. Geminin baş tarafı baş topa kadar suya gömüldü. Ancak Hamidiye komutanı geminin batmasını önleyecek gerekli tedbirleri süratle aldırdı. Bir taraftan da düşmanın müteakip hareketlerini topçu ateşi ile karşılıyordu. 


Yarhisar saat 01.00'e doğru Poyraz cihetinde, “Hamidiye'nin topçu atışlarını, şimşek ışınları halinde görmüş, bir türlü bu ışınların iki hasım arasında cereyan eden bir çarpışmaya ait olabileceğine karar verememişti. Bundan ötürü, gördüğü parlayıp kaybolan ışıklara doğru gidip hasmı arayacağı yerde, Hamidiye Котиtanı'nın verdiği emre sadık kalarak, kendisine verilen mevkide saat 05.30'a kadar bekledi. 


Berkefşan torpidobotu da şiddetli top ateşini görmesine rağmen, bölgesini terketmeme emri almış olduğundan bulunduğu bölgede kaldı. Telsizi olmadığı için Hamidiye ile haberleşemiyordu. Saat 01.15 de uzaklarda gördüğü siyah duman bulutları üzerine yöneldi. Birden bire üç Bulgar torpidobotu arasında kaldı. Derhal her iki bordadan botlara ateş açtı. Botlar da mukabil ateş açtılar. Saat 02.00'de düşman gözden kaybolduğundan Berkefşan da ateşi kesti. 


Hamidiye'nin sancak başomuzluğundaki yara 14x7 metrelik kabaca bir elips şeklindeydi.” 


Hamidiye çatışma sırasında 16 adet 15 cm'lik, 75 adet 12 cm'lik ve 70 adet 4,7 cm'lik mermi atmıştı. Hamidiye'nin ateşçi mangasında sekiz erin şehit olmasına karşı dört Bulgar botundan yalnız Simeli'de bir kişi yaralanmıştı. Torpido atışını müteakip çatışma bölgesinden uzaklaşankomodorun bulunduğu bot olan Letyaşti hariç diğer botlarda da çeşitli hasarlar meydana geldi. 


36 “Gazi Hamidiye ve Akın Harekâtı” kitabında “Yara 24x46 kademlik düzensiz bir delikti” deniliyor. (5. 61) 
Richard C. Hall Hamidiye'ye Bulgar saldırısı hakkında şöyle yazıyor: “Hamidiye, Bulgaristan için ciddi bir tehdit oluşturdu. Rusya ile önemli Karadeniz bağlantısını kesebilirdi. Bulgarlar, Rus yardımı alabilmek amacıyla, bu bağlantıyı açık tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorundaydılar. Hamidiye'ye yaptıkları saldırı Bulgar Bahriyesinin tarihteki en büyük başarısıdır. (a.g.e., 5.66) 


Hamidiye'nin baş ambarlarına, baş cephaneliğine, ateşçi mangasına, üstündeki bölmeye ve arzani kömürlüklere su doldu. Geminin başındaki ve başomuzluklarındaki toplar ateş edemeyecek duruma geldi. Sintine tulumbaları ile su boşaltılmaya çalışıldı. Erler de kova ve her türlü kaplarla suyu boşaltmaya uğraşıyordu. 


Bu durumda Hamidiye'nin görevine devam etmesi imkânsızdı. Diğer taraftan gemi komutanı Yarhisar ile Berkefşan'ın da görevlerini himayesiz yapamayacakları kanaatına vardı. Bu durum muhakemesi neticesinde Hamidiye Komutanı gemisiyle İstanbul'a dönmeye, Yarhisar ve Berkefşan'ı da Berk-i Satvet ile takviye etmeye karar verdi. Berk-i Satvet'in Köstence önünde, limandan çıkacak dolu ticaret gemilerine refakat için beklemekte olduğunu değerlendiriyordu. Berk-i Satvete şu telgrafı çekti: 


“Hemen Varna önüne geliniz... Methali tutunuz... Yarhisar ve Berkefşan ile birlikte gece çarpışmasında yara alması muhtemel olan Bulgar torpidobotlarını batırınız.” 


Halbuki Berk-i Satvet 19/20 Kasım gecesi Köstence'ye giderken fırtınadan geri dönüp 20 Kasım sabahı tekrar yola çıktığından bu telsizi aldığında Varna'nın kuzey doğusunda ve Balçık'ın doğusundaki Kaliakra (Kelagra) burnunu geçmiş bulunuyordu. Telgrafta Hamidiye'nin yara alıp İstanbul'a dönmekte olduğu belirtilmemişti. Hamidiye Komutanı almış olduğu bir görevi başkasına devrettiğine göre durumu bütün teferruatıyla Berk-i Satvete bildirmesi gerekirdi. Berk-i Satvet mesajı alınca geri dönerek Varna yönünde ilerlemeye başladı. 


Diğer taraftan Rauf Bey Yarhisar ve Berkefşan'da telsiz olmadığından İstanbul'a dönme kararını ve Berk-i Satvete telsizle bildirdiği taleplerini bu gemilere iletemedi. Bu sıralarda Berkefşan da Bulgar torpidobotları ile yaptığı muharebeyi bitirmiş, Kaliakra Burnu önünde gördüğü ışıklara doğru gidiyordu. Bu ışıklar ise, Varna önüne doğru gelmekte olan Berk-i Satvet aitti. İki gemi 03.35'de buluştular ve sabaha kadar Kaliakra Burnu civarında karakol yaptılar. 


Yarhisar, 21 Kasım 1912, saat 08.00'de randevu mevkii olan Balçık önüne gelince ne Hamidiye'yi ne de Berkefşan'ı bulabildi. Bu durum karşısında gemi komutanı tek başına Varna'yı gözetlemeye karar verdi. Dört mil mesafeden olmak üzere Varna önünden dört defa geçti. Ne kıyı bataryalarının ne de Bulgar torpidobotlarının taarruzuna uğramadı. Fırtına çıktığı için saat 17.00'da Boğaz'a dönüş seyrine geçti. 


Berk-i Satvet komutanı ise 21 Kasım sabahında Varna'yı gözetleme görevinin sona erdiğine kanaat getirerek Berkefşan'ı İstanbul'a yolladı. Kendisi de ticaret gemilerine İstanbul'a gidişte refakat etmek üzere Köstence'ye intikal etti. 


Hamidiye Berk-i Satvete ilk telsiz mesajını verdikten sonra Turgut Reis zırhlısını yardıma çağırmış, Mecidiye ile kuvvetli bir römorkörün gönderilmesini 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de Bahriye Nezaretine bildirmişti. Karaburun'da bulunan Turgut Reis 21 Kasım, 08.30'dan itibaren Hamidiye'yi bulmak için genel Kuzey'e yükselmeye başladı. 
Mecidiye de İntibah (mayın dökücü) gemisi ile Hamidiye'ye ulaşmak üzere aynı gün 12.00'de ileri harekete geçti. Saat 11.30'da Turgut Reis Hamidiye'yi bularak bordasında beraber seyre başladılar. Turgut Reis Hamidiye'deki suyun boşaltılmasına yardım için bu gemiye asker takviyesi yaptı. Sağlık ekibi ve malzemesi verdi. 
Turgut Reis'in büyük İşkampavyasını da her ihtimale karşı Hamidiye yedeğine aldı. Saat 15.45'te de Mecidiye ile İntibah Hamidiye'nin yanına geldi ise de Mecidiye'nin yapabileceği bir yardıma ihtiyaç yoktu. Mecidiye kendisine verilmiş olan Varna bölgesini gözetleme görevi için Hamidiye'nin yanından ayrıldı. İntibah'ın da büyük tulumbaları evvelce çıkarılmış, küçük tulumbası da kifayetsiz çalıştığından bir faydası olmadı. Hamidiye 18.20'de Zuhaf korveti ve bir römorkörle karşılaştı ve bunların refakatinde 19.45'te Boğaza girdi. Turgut Reis 20.30'da Karaburuna döndü. Hamidiye baştan römorkör'e, kıçtan İntibah'a bağlanmış olarak seyre başladı. 23.45'de Haliç'te köprülerden geçti. 22 Kasım 00.30'da da Azapkapısı havuzuna alındı. 


Karadeniz ve Marmara'daki görevlere devam 


Zuhaf 21 Kasımda öğleyin Karaburun'a geldi. Terkoz gölü ilerisine müfreze çıkarma görevi iptal edildiğinden Büyükçekmece'ye döndü. Marmarada Barbaros ve Mesudiye kara birliklerini topçu ateş desteği ile desteklemeye devam ettiler. 
Âsar-ı Tevfik de aynı gün önce Bolayır önüne demirledi, bilahare Albay Râmiz Şevket Turgut Paşa ile görüşeceğinden kendisinin bulunduğu Gelibolu'ya gelip görüşmeyi müteakip tekrar Bolayır'a dönerek demirledi. 22 Kasımda da Taşoz Bolayır'a gelerek Asar-ı Tevfike katıldı. Turgut Reis de 22 Kasım sabahı Karaburun'a gelerek sağ yan bölgesindeki (Karadenizdeki) görevine tekrar başladı. 23 Kasım'da ise Turgut Reis'in kömür ikmali ihtiyacı nedeniyle Mesudiye Karaburun'a gelerek Turgut Reis'in görevini devraldı. Sol yanda (Marmara'da) Zuhaf 23/24 Kasım gecesi top ateşi koruması altında Kumburgaz'a bir keşif müfrezesi çıkardı. Bilahare geri alıp Büyükçekmece'ye gelerek karaya çıkardı. Düşman bataryalarının ateşine Barbaros ile birlikte şiddetle cevap verdiler. Bolayır cephesinde bir faaliyet görülmedi. 


Bahçeköyü'nde 25 Kasımda mütareke müzakerelerine başlandı. Bulgar murahhas heyeti Sırbistan ve Karadağ hükümetlerinin de vekâletlerine sahipti. Yunanistan namına İstanbul'daki sefarette görevli ataşemiliter hazır bulunuyordu. Bu müzakerelerin açılması Trakya cephesindeki ve Karadeniz'deki deniz harekatına fiilen son verdi.” 


37 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 118,119. 
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Başlangıcından mütarekeye kadar özet kara harekâtı” 


Bulgaristan'a karşı çıkacak kuvvetler, beş kolordu halinde “Şark Ordusu” namı ile toplandı ve. Birinci Ferik Abdullah Paşa'nın komutasına verildi. Edirne müstahkem mevkiindeki bağımsız kuvvetler Şükrü Paşa'nın emrindeydi. Yunanistan'a karşı Selanik'te bir kolordu ve Yanya Kalesi'ndeki kuvvetler bırakılmıştı. Karaдаа karşı kuvvetler İşkodra kalesinde toplanmıştı. Sırbistan'a karşı Makedonya'yı “Garp Ordusu” komutanı - müstakbel sadrazam Birinci Ferik Ali Rıza Paşa savunacaktı. Karadağ hariç evvelce belirtildiği gibi savaş 18 Ekim'de başladı. Ekim'in son iki haftasında, sadece 14 günde adeta akıbeti tayin edildi. Bulgarlar, Edirne ile Kırklareli arasına inerek 21-23 Ekimde Süloğlu ve Pınarhisar muharebelerini, 
28 Ekim - 2 Kasımda Lüleburgaz muharebesini kazandılar. Şark Ordusu dağıldı, 
çözüldü, geriledi ve bozgun başladı. Kırklareli düştü. Düşman Çatalca önlerine geldi. 3 Kasım'da Bulgarlar, Çatalca mevzilerini zorlamaya başladı. 11 Kasım'da da Tekirdağ'ı alarak Marmara'ya eriştiler. 176 piyade taburu, 21 süvari bölüğü, 
86 bataryadan müteşekkil 190.000 Türk askeri ve 234 Türk topu mevzileri başarıyla savundu. Bulgarlar, 7 günde 100 kilometre yürüyerek Lüleburgaz'dan Çatalca'ya gelmişlerdir. Harbin başından beri ve sınırlardan itibaren 250 kilometreye kadar yol kateden Bulgar birlikleri yorulmuştu. Beslenmeleri kötü, cephaneleri de azalmaktaydı. Hedefleri batıda Makedonya ve Üsküp iken, doğuda Türkler'in ümit edilmedik bozgunları neticesi bu kadar ilerlemek mecburiyetinde kalmaları, Bulgar Genelkurmayı'nın planlarında mevcut olmayan, tedbirleri alınmayan bir durum meydana getirmiştir. 


Çatalca istihkâmları 1878'den sonra yapılmıştı. O tarihe kadar İstanbul'a bu kadar yakın istihkâmlara lüzum yoktu. 1908 Meşrutiyeti üzerine Osmanlı Genelkurmayı, Çatalca istihkâmlarını geniş ölçüde terk etti ve buradaki ağır silahların büyük kısmı Edirne'ye yollandı. Sonuç olarak Balkan Harbi başladığında Çatalca istihkâmları epey boşalmıştı. Bulgar Ordular 17 Kasımda müthiş bir hamle ile Çatalca hattını zorladıysa da (Birinci Ordu Güneyden, Üçüncü Ordu Kuzeyden) aşamadı ve burada çakılıp kaldı. Bulgarlar 18 Kasım günü 14.00 civarında hücumları durdurdular. 


Bu hatta tutunmaları da ikmal ve Türkler'in takviye alması ihtimali bakımından çok zor; hatta tehlikeli bir duruma düştü. Demiryolunu Şükrü Paşa Edirneden kestiğinden Bulgarlar demiryolunu kullanamamakta, kağnılarla Çatalca önlerine yetersiz miktarda yiyecek ve cephane ulaştırabilmekteydiler. 


Sırplar 20 Ekimde Priştine'yi aldılar ve 22 Ekimde de Garp Ordusu'nu Kosova Meydan Muharebesi'nde bozguna uğrattılar. Aynı Kosova sahrâsında 523 yıl önce 1389'da 1. Murad ve 464 yıl önce 1448'de de torununun oğlu 11. Murad Haçlı 


38 Yılmaz ÖZTUNA, Avrupa Türkiyesini Kaybımız, s. 108-109. 
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Ordularını yok ederek Balkanlar'a hakim olmuşlardı. Sırplar Veliahd (sonradan kral) Prens Aleksandr'ın komutasında güneye doğru aktılar. 23 Ekim'de Yenipazar'ı aldıktan sonra batıdan gelen Karadağ ve doğudan gelen Bulgar kuvvetleri ile birleştiler. Güney'den de Yunan baskısı altında kalan Türk Batı cephesi çöktü. 
Sırp-Bulgarlar, 26 Ekim'de İştip'e ve aynı gün, Kosova eyaletinin merkezi olan Üsküpe girdiler. 30 Ekimde de Prizrin düştü. Karadağlılar 31 Ekim'de İpek şehrine girdiler. Bulgarlar Türk eyalet merkezlerinden Manastır'a girdiler. 


Yunanlılar 25 Ekimde Vistriça suyunu geçip Karaferye'yi işgal ettiler ve Vardar Irmağı'na yaklaştılar. Yunanlıların adaları işgali evvelce açıklanmıştı. 


İki haftalık bir savaştan sonra Türkler, bu feci tablo içinde Kasım ayına girdiler. Balkanlar'da hemen bütün cephelerde kış başladı. Yeryer kar düşüyordu. Yollar çamur, sonrabatak halini aldı. Askeri harekât Kasım'ın sonuna doğru çok zorlaştı. 


Evvelce bahsedildiği gibi Ekim sonundan itibaren, Osmanlı yenilgileri devam ederken, Büyük Devletler Osmanlı sularına savaş gemilerini göndermek için teşebbüse geçtiler. Tâli ve zahiri neden İstanbulda, hatta Osmanlı ülkesinde karışıklıklar çıkarsa kendi vatandaşlarının ve onların varlıklarının güvenliğini sağlamak, asıl maksat ise İstanbul'un Bulgarların eline geçmesi milli menfaatlerine aykırı olacağından daha başlangıçtan donanmaları vasıtası ile gereken tedbirleri almaktı. Önce Beşike koyuna gemi gönderilmesi, bilahare duruma göre gemilerin İstanbul'a yollanması Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından kararlaştırıldı. Sonunda Osmanlı Devleti bu gemilerin İstanbul'a gelmelerine, mütareke imzalanınca çekilmeleri şartıyla 4 Kasımda izin verdi. Başta Rusya olmak üzere Osmanlı'da menfaati olan diğer ülkeler de gemi gönderdiler. 


Bilahare Osmanlı Donanmasına katılacak olan Goeben'in de içinde bulunduби bu gemiler hakkında Matti Е. Makela şu bilgileri veriyor: 


“Goeben (sonradan Yavuz D.H.) 15 Kasım günü, gün batımında Boğaziçi'ne ulaşıyor ve çok yüksek sesli müzik ile mürettebat güvertede resmi geçit yaparak, Rus savaş gemileri Rostislaw ve Kagul'un dümen suyunda Dolmabahçe Padişah Sarayı'nın önünde demir atıyor. 


Renkli Boğaziçi Donanması içinde Goeben tek dreadnought olarak, mütevazı bekçi köpeklerinin yanında, kendine güvenen bir aslan gibi kendini iyice belli ediyor. Donanma Fransa'dan Leon Gambetta ve Victor Hugo zırhlı kruvazörleri, İngiltereden Hampshire zırhlı kruvazörü ve Weymouth küçük kruvazörü, Rusyadan Rostislaw saffı harp gemisi ve Kagul kruvazörü, ayrıca konuşlu Kubanetz gambotu ve Kolchida muhabere gemisi, İtalyadan Emanuele Filiberto saffı harp gemisi ve Coatit küçük kruvazörü, Avusturya-Macaristandan Admiral Spaun ve Aspern küçük kruvazörleri ve konuşlu Taurus yatı, Hollandadan Gelderland küçük kruvazörü, İspanyadan Reina Regente küçük kruvazörü, Romanya'dan Elizabetha küçük kruvazörü ve ABD'den konuşlu Scorpion gambotundan oluşuyor. 
Donanma en kıdemli amiralin emrine geriyor: Leon Gambetta'daki Fransız Tümamiral Dartige du Fournet. (“Konuşlu” ifadesi ile sefaret emrinde devamlı olarak İstanbul'da-kalan gemi kastediliyor. D.H.) 


17 Kasım 1912'de sabah erkenden İstanbul şiddetli top sesleri ile yerinden fırladığında ve her an için Bulgarların şehre girişi beklenirken, elçiliklerin başkanları, Avrupalıların oturduğu Beyoğlu mahallesini yağmacılardan ve kundakçılardan korumak için ertesi gün birliklerin karaya çıkmasına karar veriyorlar.” 


18 Kasım'da karaya asker çıkarılmasını da Enver Ziya Karal şöyle anlatıyor: 


“©... İstanbul önlerine savaş gemisi yollamış yedi düvel Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya, Amerika ve Avusturya Bulgarların İstanbul'a girmesi durumunda tebaalarını ve çıkarlarını korumak için aralarında anlaşarak karaya toplam 2250'ye ulaşan bir kuvvet çıkardılar. Ayrıca İspanya, Romanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'in de kendi güçlerine göre kuvvet çıkardığı söylenmekte idi. Gerçi bu çıkartmalar yapılırken işgal kelimesi kullanılmış değildi. Fakat savaş gemileri denizde bulunan, asker kuvvetleri de top tüfekleri ile karaya çıkmış olan bu devletlerin yapmış olduğu işi anlatmak için sözlüklerde işgalden başka bir kelime aramaya pek де lüzum yoktu.”* 


Yunanlılar evvelce belirtildiği gibi 6 Kasım'da Preveze'yi aldılar. Veliahd (sonradan kral) Konstantin idaresindeki büyük kuvvetlerini Selanik üzerine sevkettiler. Zira hem Bulgarlar'ın, hem Sırplar'ın kedilerinden önce Selanik'i işgalinden korkuyorlardı. Sırbistan ancak Selanike inerek denize çıkış sağlayabilirdi. Adriyatik tarafından denize çıkışı Avusturya-Macaristan kapattığı için, o taraftan ümitsizdi. Bulgar ve Sırp Ordularının Türklerle savaşmasından faydalanan Yunanlılar, kolayca Selanik önüne geldiler. Selanik'i savunmakla Tahsin Paşa görevli idi ve emrinde bir kolordu vardı. 9 Kasımda Selanik'in ve daha önce de Preveze'nin elden çıkması evvelce açıklanmıştı. 


39 Matti Е. Makela, Yavuz (Goeben)'un İzinde, s. 9-11. Alan PALMER ise “29 Ekim'de İngiliz taraftarlığı sayesinde İngiliz Hükümeti'nden destek bulabileceği ümidiyle sadrazamlığa getirilen Mehmed Kamil, Büyük Güçlerden donanmalarını Boğazlar'a göndererek başkenti işgalden kurtarmaları için talepte bulundu.” diyor. (The Decline and Fall of the Ottoman Empire, s. 216) 


40 Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, IX. Cilt, s. 326. Mithat IŞIN harp gemilerinden karaya çıkarılan askerlerin 
ülkelere ait elçilikler, konsolosluklar, okullar, bankalar, hastaneler ve diğer kuruluşlara yerleştirildiklerini, bir kısmının da İstanbul sokaklarında görüldüğünü yazıyor. Ayrıca çıkan personelden 679'unun Alman, 530'unun Fransız, 200'ünün İngiliz, 200'ünün Rus, 122'sinin Avusturyalı, 100'ünün İtalyan, 70'inin Amerikalı geri kalanların da diğer ülkelerden olduğunu, Almanların ayrıca ікі top, İngilizlerin de bir makinelitüfek çıkardıklarını yazıyor. (BKZ. 
Mithat IŞIN, Balkan Harbi Deniz Cephesi, ѕ. 179-180). Çatalca'da Bulgar taarruzu durdurulup İstanbul işgalden kurtulunca, 19 Kasım'da Osmanlı Hariciye Nezareti ilgili elçiliklere bir nota vererek karaya çıkarılan askerlerin gemilere geri alınmasını talep etmişse de bu işlem çok uzamıştır. Gemiler de kalışlarını uzun süre sürdüler. (Örneğin Goeben'in İstanbul'dan ayrılış tarihi 15 Mart 1913'dür.) 
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Sırp-Karadağlılar, Yakova'yı 6 Kasım'da, Leş'i 18 Kasımda Debre ve Adriyatik üzeride Tirana'nın limanı Draç'ı 28 Kasım'da, Ohri'yi de 29 Kasım'da işgal ettiler. Tiranave Akçahisar (Kroya)'ın düşmesi ile Kuzey Arnavutluk, Sırp-Karadağlılara geçti. 


Kasım ayı içinde Osmanlı kuvvetleri her tarafta yenilmişler, müttefikler, Çatalca ile Adriyatik arasındaki ülkeleri ele geçirmişlerdi. Yalnız Edirne, Yanya, İşkodra kaleleri dayanıyordu ve Çatalca önlerinde Bulgarlar donanma gemilerinin de yanlardan desteği ile durdurulmuştu. Kasım ayı içinde 40.000 Türk askeri koleradan öldü. Bulgarların zayiatı önemsizdi. Diğer taraftan Bulgarların sivil Müslüman halkı adeta bir katliama tabi tuttuğu söylenebilir. 


Mütareke! 


Sulh işinin çok uzayacağı anlaşıldığı için Bulgarlar Çatalca taarruzunu başaramayınca nefes alabilmek, ikmallerini yapabilmek için, bir mütarekeye şiddetle talip oldular. Büyük Devletler'in aracılığı ile Bab-ı Âli ve Sofya arasında mütareke müzakereleri başladı. Daha Lüleburgaz bozgunu sırasında Osmanlı Devleti Bulgaristan'a mütareke teklif etmiş, ancak cevap alamamıştı. Bu sırada 11. Abdülhamid'in son müşirlerinden Ahmet İzzet Paşa, Yemen Ordu Komutanlığı ve Eyalet Valiliğinden İstanbul'a gelerek eski Bahriye Nazırı Salih Hulusi (Sâlih Hulüsi) Paşa'nın yerine Başkumandan Vekili Muavini, yani Nâzım Paşa'nın yardımcısı oldu. 
Nazım Paşadan çok daha iyi asker olduğu için, politik akımların müsaadesi nisbetinde, ordu işlerine çeki düzen vermeye çalışmıştır. (Gerek İzzet, gerek Salih Paşalar, 6 yıl sonra sadrazam olan mareşallerdir.) 


Mütareke 3 Aralık 1912'de imzalandı. Bulgaristan aynı zamanda Sırbistan ve Karadağ adına da mütarekeyi imza etti. Yunanlılar da mütareke görüşmelerine katılmışlardı. Fakat çok ağır şartlar ileri sürdüklerinden ve Osmanlı Devleti de bunları kabul etmediğinden, Yunanlılar mütareke görüşmelerinden ayrıldılar. 
Mütareke imzalandığı sırada Edirne, Yanya ve İşkodra kuşatma altında bulunuyordu ve düşmana direnmeye devam ediyordu. 


Mütarekeye göre, Osmanlı Devleti Karadenizde Bulgar limanlarına uyguladığı bir çeşit ablukayı kaldıracaktı. Mütarekenin feci ve akıl almaz maddesi, Bulgarlar'ın Edirne'den ve Türk Ordusu içinden tren geçirerek Çatalca önlerindeki ordularını besleyebilecekleri, fakat aynı şeyi Edirne için Türkler'in yapamayacağı ve şehrin açlığa mahkum olacağı hakkındaki hükmü idi. Türk delegelerinin itirazlarını hiçe sayan Nazım Paşa, hükümete sormadan Bulgar isteklerini kabul etti. Kendi hakkında aldığı şüpheli haberler üzerine de İstanbul'a döndü. Barış görüşmeleri 20 gün içinde Londrada başlayacaktı. Barış olmazsa mütarekenin sona erme gün ve saatini, her iki taraf birbirlerine dört gün önce bildirecekti. 


41 Bkz.: Fahir ARMAOĞLU, a.g.e., 5.674; Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., s. 119,120; Ömer ESENYEL, a.g.e., s. 129; 
Richard С. Hall, a.g.e., s.69,70. 


Sırplar istedikleri yerlerden daha da ileri gitmişlerdi. Karadağlılar İşkodra'yı alamamışlardı. Yunanlıların mütarekeyi imzalamamalarının sebebi Yanya'yı ve henüz işgal etmedikleri adaları almak içindi. 


Donanma'nın Çanakkale'ye intikali ve Ege'de harekât 


Başkomutanlık Vekâleti 24 Kasımda düşmanın, Donanma himayesinde Saros (Muarız) körfezi kıyılarına bir çıkarma yapacağı, Selanik'teki Bulgar kara kuvvetlerinin de Yunan vapurları ile Dedeağaç'a sevkedilmekte olduğu hakkında haberler almıştı. Bu durum üzerine 24 Kasımda günün son saatlerinde Başkomutanlık Vekâleti bu haberleri Donanma Komutan Vekâletine bildirerek; Köstence'den yapılmakta olan nakliyatın korunması ve Karadeniz'de sevkiyatın emniyetini sağlamak şartı ile diğer tüm harp gemilerinin hemen Çanakkale'ye hareketini ve muhriplerle düşman hareketinin men edilmesini tebliğ etti. Ayrıca Bahriye Nezaretine de şu iki telgrafı çekti. 


1. Donanma Çanakkale'ye hareket edeceğinden evvelce Ordu'nun sağ ve sol yanlarında mürettep olan gemilerle zırhlı İclâliye ve Necm-i Şevket'in hemen mahalli mahsuslarına (tahsisli mevkilerine) isamı (yollanması) tavsiye olunur. 


2. Donanma Çanakkale'ye hareket edeceğinden mahrukat (yakacak) ve levazımı ile vesait-i harbiyenin (harp vasıtalarının) bir an evvel ihzarı (hazırlanması) ve mahalli mezküre (adı geçen yere yani Çanakkale'ye) sevki tavsiye olunur. 


Osmanlı ile Balkanlı müttefikler arasında 25 Kasım'da başlayacak mütareke görüşmelerinin nasıl bir neticeye varacağı belli olmadığı için büyük karargah tarafından savaş tertibatının alınmasına devam ediliyordu. Mütareke teklifinin Bulgarlardan gelmesi, Balkanlı müttefiklerin Çanakkale Boğazı'na karşı bir taarruz hazırlığı için vakit kazanma maksadını güttükleri şüphesini doğurmaktaydı. 


24/25 Kasım gecesi Donanma Komutan Vekâletine ayrıca yeni bir talimat verildi. Bu talimatta Yunan Donanması refakatinde Bulgar ve Yunan askerlerinin Saros Körfezine (Muarız Körfezine) çıkacakları, düşmanın Çanakkale İstihkâmlarını karadan işgal ederek Yunan Donanmasının Çanakkale Boğazından geçmeye teşebbüs edeceği hakkındaki istihbarat belirtilerek aşağıdaki tertibatın alınması emredilmiştir. 


1. Mecidiyeile dört torpido Köstence sevkiyatını temine memurdur. 


2. Berk-i Satvet, iki torpidobot ile Karadeniz'de Ordu'nun sağ yanını muhafaza edecek, İclâliye Marmara'da sol cenahımızı muhafaza edecek. 


3. Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Âsar-ı Tevfik ve mütebaki mubhripler 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ve torpidobotlardan mürekkep Donanma Akdeniz (Çanakkale) Boğazı'na hareketle torpiller hattının (mayın hatlarının) gerisinde bulunarak emr-i ahire (son emre) kadar Boğaz'ın karadan muhafazasına memur kuvve-i berriye (kara kuvveti)'ye muavenet (yardım) edilmesi tebliğ olunur.” 


Donanma Komutan Vekili ordu yanlarının desteklenmesi görevi ile Karadenizdeki görevler hafiflemedikçe ve harp gemilerinin buralarda bulunmasına amil olan sebepler ortadan kalkmadıkça Donanmayı Çanakkale'ye götürmeye taraftar değildi. 


Donanma Komutan Vekili 25 ve 26 Kasım 1912 günleri Başkomutanlık Vekâleti'ne üç yazı yazmış ve bu yazılardan birincisinde İclâliye ve Necm-i Şevket'in Ordu yanlarını koruyamayacağını, ikinci yazıda Berk-i Satvet'in tek başına Köstence nakliyatını himaye edemeyeceğini ve üçüncü yazısında da Çanakkale'ye gitmek için Donanma'dan beş geminin eksik olduğunu ve bu halde Yunan Donanması'na karşı çıkmasının tehlikeli olacağı gibi, Ordu yanlarının da zayıf kalacağını belirtti. Bu üçüncü yazıda Ordu'nun yan emniyeti hususunda sorumluluk alamayacağını da bildirdi. 


Başkomutanlık Vekaleti, Çanakkale'yi düşman çıkarma tehdidi altında gördüğü için; Donanma Komutan Vekili'nin görüşüne katılmıyordu. Donanma Komutanlığı'na verdiği yeni emirde; düşmanın Çanakkale tahkimatı arkasına ve Saros körfezine asker çıkaracağı hakkındaki haberlerin tahakkuk etmekte olduğu ve Donanma'nın asıl vazifesinin Ordu yanlarını korumak olduğu düşüncesinden sarfınazar olunduğu belirtilmiştir. Emir şöyle devam etmektedir: 


“... Ordu'nun yanlarına yardım etmek için ayrılacak gemiler, Erkânıharbiyeden size verilen listeden de anlaşılacağı üzere, Berk-i Satvet, Berkefşan, Zuhaf, Nur-ül Bahir, Nevşehir, İclâliye, Bezm-i Âlem ve birkaç İtalyan tipi torpidobottan ibarettir. 


Şu halde, komutanızda bulunan asıl kuvvetiniz Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Âsar-ı Tevfik, Mecidiye, tamiri bittikten sonra Hamidiye, Alman ve Fransız tipi muhripler ve mayın gemilerinden ibarettir. 


Hamidiye kruvazörünün tamirinin bitmesini beklemek zaruri görülmezse, yukarıdaki gemilerle Çanakkale'de toplanıp gece ve gündüz ani olarak her türlü harekât yapılabilir. 


Hamidiye'nin beklenmesi zaruri ise, oradan muhriplerle çıkış harekâtı yapılarak düşmanın harekat serbestisine mani olunur ve gelecek emre kadar orada bulunulduğu müddetçe kara birliklerine muavenet (yardım) tavsiye olunur. Hemen hareket ediniz.”* 


42 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 122,123. 
43 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 125,126. 
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Başkomutanlık Vekâleti bu meyanda, Donanma'ya verdiği emri, Bahriye Nezareti'ne de bildirerek Marmara Denizi'nde kalıp Ordu yanlarını himaye edecek filo'ya ayrı bir komutan tayin edilmesini tavsiye etti. Ancak daha sonra belirtileceği gibi Ordu yanlarını Marmaradan ve Karadeniz'den destekleyecek gemiler için ayrı komutanlar (Komodorlar) atandı. 


Başkomutanlık Donanma Komutan Vekili'nin gemiler onarılmadan Çanakkaleye gitmek istememesini ve sert yazışmalarda bulunmasını uygun görmüyordu. 
Donanma Komutan Vekili'nin bu tutumunu Yunanlılarla muharebeye girmekten çekindiği şeklinde değerlendiriliyordu. Bu nedenle Başkomutanlık Vekâleti 
27 Kasım günü kendisinin değiştirilmesini Bahriye Nezaretine teklif etmiş ve bu 
teklifini 29 Kasımda da tekrarlamıştır. Fakat Bahriye Nezareti'nin Donanma'nın Çanakkale'ye hareket etmek üzere olduğu bir sırada, Donanma Komutan Vekiliinin değiştirilmesinin Оопаптайап beklenen hizmet üzerinde menfi tesir hasıl edeceği gerekçesiyle kendisinin bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesi, dolayısıyla görevine devam etmesi hususunu Başkomutan vekiline arzetmesi üzerine Donanma Komutan Vekili görevden alınmadı. 


Bu suretle Donanma Komutan Vekili Ordu yanlarını himaye etme görevinden ayrılıp Donanmanın esas unsurlarıyla Çanakkale'ye gitmeye hazırlanıyordu. Zaten 
25 Kasım'da başlayan mütareke görüşmeleri dolayısıyla da Başkomutanlık Vekâleti 
Donanmaya evvelâ düşman ateş açmadıkça Donanma tarafından kara mevzilerine ateş açılmaması emrini vermişti. Bununla birlikte 29 Kasım 1912'de toplanan Bahriye Şürası'nın durumu inceleyerek vardığı sonuca göre; Donanma'nın bir aydan beri nakliyat himayesi ve Ordu yanlarını destekleme görevi yapmış olması, vaktiyle Ege Denizi'nde harekât yapılması maksadı ile yapılan tamirleri boşa çıkarmış ve harp gemilerini tekrardan tamire muhtaç bir hale getirmiştir. Şüra'nın teklifine göre Donanma, harekâta gitmeden evvel, tekrar tamire girmeli ve bu müddet zarfında Karadeniz nakliyatının himayesine de gemi tahsis edilmemeliydi. 


Şüranın görüşleri Bahriye Nezareti tarafından Başkomutanlık Vekâleti'ne gönderilmiş, ancak uygun görülmemiştir. Başkomutan Vekili Birinci Ferik Nazım Paşa imzasıyla 30 Kasım 1912 tarihli, bir sureti de Sadarete gönderilen tebliğde Donanma'nın Çanakkale'ye derhal intikali tekraren istenmiş ayrıca Marmara ve Karadenizdeki harekât için bazı talimatlar verilmiştir.“ 


Bu emir üzerine Donanma Komutan Vekili 30 Kasım 1912 günü 22.15de Büyükçekmeceden vira demir edecek Barbaros, Turgut Reis, Âsar-ı Tevfik, dört muhrip (Yadigâr-ı Millet, Nümune-i Hamiyet, Muavenet-i Milliye, Taşoz) ve üç 
torpidobot (Demirhisar, Sultanhisar, Hamidâbad) ile Çanakkale'ye hareket etti. 1 
Aralık sabahı sis nedeniyle Lapseki önüne demirlemeye mecbur kaldı. Mesudiye, 


44 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 123. 
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Asar-ı Tevfik arızalı, Hamidiye tamirde bulunuyordu. Mecidiye Karadenizde görevde, Sivrihisar, Basra ve Samsun tamirde, Garet-i Vataniye ve Yarhisar tersanede idi. Donanma Komutan Vekili Çanakkale'ye giden gemilerin isimlerini, keza | Aralık'ta hava sisli olduğundan Lapseki'ye demirleyerek beklemek mecburiyetinde kaldığını Başkomutanlık Vekâleti'ne bildirmediğinden genel karargâhta tereddüt ve endişe uyandı. Bu nedenle Bab-ı Âli'ye ve Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına durum sorulmuştu. Halbuki Donanma sisin açılması ile aynı gün 13.30'da hareket etmiş, bir saat sonra da Gayret-i Vataniye gruba katılmış, neticeде 1 Aralık 15.50'de Nara'ya demirlemişti. (Tirimüjgân tamir gemisi ve Reşitpaşa vapuru ise doğrudan Nara'ya gönderildiler.) Bab-ı Âli'den 3 Aralık'ta “Donanma Çanakkale'de, Bahrısefide (Akdenize) çıkması için emre âmade bulunduğu Bahriye Nazır Vekili Salih Paşa tarafından beyan olunmuştur” cevabı alındı. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı da 5 Aralık'ta “Donanmanın harekete müheyya (hazır, hazırlanmış) bulunduğu, ne vakit hareket edeceğinin emir buyurulması müsterhamdır (istirham olunur)” cevabını verdi. Başkomutanlık Vekâletinin durumu doğrudan Donanma Komutan Vekili'nden sormamış olması da dikkat çeken bir husustur. 


Başkomutanlık Vekâleti Bab-ı Âli'den aldığı bilgi üzerine Donanma Komutan Vekâletine 3/4 Aralık 1912 gecesi hemen Ege Denizine çıkarak Yunan Donanmasına kati bir darbe indirilmesini emretti. Bahriye Nezareti de 3 Aralık'ta Donanma Komutan Vekâletine aşağıdaki mesajı yollamıştı: 


“İstanbul'da efkâr-ı umumiye, Hükümet hayatının mutlaka Donanma'nın Akdenize çıkmasına bağlı olduğunu düşünüyor. Bu da tabiidir. Halbuki, Donanma'nın henüz Çanakkale'den çıkmamış olması, kendisi hakkında vasıl olunan bütün teveccühü kaldırıyor ve Bahriye'mizi pek fena bir surette ithama sebep oluyor. 
Başkomutanlık'tan aldığımız emre göre hemen Akdenize hareketle deniz satvetini derhal alınız. Bunu sizin ve arkadaşlarınızın şecaat ve hamiyetinden bekleriz.”** 


Başkomutan Vekili Çanakkale Müstakem Mevki Komutanlığının cevabı üzerine de “Donanmanın Akdenize çıkarak düşman donanmasını taharri (araştırmasını) ve tahrip etmesini 3/4 Aralık 1912 tarihli telgrafname ile emretmiştim. 
Bu emre tevfikan (uygun olarak) Donanma'nın hemen hareketine ve muvaffakiyet haberinin tebşirine muntazırım (müjdelenmesini bekliyorum..) 5 Aralık 1912” şeklinde bir mesaj gönderdi." 


Donanma Komutan Vekili Bahriye Nezaretinin telgrafındaki bakış açısını 


45 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 191. 


46 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e,, ѕ. 128. Mithat IŞIN bu mesajın Bahriye Müsteşarı Rüstem Paşa (Liva Amiral Rüstem Ahmet Paşa) tarafından “Hususi” kaydı ile çekildiğini ve Donanma Komutan Vekilliğince 4 Aralık'ta alındığını yazmaktadır. (a.g.e., ѕ. 191,192) 


47 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 191. 
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bir politika sebebine dayandırdı. Onun düşüncesine göre hükümet iktidardan düşmemek için Donanma'yı denize çıkarmak istiyordu. Halbuki gemiler tamir edilmemişti. Yunan muhriplerine nazaran daha zayıf nitelikli olan muhriplerin onarımları da tamamlanmamıştı. 


Donanma Komutan Vekili bu telgrafa Bahriye Nezareti Müsteşarlığına çektiği şu telgrafla cevap verdi: 


“Efkâr-ı umumiyenin (kamu oyunun) Bahriye'nin haline vakıf olmayacağı tabii ise de Bahriyemiz erkânı bilmiyorlar mı? Bu gün kuvve-i asliyeyi teşkil eden sefainden (asıl kuvveti oluşturucu gemilerden) Mesudiye'nin kondenselerinde yine iş çıktığı, dünkü telgrafımla azettiğim gibi, Âsar-ı Tevfik de hattı harbe dahil olamayacak bir halde ve Hamidiye ile Berk-i Satvet ve ikimuhrip donanmaya dahil değildir. Kalede (Çanakkale'de) bulunan iki muhrip de buraca tamir edilmekte olduğu gibi mütebaki muhriplerin de filotilla komodorunun resmi raporunda 
14 milden ziyade seyir edemeyecekleri bildiriliyor. Dünkü tarihle Başkomutanlık Vekâletinden bugün aldığım telgrafta, Donanma'nın Bahrisefide çıkmak için emre muntazır bulunduğunun Bahriye Nezareti'nden Makam-ı Sadarate bildirildiğini yazıyor. Müheyya (hazırlanmış) bulunan Donanma bu mu? Bendeniz tarafından böyle bir iş'ar vâki olmuş mudur? Yoksa efkâr-ı umumiye ile Bahriyemiz erkânı (ileri gelenleri) hükümetin hayatına hatime çekmek (son vermek) için bizi mi alet velâneti siper etmek istiyor. Binaenaleyh Mesudiye'nin badettamir (tamirden sonra) göstereceği neticeye ve düşmanın bin küsur ton cesametindeki muhriplerine karşı Mecidiye ile beraber yegâne vasıta-i tedafüi (savunma aracı) olabilecek olan Hamidiye ve Berk-i Satvet kruvazörlerinin sürat-i ikmallerine ve keza adedi az olan muhriplerimizden orada bulunanların buraya izamından (gönderilmesinden) sonra düşmanın tefevvuk-u adedisi (sayısal üstünlüğü) ile tahtelbahir (denizaltı) vesairesine bakılmayıp münasip bir zamanda huruç hareketine mübaşeret kılınacağı (başlanacağı) ve ve şayet iş bu nevâkıs (eksiklikler) nazarı dikkate alınmadan halihazır ile behemehal çıkmaklığımız matlub (talebedilen) ise memleketin zararına olarak telafi-i nefs edileceği maruzdur.”** 


Donanma Komutan Vekili Başkomutanlık Vekâletinin 3/4 Aralık 1912 tarihli telgrafına da 5 Aralık'ta şu şekilde cevap verdi: 


“Donanma'nın Bahrısefide (Akdenize) çıkmaya amade olduğu Bahriye Nezareti'nin iş'arına atfen makam-ı samii sadaretten beyan edildiği veçhile yarın hareket edilmesi emir buyurulmuş ise de Donanma'nın harekete amade olduğuna dair Bahriye Nezareti'ne tarafı âciziden işarat vâki olmadığı gibi bugün Donanmanın hareket hazır bulunmadığı esbabı da Bahriye Nezareti Müsteşarlığına mufassalan yazıldığı maruzdur.”* 


48 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 192. 
49 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 191. 
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Bu mesajın alınmasından sonra Başkomutan Vekilinde Donanma Komutan Vekiline karşı itimatsızlık belirdi ve 5 Aralık'ta Donanma Komutan Vekili'nin değiştirilmesini bu defa Sadarete teklif etti. Başkomutan Vekilini bu yola iten bir neden de Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığının 5 Aralık tarihli bir yazısı oldu. 
Müstahkem Mevki Komutanı bu yazısında “Donanma Komutan Vekiline yazılı ve ağızdan yaptığım tebligattan şimdiye kadar hiç semere hasıl olmamıştır. Çeşitli mazeretler söylemesine bakılırsa, Donanma'nın bir müddet Boğazdan çıkmayarak demirli kalması, Yunan torpidolarını Boğaz'a celbetmek mazarratından başka bir işe yaramayacaktır” diyordu. Bunun üzerine Başkomutanlık Vekâleti ile Donanma Komutan Vekâleti arasında yeniden yazışmalar başladı. 


Müstahkem Mevki Komutanlığının bu yazısı üzerine Başkomutan Vekili Donanma Komutan Vekiline teessüf etmiş, Donanma Komutan Vekili de Müstahkem Mevki Komutanını düşman harekâtı hakkında kendisine bilgi vermemekle itham etmişti. 


İngilterede inşa edilen Reşadiye dretnotunun inşaatının Vickers tarafından tek taraflı olarak durdurulması üzerine gemi komutanı Vasıf Bey ile ikinci komutanı Ahmet Hamdi Bey'in 18 Kasım 1912'de İstanbul'a çağrıldıkları 5. Bölümde belirtilmişti. Her ikisi de İstanbul'a gelince doğruca Bahriye Nezareti'ne gittiler. 
Müsteşar Rüstem Paşa kendilerine şimdilik evlerinde oturmalarını bildirdi. On gün sonra Harbiye Nezaretindeki Büyük Karargah'a çağrıldılar. Bahriye Nazırı Salih Paşa, Vasıf Bey'den Balkan ülkeleri ile yakında “Mütareke” imzalanacağını, uğranılan seri yenilgilerin ve kaybedilen toprakların, halk üzerindeki olumsuz etkisini silmek için, Donanma'nın Çanakkale'den çıkmasını, bu işe razı olmayan Donanma Kumandanı Albay Tahir Mehmet Bey'in kendisi tarafından ikna edilmesini istedi. Donanma'nın Ege'ye çıkarılmak istemesinin temel sebebi Egede deniz kontrolünün sağlanması zarureti, bu kapsamda adalarda - özellikle Midilli ve Sakızda - Yunan kuvvetlerine direnen Türk birliklerine yardım götürülmesi idi. 
Çünkü bu tarihlerde Midilli ve Sakız adalarında çarpışmalar devam etmekte, adalar her türlü haberleşme vasıtası ile İstanbul'dan yardım ve destek istemekteydiler. 
Vasıf Bey Çanakkale'ye giderek Donanma Komutan Vekili ile görüştü. Tahir Bey harp gemilerini kifayetsiz, Çanakkale dışına yapılacak “gösteri harekatı”nı da gereksiz ve riskli bulmakta idi.” 


Neticede Donanma Komutan Vekili Albay Tahir, 7 Aralık 1912 günü görevden alınarak yerine, bu tarihe kadar kendisine yardımcılık etmiş bulunan, İkinci Tümen Komutanı Albay Râmiz bu göreve getirildi. 7 Aralık'ta Albay Râmiz Âsar-ı Tevfik'ten Barbaros'a geçerek Donanma Komutanı Vekâleti'ni teslim aldı. Vasıf Bey Donanma Kurmay Başkanlığına, Ahmet Hamdi Beyde Harekât Şube Müdürlüğüne atanarak Barbaros'ta göreve başladılar. Albay Tahir de öğleyin Kütah- 


50 Bkz.: Mustafa HERGÜNER, Vasıf Temel (17 Mart 1871-4 Kasım 1958), s. 8,9. 
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ya torpidobotu ile İstanbul'a hareket etti. İkinci Tümen Komutanlığına bir atama yapılmadı.” 


Diğer taraftan Karadeniz ve Marmara müfrezelerinin teşekkülünü ve hazırlanmasını Bahriye Nezareti yönetti. Karadeniz müfrezesi Berk-i Satvet ile Berkefşan, Musul, Akhisar, Draç torpidobotlarından, Marmara Müfrezesi de İclâliye, Necme-i Şevket, Zuhaf korvetleri ile Nur-ül Bahir ve Nevşehir gambotlarından oluşacaktı. 
Necm-i Şevket hareket edemez durumda olduğundan bu korvete konulması kararlaştırılan silahların Bezm-i Âleme montesi ile bu geminin Karadeniz müfrezesine katılmasına karar verildi. Bezm-i Âlem stimli taşıt gemisi idi. 28 Kasım'da Karadeniz Müfrezesi Komodoru Albay Sermet'e görevine devam etmesi, Albay Tekirdağlı Kadri'ye de Marmara müfrezesi komodorluğuna atandığı tebliğ edildi. 


26 Kasım'da Haliç'ten çıkarılıp Büyükdere'ye gönderilen İclâliye'nin 29 Kasımda Marmara'da yaptığı tecrübe seyrinde bazı toplarında ve makinelerinde arızalar tespit edildiğinden tekrar tersaneye alındı. Zaten gemi devşirme eratı ile acele olarak donatılmıştı. 


Şimdi tekrar Çanakkale Boğazına intikalini, Karadeniz ve Marmara'da görevli gemiler, Hamidiye ve tersanedeki diğer gemiler hariç, 11 Aralık'ta tamamlamış olan Donanmaya dönelim. 


Çanakkale sadece bir müstahkem mevki idi. Gemiler için onarım tesisleri, havuzlama imkânı, ikmal tesisleri mevcut değildi. Özetle Çanakkale bir deniz üssü özelliğine sahip değildi. Bu nedenle gemilerin küçük onarımları dahi uzun zaman alıyor, kömür ve su ikmali güçlükle yapılabiliyordu. 


Limni adası, Boğaz'a Bozcaada'ya nisbeten daha uzakta olduğundan Bozcaada Yunan Bahriyesi tarafından bir ileri üs haline getirildi. Buraya getirilen su, kömür, ikmal gemileri ve işçiler küçük gemilerin kolayca ikmal yapıp süratle görevlerine gitmelerini sağlıyordu. Albay Bratsanos komutasındaki Niki sınıfı dört muhriple, iki torpidobot ve bir denizaltı Bozcaada'da üslenip Boğaz'ı yakından gözetlemekle görevliydiler. Limni'deki Mondros limanı da ana üs olarak kullanılıyordu. Bu limanda Averof zırhlısı ile 3 eski zırhlı ve 8-12 muhrip bulunuyordu. 


Osmanlı ana kuvveti Çanakkale Boğazı'na intikal edince büyük gemiler Nara, küçük gemiler de Çanakkale'ye demirlemişlerdi. Hem tamir hem de depo gemisi olan Tirimüjgân büyük gemilerle beraberdi. Filotilla komodoru, forsunu bazen Yadigâr-ı Millete, bazen Nümune-i Натіуеѓе çekiyordu. 


Gemiler gerekli hazırlık ve günlük liman eğitimi, zaman zaman da Marmarada çeşitli eğitimler yapmaktaydı. 


51 Yunan Donanması iki tümene ayrıldığı gibi, bizim zırhlılarımız da tipleri yönünden birisi Barbaros, Turgut Reis 
ve muhripler, diğeri de Mesudiye, Âsar-ı Tevfik ve filotilladan müteşekkil iki tümene bölünmüştü ve bunların deniz savaşlarında ayrı ayrı hareketlerine ihtiyaç olabilirdi. (Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 199) 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Mesudiye'nin kondenserinin onarımı ancak 15 Aralık'ta bitirilebildi. Âsar-ı Tevfik'in makine, kazan ve silahlarındaki arızalara da el atıldı. Değişmesi gereken kazan boruları için gerekli yeni kazan boruları İstanbul'dan ancak 11 Aralık'ta getirtilebildi. Kazanlar açıldığında değişmesi gerekli boruların gelen 160 yeni borudan daha fazla olduğu anlaşıldı. Diğer gemilerden de gelen onarım talepleri karşısında Bahriye Nezareti bir heyet göndererek durumu inceletmeye karar verdi. Heyet tersanede tamir ve tecrübeleri biten Samsun muhribi ile 11 Aralık'ta geldi ve Donanma Makine Müfettişi Binbaşı Abdurrahman ile birlikte gemilerde incelemeler yaptı. Donanma Komutan Vekâleti de bu inceleme sonuçlarına dayanarak durumu 13 Aralık'ta genel karargâha yani Başkomutanlık Vekâletine bildirdi. Raporda devam etmekte olan arıza ve onarımlar belirtilerek, Çanakkale'ye süratle Kardif kömürü gönderilmesi isteniyordu. 13 Aralık'ta Yadigâr-ı Millet ve Muavenet-i Milliye'nin kazan temizlik ve bakımları tamamlandı. Gayret-i Vataniye'nin onarımları da 15 Aralık'ta bitirildi. Her türlü onarım ve tecrübeleri 
yapılmış olmasına rağmen Samsun'un kazan borularında problemler çıktı ve 14 
Aralık'ta onarımına başlandı. 


Çanakkalede onarım tesislerinin olmamasına ilaveten, Tirimüjgân'ın tezgâh ve kalifiye işçi zafiyeti, malzeme tedarikinde müşkülat ve gecikmeler de gemi onarımlarını güçleştiriyordu. 


Mustakil Filotilla'nın (Müstakil Muhrip Tümeni/Fırkası veya Müstakil Muhrip Divizyonu) teşkili 


Yeni komutan Râmiz Bey'in de onarımlar sonrası Egede harekâta başlama niyeti, karargâhında her ne kadar bahriye subayları varsa da, Başkomutan Vekili Nazım Paşa'yı ve keza kara paşası olan Bahriye Nazırını rahatsız ediyordu. 
Filotilladan bir kaç gemi ayırıp bunları genç, cüretli ve inisiyatif sahibi bir subayın komutasına vererek bir hücum grubu teşkili ve bununla müstakil ve münferit harekât yapılması imkânları düşünüldü. Hamidiye havuza girmiş olduğundan komutanı Önyüzbaşı Rauf Bey'in bu birliğin komutanlığına getirilmesine karar verildi. Rauf Bey o sırada görevli olarak yurtdışında bulunduğundan telgraf çekilerek geri dönmesi sağlandı. 10 Aralık'ta İstanbul'a dönen Rauf Bey Bahriye Müsteşarı ve Başkomutan Vekili ile görüştükten sonra, daha önce belirtilen inceleme heyeti ile birlikte, Çanakkale'ye giden Samsun muhribi ile 11 Aralık'ta Çanakkale'ye geldi. 

Mithat Işın, Rauf Bey'in anlatımına dayanarak kendisine görev verilmesini şöyle açıklıyor: 


“Rauf Orbay, Avrupadan dönüşünde, Romanya vapurundan çıkınca bir inzibat subayı vasıtasıyla, Bahriye Nazırı Salih Paşa tarafından Bab-ı Âli'ye çağrılmıştır. Orada Sadrazam Kâmil ve Başkomutan Vekili Nazım Paşaların huzuruna 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götürülerek, onların muvacehesinde Salih Paşa Berlin Sefiri Osman Nizami Paşa'nın Almanyadan iki torpido nişancısı gönderdiğini ve bunların yardımı ile Averofa hücum edilmesini ve elverişli destroyerlerden (muhriplerden) dördü tefrik edilerek hazırlanmasının Donanma Komutanlığına emredildiğini, bu filotilla'nın komutanlığına Rauf Orbay'ı tayin ettiğini Rauf Orbay'a söylemiştir. Rauf Orbay Sadrazam ve Başkomutan Vekilinin huzurundan çıktıktan sonra Bahriye Nazırı Salih Paşa'ya torpido nişancısı diye ayrıca bir ihtisas mesleği olmadığını, gerek her torpidonun hatalarını bittecrübe tayin, tashih edecek ve gerekse torpidoyu atacak kifayette subayımız bulunduğunu, Donanma Komutanına emir buyrulursa Donanma'nın harp edeceğini arz etmesi üzerine Salih Paşa da “Yarın Londra Sulh Konferansına murahhas olarak gidiyorum. Konferansta değil mutâlebâtta bulunacak (taleplerde, isteklerde bulunacak) hatta söz söyleyecek yüzümüz kalmadı. 
Ordu kâmilen manevi kudretini kaybetmiş, dağılmış bir vaziyettedir. Yegâne ümidimiz Donanmada, Donanmanın faaliyet-i harbiye göstererek muvaffakiyetler kazanmasına bağlı kalmıştır. Bu hususta komutanınıza da yazıldı. Rica ederim bir an evvel vazifenize başlayınız ve komutana da bu söylediklerimi tekrar ediniz ve bir an evvel Boğaz'dan çıkarak düşmanla boy ölçüşmek lüzumunu benim ifade ettiğim gibi söyleyiniz: demiştir. 

Bunun üzerine Rauf Orbay, verilen emre tevfikan, Tokatlıyan Otelinde namı müstearla (takma adla) oturan iki Alman'ı alarak Samsun torpidosu ile Çanakkaleye hareket etmiştir”? Rauf Orbay, gemilerin torpido atışlarını görünce “Bizim burada yapacak işimiz yoktur” diyen bu iki Alman’ geri göndermiştir. 


Rauf Bey 11 Aralık'ta Çanakkalede Donanma Komutan Vekili ile görüştü. 
Filotilla Komodorluğundan Yadigâr-ı Millet, Mavenet-i Milliye, Taşoz ve Basra muhripleri komutasına verildi. Böylece Müstakil Filotilla kurulmuş oldu. 


12 Aralık 1912 günü Donanma Komutan Vekili bu muhriplerin Rauf Bey emrine verildiğini Başkomutanlık Vekâletine ve Bahriye Nezaretine bildirdi. Aynı gün Rauf Bey komutasında Müstakil Filotilla, Donanma Kurmay Başkanı Binbaşı Vasıf Bey ve torpido mütehassısı Teğmen İzmirli Eşref'in de iştirakı ile, her muhrip 8 mil süratindeki hedefe 2000 metre mesafeden ikişer torpido atmak suretiyle Marmara'da torpido atış eğitimlerini başarı ile icra etti. 


Yunan Donanmasına mensup büyük gemilerin 10 Aralık 1912 gününden beri Boğaz dışında dolaştıkları haber alındığı için, bu gemilere taarruz etmek maksadıyla, müstakil filotilla gece harekâtı planladı. Fakat gemilerin ikmalini tamamlama ve bazılarının kazan temizliği ihtiyacı nedeniyle 12/13 Aralık gecesi harekât yapılamadı. Kömür ve su ikmali büyük müşkülatla yapılabiliyordu. Ayrıca Müstahkem Mevki Komutanlığından da Boğazdan çıkış müsaadesi alınmasında bir takım sorunlar çıktı. Halbuki aynı gece Yunan Donanması Boğaz önündeki ha- 


52 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 196,197. 


- 352 - 


rekâtını bitirip ikmal yapmak üzere Mondros limanına dönmüştü. Midilli adası önünde himayesiz kalmış Yunan nakliye gemileri ve yardımcı kruvazörleri vardı. 
Müstakil filotilla denize çıkıp da bu yöne doğru harekât yapsaydı bir başarı sağlayabilirdi. 


Müstakil filotilla ertesi gece yani 13/14 Aralık gecesi bir gece evvel yapamadığı harekatı icra etmeye karar verdi. Bu sefer gene ikmal işleri nedeniyle ancak 03.00'de hareket edilebildi ve 04.20'de Boğaz'dan çıkıldı. Rauf Bey Basra muhribini denizaltı gözetlemesi için Kumkale önünde bıraktıktan sonra üç muhriple pruva hattında olarak, Saroz körfezi, İmroz (Gökçeada) ve Beşike koyuna kadar olan bölgede seyrettiyse de bir düşman gemisi ile karşılaşılmadı. Ertesi günlerde yapacağı harekâtın Yunanlılar tarafından anlaşılmaması için, Müstakil Filotilla ortalık aydınlanmadan Boğaz'dan girdi ve 08.00'de Nara'ya demirledi. 


Sultanhisar torpidobotu 14 Aralık'ta Seddülbahir civarında seyrederken Sfendoni, Lonchi ve Naphkratoussa muhripleri Boğazdışında karakol yapmakta idiler. 
08.30'da Sultanhisar Yunan muhriplerini hatalı olarak üç değil dört muhrip olarak tespit etti. Muhripler de Sultanhisar'ı muhrip zannettiler. Sultanhisar Müstahkem Mevki toplarının koruma menzili içinde olduğundan emniyeteydi. Yunan muhriplerinin 7000 metre mesafeden Sultanhisar'a isabet etmeyen dört mermi atması haricinde bir çatışma olmadı. Uzaklaşan muhriplerinkomodoru durumu 08.30'da Mondros limanında bulunan Donanma Komutanına bildirmişti. Sultanhisar'da telsiz olmadığından keşif raporu veremedi. Müstahkem Mevki komutanlığı da durumu Donanma Komutan Vekaletine bildirmediğinden Donanma Komutan Vekili olayı ancak Sultanhisar'ın limana dönüşünde öğrendi ve Yunan muhriplerine taarruz için Mecidiye kruvazörünü görevlendirdi. Yunan Donanma Komutanı ise Osmanlı Donanması'nın denize çıkacağını değerlendirerek Bozcaadadaki bütün muhripleri Boğaz önüne sevketti. Osmanlı Donanması ile muharebe etmek için de ana kuvvetine Mondros'tan hareket emri verdi. 


Mecidiye (Komutanı: Binbaşı Beşiktaş'lı Arif Nebi) saat 11.30'da Boğaz'dan çıktı. Gemi komutanı Boğaz dışında herhangi bir Yunan muhribi görmediğinden, düşmanın İmroz adasının Kefalo limanında bulunabileceğini tahmin ederek, burada baskın yapmaya karar verdi. Ancak düşman gemilerini Kefaloda bulamadığından görevinin sona erdiğini değerlendirerek Boğaz'a dönüş seyrine geçti. 
Halbuki Yunan muhripleri İmroz'a değil Bozcaada'ya intikale geçmişlerdi. Yunan Donanma Komutanının emrini alınca tekrar Boğaz önüne intikal için rota değiştirdiler. Saat 13.30'da bu gemilerin komodor gemisi olan Sfendoni, Boğaz girişine ilerlemekte olan Mecidiye'yi gördü. Mecidiye de muhripleri gördü ve sancak topları ile derhal ateş açtı. Ancak telsiz arızası nedeniyle durumu Donanma Котиtan Vekiline bildiremedi. Donanma Komutan Vekili ise duyduğu top seslerinden bir çatışma olduğunu anladıysa da elinde Nümune-i Hamiyet muhribinden başka harekete hazır gemi yoktu. Donanma Komutan Vekili bu muhribin derhal hareketle Mecidiye emrine girmesini, su almakta olan Gayret-i Vataniye'nin de süratle ikmalini tamamlamasını emretti. 


Mecidiye'nin top atışları sonucu üç muhrip geri çekilerek Bozcaadadan gelen beş muhriple birleştiler. Böylece Mecidiye'nin her iki tarafında toplam sekiz Yunan muhribi yer aldı. Yunan komodorunun kararı ana kuvvet gelene kadar Mecidiye'yi oyalamak ve onu ana kuvvet üzerine çekmekti. 


Mecidiye 14.30'a kadar Yunan muhrip filotillası ile muharebe etti. Fakat her iki taraf da isabet almamıştı. Yunan muhriplerinin gözden kaybolmuş olmalarından ötürü Mecidiye saat 14.30'da düşmanın muharebeyi kestiği kanısına vardı. Dümen makinesinde de arıza çıktığından Boğaz'a dönmeye karar verdi. Saat 15.00de de Nümune-i Hamiyet kendisine katıldı. Her ikisi de Boğaza girerek 16.45'de Nara'ya demirlediler. 


Delfin (Delphin) denizaltısı düşük sürati nedeniyle Boğaz önüne gelip Mecidiye'ye taarruz etme imkânını bulamadı. Diğer taraftan Müstahkem Mevki gözcüleri tarafından da görüldü.” 


Yunan Donanma Komutanı emrindeki ana kuvvetle 14/15 Aralık gecesini İmroz kuzeyinde geçirmiş 15 Aralık'ta tekrar Boğaz ağzına gelmişti. Osmanlı Donanması'nın o gün denize çıkmadığını görünce bir kısım muhripleri ikmal yapmak için Bozcaada'ya gönderdi. Ana kuvvetiyle 15/16 Aralık gecesini tekrar İmroz kuzeyinde geçirdi. 


İmroz Deniz Muharebesi 


Donanma Komutan Vekili 14 Aralık 1912 günü 21.00'de Barbaros'ta birlik ve gemi komutanları ile bir Harp Meclisi topladı. Maksat Yunan Donanması'na karşı yapılacak bir muharebenin esaslarını tespit etmekti. Yapılan genel kuvvet mukayesesinde Yunan Donanmasının silah ve Averof'un bizim zırhlılarımıza nazaran sürat üstünlüğü göze çarpıyordu. Averof'un ana batarya topları dakikada iki mermi atmasına mukabil Barbaros ve Turgut Reis'inkiler iki dakikada bir mermi atıyordu. Mesudiye'nin kondenser arızası da Osmanlı Donanması'nın süratini çoğu zaman 10 ktsile sınırlıyordu. Averof'un zırh kalınlıkları Barbaros ve Turgut Reise 


53 Bkz. Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 133-138. Lisle A. Rose, 9 Ocak günü 295 tonluk Delphin denizaltısının 
Çanakkale Boğazı açıklarında bir Türk kruvazörüne 18 pusluk bir torpido attığını, torpidonun hedefe isabet elmediğini ve Delphin'in süratle uzaklaştığını yazıyor. (Power at Sea Volume 1, The Age of Navalism, 1890-1918, s. 70) Ancak o tarihte Çanakkale'de bulunan tek kruvazör olan Mecidiye 9 Ocak'ta denize çıkmadığı gibi muhrip ve torpidobotlardan da Boğaz ağzına çıkan olduğuna dair bir bilgi yoktur. Bununla birlikte Delphin'in 22 Aralık günü Bozcaada kuzeyinde Mecidiye'ye 500 m mesafeden bir torpido attığı fakat torpidonun isabet etmediği kayıtlarımızda mevcuttur. 
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nazaran daha ince ise de zırh kalitesi yüksekti.* Muhriplerin özellik ve adedi yönünden de Yunan tarafının üstünlüğü aşikardı 


Bu durum, muharebe yapmak hususunda Donanma Komutan Vekilini tereddüde düşürdü. Ancak süratle Ege'de deniz kontrolünün sağlanması ihtiyacına ilaveten politik nedenler dolayısıyla да muharebe yapılması adeta kaçınılmaz bir durum haline gelmişti. Çünkü günlük gazeteler, şimdiye kadar Yunan Donanması ile bir muharebe yapmamasından ötürü Donanma aleyhine ağır tenkitler içeren makaleler yazarken, Bahriye Nazırı da Donanma'nın muharebe yapmasını sabırsızlıkla beklediğini belirten bir telgrafı, sulh konferansına katılmak üzere bulunduğu Londradan çekmişti. 


Neticede düşmanla çarpışmaya karar verildi. Osmanlı Donanmasının kendi müstahkem mevkii civarında bulunacak olması bir bakıma avantaj sayılabilirdi. 
Yunan muhriplerinin bizimkilerden üstün olması nedeniyle Müstakil Filotillanın da Râmiz Bey emrine girmesi gerekli görüldü. Başkomutanlık Vekâletine telgraf çekilerek Müstakil Filotilla ile Karadeniz'de görevli Berk-i Satvet torpido kruvazörü'nün muharebe müddetince Donanma Komutan Vekâleti emrine verilmesi teklif edildi. Başkomutanlık Vekâleti, bu teklifi kabul ederek Müstakil Filotillayı ve Berk-i Satvet'i Râmiz Bey'in emrine verdi. 


Muharebe için Donanma gemileri aşağıdaki şekilde görev teşkilatına geçtiler: 


54 Нег iki tarafın ana kuvvetlerinin azami zırh kalınlıklarına ve ana batarya toplarına bakarsak: 


Zırh kuşak (pus) Ana batarya topları (cm) Ana batarya taret zırhı (Pus) Barbaros, Turgut Reis 15,7 6х28; 8x10,5 11,8 
Mesudiye 12 2x23,4; 12x15 12 
Averof 8 4x24,3; 8х19 6,5 
Psara, Spetsai, Hydra 12 3х27,5; 5x15 13,7 


(Раш б. Halpern, Mediterranean Naval Situation 1908-1914, s. 375,379; Anabatarya top çapları için: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 19,44) 


Âsar-ı Tevfik'in zırh kalınlıklarını da Afif Büyüktuğurul taretlerde 15 cm, zırh kuşakta 20 cm olarak belirtiyor (a.g.e., s. 19). Anabataryası: 3x15 cm; 7x12 cm. 


Her ne kadar Averof'un zırh kalınlıkları bizim gemilerimizinkilerden daha az ise de zırhı daha sert ve mermilere karşı daha mukavimdi. Çünkü Barbaros ve Turgut Reis'in önemli kısımları kampound (compound) denilen yüzeyi sert çelik, altı yumuşak demirden oluşma bir çeşit eski usul zırhla kaplıydı. Averof'ın zırhı ise o zamana göre son sistem Terni çeliğinden yapılmıştı. Terni çeliği Compound çeliğine nazaran hemen hemen iki kat daha mukavimdi. 


Her iki tarafın zırhlılarının muharebe süratini karşılaştıracak olursak; bizim zırhlı hattının muharebe sürati Âsar-ı Tevkif muharebe hattına dahil olduğu zaman 10-11 kts'ı aşmıyor, makinesinde tahta dişliler bulunan bu yirminci yüzyılın koşullarına uygun düşmeyen gemi beraber olmadıkça 13-13,5 kts'a yükseliyordu. Yunan muharebe hattı da 13-13,5 kts yapmaktaydı. Fakat her istediği zaman 22-23 kts gibi yüksek süratle istediği yöne saldırabilen Averof ekseriyetle battal hareketli arkadaşlarından ayrılarak top ateşinin ve harbin gereklerine göre süratini artırıp azaltıyordu. (Bkz.: Nizamettin AKERMAN (Derleyen); Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri, ѕ. 16,17,37] 
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(Komutan: Donanma Komutan Vekili Albay Râmiz) 


Ana Kuvvet: 4 zırhlı (Sancak gemisi Barbaros, Turgut Reis; Mesudiye, Âsar-ı Tevfik), 4 torpidobot (Demirhisar, Sultanhisar, Sivrihasar, Hamidâbad) 


Birinci Muhrip Filotillası (Fırkası/Divizyonu), (Komutan: Önyüzbaşı Hüseyin Rauf): Berk-i Satvet torpido kruvazörü, 4 muhrip (Yadigâr-ı Millet, Muavenet-i Milliye, Taşoz, Basra) 


İkinci Muhrip Filotillası (Fırkası/Divizyonu), (Komutan: Yarbay Hakkı Eşref): 
3 Muhrip (Nümune-i Hamiyet, Gayret-i Vataniye, Yarhisar), Mecidiye kruvazörü. 


Üçüncü Filotilla (Fırka/Divizyon) (Komutan verilmedi.): Tirimüjgân onarım gemisi, Reşit Paşa hastane gemisi, İntibah mayın gemisi, Samsun muhribi, Akhisar torpidobotu. 


Samsun muhribi makine arızası nedeniyle istenen sürati yapamadığı için, Akhisar torpidobotu da yardımcı gemileri mayın geçitlerinden geçiren kılavuz olduğundan Üçüncü Filotilla'ya verilmişlerdi."* 


Donanma gemileri de 14 Aralık'ta süratle gerekli bakım, onarım ve hazırlıklarını yapıyorlardı. Mesudiye ve Âsar-ı Tevfik'in kondenser ve kazan onarımları henüz bitmemişti. Küçük botların torpidoları 1,5 metreye ayarlandı. Yadigâr-ı Millet ve Muavenet-i Milliyenin kömür ikmalini tamamlamaları için bu gemilerin personeline Mesudiye ve Turgut Reis personeli de yardımcı oldular. Düşman donanmasının bulunduğu yeri ve miktarını keşfetmek amacı ile her iki muhrip filotillası ana kuvvetten önce hareket ettirilecekti. Birinci Filotilla Saros Körfezi ve İmroz yönünü keşfederken İkinci Filotilla da Beşike, Bozacaada ve çevresini kontrol edecekti. 


15 Aralık'ta da hazırlıklara devam edildi. Mesudiye Lapseki'ye kadar gidip 
gelerek konderser onarımı sonu seyir tecrübesi yaptı ve tatminkâr sonuç alındı. 
Yarhisar Şarköy'den gelerek filotillasına katıldı. Saat 20.00'de Barbaros'ta tekrar bir harp meclisi toplandı. 16 Aralık günü yapılacaklar gözden geçirildi. Bütün personel şevk ve heyecanla muharebeye katılmaya istekli idi. 


16 Aralık Pazartesi günü evvelce planlandığı şekilde 07.00'de Birinci Filotilla, 
07.30'da İkinci Filotilla, 07.35'de Ana Kuvvet ve 08.20'de de Üçüncü Filotilla Nara ve Çanakkale'den hareket ettiler. Berk-i Satvet henüz filotillasına katılmamıştı. 
Yunan Donanması saat 07.00'de İmroz adası ile Gelibolu yarım adası arasında bulunuyordu. Havanın sisli olması nedeniyle görüş mesafesi düşüktü. 


55 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 139. 
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Birinci Filotilla saat 08.15'de Boğaz ağzına geldiğinde uzak mesafeden Yunan ana kuvvetini gördü. Fakat Yunan gemileri Birinci Filotillayı görmediler. Filotilla komutanı (bugünkü terminoloji Пе “komodor”) hemen sancak gemisi Yadigâr-ı Millet ile geri dönüp Râmiz Beye keşif raporunu verdi. Emrindeki muhriplere de Karanlık Limana gidip orada beklemelerini emretti. (Karanlık Liman Boğaz girişinde Anadolu tarafında Kumkalenin hemen doğusundadır.) Bu sırada Barbaros Havuzlar Mevkii hizasında idi. (Havuzlar Mevkii Gelibolu yarımadasının Boğaz tarafında, Havuzlar Deresi'nin Boğaz'a döküldüğü bölge olup yaklaşık Kepez Burnu'nun karşısına denk gelmektedir.) Keşif raporunda dört zırhlıdan oluşan Yunan ama kuvvetinin İmroz hizalarında bulunduğu ve ağır yolla genel güney yönüne seyrettiği bildirilmişti. Râmiz Bey 08.15'te de Müstahkem Mevki Komutanlığından “Düşmanın dört zırhlısı ile beş muhribinin Zığındere önünde ve diğer beş muhribi ile bir denizaltısının da Bozcaadada bulunduğu” hakkında bir telgraf almıştı. (Zığındere veya Sığındere Gelibolu Yarımadası'ndaki Zığındere'nin yarımadanın güney ucuna yakın Ege Denizi'ne döküldüğü bölge olup Teke Burnu ile Çifte Burun arasındadır.) Böylece başlarında Mecidiye olan İkinci Filotilla'nın keşif için Bozcaada sularına gitmesine ihtiyaç kalmadı. Kumkale Önünde Ana Kuvveti beklemeye başladı. 


Râmiz Bey birbirini tamamlayan bu keşif bilgilerine dayanarak muharebenin icra edileceğini değerlendirdi ve 08.45'de gemilere muharebeye hazır ol emrini verdi. 


Üçüncü filotilla da 09.50'de Karanlık Limana geldi. Harekât emri gereğince Samsun ve Akhisar boğaz girişinde karakol görevi için ayrıldılar. Tirimüjgân ve İntibah Karanlık liman'da kaldılar. Reşit Paşa ise uzaktan Ana Kuvveti takip ediyordu. 


Rauf Bey keşif raporunu verdikten sonra kendi filotillasına doğru giderken tekrar geri döndü ve Boğaz methaline yaklaşmış olan Râmiz Beye 08.50'de şu mesajı verdi: 


“Düşman Donanması başta Averof olmak üzere, kıble keşişleme istikametine (yani kuzey 000° olmak üzere yaklaşık 157,59 yönüne D.H.) ağır yol ile seyrediyor. 
Maksadı, Donanmamızı “T” durumuna almaktır. Donanmamızın Seddülbahire yakın geçerek Kumkale istikametine yollu olarak seyri halinde, maksatlarını men edebileceği kanaatinde bulunduğum maruzdur.** 


Rauf Bey Yadigâr-ı Millet ile Karanlık Limana ilerlerken geminin sancak makinesi arızalandığından 09.25'te Muavenet-i Milliye muhribine geçti. Yadigâr-ı Millete de Boğaz methalinde denizaltı karakolu görevi verdi. 


56 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 141. "Т" durumu, "T"'ye almak konusunda Özel Sözlük'e bakınız. 
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Râmiz Bey Rauf Bey'in teklifini kabul etmemişti. Müstahkem Mevki toplarının durumumun Yunan Donanması'nın Osmanlı Donanması'nı “Т” durumuna almasına mani olacağını değerlendiriyordu. Bu nedenle rotasını değiştirmedi. 
Pruva hattındaki zırhlılar başta Barbaros olmak üzere Turgut Reis, Mesudiye ve Asar-ı Tevfik olmak üzere sıralanmışlardı. Saat 09.00'da pruvasında kılavuzluk eden Sultanhisar'ı dümen suyuna aldıktan sonra süratini 8 kts'dan 9 kts'a çıkardı. 
Kumkale önlerinde torpidobotlar refakatten ayrılarak İkinci Filotilla'ya katıldılar. 
Ana Kuvvet 247,59 rotası ile Boğaz'dan çıkarken 09.05'de Seddülbahir'i bordaladı. 
Tam bu esnada ufukta ve pruva istikametinde ve takriben 12.000 metre mesafede Yunan ana kuvveti görüldü. 09.30'da muhriplere torpido hücumuna hazır olmaları, emredildi. 


Hafif bir lodos rüzgârı vardı. Deniz sakindi. Hava açık, güneş de kıble keşişleme yönündeydi. Böylelikle hem rüzgâr, hem de güneş, Osmanlı Donanması'na daha elverişli bir durumda idi. Çünkü rüzgâr, estiği yöne göre, Yunan nişancılarının gözleri önüne baca ve top namlularının dumanlarını sürüklerken, bilakis Osmanlı nişancılarının önünden bu dumanları silecekti. Güneş de arkadan geldiği için Osmanlı nişancılarının görüşlerini kısıtlamayacak bilakis, Yunan nişancılarının gözlerini kamaştıracaktı. Mecidiye'ye Ana Kuvvetin arkasında beşinci gemi olması emri verildiyse de Mecidiye bu emrin işaretini almadı ve eski yerinde kaldı. Râmiz Beyde emrini tekrarlatmadı. 


Evvelce belirtildiği gibi 14/15 Aralık ve 15/16 Aralık gecelerini İmroz kuzeyinde geçiren Yunan Donanma Komutanının kararı 16 Aralık'ta da bir çatışma olmazsa Bozcada'ya giderek süratli bir ikmal yapmaktı. Ana kuvveti Averof, üç eski zırhlı ve Leon sınıfı dört muhrip (Birinci Muhrip Filotillası”Tümeni) oluşturuyordu. Yunan Donanma Komutanı bu günlerde bir muharebenin olacağını aldığı istihbarat bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu kuvvetle tahmin ediyordu. Gerçi Râmiz Bey düşmana haber sızmaması için 15 Aralık günü tek bir eri bile sahile çıkarmamıştı. 
Fakat muharebe yapmak hakkında İstanbul ile yapılan muhabereler (Râmiz Bey 14 
Aralık'ta harekâta karar verdiğini Başkomutanlık Vekaletine ve Bahriye Nezaretine telgrafla bildirmişti. Bu telgrafa Bahriye Nezareti Müsteşarlığı tarafından aynı gün cevap verilmişti.) veya mutadın dışında olarak eratın karaya çıkarılmaması, gemilerdeki olağan dışı faaliyet ve hazırlıklar muhakkak ki düşman ajanlarının Osmanlı Donanma'nın harekâta başlayacağı değerlendirmesini yapmasına neden olmuştu. 
Velos, Doxa ve Aspis muhripleri 15 Aralık gecesinden beri Boğaz önünde karakol görevi yapmakta idiler. Yunan ana kuvveti 16 Aralık sabahı erkenden İmroz kuzeyinden hareketle evvelce belirtildiği gibi 07.00'de İmroz ile Gelibolu Yarımadası arasına gelmişti. Yunan ana kuvveti çift pruva hattında genel güney yönüne ilerlemekteyken sis dolayısıyla görüş mesafesi düşüktü. Sağ kolonada Averof, Spetsai, Hydra, Psara, sol kolonada da Leon, Panthir, lerax, Aetos muhripleri vardı. Yunan Donanma Komutanı'na ilk haberi Boğaz önünde karakol görevinde bulunan Velos verdi. Pek az 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sonra sis açılınca Boğaz önünde Mecidiye de görüldü. Bu geminin etrafında görülen duman bulutları Kountouriotis'te muhriplerin de Mecidiye ile birlikte oldukları kanaatini uyandırdı. Ayrıca Boğaz'ın üzerinde görülen kesif dumanlar da Osmanlı Donanması'nın denize çıkmakta olduğunun bir habercisi idi. Pek az sonra Reşitpaşa hastane gemisinin Boğaz ağzında görülmesi Osmanlı Donanması'nın muharebe etmek için gelmekte olduğunun bir çeşit göstergesi idi. Bu durum karşısında Kountouriotis hem ana kuvvete muharebeye hazır ol emrini verdi hem de Bozcaada'daki muhriplere azami süratle İmroz doğu ucundaki Kefalo burnu civarında ana kuvvete katılmalarını telsizle emretti. Osmanlı ana kuvveti 09.05'te Seddulbahir'i bordalayıp Boğaz dışına çıkınca Yunan ana kuvveti tarafından görüldü. 


Düşman donanmasının Osmanlı ana kuvvetinin mevkiini görmesine rağmen genel güneye doğru rotasına devam etmesi, Râmiz Beyde Yunanlıların Osmanlı ana kuvvetini daha güneyde bulunan Yunan denizaltısı üzerine doğru çekmek istediği kanısını uyandırdı. Hem “T” durumunda kalmamak hem de böyle bir tehlikeye düşmemek için Râmiz Bey 09.20'de hem rotasını batıya değiştirdi hem de birlik süratini 09.25'de 10 kts'a çıkardı. 09.35'de de karayel rotasına döndü. 


Osmanlı ana kuvvetinin bu hareketi, Yunan Donanma Komutanı tarafından, Osmanlı Donanması Komutanının muharebeyi kuzey yönünde kabul edeceği şeklinde anlaşıldığından Yunan zırhlıları da derhal iskeleden dönüşe geçti ve 09.39'da kuzey rotasında seyre başladı. Muhripler de sancaktan dönüş yapıp zırhlıların iskelesinde bulunarak kuzeye seyre geçtiler. Osmanlı hattı da bu sırada kuzeye döndüğünden saat 09.40'da her iki tarafın zırhlıları da genel kuzeye ilerliyorlardı ve aradaki mesafe yaklaşık 8000 m idi. Osmanlı zırhlı hattı kuzeye rota değiştirirken Mesudiye'nin dümen makinesinde bir arıza olmuş ve gemi 500 metre eski rotasında ilerlemiş, bilahare arıza giderilmişse de mecburen arkadan gelen Âsar-ı Tevfik pruva hattında Mesudiye'nin yerini almıştır. Bu sırada Yunan muhrip hattının dördüncü gemisi olan Aetos Psara zırhlısının dümen suyuna girerek Mesudiye'ye 65 adet 10,5 cm'lik mermi atmışsa da hiçbir isabet sağlayamadı. Mesudiye'nin hattın son gemisi olarak süratle mevki alabilmesi için geçici olarak sürat 6 kts'a kadar düşürülmüştür. 
Zaten Âsar-ı Tefik nedeniyle zırhlı hattının sürati 10 kts'nin üzerine çıkamıyordu. 
Pruva hattında Mesudiye ile Âsar-ı Tevfik yer değiştirmiş oldu. Güneş Yunan aletçilerinin gözlerini rahatsız ediyordu. Osmanlı tarafı Yunanlılara oranla muharebe için daha müsait bir mevkide idi. İlk ateşi 09.40'da yalnız Barbaros ve Turgut Reis Averof'a karşı açtı. Atışlar birkaç kısa sonra uzun düşen salvodan sonra gayet iyi idi ve mermiler Averof üzerinde kümeleniyordu. Fakat bir müddet sonra Mesudiye ve Âsar-ı Tevfik de aynı hedefe karşı ateşe başlayınca, atış gözetlemesi güçleşti. Çünkü mermi düşüşleri birbirine karışıyor ve topçu subayları kendi gemilerinin düşüşlerini iyi seçemiyorlardı. Bu da isabet sağlamak için toplarda yapılacak düzeltmeleri güçleştiriyordu. Barbaros ve Turgut Reis'in Averof üzerine ateş birleştirmesi, diğer iki zırhlının da eski zırhlılara ateş etmesi daha iyi netice verebilirdi. 
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Osmanlı gemilerinden yaklaşık beş dakika sonra ateşe başlayan Yunan tarafındaki dört zırhlı da ateşlerini Barbaros üzerinde birleştirdi. Fakat eski zırhlıların mermileri çok kısa düştüğü için Averof topçu subayı, Osmanlı topçu subaylarına nazaran kendi gemisinin mermi düşüşlerini daha kolayca ayırt edebiliyordu. Ancak Averof'un atışları umulduğu kadar süratli değildi. Bu gemi genellikle yüksek infilaklı mermi kullanıyordu ve mermilerin ekserisi ise toptan çıkar çıkmaz patlayarak Averof'un yüksekliğinde ve çok yakında köpüklü su kütlesi çıkarıyor ve çıkan mermi dumanı da Averof'u maskeliyordu. Hydra sınıfının atışları ise etkisizdi. Mermileri kısa düşüyor, bir kısmı da patlamıyordu. Her iki muharebe hattı da hemen hemen eşit süratte ve birbirlerine gittikçe yaklaşacak şekilde genel kuzeye 8-9 kts ile ilerliyorlardı. 


Rauf Bey'in filotillası da Osmanlı zırhlı hattının sancak kemeresi hizasına gelmiş yüksek süratle, hareket emrinde verilen görevi gereği İmroz adasının Kefalo burnu yönünde ilerlemekteydi. 


İlk mermi isabetini Mesudiye'nin 23,4 cm'lik bir mermisi kaydetti. Mermi Averof'un bacasına vurmuş, bir eri öldürüp altı eri yaralamış fakat gemide önemli bir tahribat yaratmamıştı. Pek az sonra Averof'un iskele başomuzluğundaki taretin üzerine de 28 cm'lik bir mermi isabet etti. Bu mermi taret toplarını susturmuşsa da bu taret iskelede olduğundan zaten ateş etmiyordu. Ayrıca küçük çapta mermi isabetleri rüşvet güvertede,” köprüüstünde, baş tarafta çeşitli hasarlar yarattı. 


Kountouriotis mesafe uzak kaldıkça Osmanlı zırhlıları üzerinde bir başarı sağlayamayacağını değerlendirdi. Az sürat yapmakta olan eski zırhlılara bağlı kaldıkça da mesafeyi azaltmak mümkün görülmüyordu. Bu nedenle eski zırhlılara komuta eden Komodor İyene 09.47'de eski zırhlıların komutasını devrederek Averof'un muharebeye müstakilen devam edeceğini bildirdi. Süratini 20 kts'a rotasını da 022,5'a döndürerek 10 kts ile seyreden Osmanlı zırhlılarına yaklaşmaya ve ilerilerine geçmeye başladı. Böylece Osmanlı zırhlı hattının pruvasında mevki alarak Osmanlı zırhlılarının bütün toplarını kullanmasına mani olacak yani Osmanlızırhlı hattını “Т” durumuna düşürebilecekti. Düşmanın diğer üç zırhlısı ile dört muhribi rotalarına devam ediyorlardı. 


Osmanlı zırhlı hattı yavaş yavaş sancağa gelerek Averof'un hattın pruvasına gelmesine mani olabilirdi. Fakat rotasını değiştirmedi. Barbaros ile Averof arasındaki mesafe 6000 metre'ye inince Barbaros yüksek infilaklı mermi kullanmaya başladı. Daha önce zırh delici mermi atıyordu. Mesudiye ve Âsar-ı Tevfik geri kalmaya başlayınca yetişmeleri için sürat bir miktar düşürüldü. Averof'un mesafesi 
5000 metreye düşünce zırhlılar orta bataryaları ile de Averof'a ateşe başladılar. 


57 Özel Sözlük'e bakınız. 
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10.15'te de Osmanlı zırhlıları sürati 10 kts'a çıkardı. 


Bu esnada Yunan muhripleri de Osmanlı hattına ateş edecek mevkie gelmişlerdi. Saat 10.15'de Averof'tan atılan ve Barbaros'a isabet eden 19 cm'lik bir mermi iskele bordayı delerek zırh güverte üzerinde patladı. Çıkan yangın derhal söndürüldü. Merminin yaptığı tahribat bir erin şehit olmasından ibaret kaldı. Yaklaşık ikidakika sonra Yunan zırhlılarının pek yakınında ve iskele tarafında ateşe iştirak eden Yunan muhriplerinden birinden atılan bir mermi pruva çanaklığına isabet ederek buradaki mesafe aletini parçaladı ve bir eri yaraladı. 


Saat 10.17'de muharebe durumu şöyleydi: 


Osmanlı zırhlıları 10 kts ile Hydra Sınıfı zırhlılarla muharebe ederek genel kuzeye seyirlerine devam ediyorlardı. Barbaros pruva tareti ile Averofa, iskeleye döndürülebilen diğer toplar ile de Hydra sınıfı zırhlılara ateş ediyordu. Averof Barbaros'un pruvasından itibaren yaklaşık 30° iskelesinde ve 3200 metre mesafeде, Hydra sınıfı zırhlılar Osmanlı zırhlı hattının aşağı yukarı iskele bordasında ve 
7000 m mesafede Osmanlı hattına paralel rotada idi. Rauf Bey'in filotillasının da 
kendi raporuna göre Osmanlı zırhlılarının takriben sancak kıç omuzluğu civarında olması gerekmektedir.” 


Toplarından bazıları susmuş olan Averof yavaş yavaş Barbaros'un pruvasına doğru ilerliyordu. 


Râmiz Bey durumun kendi aleyhine tecelli etmekte olduğunu değerlendirdi. 
Averof Osmanlı muharebe hattını “T” durumuna almak üzereydi. Bu esnada Barbaros'a Averof'tan bir torpido atıldığı rapor edildi. Bunun üzerine Râmiz Bey hem “T” durumundan kurtulmak hem de torpido isabetinden sakınmak üzere rotayı aksetmeye karar verdi ve derhal zırhlılara “olduğunuz yerde 16 kerte” (180°) dönünüz” emrini verdi. Dönüş üç dakikada tamamlandı. 


önce dönüş yaparak (10.00'da) genel güney yönüne ilerlediği anlaşılmaktadır. Rauf Bey raporunda şöyle yazmıştır: 


“09.35'de Barbaros'tan endaht edilen (atılan) ilk mermi ile tarafeyn (iki taraf) donanması beyninde (arasında) muharebe küşad edildi (açıldı). Müstakil destroyer fırkamız filonun sancak tarafında bulunarak istikşâfa (keşfetmeye çalışmaya, ne olup bittiğini öğrenmek için araştırmada bulunmaya) devamla İmroz'un Kefalo burnuna ve karayele takriben 9 mil seyrederek bu cihette düşmandan eser görülmemekle saat 10.00'da 16 kerte (1809) iskeleye devredilerek cenup (güney) cihetinde ve bir müdet istikşafât icra edildi. Müstakil fırkamızın şu hareketi düşmanın 12 gemiden ibaret muhrip fırkasının tekmil ateşini üzerimize celbetmiş ve harbin Imtldadınca (uzamasıyla) mezkur fırkayı bu suretle işgal ederek tecavüze geçmekten men eylemiştir...” (Mithat IŞIN, a.g.e., ѕ. 213). 


Rauf Bey'in filotillasından Muavenet-i Milliye 10.00'da geri dönmeden Osmanlı zırhlı hattının kuzeyine doğru yükselirken Averof'a ateş açmıştı. 


59 Özel Sözlük'e bakınız. 
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Râmiz Bey 10.17'de dönüş emrini verdiği zaman filotillaya da aynı zamanda Averof'a torpido hücumu yapılması için işaret sancakları ile emir vermişti. Ancak işaret sancakları görülmediğinden emir icra edilmedi. 


Tam saat 10:17'de Barbaros'un baş taretinden atılan bir mermi Averof'un su hattına isabet ederek zırh kuşağını çatlatmıştı. Ancak bundan iki dakika evvel Barbaros'a isabet едеп 19 cm'lik bir merminin doğurduğu karışıklık henüz dinmemişti. İşte bu anda Averof'un torpido attığı ve izinin görüldüğü beyan edilmesi üzerine Râmiz Bey dönüş emrini vermişti. 


Averof yüksek süratle rota değiştirmeden ilerlemeye devam ettiğinden Barbaгоѕип dümen suyu yönüne geliyordu. 


Osmanlı zırhlılarının dönüş yapması topçu tarassuduna mani olduğu halde, Averofbu durumdan layıkı ile faydalanamadı. Bilakis kendisini Müstahkem Mevki toplarının ateşi altında zannediyor ve tehlikede görüyordu. Osmanlı zırhlıları da регі dönmekle beraber topçu ateşini asla durdurmamış ve ateş disiplinini bozmamıştı. 


Barbaros 10.20'de dönüşünü bitirirken Averof da sancaktan dönüşe geçti ve bu esnada ağır isabetler aldı. Bir mermi geminin orta kısmında zırh kuşağının biraz yukarısında bordayı delerek içeride patlamak suretiyle büyük hasar yaptı. 
Biraz sonra Averof dönüşünü bitirdiği esnada iki büyük isabet daha almış bazı subay kamaraları, telsiz telgraf çubuğu, rüşvet güverte ve diğer kısımlarda bir çok tahribat meydana gelmişti. Averof yüksek süratle Hydra sınıfı zırhlılara katılmak üzere 250° rotasına seyretti ve 10.50'de zırhlılarla birleşerek Mondros limanına yol verdi. Averof zırhlılarımızdan uzaklaşırken orta ve küçük mermilerimizle sekiz, on isabet daha aldı. Mondros'a intikal rotasında iken Bozcaadadaki muhripler ve Denizaltı da Leon sınıfı muhriplere katıldı. Deniz altının alçak sürati nedeniyle geç kaldıklarından muharebede görev yapamadılar. Hydra sınıfı zırhlılar ve Leon sınıfı muhripler de Averof'un dönüşünden sonra sancaktan çark ederek genel güneybatı yönüne dönmüşlerdi. Muhripler zırhlıların sancak tarafında kaldı. 


60 Mithat IŞIN bu emrin verilişini şöyle açıklıyor: 

“Filotilla'ya torpido hücum işaretinin çekildiği katidir. Donanma Komutan Vekili savaş raporunda bunu şöyle yazmaktadır: 'Donanmamız harp ederken Mecidiye ve filotilla plân mucibince donanmamızın gerisinde ve Boğaz ağzında ahzı mevki ettiler. Filotilla'ya torpido hücumu yapması için emir verilmişse de duman sebebi ile işareti görmediler. 


Rauf Bey'in fırkası donanma ile sahil arasından geçip düşman tarafına doğru giderek vaziyet almış ve toplarının menzillerini müsait görerek bir kaç top endaht etmiştir... 


Emekli Tuğamiral Vasıl (о latihte Kurmay Binbaşı ve Donanma Kurmay Başkanı D.H.)'ın ve Barbaros'tan Donanma İşaret Subayı Emekli Binbaşı Behlül Büyükaksoy'un notları da hücum işaretinin çekildiği ve bu işaretin yalnız sancak işaretleri ile verildiği ve Binbaşı Behlül'ün notlarına nazaran beş dakika kadar mevkiinde kaldığı ve sonra gene Donanma Komutanlığının emri ile arya edildiğini teyit etmektedir." (a.g.e., s. 224) Donanma Komutan Vekilinin Umumi Karargaha sunduğu savaş raporu için bkz.: a.g.e., 5.456-461, Ek Vesika No 18, 1 Aralık 1328. 
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Osmanlı zırhlıları dönüşten sonra keşişlemeye, 10.30'da gündoğusuna (gündoğuşuna), 10.48'de de gündoğusu keşişleme'ye döndüler. Her ne kadar 10.30'dan itibaren bilfiil ateş kesilmişse de 10.50'de “Ateş kes” emri verildi. Bu sürede Râmiz Bey hasar ve zayiat raporları aldı. 10.55 - 11.05 arasında pruva hattı Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Âsar-ı Tevfik olarak yeniden tertiplendi. Râmiz Bey harekâtı engelleyecek ciddi bir durum olmadığını değerlendirerek 11.30'da zırhlı hattını poyraz rotasına döndürdü. Maksadı tekrar muharebe etmekti. Fakat bu harekete karşı Kountouriotis muharebe isteğini gösterir bir dönüş yapmadı. Mesudiye ve Âsar-ı Tevfik de sekiz kts'un üzerinde sürat yapamaz hale gelmişlerdi. Mesudiyenin dümen makinesinde de yine arıza çıkmıştı. Sürat üstünlüğü Yunan Donanması'nda olduğundan Râmız Bey'in Kountouriotis'i muharebeye zorlama imkânı yoktu. Bu durum karşısında zırhlılar 11.50'de tekrar Çanakkale rotasına döndü. 


Zırhlılar Kumkale önlerindeyken makine arızasını mümkün olduğu kadar gidermiş olan Yadigâr-ı Millet Birinci filotillaya katıldı. Ancak biraz sonra bir Romen gemisine kılavuzluk etme görevi ile filotillasından ayrıldı. Bu filotilla 13.10'da Karanlık Limana demirledi. İkinci filotilla muharebe müddetince Kumkale Yenişehir bölgesinde bekledi. Üç muhrip, Mecidiye, dört torpidobot emrinde olan İkinci Filotilla Komodoru savaşın devamı müddetince Râmiz Bey'den hiç bir emir almadı. Kendisi de hiç bir teşebbüste bulunmadı. 


İstanbul'dan gelmekte olan Berk-i Satvet Çanakkale önüne geldiği zaman şiddetli top sesleri duyduğu için, azami süratle ana kuvvete yetişmeye çalıştı. Fakat zırhlılara muharebeden çok sonra, ancak 11.52'de katılabildi. Râmiz Bey bu gemiye Çanakkale Boğazı önünde keşif gözetleme görevi verdi. 


Üçüncü filotilla'ya 12.00'de limana dönmeleri emredildi. Reşit Paşa 14.00'de Çanakkale'ye, Tirimüjgân 14.05'de, İntibah da 14.15'de Nara önüne demirlediler. 
Mecidiye ile Berk-i Satvet Âsar-ı Tevfik'in dümen suyuna geçtiler. İkinci muhrip filotillası ile torpidobotlar ana kuvvete refakat ediyorlardı. 14.00'de de bu gemiler Çanakkale Nara bölgesine demirlediler. Biraz sonra da Samsun ve Akhisar aynı bölgeye ulaştılar." 


Çanakkale Boğazı methalinde Karanlık Limandaki Rauf Bey'in filotillası hariç hiç harp gemisi kalmamıştı. Boğaz dışında şüpheli gemilerin görüldüğünün rapor edilmesi üzerine 15.20'de Rauf Bey üç muhribiyle hareket etti. Yadigâr-ı Millet evvelce belirtildiği gibi kılavuzluk görevinde idi. Filotilla Boğaz'dan çıkıp Yenişehir Burnu'nu geçince batı-lodosa döndü. 15.50'de Yeniköy açıklarına gelince uzakta şüpheli bir gemi görüldü ve bunun Delphin denizaltısının koruma gemisi oldugu değerlendirildi. Rauf Bey'in bulunduğu Muavenet-i Milliye baş topuyla anılan gemiye ateş açtı. Fakat henüz ikinci mermiyi atmadan Tavşan Adası arkasından muhripler üzerine şiddetli bir endirekt atış başladı. Bu atışlar ada arkasındaki se- 


61 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 138-146; Mithat IŞIN, a.g.e., s. 208-217. 
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kiz Yunan muhribinden yapılıyordu. Fakat Yunan filotillası komodoru Bratsanos Rauf Bey'in üç muhribi ile muharebeye girmedi. Rauf Bey kuzeye dönerek Gelibolu Yarımadası güney ucundaki Teke Burnu hizasına kadar yükseldi. Yunan filotillası Rauf Bey'in üç gemilik filotillasını takip etmiş olsaydı silah ve sürat üstünlüğü sayesinde başarılı olması çok muhtemeldi. Birinci filotilla bilahare Boğaz'a girerek 17.30'da Çanakkale'de kömürlük iskelesi önüne demirledi. 


İmroz Muharebesi sonunda hasar ve personel zayiatları hakkında çeşitli Türk, Yunan ve diğer ülkelerin yazarları tarafından bir kısmı birbirini tutmayan bilgiler verilmiştir. 


Afif Büyüktuğrul Osmanlı tarafının hasarlarını kısaca şöyle açıklamıştır: 


“Barbaros'a isabet eden bir büyük ve bir küçük çaplı mermiden başka Оѕтапlı Donanması isabet almamıştır. Buna mukabil gemilerin çok eski olmalarından ötürü Osmanlı zırhlıları, kendi salvolarının meydana getirildiği sadmeden ufak tefek zararlar gördüler. Bu meyanda Âsar-ı Tevfik'in orta batarya toplarının kürsüleri yerinden oynadı; Turgut Reis'in de ışıldak ve flikaları hasar gördü. 


Yunan Donanması'nda hasar daha büyüktü”“? 


Barbaros'a isabet eden mermi ateşçi bir eri şehit etmiştir. Diğer mermi de muhabereci bir eri yaralamıştır. 


Mithat IŞIN Yunan tarafının zayiatı hakkında şöyle yazıyor: 


“Mevsük (vesikaya dayanan, sağlam, inanılar), birbirini teyit eden ve kati bir kanaat hasıl eden kaynaklara göre: 


Savaşın ilk safhasında Mesudiye'nin 24 cm'lik bir mermisi Averof'un ön bacasına isabet ederek pruva direğini hasara uğratmış, ana dikmeyi uçurmuş, stimbotu, kuleleri, bir manikayı#, vantilatörü parçalamış, taret dışındaki bir çavuşu öldürmüş, altı eri yaralamıştı. 


Şimale (kuzeye) seyir esnasında yani filoların birbirine takarrübü (yaklaşması) esnasında: 


Büyük çapta bir mermi iskele baş taretin mazgalından girerek taret komutanı ve eri yaraladı. Köprü üstünde, baş tarafta, rüşvet güvertede hasarlar yaptı. 
10.20'den evvel Barbaros'un 28 cm'lik bir mermisi zırh kuşağının biraz yukarısın- dan bordayı delerek içeride patladı, zırh levhayı çatlattı, bir çok hasarları mucip oldu. Averof 10.20'de devrini bitirdiği esnada iki büyük mermi daha isabet ederek 


62 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 147. 
63 Özel Sözlük'e bakınız. 
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küçük zabit kamaralarında, telsiz telgraf anteninde (çubuğunda), rüşvet güvertede hasarat yapmıştı. O halde Averof'a beş büyük isabet vardır. Averof orta ve küçük mermilerden de onbeş kadar isabet almıştır. 


Evvelce de işaret edildiği veçhile Spezya (Spetsai)'ya büyük bir mermi isabet ederek üst güvertesindeki atelyeyi, kuzineyi tahrip etmiştir. Diğer üç küçük mermi isabeti de küçük hasarlar yaptı. 


Hidra (Hydra) da zırh kuşağının ortasından bir humbara isabeti aldı. Tamirhanesi harap oldu. 


Bu halde netice olarak dört Türk gemisinde bir büyük, bir küçük mermi isabeti, bir er şehit, bir er mecruh olmuştur (yaralanmıştır). Dört Yunan gemisinde de yedi büyük ve 20 orta ve küçük olmak üzere 27 isabet bir telef (ölü), 10 mecruh vardır” 


Yabancı yayınlar ise Osmanlı personel zayiatını çok abartılı olarak vermektedir." 


Her nevi çaptaki mermiler dahil olmak üzere Osmanlı Donanmasının isabet yüzdesi %2 kadardır. Yunanlıların isabet yüzdesi ise Osmanlılara nazaran her halde pek aşağıdır. Her cins top çapı bakımından %1°і dahi bulmaz.“ 


Muharebe sonunda, Râmiz Bey'in saat 10.17'de geri dönüş emrini vermesinin uygun olup olmadığı, Rauf Beye torpido hücumu için emir verilip verilmediği, işaret sancakları ile verilen emrin görülüp görülmediği gerek bahriye camiasında gerekse çeşitli yazarlar tarafından araştırılmış ve görüşler belirtilmiştir. 


Önce Afif Büyüktuğrul'un görüşlerine bakalım. 


“Düşman üzerinde topçu ateş tesirinin iyi olduğu bir zamanda muharebe hattı rotasını sancağa alarak mevki üstünlüğünü muhafaza etmek kabildi. Üstelik Birinci Muhrip Divüzyonu da düşman hattına hücum için çok müsait bir duruma girmiş bulunuyordu. Fakat gündüz torpido hücumu yapmak o günkü donanma personelinin bildiği ve düşündüğü bir muharebe şekli değildi..” 


64 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 218,219. 


65 Örneğin H. W. WILSON Türklerin toplam 58 kişi zayiat verdiğini, Barbaros'taki zayiatın 5 ölü 21 yaralı olduğunu yazmaktadır. Yazar Yunanlıların zayiatını da şöyle belirtiyor: 


“Averof bir aralık torpidolarını kullanmak maksadıyla 3000 yardaya kadar sokuldu ve bu sırada su hattına bir büyük mermi ve güvertesi üstündeki aksamına da 15 küçük mermi isabet etti. Vuku bulan zayiat bir ölü ve yedi yaralıdan ibaretti. Spetsai ile Hydra'ya da toplam beş mermi isabet etti ve mühim bir hasar yapmadı; Psara ise ateşten tamamen masun kaldı. Muharebeden sonra her iki taraf zafer iddiasında bulundular ise de Türklerin ricat ettikleri inkâr edilmezdir.” (Bkz.: Zırh Devrinde Deniz Muharebeleri, Çeviri: Lütfü ÇEKİÇ, Cilt 1: 1850-1914, s. 381 ve Dipnot 13) Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ Barbaros'ta yara savunma partisinden beş kişinin öldüğünü, Donanma Çanakkale'ye dönünce 18 ölü ve 40 yaralı'nın karaya çıkarıldığını ve Reşit Paşa hastane gemisine nakledildiğini belirtiyor. (The Ottoman Steam Navy, s. 22) 


66 Bkz.: Mithat IŞIN; a.g.e., s. 219. 
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Afif Büyüktuğrul iki tarafın hasarlarını belirttikten sonrada şöyle yazıyor: 


“Bununla beraber her iki tarafta kendini muharebenin galibi sayarak şenlik yaptı. Halbuki, yara almak veya gemi kaybetmek her muharebenin tabii bir neticesidir. Galibiyet veya mağlubiyet ise, muharebe sonunda meydana gelen durumla taayyün eder (meydana çıkar, belli olur). 


İmroz muharebesi neticesinde böyle bir durum meydana gelmedi. Osmanlılar, Yunan Donanması'nı imha etmek veya politik durumda akisler meydana getirecek kadar Yunanlılara hasar verdirmek için muharebe yapmışlardı. Böyle bir netice elde edilmiş değildi. Diğer taratan Yunanlılar, Osmanlı Donanmasını imha etmek için, Boğaz önünde iki gün bekledikten sonra, muharebe yapmışlardı. Şu halde onlar da amaçlarına ulaşamamışlardı. Bununla beraber Osmanlı Donanması, gemileri daha eski ve hurda olmasına rağmen, iyi bir muharebe kifayetine malik olduğunu ispat etmiştir. 


Bu durum karşısında İmroz muharebesinde elde edilen üstünlüğü neticeye ulaştırmak için, Osmanlı Donanması'nın Yunan Donanması'nı takip etmesi gerekirdi. Donanma Komutan Vekili mütalâa ve kanaatine göre Âsar-ı Tevfik ve Mesudiye zırhlılarının sekiz milden fazla sürat yapamamaları kendi kararlarına daima menfi olarak tesir etmişti”* 


Afif Büyüktuğrul diğer bir kitabında da konu hakkında şu fikirleri savunuyor. 


“Böyle kritik bir anda Türk Donanma Kumandanı, kolay kolay akla sığmayacak bir kararla Averof'un imha edilmesini müstakil fırka kumandanına (yani Rauf Beye D.H.) bırakır ve bizzat muharebeyi keserek Boğaz'a avdet eder. 


Her halde Donanma Kumandanı, müstakil fırkanın düşmana son darbeyi vuracağına şüphe etmemiştir ve kaldırdığı bir işaretle bu vazifeyi Rauf Bey'e bırakmıştır. Kaldırdığı işaret diyoruz. Çünkü Rauf Bey bu işareti görmemiştir. Düşman da, talihin verdiği bu fırsattan istifade ederek üssüne avdet etmiştir. 


O gün bugün, Türk denizcileri arasındaki münakaşa mevzuu mezkur işaretin verilip verilmediği, alınıp alınmadığıdır. Kanaatimize göre üzerinde durulması gereken mesele başkadır. Biz, durumu şöyle muhakeme etmekteyiz: 


Donanma kumandanı, denizde muharebe yapan bir donanma kumandanı, yaptığı mücadeleye stratejik bir kazanç sağlayıncaya kadar devam etmek zorundadır. Bilhassa muharebe yaptığı hasım kuvvetleri, düşmanın topyekün kuvvetleri 


67 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 145,147,148. 


68 İşaret kaldırmak: Bir emri veya haberi diğer gemi/gemiler/sahil istasyonuna ulaştırmak maksadı ile manası 
bu emir/haberi ifade eden işaret sancağını veya işaret sancaklarından oluşan bir kombinasyonu işaret savlosuna çekmek. İşaret sancağı ve işaret savlosu için Özel Sözlük'e bakınız. 
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ise ve düşmanın başka taraftan gelebilecek diğer bir taarruzu beklenmiyorsa, donanma kumandanının sıkı sıkı düşmanına bağlanması lâzım gelir. 


Donanma Kumandanı yaralanmış olan Averof'un batırılmak vazifesini, kaçmakta olan diğer üç Yunan zırhlısını bizzat takip etmek maksadıyla, Rauf Beye bırakmış olsaydı yine makul bir karar vermiş olurdu. 


Lâkin Yunan zırhlıları kaçmadığı gibi, Donanma Kumandanı da vazife hakkında Rauf Bey'e emir verir vermez, daha işaretin alınıp alınmadığını düşünme- den limana avdet etmiştir. İşte hata buradadır. Burada Donanma Kumandanı'nın vereceği karar: 


1. Harekâttan sakıt bırakıncaya kadar Averof ile muharebe etmek 
2. Bilâhare diğer üç zırhlıya dönmektir. 


Müstakil Fırka Kumandanı Rauf Bey, sadece bir filotilla komodoru değil, Donanmada müstakil çalışan bir birliğin kumandanıdır. Onun da, düşmanı imha etmek suretiyle denize çıktığı muhakkaktır. Şüphesiz Rauf Bey, muharebenin, Türk Donanması'nın üstün atışı tesirinde olarak devam ettiğini bizzat görüyordu. Böyle bir anda, Donanma'yı yalnız başına bırakmak değil, müstakil fırkayı zafere ulaştıracak şekilde hareket etmesi lazım gelirdi. Nitekim böyle bir fırsat da Rauf Bey'in kucağına düşmüştü.“? Nasıl olsa Donanma, düşmanını imha edecektir mülahazasına kapılması Rauf Bey için doğru olmamıştır. Bekleyecek, düşmanın zayıf tarafını kollayacak ve bulduğu yerde düşmanı batıracaktı. 


Netice olarak kanaatlerimiz, her iki kumandanı da hatalı görmektedir. İmroz muharebesinin, Yunan Donanması'nın imha edilmesi suretiyle zafere ulaştırılması, tekmil Ege adalarının istirdad edilmesi (geri alınması) gibi çok büyük 


69 Bu hususta Mithat Işın şu açıklamayı yapıyor: 


“... Bu halde birinci derecede Birinci Muhrip Fırkası'nın kendiliğinden hücum edip etmemesi keyfiyeti incelemeye değer. Birinci Muhrip (Müstakil) Fırka Komutanı ile bu fırkadaki muhrip komutanlarının en sarih ve en zengin malumatı ihtiva eden savaş raporlarına ve diğer eldeki vesika ve bilgilere dayanarak hakikate en yakın bir surette muharebe hattı ve mevkileri haritaya konacak olursa Birinci Muhrip Fırkası'nın 10.17'de muharebe hattımızın sancak kemeresi gerisinde ve ortalama Barbaros'tan 
3500 m kadar mesafede olması icap eder. 


Eldeki umumi kayıtlar da bunu teyit ettiği gibi evvelce işaret edildiği veçhile 10.20'de Muavenet'in (Muavenet-i Milliye muhribinin D.H.) Boğaz bölgesinde bulunan Mecidiye ile simaforla muhabere etmiş olması bunu bir kere daha ve kati surette takviye eder. Bu halde müstakil fırkanın mevkii, rotası bir torpido hücumuna kalkmasına müsait sayılamaz. Savaş raporlarında yazılı olduğu gibi bu fırkanın rotası cenup rotasında, Bozacaada kanalına müteveccihti. 


Hatta 10.17 raddelerinde müstakil fırkanın Barbaros'un kemeresinde ve yakın mesafede bulunduğu, şimal rotası üzerinde seyir ettiği kabul olunsa dahi vaziyet zaviyesi, torpido sürati ve Averof'un süratine nazaran, azami birlik sürati ancak 22 mil raddelerinde olan bir filotillanın iskele başomuzluk istikametinde bulunan ve takriben rotası 022° olan Averof'a karşı bir önleme mevkii alarak hücum ve atış yapabilmesi imkânı hiç yoktur. (а.9.е., s. 225) 
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bir kazanç meydana getirebilirdi. Türk Donanması sadece Averof'u sakatlamakla iktifa edince, stratejik durumda hiç bir değişiklik olmadı. Muharebenin yegâne fayda verdiği nokta Türk personelinde hasıl olan moral yüksekliğidir. Fakat aynı mütalâa Donanma Kumandanı'nın şahsiyeti hakkında beyan edilemez. Çünkü Donanma Kumandanı, sakatlanmış olan Averof'u denizde bıraktığı gibi, muharebeden sonra da İmroz muharebesinin neticelerini toplayacak hiç bir hareket 


yapmamıştır.” 


Mithat Işın'ın araştırma sonuçları ve değerlendirmeleri de şöyle: 


“10.17 muharebe dönüşü, üzerinde durulması lazımgelen mühim bir tabiye (taktik) ve aynı zamanda sevk-i idare meselesi teşkil eder. Türk zırhlıları tesir (altına) aldıkları ve savaşın kati neticeye varacağı çok müsait zaman (rüyet), mevki ve mesafe şartları altında, muharebe dönüşünü yapacakları yerde “T” ye alınmamak üzere tedricen rotasını sancağa kırmalı ve muharebeye devam etmeli idi. Bu tarzda inkişaf edecek bir muharebede de Averof'un (sürati ve yabancı bir kıyıya yaklaşması (Gelibolu Yarımadası'nı kastediyor. D.H.) sebebiyle] daha evvel dönmesi daha muhtemeldi. Ve bu kuvvetli ihtimal de ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri lehinde bir tabiye üstünlüğü verebilirdi. Yunan neşriyatında da kuvvetle ve katiyetle işaret edildiği veçhile bilhassa rüyet bu esnada Yunanlılar için çok fena ve müz:'iç (rahatsızlık verici) idi. Türk zırhlılarının ateş kudreti ve Barbaros'la Turgut'un zırhları da Averof'a karşı üstündü. Binaenaleyh kati, ısrarlı topçu muharebesi daima Avreof'un aleyhine netice verirdi. Bu sebeple savaşın kesilmesine asla fırsat verilmemeli ve bu müsait fırsat asla kaçırılmamalı idi. Bu esnada Yunan'ın en kudretli filotillalarının henüz muharebeye tesir edecek sahaya intikal etmediği ve Leon sınıfının da Hidra (Hydra) sınıfı zırhlılar yakınında olduğu da görülmekte idi. 


Donanma Komutanlığı bu dönüşün Averof'un attığı torpidodan kaçmak zarureti ile yapıldığını savaş raporlarında sarahatle kaydetmektedir. 


1914 harbinin deniz muharebelerinde dahi bu tarzda birçok defalar yanlış raporlar verilmiş ve bu yanlış raporların operatif ve tabiye üzerinde tesirleri dokunmuştur. Keza muharebe hattındaki torpido hücumları torpido atışları ve bunlara karşı kaçınma manevrası da -İskajerak (Skaggerak/Jutland) muharebelerinden 
(31 Mayıs - 1 Temmuz 1916da vukubulmuştur.) sonra da - birçok münakaşalara, ithamlara sebep olmuştur. Ve devam edip durmuştur. Ve hakikaten muharebe mesafesi 3200 m iken takip edilen rotaya nazaran Averof'un atacağı 3000 m mesafeyi haiz bir torpido Osmanlı muharebe hattına kati surette varacaktı. 


Fakat 16 değil, altı-sekiz kertelik bir dönüş veya çarkla torpidonun atış mesafesinden çıkılır veya atılan torpidodan kaçınılabilirdi. Bundan başka cüreti kadar, ateş altında bilgi ve muhakemesi kuvvetli kalan komutanları tarih bu mevkie la- 


70 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Bizim Harplerimiz, s. 65,66. Aslında Averof çeşitli isabetler almışsa da bilahare görevini 
yapamayacak şekilde ciddi bir sakatlanmaya maruz kalmamıştı. 
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yık görmüştür. Hatta Celiko [5Каррегак Deniz Savaşı'nda İngiliz Büyük Donanma (Grand Fleet)sının komutanı Oramiral (bilahare Büyükamiral) John Jellicoe} nun bile böyle dönüşler yüzünden ne kadar tenkit edildiğini hatırlamak lâzımdır.” 


Filotilla'nın muharebede kullanılışı hakkındaki görüşleri de şöyle: 


“Mecidiye rehber kruvazörü olmak üzere filotilla, Yadigâr (Yadigâr-ı Millet) sınıfı, Basra sınıfı ve Demirhisar sınıfı üç küçük birlik halinde toplanmalı ve bunlara keşiften başka muharebe vazifeleri sarahatle gösterilmeli, verilmeli idi. Halbuki bunlar hem parçalanmış hem de dağıtılmıştır. Ve bundan sonra da taarruzi vasıfları haiz bu gemiler Mecidiye, Numune, Gayret, Yarhisar, Demirhisar, Sivrihisar, Sultanhisar ve Hamidâbad Boğaz ağzına bağlanmış, orada bekletilmiştir. 
Komodor ise, hatta Bozcaada'ya doğru da ilerlemeye lüzum görmeksizin, hiç bir hareket eseri göstermemiştir. Ve hemen hemen olduğu yerde duraklamış, seyirci kalmıştır. Muharebe sahasında ve muharebe hattında daha faal bir mevki alan ve gösteren Birinci Muhrip Fırkası (müstakil fırka) ise, ikisi küçük üç muhripten müteşekkil olmak üzere üstün Yunan filotillasına karşı hem zayıf tutulmuş ve hem 


de Mecidiye gibi bir kruvazörle desteklenmemiştir...? 


Barbaros'tan çekilen torpido hücumu mesajının görülüp görülmediğini inceleyen Afif Büyüktuğrul bu konuyu Rauf Orbay'a sorduğunda; 


“Madem tarih yazıyorsun, muharebenin krokisini çiz ve bak bakalım ben o mesafeden Râmiz'in işaretini görebilir miydim?” demiştir. 


Büyüktuğrul şöyle devam ediyor: 


“O zaman Barbaros'un seyir subayı Yüzbaşı Mehmet Fahri de (Cumhuriyetin ilk donanma komutanlarından rahmetli Amiral Fahri Engin) ‘Mesafe uzaktı; üstelik hem bizim mermilerimiz, hem de Yunanlıların mermileri büyük çoğunlukla 


kısa düştüğünden, iki hat arasında adeta bir mermi yağmuru vardr demişti.” 


Diğer taraftan Dipnot 60'da belirtilen Donanma Komutanının torpido hücumu emrini açıklarken kullandığı “.. Filotilla'ya torpido hücumu yapması...” ifadesinden mevki mesafeler yönünden bakıldığında Birinci Filotilla'yı kastettiği degerlendirilmektedir. Çünkü İkinci Filotilla Mecidiye ile birlikte Boğaz methalinde ve Kumkale bölgesinde mevki almıştı. O zamanki idari teşkilatta Donanma Komutanı emrindeki muhripler ve torpidobotların hepsi Filotilla'yı oluşturuyordu. 
Ancak görev teşkilatı yapılırken bu muharebede olduğu gibi Filotilla gemilerinden fırka/divisionlar oluşturuluyordu. Bunlara bu günkü terminolojiyi kullanarak “filotilla” ifadesini kullandık. (Çünkü günümüzde genel olarak ortalama dört-altı 


71 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 223. (Parantez içindeki ifadeler konunun daha iyi anlaşılması için bu kitabın yazarı 
tarafından ilave edilmiştir.) 


72 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 222. 
73 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt 4, s. 233. 
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adet aynı tip harp gemilerinden oluşturulmuş ve bir komodor emrine verilmiş birliğe filotilla diyoruz.) Dolayısiyle Rauf Bey'in birliğine o günkü terminoloji ile Birinci Muhrip Fırkası deniyordu. Neticeten Filotillaya torpido hücumu yapması emri hem birinci hem de ikinci fırkayı kapsasa da Barbaros'a olan mevki mesafeler yönünden emrin muhatabının Birinci Fırka (veya günümüzdeki ifadesi ile Birinci Filotilla) olması gerekir. 


Bu vesile ile torpido kullanma taktiği ve torpido tekniği yönünden Osmanlı Donanması'nın durumuna da değinelim. Bu konuda İmroz ve bilahare anlatılacak olan Mondros muharebeleri sırasında Barbaros seyir subayı muavini olan Sait Halmarvın 1944'te yazdığı (Tümamiral ve Harp Filosu Komutanı iken) açıklamaları aşağıdadır. 


<.. Fakat Müstakil Filotilla Komodoru bu işareti (Barbaros'tan çekilen torpido hücumu yapılması emrini D.H.) görmese dahi mevkiinin çok müsait oldugunu takdir ederek (Dipnot 69'da ise Mithat Işın mevkiinin hücum için uygun olmadığını açıklıyor D.H.) hücuma geçmeli idi diye düşünülebilir. Lakin o tarihte torpidobotların gündüz torpido hücumu yapmalarını düşünmüş ve bunu talim etmiş hiç bir subayımız yoktu, hatta muharebeden sonra gelen bir Alman deniz albayının Muavenet ve Gayret (Muavenet-i Milliye ve Gayret-i Vataniye muhripleri D.H.) gibi o zamanın en yeni ve en süratli torpidoları (yazar torpido atma imkânları da olduğundan bu muhripleri torpidobotun kısaltması manasında torpido olarak belirtmiş D.H.) ile gündüz torpido hücumu yapılabileceği hakkında Donanma kurmay heyetiyle yaptığı müzakereler bile donanma erkânının istihfafını mucib olmuştu (hafife almasına, ehemmiyet vermemesine sebep olmuştu)... 


“Bundan başka o tarihe kadar bahriyemizde açılan torpido kurslarında yalnız torpido atış nazariyatı ve torpido regülesi”* gösterilir ve fakat bir torpidobot'tan büyük bir gemiye gündüz ve hatta geceleyin dahi nasıl hücum yapılacağı gösterilmezdi. Hatta bir hedefe dahi torpido atılamamıştı. 


Üst üste iki sene açılan torpido kurslarında atılan torpidoların hepsi batmıştı. 
Bahriye bunun sebeplerini araştırmakla meşguldü. Pek iyi hatırlarım ki; bu hadise üzerine poligon atışı mahiyetinde atılan ondan fazla torpidonun hepsinin levha-i ma'sı” patlamış ve torpidoların hepsi atışı yapan geminin hemen yanında batmıştır. Bu satırları yazmaktan maksadımız o tarihte torpido silahının tabiyesi bilinmedikten başka alelade bir atış yapacak personelin bile bulunmadığını tebarüz ettirmektir. O zamanlar bahriyemizde bulunan İngiliz heyeti yalnız ve nazari olarak atış kavaidini (kaidelerini, usullerini) ve torpidoların regülesini öğretmişti. 


74 Özel Sözlük'e bakınız. 
75 Özel Sözlük'e bakınız. 
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Bu itibarla müstakil оа komodoru önleme mevkiinde bulunduğunu, hücum için güzel bir fırsat ele geçirmiş olduğunu takdir ederek torpido hücumuna kalkmış olsa idi dahi (ki; Rauf Bey hücuma kalktığını ve fakat yüksek süratinden istifade eden Averof'un kaçtığını söyler) torpidoları atacak ve hedefe isabet ettirecek yetişmiş, personel yoktu.””* 

İmroz muharebesi esnasında Osmanlı Donanmasındaki topçuluk durumunu da o zamanki Donanma Kurmay Başkanı Kurmay Binbaşı Vasıf şöyle açıklıyor: 


“İmroz harbi bahrisinde adem-i muvaffakiyetin esbabı müteferrikası (yan sebepleri) yok değil ise de sebebi asli ve esasisi ancak ve ancak “attığını vuramamak' keyfiyetidir. Çünkü; harp raporundaki endaht cetveline” bakılırsa etraf ve istihlâk olunan cephane miktarı akıllara hayret verir. Düşmanın ferdayı harpte (harp sonrasında) yine Boğaz'a tasallut ettiği ve sellemehüsselâm ötede ve berideki seyrüseferi düşünülürse bu kadar endahta karşı belki kendisine hiç isabet vaki olmadığı anlaşılır. Zira bir iki âli feveranlı (yüksek infilaklı H. E.) humbaranın ezkaza isabeti Averof'u vahim surette cerih eder (yaralar) ve belki garkeylerdi (batırırdı). 


O halde endahta nazaran, değil yüzde ve hatta binde bile bir iki isabet yok demektir. Bu isabetsizliği tevlit eden esbap ikidir. Birincisi personel ve ikincisi daha mühimi materyaldir. 


Personeli şikayetten maksat cebânet (korkaklık), ihanet veya ademi dikkat değildir. Ancak noksan vukuftur. Bu ise o esnada donanmada bulunanlara imtisal etmeyip umuma гасійіг” 


76 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 477 (Ek Vesika No 20, 22 Mayıs 1944, Harp Filosu К. Tümamiral S. HALMAN). Müstakil 
Filotilla'nın 12 Aralık'ta Marmara'da torpido atış tecrübeleri yaptığını ve Rauf Bey'in emrindeki her muhribin 8 
kts süratle çekilen hedef üzerine 2000 m mesafeden ikişer torpido attığını daha önce belirtmiştik. Bu tecrübeler sonunda Rauf Bey'in Başkomutanlık Vekâletine telsizle aynı tarihte verdiği raporda “... Alessabah (sabahleyin, erkenden) Gelibolu civarında, mevcut olan bilcümle torpidoları 2000 metredeki sabit ve seyyar hedeflere endaht ederek kâffesinin (hepsinin) nişane-i isabetlerini (isabet izlerini, belirlilerini) gördüm...” denilmektedir. (Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 197). Bu durumda Sait Halman'ın açıklamalarının en azından Rauf Bey'in filotillası için geçerli olmayacağı anlaşılıyor. Diğer taraftan Dipnot 58'de verilen Rauf Bey'in savaş raporunda, Sait Bey'in belirttiğinin aksine Rauf Bey'in torpido hücumuna kalktığına dair bir ifade bulunmadığı görülmektedir. 


77 Muharebe hattındaki zırhlılarımızın attığı mermi miktarları: 
Barbaros: 28 cm'lik toplardan 127 adet 10,5 cm'lik toplardan 159 adet Turgut Reis: 28 cm'lik toplardan 100 adet 10,5 cm'lik toplardan 64 adet Mesudiye: 24 cm'lik toplardan 63 adet 15 cm'lik toplardan 198 adet Âsar-ı Tevfik: 15 cm'lik toplardan 143 adet 12 cm'lik toplardan 307 adet 


(Mithat IŞIN, a.g.e., ѕ. 457, Ek Vesika No 18 (Türk ve Yunan Filoları arasında 16 Aralık 1912 Pazartesi günü vukubulan İmroz Deniz Muharebesi hakkında Donanma Komutanlığı Vekâleti tarafından umumi karargaha takdim edilen rapor suretidir.) Bu tabloda görülmemekle birlikte Muavenet-i Milliye'nin 7,5 cm'lik 7 mermi, Taşoz'un da 6,5 cm'lik 
32 mermi attığı, Mesudiye'nin ise 15 cm'lik 198 değil 414 mermi attığı yine Mithat IŞIN'ın kitabındaki Cetvel 15'de 
gösterilmiştir. Böylece atılan mermiler toplamı 1 168'dir. 
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Vasıf Bey daha sonra sağlıklı atış kontrol için gerekli alet, edevatın bulunmadığını, atışların çok iptidai metodlarla yapıldığından istenen netice alınamadığını izah ediyor.” 


Son olarak Nizamettin Akerman'ın derlediği “Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri” kitabındaki bu muharebenin değerlendirilmesine bakalım: 


“.. Üzülerek ve acınarak tekrarlanabilir ki, birinci deniz muharebesinde (İmroz muharebesi kasdediliyor D.H.) Osmanlı Donanması'nın muzaffer olmasına ramak kalmışken ve üstünlüğün Osmanlı sancağına geçmesi belki bir iki dakikalık bir himmeti gerektirirken, büyük taktik hatalar, daha doğrusu düşmanı kahretmek kesin azminin bulunmamasından bu pek büyük ve olağanüstü fırsat elden kaçırılmıştı. Averof'tan gemilerimize torpido atılabilecek kadar yakın bir mesafede harp ediliyorken, bizim torpido filomuzun hücum etmemesine neden olanlarla düşmanın bir tek önemsiz isabetine karşılık hasım amiral gemisinin yarı yarıya ateş kesme zorunluluğunda kalması üzerine muharebeyi sürdürüp kesin sonucu alacak yerde geri dönme emrini veren ve uygulayanların maddi ve manevi sorumlulukları gerçekten pek büyüktür. 


Bu suretle, birinci deniz muharebesini kazanmışken kaybeden Osmanlı Donanması'nın kömür ve cephane noksanını hemen ve süratle tamamlayarak, düşmanı yaralarını onarmaya meydan vermeden arayıp bulması ve yenmesi gerekirken, gerek noksanların tamamlanmasında, gerek yeniden harbe çıkmakta ağırlık ve yavaşlık gösterenlerin omuzlarına yüklenen sorumluluk yükü son derece ağırdır” 


ч... Birinci muharebe sırf komuta heyetinin azimsizlik, tereddüt ve cidden harp etmek ve muzaffer olmak fikrinin bulunmamasından dolayı böyle bir sonuca varmıştı...” (s. 84,85) 


Mondros Muharebesine kadar Ege'de harekât 


Donanma muharebeden dönünce harp hasarlarının ve diğer arızaların onarımı ile cephane, kömür, su ve diğer malzemenin ikmal işleriyle uğraşıldı. 


Çanakkale bölgesi evvelce bir deniz üssü olarak hazırlanıp teşkilatlandırılmadığı için ikmal işleri, hem gemi personeli yönünden çok meşakkatli oluyor hem de gereğinden çok uzun sürüyordu. 


Yadigâr-ı Millet 19 Aralık'ta sancak türbininin onarımı için İstanbul'a gönderilmiş ve onarım hitamında 6 Ocak'ta Çanakkale Boğazına dönmüştür. 21 Aralık'ta ikinci kazanı da akmaya başladığından sürati 10 kts’ a düşen Samsun'un ka- 


78 Bkz. Mithat IŞIN, a.g.e., 5. 482-484. 
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zanlarının değişmesi gerekiyorsa da borular yurtdışından henüz gelmediğinden geçici bir onarıma tabi tutularak hafif görevlerde kullanılması tavsiyesiyle filotillasına katıldı. Kütahya torpidobotunun İstanbul'daki onarımı da 7 Ocak 1913'de bitirilerek Çanakkale'ye yollandı. 


Muharebede hiç bir isabet almadığı halde kendi toplarının sarsıntısı ile Âsar-ı Tevfik'te bir çok hasar meydana gelmişti. Bunların en önemlisi iskele 15 cm'lik top kürsüsünün takviye kemerelerinin kırılmış olmasıydı. Çanakkalede tamiri mümkün olmadı. İstanbul'da onarımına da Başkomutanlık Vekâleti müsaade etmedi. Topun onarımı yapılamadı. Muharebede sarsıntı nedeniyle biri hariç diğer ışıldakları kullanılamaz hale gelmişti. Bu geminin muharebe ile ilgili olmayan esas sorunu kazan borularının patlamış olmasıydı. 17-29 Aralık arasında kısmen onarıldı. 


Mesudiye'nin müzmin kondenser arızası palyatif onarımlarla ancak 3 Ocak 1913'te bitirilebildi. Ayrıca beş ışıldağından üçü harap olmuştu. Tamir edilemedi ve yenilenemedi. Dinamo ve değişmesi gereken tulumbalarının arızaları da elden geldiğince giderildi. 


Mesudiye ve Âsar-ı Tevfik'in arızalı olmaları karşısında Râmiz Bey'in 19 Aralık'ta gemi komutanları dahil topladığı bir harp meclisindeki görüşmeler sonucunda aşağıdaki yeni kuruluş yürürlüğe girmişti. 


1. Muharebe Divizyonu (Komutan Alb. Râmiz) 
3 Zırhlı (Barbaros; Turgut Reis, Mesudiye) 
4 Torpidobot (Demirhisar, Sultanhisar, Sivrihisar, Hamidabad) 
1 Hastane Gemisi (Reşit Paşa) 
2. Müstakil Fıkra/Divizyon (Komdor: Ön Yzb. Hüseyin Rauf) 
1 Kruvazör (Mecidiye) 
3 Muhrip (Muavenet-i Milliye, Gayret-i Vataniye, Nümune-i Hamiyet) 
3. İkinci Fırka/Divizyon (Komodor: Yb. Hakkı) 
1 Torpido Kruvazörü (Berk-i Satvet) 
3 Muhrip (Taşoz, Yarhisar, Basra) 
4. Üçüncü Fırka/Divizyon (Komodor: Bnb. İsmail) (Âsar-ı Tevfik Komutanı) 


1 Zırhlı (Âsar-ı Tevfik) 
1 Muhrip (Samsun) 
I Depo ve Tamir Gemisi (Tirimüjgân) 


2 Mayın gemisi (İntibah, Samsun) 
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Barbaros ve Turgut Reis'te mermi isabeti ve kendi toplarının sarsıntısından meydana gelen hasar ve arızalar harp kifayeti yönünden ehemmiyetsizdi. Yalnız her iki gemide de gece seyri ve emniyet yönünden önemli olan bir çok ışıldak harap olmuştu. İstanbul piyasasında ışıldak aynası bulunamadığından gemiler sağlam ışıldakları ile iktifa etmek mecburiyetindeydi. 22 Aralık'ta her iki geminin de onarımları tamamlanmıştı. 


Donanma Komutan Vekili Yunan Donanması hakkında bilgi toplanması maksadıyla Müstakil Divizyon (Filotilla) Komutanına Limni, Tavşan Adaları, Bozacada bölgesinde keşif görevi verdi. Müstakil Divizyon 19 Aralık'ta yapılan yeni teşkilata göre Mecidiye kruvazörü ile takviye edilmişti. Bu keşif harekatı için ayrıca Berk-i Satvet torpido kruvazörü de filotilla emrine verildi. 22 Aralık 07.00'da birlik Çanakkale'den hareket etti. Komodor Muavenet-i Milliye muhribinde idi. Turgutreis ve Barbaros da harekât müddetince Çanakkale'de demirli olarak harekâta hazır şekilde bekleyecekti. Çanakkale Boğazı çıkışı, Bozcaada, Limni adası üçgeni içinde birlik çeşitli kereler Yunan muhripleriyle karşılaştı. Karşılıklı top atışları olsa da her iki tarafta da kayda değer bir hasar meydana gelmedi. Müstakil Filotilla Yunan ana kuvvetine de rastlamadı. Ancak bu harekât sırasında zikredilmeye değer iki husus Yunan denizaltısının (Delphin) torpido hücumu ile muhriplerimizin Bozcaada kasabasını bombardımanıdır. Saat 10.45 е Müstakil Filotilla Bozcaada kasabasında Yunan bayrağı olan binalara ateş açmıştı. Bozcaada'nın kuzeydoğusundaki Mecidiye muhriplerin gerisinde bulunuyordu. Bu sırada yaklaşık 500 metre mesafeden Yunan denizaltısı torpido attıysa da torpido Mecidiye'ye isabet etmedi. Mecidiye'nin dümen suyunda bulunan Berk-i Setvet denizaltının periskopunu ve torpido izini görmüştü. Hem Mecidiye'yi ikaz etti hem de Muavenet-i Milliyedeki komodora rapor etti. Her iki kruvazör ve olay mahalline gelen muhripler periskop'un kaybolduби nokta etrafında bir saat araştırma yaptılarsa da bir sonuç alamadılar. Su bombası henüz Osmanlı Donanmasında mevcut bulunmadığı için toplara azami alçalış açısı verilmişti. Muhripler ya top atmak veya çarpmak/mahmuzlamak suretiyle denizaltıyıimha edeceklerdi. Hatta Muavenet-i Milliye bir iki kere denizaltının izi görüldügünden, topunun azami alçalış açısı ile denize bir kaç mermi attı. 


Rauf Bey 11.41'de kruvazörlere Limni adası yönünün gözetlenmesi görevini vererek 11.45'den itibaren 10 dakika müddetle Gadaro adasındaki fener kulesini bombardıman etti (Gadaro adası Bozcaada ile Anadolu sahili arasındaki bu günkü ismi Orta Fener adası olan küçük bir ada D.H.). Çünkü bu kule, Yunan muhriplerinin geceleyin Bozcaada limanına girip çıkmasını kolaylaştırıyordu. 
Rauf Bey kruvazörleri Çanakkale'ye gönderip muhriplerle İmroz adasına kadar yükselip etrafı gözetledikten sonra 12.20'de tekrar Bozcaada kasabasına yaklaştı ve Yunan bayrağı çekmiş olan binaları bombardımana devam etti. 


Filotillanın bu hareketi adadaki Osmanlı halkını heyecana sevketmişti. Kıyılara koşuştular. Bir kısım halk sandallara binerek muhriplerin civarına gelmeye 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başladı. Fakat 12.35'de Muavenet-i Milliye'nin Limni yönünden süratle yaklaşmakta olan üç bacalı bir harp gemisi görmesi üzerine muhripler ateş keserek 20 
kts süratle Tavşan Adalarının doğusuna doğru uzaklaştılar. Biraz sonra sayıları artan düşman gemileri hemen aynı süratle Tavşan Adası (Kara Ada/Mavro)'nun kuzey yönüne doğru ilerliyordu. Bunlar Avreof ve Leon sınıfı muhriplerdi. Biraz sonra İmroz güneyindeki diğer muhripler de Averof grubuna katıldılar. Muhriplerimiz Tavşan Adalarını kuzeye doğru geçince 12.50'den itibaren düşman muhriplerinin ateşi ile karşılaştılar. Muhriplerimiz süratlerini 24 kts'a çıkararak Boğaz giriş rotasına devam ederken Orhaniye bataryamızın ateş ve koruma menzili dahilinde bulunan ve Boğaza intikalde olan Mecidiye düşman muhriplerine ateş açtı. Bu esnada bu bölgeye gelmiş olan İkinci Muhrip Fırkamız da ateşe başladı. 
Mecidiye'ye harp kifayetine tesir etmeyen bir mermi isabeti, keza Yunan muhribi Panthir'in de Mecidiyeden atılan bir mermi ile isabet almasından sonra Yunan gemileri muharebeyi kesti ve Limni adası yönünde uzaklaştılar. Bu harekât sırasında Nümune-i Hamiyet'in 7,5 cm'lik kıç topu arızalandığından onarım için anılan gemi İstanbul'a (tersaneye) gönderilmiştir. 


Yunan ana kuvveti geceyi İmroz adası kuzeyinde geçirdi ve ertesi gün Bozcaada'ya demirledi. Donanma Komutanı Müstakil filotillanın bombardımanı sırasında sevgi gösterisinde bulunan ada Türklerine ceza olarak erkeklerin büyük kısmını adadan alarak Mondros'a kömür işçiliği yaptırmak üzere götürmüş, adadaki silahendaz sayısını da artırmıştır. 


18 Aralık 1912'de Padişah Bahriye Nezareti'nin Bab-ı Âli kanalı ile talebi 
üzerine Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve Preveze Deniz Savaşı öncesinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasındaki Osmanlı Donanması'na 25 Eylül 1538'de çekilmiş olan sancağın Donanmaya savaş zamanı çekilmesine izin verdi. 
Kanuni'nin fetih sembolleri ile süslü olan bu sancağın aynısı padişah Abdülmecit tarafından Hicri 1271'de (1854-1855) Kırım Savaşı'na katılan Mahmudiye kalyonuna çekilmek üzere hediye edilmişti ve Bahriye Müzesinde korunmaktaydı. 
Sancak uğur sayılarak, savaş esnasında kumandan gemisine çekilecek ve böylece Donanma mürettebatının manevi gücünü artırmasına vesile olacaktı. 24 Aralık 
1912 günü Arap Şeyhlerinden bir zatla, birkaç yaverden oluşan bir heyet İstanbuldan Barbaros zırhlısına geldi. Bu grubun görevi Barbaros'un tarihi sancağını komutana teslim etmek ve sancağın çekilme töreninde hazır bulunmaktı. Ayrıca sancakla beraber çekilmek üzere bir atlas kese içine konulmuş “Ayat-ı Kur'ani- ye” (Kur'an Ayetleri) de saraydan Bahriye Nezaretine gönderilmişti. Saat 11.50'de sancak Barbaros'un gizine çekildi, simafor” işaretiyle bütün gemilere bildirildi. 
Bilahare muharebede tekrar çekilmek üzere 10 dakika sonra arya edildi.** 


79 Özel Seklük'e bakınız. 


80 Bkz.: II. Meşrutiyet'ten І. Dünya Savaşı'na Osmanlı Bahriyesine Dair Notlar, Sabahattin ÖZEL, Önder KOCA- 
TURK, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı 46/2009, s. 240; Mithat IŞIN, a.g.e., s. 243,244. 
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İmroz muharebesinden sonra Yunanlılar evvelce belirtildiği gibi Kasım ayında işgale başladıkları Sakız ve Midilli'nin işgalinin tamamlanmasına ağırlık verdiler. 
Ege kıyılarımıza en yakın mesafeleri yaklaşık olarak Sakız'ın 4 mil, Midilli'nin de 
5 mildir. Osmanlı Devleti ana karasına bu kadar yakın olan bu adaların işgalini, 
donanması ile Egede deniz kontrolünü sağlayamadığı için önleyemedi. Adalardaki Osmanlı kuvvetleri kahramanca çarpıştılarsa da destek birlikleri gelmeyince sonunda yenildiler. Halbuki Yunan Donanması, Osmanlı Donanması Karadeniz ve Marmarada iken işgal ettiği Osmanlı adalarından Limni'yi ana kuvvetine harekât üssü, Bozcaada'yı da muhriplerine ve denizaltısına ileri üs yapmış, deniz kontrolünü de elinde tuttuğundan Yunanistan'dan Midilli ve Sakız'a her çeşit birlik ve malzeme nakliyatını, Çanakkale Boğazı'na adeta hapsedilmiş olan Osmanlı Donanması'nın müdahalesi olmadan rahatlıkla gerçekleştiriyordu. 


İstanbul'da 22 Kasım 1912'de havuza alınan Hamidiye'nin torpido yarasının onarımı bitirilerek kruvazör 1 Ocak 1913'de, 7,5 cm'lik topunun onarımı tamamlanan Nümune-i Hamiyet ile birlikte Çanakkale'ye hareket etti. İstifa etmiş olan filotilla komodoru Yarbay Hakkı'nın yerine atanan Yarbay Rifat da Hamidiye ile Çanakkale'ye geldi. Rauf Bey'in Hamidiye komutanlığına yeniden fiilen başlamasıyla müstakil filotilla da ortadan kalkmış oluyordu. 


Hamidiye ve Nümune-i Hamiyet'in de onarım sonu Çanakkale Boğazı'na gelmeleri ile 2 Ocak'ta Donanma aşağıda belirtilen yeni bir teşkilatlanmaya gitti.*' 


1. Donanma Komutan Vekili komutasında Muharebe Divizyonu (Ana Kuvvet, Muharebe filosu): 


4 Zırhlı (Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Âsar-ı Tevfik), 
2 Kruvazör (Hamidiye, Mecidiye), 


I Torpido kruvazörü (Berk-i Satvet). 


2. Yarbay Rifat komutasında Filotillalar: 
a. Birinci Muhrip Divizyonu 
Üç muhrip (Muavenet-i Milliye, Gayret-i Vataniye, Nümune-i Hamiyet b. İkinci Muhrip Divizyonu 
Üç muhrip (Taşoz, Basra, Yarhisar) 
c. Üçüncü Muhrip Divizyonu 
Bir muhrip (Samsun) 
Beş torpidobot (Akhisar, Demirhasar, Sivrihisar, Sultanhisar Hamidâbad) 
3. Bir Mayın gemisi (İntibah) 


81 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Balkan Harbi Tarihi VII. Cilt, Osmanlı Deniz Harekâtı 1912-1913, s. 160. 
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Çanakkale Boğazı'na en yakın işgal altındaki Bozcaada'nın 4 Ocak 1913'te Donanma ve Plevne vapuru ile getirilecek kara birlikleri (Yenihan Taburu)'nin karaya çıkarılması ve Donanma desteği ile geri alınması başarılamadı. (Bozcaada'nın en yakın Osmanlı sahiline mesafesi yaklaşık üçbuçuk mil olduğu halde). 


Başkomutanlık Vekâleti 5 Ocak 1913 günü Donanma Komutan Vekâletine, düşman nakliyelerinin Sakız ve Midilli adaları arasında pervasızca dolaşmakta olduğunu ve düşman donanmasının Psara adası civarında bulunduğunun haber alındığını bildirerek ertesi gün harekât yapılmasını emretti. Aynı gün, Sakız limanı mendireği içinde düşmanın iki posta vapuru ve dışında da Makedonya isimli yardımcı bir kruvazörü ile bir torpidobotu ve bir nakliye gemisinin bulunduğu hakkında Çeşme Liman Reisliğinden haber gelince Başkomutanlık Vekâleti, Donanma Komutanlığına bu gemilerin zapt ve müsadere edilmesini isteyen ikinci bir emir yolladı. Keza Başkomutanlık Vekâleti İzmir Komodorluğu'nun teklifini uygun bularak Bahriye Nezareti'nden İzmir'in hafif kuvvetlere üs olmak üzere süratle teçhiz edilmesini istedi. Diğer taraftan 5 Ocak 1913'te Donanma Komutan Vekâletine Sakız Adası'nın kritik durumunu belirttikten sonra, Âsar-ı Tevfik veya küçük bir gemi ile İzmire istinaden adaya yardım yapmak mümkün olduğu halde sadece Bozcaada ile uğraşmanın doğru olmayacağını belirterek bu hususta vakit geçirilmemesini ve süratle harekâta başlanmasını tekraren emretti. 


Donanma Komutan Vekilinin görüşüne göre, Sakız Adası'nın kurtarılması düşman donanmasını imha ederek deniz kontrolü sağlandıktan sonra adaya kuvvetli kara birliklerinin çıkarılması ile mümkündü. Üstün düşman karşısında askeri nakliyatın yapıldığı, tarihte görülmemişti. Asker çıkarmadan adaları kurtarmaya kalkışmak, cephane sarfından başka bir işe yaramayacaktı. İzmire istinaden harekât yapılması için önce Mesudiye'nin kondenser arızası giderilmeli, süratli ticaret gemileri ile İzmire 3-4000 ton Kardif (Cardiff) veya Ereğli kömürü acilen nakledilmeli ve adaları işgal edecek kara birlikleri ile ticaret gemileri İzmir'de toplanmalıydı. Ancak her şeyden önce bir deniz muharebesi ile deniz hakimiyeti sağlanmalıydı. Bunun için de gemilerin tamir edilip bu muharebeye hazır hale getirilmesi gerekliydi. Donanma Komutan Vekili bu görüşlerini belirten 7 Ocak tarihli telgrafını Başkomutanlık Vekâletine gönderdi. Donanma Komutan Vekili'nin yazısı sorumluluk alamayacağını belirten ve durumun bir kere de Bahriye Nezareti daire başkanları (reisleri) tarafından tetkik edilmesini teklif eden bir ifade ile bitiyorац." Donanma Komutan Vekili 7/8 Ocak gecesi Barbaros'ta bir harp meclisi toplayarak İzmir'in harekât üssü yapılması meselesini inceledi. Sonuçta İzmir uygun bulunmadı. Meclise katılanların şu üç noktada birleştiği görüldü: Gece denizde kalmamak, deniz egemenliğini kazanmadan hiç bir yere asker çıkarmamak, kati muharebeyi harekât üssümüzün civarında kabul etmek. Donanma Komutan Vekili bu kararları yansıtan bir yazıyı 8 Ocak'ta Bahriye Nezareti'ne gönderdi. 


82 Bkz. Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., ѕ. 165,166. 
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Mithat Işın'ın yazdığına göre bizzat Başkomutan Vekili, Harbiye Nezareti binasında 9 Ocak 1913'te saat 13.00'de büyük bir askeri meclisin toplanmasını emretti. Bu toplantıya, Bahriye Nazırı Vekili Salih Hulusi Paşa barış görüşmeleri nedeniyle Londrada bulunduğundan ona vekâleten Müsteşar Liva Amiral Rüstem Ahmet Paşa katıldı. Ayrıca iki eski Bahriye Nazırı da toplantıda hazır bulundular (Emekli Birinci Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa ve emekli Liva Amiral Halil Paşa). 
Diğer taraftan Genelkurmay Başkanı Ferik Ahmet İzzet Paşa, yardımcısı ve ikinci başkanı ile Bahriye Nezareti, Donanma ve Akdeniz (Çanakkale) Boğazı Kuva-yi Mürettebe Kumandanlığından ilgili kişiler de bu toplantıya katıldılar.” 


9 Ocak toplantısının tutanağı şöyledir: 


“Donanma Komutanlığı Vekâletinden Bahriye Nezareti Vekâletine mevcut (gelen) (8 Ocak 1913) şifreli mufassal telgrafnamede Donanmanın müddeti nehar (gündüz süresi) zarfında seyir ve hareketi mümkün ve faydalı olacağı meclisi harp kararına müsteniden işar olunduğundan sabahleyin gayet erkenden hareketle Yunan Donanması'nın üssül-harekâtı (harekât üssü) olan Mondros limanına teveccüh ve mezkür limandaki düşman tesisat-ı bahriyesinin tahrip olunması ve bu esnada düşman donanması zuhur ederse mahv ve tenkiline çalışılması tezekkür edilmiş (görüşülmüş) olmakla olveçhile hemen emrü ferman buyrulması siyakın- da işbu mazbata takdim kılındı.” 


Başkomutanlık Vekaleti bu tutanağı Donanma Komutanlığı'na göndererek, Donanma'nın derhal denize çıkması hususundaki emrini bir defa daha tekrarladı. 


10 Ocak'ta Yunan Doxa muhribi Osmanlı Donanmasının Bozcaada'yı bombardımanına bir karşılık olarak Beşike kasabasını, buradaki gözetleme istasyonunu tahrip etmek perdesi altında 46 mermi atmak suretiyle bombaladı. Donanma Komutan Vekili durumdan haberdar olur olmaz kruvazörlere harekete hazır olmalarını emretti. Maksadı, Bozcaada civarında keşif harekâtı yaptırmaktı. 
Kruvazör grubu komutanı Rauf Beye de düşman mubhriplerinin görülmesi halinde bir, iki mermi atarak onları tehditten sonra Nara'ya geri dönülmesini emretti. 14.00'de hareket eden kruvazörlere ilaveten 1 ve 2.ci Muhrip Divizyonlar da 14.15'de Naradan hareket ettiler. Berk-i Satvet'i İmroz civarını gözetlemek üzere Boğaz çıkışında bırakıp Beşike yönüne ilerleyen Hamidiye ve Mecidiye sadece bir Yunan muhribi ile karşılaştılarsa da mesafenin uzak ve muhribin önce güneye, sonra batıya uzaklaşıp gözden kaybolması nedeniyle ateş açmadılar. Bilahare kruvazörler İmroz güneyini keşif için genel kuzeye yöneldiler. Ada güneyinde karakoldaki iki Yunan muhribi ile karşılaştılarsa da bunlar hemen Limni yönünde uzaklaştılar. Mecidiye denize çıkmadan verilen emre sadık kalarak bu muhriplere 


83 Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 252,253 ve Cetvel No 17. 
84 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 253. 
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bir tek mermi attı. Bilahare geri dönüşe geçen kruvazörler, Boğaz methalindeki Berk-i Satvet'i de refakatlerine alarak 18.00'de Çanakkale'ye döndüler. Muhripler de Beşike bölgesine intikal etmiş fakat düşmana rastlamamışlardı. Kruvazörlerin geri dönmekte olduğunu gördüklerinden onlar da geri döndüler ve kruvazörleri takiben Nara'ya demirlediler. 


Bu suretle iki kruvazör, bir torpido kruvazörü ve altı muhrip büyük stratejik hedefler ortada dururken bir Yunan muhribi küçük bir yeri bombardıman etti diye denizlerde faydasız yere dolaşmış ve hiç bir başarı kazanamadan üssüne dönmüştü. Stratejik hedef Yunan Donanmasını kati neticeli bir muharebeye icbar ederek Ege Denizi hakimiyetini kazanmak ve sonra da düşman eline geçen adaları geri almaktı." 


Donanma Komutan Vekili, Başkomutan Vekâletinin Mondros'u bombardıman etmek ve denize çıktığı takdirde düşman donanmasını yok etmek hakkındaki emri gereğince bir harekât yapmaya karar verdi. Bu harekâta Donanma'nın bütün gemileri katılacaktı. Makine arızası nedeniyle sadece Nümune-i Hamiyet muhribi Çanakkale'de bırakılacaktı. 


Üç zırhlı, iki kruvazör, bir torpido kruvazörü ve altı muhripten oluşan ana kuvvetin görevi Mondros limanını bombardıman etmek ve Yunan Donanması ile muharebe etmek, bir zırhlı (Âsar-ı Tevfik) bir mayın gemisi ve dört torpidobottan meydana gelen diğer grubun görevi ise Çanakkale Boğazı ağzına yakın sularda ana kuvvetin geri emniyetini sağlamaktı. 


Ana kuvvet 11 Ocak günü Reşitpaşa hastane gemisi ve Tirimüjgân onarım gemisini Karanlıklimanda bıraktıktan sonra toplu olarak saat 08.25'de Boğazdan Ege'ye çıktı. 


Bu esnada Yunan Donanması Mondros'ta, Muhrip Filotillâsı Bozcaada'da ve yalnız iki muhribi de İmroz adasının güney sularında karakol görevinde bulunuyordu. Ana kuvvetin önünde giden Hamidiye 08.33'de bu iki muhribi gördü ve derhal Mecidiye ile birlikte sürat artırarak bu muhriplerin üzerine gittilerse de muhripler batı yönünde daha yüksek sürat yaparak uzaklaştılar. Her iki taraf da kendi komutanlarına düşman temas raporu verdi. 


Bu rapor üzerine Râmiz Bey'in kararında bir değişiklik olmadı. Fakat Yunan Donanma Komutanı derhal ana kuvvetle Mondros'tan harekete karar verdi. Bozcaadadaki Yunan komodoru da aynı şekilde hareket etti. 


Ancak ana kuvvet 4 mil pruvasında Hamidiye ve Mecidiye olmak üzere 252° rotasında Limni yönünde ilerlerken Çanakkale Boğazı girişine 4,5 mil mesafedeki 


85 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 166,167. 
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gözetleme ve emniyet sahasında bulunan Âsar-ı Tevfik'ten alınan keşif bilgisini Tirimüjgân telsizle şöyle iletti: “İmroz Adası'nın güney burnunda düşman donanmasının görüldüğünü Âsar-ı Tevfik süvarisi bildiriyor” Mesajı alan Râmiz Bey hiç bir durum değerlendirmesi yapmadan bu keşif işaretine inandı ve derhal bu tarafa doğru gitmeye karar verdi. Ana kuvvet 10.10'da rotasını aksederek 072° rotasına döndü. Râmiz Bey kruvazörlere kendisine iltihak etmelerini ve birliğe de muharebeye hazır olunmasını emretti. Halbuki Âsar-ı Tevfik'in Tirimüjgân'a mesajı iletmesi için gönderdiği Sivrihisar torpidobotu Tirimüjgân'a “İmroz'un güneyinde burnun yakınında düşman donanmasının dumanı görüldü” raporunu vermişti. 


11.30'da Barbaros Âsar-ı Tevfik'in ve 3. Muhrip Divizyonunun gözetleme ve emniyet sahasına girince Râmiz Bey Âsar-ı Tevfik komutanından düşman hakkında tamamlayıcı bilgi istedi. Komutan şu bilgiyi verdi: 


“Torpidolar (torpidobotları kastediyor D.H.) düşmanın görüldüğünü bildirdiler. Sivrihisar'ı yanıma çağırdım. Görünen düşman destroyerlerinden mi yoksa ana filodan mı ibarettir diye sordum. Cevabında yalnız dumanları görülüyor. 
Destroyerler mi yoksa ana filo mu farkına varamadık dedi. Ben de müşahedatınızı filoya bildirmek üzere Tirimüjgâna gidiniz. Malumat veriniz dediğim maruzdur” 


Donanma Komutan Vekili düşmanın İmroz kuzeyinde olduğu kanaatine kapıldı ve ana kuvveti genel kuzey rotasına yönlendirdi. 12.00'de İmroz'un doğusundaki Kefalo Burnu bordalanmış, düşman ana kuvvetine rastlanmamıştı. Ana kuvvet 12.50'de 188° rotasına, 13.50'de de 221° rotasına dönerek Limni yönünde ilerlemeye başladıysa da daha sonra düşmanın görünmemesi ve ortalığın da kararmaya başlaması dolayısıyla Râmiz Bey limana dönmeye karar verdi. Rota Boğaz ağzı yönüne çevrildi. 16.30'da gemiler Çanakkale ve Nara'ya demirlediler. 


11 Ocak harekâtında sadece düşman muhripleri ile karşılaşılmıştır. 08.33'te 
İmroz güneyinde gözetleme yapan iki muhrip Hamidiye ve Mecidiye tarafından üzerlerine gidince kaçmışlardır. Âsar-ı Tevfik ana kuvvetin kuzeye doğru ilerlemesi sırasında gözetleme ve emniyet sahasında muhtemelen evvelce dumanlarını görüp rapor ettiği muhripler olan üç adet Leon sınıfı muhriple 12.00'de karşılaştı ve 12.15'te muhriplerle muharebe ettiğini bildirdi. 12 dakika süren bir topçu muharebesi yaptı. Muhripler uzaklaşmayı müteakip keşif raporu vermek için Osmanlı ana kuvvetini görmeye kararlı olduklarından bir süre sonra tekrar dönerek Âsar-ı Tevfikle tekrar karşılaştılar. Âsar-ı Tevfik gene ateş açtı. Râmiz Bey'in Hamidiye ve Mecidiye'yi yardıma göndermesi üzerine Hamidiye aksi rotaya döndükten sonra muhtemelen sabahleyin karşılaştığı 2 muhriple tekrar karşılaştı ve beş dakika topçu muharebesi yaptı. Sonunda muhripler uzaklaştı. Bu harekâtta başkaca bir çatışma vuku bulmadı. 


11 Ocak harekâtında yanlış keşif raporlarının, keza keşif raporlarının yeterince irdelenmemesinin donanmanın boşuna denizde dolaşmasına neden olduğunu 


- 380 - 


görüyoruz. Diğer taraftan Osmanlı donanması Mondros'a doğru yoluna devam etseydi, giderken veya bombardımandan sonra gelirken muhakkak Yunan Donanması'na rastlayacak ve muharebe yapacaktı. 


Başkomutanlık Vekâleti 11 Ocak harekâtına ait Râmiz Bey'in raporunu alınca verilen bilgiden tatmin ve mutlu olmadı. Raporu bir defa da 13 Ocak'ta toplanan bir Askeri Meclise" tetkik ettirdi. Bu meclisin vardığı kanaate göre: Donanmaya Mondros'u bombardıman edip Yunan Donanması'nı muharebeye icbar etmek emri verilmişti. Donanma Âsar-ı Tevfik'in verdiği keşif işareti üzerine geri dönmeyip de Mondros'u bombardıman etmeye gitseydi, muhakkak surette düşmana tesadüf edecek ve muharebe de yapacaktı. 


Başkomutanlık Askeri Meclis'in vardığı kanaatleri ihtiva eden mazbatayı aynı gün Donanma Komutan Vekâletine gönderdikten sonra, Donanma'nın ertesi gün gayet erken hareketle denize çıkıp muharebe yapmasını tekrar emretti. 


Bu emir üzerine Râmiz Bey'in 11 Ocak'taki harekâtını savunur mahiyette bir cevap vererek bahse konu mazbatayı imzalayanların Çanakkale'ye gelerek durumun beraberce tartışılmasını istemesi Başkomutan Vekili tarafından uygun karşılanmadı ve kendisinde Râmiz Bey'in muharebe yapmak istemediği kanaati uyandı. 
15 Ocak'ta Ѕайагеѓе bir yazı yazarak, Albay Ramiz'in Donanma Komutan Vekâleti 
görevinden alınmasını ve yerine Bahriye Nazır Vekili ve Müsteşarı Liva Amiral Rüstem'in tayin edilmesini teklif etti. Ancak teklif hemen işleme konulmadı. 


Donanmanın gece harekâtı yapmamasının nedenleri “Balkanlar Harbinde Deniz Muharebeleri” kitabında şöyle açıklanıyor: 


“.. Donanmanın geceleri Boğaz dışında kalamadığının nedenlerine gelince: Bu konuda Donanma Komutanına hak vermek gerekir. Gerçekten, Osmanlı Donanması gecelerini Ege Denizinde geçiremezdi. Çünkü, bütün adalar Yunan işgaline girmiş olduğu için doğal olarak adı geçen adalarda bulunan limanlarda geceleyemezdi. Anadolu kıyılarının hiç bir tarafında, hatta geçici ve ilkel bile olsa bir harekât üssü, bir dayanak noktası bile yoktu... Geceleri seyir ve hareket halinde bulunulduğu veya açık bir limanda yatıldığı zaman, donanmayı torpido hücumlarından koruyacak vasıtaların hemen hepsi ya mevcut değildi veya noksandı. Önce düşman filotillası (esas olarak düşman muhripleri kastediliyor D.H.) 
bizimkinden hemen iki kat kuvvetli olduğu için, bizim muhriplerimizle onların gece hücumlarını başarıyla önlemek olanaksızdı. Fazla olarak Yunanistan'ın açık bir limanda demirleyen gemilere karşı pek müthiş bir taarruz silahı olan bir de 


86 Genel Kurmay Başkanlığının Bahriye Nezareti Vekâleti'ne 12 Ocak'ta yazdığı tezkere gereğince Harbiye 
Nezaretinde 13 Ocak'ta toplanacak bu meclise 9 Ocak'ta toplanan erkân ve ümeranın ve sabık Barbaros süvarisi Kaymakam Enver Bey ile Trablus vapuru süvarisi Kıdemli Yüzbaşı Hasan Efendinin de katılması istenmiştir. (BkZ.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 257). 
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denizaltı gemileri vardı. Demir üzerinde bulunan harp gemilerinin torpido hücumlarına karşı korunma vasıtalarından sayılan torpido ağları bizim gemilerin hiçbirinde yoktu. Işıldaklar en fena cinsten oldukları için 3000 metreyi bile aydınlatamıyordu. Gemiler eski oldukları için muhabere tertibatları noksandı. Yine aynı nedenden dolayı torpidolara karşı kullanılan küçük ve orta çaplı topların gece nişangahları kusurlu idi. Bütün noksanlara ilaveten Osmanlı Donanması, pek az zamandan beri talim ve terbiye görmeye başladığı için, son derece zor olan gece harekâtına henüz hazırlanamamıştı. En düzenli donanmalarda bile sürekli bir çalışıp didinme, bir çok tecrübe ve talimlerden sonra yapılması mümkün olan gece harekâtı ile uğraşmaya ve alışkanlık elde etmeye Osmanlı gemicileri olanak ve zaman bulamamışlardı. Bu nedenle hem gerekli tertibat ve hazırlıklara girişilememiş olan ve hem de gemilerin ve personelin güç ve kudretleri dışında bulunan böyle tehlikeli bir işe girişmemek Donanma Komutanlığının uzak görüşüldüğüne 


»87 


ve dikkatli davranışına daha uygun geliyordu ki bunda da haklıydı. 


Hamidiye kruvazörü'nün Akın Harekâtı 


Averof'un bizim zırhlılarımıza nazaran çok yeni olması, sürat üstünlüğü, toplarının atış hızının bizim zırhlılarımızdan daha yüksek olması, her ne kadar zırh kalınlıkları ve ana batarya top çapları bizimkilerden daha az olsa da Yunan Donanması'na bizim donanmamız karşısında büyük avantaj sağlıyordu. İki yaşındaki Averof İtalya'da inşa edilmiş olmasına rağmen Fransız makineleri, İngiliz topları ve Alman enstrümanlarının çok iyi bir kombinasyonuydu. Bu nedenle toplar ve cephanesi dahil tüm donanımı bizim zırhlılarımıza nazaran daha modern ve etkili idi. Eğer Averof Donanmamızın karşısından çekilebilirse muharebede başarı ihtimalimizin büyük ölçüde artacağı muhakkaktı. Rauf Bey Averof'un Limni Adası'ndan uzaklaştırılması halinde, Osmanlı Donanmasının Ege Denizi hakimiyetini kazanabileceğini ve bunun sonucu olarak da işgal altındaki adaları kurtarabileceğini değerlendiriyordu. Averof'u Limniden uzaklaştırabilmek için de Yunanistan üs ve limanları ile deniz ulaştırma yollarında bir tehdit yaratılması gerektiğini düşünüyordu. Donanma Komutan Vekiline görüşlerini arzederek Hamidiye kruvazörü ile düşmana görünmeden Ege'ye çıkarak taarruzi harekât yapmayı teklif etti. Donanma Komutan Vekilinin daha sonra da Başkomutan Vekilinin ve Hükümetin böyle bir harekâtı onaylaması sonucu görev Rauf Beye verildi. 


Donanma Komutan Vekili gemi komutanlarından kurulu bir harp meclisi toplayarak Hamidiye'ye verilecek görevin ana hatlarını tespit ettirdi. Fakat yapılan bu müzakerede mühim bir nokta ihmal edilmişti. Averof Hamidiye'nin harekâtına kanmaz ve Boğaz önünden uzaklaşmazsa, Hamidiye'nin harekât tarzı ne olacakп? Yunanlılar da eski zırhlılarının harp güçlerinden şikayetçi oldukları için Ege 


87 Nizamettin AKERMAN (derleyen), Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri, ѕ. 68. 
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hakimiyetini muhafaza etmek arzularını bir tek Averof'a bağlamışlardı. Yunan Donanması'nın ana görevi de bu hali muhafaza etmekti. İşte bu nokta gündeme getirilmemiş, sadece Hamidiye'ye verilecek vazife görüşülmüştü.!! 


13 Ocak'ta kömür ve diğer ikmal ihtiyaçlarını tamamlamış olan Hamidiye'nin 
komutanı Rauf Beye Donanma Komutan Vekâletinden şu emir geldi: 


“Donanmanın harekâtını teshil (kolaylaştırma) için hükümetçe Bahrisefid (Akdeniz) ve Yunanistan sevahilinde Başkomutanlık Vekâleti celilesinin emri tensibi veçhile akın harekâtı icrası münasip görüldüğü ve bu husus için Hamidiye kruvazörü tensip edildiği ve ahvali hava ve zulmeti leyl (gecenin karanlığı) müsait görülünce hareket ile vazifeye iptidar etmeniz (başlamanız) tavsiye olunur” 

Kötü hava şartları nedeniyle 13 Ocak'ta hareket etmesine rağmen Boğazdaki mayın manialarından geçemeyerek geri dönen Hamidiye, 14 Ocak'ta Mecidiye ile Yarhisar ve Basra muhriplerinin sabah ve öğleden sonra Boğaz girişinde yaptıkları keşif sonucunda İmroz sularında karakol yapan Yunan muhriplerinin varlıklarını ve karakol bölgelerini öğrendi. Hamidiye önce Hellas (Gelibolu Yarımadasının güney ucundaki İlyasbaba Burnu) önlerine gelmiş, Boğaz'dan geçen trafiğe görünerek gemide sahte yangın çıkarmış, bunu düşmana aldatma maksadıyla telsizle ilgili makamlara bildirerek Boğaz'a geri dönmüştü. 


Hamidiye 18.00'de tekrar hareket ederek Boğazdan çıktı. Gelibolu yarımadasına yakın geçerek genel kuzeye yükseldi. Semadirek adasının kuzeyinden Taşoz adasının doğusundan geçmek suretiyle düşmana görünmeden Ege'ye inmiş oldu. 
Ertesi gün, 15 Ocak 11.00de aralıklı yağmur altında Tinos ve Mikonos adaları arasındaki boğazdan geçti. Boğaz geçişinde tanınmamak için bayrak çekmemiş, köprü üstündeki subaylar Barbaros ve Turgut Reis'ten alınan kepli gamseleleri giymiş, güvertede bulunması gereken, personel de keza bu gamseleleri kullanmışlar, böylece fes giymiş kimse ortalıkta görülmemiştir. 12.10'da Şira” adasındaki Şira (Ermoupoli) kasabası önüne geldi ve Türk Bayrağı'nı toka etti. Dümen makinesini tamir ettirmek için buraya gelmiş olan Makedonya yardımcı kruvazörü de burada onarım atölyeleri önünde idi. Hamidiye'nin gelişini gerek Makedonya gerekse sahil telsiz istasyonu gerekli yerlere bildirdiler. Hamidiye adadaki barut fabrikasını vebarutdeposunu topatışı ile imha etti. Bilahare Makedonya'ya sivil yerleşim yerlerini etkilemeyecek şekilde ateş açtı. Bu arada bir mermi de telgrafhaneyi vurdu. 
Geminin yeterince tahrip olduğunu değerlendirerek 13.25'te ateş keserek uzaklaştı. Makedonya sığ suya çekilmiş olduğundan tamamen batmadı. Personeli kinistin musluklarını açarak gemiyi terk ettiğinden olduğu yerde karaya oturdu. 


88 Bkz.: Gazi Hamidiye ve Akın Harekatı, Y. Bülent AKSARAY (Genel Yayın Yönetmeni), s. 76. 
89 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 259. 
90 İkinci Bölüm, Dipnot 28'e bakınız. 
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Harekât emrine göre Hamidiye'nin geceleyin Midilli ve Sakız adaları arasından geçerek İzmire intikali gerekiyordu. Ancak Rauf Bey bu bölgede kuvvetli bir düşman takibine maruz kalabileceğini düşünerek harekâtında değişiklik yapmaya karar verdi. Adriyatik denizinde Yunan gambotlarına karşı harekât yaparsa, Osmanlı Donanmasının Ege'de yapacağı harekata daha faydalı olabileceğini düşünüyordu. Fakat aldatma maksadıyla, Anadolu sahiline gittiğini zannetsinler diye adaların görüş sahası dışına çıkana kadar genel doğu yönünde ilerledi. Güneş battıktan sonra da Girit adasının doğusundan Akdenize indi. 


Yunan Bahriye Nazırlığı Şıradaki bombardıman üzerine Donanma Komutanına Averof ile derhal Mondros'tan hareketle Şira'yı bombardıman eden kuvvetleri bulup yoketmesini emrettiyse de Kountouriotis bu emri uygulamadı. Averof'un Limniden uzaklaşması Osmanlıların işgal edilmiş adaları geri almalarına neden olabilirdi. Osmanlı Donanmasının faaliyetlerini zamanında öğrenip gerekli tedbiri almak için Boğaz önü karakollarını takviye etti, ayrıca Sakız ve Psara adaları arasında, Hamidiye'nin dönüşünü zamanında haber almak maksadıyla bir karakol hattı kurmayı tasarladı. Bu maksatla Thyella, Aetos, Lonchi ve Aspis muhriplerini 15 Ocak öğleden sonra Bozcaadadan Psara civarına gönderdi. Ancak muhripler Hamidiye'yi bulamayınca Girit sularının kontrolü için güneye indiler. 
Hamidiye ise 16 Ocak'ta Girit'in güneyinden Adriyatik Denizi'ne doğru ilerliyordu. Ancak gemideki kömür miktarı ve kömürün düşük kaliteli olması nedeniyle Adriyatik'te görev yapıp geri dönmek mümkün görülmüyordu. Suriye kıyılarında bir limanda kömür ikmali yapılmalıydı. Giderken Pire-İskenderiye ticari seyir rotasında yakalayabileceği Yunan ticaret gemilerine saldırarak Yunan Donanmasını kendi üzerine çekmeyi öngörüyordu. Bu maksatla yaklaşık 40 mil güneye indi. 
Girit'indoğusunda ve güney sahilinden 10 mil güneydeki Gaydaros (Gaidouronisi/Hrissi/Chirissi/Chrisi) Adası'nın 20 mil güneyine geldiğinde 3 Yunan muhribi ile karşılaştıysa da gemiler herhangi bir çatışmaya girmeden gözden kayboldular. 
Rauf Bey bu durumu Başkomutanlığa bildirirken düşmanın kendi üzerine kuvvet ayırdığına göre Donanma'nın harekete geçebileceği görüşünü belirtmişti. 


18 Ocak sabahı erkenden Beyrut limanına demirleyen Hamidiye'nin müteakip harekâtı bilahare açıklanacaktır. 


Mondros Deniz Muharebesi ve Donanma Komutan Vekilinin değiştirilmesi” 


Başkomutanlık Vekâleti, düşman kuvvetlerinin bir kısmının Güney Ege'ye çekildiğine dair Hamidiye'nin telgrafını alınca 18 Ocak 1913 gününün erken saatlerinde Donanma Komutan Vekiline derhal denize çıkıp Yunan Donanmasıyla muharebe yapmasını ve adaları geri almasını emretti. 


91 Bkz.. Mithat IŞIN, a.g.e., s. 267-282, Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 173-185. 


- 384 - 


Başkomutanlık Vekâletinin verdiği bu emir, Ege Denizindeki durumun Osmanlılar lehine olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Halbuki Amiral Kountouriotis, Hamidiye'nin harekâtına kanmamış ve mukabil harekât için, bütün mevcudiyeti ile Donanmayı Limni adasında harekete hazır tutmuştu. İki tarafın da kati neticeli bir muharebe yapmak için kararlı bulunması neticesi 18 Ocak'ta Mondros deniz Muharebesi meydana geldi. 


Donanma Komutan Vekili tarafından hazırlanan harekât planına göre muharebe gündüz saatlerinde yapılacaktı. Donanma sabahın erken saatlerinde Bogazdan çıkarak Mondros'a gidecek ve burasını bombardıman ettikten sonra, gene gündüz saatlerinde üssüne dönecekti. Donanmanın gece muharebesi yapamayacak durumda olduğu evvelce izah edilmişti. Bu nedenle Mondros'a bir gece baskını icrası düşünülmedi. Osmanlı Donanmasının Boğaz'dan gündüz çıkması ise Yunan Donanması'na muharebeye hazırlık imkânı vermekteydi. Çünkü Boğaz 
çıkışını gözetlemek üzere Yunanlılar daima muhriplerle karakol yapıyorlardı. 18 
Ocak sabahında da Leon ve Aspis muhripleri Boğaz önünde karakolda idi. 


Yadigâr-ı Millet tersanede bulunuyordu. Kazanı tamire muhtaç olduğundan Samsun muhribi de diğer muhripler yerine torpidobotlara katılmıştı. 


Ana kuvvet 07.00'de hareketle 08.20'de Seddülbahir'i bordalayarak 12 kts süratle 2539 rotasına yol verdi. 08.25'te de Leon Osmanlı Donanmasının Boğaz'dan çıkarak batıya doğru seyrettiğini Kountouriotise bildirdi. Osmanlı ana kuvveti pruva hattında seyrediyordu. En önde Mecidiye dört mil gerisinden itibaren Sancak Gemisi Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Mesudiye'nin bir mil gerisinde ise Berk-i Satvet bulunuyordu. Harekâta katılan altı muhrip de üçer tane olmak üzere sancak gemisinin iskele ve sancak başomuzluklarında pruva nizamında seyrediyorlardı. Bu nizama ne keşif, ne de emniyet için alınmış bir tertip denemezdi. 
Örneğin Mecidiye'nin sancak gemisinden dört mil mesafede oluşu genellikle görüş şartlarının çok iyi olduğu Boğaz girişini gözetleyen Yunan muhriplerini ana kuvveti göremeden uzaklaştırabilmek bakımından çok kısa idi. Düşman ana kuvveti ile karşılaşıldığında Mecidiye hemen Mesudiye'nin dümen suyuna geçerek zırhlıların topçu ateşini arttıracaktı. Berk-i Satvet de düşman tarafında kalacak üç muhriple beraber muharebe hattının ateş altı tarafına geçecekti. Muharebe beraber seyirle yapılacak ve üç zırhlı ve Mecidiye Averof üzeride ateş birleştireceklerdi. 


Âsar-ı Tevfik ve 3. Divizyon (Samsun muhribi ve torpidobotlar) Boğaz girişindeki gözetleme ve emniyet sahasına intikal etti. Donanmadaki gemilerin telsiz cihazları Okmeydanı telsiz istasyonu ile muhabere edemedikleri için Tirimüjgân Karanlık Liman'da kalacak ve telsiz muhaberesini pasaparola” edecekti. Reşit Paşa hastane gemisi uzaktan ana kuvveti takip emrini almıştı. İntibah mayın gemisi de 
3. Divizyonun refakatinde bulunuyordu. 


92 Özel Sözlük'e bakınız. 
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Leon ve Aspis Mecidiye'nin pruvasında, topçu tesiri dışında ortalama aynı rotaya seyretmek suretiyle, Yunan ana kuvveti Osmanlı Donanmasını görene kadar teması muhafaza etti. Mecidiye bu gemileri uzaklaştırmak için hiç bir teşebbüste bulunmadı. Her ne kadar Yunan muhriplerinin süratleri Mecidiye'den ve Osmanlı muhriplerinden üstünse de bunların Osmanlı ana kuvveti ile temas muhafazasını kesmek için ne Mecidiye Komutanı'na ne de Filotilla Komodoruna Donanma Komutan Vekili bir emir vermedi. Bu muhriplerin üzerine gidilerek uzaklaştırılmaları, dolayısıyla ana kuvvetle göz temasını kaybetmeleri sağlanabilirdi. Böylece bu gemiler Osmanlı Donanması hakkındaki bütün bilgileri gerçek zamanlı olarak telsizle Kountuoriatise ulaştırıyorlardı. 


09.10'da Yunan Donanması Mondros'ta demir almaya başladı. Thyella Sınıfı dört muhrip Hamidiye'nin peşinde, Keravnos sınıfı iki muhrip ve Panthir muhribi de onarımdaydı. 


Yunan Donanması limandan çıkarak üç kolona halinde genel güneye ilerlemeye başladı. En doğudaki kolonada Averof ile Aetos ve İerax muhripleri, orta kolonada Psara, Hydra, Spetsai zırhlıları, batıdaki kolonada da Velos, Doxa, Niki (Nichi) muhripleri vardı. Osmanlı donanması Mondros körfezi ağzının 4 mil açığına gelmek üzere rotasını bir miktar iskeleye aldı. Yunan donanması adanın teşkil ettiği siluet içinde olduğu için Osmanlı tarafından görülmediyse de Yunanlılar Osmanlı Donanmasının direk uçlarını 16 mil mesafeden gördüler. 10.43'de Yunan Donanması körfez doğusundaki Erini burnundan kurtulunca Osmanlı Donanması tarafından görüldü. Böylece iki donanma da birbirini görmüş oldu. 
Aradaki mesafe 15 mil kadardı. Leon ve Aspis muhripleri divizyonlarına katılmışlardı. Üç büyük muhrip (Leon, lerax, Aetos) ana kuvvetin (Averof, Spetsai, Hydra, Psara) sancak tarafında, dört küçük muhrip de (Sfendoni, Naphraoussa, Aspis, Niki) iskele tarafında olmak üzere Yunan Donanması kıble yönünde seyrediyordu. 10.45'te Yunan Donanması Osmanlı Donanmasına daha süratli yaklaşmak için 128° rotasına döndü. Ana kuvvetin iskele tarafındaki muhriplerde sancak tarafa geçmeye başladı. Yunanlılar bu rotada seyre devam ederse Osmanlı Donanmasını T durumuna alabilecekti. Buna mani olmak için Osmanlı tarafı da 10.55'de 174° rotasına döndü. Bu arada Mecidiye Mesudiye'nin dümen suyuna, üç muhriple Berk-i Satvet de ana kuvvetin iskele tarafına geçtiler. Her iki donanma 
12 kts süratle birbirine yaklaşan rotalarda ilerliyorlardı. Osmanlı ana kuvvetinde 
gemiler arası mesafe ikişer gomina,” Berk-i Satvet ve altı muhribin aralıkları ise birer gomina idi. 11.20'de Averof 15.000 m mesafede idi. Mesafenin yavaş kapatması nedeniyle Osmanlı Donanması rotasını 1 kerte” sancağa aldı. (175° rotasına döndü.) Yunan Donanması ise süratini 14 kts'a çıkardı ve rotasını da 1° iskeleye 


93 Özel Sözlük'e bakınız. 
94 Özel Sözlük'e bakınız. 
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aldı. Fakat eski zırhlılar bu sürati yapmakta güçlük çekiyorlardı. Averof Barbaros'u bordaladığı zaman hattın ikinci gemisi olan Spetsai Mesudiye'nin, üçüncü gemisi olan Hydra da Mecidiye'nin hizasına gelmiş ve Psara ise daha gerilerde kalmış idi. 
Barbaros'un direğinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın tarihi sancağı dalgalanıyordu. 


Saat 11.35'de mesafe 8500 metreye inince Osmanlı tarafı ateşe başladı. Yunan tarafı da mesafeyi kapamak için rotasını 109 daha iskeleye aldı. Ana kuvvetin dört gemisi de Averof'a ateş ediyordu. İki dakika sonra da Yunan ana kuvveti ateşe başladı. Averof ve Spetsai Barbaros'a, Hydra ile Psara da Turgut Reise ateş ediyorlardı. 
Mesudiye ve Mecidiye'ye top atışı yapılmıyordu. 


Osmanlı tarafında 4 geminin aynı hedef üzerine ateş birleştirmeleri, İmroz muharebesinde olduğu gibi bu muharebede de mermilerin düşüş noktalarını gözetleme güçlükleri meydana getiriyordu. Durumu farkeden Mecidiye izin alarak ateşini Psara üzerine tevcih etti ve muharebenin devamınca da hedef değiştirmedi. 


Muharebe 12.10'a kadar bu rotalarda devam etti. Geçen 35 dakikada Barbaros şu isabetleri aldı: 


1. Altıncı bölmenin sancak bordasından giren bir mermi içerde patladı. Oldukça büyük tahribat yaptı ve bir saçıntı, iskele bordayı delip geçti. 


2. Yedincibölmenin sancak bordasından giren bir mermi bölme içinde patladı. Önemli tahribat yaptı. 


3. Sekizinci bölmenin zırh kuşağı üzerinde patlayan bir mermi vurduğu yerdeki zırhı çökertti fakat delemedi. 


4. Sancak tarafta ikinci 10,5 cmlik topun önünde patlayan bir mermi bu topu kullanılmaz duruma getirdi. 


5. Sancak tarafta üçüncü 10,5 cm'lik topun kürsüsünde patlayan bir mermi de bu topu âtıl bıraktı. 


Ayrıca direklere ve bacalara isabet eden diğer mermiler küçük ve önemsiz hasarlar meydana getirdiler. Tarihi sancağın daha ilk dakikalarda savlosunun kopup güverteye düşmesi, mürettebatın moralini bozan bir unsur oldu. Güvertede çıkan yangınlar, söndürme donanımı arızalandığından güçlükle söndürülüyordu. 


Buna mukabil, muharebenin bu anına kadar Osmanlı tarafının Yunan gemilerine tek bir mermi isabet ettirmesi mümkün olmamıştır. Bununla beraber Barbaros'a isabet eden mermiler geminin harp kifayetini düşürmemişti. Gemi süratinden kaybetmemişti. Ana batarya toplarında da hasar yoktu. 


12.05de Barbaros'un pruvasına vuran bir mermi mahmuzda çöküntü yaptı. 
Averof da sürati sayesinde Barbaros'un sancak başomuzluğundan 6000 m mesafeye ilerlemişti. Böylece Osmanlı muharebe hattına nazaran iyi bir önleme mevkiine gelmiş bulunuyordu. Az sürat yapmalarından dolayı eski zırhlıları geride bırakmış ve tek başına Osmanlı hattını müşkül duruma sokabilecek bir durum yaratmıştı. Osmanlı tarafı için bu rotadadevam Averof tarafından “T” durumuna düşürülme ile sonuçlanabilirdi. Ayrıca Averof yaklaşmaya da devam ediyordu. 


Diğer taraftan düşman topçusunun İmroz savaşına nazaran umulmayacak derecede başarılı atışlar yapması Osmanlı tarafını şaşırttı. Muharebenin ateş ve dumanı arasında sancak gemisi Barbaros'ta maruz kalınan tahribatın derecesinin hemen doğru olarak tespit edilememesi ve geminin muhtelif yerlerinde de yangınlar çıkması mübalâğalı hasar tahminleri yapılmasına yol açmış ve endişeye sebep olmuştur. 


Durum, Donanma Komutan Vekilinin muharebeye aksi rotada devam etmeye karar vermesine sebep oldu. Aksi rotaya dönülecek olursa, Averof geride kalacak ve dolayısıyla içinde bulunduğu üstün şartları kaybedecekti. 12.05'de Osmanlı muharebe hattına 16 kerte iskeleden dönüş (1809 iskeleden dönüş) emri verildi. 


Barbaros'un dönüşü sırasında orta taretine bir mermi isabet etti. Taret mazgalından içeri giren mermi iskele topu parçaladı ve mürettebatın hepsi şehit oldu. 
Tamamen âtıl kalan taret muharebe sonuna kadar bir daha kullanılamadı. 12.10'da dönüş bitiminde muharebe hattının rotası genel yıldız, rehber gemisi Mecidiye oldu. Hattın sürati de 12 Ка çıkarıldı. Muhripler de Mecidiye'nin sancak baş omuzluğunda mevki aldılar. Muharebenin sona eren bu birinci evresinde düşman zırhlılarının, özellikle Averof'un toplu ateşine maruz kalan Barbaros zırhlısı, isabet eden müteaddit mermilerin etkisiyle epeyi zedelenmiş, özellikle orta taretin ateş kesmeye mecbur olması, geminin esas gücünün üçte birini yok etmişti. 
Bununla beraber Barbaros diğer toplarıyla, Turgut Reis ve Mesudiye de bütün güçleriyle ateşe devam ediyorlardı. Fakat Barbaros'un atış kontrol tertibatı daha muharebenin başlangıcında harap olduğu gibi, Mesudiye zırhlısı da bu tertibattan yoksun bulunduğu için bu iki geminin ateşleri oldukça sıhhat ve tesirden uzak bulunuyordu. (Mesudiye'nin atış kontrol tertibatı, bir seneden fazla bir süreden beri tersanede durduğu halde Nezaret ve Müsteşarlığın gevşeklik ve ilgisizliği nedeniyle gemiye monte edilememişti.)”* Osmanlı hattının Averof ile mesafesi 9000 
metreye kadar açılınca Yunan muharebe hattı da yavaş yavaş genel kuzeye dönmeye başladı. 12.15'de Osmanlı hattı hep beraber Poyraza dönüş yaparak bir kıç omuzluğu nizamı teşkil etmiş oldu. Süratini de 14 kts'a çıkardı. 


12.10'da Yunan Donanma Komutanı açılan mesafeyi kapamak için süratini 
20 kts'a çıkardığı sırada iskele başomuzluğuna 28 cm'lik bir isabet almıştı. Zaten 
geri kalmış olan eski zırhlılarla Averof'un arası daha da açılınca süratini 12.15'de 


95 Nizamettin AKERMAN, a.g.e., s. 72. 
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15 kts'a indirdi. Osmanlı hattına nazaran 1 kt sürat üstünlüğü ile istediği mevkii 
alamayacağını değerlendiren komutan eski zırhlıları dikkate almadan Averof ile tekrar sürat arttırarak Osmanlı muharebe hattına yaklaşmaya başladı. 


Saat 12.28'de durum şöyle ійі: 


Osmanlı muharebe hattı, ters pruva hattına geçmiş durumda, 045° rotasına 14 
kts ile seyrediyor. Rehber gemi Mecidiye, arkasında sırasıyla Mesudiye, Turgutreis ve Barbaros. Muhripler hattın iskele başomuzluğunda. Averof Osmanlı muharebe hattının 1559 kerterisinde 11.000 m mesafede, rotası 033°, sürati 20 kts. Üç eski Yunan zırhlısı Osmanlı hattının 12.000 m güneyinde rotaları genel kuzey, süratleri 12 kts. Yunan muhripleri Averof ile birlikte ve onun ateşaltı tarafında. 


Sürat farkının altı ktsolması Averof'u Osmanlı hattına süratle yaklaştırıyordu. 


12.45 sularında Barbaros'a dört mermi isabet etti. Kıç tarafa isabet eden zırh levhada hafif bir çökme yarattı. Beşinci bölmeye isabet eden iki mermi zırh güvertede ciddi hasar çıkardı. Altıncı bölmeye isabet eden bir mermi ise bölmenin zırhsız kısmını delerek içeri girdi ve bölme içinde bir hayli tahribata neden oldu. 


Râmiz Bey düşman tesirinin yalnız Barbaros üzerinde toplandığını görerek bu geminin Turgut Reis ile yer değiştirmesine karar vermişti. Ancak verilen işaretlerin görülmemesi sebebi ile bu işlem ancak 12.53'de başladı. Bu manevra, Yunan Donanma Komutanı tarafından Turgutreis'in harekâttan sakıt kaldığı şeklinde yorumlandığından Averof atışlarını Turgut Reis üzerine yöneltti ve yaklaşmak maksadıyla rotasını da kuzeye çevirdi. Neticede Turgut Reise iki mermi isabet etti. Birinci bölmenin zırhsız kısmına isabet eden merminin hasarı önemsizdi. 
Dördüncü bölmeye isabet eden bir mermi ise ihtiyat kömürlük ve üç subay kamarasını tahrip etti. 


Saat 13.12'de Averof Osmanlı hattının iskele tarafına geçerek hiç kullanmadığı sancak toplarını kullanmaya başladı. Böylece iskele toplarını ve personelini dinlendirecekti. Râmiz Bey de hattının topçu kuvvetini arttırmak için ileri çıkmış olan Mecidiye ve Mesudiye'ye sürat düşürerek Barbaros ve Turgut Reise yaklaşmalarını emretti. 13.33'den itibaren Râmiz Bey hattaki gemilere iskele kıç omuzlukta bulunan Averof'a karşı en iyi atış pozisyonu sağlamak için mevki alma manevraları yaptırdı. Ancak Averof sancak kıç omuzluk nizamını almış olan Osmanlı gemilerinin atış konsantrasyonundan kurtulmak maksadıyla 13.52'de nizamın en sancağında bulunan Turgut Reis'in sancak kıç omuzluğuna geçti. Turgut Reise yaklaşarak isabetler kaydetmeye başladı. Barbaros Turgut Reis'in iskele başomuzluğunda kaldığından o sırada Averof'a ateş edemiyordu. Râmiz Bey Mesudiye'yi ateş için daha uygun bir mevkie sevketti ise de mevki alış vakit alıyordu. Turgut Reis'te birinci bölme hizasından küpeşteye çarpan bir mermi önemsiz hasar yaptı. 
Dördüncü bölmenin zırhsız kısmından içeri giren bir mermi dört kamarayı tahrip etti. Zırh güverteyi oydu. Ana kemereyi eğdi. Beşinci bölmenin yine zırhsız 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kısmından girip içeride patlayan bir mermi sancak yedek kömürlükle bir kamarayı hasara uğrattı. Yedinci bölmenin bordasından giren bir mermi hastane ve mühendis salonu ile civarda tahribat yaptı, orta bataryanın ikinci topunun kürsüsünü ve kundağını kırıp tapu kullanılmaz hale getirdi. Aynı bölmede bulunan birinci top da başka bir mermi ile atıl kaldı. Dokuzuncu bölme hizasında zırh kuşağına meyilli bir mermi çarptıysa da levhayı delemedi. Üst güvertede kamaralar ile rüşvet güverteye, asma köprüye ve bacalara da bir takım isabetler oldu. 
Ateşe fazla maruz kalan Turgut Reis yavaş yavaş iskeleye kayarak Barbaros'un dümen suyuna geçmişti. Şimdi Averof Turgut Reis'in sancak, Barbaros'la Mesudiye'nin kıç atışlarına maruz kalıyordu. Saat 14.07'de Turgut Reis'in 28 cm'lik bir mermisi Averof'a isabet etti. Geminin hastanesini, subay kamaralarını tahrip etti ve baş tarafında yangın çıkardı. Averof bu yangını söndürmek için sürat keserek epey uğraştı. Böylece Barbaros'la arası açılmayı başladı. Bir yandan da Bozcaada'ya yaklaşmakta olduğundan Osmanlı gemilerinin iskelesine geçmeye başladı. 
14.30'da da ateş kesti. Devam eden yangın ancak 14.55'de söndürülebildi. Averof bilahare Osmanlı hattının iskelesinden kuzeye yükselerek eski zırhlıların kendine katılmasını sağladıktan sonra 15.15'ten itibaren Mondros rotasında muharebe sahnesinden ayrıldı. 


Osmanlı ana kuvveti de 14.30'dan sonra Boğaz giriş rotasına döndü. 14.55'de Barbaros rehber olmak üzere pruva hattı teşkil edildi. 15.00'de ateş kesildi. 15.25'de muhriplerin Nara'ya intikali emredildi. Sabah 08.30'dan beri Boğaz önünde karakolda bulunan Âsar-ı Tevfik, Samsun Muhribi, Demirhisar sınıfı dört bot ve о sabah İstanbul'dan gelen Akhisar ile İntibah mayın gemisi 15.32'den itibaren ana kuvvetle birleşerek 17.40'da Nara, Çanakkale bölgesine demirlediler. 


Muharebede Osmanlı Donanmasının yaklaşık üç saat içinde attığı mermi adetleri aşağıdadır. Barbaros'un kıç taretinde cephane hemen hemen bitmişti. 
Saat 15.00'de de Turgut Reis'in kıç cephaneliğinde mermi kalmamıştı. 


Gemi Adı 28 cm 23,4 cm 15 ст 12 ст 10,5 ст 8,8 ст Торіат 
| Barbaros | 182 | | | | sı | 53 | 26 | 
| Turgut Reis | 201 | | | | 28 | | 459 | 
| Mesudiye | | в | аз | | | | 29 | 
| Mecidiye | | | 101 | 4 | | | m | 
| Berk-i Satvet | | | | [| 21 | | л l 


ТОРГАМ 383 86 244 40 330 53 1136 


Averof'a beş büyük mermi isabet etmiş, dördü bordasını delip bölme içinde patlamış biri de su kesiminde zırh kuşağı çökertmişti. İçeride patlayan mermiler geminin makine, kazan ve cephanelik gibi hayati kısımlarını tahrip etmemiş ise de önemli hasar yaratmıştır. Averof'a isabet eden daha küçük çaplı mermiler üst güvertede çeşitli harabiyete sebep olmuş, yangınlar çıkmıştır. 
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Muhtelif çapta mermilerden Barbaros'a 30, Turgut Reise 15 isabet olmuştur. 
Buna mukabil Averof'a muhtelif çapta ortalama 15 merminin isabeti kabul olunabilir. Bu durumda Osmanlı Donanmasının isabeti 1 ilâ 1,5 iken Averof'un % isabeti ortalama bunun üç misli sayılabilir. 


Barbaros'un topçu subayı, Üçüncü Bölük Subayı, bir Makine Yüzbaşı ve bir katip muavini ile gemiden 28 er şehit olmuş, beş subay ile 50 er yaralanmıştır. Turgut Reis'te dokuz er şehit, iki subay ile 47 er yaralanmıştır. Diğer gemilerimizde hasar ve zayiat yoktur.” 


Yunan raporuna nazaran; Yunanlıların zayiatı bir yaralıdan ibaretti ve gerçi Averof'un güverte üstündeki mevkilerine mermi isabet etmişse de verdiği hasarlar mühim değildi.” 


Donanma limana dönünce yaralılar Reşit Paşa vapuru ile İstanbul'a gönderilmişler, şehitler ertesi gün askeri törenle Çanakkale'deki deniz şehitliğine def nedilmişlerdir. 


Donanma Komutan Vekili limana dönünce Başkomutanlık Vekâletinin Donanmanın denize çıkması ve muharebe yapması, Bahriye Nezaretinin de Averof'un tamirde olduğu hakkındaki daha önce çekilmiş telgraflarını gecikmiş olarak aldı. 


Osmanlı Donanması varmak istediği stratejik hedefe ulaşmamıştı. Daha belirgin bir ifade ile Ege Denizi'nin kontrolünü sağlayıp Yunan işgalindeki adaların gerialınabileceği bir durum yaratamamıştı. 


Râmiz Bey 18-19 Ocak gecesi Mondros muharebesi hakkında Başkomutanlık Vekâletine çektiği şifreli telgrafta muharebede verilen şehit miktarı üzerinde durmuştu. Bu telgrafta ve aynı gece Bahriye Nezaretine çekip bir nüshasını da Başkomutanlık Vekâletine gönderdiği telgrafta özet olarak; Donanmanın bir çok noksanı bulunduğunu, harp kifayetinin çok düşük olduğunu daha önce çeşitli raporlarla beyan ettiği halde anılan raporlardaki görüşlerinin dikkate alınmayarak kendisine muharebe için emir verildiğini, emre itaat etmek maksadıyla muharebe 
ettiğini, neticesinde de kötü netice aldığını yazmış, dört subay 37 erin şehit, 8 
subay 106 erin yaralı olduğunu, Barbaros ve Turgutreis'in önemli ölçüde hasar aldığını belirterek bu duruma sebep olanların sorumlu tutulmalarını talep etmiştir. Râmiz Bey Başkomutanlık Karargâhında çalışan genç ve tecrübesiz deniz subaylarının Başkomutan Vekili'ni yanlış yola sevkedip bu akıbeti hazırladıkları kanaatini taşıyordu. Râmiz Bey ayrıca muharebenin resmi raporunu da yazmıştır. 


96 Mithat IŞIN, a.g.e., s. 276. Her iki gemideki şehit ve yaralıları toplarsak 4 subay, 37 er şehit; 7 subay, 97 
er yaralıdır. Ancak Râmiz Bey raporunda yaralıları 8 subay, 106 er olarak bildirmiştir. (Bkz.: a.g.e., Ek Vesika 32, 
s. 532-536) Cephane sarfiyat rakamları için Bkz.: a.g.e., s. 275 


97 Н.М. WILSON (Çeviri: Lütfü Çekiç), Zırh Devrinde Deniz Muharebeleri Cilt 1 (1850-1914), s. 382. 
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Başkomutan Vekili ise aynı kanıda olmayıp Râmiz Bey'in raporunda şehit sayısını öne çıkarmasını tasvip etmemişti. Başkomutan Vekilinin 19 Ocak tarihli şifreli telgrafında şöyle denilmektedir: 


“.. Ancak uğranılan zayiat ve hasarat üzerine gösterdiğiniz telâştan ve bir kumandan lisanına yakışmayacak surette öteberiye atfı mesuliyete kıyam etiğiniz- den dolayı da beyan-ı teessüf ederim. Verilen zayiat bir piyade bölüğünün âdi bir muharebede daima verdiği zayiat derecesinde hafiftir. Sefaince uğranılan hasara gelince bu da emri tabiidir. Milletler donanmalarını havuzlarda saklamak ve vakti hazarda ziynet makamında kullanmak için vücuda getirmezler. Milletin namusu vatanın suları düşman donanması tarafından çiğnendiği zamanlarda zayıf olsun, kuvvetli olsun her bir hamiyetli donanmaya tereddüp eden yalnız bir vazife-i âliye vardır. O da düşman donanmasını batırmak, yahut şanı şerefle kendisi batarak sancağın namusunu kurtarmak ve millete karşı borcunu ödemektir. Bu umum milletin talebidir. Bu bapta kimseye bir mes'uliyet teveccüh edemez. Dediğiniz mesuliyet-i maneviye ve adalet-i ilâhiye bu vazife-i namus ve hamiyetten imtina edenleri çarpar. Binaenaleyh size yine emrediyorum. Donanmayı Humayunu hazırlayınız ve düşman donanması nerede ise arayıp batırınız. Eğer bunu yapamazsanız namuskârane kendiniz batınız ve milletin yeddi hamiyetinize tevdi ettiği namusu kurtarınız. Düşmana zaafımızı anlatmamak ve elyevm (bugün) Portsaid'de bulunan Hamidiye'yi tahlis edebilmek (kurtarabilmek) için de bu günlerde donanma ile bir huruç yapmaklığımız elzemdir. İşte görüyorsunuz ki; biz mesuliyeti üzerimize almaktan mütehâşi (sakıngan, çekingen) değiliz.”* 


Râmiz Bey 24 Ocak'ta Başkomutan Vekilinin tenkidlerine cevap teşkil edecek yeni bir yazıyı Başkomutanlık Vekâletine yolladı. Başkomutan Vekili Albay Râmiz'in Donanma Komutanlık vazifesini yerine getiremeyeceğine kanaat getirmişti.23 Ocak 1913 günü Sadarete yazdığı bir yazıda Ege adalarını geri almanın ancak Yunan Donanması ile muharebe yapıp deniz hakimiyetini kazanmakla mümkün olacağını, nitekim Bahriye Nezaretinin de aynı kanıda olduğunu, ancak Albay Râmiz'in bu görevi yapacak yeterlikte olmadığın belirterek Donanma Komutan Vekilliğine Albay Sermet (Sermed)'in atanmasını teklif etti. Teklif hükümetçe kabul edildiyse de Bab-ı Âli baskını ile iktidar değiştiği zaman yeni hükümet Karadeniz harekât alanında görev yapmakta olan ve duruma hakim olmuş bulunan Sermed Bey'i bu görevinden almak istemedi. 


Başkomutanlık Vekâleti 27 Ocak 1913'te Râmiz Bey'i İstanbul'a çağırdı. Komutanlık vazifesini de Turgut Reis Komutanı Yarbay İsmail'e devretmesini emretti. 
Fakat Yarbay İsmail bu vazifeyi alamayacağını Başkomutanlık Vekâletine arzettiği için Râmiz Bey de 4 Şubat 1913 tarihine kadar Çanakkale'de görevine devam etti. 
Bu tarihte Albay Tahir ikinci defa olarak Donanma Komutan Vekâletine atandı ve 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Çanakkale'de Donanmal'ya katıldı. Başkomutanlık 27 Ocak'ta Bahriye Nezaretine bir heyet kurarak Mondros muharebesinin tahkikatını yaptırmasını emretmişti. 
Bahriye Nezaretinin tertiplediği heyet, Donanma gemilerini gezmiş ve zırhlılarda harp kifayeti bulunmadığını ve bir hayli tamirden sonra dahi ciddi bir iş göremeyeceklerini Bahriye Nezareti kanalı ile Başkomutanlık Vekâletine bildirmişti. 


Mondros muharebesinde Averof'un atış disiplinin ve mermilerinin isabet derecesinin İmroz muharebesine nazaran çok iyi olması Osmanlı tarafında Yunanlıların yabancı yardım aldığı kanaatını uyandırmıştı. Bu hususta muharebede Râmiz Bey'in kurmay başkanı olan Kurmay Binbaşı Vasıf (H. Vasıf Temel) Bey (bilahare Amiral) Genelkurmay Başkanlığı tarafından 16 Mart 1944 tarihinde Balkan Harbinde Osmanlı Donanmasının harekâtı hakkında sorulan sorulara cevap verirken bu hususta şöyle yazmaktadır: 


“Cevap 10: Mondros muharebesi esnasında Yunan Donanması'nda bir ecnebi zabitin bulunduğu ve bu hakikate Reşadiye dretnotumuzun inşaatına berayi nezaret İngilterede bulunduğumuz esnada nasıl vakıf olduğumuzu iş bu tahriratın başlangıcında Erkân-ı Harbiye-i Umumiye'ye gönderdiğimi söylediğim mufassal raporda arzeylediğim gibi bilahare bu malumatımı, bundan 10 küsur sene evvel İstanbul'da Boğazlar Komisyonu riyasetinde iken komisyon azasından bulunan ve Balkan Harbinde Amiral Kondriyotis (Kountouriotis)'in maiyetinde çalışan Yunan bahriye miralayının izahatı ile de takviye ettim. Şöyle ki: Liyakatlarını ve centilmenliklerini takdir ve her hususta diğer ecnebi azalara tercih eylediğim ve 10 senelik komisyona riyasetim esnasında birbirini takiben nasbolunan dört bahriyeli Yunan murahhasında aynı terbiye ve dirayeti görmekle hayrette kaldığım zevattan biri ile hususiyeti daha ziyade arttırarak musahabelerimiz esnasında Balkan Harbi hakkında bendenizden sorduğu üç suale verdiğim açık ve mantıki cevaba mukabeleten benim dahi sorduğum dört sualden biri de bu ecnebi topçu mütehassısısının donanmada bulunup bulunmadığı idi. Aldığım cevap da şudur: 


“Evet. İngilterede gördüğünüz ve konuştuğunuz bahriye topçu zabiti Yunan Donanmasında topçu muallimi idi. Hatırladığıma göre Mondros harbinde Averof'ta değildi. Lakin esnâ-yi harbde (harp esnasında) Averof'un toplarında İngiliz topçu efradı vardı. Ve ateşleri kontrol ve tanzim edenler de keza topçuluk mütehassısları İngiliz gedikli küçük zabitleri idi? dedi. Ve bilumum iştibahı (şüphelenmeyi) kökünden def eyledi: 


Vasıf Bey aynı yazıda sekizinci cevabı içinde Râmiz Bey'in muharebe esnasında ve sonrasındaki ruhsal durumu hakkında da şu bilgileri veriyor: 


“.. Kumandan ol derece zayıf, sinirli ve mütevehhiş (mütevehhim olmalı, kuruntulu, evhamlı D.H.) bir karakterde idi ki; bilahare Mondros harbinin bidayetinde ve Barbaros'ta orta taret topunun tahribinden ve otuz kişilik mürettebatının 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şehadetinden ve gemide bir kaç yerde yangın çıkmasından ve geminin az zamanda yirmiden fazla büyük isabet almasından ve hülasa tehlikeli bir vaziyete düşmesinden sonra akıl ve iradesini kaybeden ve her nasılsa limana avdet olunabildiğinde çılgınca bir tavır ile Donanma'yı İstanbul'a tevcih edip harbe çıkmak için emirler veren ve icbar eden makamatı topa tutmak emelinden ve emrinden zorla vazgeçirilip cebren kamarasına kapatılıp doktor yardımıyla yatağına yatırılmak mecburiyeti hasıl olmasından ve ertesi gün ağıza alınmaz bir şekilde Başkomutanlığa telgraf çekmesine mani olunamamasından ve bu telgraf üzerine azledilip yerine bitekrar Tahir Bey'in gönderilmesinden malum idüğini ve sarih bir mesele olduğunu zannederim ki; pek çok kişiler bilmez değildir”'©* 


Nizamettin Akerman'ın derlediği evvelce belirtilen kitabında bu muharebe için şöyle deniyor: 


“Mondros'da Donanma komuta heyeti harp etmekle etmemek arasında tereddüt gösterdiği için, limandan birer birer çıkmakta olan düşman filosunu süratli bir manevra ile sıkıştırmaya ve onun bu fena vaziyetinden yararlanmaya gayret göstermedi. Bu taktik hatayı diğerleri izlemiş, Barbaros'a isabetler çoğalınca birden bire geriye dönülmesi de Osmanlı Donanmasını fena bir vaziyete sürüklemişti.”0" 


Son olarak da Mithat Işın'ın genel mütalâasına bakalım: 


“Mondros deniz savaşına hakim olan sevk ve idare karakteri İmroz'un aynıdır. 
Donanma Komutanı ve komuta heyeti Balkan Harbinde, İmroz ve Mondros'ta muharebe azmine sahip olmadığı için her türlü operatif, tabiye, malzeme şartları altında hiç bir zaman savaşa devamda ısrar göstermemiş ve savaşı ciddiyetle, istekle aramamıştır. Tarih boyunca hemen bütün kara ve deniz harplerinde olduğu gibi, Türk Donanmasını muvaffakiyetsizliğe götüren esas sebep, yegâne sebep budur. Bundan başka Donanma Komutanı ve komuta heyeti kurmayı çok mahdut birlik ve harp gemilerinden mürekkep küçük bir donanmanın, azami 30 millik bir saha içindeki sevk ve idaresini, savaşlarını donanmada kurdukları harp meclisleri yolu ile de iptizale'9? sokarak lüzumsuz uzun boylu müzakere ve münakaşalar sahasına dökerek ve böylece komuta, irade hakimiyetini elden kaçırarak hiç bir zaman güvenilebilir, enerjik bir kudrete; sağlam ve müstakil bir karara, mesuliyeti deruhte etmek cüretine sahip olamamış, büyük sevk ve idare kabiliyetini asla temsil edememiş, yaşatamamıştır. Böylece 16 Aralık 1913 İmroz Deniz Savaşı'ndan sonra geçen her gün ve saat zarfında Türk Donanması düşman üzerine tazyik yaparak onu muharebeye icbar etmek yolundaki fırsatları kaçırırken ancak İstanbul'da kurulan büyük meclislerin kararları, mazbataları ve nihayet mesuliyet, makam endişesi Türk Donanmasını, müşkülatla gerisinden adeta iterek bir kaç defa 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ve kademe kademe Boğazdan dışarıya doğru ilerletmiş ve sonunda ve fakat gene zorla ve bir defa Mondros'a kadar yürütmüşse de, ona hiç bir zaman muharebe şevkini, azmini, iradesini verememiştir, sağlayamamıştır. Türk Donanma Котиtanı Boğazdan 20 ile 30 mil arasında açılmayı daima ve pek mühim bir operatif karar, ileri bir teşebbüs mertebesinde görmüş ve hatta son raporunda Mondros'a kadar uzaklaşmayı, neticeye ve başarısızlığına tesir eden bir sebep saymak, göstermek istemiştir. Harbe zorla sevkedildiğini, resmi şifreli telgrafında açıkça belirten ve mesuller arayan bir komuta heyetinden bir muharebe vazifesini başarması hiç bir zaman elbette beklenemez ve asla umulamaz. 


Bu tarzda bir komuta karakterine ve kararına sahip bulunan donanma komuta heyetinin başındaki donanma komutanının; ekseriya harekâtta, kararlarında ve yazılarında beliren mütelâşi (telâş eden, acele eden), mütereddit ve bir tazyik, tesir, müdahale karşısında, sarsılmaya, sendelemeye daima müsait bulunan vasıfları da bu neticelerde ehemmiyetle müessir olmuştur. Bununla beraber bu tarzdaki karakterin, emrindeki kurmay unsurları tarafından takviye edildiğini, tamamlandığını gösteren gerçek ve kayda değer müsbet ve faydalı bir yardım veya müdahale 


de hiç görülememektedir...”0* 


Hem İmroz hem de Mondros muharebelerinde personel fedakârca ve canını dişine takarak dövüşmüştür. Yaralandıkları, alevler içinde kaldıkları ve mermilerden yayılan boğucu ve zehirleyici gazlar soludukları zamanlarda dahi ölümü küçümseyerek sessizlik ve soğukkanlılıkla ve hiç bir gevşeme ve disiplinsizlik emaresi göstermeden görevlerine aksatmadan devam etmişlerdir. Böylece gemilerde birçok hamaset destanı yazılmıştır. Türk denizcisi atalarından tevarüs eden amirlerine itaat ve göreve sadakat hasletleriyle düşmanla kahramanca savaşmış, şehit veya gazi olmuştur. 


Bab-ı Âli Baskını 


Başlarında Enver ve Talât Beyler gibi İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin bulunduğu 30-40 kişilik bir İttihat ve Terakki Partisi grubu 23 Ocak 1913 günü kabinenin toplantı halinde bulunduğu Bab-ı Âli'ye bir baskın yaptı. Nazım Paşa öldürüldü. 
Baskıncıların duruma hakim olması üzerine Enver ve Talât Beyler Sadrazam Kâmil Paşa'yı zorla istifa ettirdiler. Baskından sonra Enver ve Talât Beyler Padişaha giderek Mahmud Şevket Paşa'nın sadrazamlığa atanmasını bildiren fermanı aldılar. Bu suretle altı aylık bir süreden sonra İttihad ve Terakki yeniden işbaşına geliyordu. Yeni hükümeti Mahmut Şevket Paşa kurarken Enver ve Talât Beyler kabinede görev almadılar. Nazım Paşa'nın öldürülmesi ile boşalan Başkomutanlık Vekâletine Erkân-ı Harbiye Reisi Ahmet İzzet Paşa 30 Ocak'ta getirildi. Mahmut Şevket Paşa Harbiye Nazırlığını da üzerine aldı. Bahriye Nazırlığına da yine bahriyeli olmayan bir paşa 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olan Çürüksulu Mahmud Paşa getirildi. Ancak Mahmud Paşa Üçüncü Kolordu komutanı olarak Çatalca cephesi sağ yanında bulunduğu için başlangıçta Müsteşar Rüstem Ahmet Paşa kendisine vekâlet ediyordu. Said Halim Paşa Şüra-yı Devlet reisliğine getirildi ise de kısa bir süre sonra Hariciye Nazırı oldu. 


Şubat 1913'den itibaren Bahriye'nin Ege'deki faaliyetleri 


3 Şubat'ta Bulgarlarla muhasamatın tekrar başlaması nedeniyle Karadeniz 
ve Marmarada donanma gemilerinin ordu yanlarını destekleme ihtiyacı doğdu. 
Başlangıçta Mesudiye Marmara'da Âsar-ı Tevfik de Karadeniz'de görevlendirildi. 
Barbaros ve Turgut Reis de Çanakkale'de tamir edilmeye çalışılıyordu. Sadece Mecidiye ve muhripler düşmanın Çanakkale'ye yapabileceği bir çıkarma harekatında nakliye gemilerine saldırmak ve Hamidiye'nin dönüşünü kolaylaştırmak maksadıyla Çanakkale'de bırakılmışlardı. 


Bir Yunan deniz uçağı 6 Şubat günü 10.00-10.30 arasında Kabatepe ve Maydos yönünden Nara üzerine gelmiş, gemilerin Boğazdaki mevkilerinin krokisini çizmiş ve gemilere dört bomba atmıştır. Bombalardan üçü denize, biri Deniz Hastanesi yakınındaki baş araziye düşmüş, gemilerde ve karada bir hasara neden olmamıştır. Uçak tüfek ateşine tutulmuş ve isabetler almıştır. Bu nedenle İmroz adası güneyine inmeye mecbur olmuş ve kendisine yardımla görevlendirilmiş Velos muhribi tarafından yedeğe alınarak Mondros'a götürülmüştür. Bu saldırı harp gemilerine yapılan ilk uçak hücumu olması bakımından önem taşır. 


Donanma Komutan Vekâletine Hamidiye'nin harekâtını kolaylaştırmak maksadıyla Boğaz bölgesinde harekât yaparak Yunan kuvvetlerini bu bölgeye bağlamaya gayret etmesi emri verilmişti. 


18 Şubat'ta Mecidiye kruvazörü, Gayret-i Vataniye, Muavenet-i Milliye ve Numune-i Hamiyet muhripleri boğaz dışında küçük bir harekatta bulundular. Bu grup Gayret-i Vataniye'de bulunan Filotilla Komodoru emrinde harekât yapıyordu. Üç muhrip 07.40'da Boğaz ağzına geldiler. Nümune-i Hamiyet denizaltı karakolu için Boğaz ağzında bırakılarak iki muhriple Bozcaada yönünde bir miktar ilerlenerek geri dönüldü. Mecidiye de boğaz ağzına gelmiş olduğundan üç muhrip ve Mecidiye Saros körfezi istikametine ilerlediler. Tahir Bey de 08.40'de onarımı biten Barbaros ile Boğaz ağzına geldi. Saros Körfezi ve Bozcaada civarında bir temas sağlanmadığından Tahir Bey Mecidiye'yi İmroz yönünde keşfe gönderdi. Mecidiye 08.55'te İmroz güneyinde iki Yunan muhribi ile karşılaştı ve bunlara ateş açtı. Muhriplerde aradaki mcsafcyi kapatmadan karşı ateş açtılar. Yaklaşık 10 dakika süren bu karşılıklı atışlardan sonra muhriplerin gözden kaybolmaları üzerine 09.15'de Tahir Bey'in emri ile bütün gemiler üsse dönüş seyrine geçtiler. Bu harekât sırasında Yunan mubhripleri ile Averof arasındaki telsiz telgraf muhaberesinin dinlenmesiyle, manası anlaşılmasa da Averof'un Mondros'ta olduğu tahmin edildi. 
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20 Şubat'ta yeni Sadrazam Çanakkale'de Donanma'ya gelerek subaylar heyetine moral verici bir konuşma yaptı. Padişahın selâmını tebliğ etti. Donanmaya olan kesin ihtiyacın devletin en üst kademelerinde benimsenmiş olduğunu beyan ederek yakın zamanda güçlü bir donanmaya malik olmayı vaat etti. 


Beş büyük ticaret gemisinin Adriyatik Denizi'nin kuzeydoğusundaki Fiumeden muhtemelen Dedeağaç'a Bulgar ordusu için erzak ve yem getireceği haberinin 16 Şubat'ta alınması üzerine hem bu gemileri yakalamak, hem de Yunan Donanması Komutanının dikkatini Çanakkale bölgesine çekerek Hamidiye'nin 
Akdenizdeki harekâtını kolaylaştırmak maksadıyla Başkomutanlık Vekâleti 20 
Şubat'ta Donanma'ya gerekli harekâtın yapılmasını emretti. Tahir Bey de bu görevi Filotilla Komodoru Yarbay Rifat'a verdi. Komodor emrine verilen Mecidiye, Berk-i Satvet kruvazörleri, Gayret-i Vataniye, Muavenet-i Milliye, Yarhisar muhripleri, Demirhisar ve Hamidabat torpidobotları ile 22 Şubat'ta Çanakkale'den hareketle 08.00'de Hellas (Hacı İlyas/İlyasbaba) burnunu bordalayarak Boğaz girişine geldi ve bölgede kaldı. Muavenet-i Milliye'yi de Saros körfezi ve İmroz adası civarını keşfe yolladı. Bu esnada Boğaz önünde iki Yunan muhribi karakol grevindeydi. Hava puslu ve görüş mesafesi düşüktü. Muhripler Mecidiye'yi görür görmez bölgeden uzaklaştılar. Muavenet-i Milliye de keşif harekâtı sonunda düşmanla temas sağlamadı. 


Donanma Komutan Vekili komodora 09.00'da yolladığı mesajla 12.00'ye kadar Karanlıkliman'da beklemesini, müteakiben limana avdet etmesini emretti. 
Gemiler de emir gereğince hareket ederek Nara'ya demirlediler. Donanma Komutan Vekili'nin karar değiştirmesine görüş şartlarının kötü, denizin de fırtınalı olması sebep olmuş olabilir. Ancak müteakip günlerde de Fiume'den gelecek gemileri arayıp bulma faaliyetine teşebbüs edildiğini görmüyoruz. 


lerax muhribi 2 Mart 1913 günü Bozcaada güneybatısındaki kıyılarda karaya oturdu. Havanın devamlı olarak fırtınalı oluşu, çeşitli teşebbüslerde bulunmalarına rağmen Yunanlıların bu gemiyi çabuk kurtarmalarına mani oldu. Sonunda Averof Esperia vapuru ile kaza mahalline gelerek lerax'ı kurtardı ve tamir için Salamise gönderdi. Kaza mahallinden geçen yolcu gemileri Averof'u görmüş ve fakat sis ve pus nedeniyle geminin burada niçin bulunduğunu anlayamamışlardı. 
Bu nedenle Averof'un karaya oturmuş olduğu değerlendirilerek haber Osmanlı Başkomutanlık Vekaletine kadar ulaştı. Bir kısım Yunan kuvvetlerinin Hamidiye'yi takibe, diğer bir kısmının da tamir için Pire'ye gönderilmiş olması dolayısıyla Mondros'daki Yunan kuvvetlerinin bir hayli azalmış olduğu Başkomutanlık Vekâletince biliniyordu. Bir de Averof karaya oturmuş ise artık Ege Denizi hakimiyetini almak ve adaları kurtarmak için en elverişli durum meydana gelmiş olacaktı. Bu iyimser değerlendirmelerin tesiri ile Başkomutanlık Vekâleti adaları kurtarmak üzere geniş bir hazırlığa başladı. Midilli ve Sakız adalarına civar olan Anadolu kıyılarında, bir iki adayı işgal etmeye elverişli kara birliklerinin toplanmasını emretti. Bahriye Nezaretinden de yedi büyük nakliye gemisinin istenilen yere sevkedilmek üzere daima hazır tutulmasını istedi. Donanma da gerekli keşif harekâtıyla gerçek durumu aydınlatacaktı. 


Keşif gözetleme maksadıyla 8 Mart günü Mecidiye Komutanı Binbaşı Muzaffer Âdil Bey komutasında Mecidiye, Berk-i Satvet, Muavenet-i Milliye, Gayret-i Vataniye, Yarhisar ve iki torpidobot (Demirhisar ve Sultanhisar) Nara'dan hareketle 07.55'de Hellas önüne geldiler. Muavenet-i Milliye Saros Körfezini, Gayet-i Vataniye ve Yarhisar Bozcaada civarını, Berk-i Satvet İmroz adası civarını keşif için ilerlediler. İki torpidobot Boğaz girişini gözetlemek üzere görevlendirildi. 
Mecidiye de gereken bölgeye gitmek üzere Boğaz ağzında kaldı. 


Muavenet-i Milliye ve Gayret-i Vataniye bölgelerinde bir temas sağlayamadıklarından 09.35'de Mecidiye'ye katıldılar. Berk-i Satvet ise önce iki Yunan muhribi ile, saat 09.45'de de Yunan ana kuvveti (Averof, Hydra, Sepetsai ve altı muhrip) ile karşılaştı. Bu esnada Berk-i Satvet Boğaz'ın 15 mil açığında bulunuyordu. 
Derhal azami süratle Mecidiye'ye katılmak üzere geri döndü. Yunan ana kuvveti de Bozcaada'ya doğru yol verdi. Herhangi bir çatışma vukubulmadı. 


Gemiler 16.00'ya kadar keşif, gözetlemeye devam edip bilâhare Nara'ya döndüler. 


9 Mart'ta bir gün önceki keşif gözetleme harekâtına devam edildi. Ancak Миavenet-i Milliye ve Gayret-i Vataniye kömür ikmali ihtiyacı nedeniyle seyre katılmadılar. Mecidiye Komutanı emrinde diğer gemiler 10.30'da Boğazdan çıkarak Berk-i Satvet Saros körfezini, Yarhisar da Bozcaada civarını keşif için ilerlemeye devam ettiler. Torpidobotlar gözetleme maksadı ile Boğaz methalinde kaldılar. 
Mecidiye de önceki günkü gibi gerekecek bölgeye gitmek üzere Boğaz girişinde kaldı. Yarhisar'ın 10.45'de İmroz güneyinde bir Yunan muhribi gördüğünü bildirmesi üzerine Mecidiye iki torpidobotu da refakatine alarak İmroz güneyine intikale geçti. 12.30'da Berk-i Satvet'in iki muhrip himayesindeki bir ticaret gemisinin Mondros'tan İmroz adasının Kefalo Burnu (adanın en doğusundaki burun)'na doğru seyretmekte ve ikinci bir ticaret gemisinin de geriden bunları takip etmekte olduklarını bildirmesi üzerine Mecidiye Komutanı Berk-i Satvet'i bu gemilerin üzerine sevketti. Kendisi de torpidobotları Çanakkale'ye göndererek Berk-i Satvet'i desteklemek üzere harekete geçti. Berk-i Satvet'in öndeki ticaret gemisine attığı ikaz topu üzerine Yunan muhripleri Berk-i Satvet'e ateş açtılar. Mecidiye'nin yetişip baş 15 cm'lik topu ile bir mermi atması sonucu öndeki ticaret gemisi olduğu yerde kaldı, muhripler ve ikinci ticaret gemisi ise kaçtılar. Berk-i Satvet'in bu gemiyi muayenesi neticesinde Kresine şirketine mensup, Fransız bandıralı Hanri isimli bu vapurun Draç, İstanbul ve Köstence limanları arasında sefer yaptığı ve bu meyanda Dedeağaça patates ve peksimet götürmekte olduğu anlaşıldı. 
Gemi Yarhisar refakatinde Çanakkale'ye yollandı. Mecidiye ve Berk-i Satvet saat 16.00'ya kadar keşif gözetlemeye devam edip bilahare limana döndüler. 
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Bir Yunan muhribi 18 Mart 1913'te İzmir Körfezi'ne girerek Urla iskelesindeki Tahaffuzhane civarında bulunan Urla isimli körfez vapurunu alıp götürdü. Muhrip komutanı, vapurun Müslüman yolcularını Çeşme'ye bırakarak onlara yakında sulh yapılmadığı takdirde Yunanlıların Kuşadası'na da çıkarma yapacaklarını söyledi. Ertesi günde diğer bir Yunan muhribi, Menderes Müfrezesi'nin hazırladığı Çan ve Kemikli mevzilerine saat 02.30'da 12 kadar mermi attı. 


İşte denizlerde deniz hakimiyetini, en azından deniz kontrolünü sağlayamazsak; ki bunun için de muhtemel düşmanlara nazaran güçlü bir donanmanın, eğitim seviyesi yüksek ve deniz taktiğine vakıf personelin, deniz stratejisinin milli menfaatlerin sağlanması ve geliştirilmesindeki rolünü kavramış devlet adamlarının ve bahriyenin üst seviye yöneticilerinin olması gerekir, düşman gemisi veya donanması İzmir'de olduğu gibi çekinmeden sahillerimize, limanlarınıza girer çıkar, istediği her çeşit tahribatı, yıkımı hatta işgali yapar. Biz de mani olamayız. 


Bu iki olay İzmir Kuvay-ı Mürettebe Komutanı'nı tedbir almaya yöneltti. İlk olarak topları karada bulunan Muin-i Zafer eski korvetinin tekrar silahlandırılmasını istedi. Başkomutanlık Vekâleti bu teklif üzerine Müstahkem Mevki Komutanlığına Muin-i Zafer'in toplarının gemisine iadesini emretti. 


23 Mayıs 1913 günü, İzmir Kuvay-i Mürettebe Komutanı, sivil elbise giymiş 
iki Yunan subayının beş gün önce yolcular arasında İzmire gelip mayın manialarının yerlerini keşfettiğini ve onların vereceği rapora göre bir Yunan muhribinin bir gece İzmire girerek Muin-i Zafer gemisini batıracağını haber aldı. Bu nedenle geminin silahlandırılması çabuklaştırıldı. Ancak Yunanlılar böyle bir faaliyette bulunmadılar. 


8 Mart 1913 günü yapılan harekâtta Berk-i Satvet'in Averof'u seyir halinde 
görmüş olmasına rağmen Başkomutanlık Vekâleti, basında karaya oturduğuna dair çıkan haberlere de önem vererek Averof'un halâ Bozcaada'da karaya oturmuş olduğunu değerlendiriyordu. Bu durumda Donanma'nın adaları geri alacak ve deniz nakliyatını kontrol edecek harekâta girişip girişemeyeceğini sordu. Donanma Komutan Vekâleti 18 Mart 1913 günü zırhlıların harekât yapacak durumda olmadıklarını, çünkü namlu müceflerinin aşınmasından dolayı isabetli atış yapamadıklarını ve namlu başına sadece 20-60 dakika muharebe yapılabilecek cephanenin bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine Bahriye Nezareti bir heyet yollayarak zırhlı toplarının muayene ettirilmesine karar verdi. Heyet Erdek'te yapılan tecrübe atışlarında Barbaros'un toplarından iyi bir netice alamadı. Donanma Komutan Vekili de toplarının aynı durumda bulunmalarından ötürü Turgut Reis ve Mesudiye'nin tecrübe atışlarını yaptırmadı. Fakat İngiliz topçuluk müşaviri Elliot'un Başkomutanlık Vekâletine topların kullanılabilir durumda olduğunu rapor etmesi üzerine Başkomutanlık Vekâleti “memleketin felaketli bir durumunda yanlış rapor tanzim etmek” suçu ile heyet üyelerinin harp divanına verilmesini Sadaret 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kanalı ile Bahriye Nezaretinden istedi. Bu konuda Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa da günlüğüne şu notu düşmüş; 


“12 Nisan Cumartesi sabahı Harbiye Nezaretine geldim. İzzet Paşa (Başkomutan Vekili D.H.) gene Donanma'nın ataletinden bahsediyor ve kumandanını değiştirmemi istiyordu. Bahriye Müsteşarı Rüstem Paşa'yı çağırdım. Böyle bir degişikliğe taraftar olmadığını söyledi. Barbaros ve Turgutreis zırhlılarının ıslaha muhtaç olduğunu ilave etti. Halbuki Donanmamızın İngiliz mütehassısı Miralay Elyot!“ Bey, zırhlıların kullanılacak vaziyette olduğuna dair rapor vermişti. Raporu okuyunca canım sıkıldı. Bahriye zabitlerini azarladım...“5 Ancak heyet raporunun doğruluğu daha sonra vuku bulan top atışlarından anlaşıldı. 


Yunanlılar Osmanlı kuvvetlerinin adalara karşı harekât yapmak maksadıyla Anadolu sahilinde toplanmakta olduğunu haber aldıkları için, deniz harekâtını Midilli Adası civarında teksif ettiler. Yunan muhripleri Midilli civarı ve Müslim kanalında dolaşıyor, hem Anadolu kıyılarını gözetliyor, hem de Osmanlılara faydalı olmaması için yakaladıkları sandalları, takaları müsadere ediyorlardı. Faaliyetlerini İzmir körfezine kadar genişlettiler. 3 Nisan'da Keravnos muhribi (deplasmanı: 750 ton) Ayvalık önüne gelerek bir kaç top attı. Sonra İzmir Körfezi'ne girerek 4 Nisan gününü Uzunadada geçirdi. Keravnos'tan daha küçük olan Doxa muhribi (deplasmanı: 350 ton) de 3/4 Nisan gecesi İzmir Körfezi'nde göründü. 
8 Nisan'da Keravnos Urla'daki Karantina Adası (Kloromin)'na yaklaştı. Evvelce 
yerleştirilmiş mantelli topların ateşi üzerine uzaklaştı. 


Yunan muhripleri, Osmanlı gümrük muhafaza memurları tarafından bir kruvazör, dört muhrip olarak amirlerine rapor edildi. Bu raporlar Başkomutanlık karargahına kadar gönderildi. 


Başkomutanlık Vekâletinden, Tahir Bey Çanakkale Bölgesinde bulunmadığından (29 Mart'tan beri Büyükçekmecedeydi) kendisine vekâlet eden уе Narada bulunan filotilla komodoruna çekilen bir telgrafta bir kruvazörle dört muhripten mürekkep bir Yunan kuvvetinin Urla ve civarına taarruzunun gelen telgraflardan anlaşıldığı belirtilmekte, Donanma'dan ayrılacak bir kuvvetle Ege denizine çıkılması istenmekteydi. 


6 Nisanda Komodorun sancak gemisi Muavenet-i Milliye, Gayret-i Vataniye, 
Yadigar-ı Millet ve Mecidiye Nara'dan hareketle 14.30'da Hellas Burnu'ndan geçerek Ege'ye çıktılar. Gayret-i Vataniye İmroz'a diğer gemiler de Tavsan Adaları'na doğru yol verdiler. Bu grup İmroz'a doğru çıkmakta olan Niki muhribi ile karşılaştı. İmroz'un güneyinde karakoldaki Sfendoni ve Thyella muhriplerine katılmak 


104 İngilizce yazılışı Elliottur. Amiral Limpus'un beraberinde olarak З Mayıs 1912'de İstanbul'a geldiğinde İngiliz 
Bahriyesindeki rütbesi yüzbaşı (Lieutenant) idi. 


105 Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, 5.88. 
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üzere ilerliyordu. Komodor muhriplere yaklaşmaya başlayınca muhripler de batı yönünde çekilmeye başladılar. Thyella uzak mesafeden bir kaç atış yaptıysa da cevap verilmedi. 


Komodor emrindeki gemilerle saat 16.00'da Gayret-i Vataniye'nin katılmasın- dan sonra bölgede karakola bir saat daha devam edip Mondros'tan çıkan bir gemi de görülmediğinden geri dönerek 18.30'da Nara'ya demirledi. Halbuki denize çıkılma sebebine bakılacak olursa bir kruvazör, üç muhripten oluşan bu birliğin hiç olmazsa İzmir körfezine kadar inip sahil halkına Osmanlı Sancağını göstermesi gerekirdi. Gerek bu seferki gerekse daha önceki Ege'ye çıkışlarda da genel olarak üst makamdan Donanmaya verilen görevin icrasına yönelik atılgan bir faaliyet izlenmemiştir. 


9 Nisan'da karşılarında Osmanlı deniz kuvveti bulunmayan Yunan muhriplerinden birinin Ayvalık'taki askeri çadırlarla telefon merkezini, diğer bir muhribin Ayazment (Midilli karşısındaki bu günkü Altınova bölgesi) liman dairesi ile özel konutları topa tuttuğu, üçüncü bir muhribin Dikili önlerinde dolaştığı rapor edildi. 10 Nisan'da Boğaz önünde ve Midilli sularında sis olduğu halde Yunan muhripleri yine faaliyetlerine aralıklarla devam ettiler. Aynı gün yine Başkomutanlık karargahına Averof'un Bozcaada yakınında karaya oturmuş olduğu hakkında yanlış haberler geldi ve Sadarete kadar ulaştı. Bu hususa Sadrazam Mahmud Şevket Paşa da günlüğünde şöyle değinmiş: 


“11 Nisan Cuma sabahı İzzet Paşa (Başkomutan Vekili D.H.)'dan bir telgraf geldi. Donanma'nın Ordu'yu desteklemediğinden şikayet ediyordu. Diğer taraftan, Yunan Donanmasının tek zırhlısı olan Averof'un (Aslında bilindiği gibi üç zırhlısı daha var. Ancak Averof en yeni, en modern ve en süratli olanı D.H.) Bozcaadada kazaen karaya oturduğu bildiriliyordu. Donanmaya, derhal vaziyetten faydalanmasını ve Yunan zırhlısını batırmasını emrettim. Fakat bu işi göze alacak fedakârlar пегеде?..'!% 


Donanma Komutan Vekili, zırhlılar ile bir kısım muhripler Marmara'da, Mecidiye ile Filotilla Komodoru ve diğer muhripler de Çanakkale'de bulunuyordu. 
Başkomutanlık Vekâleti, karaya oturduğu kabul edilen Averof'a karşı muhriplerle bir gece taarruzu yapılmasını; zırhlılarla da ertesi gün, kati neticeli bir muharebe yapılmasını tasarladı. Bu maksatla Filotilla Komodoruna gece taarruzu yapması için emir verildi. Tahir Beye de derhal Çanakkale'ye intikal edip kati neticeli bir muharebe yapması emredildi. 


Komodorun emrinde Mecidiye kruvazörü, Muavenet-i Milliye, Gayret-i Vataniye, Yadigâr-ı Millet muhripleri ile Demirhisar, Sultanhisar ve Sivrihisar torpidobotları vardı. Gemiler ikmal müşkülatı yüzünden zamanında gerekli hazırlığı 


106 Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, s. 87. 
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yapamadığından gece harekâtı yapamadılar. Komodor 11 Nisan sabahı harekâta hazır olan yalnız Muavenet-i Milliye ve Yadigâr-ı Millet ile hareket ederek Boğazdan çıkıp güney yönünde ilerlerken Tavşan Adaları tarafında bir Yunan muhribi gördü. Gemiler bu muhribe ateş ederlerken aynı istikamette bir Yunan muhribi daha gördüler. Yunan muhripleri de ateş açtı. Ancak çatışmaya devam etmeyerek kuzeybatı yönünde uzaklaştılar. Üçüncü bir muhrip de İmroz adası güneyinden hareketle bu iki muhribe yetişmeye çalışıyordu. Üç muhrip birleşince Osmanlı muhriplerine doğru ilerlemeye başladılar. Bu sefer Osmanlı muhripleri Yunan muhriplerinden uzaklaşmak mecburiyetinde kaldılar. 


Komodor Bozcaada'nın batı kıyılarını inceleyerek bu bölgede karaya oturmuş herhangi bir gemi bulunmadığını gözlemledi. Adanın doğu kıyılarını Anadolu kıyılarından da incelemek mümkündü. Osmanlı muhriplerinden daha etkili Yunan muhriplerinin yakındaki mevcudiyeti nedeniyle komodor riske girmeyerek Averof'un mevcudiyetini kıyı gözetleme postalarımızdan tahkik etmek üzere Muavenet-i Milliye'nin ikinci komutanını Kumkale'de karaya çıkardı. 


Büyükçekmeceden hareket eden Tahir Bey Barbaros, Turgutreis, Berk-i Satvet, Numune-i Hamiyet, Hamidabad ve yolda katılan Sivrihisarla saat 11.17'de Çanakkale'ye demirledi. Peşinden de Bolayır'dan Mesudiye geldi. Tahir Bey harekete geçmek için komodordan keşif raporu beklemekteydi. Komodor ise Donanma'nın Çanakkale'ye gelmiş olduğunu bilmediğinden bir keşif raporu vermemiş fakat Çanakkale'de bulunan Mecidiye'nin kendisine katılmasını telsizle emretmişti. Mecidiye 12.00'de hareketle Boğaz ağzında komodora katıldı. Bu sırada üç Yunan muhribi de Boğaz ağzına gelmişlerdi. Komodor bu muhripler üzerine ilerledi. 
13.35'de iki taraf arasında topçu muharebesi başladı. Başlangıç mesafesi 8800 m idi. Muharebe 14.40'a kadar sürdü. Yunan muhriplerinden birinin hattan çıkarak Mondros yönünde uzaklaşması bu geminin isabet aldığı kanaatini uyandırdı. Yunan muhripleri dağınık, intizamsız atışlar yaparak uzaklaştıklarından muharebe kesilmiş oldu. Komodor bilahare güneye seyrederek Bozcaada'nın en güneyindeki Mermer Burnuna kadar indi. Averof'a rastlamadı. Geri dönerek Kumkale'de Muavenet-i Milliye ikinci komutanını gemiye aldı. Bu subay da ne Averof'un ne de karaya oturmuş herhangi bir geminin görülmediğini bildirdi. Birlik 16.00'da Nara'ya döndü. Durumu komodordan öğrenen Tahir Bey yapılan bu hareket neticesinde Averof'un karaya oturmuş olduğu hakkındaki rivayetlerin tamamıyla asılsız olduğunu Başkomutanlık Vekâleti kanalıyla Sadarete bildirdi. Fakat Sadaret, başka yollardan aldığı tamamlayıcı bilgilere daha fazla itimat ediyor ve Averof'un belki de Mondros'ta oturduğu tezini ortaya atıyordu. 


Bu durum karşısında Başkomutanlık Vekâleti 12 Nisan günü Mondros'a kadar hafif kuvvetlerle bir keşif yapılmasını ve Averof'un burada karaya oturduğu anlaşıldığı takdirde, Donanma tarafından imha edilmesini Donanma Komutan Vekâletine emretti. Tahir Bey zırhlıların himayesinden yoksun bir filotillonun 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Mondros'a kadar gönderilmesini tehlikeli buldu. Eğer Averof karaya oturmamış ve faal ise zırhlıların yeni bir muharebe yapacak durumda olmadığı kanısındaydı. Bu nedenle Başkomutanlık Vekâletinin istediği harekât yapılamadı. Averof'un durumunun başka ve gizli bir vasıta ile incelenmesine karar verildi. 


Averof ve Osmanlı Donanmasına etkisi hakkında H.W. Wilson'un görüşlerine de bir bakalım: 


“Yunan Bahriyesi, Osmanlı İmparatorluğuna karşı yaptığı bütün harekâtında yalnız bir Averof zırhlı gemisine istinat ediyordu; binaenaleyh bu gemiye karşı yapılacak muvaffakiyetli bir mayın veya torpido taarruzu, zaferi derhal Osmanlı İmparatorluğu lehine geçirebilirdi. Fakat Yunanlılar teşekkür etsinler ki düşmanları bu türden cüretli harekâta girişmediler. Yunan ve Türk muharebe gemileri arasında vuku bulan çarpışmaların her ikisi de Averof'un ihtiyaca elverişli oldugunu göstermiştir. Mamafih mezkür gemideki sekiz 7,5 inçlik yerine eğer dört 9,2 inçlik top konulmuş olsaydı daha iyi ve daha kudretli bir gemi meydana gelmiş olurdu. Yunanlılar zırhlı gemiye olan ihtiyacı o kadar şiddetle hissettiler ki harp biter bitmez hemen Amerikadan iki zırhlı satın aldılar ve Almanya'ya da bir mu- 


harebe kruvazörü ısmarladılar.”*? 


MÜTAREKEDEN SONRA KARADENİZ VE MARMARA'DA DENİZ 
HAREKÂTI, KARA-DENİZ İŞBİRLİĞİ 


Evvelce belirtildiği gibi 3 Aralık 1912'de Osmanlı Devleti ile Bulgaristan (Sırbistan ve Karadağ adına da olmak üzere) mütareke imzalamıştı. Yunanistan ise mütarekeye katılmayıp savaşa devam etmişti. 


Mütarekenin imzalandığı gün Karadeniz Müfrezesi Komutanı (Karadeniz Müfreze-i Bahriyesi Komodoru) Albay Sermet'in elinde Bezm-i Âlem silahlı ticaret gemisi, Berk-i Satvet torpido kruvazörü (bilahare Çanakkale'ye gitti) ve Berkefşan torpidobotu vardı. Mütareke sonrası kara cephelerini takviye etmek ve Bulgar cephesinin deniz yoluyla takviye edilmesine mani olmak görevi bütün ağırlığı ile devam ediyordu. Karadeniz kıyı vilayetlerinden gemilerle getirilen bir kısım Osmanlı kara birlikleri Karaburun'a çıkarılmaktaydı. Köstence'den de deniz yoluyla cephane ve erzak getiriliyordu. Bu müfrezenin kış şartlarında Karadenize mukavim harp gemisi ihtiyacı diğer ihtiyaçlar nedeniyle karşılanamıyordu. Ticaret gemilerini silahlandırma yoluna da gidilemiyordu. Çünkü ticaret gemisi adedi deniz nakliyatı ihtiyacına bile yetmiyordu. İşte deniz gücüne zamanında gerekli önemi vermemiş devletin düştüğü duruma bir örnek. 


Albay Sermet elindeki imkânlarla Köstenceye gidip gelen ticaret gemilerine refakat görevi yapmaya çalışıyordu. Diğer taraftan sözde tarafsız Rusya'dan Bulga- 


107 H.W.WILSON, Zırh Devrinde Deniz Muharebeleri, (Çeviri: Lütfü Çekiç) Cilt 1: 1850-1914, s. 384,385. 
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ristan'a deniz yoluyla harp kaçağı malzeme taşınmasını önleme görevi de bulunuyordu. Berk-i Satvet'in de Çanakkale'ye dönmesinden ve yerine Draç torpidobotunun verilmesinden sonra bu görevlerin yapılması çok güçtü. 


Bu nedenle müfreze esas görev olarak Terkos gölünün hemen doğusundaki Karaburunda son bulan asker nakliyatını himaye ediyordu. Ticaret gemileri ile getirilen kara birliklerinin fırtınalı havalarda yeterli ve hizmete uygun deniz vasıtaları da olmadığından karaya çıkarılmaları zorlukla yapılabiliyordu. 


Mütareke imzalanmadan Marmara'da Hora (Hoşköy)'ya Bulgar ve Sırp çeteleri girmiş ve bu sahildeki kasaba ve köylerden Marmara Adaları ile Karabiga ve Erdek taraflarına aralıklı bir göç başlamıştı. Mütarekede tespit edilen ara hattı Ganos (Gaziköy) Bulgarlarda, Hora tarafsız bölgede kalmak üzere, Ganos ile Hora arasında kıyı hattına inerek Mürefte ve Şarköy kasabalarını bizim tarafta bıraktığı halde, çeteler bu dolayları işgal ve tarafsız bölgenin araziye tatbikini menetmişlerdi. Tarafsız bayrakla kıyılarımızda kabotaj yapan Yunan vapurları, Bulgar işgali altındaki iskelelere serbestçe uğrayıp harp kaçağı malzemeyi karaya çıkarıyorlardı. 


10 Aralık 1912 tarihinde Başkomutanlık Vekâleti Marmara Denizi Müfreze 
Komutanlığına Gelibolu'dan alınacak 250 erlik bir gönüllü birliğinin Şarköye çıkarılmasını ve tarafsız bandıra taşısa bile Yunan ticaret gemilerinin Bulgar işgalinde bulunan Marmara limanlarına uğramaktan menedilmesini emretti. Müfreze Komutanı (veya Komodor) Albay Tekirdağlı Kadri idi. 


Müfreze Komutanlığı emrinde şu gemiler vardı: İclâliye eski korveti (Büyükçekmece'de, hareketten sakıt durumda), Zuhaf eski gambotu (Çanakkale'de), Nurül Bahir gambotu (Haliç'te), Nevşehir Gambotu (Marmara adaları civarında). 


Kadri Bey görevi Zuhaf komutanına verdi. 10 Aralık akşamı Gelibolu'dan kara birliğini alan Zuhaf ertesi sabah Şarköy önüne geldi. Bulgar çeteleri, Şarköy sırtlarına top yerleştirmişlerdi. Çıkarma iki taraf arasında üç saat süren topçu muharebesi devam ederken yapıldı. Neyse ki kara birliği pek az zayiatla karaya çıktı. Ancak birliğin Bulgar çetelerinin ateşi altında tutunması zor olacaktı. Bu nedenle Kadri Bey Haliçten yeni çıkmış Nur-ül Bahir'i Zuhaf'a yardıma gönderdi. 
Nur-ül Bahir ikmal yapmaya vakit bulamadan 12 Aralık'ta Şarköye gelmişti. Ancak Zuhaf'ın cephanesi bitmek üzereydi. Nur-ül Bahir'in de ikmal ihtiyacı vardı. 
Durumu haber alan Akdeniz Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanı Donanmadan iki muhrip istediyse de Egede harekâta hazırlanan Tahir Bey 13 Aralık'ta ancak Yarhisar muhribini Şarköye gönderebildi. Zuhaf komutanı 13 Ocak'ta daha Yarhisar gelmeden Nur-ül Bahir'i ikmal yapması için İstanbul'a göndermişti. Aynı gün daha sonra Naradan Yarhisar muhribi geldi. Zuhaf komutanı ile görüşmeyi müteakip Kuva-yi Mürettebe Komutanlığından talimat almak üzere Gelibolu'ya gitti. Ancak Başkomutanlık Karargâhı Ege'de harekâta hazırlanan Donanma'nın muhrip tahsisini uygun görmedi. 14 Aralık'ta kıyıdan açılan şiddetli topçu atışına 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Zuhaf mukabele etti. Bilahare aynı gün demir alıp cephane ve diğer ikmal ihtiyaçları için Büyükdere'ye intikale geçti. Çünkü Yarhisar'ın Şarköy görevinin iptal edildiğini bilmiyor ve o gün geleceğini düşünüyordu. Böylece Şarköy önünde hiç gemi kalmadı. 17 Aralık'ta hem Nur-ül Bahir hem de Zuhaf tekrar Şarköye döndüler. Müfreze Komutanı da Nevşehir Gambotu ile Başkomutanlık emri gereğince Şarköye geldi. 17 ve 18 Aralık günleri Şarköy bölgesinde sükünet içinde geçti. 


19 Aralık'ta Müfreze Komutanı Nevşehir Gambotu ile Şarköy'den hareketle 
Büyükçekmece'ye intikal etti. Mimar Sinan (Kalikratya)'ın Bulgar tarafına kayıklarla yapılan kaçak erzak nakliyatının kati olarak önlenmesi emrini almıştı. Sahilleri tarayarak yapılan karakollar neticesi 21 Aralık'ta dokuz yelkenli yakalayarak Büyükçekmece'ye getirdi ve cephenin sol kanadındaki birlik komutanına teslim etti. Bu arada Zuhaf da Şarköy-Mürefte arasında Müreftede dört saat kalmak suretiyle karakol yaptı. Gönüllü müfrezelerinin karaya çıkarılmasından bir kaç gün sonra Mürefte ve Şarköy kasabalarına Bolayır'dan Nizamiye taburları sevkedilmişti. Bu arada daha etkin kaçak nakliyatı kontrol için 26 Aralık'ta Musul torpidobotu da Müfreze Komutanı emrine verildi. Bulgar subaylarının sivil elbise ile Rum kayıklarına binerek öteye beriye gittikleri, hatta İstanbul'a geldikleri haber alınmaktaydı. 


Marmara Adaları bölgesinde Nur-ül Bahir gambotunu değiştiren Nevşehir 29 
ve 30 Aralıkta iki kayık daha yakalayarak bunları Erdek Mevki Komutanlığına teslim etti. 


1 Ocak 1913 günü Marmaradaki Osmanlı Bahriyesi gemilerinin durumu şöyle idi: 
Zuhaf Gambotu: Şarköy - Tekirdağ arası kıyıları karakolda, 


Nur-ül Bahir Gambotu ve Musul Torpidobotu: Tekirdağ-Çöplüce (Güzelce) arası kıyıları karakolda, 


Nevşehir Gambotu: Marmara Adaları bölgesinde karakolda. 


Mütareke devresinin nihayetlenip çatışmaların tekrar başlaması durumunda Şarköy ve Mürefte'ye evvelce çıkarılmış olan nizamiye taburlarının zor durumda kalacağını değerlendiren Akdeniz Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı 7 
Ocak'ta bu taburların Bolayır'daki alaylarına iltihaklarını emretmesi üzerine, Mürefte'de ve Şarköy'de küçük birlikler bırakılarak bu taburlar 8 Ocak'ta bölgelerinden ayrıldılar. Bu kasabalarda memurların bir kısmı ile Türk ahalinin çoğu evvelce göç etmişti. Kasabalarda kaymakam, tahrirat katibi ve telgrafçılarla ahalinin çok az bir kısmı kalmıştı. Böylece Şarköy ve Mürefte'nin korunmasında Marmara Deniz Müfrezesi Komutanlığının sorumluluğu artmış oldu. 


Bulgar Başkomutanı General Savoff 29 Ocak günü Osmanlı Başkomutanlığına hasmane hareketin 3 Şubat saat 19.00'da tekrar başlayacağını 3 Aralık 1912 
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tarihli mütareke anlaşmasının dördüncü maddesi gereğince bir nota ile bildirdi. 


Genel karargâhın emri ile Donanma Komutan Vekâleti tarafından Marmara bölgesinde görevlendirilen Berk-i Satvet 2/3 Şubat gecesi Şarköy önüne demirledi. 


Muhasamat yeniden başlarken Donanmanın konuşu şöyleydi: 


1. Dört zırhlı (Barbaros, Turgut Reis, Mesudiye, Âsar-ı Tevfik), 1 kruvazör (Mecidiye), sekiz muhrip, dört torpidobot Çanakkale bölgesinde 


2. İkieskikorvet(İclâliye ve Necm-i Şevket), üç eski gambot (Zuhaf, Nur-ül Bahir, Nevşehir), bir torpidobot (Musul) Marmara limanlarında (Berk-i Satvet de 2/3 Şubat gecesi Şarköy geldi.) 


3. Bir silahlı ticaret gemisi (Bezm-i Âlem), iki torpidobot (Draç, Berkefşan) Karadeniz ve İstanbul Boğazında 


4 Şubat sabahından itibaren 4. Bulgar Ordusu Bolayır cephesinde harekâta 
başladı. Horadan Büyükçekmece'ye kadar olan bütün kıyılar Bulgarların elinde bulunuyordu. Sadece Mürefte ve Şarköy birer ayrı girinti halinde Osmanlılarda kalmıştı. Mürefte'yi 66 kişilik jandarma takımı 8 müstahfız'® ile denizden Zuhaf gambotu, Şarköy'ü de daha küçük bir birlik ile denizden Berk-i Satvet ve Nur-ül Bahir koruyordu. Berk-i Satvet'in Mürefteye değil де $агкӧуе gönderilmesindeki sebep Şarköy'deki kara savunma kuvvetinin Müreftedekinden az olmasıydı. 


Zuhaf 4 Şubat sabahı 3000 kadar piyade ve bir topçu bataryasından oluşan Bulgar birliğinin Müreftiye doğru geldiğini görüp hemen limandan çıkarak bu birliğe ateş açtı. Bulgarlar da gemiye ateşe başladı. Zuhaf ve Mürefte'deki jandarma birliğinin Bulgarlarla mücadelesi dört saat kadar sürdü. Zuhaf atışlarıyla düşmana büyük zayiat verdi. Kasabada da sekiz jandarma eri şehit oldu. Ancak bu şekilde düşmanın durdurulması olanaksızdı. Zuhaf 12.00'de 19 sivil ve memur ile askerleri gemiye alarak Mürefte'den ayrıldı. Bulgar birliği de Mürefte'ye girdi. 


Berk-i Satvet ve Nur-ül Bahir düşman kuvvetlerinin Şarköy'e yaklaşmakta olduğunu görerek 4 Şubat günü 09.00'de ateş açtılar ve düşmanı bir hayli oyaladılar. 
Berk-i Satvet Komutanı Binbaşı Hamdi Mahmud Şarköy'ün üstün düşman kuvvetleri karşısında uzun süre savunulamayacağı kanaatine varınca kasabanın 11 
memuru ve askerleri gambota aldırdı. Saat 13.00'de Zuhaf Mürefteden Şarköye geldi. Berk-i Satvet Zuhaf ve Nur-ul Bahir'deki yolcuları alarak Gelibolu'ya götürdü. Gemideki tabip tarafından da yaralıların ilk tedavileri yapıldı. Zuhaf ve Nur-ül Bahir Şarköy önünde kaldılar. Her ikisi ve sabaha karşı dönen Berk-i Satvet top atışları ile kasabanın düşman eline düşmesini önlemeye çalıştılar. 5 Şubat 09.30'da da Başkomutanlık Vekâletinin Donanma Komutanlık Vekâletinden talebi üzeri- 


108 Özel Sözlük'e bakınız. 


- 406 - 


ne Mesudiye Naradan gelerek Berk-i Satvet'in atışlarına iştirak etti. Düşman ağır kayıplar verse de Şarköye yaklaşmaya devam ediyordu. Gemilere kasabaya zarar verilmemesi emri verilmiş olduğundan ve karada da kuvvetlerimiz kalmadığından gemiler ateş kesti. Saat 18.30'da düşman Şarköy girdi. 


7 Şubat öğleden sonra Mesudiye ve Berk-i Satvet Doğanaslan açıklarında 
mevki alıp düşman mevzilerini bombardıman etti. 


109 


Şarköy Çıkarması 


Bab-ı Âli baskını sonrasında kendi kontrollarında bir hükümet oluşturan İttihat ve Terakki yöneticileri darbeyi haklı göstermek ve prestij kazanmak için derhal taarruzi harekâta geçilmesini istiyorlardı. 


Başkomutan Vekili Ahmet İzzet Paşa ise ordunun noksan olan hazırlığına ilâveten mevsim şartlarının da her hangi bir harekâtın yapılmasına mani oldugunu değerlendiriyordu. İzzet Paşa önce askeri hazırlıkları tamamlamak, uygun bir mevsimde de harekâta başlamak istiyordu. Hükümet ise Ordu'nun harekâta başlamasını, Edirne'yi geri almasa bile mevzii başarılar kazanacak taarruzlar yapmasını bekliyordu. 


Hükümetin ısrarı karşısında Başkomutanlık Vekâleti durumu tekrar inceledi ve sonuçta Şarköye çıkarma yapılmasına ve bununla irtibatlı olarak Bolayır'dan da taarruzi harekât icra edilmesine karar verildi. 


Başkomutanlık Vekaletinin hazırladığı harekât planına göre Bolayır cephesindeki taarruz ile Şarköy çıkarması aynı gün ve saatte başlayacak, bu iki teşebbüs yan ve gerilerine müşterek bir tesir yapmak suretiyle Bulgar ordusunu mağlup edecek ve çekilmeye mecbur edecek, Türk kuvvetleri de Edirne'ye ulaşacaktı. Bu harekâtta görev almak üzere Barbaros, Turgut Reis, Mecidiye, Yarhisar, Demirhisar ve Sultanhisar'dan oluşan bir deniz kuvveti 8 Şubat sabahı Şarköy önüne geldi. 


Daha önce, sonradan Şarköy çıkması emredilecek olan ve İzmit ve Bandırma bölgelerindeki X. Kolordu 1 Şubat'ta geniş çaplı bir çıkarma manevrası yapmaya başlamıştı. Bu makatla 30, 31 ve 32. tümenlere, 1. ve П. Top taburlarına, Mürettep Dağ Taburuna, Harput Tümenine, İstihkam Bölüğü ve 5. Süvari Alayına nakliye gemisi tahsisleri yapıldı. Ancak tedarik edilen 21 vapurun kolordunun bütün mevcudunu nakletmeye yetmeyeceği değerlendirildiğinden sonradan gemi listesine 12 adet de şehir hattı rapuru ilave edildi. 


Tatbikat için İzmit'te bindirme yapıldığı sırada, Başkomutanlık Vekâleti de Şarköy bölgesine bir çıkarma yapmayı planlamaya başladı. Bu maksatla 4 Şubat saat 22.00'de gemilere bindirilmiş olan birliklerin ikinci bir emre kadar tekrar sa- 


109 Bkz.: Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 204-209); Mithan IŞIN, a.g.e., s. 350-356. 


hile çıkarılmaması ve Bandırma bölgesindeki birliklerin de oraya gönderilecek ticaret gemilerine bindirilmesini Başkomutanlık Vekâleti X. Kolordu'ya emretti. 


Başkomutanlık Vekâleti, Çatalca cephesinde bulunan П. Mürettep Kolordu'nun da ikinci bir kademe olarak Şarköy bölgesine çıkarılmasını tasarlamış ve bu maksatla 6 Şubat'ta anılan kolorduyu Küçükçekmece - Yeşilköy - Bakırköy bölgesine getirmişti. 


Başkomutanlık Vekâleti çıkarma emrini 6 Şubat 1913 günü saat 17.00'de verdi. Bu emirde Fahri Paşa'nın komuta ettiği Mürettep Kolordu (Akdeniz Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı)" Bolayır'dan taarruz ederken X. Kolordu'nun da Şarköye çıkması isteniyordu. Donanma önce düşmanın Şarköy bölgesine yerleşmesine mani olacak; çıkarma başladıktan sonra X. Kolordu emrinde olarak çıkarmayı destekleyecekti. Çıkarma ve taarruz 8 Şubat'ta başlayacak, harekâtın detayları Mürettep Kolordu ile X. Kolordu arasındaki koordine ile tespit edilecekti. 


Bu kadar kısa bir zamanda biri Bolayırda diğeri İstanbul'daki iki komutanlık arasında çıkarmayla ilgili koordinasyonun ve hazırlıkların tamamlanması imkânsızdı. Gemilerden kıyıya kara birliklerini çıkaracak deniz vasıtalarını bulup hazırlamak, bindirme planlarını yapmak, kıyı ve deniz keşfi ve donanma ateş destek planlarını hazırlamak ve diğer çıkarma harekâtına özel plan ve hazırlıkların tamamlanması haftalarca sürecek bir çalışmayı gerektirmekteydi. Diğer taraftan ne kara ordusunun ne de Donanma'nın genel olarak çıkarma harekâtı hakkında bir tecrübesi, eğitimi, fikri hazırlığı yoktu. 1 Şubat'ta sadece gemilere bindirme safhası yapılabilen tatbikat dahi kendi çapında öğretici olmuştur. 


X. Kolordu, Bolayırdaki kolordu ile anlaştıktan sonra, çıkarmanın 8 Şubatta 05.00'de başlamasına karar verdi. Bolayır kolordusu da bu saatte taarruza geçecekti. X. Kolordu'nun verdiği emre göre İstanbul, İzmit, Bandırma ve Erdek'te yükleme yapan gemiler hareket saatlerini 8 Şubat saat 05.00'te Şarköy-İnceburun kıyısının 15 mil açığında toplanacak şekilde ayarlayacaklardı. 


Nilüfer vapuru X. Kolordu Komutanı Harşit Paşa ve Kurmay heyetini"! alarak Galata rıhtımından hareketle 8 Şubat 03.00'de Şarköy önüne geldi. Yarhisar muhribinin getirdiği Donanmanın irtibat subayı da kolordu karargâhına saat 05.00'de katıldı. Donanma karanlıkta hiç bir görev yapamayacağı kanısıyla, Naradan 05.10'da hareket etti. Ticaret gemileri de emir gecikmeleri nedeniyle planlanan zamanlarda planlanan mevkilerde bulunamamış, dolayısıyla bindirmeler gecikmiş ve beklenenden uzun sürmüş, neticede gemilerin hareketleri gecikmişti. Donanma Şarköy önüne geldikten sonra dahi hiç bir nakliye gemisi çıkarma bölgesine ulaşmamıştı. 
Her türlü fedakârlığa ve mesaiye rağmen X. Kolordu'nun çıkarma bölgesine sevki- 


110 Kurmay Başkanı: Yarbay Fethi Bey (Okyar), Harekât Şube Müdürü. Binbaşı Mustafa Kemal (Atatürk) 
111 X Kolordu Kurmay Başkanı: Yarbay Enver Bey (bilahare Paşa) 
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nin tamamlanması dört gün sürdü. Bazı gemiler fazla yüklendiğinden yolda batma tehlikesine maruz kaldı. Yeşilköyden kalkan 40 numaralı Şirket-i Hayriye vapuru nereye gideceğini bilmediği için kafileden ayrılınca Marmara Adası'na sığındı. 
Nakliye gemilerinin ancak bir kısmına bahriye subayı verilebildi. Çıkarma mevkiine kurulacak iskelenin malzemesi de önceden hazırlanmamıştı. 


Kolordu komutanı bu durum karşısında harekâtı bir gün erteledi. Verdiği karara göre İstanbul, İzmit, Bandırma ve Erdek'ten gelen çıkarma kuvvetlerini yüklemiş olan gemiler Karabiga limanında toplanacaklar ve Donanma da düşmanın dikkatini başka tarafa çekip, Şarköy bölgesindeki Bulgar kuvvetlerini bu bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla, Ereğli ve Tekirdağ'ı bombardıman edecek ve sonra Karabiga'ya gelecekti. Şarköy bölgesine gelmekte olan nakliye gemilerine haber gönderilerek 08.30'da rota değiştirerek Karabiga'ya intikale geçmeleri sağlandı. Bu sırada Donanma da Şarköy önüne gelmişti. X. Kolordu Komutanı Berk-i Satvet ile bir kıyı incelemesi yapıp karargahı ile birlikte Barbaros'a geçti. 


Saat 09.00'da Barbaros zırhlısına Akdeniz Boğazı Mürettep Kuvvetler Komutanlığının X. Kolordu Komutanlığı karargahına yolladığı irtibat subayı geldi ve Bolayır'daki Osmanlı kuvvetlerinin saat 07.00'de taarruza geçtiklerini bildirdi. Bu haber üzerine X. Kolordu Komutanı hemen çıkarmaya başlamaya karar verdi. Bu nedenle hem nakliye gemilerinin geri çağrılmasını emretti hem de çıkarma yapacağını Mürettep Kuvvetler Komutanlığına bildirdi. Nakliye gemilerinin ilk kafilesi 10.00'da Şarköy önlerinde görüldü. Bundan sonra Donanma kıyıya yaklaşarak 10.20'de demirledi. Öğleye kadar hazırlık ve tertibat alınmasıyla geçti. Çok sert bir Yıldız Poyraz rüzgârı esiyordu. İskele malzemesi henüz gelmemişti. Barbaros ile Turgut Reis 80 er, Mecidiye 40 er ile makineli tüfekler ilk kademe olarak kıyıya ayak batı. Donanma topçu ateş desteği sağlıyordu. 


Donanma gemileri (Barbaros, Turgut Reis, Mecidiye, Berk-i Satvet) kıyının 
1000 m açığında, nakliye gemileri de harp gemilerinin batı tarafında yer almıştı. 
400 m aralıkla demirleyen bu gemiler 32. Tümeni getiren gemiler olup sırasıyla 
Millet, Despina, Seyyar, Gülcemal ve Mahmut Şevket Paşa ile iki Şirketi Hayriye vapuru idi. Önce ancak bir bölük çıkarılabildi. Harp gemilerimizin stimbotları, motorbotları, filikaları ve nakliye gemilerinin bütün vasıtalarıyla İstanbuldan gelebilen romorkörler, stimbotlar ve mavnalar, top ateşi altında asker, silah, cephane çıkarmaya çalışıyorlardı. Deniz çok dalgalıydı. Mavnalar kıyının çok sığ olmasından ötürü kıyıya kadar gidemiyordu. Sandallar da kıyıdan uzak mesafelerde karaya oturduğundan, askerlerin bir kısmı ancak bahriye erlerinin sırtında taşınarak kıyıya çıkarılabildi. 


Bu kadar zorlukla karşılaşmanın sebebi, kolayca anlaşılacağı üzere teferruatlı bir kıyı keşfi yapmadan geniş ve detaylı bir plan hazırlayıp deniz araçları tedarik etmeden harekâta başlanılmış olması idi. Siyasi sebeplerden ötürü verilen acele kararlar, çıkarmayı bu zor duruma sokmuştu. 
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Durumu gören kolordu komutanı tombazlarla iskele yapmak üzere Millet vapurundaki istihkâm bölüğünü de kıyıya çıkarttı. Bahriyelilerin de yardımı ile bir iki iskele yapıldı ise de bunları mavnaların yanaşmasına imkân verecek derecede uzatmak mümkün olmadı. Üstelik dalgalar tombazların içine su dolduruyor ve iskelelerden tam manasıyla istifade edilmesine mani oluyordu. 


Zorluklar karşısında saat 15.30'a kadar kıyıya ancak bir tabur ve bir makinelitüfek bölüğü çıkarılabildi. Denizler daha da arttığı için bir bölük ancak bir saatte nakliye gemilerinden deniz araçlarına bindirilebiliyor ve birbuçuk saate de karaya çıkarılabiliyordu. Bu kadar uzun müddet denizde kalan asker dolu nakil araçları Bulgarların şiddetli topçu ateşi altında felâkete uğrayabilirdi. Fakat Donanma ateşinin şiddeti karşısında düşman topçusu bu vasıtalara tesir edecek bir duruma gelemedi. 


Saat 16.30'da çıkarma bölgesine 31. Tümeni getiren nakliye gemileri de geldi. 
Kolordu komutanı geceleyin dahi çıkarmanın devam etmesine karar verdi. Fakat Gelibolu cephesindeki kuvvetler yüzde kırkaltı zayiat verdiklerinden Başkomutanlık Vekâleti, çıkarma harekatının durdurularak X. Kolordunun Bolayır cephesine nakledilmesini istemişti. Ancak emir tebliğindeki gecikmeler nedeniyle kıyıya oldukça büyük bir kuvvet çıkarılmış durumdaydı. Kolordu komutanı bu nedenle çıkarmanın devam etmesinde ısrar etti. Başkomutanlık Vekaleti ile X. 
Kolordu komutanlığı arasında cereyan eden tartışmalara Harbiye Nazırı (ki aynı zamanda Sadrazam) da müdahale edince, 10 Şubat 01.30'da birliklerin gemilere geri yüklenmesine başlandı." Dolan gemiler müstakilen Gelibolu'ya gönderiliyordu. Son birliklerin de gemilere bindirilmesinden sonra Donanma gemileri de Gelibolu'ya intikale geçtiler ve 11 Şubat 12.30'da Gelibolu'ya demirlediler. Kolordu karargâhı Barbaros'tan Başlangıç vapuruna daha sonra da Gülcemal vapuruna geçti. 13 Şubat 12.30da Donanma demir alarak Nara'ya hareket etti. 


Çatalca Cephesinde Kara - Deniz İşbirliği 


Mütareke sonlanıp muhasamat yeniden başlayınca Çatalca Cephesinin Karadeniz ve Marmara yanlarının denizden desteklenmesi önem kazandı ve her iki tarafa da ilâve gemiler tahsis edildi. Mesudiye Marmara'ya, Asar-ı Tevfik, Basra ve Taşoz da Karadeniz tarafına tahsis edildi. Marmara müfrezesinde ayrıca İclâliye korveti, Nevşehir gambotu ve Musul torpidobotu bulunuyordu. 


5 Şubat 1913 günü Karadeniz Müfreze Komutanı Albay Sıtkı rahatsızlığı nedeniyle görevden ayrıldı. Albay Sermet yeni komutan olarak Bezm-i Âlem silah- 


112 Bu konuda Ömer ESENYEL'in açıklaması şöyle: 
| “Kolordu komutanından ziyade, Kurmay Başkanı Enver Bey'in emir hilafına direnmesi karşısında 
İzzet Paşa, Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'ya müracaat ederek çekilme emrinin uygulanmasını sağladı. 11 Şubat 03,30'a kadar karaya çıkan tümen geriye alındı. (Balkan Harbinden Günümüze Bakış, s. 132) 
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lı ticaret gemisine forsunu çekti. Anılan tarihte bu müfrezeye tahsisli gemiler ve bulundukları yerler şöyleydi: Bezm-i Âlem silahlı ticaret gemisi ile Berkefşan ve "гас̧ torpidobotları Büyükdere'de, Âsar-ı Tevfik zırhlısı ile Basra ve Taşoz muhripleri Haydarpaşa'da idi. 


Karadeniz Müfreze Komutanı bir gönüllü birliğinin nakli ve korunması için 6 
Şubatta emir aldı. Birlik Yüzbaşı Aslan komutasında üç süvari teğmeni, 90 gönüllü er ve 6 kişilik deniz muhabere postasından oluşuyordu. Görevi Karadenizde Terkoz gölünün batısındaki Podima (bugünkü Yalıköy) ile onun hemen doğusunda, kıyıdan biraz içerdeki Karacaköy'ü işgal ederek, Aydın Tümeninin karadan bu bölgeye gelmesine kadar elde bulundurmaktı. İki torpidobot bu birliği Podima'ya çıkaracak ve karadaki harekâtını topçu ateşi ile destekleyecekti. Berkefşan ve Draç torpidobotları 6 Şubat 13.30'da birliği alacakları Karaburun'a geldiler. Yapacakları görev hakkında bilgi aldılar. 50 gönüllü Berkefşan'a, 40 gönüllü de Draç'a bindi. 
Bunları gemilere getiren takalar da ikişerli olarak torpidobotların yedeğine alındı. 


Gemiler Podima'nın önüne 23.00'de geldiler. Birlik takalara binerek sahile gittiyse de gece karanlığında çıkacakları kıyıyı bulamadıkları için geri döndüler. Birlik 7 Şubat sabahı takalarla tekrar hareket etti ve düşmanın ciddi mukavemetine 
maruz kalarak, torpidobotların ateş desteği altında Podima'nın güneyine çıktı. 40 
gönüllü Podima'yı işgal etti. Diğer 50 gönüllü de Кагасакӧуе doğru ilerleyerek gemilerin kontrolünden çıktı. Birliğin üç saat Bulgarlarla çarpışmasından sonra, komutan düşmanla baş edemeyeceklerini değerlendirerek geri dönmeye karar verdi. Bir şehit 12 yaralısı olan birlik, 17 erlik bir grubu düşmanı oyalarken torpidobotlara dönmeyi başardı. Ancak takaların tekrar kıyıya dönmemesi yüzünden 
17 kişilik grup Podimada kaldı. 


Yaralıların durumunun ağır olmasından dolayı gemiler derhal hareket ederek İstanbul'a intikal ettiler. Bu meyanda karada gördükleri düşman birliklerine de ateş ediyorlardı. Bu esnada Berkefşandan atılan bir mermi geminin kıç mataforasına çarparak patladı ve gemi mürettebatından bir er ile gönüllü birliğinden diğer bir eri şehit etti. 


Bulgar torpidobotlarının Varna açıklarında Köstence limanından kıymetli harp malzemesi getirecek olan Kızılırmak ticaret gemisini gözledikleri haberinin alınması üzerine Bezm-i Âlem ile Büyükdere'ye gelmiş olan Basra ve Taşoz 
7 Şubat saat 10.00'da Büyükdere'den hareketle 8 Şubat 06.00'da Romen karasuları 
dışında Köstence önüne geldiler. 09.00'da limandan çıkan Kızılırmak bu birliğin refakatinde emniyetle 9 Şubat'ta İstanbul'a geldi. Aynı gün Bezm-i Âlem, Şarköy çıkarmasında kullanılmak üzere Karadeniz müfrezesinden ayrıldı. Müfreze komutanı da forsunu Basra muhribine çekti. 
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Âsar-ı Tevfik'in batışı 


Âsar-ı Tevfik zırhlısı Ordu'nun Karadenize dayanan yanında görev almak üzere 8 Şubat sabahı Haydarpaşa'dan Karaburuna gelerek demirledi. Gemi komutanı Binbaşı İsmail kıyıdaki muhabere istasyonu vasıtasıyla Darboğaz'da beklenildiği haberini aldı ve gemi bu mevkie gitti. Komutan karaya çıkararak o bölgedeki kanat komutanı olan Denizli Müfrezesi Komutanı ile buluştu. Kanat komutanı kendisine elle yapılmış bir kroki vererek emrindeki piyadenin topçu ateşiyle desteklenmesini talep etti. Gemi bu görevi yaparken başlangıçta el krokisinin araziye uymaması neticesi kendi birliklerimiz üzerine de atışlar yapıldıysa da hemen durum düzeltildi. 


9 Şubat günü Sağ Kanat Komutanı olan Denizli Müfrezesi Komutanı demiryolu iskelesi civarındaki düşman mevzilerini keşif ve Podima'ya kadar giderek asker çıkarmaya elverişli kısımlar tespit etmek maksadıyla gemiye geldi.''? Saat 10.00'da gemi kıyı boyunca Podima'ya doğru seyre başladı. Müfreze komutanı sahilin daha iyi tarassudu için sahile yakın seyredilmesini istediğinden sahile 1200 metreye kadar gemi yaklaştırıldı. 11.30'da Podima'ya varıldı ve 12.00'de dönüş seyrine geçildi. Kıyıdan yaklaşık 1200 m açıktan seyrediliyordu. Saat 12.45'de gemi şiddetli bir sadme ile sarsıldı ve durdu. Polima'dan beri iskandil!" yapılmamıştı. Çünkü gelişrotası üzerinde dönülüyordu ve deniz haritası bu rotada hiç bir sığlık ve kayalık göstermiyordu. Bununla birlikte iskandillerin seyrekliğine nazaran, o tarihte gemilerimizde kullanılan Karadeniz haritalarının bu parçasına tamamıyla güvenilemezdi. Boğaz-Midye (günümüzde Kıyıköy) arası bir defa Ruslar tarafından iskandil edilmişti ve kayıtlar emniyetli sahil seyri yapılacak kadar zengin ve doğru değildi. Zırhlının karaya oturduğu bank Arpa ağzı ile Demiryolu iskelesi ortasında kıyıdan 1150 metre mesafede idi (Çemeş-Podima açıklarında). Önce bir kum yığını üzerine oturulduğu sanıldı. Gemi bir saat kendi imkânları ile kurtulmaya çalıştıysa da netice alamadı. Çünkü gemi kum bankına değil kuzey-güney yönünde bir kaya parçası üzerine oturmuştu. Gemide telsiz cihazı olmadığından Darboбаға bir filika gönderilerek postaneden Bahriye Nezaretine durumu bildiren bir telgraf çekildi. Geminin mahmuzu!" kayanın üzerine çıkmış, tekne kıçlanmış ve iskeleye yatmıştı. 


Bu esnada kıyıya gelen Bulgarlar gemiye tüfek ateşi açtılar. Gemi de 12 ve 5,7 cm çapındaki toplarıyla bunlara mukabele etti. Fakat geminin yana yatmış olması sağlıklı ateş edilmesini güçleştiriyordu. 


113 Bu konuda Nizamettin AKERMAN'ın derlediği “Balkanlar Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri" kitabında verilen bilgiden kanat komutanının Alman olduğu anlaşılıyor. Izahat şöyle: 


“... Ertesi günü (9 Şubat Pazartesi) sabahleyin 08.00'de, kıyıyı yoklayıp keşfetmek üzere sağ kanat tümeni komutanı “Fon Luso” Bey Âsar-ı Tevfik'e bindi ve Podima'ya doğru hareket edildi.” (s. 77) 


114 Özel Sözlük'e bakınız. 
115 Özel Sözlük'e bakınız. 
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Bahriye Nezareti gemiyi hem kurtarmak hem de bu hareketsiz durumunda düşmanın torpido taarruzu gibi muhtemel hücumlarından korumak zorunda idi. 
Bu maksatla gerekli emirleri vermesine rağmen çeşitli aksaklıklar ve imkânsızlıklar birbirini kovaladı. 


Karadeniz Müfreze Komutanı, Taşoz ve Basra'nın kazan suyu değiştirmekte olması ve Draç torpidobotunun da arızalı olmasından ötürü yalnız Berkefşan torpidobotunu olay mahalline gönderdi ise de, bu gemi de arıza yaptığından Boğazdan çıkamadı. Sonradan hareket eden Taşoz ve Basra ise sis yüzünden Boğaz'a dönmek zorunda kaldılar. Bahriye Nezareti kurtarma için Bezm-i Âlem silahlı ticaret gemisi, Giresun vapuru, bir romorkör ve bir kaç mavnanın gönderilmesine karar vermişti. Bu sırada Bezm-i Âlem Galata'da top yüklüyor, Giresun Haydarpaşa'da mayın alıyordu. Günlerden Pazar olduğundan Yunan, Alman ve Romen kurtarma şirketleri ile ilişki kurmak güçtü. Top gibi önemli silah ve malzemeyi yükleyip Şarköye nakletmekle görevlendirilmiş olan Bezm-i Âlem'in gönderilmesinden vazgeçildi. Giresun eksik mürettebat ile 9/10 Şubat gece yarısı kaldırıldı. Ancak Âsar-ı Tevfik'in karaya oturduğu yer, Bahriye Nezareti tarafından takribi olarak bilindiğinden Giresun'a da tam bir mevki verilememişti. Giresun Karaburun'a kadar geldiği halde Âsar-ı Tevfik'i göremeyince geri döndü. Biraz daha yoluna devam etmiş olsaydı gemiyi görebilecekti. Âsar-ı Tevfik'i kurtarma görevi verilen nezaretin ikinci daire yardımcısı, Yunan şirketinin Dalhavuz römorkörü ile 10 Şubat 06.00'da Büyükdere'ye gelip Karadeniz Müfreze Komutanını da alarak ve römorkörün yedeğinde de iki mavna olmak üzere olay yerine hareket etti. İntikal sırasında Giresuna rastlayarak onu da refakatine aldı. Basra ve Taşoz da 10 Şubat öğleyin olay mahalline gelmişlerdi. 15.30'de Dalhavuz grubu, 16.30'da da Berkefşan geldiler. 


Dalhavuz Âsar-ı Tevfik'in yanına geldiği zaman geminin ikinci bölmesini dolduran su makine dairesine sızmaya başlamıştı. Tulumbalar giren suyu tahliye etmeye yetmiyordu. Gemi kurtarma uzmanları ağır eşyalar çıkarıldığı ve kuvvetle çekildiği takdirde geminin kurtulabileceğini düşünüyorlardı. Dalhavuz gece alelacele hareket ettiği için kömür alamamış ve kurtarma malzemeleri de eksikti. 
Ağır eşyalar çıkarılıncaya kadar İstanbul'a gidip kömür ve kurtarma malzemesi almak üzere Dalhavuz olay mahallinden ayrıldı. Karanlık basıncaya kadar kömürrün, cephanenin ve erzakın bir kısmı ile iki posta ateşçi ve bir miktar güverte eratı dışındaki mürettebat Giresun'a geçirildi. Basra ve Taşoz zırhlının muhtemel düşman saldırısına karşı emniyetini sağlıyordu. 10 Şubat günü Basra'nın yerine Karadeniz müfrezesine katılmak emrini alan Samsun muhribi de Naradan hareketle Boğaz'ı geçerken Galata Burnu'nda karaya oturdu. 


Bahriye Nezareti 11 Şubat 1913 günü Nicolaos vapurunu, Romen tahlisiye şirketinin Andreos römorkörünü ve duba, algerina (algarna), "© dalgıç takımı gibi 


116 Özel Sözlük'e bakınız. 
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vasıtaları toplayıp bizzat Karadenize gitmesini Nezaretin İkinci Daire Reisine ve Samsun'un bir an evvel kurtarılması için Galata Burnu'na gemi gönderilmesini o gün Şarköy'den Gelibolu'ya gelmiş olan Donanma Komutan Vekiline emretti. 


11 Şubat'ta Bahriye Nezareti her iki gemiyi kurtarmak için gerekli çalışmaları 
yapıyordu. İkinci Daire Reisi, Nicolaos ticaret gemisi ve Romen kurtarma gemisi 
12 Şubat'ta Âsar-ı Tevfik'in yanına geldi ise de kötüleşen deniz ve hava durumu nedeniyle kurtarma faaliyetine girişilemedi. Gemi kabaran denizler nedeniyle yalpa yaptığından yarası büyüyor, gemiye giren su artıyordu. Öğleden sonra ana stim borusu patladığından tulumbalar durdu. Su tahliyesi çok zorlaştı. Bu arada kaba denizler nedeniyle çeşitli zorluklara rağmen orta ve küçük topların namluları, büyük topların kamaları, evraklar, kayıtlar, salon ve kamaralardaki eşya, geri kalan kömür, cephane, erzak ve kalan mürettebat Giresun ve Nicolaos gemilerine geçirildi. Nihayet gün batımında arya sancak töreni ile geminin bayrağı da indirilerek gemi terkedildi. Müfreze komutanı ve İkinci Daire Reisi 12/13 Şubat gecesi kurtarmaya gelen gemilerle Büyükdere'ye geldiler. 13 Şubat'ta fırtına devam ettiğinden kurtarma grubu Karadenize çıkamadı. Gemi de 13/14 Şubat gecesi battı. 14 Şubat'ta yalnız bacası ve direği görünüyordu."'” Daha sonra devrilip büsbütün kayboldu. 


Karadeniz ve Marmara'daki devam eden destek faaliyetleri 


Kara birliklerine ateş desteği sağlanmasına ilaveten Karadeniz Müfrezesi Komutanı aynı zamanda Karadeniz'deki nakliyatı korumak ve Bulgar kıyılarını gözetlemek, Marmara Denizi Müfreze Komutanı da harp kaçağı nakliyatı menetmekle görevli oldukları için Karadeniz ve Marmara sahilinden Ordunun sağ ve sol kanatlarını eldeki yetersiz gemilerle korumak her iki müfreze için de güç bir görev oluyordu. 


Bolayır cephesinde Mesudiye ile Berk-i Satvet cephenin yanını destekliyorlardı. Fakat bu bölgede faaliyet azaldığından 15 Şubat'ta Berk-i Satvet Nara'ya alınarak yerine Zuhaf gambotu görevlendirildi. 16 Şubat'ta da tamir işlerinin tamamlanması için Mesudiye Çanakkale'ye alınarak yerine Turgut Reis gönderildi. 
Anılan gemi 21 Şubat'a kadar Doğanaslan ile İnceburun arasında seyrederek gördüğü düşman birlikleri üzerine ateş açtı. 6 Mart'ta Doğanaslan Feneri civarında Halep vapurundan kömür ikmali yaparken Turgut Reise Doğanaslana getirilen bir Bulgar bataryası tarafından ateş açıldı. Bir mermi Halep'in baş kasarasına;''* iki mermi de Turgut Reis'in bordasına isabet etmişse de ciddi bir hasar ve kayıp 


117 Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ'ün "Тһе Ottoman Steam Navy 1828-1923” kitabında gemi 
enkazının bilahare Bulgarlar tarafından top atışı ile tahrip edildiği yazılmıştır. (s. 21). 


118 Özel Sözlük'e bakınız. 
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meydana getirmemiştir. Halep derhal Turgut Reis'in bordasından avara!” ederek top menzili dışına çıktığından Turgut Reis de ateşe mukabele etmeyerek demir alıp Bolayır'a gitti. Bulgar bataryası 7 Mart'ta da Doğanaslan deniz fenerini top ateşiyle tahrip etti. 


Karadeniz Müfrezesi'ni oluşturan gemiler (ihtiyaç durumunda değişmekte ise de) Taşoz ve Basra muhripleri, Draç ve Berkefşan torpidobotları ile Nur-ül Bahir gambotundan oluşmaktaydı. 1 Mart'ta Samsun muhribi Basrayı değiştirmiş, Basra Nara'ya dönmüştü. 8 Mart'ta da Draç Marmara Müfrezesi'ne geçirildiğinden İstanbul'a gönderildi. 


Karadeniz Müfrezesi kaçak nakliyatın gözetlenmesi ve Romanyadan deniz yoluyla gelen silah, cephane ve diğer her çeşit malzemenin İstanbul'a getirilmesi için nakliye gemilerinin Romanya'ya emniyetle gidip, yüklendikten sonra da emniyetle İstanbul'a dönmesinde gerekli himaye ve refakati sağlamakla çok önemli bir görevi yerine getiriyordu. 


Marmara Denizi Müfreze Komutanı İclâliye korveti ile Büyükçekmece'de bulunuyordu. Musul torpidobotu kıyı gözetlemesi, Nevşehir gambotu da harp kaçağı aranması ile görevlendirilmişlerdi. Musul Büyükçekmece-Silivri bölgesini gözetliyor, Nevşehir de Marmara adaları civarında karakol yapıyordu. 


Marmara Denizindeki en büyük endişe Bulgarların, gemilerin seyir yolları üzerine mayın dikme ihtimali idi. Bulgarların Tekirdağ sahillerine attıkları mayınlardan iki tanesi koparak Bandırma ve Çanakkale Boğazı civarına gelmiş ve görülmüştü. Bu hal Marmarada bir mayın arama tarama hizmetinin oluşturulmasını gerektirdi. Mayın hizmetleri o zamana kadar müstahkem mevkilerin istihkâm birlikleri tarafından yapılmakta olduğundan Bahriye Nezareti bu konu ile pek ilgilenmemişti. Bulgar mayınlarının görülmesiyle Silivri'de istihkâm birlikleri ile deniz birliklerinden müşterek bir mayın arama-tarama birliği kuruldu. Tespit edilen ihtiyaçlar paralelinde mayın taramada kullanılan uçurtma denilen aletler tersanede yaptırıldı. Giresun gemisi depo gemisi olarak hizmete dahil edildi. 


Çatalca bölgesindeki kara birliklerinin taarruzi keşif muharebeleri, 24 Mart 1913'e kadar sürmüş ve bu tarihten itibaren Bulgarlar yeniden taarruza geçmişlerdi. Ordunun sol kanadından yani Marmara'dan yapılacak top ateş desteği için İcâliye'nin 12 cm'lik topları gayrıfaal olduğundan sağlam olan sadece 5,7 cm'lik ve 4,7 cm'lik topları yeterli olmuyordu. Başkomutanlık Vekâleti bu nedenle Donanmadan gemi göndermesini istedi. 


26 Mart, Saat 15.00'de tarihi Edirne, düşmanın çok üstün kuvvetlerle şiddetli 
baskısı altında ve karşılaştığı elim mahrumiyetler karşısında Şükrü Paşa'nın 155 


119 Özel Sözlük'e bakınız. 
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gün süren savunmasından ve ikinci bir Plevne şan ve şerefini kazanmasından sonra Bulgar eline geçti. 


27 Mart'ta Donanma Komutan Vekili Barbaros zırhlısı, Berk-i Satvet kruvazörü ile Yarhisar ve Demirhasar torpidobotlarıyla Çöplüce köyü!” önüne geldi. Turgut Reis de 13.30'da Bolayır'dan geldi. Saat 14.30'dan itibaren iki zırhlı 28 cm'lik ve 10,5 cm'lik topları ile Kumburgaz ve Yalos (günümüzde Kâmiloba)'a doğru destek ateşine başladılar. Düşman taarruzu duraklayınca ve kuvvetlerimiz Kumburgaz'a girince, 28 Mart'ta Berk-i Satvet'i bölgede bırakarak Donanma Çanakkale'ye döndü. Mesudiye Turgut Reis'in yerine Bolayır cephesi sağ yanında görevlendirilmiş olduğundan Bolayır bölgesine gönderildi. Böylece Çatalca Cephesi'nin sol kanadında Marmara Denizi Müfrezesi gemileri ve Berk-i Satvet kaldı. 


28 Mart'ta Samsun muhribi ile Berkefşan torpidobotu Karadenizde düşman 
kuvvetlerini gözetliyor, Berk-i Satvet ve Zuhaf da Marmarada Kumburgaz önünde destek ateşine devam ediyordu. 


29 Martta Çatalca cephesinin Marmara tarafında çarpışmalar şiddetlendiбіпдеп Donanma tekrar sol yana çağrıldı. Barbaros, Turgut Reis ve Sultanhisar torpidobotu 18.30'da Çöplüce bölgesine geldiler. Berk-i Satvet, İclâliye, Zuhaf, Nevşehir her birinde kara subayları olduğu halde kıyı boyunca dizilmişlerdi. Ancak Berk-i Satvet'in topları ile İclâliye'nin bir kaç topu etkili olabiliyordu. Akşam Zuhaf tamir için İstanbul'a yollandı. 30 Mart sabahı da Basra muhribi Çöplüce'ye gelerek bölgedeki gemilere katıldı. Barbaros'un kara bombardımanı devam etti. 
31 Mart öğleden sonra, İstanbul'a gidip cephane ve yiyecek getiren Nur-ül Bahirden ikmal yapan Turgut Reis de bombardımana katıldı. 1 Nisanda da Barbaros Nur-ül Bahir'den ikmalini yaptı. Aynı gün her iki zırhlı da ateş destek harekâtına devam ettiler. Bolayır cephesinin savunmasında da Mesudiye büyük destek oldu. 
Müteakip günlerde muharebelerin hızı tedricen kesildi. Ancak her iki müfreze de görevlerine devam ettiler. 10 Nisan'da Donanma, daha önce açıklanan karaya oturduğu değerlendirilen Averof'a karşı harekât için Çanakkale'ye çağrıldığından 10/11 Nisan gecesi Çanakkale Boğazı'na intikale geçti. Marmara Müfrezesi görevine devam etti. 


Sulh çalışmaları için 10 Nisan'da başlayan yarı resmi görüşmeler sonunda 14 
Nisan 1913'de yalnız Bulgar ordusu ile 10 gün sürecek ve gerektiğinde uzatılmak üzere sözlü bir ateşkes sağlandı. Aynı gün Başkomutanlık Vekâleti Bulgarlar tarafından tecavüz vaki olmadıkça düşman mevzilerine ateş edilmemesi hakkında Donanmaya emir verdi. 16 Nisanda Bolayır'da ve 17 Nisanda Çatalca'da ateşkes protokolleri imzalandı. Donanma Nara'da toplandı. 


120 Çöplüce: Evvelce köy olan Kumburgaz'ın sahil mahallesi. İsmi 1956'da Çöplüce'den “Güzelce”ye çevrilmiştir. 
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Haziran sonunda ise İngiliz öğretmenlerin gözetimi altında Mesudiye'den başka tekmil gemiler sekiz gün süre ile Erdek'te muhtelif talimler, atışlar, manevгајаг yaptıktan sonra Çanakkale'ye dönmüşlerdir.!?! Donanma 27 Eylüle kadar 
burada kaldıktan sonra Erdek'e gidip üç günlük bir eğitim devresini takiben 30 
Eylül 1913 günü Haydarpaşa'ya geldi ve 4 Ekim 1913 günü de onarım için Haliç'te tersaneye alındı. 


121 Nizamettin AKERMAN, a.g.e., s. 80. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 


HAMİDİYE'NİN HAREKÂTI, 
İKİNCİ BALKAN HARBİ, SULH ANTLAŞMALARI, 
BİRİNCİ DÜNYA HARBİNE DOĞRU BAHRİYE 


HAMİDİYE'NİN BEYRUT'TAN İSTANBULA DÖNENE KADARKİ 
HAREKÂTI 


Hamidiye'nin 18 Ocak 1913 sabahı erken saatlerde Beyrut limanına demirlediği daha önce belirtilmişti. Evvelce verilmiş olan karara göre burada bir kömür gemisinin hazır bulunması yahut görevlendirilmiş bir memurun karada kömür tedarik etmiş bulunması gerekiyordu. Ancak kömür gemisi etrafta görülmüyordu. 
Durumun öğrenilmesi ve gemideki telsiz makinesinin İstanbul ile muhabereye yeterli olmaması nedeniyle çekilecek telgrafları postaneye götürmek üzere sahile bir filika gönderildi. Ancak Hamidiye demirledikten 20 dakika sonra Port Said yönünden yüksek süratle gelmekte olan iki direkli ve kurşuni renkli bir gemi görüldü. Pruvası Beyrut'a doğru olup tam anlaşılamamakla birlikte üç bacalı olduğu izlenimi vermekteydi. Bu nedenle Averof olması ihtimalinin yüksek olduğu degerlendirildi. Hamidiye liman içinde yakalanmamak için filikanın dönüşünü dahi beklemeden iskele demirini zincirinden bir şamandıraya bağlayıp denizde bırakarak limandan çıktı ve 17 kts süratle 010" rotasına ilerlemeye başladı. Personel savaş yerlerine alındı. Hamidiye limanda iken Beyrut'a doğru seyreden meçhul harp gemisi şimdi, Hamidiye'nin yolunu önleyecek şekilde rotasını değiştiriyordu. Hamidiye süratini 21 kts'a çıkarınca meçhul gemi de süratini yükseltti. Ancak bilahare meçhul geminin Hamidiye'yi takipten vazgeçerek rotasını tekrar Beyrut limanına doğru değiştirdiği görüldü.' Rauf Bey bu harp gemisinin hareketine bir mana verememiş olmakla birlikte geminin kömür ihtiyacının karşılanması en acil düşünülmesi gerekli husustu. Bu durumda kruvazör daha fazla denizde kalamazdı. Kömür ikmali için Port Saide gitmeye karar verdi. 


1 Yaklaşık birbuçuk saat süren bu birbirini uzaktan teşhis etme gayretinden sonra Hamidiye mevzii bir sis içine 
girdiğinden ve kömür sıkıntısı da olduğundan teşhisten vazgeçti. Komutanın maksadı, meçhul geminin Averof olup olmadığını, anılan gemiye hedef olmadan anlamak ve eğer Averof ise Donanma Komutan Vekilini haberdar ederek Donanma'nın Ege'deki harekâtını kolaylaştırmaktı. Aslında görülen bu gemi Almanya'nın dört bacalı Breslau kruvazörü idi (bilahare Osmanlı Bahriyesi'ne geçtiğinde ismi Midilli olarak değiştirilecek kruvazör). Daima omuzluk istikametinde görüldüğünden dördüncü bacası Hamidiye'den farkedilmemişti. Bu kruvazörün Hamidiye'yi teşhis için bir süre takip etmiş olduğu veya bir miktar kuzeye yükselerek açıktan limana inmek maksadıyla hareket etmesinin Hamidiye tarafından takip edildiği şeklinde değerlendirildiği söylenebilir. Hamidiye bu geminin Breslau olduğunu ancak 22 Ocak'ta öğrenebildi. 
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Hamidiye 19 Ocak 1913 günü yani Mondros muharebesinin ertesi günü kılavuz alarak Port Saide girdi ve saat 01.30'da şamandıralar arasına baştan ve kıçtan bağladı. Bu sırada Hamidiye'nin 140 ton kömürü kalmıştı. Geminin kömür depolama kapasitesi ise 700 tondu. Gemiye gönderilen paranın Beyrut'ta kalmış olması, günlerden Pazar oluşu ve diğer bürokratik sıkıntılar aşılarak kömür ikmali başladı ise de 20 Ocak günü 02.00'ye kadar ancak 360 ton kömür alabilmişti. 
Şamandıraya bağlayalı 24 saat geçmiş olduğundan ve tarafsız bir limanda bulunduğundan (Mısır Dördüncü Bölümde açıklandığı gibi İngiliz idaresine girmişti. 
Hidiv'in bulunuşu oldukça sembolik bir durumdu.) Hamidiye'nin uluslararası hukuka göre en yakın limana gidecek kadar yani 150 ton kömür alarak limanı 
terketmesi veya enterne edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Hamidiye gizlice 210 
ton daha kömür almış durumdaydı. Kısa sürede bu kadar kömür alınabilmesi için subaylar dahil bütün personel kömür taşıyordu. Kahiredeki Osmanlı Hükümeti Fevkalâde Komiseri Port Said önlerinde iki, üç Yunan gemisinin Hamidiye'yi beklediğine dair bazı haberler alındığını bildirmiş, Bahriye Nezaretinden de ayrıca ikaz telgrafı alınmıştı. Komutan bu şartlar altında ve Akdeniz kıyılarımızda başta kömür olmak üzere ikmal hazırlıkları yapılmadan tekrar Akdenize açılmamayı uygun buldu. Kızıldenizde kömür ve diğer ikmal ihtiyaçlarını karşılamak, bazı küçük arıza onarımlarını yapmak ve Akdenizde kömür ikmal hazırlıklarına da fırsat ve zaman tanımak maksadıyla Rauf Bey 20 Ocak 1913'te sabahleyin kılavuz alarak Port Said'den hareket ederek Süveyş kanalını geçip aynı gün saat 20.00'de Süveyş limanında dört kulaca demirledi. 


Geminin makinelerinde seyre mani arızalar olduğu bahane edilerek onarım maksadıyla beş gün limanda kalınması için izin alındı. Hamidiye Süveyş'te iken Beyrut'ta kalmış olan personeli önce gemi ile Port Said'e, oradan da trenle Süveyşe gelip gemiye katıldılar. 


Rauf Bey Süveyş'te iken 22 Ocak'ta Kahire'ye giderek Mısır'daki Osmanlı Fevkalade Komiseri Rauf Paşa ile görüştü. Bu temas neticesi, gizlice bir miktar kömürün daha alınması yolunda tertibat alındığı gibi, Hamidiye'nin Akdenize çıkışında, Malta adası açıklarında kömür ikmalini sağlamak üzere bir İtalyan gemisinin temin edilmesi için de İtalya'ya bir memur gönderildi. Bu arada Hamidiye komutanı da Başkomutanlık Vekâletine bir telgraf çekerek Akdeniz sahillerimizin muayyen yerlerine kömür stok ettirilmesini istedi.? 


Hamidiye'nin harekâtı Başkomutanlık Vekâleti, Bahriye Nezareti ve Donanma Komutan Vekâleti tarafından dikkatle takip edilmekteydi. Başkomutan Vekili, tehlike mevcut bulunmadığı takdirde Arnavutluk sularına giderek, oradaki Yunan ablukasını kırmak suretiyle, Garp Ordusunun iaşesini temin etmesini istiyordu. 


2 Cemal KUTAY, Osmanlı'dan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 2, s. 514 (Tevfik İNCİ'nin “Hamidiye'nin Korsan Harekât” araştırmasından aktarılarak). 
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Fakat Bahriye Nezareti Hamidiye'nin tek başına Yunan ablukasını kırmasını ve Adriyatik Denizi'nde harekât yapmasını mümkün göremedi. Mondros muharebesi neticesinde Averof'un noksanlarını ikmal etmesi için geçecek zamandan istifade ederek Hamidiye'nin Donanma'ya katılmasını Başkomutanlık Vekâletine teklif etti. Donanma Komutan Vekili ise, Port Saidde kömür alamadığı takdirde Hamidiye'nin Kızıldeniz'de “San'a'nın iskelesi olan Hudeyde kuzeyindeki Катагап Adası'na giderek orada ikmal yapmasını teklif ediyordu. Başkomutanlık Vekâleti birbirine zıt olan bu teklifler içinde Bahriye Nezareti görüşünü en uygun buldu ve 28 Ocak'ta Mısır Fevkalade Komiserliği aracılığı ile Hamidiye Komutanına, Donanmaya iltihak etmesini emretti. Fakat verilen emirde “isterse” kaydı vardı. 
Yani Hamidiye komutanı isterse Donanma'ya iltihak edecek, isterse de Arnavutluk kıyılarına gidip harekât yapacaktı.” 


25 Ocak 1913 saat 16.00'da limanda kalma müddeti bittiğinden Hamidiye Süveyşten hareket ederek 17.40'da gizli bir şekilde kömür almayı tasarladığı Sina Yarımadası'nın Turisina sahilinde Resulhat ile Kaduttavila arasında 15512 bir koya demirledi. Hamidiye bu gayri meskün yerde müteakip üç gün kömür bekledi. Nihayet Süveyş'te gizlice hazırlanmış olan kömür ve makine yağı yüklü zambuklar (Arapların Kızıldeniz'de kullandıkları yelkenli kayıklar) gelmeye, gemi de ikmale başladı. 29 Ocak'ta Mısır'daki Osmanlı Fevkalade Komiseri İngilizlerin burada dahi kömür alınmasına izin vermeyeceklerini bildirdiğinden Hamidiye derhal zambuklarla birlikte hareket etti. Güneye doğru ağır yolla inerken liman ve Mısır karasuları dışında bordasındaki zambuklardan kömür alma işine devam edip bitirdi ve geri dönüp 00.45'te zambukları Süveyş limanına yakın bir yerde serbest bıraktı. 


29 Ocak'ta ayrıca Bahriye Nezareti Müsteşarından alınan bir telgrafta Yunanistan'ın iki kruvazörü ile iki muhribinin İskenderiye açıklarında Hamidiye'nin Akdenize çıkmasını bekledikleri, Berlin Deniz Ataşesinden naklen bildiriliyordu. 


Hamidiye İstanbul ile bir muhabere imkânı bulmak ümidiyle 30 Ocak'ta Akabe körfezi ağzındaki Senafir Adası'na gitti. Port Said telsiz telgraf istasyonu vasıtasıyla muhabere etmek imkânını bulamayınca 31 Ocak'ta Medine'ye tabi Mulik ve l Şubat'ta da Diba'ya gitti. Her iki mevkide de postane yoktu. Bundan ötürü komutan İstanbul ile muhabere etmek, kondenser borularından bazılarını değiştirmek ve sarfedilen kömürü ikmal etmek maksadıyla Cidde'ye gitmeye karar verdi. Bu limana 3 Şubat'ta demirledi. 


Hamidiye Cidde'de İstanbul ile muhabere etme imkânı buldu. 220 ton kömür aldı ve mevcut kömürünü 651 tona çıkardı. Kumanyasını tamamladı. 6 Şubat'ta 17.00'de Ciddeden hareketle 9 Şubat 01.00'da Süveyşe geldi. Orada hazırlanan kömürü almaya lüzum görmedi. Bir miktar erzak tedarikinden sonra 10.15'te kanala 


3 Afif BÜYÜKTUĞRUL, Balkan Harbi Tarihi VII nci Cilt, Osmanlı Deniz Harekâtı 1912-1913, s. 225, 226. 
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gidi. 10 Şubat, 01.30'da Port Said önünden Akdenize açıldı. Port Said önlerinde Yunan gemilerine de rastlamadı. 


Düşmanın iki kruvazörle iki muhribinin İskenderiye açıklarında Hamidiye'yi bekledikleri evvelce Hamidiye'ye bildirilmiş olduğu için Rauf Bey kanala girmeden 
9 Şubat'ta Başkomutanlık Vekâletine bir telgraf çekerek Akdeniz'deki harekâtının 
kolaylaştırılması için Donanma'nın sık sık Çanakkale Boğazı'ndan çıkışlar yaparak düşmanın dikkatinin Boğaz bölgesine çekilmesini önermişti. Bu teklif de Donanma Komutanlığı Vekâletine tebliğ edilmişti. Ancak büyük gemiler Mondros muharebesi sonrası onarımdaydı. Kruvazör ve muhriplerle çıkışlar planlandıysa da 18 
Şubat'ta kadar Ege'de kruvazör ve muhriplerle bir harekât yapılmadı. 


Rauf Bey'in maksadı Adriyatike bir akın yaparak, Arnavutluk sahillerini abluka altına almış olan Yunan gambot filosunu vurmaktı. Bu vaziyet karşısında Yunanistan, Yunan Donanması'nı zayıflatmak pahasına ya kuvvetli harp gemilerini veya Averof zırhlısını Adriyatike göndermek zorunda kalacaktı. Bu takdirde Türk Donanması hakim bir mevkie geçerek Boğaz önünde serbestçe harekât yapmak imkânına kavuşacaktı. Şayet Yunanistan bu oyuna gelmezse Hamidiye, Yunan ve Adriyatik Denizleri'ne hakim olacaktı. Hamidiye'nin tam bir baskın yapabilmesi için gittiği istikameti belli etmemesi lazımdı. Bu maksatla mümkün olduğu kadar ticaret yollarından uzak seyrediyor, buna rağmen yabancı devlet gemilerine rastgeldiği takdirde yanıltmak için bir müddet başka istikametlere dümen kırıyordu. 
Böylece üç gün seyredildikten sonra kruvazör Girit adasını geçti. Mora'nın batı tarafına kıvrılarak Yunan Denizi'ne daldı ve emniyetle bu sahayı da aştı." 


12 Şubat sabahı Karayelden esen rüzgâr fırtına halini aldı. Gemi öğleyin Navarin limanının 120 mil batısında bulunuyordu. Hamidiye'nin maksadı evvelâ Adriyatike girerek Sazan Adası'ndaki Yunan üssünü ve gambot filosunu vurmaktı. 
Aşırı kabaran deniz ve bora ile mücadele ederek Otranto Boğazı'na 40 mil kadar yaklaşılmıştı ki komutan hem gemisinin hasar almasını önlemek hem de azgın denizle başa çıkmak için aşırı kömür sarfedilmekte olduğunu göz önüne alarak Adriyatike girmekten vazgeçti. Komutan Arnavutluk sularında harekâta başlamadan evvel Malta Adası'na gidip kömür ikmali yapmaya karar verdi. 13 Şubat, saat 07.00'de 243° rotasına dönüp rüzgârı sancak kıç omuzluktan alarak akşama kadar bu rotada devam etti. 17.30'da Sicilya'nın güney doğusuna ulaştı. 13/14 Şubat gecesini Sicilya'nın en güney doğusundaki Karanti (Correnti) adacığı ile İskalamberi burnu arasında geçirerek 14 Şubat 07.30'da Malta'nın Valetta limanına girdi ve şamandıraya bağladı. 160 ton kömürü kalmıştı. Fırtına gemideki kömürün boşu boşuna sarfedilmesine sebep olmuştu. Mısır'da iken öğrendiğine göre, İtalyan bandıralı Alba (Elbe) vapuru, Viyana Sefareti'nin tertiplemesi ile Malta civarında Hamidiye'ye kömür verecek ve bu maksatla Malta adasında kendisini bekleyecekti. 


4 Cemal KUTAY a.g.e., s. 524. 
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Hamidiye uluslararası hukuk kurallarına göre bu limanda ancak 24 saat kalabilir ve en yakın Türk limanına gidecek kadar da kömür alabilirdi. Ancak Rauf Bey Maltadaki başkonsolosumuza üç gün limanda kalmalarını sağlamasını isteyen bir yazı gönderdi. Diğer taraftan İngiliz makamlarına yaptığı ziyarette fırtınanın meydana getirdiği hasarların izalesi ve çıkan diğer arızaların onarımı maksadıyla üç günlük kalış müsaadesi almayı başardı. Bu süre içinde limandan 450 ton da kömür aldı. Ancak gemiye kömür verecek Alba vapuru Malta'ya gelmemiş- 
1.5 Hamidiye'nin Malta'ya geldiğinin ertesi günü dört Yunan muhribinin Malta açıklarında geminin gelmesini beklediklerine dair şehirde bir haber dolaşmaya başladı. Bu, Malta'daki resmi makamlar tarafından da teyit edilerek Hamidiye Komutanına daresmen bildirildi. 


Başkomutanlık Vekâleti Hamidiye'nin Malta'da olduğunu öğrenince 15 ve 16 
Şubat'ta Donanma Komutan Vekâletine tertiplenecek Donanma birliği ile Ege'ye çıkış yapılarak düşmanı boğaz civarına celbederek harekâtta bulunmasını, harekâtı koordine için, yapacağı harekâta dair Hamidiye'ye talimat verilmesini emretti. 


Ayrıca Malta açıklarında dört Yunan muhribinin Hamidiye'yi beklemekte olduğunun haber alındığını bildirdi. 


Donanma Komutan Vekili Albay Tahir, bu makama gelmeden evvel Hamidiye'ye böyle bir görev verilmiş olmasını hiç beğenmemişti. Bundan ötürü, Başkomutanlık Vekâletinin emrine şu cevabı verdi. 


“Hamidiye'nin Donanmadan ayrılarak münferit harekatta bulunmasını kararlaştıranlar, tabiidir ki ne şekilde hareket edeceğine dair kruvazör süvarisine bir talimat vermişlerdir. Bu hususa dair hiç bir malumatım olmadığından kendisine ne yolda bir talimat vereyim. Dört Yunan muhribi Malta civarında bekliyorsa Hamidiye'nin limandan çıkışını müteakip bir gece hücumuna maruz kalması muhtemel olduğundan ona göre hareket eylemesi iktiza edeceği maruzdur.” 


Başkomutan Vekili, Donanma Komutan Vekilinin bu cevabından hiç de тет- nun kalmamıştı. Bu nedenle Donanma Komutan Vekiline vazifesini ihtar etmeye mecbur kaldı. Başkomutan Vekili Hamidiye'nin Port Saide gidip kömür almasını, oradan da Donanma'ya katılmasını istiyordu. İkinci emrini bu tarzda verdi.” 


5 Bu vapur 500 ton kömür ile Hamidiye'nin hareketinden bir gün sonra 18 Şubat'ta Malta'ya gelmiştir. Rauf 
Bey Malta'dan ayrılmadan buradaki başkonsolosumuza gelecek kömür gemisini Beyrut'a sevketmesini rica etmişti. Gemi ertesi gün Beyrut'a sevk edildi. Kömür gemisinde telsiz olmadığından Hamidiye ile temas edemiyordu. 
Beyrut'a giden gemiden Hamidiye ancak Mart ayında faydalanabildi. (Bkz.: Mithat IŞIN, 1912-1913 Balkan Harbi Deniz Cephesi, s. 311; Cemal KUTAY, a.g.e., s. 533). 


6 Cemal KUTAY, a.g.e., s. 529,530. 


7 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 228. 
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Yunanlılar Hamidiye'nin tekrar Akdenize çıkmış olduğunu haber alınca, en fazla Adriyatik kıyılarındaki askeri nakliyatı himaye hususunda endişeye düştüler. Çünkü bu sularda hem askeri nakliyat, hem de denizden Batı Ordusuna yardım yapılmaması için devamlı harekât yapıyorlardı. Osmanlı Donanması'nın bu sularda bulunmaması dolayısı ile harbin başından beri bu görevlerde gambotlar kullanılmaktaydı. Fakat Hamidiye'nin bu denize girme ihtimali karşısında, durum Yunanlılar için değişmiş oldu. Yunan Bahriye Nezareti Arnavutluk sahillerini ablukaya memur olan gambot filotillası komodoruna bütün gemilerini Preveze'ye çekmesini emretti. Abluka kuvvetlerini Psara Zırhlısı, Aetos, Lonchi ve Aspis muhripleri ile takviye etmeye karar verdiler. Bu birlik Hamidiye'ye kömür vermek üzere Napoli'den hareket eden Alba ve Marsilya'dan hareket eden Eliza vapurlarını da denizde yakalamaya çalışacaktı. Ayrıca İşkodra cephesine sevkedilen Sırp kuvvetlerinin denizden yapılan nakliyatını da koruyacaktı. Birlik 18 Şubat'ta Mondros'tan hareket etti ve 20 Şubat'ta da Korfu adasına demirleyerek bu adaya istinaden karakol görevine başladı. Rauf Bey böylece Yunan Donanmasından birçok gemiyi üzerine çekmek suretiyle Yunan Donanmasını parçalamak yolundaki gayesine bir ölçüde ulaşmış oldu. 


Yunan muhriplerinin Malta Adası önünde Hamidiye'yi beklediklerine dair olan haber asılsızdı. Hamidiye 17 Şubat günü akşamı şamandıradan avara? etti. 
18 Şubat 00.14'te mendirek dışından 0789 rotasına dönerek denize açıldı. Rauf 
Bey, Adriyatik akınını gerçekleştirmek maksadıyla, kömür ve diğer ikmal ihtiyaçlarını karşılamak için Suriye sahiline gitmeye karar vermişti. Geceleyin bora halini alan batı rüzgârından sakınmak için bir miktar kuzeye yükselmeyi müteakip denizleri baştan almak için 283° rotasına döndü. Duruma göre rota değişiklikleri ile 16.07'de Sicilya Adası'nın batısındaki Marsala burnunun 65 mil güneyinde bulunuyordu. Bilahare genel doğuya dönerek muhtelif rotalarla Sicilya ile Malta arasından geçti. 22 Şubat saat 08.15'te Gazze'ye demirledi. 128 ton kömürü kalmıştı. 


Hamidiye'nin Malta'dan hareket ettiği haberi üzerine Bulgar ordusunun ihtiyacı için Dedeağaç limanına çıkarılmak üzere muhtelif limanlardan askeri malzeme yüklemiş olan Yunan nakliye gemileri bulundukları limanlara sığınarak denize açılmadılar. 


Hamidiye intikal seyri sırasında Korfu ve Girit Adalarına yakın geçtiği halde hiç bir düşman gemisine rastlamamıştı. 


Gazze'ye demirleyen Hamidiye Bahriye Nezaretine şu telgrafı çekti: 


“Donanma'nın müstakbel hareket programı el'an bildirilmediğinden sureti hareketimizi tanzim mümkün olmuyor. Lütfen itimat buyurarak bu bapta neza- 


8 Özel Sözlük'e bakınız. 
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ret şifresi ile Hayfa liman reisine malumat verilmesi?” Halbuki Altıncı Bölümde anlatıldığı gibi Hamidiye'nin Gazze'ye vardığı gün olan 22 Şubat'ta Hamidiye'ye haber verilmeden Filotilla Komodoru emrinde Mecidiye, muhripler ve torpidobotlardan oluşan bir birlik gerek Fiume'den Dedeağaç'a Bulgar Ordusu için erzak ve yem taşıyan gemileri yakalamak gerekse Yunan Donanması'nın dikkatini Çanakkale Bölgesine çekerek Hamidiye'nin Akdeniz'deki harekâtını kolaylaştırmak maksadıyla Boğaz dışına çıkarak harekât yapmıştı. 


Bu harekât Hamidiye ile koordine edilmemişti. Ancak koordine edilmiş ve Hamidiye'nin ihtiyaç duyacağı zamanda yapılmış olsaydı dahi Yunan Donanmasını Kuzey Ege'ye bağlayacak cesamette bir faaliyet olmayacaktı. Sadece Yunan muhriplerinin Averof ile telsiz konuşmalarından Averof'un Mondros'ta olduğu kanaatine varılmıştır. 


Donanma Komutan Vekili kendisini Hamidiye Komutanına cevap vermekle mükellef görmüyordu. Bundan ötürü Başkomutanlık Vekâleti Hamidiye'ye bizzat bilgi vermek zorunda kaldı. Donanmaya mensup gemilerin arasıra Boğazdan çıktığını, Donanmanın başka harekât yapamayacağını bildirdikten sonra, mümkün olursa Donanma'ya iltihak etmesini, olmadığı takdirde de istediği harekatı yapmasını Hamidiye Komutanına emretti. Başkomutanlık Vekâleti aynı emirde, Hamidiyenin Adriyatik Denizi'nde harekat yapmasını tercih ettiğini de bildirmişti.” 


Hamidiye Gazzede kömür bulamayınca buradan hareketle 23 Şubat günü Hayfa'ya demirleyerek 350 ton kömür aldı. Müteakiben Beyrut'a uğrayıp kazan suyu aldıktan sonra mürettebatını dinlendirmek maksadıyla Kaş ile Finike arasında, Anadolu kıyılarına çok yakın ve oldukça yüksek bir tepesi bulunan Kekova adasına hareket etti. Ada ile Anadolu sahili arasından adanın iki tarafından da çıkılabileceği için Hamidiye burada Һет görünmeden kalabilir hem de gerektiğinde hemen denize çıkabilirdi. 25 Şubatta buraya gelen gemi kazan temizliği yaptı. Rauf Bey İstanbul ile muhabere yapamadığından bu maksatla 28 Şubat'ta Antalya'ya gitti. Kumanyasını tamamladı. Burada Garp (Batı) Ordusunun ihtiyacı olan 50 ton cephane ve paranın alınıp Arnavutluğa götürülmesi için Başkomutanlık Vekâletinden Trablus (Trablusşam günümüzde Lübnan'da kalmış olan Tripoli) yakınında küçük bir ada olan Ervat (Arvat) adasına gitmesinin emredildiğini öğrendi. 


Hamidiye 28 Şubat'ta Antalya'dan hareket ederek bu sularda bir kaç gün dolaştı. Maksadı Donanma'ya katılma gayreti içinde olduğu kanaatini uyandırmaktı. 


Hamidiye Trablus kuzeyindeki Ervata 2 Mart'ta geldi. Burada yelkenlilerden 
200 ton kömür aldı. Ayrıca Şam'dan getirilmiş olan mavzerlerle 200 sandık cep- 


9 Bkz.: Mithat IŞIN, 1912-1913 Balkan Harbi Deniz Cephesi, ѕ. 313. 
10 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 229. 
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hane ve 10.000 altın da gemiye yüklendi. Daha sonra aynı gün Beyrut'a gitti. Alba vapuru daha önce Beyrut'a gelmiş ve kömürünü limana boşaltmıştı. Fakat limanda kömürü gemiye aktaracak tertibat hazır olmadığından geceyi denizde geçirerek 3 Mart'ta limana dönüp kömürünü tamamladı. Su aldı. Gelmesi gecikmiş olan ve içinde tapalar olan üç sandık cephaneyi de almak üzere 5 Mart'ta tekrar Ervat Adası'na gittiyse de sandıkların yanlışlıkla İskenderun'a gönderildiği anlaşıldı. 
Adada yelkenlilerden tekrar bir miktar daha kömür alarak 6 Mart'ta İskenderun'a gelip üç cephane (tapa) sandığını aldı. Bilahare buradan ayrılarak Silifke'nin batısında ve Sansak Burnu ile Babadil adaları arasında Anamur Burnu'nun 28 mil doğusundaki Babadil (Babadol/Papadola/Papados) tabii limanına demirledi. Burada kazanların temizliği yapıldı. 


Hamidiye 1-6 Mart tarihleri arasında Başkomutanlık Vekâletinden istihbarat bilgisi veren ve cephane ile paranın teslimi ile ilgili bazı telgraflar aldı. Nihayet 
6 Mart tarihli telsiz telgrafta cephanenin Saman da denilen Semeni (Seman) iskelesine [АуІопуа (Vlore)nın kuzeyinde, Seman nehrinin ağzında] çıkarılması, Semenide mümkünse Avlonyadaki Selâhattin Beyle (Selâhattin Adil Paşa) muhabere edilmesi ve onun belirttiği şekilde hareket edilmesi, muhabere kabil olmazsa Yunan ablukasının kaldırılması teşebbüsünden sonra paranın adı geçene teslimi emredilmişti. Yunanlıların Semeni iskelesini muayene ettikleri, gözetlemeye önem verdikleri, haftada üç gün Brindisi ile Avlonya arasında Yunan vapurlarının dolaştığı ve bu sırada dört torpidobotun Preveze ile Draç (Durres) arasında karakol yaptığı da 6 Mart tarihli telsiz telgrafla bildirildi."' 


Psara zırhlısı ve üç muhrip (Lonchi, Aspis, Aetos)ten oluşan Yunan birliği (Yunan Denizi Müfrezesi) 22 Şubat'ta Adriyatik'te harekâta başlamıştı. Aynı gün birlik Avlonya güney kıyılarındaki Himara kasabası önünde bir gösteri hareketi yaptı. Abluka bölgesi Sırp hükümetinin talebi ile Draça kadar uzatıldı. Birlik de bir kaç silahlı vapur ve Nikopolis torpidobotu ile takviye edildi. 


6 Mart'ta Esat (Esad) Paşa'nın kahramanca savunduğu Yanya Kalesi Yunanlılar'a teslim oldu. Sırbistan cephesi kumandanı Ali Rıza Paşa da elinde kalan askeri ile Arnavutluk'a çekildi. Bu cephede serbest kalan Yunan kuvvetlerinden 40.000 
askerin denizyolu ile Preveze'den Selanik'e nakline karar verildi. Özetle Hamidiyenin Babadil'den Adriyatike intikal edeceği günlerde Selanik, Preveze, Şingin (Shengjin) arasında Korent Kanalı yolu ile faal bir deniz trafiği vardı. Hatta bu trafik Ege Denizi batısında himayesizdi. 


Hamidiye 8 Mart'ta erkenden Babadil'den hareketle 9 Mart öğleyin Girit'in güneydoğusundaki Gaydori (Gaidouronisi/Hrissi/Chirissi/Chrisi) adasının 108 mil güneydoğusuna, 10 Mart öğleyin de Mataban Burnu'nun 80 mil kadar batı-gü- 


11 Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 320, 321. 


- 426 - 


neybatısına ulaşarak aynı gün Yunan Denizi'ne girdi. 11 Mart gününü Taranto körfezinin içinde, kıyının rüyet alanı dışında geçirdi. Viyana Sefaretinin sağladığı kömür gemisiyle buluşup kömür ikmali yapma teşebbüsünde başarı sağlayamadı. 
11/12 Mart gecesi Otranto Boğazından geçti. Böylece teşhis edilmeden Adriyatik Denizi'ne girmiş oluyordu. En kısa zamanda Semeni Nehri ağzına gidip para ve cephaneyi çıkarmak üzere ilerlemeye başladı. 


Yunan Denizi Müfrezesine Yunan Genelkurmayından yanlış bir istihbarata dayanılarak 11 Mart'ta “Filonuzla Hamidiye'yi takip için Suriye kıyılarına gidiniz” emri verildiğinden 11/12 Mart gecesi Müfreze Korfu Adasında kömür ve diğer ihtiyaçlarının ikmaline başlamıştı. Sadece Lonchi muhribi Selanik'ten Şingine gidecek Sırp Tümenini taşımakta olan Yunan ticaret gemilerini çevirip Preveze'ye götürmek üzere görev almıştı. 12 Mart sabahı Hamidiye bir ticaret gemisi görerek süratle bu gemiye yaklaştı. Gemi 3100 tonluk Leros isminde bir Yunan gemisiydi. 
Şingin limanına Sırp ordusu için getirdiği yükünü boşaltmış, geri dönmekteydi. 
Lonchi muhabi, bütün aramalarına rağmen bu gemiyi bulup “Preveze'ye git” emrini tebliğ edememişti. 


Rauf Bey, uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak, gemiyi durdurduktan sonra kaptan ve 20 kişiden oluşan mürettebatını Hamdiye'ye aldı. Top atışıyla gemiyi batırmanın, Yunan harp gemilerinin harekât alanı içinde bulunduğundan top seslerinin düşmanı uyaracağını düşünerek mahmuzlamak sureti ile Leros'u batırdı. 
(Leros batarken Hamidiye'nin mevkii; Arzı: 40° 54° Kuzey, Тий: 19° 117 Doğu) 


Leros battıktan sonra Hamidiye Seman nehri ağzına doğru ilerlemeye başladı. Leros'un kaptanının sorgulanması sonucunda Korfu adasında Psara zırhlısı ile dört muhribin bulunduğu (aslında üç muhrip bir torpidobot), Arnavutluk kıyılarının ablukası ile görevli iki yardımcı kruvazör, dört gambot olduğu, Şinginde beş tane daha nakliyatta kullanılan Yunan vapurunun mevcudiyeti Yunan gemilerinin Şingine cephane ve asker naklettiği, Yanya (loannina/Janina)'nın da Yunanistanın eline geçtiği, Leros'un Şingine Sırp ordusu için erzak, beygir ve saman 


Şingine taarruz etmek kararına götürdü. 


Hamidiye süratle Semani iskelesine giderken 08.50'de Şingin yönünden Korfu'ya doğru gitmekte olan Lonchi muhribini gördü ve derhal muhripten uzaklaştı. 
Lonchi de kömür azlığı nedeniyle Hamidiye'yi takip etmeyerek yoluna devam etti. 
Bu temasını Atina yardımcı kruvazörüne telsizle bildirmek istediyse de başarılı olamadı. Ancak kömür ikmali yapmakta olan Psara zırhlısı Lonchi'nin telsiz çağrılarını duydu ve mesajını aldı. Psara komutanı derhal kömür ikinalini keserek Korfu'dan iki muhriple birlikte Arnavutluk kıyılarında Hamidiye'yi aramak üzere hareket etti. Rauf Bey gelişen durum nedeniyle Semeni'de yükünü boşaltmaktan vazgeçti. Bu hususu Tevfik İnci şöyle açıklıyor: 
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“<. Lonchi Yunan muhribinin ortalığı velveleye boğan feryadı üzerine Yunan harp gemilerinin Adriyatike üşüşeceklerini tahmin eden Rauf Bey seri bir muhakeme ile önündeki vazifeleri ehemmiyet derecesine göre kıymetlendirdi. Yanya düşmüş olduğuna göre, Arnavut sahilleri kâmilen Yunanlıların eline geçmiş demekti. Bu yüzden Semeni'ye cephane çıkarmaya teşebbüs etmek, ihtimal ki, boşuna zaman kaybından başka bir işe yaramayacaktı; çünkü bu sahilde cephaneyi teslim edecek kimseyi belki de bulamayacaktı. Bu şerait altında bu vazife geri plana düşmüştü. Şu halde, vakit kaybetmeden, esas hedefe dönmek lâzımdı. Hamidiye süvarisi, böyle isabetli bir karar neticesi, geminin başını Draç'a çevirerek makinelere tam yolu bastı, saat 10.30'da Draç önüne vardı..”? 

Hamidiye Draç önüne geldiğinde burada hiç bir gemi bulamadı. Draç ve daha sonra Şinginde olanları o tarihte Hamidiye'de bulunan Mühendis Şakir Efendi (bilahare Deniz Albay Şakir Tunççapa) hatıra defterine şöyle yazmış: 


“Öğleden evvel saat onu kırk üç geçe Draç şehrinin sol tarafındaki yamaç üzerinde kurulmuş askeri çadırlı karargâh üzerine 6400 metreden ateş açtık. Mesafe 
4000 metreye kadar tenzil edildi (indirildi). Düşman askerleri sağa sola kaçışıyorlardı. Miktarı kâfi telefat da verdikten sonra ateş keserek Şingine doğru yol verildi. 
Bu arada Karadağ kralının beyaz boyalı maiyet yatı bizi görünce kaçmaya başladı. 
Takibe lüzum görmedik. Çünkü bu küçük tekneyi batırmaktan çok daha mühim yapılacak işlerimiz vardı. Sarfiyat: 23 mermi” 


“Öğleden sonra saat biri çeyrek geçe Şingin limanında bulunan yedi gemi üzerine münferit bir suretle ateş açtık. Bu nakliye vapurları bizi uzaktan görür görmez kendilerini sahile atıp karaya oturmaya başladılar. Bunlar tüccar gemileri olup askeri nakliyat işlerinde kullanılmak üzere Yunan hükümeti tarafından kiralanmış vapurlardı ve bir kaçında asker de vardı. 


İlk hedefimiz asker yüklü olan vapurlar oldu. Kruvazörden açılan ateş altında gemilerdeki askerler can havliyle kendilerini kaldırıp denize atıyorlar, şarapnellerimizden kurtulanlardan çoğu bu suretle denizde boğuluyorlardı. Ateşimiz 3800 
metreden icra edildi. Limanda bulunan yedi parça gemiden hepsinin hatırını sorduk. Velhasıl istimale salih (kullanmaya elverişli) tek bir gemi dahi kalmadı. 


Sahilde bulunan düşman bataryası Hamidiye'ye ateş açtıysa da kısa düşüyordu. Bataryanın mevkiini keşfedemedik. Şehre de bir kaç mermi hediye ettik. Saat biri kırkbeş geçe ateş kesilerek tam yolla açıldık. Bu günkü sarfiyat: 179 тегті”! 


12 Cemal KUTAY, a.g.e., Cilt 2, 5. 544. Rauf Bey'in belirttiğine göre; Başkomutanlık Vekâleti düşmanın harp 
sevkiyatını Draç'a yaptığını bildirdiğinden kendisi bu istihbarata değer vererek önce Draç'a gitmiştir. Bu yüzden düşman Şingin'de bazı savunma hazırlıkları tertibatı almaya fırsat bulabilmiştir. (Bkz.: Mithat IŞIN, a.g.e., s. 326, Dipnot 2) 


13 Ahmet Cemaledin SARAÇOĞLU, Gazi Hamidiye'nin Şanlı Maceraları Rauf Orbay ve Hamidiye, s. 195, 196. 
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Hamidiye'nin Draç'taki bombardımanı hemen telgrafla Şingine bildirilmişti. 
Haber alınır alınmaz dış limanda bulunan vapurlara hemen iç limana gidip batı tarafındaki kumsala baştankara ederek yüklerini boşaltmaları emredildi. Çünkü rıhtım olmadığı için limanda bu gemileri boşaltacak tertibat da yoktu. Hamidiye geldiğinde gemilerin bir kısmı bu emre uyabilmiş, bir kısmı ise stim makineleri hazır olmadığından hareket edememiş veya henüz hareket edebilmişti. Hamidiye arzıulusal işaretlerle gemilere liman dışına çıkarak teslim olmalarını talep ettiyse de bu isteğe uyan olmadı. Ayrıca liman civarındaki tepelere yerleştirilmiş düşman topçusu da Hamidiye'ye ateş açtı. Dış limanda kalmış olanlar kaçmaya, bir kısmı da karaya oturmaya çalıştıklarından Hamidiye ateşe başladı. 


Neticede iç limanda telgrafhane önünde baştankara etmiş olan iki gemi ile iç limanda boş olarak bulunan diğer bir gemi kruvazörden görünmediğinden hasar almadılarsa da diğer beş gemi ya ağır tahribata maruz kaldılar ya da batırıldılar. (Şakir efendi hatıratında limanda yedi gemi olduğunu yazmışsa da diğer ilgili dokümanlarda limanda sekiz gemi ile bir yelkenli bulunduğu belirtilmektedir. 
D.H.)“ 


Eğer Hamidiye daha uygun bir mevki alarak iç limanın her tarafını görebilmiş olsaydı kurtulan üç gemiden başka kıyıda toplu bulunan külliyetli miktarda cephane, erzak ve kaçan bir çok Sırp askerini de imha edebilirdi. 


Hamidiye Şingin bombardımanından sonra kömür tedariki için kuzeye yükselerek Avusturya mülkiyetindeki adalara doğru gitmeye başladı. Maksadı yakın mesafeye sokulup Pola telsiz istasyonu vasıtasıyla Viyana Sefarati ile görüşmekti. 
Fakat telsiz istasyonu ile irtibat kurulamadı dolayısıyla kömür getirecek olan İtalyan ticaret gemisi ile buluşma da planlanamadı. 


Gemide sadece 250 ton kömür kalmış bulunuyordu. Bu kömür gemiyi ancak İskenderiye'ye kadar götürebilirdi. Yunan gemileriyle karşılaşırsa İskenderiye'ye ulaşması dahi mümkün olmayabilirdi. Neticede komutan Otranto Kanalı'nı gece geçerek İskenderiye'ye gitmeye karar verdi. 


Yunan Denizi Müfrezesi Hamidiye'yi bulamadı. Hamidiye düşmana görünmeden Otranto Boğazından geçti ve İskenderiye'ye ilerlemeye başladı. Kruvazör 
16 Mart 1913 günü saat 06.30'da İskenderiye'ye demirlediği zaman 20 ton kömürü 
kalmıştı. Rauf Bey İskenderiye Muhafızlığına bir tezkere yazarak geminin emniyetle bu mevsimde emin bir Türk limanına gidebilmesi için gerekli gördüğü 400 
ton kömür tedarik edilmesini talep etti. Ayrıca benzer bir tezkereyi de İskenderiye Liman ve Fenerler Riyasetine gönderdi. Kömür talebi kabul edildiyse de karasuları içinde kömür almasına müsaade edilmedi. Bu nedenle Hamidiye 16/17 Mart gecesi karasuları dışına çıkarak ve limandaki iki Arnavut yelkenlisini de berabe- 


14 Ağır hasar alan/batan gemiler: Elpis, Zefs (Zeva), Ververiyotis (№. Verveniotis), Trifilya, Hrisomalis Sifneos. İç 
limanda bombardımandan kurtulanlar: Zanos Sifneos, Manka, İşkodra (Bkz. Mithat IŞIN, a.g.e., s. 327, 328). 
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rinde getirerek demirledi ve yelkenlilerden 450 ton kömür ve 900 kilo makine yağı aldı. 17 Mart günü 17.30'da da Gazze'ye hareket etti. 


Bu arada Başkomutanlık Vekâleti, Hamidiye'nin tek başına taarruzi harekâta devam etmesinde fayda görmüş ve geminin İskenderiyeden kömür aldıktan sonra tekrar Arnavutluk sularına gideceğini tahmin etmişti. Donanma Komutan Vekiline de düşmanın kuvvet gönderip Hamidiye'yi takip etmesine mani olmak üzere, ara sıra Ege'ye çıkış hareketi yapmasını emretmişti. Halbuki Hamidiye, bir türlü halledilemeyen kömür ikmal durumu ve makinelerinde tamir ihtiyaçları nedeniyle kolayca ve emniyetle harekât yapacak durumda değildi. 18 Mart 17.00'de Gazze'ye demirledi. Burada gemiye kömür ve diğer ihtiyaçlarının temininde yardımcı olan Beyrut'taki Bnb. Ömer Fevzi (Mardini) ile temas kurarak ve onun verdiği bilgiye dayanarak 21 Mart günü Hayfa'ya gidip hazır edilen yelkenlilerden 
420 ton kömür aldı. Leros vapurunun mürettebatını mahalli makamlara teslim 
etti. Hayfadan hareketle 22 Mart'ta Beyrut'a vardı. Garp Ordusu için evvelce alınmış para ve cephaneyi geri verdi. Su ve makine yağı aldı. 


Rauf Bey Başkomutanlık Vekâletine gemi mürettebatının bir kaç aydan beri maaş alamadığını 15 ve 12 cmlik topların cephanesinin kalmadığını ve bordaların çoktan beri boyanmamasından dolayı geminin harap bir manzara gösterdiğini bildirerek maaşların Beyrut'a, cephanenin Mersine ve boyanın da Antalya'ya gönderilmesini istedi. Geminin kazanları ve makinelerinde çeşitli arızaların onarımı, personelin de yeni bir harekâta başlamadan dinlendirilmesi gerekiyordu. (16 Mart'ta İskenderiye'ye varana kadar gemi 8000 mil seyretmişti.) Başkomutanlık Vekâleti para, cephane ve boya için Bahriye Nezaretine emir verildiğini, mürettebatı dinlendirmek ve tamirat için Kızıldenize gitmekte serbest olduğunu komutana bildirdi. 


Hamidiye'nin kömür miktarı harekât ihtiyacını karşılamaktan uzaktı. Rauf Bey düşmana haber sızdırmak bakımından sakıncalı gördüğü Beyrut'ta kalmak istemediğinden yelkenlilerle gelecek kömürün Anamur kıyılarında Babadil dogusundaki Kavalyer (Porto Kalyak/bugünkü Ovacık/Yeşilovacık) mevkiine gönderilmesinin sağlanmasını Binbaşı Ömer Fevzi'den istedi. Beyrut'tan hareketle Kıbrıs'ın doğusundan dolaşarak 23 Mart 18.00'de Kavalyere demirledi. Gelen yelkenliden 110 ton kömür aldı. 27 Mart saat 05.20'de buradan hareketle Antalya körfezi doğu sahilinde Ilıksu'da (Anamur ile Alanya arasında) bekleyen yelkenlinin üzerine giderek bu tekneden de 110 ton kömür aldı. Ömer Fevzi bey kömür tedarik ediyor, yelkenlilerle istenen yere taşınmasını sağlıyordu. Hamidiye bilahare 28 Mart, saat 07.30'de Alanya'ya vardı. Burada Liman Reisliği vasıtasıyla Bahriye Nezaretinin 27 Mart tarihli bir Yunan zırhlısı ve iki muhribin Hamidiye'yi aramak için Bodrum'dan geçtiğine dair telgrafını aldı. Erzak almayı müteakip aynı gün 17.15'te hareket ederek 20.00'de Manavgat çayı ağzına demirledi. Buradan kazan suyu alacaktı. Ancak sığ olması nedeniyle su alamadı. Buradan 29 Mart'ta hareketle aynı gün 15.50'de Antalya'ya vardı ve son ikmalini buradan yaptı. 
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Bahriye Nezareti Hamidiye'nin istediği cephaneyi bulunabildiği kadarıyla (23 adet 15 cm'lik, 12 adet 12 cmlik) 29 Mart'ta trenle Mersine sevketti. Dolayısıyla Hamidiye bunları alamadı. Maaş havalesinin Beyrut'a gönderildiğini öğrendi. 


Hamidiye 29 Mart günü 18.20'de Girit'in güneyi ve Kıbrıs sularında harekât yapmak maksadı ile Antalya'dan hareket etti. Ertesi gün Girit'le Kıbrıs arasında kiremit ve maden suyu yüklü bir yelkenli gördü. İpapandis isimli bu geminin Osmanlı uyruklu olduğu halde Yunan bandırası çekmiş olması Rauf Bey'i şüphelendirdi. Yedeğine alarak 1 Nisanda Anamur'un doğusunda, Silifke civarındaki Beşparmak mevkiine getirdi. Burası meskün bir yer olmaması nedeniyle yelkenliyi gizlemeye çok uygundu. Hem bu gemiyi korumak hem de düşmana bir tuzak kurmak için iki adet 37 mm'lik top, bir adet makineli tüfek, bir miktar mavzer, cephane, iki çadır ve diğer gerekli malzeme, Topçu Subayı yardımcısı bir subay (Üstteğmen Şemseddin) emrinde mühendis (Tgm./Atğm.) Ahmet ve sekiz erle birlikte karaya çıkarılarak sahilde küçük bir mukavemet ve savunma mevzii kuruldu. Karaya çıkarılan birlik komutanına düşmanın taarruzu durumunda yelkenliyi sonuna kadar savunması savunamayacak bir durum doğduğunda da batırması emredildi. Hamidiye 1 Nisan akşamı buradan hareketle 2 Nisan'da Taşucu'na uğradı. Anamur Kaymakamlığından bir zırhlı ve iki muhripten oluşan bir düşman birliğinin Anamur'dan geçip Silifke istikametinde uzaklaştıkları hakkında bir haber aldığından durumu araştırmak için 3 Nisan'da Kalender (Kilindir) iskelesine gitti. Bu arada düşman gemileri hakkında şu tamamlayıcı haberi aldı: “Hydra zırhlısı ile birkaç Yunan muhribi Rodos Adası civarında dolaşarak Hamidiye Kruvazörünü gözetlemektedir”'9 Haberin doğruluğuna kanaat getirerek 3 Nisan akşamı Gazze'ye gitmek üzere hareket etti ve 5 Nisan sabahı da Gazze limanına vardı. Kaba ve yüksek dalgalar küçük tekneler için tehlike yaratacak boyuttaydı. 
Un almak için sahile gönderilen ve devrilme tehlikesi ile sahile varabilen filikaya yardım için gönderilen ikinci filika yolda alabora olarak parçalandı. Dört er şehit oldu. Gazze'de iken saat 23.00'te gemiye düşman harp gemilerinin Beyrut limanı önlerinde dolaştığı hakkında bir haber geldi. Rauf Bey'in müteakip harekâtına karar vermek için gözönüne aldığı hususları ve kararını Afif Büyüktuğrul, şöyle açıklıyor: 


“.. Gemi Komutanı, yaptığı durum muhakemesine göre, bu gemilerin Gazze'ye de gelebileceğini düşündü. Hamidiye ise yüksek sürat yapamadığı için, üstün olması lâzım gelen düşmanın muhtemel taarruzi hareketlerinden sakınamayacak; emniyetli bir liman olmadığı içinde Anadolu veya Suriye kıyılarında korunamayacaktı. Kazana su veren borular çatlaktı; makine yatakları tamamiyle aşınmıştı; kazanlar akmakta idi. Bu arızalara rağmen taarruzi harekâta devam etmek kararı verirse, Yunanlıların Doğu Akdeniz'deki ticaret gemisi seferlerini durdurmuş olmalarından dolayı, hedef bulamayacaktı. Suriye kıyılarında kömür almaya müsait 


15 Afif BÜYÜKTUĞRUL, a.g.e., s. 237. 
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yegâne liman olan Beyrut'un düşman gözetlemesi altında bulunduğu anlaşılıyordu. Kömürsüzlük er geç Hamidiye'yi tehlikeye sokabilirdi. 


Bu düşünce gemi komutanını, Kızıldenize gidip, gemisine tam bir seyir kifayeti verdirecek çareler aramak kararına götürdü. Hemen Gazze'den hareket ederek 
6 Nisan günü Port Saide ulaştı.” 


Ertesi gün de Kanal'a girdi. Geceyi İsmaliye'de geçirip 8 Nisan'da Süveyşe demirledi. Hamidiye Gazze'den aniden kalktığından sahile gönderilen birinci filikanın ve parçalanan ikinci filikanın kurtulan personeli (İki Birinci Mulâzım/Üs- teğmen, 1 mühendis ve 24 er) sahilde kaldılar. İleride belirtileceği gibi Hamidiye bunları ancak 140 gün sonra geri alabildi.” 


Hamidiye'nin Port Saide geldiği duyulunca Yunan Bahriye Nezareti Hydra zırhlısı ile Keravnos ve Doxa muhripleri ve Aliki kömür gemisinden müteşekkil bir birliği Hamidiye'yi bulup imha etmekle görevlendirdi. Birlik Hydra Komutanı Yarbay Hristo'nun komutasında 13 Nisan 1913'te Mondros'tan hareket etti. Seyir esnasında Meis adasına gelerek adayı Yunanistan adına işgal etti. 


Hamidiye 9 Nisan'da Süveyş'ten hareketle 13 Nisanda Cidde'ye vardı. Gemide 110 ton kömür kalmıştı. Burada 160 ton daha tedarik edildi. Başkomutanlık Vekâletinden alınan bir telgrafta da Hamidiye için gönderilen cephanenin Mersin Limanı Reisliğince muhafaza edileceği belirtilmekte, kazan ve makine tamiratlarının mümkün olan en kısa zamanda bitirilerek her ihtimale karşı hazır olunması istenmekteydi. 


Hamidiye 14 Nisanda Ciddeden hareketle 16 Nisanda Hudeyde'ye, iki buçuk saat sonra buradan da hareket edip aynı gün Kamaran (Kameran/Kameron) adasına gitti. Kamaran Liman Reisliği kanalıyla aldığı emirde tamiratın Kamaran'da yapılması ayrıca Fersan Habel Halle sahillerinde arasıra gözetleme yapılması isteniyordu. Çünkü bu sulardaki kıyılarda bir İngiliz şirketi tarafından petrol yatakları keşfedilmiş ve İngilizler Seyyit (Seyit) İdrise müracaat ederek petrol çıkarmak için teşebbüse geçmişlerdi. 


Yunan Genel Kurmayı Hamidiye'nin Kanal'dan geçip Kızıldenize ulaştığı haberini alınca Hamidiye'nin geçen sefer olduğu gibi tekrar Akdenize dönüp harekât yapacağını değerlendirdi. Bu nedenle Port Saidden Akdenize çıkar çıkmaz yakalamak için planlama yaptı. Hydra zırhlısı, Doxa ve Keravnos muhripleri, Aliki kömür gemisi ile birlikte Port Said açıklarında Hamidiye'yi bekleyecekti. Bu birlik 20 Nisanda Port Said'in 3,5 mil mesafesine demirledi. Görevleri Hamidiye görülür görünmez imha etmekti. Gemiler 30 Mayıs 1913'te Birinci Balkan Harbi- 


16 Afif BÜYÜKTUĞRUL, s. 237,238. 


17 Sahile gönderilen ilk filikadaki Mühendis Rüştü Efendi (E. Albay Rüştü ASAL)'nin bu konudaki hatıratı için 
bkz.: Ahmet Cemalettin SARAÇOĞLU, a.g.e., s. 221-233. 
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ni bitiren Londra Antlaşmasının imzalanmasına kadar burada beklediler. Sonunda Mondros'a döndüler. 


Yunan Donanma Komutanı, Hamidiye'nin 30 Mart günü İpapandis isimli barko" tipi yelkenliyi alıp Beşparmak'a götürmüş olduğunu ancak 27 Nisan günü haber alabildi. Bu geminin kurtarılmasına Mikali (Mihali) yardımcı kruvazörü tefrik edildi. Gemi Mondros'tan 28 Nisan'da hareketle Meis Adası'na uğrayıp Beşparmak mevkiini iyi bilen iki kılavuz aldıktan sonra 30 Nisan, saat 07.30'da Beşparmak önüne geldi. 


İpapandis'i gören Mikali tam bir tedbirsizlikle sahile 500 metre kadar sokulmuş ve İpapandis'i yedekleyip götürmek için filikasını indirmeye hazırlandığı sırada Üsteğmen Şemseddin 37 mm'lik iki topu ile Yunan gemisine ateş açtı. Böyle 
ani ve tepeden açılan ateş karşısında şaşıran Mikali kuvvetli bir tornistanla 3500 
metreye açıldı ve 7,5 cm'lik toplarıyla sahili taramaya başladı. Kısa bir süre sonra bataryalarımızı yok ettiğini sanarak ateş kesti ve limana girdi. Ancak Üsteğmen Şemseddin yeniden toplara ateş emri verdi. Diğer taraftan da mühendis Ahmet Efendi vasıtasıyla barkonun bu sefer kurtarılsa bile ilerde daha kuvvetli düşman 
gemilerine karşı korunamayacağını düşünerek yakılmasını sağladı. Mikali 10 
mermi bordasına, on üç mermi güvertesine, bir mermi kazan dairesine ve cephanelik kısmına isabet almıştı. Mikali ateş keserek uzaklaştı. 


Üsteğmen Şemseddin bilahare silahlarını, cephanesini ve eşyalarını develerle Taşucu'na ve oradan da Mersine nakletti. Mayıs 1913'te trenle İstanbul'a döndü.” 


Şimdi tekrar Kamarandaki Hamidiye'ye dönelim. Buradan 600 ton kömür alındı. Gemi personeli onarımla meşgulken Rauf Bey Başkomutanlık Vekâletinden geçici olarak Hamidiye'nin Yemen Valisinin emrine girmesi hakkında, 23 Nisan 1913 günü bir emir aldı. Cizan ve dolaylarında hakim bir durumda bulunan Seyit İdris Пе görüşmeler yapacak olan valinin isteği üzerine 18.00'de Kamaran'dan hareketle ertesi gün 10.00'da Lâhya (El-Luheyye) ya uğrayıp Yemen Valisi Mahmud Nedim Paşa'nın başkanlığındaki heyeti aldı ve 15.30'da tekrar hareket etti. 
Heyet aynı gün grub vakti Haben (Habel)e 26 Nisan'da Miğdi (Midi/Meydi)'ye uğradı ve 4 Mayıs gününe kadar burada kaldı. Aynı gün Cizan'a gelerek 8 Mayıs'ta tekrar Lâhya'ya geldi. Gidilen yerlerde heyet sahile çıkarak görüşmeler yapıyordu. 
Cizan'da iken heyet sahilde İdris ile müzakereler yaptı. Lâhya'da Hamidiye'nin vali emrindeki görevi sona erdi. Hamidiye erzak almak üzere 9 Mayıs'ta Hudeyde'ye, kömür almak için de 11 Mayıs'ta Kamarana geldi. Vilayet'in gösterdiği lüzum üzerine 17 Mayıs'ta Lâhya'ya gitti. 


18 Özel Sözlük'e bakınız. 


19 Şemseddin (Alnıak) efendinin İpapandis olayı ile ilgili hatıra defterine yazdıkları için bkz.: Erberk İNAM, Rauf 
Bey, s. 47-49. 
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Gemiye Lâhyada iken 23 Mayıs'ta yeni bir görev verildi. Basra Körfezi kıyısındaki Ahza sancağının merkezi Elhufuf, İbnisuud tarafından zaptedildiğinden, bir baskı uygulamak üzere Hamidiye'nin Basra'ya gitmesi emredildi. Hamidiye Kamarana giderek kömürünü tamamladı. 28 Mayıs'ta da Hudeyde'ye giderek sefer için gerekli ikmalini yaparken Basra Körfezi görevi, barış müzakerelerinin başlamış olması nedeniyle iptal edildi. 


Gemi arızalarından dolayı esasen fazla dolaşacak bir durumda değildi. Herhangi bir üs ve tersane yardımından mahrum olarak geminin beş aydır denizlerde dolaşması personelinin gemisini çok iyi tanıması, mesleki bilgi ve tecrübesinin artması ve en önemlisi de büyük fedakarlıkla ve canla başla çalışması neticesinde mümkün olabilmişti. Ancak artık gemi personeli tarafından giderilmesi mümkün olmayan ciddi arızalar çıkmaya başlamıştı. Başkomutanlık Vekâletine başvurarak tamiri mümkün arızaları onarmak için 10 Haziranda Kamarana geldi. Fakat burada esmeye başlayan mevsimsel kum fırtınaları, geminin güvertesinde kum tepeleri meydana getirecek mahiyetteydi. Makine dairelerine, kazan dairelerine, özetle geminin en kuytu yerlerine kadar her tarafına kum nüfuz etmeye başladı. Burada tamir için makineler açılmış vaziyette biraz daha kalındığı takdirde geminin daha zor duruma düşeceği anlaşıldı. Ayrıca tamir için ihtiyaç duyulan bir kısım yedek parça ve diğer avadanlık ve malzemenin Kamaran'dan temini de mümkün değildi. Rauf Bey Osmanlı Devletinin Mısır Fevkalade Komiseri ile yaptığı muhabere neticesinde Yunanistan ile sulh andlaşması görüşmelerinin yapılmakta olduğunu, Mısır Hükümeti'nin de Süveyş ve Port Saidden Hamidiye'nin malzeme ve sefer ikmali yapmasına müsaade edeceğini öğrendi. Rauf Bey bunun üzerine, Başkomutanlık Vekâletine durumu arzedip gemiyi Süveyşe götüreceğini bildirerek 15 
Haziran Pazar günü Kamaran'dan hareket etti ve yolda devamlı arızalarla uğraşarak 19 Haziranda Süveyşe geldi. 


Gemi personeli Süveyş'te büyük bir çaba ile arızalarını gidermeye çalışıyor ve makine yataklarını değiştiriyordu. 


Hamidiye'nin Kamarandan Süveyşe kadar yaptığı seyirde başgösteren arızalar, artık hiç bir tereddüde yer vermeyecek şekilde ispat etmişti ki, gemiyi muvakkat tamirle seyrettirmeye çalışmak tamamıyla imkânsızdı. Geminin bir fabrikaya bağlanması şart olmuştu. Gemi Akdenizde kaldığı müddetçe de buna imkân yoktu. Tek çare geminin İstanbul Tersanesine bağlanması idi. Buna karar veren Rauf Bey Başkomutanlık Vekâletine bir telgraf çekerek “Mevcut arızaları mümkün olduğu derecede izale eder etmez, Akdeniz Boğazı'na girmek üzere Süveyş'ten hareket edeceğini” bildirdi. 


Rauf Bey'in bu mesajına hem Başkomutanlık Vekâletinden hem de Bahriye Nezaretinden gelen cevapta “Henüz sulh muahedesi kati bir şekil almamış oldugundan emir verilmedikçe, Süveyş'ten Akdenize açılmaması” tebliğ edildi. 
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Rauf Bey beklemekle durumun daha da kötüleşeceğine ve bir netice alınamayacağına inandığından 16 Ağustos 1913 (3 Ağustos 1329) günü hem Başkomutanlık Vekâletine hem de Bahriye Nezaretine birer telgraf çekerek “Teknik şartlar henüz müsait iken vakit kaybetmeden geminin Çanakkale'ye avdetine müsaade edilmesini, aksi takdirde mevcut şartlar, kruvazörün idare ve emniyetini imkânsızlaştırdığı cihetle, karşılaşılacak terk-i silah gibi utandırıcı bir vaziyete tahammül gayrı kabil olduğundan hizmet-i askeriyeden affını” istedi.? 


Başkomutanlık Vekâletinin harekât emri, Hamidiye'ye 21 Ağustos 1913'te geldi. Gemi aynı gün kanaldan geçti ve Port Saidde kömür İkmali'ni müteakip 22 
Ağustos'ta buradan hareketle 23 Ağustos'ta Gazze'ye uğrayarak orada bırakmış olduğu personelini alıp Çanakkale Boğazı'na intikale geçti. 


Başlangıçta 1 1 kts sürat yapan Hamidiye nükseden makine arızaları nedeniyle 
25 Ağustos'tan sonra ancak 5,5 kts sürat yapabilir hale düştü. Çünkü iskele makine Sisam Adası civarında elden çıkmış, gemi sancak makine ile seyrediyordu. 
Hamidiye Kuzey Ege'yi geceleyin geçerek Çanakkale Boğazına girmeyi planlamıştı. Bu durumda gündüz 5,5 kts süratle bu tehlikeli bölgeden geçmeyi komutan 
doğru bulmadı. İzmire uğrayarak makine arızasının giderilmesine karar verdi. 26 
Ağustos'ta İzmire demirleyerek onarıma geçildi. Arızanın giderilmesi 5 Eylül'ü buldu. Aynı gün İzmir'den hareketle 6 Eylül'de Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Nara'ya demirledi. Komutanın Donanma Komutan Vekilini ziyaretini müteakip akşam üzeri Naradan hareketle 7 Eylül'de Yeşilköye ulaştı. Gemi karşılayıcılarını da alarak Dolmabahçe önüne demirledi.? 8 Eylülde de onarım için Haliç'te tersaneye girdi. 


Hamidiye'nin bu görevilojistik ve teknik destek ve imkânlardan mahrum olarak çok güç şartlar altında yedi ay yirmidört gün sürmüştür. 


Mahmud Muhtar Paşa, Balkan Harbinde yaşadıklarını yazdığı “Ruzname-i Harp (Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun Muharebatı” adlı kitabına şu paragrafla son veriyor: 


“Denizlerde dahi birbuçuk asırdan beri uyuşukluğa mahkum olmuş olan donanmamıza bir ümit ve kurtuluş ışığı açan ve bahri namusumuzu kemale erdiren Hamidiye'nin korkusuz kumandanı yiğit Rauf (Orbay) Bey ile yiğit arkadaşlarını bu kahramanlar arasında saygı ile anar ve hepinize arz-ı hürmet ederim.” 


20 Cemal KUTAY, a.g.e., s. 571,572. Mithat Işın Rauf Bey'in bu telgrafına 20 Ağustos 1913'te Bahriye Nazırının 
şu cevabı verdiğini yazıyor: “Yunanlılarla kati sulh imzalanmadı. İş henüz müzakerededir. Bilfiil muhasamat vukua gelmiyorsa da bilkuvve hali harp mevcut demektir. Taarruza uğramanız melhuz olabilir. Binaenaleyh tehlikesizce Kale-i Sultaniye'ye (Çanakkale'ye D.H.) gelebilmenizi temin eylemek şartı ile serbest-i harekete mezunsunuz. 
İhtiyat ve mektumiyet (gizlilik) tabiidir.” Bahriye Nazırı Mahmud (a.g.e., s. 407) 


21 Hamidiye'nin İstanbul'da karşılanışı ile ilgili hususlar için bkz.: Erol MÜTERCİMLER, Destanlaşan Gemiler, 
5. 69-74. 
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Diğer taraftan Cemal Kutay, “Osmanlıdan Cumhuriyete, Yüzyılımızda Bir İnsanımız” eserinin ikinci cildinde yazdığına göre; Rauf Bey'in Bahriye Nezareti Erkân-ı Harbiye Reisi olarak 1917 baharında Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile yaptığı Almanya seyahatinde kendilerini kabul eden Kayzer П. Wilhelm, Almanya'nın en büyük liyakat nişanı Demir Salib'in şecaat ve kahramanlık kordonunu mutad seremoni kaidelerini aşarak eliyle Rauf Bey'in boynuna taktığı zaman şöyle diyor: 


“Eğer sizin Hamidiye örneğiniz olmasaydı bizim ne Emdenimiz, пе Libov’imız, ne Graf von Spee'miz mümkün olamazdı. Siz geçmiş devirlerin korsanlığını, millet-devlet haysiyeti namına şeref halesi yaptınız.” 


BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE LONDRA ANTLAŞMASI, İKİNCİ 
BALKAN HARBİ VE BÜKREŞ ANTLAŞMASI, BULGARİSTAN, 
YUNANİSTAN VE SIRBİSTAN İLE ANTLAŞMALAR 


3 Aralık 1912de mütarekenin imzalanması üzerine, 15 Aralık'ta Londra'da 
Osmanlı Devleti ile diğer savaşan taraflar arasında barış görüşmeleri başlamıştı. 
Bu görüşmelere paralel olarak 17 Aralık'tan itibaren İngiltere Hariciye Balkanı Sir Edward Grey'in başkanlığında, Büyük devletlerin Londra'daki elçileri (Berlin Antlaşmasını imzalamış olan altı büyük devletin büyükelçileri) arasındaki bir konferansta önce, Yunanistan ile Karadağ'a sınırdaş olan Arnavutluk sorunu ele alınmıştı. Elçiler Konferansı adı verilen bu konferans, Arnavutluk'un bağımsızlığını kabul etti (21 Aralık 1912). Zaten Arnavutlar 1912 Mayıs'ından beri bagımsızlık için Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış durumdaydılar. Balkan Savaşı başlayınca, Sırplar önce Yeni Pazar sancağını ele geçirmişler, oradan güneye sarkarak Kuzey Arnavutluk topraklarına girip Draç limanını işgal etmek suretiyle Adriyatik Denizi'ne çıkmışlardı. 28 Kasım 1912 tarihinde de Vlore'de toplanan bir ulusal meclis, İsmail Kemal bey başkanlığındaki geçici bir hükümet liderliğinde Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmişti. Aralık ortalarında Yunanlılar Yanya'da Arnavutluk'un güney kapısını, Karadağlılar ise İşkodra'da kuzey kapısını kuşatıyorlardı. Savaşın başında da Sırplar Kosova'yı işgal etmişlerdi. Bu karışık durumda Elçiler Konferansında da Arnavutluğun bağımsızlığının onaylanması; çözülmesi gereken bir takım sorunları da beraberinde getirse de, esas olarak Arnavutluk'un Osmanlı'nın elinden çıkmış olmasının bir çeşit ön tescili mahiyetindeydi. 


Barış Konferansının 23 Aralık 1912 tarihli toplantısında Balkan Devletleri temsilcileri, kendi aralarında kararlaştırmış oldukları barış şartlarını bildirdiler. 
Balkan Devletleri henüz direnmekte olan Edirne, Yanya ve İşkodra dahil bütün Rumeli'nin ve Ege adalarının kendilerine terkini istiyorlardı. Osmanlı murahhasları 28 Aralık'ta verdikleri cevapta, Makedonya'nın bir Hristiyan prensin ve Arnavutluğun da bir Osmanlı şehzadesinin yönetiminde muhtariyetlerinin kabul edilebileceğini, Anadolu'nun ayrılmaz parçaları olan Ege adalarının ise kesinlikle 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verilemeyeceğini karşı teklif olarak bildirdiler. Buna rağmen bu Osmanlı görüşü 
1 Ocak 1913 toplantısında “Adalarla ilgili meselelerin gerekirse Büyük Devletlerle birlikte incelenebileceği” şeklinde değiştirilerek, Ege adaları meselesi Elçiler Konferansına havale edildi. Konu 2 Ocak 1913'ten itibaren Elçiler Konferansında 


görüşülmeye başlandı.? 


Adalar ve Edirne'nin terkedilmesini Osmanlı Devletinin kabul etmemesi nedeniyle Londra Barış Konferansı 6 Ocak 1913 günü kesildi. O günkü oturumda Osmanlı delegeleri, Osmanlı Devleti'nin Girit adası üzerindeki bütün haklarından vazgeçebileceğini bildirmişler, ancak bunu öteki Ege adalarının Osmanlı Devleti'nde kalması şartına bağlamışlardı. 


Barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine yoğun diplomatik yazışmalar başladı. 
Büyük Devletler barış yapılabilmesi için Osmanlı Devleti'nin geri adım atması ve ödün vermesi gerektiğini ileri sürüyorlardı. Ancak Ege adaları konusunda Büyük Devletler henüz bir görüş birliğine varamamışlardı. Büyük Devletlerin Londra Büyükelçileri Edward Grey başkanlığında adalar konusunu da inceliyorlardı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, bütün Ege adaları Yunanistan'a bırakılırsa, Yu nanistan'ın büyük ve tehlikeli bir deniz gücü olabileceğini söylüyor ve Anadolu'ya yakın adaların, özellikle Boğazönü adalarının Yunanistan'a verilmesini sakıncalı buluyordu. Almanya da Çanakkale Boğazı ağzındaki dört ada ile yani Bozcaada (Tenedos), Gökçeada (İmroz/İmbros), Limni (Lemnos), ve Semadirek (Samothraki) adaları ile İzmir ve Ayvalık körfezlerini kapatan Midilli (Lesbos) ve Sakız (Khios) adalarının Osmanlı Devletinde kalmaları gerektiğini savunuyordu. Yani Üçlü İttifak Devletleri bütün Ege adalarının Yunanistan'a bırakılmasına karşı görünüyorlardı. Buna karşılık Üçlü İtilâf devletleri, adaların Yunanistan'a verilmesi eğilimindeydiler. Bu görüşün öncüsü ve savunucusu İngiltere idi. Bununla birlikte adalar konusunda İtilaf Devletleri henüz bir görüş birliğine varabilmiş değillerdi. İngiltere ile Fransa'nın Adaları Yunanistan'a bırakmak istemelerine karşılık, onların müttefiki olan Rusya bazı Ege adalarının Osmanlı Devleti'nde kalması gerektiğini savunuyordu. 
Bu görüşünü 18 Aralık 1912 günü Büyükelçiler toplantısında resmen açıklamıştı. 
Rusya'ya göre önemli olan Boğazlardan geçiş özgürlüğüydü. Boğazlar Osmanlı egemenliğinde olduklarına göre, Çanakkale Boğazı'nın ağzını kapatan Limni, Bozcaada, Gökçeada ve Semadirek adaları da Türk egemenliğinde kalmalıydı. Rusya bu adaların zayıf bir Osmanlı Devletinin elinde kalmasını tercih ediyordu. İngiltere ve Fransa ise bu adalar Osmanlı'ya verilirse Boğazlar'a hakim olmak isteyen Rusya'nın, bu adaların kontrolünü ele geçirmesini önlemek istiyordu. 


Barış görüşmelerinin kesilmesi Büyük Devletleri telaşlandırdı. Çünkü savaşın yeniden başlaması ihtimali ortaya çıkıyordu. İttifak (Avusturya-Macaristan, Almanya, İtalya) ve İtilaf (İngiltere, Fransa, Rusya) Devletleri'nin 17 Ocak 1913'te Osmanlı Devleti'ne verdikleri altı imzalı ortak bir notada savaşın başlamasını is- 


22 Ali KURUMAHMUT, Ege'de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar, s. 44. 
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temediklerini, kendilerinin tavsiyesine aykırı olarak Osmanlı Devleti savaşı başlatacak olursa, İstanbul ve Osmanlı Devleti'nin Asya topraklarının dahi kaderinin sözkonusu olabileceği, barışı bozmaz ise devletlerin kendisine her türlü yardımı yapacağını, barışın korunması için de, Osmanlı Devletinin Edirne'den vazgeçmesi ve Ege adalarının kaderini tayin işini de Büyük Devletlere havale etmesi gerektiğini, bunları yapmazsa, devletlerin hiç bir yardımına güvenemeyeceğini bildirdiler. 
Böylece Ege adalarının mukadderatına Elçiler Konferansında karar verilecekti. 
Büyük Devletler bu nota ile de yetinmeyip, Osmanlı devleti üzerindeki baskılarına da devam ettiler.” Fakat Osmanlı Ordusu savaşacak durumda değildi. Bulgarlar Çatalca hattında beklemekte idi. 


Sadrazam Kâmil Paşa durumun son derece vahim olduğunu bildirerek, sarayda bütün askeri ve mülki devlet adamlarının da katıldığı umumi bir meclis topladı 
(22 Ocak 1913). Burada konu bütün yönleriyle tartışılarak, Büyük Devletlerin notasına verilecek cevap hazırlandı. Edirne'den vazgeçmek istemeyen hükümet, milli çıkarlarla çatışmayacak bir formül bulmaya çalışıyordu. Notaya verilecek cevap metnini görüşmek üzere kabinenin Bab-ı Âli'de toplandığı gün yani 23 Ocak'ta Edirne'nin Bulgarlara teslim edileceği iddialarıyla İttihat ve Terakki önderlerin- den Enver Bey'in başkanlığında bir grup evvelce açıklandığı gibi Bab-ı Âli baskınını gerçekleştirdi. 


Yeni sadrazam Mahmud Şevket Paşa Büyük devletlerin 17 Ocak notasına 30 
Ocak 1913'te cevap erdi. Cevabi notada, Edirne Vilayetinin yarısının (Edirne'nin Meriç nehrinin sağ yakasında kalan semtinin) verilebileceği ve Ege adaları konusunun da Büyük Devletlere havale edilebileceği ifade edilmekte idi. Buna rağmen bilindiği gibi savaş durdurulamadı. 3 Şubat'ta yeniden başlayan savaş sırasında Yanya, Edirne ve İşkodra birbiri arkasından düşman eline geçti. (Yanya 6 Mart'ta, Edirne 26 Mart'ta ve İşkodra da 22 Nisanda) Edirne'nin Bulgarlara verileceği iddialarıyla hükümeti ele geçiren İttihad ve Terakki yönetimi bu durum karşısında, Büyük Devletlerin aracı olmalarını istedi. 


Büyük Devletler İstanbul'daki elçileri vasıtasıyla Bab-ı Âli'ye 31 Mart 1913'te bir nota vererek Midye-Enez hattının sınır kabul edilmesi ve Ege adaları konusunun Büyük Devletlere havale edilmesi şartıyla aracılık yapabileceklerini bildirdiler. Çaresizlik içinde kıvranan Mahmud Şevket Paşa hükümeti 1 Nisan'da büyük Devletlerin teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Balkan ülkeleri de Büyük Devletlerin arabuluculuğuna razı oldular. Adalar konusunun Büyük Devletlere havale edilmesini son derece sakıncalı bulan Şurâ-yı Devlet Reisi Küçük Said Paşa görevinden istifa etti. Fakat durumun vehameti kendisine anlatıldıktan sonra, istifasını geri aldı.” 


23 Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), s. 677,678. 
24 Ali KURUMAHMUT, a.g.e., s. 45. 
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Osmanlı Hükümeti'nin üç ay direndikten sonra adalar konusunun Büyük Devletlere havale edilmesini ve Edirne'nin terkedilmesini kabul etmesinden sonra, Londradaki Barış Konferansı yeniden toplandı. Büyük Devletlerin aracılığıyla nihayet 30 Mayıs'ta Londra Antlaşması imzalandı. İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya'dan oluşan altı Büyük Devlet ile Balkan Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan yedi maddelik bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Midye-Enez hattına kadar Edirne dahil Rumeli'deki topraklarının tümünü kaybetti. 


Antlaşmanın iki maddesi Ege adalarıyla ilgiliydi. Dördüncü maddeyle Osmanlı Devleti Girit adası üzerindeki bütün haklarından vazgeçiyordu. Beşinci madde ile de Yunan işgali altındaki Ege adaları konusunda Büyük Devletlerin karar vermelerini kabul ediyordu. Yani bu adaların mukadderatının tayini Elçiler Konferansına bırakılmıştı. 


Londra Antlaşmasıyla Osmanlı Avrupasının kaybı, içeride hükümete karşı oluşan muhalefeti harekete geçirdi. Mahmud Şevket Paşa 11 Haziran 1913'te bir suikast sonucu öldürüldü. Ülkede yeni bir devir başladı. İttihat ve Terakki Partisi adeta bir tek parti diktatörlüğü kurdu, İttihatçılar Mahmud Şevket Paşa kabinesinde hariciye nazırı olan Prens Said Halim Paşa'yı sadrazam ve hariciye nazırı yaptılar. Ancak gerçek iktidar Talat, Yarbay Enver ve Albay Cemal Beylere geçti. 
Talat Bey tekrar dahiliye nazırı oldu. Başkomutan Vekili Ahmet İzzet Paşa harbiye nezaretini de deruhte etti. 


Osmanlı mirasını aralarında paylaşamayan Balkan Devletleri birbirleriyle savaşa tutuştular. Bulgaristan 29/30 Haziran gecesinden itibaren harp ilân etmeksizin Sırbistan ve Yunanistan'a saldırdı. Savaşa Bulgaristan'a karşı Romanyada katıldı (10 Temmuz). Bulgaristan orduları her cephede bozguna uğradılar. (Karadağ da bir tümen ile Sırp kuvvetlerine katılmıştı.) Osmanlı kuvvetleri de 12 Temmuzda Midye-Enez hattını geçerek ilerlemeye başladılar. Bulgarlar 19 Temmuz'da Edirne'yi terk ettiler, ertesi gün Osmanlı birlikleri gelmeyince kısa bir süre için geri döndüler ve 21 Temmuzda bir daha dönmemek üzere gittiler. Osmanlı birlikleri 23 Temmuzda tek bir el ateş etmeden Edirne'ye girdiler. Daha önce Bab-ı Âli 
19 Temmuz tarihli bir nota ile büyük devletlere, Meriçe kadar Bulgar işgalindeki 
yerlerin ve Edirne'nin geri alınacağını bildirmişti. Sanki Bab-ı Âli'den böyle bir söz isteniyormuş gibi, “Meriç'i aşmamayı taahhüt ederiz” cümlesi de eklendi ki, hükümetin ne kadar yılgın, pasif ve beceriksiz olduğunu gösterir. Şehre ilk giren birliğin başında Kurmay Yarbay Enver Bey bulunuyordu. Meriç ötesinde Edirne banliyöleri ile Dimetoka da alındı. Batı Trakya'yı teşkil eden Edirne eyaletinin iki sancağı da Bulgarca boşaltılmıştı. Türkler Batı Trakya'da çok ezici bir nüfus çoğunluğuna sahiptiler. Yüzbaşı Süleyman Askeri Bey, Batı Trakya'yı işgal etti. (Fakat iki ay sonra Büyük Devletler'in zorlaması ile pek de mecbur olunmamasına rağmen, zaaf eseri gösterip Bulgaristan'a verildi.) Nihayet İkinci Balkan Harbi 42 gün sürdükten sonra, 10 Ağustos 1913'te Balkan Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan Bükreş Antlaşması ile sona erdi.” 


Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında da 29 Eylül 1913'te İstanbul Antlaşması imzalandı. Görüşmelere Türk tarafından Halil ve Talat Beylerle Bahriye Nazırı Çürüksulu Mahmud Paşa katılmıştı. Bu antlaşma ile Edirne resmen Osmanlı Devletine iade edildi. 


Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında ise 14 Kasım 1913'te Atina Antlaşması imzalandı. 14 Mart 1914'te de Osmanlı Devleti ile artık sınırı kalmamış olan Sırbistan arasında İstanbul Antlaşması imza edildi. 


14 Aralık 1913 günü Yunan Kralı, Girit adasına Yunan bayrağını çekti ve adanın Yunanistan'a katıldığını dünyaya ilân etti. Bir zamanlar yüzbin can verilerek Osmanlı toprağına katılmış olan, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında ve Ege'nin güney kapısı olan bu stratejik ada Osmanlı Devletinden artık kopmuş, Yunan toprağı olmuştu. 


Atina Antlaşması, Bükreş Antlaşması ile Bulgaristan Mesta (Nestos) ile Meriç nehirleri arasında Ege Denizi'ne çıktığı için Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında ortak sınır kalmamış olduğundan esas olarak, Yunanistan sınırları içinde kalan Türklerin durumu ile ilgili hususları içeriyordu. Anlaşmanın 15 inci maddesinde ise, Londra Antlaşmasının adalarla ilgili beşinci maddesine sadece atıfta bulunuluyordu. 
Taraflar Londra Antlaşması hükümlerine beşinci madde hükümleri de dahil olmak üzere uymayı taahhüt ediyorlardı. Balkan Harpleri sonucunda Yunanistan topraklarını 65.011 km? den 108.984 km? ye yükselterek 9668'lik bir artış gerçekleştirdi. 


YUNAN İŞGALİ ALTINDAKİ EGE ADALARI SORUNU 


Gerek Londra Antlaşmasının beşinci maddesi, gerek bilahare imzalanan Atina Antlaşması'nın 15'inci maddesi, Osmanlı Devleti'nin Ege adaları üzerideki egemenlik hakkını ortadan kaldırmıyordu. Bu adaları alıp bir başka devlete vermiyordu. 
Sadece, bunların geleceklerinin tayini konusunda Büyük Devletlere, yani “Elçiler Konferansı”na vekâlet vermiş oluyordu. Osmanlı Devleti, Ege adaları üzerindeki egemenlik haklarını bir başka devlete devrettiğini resmen kabul etmediği sürece adalar işgal altında olsalar da hukuken Osmanlı Devleti'ne ait sayılıyordu. 


Daha önce belirtildiği gibi elçiler konferansının üzerinde çalıştığı konular arasında hem Yunan işgalindeki Osmanlı Ege adaları hem de Arnavutluk vardı. 


25 Bkz.: Yılmaz ÖZTUNA, Avrupa Türkiye'sini Kaybımız, Rumeli'nin Elden Çıkması, s. 184-188. Balkan Harpleri 
sonunda, Osmanlı Devletinin Avrupa'daki toprakları 169.845 km? iken yenilgi ertesi 28.282 кт2 ye geriledi. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa topraklarında %83'0к bir kayba uğradı. (Balkan Harplerine katılan ülkeler yönünden harplerin bilançosu için bkz.: Taha AKYOL, Rumeli'ye Elveda, s. 186-188) 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Arnavutluğun bağımsızlığı konferansta kabul edilmişti ama konferansın belirlediği Arnavutluk sınırlarının kuzeyi Sırbistan- Karadağ, güneyi de Yunanistan tarafından işgal edilmiş durumdaydı. (Karadağ sadece İşkodra'yı Sırpların yardımıyla işgal etmişti.) Avusturya-Macaristan Kuzey Arnavutluğun Sırp ve Karadağlıların elinde kalmasını milli politikası yönünden sakıncalı gördüğünden müttefiki Almanya'nın da desteğini alarak 17-18 Ekim gecesi Sırbistan'a bir ültimatom vererek 
8 gün içinde Arnavutluktan kuvvetlerini çekmesini talep etti. Bir savaş çıkmasından telaşlanan Büyük Devletler de (Sırbistan'ın destekleyicisi Rusya dahil) Sırbistan'a Elçiler Konferansı kararlarına uymasını ikaz ettiler. Sırbistan ültimatom'u kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Karadağ'da baskı sonucu İşkodra'dan çekildi. 


Yunanistan Balkan Harbi sırasında Güney Arnavutluk'u yani Kuzey Epir'i de işgal etmişti. Ancak Arnavutluk'un güneyindeki Yunan işgalinin kaldırılması İngiltere'nin marifetiyle Ege adaları ile ilişkilendirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, 10 Haziran 1913 günü düşüncelerini Fransa'ya açıkladı. Çanakkale Boğazı'nın hemen girişindeki Bozcaada ve Gökçeada Osmanlı Devleti'ne geri kalan Yunan işgalindeki adalar Yunanistan'a bırakılmalıydı. Adalar sorunu Güney Arnavutluk sorununa bağlanmalı ve bu iki sorun birlikte çözümlenmeliydi. Yani Güney Arnavutluk sınırını boşaltmasına karşılık olarak, Gökçeada ve Bozcaada haricindeki öteki Ege adaları Yunanistan'a bırakılmalıydı. Gökçeada ve Bozcaada'nın Osmanlı Devletine bırakılması görüşünün, Rusya'yı yatıştırıp tatmin etmek için ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Grey'in önerisi hem Yunanistan'ın Güney Arnavutluk'tan çekilmesini sağlayacağından Avusturya-Macaristan'ı ve İtalya'yı tatmin edecek, hem bu ülkelerin adaların Yunanistan'a verilmesine karşı itirazını önleyecek, böylece Yunanistan'a Anadolu'nun burnunun dibinde bir çok ada kazandıracaktı. Grey'in bu planı ile Yunanistan'a arka çıktığı açıkça görülüyordu. 
Güney Arnavutluk'un tahliyesini adaların Yunanistan'a devrine bağlamak ise İttifak Devletlerinin itirazını ortadan kaldırmaya yarayacak bir vasıta idi. 


Diğer taraftan Güney Arnavutluk toprakları konusunda özellikle İtalya ve Avusturya-Macaristan çok duyarlıydılar. Çünkü bu topraklar Yunanistan'a katılacak olursa, Korfu Kanalı'nın her iki yakasına Yunanistan egemen olacaktı. Bu, İtalya ile Avusturya'nın Adriyatik'teki çıkarlarına ters düşüyordu. Bu nedenle bu iki devlet, Yunanistan'ın Güney Arnavutluk'tan geri çekilmesini istiyorlar ve bu konuda direniyorlardı. Almanya da bu iki müttefikini destekliyordu. 


İngiltere, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki adaların Yunanistan'a verilmesi tezini diğer Büyük Devletlere de kabul ettirmek ve ondan sonra Türkiye'ye empoze etmek niyetinde idi. Verilecek karar altı Büyük Devletin müşterek kararı olmalıydı. Bunu sağlamak için yoğun bir çaba içine girdi. Grey, İngiltere'nin görüşlerini 1 
Ağustos 1913'te Elçiler Konferansında bir kere daha ortaya attı. Buna göre; 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- Adriyatik sahilinde bulunan Koritsa, Sylos ve Osseno adaları Arnavutluk'ta kalacak şekilde Arnavutluk sınırı çizilecek. 


- Korfu Boğazı silahsızlandırılacak 


- Bozcaada, Gökçeada ve Taşoz dışında kalan ve Yunan işgalinde bulunan Ege adaları silahsızlandırılarak Yunanistan'a bırakılacak. 


- Osmanlı askeri Trablusgab'tan çekilir çekilmez İtalyan işgalindeki adalar geri verilecekti. 


İngiltere ve Fransa'nın dışında diğer Büyük Devletler henüz bu planı kabul etmedikleri halde Grey, İngiltere'yi ziyaret eden Yunan kralına tezin diğer devletlerce de kabul edildiğini söyledi (27 Eylül 1913). Hatta İtilaf Devletlerinden Rusya dahi planı kabul etmediği halde Grey'in devletlerin anlaştıklarını söylemesi, İngiltere'yi Yunanistan'a karşı yükümlülük altına soktu. 


Elçiler Konferansı, Arnavutluk'a bırakılan toprakların 31 Aralık 1913'e kadar Yunanistan ve Sırbistan tarafından tahliye edilmesini şart koşmuştu. Yunanistan'ın Kuzey Epir bölgesinden çıkmak istememesi üzerine, İtalya ve Avusturya-Macaristan müşterek bir nota vererek, Yunanistan'ın belirlenen tarihten önce Epir bölgesini tahliye etmesini istediler. 


Aralık 1913'ten itibaren Ege adalarını Yunanistan'a vermek için aylardır diğer devletleri iknaya çalışan İngiltere, işi sertliğe döktü. Önerilerinin resmen kabul veya reddi konusunda devletlere son kez öneride bulundu. Ayrıca önerilerinin kabul edilmemesi durumunda ciddi sorunların ortaya çıkacağını bildirdi. Yunanistan'da karışıklıklar ortaya çıkabilir, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik savaşa dönüşebilir ve bu durum daha büyük sorunlar yaratabilirdi. İngiltere ortaya attığı çözüm şeklinin kabul edilmesi için devletlere baskı yapıyor ve başka alternatifin olmadığını söylüyordu.” 


İngiltere'nin Doğu Ege adalarını Yunanistan'a verme çabasının nedenlerini Bilal N. Şimşir şöyle açıklıyor: 


“.. Görünüşe göre, Yunanistan Güney Arnavutluk topraklarından yoksun kalacağı için Ege Adalarını alacaktı. Adriyatik kıyılarında uğrayacağı, “zararı” Egede kapatacaktı. Oysa Yunanistan, Balkan savaşlarından en çok kazançla çıkan ülkeydi. Bir yıl gibi kısa bir zaman içinde topraklarını iki kat genişletmişti. 
Yunanistan'ın nüfusu da bir anda iki kat artmıştı. Böylesine bir yayılmadan sonra Güney Arnavutluk sınırındaki küçük toprak parçalarının haksız yere işgaline son verecek Yunanistan'ın “zararlı” çıktığı ileri sürülemez ve bunun için Ege adalarını da alması haklı gösterilemezdi. Büyük devletler, isteselerdi, Ege adalarını Yunanistana vermeden de Güney Arnavutluk'tan Yunan askerini geri çektirebilirlerdi. 
İngiltere, adaların Yunanistan'a verilmesi için ağırlığını koyarken, ilerde bu adaları kendi çıkarları için de kullanabilmeyi hesaplıyor olmalıydı. Büyük devletlerin kendileri, ilke olarak Ege denizinde toprak kazanamıyorlardı. İngiltere de Ege'de herhangi bir adayı ele geçiremiyordu. Ama İngiltere, adaları Yunanistan'a verdirince ilerde kendisi de bunlardan yararlanabilirdi. Yunanistan, İngiltere'ye öteden beri minnettardı, adaları kazanınca minnettarlığı daha da artacaktı. Yunan egemenliğindeki adaları, gerektiğinde, İngiltere'nin yararına açık tutabilirdi. Kaldı ki, Yunanistan istese de İngiltere'ye kafa tutamazdı. Nitekim, iki yıl sonra, İngiltere, Yunan işgalindeki Ege Adalarını istediği gibi kullanacaktı. 1915 yılında İngilizlerin Çanakkale Boğazına saldırılarında, Yunan işgalindeki Ege Adaları, özellikle Limni Adası harekât üssü olarak kullanılacaktı. O tarihte Yunanistan henüz Birinci Dünya Savaşına girmemiş bulunuyordu, Yunanistanda oldukça güçlü Alman taraftarlığı vardı ve Yunanistan tahtında Alman İmparatorunun akrabası olan bir Kral bulunuyordu. Buna rağmen İngiliz donanması Yunan işgalindeki adaları istediği gibi kullanabilmişti. Demek ki İngiltere, Ege Adalarını Yunanistan'a verdirirken kendi emperyalist çıkarları için yatırım yapmış oluyordu. 


Sonra, Britanya İmparatorluğunun çıkarları açısından Türkiye'yi elden geldiğince ezmek gerekli görülüyordu. Hindistan'dan Londra'ya ulaşan raporlar, Tür-Кіуеуі her noktada yenilgiye uğratmak gerektiğini vurguluyorlardı. Hindistan kamuoyu Türkiyeden yanaydı. Türkiye başarı kazanınca Hindistan'da coşkunluk artıyor ve bu coşkunluk çabucak İngiliz düşmanlığına dönüşüyordu. Türkiye yenilgiye uğrayınca ise Hindistan milliyetçilerinin de boyunları bükülüyor ve Hindistandaki İngiliz düşmanlığı yatışıyordu. Tâ 1877-78 Türk-Rus Savaşı günlerin- den beri bu böyleydi. 1897'de Türkiye, Teselya'da Yunanlıları yenilgiye uğratınca, Hindistan'ın kuzey-batı eyaletinde, Hayber geçiti yöresinde İngilizlere karşı büyük bir ayaklanma patlak vermiş ve İngilizleri uğraştırmıştı. Türkiye Balkan Savaşından da zaferle çıkarsa, Hindistan'da İngiliz sömürgeciliğine karşı çok daha geniş çapta patlamalar olabilir sanılıyordu. Bu bakımdan Türkiye'nin yenik düşmesi İngilizlerin sömürgelerdeki çıkarları açısından gerekli görülüyordu. Hatta İkinci Balkan Savaşında Türkiye Edirne'yi kurtarınca, bunun hemen Hindistan'da yankıları görülmüş, Hind milliyetçileri bu küçük Türk başarısını coşkuyla alkışlamışlardı. Şimdi Türkiye Ege Adalarını Yunan işgalinden kurtarıp geri alabilirse, Hindistanda İngilizler için hiç de hoş olmayan gelişmeler beklenebilecekti. Bu bakımdan da İngiltere, adaların Türkiyeden koparılmasını ve Yunanistana veril- 


mesini savunuyordu.” 


İngiltere'nin kendi önerisinde dayatması üzerine Büyük Devletler arasında yoğun görüşmeler başladı. Gizli yapılan görüşmelerle ortak karar oluşturulduktan sonra, Osmanlı Devleti'ne duyurulacaktı. Fakat Paris'in ünlü gazetesi Le Temps'in İngiliz planını yayınlaması Osmanlı Devleti'nde büyük yankı yarattı. Osmanlı hükümeti diploması yoluyla bu planı önlemeye çalıştıysa da başarılı olamadı. 


27 Bilal М. ŞİMŞİR, Ege Sorunu, Belgeler, Cilt ЇЇ (1913-1914), s. XXV,XXVI. 
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Osmanlı Devletinin en çok güvendiği Almanya, Avrupa devletleri arasında ikilik yaratmamak için, karşı çıkmayacağını bildiriyordu. Müttefiki İtalya ve Avusturya - Macaristan da ondan ayrılmıyorlardı. Tek direnen devlet Rusya idi. Sonunda o da geriledi ve altı Büyük Devlet arasında görüş birliği sağlanmış oldu. Üçlü İttifak devletleri, Grey'in önerilerini kabul ettiklerini 14 Ocak 1914'te İngiltere'ye resmen bildirdiler. Bu devletler Gökçeada, Bozcaada ve Meis dışında kalan Yunan işgalindeki bütün Ege adalarının Yunanistan'a verilmesini kabul ediyorlardı. Ayrıca ayrı ayrı verdikleri muhtıralarda da Almanya, Güney Arnavutluk sınırındaki Yunan askerinin 18 Ocak 1914 kadar çekilmesi gerektiğini belirtiyor, İtalya ise Menteşe Adaları bölgesinde işgal altında bulunan adaları Türkiye'ye vermeye hazır olduğunu ancak bu konuda Türkiye ile ayrı bir antlaşma yapmak istediğini bildiriyordu. 


Elçiler Konferansında temsil edilen altı Büyük Devlet, Ege adaları konusundaki ortak kararlarını, 13 Şubat 1914'te Yunanistan'a ve 14 Şubat 1914'te de Türkiye'ye birer nota ile bildirdiler. Karara göre Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Türkiye'ye iade ediliyor, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanılmamak şartıyla Yunanistan'a veriliyordu. Yunanistan'a verilen notada bu adaların kendisine verilmesinin ancak Yunan askerinin Arnavutluğa bırakılan topraklardan çekilmesinden sonra kesinlik kazanacağı açıkça belirtilmişti. Kararda Menteşe Adaları konusunda herhangi bir kayıt bulunmuyordu. Yunanistan'a adaların egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı veriliyordu.” 


Osmanlı Devleti bu karara büyük tepki gösterdi. Sadrazam ve Hariciye Nazırı Said Halim Paşa, 15 Şubat 1914'te devletlere verdiği cevabi notada, Osmanlı Devleti çıkarlarının dikkate alınmamasından duyduğu üzüntüyü ve hayal kırıklığını dile getirdi. Gökçeada, Bozcaada ve Meis'in Osmanlı Devleti'ne iade edilmiş olmasını senet kabul ederek, diğer adalar hakkındaki haklı taleplerini elde etmek için gayret sarfedeceklerini bildirdi. Yunanistan ise Kuzey Epir'i kaybedeceği için karara önce karşı çıktı. Daha sonra Ege adaları üzerinde elde ettiği avantajı düşünerek, kabul ettiğini bildirdi (21 Şubat 1914). 


Bilal N. Şimşir adalar konusunda aleyhimize karar çıkmasında Osmanlı Devletinin de yanlış adımları olduğunu belirterek şu bilgi ve görüşlere yer veriyor: 


“.. Londra barış görüşmelerinde Balkan devletlerinin, özellikle Yunanistanın uyuşmaz tutumu karşısında, Türkiye'nin o zamanki Londra Büyükelçisi Tevfik Paşa, Büyük Devletlerin arabuluculuğuna başvurulmasını Bab-ı Âli'ye telkin etmişti. “Balkanlı müttefiklerle barış yapma olanağı yok gibi. Müttefikler aşırı isteklerinde direnirlerse, Büyük Devletlerin hakemliğine başvurmak uygun olacak” demişti. Gerçekte İngiltere Dışişleri Bakanlığına ait olan bu fikri, Tevfik Paşa sanki kendi kişisel düşüncesiymiş gibi Bab-ı Âli'ye sunmuştu. Paşa, yaşlı bir 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Osmanlı devlet adamıydı, daha önce sadrazamlık da yapmıştı. Sözlerinin ağırlığı vardı. Ortaya attığı düşüncesi Bab-ı Âli'ce çabucak benimsenmiş, adalar konusunda büyük devletlerin karar vermeleri kabul edilmiş ve Londra Barış Antlaşması'na konmuştu. Oysa anlaşmazlık konusu olan adalar sorunu askıda bırakılarak barış antlaşması imzalanabilir ve ilerde Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı olarak masa başına oturup bu sorunu müzakere etmeleri yeğlenebilirdi. Herhalde Büyük devletleri resmen bu işe karıştırmamak yerinde olurdu. Ama, Tevfik Paşa'nın da telkini üzerine Türkiye, elini büyük devletlere, özellikle İngiltere'ye kaptırmıştı. Şimdi adaların Yunanistan'a verilmekte olduğunu acı acı görüyordu.” 


Osmanlı Devleti'nin adalarla ilgili kararı kabul etmemesi üzerine Büyük Devletler kararlarını silahla kabul ettirmek konusunda anlaşamadılar. Sorun askıda kaldı. Şimdiye kadar Büyük Devletler aracılığı ile adalar sorununa çözüm arayan Bab-ı Âli, bundan sonra Yunanistan ile ikili görüşme yollarını aramaya koyuldu. 


Sadrazam 15 Şubat 1914'te Atina Büyükelçisi Galip Kemali Bey'e gönderdiği bir yazıda, Yunanistan ile bazı adaların mübadelesinin düşünüldüğünü, eğer teklif Yunanistan tarafından prensip olarak kabul edilirse, Menteşe Adaları'ndan hangilerinin verilebileceğinin daha sonra tespit edileceğini bildirerek, Galip Bey'den bu konuda teşebbüste bulunmasını istedi. Sadrazam 21 Şubat 1914'te Büyük devletler başkentlerindeki Osmanlı Büyükelçilerine de bir genelge göndererek, Bab-ı Âli'nin adalar sorununa doğrudan Yunanistan ile görüşmek kararında olduğunu bildirdi. Elçilerin artık adalar konusunda devletler nezdinde herhangi bir girişimde bulunmamalarını istedi. Böylece, adalar sorunu yeni bir aşamaya girmiş oldu. 
Sadrazam 24 Şubat 1914'te de Yunanistan'ın İstanbul Büyükelçisi ile görüşerek Midilli ve Sakız gibi adaların Yunanistan'a bırakılması konusundaki Büyük Devletler kararının haksız olduğunu belirtmiş ve Yunanistan ile ikili görüşme talebinde bulunmuştur. Yunan elçisi bu konuda görüşmeye yetkili olmadığını belirtmesini müteakip İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisinden Bab-ı Âli'nin adalar konusunu yeniden görüşmek düşüncesinden vazgeçirilmesini talep etmiştir. İngiltere, Türkiye ile Yunanistan'ın isterlerse adalar konusunu yeniden görüşebileceklerini ve Büyük Devletlerin kararlarını değiştirebileceklerini keza Türk-Yunan görüşmelerine de karşı çıkılmayacağını belirtti. Diğer Büyük Devletlerin de Türk-Yunan ikili görüşmelerine karşı çıkmayacakları anlaşıldı. Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir savaşın çıkması istenmiyordu. 


Yunanistan Başbakanı Eleutherios (Eleftherios/Kiryakos) Venizelos Osmanlı Atina Büyükelçisi Galib Kemali Bey ile 2 Mart 1914 günü yaptığı görüşmede Midilli ve Sakız'a karşılık Menteşe Adaları'ndan hangi adaların Yunanistan'a verileceğini sordu. Sadrazam'da 4 Mart 1914'te verdiği cevapta, Sakız ve Midilli'ye karşılık İspara (Psara), Ahikerya (Karyot/İkaria), Koçbaba (Levita), İstanbulya 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(Astypalaia/Astipalaia), Kerpe (Scarpanto/Karpathos) ve Kaşot (Kasos) adalarının Yunanistan'a verilebileceğini bildirdi. Sisam'ın halihazırdaki statüsü ile Osmanlı egemenliğinde kalması gerektiğini söyleyen sadrazam, geniş topraklar elde edecek olan Yunanistan'ın önerilen adalar karşılığında Midilli ve Sakız'ı iade edeceği ümidini taşıyordu. Fakat teklifi alan Venizelos, Galib Beye henüz müzakere temelinden uzak olduklarını söylemekle yetindi. Galib Bey'in tahminine göre Venizelos, Türkiye'nin Sakız ve Midilli'ye karşılık Rodos'u teklif etmesini bekliyordu. 
Romanya ve Sırbistan'ın Atina sefirlerinin hükümetlerinin talimatlarıyla yaptıkları arabuluculuk faaliyetlerinden de bir netice çıkmadı. Esasen, Yunanistan 21 
Şubat 1914 tarihli notasına Büyük Devletler henüz cevap vermemiş olduğundan zaman kazanmak için ikili görüşmeler konusunda ileri gitmek istemiyordu. Venizelos, Osmanlı Devleti'nin Midilli ve Sakız'a yapacağı muhtemel bir saldırıya karşı Büyük Devletlerin garanti vermelerini istediyse de devletler garanti vermekten çekindiler. Yunanistan bir açıklama yaparak, Büyük Devletlerin kararının kesin olduğunu ve Osmanlı Devleti ile doğrudan bir görüşmeye girmeyeceğini bildirdi. 


Büyük Devletlerin Yunanistan'ın 21 Şubat 1914 tarihli evvelce bahsedilen notasına 25 Nisan 1914'te verdiği cevapta adalardaki halkın eğitim ve dini Копиlardaki hakları ile ilgili hususlara değinilmiş ve “Hükümetler ortak karar olarak Yunanistan'a verdikleri adaların sahipliği konusunda Bab-ı Âli'nin Yunan Hükümetini rahatsız etmemesi ve Osmanlı Hükümeti'nin kararlara saygı göstermesi gereği konusunda “dostça uyarılarda” bulunmaya hazırdırlar” denilmiştir. Görüldüğü gibi bu cevapta Yunanistan'ın beklediği garanti verilmemiştir. Sadece dostça uyarı ifadesi cevapta yer almıştır. 


Diğer taraftan Osmanlı Hükümeti İtalya'ya ayda 75.000 frank'a mal olan Menteşe Adalarını bu devletin daha fazla elinde tutmayacağı inancındaydı. Fakat adaları savunabilecek bir deniz gücüne sahip olmadan İtalya'nın bu adaları terketmesini de pek istemiyordu. Bunların da Yunanistan tarafından işgal edilebileceği endişesini taşıyordu. 


Egede deniz kontrolünü sağlayamamış olan Osmanlı Devleti'nin tek ümidi İngilterede inşa edilmekte olan Reşadiye ve Sultan Osman muharebe gemilerinin Osmanlı Donanmasına katılacak olmasıydı. 1914 yılı içinde teslim alınmaları beklenen bu gemiler Оопапта’уа katılınca gerek işgal altındaki adaların geri alınabilmesi, gerekse İtalyanların terkedeceği Oniki Adalara Yunanlıların göz dikmesi önlenebilirdi. En azından Türk tarafının adalarla ilgili müzakere masasına güçlü oturması sağlanacaktı. Bu nedenle Yunanistan gemileri İngiltereden gelirken yolda batıracağı tehdidinde bulunuyor, İngiltere de gemilerin teslimini geciktiriyordu. (Bu gemilerin başına gelenler ileride detaylı olarak açıklanacaktır.) Bu gemiler Osmanlı Donanmasına katılmadıkça, Osmanlı Devletinin Yunanistana karşı kullanabileceği hiçbir kozu bulunmuyordu. Osmanlı Devleti kuvvet kullanarak adaları alamadığı gibi, Yunanistan'ı adalar konusunda görüşme masasına oturmaya zorlayacak deniz gücüne 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de sahip değildi. Muharebe gücü Yunan Donanmasından üstün bir donanma meydana getirememiş Osmanlı Devleti'nin eli kolu bağlanmış görünüyordu. 


Venizelos Osmanlı'nın bu durumundan istifade ile bir kral emirnamesi ile adaların Yunanistan'a ilhakına karar verdi. Böylece Yunanistan hukuki bir oldu bitti yaratarak Büyük Devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı garantisini sağlamaya çalışıyordu. Diğer taraftan Yunanistan'ın işgali altında bulundurduğu adaları gizlice silahlandırdığı haberleri de alınıyordu. 


Türk-Yunan münasebetleri; işgal altındaki adalar ve Yunan işgaline girmiş Osmanlı topraklarından Yunanlılar tarafından çeşitli yollarla göçe zorlanan Türklerin Trakya ve Batı Anadolu'da, keza işgal altındaki adaların karşısındaki bölgelerde yaşayan Rumların yerlerine yerleşmesi olaylarına Osmanlı idaresinin göz yumması sonucu, bu bölgelerden Yunanistan'a başlayan Rum göçleri nedenleriyle hayli gerginleşmiş durumdaydı. Avrupada Balkan Harpleri sonrasında ülkelerin 
kayıp veya kazançları, birbirleri arasında ciddi çıkar çatışmaları doğurmuştu. 28 
Haziran 1914'te Avusturya veliahtının öldürülmesi Sırbistan'ı savaşın eşiğine getirmişti. Bir Türk-Yunan harbi çıksa Sırbistan'ın müttefiki Yunanistan'a yardımı mümkün değildi. Sultan Osman'ın da Osmanlı Bahriyesine teslim tarihi Ağustos başıydı. Reşadiye de Ekim ayında teslim alınacaktı. Bu gemilerin gelmesiyle Osmanlı Yunanistan'a karşı deniz kuvveti yönünden üstün duruma geçeceğinden adaları fiilen geri almaktan çekinmeyebilirdi. Adalar karşısındaki kıyılarda güçlü askeri birliklerin bulundurulması da Yunanistanda bu kanaati güçlendirmekteydi. İşte ülkesi için böyle sıkıntılı bir durumda Venizelos Osmanlı Devleti ile görüşmeyi kabul etti. Dillion adlı bir İngiliz gazetecisi de görüşmelerin yapılmasını sağlamak için bir çeşit arabuluculuk yapıyor ve görüşme ortamını hazırlamaya çalışıyordu. Venizelos Said Halim Paşa ve özellikle ipleri elinde tuttuğuna inanılan Dahiliye Nazırı Talat Paşa ile görüşmeye istekli görünüyordu. Görüşmenin 
Brüksel'de yapılması kararlaştırıldı. Venizelos görüşme günü tespit edilmeden 21 
Temmuzda Atina'dan yola çıktı. Sadrazamın Brüksele geleceği gün belli olunca kendisi de aynı gün Bürüksel'de bulunacaktı. Sadrazam ise o zaman bayram olarak kutlanan İkinci Meşrutiyet'in yıldönümü olan 23 Temmuz gününü ve o yıl 
24 Temmuz'da başlayan Ramazanın ilk günlerinde Padişah'ın yanında bulunması 
gerektiğini ileri sürerek Venizelos'un hareket gününü kendisine bırakmasını istemişse de, bu bilgi Atina'ya ulaştığında Venizelos hareket etmişti. 


Venizelos yola çıktıktan iki gün sonra 23 Temmuzda Avusturya Sırbistan'a ültimatom verdi. Venizelos bu haberi Trieste'de öğrendi. Avrupa genel savaşa gidiyordu. Venizelos hemen geri dönmedi ve Triesteden Münihe geçti. Orada Sadrazamdan haber beklerken 27 Temmuz'da Yunan Kralından iki gizli mesaj aldı. Bu mesajlar Alman İmparatoru ile Yunan Kralı arasında yapılan gizli yazışmalardı. 


Alman İmparatoru, Yunanistan'ın ansızın Çanakkale'ye saldırmaya hazırlandığını gizlice öğrenmişti. Türkiye'nin Üçlü İttifaka katılmak niyetinde olduğunu 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bildiriyor ve Üçlü İttifakın dostu Türkiye'ye karşı saldırıdan vazgeçilmesi için Yunan Kralına önemle çağrıda bulunuyordu. Yunan Kralı da İmparatora verdiği karşılıkta, Yunanistan'ın Türkiye'den hiç bir isteği bulunmadığını, asıl Türkiye'nin adalar yüzünden Yunanistan'a karşı bir tutum içinde bulunduğunu söylüyor, ama sadrazam ile Venizelos'un adalar sorununu yakında görüşeceklerini bildiriyordu. 


Kral bu mesajı Münih'te bulunan Venizelos'a iletiyor ve Sadrazamla görüşüp adalar sorunu üzerinde bir anlaşmaya varılmasını emir buyuruyordu. Ama ertesi gün, 28 Temmuz 1914'te Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açtığı duyuldu. 
Bunun üzerine Venizelos, hemen Atina'ya döndü. Böylece Ege adaları konusunda Brüksel'de yapılması kararlaştırılan doruk toplantısı gerçekleşmedi.” 


Atina'ya döndükten sonra da Venizelos yine Sadrazam ile görüşme teşebbüsünde bulundu. Denizde Gökçeada yakınında bir görüşme yapılmasını önerdi. 
Sadrazam Avrupa'da savaş başladığından İstanbul'dan ayrılamayacağını bildirdi. 
Türk ve Yunan delegeleri arasında Bükreş'te görüşmeler yapılmasını istedi. Venizelos'un sorusu üzerine de Türkiye'nin bu görüşmelerden ne beklediğini, yani Yunanistan'dan ne istediğini bildirdi. Bab-ı Âli Limni, Midilli, Sakız ve Sisam adalarının Osmanlı egemenliğine geri verilmesini istiyordu. Buna karşılık adalara özerklik verileceğini, bunların başına bir Hristiyan genel vali atanacağını belirtiyordu. 


Bu esas üzerine Ağustos'un ikinci yarısında Bükreş'te görüşmeler başladı. Osmanlı Devleti'ni Dahiliye Nazırı Talat Bey (Paşa) ile Mebusan Meclisi Başkanı Halil (Menteşe) Bey, Yunanistan'ı da eski Başbakan Alexandre Zaimis ile Dış İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Nikolas Politis temsil ediyorlardı. 


Bükreş'te Osmanlı Delegeleri, esasları daha önce Yunanistan'a zaten bildirilmiş olan önerileri tekrarladılar. Ayrıca adalar ahalisinden asker alınmayacağını da önerilerine eklediler. Bu önerilere karşılık Yunan delegeleri yalnız Midilli ve Sakız adalarında Osmanlı egemenliğini tanıyacaklarını bildirdiler. Ancak bu adaların 
50 yıl süre ile Yunanistan'a kiralanmasını ve adalara bir Yunan vali atanmasını 
istediler. Kiralama taraflarca feshedilmezse, 50 yıllık sürenin sonunda kendiliğinden uzayacaktı. Kiralama adı altında adalardaki işgalini sürdürme amacını güden Yunanistan'ın bu teklifi Türkiye tarafından tasvip görmedi.” 


Halil Menteşe de anılarında Bükreş görüşmesini şöyle anlatıyor: 


“.. Yolda Bulgaristan'a uğramaya karar verdik. Bulgarlar, İstanbul Konferansı sırasında bize ittifak teklif etmiştiler. Fakat müsvedde halinde kalmıştı. “Yunanlılar'la müzakerenin tesiri altında belki bunu tahakkuk ettirebiliriz. Bükreş müzakerelerine Bulgarlarla anlaşmış vaziyette başlamak faydalı olur. diye düşündük. 


30 Bilal N. ŞİMŞİR, a.g.e., s. ХХХІІ, ХХХІП. 
31 Yusuf Hikmet BAYUR, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt ІІ, Kısım |, s. 127-129. 
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Filhakka Bulgarlar ittifaka yanaştılar, onu yaptık. Maksat da Avrupalılar birbirine girmişken sulhan adaları alamazsak, harben almaktı. Bulgarlar da Makedonya'yı alacaklardı. Fakat evvelemirde Romanya'nın bitaraflığını temin eylemeyi şart koştular. 


... Talat Bey'le birlikte Alman ve Avusturya sefirlerine “Bulgarlarla beraber Yunanistan ve Sırbistana yürümek kararındayız. Bu bapta Alman ve Avusturya hükümetlerinin nokta-i nazarını bilmek istiyoruz. Hükümetlerinize telgraf çekiniz’ demiştik. Eylül'ün birinci günü akşamı Almanya Sefiri otele geldi. Hükümetinin kuvvetimizin bu yolda istimalini muvafık bulmadığını tebliğ etti. Bu cevabı 2 Eylül 1914'te İstanbul'a bildirdim. Romanya da hareket halinde bitaraf kalacağına dair tahriri teminat vermedi.” 

Talat Bey 31 Ağustos'ta Sofya ve Bükreşteki görüşmeler hakkında kabineye izahat vermek üzere İstanbul'a hareket etti. 


Yunan delegelerine 5 Eylül'de Atinadan verilen talimatta Yunanistan'a kiralanmak koşuluyla, Midilli ve Sakız adalarından başka Sisam adası üzerinde de Osmanlı egemenliğinin kabul edileceği bildirildi. Limni adası ise Yunan karşı önerilerinin dışında bırakılıyordu. Kiralamak koşuluyla bile olsa bu ada üzerinde Osmanlı egemenliği kabul edilmeyecekti. Türk delegeleri adalara Osmanlı Bayrağı çekme hakkı konusunda direnirlerse Yunan delegeleri Atina'dan yeni talimat isteyeceklerdi. Yunanistan'ın daha fazla ödün vermek niyetinde olmadığı anlaşılmıştı. Yunan karşı önerilerini de Osmanlı Devleti yetersiz bulmuştu. Halil Bey 
3 Eylülde Sadrazamdan Yunan önerilerinin kabul edilmediğini, müzakerelerin 
şimdilik tehir edilmesini ve kendisinin dönmesini isteyen bir telgraf aldığından” 
10 Eylül 1914'te Yunan delegeleri ile son kez görüştü ve kendilerine karşı önerilerini kabul edemeyeceğini bildirerek görüşmelerin daha elverişli bir zamana ertelenmesini istedi. Böylece görüşmeler süresiz olarak ertelenmiş oldu. 


Türkiye Almanya'dan sonra Yunanistan'a savaş açmak istediğini İngiltere'ye de bildirmiş, ancak İngiltere de böyle bir savaşa karşı olduğunu belirtmişti. Yani iki ayrı gruba bağlı iki Büyük Devlet Yunanistan'ı koruyorlardı. 


Avrupada başlayan Birinci Dünya Harbi her geçen gün genişlediğinden Ege adalarının hukuken Osmanlı'da fiilen Yunan işgalinde bulunması durumu devam edip gitti.” 


32 Halil MENTEŞE, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları, s. 210. 


33 Butelgraf ve Bükreş görüşmeleri hk. bkz.: Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları, s. 209- 
212. 


34 İşgal altındaki Ege adalarının ve Meis Adasının Lozan Antlaşması ile son bulan akıbeti hk. bkz.: Ali KURU- 
MAHMUT, a.g.e., s. 60-73. 
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AMİRAL LİMPUS'UN VE CEMAL PAŞA'NIN ÇALIŞMALARI, 
RİO DE JANEİRO'NUN SATIN ALINMASI, YUNANİSTAN'IN IDAHO 
VE MISSISIPPP'Yİ SATIN ALMASI 


Beşinci Bölüm'de Rear Admiral (Tuğ/Tüm Amiral)” Sir Arthur Henry Limpus'un 3 Mayıs 1912'de beraberindeki heyetle göreve başladığı belirtilmişti. Limpus 30 Nisan 1912'den itibaren, İngiltere ile imzalanan sözleşme uyarınca, iki yıl süreli olarak Osmanlı Bahriyesi hizmetine giriyordu. 


6 Haziran 1912'de Padişah'ın onayı alınarak yayınlanan Limpus ve ıslah heyeti 
(Naval Mission) için hazırlanmış özel nizamname (tüzük)ye göre; Amiral, Bahriye Nazırı'nın deniz işleri yardımcısı olacaktı. Osmanlı Bahriyesini tensik (düzeltme) ve öğretmen görevi ile donanmanın eylemli olarak komutasını ele alacak, subay, erbaş ve erleri yetiştirecek, gemileri kifayetli ve harbe hazır hale getirecekti. 
Ayrıca tersane ve Bahriye Nezaretinin en iyi şekilde hizmet vermesi için Nezarete yazılı öneriler sunacak, bunlar gecikmesizin ele alınacak, gerekirse önerilerin tartışılacağı kurullarda hazır bulunacak, sonuçlar padişah iradesi alınmasını müteâkip Amiral'in gözetiminde uygulamaya konulacaktı. Amirale bahriyenin bütün kurumlarını denetleme yetkisi verilmişti. 


Islah heyetine 60 civarında İngiliz gedikli/erbaş, er ve sivil çeşitli görev ve kademelerde yardımcı oluyordu. (İstanbul - Haliç tersanesinin müdürü 1911'den beri Albay Blake idi. Maiyetinde çeşitli dallarda İngiliz uzmanlar vardı.) Limpus hariç ıslah heyetindeki subayların rütbeleri bir üst rütbeye çıkarılmıştı. Osmanlı hizmetindeki tüm İngiliz bahriye personeli Osmanlı Bahriyesi'nin üniformasını giyiyordu (fes dahil). Limpus İngiliz bahriyesine eğitim için personel gönderilmesi dahil, bahriye personelinin çağdaş eğitim alması ve donanmanın harp kifayetinin artırılması maksadıyla, bazı tutucu direnmelere rağmen yararlı çalışmalar yaptı. 


Limpus göreve başladığı tarihten itibaren yaptığı incelemeler sonucu bahriyede yapılması gereken yenilik ve düzenlemelerle ilgili önerilerini bir rapor halinde 
3 Ekim 1912 tarihinde Bahriye Nezaretine sundu. Ancak raporu; gerek devlet ileri 
gelenlerinin deniz alâka ve menfaatlerine gereken ilgiyi göstermemeleri, gerekse devam eden Türk-İtalyan Harbi ve ardından Balkan Harbi'nin başlaması sonucu ülkenin içinde bulunduğu zor şartlar ve kısa sürelerle bahriye nazırlarının değişmesi gibi nedenlerle lâyığı ile ele alınamadı. (O sıradaki Bahriye Nazırı Mahmud Muhtar Paşa Üçüncü Kolordu Komutanlığına atandığından görevini 14 Ekim 1912'de Nafia Nazırı Salih Paşa'ya vekâleten bırakarak ayrılmış, 30 Ekim'de Kâmil Paşa kabinesinde Salih Paşa Bahriye Nazırı Vekilliğine devam etmiş, 12 Aralık'ta da Londra konferansına katılmak üzere ayrılınca onun yerine de Nezaret Müsteşarı Liva Amiral Rüstem Ahmet Paşa vekâlet etmiş, nihayet 24 Ocak 1913'te 


35 O tarihlerde ne Osmanlı пе de İngiliz Bahriyesinde bugün bahriyemizdeki Tuğamiral kademesi yoktu. Osmanlılarda Liva Amiral, İngiliz Bahriyesinde de Rear Admiral bugünkü Tuğ ve Tümamiralliği kapsayan bir rütbe idi. 
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açıklanan Mahmut Şevket Paşa'nın kurduğu yeni kabinede Çürüksulu Mahmud Paşa Bahriye Nasırı olmuştur. 10 Mart 1914'te de Nizamiye Mirlivası Cemal Paşa Bahriye Nazırlığına getirilmiştir.) 


Donanmanın güçlendirilmesi için uğraşıldığı bir devrede bu değişiklikleri bizzat Limpus da Sadrazam'a şikayet etmiştir. Mahmut Şevket Paşa hatıratına şöyle yazmış (12 Nisan 1913, Cumartesi): 


“Donanmamızdaki İngiliz mütehassıslarından Limpus Paşa geldi. Dedi ki: 


Türk Donanmasının bir iş görememesinin sebebi dokuzay içinde dört bahriye nazırı ve dört donanma kumandanı değiştirilmesidir. İngiltere Türk Donanmasını kuvvetlendirecek zırhlılar satmak istemiyor. Ancak Royal Sovereign tipi zırhlılar satabileceğini bildirdi ki, bu tip zırhlılar, Barbaros ve Turgut Reis zırhlılarından daha eski ve daha kullanışsızdır. Binaenaleyh satın almanızı tavsiye etmem” 

Hükümet işgal altındaki Ege Adalarının geri alınabilmesi için Yunan Donanmasından üstün bir donanma ihtiyacını idrak etmiş olarak ve 1912'de yapılmış olan Donanma Programının da kapsamında olduğundan, Yunanistan'ın deniz silahlanması peşinde olmasını da göz önüne alarak Reşadiye'ye ilave olarak yeni bir drednot tedarikine girişti. Çünkü Yunanistan Reşadiye'nin inşaatına karşılık, kendisi de bir dretnot sahibi olmanın yollarını aramış ve Almanya'nın Hamburg'daki AG Vulkan gemi inşa şirketine Salamis dretnot muharebe gemisi (dreadnoght battle ship)'ni ısmarlamıştı. 13.500 ton deplasmanında, çift toplu üç taretteki altı 14 pusluk topun oluşturduğu ana batarya haricinde sekiz adet 6 pusluk, sekiz adet 3 pusluk, dört adet 1,5 pusluk topu ve iki adet 18 pusluk torpido kovanına sahip olacak gemi Yunan Donanmasına 1915 Mart'ında teslim edilecek, fiyatı da 1.693.000 sterlin olacaktı. (Gemi 
23 Temmuz 1913'te kızağa konmuş, 11 Kasım 1914'te denize indirilmişse de Birinci 
Dünya Harbinde Almanya'ya İngiliz ablukası uygulanması nedeniyle ABD'ye sipariş edilmiş toplar getirilememiş, inşaat 31 Aralık 1914'te durdurulmuştur.) 


Brezilya; Arjantin, Şili gibi diğer Güney Amerika ülkeleri ile giriştiği donanma yarışına İngiltere'de inşa ettirdiği iki zırhlısından sonra (Minas Geraes ve Sao Paulo) bunlara nazaran daha büyük ve ateş gücü daha yüksek bir muharebe gemisi inşa ettirmeye karar vererek İngiliz Armstrong Whitworth şirketi ile kontrat imzalamıştı. Ekim 1910'da Newcastle'da Tyne nehri üzerindeki Armstrong şirketinin Elswick tersanesinde o zaman için dünyanın en büyük harp gemisi olacak ve Rio de Janeiro adı verilen muharebe gemisi kızağa kondu. 22 Ocak 1913'te de denize indirildi. 

36 Bkz.: Doğan HARİPOĞLU; Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Harbine Girişi, s. 38,39. 
37 Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, s. 89. Hatıratta Limpus'ın ifadesinde geçen 


donanma komutanı esasında donanma komutan vekili olmalıdır. Çünki Bahriye Misyonu için hazırlanan özel піzamnameye göre Limpus donanma komutanı yetkilerine sahipti. 
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Esas olarak kauçuk ihracatının 1913'te düşmesi neticesi Brezilya ekonomik olarak sıkıntıya girince Rio de Janeiro'yu satmaya karar verdi.” Eylül 1913'ten sonra da resmen alıcı aramaya başladı. Osmanlı Devleti gemiyi hemen satın alarak Averof gibi Yunanlılara kaptırmamakta kararlıydı. Çünkü Yunanistan da gemiye talipti. Satış konusundaki gelişmeleri Serhat Güvenç şöyle açıklıyor: 


“.. Aynı sıralarda gemiye İtalya'nın talip olduğu ve İngiltere'nin bu satışa bir itirazı olmayacağı bilgisi el altından Fransızlara ulaştırıldı. Akdeniz'de İtalyan rekabetinden çekinen Fransa bu geminin İtalya'nın eline geçmemesinin yollarını aramaya başladı. Brezilya'nın iddialı, hatta abartılı şartnamesine göre inşa edilmekte olan bu drednot, Fransız Donanmasının kuvvet yapısına uygun değildi. 
Bu nedenle Fransızlar, bu gemiyi satın alabilmesi için Yunanistan'a parasal destek sağlamanın kendileri için en uygun seçenek olduğuna karar verdiler. 22 Kasım 1913'te bu fikirlerini İngiliz Bahriye Nezaretine ilettiler. Kısa süre sonra İngiliz Bahriye Nezareti de geminin Yunanistan'a satılmasının büyük bir önem arzettiğini bildirerek Armstrong'a bunun dışındaki tekliflerin değerlendirilmemesi talimatını verdi. İngiliz denizcilik yetkililerinin tercihi, bu geminin Fransız kredisi ile 


Yunan donanmasına kazandırılmasıydı...”* 


Osmanlı Devleti de gemiyi satın alabilmek için büyük çaba gösteriyordu. Osmanlı Maliye Nezaretinden bir delegasyon kredi bulmak için Avrupa'ya gönderildi. Fransız Perrier Bankası Osmanlı Devletine dört milyon sterlinlik borç vermek için görüşmeler yaptığını açıkladı. Тһе Times gazetesinin finans sayfasında açıklandığına göre faiz pratik olarak %12,5 olacaktı. 20 Aralık 1913'te Londra'daki Osmanlı Büyükelçisi, İngiliz hükümeti ve Armstrong şirketi ile doğrudan görüşmeleri başlattı. Osmanlı niyetlerinin ciddiliğine geçerlilik ve güven katmak için Perrier Bankası satın almada deposit olarak kullanılmak üzere Londra'ya bir milyon sterlin transfer etti. Görüşmeler nihayet 28 Aralık'ta son buldu ve Osmanlı Devleti gemiyi bitmemiş haliyle satın aldı. Ertesi gün de satın alma işlemini gurur ve sevinçle dünyaya açıkladı." 


Osmanlı Devleti'nin geminin alınmasında karşılaştığı güçlüklere bir örnek olarak o tarihte Şüra-yı Devlet Reisi olan Halil (Menteşe) Bey'in hatıratına bir göz atalım. 


“Brezilya Hükümeti İngilterede inşası biten (aslında inşaat bitmemiş durumdaydı D.H.) zırhlısını satmak için teklifte bulunmuştu. Averof'u Yunanlılara kaptırdığımızın acısı, yüreğimizde idi. O günkü şeraite göre para bulmak da çok müşküldü. Fransız Perrier Bankası geminin bedeli olan iki buçuk milyon lirayı (Osmanlı lirası) ikraza muvafakat etmişti. Fakat şerait çok ağırdı. Maliye Nazırı 


38 Bkz: Richard Hough, The Big Battleship, s. 62,63. 
39 Serhat GÜVENÇ, Osmanlıların Drednot Düşleri, ѕ. 77,78. 
40 Bkz.: Richard HOUGH, a.g.e., s. 74,75. 
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Menemenlizade Rıfat Bey mukaveleyi imzada tereddüt gösteriyordu. Talat (Dahiliye Nazırı D.H.) mukaveleleri hazırlatmış, Heyet-i Vükelâ odasının yanındaki odaya bankanın representanını da getirmiş, Heyet-i Vükelâ içtima halinde idi. 
Rıfat Beye hitaben: 


“Beyim adam geldi” dedi. 

Rifat Bey: “Canım Talat Bey nasıl imza edeyim bu mukaveleyi?' der demez, Talat heyecanla kalktı, Rifat Bey merhumun zayıf vücudunu kuvvetli pazularının arasına aldı, büyük bir heyecanla 'Beyim adaları alacağız, santim düşünecek zamanda değiliz. 

Kolları arasında okşayarak, sakallarını öperek Rifat Bey'i götürdü, mukaveleyi imza ettirdi, ertesi günü paralar Londra sefirimize gönderildi. O ne heyecanlı bir insandı yarabbi!“ 


Geminin fiyatı hakkında çeşitli kaynaklarda farklı rakamlar verilmiştir. Fahri Çoker 3.387.475 liraya (Osmanlı lirası) satın alındığını yazıyor. Serhat Güvenç de “Osmanlı Devleti'nin bu muharebe gemisi için başlangıçta iki milyon sterlin ödeyeceği düşünülmüşse de, sonradan geminin fiyatının üç milyon sterlin olduğu ortaya çıkmıştır” diyor. Richard Houg ise gemi için istenen fiyatın 2.725.000 sterlin olduğunu belirtiyor.” 


Geminin özellikleri ise şöyleydi:* 

Çelik tekneli, dört Parsons stim türbinli (34.000 shp), 22 Babcock Wilcox kazanlı ve dört pervaneli idi. 

Deplasmanı: tam yükte 27.500 ton. 

Sürati (dizayn): 22 kts. 

Silahları: Herbiri iki namlulu 7 tarette 14 x 305 mm (12 pusluk) L/45 (Armst- 


rong) topu ve 20 х 152 mm (6 pusluk), seri ateşli (Armstrong) topu, 8 х 75 mm (3 pusluk) seri ateşli (Armstrong) topu ve 3 adet torpido kovanı. 


Zırh durumu:* her iki bordada zırh kuşaklar: azami 9 pus, 12 pusluk topların taretlerinin zırh kalınlığı ise azami 12 pus. 


Zamanının top adedi, cesamet ve boy olarak en büyük ve etkin muharebe gemisi olan bu gemiye Sultan Osman-ı Evvel (Sultan Osman 1) adı verildiyse de geminin ismi Osmanlı Bahriyesinde “Sultanı Osman” olarak söylenecekti. 


41 Halil MENTEŞE, Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları, ѕ. 165. 


42 Fahri ÇOKER, Bahriyemizin Yakın Tarihinden Kesitler, s. 158; Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 80; Richard HOUGH, 
a.g.e., S. 74. 


43 Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, Ottoman Steam Navy, s. 141. 
44 Paul G. HALPERN, Mediterranean Naval Situation 1908-1914, s. 378. 
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İngiltere ve Fransa'nın geminin Yunanistan'a satılmasını istedikleri evvelce belirtilmişti. Bu engellere rağmen hem de bir Fransız bankasından kredi bularak gemiyi satın alması Osmanlı Devleti için büyük bir başarı idi. Bu başarıyı Serhat Güvenç iki nedene bağlıyor ve şöyle açıklıyor: 


“Bunlardan ilki geminin satın alınabilmesi için gereken kaynakların çok yüksek faizle de olsa kısa sürede temin edilebilmesiydi. Yunanlıların, Fransadan alacakları kredinin koşullarını iyileştirmek amacıyla müzakereleri yokuşa sürmesi, Osmanlı yetkililerine geminin ilk sahibi Brezilya'ya gerçekten çok cazip bir teklif götürebilme zaman ve fırsatı vermişti. İkinci önemli neden ise gemiyi inşa eden Armstrong şirketinin bu satışa ikna edilebilmesiydi. Hele İngiliz Hükümeti'nin Yunanistan'ı alıcı olarak resmen tercih ettiğini açıkça ilan ettiği göz önüne alındığında, bunun hiç de kolay bir iş olmadığı açıktır. Osmanlı Hükümeti, Rio de Janeiro'yu Yunanistan yerine kendisine satmaya ikna edebilmek için muhtemelen Osmanlı liman ve rıhtımlarının ıslahı ilahesini Armstrong ve Vickers konsorsiyumuna karşı koz olarak kullanmıştı.“ Islah ihalesinin nasıl geliştiği aşağıda açıklanmıştır. 


Limpus göreve başlandığında Türk-İtalyan Harbi'nin devam etmesi ve ardından Balkan Harbi'nin başlaması kendisinin etkin bir şekilde faaliyet göstermesini engelledi. Bununla birlikte Amiral 1913 Kasımında olgunlaşacak bir proje üzerinde çalışmaya devam ediyordu. Bu proje yeni alınacak donanma gemilerinin ve mevcut gemilerin emniyetle bağlayacağı ve kifayetle onarımlarının yapılabileceği yeni tesisler inşa edilmesiydi. П. Abdülhamid devrinde gemiler gibi tersane ve onarım tesisleri de büyük ölçüde etkinliklerini kaybetmişlerdi. Osmanlı liman ve rıhtımlarının ıslahı ve İzmit Körfezinde modern bir tersane ve büyük bir yüzer havuzun inşa edilmesi ve idamesinin sağlanması maksadıyla sözleşme yapılması için yabancı şirketlere teklif sunulması kararlaştırıldı. Bu proje Limpus tarafından yürütülüyordu. Bu maksatla “Societe Imperial Ottomane Co-interesse des Docks et Chantiers”i kurdu. Krupp ve Orlando Works şirketlerinin kuvvetli rekabetleri- ne karşı Armstrong ve Vickers şirketler grubu ihaleyi kazandı. Yapılan sözleşmeye göre sadece Türk ve İngiliz işçiler tersanelerde çalışabilecekti. Ayrıca Osmanlı Donanmasının yapım ve bakım işleri 30 sene müddetle bu gruba yani İngilizlerin tekeline veriliyordu. 1 Aralık 1913'te İzmit körfezinde yapılacaklarla ilgili sözleşme imzalandı. Anlaşma Bahriye için ilerde yapılacak bütün inşaat kontratları için bu gruba garanti veriyordu. Donanmadaki mevcudiyeti ile birleştiğinde, bu sözleşmenin bir İngiliz şirketler grubu tarafından kazanılması, İngiltere'nin Osmanlı Devletindeki nüfuzunu sağlamlaştıran önemli bir kazançtı. Bu netice- nin sağlanmasında Limpus'un rolü olduğu kanaati hakimdir. Ayrıca Limpus'un Türkiyedeki görevi sırasında İngilizlerin gözünde en önemli başarısı olarak bu faaliyeti görüldü. 


45 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 81,82. 
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Osmanlı Bahriye Nezareti ile Armstrong ve Vickes şirketleri arasında 16 
Aralık 1913'te yaklaşık dört milyon liralık bir liman tesisleri ve kuru havuzlama imkânlarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Ardından da evvelce belirtildiği gibi 
28 Aralık'ta Rio de Janeiro'nun alımı gerçekleşmişti. Geminin Yunanistan yerine 
Osmanlı Devleti'ne satılmasında bu sözleşmenin de rolü olduğu değerlendirilmektedir.* 


Amiral Limpus da kendinden önceki İngiliz amiralleri gibi daha ziyade Osmanlı Bahriye Nezaretinin ve personelinin tutumu nedeniyle Osmanlı Bahriyesinde reform yapmanın güç olduğunu anladı. Türklerin reformun gerekli olduğunu kabul ettiklerini gördü. Ancak Limpus reformların etkin olarak uygulanması için Batı yardımına ve tavsiyelerine ihtiyaçları olduğunu belirtiyordu. Bununla birlikte 1908'den beri Türklerin bu tavsiyelere uymakta başarısız olmalarını tespit ettiği çeşitli nedenlere bağlıyordu. İlk olarak Limpus'a göre “doğu zihniyeti” aşırı biçimde muhafazakârdı ve özel değişimleri kabule yanaşmıyordu. Üstelik Türk yetkililer düşük ücretleri nedeniyle huzursuzdular ve bunun sonucu olarak da moralleri bozuk olduğundan görevlerinde verimleri düşüktü. 


Güçlü Bahriye Nazırı'na karşı sorumlu olarak işe alınan bahriye danışmanları kararlarını uygulamada otorite eksikliği çektiler. Türkleri seven Limpus ahlâki bir bakış açısından İngiltere'nin “fena halde hasta bir ulusun sağlığına kavuşmasına ve makul bir refah seviyesini yeniden kazanmasına yardım etmek zorunda olduğunu” İstanbul'daki İngiltere Büyükelçisi Sir Louis Mallete yazdığı 11 Aralık 1913 tarihli yazısında belirtiyordu. Ancak dış yardım verildiği zaman Türk yetkililer dış danışmanların gizli amaçları olduğundan şüpheliydiler. Büyük Devletler'in Osmanlı Devletine gerçekten yardım etmek mi, yoksa çökmesine izin vermeye mi çalıştıkları hususunda çok büyük kuşku vardı.” Muhakkak ki bunlar Limpus'un şahsi düşünceleri olup İngiltere'nin milli menfaatleri iletam olarak uyuştuğu söylenemez. 


Balkan Harbi yenilgisi Orduda geniş çaplı ıslahat yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla daha Mahmud Şevket Paşa zamanında Almanya ile başlayan görüşmeler 27 Ekim 1913'te sonuçlanmış ve General Liman von Sanders komutasındaki Alman ıslahı heyeti 14 Aralık'ta İstanbula gelip göreve başlamıştı. 
Ancak bu heyetin önerilerini uygulayabilmek için modern harp sanat ve fennini bilen genç komutanları işbaşına getirmek, bunun için de Balkan Harbinde yeteneksizlikleri ortaya çıkan yaşlı erkân ve ümera (paşalar ve üst subaylar) arasında geniş bir tasfiye yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa ise emekliye sevkedileceklerin bir kısmı tanıdığı ve eski arkadaşları oldu- 


46 Bkz.: Сһгіѕ В. ROONEY, The International Significance of British Naval Міѕѕіопѕ to the Ottoman Empire, 
1908-1914, Middle Eastern Studies, Vol.34, No.1, (January 1998) (www.mtholyoke.edu/acad/intel/rooney.htm), s. 8,9; Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 82; Bernd LANGENSIEPEN ve Ahmet GÜLERYÜZ, a.g.e., s. 17,18. 


47 Bkz.: Chris B. ROONEY, a.g.m., s. 14. 
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gundan prensip olarak tasfiye ihtiyacını kabul etmekle birlikte çekimser davranıyordu. Dahiliye Nazırı Talat Bey'in Şurâ-yı Devlet Reisi Halil Bey ile 2 Ocak 1914 
günü kendisini ziyaret ederek tasfiyeleri onaylaması için baskı yapması üzerine Harbiye Nazırı 3 Ocak'ta istifa etti. 4 Ocak tarihli bir irâde-i seniyye ile de Enver Bey Mirliva rütbesine yükseltilerek Harbiye Nazırlığına atandı. 10 Mart'ta da 
Enver Bey ile birlikte Mirliva rütbesine yükseltilen ve 14 Şubat'ta vekâleten, 27 
Şubatta da asaleten Nafia Nazırlığına atanmış olan Cemal Paşa Bahriye Nazırı Çürüksulu Mahmud Paşa ile yer değiştirerek Bahriye Nazırı oldu. 


Yunanistan Osmanlı Devletinin yakın gelecekte sahip olacağı iki drednota karşı denizde güç dengesini sağlamak için satılık harp gemisi arayışı içine girdi. 
Daha Rio de Janeiro'nun satışı sırasında Yunanlılar yapımı bitmek üzere olan Erzats Weissenburg kruvazörü için Alman yetkililere başvurdular. Ancak Alman Bahriye Nazırı Baron von Tripitz, toplarının her an Almanya'ya karşı dönebileceği gerekçesiyle bu güçlü kruvazörün Yunanistan'a satışına izin vermedi. Bunun üzerine Yunanlılar Rio de Janeiro'ya yakın güçte bir muharebe gemisi olan ve Şili adına İngiltere'de inşa edilen iki drednottan biri olan Almirante Lattore'yi satın almak istedilerse de Şili Arjantin'in ABD'de inşa ettirdiği drednotlar satılmadan bu gemiyi deniz gücü dengesini düşünerek satmaya yanaşmıyordu. 


Rusya da Osmanlı Bahriyesinin yakın zamanda güçleneceğini düşünerek Karadenizde kendi gemi inşa programı ilerleyene kadar bir kuvvet zafiyeti meydana gelmemesi için harp gemisi satın almak istiyordu. Bu maksatla, Şili'ye başvurarak İngilterede inşa edilen diğer drednotu olan Almirante Cochrane'a talip oldu ve talebi değerlendirilmeye alındı. Ancak kuvvet dengesini gözeten Şili Arjantin'in ABD'de inşa edilen drednotlarından hiç olmazsa birinin satılmasını Rusya'ya satış için gerekli görüyor, bu durumda da Rusya'yı Yunanistan'a Arjantin gemilerini alması için baskı yapmaya yöneltiyordu. Halbuki bu drednotlar özellikle zırh koruması ve ateş gücü bakımından Rio de Janeiro veya Almirante Lattore seviyesinde güçlü değillerdi. Üstelik türbinlerinde çıkan bir sorun nedeniyle teslimleri de altı ay gecikecekti. 


Yunanistan bu sıkışık durumdan kurtulmak için ABD'ne döndü. Bu sıralarda ABD Deniz Kuvvetleri de 1908'de hizmete girmiş, deplasmanları 13.000 ton, ve dizayn süratleri de 17 kts olan USS Idaho ve USS Missisipi isimli drednot öncesi iki muharebe gemisini satmak niyetindeydi. Çünkü siyasilerin bütçe kısıtlamaları sonucu bu gemilerin tonajının 13.000 tonu geçmemesi şartı konmuştu. Halbuki ABD Bahriyesi 16.000 tonluk muharebe gemileri yapmayı planlıyordu. Kısıtlamalar nedeniyle yapılan proje değişiklikleri sonucu bu gemiler donanmanın diğer muharebe gemilerine nazaran daha küçük ve daha süratsiz, silah gücü ve zırh koruması bakımından da zayıftılar. Ancak ABD'nin açık deniz görevlerine uygun olmayan bu gemilerin, Yunanistan'ın Ege'nin nisbeten sığ ve sakin sularındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düşünülmüştür. 
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Sonunda Yunanistan daha uygun teknik ve taktik özelliklere sahip gemiler bulamadığından bu gemilere talip oldu. ABD Deniz Kuvvetleri gemilerden kurtulmak için satılmasına yeşil ışık yakıyordu. Ancak satışta belirleyici faktör Ege'deki deniz gücü dengesine ilişkin Amerikan değerlendirmesiydi. ABD hükümeti Osmanlı Donanmasının Yunan Donanmasına nazaran daha üstün olduğu hakkında yanlış bir kanaate kapılmıştı. Atina'daki ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine göre Egede Osmanlı Donanmasının bu üstünlüğünün biraz kırılması bölge barışına hizmet edecekti. Üstelik ABD Donanmasındaki sicilleri nedeniyle, bu gemilerin saldırı amacıyla kullanılma olasılığı düşüktü.* 


Gemilerin Yunanlılara satılacak olması, Osmanlı Devletini müşkül durumda bıraktı. ABD'deki Osmanlı Büyükelçisi Ahmet Rüstem Bey, bu gemiler Yunanistan'a satılırsa güç dengesinin Osmanlılar zararına daha da bozulacağını ABD Hükümetine, hatta başkan Wilson'a anlattı. Başkan Wilson ve ABD kongresi bu ikaza aldırış etmedi. Haziran 1914'te ABD Kongresinin onayı ile gemiler Yunanistana satıldı. Osmanlı Hükümeti ise satışı engellemede başarılı olamayınca bu iki geminin Yunanlılara teslimini geciktirmek için çaba gösterdi. Sadrazam Said Halim Paşa bu iki geminin Sultan Osman ve Reşadiye gelene kadar devredilmemesini Washington'dan resmen talep etti, ancak bu talebi de kabul edilmedi. Bu kez Osmanlı Hükümeti, gemi satın almak için ABD Hükümeti'ne başvurduysa da olumlu bir cevap alamadı. 


İstanbul'daki ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau da hatıralarında gerek Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın gerekse İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim'in ABD gemilerinin Yunanistan'a satılmaması için çalışması hususunda Кепdisine baskı yaptıklarını anlatıyor, hatta Cemal Paşa'nın bu yalnızca bir ticaretse, Türkiye'ye teklifte bulunma şansı verilmesi gerektiğini belirttiğini ve “Yunanistandan fazlasını ödeyeceğiz” dediğini yazdıktan sonra şu bilgiyi veriyor: 


“Bana baskı yapmayı sürdüren Cemal'e ve diğer Türk görevlilerine, Washingtondaki büyükelçilerinin konuyu Başkan'a doğrudan iletmelerini önerdim. Bu tasviyeme uydular, fakat Yunanistan yine onlardan önce davrandı. 22 Haziran günü saat 2de, Washington'daki Yunan maslahatgüzarı ve Yunan Donanmasından Komutan Tsouklas Başkan'a çıkıp satışı gerçekleştirdiler. Onlar Başkan'ın yanından ayrıldıktan yalnızca 15 dakika sonra Türk Büyükelçisi girmiş içeri! 


Başkan Wilson'un Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmaya hazırlandığını bildiğinden ve Idaho ve Missisippi'nin böyle bir saldırıyı engelleyeceğini ve böylelikle Balkanlardaki barışı koruyacağına inandığından dolayı satışa izin verdiğini düşünüyorum. 


Yönetim kongrenin onayını alarak, 8 Temmuz 1914'de gemileri 12.535.276,98 dolar bedelle Fred J. Gauntlett'e sattı. Kongre satıştan gelen parayı büyük, modern 


48 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 90-92. 
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bir drednot olan California'nın inşasına aktarmayı ivedikle onayladı. Gauntlett gemileri Yunan Hükümeti'ne devretti..”* 


Haziran sonunda satış tamamlanarak USS Idaho Kılkış” adıyla, USS Missisippi de Lemnos adıyla Temmuz 1914'te Yunan Donanmasına katıldılar. Yeni Bahriye Nazırı Nizamiye Mirlivası Ahmet Cemal Paşa nezarette yaptığı yenilik ve düzenlemeleri şöyle anlatıyor: 


“Nezareti üzerime alır almaz ilk işim, İngiliz ıslahat heyeti reisi Amiral Limpus Paşa ile uzun bir mülakat oldu. Şimdiye kadar hazırladığı düzenleme tekliflerinin birer suretlerini bana vermesini rica ettim ve bu tekliflerden kendisince ehemmiyetlilerini belirlemesini söyledim. Bir taraftan da gerek Limpus Paşa ve gerek Amiral Gambell (doğru yazılış “Gamble” olacak D.H.) tarafından bahriyemizin genel düzeltimi için verilmiş olan layihaları, Bahriye Şurası ve diğer dairelerden toplattırarak bizzat tetkike başladım. 


Amiral Limpus her şeyden evvel, bahriye dairelerinin düzenlenmesini teklif etmiş ve bu teklifler de görüşüme uygun gelmişti. Gerek Amiral Limpus ve gerekse kendisinden evvel gelen iki İngiliz amirali, Bahriye Şurasından şikâyet ediyorlar ve hiçbir mesuliyet almak istemeyen nezaret daire reislerinin kendi dairelerine ait önemli maddeler hakkında hiçbir karar almayarak, durumu Bahriye Şurasına aktardıklarını; Bahriye Şurasının ise, aylar boyunca yığılmış kalmış olan birçok işler- den ürkerek birkaç dosyanın tetkikinden sonra dağıldığını; en mühim meselelerin evrak torbaları içinde mahpus bırakıldığını ve bu sayede daire reislerinin mesuliyetten kurtulduklarını belirtiyorlardı. Binaenaleyh her şeyden evvel Bahriye Şurasının kaldırılmasına karar vermiştim. Amiral Limpus'un şikâyet ettiği makamlar- dan biri de Nezaret Müsteşarlığı makamı idi. Amiral Limpus, özellikle o zamanın müsteşarı olan Mirliva (Tümamiral) Rüstem Paşayı Osmanlı bahriye ıslahatının en inatçı muhalifi olarak görüyordu. Daire reisleri kendi görüşünü kabul etseler bile, ardından Müsteşar Rüstem Paşa'ya müracaatlarından sonra kendi teklifinin büsbütün muhalifi bir kararla döndüklerini ve kendisine karşı Müsteşar Paşa'nın emrine aykırı bir şey yapamayacaklarını özür dilercesine söylediklerini anlatıyordu. 


Amiral Limpus'un en çok şikâyet ettiği daireler, Dördüncü Daire ile Muhasebe ve Yoklama Müdüriyeti idi. En bürokratik ve eski kaidelerin esiri olan bu daireler baştan başa düzenlenip ıslah olunmadıkça Bahriye Nezaretinde bir şey yapmanın mümkün olamayacağını söylüyordu. 


49 Bilal № ŞİMŞİR, Ege Sorunu, Belgeler, Cilt | (1912-1913), s. IV; Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 92, Henry Morgenthau, Büyükelçi Morgenthau'nun Öyküsü, ѕ. 50-52. 


50 Kılkış zırhlısı, Osmanlı Donanmasına karşı İmroz Deniz Muharebesine katılmış olan Panthir (Panther) muhribi 
ile birlikte Mondros Mütarekesi'ni müteakip Birinci Dünya Harbinin galipleri tarafından yer yer işgal edilmiş olan yurdumuzda, benim memleketim olan İnebolu'ya gelerek Anadolu'ya gönderilmek üzere deniz yoluyla getirilmiş olan silah ve cephaneyi teslim ve limandaki kayıkların tahribi talebini şehrin yöneticilerinin reddetmesi üzerine, İnebolu'yu Ramazan Bayramının ilk günü olan 9 Haziran 1921, Perşembe günü bombardıman etmişlerdir. 
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Bu şifahi tetkiklerden sonra Amiral Gambel ile Amiral Limpus'un nezaret daireleri hakkındaki layihalarını okudum ve onlardan esinlenerek kendi düşüncelerimin de yönlendirmesiyle bir teşkilat nizamnamesi kaleme aldım. Bu nizamname gereğince Nezaret Müsteşarlığı ve Bahriye Şurası kaldırılacaktı. Bahriye Nezareti, dört daire ile bir sıhhiye müfettişliğinden ve bir de muhasebe müdüriyetinden oluşacak ve Birinci Daire Reisi, Erkânınıharbiye-i Bahriye Reisi unvanını taşıyacaktı. Her dairenin reisi, kendi idaresine ilişkin işlerin hepsi hakkında kesin kararlar vermeye ve kendi mesuliyeti altında nezaret makamına arz etmeye mecburdu. Esasen bir daireye ilişkin, fakat sair daireler ile de alakalı olan meseleler için takibat yapılması ve sair dairelerden karar alınması, daire reisinin vazifesindendi. 


Bütün daire reisleri, kendi dairelerine ilişkin meseleler hakkında Erkân-ı Harbiye-i Bahriye riyasetine bilgi vermeye mecburdular. Donanmanın düzenlenmesinden, harbe hazırlığından, zabitler heyetinin talim ve terbiyesinden, her nevi harp malzemesinin, levazım ve iaşenin vaktiyle hazırlatılmasından sorumlu olan Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Reisi, bu meseleler hakkında sair daireler reislerinden yazılı ve sözlü malumat talep etmeye ve Erkân-ı Harbiye dairesinin görüşlerini onlara izaha selahiyetli idi. 


Kuruluşun tüzüğünü (teşkilât nizamnamesini) daha sonra, tecrübeye dayanan bir takım değişikliklerle ve en uygun şekli aldıktan sonra nizamname haline dönüştürmeyi uygun gördüğümden, talimname (yönetmelik) olarak hemen uygulamaya konulmasını emrettim. Bunun gereklerinden olarak da Müsteşar Rüstem Paşa ile sair iki liva amiralini ve Sıhhiye Müfettişi Faik Paşa'yı ve birkaç miralay ile kaymakam ve binbaşıyı emekliye sevkettim. 


Bu esaslı icraat, Amiral Limpus'u pek memnun etmiş ve Bahriye Nezaretinde bundan böyle sürat ve ciddiyetle iş görmenin mümkün olacağı kanaatini verdiğini bizzat bana bildirmişti.” 


Cemal Paşa, deniz yoluyla yapılacak kaçakçılığı engellemek ve o tarihlerde başıboş olan Osmanlı limanlarını kontrol altına alabilmek amacıyla İstanbul Liman Riyasetine (Başkanlığına) bağlı olan limanları dört bölgeye ayırarak Samsun, İstanbul, İzmir ve Beyrut Liman Riyasetlerini (Başkanlıklarını) yeniden kurmuştur. 
Paşa bunlara ilave olarak, Kızıldenizdeki limanları Kızıldeniz Komodorluğu'na bağlamıştır. Cemal Paşanın Merkez Liman Reisliklerini kurmaktan maksadı, bunların maiyetine vereceği sahil gözetleme ve muhafaza gemileri vasıtasıyla sahillerde kaçakçılığın önlenmesine girişmek ve o zamana kadar pek başıboş kalmış olan liman reislerini sürekli bir denetleme ve kontrol altında tutmaktı. Bu kapsamda Fransadan satın alınan gambotlar”? ve eskiden kalma gambotlar Karade- 


51 Cemal Paşa, Hatıralar (Hazırlayan: Alpay KABACALI), s. 101,102. 


52 Bu gambotlar Beşinci Bölümde Fransa'ya sipariş edildiği belirtilen Aydın Reis ve İsa Reis sınıfı gambotlardır. 
Haziran 1914'te hizmete girmişlerdir. 
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niz, Akdeniz, Suriye ve Kızıldeniz sahillerinde görevlendirmişler ve peyderpey merkez liman reislerinin emrine gönderilmişlerdir. 


Osmanlı tersanelerinin ıslahı ile de ilgilenen Cemal Paşa selefi Çürüksulu Mahmud Paşa döneminde hayata geçirilmek istenen projelere destek vermiştir. 
Bunların başında Haliç tersanelerinin ıslahı, İzmit körfezinde her türlü yeni araç ve gereçlerle donatılmış bir tersane ve bir de yüzer havuz inşası projeleri gelmekteydi. Söz konusu projelerin Armstrong-Vickers ortak şirketine havale edilmiş olduğu daha önce belirtilmişti. Bu anlaşmanın Haliç tersanesi ile ilgili kısmı için Cemal Paşa hatıralarında şu bilgileri veriyor: 


“Armstrong-Vickers şirketleriyle yaptığımız mukavele uyarınca Haliç Tersanesinin işletilmesi, adı geçen şirketlerle Bahriye Nezareti mümessillerinden oluşan bir heyete havale edilecek ve bu heyet, tersaneyi bir İngiliz umum müdür vasıtasıyla idare edecekti. Kim ne derse desin, ciddiyet ve özenle tatbik edildiği takdirde bu teşebbüsten memleket için büyük menfaat temin edilebileceği kanaatinde idim ve o zamanki kanaatimi hala değiştirmedim. Sözleşmenin kesinleşip uygulamaya konulmasından sonra geçen pek az bir zaman zarfında, tamirde bulunan gemilerimizin büyük bir dikkat ve itina ile tamir edilmiş olduğunu görmek beni memnun etmişti. Tersaneye umum müdür tayin edilmiş olan zatın namuskârlığı, üzerine aldığı işte ihtisas ve maharet sahibi olması beni pek ferahlatıyordu.” 


Şirket ihaleyle ilgili iki aylık bir araştırma sonucu Cemal Paşa'ya ayrıntılı bir rapor sunmuş ve İzmit Tersanesi'nden vazgeçilerek ağırlığın Haliç Tersanesi'nin ıslahına verilmesini istemişti. Cemal Paşa, gerek Amiral Limpus ve gerekse tersane ihalesini kazanan şirketin çalışmalarından son derece memnun kalmıştı. 
Ancak Birinci Dünya Harbinin başlamasıyla proje bu şirketten alınarak Alman şirketlerine verilmiştir.”* Fakat harp ve ödeme zorlukları nedeniyle ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır. 


Cemal Paşa, Enver Paşa'nın kara kuvvetlerinde başlatmış olduğu gençleştirme ve yeniden yapılanma hareketini, deniz kuvvetlerinde de gerçekleştirmek amacıyla Bahriye Nazırı atanmıştı. Cemal Paşa bu kapsamda uyguladığı emekliye sevk etme husuşunda öncelikle hantal bürokratik yapı içerisinde vazifesini yerine getiremeyen görevlileri hedef almıştır. Ayrıca, kendi disiplinli ve teşkilatçı karakterine uymayan subayları da ordudan uzaklaştırmıştır. Ancak Birinci Dünya Harbi'nin başlaması nedeniyle bu hedefe tam anlamıyla ulaştığını söylemek güçtür. Diğer taraftan mevcut belgeler incelendiğinde, Cemal Paşa'nın yeteneksizlerin tasfiyesi ve gençleştirme operasyonu Enver Paşa'nınkine nazaran daha dar kapsamlı ol- 


53 Cemal Paşa, a.g.e., s. 110. 
54 Nevzat ARTUÇ; Cemal Paşa, s. 148,149. 
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muştur. Fahri ÇOKER Cemal Paşa'nın Bahriye Nazırı olduğu devrede Bahriye'de 
bir ferik amiral (Arif Hikmet Mehmet Paşa), iki kalyon kaptanı (Albay) ve 12 
firkateyn kaptanı (yarbay) mevcut olduğunu yazıyor.” 


Diğer taraftan Fahri Çoker etüt edilmekte olan bahriye teşkilatının tecrübelerin ışığı altında 20 Mart 1330 (2 Nisan 1914) tarihli “Bahriye Nezareti Teşkilât Nizamnamesi” ile kesin şeklini aldığını ve uygulanmaya başladığını belirtiyor. Çoker teşkilâtı şöyle açıklıyor: 


“Bu nizamnameye göre Bahriye Nezareti merkezde, Kalem-i Mahsus, Muhasebe, Evrak-ı Umumiye Müdürlükleri, Divan-ı Harb-i Daimi ve Hukuk Müşavirliği dışında dört daireye, daireler de muhtelif şube ve kısımlara ayrılmış bulunmaktadır. Birinci Daire eskiden olduğu gibi Erkân-ı Harbiye-i Bahriye işleriyle görevlendirilmiş, İkinci Daireye mürettebat (Personel ve Personel eğitimi); Üçüncü Daireye silâh, tersane, havuzlar, inşaat konuları, Dördüncü Daireye ise levazım, ikmal, tedarik ve maliye işleri verilmiştir. Nezaretten ayrı teşkilât ise şunlardan ibarettir: 


1. Umum Donanma Komutanlığı: Gezen filo ve filotillaların komutanı ve Bahriye Nezaretinin müşaviri, 


2. Sıhhiye Müfettişliği: Bütün deniz sağlık personeli, hastaneler ve sağlık komisyonlarının amir ve mercii, 


3. Haliç Dersaadet Komodorluğu: Umum Donanma Komutanı'nın idaresindeki gemilerden gayri gemilerin işlerinin yürütülmesi, 

4. Bahriahmer (Kızıldeniz) Komodorluğu: Süveyşten Adene kadar Kızıldenizde bulunan sahil koruma gemilerinin komutanı ve mevcut liman başkanlarının тегсііі, 


5. Basra Komodorluğu: Tekmil Basra Körfezi sahillerinde ve Dicle ve Fırat nehirlerinde bulunan sahil koruma gemilerinin komutanı ve mevcut liman başkanlarının mercii, 

6. Dersaadet Liman Dairesi: Boğazlar ve tekmil Marmara, Karadeniz'in Rumeli sahilinden Bulgaristan sınırına kadar ve Anadolu sahilinden Zonguldak'a kadar devam eden sahillerde mevcut liman işlerinin görülmesi, 

7. Samsun Liman Dairesi: Zonguldak'tan Batum'a kadar Anadolu sahilinde bulunan tekmil limanların işlerinin yürütülmesi, 

8. İzmir Liman Dairesi: Çanakkale Boğazı dışında ve Adalar Denizi'nde (Egede), Rumeli sahilinde sınır sonuna ve Anadolu sahilinde Alanya'ya kadar bütün liman işlerinin görülmesi, 


9. Beyrut Liman Dairesi: Alanya hariç olduğu halde, sınıra kadar mevcut 


55 Fahri СОКЕН, a.g.e., s. 13. 
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limanların bütün işlerinin yürütülmesi. ”* 


Amiral Limpus görev süresi boyunca İngiltere'nin kendisine tanıdığı sınırlar içinde elinden geleni yapmaya çalıştı. Görev süresi, Osmanlı Devleti'nin savaş içinde bulunduğu' bunalımlı dönemlere rastlamasına rağmen personelin çağdaş usullere göre eğitimi ve donanmanın savaş yeterliliğinin üstün bir düzeye çıkarılması bakımından bazı tutucu direnmelere rağmen yararlı çalışmalarla geçti. Bu faaliyetleri sonucu yararlı ve başaralı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sözleşme süresinin sonuna yaklaşınca Cemal Paşa'nın isteği üzerine Sadrazam Said Halim Paşa 5 Mart 1914'te İngiliz Hükümetinden resmen bir mektupla görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını talep etti. Ancak Limpus amiral olduğundan beri zamanının üçte ikisini Osmanlı Donanmasında geçirmişti. Bu göreve devamını İngiliz Bahriyesindeki kariyeri açısından olumsuz görüyordu. İngiliz Hükümeti ise Osmanlı Bahriyesinde sevilen Limpus'un ayrılması ile bu göreve uygun yeni bir amiral bulunmasının çok güç olacağını değerlendiriyordu. Limpus'un ve bahriye misyonunun Osmanlı Bahriyesinde kalması Osmanlı Bahriyesinin Osmanlı Ordusu gibi Alman nüfuzu altına girmesini önlemesi yönünden İngiltere'nin arzuladığı bir husustu. Hatta Büyükelçi Mallet'in yeni amirallerin bu görevi kabul etmeyeceğini düşünerek emekli olmaya yakın bir amiralin bu göreve atanmasını teklifi de Türkler tarafından yanlış yorumlanacağı değerlendirilerek uygun görülmedi. 
Çünkü Almanlar subaylarının en iyilerini Osmanlı Ordusundaki bu tarz görevlere gönderiyorlardı. Limpus kalmak için isteksiz de olsa İngiliz Bahriye Misyonunun tam olarak sürdürülmesi gerektiği İngiliz Hariciye Bakanlığı tarafından gerekli görülüyordu. Eğer İngiltere Osmanlı Donanmasındaki mevcudiyetini azaltırsa bu durum İngiliz Hükümetinin bu ülkeye olan tüm ilgisini terk etmiş olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanacaktı. Bunun sonucu olarak da Osmanlı Bahriyesi Almanlar'dan yardım isteyecek veya Alman Bahriyesi süratle boşluğu dolduracak, bu da İngiltere yönünden müttefiki Rusya ile çok ciddi bir duruma yol açabilecekti. 
İngiltere'nin İngiliz Bahriye Misyonunu dış politikasında nasıl bir enstrüman olarak kullandığını açıkça görüyoruz. Amiral istemeye istemeye, en azından uygun bir halef bulununcaya kadar (fakat hiç aranmadı) Nisan 1914'ten sonra da kalmaya ikna edildi. Böylece kontratının bitim tarihi olan 30 Nisan 1914'ten itibaren görev süresi uzatılmış oldu ve rütbesi de 30 Mayıs 1914 te Ferik Amiral (Koramiral)'liğe yükseltildi. Limpus Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın desteği ile o zamana kadar gözardı edilen öneri ve tasarıları uygulama aşamasına getirmiş, 22 Temmuz 1914'te Donanma kendi komutasında açık deniz eğitimine başlamıştır. Cemal Paşa hatıratında bu hususta şöyle yazıyor: 


56 Fahri ÇOKER, Bahriye Salnameleri, Donanma Dergisi (Cilt 76, Sayı 441, Nisan 1963), s. 3,4. (Fahri Çoker 
nizamname tarihini “20 Mart 1330 (1915)" olarak yazmışsa da 20 Mart 1330 tarihi TTK Tarih çevirme kılavuzu ile miladi tarihe çevrildiğinde 2 Nisan 1914 bulunmaktadır.) 
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“Nihayet 1914 senesi Temmuz'unun 22'inci günü Mesudiye, Barbaros, Turgut ile eski botlarımızdan oluşan donanmamızı köprülerden çıkarabilmiş ve Amiral Limpus kumandasıyla Adalar önüne göndererek talim ve terbiyeye başlatabilmiştim.”? 


Birinci Dünya Harbinin yaklaştığı günlerde donanmada eğitim faaliyetlerine hız verilmişti. Yabancı devletlerin bahriyelerinde olduğu gibi Osmanlı gemilerinde de uzman subay yetiştirilmesi için bir nizamname hazırlanmış ve Meclis-i Vükelâca 3 Haziran 1914 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bahriye Nezareti subaylar ve mürettebatın daha iyi yetiştirilmesine ilişkin kurslar açtı. Kurslara tüm bahriye subaylarının katılması zorunlu kılınmıştı. Kursların süresi sekiz haftaydı. Sonunda sınav yapılıyor, başarılı olamayanlar emekliye sevkediliyordu. İlk kursta 120 subaydan 47'si başarısız oldukları için emekli edilmişlerdi. Bundan başka Avrupa'ya denizaltı subaylığı, topçu subaylığı ve teyyarecilik eğitimi için personel gönderiliyor, personel seçiminde Donanma Komutanlığı'nın subayların genel durumu, zekalarına dair verdiği mazbatalar esas alınıyordu.” 


Diğer taraftan Almanya da deniz kuvvetini Osmanlı Devletini kendi safı- na çekme politikasına hizmet için kullanmak amacıyla Alman Akdeniz Tümenini oluşturan SMS Goeben muharebe kruvazörü ve SMS Breslau kruvazörünü Amiral Souchon komutasında, Mayıs 1914 sonlarında İstanbul'a gönderdi. Souchon'un görünürdeki görevi Padişah'a saygılarını sunmaktı. Padişah'ın emriyle kendisinin Beşiktaş Jandarma Karakolunda dinlenmesi ve Cuma günü yapılacak selâmlık resmini izlemesi sağlandı.9? Ziyaretin son gününde Taşkışlada büyük bir yangın çıkmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına canla başla katılan Goeben mürettebatından üç denizci yaşamını yitirdi. Bu yangın Alman denizcilerin İstanbul ahalisinin gönlünü kazanmalarına vesile olmuştu. 


Goeben 24-27 Haziran 1914 arası Yafa'yı (mürettebatın bir bölümü Kudüs'ü gezmiştir), 28-29 Haziran arasında da Hayfa'yı ziyaret etti. Almanya, bahriyesini milli çıkarları doğrultusunda ustalıkla kullanıyordu. 


Ağustos 1914'te Birinci Dünya Harbi'nin başlaması, Osmanlı Devletinin, Almanyaile ittifak anlaşması imzalaması ile Almanya safında yer alması sonucu İngiliz Bahriye Misyonunun görevinin sonlandırılmasına ilerde detaylı olarak değinilecektir. 


Rio de Janeiro'nun satın alınmasından sonra da, Osmanlı Hükümeti deniz kuvvetlerini güçlendirme faaliyetlerine devam etti. Bu kapsamda yeni bir drednot siparişi gündeme geldi. Cemal Paşa ile Vickes ve Armstrong şirketlerini birlikte temsil eden Sir Vincent Caillard arasında yürütülen görüşmeler sonucunda Fatih 


57 CemalPaşa,a.g.e.,s. 114. 


58 Sabahattin ÖZEL, Önder KOCATÜRK, Il. Meşrutiyet'ten I. Dünya Savaşı'na Osmanlı Bahriyesine Dair Notlar, 
5. 249. 


59 Bkz.: Sabahattin ÖZEL; Önder KOCATÜRK, a.g.m., s. 248,249. 
60 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 116,118. 
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isimli yeni bir muharebe gemisinin sipariş edilmesi düşünüldü. Bu sipariş aslında daha önce Armstrong'a Reşadiye'nin ikizi için verilen ancak inşa edilmemiş olan siparişin bazı değişikliklerle yenilenmesi olacaktı. 


26 Nisan 1914'te Meclis-i Vükelâ'da Osmanlı Donanması'nın “kuvvet ve görkemini arttırmak için altı seneye mahsus olmak üzere fevkalade tahsisat verilmesi” hakkındaki kanun tasarısı kabul edildi.5! Böylece evvelce hazırlanmış olan donanma programı mümkün olduğunca uygulanabilecekti. 


Bu program, çerçevesinde Armstrong-Vickers konsorsiyumuna 29 Nisan 
1914 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile Fatih drednotu, iki adet 3.550 tonluk 
muhafazalı kruvazör, dört adet bin tonluk muhrip ve iki adet denizaltı sipariş edilmiştir. Fatih drednotunun inşaatına Korvet Kaptanı Hamdi Bey tayin edildi. 
Bu siparişlerin toplam bedeli 3.972.000 sterlindi. Ayrıca aynı program çerçevesinde, birazda sus payı olarak, Fransız Normand tersanesine, 28 ayda teslim edilmek üzere altı adet muhrip sipariş edildi. Bu siparişin bedeli 155.000 sterlindi. Bir diger Fransız şirketi Schneider'e ise iki adet denizaltı sipariş edildi. Denizaltılardan ilki sözleşmeyi izleyen 24, ikincisi ise 27 ay içerisinde teslim edilecekti. Sipariş bedeli 4.760.000 Fransız frankı idi.5? Eski gemiler için de talim ve ihtiyat cephaneleri sipariş edildi. 


Bütün bu sözleşmeler imzalanmadan önce, Osmanlı Hükümeti sipariş edilen gemilerin tesliminde sorunlarla karşılaşabileceğini değerlendiriyor, hatta gemilere el konulabileceğinden kaygılanıyordu. Bu endişeleri gidermek için İngiliz ve Fransız tersanelerinden bir takım yazılı güvenceler alınmıştı. Örneğin Schneider ile imzalanan denizaltı sözleşmesinin 11. maddesine göre Fransız Hükümeti bir savaşta denizaltılara el koyar veya satın alırsa şirket, o güne kadar kendisine yapılmış tüm ödemeleri %5 faiz ilavesiyle iade edecekti. Ancak daha önce sipariş edilmiş/tamamlanmadan satın alınmış Reşadiye ve Sultan Osman'ın inşaatlarının istenen hızda ilerlememesi bu gemiler için de aynı endişelerin duyulmasına neden oluyordu. Çünkü bu gemilerin kontratlarında el konma riskine karşı kayıtlar bulunmamaktaydı. 


Cemal Paşa hatıralarında bu gemilerin gecikmelerinin önlenmesi için yaptığı çalışmaları şöyle anlatıyor: 


“Asıl emelim İngiltere'de inşalarının sona ermesi çok yaklaşmış olan Sultan Osman zırhlısını bir an evvel Marmara içine çekmek ve daha İtalya Harbi'nden evvel sipariş edilmiş ve maalesef inşaatı gecikmeden gecikmeye uğramış bulunan Reşadiye zırhlısının tamamlanması için kesin bir tarih belirttirebilmek idi. Sultan Osman ve Reşadiye'de arzu ettikleri bazı değişiklikler hakkında Rauf (Sultan Osman Komutanı Rauf Orbay) ve Vasıf (Reşadiye Komutanı, bilâhare Amiral Vasıf 


61 Sabahattin ÖZEL, Önder KOCATÜRK, a.g.m., S. 248. 
62 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., 5. 34,35. 
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Temel) Beylerin Bahriye Nezaretine yazdıkları bazı önemli meselelere, alakadar daireler altı aydan beri şifa verecek bir karar bildirememişlerdi. İşi bizzat kendilerinden anlamak üzere Londra'da bulunan Vasıf ve Rauf Beyleri İstanbul'a davet ettim. Yazdıkları evrakı, ait olduğu dairelerden getirttim. Uzmanları nezaret makamına topladım. Amiral Limpus'un da düşüncelerini alarak her ikisinin de sordukları şeylerin cevabını verdim ve fabrikaya yazdığım bir mektup ile de Osmaniye ve Reşadiye'nin yapımlarının sona ermesi için bir tarih vermelerini talep ettim. 


Rauf Bey, Osmaniye (“Sultan Osman” ismi yerine yazılmış D.H.)'nin teknik mürettebatından bazılarının şimdiden gemiye gönderilmelerini istemiş ve mürettebatın ince teknik aletlere daha şimdiden alışmalarının yarar sağlayacağını teklif etmiş olduğundan gerek Osmaniye gerek Reşadiye mürettabıtandan bir kısım zabitlerle küçük zabitleri (astsubayları) ayırdım ve Reşit Paşa vapuru ile Haliç Komodoru İsmail Kaptan kumandasıyla İngiltere'ye gönderdim ve gemilerin şirketlerce kabul edilecek zamanda inşalarının tamamlanması, teslim alınmalarının mümkün olabilmesi için bundan böyle herhangi değişiklik isteminden vazgeçmelerini Rauf ve Vasıf Beylerden rica ederek ikisini de Londra'ya geri gönderdim.” 


Sultan Osman'ın ilk ve son sürat tecrübeleri ile top tecrübelerinin yapılması zamanı kesin olarak belirlendi. 


Reşadiye'nin 1 Ağustos 1911'de kızağa konulmasından 27 ay sonra seyir tecrübelerine hazır hale gelmesi gerekiyordu. Önce Balkan Savaşı daha sonra da tersanedeki işçi grevi bahanesiyle inşaatın durması nedeniyle Reşadiye ancak 3 Eylül 1913'te denize indirilebilmişti. 


Reşadiye kızağa konduğunda Bahriye Nazırı bulunan Mahmud Muhtar Paşa daha başlangıçta geminin tesliminde yaşanabilecek tehlikeleri düşündüğünü ve Reşadiye ile Sultan Osmandaki müteakip gecikmeleri şöyle açıklıyor: 


“İngiltere Devleti, Rus müttefiki ve Yunan hamisi olmasına ve Yunanistan'la aramızda bir ihtilaf çıktığında Büyük Britanya'nın gemiyi teslimde zorluk çıkarması muhtemel bulunmasına nazaran, dritnotun (drednotun) tecrübe edileceği konuma getirilmesi gününe kadar yapım müddeti olarak 27 ay gibi pek kısa bir mühlet tayininde ısrar edildi. Âzâsı arasında bulunduğum Hakkı Paşa kabinesi iktidar mevkiinden düşünce bahriye işlerimiz başka ellere geçti ve bu düşünceler nazar-ı dikkatten uzak kaldı. Manasız değişiklikler, ilâvelerden ve nezâretçe ihmaller, tembelliklerden kaynaklanan gecikmeler; İngiliz tezgâhınca grev misillü bahanelere eklenince, yapım süresi uzadıkça uzadı. Yapımı takriben tamamlanmış olarak satın alınan “Sultan Osman” dritnotu da, Bahriye kumandanlarımızın değişiklik merakından yakayı kurtaramadığından, tesellüm merasimi keza gecikmeye uğramıştı...“ 


63 Cemal paşa, a.g.e., s. 108,109. 
64 Mahmud MUHTAR, Maziye Bir Nazar, s. 243, Dipnot 1. 
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28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosnada vurulması üzerine, bu ülkenin Sırbistan'a verdiği ültimatomdaki talepleri Sırbistan'ın kabul etmemesi üzerine Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a 28 Temmuz'da savaşilan etmesi, Sırbistan ile ittifak antlaşması olan Rusya'nın da genel seferberlik ilan etmesine sebep oldu. Bunun üzerine Avusturya'nın müttefiki olan Almanya da 1 Ağustos 1914'te Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Böylece Birinci Dünya Harbi başlamış oluyordu. Almanya 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş açtı. Ertesi gün ise Fransa'nın yanında İngiltere Almanya'ya karşı savaşa katıldı. Bu süratli gelişmenin ortasında da İstanbul'da, 2 Ağustos'ta Osmanlı - Alman gizli ittifakı imzalanmış ertesi gün de Osmanlı Hükümeti, “silahlı tarafsızlık” uygulayacağını ilan etmişti. 


İNGİLTERE'NİN DREDNOTLARIMIZA EL KOYMASI 


Şimdi biraz geriye giderek gerek bizim açımızdan ve gerekse İngiltere açısından İngiltere'de yapılan harp gemilerimizin akıbetine yakından bakalım. 


Almanların evvelce bahsedilen Amiral Souchon komutasındaki Goeben ve Breslau ile yürüttükleri bahri faaliyet üzerine İngiltere de aynı maksatla derhal harekete geçmişti. İngilizler Akdeniz İngiliz Donanması Komutanı Amiral de Robeck'i Haziran ortalarında İnflexible zırhlısı ile İstanbul'a gönderdiler. Cemal Paşa hatıralarında bu ziyaret sırasında Sultan Osman'ın yurda getirilişi ile ilgili de Robeck'in görüşlerine şöyle değiniyor: 


“Gerek Bahriye Nezaretine yaptığı resmi ziyaret esnasında, gerek çeşitli vesilelerle diğer bir araya gelişlerimizde Amiral Sultan Osman'ı salimen İstanbul'a getirmek için hususi tedbirler alıp almadığımızı ısrarla soruyor ve diyordu ki: 


- Sultan Osman'ın Osmanlı sularına gelmesi Yunanlıları son derece korkutuyor. Bu istenmeyen sonucun gerçekleşmesine engel olmak için her türlü vasıtaya müracaatı arzu ediyorlar. Benim aldığım malumata göre, İngilterede gemi daha son tecrübelerini yapmazdan evvel bir takım fedailer vasıtası ile gemiyi tahrip ettiremezlerse, Osmanlı sularına gelmek üzere yola çıktığı sırada Cebelitarık taraflarında bir Yunan denizaltısı vasıtasıyla batırmaya teşebbüs edecekler ve buna da muvaffak olmazlarsa, geminin Yunan sularından geçişi sırasında bütün Yunan Donanması ile gemiye hücum etmeyi bile göze alacaklardır. Size tavsiye ederim, geminizi bir tehlikeden kurtarmak için son derecelerde uyanık bulunun. 


Amiral bu tavsiyelerinde o kadar ısrar ediyordu ki, şimdi bundan maksadının beni korkutarak geminin inşaatı bitse bile Reşadiye'nin tamamlanmasını beklemek üzere İstanbul'a gelmesinden vazgeçmekliğimi sağlamak olduğunu zannediyorum. 
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O zaman bu tavsiyelerin sırf iyi niyete dayandığına inanmış ve tedbirlerimin alınmasında pek becerikli davranmaklığımı sağlamak için beni tehlikenin büyüklüğüne inandırmak istediğini sanmıştım. 


Gerek İngiltere ve Yunanistan'da bulunan memurlarımızdan aldığımız haberlere, gerek Amiralin bu tavsiyelerine göre, Sultan Osman'ın İngiltere'den İstanbul'a kadar seyahati esnasında selâmetini temin edecek tedbirler alınması gerçekten de gerekliydi. Amiral Limpus ile müzakere ederek, Ağustos başlarında donanmanın Akdenize gönderilmesi ve Sultan Osman'a Girit açıklarında katılması kararlaştırıldı. 


Sultan Osman'ın Cebelitarık'tan itibaren hangi seyir hattını takip edeceğine, Donanmayı hangi enlem ve boylam üzerinde bulacağına dair Donanma Kumandanı sıfatıyla Amiral tarafından kaleme alınan gizli bir emirnameyi Fransız donanması manevralarında bulunmak üzere Fransa'ya seyahatim esnasında bizzat götürmüş ve İngiltere'den Parise çağırtmış olduğum Rauf Bey'e vermiştim. 


Fakat ne yazık ki Ağustos'un ilk günlerinde drednotumuz İngiltere hükümeti tarafından zaptedildi. Bu güzel gemiye Osmanlı sancağını taşımak şerefi nasip olmadı.” 


Diğer taraftan Cemal Paşa Paris'teki görüşmesinde Rauf Bey'in İngilizlerin Sultan Osman'ın işlerini yavaşlattığı izlenimi aldığını belirttiğini de hatıralarında şöyle yazmış: 


“.. Rauf Bey'e Sultan Osman'ın sürat ve atış tecrübelerinin yapılması hakkında bazı talimat verdiğim sırada, İngiltere'de garip bir ruh hali görmekte olduğunu ve adeta Sultan Osman'ın tamamlanmaması, gecikmesi için her gün bir bahane icat etmekte bulunduklarını haber verdi. Buna karşılık, bizim de gayet uyanık davranarak bir an evvel gemiyi teslim almayı başarmamız lazım geleceği cevabını verdim. İnşaat şirketi geminin 14 topundan ikisinin belirli zamana kadar yerine konulamayacağını söylemişti. Bu iki topun sonradan İstanbul'da yerlerine konulabileceğine ve dolayısıyla tecrübelerin iki top noksan olarak yapılmasına onay verdiğime dair yazdığım cevabı da Rauf Beye vererek ve sözlü bir çok talimat daha ilave ederek kendisini İngiltere'ye iade ettim..”““ 

Yunan Donanmasının Osmanlı drednotlarına doğrudan saldırmayı göze alamaması durumunda başka bir olasılık Osmanlı tarafında değerlendiriliyordu. 
Gemiler hazır olur olmaz Venizelos Osmanlı Devleti'ne savaş açarak İngiltere'yi savaş hukuku uyarınca bu gemilere ambargo koymaya zorlayabilirdi. Haddizatında Yunanistan'daki İngiliz Bahriye Misyonunun başı Amiral Kerr iki Osmanlı drednotuna daha yoldayken yapılacak bir akında Yunan filosuna bizzat komuta etmeyi teklif etmekteydi. 


65 Cemal Paşa, a.g.e., s. 114-116. 
66 Cemal Paşa, a.g.e., s. 125,126. 
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Şimdi İngiltere'de Osmanlı drednotları ile ilgili gelişmelere bakalım. 


1911 yılında 37 yaşındayken Bahriye Nazırı (First Lord of Admiralty) olan 
Winston Churchill'in nazır olduğu dönemde İngiliz - Alman deniz silahlanma yarışı 1906'da drednotun ortaya çıkmasıyla belirginleşmişken daha da hızlanmıştı. Ancak 1900 yılından itibaren İngilterede deniz gücüne ayrılan mali kaynaklar hem sınırlanmış hem de parlamento denetlemesi artmıştı. Bu durumda İngiltere ne anavatan sularında ne de Akdenizde yeterli deniz kuvveti bulunduramayacaktı. Eğer 1912 yılından itibaren ilave harp gemileri siparişi verilemezse gerekli deniz kuvvetini idame ettirebilmek için diğer bir yol da İngiliz tersanelerinde başka ülkeler için inşa edilmekte olan muharebe gemilerinin devralınmasıydı. Bu durumda Osmanlı Bahriyesi için inşa edilmekte olan Reşadiye'ye (ve bilahare satın alınacak olan Rio de Janeiro'ya) de el atılması mümkündü. Görüldüğü gibi Osmanlı drednotlarına el konulması olasılığı 1912 yılından beri İngiltere Bahriyesinde gündemdeydi. 


Churchill anavatan denizlerinde Alman Donanmasına nazaran yüzde 60 
üstünlük ve Akdeniz'de bölgesel üstünlük sağlanmasını öngörüyordu ve yürürlükteki gemi inşa programlarıyla yetinildiği takdirde 1915 yılında Almanya'nın 
23, İngiltere'nin ise 29 drednota sahip olacağını hesaplıyordu. Halbuki yüzde 60 
üstünlük için 37 drednot gerektiğinden sekiz gemilik eksiklik için ek sipariş gerekiyordu. Ancak Churchil yeni yapılan gemilerin Queen Elizabeth sınıfı üstün nitelikli gemiler olmaları nedeniyle 1915'e kadar sekiz yerine dört gemi inşaatının yeterli olabileceğini değerlendirdiğinden mevcut programa ilave dört geminin kızağa konmasını bu maksatla da ödenek sağlanmasını şart koşuyordu. Maliye Bakanının şiddetli itirazlarına rağmen gerekli ödenek sağlanarak 15 pusluk topları olan 27.000 tonluk dört Queen Elizabeth sınıfı zırhlı, dört hafif kruvazör ve 
12 muhribin yapımına Mart 1914'te yetki verildi. Fakat harp başladığında hiç biri 
daha kızağa dahi konmamıştı. 1914 Haziran sonundan itibaren Avrupada siyasal durumun süratle gerginleşerek savaş bulutlarının artması acilen drednot ihtiyacının ortaya çıkmasına neden oldu. Churchill Almanya'ya karşı sadece yedi drednotluk bir üstünlüğün pekiştirilmesi için neredeyse tamamlanmak üzere olan Reşadiye ve Sultan Osman'a el konulmasına özel önem veriyordu. Çünkü Şili için yapılan iki drednotun bitirilmesi çok vakit alacaktı. İngiltere'nin Osmanlı drednotlarından vazgeçmesinin, hele hele bu gemilerin kendisine karşı hasmane niyetler besleyenlerin eline geçmesine göz yummasının mümkün olmayacağını savunuyordu. Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa katılmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyordu. Ancak savaştan sonra yazdığı hatıralarında gemilere el konulmasının Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma kararına destek sağlamış olabileceğini de kabul etmiştir. 


Avrupadaki kriz derinleştikçe Churchill'in Osmanlı drednotlarına ilişkin düşünceleri giderek berraklaştı. 28 Temmuz 1914 günü nezaretin istihbarat şube 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müdürüne İngiliz ve Alman muharebe gemilerinin sayıları karşılaştırılırken, Sultan Osman ve Reşadiye'nin de İngiliz deniz kuvvetlerinde olduğunun kabul edilmesini istemiştir. Churchill gene aynı tarihte Admiralty Üçüncü Lordu Sir Archibald Moore İngiliz tersanelerindeki Reşadiye ve Sultan Osman'a el konulması için gerekli idari ve mali tedbirler konusunda ayrıntılı bir plan hazırlanmasını emretti ve gemilerin en erken ne zaman hizmete girebileceğini sordu. Ertesi gün kendisine Sultan Osman'ın hemen, Reşadiye'ninde Ağustos sonunda göreve hazır olabilecekleri bildirildi. Ancak Amiral Moore Türk gemilerine el konulmasını haklı çıkaracak idari ya da hukuki bir çerçeve bulamadı. 


Bu arada İngiliz Bahriye Nezareti (Admiralty)nin Sultan Osman'ın son kademe işlerinin yavaşlatılmasının uygun olacağı yönündeki ilk uyarıları tersaneye gizlice gelmişti. Aynı talepler Reşadiye'yi Borrow'de inşa eden Vickerse de gönderildi. Admiralty da gemilere el koyulmasının hukuki yönünü inceletmekteydi. 
Admiralty'nın, Hariciye Bakanlığının hukukçularının ve Başsavcının verdikleri mütalâaların ortak özelliği İngiltere ve Osmanlı Devleti herhangi bir ülke ile savaşta olmadığı bir sırada gemilere el konmasının hukuka aykırı olduğu yönünde olması idi. Gemilere el konulmasını meşrulaştıracak bir hukuki gerekçe bulunamamıştı. ЕІ koyma siyasi bir karar olacaktı ve tarihe de öyle geçecekti. 


Churchill 28 Temmuz'ta Kraliyet Bahriyesi için her iki Türk drednotuna el koyma talebi yaptığını yazıyor. 


ЕІ koyma olayında son safhayı Serhat Güvenç şöyle açıklıyor. 


“<. İngiliz belgelerine dayanarak yapılan yayınlardan, Bahriye Nazırı Churchillin gemiye hukuk dışı yollarla da olsa el koyma kararını 30 Temmuz 1914 
günü kesinleştirdiği anlaşılıyor. Bu karar hakkında ilk bilgilendirilecekler arasında Osmanlı Büyükelçisi Tevfik Paşa yoktu. Ertesi günü ilk olarak Armstrong tersanesine el koyma kararı tebliğ edildi. David Fromkin “Kabine 31 Temmuzda Churchill'in iki Türk gemisinin savaşta Almanya'ya karşı kullanılmasını sağlamak amacıyla Donanma tarafından alınması görüşünü benimsedi.” diyor.** Ardından Churchill, İngiltere kralına Sultan Osman'ı ülke dışına çıkarmama kararı aldığını arz etti. Bu kararın tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirtmeyi de ihmal etmedi. 


67 Richard HOUGH, The Big Battleship, s. 118. 
68 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 119-121; Winston S. CHURCHILL, The World Crisis, 1911-1918, s. 278. 


69 David FROMKIN, Barışa Son Veren Barış, s. 46. Е! koyma hakkında Mim Kemal ÖKE ve Erol MÜTERCİMLER'in 
yazdığı “Sultan Osman” isimli kitapta şöyle deniliyor: “Sultan Osman İngiliz Armadası'nın karşısına ya çıkarsa korkusu Churchill'in aklını başından almaktadır. Ama bu eşsiz, gücü tartışılmaz drednot, devrin en büyük savaş gemisi, İngiliz Donanmasına katılırsa Almanya ile aralarındaki deniz silahlanma yarışındaki dengeyi kendi taraflarına nasıl da çevirebilirdi? Bunun çekiciliğine Churchill dayanamadı. 31 Temmuz'da bir savaş ilanı demek olan Fransa'ya Almanya'nın ültimatom çekmesini bahane ederek, Armstronglar'a bir yazı gönderdi. “Görünen koşullar çerçevesinde, Majestelerinin hükümeti, tersanenizdeki herhangi bir geminin yabancılara teslim edilmesine izin vermemektedir.” (5. 73). 
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1 Ağustos 1914 günü, saat 14.30 civarında geminin son taksidinin Osmanlı Hükümeti'nce Armstrong hesabına yatırıldığı öğrenildi. Aynı sıralarda Armstrong'dan bir yetkili Rauf Beye İngiliz Bahriye Nezareti'nin kendilerine yaptığı tebligatı okutarak durumu açıklıyordu.” 


Yusuf Hikmet Bayur da durumu Osmanlı Devleticephesinden şöyle anlatıyor: 


“1 Ağustos 1914'te Tevfik Paşa tel ile hükümete durumu bildirir. Kendisine para gönderilmiş ve bunu Sultan Osman'a ancak Osmanlı bayrağı çekildikten sonra tersaneye ödemesi tellenmişti. Tevfik Paşa'nın teli şöyledir (Özet): 


‘Bin zorlukla, Osmanlı Bankasının olağanüstü gayretleri ve İngiltere Bankasının dostane hizmeti sayesinde parayı elde edebildim. (Tersanenin bulunduğu) Niukestl (Newcastle) Londra'dan yedi saat uzaklıkta bulunduğu için bayrağımızı çekmek üzere büyükelçilik müsteşarını oraya göndermek imkânsız olacaktı. Daha bugün para İngiltere Bankasına yatırılır yatırılmaz geminin (Sultan Osman'ın) bize teslimi ve bayrağımızın çekilmesi Armstrong (gemiyi yapan şirket) ile aramızda kararlaştırılmıştı. Bu karar sözü geçen şirketin müdürü tarafından mektupla teyid edilmişti. Ancak ben Rauf Beye bayrak çekmesi için telgraf çektiğim sırada о da bana İngiliz Amiralliği'nin gemiye el koyduğunu bildirir. O saatte İngiltere Bankası kapalı olduğundan parayı geri almak için ona baş vurmak imkânsızdı. Bu yüzden parayı vermesi için Armstrong'a tel çektim. Karşılık bekliyorum. Bundan başka bu işi protesto için Dışişleri Müsteşarını” gördüm, o bunun genel bir tedbir olduğunu bayrağın çekilmiş olup olmayışının bir şeyi değiştirmeyeceğini, çünkü hükümetin, İngiliz tersanelerinde yapılmış olan hiç bir yabancı gemiyi kara sularından dışarı çıkarmamaya karar verdiğini söyledi. 


Armstronga çekilen protesto da şöyledir: 


"Londra'da 8 numaralı Great George sokağında Sir Е. J. Armstrong and Withvorth Şirketinin Hükümet-i Osmaniye nam-ü hesabına inşa ettiği Sultan Osman-ı Evvel Dritnotunun 1 Ağustos 1914 tarihinde Hükümet-i Seniyye'ye teslimi ahiren takarrür etmiş iken şirket yevm-i mezkürda (anılan günde D.H.) muamele-i teslimiyeyi ifa etmediği gibi bilâ lüzum İngiltere Hükümetinden istifsar-ı muamele eylemek (işlemi sormak D.H.) suretiyle hükümet-i mezküre tarafından sefine'ye ambargo vazedilmesine sebebiyet vermiş ve bu suretle Hükümet-i Osmaniye'yi telâfisi gayrikabil maddi ve manevi zararlara maruz bırakmıştır... 


Bu iki belge işin nasıl geliştiğini iyice gösterir”? 


El koyma olayını Sultan Osman'ın komutanı Rauf Bey de şöyle anlatıyor: 


70 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 121,122. 
71 Dışişleri Müsteşarı (Permanent Undersecretery of State for Foreign Affairs) Sir Arthur Nicolson idi. 
72 Yusuf Hikmet BAYUR, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt ЇЙ, Kısım |, s. 71,72. 
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“Sultan Osman Süvarisi olarak üç aydır Londra'da bulunuyordum. İlk önce Brezilya Hükümeti adına Armstrong tezgâhlarında inşa edilmişken, bu hükümetle Şili ve Arjantin'in donanma yapmamak hususunda aralarında anlaşmaları üzerine hükümetimiz tarafından satın alınarak “Sultan Osman” ismi verilen bu drednotu teslim alıp memlekete götürecek olan bin kişilik mürettebat ve askerim de, Reşit Paşa vapuru ile İngiltere'ye gelmişti.”* Geminin son taksiti olan yediyüzbin lira da ödenmişti. İşleri bir an evvel bitirmek için tecrübelerin bir kısmından da vazgeçerek fabrika ile 2 Ağustos 1914 günü geminin bize teslimi konusunda mutabık kalmıştık. Fakat, parayı verişimizin ertesi günü için kararlaştırılan sancağımızı çekme töreni zamanından yarım saat evvel İngilizler Sultan Osman'a el koydular. 


Dünya'nın birbirine girdiği günlerdi. Bir hafta önce 28 Temmuz 1914'te Avusturya-Macaristan Sırbistan'a harp ilan etmiş, arkasından çorap söküğü gibi bir boşanışla Ağustos'un dördüne kadarki hafta içinde, Rusya, İngiltere ve Fransa da Almanya'ya harp ilan ederek Avrupa kıtası baştanbaşa bir savaş alanı haline gelmişti. 


Birdenbire içine düşülen bu karışık durumu bahane ederek İngiltere “Sultan Osman'dan sonra, Vikers tezgahlarında inşası tamamlanmış “Reşadiye” drednotumuzla, gene burada Şili hükümeti namına inşa edilmişken hükümetimiz tarafından satın alınması kararlaştırılıp pazarlığı da yapılmış olan iki torpido destro- yerine de el koydu.” 


Sultan Osmani ve Reşadiye'ye el konulmasını müteakip, Sultan Osman komutanı Rauf Bey ve gemi personelini oluşturan Osmanlı denizcileri ile inşası tamamlanmak üzere olan Reşadiye'nin komutanı Binbaşı Vasıf Ahmet Bey ve bir kısım gemi personeli de, Sultan Osman'ın daha önce gelmiş olanlarını tamamlayacak personelini 27 Temmuz'da Tyne'a getirmiş olan Reşit Paşa vapuru ile İngiltere'den ayrılarak 22 Ağustos'ta İstanbul'a dönmüşlerdir. 


Richard Houg ise; Rauf Beye Armstrong şirketi tarafından nihai devir teslim için 2 Ağustos tarihinin verildiğini ve Türk bayrağının ertesi sabah saat sekizde çekilmesinin tertiplendiğini yazıyor. 1 Ağustos'ta Sultan Osman'ın eksik olan 12 pusluk toplarından birinin ve top nişangahlarının getirilerek yerlerine monte edildiğini, 14 üncüve son 12 pusluk topun da beklenmekte olduğunu, ancak gemi personeli ve Rauf Bey'in bütün çabalarına ve öfkesine rağmen 12, 6 ve 3 pusluk mermilerden ve bunların sevk barutlarından (Cordite propellent) bir haber olmadığını belirtiyor. 
Armstrong yönetiminin mahalli askeri makamlarla 1 Ağustos sabahı görüşmesi sonucu öğlen olmadan dokların bulunduğu bölgenin kapılarında silahlı muhafızlar görevlendirildi. Ertesi sabah, Türk bayrağının çekilmesi kararlaştırılan ve geminin 


73 Reşit Paşa vapuru 27 Temmuz'da gelerek Tyne nehrine girdi ve nehirde Sultan Osman'ın bulunduğu tarafın 
karşı kıyısındaki Admiralty derinsu gemi bağlama yerine bağladı. (Bkz.: Richard HOUGH, a.g.e., s. 119). 


74 Rauf ORBAY, Siyasi Hatıralar, ѕ. 35,36. 
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ülkesine hareket edeceği zamandan 24 saat önce bir Sherwood Foresters bölüğü süngü takmış olarak tersaneye gelerek gemiye girdi. Gemideki Türk subaylarının bir kısmı askerlerin gelişini görerek bunun ne manaya geldiğini anladılar. Bir mukavemet emaresi yektu. Yarım saat sonra Sultan Osmandaki bütün Türk teknisyenler, astsubaylar ve subaylar gemiyi son olarak terk ederek Tyne nehrinin karşı kıyısındaki Reşit Paşa gemisine gitmek üzere botlarına bindiler.” 


Yukarıda anlatılan ve çeşitli yazarlardan alıntılanan hususları kısaca bir kaç cümle ile şöyle özetleyebiliriz: 


Churchilin emri ile 31 Temmuz'da Armstrong şirketine bildirilen Newcastledaki Sultan Osmana el koyma kararı 1 Ağustos'ta geminin ücretinin son taksidinin yatırılmasından sonra gemi komutanı Rauf Beye Armstrong şirketinin bir yetkilisi tarafından tebliğ edilmiş, 2 Ağustos sabahında da yapılan işleri takip etmek, test ve tecrübelerde bulunmak, gemiyi tanımak ve eğitim maksatlarıyla gemide bulunan Türk personeli, gemiye girmiş olan süngü takmış silahlı askerler tarafından herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan gemiden çıkarmışlardır. 
Londra seferimize son taksiti,“ Sultan Osmana ancak Osmanlı Bayrağı çekildikten sonra tersaneye ödemesi talimatı verildiği halde sefir bayrak çekilmesini beklemeden ödemeyi yaptığından bu para da hemen geri alınamamıştır. Benzer şekilde Vickers şirketinin Borrow-in-Furnessdeki tersanesinde tamamlanmak üzere olan Reşadiye'ye de el konmuştur. 


Admiralty 3 Ağustos 1914 günü Sultan Osman ve Reşadiye'ye el koyulması kararının İngiliz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Osmanlı Hükümetine tebliğ edilmesini iki ayrı yazıyla talep etti. İstanbul'daki İngiliz büyükelçisi Sir Louis Mallet'in tatilde olması nedeniyle bu tebligatı yapma işi Maslahatgüzar Beaumont'a düştü. Aynı gün Sadrazam ve Dahiliye Nazırı ile ayrı ayrı görüşen maslahatgüzar her ikisine de Admiralty'nın sadece ön alıcı el koyma yetkisi (right of preemption) ni kullandığını ve İngilterede yabancı devletler için inşa edilen tüm gemilerin bu yetkiye tabi olduğunu açıklamışsa da İngiltere ve Osmanlı Devletinin ne birbirleri ile ne de herhangi bir ülke ile savaşta olmadığı bir zamanda hukuken İngiltere'nin böyle bir yetkisi olmadığı gerçeği gözardı edilemez. 


El konulduğu tarihte dünyada top adedi, azamet ve boy olarak Sultan Osman ile boy ölçüşebilecek muharebe gemisi (battleship) yoktu. Tonaj olarak daha ağır olan Queen Elizabeth sınıfı muharebe gemilerinin ilki olan Queen Elizabeth henüz inşa halinde olup hizmete girmemişti. İngilizler donanmalarına kattıkları Sultan Osman'a Agincourt ve Reşadiye'ye de Erin ismini verdiler. 


75 Richard HOUGH, s. 113,122. 


76 Son taksiti Serhat GÜVENÇ 700 bin sterlin (Osmanlıların Drednot Düşleri, s. 129), Rauf ORBAY 700 bir lira 
(Siyasi Hatıralar, ѕ. 35) olarak belirtmektedir. Rasim ÜNLÜ ise borcun 649.647 sterlin olduğunu ve ödendiğini yazıyor. 
(Tarihimizde Reşadiye ve Sultan Osman-ı Evvel Dretnotları, Yüksek Lisans Tezi, ѕ. 58) 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Diğer taraftan Serhat Güvenç Ulrich Trumpener'in Alman arşivlerinde bulduğu bir belgeye dayanak Enver ve Talat Paşaların Almanya'yı bir antlaşmaya razı etmek için Sultan Osman'ı teslim alır almaz İstanbul yerine kuzeydeki bir Alman limanına göndermeyi Almanya'ya önerdiklerini yazmaktadır.” (Almanya ile antlaşma 2 Ağustos 1914'te imzalanmıştır.) 


Bu konuda David Fromkin'in açıklamaları da şöyle 


“.. Alman diplomatik arşivlerini inceleyen bir araştırmacı (Ulrich Trumpener D.H.) Enver ile Talat'ın 1 Ağustos 1914'te Büyükelçi von Wangenheima dünyanın en güçlü savaş gemisi Sultan Osman'ı vermeyi önerdiklerini ortaya çıkarmıştır. 
Von Wangenheim teklifi kabul etmiştir... 


Tarihçiler, belki de açıklaması çok güç görüldüğü için, bu olayın ayrıntılarına inmemişlerdir. Enver ve Talat, halkın parası kadar duygularını da verdiği ve imparatorluğun büyük gurur duyduğu bu gemiyi her halde vermek niyetinde değildi. 
Bunu dile getirmek bile herhangi bir Osmanlı liderinin politik intiharı olurdu. 
Ancak kanıtlar tartışılmaz; von Wangenheima bu teklif gizlice yapılmıştır. 


Yirmi yıl öncesi (Fromkin'ın kitabının ilk baskısının tarihi: 1989 D.H.) Osmanlı arşivlerinde çalışan bir araştırmacı, açıklık getirebilecek bir konuşmadan söz ediyordu. Enver ile Talat'ın Almanya'ya tekliflerini yaptıkları gün olan 1 Ağustos 1914'te Enver, Jön Türk liderlerine İngiltere'nin Osman gemisine (Sultan Osman kastediliyor D.H.) el koyduğunu açıklamıştı. Bu nedenle Enver 1 Ağustos'ta durumu zaten biliyordu. Ayrıca Türkler'in Churchill'in gemiye el koyacağından 
29 Temmuzda kuşkulandığı ve 31 Temmuz'da bu durumu protesto ettikleri artık 
bilinmektedir. Şu halde Enver'in savaş gemisinin İngiltere tarafından alındığını 1 
Ağustos'tan önce de bilmesi olasıdır. 


Bu daha önceki bir sorunun yanıtını verebilir mi? Von Wangenheim, Türkler İtilaf Devletlerinin yenilgisine katkıda bulunabileceklerini kanıtlayamadıkça Osmanlı İmparatorluğu ile ittifaka girmeyecekti. Ancak bir hafta öncesinde Türklerin böyle bir katkıda bulunabileceğine inanmamasına karşın 1 Ağustos'ta bu ittifaka rıza göstermiştir. Şu halde 1 Ağustostaki Osman teklifi, Enver ile Talat'ın Alman ittifakına önerdikleri maddi katkı olamaz mı? 


Enver ile Talat bu öneriyi ancak, Osman'ı İngilizlere kaptırdıklarını önceden öğrenmişlerse yapabilirlerdi. Almanlar aldatıldıklarını asla anlamamışlardır. Enver ile Talat'ın verdikleri sözü tutacaklarına inanmış görünmektedirler. Churchillin gemilere resmen el koyması nedeniyle bu sözü yerine getiremeyeceklerini, Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu düşmanlarına karşı korumasını öngören 


77 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 130,131. Redmond McLaughlin de "Son zamanlarda açıklandığına göre 1 Ağustos'ta 
Enver ve Talat, Sultan Osman'ın bir Alman Kuzey Denizi limanına gönderilmesini teklif etmişler ve bu teklif Wilhemstrasse tarafından memnuniyetle kabul edilmişti.” diyor. (Escape of the Goeben, s. 41). 
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uzlaşmayı imzaladıktan sonra öğrenmişlerdir.””* 


El konulan gemiler (özellikle Reşadiye) Donanma Cemiyeti kanalı ile halktan toplanan yardım paralarının katkısıyla yaptırılmış olduğu için drednotların Osmanlı'nın elinden alınması Osmanlı kamuoyunu süratle İngiltere aleyhine çevirdi. Diğer taraftan İngilizlerin Sultan Osman'a el koymak için son taksitin ödenmesini beklemelerinin Osmanlı yönetimini adeta kandırılmış duruma düşürmüş olması da İngiltere'ye karşı ilave bir öfkeye neden oldu. 


Tamamen Osmanlı arşiv belgelerine dayanan 1994 tarihli bir çalışmada, el 
konuldukları tarihe dek Reşadiye ve Sultan Osman'ın yapımı için 5 milyon 274 
bin 228 sterlin ödeme yapıldığı hesaplanmıştır. Yine aynı çalışmada 1914 yılı kurlarıyla 1 sterlinin değerinin 1,13 Osmanlı lirasına eşdeğer olduğu belirtildiğine göre gemiler için Osmanlı belgelerine göre 5 milyon 959 bin 934,14 Osmanlı lirası harcanmıştır.” 


22 Ağustos 1914 tarihinde el konulan iki drednot haricinde ısmarlanmış ve o 
anda tezgâhlarda olan diğer gemilere de el konmuştur.” 


Tevfik Paşa hükümete çektiği 5 Ağustos tarihli telgrafında şu bilgileri vermektedir (geniş özet): 


“İngiltere Hükümetinin iki savaş gemimize el koyduğunu ve subaylarımızı oradan çıkarmaya davet ettiğini (aslında tüm Osmanlı personeli gemilerden çıkarılmıştır. D.H.) öğrenince Dışişleri Müsteşarını gördüm. O, bu tedbirlerin Amirallikçe görülenlüzum üzerine (Amirallik'ten kasıt Admiralty yani İngiliz Bahriye Nezaretidir. D.H.) alındığını söyledi. Bu olayı kesin bir el koyma mı saymak gerektiğini sormama karşılık müsteşar bunun İngiltere hükümetini gemileri satın almaya mecbur eden bir olay olmadığını, şimdilik bir ihtiyat tedbiri olduğunu, İngiltere Hükümetinin bunları satın almakta veya uygun göreceği zamanda bize geri vermekte serbest olduğunu söyledi. 


Yalnızca keyfi olan bu hareketin meşruiyeti üzerinde tartışmada bulunmak isteyince müsteşar bu yola gitmek istemedi ve aynı şeyleri tekrarladı.” 


Müsteşarın gemilerin ileride geri verileceği veya satın alınılacağı yolundaki belirsiz sözü Osmanlı çevrelerince alınan paranın geri verilmemesi için bir kaçamak sayılacaktır." 


78 David FROMKIN, Barışa Son Veren Barış (Çeviren Mehmet HARMANCI), s. 50,51. 
79 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 158. 
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81 Yusuf Hikmet BAYUR, a.g.e., s. 73. 


- 474 - 


Reşadiye için çıkarılan hazine bonolarının bir bölümünün vadesi hızla yaklaşıyordu. El koyma kararı sonrası vadesi dolan ilk taksitin ödenme tarihi 14 Eylül 
1914 idi. 103 bin 200 sterlin anapara, 10 bin 580 sterlin faiz olmak üzere toplam 
113 bin 780 sterlin tutarındaki bu taksidin ödenmeyeceği 11 Ağustos tarihinde 
Osmanlı Hükümetince Türkiye Milli Bankasına (National Bank of Turkey, 1909 
yılında İngiliz Hükümetinin teşvik ve desteği ile Osmanlı Devletindeki İngiliz ekonomik teşebbüslerine yardım etmek maksadıyla kurulmuş bir İngiliz Bankasıdır. D.H.) telgrafla bildirildi. Diğer taraftan Armstrong şirketi 21 Ağustos 1914 tarihli bir yazısı ile Sultan Osman'ın son taksidi olarak ödenen 649.647,16 sterlinin, Büyükelçi Tevfik Paşa'nın talimatları doğrultusunda, Osmanlı Bankasındaki bir hesaba yatırılmak suretiyle iade edildiğini ifade etmişti. Bu yazının ekinde Bank of England'ın anılan parayı 7 Ağustos 1914 tarihinde belirtilen hesaba yatırdığını gösteren bir de onay yazısı yer alıyordu.” 


GOEBEN VE BRESLAU'IN OSMANLI BAHRİYESİNE GEÇİŞİ 


Şimdi kısaca Goeben ve Breslau'ın Osmanlı bayrağına geçişlerini gözden geçirelim. David Fromkin'in yazdığına göre; Enver Paşa, Wangenheim (İstanbul'daki Almanya Büyükelçisi) ve Liman von Sanders (Osmanlı kara kuvvetlerindeki Alman Askeri Misyonu Başkanı olan general) 1 Ağustos'ta Alman Büyükelçiliğinde özel bir görüşme yaparak Osmanlı Devleti ile Bulgaristan'ın Rusya'ya karşı Almanya tarafında savaşmak üzere anlaşmaları durumunda ülkeler arasında gerçekleşecek askeri işbirliğini tartıştılar. Başarılı bir harekât için denizde üstünlük gerekli görülüyordu. Güçlü Goeben ile kardeş gemisi Breslau'dan oluşan Alman Akdeniz Tümeninin Karadeniz'deki Osmanlı filosunu desteklemek amacıyla İstanbul'a gelmesinin ve böylece Türk-Bulgar ordularının Rusya'yı istilasına destek vermesinin doğru olacağı değerlendirildi. Almanlar evvelce belirtildiği gibi Sultan Osman'ın Enverden aldığı emirle, Kuzey Denizi'nin bir limanında bulunan Alman Donanmasına katılacağına inanıyordu; böylece zaten Akdenizde olan Goeben ve Breslau'nun İstanbul'a gelmesi daha uygun olacaktı. Bu toplantıdan sonra Liman von Sanders ve Wangenheim hükümetlerinden Alman gemilerini Türkiye'ye göndermesini istediler. Nihayet 3 Ağustos'ta Alman Deniz Kuvvetleri Karargâhından Alman Akdeniz Tümeni Komutanı Amiral Souchon'a tümenini İstanbul'a getirmesi için gerekli mesaj emri verildi. 


Serhat Güvenç de hem Osmanlı - Alman ittifak antlaşmasının imzalandığını Navarindeki istasyon üzerinden Akdenizde seyir halinde bulunan SMS Goeben ve SMS Brelau'ya derhal bildirmek için çekilen hem de 3 Ağustos'ta bu iki harp gemisine rotalarını vakit geçirmeden İstanbul'a çevirme talimatı veren mesajların o tarihte İngiltere'deki istasyonlar tarafından yakalanıp Londra'ya iletildiğini ancak 


82 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 151,152. 
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Alman şifrelerinin kırılması aynı yılın Kasım ayına kadar uzadığı için içerikleri- nin daha önce anlaşılamadığını belirtiyor.” 


Amiral Souchon emrindeki iki gemi ile 4 Ağustos sabahı Fransa'ya ait Cezayirdeki Bone ve Philippedille liman tesislerini ve limandaki gemileri bombardıman etmeden önce saat 02.35'de Alman Deniz Kuvvetleri karargahından Almanya ile Osmanlı Devleti'nin ittifak imzaladığı ve her iki geminin hemen İstanbul'a gitmesini emreden mesajları almıştı. 


Souchon bombardımanlar hitamında İstanbul'a doğrudan gidemeyeceğini hesaplayarak önce Messinada kömür ikmali yapmaya karar verdi. 5 Ağustos sabahı gemiler Messina'ya ulaştı. Souchon 09.37'de İngiltere'nin Almanya ile harp halinde olduğunu öğrendi. (Halbuki İngiltere ile harp hali 4-5 Ağustos gece yarısı başlamıştı.) 5-6 Ağustos'ta gemiler kömür ikmali yaptılar. 


O zaman Almanyada Bahriye Nazırı olan Büyük Amiral Alfred von Tirpitz hatıratında bu hususta şu bilgileri veriyor. 


“з Ağustos'ta Türkiye ile bir ittifak aktedildiği haberini aldım. Deniz Erkân-ı Harbiyesinin itirazına rağmen Akdeniz tümenimizi teşkil eden Goeben ve Breslau'ın İstanbul'a gitmeye teşebbüs etmeleri hakkında talimat verildi. İstanbul'daki sefirimiz hali hazırda oradaki vaziyete nazaran gemilerin İstanbul'a gelmelerinin arzu olunmadığını bildirdiğinden, bu emir 5 Ağustos'ta geri alındı. (Souchon bu mesajı ancak 6 Ağustos saat 11.00'de aldı D.H.) Gemiler Pola'ya gitmek veyahut Atlantike geçmek üzere talimat aldılar...” 


Sulhte yapılmış bir deniz ittifakına göre Alman, Avusturya-Macaristan ve İtalyan deniz kuvvetleri Avusturya- Macaristan Deniz Kuvvetleri Komutanının komutasında İngiliz ve Fransızlara karşı Messinada toplanacaklardı. Ancak İtalya'nın tarafsızlığını ilan etmesi, Avusturya Macaristan'ın da henüz İngiltere ve Fransa'ya harp ilan etmemiş olması gemilerin toplanmamasına уо! açmıştı. 


Tirpitz şöyle devam ediyor: 


“Bahriye Nezaretinin 5 Ağustos'taki talebi üzerine Hariciye Nezareti, Viyanadaki sefirimize acele olarak harp ilan edilmesini talep etmesi için talimat verildiğini bildirdi. Akşamüstü Avusturya Deniz Başkomutanından, mesafenin fazlalığı ve Avusturya Donanmasının harp hazırlığı vaziyeti derecesi itibarı ile yardım edecek halde olmadığı haberi geldi. Bu bizim siyaseten harbe ne kadar fena hazırlanmış olduğumuzu gösterir. Bu vaziyet karşısında Amiral Souchona nereye isterse oraya gitmesi için telgraf verildi. Adı geçen bunun üzerine ilk emre uyarak İstanbul yönünü seçti”** 


83 David FROMKIN, a.g.e., s. 52; Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 131. 


84 Doğan HACİPOĞLU, Osmanlı İmparatorluğunun 1. Dünya Harbine Girişi, s. 75. (Müşir Amiral A. von Tirpitz, 
Tirpiç'in Hatıratı (Çeviren: Deniz Kaymakamı Sait TALAT)'dan alıntı.) 
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Souchon'un birliği 6 Ağustos 17.00'de Messinadan hareket ederek Çanakkale Boğazı'na intikale geçtiyse de 18.05'de İngiliz Akdeniz Donanmasından Gloucester tarafından izlenmeye başlandı. Souchon intikal süresince İngiliz gemilerinden kaçmaya çalıştı. İngiliz Akdeniz Donanmasının gemileri Souchon'un birliğini yakalayıp imha etmek için çok uğraştılarsa da arada kısa süreli bir topçu muharebesi de yapıldığı halde başarılı olamadılar. Alman Akdeniz Tümeni 10 Ağustos günü Çanakkale Boğazına girerek 19.35'de Çanakkale şehri önüne demirledi. 


Daha önce 8 Ağustos'ta Başkomutanlık Vekâleti tarafından Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına Goeben ve Breslau'ın Çanakkale Boğazından girmelerine müsaade edilmesi için emir verilmişti. 


Gemilerin uluslararası deniz hukuku gereğince 24 saat içinde, tarafsız ülke statüsünü devam ettiren Osmanlı Devleti karasuları dışına çıkması veya enterne edilmeleri gerekmekteydi. Her iki işlemin de yapılmaması ise bu sığınmayı İtilâf Devletleri'nin harp sebebi (Casus Belli) saymalarına imkân verecekti. Bu durumda gemilerin Osmanlı Devleti tarafından satın alınmış gibi ilanı formülüne Almanlar ikna edildi. Nihayet 12 Ağustos sabahı saat 04.00'de Alman Büyükelçisi, Amiral Souchon'un Osmanlı askeri hizmetine kabul edilmesi şartıyla, gemilerin Osmanlı Devleti'ne satılmış olduğunun açıklanmasına müsaade etti. 16 Ağustos'ta Türk bayrağını çeken ve İstanbula intikal eden gemilerde aynı gün farazi devir teslim törenleri yapılarak Goebene Yavuz Sultan Selim, Breslau'a Midilli adları verilmiş, Amiral Souchon ve gemilerdeki personel ise (Her iki gemide yaklaşık 1600 personel vardı.) şapkalarını çıkarıp başlarına fes giyerek görevlerine devam etmişlerdir. 
Gemilerin 80 milyon marka satın alındığı ilan edilmişse de Osmanlı Devleti bir kuruş dahi ödememiştir."$ 


LIMPUS'UN GÖREVDEN AYRILMASI, SOUCHON'UN DONANMA 
KOMUTANI OLMASI, SAVAŞA DOĞRU 


Osmanlı Hükümeti Yavuz ve Midilli olarak donanmasına katılan gemiler yüzünden İngiltere'nin İngiliz Bahriye Misyonunu регі çağırmamasını talep etti. 
İngiltere ise gemilerin gerçekten Osmanlı Hükümetine satılmış olması ve Alman mürettebatın en kısa sürede ülkelerine gönderilmeleri halinde, heyetin geri çağrılması için bir neden olmadığını bildirdi. 


İngiltere'nin el koyduğu drednotlardan sonra bu iki Alman gemisinin Оѕтапlı Donanmasına katılmış olması kamuoyunda meydana gelen üzüntü ve huzursuzluğu bir dereceye kadar giderecek bir gelişme idi. 


85 Alman Akdeniz Tümeninin Çanakkale'ye intikali hakkında daha detaylı bilgi için bkz.: Doğan HACİPOĞLU, 
a.g.e., S. 74-87. 
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Churchill önce Limpus tarafından elden verilmek üzere Enver Paşa'ya 15 
Ağustos tarihli bir mesaj gönderdi. Bu mektupta, Osmanlı Devletinin alenen veya gizlice Almanya safında yer alması halinde bu durumun İtilaf Devletlerinin donanmalarının üstün gücü sayesinde Osmanlı devleti için bir felâket olacağını belirttikten sonra Başbakan Edward Grey'in Osmanlı bağımsız kaldığı taktirde barış antlaşması imzalanırken Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünün korunacağını vadettiğini yazmıştır. 


İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Mallet drednotlara el konduğunda izindeydi. 
İzin dönüşü Enver Paşa ve Camal Paşa'yı ziyaretlerinde, drednotlara kalıcı olarak el konmadığının bir an önce resmen açıklanması talebi ile karşılaştı. Cemal Paşa İngiliz Hükümetinin hiç olmazsa Sultan Osman'ı derhal serbest bırakmasını talep ediyordu. Bu görüşlerin büyük elçi tarafından Londra'ya iletilmesi üzerine Churchill Amiral Limpus aracılığıyla Enver Paşa'ya iletilmek üzere ikinci bir mesaj yolladı. El konulan drednotlar konusunda İngiltere'nin siyasetinin ne olacağına da açılık getiren mesaj aşağıdadır. 


“Osmanlı gemilerine el konulmak zorunda kalınmış olmasından derin üzüntü duyuyorum, zira bu gemiler için tüm ülkede nasıl bir yurtseverlikle bağış toplandığını biliyorum. Savaş zamanı askeri ihtiyaçların insanı nelere zorladığını bir asker olarak sizde bilirsiniz. (bu çerçevede) aşağıdaki düzenlemeyi Majesteleri Hükümeti'ne önermek niyetindeyim. 


Her iki gemi de savaşın sonunda Türkiye'ye (Osmanlı Devleti'ne) teslim edilecektir. Teslimden önce her iki gemi de İngiliz tersanelerinde masrafları tarafımızca karşılanmak kaydı ile büyük onarımdan geçirilecektir. 


Gemilerden herhangi birinin batması durumda, gemi bedelinin tamamı barış ilan edilir edilmez Türkiye'ye (Osmanlı Devleti'ne) ödenecektir. 


Ayrıca bu gemileri teslim almak üzere gönderilen mürettebat için yapılan ilave masraflar ile benzer giderlerden bir hakem tarafından tespit edilecek tutarlar derhal Türkiye'ye (Osmanlı Devleti'ne) ödenecektir. 


Gemilerin teslimindeki gecikmeden dolayı tazminat olarak, beher gemi için günlük 1.000 sterlin üzerinden hesaplanacak tazminatı haftalık taksitler halinde ödeyeceğiz. Ödemeler, gemilere el konulduğu tarihten itibaren geriye dönük olarak gerçekleştirilecektir. 


Bu düzenleme Goeben ve Breslau'da görevli son Alman subay ve denizci, Türkiye (Osmanlı) topraklarından kesin ve nihai olarak ayrıldığında yürürlüğe girecek ve Türkiye (Osmanlı Devleti) tarafsızlığını muhafaza ettiği ve taraflardan herhangi biri lehine hareket etmediği sürece bağlayıcı olacaktır. 
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Mutabık mısınız?” 


Harbiye Nazarının hastalığı ve araya giren Bayram tatili nedeniyle bu mesajın Enver Paşa'ya ulaştırılması gecikti. Daha sonra ise Enver Paşa Amiral Limpus'a randevu vermedi. Bu mesaj muhatabına hiç bir zaman doğrudan iletilmedi ve Churchill'in tekliflerine herhangi bir yanıt verilmedi. İttihat ve Terakki Hükümeti ve özellikle Enver Paşa muhakkak ki ne gemilerdeki Alman personeli geri göndermeye niyetliydi ne de 19 Ağustos'ta bizzat Alman İmparatoru'nun da harbe girmesi için Osmanlılara yaptığı baskılar sonucu devletin devamlı tarafsız kalmasını planlıyordu. Dolayısıyla mesajdaki şartları Enver Paşa'nın kabul etmesi düşünülemezdi. 


Londra'da kabine özellikle Hindistan Bakanı ve Savaş Bakanının önerileri doğrultusunda Osmanlı Devletine karşı saldırgan bir tutum alınmasının İngiltere'nin çıkarına olmayacağı görüşünü benimsediği halde Churchill Goeben, Breslau olayından sonra Osmanlı Devletine kızgındı ve tutumunu zaman geçtikçe sertleştiriyordu. Ağustos'un son yarısında kendisine ulaşan haberlerde, Alman subay ve askerlerinin tarafsız Bulgaristan'dan geçerek Osmanlı silahlı kuvvetlerine katıldıkları bildiriliyordu. Amiral Limpus daha 26 Ağustos'ta Churchille “İstanbul 


şu anda tümüyle Almanların elinde denebilir” diye rapor göndermişti. 


Goeben ve Breslau'ın imha edilemeyip Çanakkale Boğazı'ndan içeri kaçması İngilizler tarafından iki muharebe kruvazörü ve bir hafif kruvazörün Çanakkale Boğazı girişi açıklarında karakol yapmalarına neden olmuştu. Çanakkale Boğazı çıkışını kontrol altına alan bu kuvvete komuta eden İngiliz Akdeniz Donanması Komutanı Amiral Milne görevi Amiral Troubridegee devretti. Alman gemilerinin sahte satışı ve Alman personelinin gemileri boşaltmaması üzerine 15 Ağustos'ta Admiralty bir zırhlı kruvazör, 12 muhrip ve bir muhrip ana gemisinin de bu kuvvete katılmasını emretti. Bu oluşturulan yeni kuvvetin komutanlığına (Senior Naval Officer, Dardanelles) da zaten bölgede bulunan Troubridge 1 Eylül'de atandı. 
Bilahare bu kuvvete bir hafif kruvazör ile üç denizaltı ve Amiral Oeprat komutasındaki iki Fransız muharebe gemisi ilave edildi. 


Churchill tarafından 8 Eylülde Amiral Troubridgee yegâne görevinin “hangi bayrak altında olursa olsun Goeben ve Breslau Çanakkale Boğazından çıktıkları takdirde batırmak” olduğu bildirildi. Halbuki İngiltere Osmanlı Devleti ile harpte değildi, bu gemilere Türk bayrağı çekilmiş, Osmanlı Devleti tarafından resmen satın alındığı ilan edilerek Yavuz ve Midilli isimleri verilmişti. 


Churchill'in kendi görüşüne göre ülkesinin çıkarlarına hizmet ederken uluslararası hukuk kurallarını, Osmanlı drednotlarına el koymasındaki gibi, kolayca göz ardı edebildiğini görüyoruz. Churchill gemilerin batırılması maksadıyla, ka- 


86 Serhat GÜVENÇ, a.g.e., s. 147. 
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tıldıklarında denizaltılar ve muhripler dahil bütün kuvvetini kullanmasını Troubridge'den istiyordu. Emrinin son cümlesi şöyleydi: “Düşman gece veya gündüz ne pahasına olursa olsun imha edilmelidir”? 

20 Eylül'de de Malta Üs Komutanı Amiral Carden bu kuvvetin komutanlığına 
atandı. Boğaz gözetlemesi sırasında bir Fransız kruvazörü İzmir'i ve bir uçak ana gemisi de Dedeağaç'ı gözetlemekteydi. 


Goeben ve Breslau'nun satın alınmasının ilanı Amiral Souchon'un Osmanlı Bahriyesi hizmetine alınması şartıyla mümkün olduğundan, Osmanlı Donanması Kumandanı sıfatına da sahip olan Bahriye Misyonu Başkanı Amiral Limpus'un görevine son verilmesi gerekiyordu. 


Cemal Paşa gemilerin satın alındığının ilanından sonra Limpus'tan aldığı bir raporda kendisinin donanmadan alacağı subay ve personelle bir ay içerisinde gemileri idare edilecek duruma getirebileceğini beyan ettiğini belirtiyor. Bunun üzerine kendisini çağırtarak gemilerin Alman mürettebatının pek yorgun olduklarından gemileri ne zaman boşaltacakları belli olmadığı için şimdilik bu gemilere verilecek subay ve personelin listelerini hazırlamasını istemiştir. 


Cemal Paşa dört, beş gün sonra Limpus'tan Sadrazama sunduğu bir raporun suretini ihtiva eden bir mektup aldığını, raporunda Donanma'nın ve Ordu'nun halini ileri sürerek Osmanlı Hükümetinin kesinlikle tarafsızlığını koruması gerekeceğini ve yeni gelen gemileri idare yetisi kazanmak için Osmanlı subay ve mürettebatının en az üç beş senelik bir talim ve terbiyeye muhtaç olduklarını bildiriyordu. Cemal Paşa derhal amirale cevap yazarak statüsü itibarı ile sadrazama değil ancak kendisine rapor yazabileceğini, bunların da ancak bahriye ıslahatına ilişkin olması lazım geldiğini, Osmanlı Hükümetinin siyasi icraatı ile ilgili görüş ve tavsiyede bulunma yetkisi olmadığını bildirdi. 


Ertesi gün Limpus'un yorgunluk ve rahatsızlığını ileri sürerek Tarabya'da kızının yanında bir müddet istirahat için müsaade istemesi üzerine Cemal Paşa müsaadeyi vermekle birlikte kendisinin bulunmadığı bir dönemde İngiliz personelinin Donanmada bulunmasının Osmanlı mürettebatıyla aralarında anlaşmazlıkların doğması ile neticelenebileceğinden bunların tersanede başka işlerde çalıştırılmak üzere Bahriye Nezaretine gönderilmesini istemiş, böylece Donanmada İngiliz personel kalmamıştı. 


Bunun ardından Amiral Souchon'un, Osmanlı Donanması Birinci Komutanı unvanı ile Osmanlı İmparatorluğu hizmetine girdiğine dair padişah iradesi yayımlandı.8 


87 Saim BESBELLİ, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, VIIl.nci Cilt, Deniz Harekâtı, s. 98,99; David FROMKIN, 
a.g.e., s. 57; Doğan HACİPOĞLU, a.g.e., s. 84,93. 


88 Cemal Paşa, a.g.e., s. 147,148. 


- 480 - 


18 Ağustos'ta Bahriye Nezareti, Donanma Komutan Vekili Yarbay Arife Amiral Souchon'un emrinde olduğunu bildirmişti. Souchon İstanbul'a gelir gelmez donanma gemilerini dolaşarak sanki donanmanın yönetimi kendisine verilmiş gibi eğitim ve teşkilatla ilgili faaliyetlere başlamış, bu meyanda faal her gemiye komutan vekili ve irtibat subayı olarak niteleyebileceğimiz bir Alman subayı (komutan yardımcısı) vermişti. 


Boğazların savunması Harbiye Nezaretinin yetki ve sorumluluğundaydı. Bogazlarda mevcut olan tahkimat ancak zayıf bir düşman kuvvetinin içeriye girmesini önleyebilecek seviyede idi. Boğazların savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için Amiral Souchon bizzat teşebbüse geçti. Bu konuda Celalettin Yavuz şu bilgileri veriyor: 


“Amiral Souchon, Enver Paşa ve Alman büyükelçisi de dahil hiçbir kimseye sormaksızın 15 Ağustos 1914 tarihinde her iki boğazın savunma desteği için iki amiral, 10 deniz subayı, top kaptanı, mesafe ölçer, gözetleme botu komutanı, mayın uzmanı ve işaretçi istemişti. Her iki boğazın arasında bulunan başkent İstanbul'un denizden yapılacak bir taarruzla düşmemesi için bu boğazların çok iyi bir şekilde tahkim edilmesi zorunlu idi. Zira, bu şehrin düşman eline geçmesi halinde Osmanlı Devleti ve silahlı kuvvetleri en kısa sürede çökebilirdi. Türkler, Almanların yapmış oldukları bu savunma desteğini memnuniyetle karşılamıştı. 


Amiral Souchon'un isteği üzerine 29 Ağustos 1914 günü, 2 amiral, 15 deniz subayı ve 231 topçu personelinden oluşan Alman kafilesi İstanbul'a gelmişti. Bu birlik kısa bir süre içinde 700 kişiye ulaşmış ve Kiatschau kahramanı diye anılan Amiral von Usedom komutasında kurulan bir özel birlik halinde her iki boğazın savunma sistemini desteklemek üzere işe koyulmuştu. Amiral von Usedom boğazları tahkim ederken diğer Alman subay ve erleri de atölye ve bataryalara dağıtılmış, birliklerdeki personelin eğitiminde de düşman taarruzları karşısında yapılacak savunma konusuna ağırlık vermişlerdi.” 


Alan Palmer de “Boğazlarda görevli olan Alman işçi, denizci ve kıyı topçularının sayısı da takriben 800'e çıkmıştı” diye yazıyor.” 


9 Eylül 1914 tarihli Cemal Paşa'nın imzası ile yayımlanan Souchon'un Donanma Birinci Komutanlığına atandığına dair Bahriye Nezaretinin yazısında komutan yardımcılarının görevleri de açıklanmıştır. Yarbay Arif de Donanma İkinci Komutanlığına atanmıştır. 


89 Celalettin YAVUZ, Ahmet Cemal Paşa'nın Bahriye Nazırlığı Döneminde Osmanlı Türk Bahriyesinde Reform Arayışları, 
Yedinci Askeri Tarih Semineri (25-27 Ekim 1999) Bildirileri II (Sunulmayan Bildiriler), s.80,81. 


90 Alan PALMER; The Decline and Fale of the Ottaman Empire, s. 225. 
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9 Eylülde Souchon'un Donanma komutanlığına atanmasıyla, zaten Donanmadaki faaliyetlerine ara vermiş olan Amiral Limpus'un görevi fiilen sona ermiş oluyordu. 14 Eylül'de yeni atandığı Malta Adası'ndaki İngiliz Deniz Üssü Komutanı (Admiral Superintendent at Malta) görevine başlamak üzere Malta'ya gönderildi. İngiliz Islah Heyetini oluşturan 70'den fazla çeşitli rütbe ve görevlerdeki İngiliz personel de, en son Kasım ayında olmak üzere peyderpey ülkeden ayrıldılar. Yerlerini Almanlar aldı. 


Böylece Osmanlı Bahriyesinde İngiliz Islah Heyetleri veya İngilizlerin ifadesi ile İngiliz Bahriye Misyonları (British Naval Missions) devri kapanmış oldu. Chris B. Rooney'in misyonlar hakkındaki görüşü şöyle: 


“Türkiye'ye gönderilen İngiliz misyonları, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğuna karşı 1908-1914 arası dış politika stratejisinde önemli bir unsurdu. Amiraller Gamble, Williams ve Limpus tarafından yönetilen misyonların iki temel amacı vardı. İlki Türk Donanmasını başarıyla yeniden düzenlemek ve gizli amaç 
olan ikincisi de Türkiyedeki İngiliz nüfuzunu artırmaktı. Sonuçta, Türkiye 1914 
savaşında Almanya'ya katıldığından, İstanbul'daki Alman nüfuzunu azaltmak ve Bab-ı Âli'yi İngiltere'ye karşı dost tutmak olan İngiliz amacı ki Bahriye Misyonları bunun önemli bir parçasıydı, başarısızlığa uğramış görülebilir. Ancak bundan Bahriye Misyonları şöyle dursun tamamen İngiliz diplomasisi de sorumlu tutulamaz.” 


Artık Osmanlı Devleti Almanların sıkıştırması ile her gün biraz daha savaşa sürükleniyordu. Nihayet Amiral Souchon'un Osmanlı Donanması Komutanı olarak görünüşte Karadenizde Donanma'nın eğitimini arttırmak ve tatbikat yapmak maksadıyla Osmanlı Donanması ile Karadenize çıkıp “Karadeniz Olayı” diye adlandırdığımız 29 Ekim 1914'te Rus limanlarını bombardımanı Osmanlı'nın da Birinci Dünya Harbine girmesine neden oldu.” Osmanlı tarafında Souchon ve Alman Büyükelçisi Wangenheim ile birlikte Karadeniz Olayının tertipçileri olan Enver ve Cemal Paşalar (ve elde kesin belgeler olmamakla birlikte Talat ve daha zayıf ihtimalle Halil Beyler)'den başka Donanmanın muhasamatı başlatacak şekilde Karadeniz'deki planlanmış harekatını, Padişah ve Sadrazam dahil, önceden bilen yoktu. 


Bu bölümü, o zamanki Sadrazam Said Halim Paşa'nın Meclis-i Mebusanın Divân-ı Âli Tahkik Heyeti (Yüce Divan Soruşturma Kurulu) olarak görev yapan Beşinci Şubesine verdiği 17 Teşrinsani 1334 (17 Kasım 1918) tarihli yazılı beyanından alınan ve olup biteni özetleyen kısmı ile bitirmeyi uygun buldum. 


91 Chris В. ROONEY, a.g.m,, s. 17. 
92 Karadeniz Olayı için bkz.: Doğan HACİPOĞLU, a.g.e., s. 103-138 (Bölüm М, Karadeniz Olayı) 
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“Osmanlı Donanmasının eğitimi meselesi ortaya sürüldü. Marmara Denizi'nde durgun havalarda yapılan eğitimlerden askerin tamamıyla faydalanamayacağı ve Karadeniz gibi çalkantılı bir denizde yapılacak eğitimlerden askerin daha çok yararlanacağı gerek Başkomutanlık Vekaletinden ve gerek Bahriye Nezareti tarafından ileri sürülerek gemilerin Karadenize çıkarılması talep edildi. Buna cevap olarak Yavuz ve Midilli'den başka diğer gemilerin teker teker çıkıp eğitim yapmalarına izin verildi. Bu suretle yaratılmak istenen emrivaki teşebbüsü de sonuç vermeyince Amiral Souchon Paşa ile Bahriye Ataşesi Bay Humann bana gelerek Almanya İmparatorundan savaşa girmek için emir aldıklarını ve arkadaşları savaşırken kendilerinin burada boş kalamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine Almanya İmparatorundan emir almakta mazur olduğumu ve kendilerinin savaşmak arzuları varsa memleketlerine dönerek savaşabileceklerini söyledim. Savaş taraftarı olmadığımı anlayan Alman ricali müessif Karadeniz olayını hazırlayıp 


meydana getirdiler.” 


93 Sabahattin ÖZEL, Önder KOCATÜRK, a.g.m., s. 250,251. 
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1912 - 1913 DENİZ HAREKATI 
Balkan Devletleri Eylül 1912 Sınırları 
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Kaynak: Balkan Harbi Tarihi VII. Cilt , Kroki! 
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1912 - 1913 DENİZ HAREKATI 
Süzebolu ve Burgaz durumunu gösterir kroki 


Kavarna 


Yarns 
Galata burnu 
Kamçı 


Emine burnu 


KARADENİZ 


Midge 


Kaynak: Balkan Harbi Tarihi VII. Cilt , Kroki4 
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Ege Denizi ada grupları 


С 
BOĞAZÖNÜ, 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еа 


Kaynak: Egede Temel Sorun - EK-6 
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1912 - 1913 DENİZ HAREKATI 
Ege adalarının Yunanlılar tarafından 


işgal edildiği tarihler 
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Kaynak: Balkan Harbi Tarihi VII. Cilt, Kroki 2 e Ayastrati (Aya Evstratios): Bozbaba 
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1912 - 1913 DENİZ HAREKATI 


Mondros Muharebesi 
(18 Ocak1913 - Ocak 1328) S:10.45 durumu 


Mandros 
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LİMNİ 


10 55 


Mecidiye 
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Barbaros 


у 50/5 


/ 22 


Kaynak: Balkan Harbi Tarihi УП. Cilt , Kroki 18 
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1912 -1913 DENİZ HAREKATI 


Mondros Muharebesi 
(18 Ocak1913 - Ocak 1328) S:12.05 durumu 


A 
/Averoff 


/2.10 
ÖLÇEK : 1. 200. 000 


Kaynak: Balkan Harbi Tarihi УП. Cilt , Kroki 19 
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1912 - 1913 DENİZ HAREKATI 
Hamidiye'nin Doğu ve Orta Akdeniz Harekatı 


Yskenderun 1- Mart 


(6- Mart) 
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(( Аигә Ad. (2-Mart) 


Beyrut 


Hayfa 23- Şubat 


22-Subat 
(19-Mart) 


Kaynak: Balkan Harbi Tarihi VII. Cilt , Kroki 28 


BALKANLARDA TOPRAK DEĞİŞİKLİĞİ 
1) Londra Konferasında • 2) Bükreş Antlaşmasında 


к= лел} ущщ Boundaries 


according to (ће 


Kaynak : en.wikipedia.org/wiki/Balkan Wars 
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İkinci ve son defa Mayıs 1909- 
Ocak 1910 arasında Bahriye 
Nazırlığı yapan, Kaptan-ı 
Derya Ateş Mehmet Paşa'nın oğlu Bahriye Feriki Arif 
Hikmet Paşa, Halit Naci, 1325 
(Tablonun fotoğrafı) 

İstanbul Deniz Müzesi 


Turgut Reis ile birlikte Donanma 
Cemiyeti tarafından Almanyadan satın alınan, İmroz ve Mondros deniz muharebelerinde sancak gemisi olan 
Barbaros Zırhlısı Selanikte. 1911 
Ottoman Steam Navy, s. 77 


Barbaros'un eşi Turgut Reis Zırhlısı, İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 


Mesudiye Zırhlısı Selanik'te 1911 
Ottoman Steam Navy, $. 67 
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dir 


~ 
К 


Âsar-ı Tevfik Zırhlısı, İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 


ABD'de inşa edilen Mecidiye Kruvazörü, İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 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Hasan Rahmi Paşa'nın Mecidiye'yi ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf. 
Kıç güvertedeki 152 mm.lik top da görülüyor. İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 


İngiltere”de inşa edilen, Rauf Bey komutasında Ege, Akdeniz ve Kızıl Denizdeki akın harekatıyla Balkan Harbi felaketinde Türk milletinin yüzünü güldüren Gazi Hamiye. 


Donanma Komutanlığı Deniz Tarihi Arşivi 
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Hamidiye Kruvazörü Komutanı Önyüzbaşı Rauf (Orbay) Bey gemisinde The Big Battleship 


Peyk-i Şevket ile beraber Almanya(Kiel)'da inşa edilen ve 1907'de Osmanlı Donanmasına katılan Berk-i Satvet torpido kruvazörü. İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 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Alman Bahriyesi için inşa edilmişken, tecrübeler safhasında Donanma Cemiyeti tarfından satın alınan dört muhrip(veya torpido muhribi)den biri olan ve 1910'da hizmete giren Yadigâr-ı Millet (Diğerleri: Muaveneti Milliye, Nümune-i Hamiyet ve Gayret-i Vataniye) 
Ottoman Steam Navy, s. 115 


Fransa'da inşa ettirilerek 1907'de Osmanlı Bahriyesinde hizmete giren dört muhripden (torpido muhribinden) biri olan Basra. (Diğerleri: Taşoz, Samsun, Yarhisar) 
Ottoman Steam Navy, s. 113 
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Balkan Harbinde Yunan Donanma Komutanı Amiral Countouriotis. Wikipedia 


İmroz ve Mondros Deniz Muharebelerine Amiral Countouriotis'in sancak gemisi Averof Zırhlısı, müze gemi olduktan sonra. Wikipedia 
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Bahriye Nazırı Mirliva Ahmed 1. Dünya harbine girerken Osmanlı Cemal Paşa. Wikipedia Donanma Komutanı Koramiral Souchon 
Auf den Spuren der Goeben, S. 92 


Cemal Paşa'nın Bahriye Mektebini ziyareti, İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 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İngiltere'nin el koyduğu zırhlı muharebe gemimiz Sultan Osman tecrübeleri sırasında Devenporta intikalde. (The Big Battleship) 


Rauf (Orbay) Bey. Sultan Osman 
Kumandanlığı'na atandıktan sonra gemiye el konması nedeyile İstanbul'a 
dönmüş, çeşitli görevlerden sonra 28 
Eylül 1918'de Albay olmuştur. Bu tablo fotoğrafında Albay rütbesi ve tören üniforması ile görülmektedir. 

(14 Ekim-23 Kasım 1918'de Bahriye 
Nazırlığı yapmıştır.) J.C.Mertan, 1936 
İstanbul Deniz Müzesi 
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İngiltere'nin el koyduğu diğer zırhlı muharebe gemimiz olan Reşadiye'nin İngiltere Bahriyesinde “Erin” adı ile görev yaparken çekilmiş bir fotoğrafı. Wikipedia 


Reşadiye Komutanlığı'na atanmışken gemiye el konması nedeniyle İstanbul'a dönerek önce Bahriye Nezareti І. Daire Reisi (Kurmay Başkanı) bilahare 7 Ocak 1915'de Müsteşar olan Alb. Vasıf (Temel) Bey. (Ortada oturan, sağında 1. Daire Reisi Yb. Rauf (Orbay) Bey, solunda Donanma İkinci Komutanı Alb. Arif Bey.) 
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Bilahare Osmanlı Bahriyesine Yavuz ismi ile katılacak olan Alınan Goeben muharebe kravazörü. 
Auf den Spuren der Goeben, s. 17 


Yavuz'un beş taret içinde ikişerli 28 cm.lik 10 toptan oluşan ana batarasının kıç taretleri atış sırasında görülüyor. İstanbul Deniz Müzesi Arşivi 
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Goeben ile Çanakkale Boğazından giren, sonradan Osmanlı Bahriyesine katılarak Midilli ismini 
alan Alman Breslau kruvazörü, 1911. Auf den Spuren der Goeben, s. 18 


Donanmada erata parakete ve iskandil dersi, İstanbul Deniz Müzesi arşivi 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SEKİZİNCİ BÖLÜM 


SONUÇ 


Osmanlı İmparatorluğu coğrafi konumu göz önüne alındığında bir deniz imparatorluğu sayılsa da 17. asırdan sonra çeşitli modernleşme gayretlerine rağmen “Denizci Devlet” vasfını sürdüremedi. Duraklama devrinden itibaren Osmanlı Devletini yönetenler (ki bunlara kaptan-ı deryalar ve daha sonra bahriye nazırları da dahildir) bir kaç istisna dışında denizcilik gücünün geliştirilmesinin doğrudan veya dolaylı olarak ülkenin güçlenmesini ve zenginleşmesini sağlayacağının farkında değillerdi. Ticaret bahriyesi ile onun koruyucusu ve destekleyicisi olan, ülkenin stratejik hedeflerini gerçekleştirecek nitelik ve miktarda harp gemileri ile bunları donatan tecrübeli ve eğitimi tam bahriye personelinden oluşan, her an harekâta hazır bir donanmaya ve bunu destekleyen üs, tersane ve diğer gerekli lojistik tesislere sahip bir harp bahriyesinin denizlerle çevrilmiş ülkelerin refaha kavuşmasına ve büyük devlet olmasına ne büyük katkılarda bulunduğunu idrak edemediler. 
Keza üstün bir deniz gücünün sulh zamanında ve harpte maharetle, etkin ve zamanında kullanılması ile ülke çıkarlarının sağlanmasında, korunmasında veya geliştirilmesindeki yadsınamayacak rolünü de göz ardı ettiler. Örneğin İngiltere'nin bu maksatla etkin deniz gücünün muharip unsurunu oluşturan donanmasını kullanarak, Osmanlı Devleti dahil hedef aldığı ülkelerdeki kazanımlarından ders almadılar. Bu vizyonsuzluk kapsamında da çoğu zaman Kaptan-ı Derya/Bahriye Nazırı seçilirken genel olarak denizlerde yetişmiş, başarılarını kanıtlamış bilgili ve tecrübeli kişiler yerine denizcilikle ilgili olmayan ve bu makamın gerektirdiği bilgi ve tecrübelerden yoksun ancak padişahın, sadrazamın veya saraydaki etkin kişilerin bir şekilde gözüne girmiş (örneğin saraya damat olmuş) kişiler tercih edilmiştir. 


Şu hususu da unutmamak gerekir ki; özellikle stimli gemilerin ortaya çıkmasından sonra, Osmanlı Devleti'nin bilimde ve müsbet ilimlerde ve bunun doğal sonucu olarak da sanayi ve teknolojide geri kalmış olması, yenilikleri diğer gelişmiş ülkelerden bilimsel ve teknik altyapısını oluşturmadan, üstünkörü, eksik ve bazen de gecikmiş olarak alması, diğer alanlarda olduğu gibi, deniz gücünü de içine alan denizcilik gücünü yeterli seviyede geliştirmesine ve etkin olarak kullanmasına imkân vermemiştir. 


Birinci bölümün sonunda kısaca özetlenen 18. ve 19. asırlar ve 20. asrın başlarında kıçtan/yandan çarklı (padıllı) sonra da pervane ile giden stimli gemilerin ortaya çıkması, tahta gemilerden demir tekneli ve zırhlı gemilere geçiş, gemi toplarındaki gelişmeler, güllenin yerini top mermisinin alması, top taretlerinin 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ve merkezi atış kontrol sistemlerinin icadı, torpido silahındaki gelişmeler gemi inşaatını özellikle de harp gemisi inşaatını tamamiyle bilimsel ve teknolojik bir disiplin haline getirmiştir. Osmanlı Devleti bu gelişmeleri ancak denizci devletlere gemi sipariş ederek ve yurt dışından uzman personel getirerek takibe çalışmışsa da ülkede bilimsel ve teknolojik bir temel olmadığından daima gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Keza alınan modern gemilerin arızalarının onarımları sorun olmuş, bunların onarımı ve yedek parçaları için de gene dış ülkelere başvurmak zorunda kalınmış ayrıca tersanede birçok yabancı uzman çalıştırılmıştır. Diğer taraftan Abdülmecit, Abdülaziz ve 11. Abdülhamid devirlerinde gemilerin pek çoğunun çarkçıları genellikle İngiliz olmak üzere yabancıydı. 


Deniz kuvvetlerinin kurulmasına ve idamesine ihtiyaç duyulmasının esas nedeninin, deniz kuvvetinin klasik görevi olan, deniz ticaret yollarının dosta açık düşmana kapalı tutulması olduğu göz önüne alındığında; bizim incelediğimiz 19. 
asır ve 20. asrın başlarında Osmanlı deniz ticareti dünyanın denizci devletlerininkine nazaran çok gerilerde idi. 


Osmanlı toplumuna denizle alakası yönünden baktığımızda; ülkenin coğrafi mevkii, fiziki yapısı, büyüklüğü, nüfusu ve milletin karakteri gibi deniz gücünün oluşumuna etkili olan faktörlerin Türk halkını geçimini sağlamak için iptidai balıkçılık hariç genel anlamda denizden yararlanmaya itmemiş olduğunu görüyoruz. Devlet yöneticileri de deniz gücünün önemini idrak edemediklerinden halkı denizlerden nemalanmaya teşvik etmemiş, denizde çalışanlara ve çalışmak isteyenlere kolaylık ve imkânlar sağlamak yoluna gitmemişlerdir. 


Deniz ticareti önemsiz olunca deniz ticaret yollarının korunması maksadıyla devlet de kuvvetli bir donanma yapmak ihtiyacını duymamıştır. Osmanlı tarihine bir göz atarsak deniz kuvveti genel olarak daha ziyade deniz aşırı ülkelerin fethi, kara kuvvetinin denizden nakli, kıyı ve liman savunması maksatlarıyla kullanılmıştır. 


Önce ABD'den Alfred Thayer Mahan'ın, en önemlisi 1890'da basılan “Deniz Gücünün Tarih Üzerinde Etkisi 1660-1783” adlı eseri olmak üzere, kitapları ve makaleleri, daha sonra da İngiliz deniz tarihçisi Julian 5. Corbett'in 1911'de yayınlanan “Denizci Stratejinin Bazı Prensipleri”! kitabı ve diğer yazdıkları deniz hakimiyetinin (günümüzde daha uygulanabilir olması bakımından deniz kontrolünün) önemini ve bunun için gerekli deniz gücünün ve bu gücün milli menfaatler doğrultusunda kullanılmasını sağlayacak denizci stratejinin esaslarını ortaya koymuşlardır. 


1 “Some Principles of Maritime Strategy”, 1911. Aynı eser 2004 yılında “Principles of Maritime Strategy” ismi 
ile yeniden yayınlanmıştır. 
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Mahan özet olarak; donanmanın ülkenin menfaati ile ilgili denizlerde, limanları veya kıyıları savunmak yerine deniz hakimiyetini sağlamasının şart olduğunu, bu maksatla yeterli sayısal, silah ve teknik güce, personelinin de yüksek eğitim seviyesine ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtmiştir. 


Bu öğretilerden İngiltere ve ABD dışında Almanya ve Japonya olmak üzere denizlere kıyısı olan bir çok devlet yararlanarak deniz güçlerini geliştirmişlerse de Osmanlı Devletinde ne devlet yöneticileri ne de üst seviyede Bahriye'ye komuta edenler bu konulara ilgi göstermemişler hatta bir kısmının bu yeni görüş ve stratejik değerlendirmelerden haberi dahi olmamıştır. (Mahan'ın kitabının Türkçeye ilk tercümesi ise ancak 2003'te yapılmıştır.) En üzücü olanı da yukarıda belirtilen yazarlardan çok önce daha 16. asırda Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” sözü adeta unutulmuş, denizlere hakim olmanın önemi idrak edilemediğinden gereğinin yapılması için de yeterli çaba gösterilmemiştir. 


Abdülaziz devrinde Padişah'ın Donanmanın geliştirilmesi yönündeki istek ve ısrarı ile donanma güçlendirilmiş, gemi adedi olarak da büyümüştü. Ancak devlet bütçesinden büyük harcamalara mal olan bu gelişme, devletin deniz alaka ve menfaatleri göz önüne alınarak tespit edilmiş bir denizci stratejinin uygulaması şeklinde ve stratejik bir plana göre olmadığından aşağıda belirtilen hususlar da göz önüne alındığında daha ziyade ancak donanma varlığının gösterilmesi yönünden yararlı olmuştur denebilir. 


Bu devirde gemi inşaatında ve deniz silahlarında devrim niteliğinde değişiklikler vuku bulduğundan satın alınan/inşa edilen gemilerin harp kifayetleri kısa zamanda daha modernlerine nazaran süratle düşüyordu. Deniz silahlarındaki süratli gelişmenin Osmanlı Bahriyesine menfi etkisine bir örnek vermek gerekirse 
1864 yapısı Aziziye tipi dört büyük zırhlının (broadside ironclad) borda sistemi- 
ne göre yapılmış top tabiyesinin 1870'lerde gemilerde borda topu tabiyesi yerine merkezi top tabiyesine geçilmesi nedeniyle çok geri ve demode kaldığını, bunların gecikmeli olarak ancak 20.yüzyıl başında büyük masraflarla tadil edildiklerini belirtebiliriz. 


Diğer taraftan gemi tedarikine verilen önem kadar personel eğitim ve öğretimine, gemilerdeki tüm görevleri ve personeli kapsayacak şekilde yeteri kadar önem verilmemiştir. 


П. Abdülhamid'in 1877-78 Osmanlı - Rus Harbi sonrasında Donanmayı Haliçe bağlaması Osmanlı Bahriyesi için tam bir yıkım olmuştur. Diğer taraftan deniz ticaret filosunun geliştirilmesi için de gayret gösterilmedi. Donanmanın yaklaşık 20 yıl boyunca herhangi bir harekât eğitim faaliyetinde bulunmaksızın 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atıl kalması gemilerin kullanılmadan eskimesine, demode olmasına, arızalanmalarına ve harp kifayetlerini kaybetmelerine neden olmuştur. Daha da önemlisi donanma personeli görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe ve becerileri yavaş yavaş yitirdiler. Yeni gelenler layıkı ile yetiştirilemedi. Disiplin bozuldu. Özetle Osmanlı Bahriyesi hem fikri olarak hem de bilgi, görgü, eğitim ve moralman tam manasıyla çöktü. Donanmanın binbir müşkülatla ancak Çanakkale Boğazına gidebildiği 
1897 Osmanlı-Yunan Harbinden 1908'de İkinci Meşrutiyete kadar da bazı gemi 
siparişleri hariç Donanmada önemli bir gelişme ve iyileşme olmadı. 


П. Abdülhamid devrinde elde etkin bir deniz kuvveti olmadığından, donanma ile müdahale edilmesi mümkün olan Kıbrıs, Tunus, Mısır ve Girit, tekrar geri alınamayacak şekilde elden çıkmıştır. Kıbrıs, Tunus ve Mısır'ın kaybında Abdürlaziz döneminden kalan ve dünyanın üçüncü büyük donanması olduğu belirtilen Osmanlı Donanması hiç kullanılmamıştır. Halbuki Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerde belirtildiği gibi Kıbrıs ve Mısır İngiltere tarafından donanması ile işgal edilmiş Fransa da Tunus'a donanması ile çıkmıştır. 


П. Meşrutiyetten sonra 1909'da kurulan Donanma Cemiyetinin de maddi ve moral katkıları ile Bahriyenin geliştirilmesine, modernleştirilmesine çalışılmış, her ne kadar bilahare çeşitli nedenlerle tam olarak uygulanmasa da Devlet hazırlanan yıllara yayılmış gemi tedarik planını onaylayarak bütçeden tahsisat ayırmıştır. Ancak Osmanlı Devleti siyasal, ekonomik ve askeri gücünü büyük ölçüde kaybetmiş olduğundan ve zaman darlığı nedeniyle 1911'e kadar etkin bir donanma yaratılamamıştır. Avrupa'nın büyük devletlerinin sömürge paylaşımında; İtalya'nın Libya'yı işgali isteğinin, büyük devletlerin bir kısmı tarafından onaylamış bir kısmı tarafından da ciddi bir itirazla karşılanmamış olması sonucu, İtalya'nın gelişmesini tamamlayamamış Osmanlı Donanmasına nazaran çok üstün donanmasıyla 1911de Libya'ya asker çıkarmasına Osmanlı Donanması sadece seyirci kalmıştır. Buna ilâveten Akdeniz ve Kızıldeniz limanlarımızdaki torpidobot, gambot, silâhlı yat gibi bir çok küçük gemimiz de İtalyan Donanması tarafından imha edildi. İtalya'nın Oniki Adalar'ı işgalinde Osmanlı Donanmasının hiç bir önleyici rolü veya mukavemeti olamadı. Buna mukabil Osmanlı Donanması bir deniz üssü özelliklerine sahip olmayan Çanakkale'de bakım-onarım ve diğer ihtiyaçları giderilemeden ve Ege'de harekât yapmadan bekletildi. 


Türk-İtalyan harbi biter bitmez başlayan Balkan Harbinde Osmanlı Donanmasının tamamına yakını sadece bir torpido gambot ve altı torpidobottan oluşan Bulgar donanmasına ve liman bombardımanlarına angaje edilmesi sonucu Yunan Donanması Ege'de hiç bir Osmanlı harp gemisi ile karşılaşmadan, yani Ege'de deniz hakimiyeti adeta Osmanlı tarafından kendisine sunulmuş olarak Kuzey ve Orta Egedeki Osmanlı Adaları'nı, birkaçında karşılaşılan direnme nedeniyle gecikme yaşadıysa da süratle işgal etti. Donanma Çanakkale'ye dönüşünü müteakip, işgal 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ettiği Limni ve Bozcaada'yı üs olarak kullanan Yunan Donanması ile yaptığı İmroz ve Mondros deniz muharebelerinde de, Yunan Donanması Komutanının Osmanlı zırhlılarına nazaran daha süratli ve modern Averof muharebe kruvazörünü ustalıkla ve aktif olarak kullanmasının da etkisiyle belirgin bir üstünlük sağlayamadı. 
Ancak İmroz muharebesinde Osmanlı tarafının yapılan taktik hatalar sonucu zaferi kaçırdığı bir kısım deniz harp tarihi yazarları tarafından değerlendirilmektedir. 


Netice olarak Osmanlı Donanması harp süresince Ege'de deniz hakimiyetini kazanamadı. Sadece Rauf Bey'in Hamidiye kruvazörü ile Ege, Adriyatik, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de icra ettiği akın harekâtı Balkan Harbinde Osmanlı Bahriyesinin övünç kaynağı olmuş, Türk halkının yüzünü güldürmüş, Almanya'nın Birinci Dünya Harbinde uyguladığı kruvazör harbi veya korsan harekatına örnek teşkil etmiştir. 


Donanma Trakya cephesinde ise Bulgarlara karşı çarpışan kara ordumuza hem Marmara hem de Karadeniz sahilinden başarılı ve etkili top ateş desteği sağladı. 


Bahriyenin ikinci Meşrutiyetten sonra süratle toparlanıp güçlenememesinde devletin mali zorlukları, yabancı ülkelerden gemi tedarikinde bazen siyasal sebeplerle de karşılaşılan güçlükler yanında Osmanlı Bahriye yönetiminde ve devletin Bahriye ile ilişkilerinde de büyük yanlışlıklar mevcuttur. Örneğin çok kısa aralıklarla bugünkü Deniz Kuvvetleri Komutanının yetkilerine de sahip olan Bahriye Nazırları değiştirilmiş, dolayısıyla nazırlar etkin bir icraatta bulunamamışlardır. 
Bazı Bahriye Nazırları karacı paşalardan hatta sivillerden seçilmişlerdir. Balkan Harbinde Donanma Komutan Vekili aynı zamanda Harbiye Nazırı olan karacı Başkomutan Vekiline bağlanmış, Bahriye Nazırı Donanmanın harekâtını yönetemez duruma düşmüştür. Diğer taraftan Başkomutan Vekilinin karargâhında deniz harekatı hakkında görüş ve öneri sunacak yeterli ve etkin bir bahri kadro da bulundurulmamıştır. 


İkinci Meşrutiyete kadar tersanedeki yabancı uzmanlara ilaveten Walker, Slade, Woods, Hobart gibi İngiliz bahriye subayları, ABD Bahriyesinden emekli Buckman, Albay Ledbetter, Alman Bahriyesinden von Hofe, Starke gibi subaylar doğrudan donanmada veya Bahriye Nazırına veya Padişaha danışman veya Donanma-yı Hümayun Müfettiş-i Umumiliği görevlerinde bulundular. Bunlardan göreve başladığında amiral olmayanlar Osmanlı Bahriyesinde Paşalığa yükseldiler. Hatta Girit isyanına ve 93 Harbine katılan Hobart Paşa Osmanlı Bahriyesinde en üst rütbe olan Müşir rütbesine erişmiş tek yabancı olmuştur. 


İkinci Meşrutiyetten sonra 1909-1914 yıllarında İngiliz Islah Heyetleri ve diбег bir ifade ile İngiliz Bahriye Misyonları Osmanlı Bahriyesinin gelişmesi ve modernizasyonuna yardım için getirildi. Bunların salt Osmanlı Bahriyesinin güçlenmesini düşünerek büyük bir gayretle ve samimiyetle çalıştıkları söylenemezse de genel olarak görevlerini yapmaya çalıştıklarını belirtebiliriz. Ancak İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ndeki milli menfaatlerini korumak, kollamak gibi gizli siyasi bir görevleri olduğunu da kabul etmek gerekir. 


Amiral Limpus başkanlığındaki son heyetin görevi de Goeben Muharebe Kruvazörü ve Breslau Kruvazörü ile İstanbul'a gelen Alman Akdeniz Tümeni Komutanı Amiral Souchon'un 9 Eylül 1914'te Osmanlı Donanma Komutanlığına atanmasıyla fiilen son bulmuş, İngiliz Bahriye misyonunun yerine Almanlar geçmiştir. 


Souchon'un 29 Ekim 1914'te Osmanlı Donanmasını kullanarak Karadeniz'deki Rus limanlarını bombardımanı ile Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Harbine girmesine sebep olması sonucu, Osmanlı Bahriyesi, İngiltere'de yaptırdığı ancak harp başlayınca bu ülkenin el koyduğu zamanının en güçlü gemilerinden iki muharebe gemisinden mahrum olarak, Balkan Harbinde savaştığı gemileri Almanların da yardımıyla elden geldiğince onararak harp harekâtına başlamış oldu. 


En güzel coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Ti ürkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmalıyız. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve bunu en kısa zamanda başarmalıyız. 


Mustafa Kemal ATATÜRK 


Atatürk'ün T.B.M.M'nin У. Dönem 3. Yasama Yılının açış konuşmasından (Millet Meclisi Tutanak Dergisi 
D. V, С. 20, s. 3, 1 Kasım 1937) 
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ÖZEL SÖZLÜK 


Alabanda: Gemi ve deniz araçlarının teknelerinin iç satıhları. 


Algarna: Başında veya kıçında meyilli olarak uzatılmış yarım bastikalı veya makaralı kısa ve kalın dikme veya makası olan ve denizde vinç olarak kullanılan tekne. Algarina da denir. Bunlar demir, şamandıra vesair ağır cisimleri kaldırmak ve deniz dibindeki benzer malzemeyi ve batık tekneleri çıkarmakta veya askıya alarak sığ yerlere sürüklemekte kullanılan, genellikle liman tekneleridir. 


Amiral: (Fransızca Amiral, İngilizce Admiral) Bahriyemizde Albay rütbesinin üstündeki rütbelerin genel ifadesidir. “Amiral” kelimesinin yazılışı Türkçemize Fransızca “Amiral” kelimesinden geçmiştir. Amiral kelimesinin asıl kaynağının Arapça “Amir-al-Bahr/Emir-el-Bahr/Emir-ül-Bahr” (veya Amirü'l-Bahr/Emir- ül-mâ”) yani denizin amiri/komutanı olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. 
Kelime XI.yüzyılda haçlı seferleri sırasında sefere katılanlar tarafından öğrenilerek dönüşte Avrupa'ya taşınmıştır. Ardından Sicilyalılar bu kelimeyi “Amiral” olarak kısaltılmış biçimiyle kullanmaya başladılar. Fransızlar da УП. Haçlı seferleri (1248-1254) sırasında bu kelimeyi Cenevizlilerden aldılar. 


Bizim bahriyemizde Oramiral rütbesi (dört yıldızlı) en yüksek amiral rütbesi (savaşta başarı gösteren Oramirallere verilebilen büyük amiral rütbesi hariç) ise de bir çok bahriyede “amiral” kelimesi bizde olduğu gibi amiral rütbelerinden her hangi birinde bulunan bir amirali değil, bizdeki Oramiral rütbesinin karşılığı olan dört yıldızlı amiral rütbesini ifade eder. Keza bizim bahriyemizde tuğ, tüm, kor ve or amiral olarak dört amiral rütbesi olmasına karşın genellikle batı bahriyelerinde İngiliz Bahriyesindeki rear admiral, vice admiral ve admiral olarak üç kademeli sistem kullanılmaktadır. (ABD Bahriyesi ise rear admirali tek yıldızlı lower half ve iki yıldızlı upper half olarak iki kademeye ayırmıştır ki sırasıyla bizdeki tuğ ve tüm amirale tekabül etmektedir.) Amiral rütbelerinin doğuşu için “Skadron'a bakınız. 


Arma: Gemi güvertesinden yukarıda bulunan direklere, serenlere, yelkenlere ve bunların üzerlerinde bulunan bütün halatlara ve donanımlarına denir. Bu donanımlardan sabit olanlarına Arma, müteharrik olanlarına Selviçe denir. 


Armuz: Güverte döşeme tahtalarının veya ahşap teknelerde borda kaplama tahtalarının uzunlamasını birleştiği yer. 


Avara: (İtalyanca “avara”dan) Gemi veya bir deniz aracının iskeleden/rıhtım- dan/başka bir gemi veya deniz aracı bordasından hareket etmesi için verilen komuta. (Avara etmek: Gemi veya deniz aracını yanaşmış olduğu yerden açmak.) 
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Avizo: (İspanyolca “aviso” dan) Muhabere ve irtibat hizmetlerinde kullanılan süratli, hafif gemilerdir. 


Bab-ı Âli: (Bâb-ı Âli/Bâb-ı Âli/Babıali) Sadrazamların divan-ı hümayundan bağımsız bir yönetim merkezine kavuşmaları üzerine 18 yy. sonlarından itibaren sadrazamlık dairesine veya paşa kapısına verilen ad. 19. yüzyıldan itibaren hükümet idaresinin merkezi ve hükümetin resmi adı olarak kullanılmıştır. 


Barko: Pruva ve grandi direkleri kabasorta ve mizana direği sübye donanımlı olan üç direkli yelkenli gemidir. (Kabasorta arma: Direkleri serenli, serenleri üzerine açılan yelkenleri kare/dikdörtgen yelken olan armalardır; Sübye arma: Direklerinde seren yelkenleri bulunmayan, yalnız yan yelkenleri bulunan armalardır.) 


Baston: (İtalyanca “bastone”den) Ana civadranın üzerinden ileriye doğru uzatılmış çubuklar. Cunda yelkenleri açmak üzere ana veya gabya serenleri cundalarında bulunan serenlere de denir. (Cunda yelkeni bastonu) 


Bodoslama: (Baş/Kıç Bodoslama) Tekne omurgalarının baş, kıç taraflarından yukarıya doğru uzanan çelik, dövme demir veya ağaçtan yapılmış kısımdır. 


Borda: Gemilerin veya teknelerin dış tarafta ve su kesiminden yukarıda kalan yan kısımları. Sancak taraftakine sancak borda, iskele taraftakine iskele borda denir. 


Bordalama(k): Bir geminin veya teknenin diğer bir gemiyi veya tekneyi veya denizde veya sahilde her hangi bir mevkii takip ettiği rotaya nazaran tam olarak kemeresi yönünde veya 090-270 nispi yönünde görmesi veya bulunmasıdır. 


Bölük emini: Eskiden gemilerde iaşe subayları emrinde hesap ve kumanya işlerinde çalıştırılan erler. 


Brik: (İngilizce “Brig”ten) İki direkli ve kabasorta armalı yelken gemisi. 


Cıvadra: Yelkenli gemilerin baş taraflarından yatay düzlemle yukarıya doğru bir açı yapacak şekilde ileriye doğru uzatılmış sağlam direklerdir. Pruva direği ile çubuklarının istralyaları cıvadraya bağlanır. Genellikle birbirine bağlanmış üç parçadan oluşur. Bunlar gemi pruvasından ileriye doğru “апа ауага”, “büyük baston” ve “küçük baston” olarak isimlendirilir. Ticaret gemilerinde cıvadra'ya eskiden “bambires” denilirdi. [istralya: (İtalyanca Straglio'dan) Direk ve çubukları baş taraflarından tutan halatlara (sabit armaya) denir.) 


Çanaklık: Yelkenli gemilerde gabya çubuğu kapelesinden gelen armaların yapılmasında personelin işlerini kolaylıkla yapabilmeleri için ana direk üzerindeki mauna ve gurcatalar üzerine konulan ve etrafı korkuluk puntelleri ile çevrilmiş platform. Çanaklıklar gözcülük ve tarassut maksatları için de kullanılır. Bu mak- 


- 512 - 


satla elektronik tespit/teşhis/gözetleme cihazları gelişene kadar yelken devrinden sonra da bir süre çanaklıklar kullanılmıştır. 


Kapele: Çarmık, istralya gibi sabit arma kasalarının direklerde ve çubuklarda geçtiği/oturduğu direk/çubukların üst kısımlarındaki mahallerdir. 


Çark: Bir kaç geminin birbiri peşinden aynı noktadan dönerek rota değiştirmesine denir. 


Cunda: Ufki serenlerin her iki başlarına denir. 


Dablbatum/Dablbotum: (İngilizce “Double bottom'dan) Gemilerin duruş kabiliyetini artırmak üzere iç içe çift tekneli olarak inşa edilmiş gemilerde iki tekne arasında baştan kıça kadar enlemesine ve boylamasına (arzani ve tulani) perdelerle oluşturulmuş su sızdırmaz bölmelere denir. Büyük harp gemilerinin su kesimlerinden biraz yukarsına kadar tekne kısımları bu tarzda iç içe iki zarf halinde yapılır. Bu zarflar arasında kalan bölmelere imlâ ve tahliye tulumbaları iştirak ettirilir. Bu bölmeler gemi tipine göre safra suyu, yağlama yağı ve akaryakıt sarnıçları olarak kullanılır. 


Deniz Gücü: Denizcilik Gücünün denizde bulunan bölümleri ile bunların doğrudan bağlı oldukları kıyı kuruluşlarını kapsar. Örneğin; deniz ticaret filosunu oluşturan yük ve yolcu gemileri ile bunların yönetimini yapan kamu ve özel teşebbüs kuruluşlarını, bilimsel araştırma ve kurtarma (tahlisiye) gemileri, liman hizmet araçları, benzerleri ve bunları yöneten kıyı tesisleri gibi. Denizcilik Gücünün bünyesinde bir alt sistemdir. Harp bahriyesini oluşturan Deniz Kuvveti de Deniz Gücünün bir bileşenidir. 


Denizcilik Gücü: Bir milletin deniz ve denizciliğe ilişkin imkân ve kabiliyetlerinin, milli menfaatler yararına değerlendirilmesi, kullanılması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla harcanan bilimsel, teknolojik, fikri, duygusal ve fiziki çabaların; coğrafi, demografik, siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda oluşturduğu etkinliklerin toplam verimliliğidir. Denizcilik gücü karada ve denizde denizcilik kapsamında veya onunla doğrudan ilişkili olarak yürütülen faaliyetlerin, bunlarla ilgili kurum ve kuruluşların, gemiler ve araçların, çeşitli meslek, uzmanlık ve görev aşamasındaki personelin, bu alandaki mevzuatın, siyaset ve stratejilerin tümünü kapsar. 


Deniz Hakimiyeti (Deniz Egemenliği) (Command of the Sea): Bir deniz kuvvetinin diğerine kıyasla denizin kullanımı konusunda daha fazla kontrole sahip olmasıdır. Egemenlik derecesi oldukça değişkendir. Egemenlik temel olarak denizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmak ve düşmanların da kendi amaçları için kullanmalarını engellemek şeklinde tanımlanmaktadır. Deniz Hakimiyetine sahip bir ülke kendi harp ve ticaret bahriyesini denizde istediği gibi kullanırken düşmanınkileri ya limanda kalmaya ya da kendi kuvvetlerinden sakınmaya mecbur eder. Deniz Hakimiyeti 20. yüzyıl başlarına kadar başta İngiltere olmak üzere denizci devletlertarafından uygulanabilmişse de günümüzde denizaltıların, hava gücünün ve harp silah araçlarının başdöndürücü gelişmesi sonucu artık uygulanamaz bir duruma düşmüş, yerini Deniz Kontrolüne bırakmıştır. 


Deniz Kontrolü (Sea Control): Bir tarafın kendi amaçları doğrultusunda, belirli bölgelerde ve belirli zaman sürelerinde denizi kullanabilmek için hareket serbestisine sahip olduğu durumdur. 


Deniz Kuvveti: Deniz gücünün bünyesinde yer alan Deniz Kuvveti, harp bahriyesinin gemileri, uçakları, araçları ve kıyıdaki çeşitli kademelerde düzenlenen komutanlık ve karargahları ile kıyı ve liman savunma birlik ve tesislerinden, üsler, tersaneler ve diğer teknik, lojistik ve idari kuruluşlardan oluşur. 


Deniz Mili (Sea mile, Nautical mile): 1.852 metre (yaklaşık 6.076,11.549 U.S. 
feet) boyunda bir mesafe birimi. Yaklaşık olarak 1 dakikalık enlem uzunluğuna eşittir. 


Deplasman: Genel anlamda denizdeki bir geminin su kesiminin altındaki hacmi kadar hacimdeki deniz suyunun ağırlığıdır. Genel olarak geminin tam yüklü iken metrik ton veya longton olarak ağırlığını ifade eder. Geminin yüklenme durumuna göre tam yük, derin yük (deepload), yüklenmiş (loaded), hafif (light), normal ve standart deplasman olarak isimlendirilen çeşitleri vardır. Deplasmana Maimahreç de denir. 


(Standart Deplasman: Washington deplasmanı olarak da bilinir. 1922'de Washington Deniz Antlaşmasında (Washington Naval Treaty) tarif edilmiş bir terimdir. İnşaatı tamamlanmış, personeli tam, makineleri monte edilmiş, seyre çıkmak üzere donatılmış yani silahları, cephanesi, kumanyası, personel için tatlı suyu ve savaşta lüzumlu olacak bütün malzemesi tam ancak yakıtını ve yedek kazan fit suyunu almamış olan geminin deplasmanıdır.) 


Dönüş: Muayyen bir dümen açısı kullanarak geminin bir daire yayı üzeride ilerleyerek gidiş yönünü/rotasını değiştirmesi. 


Fersah: Üç deniz miline eşit mesafe ölçüsü, yaklaşık olarak 5,6 km (5556 m). 


Flika: Eski gemilerde personelin sahile gidip gelmeleri ve ikmal işleri için kullanılan ağaçtan yapılmış kürek ve yelkenle hareket eden büyük tekne. 


Filandra (Filandıra/Flandra): Uçkurluk kısmı (Savloya bağlanan tarafı) dar ve uca doğru incelerek darlaşan bir çeşit ince uzun sancak. Filandralar, Türk Bahriyesi'nde gemilerin komutanı subay olduğu zaman tek direkli gemilerde pruva direğine, çif direkli gemilerde grandi direğine çekilen kırmızı şaliden (veya günümüzde bayrakların imal edildiği sentetik materyalden) yapılmış ve uçkurluk tarafında beyaz ay yıldız bulunan alâmettir. Sancak gemilerine çekilmez. 
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(Uçkurluk: Milli ve işaret sancakları ile fors ve flandıraların, içinden uçkurluk savlolarının geçtiği direk tarafındaki beyaz kumaştan yapılmış kısım.) 


Flok: Pruva direği ile cıvadra arasındaki larmolar (istralyalar) üzerine açılan üç köşeli yelken. Floklar açıldıkları larmoların isimleri ile anılırlar. Kontra flok, dış büyük flok, iç büyük flok, trinketine flok. 


Filotilla (Flotilla): Bahriyemizde esas olarak aynı sınıftan muhrip/firkateyn veya daha küçük gemilerden oluşan taktik ve idari birlik. (Genel olarak 4-6 gemiden oluşur. Komutanına komodor denilir). ABD, İngiltere gibi ülke bahriyelerinde genellikle bir sancak gemisi ve yardımcı gemi ile iki veya daha fazla skadron- dan oluşan idari ve/veya taktik organizasyon. 


Fırkateyn (Firkateyn): Yelken devrinde kalyondan küçük, tek ambarlı ve üç direkli, yelkenli savaş gemisidir. Hem güvertesinde, hem de ambarında top bulunuyordu. Boyları 34-41,5 m arasında çeşitli ölçülerdeydi. Top sayısı 30-70 arasında olabiliyordu. ХУШ. asrın sonlarına doğru Osmanlı donanmasında firkateynlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Güvertesinde top bulunmayan fırkatey- ne meze-fırkateyn deniliyordu. 1858'den başlayarak İngiliz ve Fransız Bahriyeleri zırhlı fırkateyn (armoured frigate)'lerin prototiplerini inşa etmeye başladılar. 
XIX. asır sonlarında bu gemiler demir kaplamalı (ironclad) bir harp gemisi tipi oluşturup bir süre için zamanın en güçlü harp gemileriydiler. 


Günümüz bahriyelerinde firkateynler diğer harp gemilerini ve ticaret gemilerini korumak için kullanılırlar. Genellikle DSH harekatını icra edecek imkânlara sahiptirler. Amfibi kuvveti, denizde ikmal gruplarını, ticari konvoyları korurlar. 
Ortalama 2000-4000 ton deplasmanında, günümüzde hemen hemen muhriple aynı silah sistemlerine sahiptirler ve muhriplerin yaptığı görevlerde de kullanılmaktadırlar. Hafif yapılı, süratli, tek başına uzun menzillerde devriye, akın ve irtibat görevlerini yerine getirebilirler. ABD Donanmasında uzun süre büyük tonajlı mubhriplere bu isim verilmiştir. 


Giz: (İtalyanca “Ghiss”den) Yan yelkenlerin seren yakalarının bağlandığı ana direkler üzerindeki yarım serenler. Gizler üzerine açıldıkları yan yelkenlerin isimleri ile anılır. Gemilerin seyir halinde iken milli sancaklarını çektikleri yarım serenlere de giz denir. 


Gomina (Cable): Bir deniz milinin yaklaşık onda birine eşit olan uzunluk. 
Eskiden geminin demir zincirinin uzunluğu olarak kabul edilmişti. Ancak günümüzde uzunluk ölçüsü olarak değeri ülkeden ülkeye küçük farklılıklar gösterir. 
Genel olarak 600 kadem kabul edilirse de İngiliz ve Alman Bahriyesinde 608 kadem, ABD Bahriyesinde 720 kadem, Fransız ve İspanyollarda 656 kadem, Portekiz'de 846 kadem olarak kabul edilmiştir. 
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Gönder Torpido: Stim devrinin başlangıcında yakın mesafelerden stimbot ve flika gibi vasıtalarla hedefe yaklaşıp teknenin pruvasına bağlanmış bir gönderin ucunda bulunan patlayıcının hedef gemiye temas ettirilmesiyle patlatılarak hedef gemi tahrip edilmeye çalışılırdı. Bu ameliyede kullanılan patlayıcı ve gönderine “gönder torpido” deniliyordu. (Gönder: İnce düz ve uzun tahta veya hafif metalden yapılmış çubuk.) 


Grandi direği: Üzerinde ana direk, gabya ve babafingo çubukları olan ve pruvadan itibaren ikinci durumda bulunan direk! 


(Gabya çubuğu/direği: ana direk üzerine sürülen çubuk. Babafingo çubuğu: Direklerin güverteden itibaren üçüncü çubuğudur. Gabya çubuğu üzerine sürülen çubuk. Gabya ve Babafingo çubukları üzerinde bulundukları ana direğin ismi ile birlikte anılır.) 


Gulet: Brik'ten küçük iki direkli, hafif armalı, pruvası kabasorta donanımlı bir tür uskunadır. 


Hamlacı: Kürekle giden teknede/flikalarda kıçtan birinci oturakta kürek çekene denir. 


Humbara: Demirden/çelikten veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak, içine paralama barutu konup top veya el ile atılan ve çarptığı yerde patlayan gülle. 
Zamanla günümüzdeki silindirik, ucu koniye benzer şekle dönüşmüştür. Kullanıldıkları maksatlara göre adi humbara, âli feveranlı humbara, zırh delici humbara isimleri verilirdi. 


İrâde: Padişahın sözlü veya yazılı emri ve bu emrin mabeyn-i hümayun (hümâyün) başkatibi tarafından sadrazama bildirildiği belge. İrâde-i seniyye, irâde-i şahane de denir. Sadrazam tarafından verilen sözlü veya yazılı emre de “irade-i aliyye” denirdi. 


İskandil: Denizin derinliğini ölçmek ve deniz dibinin özelliğini anlamak için kullanılan bir kurşun ağırlıkla bu ağırlığa bağlı ve üzeri derinliğin ölçülmesi için işaretlenmiş bir savlodan oluşur. Flika iskandili, el iskandili, derin su iskandili, makineli iskandil denen çeşitleri geçmişte kullanılmıştır. Günümüzde özel bir transducer vasıtasıyla ses dalgalarının deniz dibine gönderilip geri gelmesi sırasında geçen zamana göre deniz derinliğini ölçen elektronik iskandiller kullanılmaktadır. 


İşaret sancakları: İşaret sancakları ile muhaberede kullanılan ve çeşitli şekil ve renkte yapılmış sancak veya flamalar. (Flama: (İtalyanca “Flamma'”dan) Uçkurluk kenarı diğer iki kenarından daha dar olan eşkenar üçgen şeklindeki çeşitli şekil ve renkteki işaret sancağıdır.| 
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İşaret savlosu (Sancak savlosu): Sancakların ve flamaların serene, göndere ve gize çekilmesi için bunlar üzerindeki makaralardan donatılan 3/4, 1.1/8, 1.1/4 burgatalık, sekiz kollu gamba almayacak şekilde örülmüş halatlar. 


(Gamba: Tel veya lif halatların bedenleri üzerinde bükülmelerine, burulmalarına ve dolaşıklığa denir. Zincirin deniz içindeki dolaşmasına da gamba denir. Bu durumun oluşmasına da “gamba almak” denir.) 


İşkampavya (İşkampaviya): (İtalyanca “scappavia”dan) yedi çifte kürekten daha fazla kürekle veya yelkenle veya motorla seyreden flikadan büyük teknedir. 
Asker nakletmede ve malzeme taşıma gibi ağır hizmetlerde, gerektiğinde demir atmada kullanılır. Günümüzde sadece motorlu olanlar kullanılmaktadır. 


Kabasorta: Sübye donanımlarla yapılamayan işlerde kullanılmak üzere biri sabit diğeri müteharrik iki tornodan teşkil olunmuş palangalardır. 


(Torno: içinde bir dili bulunan makaradır.) 


(Dil: makaraların ve bastikaların kanalları içinde bulunan ve ortasından geçirilen bir mil üzerinde dönen, çevreleri halatların oturacağı şekilde oyulmuş tekerleklerdir. Makara pelesenk ağacı, demir veya pirinçten yapılır. 


Kabotaj: (Fransızca “Cabotage'den) Bir devletin kendi karasuları içindeki limanları ve iskeleleri arasında yolcu ve yük taşıma hakkı ve yabancı bandıralı gemi ve teknelerin bu haktan mahrum olması. 


Kadem: (foot) 12 pusluk uzunluk ölçüsüdür. 30,48 cm (12x2,54 cm) 


Kalyon: Üç direkli ahşap, yelkenli savaş gemisidir. Kelime, Latince'den Türkçeleştirilmiş olup, söylenişi İtalyanca'daki “galion” kelimesine daha yakındır. İki veya üç ambarlı olabilirler. Normal büyüklükteki (34-38 m) bir kalyonda 56 top bulunmakta, bu sayı kalyonların büyüklüklerine göre değişmekteydi. ХУШ. yüzyılın başlarında üç ambarlı bir kalyonda top sayısı 1 12'ye, büyük üç ambarlı kalyonda ise 130'a ulaşmıştı. Ш. Selim'in kendi adına yaptırdığı yaklaşık 51 m uzunluğundaki üç ambarlı Selimiye kalyonu o döneme kadar yapılan en büyük kalyondur. 1797'de denize indirilmiştir. 120 toplu, personeli 1400 kişi idi. 1842'de feshedilerek enkazından bir uskuna ve 24 m boyunda bir brik yapılması uygun görüldü. 


Kapak: İki ambarlı, kalyon sınıfı bir savaş gemisidir. Daha önceleri bu ретіlere karaka denirdi. Güvertesi dışında her iki bordasında iki sıra topları vardı. Top sayısı 80-110 arasında değişirdi. Savaşçılarla birlikte mürettebatın sayısı sekiz yüz - bin arasında idi. 


Karayel: Kuzeybatı yönü. Günbatısı ile Yıldızın ortası (3159). Bu yönden esen rüzgâr. 
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Karina: (İtalyanca “carena"dan) Gemilerin su kesimlerinin altında bulunan dış kısımları. 


Kasara: (İtalyanca “cassero”dan) Gemilerin ana güvertelerinin üst kısımlarında bulunan kısa güverteler. Kasaralar genel olarak gemilerin baş, vasat ve kıç taraflarında bulunur. Bulundukları yerlere göre baş kasara, kıç kasara, vasat kasara olarak adlandırılır. 


Kaval topu: Ağızdan dolma, yuvarlak gülle atan, yivsiz, bu gün kullanılmayan top. 


Kazan: Geminin stim makinelerine ve/veya stim türbinlerine stim sağlamak üzere eskiden odun/kömür sonraları sıvı yakıt (mazot, motorin) ile çalışan ve kazan suyunu (fit suyunu) içinde yakıtın yakılması ile oluşan yüksek sıcaklık sonucu stime dönüştüren donanım. 


Kazmet : (Fransızca “casemate” dan) Güverteler üzerindeki topların önlerine yapılan metal siperliklerdir. 


Kemere: Geminin kaburgasını meydana getiren postaların karşılıklı olanlarının üst taraflarını birleştiren ve üzerine güverte kaplama tahtaları veya saçlarının döşendiği ağaç/demir kütükler/barlardır. Güverteyi üstünde taşırlar, gemi alabandalarının çökmesine mani olurlar. 


Kerte: Pusula kartının ayrılmış olduğu 11 derece 15 dakikalık 32 kısımdan her biri. 


Kerteriz: Denizde veya karada bulunan bir cismin, ufki düzlemde gözlemci- nin bulunduğu geminin rotasına göre açısal yönü. Bu şekilde alınan kırterize nisbi kerteriz denir. Eğer kuzey yönüne göre bir cismin yönü bulunmuşsa buna hakiki kerteriz denir. Kerteriz 000 dereceden saat yelkovanı yönünde 360 dereceye kadar 
ölçülür. Nisbi kerteriz bazı durumlarda sancak ve iskele terimleri kullanılarak 180 
dereceye kadar da ifade edilir. 


Keşişleme: Güneydoğu yönü. Gündoğuşu ile kıblenin ortası (135°). Bu yönden esen rüzgâr. 


Knot: Gemi sürati için kullanılan sürat birimi. 1 knot=1 deniz mili/saat. 


Kolona: Genellikle aynı tip bir grup geminin idari veya taktik bütünlük içinde bir hat üzeride bulunmaları. 


Komodor: Bahriyemizde Albay rütbesinde genellikle aynı sınıf ve tipte gemilerden oluşan bir gruba taktik ve idari olarak komuta eden subay. Bu gemi grubuna Filotilla diyoruz. Komodor da komutanı olduğu gemi grubunun tipi ile anılır. 
(1. Muhrip Filotillası Komodoru, 11. Denizaltı Filotillası Komodoru gibi.) 
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Kondenser: Sarfiyattan tasarruf maksadıyla makinelerde kullanılan stimi yogunlaştıran cihazdır. Böylece kullanılmış stim tekrar kazan fit suyu haline dönüşmüş olur ve yeniden stim yapılmak için kazana yollanır. 


Korvet: Üç direkli, yelkenli savaş gemisidir. Uzunluğu 25-32 m arasında değişen korvetlerin sadece en üst güvertesinde yirmi-otuz civarında top bulunurdu. 
Osmanlı Donanmasında korvet, ХУШ. yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlandı. Korvetler küçük kalyon olarak tanıtılmakta ve firkateyn görünüşünde olduğu belirtilmektedir. Korvetler keşif, karakol, ticaret için denize açılan tüccar gemilerinin korunması için görevlendirildikleri gibi asker eğitimi maksadıyla talim gemisi olarak da kullanılıyordu. Osmanlı Donanmasında 1854'te 7 korvet bulunuyordu. 


Günümüzde tonaj olarak muhrip/firkateynden daha küçük fakat hemen hemen bunlara yakın duruş ve vuruş gücüne sahip harp gemileridir. 


Kulaç: 6 kademe eşit uzunluk ölçüsü. 
Külhan: Kazan ocaklarının altındaki kül mahallidir. 


Küpeşte: Rüzgârlı ve denizli havalarda denizlerin güverteye girmemesi için bordaların ana güverteden yukarı doğru uzatılması suretiyle meydana gelen ve geminin etrafını kısmen kuşatan yükseklikler. 


Layter: Büyük gemilerin kargo yüklemesinde ve boşaltmasında kullanılan küçük gemi olup, genellikle gemilerin liman tesislerini kullanmadıkları veya gerekli tesislerin olmadığı zaman kullanılır. Limanlarda kıyı ile gemi arasında yük taşımada kullanılan altı düz sağlam saç tekne. Genellikle makineli az su çeken geniş karinalı, yaklaşık olarak 200 ton yük taşıyabilen deniz araçlarıdır. Şat da denir. 


Levha-i Ma: Torpidoyu istenen derinlikte seyrettiren tertibattır. 


Lodos : Güneybatı yönü. Kıble ile Günbatısının ortası (2259). Bu yönden esen rüzgâr. 


Lumbar: Gemilerin bordalarına ve küpeştelerine açılan dört köşe menfez ve methallerle mahreçlerdir. Yelken gemilerinde top namlularının bordadan dışarıya çıkmaları için açılmış olan kare şeklindeki kısım. Gemilerin iç kısmına ışık girmesi için açılan dikdörtgen şeklindeki açık kısımlar. 


Mabeyn: Ev, konak ve saraylarda harem dairesiyle dış daireler arasında bulunan kısım. Zulveçheyn de denirdi. 


(Mabeyn-i hümâyün: Osmanlı sarayında devlet işlerinin görüldüğü mekân.) 


Mabeyn Başkâtibi: Sarayın yazı işlerini, saray ile hükümet teşkilatı arasındaki haberleşmeyi idare eden mabeyn-i hümayun'un başındaki amir. Tanzimat öncesindeki adı Sır Kâtibi idi. Mabeyn kâtipleri buna bağlıydı. 
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Mahmuz: Eskiden zırhlı gemilerin baş bodoslamalarının su kesiminden aşağı kısımlarına, diğer gemiye baştan bindirerek onun bordasında delik açmak için çelikten yapılarak eklenmiş sivri çenelerdir. 


Makara: Ağır eşyaların kaldırılmasında kullanılan ve az bir kuvvet sarfıyla çok iş yapmayı sağlayan, iki tabla arasında dönen bir veya daha fazla dili bulunan mekanik alet. 


Manga: Eskiden gemi personelinin (özellikle er, erbaşların) oturduğu, yemek yediği ve yattığı güverte altı bölmeleri. Büyük gemilerde ve günümüzde yatma yerleri ayrılmıştır. 


Manika: Gemilerin iç kısımlarını, makine ve kazan dairelerini havalandırmak için güverte üzerine konulan ağızları geniş ve alt güvertelerde havalandırılması istenen bölmeye/daireye kadar uzatılmış madeni borulardır. Manika ile azami havalandırma sağlamak için manikanın ağzırüzgârı en çok alacak şekilde çevrilebilir. Modern gemilerde manika yerine elektrik motorlu fanlar kullanılmaktadır. 


Mantelli top: Dakikada yaklaşık üç mermi atabilen eski tip bir dağ topudur. 
Bu topların namlularının etrafı daha etkili mermi atabilmeleri için ilave çelik kaplama ile kaplanmıştır. 


Mirliva: Miralay ile ferik arasında günümüzde de tuğ/tüm generale/amirale karşılık gelen askeri paşa rütbesi. 


Mistika: Teknesi ve arması uskuna tarzında yapılmış fakat direkleri uskuna- nın grandisi gibi hep sübye olarak donatılmış lumbarsız yelkenlilere denir. Bunlar cesamet olarak uskunadan küçüktür. 


Mizana direği: Bir geminin baştan üçüncü direğidir. 


Mücef: Topların içindeki silindirik boşluğa denir. Bu boşlukların iç çapları ile topların cesametleri ifade edilir. 


Mühendis: Eskiden Bahriye Mektebi (bu günkü Deniz Harp Okulu)nin şakirtlik (öğrencilik) kısmını başarı ile bitirerek eğitim ve öğrenimine günümüzdeki asteğmen/teğmen rütbelerine denk bir rütbe ile devam eden bir çeşit kursiyer (stajyer) subaydır. 


Mürettep: Sonradan düzenlenmiş, yapılmış. Seferberlikte veya savaşta yeni kurulmuş askeri birliğe mürettep denirdi (Örneğin: Balkan Harbinde 1. Mürettep Kolordu). 


Müstahfız: 1844'te 14 yıldan yedi yıla indirilen redif askerliğinden sonra dört yıl süreyle müstahfızlık başlıyordu. Ancak müstahfızlık süresi çeşitli zamanlarda değiştirilmiştir. Sekiz yıla kadar uzatıldığı olmuştur. Bu yedek askerler bu süre 


- 520 - 


içindeki seferberliklerde silah altına alınarak kendi bölgelerinin güvenlik ve kolluk hizmetlerinde görevlendirilirdi. 


Müzekkire: Herhangi bir konu hakkında alttan üste ve genellikle bir idare veya nezaretin şubelerinden bağlı olduğu üst makama hitaben konuyla ilgili izin istemek ya da bir şubeden diğer bir şubeye durumu anlatmak veya muameleyi sormak için yazılan yazı. 


Navi: Yalnız pruva direği kabosorta diğer direkleri sübye donanımlı olan barko büyüklüğünde üç direkli yelkenli gemidir. Buna Barko Bestiya da denir. 


Oktant: Denizde bulunulan mevkiin arzını tayin için gök cisimlerinin irtifalarını ölçmekte kullanılan bir alettir. 


Palavra: Umumiyetle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverteye denir. 


Parakete: Bir geminin süratini ve deniz içinde kat ettiği mesafeyi deniz mili yönünden ölçen elektriki veya mekanik alet. 


Pasaparola: Sözlü emirlerin ulaştırılması için gemi içinde kullanılan kişi/as- ker. Bir emrin bir gemi içinde bir veya bir çok yerlere yahut birlik halindeyken lüzum görülen tek yahut gruptaki gemilere muhtelif vasıtalardan biri ile tebliğ edilmesi, ulaştırılması. 


Patrona: Günümüzde Koramirale karşılık gelen rütbe. 1682den sonra kullanılmaya başlanmıştır. Derecesi kapudaneden sonra riyaleden önce idi. Donanma kalyonlarının ikinci kaptanı olup beylerbeyi veya sancakbeyi rütbesinde idi. Gemisine patrona-i hümayun denirdi. Flaması pruva direğinin üstüne çekilirdi. 


Portolon: Bir limanın veya herhangi bir kısım sahilin büyük ölçekte yapılmış haritasına denir. 


Poyraz : Kuzeydoğu yönü. Yıldız ile Gündoğuşunun ortası (045°). Bu yönden esen rüzgâr. 


Pruva: (İtalyanca “prora'dan) Bir gemi veya deniz aracının baştarafı veya başkıç ekseninde geminin ön tarafından ilerideki alandır. 


Pruva Direği: Gemilerin baştan birinci direklerine denir. 


Pruva Hattı: Bir deniz birliğini oluşturan gemilerin birbirine eşit belirli aralıklarla rehber gemi denilen en baştaki geminin ve birbirlerinin dümen suyunu takip ederek aldıkları nizama denir. 
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Pupa: (İtalyanca “poppa” dan) bir gemi veya deniz aracının kıç kısmı. 
Pus: (inch) Bir uzunluk ölçüsü. 2,54 cm 


Redif: İhtiyat askerliği. Buna göre askere alınan kişi dört yıl muvazzaf, iki yıl ihtiyat askerliği yapar ve bu şekilde nizami askerlik süresi biterdi. İki yıllık ihtiyat süresi duruma göre ya silah altında yada terhiste geçerdi. Altı yıllık askerlik vazifesini ifa etmekte olana nizamiye askeri denirdi. Bundan sonra 14 yıl daha askerlik hizmetiyle mükellef bulunur, savaş veya talim için çağrılırdı. Bunlara redif askeri denirdi. Bundan sonra dört yıllık müstahfızlık süresi gelir ve sonunda askerlik biterdi. Bahriye askerliği ise 10 yıldı. Dört yılda rediflik süresi vardı. 1850'de askerlik sekiz seneye (rediflik süresi dört yıl kalmak üzere), 1865'te de altı seneye düşürülmüş fakat rediflik süresi de altı yıla çıkarılmıştır. 


Regüle: Torpidoyu atışa hazır hale getirmek maksadıyla torpido üzerinde yapılan işlemlere ve kontrollere denir. 


Riyale: Osmanlı Donanmasında 1682'den itibaren kullanılan bir rütbe. Bu günkü tuğ/tüm amirale denk bir rütbe olup bu rütbe sahibi, miri kalyonların üçüncü kaptanıydı. Kendisinden önce patrona ve kapudane vardı. Riyalenin bindiği gemiye riyale-i hümayun denirdi. 


Rüşvet güverte: Güverte üzerinde yer işgal etmemeleri için flikaların, yedek serenlerle çubukların koyulması için genellikle güverteye istinat eden puntellerin üzerine inşa edilmiş ve alabandalara yakın olan ufak/ yarım güverteler. 


Sadaret kaymakamı: (Sadaret kâjmmakâmı) Sadrazamlar sefere gittiklerinde yerlerine bıraktıkları vezir derecesindeki vekil. Eğer padişah da seferde ise veya başka bir sebeple İstanbul'da değilse o zaman bu vekile Asitane kaymakamı veya İstanbul kaymakamı denirdi. Eğer padişah İstanbul'da kalırsa o zaman rikâb kaymakamı adını alırdı. Hükümdar herhangi bir sebeple İstanbul dışında uzunca müddet kalırsa ve bu sırada sadrazam da ordu ile seferde olursa o zaman padişahın bulunduğu yerde bir rikâb kaymakamı ve İstanbul'da ise bir İstanbul kaymakamı bulunurdu. 
Kaymakamlar seferdeki sadrazamın bulunduğu bölge hariç bütün yetkilerine sahiptiler. Sadece vezirlik, beylerbeyliği, sancakbeyliği ve orduya ait askeri atamalara ve yabancı tüccarlara ait işlere karışmazlardı. Bunların divanında verilen hükümler, rikab defterleri adlı ayrı defterlere kaydedilirdi. 16. yüzyılın sonlarına kadar padişahların mühürleri sadrazamlarda durduğu gibi, sadrazamların mühürleri de kaymakamlarda dururdu. Bir sadrazam azledildiğinde ve sadaret eyaletlerden birinde bulunan bir vezire verildiğinde, yeni sadrazam merkeze gelinceye kadar yerine bir kaymakam tayin edilirdi. Fakat bunların hizmet süresi kısa olduğu için önemli konulara dokunmazlar, günlük işlerle uğraşırlardı. Sadrazamların geri dönüşü ile kaymakamların işi sona erer, kendilerine ekseriya kubbe vezirliği verilirdi. 
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Sakal: Ağaç veya metalden mamul kısa bir baston olup cıvadranın altına denize doğru, cıvadraya dik olarak bağlanmıştır. Kontra baston ve büyük baston kösteklerinin geniş bir açı ile gemi bünyesine bağlanmasını sağlar. Kör baston da denir. 


(Köstek: İstralyaların çekmemesi ve istralyalar üzerine açılan yelken ve flokların rüzgâr basıncı tesiri ile cıvadra ve cıvadra üzerine sürülen bastonların yukarıya doğru kalkmaması için cıvadra ve bastonlar ile baş bodoslama bordaları arasına donatılan tel veya zincir donanım.) 


Salvo: Bir geminin bir tarafa ateş edebilen bütün topları ile aynı anda ateş etmesidir. 


Sancak gemisi: birlik komutanının içine bulunduğu gemidir. Aksi emredilmediği sürece sancak gemisi birliğin baş tarafında bulunan gemidir. 


Savlo: (İtalyanca “Sagola'dan) Milli sancağın, demir sancağının göndere, işaгеї sancaklarının serenlere çekilmesi için halatlar. Bir ilâ bir buçuk burgatalık ince halatlardır. (Günümüzde daha çok naylon ince halatlar kullanılıyor.) 


(Burgata. Lif halatların kalınlıkları burgata ile ifade edilir. Bir halatın çevresinin uzunluğu o halatın burgatasını gösterir. Bir burgata 1 pus veya 2,54 сте tekabül eder.) 


Sekstant (sextant): Maddelerin görüntüsü ile kendisini birberine çakıştırmak suretiyle iki madde arasındaki dikey veya yatay açıyı ölçen ve genellikle gök cisimlerinin görünen ufuktan olan yüksekliklerini ölçmeye yarayan alet. Sekstant, gök cisimlerinden istifade ile geminin mevkiinin tespitini sağlar. Sekstant; çerçeve, yay, uzade kolu, büyük ayna veya uzade aynası, küçük ayna veya ufuk aynası ve teleskoptan ibarettir. 


Seren: Yelken açmak, işaret sancaklarını çekmek için gemi direklerinin ve direklerin çubuklarının üzerine yatay olarak konulan gönderlerdir. Serenler üzerlerinde bulundukları ana direkler ve çubukların isimleri ile anılır. 


Seyir: Bir gemi veya deniz aracının arz üzerindeki bir mevkiden, gidilmesi istenilen diğer bir mevkiye emniyetle götürülmesi ilmidir. Seyirler, parakete seyri, kılavuz seyri, Astronomik seyir, Merkator seyri, Büyük Daire seyri, elektronik seyir, akıntı seyri gibi çeşitlere ayrılabilir. 


Seyretmek: varılmak istenen mevkiye veya yöne doğru geminin ilerlemesidir. 
Mesafe uzaksa seyir usullerinden istifa edilmesi gerekecektir. 


Sintine: (İtalyanca “Sentina'dan) Gemi makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zeminin altında, genellikle ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ ve yakıtların toplandığı 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geminin iç tarafının en alt kısmı. 


Skadron: (İngilizce “Sguadron”dan) Dünya bahriyeleri tarafından kullanılan ve tanımı asırlar geçtikçe değişmiş olan bir bahri terimdir. Esas olarak tek bir komuta altındaki bir harp gemileri grubunu ifade eder. Bunlar bir görevi icra için bir araya getirilmiş farklı tipteki harp gemilerinden veya aynı tip hatta aynı sınıftan harp gemilerinden meydana gelebilir. Devamlı veya geçici, idari veya taktik veya idari ve taktik bir teşkilat olabilirler. 


İngiliz Donanması 1620 civarında üç skadron halinde tertiplenmişti. Bu patern yelken bahriyesinin hemen hemen sona erdiği 1864'e kadar devam etti. Bu üç skadron kırmızı, beyaz ve mavi bayraklarla ayırd ediliyordu ve sırasıyla bir admiral (oramiral), bir vice admiral (koramiral) ve bir rear admiral (tümamiral) tarafından komuta ediliyordu. Kırmızı bayraklı admiral merkez skadronuna, beyaz bayraklı vice admiral öndeki ve mavi bayraklı rear admiral gerideki skadrona komuta ediyordu. Donanma genişledikçe tek bir admiral skadronları yönetemez duruma gelince daha teferruatlı bir teşkilata geçildi. Kırmızı, beyaz ve mavi skadronların her biri üç “division” (divizyon)a bölündü (van, middle, rear). Her skadron bir admiral tarafından yönetiliyor ve emrinde bir vice admiral ve bir rear admiral bulunuyordu. Skadronların kıdem sırası kırmızı, beyaz ve mavi idi. Terfiler de bu hiyerarşik esasa göre yapılıyordu. Örneğin beyaz skadronun vice admirali terfi ettiği zaman mavi skadronun admiral'i oluyordu. 


19 asır başlarında ABD Bahriyesi de üç skadron halinde tertiplenmişti. Ancak 
İngiliz Bahriyesinden çok farklı bir sistem kullanılmaktaydı. Bu üç skadron (Pasifik, Akdeniz ve Batı Hint Adaları) ABD'nin global ilgisini yansıtmaktaydı. Her skadrondaki gemiler geniş alanlara yayılmışlar veya bölünmüşlerdi ve gevşek bir kontrola tabi idiler. Teknolojinin gelişmesiyle bu teşkilat paternlerine yer kalmadıysa da skadron terimi eski manaları değişikliğe uğrayarak dünya bahriyelerinin bir kısmında kullanılmaya devam etti. 


Örneğin aynı tip ve sınıftan büyük harp gemilerinin bir araya getirilmesinden oluşan gruba da skadron denildi. (İngilterenin Birinci Dünya Savaşında Büyük Donanma (Grand Fleet)sının muharebe gemilerinden oluşan İkinci Muharebe Skadronu (2. Battle Sguadron) gibi) Soğuk Savaş döneminde, Akdenizde muharip ve yardımcı gemileriyle oldukça kendi kendine yeterli ve görev yönünden bir bütünlük arzeden Sovyet Akdeniz Skadronu (SOVMEDRON) vardı. Ancak genel olarak İkinci Dünya Savaşından sonra pek çok bahriye taktik formasyon olarak skadronu kullanmayı bıraktı. Bunun yerine uçak gemisi muharebe grubu veya harekatın hedefine göre uygun gemi tiplerinden oluşan ad hoc görev kuvveti, görev grubu gibi oluşumlar ortaya çıktı. Bununla birlikte bir çok bahriyede skadron daha ziyade idari birim olarak kullanılmaktadır. (muhrip denizaltı, firkateyn, mayın dökücü/tarayıcı/skadronları gibi) Ancak bu gemiler için skadron yerini yavaş yavaş flotilla terimine bırakmaktadır. 
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Sübye: Fazla kuvvet sarfını gerektirmeyen yerlerde kullanılan kamçılı sabit bir tornodan geçirilmiş bir halattan ibaret palanga. 


Taret: Top aksamını ve personelini korumak için çelikten yapılmış döner Киlelerdir. Zırhlı gemilerde taretler de zırhla kaplanmıştır. Top mekanizması tamamen taret içine alınmış olup yalnız namlusu taret üzerinde mazgal denilen delikten dışarıya çıkarılmıştır. Bu günkü modern top taretlerinde genellikle personel bulunmamaktadır. 


“T” durumu, “T”ye almak (Crossing the Т): Yelken devri bahriyesinden kalan, 1792-1815 arası Fransız İhtilali ve Napolyon Harpleri ile ABD ve İngiltere arasındaki 1812 savaşında (1812-1815) geniş ölçüde kullanılan bir deniz muharebesi taktiği. Bu taktik esas itibarıyla düşman gemileri hattının ilerlemesi yönünü yani rotasını dik açı ile kesecek şekilde kendi hattımızın mevkilendirilmesidir. Bu pozisyon yelken devrinde düşmanı T'ye alan filoya net bir avantaj sağlardı. Yelkenli gemiler düşmanı T durumuna alınca, sancak veya iskele toplarının tamamını veya tamamına yakınını düşmana karşı kullanabilir duruma geliyorlardı. Düşmanın ateş gücü sadece baş topları ile kısıtlanıyordu. Çünkü yelkenli gemilerin hemen hemen bütün topları sancak ve iskele bordolarda bulunuyordu. Bu taktik yelkenli gemilerin kullanımı bittikten sonra da kullanılmaya devam edildi. Toplar her ne kadar pruva-pupa ekseninde veya bu eksene paralel monte ediliyorsa da dönen taretler içinde olduklarından, örneğin bir muharebe gemisinin ana bataryasının taretlerini sancağa veya iskeleye döndürerek elde edeceği borda ateşi pruva ateşinden çok daha kuvvetli уе tahripkârdı. Ancak gemilerin sürat ve manevra kabiliyetleri artınca bu taktiğin uygulanması zorlaştı. 1916'da Jutland (Skaggerak) Deniz Muharebesinde Alman ana kuvveti, Amiral Jellicoe komutasındaki İngiliz ana kuvveti tarafından T'ye alınmışken gemilerinin süratle tahrip olmasının kaçınılmazlığını gören Alman Donanma Komutanı Amiral Sheer derhal geri dönerek T pozisyonunu bozmuş, 1905'te ise Tsushima Deniz Muharebesinde Japon Filosu Rus filosunu karşı tedbir almaya vakit bırakmadan T'ye almayı başarmış ve Amiral Togo büyük bir deniz zaferi kazanmıştır. 


Günümüzde topçu muharebeleri güdümlü mermilerin geniş çapta kullanılmaya başlaması ve hava gücünün tekamülü neticesi önemini kaybetmiş görünmektedir. 


Tombaz: Nehirlerde nakliyatta ve köprü dubası olarak da kullanılan altları düz bir nevi kayıklardır. 


Tornistan: Gemi veya teknelerin makinelerini çalıştırarak geriye doğru gitmeleri. 


Uskuna: Pruva direği kabasorta, grandi direği sübye donanımlı olan iki direkli yelkenli gemi. 


Uskur: Pervane 
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Yarda: Üç kademlik uzunluk ölçü birimi. 36 pus. 0,9144018 m. 


Yıldız: Kuzey, Şimal. Bu yönden esen rüzgâr. 
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